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MEHDİ KAMRUZ, 1948'de İran Azerbaycan'ının Erdebil kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tebriz'de tamamladı. Lisede edebiyatla tanıştı, resim, fotoğraf ve hat sanatını öğrendi, felsefe ve tarihe ilgi duymaya başladı. 

1971'de İstanbul'a geldi, 1972'de İÜ İşletme Fakültesi'ne kaydoldu, Üretim Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu, 1979'da aynı kurumdan doktora derecesi aldı. Bu yıllarda dünya çapında faaliyet gösteren İranlı Öğrenciler Konfederasyonu üyesi olarak birçok çeviri yaptı, makale kaleme aldı. 

1979 Şubat Devrimi'nden sonra İran'a döndü. Azerbaycan Valiliği himayesinde 
kurulan Azerbaycan Bilim ve Araştırma Kurumu'nda başkan yardımcılığı yaptı, bu kurumda birçok projeye ve teorik çalışmaya katkıda bulundu, "Lisans Döneminde Araştırma Metodolojisi Öğretimi Üzerine", "İlk Okuldan Lise Sona Kadar Felsefe Eğitimi Üzerine" başlıklı projeleri hazırladı, sundu. Azerbaycan'ın İktisadi ve Toplumsal Yüzü başlıklı çalışması kurum tarafından yayımlandı. 

1982'de eşi ve oğluyla tekrar Türkiye'ye geldi, Bursa'ya yerleşti. Bir holdingde ihracat görevlisi ve genel koordinatör olarak çalıştı. Dünya gazetesinde işletmecilik üzerine makaleleri ve iktisadi analizleri yayımlandı. 1992'de tanıştığı araştırmacı ve yazar Şinasi Acar'ın birçok eserindeki Osmanlıca ve Farsça metinlerin çevirisine yardımcı oldu. 

Halen taşınır kültür varlıkları, eski ve yeni mücevher ticareti ve mücevher tasarımıyla uğraşıyor, tarih, felsefe ve tasavvuf edebiyatıyla ilgileniyor. 


HAMİT ZAFER KARS, 1953'te Diyarbakır'da doğdu. 1977'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1983'te Hacettepe Üniversitesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı oldu. SSK Kırıkkale ve Ankara Hastanelerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde çalıştı. 1991'de doçent, 2003'te profesör kadrosuna atandı. 2013 yılında emekliye ayrıldı. Ankara'da yaşamaktadır. 

1975 yılından itibaren Yeni Ortam, Türkiye Gerçeği, Saçak, Aydınlık, Bilim ve Ütop- 
ya, Teori, Toplum ve Hekim, Tıp Dünyası gazete ve dergilerinde Jön Türk devrimi, sağlık örgütlenmesi tarihi, sağlık siyasetleri, hekim hareketi, üniversite sorunları üzerine yazıları yayımlandı. 

Kars'ın kitap ve çevirileri şunlardır: 

Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, Kaynak Yayınları 1984, ikinci basım 1908 Devriminin Halk Dinamiği adıyla Kaynak Yayınları 1997; S. Freud, Bir Yanılsamanın Geleceği, çev. H. Zafer Kars, Kaynak Yayınları 1985, ikinci basım 1994; 
1929 Polemikleri/Tıp Tarihi Notları, Türk Tabipleri Birliği Yayını 2003; H. Sandwith, 
M. Zarifi Paşa, K. Marx, 1855 Kars Kuşatmasının Öyküsü, çev. H. Zafer Kars, Tarihçi Kitabevi 2017; H. Zafer Kars, Emrah Maraşo, Asya Çağını Açan Devrimler 1906-1911, Kaynak Yayınları 2018; Mustafa Hamit Kars, Yokluk Hasret ve Aşk Mektupları 1917, haz. 
H. Zafer Kars, Kuzgun Kitap 2018. 
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Ahmed Kesrevi'nin İran Meşrutiyet Tarihi, konuyla ilgili akademik çalışmalarda sıkça atıf yapılan klasik bir eserdir. Yazarın meşrutiyet mücadelesine bizzat tanık olması, kitabın çok sayıda kişinin tanıklığını, birçok özgün belgeyi içermesi, olayları adeta günü gününe aktarması eseri değerli kılmaktadır. 

İkinci Meşrutiyetimizle neredeyse eş zamanlı bir süreç izleyen İran meşrutiyet hareketi, Osmanlı meşrutiyet hareketini yakından izlemiş, başarılarıyla güç kazanmıştır. İki ülkenin meşrutiyetçileri arasındaki güç birliği, İttihatçı hatip ve 
eylemci Ömer Naci'nin İran meşrutiyet hareketine bizzat katılmasında ve 1909 
sınır savaşında Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun meşrutiyetçiler ile istibdat yanlıları arasındaki savaşa doğrudan müdahalesinde görüleceği gibi somut örneklere sahiptir. İkinci Meşrutiyet'in İstanbul'da ve Osmanlı yönetimindeki Necef'te İran meşrutiyetçilerine sağladığı olanaklar kitapta aktarılmaktadır. Tebriz halkının istibdatla mücadelede düzenli olarak başvurduğu telgrafhane toplantıları, sloganları ve siyasi talepleri aynı yıllarda Erzurum'da baş gösteren ve Jön Türk yazınında topluca "telgrafhane olayları" adıyla anılan eylemler dizisiyle büyük benzerlik taşır. Bunlar bize unuttuğumuz bir gerçeği, Kars'ın Rus yönetiminde olduğu o yıllarda Tebriz ve Erzurum'un Trabzon'la birlikte aynı iktisadi ve toplumsal çevrede bulunduğunu anımsatır. 

Ahmed Kesrevi'nin İran Meşrutiyet Tarihi, Emir Kebir Yayınevi tarafından 1977'de Tahran'da yapılan 13. basımdan çevrilmiştir. 


Kesrevi'nin kendine özgü Farsçası ile resmi metinlerdeki, din adamlarının ve sıradan insanların yazıları ve mektuplarındaki Farsça arasındaki farkın korunmasına dikkat edilmiş, ifade farkları-bozuklukları düzeltilmemiştir. 

Yazar tarihleri hicri şemsi İran takvimine göre ve Farsça ay adlarıyla vermiş, hicri takvim tarihlerini de genellikle parantez içinde metne koymuştur. Bütün tarihlerin miladi karşılığı çevirenler tarafından köşeli parantez içinde eklenmiştir. Nadiren rastlanan tarih yanlışları ve gün isimlerine ait daha sık görülen karışıklıklar çevirenler tarafından düzeltilmiştir. 

Yazarın dipnotlarıyla çevirenlerin dipnotları ardışık olarak numaralanmış, ayrım için çevirenlerin eklediği dipnotların yanına ayraç içinde açıklama eklenmiştir. 

İran tarihinin önemli bir dönemini aktaran müstesna ve anıtsal bir eser olması dışında bugünkü İran'ı anlamak için de temel bir kaynak olduğunu düşündüğümüz kitabın bilim ve düşün çevrelerimize yararlı olmasını dileriz. 


Mehdi Kamruz-Hamit Zafer Kars 
Eylül 2020 
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AHMED KESREVİ TEBRİZİ: . 
DÜŞÜNCELERİ, EYLEMİ VE ESERLERİ 


—— Şe — 


Seyyid Ahmed-i Hokmabadi 1890'da Tebriz'in Hokmabad (Hokmavar) kasabasında doğdu. Daha sonra soyadını Kesrevi olarak değiştirmiştir. Ecdadının hemen hepsi molla ve imamdı. Babası Mir Kasım, imamlığı bırakıp ticarete başlamıştı. Çiftçi bir aileye mensup olan annesi Hatice Hanım okuma yazma bilmeyen fakat aydın bir kişiydi. 

Babası Mir Kasım 1903'te vefat edince eğitimini mecburen yarıda keserek çocuk yaşta babasının halı atölyesinin başına geçti. Üç yıl sonra Tebriz'in en büyük dini mektebi olan Talibiyye Medresesi'nde eğitime başladı, Batlamyus astronomisi müderrisi Şeyh Muhammed-i Hiyabani'yle! ilk kez orada tanıştı. 
Bu dönemde Kur'an'ı ezberledi ve Arapçasını ilerletti. 

Meşrutiyet hareketinin yaygınlaşmasına şahit olan genç Seyyid Ahmed ona gönül verdi; oysa doğduğu kasabanın baskın çoğunluğu ve ailesi Meşrutiyet'e karşıtıydı. Yirmi yaşında ailesinin ısrarıyla molla olan Seyyid Ahmed, imam elbisesi giydi ve minbere çıktı. Sarığı küçük, cübbesi farklıydı, gözlük kullanıyor,? 
nalın giymiyor, makine çorabı giyiyor ve tıraş oluyordu. 

Meşrutiyet karşıtı aşırı muhafazakâr mollalarca meşrutiyetçi olmak ithamıyla taciz edilip tekfir edilince iki seneyi bulmadan sarığını cübbesini bırakıp mollalıktan ayrıldı. 


1 Şeyh Muhammed-i Hiyabani, 1919 İran-İngiliz Anlaşması'na karşı Tebriz'de çıkan isyanın 
önderidir. 
2 Gözlük takmak Avrupai bir davranış kabul ediliyordu. 


11 


Said Nefisi, Kesrevi'nin o günlerini tanımlarken "Küçük ve sıkı sarığı Tebrizli talebelerin en iyi göstergesiydi. Zayıf, kemikleri dışa vurmuş, dertli ve asabi bir yüze sahipti; inancında ısrarcıydı, dediğim dedikti, başkalarının düşüncesine ve inancına karşı çıkmaktan hiç korkmaz, çekinmezdi" diyor. 

Tebriz'deki Amerikalıların okulu "Memorial School'da öğrencilere Arapça dersi verme karşılığında İngilizce ve Esperanto öğrenmeye başladı. 

Şubat 1916'da tekfir edildiği ortamdan uzaklaşmak, iş olanaklarını araştırmak ve Rusya'da neler olup bittiğini öğrenmek için trenle Culfa ve Tiflis üzerinden Bakü'ye gitti. Rusça öğrenmeye otrende başladı. Daha sonra gemiyle Aşkabat ve Meşhed'e gitti. İki ay sonra Tiflis'e döndü, burada kırk beş gün kaldıktan sonra Tebriz'in yolunu tuttu. Bu yolculukta Rusçayı öğrendi. 

1917'de Muhammet Hiyabani'nin önderliğinde kurulan Demokrat Parti'ye? 
katıldı. İki yıl sonra onlarla ihtilafa düşerek yolunu ayırdı. 

Kendi deyimiyle "fıkıh bilen ama daha kanunu bilmeyen" Kesrevi, Eylül 1919'da Azerbaycan İstinaf Mahkemesi başkanının önerisiyle adliyede memur olarak işe başladı. Nisan 1920'de İngiltere'yle yapılan 1919 Anlaşmasına karşı Hiyabani önderliğinde Tebriz'de başlayan isyan sırasında mecburen Tahran'a gitti. İsyan bastırıldıktan birkaç ay sonra Tebriz'e geri gönderildi ama orada çok kalmadan Tahran'a döndü. Ekim 1920'de Mazenderan ve Demavend'de istinaf mahkemelerinde görevlendirildi, birkaç ay süreyle bu görevlerde kaldı. Bu dönemde Mazenderan tarihini araştırdı, bulgularını Tarih-i Taberistan adıyla haftalık Nev Bahar dergisinde yayımladı. Aynı dönemde yazma eserler üzerinde çalıştı. 

Ekim 1922'de Tahran adliye sınavını birincilikle kazanarak hâkim oldu ve Zencan adliyesinin başına getirildi. Zencan'da Azerbaycan'ın On Sekiz Yıllık Tarihi kitabını yeniden ele aldı, bulgularını ileride yazacağı Bahailik kitabında kullandı, Bâbilik'le ilgili araştırmalarına devam etti. 1923'te Huzistan adliye reisi oldu, bir buçuk yıl orada kaldı, araştırmalarını sürdürdü. Yerel lehçeleri öğrendi, daha sonra yayımlayacağı Huzistan'ın Beş Yüz Yıllık Tarihi kitabı için bilgi topladı. Bu kitabın özeti Ayende (Gelecek) adlı dergide yayımlandı. Ayrıca Safevilerin seyyid olmadığına dair bir araştırma yaptı ve yayımladı, bu çalışması çok tartışıldı. Farklı konulardaki araştırmaları da Ayende dergisinde yayımlandı. Irak'a kısa bir yolculuğu oldu. 


3 Demokrat Parti, 1909'da İctimâiyyun Ammiyyun Fırkası'nın (Sosyal Demokrat Parti) faal 
üyelerince kuruldu. İctimâiyyun Ammiyyun, gizli ve sosyalist eğilimli bir partiydi, Mücahitler adında bir askeri kolu vardı. Demokrat Parti ise askeri kolu olmayan, demokratik ve liberal eğilimli yasal bir partiydi. Odönemde İctimâiyyun Ammiyyun Fırkası kendini feshetti, birçok üyesi Demokrat Parti'ye üye oldu. 
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Seyyid Ahmed Kesrevi Tebrizi (1890-1946) 


Kesrevi, 1926'da yargı müfettişi ve Tahran adliye mahkemelerinden birinin reisi oldu. Prof. Ernst Emil Herzfeld'den” 1927 yılı boyunca İran'ın kadim dili Pehlevice dersi aldı. 

Çağdaş adliyenin kurucusu Adalet Bakanı Dâver tarafından Tahran Başsavcılığı'na atandı ancak Rıza Şah'a karşı açılan davada çiftçilerin lehine karar verdiği için 1927'de görevden alınıp Horasan adliyesinin başkanlığına atandı. İstifasını vererek devlet görevini bıraktı ve avukatlık ruhsatı aldı. 

İran'ın kadim dillerini öğrenme sürecinde 1928'de kadim ve yeni Ermeniceyi öğrendi. Bu yıl Karname-yi Erdeşir-i Babekan'r Pehleviceden Farsçaya çevirdi. 

1929'da adliyede çok önemli bir görev olan bidayet mahkemelerinin başına getirilerek döndü. Bu dönemde Şehriyaran-i Gümnâm (Unutulmuş Şahlar) kitabını yazmaya başladı. 

Adalet Bakanlığı müfettişi olarak birçok şehir gezen Kesrevi İran'ın batısındaki 8 binden çok köy ve beldenin adını toplayıp aynı yıl yayımladı. 1929 kışın- da İran'ın doğusuna bir yolculuk yaptı. Bu yolculukta Hemedan'da sürgünde olan meşhur milli şair Arif-i Kazvini'yle tanıştı. Aynı yıl bidayet mahkemesindeki görevine son verildi ama 1933 kışına kadar adliye memuriyetinde kaldı. 
O yıl Rıza Şah'a yazdığı bir mektupta mahkemelerin rüşvet ve fesat yuvaları olduğunu ifade ettiği için rütbesinin düşürülmesi istendi. Aynı yıl emekli oldu. 

22 Kasım 1944'te verdiği bir konferansta "Her tarafından rüşvetçilik ve yalan dolan yağan bu ülkede, bu işlerin merkezi olan adliyede çalışan bir kişi olarak Tanrı beni bunlardan uzak tuttuğu ve dalkavuklarla çalışmama rağmen onların huyunu suyunu almadığım için çok mesudum" dedi. Adliyeden Neden Ayrıldım? kitabı bu konuyu işler. Kesrevi, siyaset ve adalet sistemindeki çürümüşlükle mücadele etti ancak düzen karşıtları onun arkasında durmadı çünkü o sorunu siyasi idari kurumların çok ötesinde görüyordu. 

Esasen toplumsal yaşamın her alanını ele alan ve körü körüne batıcılığı yeren* 1932 tarihli Âyin kitabının birinci bölümünde görüleceği gibi Kesrevi dilbilimci, araştırmacı ve tarihçi kimliği yanında ıslahatçı sorumluluğuyla da 


4 Ernst Emil Herzfeld (1879-1948): İslam kültürü, özellikle de İran sanatı üzerine araştırmalarıyla 
tanınmış Alman arkeolog, mimar ve sanat tarihçisi. 1925-1934 yılları arasında Tahran'da bulunmuştur. 

5 Erdeşir Babekan (ölm. 242): Sasani İmparatorluğunun kurucusu; 226-240 yılları arasında 


hükümdarlık yapmıştır. Karname-yi Erdeşir Babekan, günümüze kadar gelebilen Pehlevice eserlerin en ilgi çekenidir. 

6 Batıcılığa ve Batı'nın her şeyini kayıtsız şartsız kabullenmeye karşı çıkan ilk kişi Kesrevi'ydi. 
Âyin kitabında Batıcı Doğululara şöyle sesleniyor: 
"Ne yapmalıyız diye soranlara, artık gözümüzü Avrupa'ya dikip durmayı bırakmalı, kendi kadim Doğu kültürüne dönmeliyiz. Devletler elbette ki ilişkilerini sürdüreceklerdir ancak büyüklü küçüklü, kadınlı erkekli herkes yüzünü Avrupa'ya çevirmiş, gözünü oraya dikmiştir. 
Giyim kuşamdan yeme içme tarzına kadar bütün gelenek görenekler bile Avrupa'dan alınmaya çalışılıyor." 
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çalışmaya başladı, bu alanda birçok esere imza attı. Ben Ne Diyorum? risalesinde kendini çok bitkin bir hastayı tedavi için gelmiş bir doktora benzetir. Tahran ve kimi diğer şehirde takipçileri oldu. 22 Kasım 1933'te bir yılı on beş günlük ve sekiz yılı aylık olmak üzere yayım hayatı dokuz yıl sürecek olan Peyman dergisini çıkarmaya başladı. Dergi toplumsal, kültürel, bilimsel, tarih ve dil alanında değişik konuları içeriyordu. Makaleler Kesrevi ve arkadaşlarınca kaleme alınıyordu. Yayımı Haziran 1942'de durduruldu. 

İran müttefiklerce işgal edilip Rıza Şah Ağustos 1941'de Güney Afrika'ya sürgün edilince o olağanüstü dönemde nispeten özgür bir ortam doğmuştu. 
Kesrevi "İlk adımda Meşrutiyet'i ve anlamını halk içinde yayacağız" şiarıyla simgesi güneş olan "Âzâdegan" adında bir parti kurdu, ona inananları ve onun gibi düşünenleri partisinde topladı. Daha sonra parti organı olarak çıkaracağı gazetenin Derefş olan adına izin verilmeyince 25 Ocak 1942'den itibaren günlük Perçem gazetesini çıkarmaya başladı ve "Perçem pattinin dilidir" diye yazdı. 
Baş makalelerini kendi kaleme alırdı, Meşrutiyet rejiminin ilkelerini savunuyor, hareketle ilgili fotoğrafları veriyordu. 4 Ağustos 1942'de Meşrutiyet Devrimi'nin yıldönümü münasebetiyle çıkardığı özel sayının ilk ve son sayfalarında Meşrutiyet önderlerinin fotoğraflarını verdi, hareket hakkında makaleler yayımladı. 

Günlük Perçem'in yayımına birçok gazeteyle beraber 8 Aralık 1943'te son verildi. Daha sonra, 5 Nisan 1943'te on beş günlük Perçem'in ilk sayısı çıktı. 
Günlük gazetenin esas hedefi siyasiydi. Dergi Perçem, Peyman içeriğinde ve onun yerine yayımlanmaya başladı. On iki sayı sonra 1943 Nisan'ı başında on yedi başka gazeteyle birlikte bakanlar kurulunca geçici olarak kapatıldı. Yasaklı süre geçince 6 Mart 194/'te haftalık olarak çıkmaya başladı. Kesrevi'nin çok değişik konularda olgunlaşmış görüşlerini yayımladığı üç ayrı dönemlik bu derginin son döneminin yedinci sayısı son sayısı oldu. Ölümüne kadar ve ölümünden sonra 1945-1947 arasında otuz sayı Aylık Defterler olarak arkadaşı Yahya Zekâ yönetiminde yayımlandı. 
miyle on dört inanışı söz ve makaleleriyle eleştirdi. Bu inanışları çekinmeden ve haşin bir üslupla yermesi düşmanlar edinmesine, sürekli tehdit altında yaşamasına ve birkaç kez canına kastedilmesine sebep oldu. Bir grup din adamı, tüccar ve eski başbakan ile Tahran garnizon komutanı Sadrüleşraf'ın şikâyeti üzerine Şubat 1944'te aleyhinde dava açıldı. 

Kesrevi "Her nerede olursa olsun tek bir kişinin bile gönülden, yiğitçe ve temiz niyetle çalışmasıyla, hakikat orada kendine yer açmaya başlayacaktır. 
Biz bu yolda ölümden korkmuyoruz. Kötülüklerden, ağır töhmetten veya acı çekmekten mi korkacağız?" diyor. 
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Mustafa Mir Löhi (Nevvab-i Safa) diğer bir kişiyle 28 Nisan 1945'te Tahran'daki evinin yakınında Kesrevi'ye silahla saldırır, iki kurşunla yaralar. Saldıranlar yakalanır ancak çarşı eşrafı ve kimi ulema araya girince serbest bırakılırlar. 11 Mart 1946'da Nevvab-i Safa'nın kurduğu Fedaiyan-i İslam adındaki örgütten İmami kardeşlerin başını çektiği bir grup Adliye Sarayı'nın içinde Kesrevi'ye saldırır, kâtibiyle birlikte katlederler. İmami, elinde kanlı bıçakla Adalet Sarayı'nın önüne çıkıp “Kesrevi'yi ben öldürdüm" diye bağırır. 

Kesrevi'nin öldürülmeyi hak eden bir mezhep düşmanı olduğunu savunan mutaassıplar yanında onu tarihçi, araştırmacı, toplumsal alanda ve mezhep- te ıslahat isteyen biri olarak değerlendiren din adamları, onu çağdaş ve akılcı İran'ın şehidi olarak ananlar da vardır. 

Ahmed Kesrevi dünyada ve İran'da bağımsızlık ve aydınlanma topunun gürlemesiyle uyanan neslin önemli bir fikir adamıydı. Genç yaşta Meşrutiyet Devrimi'ni yaşadı ve kendi deyimiyle ona derinden gönül verdi. 

Meşrutiyet hareketi başta olmak üzere sonrasında İran'daki hanedan degişimi, Tebriz, Gilan ve Meşhed'de olup bitenler, Rusya ve Türkiye'deki dünya gidişatını değiştiren büyük gelişmeler Kesrevi'nin fikriyatını büyük ölçüde etkilemiştir. Düşün dünyasını zenginleştiren ve mücadelesine yön veren kaynaklar arasında Avrupalı düşünürlerin ulaşabildiği yazılı kaynakları, bilimsel gelişmeler, değişik dillerdeki süreli yayınlar, hakikat aşığı kimliği ve araştırma azmini sayabiliriz. Çocukluk ve gençlik hayatı da eklendiğinde Kesrevi, millet iktidarı ve onun sağlam temeli saydığı aydınlanma için mücadeleye yaşam boyu sadık kalmış bir dava adamı olarak çıkar karşımıza. Hemen bütün eserlerinde onun bu iki yönünü görmek mümkündür. 


Rıza Şah Dönemi ve Kesrevi 


Meşrutiyet, İranlıların yeni anlamda milli devlet kurma yolundaki çabasının en üst noktasıdır. Demokratik yaşam için büyük bir fırsat olan bu harekette ilk kez milletin görüşü itibar kazandı, halk meclis yoluyla kanun koymaya başladı, güçler ayrılığı sürecine girildi ve aydınlanmanın tohumları atıldı. 

Birinci Dünya Savaşı yabancı devlet askerlerini İran'ın içine kadar çekti. 
Ruslar kuzeyi, Osmanlılar batı ile kuzeybatıyı, İngilizler güney ile doğuyu işgal etti. Zayıf merkezi hükümet Tahran'a sıkışıp kaldı. Zamanı gelen ve ödenemeyen borçlar da yabancı müdahalenin başka bir neden ve bahanesi oldu. 
Kabineler arka arkaya düştü, Küçük İstibdat dönemi dahil, Meşrutiyet'in ilk on yılında otuz altı kabine değişti, hükümet bir yılda altı kez el değiştirdi. Eşkıya ve yöre hanları bütün ülkeyi kargaşaya sürükleyen yağmaya hız verdi. 
Tahran yöresinde dahi yağma, talan ve cinayetler yaygınlaştı. Milli varlığın 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tehlikeye düştüğübudönemde Tebriz'de Şeyh Muhammed Hiyabani, Horasan'da Muhammed Taki Han-i Pesiyan ve Gilan'da Mirza Küçek Han-i Cengeli milli devleti kurtarma yolunda merkezi hükümetin uygulamalarına ve işgalci devletlere karşı isyan hareketleri başlattı. Buna karşın Kürdistan ve kuzeydoğuda İsmail Simko ve Huzistan'da Şeyh Haz'el gibiler, İngilizlerin teşvikiyle başkaldırdılar, şahlık ilan ettiler.” 

Bütün bunlar Meşrutiyet'in yenilikçi amaçlarını öteliyor, önderleri ve ona gönül verenlerini kahrediyordu. "Mâm-e veten" (vatan ana) ve vatan namusu kavramları iyice silik hale gelip Meşrutiyet'in milli ve hürriyetçi istekleri çıkmaza girince İran milliyetçiliği fedakâr öncüler arasında yine ivme kazanmaya başladı. Siyasi önder ve düşünürler iki amaca yöneldi. İlkin kargaşa ve dağınıklığa son verilerek güçlü bir merkezi hükümet kurulacak, ikinci olarak kültürel alanda milli kimlik ruhunun canlandırılmasına gayret edilecekti. 

Buraya kadar özetlenen ortam, Kaçar hanedanının sonunu getirerek İran'ı yeni bir siyasi-idari düzen sürecine götürdü. Rıza Han, İngiliz onaylı bir darbeyle 22 Şubat 1921'de Tahran'da idareyi ele aldı. Daha sonra "Beni İngilizler getirdi ama ben memleketim için çalıştım" diyecektir. 1925 kışına kadar önce Serdar-i Sipeh (Genel Kurmay Başkanlığı) daha sonra Savaş Bakanlığı ve Başbakanlık yaptı. Taç giydiği 26 Nisan 1926'dan Ağustos 1941'e kadar Rıza Şah-i Pehlevi adıyla yeni bir düzenin başı olarak hüküm sürdü. 

Rıza Şah, Kazak Alayını, Güney Polisi'nis ve Jandarma'yı? birleştirdi ve modern İran Ordusu'nu kurdu, zorunlu askerlik yasasını getirdi, dağınıklık ve kargaşaya son verdi. Hızla merkezi hükümeti güçlendirdi, üniter devleti teminat altına aldı. Demiryolları ve karayolları ağını inşa ettirdi. Modern devlet kurma sürecinde akılcılığın idari göstergesi olan bürokrasiyi kurdu. Çağdaş okul ve üniversiteyi kurdu, modem eğitim için yurtdışına öğrenciler gönderdi. 1923'ten 1941'e kadar öğrenci sayısı yedi kat arttı, bu tarihte İran'ın yüzde doksanı okuryazar değildi. Ancak ona yöneltilen eleştirilerden biri de demir pençe olarak tanımlanan bu idari düzene yasal denetimin dışına çıkma izni vermesidir. 

Rıza Şah'ın Türkiye ziyareti tek yurtdışı gezisiydi. Bu ziyarette Atatürk'le görüştü ve yaptıklarından etkilendi, genç Türkiye'nin gerçekleştirdiklerini İran'da uygulamak istedi. Ancak Atatürk, önderliğini yaptığı devrimle iktidara gelmiş, yeni Türkiye'nin kurucusu olarak halk ve aydınlardan aldığı desteği zaman içinde pekiştirip yaygınlaştırmasını bilmişti. Siyasi ve ekonomik yenilenme ile aydınlanma hareketini ciddi bir biçimde örgütlemiş, aydınları harekete 


7 1911 ile 1921 arası İran'ın çok karmaşık, puslu ve yeteri kadar aydınlatılmamış bir dönemidir. 

8 Güney Polisi veya İran Güney Tüfekleri (South Persian Rifles) Birinci Dünya Savaşı sırasında, 
17 Mart 1916'da Güney İran'ın güvenliği bahanesiyle İngilizlerce kurulan silahlı teşkilat. 

9 1910 yılında kurulmuş, İsveçli subaylar tarafından eğitilmiştir. 
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çekmeyi başarmıştı. Rıza Şah ise ıslahatları" için ilk başta toplum ve aydınlardan aldığı desteği uyguladığı despotizmiyle giderek kaybetti. Mutlak gücünün devamı için bağımsız gazeteleri kapattı, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdı, siyasi partileri ortadan kaldırdı, farklı düşünen siyasetçi ve aydınlara ağır baskı yaptı, onları zindana attı veya ortadan kaldırdı. Meclisi kendine bağlı ve şekilden ibaret bir kurum haline getirerek istediği bakanı atadı, ayrıca kısa sürede İran'ın en zengin kişisi haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanına geçti. 

Rıza Şah ıslahatçılığının istenilen amaca ulaşamamasının bir nedeni de kent odaklı olmasıydı. Çabaları kentlerin modernleştirmesine yönelikti. Bu model de başarılı olabilirdi ancak Meşrutiyet'te olduğu gibi burada da geleneksel köhne yapı ile yenilikçi hedefler arasındaki çelişme derindi. İran toplumu esasen köylü yapıdaydı. Ayrıca Avrupa'da olmayan güçlü aşiret sistemi gibi bambaşka bir olgu da ilerlemeye set olarak göründü. Rıza Şah dönemi köylere ilgisizdi, sorunlarına eğilmedi, aşiretlere karşı tutumuysa sert oldu. 1929'da aşiretlerdeki hareketleri kanlı bir biçimde bastırdı. Kısaca Rıza Şah döneminde devletin merkezileşmesi gerçekleşti ama milliliği tamamlanamadı. 

Rıza Şah döneminde planların hızla yürüyebilmesi için Meşrutiyet'ten önce başlayan ve daha sonra yaygınlaşan İran milliyetçiliği ve şanlı geçmişi diriltme ideolojisi körükleniyordu. Milliyetçilik, edebiyat, siyasi düşünceler ve tarihçilik alanında açıkça kendini göstermeye başlamıştı. Yeni tip aydınların ortaya çıkışı İran toplumunun ve kültürel tarihinin önemli olgularındandır. 

Aydınlar ve sanatçılar, Rıza Şah'ın kibirli ve buyurgan kişiliğiyle Meşrutiyet'in amacı olan bağımsızlık ve eski İran ihtişamını geri getirme emelini üstlendiğini bildikleri için onu kendi hedeflerine uygun bulmuşlardı. Bu nedenle aydınların büyük çoğunluğu, görüş ve düşüncelerini hayata geçirmek için Rıza Şah'ın ilk dönemini uygun bir ortam olarak değerlendirdiler. Artık Kaçar döneminin bazı aydınları gibi yurtdışında dergi ve gazete çıkarmakla uğraşmadılar." 

Bu dönemdeki aydın hareketi yalnız sol bir grubun hareketinden ibaret değildi. Meliküşşüerayi Bahar yönetimindeki Danişkede, Said-i Nefisi'nin yayın yönetmenliğini yaptığı Şark veya Ayende, Armağan ve Mihr gibi edebi kültürel 


10 Başbakan ve Şah Rıza Han'ın reformlarından bazıları şunlardır: Erkeklerde takım elbise, 
sarık ve fes yerine Pehlevi şapkası, kadınlarda çarşaf ve peçe yerine şapka ve alafranga giyim zorunluluğu, ilk Medeni Kanun'un getirilmesi, modern tapu idaresinin kuruluşu, soyadı kanunu, kapitülasyonların kaldırılması, Ziraat, Sipah gibi milli bankalar, İran sigorta kurumu, Radyo İran, Pars Haber Ajansı, Ferhengistan-i İran (Dil Kurumu), yabancı dillerdeki "Persia" yerine "İran" adının resmileştirilmesi, tarihi yapıların korunması teşkilatı, ilk müzenin kuruluşu, Mehrâbad Havaalanı. 

1 Çağdaş İran aydınlarının tarihini Meşrutiyet'in başlangıcından Rıza Han darbesine kadar 
(1906-1921), Rıza Şah dönemi (1921-1941) ve Pehlevi hanedanı dönemi (1941-1979) olmak üzere üç döneme ayırmak mümkündür. 
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dergiler de İranlı sanatçı ve yazarların eserlerini yayımlamak için önemli bir ortam sağladı. Sâdık Hidayet eserlerini bu dönemde yazdı ve yayımladı. 

Kesrevi, yoğun ve gürültülü yazın hayatının uzun bir bölümünü bu olağanüstü çalkantılı dönemde geçirdi. Taç giymeden önce büyük ulemadan Şah (reisicumhur değil) olma onayı? almasına rağmen Rıza Şah dönemi din adamları için sıkıntılı bir dönemdi. Birçok medrese ve vakıf devlet tasarrufuna alınmıştı.? Zorunlu askerlik ve giyim kuşam için getirilen mecburiyetlere uymak zorunda kalmışlardı. Adliye onlardan alınmıştı, üniversite ve ilahiyat fakültesi açılmış eğitim din adamlarının tekelinden bir ölçüde çıkmıştı. Hicri kameri takvimden resmen hicri şemsi takvime geçilmiş, ay adları kadim İran adlarıyla değiştirilmiş, "Keşf-i Hicap" (çarşaf yasağı) gibi yasalar çıkartılmıştı. 

Marksistler, hayatta bilimin temel alınmasını savunan aydın bilimadamları, fıkıh karşıtı devlet adamları ve benzerleri Şii din adamlarını eleştiriyordu. 
Ancak Kesrevi ve fikirdaşları mollalarla aynı çevre, gelenek ve dini eğitim kurumlarından geldikleri için durumları farklıydı. Şia gelenek ve tarihine aşina olmaları onları Şii ulemasına karşı daha tehlikeli kılıyordu. Özellikle inançlı ancak hakikat arayışında olanları ve genç Şia kuşağını bunlar kadar etkileyecek başka bir akım yoktu. 

Kesrevi hem siyasi tarih hem coğrafi tarih yazdı hem tarih penceresinden Şia İran'ın kültürel kimliğini ölçmeye çalıştı. Bize kalırsa İran Meşrutiyet Tarihi kitabı bir yerde onun bu tarihi ölçümlemesinin olgulara dayandırılmasıdır. 
Kesrevi, gerçeği tarihi olgularda arıyor, tarihçi olmasının temel nedeni bu istek olsa gerek. 

Şii din adamları için yazdığı Şiilik kitabında "Bunlar bilimden uzak kişilerdir, dünya ve işleyişi hakkında on yaşında çocuk kadar bilgiye sahip değillerdir. 
Beyinleri fıkıh, hadis ve usul, felsefenin uzun uzadıya kurgularıyla doludur, beyinlerinde bilime yer yoktur. Dünyadaki meydana gelen gelişmeleri ve bilim dünyasındaki yenilikleri ya anlamamışlar ya kavramamışlar veya görmezden 


2 Havza-yi İlmiye-yi Kum'un kurucusu Hacı Şeyh Abdülkerim-i Hayiri Yezdi'nin oğlu merhum 
Dr. Mehdi Hayiri Yezdi'nin son dönemde yayımlanan hatıratında şöyle yazar: "Ben küçüktüm ama rahmetli ağabeyim ve başkalarından duydum ve kesindir. O tarihte saltanat mı cumhuriyet mi tartışması sırasında Rıza Han üç büyük Şii âlimini, babamı, Aga Mirza Hüseyn-i Naini ve Aga Seyyid Abulhasan-i İsfahani'yi ziyaret, düşüncelerini öğrenmek ve desteklerini almak için Kum'a geliyor. Buna Meliküşşüerayi Bahar da işaret etmiştir. 
Rahmetli Müderris de Rıza Han'ı destekliyordu. Ulema ve müctehidler bugünkü deyimle ona yeşil ışık yakmıştı. Bu olay rahmetli babamın evinde olmuş ve babam o gelmeden önce 'Bizden memleket idaresini isteyecektir, ne diyelim diye konuştuk. Şahlık ve Cumhuriyeti konuştuk". Kendisine 'Ne olursan ol, biz tek adama olma ve diktatörlüğe karşıyız, diktatör olmanı hiç istemeyiz. Şah olmak istiyorsan duvardaki resim gibi bir şah olmanı istiyoruz. 
Devletin işleri hükümetin idaresinde olmalı, halkın vekillerinin elinde olmalı böyle olacaksa biz onaylıyoruz' dediler. Reisicumhur değil şah olmasına izin verdiler." 

DB Ayetullah Humeyni'nin babası bu dönemde öldürüldü. 
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gelmişlerdir. Yaşadıkları güne bin üç yüz yıl öncesinin gözüyle bakıyorlar" demiştir. Aslında elimizdeki kitapta da görüleceği üzere Kesrevi tarih pratiğinde din adamları içindeki milli akımı da görmekte ve desteklemektedir. 

Kesrevi Rıza Şah'ı, İran'ı geri kalmışlıktan kurtulma ve çağdaşlaşma yolunda çaba gösteren birisi olarak benimsedi, onun dönemini kendi düşüncelerinin uygulanması için tarihi bir fırsat olarak gördü. Kesrevi'nin hayatını etkileyen Meşrutiyetçi ve bağımsızlıkçı karakteri ile İngilizler tarafından getirilen Rıza Şah'ı kabullenmesi bir çelişki gibi görünüyorsa da aydınların yukarıda özetlenen tutumu içinde değerlendirildiğinde anlam kazanmaktadır. Kesrevi, Rıza Şah'ın nüfus sayımı, yeni okullar ve üniversite açılması, çağdaş yargı sistemi, kadın özgürlüğü ve getirdiği diğer yenilikçi uygulamaları Hiyabani gibi kimi mücadeleci aydınla ayrı düşme pahasına desteklemiştir. Ancak düşün bağımsızlığı olan birisi olarak desteği kayıtsız şartsız ve eleştiriden uzak olmamıştır. 
Hatta kimi uygulamalara kuşkuyla bakmakta, Kazvin köylüleri davasında her şeyi göze alarak adalet uğruna Rıza Şah aleyhine hüküm verebilmektedir. Burada Kesrevi, toplumu önceki döneme göre ilerleten uygulamaları destekleyen terakkiperver (ilerici) bir tutumdadır. İnsanı sürekli ilerlemesi gereken bir varlık olarak görmekte, bu durumun Yaradan'ın isteği ve ilkesi olduğuna inanmaktadır. Ona göre insan düşüncesi insanın ilerleme motorudur. 

Kesrevi, esasen kitlelerin düşünsel olarak kirliliğine inandığı için Rıza Şah'ın bununla mücadele bağlamında yararlı gördüğü birçok girişimini destekledi. Meşrutiyet hareketinin geleneksel toplum yapısıyla çeliştiğini biliyor ve bunun için Rıza Şah'ın baskı döneminde bile Meşrutiyet'in kutlu amaçları ve aydınlanma yolunda mücadelesini ölümü pahasına elden bırakmıyordu. 


Milliyetçi ve Akılcı Bir Islahatçı 


Kimine göre Kesrevi'ye kadar din eleştirisi yapılmayan İran'ın düşünce tarihinde kimse onun dirayet ve cesaretiyle din ve mezheple ilgili alanları eleştirmedi. Kimine göreyse Kesrevi'nin bu konudaki eleştirileri kabul edilebilir olmadığı gibi etkili de değildir. 

İran'da zaman içinde bazı akımlar kendilerine göre yenilikçi ve çağdaş yorumlar getirmeye, din çerçevesi içinde yeni bir şeyler söylemeye çalışmışlardır. 
Ancak her zaman, dünyadan yeni algıları çerçevesinde, metne bağlı kalmışlar ve yeni kavrayışlarını sunarken, Kur'an'a dönüp onu kendi anlayışları doğrultusunda yorumlamaya çalışmışlardır. Kesrevi'ye kadar kendini metinden ba-Şımsız kılan ve Batı Avrupa'nın modemite, akılcılık, sanayileşme ve benzeri geçişlerinde yapıldığı gibi kutsalı günlük hayattan bu şekilde ayrı değerlendiren kimse yoktu. 
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Kesrevi önce Şiilik, Şeyhilik, Bahailik ve tasavvufu inceleyip eleştirir. Günlük Perçem gazetesinde "Peygamber zamanında tek sapkınlık vardı putperestlik; günümüz İslamında ise Müslümanlar çeşit çeşit yanlış yollar içindeler. Biz Bahailer, Sufiler, Şeyhiler, mollalar ve diğerleriyle düşman değiliz; değişik biçimlerde yoldan çıkmışlıklarla savaşıyoruz, onların düşmanı inandıklarıdır" diyor. Daha sonra "Asil dinden yola çıkarak kavrayışımızı değiştirmeliyiz" diyor ve daha önce İran'da hiç kimsenin yapmadığını yaparak Kur'an'dan bağımsız eleştirisini akılcılık zaviyesinden sürdürüyor, din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasını istiyor. Aydınlanma dönemindeki Kant ve Descartes gibi bir yaklaşım sergiliyor. Yaratıcı, kâinatı yarattıktan sonra bizim aklımıza, karar ve seçkilerimize bırakmıştır anlayışını başlatıyor. "İran'da var olan sorunların çözümünü bizim aklımız gösterecektir" diyor. Böylece Fransız Devrimi'nin öncüleri gibi eleştiriyi akıl meydanına çekiyor. O, yalnız hurafeleri ayıklamayla kalmıyor, bu alanda felsefi akılcılığa geçiyor, aklı mutlak kılıyor ve "Dünya işlerinde karar verici insan aklı olmalıdır" diyor. Kesrevi aklı savunurken aslında ölçümleyen, sorgulayan akıllı insanı savunuyor, onu hayatın merkezine yerleştiriyor. 

Kesrevi din düşmanı olmadığı gibi, tarihsel materyalistlerin aksine Tanrı'ya inanır ve dinin insanoğlunun ihtiyaçlarından biri olduğunu savunur. "Marx ve Lenin iyi adamlardı, iyi şeyler yapmak istiyorlardı ama dinin önemi ve gereğini anlamamışlardı" der. "Dinin görevi halkı iyilikseverliğe davet, üzüntülerin kaynağı olan insanlar arasındaki çatışmaları işbirliği ve birliktelikle en aza indirmektir" der, dini bir çeşit ahlaki düzen olarak görür. 

Din konusundaki yaklaşımları deizmle açık benzerlikler göstermektedir. 
Rousseau ve Voltaire'i biliyor, Kant'ı ne ölçüde incelediğini bilmiyoruz ancak görüşleri onun deizm tanımına uymaktadır. Kesrevi, Avrupalıların din-bilim ilişkisini çözdüğünü ancak bu ikisi arasındaki çelişkinin Müslümanlar arasında hâlâ sürdüğünü düşünür. 

Geleneksel İran solunda yer alan sosyalist Tudeh Partisi Kesrevi'ye karşı çıkmış, Ayetullah Kumi'nin Kanun-i Esasi'ye koyduğu üç şerhi (okullarda din derslerinin zorunluluğu, hicap zorunluluğu ve evkafın ulemaya verilmesi) çok olumlu karşılamıştır. 

Aydınlanmacı Kesrevi, yalnız fikir ileri sürmekle kalmıyor, insanın kendi çizdiği kuralları sorgulamasını istiyor, bunu halkın içine taşıyor. Dergi ve gazeteler çıkarıyor, dernek ve parti kuruyor, konferanslar vs. ile bir yerde Voltaire'in yaptığını yapıyor. Bu yüzden din mütevellileriyle karşı karşıya geliyor, o yolda canından oluyor. 

Ancak bu çıkışı ateist aydınları Kesrevi'ye yöneltmedi. “Pâk Din" akımını ve getirdiği ilkeler manzumesini çoğu kimse yeni bir din veya mezhep olarak algıladı, onu peygamberlikle iddiasıyla suçladı. Bu ithamlara "Peygamberlik 


21 


iddiasında olduğumu söylüyorlar, yalandır, biz din icat etmiyoruz" diye yanıt verdi. Sevenleri de Kesrevi'nin toplumsal sorunlara çözüm yolları sunan bir yenilikçi, bir ıslahatçı olduğunu söyledi. 

Kesrevi Perçem'de "Pâk olan Tanrı'nın yardımıyla ve onun isteğiyle Kur'an'ı sapkınların elinden kurtarmalıyız, bu ilahi kitap menfaat peşinde olanların aleti haline getirilmiştir" dedikten sonra "Ancak günümüz sorunlarına da orada çözüm aramamalıyız" diyor. On beş günlük Perçem'de "Bu dünya hiçbir zaman durmayacak ve değişmeyecek bir düzen içinde hareket etmektedir. Kâinat bir iki kişiye kalmayacak kadar büyüktür. Pâk Din, gerçekleri kabullenmek olduğu gibi, öğrendiğimiz yanlışları ve cehaleti kendimizden uzak tutmaktır. Din dünyanın anlamını kavrayıp aklın gösterdikleriyle yaşamaktır" diye yazıyor. 

Kesrevi'de akıl mutlaktır ve her şeyin hakikatini idrak eder. "Avrupa'nın bütün akılcıları gibi benim aklım da bunları kavradı" ve birçok ıslahatçı gibi "Bulduklarım tek kurtuluş yoludur" diyor, her konuda kesin bir dil ve güçlü vurgularla görüş ileri sürüyor. 

Kesrevi'nin Aydınlanma konusundaki büyük inanç, cesaret ve olağanüstü çabaları yadsınamaz. Ne var ki üslubundaki sertlik ve eserlerinde görülebilen aşırılık da küçümsenemez. Bu, onun doğup büyüdüğü Tebriz ve Hokmavar'ın ağır hurafe ortamına, yaşadığı büyük kuşkulara ve çelişmelere gösterdiği şiddetli tepki olabilir. Öyle bir kültürel ortamdan akılcılığa yöneldiğinde doğru olmasa da bir müddet akıl mutlak olabiliyor. İnsani ilimlere yeni kavuşmuş bir İran'da bu ilimlere bir ölçüde ulaşabilen çok yetenekli, sorumluluk sahibi ve çalışkan bir insanın tarihi bir fırsatta, kısa müddette ve yalnız akıl yoluyla her sorunu çözmek isteği anlayışla karşılanabilir. 

Öte yandan Kesrevi bir bağımsızlık mücahididir, akılcılıktaki ısrarı büyük ölçüde milli birliği esas almasındandır. Dinin mezhep ve dallara ayırmasına, etnik farklılıklara, yöresel dillere ve benzeri ayrışmalara sıcak bakmamasının altında yatan budur. "Bu memlekette on dört çeşit kurumlaşmış din anlayışı var, bu on dört çeşit halk, on dört çeşit siyaset, on dört dava ve bilahare on dört memleket demektir, çünkü her biri hayata başka bir anlam yüklüyor, bambaşka hedef güdüyor, bizim mücadelemiz bununladır" diyor. Kesrevi millet oluşumuna mâni gördüğü her şeye karşı çıkıyor. Millet ve milli birlik üzerinde ısrarla duruyor. Yeni insan, yeni bir İranlı yaratma, toplumu kökünden değiştirme peşinde. Bu konuda Sâdık Hidayet gibilerle de ayrışıyor, diğer milletlere karşı bir şey söylemiyor, Arap düşmanı değildir, ırkçı değildir. "Halk kitlelerinin güç kaynağı tek yol, tek davaya bağlı kalmaktır, kitle için ayrılıklar ölümle aynı de-Serdedir" diyor. 

Kesrevi, 1945'te Tahran'da yayımlanan İran'ın Geleceği Ne Olacak? kitabında "İran ne komünist ülkelerin siyasetini gütmeli ne de kapitalistlerin" dediğinde 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bir yandan Tudeh Partisi'nin siyasetlerini ve Sovyetler'e bağlılığını, öte yandan İran'da İngiltere siyasetlerine alet olanları eleştiriyordu. "İranlılar Sovyetler'e uyarsa veya İngilizlere bağlanırsa kendini özgürce yönetemez, ülkesini geliştiremez" diyordu. 

Kesrevi, "Tudeh'in önde gelenlerine göre Rıza Şah İngilizlerin siyasetini yürütüyordu, bu onlara göre tek kanatlı olmaktı. İran'ın siyaseti iki kanatlı olmalıydı. İngilizlerin etkinliği olduğu ölçüde Sovyetler'in de olmalıydı. Bunu söylediler ve yazdılar. Bu yanlıştır, bizim işimiz yabancıların etkinliğini azaltmak olmalıdır, artırmak değil" diyor. Tudeh Partisi önderlerine "Bir İranlı neden kendi halkını düşünmez de Sovyetler gibi koca bir ülkenin menfaatlerini güder?" diye soruyordu. 

Kesrevi bağımsızlığı kalıcı kılmak için fikri ve ilmi geri kalmışlıkla her alanda topyekün mücadeleyi öneriyor, bunun öncülüğünü yapıyordu. "Kimileri iyiliği sadece hakkında konuşmak için istiyor. Sen istediğin kadar konuş, iyilik etmedikçe iyilik olmayacaktır" diyerek bazı aydınları sözün ötesine geçmeye çağırıyordu. İran halkındaki "yaşam tarzı", "hurafecilik" ve "toplumsal adap" olarak adlandırdığı alışkanlıkları, kimi zaman sert ve haşin bir üslup ve ağır bir dille eleştiriyor, bunlara kitlelerin kirlenmişliği diyordu. Peyman'da, "İranlılar bir yandan yaşamlarından şikâyetçiler, öte yandan hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar, bin yıldır yerinde duran şeyler yine dursun ama her şey de güzel olsun istiyorlar" diye yazar. 

"Meşrutiyet hareketinde Haydar Emoğlu'lar, Ali Mösyö'ler, Şerifzade'ler, Mirza Cihangir gibileri çok iyi tanıyoruz, onlar dünya gidişatını ve halkın halini bilen kişilerdi. Ülkenin istiklal ve hürriyeti yolunda hiçbir fedakârlıktan çekinmediler. Ne var ki bir yanılgıları vardı, kitlenin geri kalmışlık derecesini bilmiyorlardı. İstibdat kaldırılıp anayasa ve diğer yasalar yürürlüğe konunca, çağdaş okullar ve üniversiteler açılınca İran halkının ilerleme yoluna gireceği ve birkaç yıl içinde Fransa, İngiltere ve Almanya gibi olacağımızı sandılar" derken uzun yıllar sürecek bir aydınlanma mücadelesinin gereğini vurguluyordu. 

Bir yanıyla dünyaya musallat olmaya çalışan büyük devletlere karşı istiklal mücadelesi yürüten İran'ın mücahit yüzü öte yandan aydınlanma çağının geç kalmış ülkesi İran'ın aydınlık çehresidir Kesrevi. 

Bütün bunlara rağmen yenilikçiler onu sevmedi çünkü kitap yakma törenlerine girişti ve Sadi ile Hafız'ın sansürünü istedi. Kesrevi hurafe ve sapkınlıklarla mücadelede tehlikeli kitapların toplatılması ve belirli bir günde (Dey ayının 1'i, 22 Aralık) yakılmasını ister. Biz Ne İstiyoruz? risalesinde "Kötü öğrenim ve yoldan sapmaların kökünü kazımak için yürütülecek çalışmalardan biri de binlerce kitabı ortadan kaldırmaktır. ... Bunlar bin yıldan beri her dönemde şarklıların toplumsal hayatından akıp geçmiş sapkınlıklar selinden arta kalan 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tortulardır. Bugün toplum için gerekli olmayan çok sayda inanışı ve mezhebi ortadan kaldırmak ve bütün insanları tek yolda bir araya getirmemiz, en büyük iyilik ve Tanrı'ya en iyi ibadettir. ... Bugün yapılacak iyi işlerden biri de binlerce zararlı kitabı yakmaktır" diyordu. Milli Eğitim Bakanı'na "Beyefendi, sizin o kadar önemsediğiniz ve kitaplarını bakanlığınızın genç dimağların eline verdiği o Sadi ve Hafız'ın her ikisi de kirli ve namussuzlardır. Hafız'ın şiirlerinde hayâ perdesi yırtılmıştır. ... Uykuda mısınız değil misiniz bilmiyorum? Sağlıklı ve güçlü bir genci birkaç şiir ve romanla gerçeklerle savaşa göndermek cehalet ve ciddiyetsizliktir" diyor. 

Yaklaşık yetmiş kitap yazan birinin kitap yakma günü önermesini aydınlanmada geç kalmışlığın telafisi için aceleciliğe bağlamak mümkünse de bunun zorlama bir yorum olacağı açıktır. Sanat yapıtlarına ve sanatsal emeğe ilgisizdir diyemeyiz, bu alanda araştırmalar yaptığını biliyoruz ancak ciddi bir estetik eleştirmeni olmadığı anlaşılmaktadır. Bir edebiyat eleştirmeninin yaklaşımı yok, hatta şiir alanında Horasan ve Irak ekollerinin ayırdında bile olmadığı anlaşılıyor ancak ıslahat peşinde olan biri olarak orada ele alınan konuları zararlı görüyorum deme hakkı da inkâr edilemez. 

Kesrevi değerlendirilirken onun üç farklı yönü dikkate alınırsa bu gibi çelişkileri anlaşılır olur. "Toplumumuz, mezhep adına yaşadıklarını sorgulamalı, din ve dünya işlerini birbirinden ayırmalıdır" diyen Kesrevi'nin yanında bir de toplumsal ıslahatçılığa soyunan, hemen her konuda görüş ileri süren ve bunları kesin, kimi yerde basit ve özellikle emredici bir üslupla dikte eden başka bir Kesrevi var. İkinci olarak bir dizi değerli araştırma yapmış ciddi bir tarihçi ve nihayet nefis bir nesir yaratmış, birçok kelime üretmiş dilbilimci üçüncü bir Kesrevi var. 

Kesrevi'nin dil ve tarih araştırmalardaki yetkinlik ve tutarlılığı, ıslahatçılığında görünmüyor, çelişkilere düşüyor eleştirisine karşın kimileri onun bu alanda hiç de hayalci ve yetersiz olmadığını savunarak Kesrevi'nin ekonomide- ki görüşlerini örmek veriyor. Kesrevi "Çalışmak, ticaret veya bir meslek edinmek para için değil, kitle yaşam çarkının dönmesi içindir, diyoruz. Bugün tüccar arasında yaygın olan ürünleri elden ele geçirerek kazanç yaratmak meşru değildir, haramdır. Fabrikalarda üretilenler doğrudan tüketiciye sunulmalıdır, aracı gerekecekse gereğinden fazla olmamalı, diyoruz. Para amaç değil araçtır, makine insanının hizmetindedir insan makinenin değil, yaşamın amacı mutluluktur, kişilerin mutluluğu kitlenin mutluluğundan başka bir şey değildir, iktisat bu amaç için çalışmalıdır..." "Çalışmak kişilerin ihtiyaçları için değil kitlenin ihtiyaçlarının giderilmesi içindir" diyor, çalışmamayı günah sayıyordu. 
"Toprak işleyenindir, fabrikaları hisselerle işçilere verelim..." görüşündeydi. 


24 


Müstesna bir kişiliğe sahip, az rastlanır bir nefis temizliği olan, aydınlanma için ışık peşinde koşan, üretken Kesrevi'nin çok uzun yıllar İran siyasi, toplumsal ve entelektüel hayatında gündemde olacağı açıktır. 


Dilbilimci, Özel Nesir Sahibi, Üretken Yazar 


İran'da Farsça üzerindeki çalışmalar özellikle Meşrutiyet hareketinin başlamasıyla hız kazanmıştır. Bu dönemde dilin arındırılması, verimliliğinin artırılması, güzelleştirilmesi ve zenginleştirilmesi üzerine yapılan çalışmalardan en öne çıkanlar Kesrevi'nin çalışmalarıdır. Genç yaşta değişik dillere merakı, ana dili Tebriz Türkçesi dışında Farsça, Arapça, İngilizce, kadim ve yeni Ermeniceyi çok iyi derecede öğrenmesine yol açtı. İran'ın kadim dilleri Pehlevice ve Sasaniceyi çeviri yapacak düzeyde öğrendi. İran'ın kimi lehçelerini, Rusça, Fransızca ve Almancayı belli bir düzeyde tanıyıp öğrendi. İslam dönemi edebiyat ve şiiri hakkında araştırmalar yaptı, oradan Farsça çalışmalarında yararlanacağı birçok bilgi edindi. 

Kesrevi'nin ana ölçüsü olan milli birlik, din konusunda kendini "Tek bayrak, tek din" ve "Pâk Din" olarak gösterdiği gibi, dil konusunda da "Pâk Dil" olarak göstermektedir. Bu yöndeki araştırmaları ve yazdıkları onun İran dillerine hâkimiyeti, Arapçadaki yetkinliği, diğer diller hakkındaki görgüsü, yüksek dilbilimi derecesi ve engin tarih bilgisinin göstergesidir. 

Çok önceden başlayan dil merakı ve araştırmaları 1925'te ilk baskısı çıkan Azerbaycan'ın Kadim Dili Azeri ile kitaplaştı. İran'ın Şehir ve Köy Adları, Farsça ve Onu Güçlendirme Yolları, Peyman ve Perçem gibi süreli yayınlarda çıkan çok sayıda yazısı ve "dil konusundaki şimdiye kadar söylediklerimizi bu kitapta özetliyoruz" dediği "Pâk Dil",“ dil konusundaki fikirlerini içerir. Ömrünün son gününe kadar bu alandaki çalışmalarına devam etti. 

Kesrevi eserlerini kendi buluşu olan cümle yapısı ve kelime kullanışı özgün, güzel, yalın, edebi estetiğe sahip bir yazı biçimiyle kaleme almıştır. Elden geldiğince Farsça olmayan kelimeleri kullanmadı, kimi yerde kadim Farsça ve Pehlevi dilinden yararlandı, ölen kelimeleri diriltti, kimi yerde ise yeni kelimeler üretti. Onun özgün nesri teknik açıdan araştırma kitapları yazan ve felsefi tercüme yapanlara büyük ölçüde yardımcı oldu ve olmaktadır. Öz Farsça diyebileceğimiz dili ve kullandığı kelimeler, yalnız yazıda değil konuşma dilinde de özellikle son yıllarda çok yaygın olarak hemen her kesimce bir biçimde kullanılmakta hatta geliştirilmektedir. 


14 Pâk Dil kitabından bazı başlıklar: Dilin kusurları, fiil çeşitleri, kelimelerin ön ve arkasına 
gelen ekler, alfabe yolunda birtakım adımlar, yabancı kelimelerle iç içelik, kelimelerdeki iki kökenliğin çokluğu, yardımcı fillerin yersizliği, kuralların akıcı olmaması, sıfatların karışıklığı, anlamlarını kaybeden kelimeler, iç içe girmiş yakın anlamlılar, kelimelerin kendi anlamlarından uzaklaşması. 
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Kesrevi milli dil için "Dil konusu küçümsenmemeli, iyiliğe yönelen halkın dili de düzgün ve güzel olmalı. Dil düşüncelerin aynasıdır. Dil iyiliklere örnektir" diyor. 

"Bir dilin dil olması için aynı yöntemle yazılan kelimeler dizisinden oluşması gerekir. Bir dilin gücü ve zenginliği kelimelerin çokluğundan ziyade, ihtiyaç duyulduğunda yeni kavramları onunla kavratabilecek kelimeler üretebilmesindedir." Farsça için de "Farsça dünyanın akışkan, kolay ve sade dillerinden biridir" diyor. 

Arapçanın verdiği zararlar konusunda şunları söylüyor: “Arapça kelimelerle iç içe olma ve onlara kapı açılması Farsçayı 'bağımsız bir dil' olmaktan çıkarmıştı. Farsça adına isteyen istediğini yazıyordu. Kimisi Farsça kelimeler kullanıyor, kimisi Arapça kimisi de yarı ondan yarı bundan. Farsçayı Şehnâme'den öğrenen birisi Kelile Dimne'yi anlayabilir mi? Bu iç içelik ve sınırın olmayışı Farsçayı bağımsızlıktan yoksun kılmıştır. Farsçaya özgü sözlük yazılamıyordu, ancak sınırı olan bir dil için böyle bir çalışma yapılabilirdi" diyor. 

Ömür boyu verdiği olağanüstü emekle yaklaşık on üç bin sayfaya ulaşan yetmişe yakın kitap ve risale, çok sayda makale yazdı Kesrevi. Bir bölümü hemen her dönemde yasaklandı, tahrif edilerek anlatıldı. Başta İran Meşrutiyet Tarihi olmak üzere bütün kitapları çok satan ve kaynak kitaplar arasındadır. 

Kesrevi'nin kitap, makale ve diğer çalışmalarını kavram ve içerik olarak üç bölümde ele alabiliriz. Birinci grupta yukarıda sözünü ettiğimiz dil konusundaki araştırmaları vardır. İkinci grupta Süfilik, Şiilik, Bahâilik, Hafız Ne Diyor?, Değerin Temeli ve Kurtuluşun Yolu gibi toplumsal konular, edebiyat, din ve mezhep konularındaki eleştirilerini toplayabiliriz. Hemen her kesimce kıymetli bulunup takdir edilen Unutulmuş Krallar, Amerika'nın Keşfi, Huzistan'ın Beş Yüz Yıllık Tarihi ve İran Meşrutiyet Tarihi gibi tarih alanındaki eserleri üçüncü grubu oluşturur. 

Elimizdeki İran Meşrutiyet Tarihi, Kesrevi'nin İran Meşruiyet Devrimi'ni en sıcak ve önemli dönemini belgelere dayanarak anlatan temel kaynak ve başvuru niteliğindeki eseridir. Bu kitap olmasaydı bu devrimin bütünü ve ayrıntıları hakkındaki bilgilerimiz çok eksik kalacaktı. Nitekim Kesrevi'den sonra İran Meşrutiyet Devrimi hakkında yapılan hemen her araştırma, tez, makale, kitap ve benzeri çalışma onun bu eserini temel kaynak kabul etmiştir. O süreçte halkın içinden çıkan kahramanların önemini ve yerini saptayan kitap, Meşrutiyet Hareketi'nin çok önemli olmalarına rağmen gölgede kalan olaylarını da aydınlatıyor. Yazarın yargıları adaletli, insaflı ve belgelidir. Kendisinin de işaret ettiği gibi amacı hareketin beklenilen sonucu vermemesinin nedenlerini ortaya koyulması, gerçek kahramanlarının tanıtılması, vatan tarihinin yabancılarca yazılmasının önüne geçilmesi, unutulmamasının sağlanması ve bu eserin gelecek nesillere kalmasıdır. 
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İran Meşrutiyet Devrimi 


Kimi tarihçi Muzafereddin Şah'ın 5 Ağustos 1906'te imzaladığı Meşrutiyet fermanıyla başlayan ve Rıza Han'ın 21 Şubat 1921 darbesiyle biten Meşrutiyet hareketini üç evreye ayırıyor. 

Bize kalırsa fermanın öncesinde Tömbeki İsyanı'yla başlayan hareketler, Meşrutiyet hareketinin olgunlaşma evresi ve ilk aşamasıdır, Musaddık da meşrutiyetin son mücahididir. 

İran Meşrutiyet Devrimi ve hemen öncesinde Tömbeki Kıyamı bir yandan İngiliz ve Rusya devletlerine, öte yandan Kaçar şahlarının istibdadına ve dayandığı köhne düzenine karşı olan milli ve hürriyetçi hareketler bütünüdür. 

Elimizdeki kitapta da görüleceği üzere Meşrutiyet hareketinde reaya yerine hür vatandaş topluluğu yani millet ile kanun” ve bunları temsil eden kurumlar olarak Millet Meclisi ile Anayasa siyasi amaçlar olarak gündemdedir. 

Asırlar boyu kullanılan İran kavramı meşrutiyete kadar vatan kavramından farklı bir toprak birliğini kastediyordu. Şah İsmail 1501'de Tebriz'i aldığında devletinin bir İsnâ-Aşeriyye (On İki İmamcı) Şii devleti olduğunu ilan etti, bu da İran'da bir çeşit toprak birliğine sebep oldu. Ancak Meşrutiyet hareketindeki vatan kavramı modem anlamda bir toprak birliğini amaçlar. 

Geleneksel anlayışta kanun denince şeriat ve millet denince şeriata tabii olan reaya anlaşılırdı. Bu nedenlerle millet ve kanundan her kesim başka bir kavramı anlıyor ve hedefliyordu. Kanun koyma yetkisinin Şah'tan alınıp meclise verilmesi zorlu sürecinde anayasa maddelerinin içeriği ve hatta Meclis'in adının başına "Milli" kelimesi mi "İslami" kelimesi mi gelmeli mücadelesi bunun dışavurumuydu. 

Safevilerden itibaren velâyet" görüşü, başka bir deyişle ulemanın siyasi iktidarda pay alma isteği açıkça görülmeye başladı. O dönemde siyasi iktidar üç ayağa dayanıyordu, ordu, ulema ve bürokrasi. Ordunun dili Türkçe, ulemanınki Arapça ve hâkim olan bürokrasinin dili Farsçaydı. Bu üçlünün başındaki şahın dirayeti bunların amaca uygun çalışıp çalışmayacağının bir yerde teminatıydı. 

Tömbeki İsyanı'nda istibdada ve ecnebi tasallutuna karşı mücadelenin asli unsuru haline gelen ulemanın siyasi iktidar gücü Meşrutiyet hareketinde pekişti. 


15 Kitapta kanun denince esasen Kanun-i Esasi kastedilse de genel anlamda bütün ilişkileri 
yasalarla yürütme zorunluluğu kastediliyor. 

16 Velayet genel anlamıyla "gözcü, bekçi, koruyucu" demektir. Şia fıkhında, Allah'ın ve 
peygamberin velayeti yanında masum imamların velayeti ve nihayet velayet-i fakih anlamındadır. İmam-i Zaman, yani Kayıp İmam'ın ortaya çıkmasına kadar hükümet etme yetkisinin bütün şartlara haiz olan bir fakihin uhdesinde olması gerektiğine dayanan bir teoridir. Bu teoriye göre İslami toplumun bütün işleri "veli-yi fakih"in elindedir. Şeyh Ensari, Ahund-i Horasani ve Ayetullah Hoyi gibi bazı Şia önderleri bu teoriye karşı çıkmışlardır. 
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Bu geçmişle, çarşıların açılıp kapanmasıyla özdeşleşen mücadele ve özellikle milli sermaye önderlerinin din adamlarıyla ilişkisi göz önüne alındığında bir ölçüde seküler bir hareket sayılan bu devrimde milli ulemanın kanun ve vatan için önder safındaki mücadelesi daha anlaşılır hale geliyor. 

Bu siyasi sonuç yanında Meşrutiyet Devrimi kültürel ve fikri hayatta da büyük gelişmelere yol açmıştır. Toplumunun yüzde doksanından fazlası okuryazar değildi, gazete tirajları çoğu zaman beş yüzü bile geçmiyordu. Meşrutiyet hareketi ile milli eğitim kavramı gelişti, eğitim ve öğretim hızla yaygınlaşma sürecine girdi. Uygarlık ve kültürel yönüyle de toplumun zihni temelleri sarsıldı. 19. yüzyıl Kaçar edebiyat ve siyasi dili değişime uğradı, vatan kavramı yavaş yavaş ev, mahalle ve şehir çerçevesinden çıkıp İran adında "mâm-ı veten" (vatan ana) şeklini aldı. Vatandaşlık kültürü ortaya çıktı. Meşrutiyet edebiyatı ve özellikle şiir, bu süreçten etkilendi ve onu etkiledi. Bu dönem, şiir ve nesir alanına yeni düşüncelerin giriş döneminin başlangıcıdır. Bunlardan biri vatan düşüncesi veya vatan şiiridir. Bu kavram özellikle devrimin en sıcak dönemi ve ondan sonrasında göz alıcı bir şekilde İran şiir fezasını doldurmuştur. Şairlerin çoğunluğu bu dönemde vatanı baş konu yapmıştır. Vatan şairleri doğuyor, piyesler yazılıyor, eleştiri yazımı başlıyor, edebi eleştiri ve tarihe analitik bakışın yolu açılıyordu. Arzulanan yeni anlamda tiyatro ve hikâyecilik gibi gelişmelerin hepsi "İran Meşrutiyet Devrimi Medeniyeti" başlığı altında elde edildi. 
Meşrutiyet hareketinin İran fikir ve siyaset hayatındaki olumlu etkisi bugün de devam etmektedir. İstibdadın karşıtı oluğunun göstererek Kesrevi Meşrutiyet'i demokrasiyle aynı anlama alıyor. Günlük Perçem'in sekizinci sayısındaki "Demokrasi ve Vatanseverler" yazısında "Millet Meşrutiyet'in kıymetini bilmiyorsa Meşrutiyet ve hükümranlığın en doğru yolu olan halkın iktidarından vazgeçmek yerine halkı onun kıymetini bilir bir seviyeye yükseltmeliyiz" diyor. 


Mehdi Kamruz-Hamit Zafer Kars 
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İRAN MEŞRUTİYET TARİHİ 


—— ŞE — 


Yaradan'ın Pak Adıyla 


Bizi başarılı kıldığı için Tanrı'ya şükrediyoruz. Ve şimdi bu tarihin ikinci basımına başlıyoruz. Birinci basım, Azerbaycan'ın On Sekiz Yıllık Tarihi adıyla tamamlanmıştı. Bu işe giriştiğimizde Meşrutiyet Hareketi'nin başlangıcından on sekiz yıl sonrasına kadar yalnızca Azerbaycan'da meydana gelen olayları yazma niyetindeydik. Ama çalışmaya başladığımızda Tahran, Azerbaycan ve diğer yerlerdeki olayların birbirinden ayrılamayacağını fark ettik. Öte yandan, aylık Peyman dergisinde Tarih'i7 bölümler halinde yayımladığımızda, ilk sayılar çıkar çıkmaz” birçok okur konuya gönül verdi, bu konuda bildiklerini bize yazdı, kendilerine ve başkalarına ait anı notlarını gönderdi. Ayrıca gazete, kitap, belge ve resim yollayarak da büyük yardımda bulundular. Bir grup içinde özel bir hareket başlamıştı diyebiliriz. Bu katkılar dolayısıyla Tahran, Azerbaycan, Gilan ve hürriyet hareketinin olduğu diğer merkezlerde meydana gelen olayları ele almamak bizim için doğru olmazdı. Bu ve başka nedenlerle Azerbaycan'ın On Sekiz Yıllık Tarihi, yarı yolunda İran Meşrutiyet Tarihi adını aldı. İkinci basıma daha iyi ve daha doğru olan bu adla başlıyoruz. Bu basımda (özellikle 


17 Yazar, İran Meşrutiyet Tarihi adındaki eserini kısaca Tarih olarak anmaktadır. (Çevirenin 
Notu-ÇN) 

18 Ahmed Kesrevi Tarih'i, çıkardığı Peyman dergisinin 1934-1942 yılları arasındaki sayılarında 
bölümler halinde yayımlamıştır. (ÇN) 
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ilk bölüme) birçok hikâye ve fotoğraf eklendiğinin, eserin adeta yeni bir kitap haline geldiğinin bilinmesini isterim. 

Beni Meşrutiyet Tarihi'ni yazmaya sevk eden güdüleri sıralıyorum: 

1. Aradan otuz yıl geçmesine rağmen harekete katılanların veya bilgileri bir araya getirebileceklerin hiçbiri bu konuyu yazmaya girişmedi. Bu hikâyelerin unutulmaya başlandığını ve ileride hiç kimsenin bunları bir araya getiremeyeceğini fark ettim. Bizim zamanımızda gerçekleşen bir hareketi biz yazmazsak başkaları nasıl yazsın? 

2. Meşrutiyet Hareketi temiz duygularla başladı ama çürümüşlükle bitti. 
İçeriden ve dışarıdan, her şeyi bozan ve hareketi sonuçsuz bırakan kimi eller çıktı ortaya. Sonuçta ülke karışıklığa yuvarlandı, devlet acze düştü, ipin ucu kaçtı. Halk, hareketin nasıl başlayıp nasıl bittiğini ve neden sonuçsuz kaldığını anlayamadı. Birileri hikâyeleri toplamaya çalışsa da bu sırların çok azına vakıf oldular. 

3. Zayıf düşünceli insanlar bu meselelerde daima ilk önce meşhur, zengin ve makam sahibi kişileri öne çıkarıp büyük işleri onlara atfeder, bu işleri bizzat yapanları unuturlar. Bu düşünce şekli İran'da çok yaygındır, Meşrutiyet destanında da buna örnek birçok olay yaşandı. Mesela İran'da Meşrutiyet Hareketi'ni Agalar” Tebatebai, Behbehani ve diğer beyefendiler başlatmıştır. Oysa gazete ve kitaplarda, bu yolda kılını bile kıpırdatmamış olmasına rağmen meşrutiyet kuruculuğunda Mirza Nasrullah Han-i Müşirüddevle yüceltilir. Oysa o, görecegimiz gibi meşrutiyeti ortadan kaldırmak için Muhammed Ali Mirza'yla birlik olmuştur. Tek yaptığı, Aynüddevle azledildikten sonra onun yerine geçmek ve Muzafereddin Şah meştrutiyeti ilan ettiği sırada sadrazam olmaktır. 

Hiçbir şey yapmamış olan Emir A'zam, İranlıların Uyanışının Tarihi'nde” dalkavukça övülmekte, önde gelen hürriyet yanlılarından biri olarak gösterilmektedir. Adi bir hürriyet düşmanı olan, Liyakov'un cinayetlerini kınayan hürriyet yanlısı Rus basınını susturmak, Çar'ı Liyakov'u tekrar İran'da görevlendirmeye ikna etmek için Küçük İstibdat” sırasında Muhammed Ali Mirza'yı temsilen St. Petersburg'a gönderilen Alâülmük, hürriyet yanlıları arasında sayılmakta ve yaşamöyküsü yazılmaktadır. 


19 Aga: Bey, beyefendi anlamında Farsça hitap sözcüğü. Seyyid: işveren, malik, baba gibi 
anlamlara da gelir. (ÇN) 

20 Nâzimülislam-i Kirmani'nin eseri. Yazar, bu konudaki yazılarını önce çıkardığı Kevkeb-i Dürri 
gazetesinde yayımladı. Daha sonra metni İranlıların Uyanışının Tarihi adıyla, orta düzeyde resimler içeren on altı sayfalık fasiküller halinde yaklaşık elli beş hafta boyunca, Nâsıreddin Şah ve Muzaffereddin Şah dönemlerindeki olayları da ayrıca on yedi fasikülde çıkardı. 
İranlıların Uyanışının Tarihi Mirza Hasan-i Tahrani tarafından 1910-1912'de taşbaskıyla yayımlandı. (ÇN) 

21 Küçük İstibdat: Muhammed Ali Şah'ın 23 Haziran 1908'de Meclis'i topa tutmasıyla 
meşrutiyetçilerin Tahran'ı Haziran 1909'da fethetmesi arasında geçen bir yıllık döneme verilen ad. (ÇN) 
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İranlılar onların iyi mi kötü mü olduğundan ve hangi işe yaramaz düşüncelere sahip olduklarından o kadar bihaberler, muhakemeleri o kadar bozuk ki Bağ-i Şah'tan> gelip Baharistan'da” sandalye kapan çok sayıda ikiyüzlü nazırın ve benzerlerinin kötü niyetlerini anlayamadılar. Biz yazana kadar kimse onların kötü olduğunu kabul etmiyordu. 

Meşrutiyet Hareketi'ne iki tür insan önayak oldu: Biri nazırlar, saray erkânı, meşhur kimseler ve seçkinler diğerleri çarşı esnafıyla gösterişsiz ve tanınmayan kimseler. Birincilerin çok azı samimiydi, ikincilerde ise samimi olmayan çok azdı. Her hâlükârda esas yükü bu sıradan ve adsız insanlar omuzladı, tarih onların adıyla yazılmalıdır. 

Ama anlayış kıtlığı ve alçaklık bunun tam aksini arzu ettiğinden boş durulmadı, son zamanlarda hikâyeler ters yüz edildi, gerçeklerin üstü örtüldü. Tarih yazma işi bu şahsiyetsizlere bırakılsaydı hiç kuşkusuz bütün olayları tersine çevirip tarihi dürüst olmayanların adıyla yazacaklardı. 

4. İran halkı zaten düşünsel bir dağınıklık içindeydi. Halk içinde aynı düşüncede 10 kişi bulmak neredeyse olanaksızdı. Meşrutiyet, bu dağınıklığa yeni bir ortam yarattı. Encümenlerde bitmeyen tartışmalar yapıldı, birilerinden bir türlü sonu gelmeyen ham ve temelsiz konuşmalar işitildi. Binlerce değerli ve temiz kalpli yiğidin uğrunda mücadele ettiği, binlerce gencin uğrunda hayatını verdiği bir hareketi akılsızca ve bilinçsiz olarak "Başkalarının öne sürdüğü, sonra da aynı kişilerin ortadan kaldırdığı bir şeydi" diyerek büyük ölçüde küçümsediler. 

Bunları birkaç hastalık ve çaresizlik sarmıştır: Bu cahil ve bilinçsiz adamlar, bir yandan hareket ve sırları hakkında hiçbir şey bilmiyorlar öte yandan başkalarının yaptığı iyi işleri görecek gözleri ve duyacak kulakları olmadığı için kıskanç ve benciller. Bir taraftan da hürriyet hareketine karşı çıkan kendileri ve babaları, meşrutiyetin meyvelerinden yararlanmasına rağmen hâlâ ona kin güdüyorlar. Bütün bunlar bir araya gelince böyle adilik ve aptallıklar yaptılar. 
Hareketin tarihi yazılmadığı ve kimse gerçekleri bilmediği için de bunlara yanıt verilemiyordu. 

5. Dediğimiz gibi Meşrutiyet Hareketi'nin esas yükünü sıradan ve adsız insanlar çekti. Ancak bazıları hareketin başarısız olmasını istediği için bu gayretli adamları bir kenara atıp onlara kötü davrandılar, hayatlarını çekilmez hale sokmak için ellerinden geleni yaptılar; bu da yürek yakan ayrı bir öyküdür. Bu insanların isimleri unutulsaydı, bu Tarih yazılırken onlara borçlu olduğumuz 


22 Bağ-i Şah: Şah'ın 23 Haziran 1908'deki meşrutiyet karşıtı darbesinin Tahran'daki merkezi. 
(ÇN) 

23 Baharistan: 1906'da Tahran'da açılan Meclis'e, binasının bulunduğu mahalle ve meydan 
nedeniyle verilen ad. Burada olduğu gibi Meclis anlamında da kullanılmıştır. (ÇN) 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şükran duygusu ifade edilmeseydi ve gerçeklerin üzerindeki perde kaldırılmasaydı, korkunç bir hata olurdu. Buna ne Yaradan rıza gösterirdi ne dürüstlük ve samimiyete uyardı. Ayrıca halkın çıkarı, ülkenin ilerlemesi ve iyi huyların toplum içinde yaygınlaşması açısından iyi olmazdı. 

6. Hürriyet hareketi günlerinde İran'da olup bitenlerin çoğu Avrupa gazeteleri ve kitaplarında yazılmıştır. Ama açıktır ki bunları yazanlar yalnızca kendi ülkelerinin çıkarlarını gözettiklerinden olayları olduğu gibi vermemişlerdir. Biz bu Tarih'i yazmasaydık onların yazdıkları kesin belge kabul edilecek ve İran Zarar görecekti. 

7. İranlıların bir sorunu da olup biteni hemen unutmalarıdır. Kitlelerin büyük bir kesiminin geçip giden o karanlık günleri unuttuklarını, bugün yararlandıkları bunca olanaktan mutlu olmadıklarını görüyoruz. Onlara karanlık ve karışık zamanları sürekli hatırlatmak gerekir. 

Nereden bakarsak bakalım bu Tarih yazılmak zorundaydı. Kendimi mecbur hissedip bu işe kalkıştım. Uzun çabalardan ve birçok sıkıntıdan sonra düzgün bir basımını yayımlamaya karar verdik. Kâğıdın ve baskı işinin bu kadar pahalı olduğu bir zamanda iyi niyetli bazı insanlar bir şirket kurup masrafları üstlendikleri için onlara teşekkür ediyorum. Kitabın son bölümünde şirketi açıklayacak ve kurucularının isimlerini vereceğim. 

Burada birkaç hususu daha anımsatmam gerekir: 

1. Kendilerini tarihçi kabul eden bazıları beni de aralarına katıyorlar. Tarihçi olmadığımı ve onların arasında yerim olmadığını anımsatmalıyım. Bir işe girişenlerin o alanda uzman olmamaları sık görülen bir durumdur. 

2. Bu Tarih'te yazdıklarımın çoğu bende bulunanlar veya araştırıp bulduklarımdır. Bazıları da son bölümde listesini yayımlayacağım kitaplardan, gazetelerden ve anı notlarından alınmadır. Bu kitap bir araştırma, değerlendirme ve düşün çabasının ürünüdür ve İran'ın tarihiyle ilgili belgeler arasında yer alabilecek değere sahiptir. Başkaları arzu ederlerse yazılarında (benim değil) kitabın adını vererek burada yazılanları kullanabilirler. İran'da bazı insanların uyguladığı, makale veya kitapların orasını burasını değiştirip kendileri yazmış gibi gösterme usulü son derece aşağılıktır. Bunu yapan insanlar sonsuza dek aşağılık kabul edilmelidir. 

3. İsimlerden önceki "Aga" hitabını elimizden geldiğince kullanmayacağız. 
Çünkü bu kelime başlı başına bir anlam taşımaz, bilgisiz birini de bilgili kılmaz. Halk birbirine "Aga" diye hitap eder, bu gösterdiği saygının simgesidir, tarihte bu iş için yer yoktur. Kimi adlarda ise "Aga" her zaman vardı, biz de ister istemez böyle vereceğiz. 

Unvanlar konusuna gelince, onları da kullanmamayı tercih ederdik ama birkaç nedenden ötürü kullanmak zorunda kaldık: Birincisi, unvanlarıyla tanınan ama ismini bilmediğimiz birçok insan var. İkincisi, bu unvanların çoğu kitaba aldığımız telgraf ve yazılarda geçmektedir; unvanların yer aldığı belgeleri adlarla verseydik tarihi |belgeleri| iki ayrı biçimde bırakmış olacaktık ki uygun olmazdı. Üçüncüsü, insan olayları tarihte gördükleri gibi anlatmaya çalışmalı, gerçeğe mümkün olduğu kadar sadık kalmalıdır. Unvanları yazmamak olayların gerçek şeklini vermeyi engelleyeceği için uygun görmedik. 

O dönemin kötülük ve yetersizliklerini ortaya koyduk. Bu yetersizlik ve kötülüklerden biri de bu yüceltici unvanlar olduğuna göre onları değiştirmeye veya silmeye hakkımız yoktur. 

Bu unvanların ortadan kalktığı doğrudur ama o dönemin muhtelif serpuş ve değişik giysilerinin de ortadan kalktığını bilmemiz gerekir. Tarihin aydınlatılmasında yararlı olması için bu serpuş ve giysilerin resimlerini veriyoruz, dolayısıyla bu unvanları vermememizin gerekçesi yoktur. 

Aynı durum "Han" ve "Mirza" sözcükleriyle değiştirilen şehir adları için de söz konusudur. Bunları, kaldırıldıkları veya değiştirildikleri tarih gelene kadar o günlerde kullanıldıkları biçimleriyle vereceğiz. 


Tahran, Behmen 1319 (Şubat 1941) 
Ahmed Kesrevi 
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BİRİNCİ KİTAP 


—— Şa — 


1. Rahmetli Seyyid Muhammed-i Tebatebai 


BİRİNCİ BÖLÜM 
İRANLILAR NASIL UYANDI? 


—— Şa — 


Bu bölümde Hacı Mirza Hüseyn Han-i Sipehsâlâr zamanından Meşrutiyet Hareketi'nin başlangıcına kadar İran'da meydana gelen olaylardan söz edilir. 


Meşrutiyet Hareketi'nden Önce İran 


Nadir Şah öldürüldüğünde İran için sarf ettiği çabayla yaptığı büyük işlerin de sona erdiğini biliyoruz. Ancak İran yine Asya'nın büyük ülkelerinden biri sayılıyordu. Kerim Han ve onun yerine oturanlar ülkeye yeni bir katkıda bulunmamışlarsa da bir şey de eksiltmediler. Kaçarların devrinde ise İran çok güçsüz düştü, büyüklük, saygınlık ve ününden çok şey kaybetti. Bunun tek nedeni dünyanın değişmesi, ülkelerin silkinip kalkınması ama İran'ın olduğu yerde kalmasıydı. 

Kerim Han-i Zend'in 1157'de (1193 (17791) ve Feth Ali Şah-i Kaçar'ın 1212'de (1249 (18341) ölümleri arasında elli yılı aşkın bir süre vardır. Avrupa'da bu kısa dönemde Fransız Devrimi, Napolyon'un yükselişi ve onun arka arkaya gelen savaşları, kitle hareketleri, savaş sanatındaki ilerlemeler, yeni makinelerin ortaya çıkması ve benzerleri gibi eşi olmayan tarihsel olaylar meydana geldi. 
Sonuçta büyük ve güçlü devletler ortaya çıktı. İran bu hareket ve değişimler- 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den habersiz kaldı, bunlardan hiçbir şekilde yararlanmadı. Doğrusu ne Kaçar hükümdarları ne kitle önderleri bu hareketleri veya değişiklikleri fark ettiler. 
Her şeye kayıtsız kalarak köhne yaşamlarını sürdürdüler. 

Sonuçta biri İran'ın kuzeyinde diğeri güneyinde” iki güçlü, büyük ve gelişmiş devlet egemen oldu. İran bunlara kıyasla güçsüz ve aymazlık içinde bir devlet olarak kaldı. Aslında yarım akıllı Kaçar hükümdarları böyle bir zamanda devlet yönetiminde bulunmaya hiç de uygun değildi. 

Bunlar olup bitenlerden ders almadılar. Feth Ali Şah'ın Ruslar karşısında birbiri ardına uğradığı yenilgiler, Muhammed Şah ve Nâsıreddin Şah'ın İngilizler karşısındaki yenilgileri İran'ın ağır kayıplara uğramasına, ihtişamını büyük ölçüde yitirmesine yol açtı ama bu durum ne Kaçar hükümdarlarını ne İran halk kitlelerini uyandırmaya yetti. Birbirlerinin peşi sıra tahta çıkan Feth Ali Şah, Muhammed Şah ve Nâsıreddin Şah olumlu hiçbir katkıda bulunmadan işleri hep eskisi gibi yürüttüler. Halk da günlerini onları yönetimi altında, hiçbir şey fark etmeden gözü kapalı olarak geçirdi. Yalnızca Nâsıreddin Şah'ın son yıllarında halk arasında ufak hareketler ve uyanma çabaları görüldü. 

Bu şahlar kendileri bir şey yapmadıkları gibi başkalarının yapmasına da izin vermiyorlardı. Muhammed Şah zamanındaki Mirza Ebülkâsım-i Kaimmakam becerikli bir sadrazamdı, işleri iyi idare ediyordu. Ama Muhammed Şah onu öldürüp yerine Hacı Mirza Agasi'yi geçirdi. 

Nâsıreddin Şah zamanında, diplomaside ve devlet adamlığında yetenekli olan Mirza Taki Han-i Emir Kebir İran'a bir çekidüzen vermeye çalışıyor, memleket idaresi ve diplomaside yetkinlik gösteriyordu. Nâsıreddin Şah onu öldürüp yerine Mirza Aga Han-i Nuri'yi geçirdi. Daha sonra göreve gelen Hacı Mirza Hüseyn Han-i Sipehsâlâr bazı yenilikler getirmeye çalıştı, bilinçli ve iş bilirdi. 
Ama Nâsıreddin Şah onu işbaşında tutmadı, halk da onun ve yaptığı işlerin kıymetini bilemedi. 


Hacı Mirza Hüseyn Han-i Sipehsâlâr 


Nâsıreddin Şah, İstanbul'da olan Sipehsâlâr'ı 1250'de (1288 (1871)) İran'a çagırdı. Önce Adalet Bakanı sonra da başbakan yaptı. Sipehsâlâr iyi ve yetenekli bir adamdı. Uzun yıllar İstanbul'da ve diğer yerlerde bulunduğu için Avrupa ülkelerinde olan bitenin farkındaydı. Dolayısıyla İran'ı ayağa kaldırıp hükümet işlerine bir düzen vermeye çalıştı. Şehirlerdeki yetkililerin başıboşluğuna ve rüşvete son verdi. Yaptığı iyi işlerden biri de bakanlıkları ve sarayı Avrupa'dakilerine benzer şekilde yeniden teşkilatlandırılmasıydı. Daha önce bazı bakanlıklar vardı ancak teşkilat ve yetkileri kesin çizgilerle belirlenmemişti. Şah veya 


24 Rus Çarlığı ve İngiliz İmparatorluğu. Hindistan'daki sömürge yönetimi nedeniyle İngiltere o 
dönemde İran'ın güneydoğu komşusuydu. (ÇN) 
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sadrazam her şeye karışıp emir verebiliyorlardı. Sipehsâlâr, bir sadrazam ile dokuz bakanlık bulunmasına karar verdi: İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savaş Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İlimler Bakanlığı, Kamu Yararı Bakanlığı, Ticaret ve Tarım Bakanlığı ve Saray Bakanlığı. Görevler bakanlıklar arasında paylaştırıldı; her bakanlık kendi işiyle ilgilenecek, yetkilerini kullanmada özgür ve bağımsız hareket edecek ancak sadrazama karşı sorumlu olacaktı. Bu bakanlar sadrazamla birlikte "Büyük Saray" adını alacaktı. 
Memleketin önemli işleri haftada iki kez sadrazamla toplantı yapan Bakanlar Kurulu'nda (Meclis-i Vüzera) tartışılıyordu. 

Konuyla ilgili Şah tarafından imzalanmış 12 Şaban 1289 (15 Ekim 1872) tarihli kanun elimizde. İnsan bu kanunu okuyunca Sipehsâlâr'ın uzak görüşlülüğünü ve yeteneğinin büyüklüğü anlıyor.” 

Bu dönemde demiryolu yapımı da görüşülmüş, bunun "imtiyazı" İngilizlere verilmişti ama ayrıntılar hakkında bilgimiz bulunmuyor. 

Bu iyi insan Şah'ın Avrupa devletlerinin yapısını, krallar ile halk arasındaki işbirliğini ve Avrupalıların ne kadar ileri olduğunu öğrenmesini, Şah'ın kendisinin İran hakkındaki tasarılarını desteklemesini sağlamayı istiyordu. 
Bunun için ona Avrupa'yı gezdirip göstermenin en iyi yol olduğuna karar verdi. 
Şah, onun teşvikiyle 1252 (1290 (1873)) yılında Sipehsâlâr'ı da yanına alarak Avrupa'ya gitmek üzere yola çıktı. 

Ama bu gezinin ülke içindeki sonucu kötü oldu Sipehsâlâr'ın yaptıklarına karşı olanlar o yokken mollalara "Sipehsâlâr, İran'ı Frenk memleketleri gibi yapmak istiyor, İngilizlere demiryolu imtiyazı verdi" deme fırsatı buldular. Seyyid Salih ve Hacı Molla Ali gibi kimi mollalar bundan dehşete düştü, Sipehsâlâr'a karşı harekete geçip düşmanlığa başladılar. Onu dinsiz ilan ettiler, Nâsıreddin Şah'a mektup yazıp Sipehsâlâr'ı Tahran'a getirmemesini istediler. Mektup, Şah'ın eline Reşt'teyken ulaştı. O günlerde mollalar çok güçlü oldukları için Şah'ın yapabileceği bir şey yoktu. Sipehsâlâr'ı Gilan valisi yaptı ve orada bırakarak Tahran'a yalnız döndü. 

Buna rağmen Şah, onu ertesi yıl Tahran'a çağırdı, Dışişleri Bakanı yaptı ve Sipehsâlâr lakabı verdi. Hacı Mirza Hüseyn Han mollaların bazılarının gönlünü yaparak yeniden önemli işlere girişti. Kendisi tasarılarını gerçekleştirmek için çalışırken 1257'de (1295 (18781) Şah'ı bir kez daha Avrupa'ya gitmeye teşvik etti. Ancak Şah'ın ona karşı samimi olmayışı, bazı mollaların düşmanlıklarını sürdürmesi ve bir komşu ülkenin” de onun tasarılarını engellemekten geri durmaması nedenleriyle Sipehsâlâr'ın düşünceleri bir sonuç vermedi, Şah onu görevden aldı ve 1260'ta (1298 (1881)) hayatını kaybettiği Horasan'a vali yaptı. 


25 Kanunun bir sureti İranlıların Uyanışının Tarihi'nin giriş bölümünde bulunmaktadır. 
26 Rus Çarlığı. (ÇN) 
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Mirza Melkem Han ve Seyyid Cemaleddin 


Nâsıreddin Şah 1268'de (1306 (18891) Avrupa'ya üçüncü seyahatini yaptı. Bu kez sadrazamlık görevini Sipehsâlâr'dan devralan Mirza Ali Asger Han-i Eminüssultan da yanındaydı. Ama bu gezilerin bir faydası olmadı. Yine de Şah görünüşte de olsa hukuka bağlılığını göstermek için döndükten sonra Mirza Ali Han-i Eminüddevle'ye İran için kanunlar” yazma görevini verdi. Ahter gazetesi bu olayı İran'da ilerlemenin müjdesi saydı ve bu konuda bir yazı yazdı. Ama sonradan da görüldüğü gibi bunların hepsi boştu. Şah, Avrupa'nın gücü ve büyüklüğünün hükümet ile halk arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu görüp halkı uyandırarak faydalı işler yapacağı yerde bu güç ve büyüklüğün karşısında ezilip ümitsizliğe kapıldı, komşuları karşısında daha itaatkâr ve bayağı davranmaya başladı. Şah'ın sohbet arkadaşı ve sırdaşı olan Eminüssultan'ın ise tek amacı iktidarda kalmak, halka baş olmak, keyfine göre para alıp vermekti; bu da kötü gidişi daha da ağırlaştırdı. Bütün zekâsını ve kurnazlığını bunun için kullandı, makamını korumak için yabancıların taleplerine boyun eğdi. 

Şah yetersiz ve iktidarsız, Eminüssultan hilekâr ve kötü niyetli olduğundan Nâsıreddin Şah'ın son yıllarında yabancılara, özellikle İngilizlere imtiyazlar verildi. Bunların en bilineni Tütün ve Tömbeki İmtiyazı'ydı. Daha sonra destanını anlatacağımız gibi bütün bunlar kitleleri harekete geçirdi. 

Nâsıreddin Şah zamanında kitlelere ve ülkeye gönül veren, sorunlarıyla ilgilenen, halkı uyandırmaya çalışan kişilerden biri Melkem Han-i İsfahani diğeri Seyyid Cemaleddin-i Esedâbâdi'ydi. 

Melkem, İsfahan Culfa'sından? bir Ermeni'ydi. Devlet hizmetinde yüksek bir mevkie ulaşmış, Avrupa görmüş ve söylendiğine göre Müslüman olmuştu. 
Bilgili ve zeki biri olan bu adam Avrupa devletlerinin Asya'daki siyasetlerinin gerçek yüzünün farkındaydı. İran'ın durumundan endişe duyduğu için halkı uyandırmaya çalıştı. Hacı Mirza Hüseyn Han'ın sadrazamlığı sırasında onun sırdaşıydı. 

Mirza Melkem Han'ın bütün yazdıkları onun ne kadar bilinçli ve bilgili olduğunu gösterir. Nâsıreddin Şah istibdadına, Eminüssultan'ın bencillik ve hilekârlığına, yabancılara verilen imtiyazlara kuşkusuz karşı çıkıyor ve yol açacakları zararları onlara anlatıyordu. Ne var ki Melkem bir "Masonlar" grubunun üyesiydi, yazıları bundan renkler taşıyordu. Bu grubun düşünce ve amaçları hakkında hiçbir şey bilmediğimiz için Melkem hakkında hüküm yürütmeyeceğiz. 


27/7 Ooo Anayasa kastediliyor. (ÇN) 
28 İran'ın Azerbaycan Eyaletinde de Culfa adını taşıyan bir kasaba vardır. (ÇN) 
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Mirza Melkem Han, Londra'da basılan Farsça bir gazete” çıkardı, sayıları mevcuttur. Meşrutiyet Hareketi'nin ilk iki senesinde hayatta ve Avrupa'daydı. 

Seyyid Cemaleddin ise İran'a iki kez geldi. İkincisinde 1268 (1307 (1889) Şah'ın emriyle sınır dışı edildi. Seyyid cesur bir adamdı, Şah istibdadı ile Eminüssultan'ın açgözlülüğünü yeriyor ve halkı uyandırıyor, coşturuyordu, ona inananlar etrafında toplandı. Her ne ise, Seyyid Cemaleddin'in İran, Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gayretleri kayda değer bir sonuç vermedi. Öğrencileri ondan söz ederken birçok şeyi abartırlar.” 

Seyyid, büyük şeyler yapmak istedi ancak bu işleri nasıl yapacağını bilmiyordu. O günlerde kendisini hep sakındı. Oysa bu tür işlerde yapılması gereken ilk şey insanın kendisini sakınmaktan vazgeçmesidir. Seyyid, bir saraydan diğerine gezip duracağına bütün gayretini halkı aydınlatmaya ve yeni fikirler geliştirmeye verseydi daha iyi sonuçlara ulaşırdı. 

İkinci gelişinden önce Nâsıreddin Şah onunla Münih'te karşılaşmış ve onu İran'a çağırmıştı. Ancak bu davetin sebebini, ne amaçla yapıldığını ne vaatler verildiğini bilmiyoruz. Öğrencileri "Ona sadrazamlık sözü verildi" diyorlar ama bu pek inandırıcı değildir. O günlerin İran'ı gibi bir ülkede sadrazamlık makamı kolay kolay ve hoyratça verilemezdi. 

Ayrıca Cemaleddin İran'a Atabek'in bilgisi dahilinde çağırıldı, dolayısıyla kendi yerini alması için çağırmadığı açıktır. Ama Seyyid'in Şah'tan böyle bir görev beklentisi olduğu söylenebilir elbette. 


Seyyid Cemaleddin'in Nâsıreddin Şah'a Mektubu 


Elimizde Seyyid Cemaleddin'in Abdülazim'e sığınıldığında Nâsıreddin Şah'a yazdığı sanılan Farsça bir mektubu var. Bu mektup Seyyid'in İran'a geliş nedenini az da olsa açıklığa kavuşturduğu için çok uzun olmasına rağmen buraya alıyoruz: 


"Münih'te, bu âcize saygılarını sunmak ve sohbet izni için İslamın Koruyucusu Alâ Hazret” Şehinşah'ın yüksek huzura kabul buyurduklarında o huzurda bulunan Vezir-i A'zam Eminüssultan cenapları arz ettiklerimden o kadar çok memnun kaldılar ki bazı ıslahat için bu âcizin önce Petersburg'a daha sonra 


29 oKanun gazetesi. (ÇN) 

30 Örneğin Cemaleddin Afgani Anıları kitabının yazarı Muhammed Paşa-yi Mahzumi, Seyyid'in 
İran'dan kovulması hakkında şöyle dedi: "Bu yönde haberler yayılınca Cemaleddin'in dostları hükümete karşı ayaklandılar, az daha sokaklarda su gibi kan akacaktı." Oysa bu olduğu gibi yalandır. 

31 Bu mektuba İranlıların Uyanışının Tarihi'nin Giriş'inde yer verilmiştir, bazı hataları içerse de 
biz olduğu gibi veriyoruz. 

32 Alâ Hazret, ekselans demektir. (ÇN) 
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İran'a gelmemi istediler. Alâ Hazret uygun gördükleri için o uğurlu günün akşamı Vezir-i Azam cenaplarıyla bu âciz beş saat görüştü. Konuşmamızın ve vardığımız kararın özeti şöyle: Evvela Rus devletinin siyasi ricali ve basını Vezir-i Azam cenaplarını bu şekilde hedef almaları hakkaniyet ilkelerine dayanmamaktadır, bunu yapamaz, kendilerine karşı düşmanlık güdemez, çekişmeye kalkışamazlar. Zira kendileri mülkün sahibi olmadığı gibi sorunları olumlu veya olumsuz bir sonuca bağlama yetki ve kudrete de sahip değillerdir. Dahası Kârun,# Banka ve Madenler meseleleri kendilerinin Vezir-i Azam'lık görevine atanmadan önce ele alınmış bir iştir. Uygulamaya geçilmesinin kendilerinin dönemine rastlaması nihayetinde bahtsızlıktan başka bir şey değildir. Bu nedenle Petersburg'a vardığımda her şeyden önce Rus bakanlar nezdinde Vezir-i Azam hakkında oluşan olumsuz algıyı bertaraf etmem gerekmektedir. Kendileri hakkındaki kötü düşünceleri uzaklaştırıp Rus devleti hakkındaki beslediği iyi niyetlere onları ikna etmeliyim. İkinci olarak, Rus Sadrazamı Mösyö Kirays Dışişleri Bakanı ve müsteşarlarına Vilinkali ve Zinoviyev kendilerinin yani Vezir-i Azam cenaplarının Rus devletinin Kârun, banka ve madenler sorununun çözümüne yönelik kolay bir yol önerilerine açık olduklarını, böylece her şeyin önceden olduğu duruma geleceğini sözlü olarak iletmemi rica ettiler. Bu âciz de Vezir-i Azam'ın maksadının başarı olduğuna, Padişah'ın rızası ve İslam milletinin hayrına olduğuna inandığım için Petersburg'a döndüm. 

Doğu siyasetinde kendimle aynı meşrebe sahip olan Harbiye'deki General İbroçev, Saray Bakanlığı'ndaki General Dihter, İslambol eski Büyük Elçisi İgnatiev, özellikle Rus İngiliz siyasi ilişkilerinde nüfuzlu hanımlardan olan Madam Nevedpekov gibi birkaç kişiyi bu konuda ikna ettim. İki ay içinde yirmi kez Mösyö Kirays ve müsteşarla görüştüm. Vezir-i A'zam'ın amaçları hakkında söze girmeden evvela siyasi delil ve burhanlarla aynı meşrepte olduklarımla birlikte İran devletiyle işleri yokuşa sürmek ve düşmanlık gütmek yerine sürekli işbirliği, iyi ilişkiler ve barış içinde olmanın Rus devletinin menfaatlerine daha uygun düşeceğini ispatlamaya çalıştım. Ayrıca İslamın koruyucusu Alâ Hazret Şehinşah'ın Türkler ve Türkmen toprakları ve diğer yerlerdeki cömertliği ve olumlu tutumunu da hatırlatıyordum. Bu önemli hususun anlaşıldığı, makbule geçtiği, görüşlerinin değiştiği ve öfke ateşinin dindiğini görünce bu sefer Vezir-i A'zam'ın Münih'te anlattıkları maksatlara matuf görüşleri ortaya koydum. "Sizler Kârun, banka ve madenler konusunda savaşa ve tazminata yol açmayan Rus, İran, İngiliz arasındaki dengeyi eskiden olduğu gibi geri getiren bir çözüm getirirseniz o yolun izleneceğini size bildirmemi istediler' dedim. Bu konuşmamın devamında Vezir-i A'zam cenapları hakkındaki olumsuz görüşler 


33 Huzistan vilayetindeki Kârun nehrinde gemi taşımacılığı imtiyazından söz edilmektedir. (ÇN) 
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ve endişenin ortadan kalkması ve iyi niyetlerinin anlaşılması için gerekenleri dile getirdim, bunları Petersburg'dan da tekrar yazdım. 'Biz bunları Savaş Bakanı ve Maliye Bakanı'yla görüştükten sonra İmparator'a arz edelim, daha sonra Siyasi bir çözüm yolu bulunursa Vezir-i A'zam'a iletmeniz üzere onu size şifahen aktarırız' dediler. 'Sorunun bizim devlet ile İran devleti arasında bir husumete yol açmayacak bir şekilde çözülmesi iyi olur' dediler. Aralarında danıştıktan sonra bana geldiler. Biri kendileri diğeri Vezir-i Azam için olmak üzere iki politik yol önerdiler. Eğer Vezir-i A'zam geleceğe matuf tehlike kapılarının hepsini kapatmak istiyorlarsa bu iki yolu bizim adımıza kendilerine ilet. Her iki taraf politikasını bu iki yol üzerine kurarsa sorunun herhangi bir tazminat veya savaşa yer bırakmadan kendiliğinden çözüleceğini ve herkesi memnun edeceğini belirttiler. Allah'ın yardımıyla tek başına Rus devletinin doğudaki gizli bütün siyasetlerini öğrenip bu işi kotararak İslam devleti ve Vezir-i Azam'a bir hizmette bulunduğum için çok mesut oldum. Tahran'a dönünce şehir dışında durup Vezir-i A'zam'a haber gönderdim. Âlicenapları ikametim için Hacı Muhammed Hasan-i Eminüzzarb'ın evini ve konukçuluk için de oğlunu uygun görmüşler. Üç ay geçti, bu müddet zarfında âciz bir defaya mahsus Zât-i Mülükâneleri tarafından kabul edilip o övgülere nail oldum. Bu süre içinde Vezir-i Azam cenapları Petersburg'da ne oldu, seni oraya göndermemin sebebi olan sorunun sonucu nereye vardı diye bana tek bir soru sormadılar. Evet, bu süre içinde görüşme dileğimi etrafımdakilerin aracılığıyla kendilerine defalarca ilettim. Uzun uzun görüşeceğimizi vadediyorlardı. Ne var ki uzun bir süre geçince selamımı götürenler ne oldu, haber geldi mi diye sorduklarında Vezir-i A'zam'dan bir soru gelmediğini, sebebini de bilmediğimi söyledim. 

Vezir-i Azam'ın Rus Bakanlığı'na karşı ihmalkârlığı açığa çıkınca anlaşılan Rusların gerçek niyetlerini öğrenmem içi yürüttüğüm o denli çaba, uzun uzadıya izahatta bulunmam, tartışma ve siyasi hileler kullanmam ve zekâ yarışı içinde uğraş vermem yanlış değerlendirilip ihanetle karıştırılmıştır. Keşke sorulsaydı da bunları ileten karşı tarafın niyeti açığa çıksaydı. Onlar Tahran'daki Rus Büyükelçiliği'ne telgraf çekerek burada Seyyid Cemaleddin Vezir-i Azam adına şifahen görüşmelerde bulunuyor, Vezir-i Azam o konularda görüşmek istiyorsa doğru olanı resmi yoldan ve re'sen Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği veya Petersburg'daki İran Sefareti kanalıyla bizimle konuşmalıdır. Seyyid Cemal'in gayrı resmi olarak yürüttüğü görüşmelerle ilgili bizim taraf adına söyleyecekleri geçersizdir, 'Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh". Yol alınmış, emek verilmiş, ilişkiler yerin dibinden tepelere çıkartılmış, ama hayret! Çözülmüş işi tekrar düğümlemek neyin nesi! İslamın koruyucusu Padişah Alâ Hazretleri bu gibi akılsızca yürütülen diplomasinin vereceği zararı herkesten daha iyi bilirler. 
Vezir-i Azam o telgrafı alır almaz dünya siyasilerinin aksine Rus Bakanların bu 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konudaki düşüncelerini iyice dinleyip niyetlerine anlamaya çalışmamış. Ben Seyyid Cemal'e Rus Bakanlığı'na bir şey iletsin diye hiçbir söz söylemedim, kendisini Petersburg'a da ben göndermedim demişler, 'Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz'.” 

Artık oyun döndü, kısır bir akıl, çürük bir sonuç. Bu tutumla tehlike yolları nasıl kapatılabilir, nasıl ondan uzak durulur? Yüreklere sebepsiz yere şüphe düşürmek ve kalpleri nefretle doldurmak neden? Allah bizi bu hareketlerin vahim sonuçlarından korusun. ... Alâ Hazretin mübarek dilinden övgüler aldıktan sonra Eminüzzarb'ın bana gelerek Alâ Hazret Şehinşah'ın oluruyla Tahran'ı terk edip Kum şehrindeki türbelere gitmemi söylemesi olayın en şaşırtıcı tarafıydı. Zihnimin derinliklerini ne kadar araştırsam da sebebi anlayamadım. 
Acaba Rus devletini arabulucular tavassutuyla, öne sürdüğüm delillerle anlaşmaya ve uzlaşma yoluna getirebilmem için miydi? Yoksa Vezir-i A'zam'ın ricasıyla Petersburg'a gidip kendisi hakkındaki orada yaygın olarak oluşan kötü düşünceleri temizlemek ve Rus Devleti'ni onun iyi niyetine inandırmaya verdi-Sim çaba mı? Gerçi tecrübeli kişilerin kimi yaptıklarından pişmanlık duyması doğaldır. Misafir olduğum sürede karşılaştıklarım artık bir daha İran'ı hayal etmemem için yeterliyse de Şehinşah'ın sözlerini mukaddes sayıp söylediklerinin tersine itaatkâr ve hayır peşinde olduğumun açıklığa kavuşmasını istedim. 
Bu nasıl bir oyundur ki yine geveze sever laf cambazları ortada dolaşıp, oyunlarıyla Allah korusun beni iyilikseverlik yolumdan etmek istiyorlar. Suphanallah! Ben kimseyi makamından edecek değilim, nedir bu evham, bu serzeniş? 
Bu küçük akıl ve hakir nefis sahipleri büyük çabayla Alâ Hazretlerinin berrak ve yüksek kavrayışlı zihnini bu âcizle ilgili bulandırmak mı istiyorlar. Şu anda Hazret-i Abdülazim'de oturmuş yüceliğin kaynağından |Padişah| emir gelmesini bekliyorum. Allah Teâlâ'dan hak ve adalete bir fırsat tanımasını, hikmetiyle yardımcı olmasını, kudretiyle devletinizi hainlerden uzak tutmasını diliyorum. 


Âciz, Cemaleddin-i Hüseyni" 


İran Halkının Uyanmaya Başlaması 


Nâsıreddin Şah'ın yönetiminin son yıllarında yabancılara imtiyazlar bahşedildiğini söylemiştik. İlk olarak Sipehsâlâr zamanında İngilizlere Buşehr'den Gilan'a demiryolu yapmaları için imtiyaz verildi. Bu, Sipehsâlâr'ın hatalarındandı. Bu imtiyaz kullanılmadı, yaklaşık on yıl sonra geri alındı ve unutuldu. 
Ama 1268'de (1890) Nâsıreddin Şah en ünlüsü Tütün ve Tömbeki İmtiyazı olan başka imtiyazlar bahşetti. Halk bunların zararlı şeyler olduğunu bilmiyordu. 
Halk kitleleri o zamana kadar ülke için neyin iyi neyin kötü olduğuyla ilgilen- 


34 Bakara Suresi, ayet 156. (ÇN) 
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miyor ve devletin işlerini sorgulamıyordu. Ama bu imtiyazlar ülkede yabancıların sahip olduğu temeli genişlettiği, İran'da Avrupalıların varlığı da giderek arttığı için buna sessiz kalmayan halk, özellikle mollalar şikâyete başladılar. 
Bu olaylar halkın gözünün açılmasına neden oldu, halkın direnişi nedeniyle Tütün ve Tömbeki İmtiyazı iptal edildi. 

Bu imtiyaz İran'ı büyük zarara sokuyordu. Ülkede iç tüketim ve ihracat için yapılan tütün ticareti tekeli, hükümete her yıl beş bin sterlin ve elde edilen net kârın dörtte birinin devlete ödenmesi karşılığında bir İngiliz'e devredilmişti. 
Oysa İran'dan daha az tütün ve tömbeki yetiştirilen Osmanlı İmparatorluğu'nda ise yalnızca iç ticaret tekeli söz konusuydu, Osmanlı hükümetine yılda yedi yüz bin sterlin ve gelirin beşte birinin devlete ödenmesi karşılığında bir şirkete devredilmişti, aradaki farkın büyüklüğüne bakın! 

Halk bu hesaplardan habersizdi ama yabancıların ülke içine ayak basmasından rahatsızdı. Yetiştirdikleri tütünü ve tömbekiyi düşük fiyatla bir yabancıya satıp, sonra dönüp yüksek fiyatla satın almaları ağırlarına gidiyordu. 

İmtiyazı alan bir kişiydi ama Londra'da 650.000 sterlin yatırımla bu iş için bir şirket kurulmuş, şirket görevlileri 1270 (1308 (1891)) baharında İran'da çalışmaya başlamıştı. 

Halk işin başından beri durumdan rahatsızdı, tüccar da bir mektup yazarak Eminüddevle aracılığıyla Şah'a başvurdu ve adalet istedi. Ama imtiyazı Şah ve Eminüssultan bizzat verip üstelik savundukları için bu başvurudan bir sonuç çıkmadı. Öte yandan şirketin görevlileri her şehirde işe koyulunca rahatsızlık giderek arttı ve sonunda halkın eyleme geçmesine neden oldu. 

İlk eylem Tebriz'de meydana geldi. Halk, şirketin duvarlara yapıştırdığı duyuruları yırtarak yerlerine coşkulu yazılar astı. Şehrin valisi, Muzaffereddin Mirza'nın adamı olan Emir Nizam-i Gerusi'ydi. Veliaht, ondan halka şiddet kullanarak müdahale etmesini ve asileri cezalandırmasını istedi. Emir Nizam bunu kabul etmeyerek görevinden istifa etti. 

Şirketin uzlaşmaktan başka seçeneği yoktu, Azerbaycan'daki görevlilerinin hepsinin Azerbaycanlı olmasını teklif etti ama halk bunu kabul etmedi, galeyana ve eylemlerine devam etti. 

Tebriz'den sonra İsfahan eyleme geçti, sonra da Tahran hareketlendi. Her yerde başı ulema çekiyordu. Tebriz'de Hacı Mirza Cevad, İsfahan'da Aga Necefi, Tahran'da Mirza Muhammed Hasan-i Aştiyani ve diğerleri bu işe önayak oldular. Büyük Müctehid Mirza Muhammed Hasan-i Şirazi, Şah'a Samara'dan telgraf çekerek imtiyazın neden olduğu zararları anlattı, imtiyazdan vazgeçilmesini istedi.” 


35 Tebriz, veliaht şehzadelerin tahta geçinceye kadar ikamet ettiği şehirdi, Tebriz'e "veliaht 
nişin" denirdi. (ÇN) 

36 Bu telgraf ve İran'da hükümet ile ulemanın birbirine gönderdiği telgraflar İranlıların 
Uyanışının Tarihi kitabında mevcuttur. 
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Giderek ciddiyet kazanan bu sorun karşısında Şah ne yapacağını bilmez haldeydi. Önce ülke içindeki satışın şirketten alınmasını, şirketin yalnızca ihracat yapmasını istedi. Ama halk ve ulema bunu yeterli görmeyip mücadelelerine devam ettiler. Ulema başka bir çıkış yolu düşündü; şirketle uğraşmak yerine, halkı çubuk ve nargile kullanmaktan vazgeçireceklerdi. Mirza-yi Şirazi, çubuk ve nargilenin kullanılmasını haram kılan bir fetva yayımladı. Bu emir telgrafla şehirlere gönderildiğinde nerede olursa olsun büyük küçük, kadın erkek, zengin yoksul, herkes tarafından kabul edildi. Bir anda bütün tütün ve tömbeki dükkânları kapandı, çubuklar ve nargileler bir kenara kaldırıldı. 

Bütün bunlar yabancıları şaşkınlığa sürükleyen bir hızla oldu. Şirketin Şah'a şikâyette bulunup ondan yardım istemek dışında bir çaresi kalmadı. 
Şah karşı tarafın gücünü sınamak istedi, Mirza-yi Aştiyani'ye haber gönderip ya halkın içinde alenen nargile içerek o fetvayı kırmasını ya da Tahran'ı terk etmesini istedi. Mirza, şehri terk etmeyi seçti ve hazırlığa başladı. Ama halk ayaklandı, onu bırakmadı. Halktan büyük bir kitle Erk'in (Saltanat kalesi| etrafında toplanıp içeri girmek istediğinde sonradan Serdar-i Efham olan Aga Bala Han'ın emriyle askerler ateş açtı, yedi kişi öldü, yirmiden fazlası yaralandı. 
Ayaklanma giderek şiddetlenip Tahran ve diğer yerlerdeki yabancılar korkuya kapılınca Şah'ın Şirket'le görüşmekten başka çaresi kalmadı, anlaşmanın iptali için Şirket'e 500.000 sterlin tazminat ödenmesinde anlaştılar. Bu olay 1270'in Dey (Cemaziyelevvel 1309 (1891 Aralık|) ayında oldu. Şirket'e verilen beş yüz bin sterlin, yeni kurulan Bank-i Şahi'den” çekilmişti. Bu, İran hükümetinin ilk borçlanmasıydı. 

Bu hikâye, yaklaşık altı ay süren eylemler ve olaylardan sonra sona erdi. 
Bu, "İran halkının ilk kitlesel hareketi" kabul edilebilir. Ulema tarafından örgütlenmiş ve İki Komşu'nun rekabetinden etkilenmiş olmasına rağmen değerli bir olay kabul edilmeli, tarihe yazılmalıdır. Halkın korkusunun nedenini anlamak, duygularla düşüncelere örnek olmak üzere o günlerde yazılıp duvarlara yapıştırılan, kuşkusuz ulemadan birinin kaleminden çıkmış olan yazının bir bölümünü veriyoruz: 


Milli Makale 


"Bismillâhirrahmânirrahim. Devlet erkânıyla ilgili olan Tütün-Tömbeki, İngiliz kiracı ve bu maddelerin kullanımının haram kılınması meselesinde kısaca şunu söylemeliyiz: Bütün akıl sahiplerince doğruluğundan şüphe edilmeyen kaideler gereği mekânlardan bir mekâna sahip bir kişi, bir ecnebinin oraya gir- 


37 Bank-i Şahi: İngiliz vatandaşı Julius de Reuter'e verilen imtiyazla 1888'de kurulan ve uzun 
yıllar merkez bankası görevini üstlenen banka. (ÇN) 
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me ihtimalini düşünmelidir. Hatta halka yakın falanca kişinin dahi onun evinde oturacağını, daha sonra yerleşeceğini ve zorlukla çıkacağını ihtimal dahili görürse ilk baştan girilmesine izin vermek caiz değildir, diye buyurdu (2). Hele bu kişi onun evine gece baskını yapma ve onu öldürme ihtimali olan güçlü bir düşmansa ev sahibi görmezden gelemez. O evin en ufak menfezi ve bütün sınırları büyük bir titizlikle korunmalıdır. Ayrıca siyasette (memleket idaresindel ana baba dahi gözetilmez. Bu, padişahların kesin ve gerçek ilkelerindendir. Nitekim memleket ve saltanat yararına olamayan ve vazgeçilmesi gereken birçok anlaşmadan vazgeçilmesine rağmen anlaşmaya sadık kalındığına karşı taraf inandırılmış ama memleket istila edilip saltanatın çökertildiği görülmüştür. Dahası olayların tekrarına tanık olmakla elde edilen tecrübelerin önemi ve geçerliliği yabana atılmamalıdır. İngilizlerin Hindistan, Mısır ve kimi ülke halkları hakkındaki plan ve hileleri, anlaşmalarının temelsiz olduğunun defalarca görüldüğü güneş gibi ortadadır. Nitekim Hindistan işgalinin başlangıcında ticaret adı altında halkı kendi tebaaları yapıp kendilerinden olanları da oraya gönderip bilahare bütün ülkenin istila yolunu zahmetsiz açtılar, daha önce yaptıkları anlaşmalara vefa göstermediler. Mısır'ı da bu şekilde mağlup ettiler. 
Şimdi de Allah bizi korusun, İran ülkesini almaya gelmişler. İslam sınırlarının başlangıcı olan Fars vilayetinden yollarını açmışlardı, şimdi de değişik yollarla gelip Sekizinci İmam Türbesi'nin” kadim vakfı olan Horasan sınırında büyük bir yapı inşa edip içine çok miktarda savaş araç gereci yığdılar. Tömbeki kiracımızın kaleye ve şehrin bütün noktalarına hâkim Bağ-i İlhani'de tömbeki için dediği böyle bir muazzam yapı inşa etmesindeki gayesi nedir acaba? Üstünde dönen topuyla savaş gemisine benzer yaklaşık dört zira” eninde tuğladan duvarı olan yapının inşası ne anlama gelmektedir? Oysa Saray-i Emin'i kiralayıp rahatlıkla kullanabilirdi. Devletlerinin yol göstermesiyle olmadığını nerden bilelim? Bu kadar büyük masraflar ancak devletler tarafından yapılabilir. Yoksa tacir adam durup dururken neden yedi veya on iki kurur" maliyete katlansın? Bu kadar parayı hangi süre içinde bu fakir milletten toplayabilecektir? Bu mekâna taşınanların kumaş, tömbeki ve benzeri yerine, ihtiyaç duyulduğunda şehri yerle bir edecek top tüfek taşımadığından nasıl emin olacağız? Müfettiş adı altında başçılara otuz tüman ödemek, etraftan adamlar toplamak uzun süreli emellerin, geniş hayallerin ve karşı çıkanları ortadan kaldırma hazırlığının işareti olduğu şüphe götürmez, hatta akıl böyle düşünmeyi emretmektedir..."4 


38 Sekizinci İmam Ali er-Rıza'nın Meşhed'deki türbesi. (ÇN) 

39 Zira: El, kol uzunluğu, arşın, yaklaşık 75-90 cm. (ÇN) 

40 Kurur (Fars.): Beş yüz bin. Genel olarak sayı belirtirken, yaygın olarak para miktarı 
belirtilirken kullanılır. Mecazi olarak da "çok sayıda" anlamına gelir. (ÇN) 

41 Bu da Uyanışın Tarihi'nden alınmadır, var olan yanlışlıklara dokunulmamıştır. Kalan kısmı 
yanlışlıkların fazlalığından buraya alınmamıştır. 


51 


Gazete ve İlkokul 


Nâsıreddin Şah elli yıl tahtta kaldı, İran ve Avrupa arasındaki ilişkiler onun zamanında ister istemez gelişti. Avrupalılardan telgraf, telefon, postane, darphane, gazlı sokak lambaları, polis karakolları ve benzerleri alındı. Avrupa örnek alınarak bakanlıklar kuruldu, Fransızca öğretimi ve bazı ilim dallarının eğitimi için Tahran ve Tebriz'de birer darülfünun kuruldu. Ayrıca, ilkokul açıldı ve gazeteler çıkarıldı; kitle hareketleriyle ilgili olduğu için burada onlardan söz edeceğiz: 

İran'da gazeteler ilk kez hükümet tarafından çıkarıldı, ilk çıkan gazeteler resmi nitelik taşıyordu. Nâsıreddin Şah zamanında devlete ait olmayan Farsça gazete oldukça azdı. Burada, İstanbul'da basılan Ahter'den söz edeceğiz yalnızca. 

Bu, iyi ve gayretli yazarları olan değerli bir gazeteydi. Bahsettiğimiz gibi, Tütün ve Tömbeki İmtiyazı olayı sırasında doğru ve yararlı makaleler yazdılar. 
Bu makaleler, İran halkının bilinçlenmesine yardımcı oldu. 

İlkokullara gelince, Hacı Mirza Hasan-i Rüşdiyye'yi onların kurucusu saymalıyız. Bu konunun anlaşılması için önce "mektepleri" anlatmalıyız: 

Meşrutiyet'ten önce İran'da iki türlü eğitim kurumu olduğunun bilinmesi gerekir: Biri molla olmak isteyenlerin gittiği medreseler, diğeri çocukların okuma yazma öğrendiği mektepler. 

İran'da her şehirde birkaç tane olmak üzere çok sayıda medrese bulunuyordu. Medreseye giden talebeler” Arapça dilbilgisi, mantık, usul, fıkıh, hikmet ve benzeri öğrenirlerdi. Meşrutiyet Hareketi'nin başlangıcında bu medreseler revaçtaydı ve görüleceği gibi bu talebeler harekette etkin oldular. 

Mekteplere ise ayan,” zenginler ve tüccar dışında kimse çocuklarını göndermezdi. Saray'da veya çarşıda işlerini yürütebilmeleri için okuma yazma öğrenmeleri yeterli görülürdü. Bugün öğretilen dersler o zaman yoktu, halkın çogunluğu da eğitimi gerekli görmezdi.“ Üstelik mekteplerde alfabeyi öğretmek için verimsiz ve hatalı bir yol kullanılırdı. Bir öğrencinin alfabeyi iyice öğrenmesi, kimi sözcükleri okuyup yazabilmesi yaklaşık bir yılı bulurdu. Mektebe 


42 Talebe, Arapça "istekliler" anlamına gelir, tekil değildir. Ama İran'da bir kişi için ve tekil 
kullanıldığından biz de böyle yapacağız. |İran'da "talebe" yalnız molla olmak için dini okullarda okuyan öğrencilere denir. Bu ayırımı gözetmek için Türkçe çeviride medresede okuyanlar için "talebe", yeni okullarda okuyanlar için "öğrenci" sözcüğü kullanılmıştır-ÇN| 

43 Ayan sözcüğü de Arapçada tekil değildir ama İran'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda tekil 
kullanılır. Saray mensuplarını, zenginleri ve güçlüleri ifade eder. 

44 o Okuma yazma, İran'da uzun zaman boyunca yalnızca mirzalara yani şehzadelere özgü bir 
bilgiydi. Bu nedenle mirza sözcüğünün, biri "şehzade" diğeri "okuryazar" olmak üzere iki anlamı vardı. Bugün bile okuryazarlara "mirza" denir. 
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giden çocuklar önce alfabeyi, ondan sonra "Kul eüzü"# bölümünden başlayarak amme cüzünü”* (Kur'an'ın son cüzü) daha sonra da (sondan başa doğru) Kur'an'ın geri kalanını okur, bundan sonra birbiri peşi sıra Gülistan, Câmi-yi Abbasi, Nessab, Tezessül, Ebvab-i Cinan, Tarih-i Nadiri ve Tarih-i Mu'cem okur, böylece dil öğrenir ve ancak birkaç yıl sonra Farsçayı okuyup yazabilir duruma gelebilirdi. 

Öte yandan, öğrencilerin mektepte boş oturması, birbirlerine davranışları, mektebi yöneten ahundun” onlara davranışı makbul değildi. Öğrenciler yere serilen döşekler üzerinde yan yana oturur, ahund pencere pervazında onlardan yüksek bir yerde oturur, öğrencilere tek başına birer birer ders verir, onları dinler ve yazı öğretirdi. Bazı ahundlar ders sırasında para karşılığında başkalarının mektuplarını yazardı. Öğrenciler ortalıkta koşturup şakalaşırlardı. 
Dersini iyi ezberlemeyenlerin ya da yazısı iyi olmayanların el veya ayaklarına sopayla vurulurdu. 

Mektebin anlamı ve eğitim yöntemi buydu. Mektep açanların çoğu bu iş için camileri seçtiklerinden cami de denirdi mekteplere. Hacı Mirza Hasan'a gelince, o Tebrizli bir mollanın oğluydu. Gençliğinde Beyrut'a gitmiş, oradaki okulları görüp eğitim yöntemlerini öğrenmişti. Tebriz'e döndüğünde oradakilere benzer bir ilkokul kurmaya karar verdi.“ 1267'de (1305 (18881) işe başladığında mektepçiler gibi Şeşkelan Mahallesi'nde bir cami seçti kendine. Öğrencileri mektepteki gibi yerde oturtuyordu ama önlerindeki duvarda artık bir karatahta asılıydı. Alfabe bugünkü gibi yeni ve kolay bir yöntemle öğretiliyor, Farsça dersi basit ve kolay kitaplardan okutuluyordu. Mirza Hasan öğrencilerin temizliğine dikkat etti, ders saatlerini düzene koydu. Son olarak da kapıya üzerinde "Rüşdiye Okulu" yazan bir tabela astı.” Yeni bilimleri öğretmemesine, çok ihtiyatlı hareket etmesine rağmen mollalar alfabenin değiştirilip yeni usulle verildiğini bahane ederek okula karşı çıktılar ve sonunda onu camiden attırdılar. Birkaç yıl oradan oraya gezip durdu. Gittiği her yerde insanlardan ekşi surat gördü. 
Nihayet Şeyhülislam Camisi'nin avlusundaki kadim medreseyi alabildi. Kendi parasıyla tertemiz odalar yaptı, sıra, karatahta ve diğer eşyaları satın alarak bir ilkokul kurdu, öğrenci topladı. Uzun bir süre burada kaldı ama mollalar kendisiyle uğraşıyordu, medrese talebeleri bir gün okulu basarak sıraları, karatahtayı kırdılar, okulu yerle bir ettiler. 


45 "Kul e'üzü birabbin nâs/ birabbinnâs bi rabbi bin nas": Kur'an'ın son suresi Nas'ın ilk 
sözcükleri. (ÇN) 

46 o Ammecüzü: Kur'an'ın son otuz yedi suresi ile Fatiha suresi. (ÇN) 

47 Ahund (Farsça): Molla, önder, hoca, mektep müderrisi. (ÇN) 

48 (Bunlaradamedreseadıverilmişti ama Farsçada debistan dendiğinden biz bunu kullanacağız. 
(Türkçe çeviride "ilkokul" sözcüğü kullanılmıştır-ÇN| 

49 Buokuldailkokuyanlardan biri Sabri Bey'di, halen Tahran'da ikamet etmektedir, bu bilgilerin 
çoğu kendilerinden alınmıştır. 
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Bu olaylardan sonra Hacı Mirza Hasan, Tebriz'i terk edip Kafkasya ve Mısır'a gitti. Eminüddevle Azerbaycan valisi olup kurduğu ilkokulları ve bu okullarda eğitimde yaptığı yenilikleri ve ilerlemeyi öğrenince Rüşdiye'yi telgrafla Tebriz'e davet etti. Onun eliyle Şeşkelan'da yeniden görkemli bir ilkokul kurdu ve bu kez öğrencilere üniforma giydirilip öğle yemekleri de verildi. Bütün masrafları Eminüddevle karşılıyordu. Eminüddevle'nin Tahran'a çağırıldığı 1276 yılına (1314 sonları (1897 ortaları|) kadar işler böyle devam etti. Eminüddevle Tahran'da yeni okullar kurması için Hacı Mirza Hasan'ı beraberinde götürdü. 
Tebriz'deki okul Rüşdiye'nin ağabeyine emanet edildi. 


Eminüddevle ve İcraatı 


Nâsıreddin Şah'tan sonra tahta 1275 yılında (1313 (18961) oğlu Muzaffereddin geçti. Bu Şah'ta babasındaki kurnazlık bile yoktu. Onun yönetiminde İran'ın ilerlemesini ummak mümkün değildi. Ancak memleket işleriyle ilgili görünüyor, iyi niyet gösteriyor, ülkenin güçsüz ve karmaşa içinde olduğundan söz ediyor, vaatlerde bulunuyordu. Tömbeki Hareketi nedeniyle canlanan, ülkenin menfaat ve zararına olan işlerle ilgilenmeye başlayan halk Şah'ın söylediklerinden memnun oldu. Tahta geçtiğinde Eminüssultan hâlâ işlerin başındaydı ancak Şah bir yıl sonra onu azletti, Mirza Ali Han Eminüddevle'yi Tebriz'den Tahran'a getirdi, "Kimseden korkma, ülkenin ilerlemesi için gayret et" diyerek işlerin idaresini onun eline teslim etti. 

Eminüddevle iyi işler yapmakla tanınmış biriydi. Şah da işlerin düzgün olmasını istediği için Tahran'a gelir gelmez işe girişti. Söylediğimiz gibi burada da Rüşdiye eliyle ilkokullar kurarak bizzat destekledi. Ayrıca, devlet işlerindeki kargaşanın kanunların olmamasından kaynaklandığını düşündüğü için ülke için bir kanun hazırlayıp Şah'a onaylatmaya karar verdi. Yine, valilerin ve saray erkânının rüşvetçiliğini, zulümlerini önlemeye çalıştı, ülkenin gelir ve giderine çekidüzen verdi. İlkokul çalışması çok güzel ilerledi. Eminüddevle Şah'a, ilkokulu gezdirdi, Şah'ın kendisinden ve çevresindekilerden ilkokula harcanmak üzere otuz altı bin tümân (360.000 riyal) bağış aldı. İlkokulun yaptıklarını denetlemek, bilimi yaygınlaştırmak için bir de "Maarif Encümeni" kurdu. Halk, Şah ve Eminüddevle'nin ilkokulla ilgilendiğini görüp medrese ile arasındaki farkı anlayınca onların yaptığı gibi çocuklarını kendi rızalarıyla buraya gönderdi. 

Eminüddevle'nin diğer tasarılarından sonuç alınamadı. Muzaffereddin Şah ile Eminüddevle arasında geçen ve Hablülmetin gazetesinde yayımlanan konuşmayı burada veriyoruz. Şah ona şöyle diyor: 
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"İran saltanatının şanı ve mevkii zamanın çok gerisine düşmüştür. Komşu ve yakın devletlere yetişmemiz için çok çalışmalıyız. Dolayısıyla ıslahatın gerçekleştirilmesi ve gereken işlerin yapılmasında gecikme, durup düşünme asla doğru değildir. Islahata ne kadar erken başlasak bir o kadar geçtir. Menzile varmak için artık iki atla koşacağız. 

Eminüddevle cenapları, sizin ıslahat yönündeki gecikmenizin ve duraksamanızın nedeninin bizim mutlak yetkimizle ilgili olduğunu biliyoruz. Bu noktanın tamamen farkındayız, ancak yetkilerimizin sınırlandırılmasına rıza göstermemiş olsaydık bunu size teklif etmezdik. 

Bizim mutlak yetkimize ters düşse dahi, gerekli ıslahatı güçlü bir niyet ve sağlam bir iradeyle acilen ve hızla gerçekleştirmeniz için tam bir güven içinde size emrediyorum. Bundan böyle hiçbir bahane kabul edilmeyecektir, gerekenler ne ise yapın ve huzurumuza getirin, imzalayacağız." 


Eminüddevle şöyle cevap veriyor: 


"Efendimiz hazretlerinin temiz hayalleri ve kutsal amaçları milletin her alanda ilerlemesini içermekte ve bize yol göstermektedir. Ancak önümüzde bir engel var ki onu ortadan kaldırmadan doğru temellere dayanarak ilerlememiz mümkün olmayacaktır, o da devlet maliyesinin ıslahıdır. Devlet maliyesinin ıslahıysa maliyetli bir iştir, çıkacak olağanüstü giderler için borçlanmamız gerekecektir. Bugün için iç borçlanma olanağımız yoktur, Belçika gibi tarafsız bir devletten bir miktar kredi almayı düşünüyorum. Onunla bütün ıslahatı doğru bir temele oturtarak işe başlamak ve hazretlerinin emir buyurduklarını bugünden itibaren gerçekleştirmek üzere işe başlamak istiyorum." 


Hablülmetin'in yazdığına bakılırsa bu görüşme tahta çıkışın başlangıcına ait değildir. Burada anlaşılması çok zor iki nokta vardır: Birincisi, Şah kanunu hemen tamamlayıp işleri yoluna koymaya çok hevesliyken Eminüddevle neden zafiyet gösterdi?.. İkincisi, Şah'ın böyle umut ve emelleri varken neden Eminüddevle'yi azledip görevi tekrar Eminüssultan'a verdi? Güçlü ve gizli ellerin işe karıştığı açıktır. Şu bir gerçek ki o dönemde Kuzey Komşu, İran'ın iç meselelerine müdahale etmek için büyük güç sarf ediyordu. Her neyse, Eminüddevle de iyi biri olmasına rağmen cesur ve becerikli bir adam değilmiş. Öyle olsaydı Şah'ın verdiği destekle zorlukların üstesinden gelebilirdi. 

Uyanışın Tarihi "Kötü niyetli kişiler her taraftan işi engellemeye başladılar, çabalayıp yalanlar yayarak herkesi |Eminüddevle'ye karşı) düşmanlığa ittiler. 
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Zât-i Şahaneleri'nin kimi gözdeleri ile sırdaşları, ödenek, bahşiş ve tüyül” tahsislerinin artırılması gibi kokuşmuş ve açgözlü arzularını tatmin edemeyeceklerinden intikam hisleriyle doluydu. Bir de devlet ve millete ihanet edip toplumu ayrıştıran hainin |Eminüssultan'ın| boş vaatlerine aldanmış olanlar, her vesileyle ve elden geldiğince utanmadan Muzaffereddin Şah'a arz edip duruyorlardı" diye yazar. Şunu da ekliyor Uyanışın Tarihi: 


"“Eminüddevle'ye düşman olan Hacı Şeyh Muhsin Han-i Müşirüddevle”! 
Şah'a 'Eminüddevle bir ay daha görevde kalırsa Kaçar hanedanının sonu gelir' dedi. Bu sözler, tam da Eminüddevle Şah'a 'Başkalarının aylıklarına bir sınır konulabilmesi için önce Şah'ın aylığına ölçü konmalıdır' önerisini içeren bir yazı gönderdiği sırada söylenmişti. Bunun üzerine Şah'ın bazı sırdaşları ödenekleri her zaman İran Hükümdarı'nın verdiğini, tebaasının onun cömertlikle dağıttığı nimetlerden sebeplendiğini, şimdiyse milletin Şah'a ödenek vereceğini, bu durumda Hükümdar'ın milletin verdiği ödeneği yiyen birisi durumuna düşeceğini söylediler. Bunun tek bir anlamı vardı, Eminüddevle saltanatın istiklalini yıkma hayali kurmaktaydı. 

Hacı Şeyh Muhsin Han'ın o söylemleriyle bu çekiştirmeler, bazı din adamlarının muhalefet ve husumetiyle aynı zamana denk gelmişti, düşmanlık çok yönlüydü." 


Yine, bazı enderun mensuplarının ve saraylıların ellerine Kur'an alıp Şah'ın yolunu kestiklerini, ağlayarak Eminüddevle'den şikâyet ettiklerini, acı acı gözyaşı dökerek azledilmesini istediklerini de yazar. 

Bu yazılanların hepsi doğru olmakla beraber söylediğimiz gibi bunlarla birlikte ve Eminüssultan'la adamlarının yıkıcı çabaları dışında bir başka önemli unsur” da etkiliydi, bu konuda Eminüddevle bile çaresizdi. 

O günlerin işlerinden biri de üç Belçikalının (Naus ve iki kişi”) davet edilerek gümrüklerin sorumluluğunun onlara verilmesiydi. O zamana kadar gümrük örgütlenmesi iyi değildi, hükümet bu işi kira karşılığı belirli kişilere veriyordu. 
Belçikalılar gelince Avrupa'yı örnek alan bir gümrük dairesi kurdular. Bu iyi bir şeydi ama bu Belçikalıların İran'a ne gibi düşmanlıklar yaptıklarını ve verdikleri zararı ileride göreceğiz. Naus, İran tarihindeki uğursuz isimlerden biridir. 


50 Tüyül: Şah tarafından tahsis edilen tarım geliri olan arazi. (ÇN) 
51 Yani Müinülmülk. 

52 Rus Elçiliği'nin telkinlerinden söz edilmektedir. (ÇN) 

53 Priem ve Engels. (ÇN) 


İran'ın Aldığı Borçlar 


1278 baharında (1317 (18997) Eminüddevle görevini bıraktı. Tahran'dan ayrılarak Gilan'a gitti. Öte yandan Eminüssultan, Kum'dan Tahran'a gelerek yeniden sadrazam oldu (aynı zamanda Atabek unvanı aldığı anlaşılmaktadır). 

Bu arada ortalıkta borç alma lafları dolaşıyordu. Şah'ın acil paraya ihtiyacı vardı. Ayrıca, doktorlar hastalığının tedavisi için Avrupa'daki kaplıcalara gitmesini tavsiye etmişlerdi, bu seyahat için de para lazımdı. Daha önce gördüğümüz gibi Eminüddevle Belçika'dan veya tarafsız bir başka ülkeden borç almak istemiş, anlaşıldığına göre başaramamış İran'ın güney gümrüklerinin geliri karşılığında Şah'a bir milyon iki yüz bin sterlin kredi verilmesi için İngilizlerle görüşmeler başlamış, cevap gecikmiş, bu sırada Atabek işbaşına gelmişti. 
Atabek işe el koydu, Ruslarla görüştü ve St. Petersburg'daki İran Büyükelçisi Mirza Reza Han-i Erfa'üddevle aracılığıyla işi sonuçlandırdı. Ruslar İran'ın kuzey gümrüklerinin gelirini rehin alarak İran'a yüzde beş faizle yetmiş beş yılda ödenmek üzere yirmi iki buçuk milyon Rus manatr”* kredi verdiler. Tütün ve Tömbeki İmtiyazı'nın iptali için Bank-i Şahi'den alınan beş yüz bin sterlin bu paradan düşülecek ve Rus kredisi geri ödenene kadar İran başka bir ülkeden borç alamayacaktı. 

Bu, miladi takvime göre 1900 (1278 |1317)) yılında oldu. Resmi Gazete'de, Bank-i Şahi borcunun bu paradan ödeneceğini, Nâsıreddin Şah zamanından beri inşaatı tartışılan Ahvaz barajının yapılacağını, suyu olmayan Kazvin şehrine su getirileceğini, diğer bayındırlık işlerinin gerçekleştirileceğini yazdılar. 

Ama yalnızca Bank-i Şahi borcu ödendi, paranın geri kalanı alındıktan sonra Şah, Atabek ve maiyetlerindekiler o yılın yazında Avrupa'ya doğru yola çıktılar, Rusya, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu ile diğer ülkelerde gezip dolaşarak vakit geçirdiler, paranın hepsini harcayıp keseleri boş bir şekilde İran'a döndüler. 

Bu davranış halkı ağır şekilde rencide etti, huzursuzluklar çıktı. Halk bütün suçun Atabek'te olduğunu düşüyordu ve onu Kuzey Komşu'nun İran'daki siyasetinin aracı olarak görüyordu. Aslen Gürcü olmasına rağmen Ermeni sandıkları için bu onun İran düşmanlığının bir başka kanıtı sayıldı. 

Atabek'in ilkokullara karşı tutumu halkın huzursuzluğunu bir kat daha artırdı. Eminüddevle'nin azledilmesinden sonra Maarif Encümeni, Rüşdiye ilkokullarını himayeyi bıraktı, oraya para ödenmesi durduruldu, kendisi (Atabek) başka okullar kurdu. Paraya dürüst olmayan ellerin uzandığı söylentisi çıktı. Halk bütün bunların arkasında Atabek'in olduğunu düşündü, onu halkın uyanmasının ve ülkenin ilerlemesinin önünde bir engel olarak gördü. Saraylı- 


54 Manat: Azerbaycan para birimi. Rus manatı: Ruble. (ÇN) 
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ların büyük bir bölümü ve başkaları Atabek hakkında çok kötü şeyler söylediler, bir bölümü de düşmanlığa başladı. 

Uyanışın Tarihi "Maarif Encümeni'ndeki yolsuzluklar ve Atabek'in kötü niyetleri hakkında Şeyh Yahya Kâşani bir makale kaleme alarak basılması için Hablülmetin'e gönderdi" diye yazıyor. Makale basılıp İran'a ulaşınca Atabek'e muhalefet için kurulan ve onu devirmek için çalışan gizli bir Encümen, makalenin yazarı Şeyh Yahya'yı Encümen'e davet etti. O birkaç makale daha yazarak Hablülmetin'e gönderdi. Yavaş yavaş Süreyya gazetesi de sesini yükseltti ve oda yazılar yayımladı. Bunun üzerine Atabek, yurtdışında basılan Farsça gazetelerin İran'a sokulmasını yasakladı.” 

Ancak eylemciler durmadılar. Bastıkları gizli bildirileri zarfa koyup oraya buraya atıyorlardı. Bu işi yapanlardan Şah'a yakın olan kimileri bildirileri Şah'ın masasına da koydu. Şah, kimin yazdığını ve getirdiğini bilmeden bunları alıp okuyordu. Bu sırada, hâlâ Eminüddevle'nin gözetiminde olan, o yokken Şeyh Hâdi-yi Necmâbâdi tarafından idare edilen Rüşdiye ilkokulu, öğretmenleri sürekli taciz edildiği için kaçınılmaz olarak Atabek'e muhalefetin merkezi haline gelmişti. Okulun öğretmenlerinden Şeyh Yahya'nın yanı sıra Hablülmetin'in sahibinin kardeşi Seyyid Hasan ve gizli Encümen'in üyelerinden Müsmirülmülk okula gidip öğrenci ve öğretmenler öğle yemeği yerken Atabek'i eleştiriyor, öğretmenleri de derslerinde aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorlardı. 

Bu durumlar Atabek'i kızdırdı. Eylemcilerin peşine Polis Müdürü Aga Bala Han'ı taktı. Rüşdiye ilkokulundan kuşkulanıyorlardı; okulun müdür yardımcısı Muhammed Emin, Atabek'in adamlarına bilgi verdiği için Rüşdiye'nin küçük kardeşi Mirza Hüseyn'i müdür aracılığıyla gezinti ve yemek bahanesiyle Kulhak'a davet etti. Burada Atabek'in karşısına çıkarılan Mirza Hüseyn'den ilkokulda olan her şeyi öğrendi. Öte yandan aynı günlerde meydana gelen bir olay sayesinde bütün olup bitenler açığa çıktı. 

Olay şöyle gelişmiş, yine yeni bir gizli bildiri yazılmıştı. Bildiride Rus kredisi meselesi şiddetle eleştiriliyordu. Fahrülvaizin-i Kâşani'nin Atabek hakkında yazdığı bir kaside de bildiride yer alıyordu. Birkaç dizesi aşağıdadır: 


"Ey Ermeni oğlu! Müslümanı incitme, 
İman saltanatını küfrün eline bırakma. 


Böyle giderse Şah senin zulüm evini başına yıkar, 
Öyleyse neden Jistibdat| sarayını göklere yükseltiyorsun? 


Milletin eline gayret tırpanı geçerse, 
Bostanı |memleketi| kirli varlığından temizler. 


55 Hablülmetin Hindistan'da, Süreyya Mısır'da basılıyordu. (ÇN) 
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Rusların çanağını yalaman işe yaramaz, 
Bu kara çanak eninde sonunda misafiri öldürür." 


Niyavaran'da olduğu sırada Muvakkarüssaltana'yı masasına gizli bildiriyi koyarken aynadan gören Şah, bildirileri masasına koyanın o olduğunu anlar. 
Sorguya alınıp falakaya çekilince Encümen üyelerinin isimlerini birer birer ifşa eder. Aga Bala Han, Şah'ın emriyle aşağıdakileri tutuklar: Makalelerin yazarı Şeyh Yahya Kâşani; Hablülmetin'in sahibinin kardeşi Seyyid Hasan; Posta Bakanı ve Şah'ın Avrupa seyahatinde kendisine eşlik edenlerden Mirza Mehdi Han-i Vezir-i Hümâyun; zengin bir saraylı ve Atabek'in yeminli düşmanı olan Mirza Muhammed Ali Han-i Kavamüddevle; Şah'ın özel uşağı ve Şah'ın Avrupa seyahatinde kendisine eşlik edenlerden Nâsır-i Hakan; Şah'ın damadı Muvakkarüssaltana; Tahran'a yerleşmiş bir Kafkasyalı olan, meyve konservesi imal ettiği için Şah'ın Müsmirülmülk unvanı verip aylığa bağladığı Müsmirülmülk; Mirza Seyyid Muhammed Mutemen-i Leşker-i Nuri ve Mirza Muhammed Ali Han-i Nuri. 

Mirza Muhammed Ali Han-i Nuri'yi gece almaya geldiklerinde damda uyuyordu, şaşkınlıktan damdan düştü ve birkaç saat sonra emniyet idaresinde öldü. Şeyh Yahya, elleri kelepçelenip bir ata bindirilerek Erdebil'e yollandı. 
Seyyid Hasan, kardeşinin hatırı için ve Tahran Valisi Aynüddevle'nin araya girmesiyle kendi köyü Mübarekâbâd'a gönderildi. Diğerlerinin hepsi farklı yerlere yollandı. Hacı Mirza Hasan-i Rüşdiyye, Şeyh Hâdi-yi Necmâbâdi'nin evine sığındı, bir zarar görmedi. Muzaffereddin Şah yumuşak kalpli bir insan olmasaydı bunların pek azı hayatta kalabilirdi. 

1280'nin Mihr ayında (1319 Cemaziyelahir (Ekim 1901)) meydana gelen bu olaylar Rus gazeteleri tarafından abartılarak "Şah'a karşı komplo" olarak verildi. 

Her şeye rağmen bu olayların Atabek ve Şah üzerinde bir etkisi olmadı. Çok geçmeden tekrar borç alma ve Avrupa'yı gezme arzusuna kapıldılar. Rus hükürmetinden bir kez daha on milyon Rus manatı borç aldılar ama bu defa başka imtiyazların yanında Culfa'dan” başlayıp Tebriz ve Kazvin üzerinden Tahran'a ulaşacak şose yolu inşaatı imtiyazını da Rus devletine verdiler. 1281 yazında (1320 (19021) Şah, sadrazamı ve maiyeti tekrar Avrupa'ya doğru yola çıktılar. 
Bu kez Londra'ya da uğradılar. Birkaç ay sonra gene keseleri bomboş İran'a döndüler. 


56 Rus sınırındaki Azerbaycan Culfası kastedilmektedir. (ÇN) 
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Halkın Belçikalılara Öfkesi 


Bu seyahatleri daha da çirkinleştiren ve halkın öfkesini artıran, Şah'ın savurganlığı ve maiyetinden bazılarının ağızdan ağıza aktarılıp ballandırılarak anlatılan cehaletiydi. Örneğin Şah'ın kendi gül bahçesi için Avrupa'dan toprak sipariş ettiği söyleniyordu. İlk Avrupa seyahatinde Şah'a ve çevresine eşlik eden, Mısır'da basılan Süreyya ile Perveriş'in yazarı Mirza Ali Muhammed Han-i Kâşani, son seyahatin haberlerini gazetesinde yayımlıyor, Şah'ın refakatçileri- nin cehalet ve vurdumduymazlığından ağır biçimde yakınıyordu. Bir İranlının dilinden şunları söylüyor: 


"Rus devleti gösteriş için St. Petersburg'da yirmi bin birinci sınıf askerle Alâ Hazret Hümâyun'un huzurunda geçit töreni yaptırmış, Şah'ın yakınında olanlardan biri de'Ben beş yüz askerle bu yirmi bini yenerim' demiş diye duydum." 


Bunu diyen Emir Bahâdır-i Cenk'ti. Başka soğuk hikâyeleri de var. 

Şah, sadrazam, diğer bakanlar ve ekâbir Avrupa'ya gidip birkaç ay geziyor, hazineyi borçlandırarak elde ettikleri parayı sorumsuzca harcıyorlardı. Bu yaptıklarına karşın ülkeye faydalı hiçbir şey de getirmiyor, kendilerini sürekli küçük düşürüp dönüyorlardı. Daha da kötüsü, yurtdışındayken aralarında hizipler meydana gelmiş olmasıydı. Mirza Mahmud Han-i Hekimülmülk hizbi İngiliz, Atabek'inki Rus yanlısıydı. Böylece hizip mensupları yabancılar karşısında tecrübesizce ve bayağı davranıyor, yabancılar da kalemi ellerine alıp şahit olduklarını gazetelerde yazıyor, onlarla alay ediyordu. 

Bu durum devletin halkın gözünde saygınlığını hızla kaybetmesine neden oldu, halk Şah ve saraydan umudu kesti. Bu arada gümrükler meselesi ve Belçikalılara görev verilmesi öfkenin şiddetlenmesine yol açtı, halkın umutsuzlu-Sunu artırdı. 

Dediğimiz gibi, 1277'de (1898) Eminüddevle sadrazamken üç Belçikalı getirilip gümrüklerin sorumluluğu onlara verilmişti. Başlarında önce "Gümrükler Genel Müdürü" yapılan, gümrük işlerini sadrazamın denetiminde yürüten Naus vardı. Ama Naus ertesi yıl Şah Avrupa'ya gidince sadrazamın Şah'la gitmesini bahane ederek "Gümrük Bakanı" unvanını aldı, görevinde tek yetkili oldu. 

İşe girişerek Avrupa ülkelerindeki gibi bir Gümrük İdaresi kurdular, gümrük tarifelerini değiştirdiler. Şah'ın çıkardığı bir fermanla İran kervanları ile İranlı tüccardan "yol parası", "kantariye" ve "konaklama ücreti" gibi muhtelif haraçların alınmamasına, yabancı tüccar gibi yalnızca sınırdan girerken gümrük vergisi alınmasına karar verildi.” 


57 o Bukonudajran'ın Gümrük İstiklali kitabı var. 
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Bu işte bir zarar görünmüyordu, halk Belçikalıların henüz açığa çıkmamış gizli amaçlarından, kötü niyetlerinden bilgi sahibi değildi. Buna rağmen Buşehr, Şiraz, Yezd, İsfahan ve Tahran'daki tüccarla mollalar iki nedenle itiraz ettiler: Birincisi, tüccar memleket işlerinin başına bir yabancının getirilmesini kabullenemiyordu, her yenilikten ürken mollalar da onlara katıldı. İkincisi de Belçikalıların tespit ettiği gümrük tarifelerinin kendilerinin zararına olduğunu düşünüyorlardı. 1282'de” (1903) Şah Avrupa'da seyahatteyken tüccar bütün şehirlerde harekete geçti. Hükümete şikâyette bulunarak sonuç vermeyen görüşmeler yaptılar. Görüşmeler Şah'ın dönüşüne kadar sürüncemede kaldı. 

Devlet haksızlığın kaldırılması başvurularını önemsemedi. Üstelik Belçikalılar yolsuzluklarını artırarak İranlı ve yabancı tüccar, hatta İranlı Hıristiyan ve Müslüman tüccar arasında ayrım yapmaya, Müslümanlara kötü davranmaya başladılar. Kredi alınarak Avrupa gezilerine gidilmesi hakkındaki olumsuz fikirlere bunun yarattığı öfke de eklenince bir infial baş gösterdi. Şah'ın temiz kalpli ve zayıf bir insan olduğunu düşünen halk, bütün bu kötülükleri Mirza Ali Asger Han-i Atabek'ten biliyordu. 

O günlerde İran'da iki güçlü grup vardı. Biri Şah'a ulaşabilen saraylılar ve ona yakın olanlar, diğeri de halkı kolaylıkla harekete geçirebilen ulema. İki grupta da Atabek'in düşmanları vardı. 

Uyanışın Tarihi, Şah ikinci Avrupa seyahatindeyken Seyyid Ali Ekber-i Müctehid-i Tefrişi ile Seyyid Muhammed-i Tebatebai, İmam Cuma ve başkalarının saraylılardan birkaç kişiyle Atabek'i devirmek için el ele verip bir encümen kurduklarını yazar. Bu iş için sözleşme metnini okuyarak ant içmişlerdi. Ama sözleşme metninden bir fotoğraf alan İkbalüddevle, Atabek seyahatten döndügünde bunu ona gösterip her şeyi anlatır; arkadaşlarına da çantasını kaybettiğini, bulan kişinin Atabek'e verdiğini söyler. Atabek bunu öğrenince hemen Seyyid Ali Ekber'e beş yüz tüman gönderdi, onu yanına çekmeye çalıştı. Diğerleri arasında nifak çıkardı, saraylılar arasında kendisine düşman bellediklerini uzak yerlere gönderdi. 

Nitekim rakibi ve düşmanı olduğunu düşündüğü Hekimülmülk'ü Gilan valisi yaparak Tahran'dan uzaklaştırdı. O Gilan'a vardıktan kısa bir süre sonra aniden hayatını kaybetti. Halk, Atabek'in onu zehirlediğine inandı ve bunu da onun suç hanesine yazdı. 

Ve böylece hoşnutsuzluk günbegün arttı ve Browne'a” göre 1282 baharında (1321 (19031) Tahran ve Yezd'de isyan çıktı. Yezd'deki olaylar iyice kötüye gidip Bahailerin katledilmesiyle sonuçlandı. Bu olaylar hordaddaydı (haziran), Bahai katliamı ağustos ve eylül aylarında Yezd ve İsfahan'da devam etti. 


58 o Gidiştarihi 22 Ferverdin 1282, 12 Nisan 1903'tür; Avrupa'da altı ay kaldı. (ÇN) 
59 Edward Granville Browne (1862-1926): İngiliz şarkiyatçı ve 1910'da Londra'da yayımlanan 
1905-1909 İran Devrimi (The Persian Revolution of 1905-1909) kitabının yazarı. (ÇN) 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Gümrük tarifelerine kızan, gümrüklerin Belçikalılara verilmesinden şikâyet eden, Atabek'ten ve onun yabancı bir komşuya olan eğiliminden rahatsızlık duyan halkın öfkesini Bahailerden çıkarması gariptir. Bu olaylar ile Bahailer arasında nasıl bir ilişki olabilirdi ki?.. Bu uzun açıklama gerektiren bir muammadır, burada kesip devam edelim. 

Bu arada Tebriz'de de başka bir garip olay yaşandı. Mirza Ali Ekber adındaki molla (bu olaydan sonra "Mücahit" adını almıştır, halen Tebriz'de yaşamakta ve bu adla tanınmaktadır) Ermeni Mahallesi'ndeki meyhanenin önünden geçerken sarhoşun biri dışarı çıkıp kendisine halk diliyle bir kadeh içki ikram eder (aslında kibar davranmaya çalışıyordu). Heyecanlı ve çabuk kızan bir adam olan Mirza çok şaşırır. O öfkeyle medreseye dönüp olayı anlattığın- da talebeler galeyana gelir, “ulemaya hakaret edildiği" gerekçesiyle Hacı Mirza Hasan-i Müctehid'i evinden alıp Şehzade Camisi'ne getirirler. Bu arada Belçikalılara ve gümrük hikâyesine diğer yerlerdeki gibi kırgın tüccar olan bu olayı dükkânlarını kapatmak için bahane eder. Onlar da toplanıp camiye giderler, öte yandan mollalar ilkokulların onlarda yarattığı can sıkıntısını hâlâ unutmamışlardır; bütün bu kırgınlıklarını bir araya getirip şu kararı alırlar: 

"Mösyö Priem kovulmalı, meyhaneler, oteller ve okullar kapatılmalıdır." 

Belçikalılardan biri olan Mösyö Priem Azerbaycan gümrüklerinin başıydı. 
Mollalar yeni bir şey olduğu, Ermeni ve Kafkasyalılar tarafından işletildiği ve içki satıldığı için otellere düşmandı. Okullar da Tebriz'de birkaç tane açılmış olan bildiğimiz ilkokullardı. 

Bu kararla dükkânlar iki gün kapandı, hengâme devam etti. Devletin veliahdı, Azerbaycan'da bütün işlerin başında olan Muhammed Ali Mirza, şu fermanı göndermek zorunda kaldı: 


"Şehzade Camisi'nde toplananlara, Mösyö Priem'i biraz önce gönderdik, meyhane, otel ve ilkokulların kapatılmasını emrettim. Dağılın." 


Bu ferman okununca talebeler sokağa dökülüp meyhane, otel ve ilkokulları yağmaladılar, büyük bir ayaklanma meydana geldi. Bu ayaklanma sırasında yağmalanan ilkokullardan biri de aynı zamanda Kemal adında bir gazete çıkaran Mirza Hüseyn Han'ın müdürü olduğu "Kemal" ilkokuluydu. Bu olaydan sonra Mirza Hüseyn Han Tebriz'de kalamadı, Kafkasya'ya ve Mısır'a gitti. 

Muhammed Ali Mirza'nın azlettiği Mösyö Priem, Basmenc'e gitmişti. On veya yirmi gün sonra, kargaşa yatıştığında, talebeler ve diğerleri yeteri kadar yağma yapıp gittikten sonra Muhammed Ali Mirza araba gönderip onu şehre geri getirdi. Onun yerine Hacı Mirza Hasan-i Müctehid şehri terk etmeye zorlandı, oda Tahran'a gitmek üzere yola çıktı. 
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Bu olaylar 1282'nin Tir ayında (Rebiyülahir 1321 (1903 Haziran|) meydana geldi.“ 


Atabek'in Devrilmesi ve Aynüddevle'nin Vezir-i A'zamlığı 


Hoşnutsuzluklar Atabek'in makamında kalmasını zorlaştırdı. Bu adamın siyaseti halka şirin görünmek, yandaşlarıyla iyi geçinmek, mollaların ve digerlerinin parasını eksik etmemekti. Artık zaman değişmiş ve mollaların içinden dünyadaki durumu bilen, Atabek'in siyasetlerinin ülkeye verdiği zararın farkında olan, fikir ve gayretlerinde sebat edenler çıkmıştı ortaya. Tahran'da Tebatebai hâlâ Atabek'e düşmandı. Hatta Mekke'den yeni dönmüş olan itibarlı ve meşhur Tahranlı müctehid Hacı Şeyh Fazlullah-i Nüri, Atabek'e muhalefette ona katılmıştı. Öte yandan o dönemin Necef'teki yeni ünlenen saygın din adamlarından Muhammed Kâzım-i Horasani ve Halil oğlu Hacı Mirza Hüseyn-i Tahrani de İran'ın meselelerine gönül vermiş, Atabek'in yaptıklarına duydukları öfkeyi İran'da belirli kişilere mektuplar yazarak dile getiriyorlardı. 
Son olarak Atabek'ten çok çeken ve onun keskin bir düşmanı olan Hablülmetin, Necef'teki ve diğer yerlerdeki çalışanları aracılığıyla ona karşı mücadele ediyordu. 

Sonunda Necef ulemasının hoşnutsuzluğu sonuç verdi, Mirza Ali Asger Han'ı dinsiz ilan ettikleri her yere duyuruldu. Bu da halkın cesaretini artırdı. 
O sırada Saray'daki bazı kişiler Şah'la görüşerek olanları anlattılar, ısrarla Atabek'i görevden almasını istediler. Uyanışın Tarihi şöyle yazıyor: 

Muzaffereddin Şah Saray erkânıyla bir toplantı yaptı ve şöyle söyledi: "İşlerin dağılacağından, ipin ucunu kaçırmaktan korkmasam Eminüssultan'ı görevden almaktan çekinmezdim." Aynüddevle ile kardeşi Sipehsâlâr, idarenin düzgün işlemesini sağlayacaklarına ve ipin ucunun kaçmasına izin vermeyeceklerine söz verdiler. 

Sözün kısası; 1282 Şehriver'inin sonunda (1321 Cemaziyelahir'inin son 10 
günü (1903 Eylül sonu|) Atabek devrildi, Aynüddevle "Vezir-i A'zam" adıyla onun yerine geçti. Atabek İran'da kalmadı, Avrupa'ya gitti. Aynı günlerde Necefli din adamlarınca imzalanıp mühürlenmiş, Atabek'i "kâfir" ilan eden bir mektup elden ele dolaşıyordu. Mektubun, Hablülmetin'in sahibinin Necef'teki kardeşi Seyyid Muhammed Ali tarafından yazıldığı söyleniyordu, gerçekten de üslubundan mektubun sahte olduğu hemen anlaşılıyordu. Şimdi onu buraya alıyoruz: 


60 Browne, bu olayları özetleyerek vermiştir. Ayrıntıları Cevad-i Nâtık Bey'den aldık. 


63 


"Bismihi Tebâreke ve Teâlâ. İslamın muhterem mensuplarına küfrün ve ecnebilerin istilası, sapkın Bâbt“! fırkasına, Allah onları yalnız ve yardımsız bıraksın, hürriyet verilmesi, haramın yaygınlaştırılması, müskiratın alım satımının caiz kılınması İran'da yaşayan bütün Müslümanların tahammülünü aşmış durumdadır, artık sessiz kalma ve sabretme mecali kalmamıştır. Alınan tedbirler bu korkunç gelişmelerin her geçen gün artan hızını durduramamıştır. 
Artık bütün bu kötülüklerin kaynağının devletin bir numarası sadrazam Mirza Ali Asger Han olduğu bizce kesinlik kazanmıştır. Bu pespaye, devlete ve İslam milletine hain adam yüksek bir dindarlık ve raiyyetperver mertebesine sahip, Müslümanların sınırlarını büyük bir gayretle koruyan İslam padişahı Alâ Hazret Muzafereddin Şah'ı, Allah devletini daim etsin, kandırdı. Biz de içimizdekileri anlatmak, İslam namusunun korunması için başka bir yol görmüyoruz. 
Din kardeşlerine farz olan şeriat yasaları ve İslamın namusu gereği onun habisliğine, gizli kâfirliğine ve milli kişiliği terk ettiğine hüküm verdik. Bütün Müslümanlar ve müminler bilsin ki bundan böyle Ali Asger Han'ın rutubetiyle bakırın bir araya gelmesi caiz değildir. Onun emirleri ve yasaklamaları, tağut ve put emir ve yasaklamaları gibidir, kıyamet günü Yezid bin Muaviye'nin dostlarından sayılacaktır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kâfirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir.2 Allahım! Biz, peygamberinin olmayışı ve İmam'ın |Mehdi| gaybubetinden dergâhına şikâyette bulunuyoruz. 21 Cemaziyelahir 1321 (14 Eylül 1903), El hakir Muhammed El Şerebiyani, El hakir El Câni, Muhammed Kâzım-i Horasani, 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Muhammed Hasan El Mamakani, merhum Mirza Halil oğlu El Câni."6 


Talebelerin Tutuklanması 


Aynüddevle işe başladı. Atabek sadrazamken yaptıklarını eleştirenlerden biri olduğu için herkes ondan iyi işler yapmasını bekliyordu, o da gönül almaya çalıştı. Nitekim Erdebil'de bulunan ve Şehzade İmamkulu Mirza'nın himaye- 


61 Bâbilik: Bâb, 1844'te Mehdi olduğunu ilan eden İranlı Seyyid Ali Muhammed'in (1819-1850) 
lakabı, Bâbi ona inananlara verilen isimdir. (ÇN) 

62 Nisâ suresi 141. ayetin son cümlesi. (ÇN) 

63 o Şiimezhebinde bir dua. (ÇN) 

64 Bu yazıyı fotoğrafla çoğaltıp (İstanbul'da olabilir) her yere gönderdiler. Bunlardan bir 
örneği Ziyâeddin Nuri Bey'dedir, biz kendisinden alıp olduğu gibi buraya aktardık. Uyanışın Tarihi'nde Atabek'in düşme nedenlerinden birinin bu olduğu yazılmaktadır. Atabek'in düşüşünden kaç gün önce olduğunu ise yazmamış. Ancak bir yazının birkaç gün içinde Necef'te yazılıp, İstanbul veya başka bir yerde fotoğraflanarak çoğaltılıp, Tahran'a getirilip halka dağıtılması ve sonuç vermesi olanaksızdır. Bunun, Atabek'in gidişinden sonra Tahran'a geldiği şüphe götürmez. Atabek'in düşmanlarınca "tekfir" edilişi ve yayılmasının sağlanması kuşkusuz daha önce gerçekleşmiştir. Necef ulemasının bu konuda sessiz kalmasının nedeni de ona besledikleri düşmanlıktır. 
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si sayesinde hâlâ hayatta olan Şeyh Yahya'nın Tahran'a dönmesine izin verdi. 
Dört yıldır yasaklı olan Hablülmetin ve diğer Farsça gazetelerin İran'a girmesini serbest bıraktı. Hatta gazetenin sahiplerinden idare merkezlerini Tahran'a taşımalarını istediği ama kabul edilmediği iddia edildi. Hablülmetin, bu ilgi ve himayesi nedeniyle Aynüddevle'yi koşulsuz destekledi; aslında (ileride görecegimiz gibi) kendini ona sattı diyebiliriz. 

O günlerde Tahran'da hayret edilecek bir olay yaşandı. İran şehirlerinde talebeler için büyük medreseler bulunduğunu söylemiştik. Birçoğu köylerden veya diğer şehirlerden gelen bu talebelerin evi de bu medreseler olurdu, medrese "vakıfları"nın gelirinden kendilerine ödenen aylıklarla geçinirlerdi. Eğitim yöntemleri ise birkaçının bir arada veya büyük gruplar halinde bir müctehidin evine giderek burada fıkıh, usul, mantık ve benzeri dersler almasıydı. Bazen, mensubiyet veya para için bir müctehidin veya İmam Cuma'nın“ etrafında toplanırlardı. Genellikle müctehidlerin adamı, daha doğrusu onların "şeriat ordusu" olurlardı. 

Tahran'da da çok sayıda vakıf mülküne sahip büyük medreseler vardı. O günlerde çarşıdaki Muhammediye Medresesi'nin talebeleri ile Şah Camisi'nin ön avlusundaki Sadr Medresesi'nin öğrencileri arasında itiş kakış ve kavga çıkar. Sadr Medresesi'nin talebeleri, daha fazla vakıf mülkü olan Muhammediye Medresesi'ne el koyup oraya yerleşmek isterler. Büyük mollaların bazıları da bu talebeleri destekler. Küçük bir mesele olan bu olayla Aynüddevle ilgilenmez. Ama Atabek'in isyan çıkarmak isteyen yandaşları ile yükselme ihtirası içindeki bazı açgözlü mollalar bu fırsatı kaçırmayıp yangına körükle giderler. 

Uyanışın Tarihi'nde kavgada tarafları destekleyenler arasında Seyyid Ali Ekber Tefrişi, oğlu, İmam Cuma Hacı Mirza Ebul Kasım, Emir Han-i Serdar, sâlârüddevle, Şücâüssultan ve diğerlerinin adları sayılır. Kısacası, yeniden başlayan kavgada talebeler değnek ve kamalarla birbirine girer. Kimileri dayaktan geçirilir, kimileri de yorgunluktan yere serilir. 

Tahran Valisi olaya el koyarak elebaşlarını tutuklar. Ancak bunların biri, Mutemedülislam-i Reşti, saygın bir müctehid olan Seyyid Abdullah-i Behbehani'nin evine sığınır, rahmetli Behbehani de ona sahip çıkar. 

Sadr Medresesi'nin talebeleri bu yüzden Behbehani'ye kızarlar. İmam Cuma da arkalarında olduğundan pervasızca Behbehani'den bu işin intikamını al- 


65 Oo İmam Cuma: Görevi hutbe okumak ve namaz kıldırmaktır. İlk kez Şah İsmail İmam Cuma 
atadı. Birinci Şah Abbas bu kurumu resmileştirdi. Bu görevi genelde şehrin Şeyhülislamı yapardı, o yoksa Şah bir âlimi atardı. Kaçarlar döneminde de Safevilerdeki gibi bir hükümet görevi sayıldı. Pehlevi döneminde özellikle büyük şehirlerdeki İmam Cumalar hükümetin adamı olarak bilindiğinden halk tarafından benimsenmedi ve cuma namazları önemini kaybetti. 1979 İran Devrimi'nden sonra yine yaygınlaştı yine muteber bir makam oldu. 
Günümüzde İmam Cuma, aynı zamanda Velâyet-i Fakih makamının o kentteki temsilcisidir. 


(ÇN) 
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maya karar verirler. Bir gece Behbehani Şah Camisi'nin önünden geçerken bir grup talebe camiden çıkarak kama ve değnekle ona ve yanındakilere saldırır. 
Uyanışın Tarihi, Muhterem'in katırının ürktüğünü, koşarak kendisini yara almadan evine kadar götürdüğünü yazar. Başkaları ise onun da hırpalandığını söyler. 

Atabek'i destekleyen Behbehani'ye kızgın olan hatta bu olayda parmağı olan Aynüddevle bu olaylara da aldırmaz. Ama bir grup molla ayaklanıp ısrarla Behbehani'ye destek çıkınca Aynüddevle bir şeyler yapmaya mecbur olur. Mollalardan bu işe karışmayacaklarına dair söz alır. Talebelerin tutuklanmasını emreder. Ne kadar ciddi olduğunu göstermek için de çok haşin ve sert davranır. 
On dört talebeyi hapse atar. Talebeler şunlardı: 

Şeyh Ahmed-i Horasani, Şeyh Ali Ekber-i İştihari, Şeyh Baba İştihari, Şeyh İsmail-i Reşti, Hacı Mirza Aga Hemedani, Şeyh Cafer-i Tonekaboni, Seyyid Hüseyn-i Kumi, Seyyid Taki-yi Kumi, Şeyh Ali Homami, Seyyid İzzetullah-i Kumi, Şeyh Ebutâlib-i Kumi, Yedullah-i Kumi, Şeyh Abdülhüseyn-i Hemedani. 

Tutuklanan talebeler üstü açık bir arabaya konularak beş yüz atlı eşliğinde Tahran caddelerinden geçirilir ve şehir dışında bulunan kışlaya götürülürler. 
Kışlada hepsi sıra dayağında geçirilir. Bir iki gün sonra katırlara bindirilerek yedişerli iki grup halinde zincirlenir ve katır üstünde Erdebil'e gönderilirler. 

Aynüddevle'nin bu davranışı herkese ağır gelir. Hiç kimse daha önce talebelere bu şekilde davranıldığına şahit olmamıştı. O günlerde özellikle "Seyyid" iseler mollalara ve talebelere büyük değer verilirdi. Çoğu insan, bir ahundun ayakkabısına kötü laf etmenin bile "kâfir" olmaya yettiğine inanırdı. 

Tahran'da ve diğer şehirlerde halk büyük öfkeye kapılır. Zencan halkı dükkânları kapatır, büyük bir kalabalıkla gidip tutukluları hükümet atlıların- dan kurtarmaya karar verir. Atlılar, şehre girmeden yola devam etmek zorunda kalır.“ 

Tahran'da Behbehani Aynüddevle'ye haber göndererek, "Teşekkür ederim, ben talebeleri affettim. Onları serbest bırakın" der. Aynüddevle ise küstahça, "Ben onları siz Muhterem'i memnun etmek, takdirinizi kazanmak için ve istediginiz zaman serbest bırakasınız diye tutuklamadım" diye yanıt verir. Bu cevap Behbehani'nin Aynüddevle'ye olan kızgınlığını artırır. 

1282 Mihr ayında (1321 Recep (1903 Eylül-Ekim)) meydana gelen bu olaylar, Aynüddevle'nin davranış tarzını ve ne kadar müstebit biri olduğunu ortaya koyar. 


66 Oo Aynüddevle, Zencanlıların ısrarı üzerine nihayet iki ay sonra talebeleri serbest bırakır. 
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Ruslarla Gümrük Antlaşması ve Yeni Gümrük Tarifeleri 


Eminüssultan görevden ayrılmasına rağmen yaptığı kötülüklerin etkileri devam ediyordu. O yılın kış aylarında Ruslarla imzalanmış olan gümrük antlaşmasına uygun yeni gümrük tarifeleri ortaya çıktı. Naus tarafından hazırlanan bu antlaşmayı Şah ikinci Avrupa seyahatinden dönüşünde, 1280 (1319 (1902) yılında imzalamış, 1281 (1320 (19031) yılında antlaşmalar taraflar arasında teati edilmiş, ancak 1282'nin Behmen (1904 Şubatl ayına kadar yürürlüğe girmemişti. 

Bu antlaşma ve tarifeler tamamen İran'ın zararınaydı. Az da olsa İranlıların elinde bulunan imalat, dokuma sanayisi ve benzerlerinin ortadan kalkmasına, alışveriş ve ticaretin yavaşlamasına, tarım ve hayvancılığın büyük ölçüde gerilemesine sebep olacaktı. Sonuçta İranlılar eli kolu bağlı işsiz kalıp muhtaç duruma düşecek, Kafkasya'ya veya başka yerlere göç etmek zorunda kalacak veya kendi memleketlerinde sıkıntıya düşüp yabancı komşuya yanaşmaya 2Zo01- lanacaklardı. 

Bu antlaşma ve tarifelerle Kuzey Komşu'nun neleri amaçladığı hakkında bilgi edinmek, İran'ın uğrayacağı zararları öğrenmek isteyenler İran Gümrüklerinin Bağımsızlığı'nı okusunlar.“ 

Bu kitapta bir sır da açıklanmaktadır: Antlaşma ve tarifeler birkaç yıl önceden hazırlanmıştır. Buradan başka sırların olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Bu konudaki gizli görüşmelerin merhum Eminüddevle zamanında başladığını ve Eminüddevle'nin devrilmesinin sebebinin bu antlaşmayı ve tarifelerin onaylamaması olduğunu anlıyoruz. Ayrıca, Naus'un hızla yükselmesinin ve "Gümrükler Bakanı" makamına getirilmesinin sebebinin de böyle bir antlaşmaya zemin hazırlamak olduğunu anlıyoruz. Genel olarak şunu söyleyebiliriz: Kuzey Komşu, Şah'ın kararsızlığı, Eminüssultan'ın rüşvetçiliği ve halkın bilinçsizli-Sinden yararlanarak Belçikalılar ve diğerleri vasıtasıyla işi kendi menfaatine göre ayarlamıştı. 

Schuster'in Naus'a Rusların adamı, "himayelerindeki ünlü" demesi boşuna değildi.“ Safiniya'nın "Bu antlaşmanın imzalanması, Türkmençay Antlaşması'ndan sonra İran'ın bağımsızlığına vurulan en ağır darbeydi" diye yazması da sebepsiz değildi. 

Bir hükümdarın ya da sadrazamın, memleketin refahına veya yıkımına sebep olacak kararların alındığı böyle önemli bir makamı kim olduğunu bilmedikleri bir yabancıya emanet etmesi utanç vericidir. Naus, İran'ın yararına bir 


67 Rıza Safiniya, İran Gümrüklerinin Bağımsızlığı, Tahran, 1928. 

68 (o Morgan Schuster (18771960): 1911 yılında İran devleti tarafından maliyenin ıslahıyla 
görevlendirilen Amerikalı memur. 1912'de New York'ta yayımlanan İran'ın Soluksuz Bırakılması (The Strangling of Persia) kitabının yazarıdır. (ÇN) 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antlaşma yapmış olsaydı bile onun bu göreve tayin edilmesi Muzaffereddin Şah ve Atabek için affedilmez bir hataydı. 

Bu tarifelere göre Rusya'dan İran'a giren mallara düşük gümrük resmi, İran'dan Rusya'ya giden mallar ile Hindistan, Fransa veya başka ülkelerden İran'a giren mallara yüksek gümrük resmi uygulanacaktı. Dolayısıyla tarifeler yalnız İran'ın değil diğer ülkelerin de zararınaydı. Bu nedenle İngilizler antlaşmaya çok öfkelenmişler, hükümet de birkaç ay geçmeden İngiliz tüccarın kayıplarını önlemek için onlarla da yeni bir tarife antlaşması imzalamak zorunda kalmıştı. 

Ancak İranlıların durumları değişmedi, öyle veya böyle buna katlanmak zorunda kaldılar. Bu tarife uygulaması, halkı çileden çıkaran Naus ve diğer Belçikalıların kötü davranışlarıyla şiddetlenen hoşnutsuzluk ve hiddetin bir başka nedeni oldu. 

1283 (1322 (1905)) yılı Aynüddevle'nin sert tedbirleri nedeniyle sakin geçti 
ama bu yılın sonunda Tahran'da bir başka olay meydana geldi: Naus ve diğer Belçikalıların erkek ve kadınların katıldığı bir baloda çekilen fotoğrafı birinin eline geçti. Erkekler İranlıların muhtelif giysilerini giymiş, Naus ise mollalar gibi başına sarık sarmış, sırtına bir cübbe almıştı. 

Balo iki yıl önce yapılmıştı ama resim tam da halkın Belçikalı gümrük yöneticilerine çok öfkeli olduğu, Behbehani'nin Aynüddevle'ye çok kızgın olduğu ve nihayet Atabek'in adamlarının daha pes etmeyip Aynüddevle'nin başına sorun çıkarmak için çalıştıkları bir zamanda ortaya çıkmıştı. Yaklaşan Muharrem ayı nedeniyle mollaların işleri revaçta olacağından fotoğraf onlara verilmiş, onlar da Naus'un "İslamla alay ettiği, din adamlarına hakaret ettiği" gibi bahanelerle fotoğrafı yergilerinde kullanmışlardı. İlk olarak, rahmetli Behbehani kendi evinde minbere çıkıp Naus'un kötülüklerini bir bir saydı. Fotoğrafla ilgili sözlerini "Muzaffereddin Şah'tan Naus'u görevden alması talep etmeliyiz" diyerek noktaladı. Daha sonra, Sadrülulema, Hacı Şeyh Murtazâ (Mirza Aştiyani'nin oğlu), Şeyh Muhammed Reza-yi Kumi ve Seyyid Ahmed Tebatebai (Merhum Tebatebai'nin oğlu) gibi diğer mollalar onu takip ettiler. Her biri minbere çıkıp Naus'u itham etti. Bu hengâme Muharrem törenleri sona erip Meşrutiyet Hareketi'nin başlayacağı 1284 (1323 (19051) yılı girene kadar devam etti. 

Aynüddevle, her zamanki kayıtsız ve muhteris tarzıyla bu hengâmeyi ciddiye almadı. Şah da kayıtsız kaldı. Bu huzursuzluk ve suçlamalardan bir sonuç çıkmadı. Muharrem ayı sona erdiğinde olaylar yatıştı ama göreceğimiz gibi arkası kesilmedi. Tam da bu olaylar üzerine merhum Behbehani ile rahmetli Tebatebai'nin birbirleriyle yaptıkları anlaşma, ikinci bölümde göreceğimiz gibi hürriyet hareketinin başlangıcı oldu. Sözün sonuna gelmişken tarihi aydınlatmak için burada birkaç söze daha ihtiyaç var. 
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İlkokulların Gelişmesi 


Daha önce gördüğümüz gibi ülkede yasallığın geçerli olması, halkın yaşamını buna göre sürdürmesi düşüncesi Hacı Mirza Hüseyn Han-i Sipehsâlâr'ın zamanına kadar gider. Bu tarihten önce İranlılar arasında böyle bir bilinç olduğuna dair bilgimiz yoktur. Daha sonra Tütün ve Tömbeki İmtiyazı olayında kitleler arasındaki ilk hareketler ve halkın uyanışı başladı. İran halkı içindeki bu hareketler bundan sonra hiç yatışmadı. İnsanların uyanışı, halkın ve ülkenin meselelerine olan ilgisi o günden başlayarak daima arttı ve inanılmaz bir hızla gelişip büyüdü. 

Bunun bir belirtisi, öncelikle ilkokulların günbegün hızla yaygınlaşmasıydı. Daha önce söylediğimiz gibi bu okullar İran'da ilk kez 1275'te (1314 (1896)) Eminüddevle'nin emriyle önce Tebriz sonra Tahran'da Rüşdiye tarafından açılmıştı. Bir süre Tahran'da yalnızca bir Rüşdiye Okulu vardı. Ama sonraları halkın ilgisi nedeniyle yeni okullar kuruldu. İlk başlarda bazı mollalar okullara karşı çıktılar, bazıları alfabe eğitiminde eski yöntemi desteklemek için kitaplar yazmaya giriştiler. Ama bu arada çok saygıdeğer iki molla ilkokulların yanında yer aldı. Bunların biri bilge, özgür düşünceli ve iyi bir adam olan merhum Şeyh Hâdi-yi Necmâbâdi'ydi. Eminüddevle düştükten sonra Rüşdiye ilkokulunun hamiliğini üstlendi, destekledi ve korudu. Diğeri "İslam" adını verdiği bir ilkokul kuran, elinden geldiği kadar bu okulları destekleyen, halkı da desteklemeye teşvik eden merhum Seyyid Muhammed-i Tebatebai'ydi. Bu ikisinin ilkokullardan yana olması diğerlerini susturdu. Atabek'in gösterdiği bütün husumete, gizlemeye gerek duymadığı hoşnutsuzluğuna rağmen bu okullar yıldan yıla yaygınlaştı. İlkinin kurulmasından dört beş yıl sonra, 1279'da (1900) (başkentte on yedi, Tebriz, Buşehr, Reşt ve Meşhed'de birer olmak üzere) yirmi bir ilkokul vardı. Hepsini halk kurmuştu ve masrafları da bizzat onlar tarafından karşılanıyordu, devletin bu işte eli yoktu. 

Geniş halk kitleleri cehaletin ne kadar zararlı olduğunu anlamıştı. Öte yandan mektepler ile ilkokullar arasındaki farkı kendi gözleriyle görüp ümit ve heyecanla ikincilere yönelmişlerdi. Bu okullardaki güzel âdetlerden biri, ö$- rencilerin sene sonu sınavları sırasında okul bahçesinde bir kutlama toplantısı yapılmasıydı. Öğrencilerin babaları ve diğer davetliler hazır bulunurdu. Küçük bir öğrencinin iki üç aylık alfabe dersiyle istenen herhangi bir sözcüğü karatahtaya kusursuz bir şekilde yazmayı öğrendiğini veya büyük öğrencilerin Avrupa ya da Amerika'daki ülkeleri isim isim sayıp başka bilgiler verdiklerini gördüklerinde çok mutlu olup okula hevesle katkıda bulunuyorlardı. Bu toplantılarda davetlilerin verdiği bağışların okulun bir yıllık masrafını karşılaması sık rastlanan bir olaydı. 
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Muzaffereddin Şah, 1285'te (1906) Meşrutiyet'i verdiğinde ilkokullar çok rağbet görüyordu. Bir, iki veya daha çok okulu bulunmayan çok az şehir kalmıştı. Halkın bu okullara bağlılığı o kadar yüksekti ki okullar hakkında abartılı düşüncelere kapılmışlardı. Çoğu insan, memleketin dertlerinin dermanının ilkokullarda olduğu zannına kapıldı, bu okullar sayesinde dertlerin giderilebileceğini ve gençler bu okullardan mezun oldukça yoksulluğun ortadan kalkaca-Şını düşündü. Okul şenlikleri, gazete ilanlarıyla duyuruluyordu. Her tarafta insanlar birbirlerine müjdeler veriyordu. Bunlar o dereceye vardı ki Kafkasya'da Hayat dergisini yayımlayan, İran'ın meselelerine ilgi duyan eğitimli biri olan Ahmed Bey Ağayev,” İranlılar arasındaki bu çocuksu düşünceleri eleştirmek zorunda kaldı.” 

İlkokullar hakkında konuşurken Hacı Zeynelabidin Takiyev'i yâd etmeliyiz. Dünyaca ünlü zengin bir adamdı. Cömertti, bilinçli bağışlar yapardı. 1279 
(1900) yılında İran'da yeni kurulan okullara "Maarif Encümeni" aracılığıyla çok faydalı armağanlar gönderdi: Büyük duvar haritaları, öğrenciler için defterler ve bazı kitaplar, İran'daki yirmi bir ilkokul için yirmi bir paket, Rüşdiye ilkokuluna dört bin, Sâdat ilkokuluna beş yüz ruble gönderdi. 


Gazetelerin Yaygınlaşması 


İlerlemenin ikinci göstergesi gazetelerin yaygınlaşması ve halkın ilgisiydi. Daha önce söylediğimiz gibi gazetelerin çoğu hükümet tarafından çıkarılıyordu. Bunlardan başka İstanbul'da çıkan Ahter, Mısır'da çıkan Hikmet ve Londra'da çıkan Kanun'u biliyoruz. Ama bu hareket başlayıp ilerleme sağlandı-Şında birkaç yeni gazete daha çıkmaya başladı. En bilinenleri Kalküta'da çıkan Hablülmetin, Tahran'da çıkan Terbiyet, Mısır'da çıkan Süreyya ve Perveriş ile Tebriz'de çıkan El Hadid veya Adalet'ti. 

Yazarlara gelince bazılarının kötü bazılarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. 
Ahter yazarlarının iyi özelliklerinden daha önce söz etmiştik. Ahter'in makaleleri birçok insanın bilinçlenmesine yol açmıştır. İlkokulların kurucusu Hacı Mirza Hasan-i Rüşdiyye şöyle demiştir: 


"Beyrut'a gidip yeni öğretim tekniğini öğrenmeme Ahter'de okuduğum bir yazı neden oldu. Bir gün babamla gazeteyi okurken, Avrupa'da bin kişiden onunun okuryazar olmadığını İran'da ise bin kişiden ancak onunun okuryazar olduğunu öğrendim. Bunun nedeninin öğretim tekniğinin kötülüğü ve alfabeyi 


70 Ahmed Ağaoğlu (1869, Şuşa-1939, İstanbul): Azeri kökenli Türk gazeteci ve siyasetçi. (ÇN) 
71 Hayat dergisindeki bu yazı Cafer Hâmenei Bey tarafından Türkçeden çevrilerek Kalküta'da 
Hablülmetin'in bir sayısında basıldı. 


70 


öğrenme zorluğu olduğunu, İran'da Avrupa benzeri ilkokulların açılması gerektiğini yazmıştı. Bu yazı beni, babamı bir hayli etkiledi. Molla oğlu olduğum için Necef'e gidip mollalık öğrenmem gerekirken babamın desteğiyle İstanbul, Mısır ve Beyrut'a gittim. Bu son şehirde modern öğretmenlik eğitimi aldım." 


Bu, iyi niyetle yazılmış bir yazının ne kadar etkli olabileceğini göstermektedir. 

Hikmet yazarı Mirza Mehdi Han-i Tebrizi, iyilerden biriydi. Bu gazeteyi çok az gördüm ama yüksek nitelikte olduğunu biliyorum. Tebrizi, eğitimli, bilge bir adamdı; kitaplar yazmıştı, ayrıca "vatan şiirleri" yazıyordu. 1279'da (1900) Tahran'a gittiğinde Atabek tarafından ağırlandığı, kendisine ilgi gösterildiği söylenir. Ona Zaimüddevle unvanı verir, Şah tarafından yıllık üç yüz tüman gelir bağlanmasını sağlar, ama gördüğümüz kadarıyla bunlar onu yolundan döndürmemiştir. 

Kanun gazetesi ile yazarı Mirza Melkem Han'dan daha önce söz etmiştik. 

Terbiyet'in yazarı saray şairiydi, gazetesi de saray şairlerinin divanlarında olduğu gibi yağcılıkla doluydu. Örneğin Şuâüssultan'la görüştükten sonra kaleme aldığı ve onu öven uzun makalesinde şunları yazmıştı: 


"Yüce Haşmetmeaplarıyla tanıştıktan sonra düşündüm ve inceliklere vâkıf bir akıl ve keskin bir zekâyla konuştuğumun farkına vardım. Şehinşah'ın oğlu Haşmetmeapları en fazla on altı on yedi yaşlarında olmalı ama ayları ve yılları yaratan, Ay'a ve Güneş'e ışığını veren şahidim olsun ki hayatımın çocukluktan yaşlılığa kadar geçen altmış yılında bu kadar zeki ve bilge bir insanla karşılaşmadım. Allah'a yeminle bu kadar kâşifi esrar, dirayet ve feraset cevheri, kısacası iç dünyası parlayan bir güneş gibi, zarif ve derin bir ruha sahip, hafızası dolgun bulutlardan daha bereketli, ülke ve devletin önemli işlerinden tutun edebiyatın zarafet ve inceliklerine, şiir, yazım sanatı ve benzerlerine kadar bilmediği ve okumadığı bir tek nokta görmedim..." 


Süreyya'yı ilk çıkaran Mirza Ali Muhammed Han-i Kâşani'ydi. Yayımladığı güçlü makalelerin etkisi her yerde hissediliyordu. Ama Kâşani daha sonra ayrılıp Perveriş'i kurdu, Süreyya da önemini yitirdi. Yazarı Seyyid Feracullah-i Kâşani olan ve Tahran'da 1283'te (1322 (19051) basılan gazetenin altıncı yıl sayılarını gördüm, çok aşağılık bir gazeteydi. 

Bu gazetenin en kötü yönlerinden biri de Hablülmetin'le başlattığı tartışma ve sahibi hakkında saygısızca sarf ettiği ağır ve küfür gibi sözlerdi. Hablülmetin bazen kanun ve "şeriat yönetimi" hakkında yazılar basardı. Süreyya'nın verdiği yanıt şöyleydi: 
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"Öncekilerden daha cömert, dünyanın bütün adil krallarından daha adaletli bir hükümdar karşısında şeriatla veya şeriatsız yönetim konusunda neden hurafeler uyduruyorsun Neden her demirci, amele ve bakkalı devlet işlerinin eleştirilmesinde ehil görüyorsun?.. Ancak cin çarpmışlar böyle konuşur. Bunun ne faydası var? Bu saygısızca müdahaleler Seyyid Cemal'de vardı. Cemalsiz Seyyid Celal, ne söylemek istiyorsun?" 


Hablülmetin düşen Atabek'i yeren yazılar yazdı, rakibi Süreyya ise Atabek'ten yana durdu, şüphesiz onun adamlarından para almıştı. Yanıtı şöyleydi: 


"Bir asır devletin en yüksek hâkimi ve kâtibi olan, iki saygın hükümdarın seçip güvendiği şahıs bir yana Şehinşah'ın yüksek eşiğindeki bir hizmetkârın bile hatalı davrandığını iddia etmek, o Mübarek Saray'ı itham etmek demektir. 
.. O zaman, iki padişah bir asır içinde Hablülmetin'in anladığını anlayamamış olur ki Allah korusun bu doğru değildir. Padişahta kırk vezirin aklı ve her vezirde kırk akıllı kişinin aklı var. Biz çarşıdaki sıradan insanlar devlet idaresinin sırlarından, saltanatın hikmetli işlerinden ne anlarız?" 


İlk yıl sayılarını gördüğüm Perveriş en iyi gazetelerden biriydi. Gayretli ve ilim sever bir adam olan başyazarı Mirza Ali Muhammed Han coşturucu ve güçlü makaleler kaleme alıyordu. Muzaffereddin Şah 1281'de (1902) ikinci Avrupa seyahatine çıktığında o da Mısır'dan Avrupa'ya gidip Şah'ın bakanları ve beraberindekilerle görüşerek dergisinde çok anlamlı ve iyi makaleler yazmıştı. 

Sonradan Adalet adını alan El Hadid'in iyi bir adam olan başyazarı Seyyid Hüseyn Han da gazetesinde yağcılıktan uzak yararlı makaleler yazıyordu. 


Hablülmetin 


Hablülmetin'e ayrı bir bölümde ele alınmayı hak eder. Bu haftalık yayın organı, o dönemin bütün diğer gazetelerinden daha büyük ve ünlüydü. 
Hindistan'da basılıyordu, düşüncelerini serbestçe ifade etme imkânı vardı. 
Gündemde olmasının nedenlerinden bir de Hacı Zeynelabidin Takiyev'in gazetenin Necef'teki ve diğer yerlerdeki ulemaya ücretsiz dağıtılması için para göndermesiydi. Bu sayede gazete ile ulema arasında bir bağ oluşmuştu. O zamanın iki Merci-i Taklid'inden biri olan rahmetli Şeyh Hasan-i Mamakani ile Fazıl-i Şerebiyani Hablülmetin'i övmüş, okunmasını teşvik etmişti. 

Bu gazete İran'ın siyasi sorunlarıyla ilgi yazılar yazıyor, içtenlikle ilgileniyor ve yol gösterici oluyordu. Rusya'dan borç alındığında keskin eleştiriler içeren makaleler basmıştı, bu nedenle dört yıl boyunca İran'a sokulması yasaklanmıştı. Sürekli olarak kanun ve "Hükümet-i Meşrüta" (veya Meşrüa) öneriyordu, halk tarafından çok tutulan bir gazete oldu. Başyazarı Seyyid Celaleddin-i Kâşani (Müeyyedülislam), iyi birisi olarak tanınıyorsa da fırsatçının biriydi. 
Kendisine çıkar sağlayacak bir ortam gördüğünde halkın ve ülkenin yararı için mücadeleyi unutuyordu. 

Biz gazetesinde birçok yağcılığa rastladık. Göreve yeni atanmış herkesi daha icraatını görmeden şairler gibi övebiliyordu. Naus "Gümrükler Bakanı" olduğunda "Ekselansları Mösyö Naus Belçika asilzadelerindendir, dürüst ve ehil biridir. Bir yıl önce hükümet tarafından Memâlik-i Mahrüsa-yi İran'ın” gümrük görevlisi ve müdürü olmak üzere davet edilmiş, İran'ın bütün gümrüklerinde sorumlu bakan olarak onurlandırılmıştır" diye yazmıştı. Tanımadığı bir yabancıyı bu şekilde yüceltmesi onun yağcılık ve düşüncesizliğine güzel bir örnektir. 

Veliaht Muhammed Ali Mirza, Erfa'üddevle, Aynüddevle ve başkalarını birçok kez aşırı biçimde övdü. Daha önce söylediğimiz gibi Aynüddevle sadrazam olduğunda kendini ona sattı. Bu nedenledir ki "Aynüddevle'nin Sesi" adını hak etmişti. Merhum Tebatebai ve rahmetli Behbehani'nin çabaları konusunda ne kadar çirkin davrandığını ileride yazacağız. 

Meşrutiyet'ten önce veya sonra olsun İran'daki gazetelerin takip ettiği kendilerine has bir çizgi yoktu, dolayısıyla kendi yazdıklarıyla çelişip duruyorlardı. 
Hablülmetin de bir istisna teşkil etmiyordu. Bir sayısında Muzaffereddin Şah'ın ne kadar adil olduğu veya Veliaht Muhammed Ali Mirza'nın gayretleri ve aydınlanması hakkında birçok yazı bulunurken sonraki sayı İran halkının sorunları, valilerin baskıcılığı veya ülkenin düzeninin bozulup harap olduğu konusunda şikâyet ve sızlanmalarla dolu olabiliyordu. 

Aslında bunlar İran için mücadele etmek istiyor ama bu işi yaparken sebeplenip zengin olmak da istiyorlardı. Bu yolda çabalayanların çoğu böyleydi. 

Hablülmetin'in bir sayısında aynı kişi (Yusufzade-yi Hemedani) tarafından yazılmış iki ayrı makale gördüm: Birinde "İslam birliği" övülüp tavsiye ediliyor, diğerinde "sosyalizm" övülüp bu hayat tarzının yararları sayılıyordu. Bu iki fikir arasındaki çelişkiyi ne yazar ne yayıncı fark etmişti. 

Hablülmetin, Meşrutiyet'ten önce veya Küçük İstibdat sırasında, Rus Muhtırası ya da Meclis'in kapatılması günlerinde, kendisine zarar veren Eminüssultan dışında bakan olan herkese yağcılık yapmıştır. 

O günlerde gazetelerin durumu buydu. İyi ve kötü yönleri vardı. Genelde yararlıydılar ve onları halkın uyanışına yol açan unsurlardan biri sayabiliriz. 
Kıymetli, yol gösterici fikirler veren iyi gazeteleri bir kenara ayırırsak kötüleri bile Avrupa, Avrupa'nın ne kadar ileri ve güçlü olduğu, yüksek eğitim düzeyi ve 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icatlarıyla benzer şeyler hakkında haberler vererek ister istemez halkı bilgilendiriyordu, bu da halkın canlanıp uyanmasına yol açıyordu. 

İngilizler ile Transvaal arasındaki birinci savaşın,? hemen ardından Rus-Japon Savaşı'nın başlaması bugünlere denk geldi. Bu savaşların sürdüğü birkaç yıl boyunca gazeteler savaş haberlerini yayımladılar. Bilinçli insanlar bunları zevkle okuyup kaygılanıyordu. Transvaal'deki bir avuç insanın kahramanlığı, İngiltere gibi büyük bir güce direnmeleri, İngiliz hükümet ordusunu birkaç kez yenilgiye uğratmaları; aynı zamanda Japon Ordularının hazırlık düzeyi, generallerinin yüksek yeteneği ve birbiri peşi sıra kazandıkları zaferler İranlıları derinden heyecanlandırıyordu. Yakın zamana kadar adı sanı bilinmeyen bir ülke olan Japonya'nın meşrutiyet ve halkın harekete geçmesi sayesinde böyle bir güce kavuşması İranlılar için ders almaları gereken bir örnek teşkil ediyor, herkesi kaygılandırıyordu. Bu savaş hakkındaki hikâyeler o kadar yayıldı ve meşhur oldu ki "Port Atur, "Mareşal Oyama" ve "General Gropatgin"” gibi isimler günlük konuşma diline kadar girdi. Örneğin kibirlenip hava atan birine "Ne o? Port Atur'u sen mi aldın? Ne bu havalar?" deniyordu. Birçok yazar Japon halkının vatanseverliğini, iyiliğini ya da bilgeliğini bol bol öven abartılı yazılar kaleme aldı. Gazetelerin en iyi yönlerinden biri, dediğimiz gibi halka dünyadaki bu büyük olaylar hakkında bilgi vermeleriydi. Ayrıca, bunların halkın dikkatini çekmeye başlamış olması da silkinip uyandıklarının işaretiydi. 


Talıbof'un Kitapları ve İbrahim Bey'in Seyahatnamesi 


Talıbof'un kitapları ile İbrahim Bey'in Seyahatnamesi, İranlıların uyanışın- da etkili olan nedenler arasında sayılmalıdır. Bunların da büyük etkisi olmuştur. 

Kendi yazdığına göre Tebrizli bir marangozun oğlu olan Abdürrahim Talıbof, gençliğinde Kafkasya'ya gitmiş, zorluklar çekmiş, çok çalışarak zengin olmuş ve daha sonra oralarda inzivaya çekilmiştir. Vladikafkaz'a yerleşmişti. 
Âlim bir adamdı, fizik, kimya, astronomi ve benzeri konularda çok bilgiliydi. Birçok kitap yazdı ancak biz bunların yalnızca ikisini ele alacağız: Kitab-i Ahmed ve Mesalükü'l Muhsinin.” 

Güzel baskılı ve iki bölümlü bir kitap olan Kitab-i Ahmed'de Talıbof, hayali oğlu Ahmed'le konuşarak ona basit sözcüklerle bazı ilimleri öğretir. Avrupalıların gelişmişliğinden, İranlıların ise geri kalmışlığından söz eder. Çok yararlı ve hoş bir kitaptır. 

Mesalükü'l Muhsinin'de birkaç kişi bilimsel bir araştırma gezisi için Tahran'dan yola çıkıp malzeme ve erzaklarıyla Demavend zirvesine doğru yola koyulurlar. Kitap bu geziyi anlatır. Ancak yazar kitapta bu geziyi anlatırken halkın durumunu ve ülkenin sorunlarını tartışır. Bu da çok hoş ve yararlı bir kitaptır. 

Bu kitapta gördüğüm bir bilgi eksikliği, Talıbof'un Elbruz Dağlarının bu tarafının da diğer tarafı gibi ormanlık, bol ağaçlı olduğunu sanmasıdır, öyle değildir. Bazı mollalar her zaman yaptıkları gibi Talıbof'u da "dinsiz" ilan edip insanların onun kitaplarını okumasını engellediler ama bu yalnızca onların cehaletini gösterir. 

İbrahim Bey'in Seyahatnamesi'ne gelince, o günlerde bu kitabı okurken yaşadıkları duyguları anımsayanlar kitabın değerini çok iyi bilirler. Bu kitapta Mısır'da iş sahibi olan İranlı bir tüccarın genç oğlunun, özel eğitmeni Yusuf Amca ile memleketi İran'ı görme arzusuyla ziyaret etmesi anlatılır. Yazar kurgusunda genç adamın başkentte ve diğer şehirlerde gördüklerini, halkın bilinçsizliğini, kafalarının işe yaramaz şeylerle dolu olmasını, mollaların düzenbazlı-Şını, hükümranların zulümlerini, devletin kayıtsızlığını ve benzeri şeyleri sade ve güzel sözcükler, hüzünlü bir havayla aktarır. Ruhları bu kirlenmeye alışmış olan, yaşadıkları sefil hayattan başka bir hayatın hayalini bile kuramayan büryük İranlı kitleler çok etkilendikleri bu kitabı okuyunca adeta uykudan uyanmışlardı. Bu kitabı okuyarak uyanan, ülkenin gelişmesi için mücadele etmeye niyet eden ve mücadele edenlere katılan birçok insana rastlamak mümkündür. 

Okuyanlar üzerindeki bu etkisi nedeniyle bazıları kitabın İranlılar arasında elden ele dolaşmasından rahatsızdı, insanlar uzun bir zaman ancak gizlice okuyabildi kitabı. 

Yukarıda yazılanlar üç bölümlü olan kitabın birinci bölümüyle ilgilidir. Diger iki bölüm o kadar etkileyici değildir. Daha sonra kaleme alınan bu iki bölüm arzulanan sonucu vermedi. 

Yazar ise o günlerde bilinmiyordu. Ama Meşrutiyet verilip hürriyet elde edilince İstanbul'da yaşayan bir tüccar olan Hacı Zeynelabidin-i Meragai'nin adı kitabın üçüncü bölümünde yerini aldı. Kimileri bu kadar zengin içerikli kitabın sıradan bir tacirin kaleminden çıkmış olabileceğine inanamıyordu. Hatta yazarın düşmanlarından bazıları birinci bölümün Ahter gazetesinin yazarlarından Mirza Mehdi Han tarafından yazılıp bastırıldığını, onun ölümünden sonra Hacı Zeynelabidin'in ikinci ve üçüncü bölümleri yazıp kitaba kendi adını koyduğunu söylediler. Gerekçe olarak da birinci bölümün üslubunun Ahter'deki makalelerin üslubuna çok benzediğini ayrıca ikinci ve üçüncü bölümlerin birinciden 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tamamen farklı olduğunu ileri sürdüler. Ama bu kabul edilemez. Hiç kuşkusuz Hacı Zeynelabidin tarafından yazılmış olan ikinci ve üçüncü bölümler yazarın ne kadar bilinçli ve yetenekli biri olduğunun kanıtıdır. Birinci bölümle aralarında ufak bazı farklar varsa da birçok kitapta bütün bölümler aynı düzeyde olmayabiliyor. 

Mirza Mehdi Han'ın veya başka bir aydın yazarın Hacı Zeynelabidin'e yardım etmiş olduğu düşünülebilir ama bu, Hacı'nın çabalarının değerini azaltmaz. Hacı Zeynelabidin'in kitabın yalnızca yayıncısı ve dağıtıcısı olduğunu kabul etsek bile onu tebrik edip adını tarihe yazmamız gerekir. O günlerde böyle bir kitabın yalnızca bastırılması bile yayıncının hayatına mal olabilirdi. İnsanların iyiliklerinin kıskançlık nedeniyle görmezden gelinmesi doğru değildir. 

İbrahim Bey'in Seyahatnamesi hakkında yapılabilecek tek eleştiri kitabın üçüncü bölümünün sonuna anlamsız şiir ve deyişler eklenmiş olmasıdır. Bunun dışında Hacı Meragai hakkındaki diğer eleştirimizi yeri geldiğinde yazacağız. 


Vatan Şiirleri 


İranlıların uyanışıyla ilgili her şeyi kaydetmek amacında olduğumuzdan o günlerde bazı şairlerin yazdığı "vatan" şiirlerini de anımsamalıyız. İranlılar yıllar boyu şiire esir olmuşlar, bunun çok da zararını görmüşlerdir. Ama bazen de aralarında bu vatan methiyelerini sayacağımız zararsız şiirler de yazılmıştır. 

İranlılar Avrupa düşünce ve hayat tarzıyla karşılaştıklarında "vatan" ve "yurtseverlik" fikirleriyle de tanıştılar, kimileri bu konuda şiirler yazmak, bunları gazetelerde bastırmak istedi. Gazetelerin bir iyi yönü de bu tür şiirleri basmaları, halk arasında yayılmasını sağlamalarıydı. 

İranlı şairler "kafiyeli" şiir yazıyordu; çoğu şiirde bir kafiye için bir mısra yazılır. Açık söylemek gerekirse ses uyumu için özü feda ederler. Bu vatan şiirlerini de aynı şekilde yazmışlardı. Bu nedenle otuz beyitlik bir kasidede dört ya da beşten fazla gerçek fikir bulmak mümkün değildir. Ama gene de bu şiirleri yazmış olmaları güzel bir şeydi, boş gazellerle uğraşmalarından çok daha iyiydi. Bunlardan birkaç örnek veriyoruz. 

Bu şairlerden biri, Tecen'de” veya yakınlarında yaşamış olduğu söylenen Hacı Muhammed İsmail Münir-i Mazenderani şöyle yazmıştı: 


"Örümceğin ağı varsa insanın vatanı var, 
Sen de örümcek gibi vatan sınırlarını ağla sar, 
Örümcek, ağıyla yuvasını korur. 


76 Türkmenistan'da İran sınırına yakın küçük bir kent. (ÇN) 
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Vatanını korumaktan gafil olma, 
Örümcekten daha güçsüz değilsin, 
Akl-i küll vatanseverliği Din'in esası sayar. 


Şüphesiz, imanın anlamı vatanseverliktir, 
Vatanın anlamını bilmeyen şeyhi mazur gör, 
Gel, benden dinle, bu vatanın adı İran'dır." 


Bir diğer şiirinde şöyle diyor: 


"Ülkeni düşman çepeçevre kuşattı 

Ey halk, neden bir arpa kadar ar etme, utanç yok? 
Toprağın koynunda yatanların himmetini hatırla 
Şerefli atalarını, yüce geçmişlerini düşün 


Yükünüz şarap, işiniz kumar oldukça 

Küçük büyük, dertsiz hayâsız oldu herkes. 

Ülkende doğunun ve batının kötülükleri gezer oldu, Hükümdarınız başka ülkelerde gezer oldu." 


Bu şairlerden biri de Basra ve Huzistan'da yaşamış olan Mirza Hasan Han-i Bedi' idi.” Bir ağıtında şöyle demişti: 


"Vatanın hazin halini neden görmüyorsun? 
Vatanının acı çığlığını neden duymuyorsun?" 


Mirza Mehdi Han-i Hikmet ve Talıbof da bu tür şiirler yazmıştır ama hepsini vermek istemediğimiz için bu örneklerle yetineceğiz. 


77  İkiyılönce Tahran'da vefat etti. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


MEŞRUTİYET HAREKETİ NASIL ORTAYA ÇIKTI? 


Bu bölümde Meşrutiyet Hareketi'nin başlangıcından Meşrutiyet Fermanı'nın verilişine kadar İran'da meydana gelen olaylardan söz edilecektir. 


İki Seyyid'in İşbirliği 


1322 Muharrem'i geldiğinde 1283 İsfend'inin 2. yarısıydı (1905 Mart'ının 
ortası). Tahran'daki birçok minberde Naus aleyhinde konuşmalar yapılıyordu. Yaptığı o antlaşma ve gümrük tarifesinden sonra yargılanıp sınır dışı edilmesi beklenirken makamları günden güne çoğalıyordu. Nitekim Gümrükler Bakanlığı'nın yanı sıra Posta ve Telgraf Bakanı, Pasaport Dairesi Başkanı, "Devlet Konseyi" üyesi olmuştu. Halka çok kötü davranıyor, idarede görevleri elinden geldiğince Ermenilerden başkasına vermiyordu. Halk içinde Yahudi kökenli olduğu söylentileri dolaşıyordu. 

Halk ona çok kızgındı. Behbehani ve takipçileri Naus'u yermek için bir fırsat bulup sözünü ettiğimiz sarıklı cübbeli fotoğrafını kullandılar. Kimileri de fotoğrafı çoğaltarak halk arasında yaygın biçimde dağıttı. 

Görünüşte Naus'un görevden alınması isteniyordu ama Behbehani aslında Aynüddevle'yi devirmek istiyordu. Mollalar birkaç yıl önce Eminüssultan'ı devirmişlerdi, şimdi de bu onun halefini devirme peşindeydi. 
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Söylediğimiz gibi Şah ve Aynüddevle bu itirazlara önem vermediler, Naus da elbette alay etmekten başka bir şey yapmadı. Muharrem günlerinin sona ermesiyle itirazlar yatıştı ama Behbehani gizlice mücadelesine devam etti. Durumunu kuvvetlendirmek için Tahran'ın ünlü din adamlarından biriyle işbirliği yapmayı umuyordu. İşte, merhum Seyyid Muhammed-i Tebatebai'yle işbirliği olanağının doğuşu bugünlere rastlar. Uyanışın Tarihi'nde şöyle yazar: 

Seyyid Behbehani, Mutemedülislam-i Reşti'yi Seyyid Tebatebai'den işbirliği sözü almak için onun huzuruna gönderdi. Cenapları kendisini başta ümitsizlige itti ama daha sonra "Aga Seyyid Abdullah |Behbehani| cenapları amacı degiştirir ve herhangi bir kişisel garez gütmezse, kendileriyle beraber olacağım" dedi. Oradan Hacı Şeyh Fazlullah'ın evine gitti ve iyice ümitsiz döndü. Hatta o Mutemedülislam'ı "Senin ne işin var bu aracılıkla" diye tersledi. "Diyelim ki Aynüddevle Seyyid'e bir şey söyleyemez ama seni mahvüperişan eder" diye korkuttu. Oradan ayrıldıktan sonra Hacı Mirza Ebu Tâlib-i Zencani'nin evine gitti. O da önce Mutemedülislam'ı korkuttu ama sonra "işbirliği yapmayaca- 
$ına, karşı da olmayacağına, tarafsız kalacağına" söz verdi. Ondan sonra Hacı Şeyh Abdülnebi'yi ziyaret etti. Kendileri "Ben Seyyid Abdullah cenaplarının kendisiyle görüşmeliyim" dedi. Mutemedülislam "O zaman, yer ve saati belirleyiniz" dedi. "Ben Seyyid Abdullah cenaplarının evine gitmem, kendileri de benim evime gelmek istediklerinde Aynüddevle duyacak ve bana darılacaktır" dedi. Sonunda Tahran dışında İbn-i Bâbevey'de görüşme imkânı olabileceğinde anlaştılar. Seyyid Abdullah cenapları olup biteni öğrenince, "Seyyid Tebatebai'nin benimle birlikte olması yeterlidir, Şeyh Abdülnebi zaten adam- dan sayılmaz. Hacı Mirza Ebu Tâlib'in karşı çıkmaması da bana yeter. Hacı Şey Fazlullah'a gelince, o bugünlerde Aynüddevle'yle pek sıcak ilişki içindedir, birkaç gün geçsin o da umudunu kesecektir" dedi. 

İki Seyyid arasındaki bu işbirliği 1284'ün ilk günlerinde (Muharrem 1323 
(1905 Mart sonul) başladı. Bu tarih Meşrutiyet Hareketi'nin başlangıcı kabul edilmelidir. Tebatebai'nin cevabı iyi değerlendirilmelidir: "Aga Seyyid Abdullah cenapları amacını değiştirir ve herhangi bir kişisel garez gütmezse kendileriyle beraber olacağım." Bu iyi niyetli adamın bu sözlerinden İran'ı zalim ve müstebitlerin pençesinden kurtarmak istediği, Aynüddevle'nin devrilmesini bu yolda küçük bir mesele kabul ettiği anlaşılmaktadır. Behbehani'nin sözleri de aynı şekilde takdire şayandır: "Seyyid Tebatebai'nin benimle birlikte olması yeterlidir." Bundan, Tebatebai'nin tavsiyesini kabul ettiği ve Aynüddevle'ye muhalefeti tek amacı olmaktan çıkardığı anlaşılıyordu. Bu sözler, her ikisinin de ne kadar iyi niyetli ve bilge olduğunu göstermektedir. 

İkisinin de akrabaları ve takipçileri mevcuttu, kimi küçük mollalar da onlara bağlıydı. Birleştiklerinde gerçek bir kuvvet oluşturuyorlardı. Güçlerinin günbegün nasıl arttığını ileride göreceğiz. 
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Tebatebai'nin akrabalarından olan, bu olayları bizzat yaşamış ve bu bilgilerin çoğunu kitabından aldığımız Uyanışın Tarihi kitabının yazarı, İki Seyyid'in üzerinde anlaştıkları şeyin ne olduğunu, ne düşündüklerini veya ne konuştuklarını yazmaz. Ancak ikisinin de aklında en başından beri Meştrutiyet, anayasa ve Meclis düşüncelerinin olduğu, ama amaçlarına ulaşmak için akılcı davranarak, temkinli adımlarla ilerlemeyi tercih ettikleri eylemlerinden anlaşılmaktadır. 

Söylediğimiz gibi İran on yılı aşkın süredir bazı kişilerin gayretleri sonucunda hareketlenmeye başlamıştı, ilerleme yolundaydı ve şimdiden epey bir mesafe kat etmişti. Kesin sonuç için gerekli olan dirayetli önderlerdi, o önderler de bu İki Seyyid oldu. 

İki Seyyid'in ve diğer önderlerin meşrutiyetten bihaber oldukları, bunu Abdülazim'de” veya elçilikte”? başkalarından öğrendikleri iddiası art niyetli kişiler tarafından ileri sürülmektedir. İran'da, hiçbir iş yapmayıp başkalarının yaptığı önemli işleri küçük göstermeye çalışan, böyle aptalca şeyler söyleyen çok insan vardır. 

İran'daki hareketin öncüleri Meşrutiyet'in anlamını, anayasanın ne oldugunu ve Avrupa'da insanların nasıl yaşadığını yirmi otuz yıldır biliyorlardı. İnsanlar her yıl Avrupa'ya gidiyor, orada edindikleri bilgilerle dönüyordu. Birkaç yıldan beri Farsça gazetelerde kanun ve meşrutiyet hakkında makaleler yazılıyordu. Geniş kitlelerin ve çarşıdaki insanların bunlardan haberdar olmadığı doğrudur ama bu durum, İki Seyyid'in de bu konularda bilgi sahibi olmadığı anlamına gelmez. 

Bunlar Meşrutiyet'in anlamını bilmiyor ve onu istemiyorlarsa hangi amaç için bu kadar kararlı bir şekilde mücadele etmiş olabilirler? Hangi büyük hedefe ulaşma umuduyla yüzlerce zorluğa göğüs germiş olabilirler?.. 

Bunların faaliyetleri kuşkusuz bilinçliydi ve ileride göreceğimiz gibi işbirliği için anlaşır anlaşmaz her fırsattan yararlanıp ilerlemişlerdi. 


Belçikalıların Tahran Tüccarını Çileden Çıkarması 


Bu arada Şah'ın tekrar Avrupa seyahatine çıkacağı lafları dolaşıyordu. Şah, bakanları ve maiyeti Avrupa'yı üçüncü kez görme hevesine kapılınca hazırlıklara başlandı. Ülkenin her köşesinden feryat figan sesleri yükselirken hiçbir şey yokmuş gibi gönül rahatlığıyla hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Ama onlar 


78 Şah Abdülazim Türbesi: İmam Hasan'ın beşinci kuşaktan torunu, dokuzuncu imam 
Muhammed Taki'nin yoldaşı Şah Abdülazim'in Tahran'ın güneyinde, Rey bölgesindeki türbesi. (ÇN) 

79 Tüccar ve ulemanın 13 Temmuz 1906'da İngiltere Elçiliği'nin bahçesinde başlattığı sığınma 
eylemi kastedilmektedir. (ÇN) 
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yola çıkmadan önce Tahran'da ufak çaplı bir hareket patlak verdi: Gümrük memurlarının kendilerine kötü davranmasından bıkan tüccar, yazıhaneleri ve hanları kapatarak topluca Abdülazim'e sığındı. 

Naus ve arkadaşları açıkça halka düşmanlık güdüyor, antlaşmadaki tarifeleri uygulamakla kalmıyor, tarifenin neredeyse birkaç katını istiyor ve zorla tahsil ediyorlardı. Aynüddevle, tüccarın kendisine yazdığı mektubu önemsemedi. Nihayet, (Ticaret Bakanı) Sâ'düddevle'nin ricası üzerine Naus'un önde gelen tüccarla bir görüşme yapmasına karar verildi. Saray'da yapılan toplantıda tüccar, belirlenenin birkaç katı gümrük vergisi tahsil edildiğini belgeleriyle gösterdi. Aynüddevle, Sâ'düddevle ve diğerlerinin önünde buna bir yanıt veremeyen Naus, tüccarlara küfreder. Bu davranışı herkesi öfkelendirir, toplantı bir sonuç alınamadan dağılır. Bunun üzerine Ordibeheşt'in 5'i (19 Sefer (25 Nisan 1905)) Salı günü yazıhaneler, hanlar ve Bazar-i Bezzâzân (Kumaşçılar Çarşısı| kapatılarak tüccar, kumaşçılar ve diğerleri Abdülazim'e sığınır. Önderlerinden biri Hacı Muhammed İsmail-i Meğâzei, diğeri Hacı Ali-yi Şalfürüş'tu. Bunların Behbehani ve Tebatebai'yle ilişkileri olmadığı söylenemez; Uyanışın Tarihi'nde Abdülazim'e gitmeden önce Seyyid Tebatebai'nin evine uğradıkları, olanları anlattıkları, yapacakları ve nasıl davranmaları gerektiği hakkında talimat aldıkları yazılıdır. 

Hablülmetin muhabiri yanlarına gidip taleplerini öğrenir, gazetesine bu konuda uzun bir haber yazar. 

Bunlar üç konuyu gündeme getirirler: 1) Yeni gümrük tarifelerinden şikâyet edip bunların ülkeye ve ticarete vereceği zararları sayarlar. 2) Gümrük memurlarının kabalığından ve İranlı tüccardan aldıkları fahiş miktarlardaki paralar- dan feryat ederler. 3) Naus'un İranlılara karşı nefret ve düşmanlık duyduğunu açıklar, görevden alınmasını talep ederler. Yahudi olduğunu ve bunun için İranlılara karşı özel bir kin güttüğünü söylerler. 

Beş altı gün bu minvalde geçer. Bu arada Muhammed Ali Mirza babasının yokluğunda Nâibüssaltana““9 olmak için Tebriz'den Tahran'a gelir. Tüccara adamlar gönderir, gönüllerini alır, Şah Avrupa seyahatinden döndükten sonra bizzat kendisinin Naus'u görevden almasını ve İran'dan kovmasını isteyeceği sözünü vererek onları yatıştırmaya çalışır. Öte yandan tüccarın arkasında Behbehani'nin olduğunu bildiği için bizzat onun evine gider, gönlünü alır. 
Böylece bu kalkışma yatışır. Şah, Avrupa seyahatinin hazırlıkları için Bağ-i Şah'a çekilir. Önderler bu meseleyi daha fazla kurcalamazlar. 

Şah ve maiyeti Avrupa'da yaklaşık dört ay kalır, gezip dolaşıp İran'a dönerler. Şah'ın altmış sekiz kişilik bir heyeti beraberinde götürdüğü söylenen seya- 


80 Nâibüssaltana: Şah'a vekâlet eden, saltanata kol kanat geren. (ÇN) 
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hati budur. O yokken Tahran'da, Behbehani'nin kuvvetini artırma ve müttefik bulma çalışmaları dışında bir şey olmaz. Bir de Fars eyaletinde halk, Şah'ın oğlu Şuâüssaltana'nın zulmünden usanır, nale ve figanla buna son verilmesini talep eder ve adalet ister. Şuâüssaltana, miri arazilerdeki köyleri devletten satın almıştır. Bunu bahane ederek halkın Nâsıreddin Şah zamanında devletten satın aldığı köylere yönelir, halkın varlıklarına zorla el koyar. Bu durum, halkın şikâyetine, ulema ile hükümete telgraflar göndererek haksızlığın ortadan kaldırılmasını talep etmesine neden olur. 


Kirman'da Kargaşa 


Bu arada Kirman'da da bazı olaylar meydana geliyordu. Bu şehrin halkı, biri Kerimhanlılar (veya Şeyhiler) diğeri Müteşerri'ler (veya Bâlâ Seriler) olmak üzere iki gruba bölünmüştü. Bu iki grubun mensupları ayrı yaşıyor, birbirleriyle çekişme içinde kin güdüyorlardı. Zaman zaman birileri çekişmelerin ateşini körüklüyordu. Bu arada Kirman'a gelen Şeyh Berini adında biri, minbere çıkıp Kerimhanlılar'a hakaretler eder, Müteşerri'leri onlara karşı kışkırtır. Şehzadelerden biri ve şehrin valisi olan Rüknüddevle, şeyhi şehirden kovar ama halk geri gelmesi için ayaklanır. Vali, zayıf ve yetersiz biri olduğundan bu isteğe boyun eğer, şeyhi şehre alır, o da gene işe koyulup Müteşerri'lerin kin ve husumet duygularını körüklemeye devam eder. 

Bu arada, Necef'te yıllarca eğitim görerek müctehid olan Kirmanlı ulemadan Hacı Mirza Muhammed Reza, dini önder olma ihtirasıyla şehre döner. O da fırsatı kaçırmaz ve karışıklığı körüklemekte Şeyh Berini'ye katılır. 

Kerimhanlıların kullandığı ve vakfı geniş mülklere sahip bir camiyi onların zaafından yararlanarak ele geçirip akrabalarından birine devretmeye kalkışır. 
O akrabasını bir grup adamla camiye el koymaya gönderir, Kerimhanlılar karşı koyar, valinin cami kapısına yerleştirdiği ferraş3! ve tüfekçiler ateş açar, birkaç kişi ölür, birkaçı da yaralanır. Olay, daha Muzaffereddin Şah Avrupa'dan dönmeden, Muhammed Ali Mirza Nâibüssaltana'yken Tahran'da duyulur. 
(Muhammed Ali Mirza) Rüknüddevle'yi valilikten alır, yerine şehzadelerden Zaferüssaltana'yı gönderir. Zaferüssaltana aceleyle Kirman'a varır. 

Öte yandan Hacı Mirza Muhammed Reza bu işten vazgeçmez, çıkan kargaşayı yatıştırmaz. Zaferüssaltana şehre geldikten sonra bir başka kötü olay daha yaşanır. Hacı Mirza Muhammed Reza'nın adamları Yahudilerin evlerini basıp fıçıları kırar, şaraplarını sokağa döker. Vali bu taşkınlıkları ve halkın gruplara bölünmesini önleyip insanların işine dönmesini sağlamak için birini Hacı 


81 Ferraş: Kaçarlar ve Pehlevi döneminin başında uşak, adliye memuru, evrak getirip götüren 
memur ve bekçi gibi görevlilere verilen isimdir; burada memur veya bekçi anlamındadır. (ÇN) 


83 


Mirza Muhammed Reza'yla görüşmeye gönderir. Ama bu muhteris molla, halkın dağılmasını sağlayıp taşkınlık yapanları yatıştıracağı yerde halkın ateşini körüklemek için kendisine ziyarete gitmenin malum olduğunu, bunun için Meşhed'e gitmek istediğini söyler ve bir gün evinden ayrılıp yola çıkar. Halk sokaklara dökülüp yolunu keser ve onu evine geri getirir. Vali, kalabalığı dagıtmaktan başka hal yolu bulamaz, Hacı Mirza Muhammed Reza'nın evine bir asker ve tüfekçi müfrezesi gönderir. Askerler yolda ateş etmeye başlar. İki kişi ölür, Hacı Mirza Muhammed Reza'nın evi ve çevresindeki bütün göstericiler kaçar, yalnızca kadınlar kalır. Tüfekçiler eve girer, Hacı Mirza Muhammed Reza ile akrabalarından birkaç kişiyi yakalar, önlerine katıp aşağılayarak, itip kakarak, davul zurna çalarak dışarı götürürler. Erkeklerin hepsi kaçıp saklanmıştır, kadınlar nale ve gözyaşlarıyla Seyyid Müctehid'i uğurlarlar. 

Yakalananlar vali konağına getirilir, Hacı Mirza Muhammed Reza ile üç molla falakaya yatırılıp sopa vurulur. Şehirden kovularak Refsencan'a gönderilirler. Taraftarlarının elinden onun evinde toplaşıp, ağıtlar yakıp, ağlayıp dövünmekten başka bir şey gelmez. Birkaç gün süren bu ağlaşma sırasında imamlar camiye gitmez, namaz kıldırmaz. 

Zaferüssaltana'nın pek yerinde olan bu hareketi o günlerde büyük bir günah kabul ediliyordu. Müctehidlerin falakaya yatırılması halkın aklının alamayacağı bir şeydi. Öte yandan olaylar Tahran'a gerçek şekliyle aktarılmadı. Hacı Mirza Muhammed Reza'nın akrabaları ve yandaşları yazdıkları mektupta olayı istedikleri gibi anlattılar. İki Seyyid bundan rahatsız oldu, olayı Aynüddevle'nin istibdadının ve ulemaya karşı saygısızlığının bir başka örneği saydılar. Yaptıkları ittifak sayesinde güç kazanmışlardı, hükümete hücum etmek, suçlamalar- da bulunmak ve halkı ayaklandırmak için bahane arıyorlardı. Üstelik aylardan Ramazan'dı, düşündüklerini yapmaları için ortam hazırdı. Ellerine geçen bu fırsatı kullandılar. Ertesi gün, Aban'ın 24'ü (17 Ramazan |15 Kasım 19051) Çarşamba Tahran'daki minberlerin çoğunda Kirman'daki olaylar anlatıldı, Aynüddevle ve vilayetlere gönderdiği valiler suçlandı. Rahmetli Tebatebai minberden yaptığı konuşmayla herkesi ağlattı. Sadrülulema da aynı şekilde hareket etti. 
Behbehani'ye ait olan eski Sipehsâlâr Camisi'ndeki vaiz, onun talimatı üzerine Behbehani'nin de içinde olduğu cemaate bu hadiseyi uzun uzun anlattı. 

Bunlarla birlikte olmayan, el altından Aynüddevle'yi destekleyen Hacı Şeyh Fazlullah-i Nüri ile diğer mollalar aldırmasa da hükümet Zaferüssaltana'yı Kirman'dan geri çağırmak zorunda kaldı. 

Bu sıralarda Behbehani 24 Ramazan'ı 25'ine bağlayan gece (23 Kasım| Tebatebai'nin evine gitti, gizlice görüştüler, o gece ettikleri ittifak yemini birlikteliklerini daha da sağlamlaştırdı. 


82 (o Sekizinci İmam Ali er-Rıza'nın türbesinin bulunduğu şehir. (ÇN) 
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Banka Binasının Yerle Bir Edilmesi 


Bu arada başka bir olay daha gelişmekteydi. Bir Rus bankası, şehrin merkezindeki harap bir medrese ile eski bir mezarlık arazisini alıp yüksek ve sağlam bir bina yapmaktaydı. Tebatebai ile müttefikleri bundan rahatsızlık duyarak konu üzerinde aralarında tartışıyorlardı. 

Eski Tahran'ının sokaklarını anımsayanlar Ayakkabıcılar Çarşısı'nın arkasında Hâzinülmülk Camisi'yle Seyyid Veli Türbesi harabesinin bulunduğunu, Ayakkabıcılar Çarşısı ile bu ikisi arasında boş bir arazi olduğunu bilirler. Altmış yetmiş yıl önce bu arazide Çal Medresesi ile bir mezarlık vardı. Medrese bakımsızlıktan zamanla harabeye dönünce talebeler tarafından terk edilmiş, buraya kömürcüler yerleşmişti. Hükümet, cenazelerin şehir içinde gömülmesini yasaklayınca mezarlık da kullanılmaz olmuştu. Bazıları mezarlığın yanındaki arsaları ulemadan satın alıp ev yapmıştı. Ulema da işten düşmüş vakıf malların satılarak parasıyla işe yarar yeni vakıf mülkleri satın alınması için vakıf arazilerini satıp tapu vermekten çekinmiyordu. 

Rus Kredi Bankası, bina yapmak için şehir içinde arsa aramaya başlayınca bazıları bu boş araziyi ulemadan satın alabileceğini hatırlattı. Banka, araziyi almak için Müsteşarüttüccar adında birini görevlendirdi. Önce Tebatebai'ye gidilir, oranın vakıf arazisi ve Müslüman mezarlığı olduğu, arazinin satın alınamayacağı ve ölülerin mezarlarından çıkarılıp bina yapılamayacağı yanıtı alınır, Ondan ümidi kesen alıcılar Hacı Şeyh Fazlullah'a giderler. Şeyh Fazlullah satmazlık etmez, medrese ile mezarlığı yedi yüz elli tümana Müsteşarüttüccar'a satar, o da bankaya devreder. Halkın arazi çevresinde inşa ettiği evler de satın alınır, yıkım söküm ve yeni binanın temel atma işleri başlar. 

Tebatebai ve müttefikleri bundan büyük rahatsızlık duyar, mezarların açılması halkın da ağrına gider. Uyanışın Tarihi şöyle yazar: 

Tebatebai banka müdürüne "Mezarlık ve medresenin toprağının kazılması meşru değildir, bu yerin tasarrufunuzda kalmasına ve üzerine bina dikmenize izin vermeyeceğim, paranız heba olacaktır' mesajını gönderir. Müdür ise 'Ben bunu Müsteşarüttüccar'dan aldım, onun elinde geçerli belgeler var" diye yanıt verir. 

Tebatebai daha sonra Dışişleri Bakanı Müşirüddevle ile İçişleri Bakanı Müşirüssaltana'ya mektup yazarak bu konuda kendisinin ve halkın duyduğu rahatsızlığı bildirir, sakıncalarını gözler önüne serer. İkisi de "O arazi yabancı bir kuruma aittir, büyük ulemadan biri aracılığıyla satın alınmıştır. Dışişleri Bakanlığı bu satışı onaylamıştır. Dolayısıyla hükümetin veya başka birinin bu konuda bir şey söylemeye hakkı yoktur" diye yanıt verir. 
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Hacı Şeyh Fazlullah'tan aldıkları satış mukavelesinin bir suretini de Tebatebai'ye gönderirler. O da "Bankaya önceden söylediğimiz gibi bu satış işlemi şeriata aykırıdır" der. 

Tartışma bu minvalde sürüp gider. Bu olayların haberi Necef'e kadar ulaşır, buradaki ulemadan bazıları da hoşnutsuzluklarını bildirirler. Ancak banka onları önemsemez, inşaat için yaklaşık iki yüz amele ve harççı tutar. 

Tebatebai konuyu birkaç kez daha gündeme getirerek şikâyette bulunur, olayı kınar. Aslında bunlar halkı bir kez daha hareketlendirmek, görüşleri doğrultusunda bir adım daha atmak için durumdan yararlanmaktaydılar. 
Behbehani'nin Tebatebai'nin evine bu nedenle gittiğini (24 Ramazan'ı 25'ine bağlayan gece), gizli görüşmelerinde bu konunun ele alındığını düşünmek doğru olur. 

Banka, binanın inşasıyla meşgulken bu ikisi de binayı nasıl yıkacaklarını tasarlamakla meşguldü. 

Mirza-yi Aştiyani'nin$# en küçük oğlu olan merhum Mustafa Aştiyani, Behbehani ile Tebatebai'nin ortak çalışmasındaki etkili eylemcilerdendi. Akıllı, uyanık, becerikli ve eli açık bir genç olan Mustafa Aştiyani, insanları etkileme ve harekete geçirme konusunda özel bir yeteneğe sahipti. Yeni yapılmakta olan banka binasının hemen yanındaki Hâzinülmülk Camisi ile medresesi onun elindeydi, ayrıca hem talebelerin hem o yörede oturanların bu aileyle ilişkisi vardı, dolayısıyla konu bu genç adamı herkesten fazla ilgilendiriyordu, en çok çaba gösteren de oydu. 

Ramazan'ın son 10 günü (Kasım'ın son 10 günü) içinde bir gece Seyyid Veli'nin mütevellisi Tebatebai'nin evine giderek şu haberi verir: O gün kabristanda kazı yapılırken bir yıl önce gömülmüş bir kadının kemikleri ortaya çıkar, ameleler aldırmadan bu kemikleri de diğer kemikler için kazılan kuyuya atarlar, bunun üzerine türbenin bakıcıları ile talebeler ayaklanır, inşaat alanına gidip ameleleri oradan kovarlar. Ertesi gün yine keşmekeş ve kargaşa yaşanacaktır. Rahmetli Tebatebai "Sakin olun, işe karışmayın, meselenin hallini, isyan çıkmasını önlemeyi bize bırakın" der. 

Ayaklanma tehlikesi devam ettiğinden ertesi gün Tahran Valisi ve polis idaresi oraya birkaç ferraş ve polis gönderir. Mirza Mustafa Aştiyani banka müdürrüne haber göndererek bu meselenin ferraş ve polisle çözümlenemeyeceğini, zor kullanmanın işe yaramayacağını söyler. 

Azer'in 3'ü (26 Ramazan |24 Kasım 1905)) Ramazan'ın son cumasıydı, böyle günlerde camiler dolup taşar. Hacı Şeyh Murtazâ Aştiyani, Hâzinülmülk Camisi'nde bizzat minbere çıkarak mezarlığın altüst edilip üzerine inşaat yapılması hikâyesini çokça nale ve yakınmayla anlatır. Müslümanların mezarlıklara bağlılığı ve ulemaya duydukları hürmet göz önüne alındığında bu naleyle yakınmaların gönüllerde nasıl bir sonuca yol açtığı kolayca anlaşılır. Halk bir hareket için hazır hale gelmişti. 

O akşam Aştiyanilerin evinde İki Seyyid'in de katıldığı bir toplantı yapılır ve iş planlanır. Mirza Mustafa, yarısı tamamlanmış binayı ertesi gün yerle bir etme işini üstlenir. 

Ertesi gün Azer'in 4'ü (27 Ramazan |25 Kasım)|) Cumartesi Tahran nadir ve şaşırtıcı bir olaya şahit olur: Hacı Şeyh Muhammed-i Vaiz, akşamüstü Hacı Şeyh Murtazâ'nın da içinde olduğu cemaatin önünde minbere çıkıp banka hikâyesini tekrar anlatır. Önce molla üslubuyla faizin ve kâfirlere yardımın haram olduğundan ve benzeri konulardan söz eder. Peşinden sözü mezarlığın kazılıp yerine banka binası yapılmasına getirir ve sonra pek ustalıkla şunları söyler: 

"Muhterem âlimlerimiz bunu hükümet nezdinde kınayıp üzüntülerini bildirdiler ama bir sonuç alamadılar. Biz, bizzat Haşmetmeapları Muzaffereddin Şah'a yazılı olarak arz etmeyi umut ediyoruz, inşallah bu bir sonuç verir." 

Böylece ortamı hazırladıktan sonra şöyle devam eder: 

"Şimdi bize düşen zahmet edip iki adım yürüyerek vefat eden ecdadınızı ziyaret etmek, oradaki kabir ve kemiklerine son kez veda edip ruhlarına Fatiha okumaktır..." 

Bunları söyledikten sonra minberden iner, halkın önüne geçer ve yarıya kadar yükselmiş banka binasına yönelir. İnşaatta çalışan iki yüz küsur işçi ve harççı bu kalabalığı görünce işi bırakıp kaçar, kimse karşı durmaya kalkışmaz. 

Kalabalık yaklaşınca talebeler, Seyyidlerin akrabaları ve bu iş için toplanmış insanlar binayı yıkmaya girişirler. Bunu gören kadın erkek, yaşlı genç herkes yıkıma katılır, büyük coşku ve heyecan yaşanır. Sözün kısası, iki saat içinde binayı yerle bir ederler. Binadan geriye tuğlalar, direkler ve bir de etrafa dağılmış alet edevat kalır. 

Kimileri, Mirza Mustafa'nın kırk erkekle yirmi kadını kişi başı üç tüman vererek bu iş için tuttuğunu söyler. 

Bu şekilde İki Seyyid ile müttefikleri, işbirliği ve temiz kalpliliğin verdiği güçle söylediklerini yaptılar. Mala mülke zarar vermek, yeni yapılmış bir binayı tahrip etmek onaylayacağımız şey değildir. Ama bu olayda İki Seyyid'in İran halkı adına sürdürdükleri mücadele de övgüye değer. 

Bu eylem saygınlık ve güçlerini artırdı, halkı bir kez daha sarstı. Öte yandan, araziyi bankaya satan ve İki Seyyid'in esas rakibi sayılan Hacı Şeyh Fazlullah'ı küçük düşürdü, halk arasındaki itibarını çok azalttı. Diğer mollalar da benzer şekilde gözden düştü. 
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Banka bir dilekçeyle hükümet nezdinde şikâyette bulundu, bu iş için 20.000 
tüman harcadığını söyledi. Şah zararın tazmin edilmesini, ulemaya dokunulmamasını emretti. 

Eylemciler mücadeleyi bırakmadı, Ramazan'ın son birkaç gününde de minberlerden Aynüddevle'nin istibdadını, pervasızlığını ve çeşitli şehirlerdeki hükümranların zulümlerini kınamaya devam ettiler. 

Naus ve diğer Belçikalıların fenalıklarıyla art niyetleri, Şuâüssaltana'nın Fars'taki zulmü, Zaferüssaltana'nın Kirman'da Hacı Mirza Muhammed Reza'yı falakaya yatırması gündemden düşmeyen konulardı. 

Bu arada Kazvin Valisi bir mollaya kötü muamelede bulunmuş, Sebzevar'da benzer bir olay meydana gelmiş, bunlar da listeye eklenmişti. 


Alâüddevle Tüccarları Falakaya Çekiyor 


Ramazan'ın sona ermesiyle camiler boşalır, mollalar da ister istemez suskunluğa geçer. Ama bu arada Tahran Valisi Alâüddevle'nin yaptığı düşüncesiz bir hareket tekrar eyleme geçmelerine, yeni bir mücadele meydanı açılmasına neden olur. 

Şöyle ki, Tahran ile diğer şehirlerde şekerin fiyatı artmış, beş kırandan yedi kırana yükselmişti. Sebebinin Rus-Japon Savaşı'nın Rusya'da neden olduğu kargaşa ve güvensizlik olduğu söyleniyordu. İran'da kullanılan kelle şeker Rusya'dan geliyordu. Kaba ve sert bir adam olan Tahran Valisi Alâüddevle, kelle şeker tüccarının fiyatı düşürmesini istedi ancak bu işi gaddarca, şiddet kullanarak yapmaya tevessül etti. Aslında tüccarın daha önce Abdülazim'e sığınmasından ve ardından gelen olaylardan rahatsız olan Aynüddevle, onlardan intikam almak ve aynı zamanda ulemaya gözdağı vermek için Alâüddevle'ye böyle emir vermişti. 

Azer ayının 20'si (13 Şevval (11 Aralık 1905)) Pazartesi günü on yedi taciri Vilayet'e çağırır. Şeker tüccarı olmayan birkaç kişi gider, Alâüddevle'ye şeker tüccarı olmadıklarını söylemelerine rağmen Alâüddevle onları dinlemez, birkaçının falakaya çekilmesini emreder. 

Bu arada, önemli bir kelle şeker tüccarı olan, Tahran'da üç cami ve birkaç bina yaptıran, hayır sahibi değerli bir ihtiyar olan Hacı Seyyid Haşim-i Kandi de getirilir. 

Alâüddevle ona öfkeyle "Sattığın kelle şekerin fiyatını niye artırdın?" diye sorar. Hacı Seyyid Haşim "Rus-Japon Savaşı yüzünden kelle şeker az geliyor" der, “Tahran'da diğer şehirlerden daha ucuz" diye ekler. "Kelle şeker piyasasın- da tekel olduğunuz söyleniyor" diye sorunca. "Bizim tekelimizde değil, şekeri başka bir tüccardan satın alıyoruz, tekelimizde olsa bile bu savaş ve kargaşa 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ortamında işe yaramazdı" der. |Alâüddevle| "Kelle şekeri eski fiyattan satacağınızı yazılı olarak taahhüt etmeniz gerek" dediğinde, "Ben böyle bir yazı veremem, ama elimdeki yüz sandık kelle şekeri size hediye edeyim, bu işi de bırakayım" der. 

Bu konuşma sırasında Ticaret Bakanı Sâ'düddevle'nin sekreteri odaya girerek Alâüddevle'nin kulağına "Hacı Seyyid Haşim şerefli ve değerli bir tüccardır. 
Ticaret Bakanı ona saygılı davranılmasını rica etmek için beni gönderdi" diye fısıldar. 

Bunun üzerine Alâüddevle, Hacı Seyyid Haşim'in oğlu Hacı Mir Ali Naki'nin Ticaret Bakanı'na ricaya gittiğini anlar ve çılgına döner. Bu sırada aynı zamanda kelle şeker ticareti yapan topçu albayı Hacı Seyyid İsmail Han odaya getirilir, odaya girdiğinde Saray usulüne göre eğilerek değil de sıradan insanlar gibi selam verir. 

Bu Alâüddevle'nin öfkesini artırır, Hacı Seyyid Haşim'le ikisinin falakaya yatırılmasını emreder. Bu duruma katlanamayan Hacı Seyyid Haşim'in oğlu babasının ayaklarının üstüne kapanır, Alâüddevle bu kez diğer ikisini bırakıp Hacı Seyyid Haşim'in oğlunun ayaklarına beş yüz değnek vurdurur. 

Bu sırada sofra bezi serilmiş, öğle yemeği hazırlanmaktadır. Alâüddevle dayak yiyenleri de zorla sofraya oturtur. Aslında yemekten sonra onları alıkoyup kelle şeker fiyatını düşüreceklerine dair yazılı teminat vermeye zorlamayı planlamaktadır. 

Ama bu arada dışarıda şehir ayağa kalkmış, halk tüccarı desteklemek için çarşıları kapatmaktadır. 

Olanları duyan Dışişleri Bakanı Müşirüddevle gelişmelerin önüne geçmek için Hacı Seyyid Haşim ile diğerlerini getirmesi için birini gönderir. Onlara nazik ve dostça davranır, Alâüddevle'nin hata yaptığını söyler. Ama bu barış girişimi çok geç kalmıştır. O zamana kadar şehir kargaşaya yuvarlanmış, olmaması gerekenler çoktan olmuştur. 

Aynüddevle pervasız davranıyordu, her şeyin onun emriyle yürütüldügü aşikârdı. İnsanların onun talimatıyla falakaya yatırıldığı apaçıktı. Ticaret Bakanı Sâ'düddevle ona gidip Tahran Valisi Alâüddevle'nin tüccarın işlerine karışmasından büyük üzüntü duyduğunu söyleyince "Her şeyi benim iznimle yaptı" diye yanıt verir. 


Mescid-i Şah Olayı 


Söylediğimiz gibi Tahran tüccarının İki Seyyid ve müttefikleriyle bağlantıları vardı. Onların çabalarına destek veriyor, birbirlerini kolluyorlardı. Dolayısıyla Alâüddevle'nin kötülüklerini, Hacı Seyyid Haşim ile diğerlerinin falakaya 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yatırıldığını öğrenince çarşıları kapatıp Mescid-i Şah'ta toplandılar ve burada çok büyük bir gösteri düzenlediler. Şüphesiz bunlar İki Seyyid'in bilgisi dahilinde oluyordu. 

O gün böyle geçti. İmam Cuma, gösterinin önderlerinden bazılarını akşam evine davet ederek onları nazik bir şekilde ağırladı ve desteğini bildirdi. "Çarşıları akşamüzeri kapattınız, çoğu kimse ne olduğunu anlayamadı. Çarşıları yarın da kapatın, hocaları da camilere getirin ki onlarla işbirliği yapıp bir ilerleme sağlayabilesiniz" dedi. 

Bu işi zaten kafalarına koymuş olan tüccar İmam Cuma'nın sözleri üzerine iyice cesaretlendi. Ertesi gün çarşıları kapatıp tekrar Mescid-i Şah'ta toplandılar, akşama doğru hocaları getirmeleri için adam yolladılar. Ortalıkta görünmeyen Hacı Şeyh Fazlullah dışında hepsini evlerinden alıp camiye getirdiler. 
İmam Cuma da geldi ve herkese yakınlık gösterdi. 

İmam Cuma'nın İki Seyyid'i küçük düşürmek, çabalarını boşa çıkarmak istediği, bu isteğini Aynüddevle'ye de söylediği anlaşılmaktadır. Hikâyenin oluş şekli, bu konuda yazılanları doğrulamaktadır. İmam Cuma, Hacı Şeyh Fazlullah ve diğerleri İki Seyyid'in giderek artan şöhretine, halkın onlara bağlılığına katlanamıyordu. Aralarındaki rekabetten dolayı İki Seyyid'in başarısı karşı tarafı şiddetle rahatsız ediyor, çekemezlik ve düşmanlığa sürüklüyordu. 

Bundan başka bir de İmam Cuma'nın, Behbehani'ye özel bir kini vardı, hikâyesi Uyanışın Tarihi'nde yazılıdır. 

Bütün bunlardan sonra, ülkenin sadrazamıyla dost olup işbirliği yapmanın büyük yararları olabilirdi. İmam Cuma'nın bu durumdan nasıl yarar sağladığını göreceğiz. 

Hacı Şeyh Fazlullah, perde arkasında olan bitenin farkındaydı, bu nedenle ortalıkta görünmedi, camiye gitmedi. Ama geri kalanların hepsi camiye giderek orada bir araya geldi, istişare ettiler ve Alâüddevle'nin bu gaddarlığının karşılığında Tahran Valiliği'nden alınarak cezalandırılmasını talep etmeyi kararlaştırdılar. Ayrıca, halkın adalet arayışlarına cevap vermek amacıyla Şah'tan bir meclis kurulmasını da rica edeceklerdi. İki Seyyid ile müttefikleri Aynüddevle'nin bu tür talepleri kabul etmeyeceğini çok iyi biliyorlardı, tek amaçları onunla savaşmak ve halkı ayaklandırmaktı. 

Bu hareket şekline karar verince bir vaizden minbere çıkıp taleplerini halka açıklamasını istediler. Birkaç hafta önce Tahran'a gelmiş olan Seyyid Cemaleddin-i İsfahani, Mescid-i Şah minberine çıkıyor, halka desteğini bildirip faydalı şeyler söylüyor, Aynüddevle ile diğerlerini eleştiriyordu. Seyyid Cemal açıklama yapmak istemedi. Ama İmam Cuma ısrar etti, hutbesine nasıl başlayacağını, neler anlatacağını ve sözü nereye getirmesi gerektiğini söyledi. 
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Oradakilerden bazıları İmam Cuma'nın İki Seyyid'le işbirliğine bu kadar hevesli olmasından, halkın meselelerine ilgi göstermesinden kuşku duydular. 
Behbehani'ye "Böyle yapıyor ama onun niyeti başka, dikkatli olmalı" dediler. 
Behbehani bu uyarıyı önemsemedi, "Tanrı'nın dediği olur" dedi. Akşamüstü Seyyid Cemal minbere çıkıp vaizlerin âdeti olduğu üzere Kur'an'dan bir ayet okudu ve peşinden şunları söyledi: 


"Burada bulunan beyler, dinin önderleri ve İmam'ın halefleridir. Hepsi el ele verdiler, zulmün kökünü kazımak istiyorlar. İslam âlemi ve bütün ulema onların yanındadır. (Hacı Şeyh Fazlullah'ı kastederek) Bir âlimin burada bulunmamasının tek başına zararı olmaz." 


Sonra da Alâüddevle'nin tüccarlara yaptığı eziyeti anlatarak sözlerine şöyle devam etti: 


"A'lâ Hazret Şehinşah Müslümansa lütfedip bu mümtaz ulema ile işbirliği yapar ve ulemanın herhangi bir çıkar gözetmeyen bu taleplerini dinler. ... Yoksa eğer..."84 


Bu anda İmam Cuma birdenbire hutbeyi keserek "Seni dinsiz Seyyid, seni mezhepsiz, Şah'a saygısızlık ettin. Seni kâfir, seni Bâbi, neden Şah'a hakaret ediyorsun?.." diye bağırmaya başlar. 

Bu müdahaleye şaşıran Seyyid Cemal, minberde bakakalır. Oradakiler hayrete düşer. Kendine hâkim olan Seyyid Cemal "Şah'a hakaret etmedim 'Yoksa eğer' dedim. 'Eğer'in ne demek olduğunu herkes bilir" der. Aklı kendi planıyla meşgul olan İmam Cuma onu dinlemez, "Bu Bâbi'yi indirin oradan, vurun... 
Ey gençler neredesiniz?.." diye haykırır. İmam Cuma'nın önceden tembihlenen uşaklarıyla hükümetin ferraşları bunu duyar duymaz sopa ve kamalarla insanlara saldırır, halkın arasına dalarlar. Bazılarında tabanca da vardı. Bu sırada birileri caminin koridorunda duran pak su arabasını9 itmeye başlar. Tekerlek sesini duyanlar camiye top getirildiğini sanır. Hava karanlık, caminin lambaları da yakılmamış olduğundan muhafız ve ferraşların bağırtıları, tekerlek sesleri yüzünden insanlar o karanlıkta paniğe kapılır. Dehşet içindeki kalabalık kaçmaya çalışır, camide büyük bir kargaşa çıkar. İki Seyyid ve diğerleri yerlerinde 


84 Uyanışın Tarihi'nde böyle yazıyor. İmam Cuma'yı destekleyenler de onun şöyle söylediğini 
yazdılar: 
"İşlenen bu tür eylemlerden memnun olan hükümet erbabı, zulmün temelini kuruyor. Açıktır ki bunlar İslam Hükümdarı'nın olur ve rızasına bağlıdır. Böyle bir hükümdara hiçbir şekilde ihtiyacımız yok ve gerekli değildir." 

85 Camide, murdar olan yerlerin yıkanıp paklanması için kullanılan su arabası. 
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kalır, adamlarına "Saldıranlara karşılık vermeyin" diye seslenirler. Bu karışıklık sırasında bazıları Tebatebai'yi "İmam Cuma, Behbehani'ye zarar verebilir" diye uyarır. Tebatebai'nin emriyle etrafındakiler Behbehani'yi sarıp koruyarak oradan çıkarır. Tebatebai, terlikçisi kaçtığı için birkaç kişiyle beraber evine kadar yalınayak yürür. Minberden inen ve ölüm korkusuyla aklı başından gittiği için caminin bir köşesinde kalakalan Seyyid Cemal-i Vaiz'i de Tebatebai'nin oğulları bulup evlerine götürürler. 

İmam Cuma, bu şekilde planını gerçekleştirip devlet ve Aynüddevle'ye hizmet eder. Adamları İki Seyyid'le yanlarındakilerin dayak yediği söylentisini yayar. Hacı Şeyh Fazlullah'ın etrafındakilerden birinin diğerine yazdığı bir mektup geçmişti elime, bu olaydan bir zafer olarak söz ediyordu. Şöyle yazıyordu: 


"İmam Cuma, söylenenlere dayanamayarak Seyyid Cemal-i Vaiz'in minberden alaşağı edilmesini emretti, onu sopayla dövmeye hazırlandılar. Bu arada Aga Seyyid Abdullah-i Behbehani Hazretleri, Aga Seyyid Muhammed-i Tebatebai Hazretleri, Aga Seyyid Ahmed ve diğerleri de bir hayli sopa yediler." 


Bunların hepsi yalandır, o geceki hengâmede bulunan, olaylara tanık olan yüzlerce kişi halen yaşıyor. 

Rahmetli Behbehani oradan çıkarıldıktan sonra Han Mervi Medresesi'ne gitti, Sadrülulema ile diğerleri de geldiler. Öte yandan Seyyid Cemaleddin-i Efcei, Hacı Şeyh Murtazâ ve başkaları da Tebatebai'nin yanına geldiler. Bu arada, Eminüssultan'ın bu çatışmadan kendileri lehine bir şeyler kapmak isteyen yandaşları da işe karışıp Behbehani ve Tebatebai'nin yanına gidip destek veriyorlardı. 

Tahran tarihi bir gece yaşıyordu. Yüzlerce yerde toplantı yapılıyordu, herkes ertesi günün endişesi içindeydi. Eylemciler yenilgiye uğramıştı, Aynüddevle ile destekçilerinin üstünlüklerini devam ettirmek isteyecekleri, ertesi gün bir şeyler olacağı, muhaliflerin direnmeye takatlerinin olmadığı da açıktı. 

Merhum Tebatebai'nin aklına çok uygun bir çözüm geldi, ertesi gün şehirde kalmayıp Abdülazim'de inzivaya çekilmek. Evdekilere şunları söyledi: 


"İşler bu noktaya kadar geldiğine göre artık üç ay sonrası için tasarladıklarımızı öne alıp işi bitirelim. Yarın şehirde kalırsak Aynüddevle, İmam Cuma'yı kışkırtıp bizimkiler ile onun arasında kavga çıkartabilir, bu da Haydari-Nimeti çatışmasına! veya mahalle kavgasına döner, arzularımız heba olur. Ayrıca tüc- 


86 (o Haydari-Nimeti çatışması: Safeviler döneminde başlayan mezhebi fırka kavgası. İki kabile 
veya iki taraf arasındaki taassuptan doğan anlamsız kavgalar için kullanılan bir deyim haline gelmiştir. Burada olduğu gibi valiler veya merkezi hükümete karşı güçlenen gruplarla baş 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car da bu işin içinde. Onlara destek vermezsek iyi olmaz, yakışık almaz, desteklersek de bu kez 'Kelle şekeri ucuzlatmak istedik ama mollalar izin vermedi' derler. Bu bahaneyle yiyecek fiyatlarını artırmak isteyecekler. Şehirde bu yüzden çıkacak isyanı önleyip güvenliği sağlamak bahanesiyle birçok kişiyi tutuklayıp sürgün ederler. Dolayısıyla birkaç gün şehri terk edip Abdülazim'e gitsek daha iyi olur." 


Oradakiler bu fikre katıldılar, Behbehani'ye haber gönderdiler. Gecenin geri kalanını bu tasarı üzerinde çalışarak geçirdiler. Saklanması gereken Seyyid Cemal-i Vaiz, ortaya çıkmadı. İranlıların Uyanışının Tarihi'nin yazarı Nâzımülislam-i Kirmani gece onu evine götürdü. 

Aynüddevle'nin destekçisi olan ve onu sürekli öven Hablülmetin, gazetenin sahibinin Aynüddevle'ye çalışan ve ona bağlı olan Tahran'daki kardeşi Seyyid Hasan bu olaylar karşısında bir ay sustular. Birkaç ay sonra olanları vermek zorunda kalınca kuşkusuz kardeşinden başkası olmayan "muhabirinin" dilinden ulema hakkında akılsızca hakaretler kaleme aldı ve şöyle yazdı: 


"Her neyse, halk toplandı ve ulemayı zorla evlerinden çıkardı. Mescid-i Şah'ta izdihama sebep oldular, akşama kadar her tarafa saldırdılar, ulemanın evine girip buldukları hocayı dışarı çıkarıp Mescid-i Şah'a getirdiler. Aga Seyyid Reyhanullah, Şeyh Fazlullah ve bunlar gibi ulemadan birçok âlim bunlara katılmadı. Nihayet olaylar gelişti ve aşağılık kişiler kendilerini de yakacak olan devlete karşı savaş ateşini yaktılar. Elbette devlet de fesatçıların hedefe ulaşması ve bu işte eli olan ecnebilerin bıyık altından gülmesi için fukaranın, çocuk ve yetimlerin, dul kadınların ayaklar altında ezilmesine göz yumamazdı. 
Allah'ın lütfuyla İmam Cuma kenara çekildi, bir üfürmekle alevlenen ve bir tükürükle sönen rezil kitle verdiği işaretle dağıldı. O gün hiçbir olay yaşanmamış gibi ertesi gün çarşıyı diğer günlerden daha erken açıp işlerine koyuldular. Kala kala müritleriyle ulemadan birkaç kişiyle birkaç tacir ve talebe kaldı ki onlar da sonunda Abdülazim'in mukaddes zaviyesine gittiler. Allah, Müslümanların işlerine fesat karıştıranları kendi lütfuyla ıslah etsin..." 


Bu olay, menfaat peşinde koşan art niyetlilerin gerçekleri nasıl çarpıttığına, temiz olmayan yüreklerine rağmen kendilerini nasıl halk için saf ve temiz hisler besleyen insanlar olarak gösterdiğine örnektir. 


etmek için değişik grupların iktidar organları tarafından birbirine düşürülmesi siyasetine de bu ad verilir. (ÇN) 
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Eylemcilerin Abdülazim'e Gitmesi 


Azer'in 22'si (15 Şevval (13 Aralık 1905)) Çarşamba günü eylemciler birer birer Tahran'dan çıkıp Abdülazim'e gitmek üzere yola düştü. Ulemadan gidenler arasında Behbehani ve ev halkı, Tebatebai ile ev halkı, Hacı Şeyh Murtazâ,9” Sadrülulema, Seyyid Cemaleddin-i Efcei, Mirza Mustafa,“5 Şeyh Muhammed Sâdık-i Kâşani ve Şeyh Muhammed Reza-yi Kumi vardı. 

At üstünde veya faytonlarla birbirinin peşi sıra giderlerken hükümet önce yola çıkmalarına izin vermek istemedi. İmam Cuma'nın adamları ile hükümetin ferraşları şehir kapısında yollarını kesti. İşler itiş kakışa, silah çekilmesine kadar vardı. Ferraşlar, Müdirüzzakirin adında birini dövdüler. Aynüddevle, bunun şehirde duyulması halinde halkın gene çarşıları kapatacağından çekinerek gidenlere engel olunmamasını emretti. 

Eylemciler böylece şehri terk etti, kimileri de gruplar halinde onlara katıldı. 

Diğer taraftan, Aynüddevle tüccarın dükkânlarını açmaya zorlanmasını, açmayanların malına el koyulmasını emretti. Ferraşlar çarşıya giderek dükkânları zorla açtırdı, direnen bir iki dükkân sahibinin mallarını talan ettiler. 

Aynüddevle, eylemcilere karşı pervasız davranıp, işleri zor kullanarak halletmek niyetindeydi. Onlar şehri terk ettikten sonra İmam Cuma'nın, Hacı Şeyh Fazlullah ve diğerlerinin gayretlerini karşılıksız bırakmadı, onlara kaynaklar aktardı. Mütevellisi Hacı Şeyh Murtazâ olan Hâzinülmülk ve Han Mervi Medreseleri'ni zorla alıp sırasıyla ondan gasp etmeden önce mütevellisi olduğu söylenen Molla Muhammed-i Âmoli ve İmam Cuma'ya verdi. Mütevellisi Sadrülulema olan İbn-i Bâbevey Medresesi'ni de İmam Cuma'ya verdi. Ayrıca, Behbehani'ye ait olan eski Sipehsâlâr Camisi ile Medresesi'ni de Hacı Mirza Ebu Tâlib-i Zencani'ye verdi. Böylece hepsini ödüllendirdi. 

İmam Cuma'nın Şah'ın damadı olması da bugünlere rastlar. Muvakkarüssaltana hürriyetçilere katılmıştı, Şah'a kaışıtlığıyla biliniyordu. Şah'ın son Avrupa gezisi sırasında Nâibüssaltana olan Muhammed Ali Mirza'nın emri üzerine Muvakkar tutuklanıp hapse atılır, karısını boşamaya zorlanır. Mollalar, boşanmanın zorla gerçekleştiğini düşündükleri için kadının başka bir erkekle evlendirilemeyeceğini söylediler, boşanma işine cevaz veren Hacı Şeyh Fazlullah'ı kınadılar. Kadın buna rağmen İmam Cuma'ya verildi, nikâhı da Hacı Şeyh Fazlullah kıydı. 

Tahran'da olan bitenler bunlardı. Abdülazim'de ise eylemcilerin gelişinden sonra onlara ilk katılanlar İmam Cuma'nın mütevellisi olduğu Sadr ve Darüşşifa Medreseleri'nin korkusuz talebeleri olmuştu. Onları başka talebeler izledi. 


87 O Aştiyani. (ÇN) 
88 Aştiyani. (ÇN) 
89 (Mescid-i Şah Hanı'nın karşısındaki medreseydi, sonra üzerinden cadde geçti. 
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Birçok vaiz de peşlerinden geldi. Tüccardan ise yalnızca birkaç kişi vardı. Yaklaşık iki bin kişi toplanmıştı. 

Gün içinde Hacı Şeyh Muhammed veya Şeyh Mehdi-yi Vaiz minbere çıkıyordu. Hacı Muhammed Taki-yi Bonekdar ile kardeşi Hacı Hasan, tüccarın ve başkalarının gönderdiği parayla giderleri karşılıyordu. Söylediğimiz gibi Eminüssultan'ın destekçileri onlarla çalışıyor, o zamanlar para da veriyorlardı (Browne'a göre otuz bin tüman vermişlerdi). Bunun ötesinde onlara yakınlık duyan bazı şehzadeler ve saraylılar, birbirlerinden cesaret alarak bunlara katılıyor para da gönderiyorlardı. Şah'ın o dönemde Kürdistan Valisi olan oğlu Sâlârüddevle veliaht olmak istiyordu. Onu desteklemek için Tahran'a gelen Hacı Mirza Nasrullah Melikülmütekellimin-i İsfahani de para vermişti, bunu ulema kendi arasında paylaştı. Uyanışın Tarihi'ne göre Tebatebai'ye düşen miktar dört yüz tümandı. Browne, Muhammed Ali Mirza'nın da para gönderdiğini yazar ama bizim bu konuda bilgimiz yok. 

Sayıları ve görkemleri günden güne artıyordu. Şeyh Fazlullah'ın oğlu Şeyh Mehdi'nin babasını bırakıp birkaç arkadaşıyla onlara katılması herkesi şaşırttı. 

Aynüddevle, eylemcilerin taraftar kazandığını görünce endişelendi, buna bir çare aramaya başladı. Sâlârüddevle adında birini birkaç süvari ve bir bölük askerle onları kollamak üzere Abdülazim'e gönderdi. Bir yandan da para vererek eylemcilerin önderleri arasında nifak yaratmaya çalıştı, Tebatebai'ye haber gönderip Behbehani'yi bırakıp şehre dönmesi için yirmi bin tüman teklif etti. 
Merhum Tebatebai buna yanıt bile vermedi. 

Bunun üzerine onları Abdülazim'den hileyle çıkarıp her birini ayrı yere sürgün etmeye karar verdi. Bu iş için Emir Bahâdır-i Cenk'i gönderdi. O da çok soğuk bir günde iki yüz süvari, birkaç özel fayton ve at arabasıyla oraya vardı. 
Ulemayı toplayıp şunları söyledi: 

"Şah, sizi alıp kendisine götürmem için beni gönderdi. Kendisiyle konuşup taleplerinizi söylemenizi istiyor. Bu iş için ben de elimden geleni yapacağım." 

Ulema gitmeyi kabul etmez. Emir Bahâdır: "Sizi buradan çıkarmaktan başka seçeneğim yok, burayı yıkıp insanları öldürmem gerekse bile bunu yapacagım" der. Bu sırada Efcei ona öfkeyle birkaç laf eder, Efcei, Şah'a ismen hakaret edince Emir Bahâdır o kadar öfkelenir ki her zaman olduğu gibi tuhaf davranışlar gösterir, bayılır düşer. 

Bu gürültü ve kargaşadan korkan Hacı Şeyh Murtazâ da bayılır. 

Büyük bir hengâme kopar, nihayet bu ikisini ayıltılıp ayağa kaldırırlar. Bazı görüşmelerden sonra İki Seyyid yumuşar, özel faytonlara binip şehre gitmeyi kabul ederler. Ama bu arada Emir Bahâdır'ın adamlarından bazıları olayın aslını açığa vurur, hocalardan bazılarına Aynüddevle'nin gerçek niyetini anlatırlar. Bunun üzerine Tebatebai'nin oğulları ve diğer bazıları isyan edip gidenlerin önünü keser, onları salmazlar. Yeniden bir vaveyla kopar, oradaki her gruptan erkek ve kadın bir araya gelir, süvarilerin yolunu keser. Çığlıklar ve ağlama sesleri nedeniyle Abdülazim çarşısı kapanır, herkes türbe avlusunda toplanır, hengâme daha da büyür. 

Emir Bahâdır bu durumu görünce yumuşar, görevini o gece kalabalık dağıldıktan sonra tamamlamaya karar verir. Ulemaya "Ben gidiyorum. Bu işi akşama kadar tekrar düşünün. Hayırlısı olur inşallah" der, ayrılır. 

Telefonla Tahran'a ulaşan haberler ağızdan ağıza yayılır, orada da bir hareketlenme başlar. Halk çarşıları kapatıp isyana karar verir. Bunu öğrenen Şah, Emir Bahâdır'a telefon ederek dönmesini emreder. 

Bu gelişme, eylemcilerin kararlılığını artırır, birçok insan şehirden ayrılıp onlara katılır. Aynüddevle haber göndererek "güvenilir" birini gönderin, gelip istediklerinizi Şah'a iletsin der. Bunu kabul ederler ancak Aynüddevle teklif ettikleri bütün isimleri değişik bahanelerle reddeder. Nihayet merhum Tebatebai'nin kardeşi Seyyid Ahmed Tebatebai'yi seçerler, onu kabul eder. 
Aynüddevle, onu şehre getirmeleri ve kabul için bir özel fayton ile birkaç atlı gönderir, o oğullarıyla birlikte şehre girer. Önce Aynüddevle, sonra Şah'la görüşüp konuşur. Ancak Abdülazim'e döndüğünde hocalar ondan şüphelenir, yaptığı görüşmeyi inandırıcı bulmazlar. Daha sonra onun ile Aynüddevle arasında gizli bir ilişki olduğu ortaya çıkar. 

Hocaların isteği doğrudan Şah'la görüşmekti, bu isteklerinin yanı sıra Aynüddevle'nin görevden alınmasını da isteyeceklerdi. Aynüddevle ise Şah'la aralarında durarak bütün görüşmelerin kendi aracılığıyla yapılmasını istiyordu. 

Aralarından bazıları değişik bir yol düşünür. Osmanlı Sefirini arabulucu yapıp taleplerini Şah'a onun aracılığıyla ileteceklerdir. Sefirle görüşülür, görevi kabul eder. Bunun üzerine hocalar toplanır, istişare eder ve isteklerini şu şekilde sıralarlar: 

1. Asger Gâriçi'nin Kum yolundaki işine son verilmesi (Kum yolunda fayton ve at arabası işletme imtiyazı bu adama aitti, yolculara çok kötü davranıyordu. Bundan sürekli şikâyetçi olan Kum uleması ve talebeler, Tahran ulemasına başvurmuşlardı. Kum ulemasını ve talebeleri kazanmak isteyen İki Seyyid, bu talebi sahiplendi). 

2. Hacı Mirza Muhammed Reza'nın Refsencan'dan Kirman'a geri gönderilmesi. 

3. Han Mervi Medresesi'nin tekrar Hacı Şeyh Murtazâ'nın mütevelli yetkisine verilmesi. 

4. Bütün İran için bir "Adalethane" kurulması (Bu konuyu ileride ele alacağız). 

5. Bütün İran halkına İslam kanunlarının uygulanması. 
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6. Mösyö Naus'un Gümrük ve Maliye'nin başından alınması. 

7. Alâüddevle'nin Tahran Valiliği'nden alınması. 

8. Ücretlerden ve emekli maaşlarından yapılan tüman başına on şahi kesintiye son verilmesi (Bu, bir yıl önce alınmış bir karardı). 

Osmanlı Sefiri eylemcilerin taleplerini Dışişleri Bakanı Müşirüddevle'ye iletir, o da Şah'a götürerek Aynüddevle'nin de orada olduğu bir sırada Şah'a okur. Şah, o ana kadar eylemcilerin taleplerinden habersizmiş gibi Osmanlı Sefirine "Ulemanın talepleri kabul edilmiştir, kendilerinin Tahran'a görkemli bir tören ve hürmetle getirileceklerini yazınız" der. Sonra Aynüddevle'ye dönüp "Ulemayı hürmetle geri getirin" der. Aynüddevle "Emredersiniz, ama gerekli hazırlıkların yapılması için dönüşleri iki üç günü bulur" der. Osmanlı Sefirinin arabuluculuğu bu şekilde sonuçlanır. 

Günler akıp giderken eylemciler veya |Abdülazim'e| göç edenler acı soğukları bu sığınakta geçirirler. Mavi Kitap” "göç edenler adalet istemlerini sade ve duygulu bir dille kaleme aldılar, bunu bastırıp halka dağıttılar" diye yazar ancak böyle bir olay hakkında bizim bilgimiz yoktur. Tek bildiğimiz, taleplerini halka vaizler aracılığıyla ulaştırdıklarıdır. Gittiklerinden beri her gün Hacı Şeyh Muhammed veya başka bir vaiz minbere çıkıyor, vaizlerin âdeti olduğu üzere bir ayet veya hadisi başlık seçerek anlatıyor, o arada da valilerin zulmü, Aynüddevle'nin istibdadı ve halkın sorunlarından söz ediyordu. Meşrutiyet ve hürriyet sözcükleri henüz telaffuz edilmese de insanlar ilk kez hükümetin kötülüklerinden özgürce söz edebiliyor, halk için üzüldüklerini ifade edebiliyorlardı. 


Şah İstekleri Kabul Ediyor 


Aynüddevle, yeğeni Emir Han-i Serdar'ı Abdülazim valisi yapar. Göç edenler meselesini halletmek için gönderildiği açıktır. Göç edenler onu önemsemez, ziyaretine gitmez. Ama o haber gönderip "Sizi şehre davet için geldim, beni huzurunuza kabul ederseniz nasıl yapacağımızı konuşabiliriz" der. Gelmesini söylerler, gelir hocaları ziyaret eder, karşılıklı konuşmalar yapılır. 

Bir iki toplantıdan sonra eylemcilerin Aynüddevle'yle konuşmak için temsilci göndermesinde anlaşırlar. Dört kişi seçerler: Tebatebai'nin büyük oğlu Mirza Ebul Kasım, Hacı Şeyh Murtazâ'nın kardeşi Mirza Mustafa Aştiyani, Sadrülulema'nın kardeşi Mirza Muhsin ve Behbehani'nin damadı Seyyid Alâeddin. Bunlar ulemanın özel yardımcılarıydı ve işin büyük kısmını onlar yürütüyordu. 


90 (Mavi Kitap: İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın önemli saydığı siyasi-askeri gelişmeler hakkında 
görüşlerini açıkladığı kitaplar dizisi. (ÇN) 
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Bunlar Dey ayının 20'si (14 Zilkade (10 Ocak 1906)) Çarşamba akşamı şehre gelir, Aynüddevle'nin evine giderek onunla görüşürler. Aynüddevle, görüşmeyi Şah'a bildireceğini bahane ederek onları alıkoyar, "Yarın akşam da burada kalmanız gerekecek" der. Dönmelerine izin vermeyip her birini ayrı bir yere sürgün edeceği anlaşılıyordu. Aynüddevle'ye ulemanın şehre dönmeyi kabul ettiği, ama bu temsilcilerin onları engellediği, her şeyin bu gelenlerin elinde olduğu söylenmişti. Bu nedenle onları sürgün ederek ulemanın kolunu kanadını kırmak istiyordu. 

Bu haber ertesi gün şehirde ve Abdülazim'de yayılır. Ulema üzüntüye kapılır, kederlenir. Şehirde ise öğle yemeği için Emir Bahâdır-i Cenk'in evine gitmiş olan Şah karışıklık çıktığını, halkın çarşıları kapattığını orada öğrenir. Sebebini sorunca "Ulemanın temsilcileri alıkonulduğu için halk onların şehirden sürüleceğini sanıyor" derler. Yanındaki saraylılar isyanı engellemek ve halka çarşıları açtırmak için zor kullanma izni isterler ama Şah izin vermez. 

Şah öğle yemeğinden dönerken halk yolunu keser. Kadınlar saltanat arabasının etrafında toplanıp haykırır: 

"Ulemamızı ve din önderlerini istiyoruz. Nikâhlarımızı hocalarımız kıydı, evlerimizin kira akdini onlar yapar. Ey Müslümanların Şahı emret, Müslümanların önderlerine hürmet edilsin. Ey İslam Şahı, Ruslar ve İngilizler sana saldırırsa İran'daki otuz milyon insan o hocaların emriyle cihat edecek." 

Buna benzer daha birçok şey söylediler. Peçelerine ve çarşaflarına rağmen kadınlar o gün önemli bir iş yaptı. 

Şah saraya gider. Öte yandan Emir Bahâdır ve diğerleri dükkânları tatlı dille açtırmak için çarşıya iner. Ama ne yaptılarsa bir faydası olmaz. Bu arada Alâüddevle de bari caddedekiler kapatılmasın diye caddeleri gezmektedir. Sebze Meydan civarında, Cephane Caddesi'ndeki ciltçi dükkânında Seyyid Hasan-i Sahibüzzamani'yi oturmuş birileriyle sohbet ederken görür. Onun eylemcilerden olduğunu biliyordu, hemen alınmasını emreder, "Seni fitneci seyyid, sonunda yapacağını yaptın" diye bağırıp bastonuyla başına yüzüne vurmaya başlar, sonra kırbaçlanmasını söyler. Bu gaddarlık üzerine caddedeki dükkânlar da kapanır ve halk derhal direnişe geçer. Şah, Aynüddevle'ye şöyle der: 

"Muhterem hocaların taleplerini kesinlikle uygulamaya koyacak ve yarın onları şehre getireceksin. Yoksa onları ben gidip kendim getireceğim." 

Şah'ın bu kararlı tavrı üzerine Aynüddevle'nin ulemayı her olanağı kullanarak sakinleştirmek ve şehre getirmek dışında bir seçeneği kalmadı. Hemen o gün telefonla Abdülazim'dekilere taleplerinin Şah tarafından kabul edildiğini bildirdi. Ama halk ona güvenmedi, çarşıları açmadı, büyük bir kalabalık Abdülazim'e gitmek üzere yola çıktı. Bu iki uç arasındaki gidiş gelişin yoğunluğundan iki yerleşim yeri birleşmiş gibiydi. Herkes hareket halindeydi ve çok heyecanlıydı. 
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Aynüddevle ulemanın mektubunu aldı, kendisi de Şah'a bir mektup yazdı, böylece hikâyeye arabuluculuk süsü verdi, ulemanın taleplerini kendi dilinden sıralayarak iki mektubu da Şah'a verdi. Şah, ulemanın mektubuna cevap verdi; Aynüddevle'nin mektubunun üzerine de onların taleplerini kabul ettiğini yazdı. Sonra, ulemanın büyük talebi olan "Adalethane" kurulması için bir ferman çıkardı. 

Burada Aynüddevle'nin mektubu ile isteklerden oluşturduğu listeyi ve "Adalethane" fermanını veriyoruz. 


Aynüddevle'nin Şah'a Arizası 


Kavi Şevket Alâ Hazret Hümâyun'un mücevher misali mukaddes hâk-i pâyine kurban olayım. Mutlak güç sahibi, iyiliklerin korucusu Şehinşah, ruhum ona feda olsun; saray doğumlu olan bu kulunuz hizmete başladığı günden bugüne kadar kırk yıldır her zaman üstlendiği bütün görevlerde mübarek eşsiz zatlarının dualarını kazanmış durumdayım, hiçbir zaman bu amaçtan gaflet etmediğim de Alâ Hazret Hümâyun'a saklı değildir. Ancak dua ve sena- dan başka amaçları olmayan ve daima duacı olma görevleriyle meşgul olan ulema hazretleri bu defa evinizde doğan naçiz kulunuzu Şerefli Zât-i Devletlerinin teveccühüne ümitvar olmak için yüce eşiğinize aracı kıldılar. Kendilerinin arz ettiği hususlar, tamamen duacınız olma niyetiyle olduğu için mübarek eşiğinize sunmaktayım, Zât-i Mülükânelerinin merhametine nail olma iftiharına sahip olma umudundayım. 


Ulemanın İstek Listesi 


1. Herkese büyük bir yük olan pul parası kalkarsa Zât-i Mübarekleri'nin sağlığına dualar artacaktır. Bunun devlete mali bir yük getireceğine vâkıf olan değersiz kulunuz, bu hayrın kabulü durumunda ulemanın duasının bollaşacağını, halkın umudunun ve Zât-i Mübareklerine duaların artacağını bildiğim için şahsımca karşılanacağını arz ediyorum. 

2. Hacı Mirza Muhammed Reza'ya saygısızlık yapan, devlet duacılarından olduğu için merhametle affedilirse ulemanın duaları ve umutları artacaktır. 

3. Irak yolu sorumlusu Asger Gariçi'nin işlediği suçlarla ilgili durum devlet sorumlularına arz edilmiş, adamları ve yandaşları cezalandırılmıştır. Emir buyrulup Asger'in alındığı göreve müdahalesi engellenir, işlediği suçların neye mal olabileceğini anlaması için devletçe cezalandırılırsa herkesin duaları ve umutları artacaktır. Diğer ulemanın istirhamlarına da özel irade buyurulup icabeti sağlanırsa duaları artacaktır. 
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4. Bütün reayanın dilekçelerinin ele alınması için Devlet Adalethanesi'nin düzenlenmesi hususunda Zât-i Şahanelerinin yüksek buyrukları olursa bütün ahaliden zulüm giderilmiş, hukuk ve adalet yerini bulmuş olacak, tek bir kimse dahi adaletten yoksun kalmayacaktır. 


Muzafereddin Şah'ın Fermanı 


"Cenab-i Eşref Atabek-i A'zam, birkaç kez bu niyetimizi buyurmuş olduğumuz gibi, şeriat hükümlerine itaat ve reayanın asayişi için Devlet Adalethanesi'nin düzenlenip tesis edilmesi gerekli ve bütün amaçların üstündedir. Dolayısıyla bu kutsal niyetimizin gerçekleştirilmesi için Şeriat-i Mutahhara'nın ahkâm ve hududunun tayininden ibaret olan İslami adalet kanunlarının Memâlik-i Mahrüse-yi İran'ın her yerinde ve bütün reaya sınıfları arasında hiçbir ayrılık gözetmeden yürürlükte olmasını, bu yasanın nizamnamesinde işaret edileceği gibi adaletin yerine getirilmesi gereği kişilerin gözetilmesi ve hangi nedenle olursa olsun yanlı davranılmasının kesinlikle yasaklanmasını açıkça emrediyorum. Ve elbette söylenildiği üzere adil şeriat yasalarına uygun bir şekilde fasılları düzenlenmiş metni huzurumuza arz ediniz ki ona dayanarak bütün vilayetlerde doğru biçimde kurulmuş olsun. Elbette ki ziyadesiyle duacılarımızı artıracak olan değerli ulemanın bu gibi istekleri her zaman kabul edilecektir. Bu fermanımızı bütün vilayetlere tebliğ ediniz. 1323'ün Zilkade ayı |Ocak 1906)." 


"Adalethane" 


Tarihin izini sürmeye devam etmeden önce burada birkaç söz etmemiz gerekiyor: "Adalethane" nedir? Ulema neden onu istiyordu? Görüldüğü gibi "Adalethane", bugün "adliye" dediğimiz yerdir. Hâkimlerin halkın adalet başvurularını kabul ederek karara bağladıkları, yargılama yapılan idaredir. Peki, daha önce böyle idare yok muydu? Onu bir grup ulema önderinin şehirden göçüp uğruna bunca eziyete katlanmalarını gerektirecek kadar değerli kılan neydi? 
Bu noktada birkaç şeyin bilinmesi gerekir: 

1. O günlerin İran'ında "adliye" diye bir şey yoktu. Bakanlıklar arasında bu adla anılan bir bakanlığın olduğu doğrudur, ilgilendiğimiz bu dönemde Nizamülmülk'e "Adalet Bakanı" deniyordu. Ancak her işte hâkim olan keyfilik gibi bu "adliye"de de işler başına buyruk yürüyor, adliye mensupları istediklerini söylüyordu ve yapıyorlardı. Bu adliyede güçlüler ve güçsüzler, zenginler ve yoksullar arasında ayrım yapmamak, adil bir soruşturma yürütmek gibi kavramlar bilinmiyordu. Aslında o günlerde suç eğilimi düşük olduğundan halk adliyeye pek ihtiyaç da duymuyordu. Dahası, çoğu anlaşmazlık mollalar, 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aksakallar veya mahalle büyükleri tarafından hallediliyordu. Ama bazen saray mensupları ve benzerleri yüzünden haksızlıklara maruz kalınıyor, sıradan halkın malına el konuluyordu. Bu gibi durumlarda mahkeme gerekli oluyordu ama İran'da böyle bir kurum yoktu. Dolayısıyla hocalar diğer isteklerinin yanında bunu da istiyor ve çok gerekli görüyorlardı. 

2. Devletin, ulemanın istediği gibi mahkemeler kurması için önce yasal düzenleme gerekiyordu, bu da ülkenin kanunlarla yönetilmesine doğru bir adım olacaktı. Eylemciler amaçlarına biraz daha yaklaşacaklardı. 

3. Gördüğümüz gibi eylemcilerin Abdülazim'e sığınmaktan başka çareleri yoktu. İmam Cuma, onları yenilgiye uğratmıştı, arkasının geleceğinden de korkuyorlardı. Rahmetli Tebatebai güvenlikleri için şehirden göç etmeleri gerektiğini düşünüyordu, bu gayet makul ve uygun bir fikirdi, böylece yenilginin vereceği zararı kendilerinden uzaklaştırmış oldular, yeniden güç topladılar. 
Ama orada ne kadar kalabilirlerdi ki? Tebatebai ve Behbehani, çok uzun bir süre kaldıkları takdirde göç edenlerden birçoğunun zafer ümidiyle evlerini ve çocuklarını, işlerini geride bıraktıkları için bir süre sonra heveslerini kaybedeceklerini, ümitsizliğe kapılarak dağılmaya başlayacaklarını çok iyi biliyorlardı. 
Halkın kurtuluşu için insanın hayatını tehlikeye atması, yoksunluklara sabırla katlanması düşüncesi insanların kalbinde henüz yer etmemişti, onlardan böyle bir fedakârlık beklenemezdi. İki Seyyid ile birkaç kişi dışında eylemcilerin mücadelesi bilinçli bir amaca yönelik değildi. Bu gibi durumlarda önderler, önderlik ettikleri kitleleri adım adım ilerletmeli, onların mücadele güçlerini zorlamamalıdır. 

Yalnız kitlelere değil bazı önderlere bile tam olarak güvenmek zordu. Uyanışın Tarihi, Tebatebai'nin kardeşi Seyyid Ahmed ve oğulları hakkında ilginç bir hikâye anlatır: İmam Cuma onlara "Sırlarınızı paylaştığınız, gece üstünüzü örtecek kadar yakınınızdaki bazı insanlar her yaptığınızı bize bildiriyor. Arkadaşlarınızdan o kadar da emin olmayın" diye haber gönderir. Bu haber üzerine hocalar, Müdirüzzakirin'den şüphelenir ve onu aralarından çıkarırlar. Bunun üzerine Müdirüzzakirin, Aynüddevle ile Seyyid Ahmed Tebatebai ve oğulları arasındaki ilişkiler hakkında, tam metni Uyanışın Tarihi'nde verilen uzun bir yazı yazar. Bunların gerçekliğinden emin olmadığımız için buraya ayrıca almayacağız ama bazı kuşkuların ortaya çıktığı doğrudur. Daha önce yazdığımız gibi Aynüddevle, göç eylemcilerinden bir temsilci istediğinde Seyyid Ahmed seçilmiş, o da gidip Aynüddevle'yle bazı şeyler üzerinde anlaşmış ama ulema bunları kabul etmemişti. 

Bu kuşkular nedeniyle daha fazla orada kalamazlardı, hazır iş bu kerteye gelmişken göç eylemini iyi bir sonuca bağlayarak şehre şerefle dönmenin doğru ve akıllıca olacağını düşündüler. Bu durumda "Adalethane" kurulmasını 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sağlamaktan daha iyi bir aşamaya bel bağlamak olmazdı. Bu iki adam daima bilinçli davrandılar, ileride göreceğimiz gibi yalnızca "Adalethane"yle yetinmeyip nihai talepleri olan "Meclis"i de açığa vurdular. 


Göç Eylemcilerinin Tahran'a Dönüşü 


Belgeler hazır edilince Dey ayının 22'si (16 Zilkade (12 Ocak 1906)) Cuma'yı eylemcilerin şehre dönme günü olarak kararlaştırdılar. O gün Emir Bahâdır (Saray Nazırı), İkbalüddevle, Nasrüssaltana, Şemsülmülk (Aynüddevle'nin oğlu) ve diğer saraylılar Şah'ın emriyle altın ve gümüşle süslenmiş atların çektiği Saltanat Arabaları'nı alıp ulemayı büyük bir görkemle şehre getirmek için Abdülazim'e gitti. Çarşılar kapandı, halk büyük kalabalıklar halinde Abdülazim yoluna koyuldu. Emir Han-i Serdar'ın telefonu üzerine şehirdeki bütün faytonlar ve özel atlı arabalar oraya gitti. Asiller ve ekâbirin birçoğu da fayton ve özel atlı arabalarını göndermişti. Tahran ve Abdülazim arasındaki tren de o gün bedavaydı. Kalabalık nedeniyle izdiham oldu, bazı insanların ezileceğin- den korkuldu. 

Abdülazim'de Hacı Şeyh Muhammed-i Vaiz, öğleden üç saat önce avluda kurulan minbere çıkarak oradaki bütün ulemaya, saraylılara ve diğerlerine Şah'ın fermanını okudu. Onun peşinden ikisi de meşhur vaizlerden olan Şeyh Mehdi-yi Vaiz ve Seyyid Ekber Şah minbere çıkıp yeniden Şah'ın fermanını ve eylemcilerin taleplerini okudu, sevinç ve şükran duygularını ifade ettiler. Halk yüksek sesle "İslam Hükümdarı çok yaşa!", "Yaşasın İran milleti!" diye bağırdı. 
İranlıların Uyanışının Tarihi'ne göre "Yaşasın İran milleti!" ifadesi ilk defa burada duyuldu ve ilk kez halk için dua okunup sevinç gösterileri yapıldı. 

Öğleden bir saat sonra arabalar hazırlandı ve kervan yola çıktı. İki Seyyid, Hacı Şeyh Murtazâ, Sadrülulema ve Emir Bahâdır'la birlikte altı atın çektiği Saltanat Arabası'na bindiler. Diğerleri birkaç kişilik gruplar halinde diğer özel atlı arabalara yerleşti. Halk ise faytonlara bindi. Öndekiler yola koyuldu. Böylece büyük bir tantanayla yola çıktılar. Şehre girdiklerinde toplanan halkın içinden geçtiler ve caddelerden geçerek Gülistan Sarayı'nın önünde indiler. Ulema saraya girdi, Aynüddevle'yi ziyaret ettikten sonra onun ve Müşirüddevle'nin refakatinde Şah'ın huzuruna çıktı. Şah onları büyük bir alçakgönüllülükle karşıladı, hoş geldiniz deyip sağlıklarını sorduktan sonra "Siz talep etmeden önce, ben kendim de 'Adalethane' kurulmasını istedim, bunun için Şaban ayının ortasında (1905 Ekim ortası) Nizamülmülk'e emir verdim. Bundan sonra ne isterseniz bana bildirin" dedi. Ulema teşekkür etti. Sonra Şah "Banka binası konusunda neden benimle görüşmediniz? Neden hükümete bilgi vermeden hareket 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ettiniz?" diye sitem eder. Tebatebai "Hem Müşirüddevle hem Müşirüssaltana 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ikisi de burada, durumu onlara defalarca anlattım, hatta mektup bile yazdım, verdikleri cevap işte burada" diye yanıtlar. 

Bu arada dışarıda ulemayı bekleyen halk sabırsızlandığı için Şah onları yolcu etti. Saray'dan çıktıklarında halk onları büyük sevinç gösterileriyle karşıladı. Evlerine giderlerken her birine kapı eşiğine kadar büyük bir kalabalık eşlik etti. Göç edenler tam bir ay sonra şehre döndü. Küçük düşürülmüş ve güçsüz bir şekilde ayrılmışlardı, büyük bir saygınlık ve güçle döndüler. 

Ertesi günden itibaren halk İki Seyyid ile diğerlerini görmek için deste deste ziyarete başladı. Cumartesi gecesi şehir ışıklandırıldı, Adalethane şerefine şenlikler düzenlenip kutlamalar yapıldı, herkes çok mutluydu. Aynüddevle ulemayı ziyaret etti, isteklerini yerine getirerek Alâüddevle'yi Tahran Valiliği'nden aldı. 

Bu olaylar hakkındaki haberler Avrupa gazetelerine kadar ulaştı, olanlar nedeniyle ulemadan övgüyle söz ettiler ama Adalethane'yi hatalı bir şekilde parlamento veya meclis olarak yorumladılar. Gazeteleri, bu olayları ulemanın devlete isyanı olarak verdiler, İran'da istibdadın ortadan kaldırıldığını, Şah'ın halka hürriyet bahşettiğini, bir meclis kurulacağını, konuşma ve yazma hürrtiyetinin sağlanacağını yazdılar. Olaylar hakkındaki yorumları çok abartılıydı. 

İran'ın Londra sefiri Alâüssaltana, bir mektup yayımlayarak ihtilal iddialarını yalanladı. "Hükümet ile ulema arasında ufak bir anlaşmazlık çıktı, ulema bu nedenle Tahran'a birkaç kilometre mesafedeki Abdülazim'e sığındı. Şah, büyük nezaket göstererek kırgınlıklarının giderilmesini, Tahran'a geri getirilmelerini emretti. Şah, ilk günden beri bir meclis kurmak, anayasa yapmak, basın hürriyeti vermek, adliye kurmak arzusunda olmuş ve bütün bunları kendi kararnamesiyle bahşetmiştir" diye yazdı. Doğru bilgilerin büyükelçiliğe de pek ulaşamadığı belli oluyor. 

Daha hayret verici olan şey, makaleleri İngilizceden tercüme eden Hablülmetin'in sahibinin bütün bunları gerçek sanması, Millet Meclisi ve hürriyet bahşettiği için bir sürü övgü ve yağcılıkla Şah'ı tebrik etmesidir. Ulemadan hiç söz etmeden, zahmetleri için onlara teşekkür etmeden birkaç sütunu doldurması kötü kişiliğinin bir başka kanıtıdır. Daha da kötüsü, Tahran'dan yazılar kendisine ulaşıp olayların farklı bir şekilde cereyan ettiği, Şah'ın kendiliğinden hiçbir şey bahşetmediği, ayrıca olanlardan Aynüddevle'nin pek memnun kalmadığı öğrenildiğinde bu şahsın büyük bir sessizliğe gömülmesi ve daha önce söylediğimiz gibi gerçekleri birkaç ay sonra ve ulemayı kötüleyerek yazmasıdır. 


Aynüddevle'nin Kötü Niyetleri 


Behmen ayı |Şubat| mutlu bir şekilde geçti. Halk hükümetten gelecek güzel haberlere umut bağlayarak Adalethane'nin açılmasını bekledi. Bir kanunun 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yazılmakta olduğu haberleri dolaşıyordu. Ulema, karşılıklı ziyaretlerle halk arasındaki saygınlığını daha da artırdı. Harekete karşı olanlardan birinin yazdığı bir mektup gördüm. Tebatebai'nin evine giderken Behbehani'nin önünde fener alayı olduğundan, halkın önünde ve arkasında yürüyerek ona eşlik ettiginden, şairlerin yol boyunca şiir okuduğundan yakınıyordu. 

Söylendiğine göre ulemanın Aynüddevle'yi ziyareti bugünlerde gerçekleşmiş. Tebatebai ona şunları söyledi: 

"Kurulmasını istediğimiz bu Adalethane'nin her şeyden önce bize zararı dokunacak, halk ezilmeyeceği ve huzur içinde olacağı için bize ihtiyacı kalmayacak, dolayısıyla evlerimizin kapısı kapanacak. Ama sen ve ben hayatımızın sonuna yaklaşıyoruz, bu dünyada adınızın hayırla anılmasını sağlayacak bir şey yapın. Tarihe, Aynüddevle Meclis'in ve Adalethane'nin kurucusuydu diye yazılsın, senin İran'a bırakacağın miras da bu olsun." 

Aynüddevle yanıt vermez ama "Meclis" sözcüğünü duyunca kaşları çatılır. 
Aslında bu konuşmayı hiç dinlemek istemiyordu, eylemcileri Tahran'a geri getirmeye ve onlara Şah'ın fermanını vermeye mecbur kaldığı için bütün bunları yok saymak, eylemcileri koşturarak yormak ve zayıf düşürmek, onlardan kurtulmak niyetindeydi. İran'ı büyük bir ülke yapan kişinin kendisi olmasını arzu ediyordu ama bunu nasıl yapacaktı? İstibdatla yapmayı düşünüyordu. Gazetesi Hablülmetin, "Yeni Bir Islahat mı Yoksa Vezir-i A'zam'ın Yüce Hayalleri mi?" 
başlığıyla bir kapı açmış uzun uzun anlatıyordu. Aynüddevle, mutlakıyetçi Saray ortamında yetişen bilgisi kıt bir adamdı. Kanun ve Meclis sözcüklerini duymak veya halkın ülkenin meseleleriyle ilgilendiğini görmek ağrına gidiyordu. 
Yüreğinin derinlerinde düşmanlığı devam ediyordu. Ulemanın taleplerinden yalnızca birini yerine getirmiş, Alâüddevle'yi Tahran Valiliği'nden almış, di-Şerlerini tamamen aklından silmişti. 

Behmen'in ikinci yarısında |7 Şubat 1906) beklenmedik bir şey oldu: 18 Behmen (12 Zilkade (7 Şubatl) Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Ticaret Bakanı Sâ'düddevle ve Dr. Muhammed Han-i İhyâülmülk evlerinden alındı, şehirden kovuldu. Sâ'düddevle Yezd'e, Dr. Muhammed Han Mazenderan'a sürgüne gönderildi. 

Sâ'düddevle'nin dik duran biri olması, daha önce söylediğimiz gibi Naus ile Alâüddevle'nin yaptıklarına karşı çıkarak tüccarları desteklemesi dışında suçunu kimse bilmiyordu. Onun bu duruşu İran'da o günlerde bütün işleri elinde tutan, "Şehzade Atabek-i A'zam" lakabıyla anılan Aynüddevle'nin başına buyruk ve kibirli kişiliğine dokunuyordu. Sonraları anlattığına göre Tahran'dan yalınayak yola çıkarılmış, yol boyunca kendisini kamçılayan Kazakların yapmadığı kötülük kalmamıştı. 
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Dr. Muhammed Han, Eminüssultan'ın hekimiydi, yalnız bu nedenle bile Aynüddevle'nin nefretini kazanmış olabilir. Neden sürgün yollandığını soran Nâzımülislam'a sebebini kendisinin de bilmediğini söylemiştir. 

Bu insanlar eylemcilerden değildi, sürülmeleri eylemcileri rahatsız edecek bir mesele olmamalıydı. Ama insanların istibdadın sona erdiğini sandığı ve hürriyete ümit bağladığı sırada gelen bu beklenmedik olay onları tedirgin etti, umutsuzluğa kapıldılar, yine de cesaretlerini yitirmediler. Adalethane kanununun yazıldığı söylentileri nedeniyle bunun üzerinde durmadılar, ümitlerini kaybetmediler. 

İsfend ayında |Şubat-Mart| başka bir olay daha yaşandı: Seyyid Cemal-i Vaiz şehirden sürüldü. Daha önce söylediğimiz gibi Seyyid Cemal, Mescid-i Şah olaylarından beri Nâzımülislam'ın evinde saklanıyordu. Ama eylemcilerin Abdülazim'deki son gecesinde Nâzımülislam ve Muinülulema-yi İsfahani onu alıp Abdülazim'e götürdüler, orada kısmen gizlenerek birkaç saat kaldı, herkesle birlikte şehre dönüp evine gitti. Ama Aynüddevle onu affetmemişti zaman zaman ondan hiddet ve öfkeyle söz ediyordu, bu nedenle Seyyid Cemal günlerini tedirginlik içinde geçiriyordu. Alâüddevle'nin yerine Tahran valisi olan Neyyirüddevle, İsfend'in sonlarında (Mart ortalarında| Hacı Şeyh Murtazâ'ya bir mektup yazarak "Seyyid Cemal ziyaret için Meşhed'e gitse iyi olur, yolculuk masrafını ben ödeyeceğim" dedi. Bu |Adalethane işinden sonra| Aynüddevle'nin Seyyid Cemal'i sürgün etmek istediğini, husumetini gösteren ilk örnekti. Talebeler isyan edip gitmesini önlemek istediler ama İki Seyyid onları engelledi. Behbehani, Şeyh Mehdi-yi Vaiz'i arabuluculuk için Aynüddevle'ye gönderdi. Ancak o arabuluculuğu kabul etmedi ve şunları söyledi: "Hocanın bu ricasını kabul etmem mümkün değildir. Seyyid Cemal, Aşura'nın ilk on gününde kesinlikle Tahran'da olmamalı, onun minber konuşmaları isyan ve kargaşaya yol açabilir." "Seyyid Cemal gitmezse onu öldürürüm, ama kendi isteğiyle giderse Aşura'dan sonra onu geri getireceğime söz veriyorum" diye yemin etti. 
"Yol masrafı için de Şah kendisine bin tüman verecektir" dedi. 

Behbehani bunu kabul etmek zorunda kaldı, Seyyid Cemal'e Kum'a gitmesini söyledi. Uyanışın Tarihi'nde şöyle yazar: 


"Aga Seyyid Cemal, 'Bizlerin tek amacı, Şah'ın Meclis'i vermesidir. Meclis'in verilmesi benim hayatıma bağlıysa bunu rahatlıkla kabul edip ölüme hazırlanırım' dedi. Seyyid Behbehani, 'Söylediğinin zamanı değil, bir daha böyle bir şey söyleme. Zamanı gelene kadar Adalethane sözcüğüyle yetin' diye onu uyardı." 


Her ne ise, Behmen'in 30'u (24 Zilhicce (19 Şubat 1905)) Pazartesi günü Seyyid Cemal, oğlu ve uşağı Tahran'ı terk etti. Aşura'nın ilk on gününü Kum'da geçirerek şehre döndü. Eylemciler onun için karşılama töreni yapmadı ama iltifat edip gönlünü aldılar. 

Aynüddevle ulemayı, oğullarını ve akrabalarını kendine yaklaştırmak için Muharrem'in ilk on gününde "ravzahâni"?! düzenledi. Masraftan kaçınmadı, adamları ulemaya ve oğullarına ziyaretlerde bulunup gönüllerini yapmaya çalıştı. Ama bir sonuç alamadı. İki Seyyid arasında nifak tohumları ekmeye, Tebatebai'yi kendisine çekip Behbehani'den kurtulmaya çalıştı. Ama Tebatebai'nin mertliği ve sağlam kişiliği buna izin vermedi. 

Bu arada eylemciler Aynüddevle'nin kötü niyetleri olduğunu anladılar, ümitleri zayıfladı, tekrar faaliyete başladılar. Ulema, ziyafet bahanesiyle haftada iki defa toplanarak durumu değerlendiriyordu. Öte yandan talebeler de gruplar kurarak toplantılar düzenliyordu. Eylem biçimlerinden biri, gizli bildiriler yazıp teksir ederek el altından dağıtmaktı. 

Böylelikle İsfend sona erdi, İran için tarihsel önem taşıyacak yeni İran yılı 
1285 (21 Mart 1906-21 Mart 1907) başladı. Halk, Nevruz günlerini ümit ve korku 
arasında gidip gelerek geçirdi. 

Ferverdin'in sonlarında |20 Nisan sonrası| bir gece Aynüddevle ile Tebatebai bir araya gelerek görüştüler. Şöyle oldu: İyi tanınan bir adam olan ve Almanya'daki elçilik görevinden yeni dönen İhtişamüssaltana, Tebatebai'yi evinde ziyaret ederek Aynüddevle ve icraatı hakkında bilgi verdi. Aynüddevle'yi ziyaret etmesini rica etti, bu şekilde ikisinin baş başa görüşebileceklerini, düğümün bu görüşmede çözüleceğini ima etti. Rahmetli Tebatebai teklifi kabul ederek bir gece karanlık bastıktan sonra Aynüddevle'nin evine gitti, ikisi baş başa verip konuştular. Aynüddevle "Sizin amacınızı ben de benimsiyorum, Meclis'in hızla kurulacağına söz veririm. Hayaliniz kutsaldır, önündeki engelleri temizlemek için bugüne kadar hakkıyla ilgilenemedim. Ama şimdi, birkaç gün içinde gerçek Adalethane'nin kurulacağına söz veriyorum..." diyerek getirttiği Kur'an üzerine ant içti. 


9gı Ravzahâni: Arapça kökenli olan "ravza" bahçe demektir. Ehli minber, Molla Hüseyn-i Kâşifi-yi Sebzevari'nin (ölm. 1504) Ravzat ülşüheda (Şehitler Bahçesi) kitabından esinlenerek ravzahâni deyimini taziyelerde mersiyeler (ağıt) için kullanılmış, deyim zamanla halkın dilinde yaygınlaşmıştır. Şii mollalar önceleri ağıtları Kerbela Olayı'nı ve şehitlerini akıcı bir üslupla anlatan bu kitaba bakarak okurlardı. Yavaş yavaş ezbere okumaya başladılar. 
Zamanla bu işe Ravzahâni, onu okuyan mollaya Ravzahân ve okunanlara da Ravza dendi. 
Özellikle İmam Hüseyn'in ve ailesinin gördüğü zulüm, ahenk içinde ve İran musiki makamları çerçevesinde okunur. Ravzahân (molla, imam) taziyenin sebebine göre konuşma ve Ravza seçer. Örneğin bir hanım vefat etmişse Hz. Zeynep'ten, bir yiğit yitirilmişse Hazreti Ebul Fazl veya Hz. Hüseyn'den ağıt seçer ve ön konuşmanın sonunda onu okur, dinleyenleri ve özellikle dert sahiplerini gözyaşlarına boğar. Bu kitap şöhretine rağmen içerik açısından birçok din âlimi ve araştırmacı tarafından eleştirilmiştir. (ÇN) 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Tebatebai bu ant ve vaatlerle cesaretlenerek oradan ayrıldı. Ama bu vaatler- den bir işaret görünmedi ve tam da o günlerde Bağ-i Şah'taki toplantı hikâyesi yaşandı, bu sayede bütün bu konuşmaların yalan olduğu anlaşıldı. 


Bağ-i Şah Toplantısı 


O sıralarda Muzaffereddin Şah Bağ-i Şah'ta kalıyordu. Aynüddevle, Şah'ın Adalethane fermanını uygulama konusunda bakanların görüşlerini almak için Ordibeheşt'in 10'u (1 Mayıs 1906) Salı günü burada bir toplantı düzenledi. Söylediğimiz gibi Aynüddevle, eylemcilerin taleplerini hiçbir zaman benimsememişti. Dahası yeterli eğitimden yoksundu ve elinde tuttuğu mutlakıyet yönetiminin gevşetilmesine karşı olması dışında hukuk, meclis gibi kavramlara da düşmandı, bunlardan ürküyordu. Dolayısıyla eylemcilerin taleplerinin kabul edilmemesinde ısrar etti. Ama bu günahı tek başına üstlenmektense başkalarını da ortak etmek istedi. Toplantı bunun içindi, bazı bakanlara önceden gerekli talimatı vermişti. 

Aynüddevle görüşmeye şu sözlerle başladı: 

"Alâ Hazretlerinin Adalethane için bir ferman çıkardığını hepiniz biliyorsunuz. Gerçi yazılması için gerekli emri verdim, bitirilmesi de yakındır ve buraya kadar kendimi tuttumsa da bu mollalar işin peşini bırakmıyor, gizli bildiriler basıp dağıtıyorlar. Şah'ın kararnamesini yürürlüğe koymak mı yoksa mollalara devlet kuvvetleriyle cevap verip onlara hadlerini bildirmek mi daha iyi olur, bunu bir değerlendirin." 

Hazır bulunanlardan bir yanıt gelmedi. Bunun üzerine konuyu bir kez daha anlatıp sorusunu tekrarladı. 

İhtişamüssaltana "Şah'ın fermanını yürürlüğe koymak daha iyi olur, böyle yapmazsanız devletin halk nezdinde bir itibarı kalmaz, halkın desteğini kaybederiz. Ayrıca Adalethane kurulmasının devlete bir zararı dokunmaz" diye yanıtlar. 

Saray Bakanı Emir Bahâdır-i Cenk "Pek öyle değil. Fermanın uygulanmaması devlet için daha iyi olur. Adalethane kurulursa padişahın oğlu ile bir manavın oğlu eşit sayılacak. O zaman da valiler 'müdahil' olamaz, 'müdahale' kapısı kapanır" der. 

İhtişamüssaltana "Sayın Saray Bakanı, yeter artık! Daha ne kadar 'müdahil' olunacak? Daha ne kadar zulüm yapılacak? Halkın bunca sefaleti ve yoksulluğu yetmedi mi? Biraz da bu halka acıyın. Halkın devletle arasını daha fazla bozmayın, ulemayı Şah'a düşman etmeyin" der. 

Hacibüddevle "Adalethane kurulursa devletin sonu gelir" der. 
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Avrupa görmüş Maliye Bakanı Nâsırülmülk "Evet, bence de öyle. İran'da Meclis kurmak için henüz erken. Adalethane bu devlete uymaz" der. 

Emir Bahâdır tekrar söz alarak "Sayın İhtişamüssaltana, bir Kaçar olarak siz bu hanedanın padişahlığı kaybetmesine rıza göstermemelisiniz" der. 

İhtişamüssaltana "Devletin ilerleyişi ve gücünü artırması, halkla beraberlik ve işbirliğinden geçer. Bugün halkın iyilikler peşinde olmasıyla devletin başına talih kuşu konmuş demektir, bunun kıymetini bilin, olumsuzlukları halkla el ele vererek giderin, devlete haysiyet kazandırın, herkesin itaat edeceği bir kanun koyun. Bu kadar zulüm yeter, Şah'ın adını kirletmeyin, devleti küçük düşürmeyin" diye yanıtlar. 

Emir Bahâdır, Aynüddevle'ye dönerek "İhtişamüssaltana, Şah'ın gücünü ortadan kaldırmak istiyor" der. 

İhtişamüssaltana "Velinimetimiz hükümdarımızın Alman ve İngiliz imparatorları gibi güçlü olmasını diliyorum. Siz ise Mısır Hıdivi ya da Afganistan Emiri gibi olmasını istiyorsunuz" der. 

Emir Bahâdır "Hayatta olduğum sürece Adalethane kurulmasına izin vermeyeceğim. En iyisi siz Almanya'ya gidin yaşayın ve Alman imparatoruna kulluk edin. Benim efendimin, benim padişahımın böyle kulluklara ihtiyacı yoktur" der. 

Tartışma bu noktaya gelince Aynüddevle araya girerek "Bu tartışmayı Haşmetmeapları Şah'a bildirip talimatlarını almam gerekir" der. 

Bunun üzerine toplantı sona erer. Aynüddevle, halk arasında yalnızca kendisinin itiraz ettiğinin konuşulmasını istemiyordu, Adalethane kurulmasına da izin vermeyecekti ama diğer bakanların kendisiyle aynı fikirde olduklarını halkın bilmesini istiyordu. İhtişamüssaltana, toplantıda diğerleriyle birlikte olmayıp halka yakın duygular ifade ettiği için birkaç gün sonra güya sınır meseleleriyle ilgilenmek üzere Kürdistan'a” gönderildi. İleride göreceğimiz gibi Osmanlı Ordusu bu sırada sınırı geçmişti, bir dizi görüşme yapılıyordu, birçok anlaşmazlık mevcuttu. Halk bunu onun "Tahran'dan uzaklaştırılması" olarak gördü ve Sâ'düddevle'nin sürülmesinde olduğu gibi onu da hürriyetçiler arasına yerleştirdi. 


Tebatebai'nin Aynüddevle'ye Mektubu 


Bu, Ordibeheşt'in ortalarında |Mayıs'ın başı| oldu. Toplantı ile bakanların oradaki sözleri, sonrasında da İhtişamüssaltana'nın maruz kaldığı muamele 


9 İran'ın Kürdistan vilayeti. Meşrutiyet Hareketi'nden sonra ilk meclis 1906'da idari taksimata 
dair bir yasa çıkardı. Bu yasanın 2. maddesinde eyalet ve vilayet tanımları yapıldıysa da eyalet isimleri yer almadı. Ancak hangileri olduğu biliniyordu. Kasım 1937'de idari bölümler Ostan, Şehristan, Bahş ve Dehistan olarak adlandırıldı. 1979 Devrimi'nden sonra yasa değişikleri olsa da bu isimlendirmeler değişmedi, birleştirmeler ve yenilerinin eklenmesi yönünde oldu. (ÇN) 


108 


öğrenilince halkın karamsarlığı arttı. Yine İki Seyyid'e ve diğer önderlere baskı yaptılar. Tebatebai, bir mektup yazıp Aynüddevle'ye gönderdi. Burada o mektubu biraz kısaltarak veriyoruz: 


"Nerede o verilen sözler ve yeminler? Mutlaka bu memleketin harap durumu ve bu halkın tükenişi ve tarihi dönemdeki tehlikelerin iyice farkındasınız. Bu durumun düzeltilmesi kesinlikle Meclis'in tesisi, millet ile devletin ve devlet ricali ile ulemanın birliğine bağlıdır. Hayret verici olan ise hastalığın ve tedavisinin bilinmesine rağmen harekete geçilmemesidir. Bu ıslahat yakında gerçekleşecek ama biz kendi Padişahımız ve Atabekimiz eliyle olsun istiyoruz, Rus'un İngiliz'in Osmanlı'nın değil. Biz tarih sayfalarında devletin Muzaffereddin Şah zamanında çöktüğü ve milletin onun devrinde tükenip bittiği yazsın istemiyoruz... Tehlike yakın, vakit dar ve bu hasta ölmek üzere. Az da olsa iyileşme umudu olan bu hastanın tedavisinde müsamaha göstermek reva mıdır? 
Veya tedaviyi geciktirmek doğru mudur? Yüce Allah'a ve peygamber ve evliyaya yemin olsun ki en ufak müsamaha ve gecikmeyle İran elden gidecektir. 
Küstahlık etmişsem ve edeceksem sebebi var, İran benim vatanımdır, itibarım bu memlekete bağlıdır. İslama burada hizmet edebiliyorum, benim bütün de-Serim bu devletledir. Bu memleketin ecnebilerin eline düşeceğini, bütün izzet ve itibarımın elden gitmek üzere olduğunu görüyorum, dolayısıyla son nefesime kadar bu memleket için mücadele edeceğim, lazım olursa bu yolda canımı vereceğim. ... Bugün kişisel garezler bir yana bırakılmalıdır, Allah aşkına, bu işte fedakârlığı neden ona buna bırakalım. Vakit az, konu önemlidir, hayal kurmaya zaman yoktur, bu yolda ben her şeyden geçmeye razıyım. Şan ve şöhretimi bir tarafa bırakıp millet için ve zulmün kalkması için hazretlerinin evinde ayakkabı dizmeye ve kapıcılık yapmaya hazırım. Sizi Allah ve Resulü adına yemin ettiriyorum, dökün artık ne varsa eteğinizde, bu milleti Rus'un, İngiliz'in, Osmanlı'nın esiri yapmayın. Ne oldu ahdinize, o Kur'an'a yemininize ne oldu? Ahdimiz Meclis'in tesisi içindi, yoksa sizinle birliktelik peşinde olmazdık. Küçük de olsa bu işte ileri bir adım atarak birlikte yürüyeceğimizi buyurdunuz, tek başıma hareket edeceğim, demediniz. Korkmuyorum, ömrümden fazla bir şey kalmamıştır ya bu hedefe ulaşacağım ya bu yolda öleceğim. Önce canımdan geçtim, sonra yola koyuldum. Bu işten başka hiçbir şey beni mutlu etmiyor, hayatımın amacı bu işin gerçekleşmesidir. Veya bu yolda can vererek günahlarımın affını ve kendimle evladımın iftiharını kazanmış, hayat sahifelerinde kendime büyük bir isim bırakmış olurum. Bu işi yapmazsak nasıl ki biz geçmişlerimizi pek de iyilikle yâd etmiyorsak bizleri de lanetle anacaklar. 
Yine de âcizane yalvarıyorum, bir an önce bu işi bitirin, bir gün gecikme bile ölümcül zehir etkisindedir. Meclis, millet, devlet, devlet ricali ve ulemanın birliği olmazsa Osmanlı'nın bugünkü şerrinden kurtulamayacağız. Başka güzel sonuçları da olacaktır. Vaktinizi bundan fazla almayacağım. Vesselam." 


Bu mektupta "Adalethane" yerine "Meclis" sözcüğünün ve "Devlet ile milletin birliği" sözcüklerinin kullanılmasına iyice dikkat edilmelidir. Aslında İki Seyyid ile müttefikleri, böylece bir adım daha atarak nihai talepleri olan Meclis ve Anayasa'yı ilana biraz daha yaklaşmışlardı. Uyanışın Tarihi ilginç bir şey yazar: 

Aynüddevle, mektubu okuyunca "Tek başıma hareket edeceğim" tümcesindeki "tek başıma" |yek-tenel sözcüğünü "pazar günü" |yek-şenbe| zanneder, pazar günü bir ayaklanma olacağını düşünerek şehir dışındaki kışladan birkaç bölük asker getirir, sarayın ve muhafız binasının etrafına yerleştirir, Şah'a da "Mollalar pazar günü ayaklanma çıkarmak istiyor" der. Üstelik halk arasında pazar günü "cihat" ilan edileceği lafları çıkar. Aynüddevle, İki Seyyid ile diğerlerine tehdit ve vaatlerle dolu bir mektup gönderir. Pazar günü gelir geçer, bir şey olmaz. Ama insanlar hükümetin eylemcilerden korktuğunu anlar, cesaretleri artar. 


Meşhed İsyanı ve Yayılan Şöhreti 


Böylece eylemciler ile hükümet arasındaki ilişkiler bir kez daha koptu, eylemciler tekrar protesto ve şikâyete başladı. Bu arada bazı olaylar onlara bekledikleri fırsatı verdi. O yıl haksızlıklar karşısında hak aramaya kalkışan ancak herhangi bir sonuç alamayınca sesleri kesilen Fars |vilayeti| halkı yeniden hakkını aramaya başladı, hükümet ve ulemaya birbiri peşi sıra telgraflar gönderdi, adalet istedi. Veliaht Muhammed Ali Mirza'ya da telgraf çektiler. O sırada Şuâüssaltana Avrupa'daydı ama adamları iyice pervasızlaşmış, köyleri gasp etmeye devam ediyordu. Şah, başvurular ve halkın ısrarları sonucunda Şuâüssaltana'yı Fars Valiliği'nden alarak yerine Alâüddevle'yi gönderdi ama gasp edilen köyler halka iade edilmedi. Eylemciler, bu durumu devleti suçlamak ve halkı ayaklandırmak için bir fırsat olarak kullandılar. 

Bunun peşinden Meşhed'de isyan çıktığı haberi geldi. Durum şöyleydi: Hacı Muhammed Hasan adında biri, şehirde et ve ekmek satışını tekeline geçirir ve fiyatları aşırı yükseltir. Dara düşen halk şikâyete başlar ancak Vali Âsafüddevle ile diğerleri de işin içinde olduklarından başvurabilecekleri bir makam bulamaz. Yavaş yavaş isyan havasına girer, şehirde desteler halinde şurada burada yürümeye başlarlar. Onları kimse önemsemez, önlerine geçip önderlik etmez. 
Sonunda talebeler işe koyulur, harekete katılır. Bunlardan Reisültullab (Talebelerin Reisi| adında Kafkasyalı biri öne çıkarak halkı etrafına toplar. Hacı Muhammed Hasan'ı yanına getirmesi için birilerini yollar, ondan ekmek ve etin fiyatını üç gün içinde indireceğini bildiren yazı ister. Hacı Muhammed Hasan yazıyı verdikten sonra Âsafüddevle'nin bilgisi dahilinde gidip tüfekçi toplamaya başlar. Ekmek ve etin fiyatının ucuzlayacağını bekleyen halk üç gün sonra bir değişiklik olmadığını görünce tekrar toplanır, Reisültullab diğer talebelerle Gevher Şad Camisi'ne gider, burayı karargâh yapıp eylemlere başlar. Reisültullab, Hacı Muhammed Hasan'ı yakalayıp getirmeleri için bir grup talebeyle halktan kişileri gönderir. Bunlar yola koyulunca halk çarşıları kapatır, esnafın bir kısmı da onlara katılır. Geçen bu üç gün içinde Hacı Muhammed Hasan, Kakerilerden ve kendi köylerinden tüfekçi toplamıştır. Vali de iki yüz atlı gönderir. Bunlar, Hacı Muhammed Hasan'ın evi ile yanındaki kervansaraya yerleşip beklemeye başlar. Bu hazırlıklardan haberi olmayan, böyle bir şeyi asla tahmin etmeyen talebeler ile halk Hacı Muhammed Hasan'ın evine varınca kapıyı kırıp içeri girer, Hacı Muhammed Hasan'ı yakalamak isterler. Karşı taraf önce sopa ve taşla cevap verir, sonra birdenbire üzerlerine tüfekle ateş açar. Talebeler ve halk tüfek seslerini duyar duymaz dönüp kaçar, vurulanlar düşüp kalır. Kaçanların peşinden giden tüfekçiler damlardan ateş ederek onları türbe avlusuna kadar sürer. Avluda da aman vermeyip ateşe devam ederler, çok sayıda insan isabet alır, yaklaşık kırk kişi ölür, yaralananlar bir süre sonra iyileşir. Çaresiz kalan halkın isyanı böyle sonuçlanır. 

Bu olay Ferverdin |Mart-Nisan| ayında yaşandı, haberi ise Tahran'a ancak Ordibeheşt (Nisan-Mayıs) ayında ve çok farklı bir şekilde ulaştı: Vali Âsafüddevle'nin İmam Rıza Kubbesi'ne ateş edilmesini emrettiği söylentisi çıktı. Bu halkın ağrına gitti, devlete duyulan memnuniyetsizliği muazzam bir şekilde artırdı. Bu durum herkesi etkiledi. O günlerde insanların inançları bugünkünden farklıydı. 

Eylemciler bunu başka bir fırsat saydı. Rahmetli Tebatebai bizzat minbere çıkarak gözyaşları içinde olanları anlattı. Kimileri de olaylar hakkında gizli bildiriler bastırıp dağıttı. 


Tebatebai'nin Muzaffereddin Şah'a Mektubu 


Bugünlerde Tebatebai, Şah'ın kendisine bir mektup yazdı, herhangi bir engelleme durumunda mutlaka Şah'ın eline geçmesi için de mektubun farklı yollardan altı suretini gönderdi. Mektubu buraya alıyoruz: 


"Vatanseverlerin gönül feryadı; Mübarek Padişah Alâ Hazretlerine, sultan- 


lığı daim olsun, arz ederim: Huzurunuzda olduğum sırada bir dileğiniz varsa şahsıma aracısız söyleyebilirsiniz diye buyurmuştunuz. Buna dayanarak dileklerimi arz etmek için değerli vaktinizi alıyorum. Bugünlerde duacılarınız için yolları kapamışlar, duacılarınızın dileklerinin mübarek huzurunuza ulaşmasını engellemektedirler. Böyle bir durumda herhangi bir konu Alâ Hazret'e yanlış aktarılmışsa nasıl düzelteceğiz? Kendi amaçları doğrultusunda duacılarınızı devlet ve zât-i devletinize düşman göstermiş, temiz düşüncelerinize aksini karıştırmak istemektedirler, yaptıkları fesatları anlatmamız işlerine gelmez. 

Yüce Allah'a yemin ederim, duacılarınız Alâ Hazretlerini seviyor, mübarek vücudunun sıhhati ve uzun ömürler için Allah-u Teâlâ'ya gece gündüz dua ediyoruz. Merhametli, şefik, gözü tok ve affedici hazretlerini neden istemeyelim ki? Bizlerin rahat ve huzuru zât-i devletinizdendir. Arzu ve dileklerimizin hükümdarlığınız döneminde gerçekleşeceğini biliyoruz, böyle bir padişah sevilmez mi? Haşa, bizler dünyaya talip olamayız, niyetimiz riyaset olamaz veya menfaat peşinde olamayız. Şeriata hizmet yalnız bu devlete mahsustur, diğer ülkelerdeki ulemanın durumuna vâkıfız. İran, duacılarınızın vatanı ve amaçlarının gerçekleşeceği yerdir. İran'ın ilerlemesi ve bütün tehlikelere karşı durabilmesi için çok çalışmalıyız, bu devletin kötülüğünü istememiz olanaksızdır. Duacılarınız bu tehlikelere karşı sesiz kalacak ve devletin yıkılmasına izin verecek değildir. Güç sahipleri Alâ Hazretlerini ülkenin düştüğü durum ve var olan yıkıcı tehlikelerden, reayanın perişanlığı ve zalimlerin zulmünden, hâkimlerin ne yaptığından, yaşanan olumsuzluklardan haberdar etmiyorlar. Sürekli her şeyin yolunda olduğunu, memleketin ümran olduğunu, hiçbir tehlikenin olmadığı, reayanın rahatının yerinde ve huzur içinde olduğunu, olumsuz hiçbir olayın olmadığını ve olamayacağını, duacınız olduklarını söyleyip durmaktadırlar. 

Alâ Hazretleri, memleket harap, reaya perişandır ve dilenmektedir. Valilerin ve memurların reayanın canına, malına ve ırzına el uzatma hikâyesi uzun, vali ve memurların zulmü sınırsızdır. Reayanın malından istedikleri kadarını alabiliyorlar, hırs ve öfkelerinin gücü neye meylediyorsa onu öldürmek veya sakat bırakmaktan çekinmiyorlar. Bu emlak, binalar, döşemeler ve paraların kaynağı nedir? Tamamı çaresiz reayanın malıdır. Bu servetin kaynağı Alâ Hazret'in haline vâkıf olduğu bu fukara halktır. Kısa bir zamanda reayanın malından varlık ve servet sahibi oldular. Geçen yıl vergisini tam ödeyemeyen Küçan köylüsürnün kızlarını ellerinden alıp Aşkabat Ermeni ve Türkmenlerine yüksek meblağlara sattılar. On bin Küçan köylüsü zulmün elinden Rus topraklarına kaçtı. 
Reayadan binlercesi valilerin ve memurların zulmünden dış ülkelere göçmüş, hamallık ve amelelikle zillet ve düşkünlük içinde ölüyorlar. Zalimlerin halka yaptıkları mezalimi bu kısa yazıya sığdırmanın olanağı yoktur. Bütün bu olup bitenleri çare bulunacak diye Alâ Hazret'ten saklıyorlar, bilgilenmesini istemiyorlar. Bugünkü haline çare bulunmazsa memleket çok yakında yabancı ülkelerden birinin malı olacaktır. Tabiatıyla Alâ Hazretleri İran'ın dağılması, 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İslamın zaafa uğratılması ve Müslümanların hakir duruma düşmesinin tarihte hükümdarlıkları devrine yazılmasına izin vermeyeceklerdir. 

Alâ Hazretleri; bütün kesimlerden oluşacak ve herkes için adaleti sağlayacak, şah ile dilencinin eşit durumda olacağı adalet meclisi kurulmadan bu çürümüşlük ortadan kalkmayacaktır. Meclis olunca bu zulümlerin ortadan kalkacağı, bakılmayıp harap olanların bayındır olacağı, yabancının iştahının kalkacağı, Sistan ile Belucistan'ı İngiliz'in sahiplenmeyeceği, falanca yeri Rus'un almayacağı ve Osmanlı'nın İran'a el uzatamayacağını Alâ Hazretleri herkesten daha iyi bilirler. Halkın esas can kuvveti olan etin ve ekmeğin durumu fevkalade karışık ve kötüdür, halk bunların her ikisinden de mahrumdur. Alâ Hazretleri bu iki soruna çözüm getirilmesini emrettiler, kimi iyilikseverler de gönüllü oldu, ne yazık ki kasap ve fırıncıdan zorla ağır haraç alanlar bu işten sonuç alınmasına ve halkın rahat etmesine izin vermediler. Devletin ve milletin koruyucusu olan askere verilen azıcık yiyecek ve paradan da kesiyorlar, hamallık ve amelelik yaparak geçinmeye çalışıyor asker, onu da yasakladılar ve bütün bunları da A'lâ Hazretlerinden sakladılar. Her geçen gün bu nedenle ölen askerlerin sayısı artıyor, devlet için bundan büyük bir ayıp düşünülebilir mi? 

Arzulanan Meclis'in kurulması uğruna Hazreti Abdülazim Zaviyesi'nde zor şartlar altında otuz gün geçirmek durumunda kaldıktan sonra mübarek fermanınız çıktı. Şükürler olsun, dedik, her yeri ışıklarla donatıp görkemli kutlamalar yaptık ve ferman içeriğinin uygulanmasını oturup bekledik. Günler geçti ama bu yolda en ufak bir hareket görmedik, yalnız kulak arkası etmiyorlar açıkça bu işin olmayacağını, Meclis'in tesisinin saltanata karşı olduğunu söylüyorlar. 
Doğru ve ölümsüz bir saltanatın ancak Meclis'in varlığıyla olanaklı olacağını, Meclis olmadan saltanatın anlamsızlaşacağını ve yaşamasının mümkün olmayacağını anlamıyorlar. 

Muhammed bin Sâdık el-Hüseyn-i Tebatebai" 


Mektuba şuna yakın bir cevap geldi: 


"Seyyid Muhammed-i Müctehid Cenapları. Mektubunuzu okuduk, isteklerinizi yerine getirmesini Atabek'ten istedik. Siz de vazifede eksik kalmayın, dualarınızı eksik etmeyin, 'azılıları ve kötülük peşinde olanları' nasihatle yola getirip kargaşayı yatıştırın, herkesi kapsayacak gazabımıza neden olacak işlerden kaçının." 


Rüşdiye ve Diğerlerinin Tahran'dan Sürülmeleri 


Ulema, mektubun Şah'ın eline ulaşmadığını ve kendilerine verilen cevabın Aynüddevle tarafından yazıldığını fark etti. O sırada Şah geçirmekte olduğu 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felç nedeniyle kendi derdiyle meşgul olduğundan Aynüddevle daha serbest hareket ediyordu. Eylemcilerle daha sert mücadele etmeye, onları ortadan kaldırmaya karar vermişti. Öte yandan, Veliahtı değiştirme gibi büyük bir işe daha kalkışmıştı. Şöyle ki Veliaht olan Muhammed Ali Mirza'nın yerine kardeşlerinden Şah'ın başka bir oğlunu geçirmek istiyordu. Şuâüssaltana'nın seçileceği söyleniyordu. Aynüddevle'nin bu fikri kimden aldığı veya neden bu fikre kapıldığı bilinmiyor, ama bunun bir siyasi entrika olduğu kuşkusuzdu. Dışarıdan bakılınca Şuâüssaltana'yı, Sâlârüddevle'yi ve diğer şehzadeleri yanına çekerek içlerinden birini Veliaht, daha doğrusu Şah yapmak, bu şekilde sadrazamlığı elinde tutmak istediği anlaşılıyordu. 

Her ne ise, bu iş boş konuşmalardan başka bir sonuç vermedi ama iki şeye yol açtı. Muhammed Ali Mirza, Aynüddevle'ye düşman olarak eylemcilere yanaştı; Veliaht olmak isteyen diğer şehzadelerin hepsi de Aynüddevle'ye yanaştı, eylemcilere yakınlık göstermiş olan bazı şehzadeler onlarla ilişkilerini kesti. 

İki Seyyid ile müttefikleri, halkı öndersiz bırakmamak için Hordad (Rebiyülahir |Haziran)) ayı içinde her gece farklı bir camiye gitmeye karar verdiler. 
Behbehani perşembe akşamları Ser-i Polek Camisi'nde, Tebatebai de pazartesi akşamları Çale Hisar Camisi'nde bizzat minbere çıkıyordu. Bu arada bazıları devlete karşı "cihat" ilan edilmesi gibi akılsızca şeyler ileri sürdüler. Herhangi bir hazırlık yapmadan bu lafı ortaya atmışlardı, ulemanın cihat ilan etmesi halinde Müslüman asker ve topçuların buna karşı çıkmayacağını düşünüyordu birçoğu. Bu bağlamda gizli bildiriler dağıttılar. Halk arasında velvele başladı, eylemcilerin Tebatebai'nin evinde toplanıp saldırıya geçeceği söylentisi yayıldı. Bu söylenti öyle büyüyüp yayıldı ki Aynüddevle korktu. Atabek'in evindeki "mücevherleri" başka bir yere gönderdiğini yazan bir mektup okumuştum. Bu söz, doğru olmasa bile korkularının büyüklüğünü göstermektedir. Öte yandan Aynüddevle, herhangi bir faaliyet gördüğünde, istediğini tutuklamak ve öldürmek için orduyu şehrin hemen dışında bekletiyordu. Tebatebai, bir gece minberden verdiği vaazda bu konuya değinerek gayet bilgece "Şurada burada mollaların cihat hazırlığında olduklarının konuşulduğunu duyuyorum. Bu gerçek dışıdır, yalandır, bir dedikodudur. Savaş veya kavga hazırlığı içinde değiliz. 
Hükümdarımız Müslümandır. Müslüman bir hükümdara karşı cihat etmek akıl almaz bir şeydir..." dedi. Halka ağırbaşlı öğütler vererek sakin, sabırlı olmalarını telkin etti, aceleyle yanlış işler yapılmasını önledi. 

Aynüddevle, camilerdeki bu gece toplantılarına bir son vermek için yatsıdan üç saat sonra sokağa çıkılmasını yasakladı, polis (emniyet) müdürlüğüne de bu saatten sonra sokak veya caddelerde görülecek herkesin tutuklanarak hapse atılması emrini verdi. Bu durum halkı rencide etti, ağır sıkıntı yaşamasına sebep oldu. Her gece birçok insan bu gerekçeyle tutuklanıyordu. Geceleri yatsıdan üç saat sonra borazan çalıyor, bundan sonra rastladıkları herkesi tutukluyorlardı. Yakaladıklarının önce kesesini ve ceplerini boşaltıyor sonra hapse tıkıyorlardı. 

Aynüddevle ayrıca kimi önde gelen eylemcileri şehir dışına sürüp diğerlerine gözdağı vermek istiyordu. Belki de bu yolla eylemcilerin kolunu kanadını kırmayı, etkili müttefiklerini uzaklaştırmayı amaçlıyordu. Hordad'ın 24'ünü 25'e (23 Rebiyülahir (16 Haziran 1906)) Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece üç kişi, Hacı Mirza Hasan-i Rüşdiyye, Mecdülislam-i Kirmani ve Mirza Aga İsfahani evlerinde tutuklandı. Muhafız devriyesinin birer süvari takımına teslim edilip Kehrizek'e yollandılar, buradan da bir faytona bindirilerek gene süvari eşliğinde Kelat-i Nadiri'ye” gönderildiler. 

Bunlardan hiçbiri eylemcilerden değildi. Rüşdiye, ilkokulların kurucusuydu, cesur ve sözünü esirgemeyen bir adam olarak sağda solda Aynüddevle aleyhinde konuşmaktan çekinmiyordu. Mecdülislam ise Aynüddevle'nin adamlarındandı, o günlerin deyişiyle "Raportçu"suydu, ekmeğini onun kurduğu düzenden yiyordu ama eylemcilerin itibar kazandığını görünce geleceğini kurtarmak için aralarında kendine bir yer açmak istemişti, bu nedenle sağda solda Aynüddevle'yi kötülüyordu. Mirza Aga Han İstanbul'dan yeni dönmüş, kendisini Aynüddevle'ye hukuk uzmanı olarak tanıtmış ve istenilen kanunu kendisinin yazabileceğini söylemişti. Şöhret meraklısı ve muhteris biriydi, sağda solda hukuk, hürriyet, Avrupa'da halkın durumu üzerine konuşup duruyordu. 

Aynüddevle bu üçünü tutukladığında bunların Bâbi (Bahai) oldukları hikâyesini yaydı, Mecdülislam'ı kurtarmak için araya giren Tebatebai'ye de böyle haber gönderdi. Halkı kandırmak için de tanınmış üç Bahai tüccarını tutuklatıp hapsettirdi, bir süre hapishanede tuttuktan sonra adam başı yüz elli tüman alarak salıverdi. 

Birkaç gece sonra Mehdi Gavkoş'un yürek parçalayıcı olayı meydana geldi. 
Ser-i Polek mahalle çetesinin başı kabul edilen bu adam, gençleri ve kabadayıları etrafına toplamıştı. Behbehani'nin taraftarı ve destekçisi olduğundan kahvehanelerde korkusuzca Aynüddevle aleyhinde konuşuyordu. Behbehani'ye öfkesi dinmeyen, kalbi kin dolu olan Aynüddevle, onun takipçilerinden birinin bu cüretkârlığını haber alınca bütün öfkesini zavallı Mehdi'den çıkarmaya karar verdi. Adamlarına Mehdi'nin evini gece vakti basmalarını emretti. Ellerinden gelen kötülüğü esirgemediler, kendisini tutukladılar, hamile karısını öyle dövdüler ki kadın çocuğunu düşürdü, bir oğlunu havuza atıp boğdular, di-Şerlerini de büyük küçük demeden dövüp yaraladılar. Bütün bu eşkıyalık yetmiyormuş gibi kap kacağa varıncaya kadar her şeyini yağmalamayı da ihmal 


9 Kelat-i Nadiri: Horasan'da bir şehir. (ÇN) 
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etmediler. Aynüddevle, ertesi gün huzuruna getirilen Mehdi'nin kırbaçlanmasını sonra da hapse atılmasını emretti. Mehdi'den uzun süre haber alınamadı, herkes öldüğüne karar verdi. 

Aynüddevle'nin bu zalim davranışı halkın ağrına gitti. Bazıları dehşete düşüp kenara çekildi, diğerlerinin ise öfkeleri ve mücadele azimleri arttı. Sonuçta durum daha ağır ve çetin hale geldi. 

Bir süre sonra Cemaziyelevvel ayına |Temmuz 1906) girildi, halk her sene olduğu gibi bu ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerinde Hazreti Peygamber'in kızının ölüm yıldönümü nedeniyle yas tuttu, ravzahâni düzenledi. Bu günlerin birinde (on dört) rahmetli Tebatebai büyük bir cemaatin önünde minbere çıkarak çok değerli şeyler söyledi. Bazıları söylediklerini kaydediyordu; Uyanışın Tarihi bu konuşmanın tamamını vermiştir. 

Bu bilge adam önce Şah'tan söz etti, hakkında iyi şeyler söyledi, ama hasta olduğunu ve söylediklerini öğrenmesine izin verilmediğini belirtti. Sonra "Şah'ı bize karşı çevirmek için kendisine Şah'ı istemediğimiz, meşrutiyetçi olduğumuz ve cumhuriyet istediğimiz söyleniyor" dedi. "Ama bizim tek talebimiz 'Adalethane'dir, isteğimiz 'bir grup insanın toplanarak halkın ve reayanın çektiği eziyeti gidereceği bir meclis', bir 'Adalethane'dir" diye ekledi. Peşinden devlet görevlileri tarafından yapılan haksızlıkları anımsattı, Fars eyaletinde- ki olaylar ve benzerleri üzerinde durdu. "Ey insanlar, zulmü ortadan kaldırmakla mükellefsiniz" diye devam etti. Osman'ın” istibdadından, İslamın ilk döneminde devrildiğinden söz ederek "Bugün de zulmün müsebbibi bir tek kişi, yani 'Atabek'tir, çaresini bulun..." dedi. Konuşmasının başında meşrutiyet istemiyoruz gibi sözler söylemişse de sözü Keyfi İdare'nin (istibdat) kötülüğüne getirerek istibdadın zararlarını anlatıp açıkça yerdi. Konuşması sırasında Mehdi Gavkoş'un başına gelen yürek parçalayıcı olayı anımsattı, Tahran'da hayatın ne kadar zorlaştığından yakındı: "Difteri olan oğlu için gece tabip aramaya çıkan zavallı bir adamı alıp sabaha kadar hapiste tutuyorlar. Adam eve döndügünde oğlunu ölü buluyor. Hamile karısı için ebe arayan adamı tutukluyorlar, sabaha hem kadın hem çocuk ölüyor. Daha hangisini sayayım? Geceleri insanlara yapılan zulmü bilemezsiniz! Halk eşkıya mıdır ki böyle davranılıyor, bir adalet kelimesi için bu kadar bağırış çağırış, zulüm niye?" Sonra "Ey insanlar uyanın, derdinizin sebebini öğrenin, bunun ilacını bulun ve bir an önce tedavi edin" dedi. Daha sonra "Her derdin bir ilacı vardır, keyfi idarenin ilacı da 'meclis ve danışmadır'" diye ekledi. Konuşmasını "Bir yıl da sürse on yıl da sürse adalet ve Adalethane istiyoruz, İslam yasalarının uygulanmasını istiyoruz, Şah ile dilencinin kanun önünde eşit olacağı bir Meclis istiyoruz" diyerek bitirdi. 
Böylece perdeyi yırtmadan gerçek niyetini halka açıkladı, onlara cesaret verdi. 


94 o Üçüncü halife Hz. Osman (576-656). (ÇN) 
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Nâsırülmülk'ün Tebatebai'ye Mektubu 


"Aynüddevle, Tebatebai'nin söylediklerini, istibdadı açıkça yerdiğini öğrendi ama onların güçlü olduğunu gördüğü için başka bir yola başvurdu. 
İngiltere'de öğrenim görmüş, eğitimli ve iyi bir insan olarak bilinen, dışarıya da dindar görüntüsü veren Nâsırülmülk'ü Tebatebai'ye bir mektup yazmaya ikna etti. Mektupta, İran'ın henüz meşrutiyete geçişe hazır olmadığını, İran'daki ilkokulların sayısının artması, mevcut okullara çekidüzen verilmesi için gayret etmesi, böylelikle halkın meşrutiyete hazırlanması gerektiğini söylemesini istedi. 

Bu kötü niyetlilerin her zaman ileri sürdükleri bir bahaneydi. Böylece kendi kötü niyetlerini uzak görüşlülük ve iyilikseverlik adı altında gizliyorlardı. 

Nâsırülmülk'ün yazdığı mektup çok uzundur ve bolca boş laf içermektedir. 
Tebatebai'nin bu mektuba kanmaması, zaaf göstermemesi onun büyüklüğüne ve yüksek mücadelede bilincine işaret eder. 

Mukaddes ve şerefli yüce makamınıza arz ederim. Bendeniz, siz hazretlerini büyük takdirle karşılayanlardanım. Nedeniyse, insaf penceresinden baktığım- da vatan derdiniz olduğunu, milletin ilerlemesini istediğinizi ve insanoğlunun bahtsızlığının farkında olduğunuzu, yok olmaya yüz tutmuş bu milletin saadet ve iyi bahtı için dertlere deva bulma peşinde olduğunuzu görmemdir. Söylemlerinizin ve feryat figanınızın kişisel nefsin güdüsüyle değil, milli hastalıkların tedavisi için olduğunu anladım. Ne yazık ki bu hastalığın tedavisindeki aşırı şevk ve acelenizden dolayı hastaya iyi gelecek tedavi yolunu ve ilacı bilemediğinizi görüyorum, kederlenip üzülüyorum. Çünkü hastalığın geçmesinin ve sıhhate kavuşmanın nedenini hastanın kuvvetinde, hareketliliğinde ve becerilerinde arıyorsunuz. Midesine uzun süredir yemek girmemiş, bedeni gerekli gücü kazanmamış, hareket etmeye ve konuşmaya kadir olmayan zavallı hastaya ayağa kalk, koş, şu hendeği atla, diyor, bütün bağırsakları kurumuş ve diğer iç organları açlıktan işlemez olmuş kişinin ağzına yarım pişmiş bir deve budunu zorla sokup yutmasını istiyorsunuz. O ilacın ve bu yemeğin nasıl bir sonuç vereceği açıktır. Hastalığı teşhis eden usta bir tabip, hastanın yavaş yavaş güçlenmesi için önce onu adım adım güçlendirecek yararlı ilaçlar verir. Ağızdan alamazsa enjekte eder, yoğun ve akışkan et suyunu azar azar boğazından içeri damlatır. Hasta, biraz güçlenince koltuklarının altından tutulup günde birkaç adım oda içinde yürütülür. Daha sonra zaman içinde koşma, zıplayıp, atlama gücünü kendisinde bulsun diye bağa bahçeye çıkarılıp hafiften gezdirilir. 

Bugün Meclis-i Mebusan'ın eşitliğe dayalı kanunda ısrar etmesi, uygar ve mutlu ülkelerdeki hürriyetin ve tam adaletin İran'da da olması gerektiğinden dem vurmalar, deveyi tepindirmek için uyluğunu kamçılamaktan başka bir şey değildir. Bu sözlerimle kimseye zerre kadar yaranma yaltaklanma niyetinde olmadığıma Allah şahittir. Sorununun köklerini açıklamaktan ve hakikati dile getirmekten başka bir niyetim yoktur. İran'ın her tarafı Tahran caddeleri gibi değil, dağı tepesi tümseği var, ormanı yırtıcı hayvanları var, sınırları, Lor'u, Kürt'ü, Şahseven'i, Kaşkai'si var... Bugün dünyamızda geçerli saadet ve iftiharın özü olan bu sloganlar bendenize göre İran'da kargaşa, yıkım, zillet, güvensiz ortam ve daha binlerce kötülük nedeni olacaktır. Zira yeni bir düzenin kurulması için gerekli ilim ve yeteneğe hâlâ sahip değiliz. Bu sloganların yayılması, mevcut otorite ve gücün dayanıklılığını da gözden düşürüyor, sonucun ne olacağı açıktır. Keklik olamadık ama karga olmayı da unuttuk. Bugün, Alâ Hazret Şehinşah'ın, kendi istek ve iradesiyle bu memleket için tam hürriyet fermanı çıkardığını farz edelim. Muhterem ve mukaddes siz Hüccetülislam Âlicenaplarına Meclis-i Mebusan'ı kurun emri verilse ne yaparsınız? Böyle bir meclisin kurulması için çağın gereklerini bilen, milletler ve devletler hukukuna vâkıf en az bin bilinçli ve kâmil insana ihtiyacınız var. Birbiriyle ilişkili olan diğer kurumları, idarelerle şubelerinin durumunu hesaba katmıyorum bile. Hazretlerinin tabiatı olan iyi niyet, yansızlık ve hatırnazlığınızı bir kenara bırakırsak bana böyle iki yüz kişi gösterebilir misiniz? Ancak Arap ve Acem şiirlerinin hepsini ezbere bilen, kelimeleri için hiçbir kamus ve sözlüğe ihtiyaç duymayan ve kullandığı bütün kelimeler Makâmât-i Hariri'den” olan bir insanın Meclis'e alınmasına bunların bile kifayet etmeyeceğini de unutmamalısınız. Öyle birileri olmalıdır ki kendilerine 'Bizim paramız mark, frank, şilin, yen ve rubleyle aynı gümüşten olmasına rağmen neden değeri gün geçtikçe düşüyor' diye sorulduğunda doğru cevabı verebilecek ve çaresini de söyleyebilecek durumda olsun. Bugünkü dünyada bir milletin günlük yaşam ve ilerlemesi için gerekli siyasi, mali, ticari, zirai ve askeri konularda fikir ileri sürebilecek ve çözümler getirebilecek bir konumda olmalıdır. Sanırım, hatta kesin olduğuna yemin ederim yüz kişi dahi bulamazsınız. Peki, neden bağırıyorsunuz?.. 
Kimin için göğsünüzü taşa siper ediyorsunuz? Bendenizin uzun uzadıya nefes tüketmesinin nedeni ne? Neyi amaçlıyorum? Amacım siz Âlicenaplarını milletin hayır, saadet ve iftiharının bağlı olduğu bu gurur verici işten alıkoymak mıdır? Vallahi hayır. Maksadım devlet büyüklerine yaltaklanma mı? Vallahi hayır. Tek istediğim doğru sonuca varmak için bu girişimlerin doğru bir yolla yapılmasıdır. Müsaade ederseniz doğru yolun ne olduğunu anlatacağım, ancak arz edeceklerimin üzerinde dikkat ve insafla düşünmelisiniz. Acaba bugünkü düzenin değişmesi ve yeni bir düzenin kurulması için çağdaş bilimlere vâkıf insan gücüne ihtiyacımız temel sorunumuz değil mi? Allah'a yeminle böyle bir 


95 Oo Makâmât-ül Hariri veya El Makâmât-ül Edebiyye: Ebu Muhammed Kâsım El Hariri (1054-1122) 
tarafından Arap edebiyatının makâme (hayali bir kahramanın başından geçenlerin hayali birisi tarafından anlatıldığı kısa hikâyeler dizisi) türünde yazılmış eser. (ÇN) 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ihtiyacımızın olduğu kesindir? Kur'an'a yeminle eğitimli ve bilgili insanlara ihtiyacımız var. Peygamberine yeminle eğitimli ve bilgili kişilere ihtiyacımız var. 
Hz. Murtazâ Ali'ye yeminle eğitimli ve bilgili insanlara ihtiyacımız var. İslama, Kâbe'ye, dine, mezhebe yeminle çağdaş bilgilerle donatılmış insanlara ihtiyacımız var. Bilgili ve bilinçli insana ihtiyacımız var, bilgili ve bilinçli insana ihtiyacımız var!.. 

Siz de tasdik edersiniz ki çağdaş bilim, eğitim ve eğitilmiş insanlar ilerlemenin, eşitliğin, adaletin, saadetin, efendiliğin ve başı dik olmanın en önemli aracıdır. Böylece, kıyamet günü Adalet-i Kâmil karşısında ve Ulu Ceddiniz'in huzurunda İran milleti siz hazretlerinin eteğine yapışıp 'Allahım bizim hayır ve saadetimiz Padişah'ın elinde değildi, Atabek ve onun gibilerin ve diğer baştakilerin elinde değildi, bakanların elinde değildi, bizi zillet, mutsuzluk ve ecnebinin esaretinden kurtarabilecek ama kurtarmayan ulemanın elindeydi' diyecek. Muhterem Hazretleri de 'Allahım her şeyi biliyorsun, ben ve arkadaşlarım gereken bütün girişimlerde bulunduk, Hazreti Abdülazim'e gittik, sert bildiriler yazdık, sert cevaplar aldık, sarsıntılar içinde nice geceler geçirdik ve zorluklar içinde nice gündüzler yaşadık ama ilerleme olmadı, bizim kabahatimiz ne' diye arz edeceksiniz. Millet cevap verecek 'Sizin bütün bu girişimleriniz yanlıştı, çünkü yapının temelini su üstüne kurdunuz, doğru yolu izlemediniz, doğru olanı ise önce bizi çağın ve zamanın gerekleri doğrultusunda eğitmeniz, ümmi olmaktan ve cehaletten kurtarmanızdı. Böylece biz de bilimin ışığında kendi şeref ve saadet yolumuzu bulacaktık'. Daha sonra aşağıda anlatacağımız üzere çıkarımda bulunarak 'Bizi eğitmek ulemadan başkasının elinde degildi' diyerek ispat yoluna gidecekler. Eminim Hazretinizin verecek bir cevabı olmayacaktır. Esas konuya geçmeden önce bunu örnek olsun diye anlatıyorum. Ulemanın, yani Muhterem Hazretlerinizle aynı görüş içinde din, vatan ve millet derdi olup bu milleti saadetin en üst mertebesine getirmek isteyenlerin sergiledikleri durum, ambarları erzakla, yağla, etle dolu ama çok sayıda çoluk çocuğuyla birlikte açlıktan ölmek üzere olan, kapı kapı dolaşıp ekmek isteyen kimsenin durumuna benzemektedir. Veya yemeğin bütün malzemesini kazana doldurup hazır duruma getirmiş, kazanın altınına da odunları dizmiş ama bir elde çaput diğer elde fener ateş için konu komşuya koşturan, ama elindeki çaputu fenerle tutuşturabileceğinin farkında olmayan kimsenin hali gibidir. 

Örnekle anlatım yeterli olmuştur, şunu da söyleyip vücud-u mübareğinize duayla sözlerimi sonlandırayım. Hiçbir uygar ülke devletiyle milletiyle el ele vermeden, tek yürek olmadan zorlukların üstesinden gelip eksikliklerini gidermeden mili ilerlemenin, kudret ve saadetin doruğuna ulaşmamıştır. Bu birlik ve beraberlik de ancak millet fertlerinin eğitimi ve bilimsel gelişmeyle mümkün olmuştur. Hiçbir padişah veya imparator kendi iktidarını gönül rahatlığıyla sınırlayıp milleti saltanata ortak edip danışma tarafı yapmamıştır. Bunun tek istisnası Japon İmparatoru A'lâ Hazret Mikado Mutsuhito'dur. Günümüz dünyasında uyku sersemi gafil milletlere, asrın yaşanan mucizesi, yıldızı parlayan Japonya'dan daha güzel bir örnek olamaz. 

(Burada Japonya ve meşrutiyetinden uzun uzun söz ediyor.) 

Bu on bir yılda yarım yamalak çalışan ve adından başka bir önemi olmayan kaç medrese açıldı? Mikado gibi çalışamadıkları için bu işin hakkından gelemediler. Kanımca, Mikado dini ve mezhebi iktidarı da elinde tutuğu için Japon milleti onu ülülemr Jemir sahipleri| görüyor. Emirleri daha etkin, kutsal amaçlı icraatındaki engeller ise çok daha azdı. O zaman İran'da milli medreselerin geliştirilmesi Ulema'nın, Ruhaniyet'in |din adamları topluluğu) ve mezhep büyüklerinin vazifesidir. Milli medreselerin temel düzeni ve bilimin yayılması için gereken araç gerecin, İslam şeriatının uğurundan olsa gerek, İran'da dünyanın hiçbir yerinde olmayacak kadar hazır bulunması da güzel bir rastlantıdır. Diğer ülkeler uykudan uyanıp milletin eğitim ve öğrenim derdine düştüklerinde bir okulun açılması için bir hayli didinip nice zahmetlere katlandılar. Oysa günümüz İran'ında hazır durumda ve vakıf gelirlerine sahip binlerce milli medrese var. Yalnız Tahran'da, büyüklü küçüklü yaklaşık yüz otuz beş medrese var. 
İran'ın diğer kentlerinde, hatta kasabalarında milli medreseler var. İran'ın tamamında yaklaşık üç bin medreseye sahibiz. Ne var ki bütün bu güzel imkânlar kötü idareden dolayı millete tek dinar faydası olamadan atıl ve işlemez durumdadır. Yirmili yaşlarda Taleganlı falanca inek çobanı veya Mazenderanlı çiftçi okula girip sınıfı işgal ediyor, vakfın gelirini yiyip tüketiyor, yetmişine gelince medreseden naaşını çıkarıyorlar. Oysa basit kavramları bile çözmeyi becerme- de geldiği ilk günden bir farkı olmamıştı. Bu milli medreseler tembelhaneye dönüşmüştür. Bu müddet içinde İran medresesinden hangi icazetli müctehidin çıktığını söyleyebiliriz? Bendeniz medreselerin düzenini şeriat kurallarına, vakıf amaç ve niyetine aykırı biçimde bozun, demiyorum. Bendeniz medreselerin bugünkü durumunun vakfın amacına uygun olmadığına cesaretle yemin edebilirim. Öyleyse muhterem ulemanın biraz ihtimam ve çabasıyla bu medreseler doğru bir mecraya girer. Kervansaray ve misafirhane olmaktan çıkar, gerçek anlamda Milli Medrese olurlar. Ulemanın toplanıp bu medreselerde okutulması için hep birlikte düzgün bir program ve müfredat hazırlaması, eğitim döneminin saptanıp düzene konması onların gücü dahilindedir, bu iki hususu düzenleyip her şeyi yoluna koysunlar... O müfredatta her eğitim dönemi için çağdaş bilimlerin okutulmasını zorunlu kılsınlar. On iki yılda bu medreseler iki dönem mezun verir, böylece İran bugün dile getirdiğimiz ama asla etkili olmayan sözlerin etkili olması için yeteri kadar bilgili ve basiretli insana sahip olur. 
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Hazır durumdaki bu kadar yeteneğin ve araç gerecin atıl kaldığını, yok olduğunu gördükçe içim kan ağlıyor. Ancak ulema ister ve bu hususta birleşirse bu iş kolaylıkla sonuçlandırılabilir, çok büyük kişiler olan girişimcileri ve aziz adları da bin selam ve salavatla anılır. 

Çok değerli olan bu mukaddes hayalimi mübarek huzurunuza takdim ettim. 
Kişisel kanaatime göre bunun için insanlık ve İslamiyet âleminde büyük bir sevap kazanmış olacağım. Artık bu büyük işin ayrıntılarının belirlenmesi, inceliklerinin ele alınması ve düzenlenmesi birçok müzakere ve toplantıya bağlıdır. 
Bendenizin kopya çıkarma aleti yok, kâtip ve yardımcıya da sahip olmadığım, başka nüsha yazmaya da gözlerim elverişli olmadığı için bu yazının suretini Muhterem Hazretleri ile aynı düşüncede olan muhterem zevatın dikkatinden geçirmenizi istirham ederim. Hazretlerinin ve diğer büyük ulemanın mübarek vücudunuzun sağlığını, izzet ve ikbalini dilerim. 

Devletçi, vatanperver, milletsever bendeniz. ... Unutulmuş |kulunuz|." 


Seyyid Abdülhamid'in Öldürülmesi 


Böylece eylemciler ve devlet birbirine karşı direniyordu. Bozgunculuğun nedeni açıkça Aynüddevle'nin pervasızlığıydı. İleride çok farklı gelişmelerin yaşanacağı açıktı. Hacı Şeyh Muhammed-i Vaiz, önceden yaptıklarının üstüne o günlerde dilini tutamayıp çıktığı minberlerde Aynüddevle'yi kötülemeye başladı. Aynüddevle tutuklanmasını emretti. Tir ayının 19'u (19 Cemaziyelevvel (11 Temmuz 1906)) Çarşamba günü güneş doğduktan iki saat sonra Ahmed Han-i Yaver bir bölük askerle ansızın Ser-i Polek Mahallesi'nde eşeğine binmiş, yanındaki uşağıyla giden Hacı Şeyh Muhammed'e arkadan yetişir. Gelenleri gören Hacı Şeyh Muhammed eşeğin yularını çekip durur. 

Karşısına çıkan Ahmed Han-i Yaver "Bismillah, hadi gidiyoruz" der. "Ben kimim ve nereye gideceğiz?" diye sorar. 

"Siz Hacı Şeyh Muhammed Vaiz'siniz, bizimle Aynüddevle'nin evine gelmeniz gerekiyor." 

Bu işte bir yanlışlık olmadığını gören Hacı Şeyh Muhammed, mecburen onlara uyar, çevresini alan askerler onu Aynüddevle'nin evine doğru yönlendirirler. Ancak Hacı Ebulhasan-i Mimar Camisi ve Medresesi'ne yaklaştıkları sırada talebeler işin içyüzünü anlar, küçük çarşıdaki insanlarla birlikte kafileyi durdururlar. Onlarla bilek güreşine girmek istemeyen Ahmed Han, Hacı Şeyh Muhammed'i eşeğinden indirip yakındaki bir karakola kapatır. Halk karakolun etrafında toplanır. Bu arada Behbehani olaydan haberdar olur. Oğlu Seyyid Ahmed'le yanına verdiği birkaç kişiyi Hacı Şeyh Muhammed'i kurtarmaları için oraya gönderir. Bunların olay yerine varmasıyla halkın cesareti artar. 
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Edibüzzakirin-i Kirmani halkı ayaklandırır, kendisi de öne geçerek karakola hücum eder, zorla içeri girerek Hacı Şeyh Muhammed'i omuzlar üzerinde dışarı çıkarıp oradan ayrılırlar. Ahmed Han ateş emri verir, askerler havaya ateş açarlar, kurşunlardan biri Edibüzzakirin'in uyluğuna isabet eder, yere düşmesine rağmen kalkar ve yürümeye devam eder. 

Bu sırada dersten dönen Seyyid Abdülhamid adında bir talebe bu hengâmenin ortasına düşer, olanları görür. Ahmed Han'ın karşısına dikilerek "Sen Müslüman değil misin? Neden ateş emri veriyorsun?" diye çıkışır. Öfkelenen Ahmed Han, askerlerden birinin tüfeğini kapar, seyyide doğrultur. Seyyidin göğsünün Sol tarafından giren kurşun arkadan çıkar, derhal yere yığılır. 
Halk onu da alıp hızla medreseye yönelir. Edibüzzakirin kanlı bacağıyla bir yana düşer, kanlar içindeki seyyidi de diğer tarafa koyarlar. Halen hayatta olan seyyid bir yudum su ister ama su gelmeden ölür. 

Hacı Şeyh Muhammed, seyyidin kanını başına yüzüne sürüp feryat figan ağlamaya başlar. Kadın erkek herkes kendisine katılır. Bu hengâmede Tophane reisi Seyfettin Mirza, Ahmed Han'ı kurtarmak için bir bölük Kazak'la olay yerine gelir ama artık çok geçtir. O hengâmeyi görünce halkın elinde kalmasın diye seyyidin cenazesini alıp oradan ayrılırlar. Edibüzzakirin'in de götürülece-Şinden korkan halk onu evine gönderir. Bu arada olay yerine bir grup seyyid ve talebe ile Sadrülulema gelir. İsyancılar onları görünce cesaret bulur, Ali Kuhi adındaki bir genç birkaç kişiyle Kazakların peşinden koşar, keşmekeş içinde seyyidin cenazesini zorla ellerinden alıp geri getirirler. 

Sadrülulema, seyyidin cenazesinin Cuma Camisi'ne götürülmesini emreder. Kalabalık cenazeyi alır, büyük bir üzüntüyle feryat figan yola düşer. Haber yayılınca şehrin her tarafında eylemciler çarşıları, kervansarayları ve hanları kapatarak oraya koşar, isyancılar Cuma Camisi'nde toplanırlar. Ulemadan ilk olarak Behbehani gelir, onu Şeyh Muhammed Reza-yi Kumi ve Tebatebai izler, yanlarında kalabalık bir taraftar kitlesi vardır. Böylece İran'ın başkentinde büyük bir isyan başlar, |önderler| halkı devlete karşı direnme noktasına getirmiştir. Bir grup, ulemayı almak için seferber olur ve bulduklarını camiye getirir. O gün Hacı Şeyh Fazlullah bile onlara katılır, taraftarlarıyla camiye gelir. Şehirde olmayan İmam Cuma dışında önde gelen bütün ulema isteyerek veya istemeyerek kalabalığa eşlik eder. Tüccarın ve çarşı esnafının tamamı gelir, mücadeleye katılır. Bezzazlar |kumaş tüccarı) büyük bir çadır getirerek caminin avlusuna kurar, lazım olan semaver, araç gereç ve eşyaları da evlerinden getirirler. 
Olaylarda kadınlar da yer alır, mollaların camiye getirilmesinde erkeklere eşlik ederler. Hatta bazı kadınlar caminin içine bile girer. 

Ulema, ne yapılması gerektiğini tartışır. "Adalethane" kurulmasını talep etmeye ve talepleri kabul edilene kadar camiyi terk etmemeye karar verirler. 

Bazıları "Aynüddevle'nin görevden alınmasını talep edelim" der. 
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Tebatebai, “Adalethane kurdurabilirsek Aynüddevle'nin hiçbir hükmü kalmaz" der. 

Seyyidin cenazesini yıkayıp caminin ortasına koyarlar. Halktan bazıları o günlerde âdet olduğu üzere etrafında ağıtlar yakar, göğüslerini döver. 

Onun yası için ağıtlar, şiirler yazıldı, Browne ve başkaları söz ettiği için biz de örnek birkaç beyit veriyoruz: 


"Her şeyden habersiz geçerken yoldan 
Gördüklerinden hayretler içinde kaldı. 


Kargaşanın içinde şaşkın durumda kala kaldı 
Feleğin işinden, kadının erkeğin hengâmesinden. 


Askerin başındaki aşağılık adam ansızın 
Vurdu ateşli kurşunu topluluğun ışığına. 


Göğsüyle boğazı arasından geçti kurşun 
Çıktı mermi sırtından ve ruhu bedeninden. 


Hüseyn yine katledildi Yezid'in zulmüyle 
Öldürüldü Abdülhamid Abdülmecid” eliyle." 


Cuma Camisi'nin Hikâyesi 


Ertesi gün kışladan bir bölük asker şehre gelerek caddelerde silah çattı, bölgeyi koruma altına aldı. Çarşamba akşamı, bir tellal hükümet adına şu duyuruyu yaptı: 

"Yarın dükkânını ya da yazıhanesini açmayanın malları yağmalanacak, kendisi de ayrıca cezalandırılacaktır." 

Tellal, akşam beşten gün doğumuna kadar sokak ve caddelerde dolaşarak bu duyuruyu okudu. 

Ertesi gün evlerinden çıkan insanlar bütün caddelerin, sapakların asker ve topçular tarafından tutulduğunu gördüler. Özellikle Saray-i Şahi (Erk) ve Sebze Meydan civarına, Cuma Camisi çevresindeki çarşılara çok sayıda birlik yerleştirilmişti. Aynüddevle çatışma çıkacağını düşünerek tedbir amacıyla bütün orduyu şehre yığmıştı. Oysa davalarını savunmak için barışçı direniş dışında bir düşünceleri olmayan İki Seyyid'in ve diğer eylemci önderlerin aklında asla böyle bir şey yoktu. Kimilerinin tabanca ve diğer silahlar taşıdığı doğrudur, Seyyid Muhammed Reza-yi Şirazi'nin yaptığı akılsızlığı anlatacağız, ama bunlar önderlerin çatışmaya karar verdiği anlamına gelmezdi. 


96 Oo Aynüddevle'nin adı Abdülmecid'dir. 
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Bazıları "Neden çatışmaya girmediler?" veya "Niye önceden silahlanmadılar?" diye serzenişte bulundu ama bu sözleri pek akıllıca değildi. Muharebe deneyimi olmayan insanlar sayıları çok olsa bile savaşamazlar, sağlam duramazlar. İki Seyyid'in çevresindekiler çatışmaya girselerdi bir iki silah sesiyle bozguna uğrarlar, bir kısmı da ölebilirdi. Ayrıca Aynüddevle'nin eline önderleri tutuklayıp her birini bir yere sürmek için bahane verilmiş olurdu. Dolayısıyla yaptıkları iş en doğru eylemdi. 

O gün Aynüddevle, yanına Emir Bahâdır ve Nasrüssaltana'yı alarak bir süvari birliği eşliğinde Niyaveran'dan şehre indi. Olup bitenleri iyice öğrenmek, ne yapacağına olay mahallinde karar vermek istiyordu. Konuyu yol arkadaşlarına danıştı, isyanı kuvvet kullanarak bastırmaya karar verdiler. Camiye birini göndererek ulemaya şu haberi ilettiler: 

"Evinize dönerseniz taleplerinizi yerine getireceğiz." 

Ulema kahramanca şu yanıtı verdi: 

“Amacımız, bundan sonra hiç kimsenin zulüm ve zorbalığına izin vermeyecek bir adalet meclisi kurulmasıdır. Aynüddevle Adalethane'yi engellediği, Şah'ın fermanını uygulamadığı için devlete ve millete ihanet etmiştir, bakanlık makamından ayrılmalıdır." 

Düşmanlığın hedefinde kendisinin olduğunu anlayan Aynüddevle, direnmek ve kuvvet kullanmak konularında daha ısrarcı oldu. O gün kadınların ayrılmasına izin verilmedi. Önceki gün erkek direnişçilerden bir grup, askerler ve Kazaklarla keşmekeşe girdiği için bugün dışarı çıkanlar tutuklanarak karakola götürüldü. 

Hükümetin tellal gezdirmesine rağmen o gün fırıncılar ve benzerleri dışında kimse dükkânını açmadı, cami ve etrafındaki kalabalık da giderek arttı. Yarım günden uzun bir süre Seyyid Abdülhamid'e hatim indirip ravza okudular. Bazı vaizler minberlere çıkıp Aynüddevle'yi ve yaptıklarını yerdi. Akşamüzerine doğru bezzazlar başka bir şey daha yaptı: Seyyidin kanlı gömleğini bir sancak gibi uzun bir sopanın ucuna bağladılar, etrafında toplanıp o günlerin sinezenleri” gibi ağıtlar yakarak, göğüslerini döverek hareketlendiler: "Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, yetiş ümmetin imdadına ya Muhammed." Önce birkaç kez caminin içinde dönüp dolaştılar, sonra da çarşıya doğru yola koyuldular, Şah Camisi'nin ve Cuma Camisi'nin etrafında dolaşıp döndüler. Bu yürüyüşün başındakilerden biri Hacı Şeyh Fazlullah'ın oğlu Mirza Mehdi'ydi. 
Bununla iki şey amaçlamışlardı: Birincisi, halkı canlandırıp camideki havayı yenilemek; ikincisi, askerler ile topçuları etkileyip kendi yanlarına çekmek. 


97 Sinezen: Taziye merasimlerinde göğüslerini elle veya taşla döverek yas tutanlar. (ÇN) 
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Perşembeyi cumaya bağlayan gece ulema ile önderler sabaha kadar camide kaldı, gecenin büyük kısmını ravzahâni, dua ve namazla geçirdiler, orada uyudular. Şafakta uyanıp caminin çatısına çıktılar, yüksek sesle namaz kılıp dua ettiler, bazıları da oradaki Şekkaki” askerlerine duyurmak için yüksek sesle "Ya Allah!" çekti. 

Cuma günü halk gene cami ve etrafında toplaştı. Damların üstüne kadar dolup taşan bir kalabalık vardı. Öte yandan devlet de asker ve topçuların sayısını artırdı, dört yol ağzı ve civarına asker yığdı. O gün, Seyyid Abdülhamid için tekrar taziye düzenlendi, ravzahâni yapıldı. 

Şunu söylemeliyiz: O günlerde İranlıların en çok yaptığı şeylerden biri "ravzahâni"ydi. Nerede bir grup insan bir araya gelse, bir toplantı veya kutlama yapılsa mutlaka Kerbela Olayı'nı anmak için ravzahâni düzenlenmesi, herkesin ağlaması âdettendi. Hatta bazıları düğünlerde bile ravzahâni düzenliyordu. 
Eylemciler de Abdülazim'de olsun, Tahran'a dönüş yolunda olsun veya şimdi olduğu gibi Cuma Camisi'nde beklerken olsun yaptıkları her toplantıda daima ravzahâni düzenliyorlardı. Özellikle seyyidin öldürülmesi, ravzahâniler düzenlemek ve Kerbela şehitlerinin yasını tutmak için ayrı bir sebep olmuştu. 

O gün bazıları da göğüs dövme desteleri” oluşturdu. Seyyidin gömlek ve sarığından iki sancak yaparak her birinin arkasına bir deste saldılar. Gene camiden çıkarak çarşıya gitmek, göğüslerini döverek dönmek istiyorlardı. 
Behbehani bu fikre gönül vermeyip karşı çıktı, "Gitmesinler, asker bırakmaz, ateş açabilir" dedi. "Dün gittik, kimse bize engel olmadı" diye diyenlere, ulema "Dünkü askerleri geriye çektiler, caminin çevresindekiler başka bir birlikten, ateş etme emri de verildi onlara" der. "Silahımız yok ki bize ateş açsınlar" diye yanıtladılar, gitmekte ısrar ettiler. 

Doğrusu, askerlerin seyyidlere veya mollalara ateş açmayacağını düşünüyorlardı. Ayrıca camide huzursuz olmuşlardı, bir şey yapmamak canlarını sıkıyordu, hareket istiyorlardı. 

Birinci deste yola çıktı: En önde çocuk seyyidlerden büyük bir kitle, arkalarında sarıklarını boyunlarına dolamış, ellerinde Kur'an bulunan bir grup seyyid ve talebe, en arkada da sinezenler vardı. Bu sırayla camiden çıkıp kavşağa 


98 o Şekkaki: Safeviler döneminin sonlarında Osmanlı'dan İran'a göç eden Kürt aşireti. Birçok 
mensubu Kaçar döneminden Pehlevilerin son zamanlarına kadar hükümet ve ordunun üst kademelerinde hizmet vermiştir. (ÇN) 

99 Deste: Sözcük anlamı grup, kısım, tim, demet... Burada geçen "Deste-yi Azâ" Matem Alayı 
anlamındadır. Muharrem ayının birinci gününden başlayarak, özellikle ilk on gün içinde akşamları hemen her mahallede siyah giysilerle, küçüklü büyüklü desteler halinde, değişik boyutlarda alemlerle yürünerek, nevha denilen ağıtlar tekrarlanarak Deste Başı tarafından klasik bir düzen içinde idare edilen kadim bir Şia matem törenidir. Kimi zaman yüzlerce metreye ulaşan görkemli desteler Muharrem'in en önemli matem ayinidir. (ÇN) 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yöneldiler. Ama kavşağa gelmeden asker yollarını kesti. Kalabalık askeri dinlemek istemedi, zaten arkadakiler de kalabalığı ileri doğru itiyordu. Başlarındaki komutan aniden askerlere ateş emri verdi. Askerler tüfekleri havaya doğrultup ateş açtılar, kalabalık telaşlanıp geri çekildi. Bu sırada damdaki çocuklar askerlere taş atmaya başladı. Komutan bir kez daha ateş emri verdi. Askerler tekrar ateş ettiler ve bu kez çok sayıda insan vurularak yere düştü. Diğerleri dehşete kapılarak döndü, telaş ve sıkışıklık içinde camiye doluştu. Korkunç bir hengâme koptu. Kadın erkek birbirine karıştı, herkes telaşla yakınını aramaya başladı, her taraftan çığlık ve haykırışlar yükseldi. Kadın erkek büyük bir kalabalık kendinden geçmiş bir durumda ulemanın etrafına toplanmış ağlayıp duruyordu. Düzen ve sükünetin geri gelmesi epey vakit aldı. Kimileri ellerindeki az sayıda silahla çarpışmak istedi ama ulema izin vermedi. 

Ölenlerden ikisini dışarı çıkardılar: Biri Seyyid Mustafa Pişnemaz, diğeri Hacı Seyyid Hüseyn'di. İkincisini camiye getirdiler, iyi bir ihtiyardı, o da göğsünden vurulmuştu, birkaç kişi de yaralanmıştı. 

Ölenlerin sayısı tam olarak bilinemedi. Kalabalık dağılınca askerler ölü ve yaralıları toplayıp kaldırmıştı. Yaralılarla ilgilenmediler, sürükleyerek bir depoya çektiler. Cesetleri o gece birkaç at arabasına yüklenerek şehir dışına gönderdiler. Devlet yanlıları ölü sayısının on iki olduğunu söyledi ama başkaları yüzün üzerindeydi, dedi. 

Bu yapılanların başında devlet adına Nasrüssaltana bulunuyordu. Alican adındaki bir akrabası da bu işte büyük çaba gösterdi, o gün nam saldı. Bu olaydan sonra Nasrüssaltana ve Seyfeddin Mirza, olup biteni kontrol ve yakından komuta etmek için kavşağa yerleştiler. Çarşının damında mevzilenmeleri için elli topçu eriyle bir mirpenc"“9 gönderdiler, ayrıca camiye hâkim noktadaki "Şems-ül İmare"nin damına da bir tüfekçi müfrezesi yerleştirdiler. Camiden geçen akarsuyun yolunu değiştirerek camidekilerin suyunu kestiler. 

Bu arada camide bir olay daha meydana geldi. Ateş açılıp insanların öldürülmesinden birkaç saat sonra, insanlar nihayet sakinleşip yüzlerine renk gelmeye başladığında kalabalığın içinden peş peşe iki el silah sesi duyuldu. 
İnsanlar askerlerin camiye girdiğini ve ateş açacağını sandı. Büyük bir velvele yaşandı, herkes kaçmaya çalıştı, saklanacak yer aradı. Beti benzi atan ulema, eli ayağı titreyerek avludan caminin balkonuna ve şebistana! kaçtı. Herkes çocuğunu, yakınını aramaya başladı. 

Bu sırada rahmetli Behbehani, ne kadar yüce ve cesur olduğunu gösteren bir davranışta bulundu. Hiç tereddüt etmeden herkesin kendisini görebileceği 


100 Mirpenc: Nâsıreddin Şah zamanında tesis edilen, sertip (tuğgeneral) ve emir tüman 
(tümgeneral) arasındaki rütbe. (ÇN) 
101 Şebistan (Fars.): Caminin gece ibadetine ayrılan üstü kapalı bölümü. (ÇN) 
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bir noktaya çıkarak göğsünü açtı, halka doğru dönerek yüksek sesle "“Korkmayın ey insanlar, endişelenmeyin. Onlar benim peşimde. İşte göğsümü açtım, nerede o ateş edecek adam? Şehadet ve ölüm bize mirastır" diye bağırdı. İnsanları sakinleştirip döndürünceye kadar bir süre orada bu minvalde ayakta konuştu. 

Aynı gün,” Seyyid Muhammed Reza-yi Şirazi çok yanlış bir şey yaptı. Gidip bir Kazak'ı tabancasıyla vurdu. Kazak, aldığı yara nedeniyle birkaç saat sonra öldü. Bu adamı ileride daha iyi tanıyacağız; hep yersiz şeyler yaptı, faydasından çok zararı oldu. 


Halkın Camiden Ayrılması 


Bu olaylar bir yandan Aynüddevle'nin ne kadar sert, acımasız ve kan dökücü biri olduğunu diğer yandan halkın korktuğunu, direnme gücünün zayıf olduğunu gösterdi. Önlerinde ürkütücü bir gelecek olduğu açıkça görünüyordu. Askerler camiye saldıracak olursa içerideki kalabalık karşı koyamayacak, kaçacaktı; saldırmaz, kuşatmayı birkaç gün daha sürdürüp içeriye ekmek ve su girmesini önlemekle yetinecek olurlarsa insanlar yavaş yavaş sıkılıp zamanla dağılacak, mesele de utanç ve hüsranla son bulacaktı. 

Aslında işin öbür yüzü de düşündürücüydü: İşler bu noktaya geldiğine, geniş halk kitleleri istibdada karşı harekete geçtiğine ve araya kan girdiğine göre istibdat artık devam edemezdi, er geç yıkılmalıydı. Ne var ki Aynüddevle böyle düşünmekten çok uzaktı. Muzaffereddin Şah ise o dönemde artık onun kullandığı bir araçtan başka bir şey değildi. Aynüddevle, Rusya'daki olaylardan!9 
ders almıştı. Öteden beri orada hürriyet talebiyle çetin bir mücadele veriliyor ve kan dökülüyordu, ancak devlet direnip hürriyetçileri kuvvet kullanarak engelliyordu. O da bu yoldan yürümek istiyordu, çarşının damına asker yerleştirmesi ve Şems-ül İmare'nin üstüne tüfekçi yollaması aklından neler geçtiğini gösteriyordu. 

Bu durumda ne yapılması gerekiyordu?.. Bu noktada da İki Seyyid gayet akıllı ve iyi bir çözüm buldular: Devlet sürekli temsilci yollayıp halkın dağıtılmasını, fitneye sebep olunmamasını istiyordu, Şah da aynı talepte bulunan bir mektubunu oğlu Azdüssultan'la göndermişti. Rahmetliler Behbehani ve Tebatebai, bunu bir fırsat olarak değerlendirip halktan dağılmasını istediler. 
Ama halk dağılmaya yanaşmıyordu, İki Seyyid ısrar etti. Talebeler "Biz sizin yanınızdan ayrılmayız, halkın da dağılıp çarşıyı açmasına izin vermeyiz" dedi. 


102 o Uyanışın Tarihi'nde "bu iki günde" diye yazar ama biz aynı gün olmasının daha muhtemel 
olduğunu düşünüyoruz. 
103 Rusya'daki 1905 Devrimi kastedilmektedir. (ÇN) 
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Behbehani, eline bir Kur'an alıp dağılmaları ve çarşıyı açmaları için halka kitap üzerine yemin ettirdi. Şah'tan ve hükümetten gelen mektupları halka okuyarak "Ey cemaat, devletten adalet talep ettiniz ama aldığınız tek cevap kurşunlar oldu. İşler giderek zorlaşacak. Dolayısıyla, buradan ne kadar çabuk ayrılırsanız o kadar iyi olur" dedi. 

Halk camiden ayrılıp evlerine gittiğinde gün batmak üzereydi. Camide ulema, aile efradı, talebeler ve bazı özel kişiler dışında kimse kalmadı. 

Seyyid Abdülhamid'in cenazesi cami avlusuna gömülmüştü, Hacı Seyyid Hüseyn'in cenazesi de gömülmek üzere İmamzade Zeyd Türbesi'ne gönderildi. 

Eylemciler için cuma gecesi üzüntülü ve kötü bir geceydi. İnsanlar evlerine kırgın bir şekilde döndü. Öte yandan ulema küçük bir grupla camide kalmıştı. 
O gece Mirza Mustafa Aştiyani cayma gösterdi. Hasta annesini ziyaret bahanesiyle camiden ayrılıp Emir Bahâdır'ın evine gitti, onunla uzlaştı, geceyi onun evinde geçirdi. Şafak vakti onun adamlarıyla birlikte dönünce camidekiler olanları fark etti, ondan şüphelenmeye başladılar. 

Cumartesi günü çarşılar açıldı, insanlar işinin gücünün başına döndü ama askerler, Kazaklar ve topçular yerlerinden kımıldamadı, her yer onlarla doluydu. O gün, Aynüddevle'nin emriyle camide bulunanlar üzerindeki baskıyı artırdılar. Girmek isteyenlere izin verilmiyor, çıkmak isteyenlere ise kimse engel olmuyordu. Ekmek, su ve diğer yiyecek maddelerinin içeri sokulmasını tamamen yasakladılar. 

Hablülmetin, olan biteni aylar sonra (Meşrutiyet verildikten sonra) şöyle yazdı: 


“Askerin içeri girip dört kişiyi zincirleyip alıp götürülmesi planlanmıştı: Biri Aga Seyyid Cemal-i Ravzahân (Vaiz), diğeri Hacı Şeyh Muhammed-i Vaiz, üçüncüsü Hacı Şeyh Mehdi-yi Vaiz, dördüncüsü Mirza Bâkır-i Han Ravzahân'dı."10* 


Neden bu işi yapmadıklarını bilmiyorum. Bu haberin yazarı, gazete sahibinin kardeşi Seyyid Hasan, söylediğimiz gibi bu dönemde Aynüddevle'ye bağlıydı ve onun için çalışıyordu. Dolayısıyla Aynüddevle'nin böyle bir kastı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her minbere çıktıklarında onu kötüleyen bu vaizlerdi, söylediğimiz gibi Seyyid Cemal ve Hacı Şeyh Muhammed'e bir hayli kızgındı. 

Öğleden hemen önce Nasrüssaltana gelerek ulemaya "Devlet tarafından sizi evlerinize götürmekle görevlendirildim. Ancak samimi hürmetim gereği evlerinize kadar sizlere saygıyla eşlik edeceğim" der. 


104 Bunun kim olduğunu bilmiyoruz. 
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Ulema "Askerler gelip bizi mecbur etmedikçe bu topluluktan ve camiden ayrılmayacağız. Ya Adalethane kurulmasına izin verin ya da bizi öldürün" diye yiğitçe yanıt verir 

Onların ne kadar kararlı olduğunu gören Nasrüssaltana, herhangi bir şey yapmaya kalkışması durumunda ayaklanma çıkacağını anlar. Korkusuz ve çabuk öfkelenen biri olmasına rağmen sesini çıkarmadan orayı terk eder. 

Ekmek ve su temini giderek zorlaşıyordu. Bazıları korku içinde askerlere yalvarıp ricada bulunarak gecenin karanlığında içeri yiyecek sokuyordu ama bunlar camideki açlık ve susuzluğu önlemeye yetmiyordu. O gün Behbehani gene camidekilerin dağılmasını ve kendisi için tehlikeye atılmamalarını önerdi. "Sadrazam'ın tek düşmanı benim, sizinle bir işi yok onun. Gidin, kendinizi kurtarın" dedi. Camidekiler bunu kabul etmediler, onun yanından ayrılmadılar. O gün de böyle geçti. 

Camidekiler üzerindeki ağır baskı Tir ayının 23'ü (22 Cemâziyelevvel (15 Temmuz 1906)) Pazar günü de devam etti. Kimsenin girmesine, içeri herhangi bir şey sokulmasına izin verilmedi. Aynüddevle'nin gizli haberlerini içerideki bazı kişilere ileten arabulucular o gün de gidip gelmeye devam etti. Aralarında nifak çıkartarak, diğerlerinin onu terk etmesini sağlayarak Behbehani'den intikam almak istiyordu. Ama bunu başaramadı, oradaki ulema onun tehdit ve vaatlerine kulak asmadı, Behbehani'yi terk etmedi. 

Uyanışın Tarihi, camiyi terk etmesi için Aynüddevle'nin birçok vaatte bulunduğu Şeyh Muhammed Reza-yi Kumi adında birinden söz eder. Ancak o yiğitçe davranıp büyük kararlılık gösterdi, vaatleri elinin tersiyle itti. Bundan haberi olan Behbehani ona teşekkür etti. 

Böylece direnmeye devam ettiler ama işler giderek zorlaşıyor, bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Aynı gün şunu teklif ettiler: 

"Ya Adalethane'yi kurun ya bizi öldürüp diğerlerini serbest bırakın veyahut da izin verin şehirden gidelim." 

Arabulucular birkaç kez gidip geldikten sonra devlet üçüncü seçeneği kabul etti; Şah, ulemanın istediği yere serbestçe gitmesi için ferman çıkardı. 
"Atebât'a"9: gideceğiz" dediler, Şah'tan bu adla izin istediler ve cumartesi akşamı günbatımından bir saat sonra camiden çıkarak gerekli hazırlıkları yapmak üzere aile mensupları ve akrabalarıyla evlerine döndüler. Cuma Camisi olayı bu şekilde son buldu. 

Hablülmetin, burada da son derece hayâsız bir makale yayımlayarak kötülü- günü bu olayda da gösterdi. Olanları aktarmak, eylemcileri desteklemese bile 


105 o Atebe (Ar.): Eşik ya da dergâh; çoğulu atebât. Şianın önemli türbelerinin, İmamların 
mezarlarının bulunduğu Kerbela, Necef ve Kâzimeyn gibi kutsal kentlere topluca verilen isim. 


(CN) 
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olayları gerçeğe uygun şekilde vermek yerine her şeyi örtbas etti, bir tek eylemcinin bile adından söz etmedi, karalama ve yalana başvurdu. Gazete sahibinin kardeşi Seyyid Hasan'ın bu makaleyi Tahran'dan gönderdiği anlaşılıyor. 
Yazarın kötü niyetini sergilemek için bütün zekâsını kullandığını söylememiz gerekir. Yazının başında şunları söylüyor: 


"Bir kavim cehaletin karanlığında yaşıyor, bir millet bilgisizlik ve akılsızlığın pençesinde bulunuyorsa, kendi hayrını düşünemez, komplocuların tehlikeli fikirlerine uyarak vahşiyane işlere kalkışır, çılgınca sözler eder. Bu şartlar altında bu kavmin kurtuluşa ulaşamayacağı ve böyle bir milletin saadet yüzü görmeyeceği açıktır." 


Bütün makale bu minvaldeydi; hayâsızca Şehzade Atabek-i A'zam'ın ülkenin sorunlarını çözdüğünü, İran'ı ileriye götürdüğünü görünce yabancıların ona engel olmak için bazı insanları kışkırttığını söylüyordu. Aynüddevle, İran'ı avucunun içine almış istibdat uyguluyor, bu da yabancıları endişelendirip korkutuyormuş! Bir gazete yazarı ancak bu kadar idraksiz ve gerçeklerden kopuk olabilir! 


Ülemanın Kum'a Göçü 


Ertesi gün şafakta Behbehani, Tebatebai, Sadrülulema ve başka bazıları şehri terk ederek arkadan gelenlerin de onlara katılması için (Abdülazim yakınlarındaki) İbn-i Bâbevey'e doğru yola çıktı. Camide İki Seyyid'le birlikte hareket eden bütün mollalar, talebeler ve diğerleri fayton, at veya at arabasına binip onlara yetişti. Hatta bazılarının bu yolculuğa yaya olarak katıldığı da yazıldı. Günü İbn-i Bâbevey'de geçirip gece yola çıktılar. 

Geç kalan Hacı Şeyh Fazlullah da hazırlığını tamamlayıp iki gün sonra yakınlarıyla yola çıktı, Kehrizek'te onlara yetişti. Aynüddevle onun gitmesini hiç istemiyordu ama elinden bir şey gelmedi. 

Aşağı yukarı bin kişiydiler. Yavaş hareket ettikleri için Kum'a Tir'in 30'unda 
(122 Temmuz 1906) vardılar. Atebât'a diye yola çıkmışlardı ama denklerini çözüp buraya yerleştiler. 

Öte yandan Tahran'da çarşılar açık, halk sükünet içindeydi. Askerler, Kazaklar ve topçular hâlâ şehirdeydi. Birkaç gün boyunca çarşıda adım başı ya bir askere ya bir Kazak'a rastlanıyordu. Mücadeleyi hükümetin kazandığı ve isyanın bastırıldığı sanılıyordu. Ama gerçek durum böyle değildi, halk daha büyük bir harekete hazırlanıyordu. Gerçek niyetlerin açıklanıp "Meşrutiyet" sözcüğünün telaffuz edilmesi de bugünlere rastlar. Görünüşte her şey sakindi. Ama gönüllerdeki heyecan dinmemişti; birçok insan huzursuzdu, öfke ve korku arasında gidip geliyordu. Ulemanın göçü çoğu kişinin ağrına gitmiş, öfkelerini körüklemişti. Kadınlar bunu fırsat bilip şurada burada taşkınlık yapıp duruyorlardı. 

Fursat-i Şirazi "Bir kadının, peçesini sopanın ucuna bağlayıp 'Bundan sonra kızlarınızın nikâhını Belçikalı Mösyö Naus kıyar, ulemamız yok artık' diye bağırdığını gözlerimle gördüm" der. 

O günlerde halkın ulemaya olan bağlılığı ve yaşamlarındaki birçok işte onlara ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında durumu sükünetle kabullenmesi ve sessiz kalması mümkün değildi. Aynüddevle, sonuçlarını iyi hesaplamadan yalnızca kuvvete başvurmakla akılsızlık ediyordu. 

Ulema gittikten sonra şehirde birçok yalan yayılmıştı. Bazen gidenleri tutuklamak için beş yüz atlının gönderildiği söyleniyor, bazen de Tebatebai'nin kendisine yazdığı mektup yüzünden Aynüddevle'nin küplere bindiği ve onu öldürteceği söyleniyordu. Öte yandan başlangıçta İki Seyyid'in müttefikleri olan Hacı Muhammed Taki-yi Bonekdar ve kardeşi Hacı Hasan gibi bazı tüccar, Tahran'da kalıp Kum'a gitmedikleri için Aynüddevle'nin can ve mallarına el koyacağı korkusuyla İngiliz Elçiliği'ne sığınmayı düşünüyorlardı. O günlerde İran'da bir yere sığınarak dokunulmazlık kazanmak, o yerin sahibinden arabuluculuk talep etmek herkesin kabul ettiği bir eylem biçimiydi. Bu amaçla genellikle türbeler, camiler, müctehidlerin evleri, devlet telgrafhaneleri kullanılmıştı, büyükelçiliklere çok az gidilmişti. Yakın zamanda meydana gelen, Ebul Hasan Mirza-yi Şeyhürreis ve Şeyh Zeyneddin-i Zencani olayı biliniyordu. Her gün başka bir yola yüz koyan Ahund Şehzade“ Ebul Hasan Mirza uzun zamandan beri İslam Birliği fikrine kapılmış, İran ile Osmanlı'yı birleştirmekten söz ediyordu. Bir yandan da İki Seyyid ve müttefikleriyle işbirliği yapıyordu. Şeyh Zeyneddin'in de benzeri bir suçu vardı. Devlet onları tutuklamak istedi ancak bunu öğrenip Osmanlı Büyükelçiliği'ne sığındılar, büyükelçinin arabuluculu-Şu sayesinde Şah onları affetti. 

Bu olay, insanlara bir büyükelçiliğe sığınılabileceğini gösterdi. O sırada Osmanlılar sınıra asker gönderdiği için İran'ın düşmanı sayılıyordu, Rus devleti de meşrutiyete uzaktı ve o günlerde kendi halkıyla keşmekeş içindeydi, dolayısıyla İngiliz Elçiliği'ni seçtiler. İngilizler meşrutiyetin öncüsüydü, her yerde bu adla tanınıyorlardı. Mavi Kitap'ta şöyle yazar: 


106 Ahund Şehzade: Şehzade Ebul Hasan Mirza-yi Şeyhürreis. Feth Ali Şah-i Kaçar'ın torunuydu. 
Tebriz'de doğdu. Küçükken çiçek hastalığı nedeniyle görmesini kaybetti. Tahran ve Meşhed'de gördüğü eğitimden sonra Mirza-yi Şirazi'nin talebesi oldu. Bilgili bir insan ve edebiyatçıydı. 
Birinci Meclis'te milletvekilliği yaptı. (ÇN) 
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"Temmuz'un 9'unda, Seyyid Abdülhamid öldürülmeden iki gün önce Behbehani büyükelçiye mektup yazarak yardımını ister. Büyükelçi, İngiliz hükümetinin kendi hükümetlerine düşmanlık edenlere yardım edemeyeceği yanıtını verir. Temmuz'un 16'sında, Tahran'dan ayrıldıkları gün yeni bir mektup yazarak 'Biz ulema ve müctehidler, kan dökülmesini istemediğimiz için şehri terk ediyoruz ancak adaletsizliğe karşı mücadelemizde bizimle işbirliği için her türlü çabayı göstermenizi istiyoruz' dediler." 


Hiç kuşkusuz Behbehani'nin İngiliz Büyükelçisinden yardım ve işbirliği çağrısında bulunması esas olarak, Abdülazim'deyken ricaları üzerine Osmanlı Büyükelçisinin yaptığı gibi, büyükelçinin Şah'a kendileri için tavassutta burlunması, taleplerini bizzat Şah'a iletmesi isteğiydi. İşin sırrı, Muzaffereddin Şah'ın anayasa ve Meclis'ten yana olması ancak Aynüddevle ve diğer bakanların "Güçlü komşularımızdan biri anayasaya karşıdır, bu konuda kendi halkıyla çekişmektedir, İran'da anayasa ilan etmemiz bizim açımızdan siyaseten doğru olmaz" bahanesiyle Şah'ın fikir beyan etmesini engellemeleriydi. Şah'a "Bugün istedikleri anayasayı verirsek yarın cumhuriyet kurup Şah'ı devirmek isterler" demişlerdi. Güçsüz Şah'ı bu bahanelerle korkutuyor, haberlerin ona ulaşmasını ellerinden geldiğince engelliyor, olanları öğrenmesini istemiyorlardı. 

Behbehani'nin istediği, İngiltere Büyükelçisinin kendileri ile Şah arasında arabuluculuk yapması, Şah'ı cesaretlendirmesi, korkularının yersiz olduğunu ona söylemesiydi. Behbehani ve Tebatebai'nin insanların büyükelçiliğe sığınmasını, hatta böyle bir şeyin önlerinde tartışılmasını kabul etmeleri düşünürlemez bile. Karşılaştıkları zorluklara ve dehşete rağmen camiyi terk etmediklerini, sonunda başka çareleri kalmayınca Kum'a gittiklerini daha önce görmüştük. Bu cesur ve fedakâr davranışı gösteren insanlar yabancı bir devletin büyükelçiliğine sığınmayı onaylar mıydı hiç? 

Bu fikri ilk ortaya atanlar deneyimsiz olanlardı, başta çok az insan kabul etmişti bunu. Ama zaman geçtikçe fikir yayıldı, herkes ayak uydurdu ve düşüncesizce kabullenildi. İnsanları aldatanların, işin içinde olmadığını kim bilebilir ki? İki Seyyid ve arkadaşlarının son bir buçuk yıl içindeki çok akıllı çabaları neticesinde İran'da hükümet biçiminin değişmesi ve kanun hâkimiyeti için gerekli şartların oluştuğunun anlaşılması üzerine yalnız bu ikisinin adının geçmesini istemeyenler bu işin içinde olabilirdi. 

Ne ise, ulema Kum'a gittikten iki gün sonra bazı kişiler Kulhak'a'97 gidip elçilik memurlarına "Elçiliğe sığınırsak bizi kabul ederler mi?" diye sorar. Elçilik mensupları cevaben "Kabul edilmezsiniz" dese de zorluk çıkarmazlar. Bunun 


107 o Kulhak: Elçiliğin bulunduğu mahalle. (ÇN) 
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üzerine Tir ayının 27'si (Cemaziyelevvel'in 26'sı (19 Temmuz)|) Perşembe günü öğleden sonra tüccar ve talebeden oluşan yaklaşık elli kişilik ilk grup elçiliğe girip yerleşir. 

Ertesi gün başkaları da gelir, bunlara kimsenin engel olmadığını görenler de elçiliğe girmeye başlar. Elçiliğin bahçesinde her esnaf grubu kendisine bir çadır kurar, çarşıdan getirdikleri kulplu kaplarla (kazan) mutfak kurarlar. İnanılmaz ama devlet bunlara engel olmaz. Bir camiyi kuşatarak oradakilere hunharca davranan hükümet, elçiliğin çevresine asker yerleştirip insanların elçili-Se girmesini engellemeye kalkışmaz. Akılsızca istibdatla hükümranlık sürmek böyle bir şeydir işte. 

Tir ayının 31'i (23 Temmuz) Pazartesi günü elçilik bahçesindekilerin sayısı sekiz yüz elli sekizi bulmuş, bundan üç gün sonra beş bin, dördüncü günde on üç bin olmuş, çarşılar birdenbire kapanmıştı. Gördüğüm bir mektupta şöyle yazıyordu: 


"En az beş yüz çadır kurulmuştu. Her kesimden zanaatkâr ve esnafın, ayakkabı tamircileri, sokak cevizcileri, tabak çanak tamircileri gibi en zayıf esnafın bile çadırı vardı..." 


İngilizlerin de övgüyle söz ettiği gibi herkesin sakin ve düzenli davranması memnuniyet vericiydi. Mavi Kitap'ta şöyle yazar: 


"Davranışları çok takdire şayan ve düzenliydi; bu olumlu davranışları, işlerin düzen içinde yürümesine engel olacağını ve sorun çıkaracağını düşündükleri kişileri aralarına almamaları ve önderlerinin uyanıklığı sayesinde sağlanmıştı." 


Büyük kalabalığa rağmen öğle ve akşam yemekleri herhangi bir karışıklık, tartışma veya kırgınlık olmadan veriliyordu. Ondan fazla kazanda bazen nohutlu et, bazen pilav ve horeş'© pişirilip büyük sinilerle çadırlara gönderiliyordu. Parayı tüccar ve zanaatkâr kendi ceplerinden karşılıyor, hesap işlerine burada da Hacı Muhammed Taki bakıyordu. 


Halkın Devletten Talepleri 


Bunların taleplerine gelince; can korkusuyla elçiliğe sığınmalarının ilk günlerinde kendilerini güçsüz hissettikleri ve pek cesaretleri olmadığı için İngiliz işgüder Mr. Grant Duff aracılığıyla devletten aşağıdaki hususları talep ettiler: 


108 o Horeş: Yemek, yenecek şey. Pilavın üzerine konup yenmesi için değişik malzemelerle pişirilen 
farklı tat ve adlardaki yemeklerin toplu adı. (ÇN) 
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1. Göç eden ulemanın Tahran'a dönmesi. 

2. Bir tek kişinin bile sudan gerekçelerle tutuklanmayacağının, işkence yapılmayacağının garanti edilmesi. 

3. Memlekette güvenlik sağlanması; bugünlerde kimsenin canı da malı da güvende değil. 

4. Bir Adalethane açılması; davalara bakmak için ulema, tüccar ve diğer esnaf tabakasından kimselerin katılımıyla kurulan Adalethane. 

5. Muhterem iki seyyidin katillerinin kısası. 

Aynüddevle ve bakanları pervasızca davranmaya devam etti. İdraksizlik ve cehaletleri nedeniyle işlerin bu noktaya gelmesine sebep olmuş, yaptıklarının yol açacağı sonuçları düşünmemişlerdi; halkın isteklerine, küstahça şu yanıtı verdiler: 

1. Ulemadan bazıları Atebât'a kendi istekleriyle gitmişlerdir, diğerleri şehirdedir, onlara ihtiyaç yoktur. 

2. Devlet suçsuz yere kimseyi tutuklamaz. 

3. Ülke tam bir güven içindedir. 

4. Adalethane yıllardan beri var ve görevini büyük bir dikkatle yapmaktadır; özellikle bugünlerde, başvuruların eksiksiz yanıtlanması için Şerefli Şuâüssaltana Hazretleri bu kutsal mahkemenin başkanı olarak atanmışlardır. 
Tebaadan sınıfların bu kutsal mahkemede yer alması İran'da görülmemiş bir şeydir. 

5. Ortada kısası gereken öldürülmüş bir kimse yoktur. 

Bu yanıt geldiğinde elçilik bahçesindeki durum değişmişti. Çünkü bir yandan insan sayısı çok artmış öte yandan geçen birkaç gün içinde bazıları oradakilere hürriyet, anayasa ve parlamentonun ne demek olduğunu bir ölçüde anlattıkları için insanlar anayasa talep etmeye başlamıştı. Bir yerde toplanarak bazı talepler ileri süren halk kitlelerinin cesareti giderek artar, daha ileri taleplerde bulunmaya başlarlar. Bunların yanı sıra bu arada şaşırtıcı bir şey daha olmuştu: Tebriz'de bulunan Veliaht Muhammed Ali Mirza eylemcilerle aynı ağızdan konuşmaya başlamış ve şehirdeki müctehidleri Şah'a, Kum'a ve diğer şehirlere telgraf çekip göç eden ulemaya desteklerini bildirmeleri için telgrafhaneye göndermişti. Kendisi de babasına bizzat telgraf çekti. Veliaht'ın bu yaptığı, eylemciler için çok önemli bir destekti, ayrıca diğer şehirlerdeki ulemayı da olan bitenden haberdar etmiş, onları da telgraf göndermeye itmişti. Nitekim İsfahan ve Şiraz'dan da telgraflar gelmeye başlamıştı. Necef ulemasından da bir telgraf geldi. Aynüddevle, eylemcileri boğmak için onların sesinin diğer yerlere ulaşmasına izin vermiyor, diğer şehirlere Tahran'daki olaylar hakkında çok az haber gidiyordu. Ama Veliaht'ın bu eylemi ve Tebriz ulemasının telgrafları bu engeli yıktı, şehirlere daha çok haber gitmeye başladı. 
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Bütün bunlar sığınmacıları yüreklendiriyordu. Askerler, topçular ve diğerlerinin halka meylettiği, gizlice onlarla işbirliği yaptığı, hatta elçiliğin önüne yerleştirilmiş bir grup askerin uzak durmayıp sığınmacılara karıştığı görülüyordu. 

Bütün bunların sonucunda eylemciler nihai taleplerini ortaya koydular. 
Artık açıkça meşrutiyet ve parlamento istiyorlardı. Önceki talepleri reddeden devlet şimdi başka taleplerle karşı karşıyaydı: 

1. Büyük ulemanın dönmesi. 

2. Şehzade Atabek'in'* azledilmesi. 

3. Meclis'in açılması. 

4. Vatan şehitlerinin katillerinin cezalandırılması. 

5. Sürgüne gönderilenlerin (Rüşdiye ve diğerleri) dönmesi. 

İngiliz işgüderi bütün bu talepleri Şah'a iletti. Şah, Dışişleri Bakanı'nın katılacağı bir toplantı düzenlenmesini, taleplerin tartışılmasını söyledi. Ama böyle bir toplantının yapılmadığını, Aynüddevle'nin bir gün önce istifa ettiğini göreceğiz. 


Muhammed Ali Mirza'nın Eylemcilere Desteği 


Daha önce söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza, eylemcilerle işbirliği içine girmişti, bunun hikâyesini yazmalıyız: Bu dar kafalı ve benmerkezci adam, memleketin veya halkın durumuyla ilgilenecek bir insan değildi. Üstelik kitle hareketlerinin anlamını ve bu hareketlerin kendi müstebit yönetimine vereceği zararı, özellikle Şapşal! gibi bir akıl hocası varken idrak edemediği düşünülemez. Öyleyse, neden eylemcilerle birlikte hareket ediyordu? 

Hikâye, kendisinin Veliahtlık'tan alınmasını isteyen Aynüddevle'ye büyük bir kin beslemesiydi, bu dönemde fırsatını bulmuşken tek isteği bir yolunu bulup onu devirmekti. Eylemcilerle tek bu nedenle birlikteydi. 

Bu sıralar Tahran'daki olaylar hakkında Tebriz'e mektuplarda yazılanlar dışında güvenilir haber gelmiyordu. Söylediğimiz gibi devlet telgraf haberleşmesini engelliyordu. Ama olanları çok iyi takip eden Veliaht, şehrin önemli ulemasından Hacı Mirza Hasan-i Müctehid, İmam Cuma, Mirza Sâdık, Hacı Mirza Muhsin ve Sikatülislam'ı yanına çağırdı. Onların telgrafhaneye gitmesini sağlamak için neler söylendiğini bilmiyoruz. Ulema önce Şah'a telgraf çekerek Kum'a göç eden ulemayla aynı görüşte olduğunu bildirdi. Gelen yanıtın 


109 Şehzade Atabek: Sadrazam Aynüddevle. (ÇN) 

110 Serj Markoviç Şapşal: Edibüssultan lakabı verilen Rus Serj Markoviç Şapşal, Muhammed 
Ali Mirza'nın Rusça öğretmeniydi. Kırım Yahudilerindendi. St. Petersburg Üniversitesi'nin Şarkiyat bölümünü bitirmişti, Türkçenin yerel lehçelerine ve Müslümanların yaşam tarzına aşinaydı. Meşrutiyet düşmanıydı. Muhammed Ali Mirza tarafından "özel sekreter" ve danışman olarak atanmıştı, kararları üzerinde büyük etki sahibiydi. (ÇN) 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Şah'tan olduğuna pek inanmadılar, ona yeniden daha uzun bir telgraf gönderdiler. Daha sonra Kum'daki ulemaya telgraf çektiler ve nihayet diğer şehirlerin ulemasına da telgrafla haber verip onların da Kum ulemasıyla aynı görüşte olduklarını açıklamasını sağladılar. İki üç gün sonra bu kez Veliaht'ın kendisi babasına bir telgraf gönderdi. Şah, Tebriz uleması ile Veliaht'ın telgraflarına Mordad'ın 6'sında (Cemaziyelahir'in 7'si (29 Temmuz|) yanıt verdi ve aynı gün Aynüddevle'yi görevinden aldı. Muhammed Ali Mirza, amacına ulaştığı için bundan sonra sesini çıkarmadı, ulemayı da susturdu. Bu telgraflardan bazılarını aşağıda veriyoruz: 


Tebriz Ulemasının Şah'a Telgrafı 


"İslamın Koruyucusu Mübarek Padişah'ın huzuruna, saltanatı daim olsun, arz oluna; telgrafımıza verilen mübarek cevabınız duacılarınızca görüldü. 
Pak olan şeriatın bu hizmetkârları hiçbir zaman İslam devletinin güçlendirilmesinden yana kusurda bulunmamışlardır. Padişah Hazretlerinin Allah'ın gölgesi olan mübarek vücudunu adalet, dindarlık ve şeriatçılığın ölçüsü olarak biliriz ve açıkça görüyoruz. Saray'daki kötü niyetliler Tahran ve Memâlik-i Mahrüse'nin diğer noktalarındaki şeriat hizmetkârı bizlerin gerçek dileklerinin Hazreti Sultan'a ulaşmasını engellemektedirler. Meşru isteklerimizi kendi menfaatlerine uygun düşecek bir biçimde sunmaktadırlar. Biz şeriatın hizmetkârları ve Azerbaycan'ın diğer ahalisi kırk yıldır padişahımızın emirlerine aşina oldu-Sumuz için gelen cevaplardan dileklerimizin hiçbirinin mübarek huzurunuza sunulmadığını fark etmekteyiz. Cevap olarak gelen yazının hazretlerinin inci yüklü ve adalet içerikli kelimelerinden yoksun olduğu gün gibi açıktır. Bu nedenle Dârülhilafe (Tahran| ulemasının ülkedeki durumla ilgili olarak devlet erkânıyla uzun günler yürüttüğü görüşmeleri şimdi arz etmek istiyoruz, bundan sonrasını Padişah Hazretlerinin o kullarının dindarlığına bırakıyoruz. 

Daha önce Tahran Dârülhilafesi'nin uleması olarak Memâlik-i Mahrüse'nin bütün ulemasının rızasıyla, mahkemelerin ve Devleti Âliye maliyesinin ıslahı için devlet büyüklerinden istekte bulunduk. Böylece İslam Padişahı sayesinde bütün reaya birçok adaletsizlikten kurtulacak ve güvenlik içinde olacaktı. Bu teklif, saray bakanlarının söz konusu kurumlardaki istibdat ve zulmüne karşı olduğu için Dârülhilafe ulemasına verdikleri boş vaatlerle ümitlendirip Hazreti Abdülazim'e ilk göçü durdurabildiler, yalancı vaatlerle bir müddet her şeyi sürüncemede bıraktılar. Öte yandan Padişah Hazretlerine onların ihtiyaçlarının giderildiğine dair güven verdiler. Dârülhilafe uleması devlet büyüklerinin verdiği vaatlerin gerçekleşmesi için ne kadar bekledilerse de sonuç alamadılar. 
Ayrıca yavaş yavaş devlet erkânı ve saray bakanları İslam millet ve devletinin 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hayrını istemekten başka bir günahı olmayan bir kısım saygın ve şerefli insanları uzaklaştırmaya ve yok saymaya başladılar. Saray Bakanlarınca verilen sözler tutulmadığı gibi peşi sıra baskıların artması da gelince, Dârülhilafe uleması isteklerini yeniden ve ciddiyetle yinelediler. Bu sefer de Padişah Hazretlerine doğru bilgiyi arz etmeden Saray'ın o hain bakanları sertlik ve şiddete başvurmaya, Dârülhilafe ulemasına tehditlerle cevap vermeye başladılar. Onları, kurulan istibdat ve zulüm merkezinin temellerini yıkmaya kararlı görünce ve yeni düzen geldiğinde zulüm ve istibdadın yıkılacağını, hıyanetlerinin gün yüzüne çıkacağını anlayınca, bu sefer tamamen kendilerini ve çıkarlarını korumak için ilim talebelerini ve peygamber evladını asker kurşununa hedef yaptılar. Camileri ve İslam mabedini ve Allah'ın evini eşkıya kalesiymiş gibi çevirdiler. Camilerin damlarına asker ve bekçi diktiler. Eşkıya ve katillermiş gibi su ve ekmek yolunu İslam ulemasının yüzüne kapattılar. 

İslamın başlangıcından günümüze, İslam ulemasına hiçbir kâfir kesimden bu hakaret yapılmamıştı. Bu hakaret yalnız İslam ulemasına değil bizzat Şer-i Muhammed'e (s.a.v.) yapılmıştır, şeriatın namusuna saygısızlık edilmiştir. 

Şimdi, yalnız Mezhep Uleması'nın tamamı değil, bütün İsnâ-Aşeriyye (On İki İmam Şifası) Müslümanları, Zât-i Devletlerinin mübarek huzurundan bu hakaretin gereğinin yapılması, göç eden ulemanın isteklerinin yerine getirilmesi, kendilerinin gönlünün alınması ve saygıyla geri getirilmelerinin sağlanması emrinin verilmesini istemektedir. Özellikle devlet taraftarlığı öteden beri hazretlerince bilinen Tebrizli duacılarınız olan bizlerin istirhamı, göçenlerin bir an önce geri getirilmesi, ıslahat vaatlerinin gerçekleşmesi ve böylece herkesin sakinleştirilmesidir. Korkumuz işlerin idaresinin duacılarınızın elinden çıkıp utanılacak durumların meydana gelmesidir." 


Şah'ın Telgrafa Cevabı 


"Veliaht'a: 

İltifatlarımızı Hacı Mirza Hasan Aga-yi Müctehid, İmam Cuma Bey, Hacı Mirza Muhsin Aga Bey, Mirza Sâdık Aga-yi Müctehid Bey ve Sikatülislam Bey'e iletiniz. Bütün halk sınıfları ve özellikle büyük ulema ve de özellikle Azerbaycan ulemasına Hükümdarca merhametlerimizin hiçbir zaman eksik olmayacağını da söyleyin. Hepsinin devlet ve millete duacı olduğunu biliyoruz, inayet-i şahanemize mazhardırlar, iltifatımız herkesedir. Sizin şefaat ve tavassutunuzla Azerbaycan ulemasının istirhamını kabul buyurup Dışişleri Bakanı Müşirüddevle'yi Tahran ulemasını geri getirmeye gönderdik. Tahran uleması çok yakında şerefyâb olacak, devletin ve milletin iyiliği için olan dileklerini kabul edeceğiz." 
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Veliaht'ın Şah'a Telgrafı 


"Yüce Şehzade Atabek-i A'zam Hazretlerinin tavassutuyla: Ayağının kutlu toprağına canlarımız feda olsun, yüce makamının mübarek kutlu toprağına feda olayım, ülkeyi bezeyen yüce makamınızca anlaşıldığı üzere bu kulunuz ömrünün başından beri fedakârlık ve rızanız yolunda çalışmaktan hiç gaflet etmedim. Ulemanın dileklerinde Allah korusun zerre kadar memleketin iyiliği hilafında ve ona zarar verecek bir şey görsem Yüce Hazretlerinin huzurunda onların adını dilime almazdım. Bu olayda, elden geldiğince Azerbaycan ulemasının Zât-i Devletlerinin şerefli yakınlığından ümitsizliğe düşmemeleri için çaba gösterildiğinden müsterih olabilirsiniz. Bugün telgrafhanede bulunmalarının yegâne sebebi Dârülhilafe'den göçen ulemaya bizzat şefaat etmelerinden başka bir şey değildir. Cesarette bulunarak kemal-i acz içinde İran'ın bütün reayasının Allah'ın gölgesi olan Alâ Hazretlerinin evladı gibi ilahi emanetler olduğunu ve ehl-i İslamın işlerinin korunmasının saltanatın teminatı altında bulunduğunu arz ederim. Bu durumda Yüce Şerefli Hazretleri geçmişi saymaz, muhterem ulemanın saygınlıkla dönmesini emrederse gönüller hoşnut edilecek, devlet ve İslam güçlenecek, devletler nezdinde bu kulunuz iftihar sahibi olacaktır. Sultanın evladı sayılan reayanın hatası baskı ve ceza gerektiriyorsa da rahmetle karşılanabilir. Umarım hizmetinizde olan bu fedai ve sadık bendenizin şefaati hazretlerince makbul bulunur. 7 Cemaziyelahir 1324 (29 Temmuz 
1906)." 


Şah'ın Telgrafa Yanıtı 


"Veliaht'a: 

Dilek telgrafınızı Âlicenapları Atabek-i A'zam arz etti. Bütün ileri gelen ulemaya olan merhametimiz ve Şer-i Muhammediye'yi (s.a.v.) yayan ve duacımız olan ulemanın asayişine var olan ilgimizi tekrar buyurmamızda gerek yoktur. 
Devletin duacısı ve milletin saygı duyduğu, aslında dua ordusu olan yüce ulemaya bütünüyle saygı gösterme, yüceltme ve haklarıyla huzurunu kendimiz için gerekli biliriz. Azerbaycan büyük ulemasının birkaç gün önce |göçen| ulema hakkındaki dileklerini bildirdikleri telgrafa karşı kutlu niyetlerimi, ulemaya karşı iyi düşünce ve iltifatımızın ölçüsünü bilsinler diye kendilerine hatırlattık. Şimdi de sizin şefaatiniz ve Tebriz ulemasının istirhamı üzerine Dışişleri Bakanı Müşirüddevle'ye Kum'a gitmesini ve yüce ulemanın saygınlık içinde geri getirilmesini emrettik. Elbette siz de bu padişahlık şefkatlerimizi onlara tebliğ edip kendilerini hükümdarlığımızın tam olan şefkatlerine umutlandıracaksınız. Dönüşlerin gerçekleşeceğine umutlu olmaları gerektiğini ve Azerbaycan ulemasına şahlık şefkatimizin tam olduğunu bilsinler. Kutlu niyetimizin şeriatın her zaman yaygınlaşması ve yüce ulemanın huzuru için olduğunu 
ve şefkatimizi esirgeyemeyeceğimizi herkes bilmelidir. 7 Cemaziyelahir 1324 
(29 Temmuz 1906)." 


Meşrutiyet Fermanı 


Daha önce söylediğimiz gibi Şah'ın bu yanıtları Mordad'ın 6'sı (Cemaziyelahir'in 7'si (29 Temmuz|) gelmişti. Şah'ın Veliaht'a yanıtından, Dışişleri Bakanı Mirza Cafer Han-i Müşirüddevle'yi ulemanın gönlünü yapıp Tahran'a getirmesi için aynı gün Kum'a göndermeyi istediği ve bu kadarını yeterli görerek halkın diğer taleplerini göz ardı ettiği anlaşılıyordu. Bu durum, Şah'ın tek başına hareket etmesine izin vermeyen, hâlâ direnme niyetinde olan ve yola gelmeyen Aynüddevle ile yanındakilerin kazanacaklarından hâlâ umutlu olmalarından kaynaklanıyordu. 

Ama mesele onların sandığından daha büyüktü. Hürriyet mücadelesinde bu kadar yol almış bir halkı susturmak kolay değildi. Bunu idrak edemeyen saraylılar, durmadan yeni komplolara başvuruyordu. Aynüddevle aynı gün sadrazamlık görevinden istifa etti, Şah onun yerine Müşirüddevle'yi atadı ve Kaçar aşireti başkanı Azdülmülk ile Hacı Nizamüddevle'yi Kum'a gitmeleri için görevlendirdi. Bu istifayla sorunu çözmek, yine bununla yetinip diğer talepleri göz ardı etmek istiyorlardı. Aynüddevle'nin gitmesine rağmen Saray mutlakıyeti korumakta direniyordu. Aynüddevle'nin istifasının da göstermelik olduğu açıktı. 

Ama halk gevşemedi, bu iki davranışı yeterli bulmadı. Ulemanın, |Şah'ın| temsilcilerinin telkinlerine uyup Tahran'a döneceğinden korktukları için olan biteni telgrafla ulemaya bildirdiler ve rahmetli Behbehani'den cevap aldılar. 

İsyan günbegün büyüdüğü ve sığınmacı sayısı on dört bini aştığı için İngiliz hükümeti arabuluculuğa kalktı ve resmi yollarla İran hükümetine başvurarak mümkün olan en kısa zamanda talepleri karşılamasını ve kargaşaya son vermesini istedi. Durum, (İngiliz) Parlamentosu'nda tartışma konusu olmuştu. 

Şah'ın bu ana kadar olaylar hakkında doğru bilgiye sahip olmadığı söylenebilir. Şehir dışında olan Sâhipkerâniye Sarayı'nda ikamet ettiği, etrafındaki saray erkânı yanına kimseyi yaklaştırmadığı için memlekette olan bitenden bütünüyle habersizdi. Ama olanları bu vesileyle öğrenince işbirliği kapısını açtı, Mordad'ın 13'ü (14 Cemaziyelahir |5 Ağustos 1906)) Pazar günü, bugün de anayasanın başlangıcı olan fermanı yayımladı. Bir bölümünü buraya alıyoruz: 


"Cenab-i Eşref Sadrazamları, Memâlik-i Mahrüse-yi İran'ın ilerlemesini ve saadetini Allah-u Teâlâ Celle Şânühü bizim kifayetli elimize teslim etmiştir. 


139 


İran ahalisi ve sadık reayamızın bütün hukukunu korumayı kutlu şahsımıza bırakmıştır. Dolayısıyla bugün İran'ın bütün ahalisinin refah ve güvenliği, devletin dayandığı temellerin güçlendirilmesi ve yüceltilmesi, devlet dairelerinde gereken ıslahatın bir süreç içinde gerçekleştirilmesi kutlu irade ve kararımızdır. Nitekim devlet ve ülkenin önemli işleri ve umumun yararına olan konularda gereken danışmaları yapmak ve dikkat sarf etmek üzere şehzadeler, ulema, Kaçarlar, ayan ve eşraf, toprak ağaları, tüccar ve esnaf arasından seçimle belirlenecek temsilcilerle bir Milli Danışma Meclisi (Millet Meclisi| tanzim edilip oluşturulmasına karar vermiş bulunuyoruz. İran'ın saadet ve mutluluğu için yapılacak olan ıslahatta istediğimiz Heyet-i Vüzeramıza |Bakanlar Kurulumuza| yardımcı olsunlar. Devlet ve milletin hayrına ve umumun menfaatine olacak her konu ve ülke halkının yararına olan bütün görüşlerini mübarek imzamızla uygulamaya geçmesi için devletin birinci şahsiyetine tam bir güven içinde arz etsinler. Bu mübarek ferman mucibince nizamname, Meclis ve teşkili için seçilmişlerin onayıyla gerekli olan ne varsa bu tarihten itibaren yapılacak, hükümdarlık onayımızdan geçirilecek ve Allah'ın yardımıyla adaletimizin koruyucusu olan Danışma Meclisi'nin açılışı yapılacak, Şer-i mukaddes yasalarının uygulanması ve memleket işlerinin ıslahına başlanacaktır. Ayrıca duacımız olsunlar diye İran devlet ve milletinin ilerlemesine yönelik güzel niyetlerimiz- den bütün halkın gereği gibi bilgilenmesi, müsterih olması, bu devlete ve tükenmez nimetlere duacı olmaya devam etmeleri için mübarek fermanımızı ilan ve yayımlayınız. 

Sahipkeraniye Sarayı, 1324 Cemaziyelahir ayının 14'ü, saltanatımızın on birinci senesi |5 Ağustos 1906)." 


Bu fermanın yayımlandığı 14 Cemaziyelahir |5 Ağustos| günü, Şah'ın doğum günüydü. Büyükelçiliğe sığınanlar Şah'a olan gönül bağlarını ve saygılarını göstermek için kutlamalara katıldı. Büyükelçiliğin kapısı süslemelerle donatıldı, her tarafına Aslan ve Güneşli bayraklar"! asıldı, fenerlerle mükemmel bir aydınlatma yapıldı. Kutlamalara kadınlar da katıldı. 

Ancak Meşrutiyet Fermanı basılıp duvarlara asıldığında bunu taleplerine uygun bulmayan eylemciler, içinde kitle (millet) sözcüğü geçmediği, dahası içindeki bazı cümlelerde belirsizlik olduğu gerekçesiyle adam yollayıp duvarlara yapıştırılan fermanları yırttırdılar. Dolayısıyla bu ferman bir işe yaramadı, on beş Mordad'ı 16'sına bağlayan (17 Cemaziyelahir |8 Ağustos|) gece Müşirüddevle'nin Kulhak'taki evinde eylemcilerin önderleriyle bir toplantı düzenlenerek konunun görüşülmesi kararlaştırıldı. Bu toplantı neticesinde Şah aşağıda verdiğimiz yeni bir ferman yayımladı: 


11  Şahlıkdöneminin İran bayrağındaki simgeler. (ÇN) 
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"Cenab-i Eşref Sadrazamlarına, milletin seçtiği vekillerden oluşan Meclis'in tesisini 14 Cemaziyelahir 1324 tarihli bir önceki Hattı Hümâyunumuz'da buyurmuştuk. Bu buyruğu tamamlamak üzere ve bütün halk ve milletin her bireyinin kutlu isteklerimizden haberdar olması için bir önceki fermanımız üzere Meclis'in kurulması, bütün milletvekilleri seçildikten sonra İslami Danışma Meclisi'nin (Millet Meclisi'nin) nizamnamesinin milletin yararına ve şeriatın yasalarına uygun bir biçimde vekillerin kabulü ve imzasıyla hükümdarlığımızın mübarek imzasına sunulması ve o nizamname mucibince bu kutsal amacın yerine getirilmesi için gerekenlerin yapılmasını açıkça emrediyorum." 


Halk bu fermanı kabul etti, kutlamalara başladı. Aynı gün büyükelçilikten ayrılıp çarşıları açtılar, fenerlerle donattılar. Üç gece boyunca şehirde büyük ve görkemli şenlikler, fener alayları yapıldı. Öte yandan Azdülmülk'ün tekliflerini kabul etmeyen Kum'daki ulema da son gelişmeleri öğrenince dönüş hazırlığına başladı, kimi önden kimi arkadan yola çıktı. Hepsi Kehrizek'te toplanıp ertesi gün şehre dönmek üzere Mordad'ın 23'ü (15 Ağustos) Salı günü Abdülazim'e gitti. Halk onları büyük bir törenle karşıladı, Şah onları getirsin diye saltanat arabalarını gönderdi, iki gece daha şenlik ve fener alayları yapıldı. 

Mordad'ın 26'sı (27 Cemaziyelahir (18 Ağustos|) Cumartesi günü Saray'ın binalarından biri olan Harp Okulu binasında gerçekten muhteşem ve saygın bir toplantı yapıldı. Bütün ulema, eylemcilerin bütün önderleri, kimi bakan ve saraylılar toplandı. Misafirleri hükümet adına Azdülmülk karşıladı. 

Bu toplantı, "seçim nizamnamesi"ni yazmak, Meşrutiyet'in ilerlemesi ve "Dar-ül Şüra"nın |Meclis'in| kurumlaşması için gereken diğer bütün işleri yapmakla görevli Geçici Meclis'in açılması için düzenlenmişti. O gün orada yaklaşık iki bin kişi toplandı. Sıra konuşmalara geldiğinde ilk olarak Müşirüddevle söz aldı, bu Meclis'ten istenenleri açıkladı. Ondan sonra Hacı Mirza Nasrullah-i Melikülmütekellimin halk adına "bir hutbe" okudu ve şükranlarını bildirdi. 
Son olarak katılanların hep beraber üç fotoğrafı çekildi, toplantı sona erdi. 
Müşirüddevle'nin söylediklerini buraya alıyoruz: 


"Saygıdeğer beyler: Bu saygın mekânda toplanmış bulunan her birimiz, de-Şerli ulema, bakanlar, güvenilir kişiler, ayan, tüccar ve esnaf toplanmamızın nedenini biliyor. Ancak Kutlu Alâ Hazret Şehinşah'ın, Allah mülkünü ve saltanatını daim etsin, biz kullarının niyeti açıkça bilinsin diye siz saygıdeğer beylere şunları bildirmek isterim: Kutlu Alâ Hazret Şehinşah, Allah mülkünü ve saltanatını daim etsin, Memâlik-i Mahrusa-yi İran'ın bütün ahalisine saadet ve iyi baht kapılarının açılması, devletin temellerinin sağlamlaştırılması ve milletin mutluluğu için gereken ıslahatın zaman içinde yapılması hususunda kesin 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bir kararlılık içindeler. Bu arzu-yu Şahaneleri bütün İran ahalisinin katılımı ve işbirliği olmadan Hazretlerince amaçlanan adalet düzeni olanaklı olmayacağı anlaşıldığından 14 Cemaziyelahir tarihinde çıkan mübarek fermana uygun olarak belirlenen sınıflardan oluşan Millet Meclisi'nin Tahran Dârülhilafesi'nde kurulmasını emrettiler. 

Seçim yasalarının çıkarılması ve Millet Meclisi nizamnamesinin diğer bölümlerinin fermana uygun olarak çok dikkatle düzenlenip tamamlanmasının vakit alacağı açıktır. Dolayısıyla Alâ Hazret Şehinşah'ın kararının kesinliğinin yeterli ve açık kanıtla bütün İran ahalisine gösterilmesi amacıyla bu muhterem Milli Meclisi için geçici olarak bir yer seçilsin, orada ulema hazretleri, bakanlar, ayan ve eşraf, tüccar ve esnaf şerbet ve pastalarla kutlama yapsınlar. 
Anlaşılsın ki devlet büyükleri kutlu ferman doğrultusunda seçim ilkelerini ve Millet Meclisi nizamnamesini tam bir titizlik ve ihtimamla düzenleyecek ve Millet Meclisi üyeleri toplanıp saygıdeğer Meclis'in açılışı gerçekleşecektir. Kutlu Alâ Hazret Şehinşah'ın, Allah mülkünü ve saltanatının daim etsin, gölgesinin İran'ın bütün ahalisinin başından eksik olmaması için Allah'a dua edelim. Saadet kapılarının İranlıların yüzüne açılması, beş bin yıllık bu kadim devlet ve milletin saadet zirvesine oturması ve bu mukaddes vatanın evlatlarıyla devlet büyüklerini başarılı kılması için Allah-u Teâlâ'ya dua edelim." 


Saraylıların Engellemeleri 


İran'a Anayasa işte böyle geldi. Ama halk onu anlamaktan çok uzaktı, anlam ve değerini bilmiyordu, ne yapacakları konusunda kafaları karışıktı. İranlılar, özelikle Tahranlılardaki hafif düşünceliliklerden biri de bir iki kişi bir şey yapınca yüzlerce insanın hemen onları taklit etmesidir. Şimdi de yüzlerce insan gizli bildiri yazmaya, doğruluğu kendinden menkul kişisel kanaatlerini herkese anlatmaya girişti. Öğrenme yoluna gitmek, Meşrutiyet'in ne olduğunu ve elde edildiğine göre ne yapmaları gerektiğini, hangi yolu takip edeceklerini araştırmak yerine bu fırsatı gösteriş için kullanıyorlardı. 

Geçici Meclis haftada iki gün toplanıyordu. "Seçim Nizamnamesi" için birkaç taslak yazılmıştı, bu taslaklar kullanılarak daha iyi bir nizamname hazırlandı. Şah'ın 14 Şehriver (17 Recep |6 Eylül 1906)) Perşembe günü nizamnameyi imzalaması, sonra da Tahran'daki adayların belirlenmesi kararlaştırıldı. 

Ama bu arada yeni bir olay meydana geldi; mutlakıyetçilerin henüz umutlarını elden bırakmadıkları ve kolay kolay vazgeçmeyecekleri anlaşıldı. Şah'ın fikrini değiştirip "Nizamname"yi imzalamaktan vazgeçmesini sağladıkları ortaya çıktı. Yayımladığı fermanı da farklı bir şekilde yorumladılar. Dahası, Uşan'a gitmiş olan Aynüddevle'nin Mübarekâbâd'a döndüğü, şehre geleceği 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ve göreve iade edileceği söylentisi çıktı. Bu hikâyenin duyulması üzerine halk ayaklandı, bazıları Emir Bahdır, Nasrüssaltana ve Hacibüddevle'nin İran'dan sürgün edilmesi için ulemadan "fetva" almaya çalıştı. 

Ortaya çıkan bu isyan nedeniyle devlet tekrar uzlaşmaktan başka çare bulamadı. 17 Şehriver (20 Recep (9 Eylüll) günü Şah nizamnameyi imzaladı, Aynüddevle'ye de Horasan'a gitmesini emretti. 

Böylelikle kalkışma tekrar yatıştı. Nizamname imzalandığı için “altmışlık" aday listesinin seçim süreci başladı. İran devleti, meşrutiyetle yönetilen devletler safına geçti; Mısır, Hindistan ve Avrupa'daki gazeteler bu konuda makaleler yayımladı. 

Ancak Saray hâlâ direnmekten ümidini kesmemişti, pes etmeyi düşünmüyordu. Bu nedenle diğer şehirlerin olanları öğrenmesini engellediler. Tebriz, Reşt, Meşhed, İsfahan, Şiraz ve Kirman ahalisi Tahran'da olan bitenden habersizdi. Telgraf kesintisi devam ededursun Aynüddevlenin halefi olan Müşirüddevle aynen onun gibi davranmaya başladı. Dolayısıyla Aynüddevle'nin tek başına olmadığı, başkalarının da daha doğrusu başka ellerin de işin içinde olduğu, ortaya çıktı, kitlelerin önü kesiliyordu. 

Şah'ın her yerde duvarlara asılması gereken fermanları ortalıkta görünmüyordu. Her yerde seçilmesi gereken temsilcilerin seçimleri hâlâ başlamamıştı, şehirler durumdan tamamen habersizdi. Tahran'da Meşrutiyet ilan edilmiş, Geçici Meclis açılmıştı ama eyaletlerde mutlakıyet kurumlarının hükümranlığı eskisi gibi devam ediyordu. Avrupa gazeteleri İran'ın isyanı ve Meşrutiyeti hakkında yazılar yazmasına rağmen Tebriz ve gazetesi olan diğer şehirlerde bu haberleri veremiyorlardı. 

Devletin bu işe istekli olmadığı açıktı, hatta elinden gelse Tahran'daki düzeni de ortadan kaldıracaktı. Bu işlerden habersiz ve zaferlerinden emin olan eylemciler vekilleri seçmekle meşguldü. Şah, yasaya ve Meclis'e bağlılığını göstermeye devam ediyor, bu konularda kendisiyle aynı fikirde olmayan şehzadeleri ve diğerlerini yeriyordu. Meşrutiyet'ten yana olduğunu bütün kalbiyle ve defalarca ifade etse de söylediklerinin ve yaptıklarının bir sonucu yoktu ortada, iplerin yalnızca onun elinde olmadığı açıktı. 

Sözün kısası, İki Seyyid ile müttefiklerinin bir buçuk yıllık cesur ve zeki çabaları sonucunda İran'da Meşrutiyet ilan edilmişti. Ancak bunun sürdürülmesi ve ileri taşınması için başka bir harekete ihtiyaç vardı. Bu hareketi Tebriz üstlendi, aniden harekete geçerek saraylıların son ümitlerini ortadan kaldırdı, Tahran eylemcilerinin yaptıklarını bütün İran'a duyurdu. Tebriz'in ve buradaki hareketin hikâyesini ayrıca yazacağız, dolayısıyla bu bölümü burada bitiriyoruz. Ancak kalemi elimizden bırakmadan önce Hablülmetin hakkında birkaç söz daha söylememiz gerekiyor. Bu gazetenin sahibi, halkın mücadelesiyle 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kendi işini birbirine karıştıranların, daha doğrusu kitle mücadelesini kendine ekmek kapısı yapanların açık bir örneğidir. İran'da bu türden çok insan bulunduğundan yapılan işin çirkinliğini bu örnekle göstereceğiz. Meşrutiyet Hareketi'nde yaşanan iyilikleri ve kötülükleri elimizden geldiğince göstermek istiyoruz. 

Aynüddevle'den aldığı paraya karşılık eylemciler hakkında bildiğimiz o aşağılık düşmanlıkları yapan bu gazete, Reuters Jajansı| Aynüddevle'nin devrildiği haberini verdiğinde şunları yazmaktan kendini alamadı: 


"Sadrazam Şehzade Aynüddevle Atabek'in görevden alınması hakkında Reuters'in muhabirinin ve yabancı basının yazdıkları doğru değildir. Şehzade görevinden alınmamıştır. Şehzade bir süreden beri sadrazamlık görevinden kendi isteğiyle birçok kez istifa etmiş ancak kabul edilmemişti, bu sefer ulema ve ıslahatçıların da kendisine karşı olmaları nedeniyle devlet istifasını kabul etmiştir. Görevinden alınması söz konusu değildir." 


Öte yandan, bu tür şeyler için çok geç kaldığını anlayınca Meşrutiyet sever olmaya başladı. Bununla kalmayıp yol göstericiliğe soyundu, arka arkaya yazdığı yazılarla şöyle yapın, böyle yapın diye akıl vermeye başladı. Bu arada alçaklıklarını örtbas etmek için de "muhabirlerin" yalan yazdığını iddia ettiler. Daha da utanç verici olanı ise düne kadar hükümeti destekler, İki Seyyid ile diğerlerinin hareketini kötülerken bu kez aniden dönerek bütün kabahatin devlette olduğunu, devlet adamlarının İran'ın ilerlemesini istemediğini iddia eden makaleler yazmasıydı. İş öyle bir noktaya vardı ki şunu bile yazdı: 


"Bu işte milletin kusurlu olduğu söylenirse, Hz. Abbas'a ant olsun ki ya- 


landır. Bütün bu olanlar ricalin cehaletinin, deneyimsizliğinin ve bencilliğinin sonucuydu, halen de öyledir..." 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEBRİZ NASIL AYAKLANDI? 


—— Şa — 


Bu bölümde Meşrutiyet'in ilanından önce Azerbaycan'daki durum ve Tebriz ayaklanmasından Muzaffereddin Şah'ın ölümüne kadar Meşrutiyet Hareketi'nde olan bitenler anlatılacaktır. 


Daha önce gördüğümüz gibi Meşrutiyet Hareketi'ni Tahran başlattı ancak hareketin arkasını getiren Tebriz oldu. Hikâyenin, Meşrutiyet Fermanı'nın verilmesi, Seçim Nizamnamesi'nin yazılması, imzalanması ve Tahran milletvekili seçiminin başlamasına kadar olan kısmını anlatmıştık. Buraya kadar Tahran tek başına çaba gösterdi ama sonra Tebriz öne çıkarak yükün ağır kısmını üstlendi. Bu nedenle şimdi Tebriz'deki hareketi ve Tebriz'in mücadelesini ele almalıyız. 

Ancak Meşrutiyet Hareketi'nden önceki yıllarda Azerbaycan'ın durumunu anlatmak ve buradaki insanları harekete geçmeye zorlayan nedenleri açıklamak için tarihin akışını kesip söze bir ara vermemiz gerekiyor. Bu sayede İran'ın birkaç sorununu ve bu sorunların bazı yönlerini inceleme fırsatını da bulacağız. 

Daha önce İranlıların günlerini dünyada olup bitenlerden ve Avrupa'daki hareketlerden bihaber geçirdiklerini söylemiştik. Sipehsâlâr-i Kazvini'den son- 


145 


ra uyanış hareketi başladı, Tütün ve Tömbeki destanından sonra ise kitlelerde bir silkinme oldu, bu uyanış ve hareketlenme gelişip ilerleyerek Meşrutiyetçili-Se kadar geldi, dayandı. 

Azerbaycan şehirleri de dahil olmak üzere bütün şehirlerin bu hareketlenmeden bir ölçüde etkileneceği açıktı. Başkentten sonra İran'ın en büyük şehri sayılan Tebriz, veliahtların her zamanki ikamet yeriydi. Bu yüzden uzak olmasına karşın orada uyanışa yol açan olaylardan haberdar olup etkileniyordu. Bir yandan da Kafkasya'ya ve Osmanlı toprağına yakınlık etkili oluyor, bütün bunlar Azerbaycanlıların uyanışını artırıyordu. 

Kafkasya'yı Azerbaycan'dan bir nehir (Aras) ayırır. Bu nedenle burada Kafkasya'ya "o tay" (karşı yaka)'? denir. Tüccar, zanaatkârlar ve işçilerden insanlar her yıl kitleler halinde Kafkasya'ya gider, birkaç yıl sonra Rusya'da duyup gördükleri şeyler, Rusların ya da diğer Avrupalıların âdetleri ve düzeni hakkında kısa öykülerle dönerler. Aynı durum İstanbul'a gidenler için de söz konusudur. 

Azerbaycanlılar, ticaret ve ihracat konusunda İran'da herkesten daha öndeydi. Kafkasya'da Tiflis, Bakü, Batum'la ve Aşkabat gibi yerlerle yapılan ticaretin büyük kısmı onların elindeydi. İstanbul'la, diğer Osmanlı şehirleriyle hatta bazı Avrupa şehirleriyle yapılan ticarette de önemli payları vardı. 

Bu tacirler bir yandan birçok zorluğa katlanıp yorucu yolculuklarla para kazanıp alnının akıyla yaşarken öte yandan dünyada olup bitenler ve değişik yaşam biçimleri hakkında bilgi edindiklerinden ülkeleriyle ve onun ilerlemesiyle gönülden ilgilenirlerdi. Azerbaycan'daki bu tüccar sınıfı yetenekli, deneyimli ve saygındı; ileride göreceğimiz gibi Meşrutiyet Hareketi'ne mali kaynak sağlamada, harekete katılmakta başı çekti. 

İlkokulları ve gazeteleri halkın hareketlenmesinin, uyanmasının belirtileri arasında saymıştık. İlkokulların önce Azerbaycan'da, daha doğrusu Tebriz'de kurulduğunu, buradan Tahran'a ve diğer şehirlere yayıldığını kaydetmiştik. 

Gazetelere gelince, söylediğimiz gibi başlangıçta yalnız resmi devlet gazeteleri vardı. Tebriz'de de Muzaffereddin Mirza veliahtken Nedimbaşı adında biri eliyle Nâsıri adında bir gazete çıkarılmıştı. Sonraları, başka gazeteler çıktığında başı çeken gene Tebriz oldu. Bildiğimiz kadarıyla bu türdeki ilk gazete İstanbul'da yaşayan bazı Tebrizlilerin çıkardığı Ahter'dir. 

Şehirlerin gazetelerinden bahsedecek ve Tahran gazeteleriyle Tebriz gazetelerini karşılaştıracak olursak Tahran'daki Terbiyet gazetesinin Tebriz'deki El Hadid'den önce çıktığını görürüz. Ancak El Hadid'i Terbiyet'ten daha önemsiz olarak değerlendiremeyiz. 


112 "O tay" Azericede "karşı yaka" anlamına gelir. Yazar, Tebriz Türkçesi bilmeyen İranlı 
okuyucular için sözcüğün anlamını parantez içinde vermiştir. (ÇN) 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Genelde Azerbaycan, ama özellikle Tebriz uyanışa her yerden daha hazır durumdaydı. Tütün ve Tömbeki İmtiyazı üzerine çıkan isyanı İran halkının ilk hareketlenmesi saymıştık. Daha önce gördüğümüz gibi Tebriz halkı bu isyanın öncülüğünü yapmıştı, bu da onların ne kadar duyarlı ve hazır olduğunun bir delilidir. 

Ne var ki Tebriz'de ya da Azerbaycan'da İki Seyyid gibi önderlerin ortaya çıkmadığı da bir gerçektir. Bu değerli öncüler Tahran'a kısmet oldu. Azerbaycan Müctehidi, Nâsıreddin Şah'ın son yıllarına doğru Tebriz'deki Hacı Mirza Cevad'dı. Taraftarlarının çokluğu ve halk üzerindeki etkisi açısından birçok mevkidaşından ileriydi. Her yerde sözü geçiyordu. Hükümet kendisine saygı gösterir, insanlar onun için hayatlarını ortaya koyarlardı. Ama bu adam ülke ve milletin anlamını bilen, bu tür şeylere ilgi gösteren birisi değildi. 

Onun devrini yaşamadığım için şahsen tanımadım ama hakkında söylenenlerden bu konularda hiçbir bilgisinin bulunmadığını, yalnızca baş olmak ve hüküm sürmek isteyen biri olduğunu biliyorum. Doğrusu o günlerde bir devlet vardı bir de şeriat. Daha açık söyleyelim; bir tarafta devlet adına Nâsıreddin Şah hüküm sürüyordu öte yanda şeriat adına mollalar. Bu ikisi arasında açık ya da gizli daima bir çekişme olduğundan mollalar kendi yetkelerini artıran her şeyi şeriatın yayılması yararına gibi gösteriyor, halk da bundan başka bir şey istemiyor ve bilmiyordu. Hacı Mirza Cevad ve benzerlerinin aklına, ülkenin ciddiye alınması gereken düşmanlarının da bulunduğu veya zulmün azaltılması için yasalara ihtiyaç duyulduğu veya benzeri fikirler hiç mi hiç gelmiyordu. 

Onun zamanında halkın kendisine bağlılığını artıran, ama aynı zamanda onun hamlığını ve bilinçsizliğini pekiştiren bir şey oldu. Tebriz'den Kafkasya'ya giden bir genç orada iş bulup çalışmaya başlar. Bir kişiyi öldürdüğü veya benzer bir suç işlediği için tutuklanıp Sibirya'ya sürüldüğü haberi gelir. Annesi Hacı Mirza Cevad'a gidip oğlunu serbest bıraktırmasını ister. Hacı Mirza Cevad, Çar'a telgraf çekerek bu genci serbest bırakmasını rica eder (Bu aklı ona kimin verdiği bilinmiyor). Birkaç gün sonra Çar'ın ricasını kabul ettiği, gencin Sibirya'dan getirilip İran'a iade edilmesi, annesinin yanına gönderilmesi talimatını verdiği haberi gelir. 

Çar'ın neyin peşinde olduğu açıktı, Azerbaycan Müctehidi'nin gönlünü almak istiyordu. Ama o günlerde bunu anlamayan insanlar, gencin affedilmesini "şeriatın gücü"ne yordular ve Hacı Mirza Cevad'a daha da bağlandılar. 

Yıllar boyunca "Muhterem Hacı Mirza Cevad'ın zamanında şeriatın hükmü buradan St. Petersburg'a kadar geçerliydi" diye söylendi durdu. Şüphesiz buna kendisi de inandı, bu gönül alma hareketinin altında yatan niyetin ne olduğunun hiç fark etmedi. 
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Hakkında, zulme başvurduğu veya kötü işlere bulaştığı gibi şeyler duymadığımız için onu kötülemiyoruz, Yalnızca bilinçsizliğini yazmakla yetiniyoruz, Azerbaycan'daki müctehidlerin hepsi onun gibi bilinçsizdi. 


Azerbaycan'daki Mezhep Çatışmaları 


Bu arada, İranlıların kendi hayati meselelerini ihmal etmelerinin en büyük nedeni olan mezhep sorunları Azerbaycan'da şiddetli ve yaygındı. Şah İsmail ve Sultan Selim zamanından beri siyasi bir renk kazanan, İran ve Osmanlı halkları arasında çekişme ve kin kaynağına dönüşen, akılları esir alan Sünni-Şii sorunu, Azerbaycan'da diğer yerlerden daha derindi. Safeviler zamanında ve daha sonra aralıksız devam eden kan dökme, katliam ve yağma eylemleri nedeniyle bu kin alabildiğine büyümüş ve bir dizi akıldışı işin yaygınlaşmasına yol açmıştı. 

Hesaba vurursak Şii olan İranlıların hiç abartısız yılın dörtte birini mezhepleriyle ilgili işlere ayırdıklarını görürüz. Göğüslerini döver, nale eder, ağlar, Aşura ziyareti,'3 nüdbe duaları" okur, minber dibinde oturup "ehlibeytin erdemleri" hakkında anlatılanları dinler, para biriktirip kutsal mekân ziyaretlerine giderler. Bunlara ek olarak "teberrâ"!5 dedikleri birtakım işleri vardı. Her sene Rebiyülevvel'in 9'unda!"9 şenlik yapar, büyük küçük herkes çarşıları kapatarak bir sürü akılsız gösteride bulunurdu. Meclisi” ve diğerlerinin yazdığına göre bu üç gün boyunca kimseye günah yazılmaz. 

Bu mollaların yazdığına göre, İslam Peygamberi vefat edince yerine damadı Ali geçmesi gerekirken bu üç halife zorla onun hakkını gasp etmiştir, dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi onların bu eylemidir, bütün günahlar bu üçünün, özellikle ikinci halifenin boynunadır. Bu nedenle ne zaman kötü bir şey olsa Şiiler onların adını anıp ismen hakaret ederler. Bu inanıştaki insanların ne durumda olabileceği, yaşam ve ülke işlerinden ne kadar uzak oldukları açıktır. 

Bu gibi işler, kinler ve inanışlar Azerbaycan'da diğer yerlerden daha yaygındı. Tebriz'de kendi gözlerimle gördüğüm deste, baş yarmak, "8 zincirle sırta vur- 


113 o Şiilerin İmam Hüseyn ve diğer Kerbela şehitleri için özellikle Aşura günü okudukları ziyaret 
duaları. (ÇN) 

114 (o Nüdbe,İmam Cafer Sâdık'tan nakledilen meşhur bir duadır. Kurban Bayramı gibi bayramlarda 
ve cuma günleri okunur. (ÇN) 

115 oOn İki İmam Şiasının, Ehlibeyte kötülük ve haksızlık yapanları sevmemek, düşman bilmek 
inanışı. (ÇN) 

116 o Rebiyülevvel'in 9'u, hilafetin Hz. Ali'nin hakkı olduğu inanışı nedeniyle Şii toplumunun alt 
kesiminin sevmediği ikinci halife Hz. Ömer'in ölüm tarihidir. (ÇN) 

117 o Muhammed Bâkır-i Meclisi (ölm. 1699), geç Safevi döneminde yaşamış önemli bir müctehid. 
(ÇN) 


118 o Taziye merasimlerinde kamayla başa vurarak kan akıtmak. (ÇN) 
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mak, göğüs dövmek, hacle,"9 Arap gibi giyinme, Zeynep rolü yapma ve benzeri Muharrem törenlerinin hikâyesi, ayrıntılarına giremeyeceğimiz kadar çoktur. 
Her senenin üçte birinden fazlası bu tür şeylere harcanır burada. 

Bu kötü şeylerin yanı sıra Rebiyülevvel'in 9'unda şaşılacak bir şey daha yapardı insanlar burada, birbirlerini ıslatırlardı. O gün herkes başka birinin üzerine su döküp tepeden tırnağa ıslatmaya çalışırdı. Sokakta yürüyen birinin üzerine evin damından koca bir kazan su boca edilir veya yüzüne doğru bir tas su atılırdı. Grup oluşturup bir dere veya havuz kenarında bekler, yoldan geçenleri yakalayıp suya atarlardı. Talebeler medreselere halılar serer, şenlik yapar, eğlenir, zenginleri evlerinden alıp medreseye getirir, onlardan para alır, vermezlerse havuza atarlardı. Bu âdetin nereden çıktığı bilinmiyor. 

İlk olarak Safeviler zamanında ortaya çıkan "teberrâi" dervişleri de vezirin ve emirlerin atının önüne atlayarak veya halkın arasında dikilerek İslamın başlangıcındaki tarihi şahsiyetlere yüksek sesle hakaret ederlerdi. "Lanetçi" denilen bu adamlardan bazılarına bugün de çarşılarda rastlamak mümkündür. 

Azerbaycan, Kürdistan'la |vilayeti| komşudur. Kendi içinde de Kürtlerin yaşadığı yerler vardı. Bu gibi işler bir başka büyük tahribata, Sünni Kürtlerin kin duygularının körüklenmesine de yol açıyordu. 

Bu, Şii-Sünni sorunu hikâyesidir. Bunun yanı sıra Şeyhi, Müteşerri' ve Kerimhani sorunu da vardı. Feth Ali Şah zamanında Şeyh Ahmed-i Ahsai adında, İran'da ve diğer yerlerde birçok öğrencisi bulunan Iraklı bir müctehid vardı. 
Diğer müctehidlerin husumetine neden olan, kendisinin dinsizlikle suçlanmasına yol açan bir dizi yenilik ileri sürmüştü. Bu görüşleri yüzünden İranlılar içinde ikilik yaşanmaya başladı: Şeyhin yolunda gidenlere "Şeyhi", diğerlerine "Müteşerri' deniyordu. Tebriz'de bu iki hizip arasında kanlı çatışmalar oluyordu, uzun süredir halkın huzuru bozulmuştu. Tebriz'de hâlâ "Ganlı Mescid" (Kanlı Cami) adını taşıyan camide kanlı bir Şeyhi- Müteşerri' çatışması yaşandığı söylenir. 

Şeyh Ahmed'in halefi, Şeyh Kâzım-i Reşti'ydi. Ne var ki ölümünden sonra bu konuda da anlaşmazlık çıktı, Kirman'da Hacı Muhammed Kerim Han haleflik iddiasında bulundu ve Şeyh'in öğretilerine bazı ekler yaptı. Tebriz'deki Hacı Mirza Şefi' bunları reddetti, Şeyh'in özgün öğretisini savundu. Sonuçta Tebriz'de ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde insanlar üçe bölündü: Şeyhiler, yani Hacı Mirza Şefi' yanlıları; Kerimhaniler, yani Hacı Muhammed Kerim Han yolundan gidenler ve Müteşerri'ler, yani diğer mollaları izleyenler ve bu iki hizbe düşman olanlar. 


119 Hacle: Gerdek çadırı kurmak. İmam Hasan'ın oğlu babasının şehadeti üzerine amcası Hz. 
Hüseyn'in yanında büyümüş, Kerbela Olayı'nda, on üç-on dört yaşında şehit olmuştur. Aşura gününde damatlık delikanlı olduğu yaşı vurgulamak ve o hasreti anlatmak üzere gerdek çadırı kurularak anılır. (ÇN) 
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Bizim anlattığımız Meşrutiyet'ten önceki yıllarda bu üç hizip arasında artık kanlı çatışmalar olmuyor ama gruplar birbirinden uzak yaşıyordu. Birbirlerine misafirliğe gitmiyor, kız alıp vermiyor, kendi camilerine gidiyor, her yıl Ramazan'da minberden kendi şeriatlarını anlatıyor, birbirlerini kötülüyorlardı. 

Önderlerine gelince: Şeyhiler, daha önce dediğimiz gibi Hacı Mirza Şefi'nin müritleriydi; onun halefi oğlu Hacı Mirza Musa, onun halefi de Mirza Ali Aga Sikatülislam'dı. Ramazan'da ve diğer günlerde toplandıkları birkaç büyük camileri vardı. Sikatülislam'ın ailesindekilerden başka Tebriz ve Necef'te de mollalar vardı. 

Kerimhaniler, Kerim Han'ın ve ailesinin müritleriydi. Kirman'da yaşayan bu aile Tebriz'deki müritlerini yönetmesi için temsilci atıyordu. Meşrutiyet döneminin başındaki temsilcileri Hacı Seyyid Muhammed-i Karabaği'ydi. Birkaç yıl sonra ölünce yerine Şeyh Ali Civan geldi. 

Çoğunlukta olan Müteşerri'lerin takip ettikleri kendi mollaları vardı. Bunların büyük uleması Necef ve Kerbela ulemasıydı, onlara "taklid" eder, onların risalelerine göre iş görürlerdi ancak her şehirde halka önderlik eden çok sayıda müctehid ve mollaları bulunurdu. Bunlardan bazıları büyük servet sahibi olmuştu, birçok uşakları, talebelerle seyyidler arasında kendilerine bağlı çok sayıda insan vardı, devlete rakip bir yetke odağı oluşturmuşlardı. Bu müctehidler "ayandan" sayılırdı. 

Mirza Ahmed'in sülalesi Tebriz'de yaklaşık yüz yıldır bu türden dinsel ve dünyevi bir yetkeye sahipti. Bu ailenin yüz yılda edindiği büyük bir serveti, birçok köyü vardı, her yere kök salmışlardı. Daha önce dediğimiz gibi Nâsıreddin Şah zamanında işlerin başında otuz yıl boyunca Hacı Mirza Cevad vardı ve hükmünü sürdürüyordu. 1274 (1313 (1896) yılında vefat ettiğinde yerine oğlu Mirza Rıza geçti. Üç yıl sonra o da ölünce Hacı Mirza Cevad'ın erkek kardeşinin oğlu, Necef'ten dönen Hacı Mirza Hasan-i Müctehid, müctehid olarak işleri eline aldı. Öte yanda yeğeni Hacı Mirza Kerim de İmam Cuma olarak çalışmaya başladı. 

Bu iki adam meşrutiyet döneminden önceki yıllarda yaşadılar. İkisinin de büyük serveti vardı, büyük bir düzen kurmuşlardı, amca yeğen birbirlerini kıskanır bazen de çekişirlerdi. 

Bunlardan başka, Mirza Sâdık Aga, kardeşi Hacı Mirza Muhsin ve Hacı Mirza Ebul Hasan-i Engeci gibi başka müctehidler de vardı. 

Bu şahısların hayatlarını, yaptıklarını anlatmak için söze uzun bir ara vermemiz gerekir ki buna yer ayıramayız. Bunların iyilerinin de kötülerinin de 


120 Şia fıkhına göre kişiler ya ahkâmla ilgili meselelerine cevap bulacak düzeyde fıkhi bilgiye 
sahip olmalı ya da bu konularda bütün şartlara haiz yaşayan bir müctehide uymalıdır. Bu risale ve fetvalarına uyma işine Taklid, uyulan müctehide Merce-yi Taklid ve bütününe Taklid Müessesesi denir. (ÇN) 
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halka zarardan başka bir şeylerinin dokunmadığını söylemeliyiz. Bunlar gençliklerinde, kimi zaman İran, kimi zamansa Irak'taki medreselere gidip usul, fıkıh, hadis, Kur'an ve Şii mezhebiyle ilgili çeşitli konuları öğrenip kendilerine göre "İmam'ın vekili" sıfatını kazanıp şehirlerine dönmüşlerdi. Aralarından kötü niyetli ve açgözlü olanlar aldıkları eğitimi para biriktirmek, insanları kendi yetkeleri altında toplayıp hükmetmek amacıyla kullanıyordu. İyileri de öğrendiklerinin aynısını inatla halka öğretiyor ve onları ağlamak, göğüs dövmek, ziyarete gitmek, nüdbe duası okumak gibi her türden yararsız şeye sevk ediyor veya içlerindeki mezhepsel kin duygularını körüklüyorlardı. Kötüleri öyle, iyileri de bu şekilde halkı meşgul edip dikkatini ülke ve halk sorunlarından uzaklaştırıyor, bunları düşünmekten alıkoyuyordu. 

Doğrusu iyi olanlar, halka, yalan söylememeyi, dürüst olmayı, başkalarına iyilik yapmayı öğreterek birçok güzel şey de yapıyordu. Bu anlamda yararlı insanlardı. Gene de verdikleri zarar yaptıkları iyilikten fazlaydı. 

Bunların iyileri de kötüleri de üzerine yaşadığımız bu ülkeyi sömürmek isteyen düşmanlar bulunduğunu, ülkeyi korumak için bizim de çaba göstermemiz gerektiğini, daima uyanık ve silahlı bulunmamız gerektiğini hiç akıllarına getirmiyorlardı. Bunları hiç düşünmedikleri gibi bu konulardan söz edenleri de dinlemiyorlardı. Birçoğu bu tür konuşmaları “kötümserlik" olarak kabul ediyor, halkı akılsızca bu tür düşüncelerden uzak tutuyordu. Bu yüzden Talıbof'un kitaplarını ya da İbrahim Bey'in Seyahatnamesi'ni yasaklıyorlardı. Bir mecliste bu tür konular açıldığında oradaki mollanın yüzünü ekşitip konuşmayı sonlandırdığı, "Bu Şii memleketin bir sahibi var, onu korur" veya "Padişahın kalbi Tanrı'nın elindedir, dua edelim de Tanrı onu memlekete gönül vermeye sevk etsin" diye yanıt verdiğine birçok kez tanık olunmuştur. Tebriz'de böyle davranmayan tek molla, daha sonra anlatacağımız rahmetli Sikatülislam'dı. 


Mirza Aga Han-i Kirmani ve Arkadaşlarının Öldürülmesi 


Azerbaycan halkı, uyanışa hazır olması ve buna yol açan birçok etkenin bulunmasına karşın yukarıda saydığımız ağır sorunlar nedeniyle Muzaffereddin Şah'ın oğlu Muhammed Ali Mirza veliaht olup Tebriz'de işlerin başına gönderildiği zamana kadar silkinip harekete geçemiyor, öylece oturuyordu. Bir yandan onun zalimliği ve kötülüğü öte yandan birtakım olaylar, ister istemez halkı söylenmeye ve kıpırdanmaya itti. 

Muhammed Ali Mirza'nın veliaht olmasından hemen sonra yürek parçalayan bir olay oldu; Mirza Aga Han-i Kirmani, Hacı Şeyh Ahmed-i Ruhi ve Hacı Mirza Hasan Han-i Habirülmülk'ün üçü birden Tebriz'de öldürüldüler. Mirza Aga Han ve Hacı Şeyh Ahmed'in hikâyeleri uzun. Gençliklerinde Kirman'dan 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İsfahan'a, buradan da önce Tahran'a sonra İstanbul'a gitmişlerdi. Orada birkaç dil, İngilizce, Fransızca ve Osmanlı Türkçesi öğrenmişlerdi. Avrupa'nın ne kadar ileri, oradaki devletlerin ne denli güçlü olduğunu, Doğu'nun perişan durumunu, Doğuluların da ne kadar çaresiz olduğunu görmüşlerdi. Bu yüzden dertlenip çabalamaya başladılar. Kendileri dedurumdan duruma girdiler. 
Başta İran'daki herkes gibi Şiiydiler, sonra orada Ezeli”! olup Subh-i Ezel'in kızlarıyla evlendiler, peşinden tamamen dinsiz oldular ve açıkça "Tabiiyye"12 söylemlere başladılar. İşin sonunda Seyyid Cemaleddin Esedâbâdi'ye3 katılıp tekrar Müslüman oldular. Onunla işbirliği içinde "İttihad-i İslam" için çalıştılar, tanınmış kitaplar yazdılar. 

Habirülmülk ise İran'ın İstanbul Başkonsolosuydu, Seyyid Cemal'le ve bunlarla işbirliği içindeydi. Bu üçü İran'daki farklı yerlere "İttihad-i İslam" hakkında mektuplar gönderiyordu. Kendilerini ateşten ateşe atıp halkı kurtarmak için her yola başvuruyorlardı. 

Nâsıreddin Şah'ın hükümdarlığının son yılı olan 1274'te (1313 (1896)) İran Büyükelçisi Alâülmülk Osmanlı sarayına başvurarak bunların tutuklanmasını istedi. Uyanışın Tarihi'nde, büyükelçinin Sultan'a bir önceki yıl meydana gelen Ermeni ayaklanmasında onların parmağı varmış gibi bilgi verdiğini yazar. 

Sultanın emriyle üçü de tutuklanıp Trabzon'a gönderilir ve burada hapsedilirler. Aynı yıl Nâsıreddin Şah, Mirza Rıza Kirmani tarafında öldürülmüştü, Seyyid Cemaleddin'in bu işe karıştığı düşünülüyordu, dolayısıyla bu üç adam da şüpheliler arasına girdi. Devletin ricası üzerine sınırda İranlılara teslim edildiler, Tebriz'e getirildiler ve üçü birden burada idam edildi. O günlerde Azerbaycan Valiliği'ne vekâlet eden Vezir-i Ekrem bu üç kişinin nasıl öldürüldüğünü çok iyi biliyordu, bu konuda Uyanışın Tarihi yazarı Nâzımülislam'a bir not göndermişti. Biz de onu buraya alıyoruz. Şöyle yazıyor: 


"Yeni Veliaht olan Muhammed Ali Mirza bir gün beni çağırıp merhum Mirza Ali Asger Han-i Eminüssultan'ın telgrafındaki 'İstanbul'dan üç suçlu getiriliyor, otuz süvari gönderin İran Osmanlı sınırı olan Çaldıran'ın Ovacık'ından teslim alıp Tebriz'e getirsinler' talimatını gösterdi. Ben de Rüstem Han-i Karacadaği'yi otuz süvariyle gönderdim. Rüstem Han yaklaşık bir ay hudutta bekledi, kendi- 


lerinden haber çıkmadı. İzin almadan kendi başına Tebriz'e geri geldi. Muham- 


121 o Bâbihareketiiçinde Mirza Yahya Nuri-yi Subhülezel'in başını çektiği bir hizip. Vehid ve Semere 
diye de bilinen Mirza Yahya Nuri-yi Subhülezel, Ezeliler Fırkası'nın kurucusudur. Ezeliler ve Bahailerin önderleri kendilerinin Bâbi hareketinin kurucusu Seyyid Ali Muhammed Bâb'ın gerçek vekilleri olduğunu iddia ediyorlardı. (ÇN) 

122 o Tabiatçı, doğacı. (ÇN) 

123 o Seyyid Cemaleddin Afgani (1838-1897): İslam birliği düşüncesini savunan, İslam dünyasının 
modernleşmesi üzerine fikirler ileri süren düşünür. (ÇN) 
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med Ali Mirza, Rüstem Han hudutta bir ay bekledikten sonra Tebriz'e döndü diye Tahran'a telgraf çekti. 

Tahran'dan, suçlular bugünlerde hududa getirilecek, Rüstem Han'ı hemen oraya gönderin diye cevap geldi. Rüstem Han'ı tekrar gönderdik, bendeniz bunların kim olduğunu, suçlarının ne olduğunu bilmiyordum. 

İki üç kez Muhammed Ali Mirza'ya sordum, 'ben de bilmiyorum' dediyse de inanmadım, kesinlikle biliyordu. Muhtemelen benden şüphelendiği için söylemek istemiyordu, buradan da benim adıma iyi bir şey olan, hakkımda- ki kötü düşüncelerini anlamış oldum. O beyleri Tebriz'in iki menzil uzağındaki Merend'e getirdiklerinde kaçma ihtimaline karşı kendi Muhafız Başı olan İskender Han-i Fethüssultan'ıda Rüstem Han'a yardım için süvarilerle Merend'e gönderdi. 

Ben Vali Vekili olmama ve hapishaneden sorumlu bulunmama rağmen onları bana vermediler. Veliahtlık konağı onarımda olduğu için Muhammed Ali Mirza geçici olarak Şeşkelan Mahallesi'nde oturuyordu. Onları da orada hapsetti, böylece o zavallıların durumunu öğrenmek için kendileriyle mülakat imkânım da olmadı. 

Bu arada kimi yerlerden gerekli tahkikatın yapılıp salıverilmelerine çabaladım. Hatta hapisten Merhum Hacı Mirza Cevad Aga'nın oğlu Merhum Hacı Mirza Aga Müctehid ve diğer ulemaya sığınma mektubu yazarak kurtarılmalarını istesinler diye gardiyanlardan birine on tüman verip kendilerine kalemdan””* ve kâğıt gönderdim. Onlar da yazdı ve aynı gardiyanla ulemaya gönderildi. Ben de kendileriyle mülakat etmeyi çok istiyordum. Bir gün şimdi unuttuğum bir iş için akşamüstü Muhammed Mirza'nın evine vardığımda yalnız başına odada oturmuş kitap okuyordu. Bana da otur izni vererek elindeki kitabı okumam için uzatıp 'bu üç mahpustan biri olan Mirza Hasan Han, İran için kanun yazmış' dedi. Birkaç satır okumuştum ki 'siz bu mahpusları daha görmediniz, hatırım için oraya gidin ve bunları sorgulayın' dedi. 'Benimle birinin gelmesi ve sizin de konuşulanları kapı arkasından dinlemeniz koşuluyla giderim' dedim, kabul etti. Muhammed Ali Mirza, ben, İskender Han-i Fethüssaltana ve Mirza Kahraman Han-i Neyyirüssultan birlikte hapsedildikleri yere gittik. Kendisi kapı arkasında bekledi, biz üçümüz içeri girdik. Zavallıların namazları henüz bitmiş daha prangalar ayaklarına takılmamıştı. Fethüssultan ve Mirza Kahraman Han karşılarına geçip oturdular, üzüntümü Muhammed Ali Mirza görmesin diye köşede bir yerde oturdum, Muhammed Ali Mirza kapının deliğinden bakıyordu. Fethüssultan ve Mirza Kahraman Han kendileriyle sohbete başladı, yaklaşık çeyrek saat sonra, 'ben de sizinle konuşmak istiyorum' 


124 (Değişik uçlu kalemleri ve mürekkep hokkası olan özel bir kalemlik. (ÇN) 
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dedim. 'Siz Mirza Mahmud Han-i Hekim Fermanferma mısınız' diye sordular. 
"Gördüğünüz gibi şivem Türkçe ve Veliaht'ın hizmetkârlarından biriyim' dedim ve sigara tabakamı çıkarıp birer sigara ikram ettim, kendim de bir sigara yakıp sohbete başladık. İma ve işaretlerimden kim olduğumu anladılar, 'sohbeti orada (İstanbul'da| tanıştığınız merhum Aga Seyyid Cemaleddin'den açalım' dedim. 'İstanbul'da İslam Birliği için bir toplantı düzenlenmişti, kendileri de başkandı, biz de katılımcıydık, orada tanıştık' dediler. Ben de İslam Birliği'nin yararları ve sonuçları üzerine konuştum. Bu minval üzere bir hayli konuştuk, beni iyice tanıdılar, ağızlarından zararlarına olacak bir şey kaçıracaklarından çekinerek sohbeti başka yerlere çektim. Sonunda 'Nâsıreddin Şah'ı neden öldürdüler' diye sordum. Şeyh Ahmed, 'sürekli yazılı dileklerde bulunuldu hiçbirini dinlemedi, onun için öldürdüler' dedi. Ben kalktım, Şeyh Ahmed, 'şeref verin yarım saat daha konuşalım' dedi. Zavallı, Muhammed Ali Mirza'nın kapı arkasından dinlediğini ve benim sohbetten kaçındığımı bilmiyordu. Romatizmam olduğunu orasının da rutubetli olduğunu, daha fazla oturamayacağımı söyledim. 'Yarın akşam kuru bir oda tahsis etmesi için Veliaht'tan ricada bulunuruz teşrif edersiniz, oturup konuşuruz' dediler. 'Veliaht müsaade ettikten sonra hiçbir sakıncası yok' dedim ve kalktım. Tam kalkmışken, 'boynumuza vurulan bu zincirin ne olduğunu biliyor musunuz' diye sordu Şeyh Ahmed. 
'Bilseydiniz bu zinciri altından yapıp günde bir kere ziyarete gelirdiniz' dedi. 
Benim de kan beynime sıçramış, doğal halimi kaybetmiş bir haldeydim. 'Ben biliyorum, bazıları da keşke bilse' dedim. Bu sözüm, Tebriz'de olduğum sürece Muhammed Ali Mirza'nın bana hiç güvenmemesine ve birtakım darbeler almama neden oldu. 

Hapistekilerin yanından ayrılınca Muhammed Ali Mirza bana 'sorgulamanızın tamamı dünya Müslümanlarının birliği ve ilim üzerineydi' dedi. 'Evet' dedim 'çünkü ikinci ve üçüncü sorguda bütün bildiklerini anlatmaları için birinci sorguda bana güvenmeleri gerekirdi' dedim. 

Çok üzgün bir durumda eve gittim. Sürekli onları nasıl kurtarırım diye düşünüp durdum. Bir iki kez de merhum Mirza Aga İmam Cuma ve merhum Hacı Mirza Musa Sikatülislam'la bu beylerin durumu ve Erbain günü” halkın yardımıyla kurtarılmalarını ve kendilerinin yardımıyla Tahran'a götürülmelerini görüştüm. Bu girişimimden birkaç gün geçmişti ki sabahın erken saatinde beylerin öldürüldüğünün haberini aldım. Birdenbire düşünmeden Muhammed Ali Mirza'ya koştum. Daha ben bir şey söylemeden, dün gece Emir Bahâdır'ın amca oğlu Hüseyn kulu Han'ın Şah'ın idam fermanıyla Tahran'dan geldiğini söyledi. 
'Benden başlarının kesilip Tahran'a gönderilmeleri isteniyordu, ben de ferma- 


125 Kırk, kırkıncı. Şiilikte, Erbain-i Âşüra, hicri takvime göre Aşura Günü'nden kırk gün sonra 
gelen Sefer ayının yirminci günü, Hz. Hüseyn'in kırkıncı şehadet günü. (ÇN) 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nı uyguladım' dedi. 'Bendeniz Nâibülhüküme'yim,” bari beni bilgilendirseydiniz' dedim. 'İş bitmeden söylemeye yetkili değildim' dedi. Ne ise, geceyi iki saat geçe birer birer getirtip kendi evinde kuşburnu ağacının dibinde biçarelerin başlarını kesmişler, kendisi de balkondan izliyormuş. Üçünün de başlarının derisini soyup içine saman doldurtmuş, aynı gece Hüseynkulu Han-i Nevvab'la Tahran'a göndermiş. Başları da şehrin ortasından geçen çayın kumları altına gömdürmüştü. Ertesi gün çocuklar çay kenarında oynarken kumların altından çıkan derisi soyulmuş başları bulmuş. Haber gelince derhal uygun bir yere gömülmeleri için emir verdim, daha sonra o şehitlerin naaşlarını bulmaya koyuldum. Naaşları aynı gece dağ yolunda bir duvarın dibine bırakıp duvarı üstüne yıkmışlar. İkinci gece birkaç adamla birlikte adamım olan Naip Abdullah'ı naaşları getirmesi için gizlice gönderdim. Başlarla birlikte gusul verdirip o mahallenin kabristanına gömdürdüm." 


Vezir-i Ekrem'in notu bu kadar. 

Bunları öldürünce "Bu üç kişi Bâbi'ydi" dediler. Başkalarını öldürünce bile böyle söylüyorlardı, kaldı ki bu üçünden ikisi bir zamanlar tanınmış Bâbi'ydi, onun için bunu rahatlıkla söyleyebildiler. Ne var ki birçok kişi hikâyelerini öğrenince çok üzüldü. Birkaç yıl sonra kimi hürriyetçi ayağa kalkıp mücadeleye başladığında bu üçünün adı hep dillerindeydi, bunu Kaçarların zulüm ve adaletsizliklerinden biri saydılar. 


Ekmek Hikâyesi 


Mutlakıyet zamanındaki sorunlardan biri de stokçuluktu. Köy ağaları ellerindeki buğday veya arpayı, ekmek bulunmaz hale gelip fiyatı artıncaya dek satmaz, daha sonra yüksek fiyattan pazara sürerlerdi. Meşrutiyet'ten önceki yıllarda Azerbaycan'da bu iş çok yaygındı. Birçok köy ağası, molla, eşraf ve tüccar bu işe koyulmuştu. Bu uygulamayı engellemesi gereken hükümet ise Muhammed Ali Mirza'nın da köy sahibi olması ve yüksek tahıl fiyatlarından kâr etmesi nedeniyle durumu umursamadı. 

Bu nedenle ekmek her zaman kıttı; fırınların önünde sürekli kadın erkek kalabalıklar toplanır, bağırış çağırışları uzaktan duyulurdu. 

Yoksullar için dayanılmaz olan bu durum nedeniyle birkaç kez isyan çıkmıştı. Bunların biri, Nizâmülulema, Alâülmülk ve diğerlerinin evlerinin yağmalandığı kanlı 1277 (1316 (1898)) isyanıydı. O yıl ekmek çok daha zor bulunuyordu, halk daha büyük sıkıntı içindeydi. Tebriz'e yeni gelen Seyyid Muhammed-i Yezdi, camilerde ve ravzahânilerde minbere çıkıyor, stokçuları suçluyor, halkın 


126 o Nâibülhüküme: Hükümetin temsilcisi (ÇN) 
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öfke ateşini körüklüyordu. Bunların sonucunda ve farklı ellerin de işe karışmasıyla bazılarının öncülüğünde çarşılar kapandı, halk Seyyid Hamza'da toplanıp nale ve figana başladı. Azerbaycan vali vekili Emir Gerusi, haber göndererek veya konuşarak isyanı yatıştırmak istedi ancak beceremedi. Bu arada Nizâmülulema'nın adı ortaya atıldı. Buğday almak için gelen kimi fırıncılara buğday vermediği iddia ediliyor, sülalesi hakkında da çok kötü şeyler söyleniyordu. Bunun üzerine halk ikinci gün gidip onun evini kuşattı. Olacakları haber alan Nizâmülulema ve adamları eve tüfekçi yerleştirmişti. Bunlar ateş edince halktan çok sayıda insanın vurulup düştüğü ama kalabalığın dağılmadığı söylendi. Başka bir yönden gelen tüfekçiler de ateş açıp birkaç kişiyi daha vurdu. Bu da yetmedi, o sırada dersten dönen ve olaylardan habersiz birkaç talebeyi mollalara duydukları kinden dolayı tutuklayıp vahşice başlarını kestiler. 

Nizâmülulema ve kardeşleri, rahmetli Hacı Mirza Musa Sikatülislam'ın yardımıyla ailelerini de alıp gece evi terk etti. Ertesi gün evi basan halk her şeyi yağmaladı, bir sürü eşya ve kap kacak götürdü evden. Muhammed Ali Mirza ancak bundan sonra meseleye el attı, Emir Nizam'a halkı dağıtmasını emretti. 
Bu olay, 1277'nin Mordad'ında (Rebiyülahir 1316 |Ağustos 1898)) oldu. 

Onun |Muhammed Ali Mirza'nın| Nizâmülulema'nın kardeşi A'lâülmülk'e ve diğerlerine kin duyduğu, olaylarda parmağının olduğu ve bu olayı onlardan öç almak için kullandığı anlaşılıyor. 

Halk evleri yağmaladıktan sonra dağıldı, karışıklık son buldu ama çarşıdaki ekmek kıtlığı ve yoksul halkın çektiği sıkıntılar konusuna hiçbir çare bulunmadı. Bu sorunlar Meşrutiyet Hareketi başlayana kadar devam etti, kuşkusuz bu sorun hareketin nedenleri arasında sayılmalıdır. 

Meşrutiyet'ten üç dört yıl öncesindeki durumu şahsen anımsıyorum. O günlerde artık büyümüştüm, bazen çarşıya gidiyor, dükkânların önünde bekleşen kadın erkek kalabalıklarını gözlerimle görüyordum. 

Göklerden yağmurun bol yağdığı, toprağın bereketli, hasadın iyi olduğu yıllarda bile halk ekmeği zahmet ve meşakkatle alabiliyordu. Dul kadınlar çocuklarını evde bırakıp dört beş saat dükkânın önünde kuyrukta bekliyordu. Erkek işçiler geç saatlere kadar çalışıp para kazanıyor ama ekmek alamadıkları için eve elleri boş dönüyorlardı. 

O günlerde itibar sahibi zengin insanlar çarşıdan ekmek almazdı. Evde ekmek yapmak ev idaresinin bir koşuluydu. Çarşıdaki fırınlar esas olarak yoksulların ihtiyacını karşılardı, bu eziyet ve zahmeti çeken de onlardı. 

Fırıncılar Muhammed Ali Mirza yüzünden halka küstah ve kaba davranıyor, halkın kendilerine muhtaç olduğunu bildikleri için değişik hilelere başvuruyorlardı. Hem fiyatını yükseltip ekmeği pahalıya satıyor hem tam pişmemiş, 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tağşiş edilmiş ekmek veriyorlardı. Hepsinden beteri, bir men” ağırlığında ekmek satmaları gerekirken üç çeyrek hatta daha düşük ağırlıkta ekmek satıyorlardı. Fırıncılar açıkça "Ey millet bilin, bir men üç çeyrektir" diyordu. 

Kerbela'ya ziyarete gitmek isteyen bir fırıncıyı hatırlıyorum, kazandığı paranın "helal" sayılması için halka bunu söylüyordu. Aslında bu bile yalandı, halkın dediği gibi ekmekleri üç çeyrekten de azdı. 

Kimse bir önlem almadığı için o günlerde eksik tartı başlı başına bir sorundu, ağırlıklar standart olmadığı gibi yalnız fırıncılar değil bütün dükkân sahipleri bu hileye başvuruyordu. Ama halkın esas ağrına giden fırıncıların yaptığı eksik tartıydı. Çünkü çok zahmet çekerek ve yüksek fiyatla aldıkları bir men ekmek üç çeyrek veya daha azdı. 

Bütün bunlar halkın uyanışına birkaç şekilde katkıda bulundu. Bir yandan gelecekte ülkenin padişahı olacak Muhammed Ali Mirza'dan umutlarını kestiler, ondan nefret ettiler. Ayrıca diğerleri gibi stokçuluk yapan mollalardan da so-Sudular. Halk bütün bunların sonucunda hayat konusunda daha fazla kafa yormaya başladı, zamanla bunun için bizzat mücadele etmesi gerektiğini öğrendi. 

Bilinen stokçu mollaların birincisi İmam Cuma, ikincisi Müctehid'di. 
Müctehid bu işi hoş görmediğini iddia edip suçu oğlu Hacı Mirza Mesud'a atıyordu. İmam Cuma ise yaptığını gizlemeye gerek bile duymuyordu. 


Cafer Aga Şekkak'ın Öldürülmesi 


1284 (1323 (19051), Muzafereddin Şah Avrupa gezisinde, Muhammed Ali 
Mirza'ysa Tahran'da ""Nâibüssaltana"yken iken Tebriz'de garip bir olay meydana geldi. Meşrutiyet Hareketi'yle yakın bağlantısı bulunmamasına rağmen birkaç yıl sonra meydana gelecek olaylar ve tarihin akışıyla ilişkisi olması, devletin halk nezdindeki itibarını büyük ölçüde zedelemesi nedeniyle burada yazma gereği duyuyoruz: 

Şekkak aşireti, Osmanlı topraklarına yakın bir bölgede yaşayan Kürtlerdendi. Reisleri, her fırsatta devlete karşı ayaklanır, baskın ve yağmaya girişirdi. O dönemde, birkaç yıldan beri aşiret reisi olan Muhammed Aga ve oğlu Cafer Aga gene başkaldırarak baskın ve yağmaya başlamışlardı. Muhammed Ali Mirza'nın Tahran'a gitmesinden sonra Azerbaycan vali vekili olan Nizamüssaltana, Cafer Aga için af çıkarıp onu Tebriz'e çağırmıştı. Cafer Aga, aralarında dayısı Mirza da bulunan yedi seçilmiş adamıyla Tebriz'e geldi, Nizamüssaltana onlara iyi davrandı. 

O sırada Kafkasya'daki Ermeni-Müslüman savaşı iyice kızışmıştı. Tebriz'e ulaşan haberler halkta galeyana neden oluyor, Tebriz'de de karışıklık çıkaca- 


127 (Men, farklı şehirlerde farklı ağırlıktadır, Tebriz'de 3 kilogramdır. (ÇN) 
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$ı endişesi yaşanıyordu. Bu nedenle Cafer Aga kısa bir süre için Ermenistan Mahallesi'ne göz kulak olması, adamlarıyla devriye gezerek olay çıkması halinde önlemler alması için görevlendirildi. 

Şehirde bir süre kalıp silah ve cephaneleriyle devriye gezdiler. Çarşıdan veya caddelerden geçerken insanlar durup onları seyrediyordu. 

Ama günün birinde aniden Cafer Aga'nın katledildiği, adamlarının ateş açarak kaçtığı, birkaç kişiyi vurdukları, şehirde bir hareketlenme olduğu haberi yayıldı. Muhammed Ali Mirza'nın Tahran'dan Nizamüssaltana'ya telgraf çekerek Cafer Aga'yı öldürmesini emrettiği anlaşıldı. Nizamüssaltana, Karacadağ süvari komutanı Muhammed Hüseyn Han-i Zergam'ı sarayına çağırmış, ona, birkaç ferraşa ve başkalarına tabanca-tüfek verip evin bodrumuna yerleştirmiş, sonra da Cafer Aga'yı saraya davet etmişti. 

Hiçbir şeyden şüphelenmeden gelen Cafer Aga adamlarını bahçede bırakarak Nizamüssaltana'yı görmek için merdivenleri çıkar. Ferraşlar onu küçük bir odaya alır. Yerine oturur oturmaz Zergam tüfekle pencereden ateş eder. Cafer Aga, sarsılıp düşer ve hayatını kaybeder. 

Tüfek sesini duyan aşağıdaki adamlar olanı anlar, ateş ederek merdivenden çıkar. Ferraşlar kaçmıştır, adamları Cafer Aga'nın cesedini görüp öldüğünü anlayınca canlarını kurtarmaya bakarlar. Pencereden teker teker dama tırmanır oradan da sokağa iner, ateş ederek kaçmaya başlarlar. Karşılarına çıkan herkesi vurarak şehirden kaçarlar. Nizamüssaltana'nın adamlarının elinden gelen tek şey bunların ikisini (birini bahçede, diğerini dama tırmanırken) vurmak olur, diğerleri sağ olarak kaçar. 

Her yönüyle garip olan bu olay, bir yandan affı bozup bir kişiyi pusuya düşürerek öldürmeleri, öte yandan iş bilmezlikleri ve birkaç Kürt'le başa çıkamamaları hükümet adamlarının itibarını büyük ölçüde sarsar. İnsanlar, hükümetin gösterdiği zayıflık nedeniyle bu işin sonunda binlerce masum insanın kanının döküleceğini, Kürtlerin kan davası güdüp baskın ve talana girişeceğini düşünür. 

Cafer Aga ile vurulan iki adamının cesetleri Âli Gapu'ya asılır. O günlerde mektebe gidiyordum, iki-üç öğrenciyle onlara bakmaya gittik. Üçü de baş aşağı asılmıştı. 

Nizamüssaltana'nın kaçan Kürtlerin peşinden gönderdiği süvari birliği onları Arvanak'ta yakalar. Kürtler kahramanca çarpışıp kendilerini savunur, çatışma sırasında süvarilerin birkaç atını ustaca ele geçirir, binip kaçarlar. Bu da devletin güçsüzlüğünün bir başka delili olarak görülür. 

Cafer Aga'nın babası Muhammed Aga, bu olayı bahane ederek tekrar ayaklanır ve kargaşa çıkarır. Osmanlılarla devam eden sınır görüşmeleri sırasında iki devlet arasında kırgınlık yaşanmıştı, araları bozuktu, bunu fırsat bilip 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İstanbul'a gider. Orada devlet tarafından iyi karşılanır, kendisine Paşa unvanı verilir, birtakım işler yürütür. Ancak Osmanlılar bir olay nedeniyle kendisinden şüphelenir ve unvanını geri alırlar, dolayısıyla pek bir şey yapamaz. Ama diğer oğlu İsmail Aga'nın, diğer adıyla Simko'nun yaptıklarını ileride göreceğiz. 


Kafkasya'da Ermeni-Müslüman Savaşı 


Meşrutiyet'ten önce patlak veren Boer-İngiliz Savaşı ile Rus-Japon Savaşı'nı anlatmıştık. Bu çarpışmalar hakkında Farsça gazetelerde yayımlanan haberler, her taraftaki İranlıların uyanışına katkıda bulunmuştur. Ayrıca Rusya'daki isyan, oradaki hürriyetçi hareketin inanılmaz mücadelesi halkı sarsıyordu. Bunların yanı sıra Kafkasya'daki Müslümanlar ile Ermeniler arasındaki çatışmalar Azerbaycan'da hareketlenmeye ve uyanışa neden olmuştu. 

Bu savaşa, daha doğrusu bu katliama bazı Ermenilerin kindarlıkları yol açmıştı. Rus devleti savaştaki yenilgisi, ülkenin büyük bölümünde baş gösteren isyanlar ve kargaşa nedeniyle bu yangını körüklüyordu; Kafkasyalıların da ayaklanacağından endişe eden Rus devleti, Müslümanlar ile Ermeniler arasındaki bu çarpışmaları, olası bir ayaklanmanın önünü kesmek, halkın dikkatini başka yere çekmek iyi bir araç kabul ediyordu. 

İlkin 1283'ün Behmen'inde |Şubat 1905)| Bakü'de bir çatışma meydana geldi. 
Bu ayın 30'unda (14 Zilhicce 1322 (19 Ağustos|) Ermeniler varlıklı bir ailenin oğlu, iyi bir genç olan Rezi Bey'i öldürdüler. Bunu dört gün dört gece süren kanlı olaylar takip etti. İki taraftan da suçlu-suçsuz çok sayıda insan öldürüldü, birkaç yüksek ve büyük köşk yakıldı. Nihayet Hacı Zeynelabidin Takiyev, Şeyhülislam ve başkalarının çabaları sonucunda sükünet ve huzur sağlandı. 

Ne var ki gönüller kinden arınmamıştı. Kanlı şiddet olayları çok geçmeden Bakü'de ve Kafkasya'nın diğer şehirlerinde tekrar başladı. Kaç erkek ve kadının öldürüldüğünü Allah bilir. 

Farsça gazeteler bu olayları yazıyordu. Terbiyet gazetesi, Ermenilerden taraf oldu; Hablülmetin ve diğerleri Müslümanlara destek verdi. Bu hadiseler bütün halkı rahatsız etti. Ama Azerbaycan'da, özellikle Tebriz'de tepkinin niteliği farklıydı. Kafkasya'nın Azerbaycan'a komşu olması, Azerbaycanlıların Kafkasya'yla gönül bağı bulunması dışında Kafkasya'da çok sayıda akrabaları vardı. Ermenilerin Müslümanları katlederken İranlılar ile diğerleri arasında ayrım yapmadıklarının duyulması insanları çok tedirgin etti. 

Burada da kan döküleceğinden korkuldu ancak hükümetin koruma önlemleri, bir kısım ulemanın dirayeti ve Ermeni önderlerinin uzak görüşlülüğü buna izin vermedi. Ermeniler İranlı olduklarını söylüyor, Kafkas kentlerindeki ırkdaşlarının yaptıklarını kınıyorlardı. Ulemayı ziyaret edip onların duygularını 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paylaştılar, hatta bu sırada Şeyh Hasan-i Mamakani Necef'te ölüp İran şehirlerinde onun için yas törenleri yapıldığında Tebriz Ermenileri de üzüntülerini bildirip Ermeni Mahallesi'ndeki Kale Beyi Camisi'nde onun için tören düzenlediler. 

Böylece burada çatışma olmadı. 1285 (1905) yılında bir gün, Meşrutiyet'ten yaklaşık bir ay önce bir dedikodu yayıldı, halk çarşıları kapattı, işler çığırından çıkmak üzereydi ki ulema ve hükümet bunu da önledi. 

Bu gerilimi önleyen önderlerden biri Ermenileri korumaya çalışan İmam Cuma'ydı. Bu davranışı Kafkasyalıları incitti, oradaki gazeteler kendisini kınayıp yerdiler. 

Bu olaylar, halkın silkinip uyanıklığının artırmasına çok yardımcı oluyordu. 
Bakü'de ve diğer yerlerde meydana gelen bu kanlı olayların herkesin üzerinde uzlaştığı en öğretici yönü, tüccar, işçi ve başkaları da dahil olmak üzere birkaç bin İranlının öldürülmesine rağmen İran devletinin konuyla ilgilenmemesi ve bu konuda herhangi bir görüş ileri sürmemesiydi. Bu durum halkı son derece rahatsız etti, Kaçar hükümetinin vurdumduymazlığının ve yetersizliğinin ortaya çıkmasında çok etkili oldu. 

Aynı yıllarda Azerbaycan'da bir olay daha yaşanmıştı; Tebriz ile Urmiye arasında bir İngiliz misyoneri kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından öldürülmüştü. İngiliz hükümeti katilin bulunmasında ısrarcı olmuş, olay uzun süre gündemde kaldığı için birçok kimse bundan rahatsızlık duymuştu. 
Nihayetinde elli bin tüman kan parası ödenip konu kapatılmıştı. Halk bu olayı, Kafkasya'da yaşananlarla karşılaştırdı, binlerce masum İranlının kanının dökülmesine rağmen devlet sesini çıkarmadığı, ilgi göstermediği için şiddetli öfkeye ve ümitsizliğe kapıldı. 


Veliaht Muhammed Ali Mirza'nın Kötülükleri 


Ayrıca Muhammed Ali Mirza'nın hal ve davranışları başlı başına halkın uyanışının ve bezginliğinin sebeplerindendi. Ülkenin başına geçip padişah olmak isteyen bu adam aşırı bir Rus yanlısıydı. Güya kendisine Rusça öğretmesi için sürekli yanında gezdirdiği Şapşal adındaki çok zeki bir Rus genci, akıl hocasıydı. 

Rus yanlılığı öyle bir noktaya vardı ki Kazak kıyafetleri giyerek çektirdiği fotoğrafı çekinmeden halka dağıttı. Halk, böyle bir idareyle ülkenin geleceği nasıl olacak diye düşünüp duruyordu. Kaçar hükümdarları içinde bu hal ve davranışlar içinde olan başka birisi yoktu. 

Yüzyıllardır mutlakıyet altında yaşayan İranlılar hükümdarlarının gaddarlık ve baskılarına alışmış olmalarına rağmen onun kötü davranışlarından çok rahatsızlardı. 
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Çok zengin olmasına ve yüksek mevkiine rağmen bu açgözlü genç adam insanlardan para kabul ediyor, borç para alıyor ve ödemiyordu. Bu huyunu öğrenen zalimler ona para vererek ve başka yollarla himayesine girmeye çalışıyor, onun desteğini aldıklarına güvenerek halka zulümde sınır tanımıyorlardı. Örnek olması için iki öykü yazıyorum: 

Tahran ve Tebriz'de evleri ve işyerleri olan ve büyük sermaye biriktiren Hacı Muhammed Taki-yi Sarraf, Muhammed Ali Mirza'ya para vererek yakın çevresine girmişti. Lake Dizec'deki”8 devlet arazilerini satın almış, başka insanların arazilerine el atmaya başlamıştı. Cesur bir ihtiyar olan Hacı Abbas-i Lake Dizeci, delikanlı oğluyla birlikte ona karşı koydu, arazisini korumaya çalıştı. 
Oğlu, Hacı Muhammed Taki'nin adamlarından bazılarını dövdü. Hacı Muhammed Taki, bunu Muhammed Ali Mirza'ya söyleyince o da Hacı Abbas'ın oğlunun tutuklanıp Anbar'a'? kapatılmasını emretti, (Hacı Abbas'ın) arazisini zorla alıp Hacı Muhammed Taki'ye verdi. Hacı Abbas pes etmedi, mücadelesine devam etti. Tapu senetleri ile ulemanın evlerine gidip adalet istedi. Bir sonuç alamayınca bir gün birkaç kilit alarak Müctehid'in, Mirza Sâdık'ın ve diğerlerinin camilerine gidip, "bu kadar pervasızca zulüm uygulanan bir şehirde ilk işiniz bu zulme son vermektir" diyerek kapılara birer birer kilit vurdu. Mollalar "Zalimleri durdurmaya gücümüz yetmiyor, ama soran olursa gerçeği yazıp veririz" der. Hacı Abbas'ın hazırladığı dilekçeye her bir molla yanıt yazar. Mirza Sâdık Aga'nın "Hacı Abbas'ın mülküne el koymak doğruysa, Fadak'a"“ el koymak da doğrudur" diye yazdığı söyleniyordu. Bu yazıyı alan Hacı Abbas Âli Gapu'ya gider, Muhammed Ali Mirza tam Enderun'dan çıkarken adalet istediğini haykırır. Muhammed Ali Mirza onu yanına çağırarak ne olduğunu sorar. Hacı Abbas derdini anlatarak mektupları ve aldığı yazıyı verir. Muhammed Ali Mirza sinirlenerek yazıyı yere atar, Hacı Abbas'a küfreder. Hacı Abbas "Sen benim torunum yaşındasın, bana küfretmen yakışık alır mı?.." der. Öfkesi iyice kabaran Muhammed Ali Mirzatutun bağlayın diye emir verir. Dahası, oğlunun Anbar'dan getirilmesini emreder, ayaklarına yağ sürdürüp ateşte tutarak yakıp babasının gözleri önünde işkence ederler, zavallı delikanlı aldığı bu yaralar yüzünden hayata veda eder. Hacı Abbas Anbar'a atılır, daha sonra diğer mahkümlarla devlet bahçelerinde çalışmaya gönderildiği gün kaçma fırsatı bulur, Müctehid 


128 o Tebriz'in bir mahallesi. 

129 Feth Ali Şah tarafından saray niyetiyle yapılan ama o amaçla kullanılmayıp büyük bir 
hapishaneye dönüştürülen, Kaçarların son döneminde Zindan-i Kasr-i Kaçar, Zindan-i Anbar-i Şahi veya Anbar-i Tahran denilen hapishane. (ÇN) 

180 Hz. Muhammed'in ölümünden sonra kızı Fatıma, peygamberin özel mülkü olan Fadak 
arazisini kendisine miras kaldığını ileri sürerek talep eder. Ancak ilk halife Ebu Bekir, peygamberin ölümüyle şahsi mülkünün bağışlanmış sayılacağını söyleyerek bu isteği reddeder. (ÇN) 
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Hacı Mirza Cevad'ın evine sığınır. Meşrutiyet Hareketi başlayana kadar onun evinde kalır, sonra da harekete katılır. 

İkinci öykü: Daha önce sözünü ettiğimiz Seyyid Muhammed-i Yezdi, Muhammed Ali Mirza'yla rahatlıkla görüşüyordu, onun sırdaşlarından biriydi, kısa sürede servet sahibi olmuştu. Bunun nedeni amcası Seyyid Ali'nin meşhur bir âlim olması, Tebriz'de bulunduğu yıllarda dua etmek ve benzeri şeyler için Muhammed Ali Mirza'nın enderununa girip çıkmasıydı. O yıllarda Tebriz'in zenginlerinden Hasan Han-i Sadrülvüzera, arkasında büyük küçük birçok çocuk bırakarak vefat eder. Seyyid Muhammed, evlerinden birini satın alır. Ailenin içişlerine vâkıf olunca çok paraya, mala mülke sahip olduklarını, işleri küçüklerin vasisi olan annelerinin idare ettiğini öğrenir. Bir gece merdivenle çatıya çıkıp eve girer, kadının yatağına kadar ulaşıp onu kendisiyle evlenmeye bir şekilde ikna eder, nikâh kıyar. Böylece kadının ve çocuklarının servetinin idaresini eline geçirir, dükkân, hamam, para ve benzeri şeyleri üzerine kaydettirerek ailenin geri kalan kısmının servetine de zorla el koyar. Muhammed Ali Mirza'nın yakını olduğu için kimse ona engel olamaz. Meşrutiyet'ten sonra Sadrülvüzera'nın en büyük kızı onun yaptıkları hakkında gazetelere yazılar yazdı, adalet için Eyalet Encümeni'ne başvurdu, Encümen de Seyyid Muhammed'e adamlar göndererek ailenin mallarından elini çekmesini sağladı. 

Hacı Mir Menaf-i Sarraf ve Deveçi'nin”! diğer seyyidlerinin Muhammed Ali Mirza'ya olan husumetlerinin hikâyesini daha sonra anlatacağız. Muhammed Ali Mirza, Hacı Mir Menaf'tan rüşvet alarak onun on altı yaşındaki oğlunu tuğgeneral yaptıysa da Hacı Mir Menaf bir köy hakkında biriyle anlaşmazlığa düştüğünde onun desteklememişti. Muhammed Ali Mirza kimden para alırsa onu destekliyordu. 

Bunlar, Muhammed Ali Mirza ve yakınlarının zulümlerinden örneklerdir. 
Bütün bu kötü ve zalimane işlerin eleştirilip söz konusu edilmesini de istemiyordu. Halkın arasına, eleştirenleri ve kendisi hakkında konuşanları bildiren muhbirler yerleştirmişti. İnsanlar ondan o kadar korkuyorlardı ki adını evlerinde bile ağızlarına almıyorlardı. 

Bu kötü işlerine kılıf olsun diye yaptığı dindarlık gösterişlerini de eklemek gerekir. Her yıl Muharrem'in ilk on gününde Tekye!? düzenlerdi. Aşura arifesinde kırk camiye mum götürmek için sokaklarda yalınayak yürürdü. Ramazan'da, üç "ihya" gününden! birinde Hacı Şeyh Muhammed Hüseyn'in camisine gider, onun arkasında namaza dururdu. Dua kitapları bastırıp halka dağıtıyordu. 


131 o Tebriz'in meşhur ve eski mahallelerinden. (ÇN) 

132 o Tekye: Din büyükleri, özellikle Muharrem ayında Hz. Hüseyn için taziye merasimi yapılan 
mekân. (ÇN) 

133 İhya günleri: Ramazan'ın, Kadir Gecesi'nin beklendiği on dokuz, yirmi bir ve yirmi üçüncü 
geceleri. Hz. Ali'nin şehadet geceleri. Hz. Ali Ramazan'ın 19'unda suikast sonucu kılıç darbesi alır, yirmi birinde vefat eder. Şiiler bu tarihlere "İhya Geceleri" der, dindarlar uyumaz ibadet eder. (ÇN) 
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Meşrutiyet'in kalktığı yılın” Muharrem'inde Hacı Şeyh Muhammed Hüseyn, Ziyaret-i Aşura" ile ilgili yeni bir "rivayet" (yeni bir nüsha) bulmuştu. 
Muhammed Ali Mirza bunu hemen özel matbaasında bastırıp halka dağıttı. 


Tebrizli Eylemciler 


Böylece Tebriz'de halk hareketi için ortam hazır hale geliyordu. Tebriz'de son yıllarda ülkenin ve toplumsal yaşamın anlamını bilen, Avrupa ülkelerinin durumunun farkında olan ve mutlakıyeti ortadan kaldırmak için mücadeleye hazır insanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Zaman içinde birbirlerini tanıdılar, gruplar oluşturdular ve mücadele ettiler. Bazılarını bizzat tanıdım, diğerlerinin de isimlerini duydum. Tanıdıklarım şunlardı: 

Mirza Hüdâdad-i Hakkakbaşı, kardeşi Mirza Mahmud, Seyyid Hasan Takizâde, Mirza Seyyid Hüseyn Han (Adalet),5“ Seyyid Muhammed Şebüsteri (Ebüziyâ), Seyyid Hasan Şerifzâde, Mirza Muhammed Ali Han-i Terbiyet, Hacı Ali-yi Devâfürüş, Mirza Mahmud Ganizade, Hacı Mirza Aga Ferşfürüş, Kerbelai Ali Mösyö, Hacı Resul Aga Sedekiyâni, Mirza Alikulu Han Seferof, Aga Muhammed Selmasi, Cafer Aga Gencei, Mirza Ali Asger-i Hoyi, Mirza Mahmud-i Oskui ve Meşhedi Habip.57 

Bunlar ve adlarını bilmediğimiz diğer yoldaşlarının hepsi ayrı bir yolla bilinçlenmişlerdi. Takizâde, Şerifzade, Ebüziyâ, Terbiyet, Adalet ve Seferof gibi kimileri de eğitim görmüş, bazı Avrupa dillerini öğrenmiş, Hablülmetin'e ve di-Ser gazetelere makaleler yazıyorlardı. Adalet, daha önce söylediğimiz gibi El Hadid gazetesini kurdu, daha sonra Adalet'i çıkardı. Çalışma arkadaşlarından biri de Ebüziyâ'ydı. Takizâde ve Terbiyet, Gencine-yi Fünun adında bir gazete çıkarıyorlardı. 

Bunlardan bir grup Adalet'in etrafında toplanmış, onun evinde ülke sorunlarının konuşulduğu toplantılar yapıyordu. Hacı Resul, Cafer Aga, Ali Mösyö, Mirza Ali Asger-i Hoyi ve Aga Muhammed-i Selmasi'den oluşan bir grup da toplantılarında gizli bildiriler yazıyor, jelatinle çoğaltıp halka dağıtıyordu. Kimileri de tek başına veya bir iki arkadaşıyla birtakım faaliyetlerde bulunuyordu. 

Rus Culfası'nda gümrük memuru olan Bahş Ali Aga adında biri bunlarla ilişkideydi, Rus hürriyetçilerinin Kafkasya'da dağıttığı "bildirileri" bunlara iletiyor, Kafkasya'ya geçmek isteyenlerine yardımcı oluyordu. 


134 (o Meşrutiyet 23 Haziran 1908'de Şah tarafından kaldırılmıştır (İstibdad-i Sagir, Küçük İstibdat). 
(ÇN) 

135 o Hz. Hüseyn'in methi ve Emevilerin lanetlenmesi üzerine bir Şia metni. (ÇN) 

136 Oo Meşrutiyet tarihinde bazı kişiler çıkardıkları gazetenin adıyla anılmaktadır; Adalet, Terbiyet 
gibi. (ÇN) 

137 oBuadların çoğunu bugün Tahran'da yaşayan Sabri Bey söylemiştir. 
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Büyük ulemadan merhum Sikatülislam da onlarla aynı görüşteydi. Büyük saygınlığı vardı, Şeyhilerin önderiydi. Mısır'dan ve diğer ülkelerden gelen aylık dergileri, kitapları okuyarak bilinçlenmişti. Şerefli ve temiz kalpli biri olduğu için halkın durumuna yürekten ilgi duyuyor, eylemcilerle işbirliğinden kaçınmıyordu. 

Hepsinden daha şaşırtıcı olanı Seferof'un yaptıklarıydı. Muhammed Ali Mirza'nın "Muhbir Başı"ydı. Gelen raporların hepsi onun elinden geçiyordu, böyle bir işte olmasına rağmen hürriyetçilerin görüşlerini paylaşıyor, onlarla hemhal oluyor, yardımda bulunuyor, başları belaya girdiğinde kurtulmalarına yardımcı oluyordu. 

Bu Seferof, İhtiyaç adında bir gazete kurmuş ama yalnızca birkaç sayı çıkarabilmişti. Muhammed Ali Mirza'nın hoşuna gitmeyen yazılar yazınca falakaya çekilmiş, gazetesi kapatılmıştı. 

Bunlar, Avrupalıların durumunun, onların kaydettiği ilerlemelerin farkına vararak bilinçlenmiş bir topluluktu. Öte yandan, mollalar arasında müctehidlerden sonra ikinci sırada gelen bazı imamlar, Muhammed Ali Mirza ve çevresinin din ve şeriata karşı lakayt olmasından, büyük müctehidlerin açgözlü ve para canlısı olmasından, Hıristiyanların ve Avrupalıların ülkeye doluşmasından rahatsızlık duyarak biraz uyanmışlardı. Bunlar da Tahran ve diğer şehirlerdeki hocaları örnek alarak harekete geçmiş, birkaçı tanışarak bir grup oluşturmuşlardı. 1285 yılında (1324 (1906)) veya bu tarihten kısa bir süre önce "Encümen-i İslam" adına bir araya gelip ravzahâniler ve İran mallarını desteklemek, yabancı malların yaygınlaşmasını önlemek için tartışma toplantıları düzenlediler, fikir alışverişinde bulundular. Bunlardan isimlerini bildiklerim şunlardı: Hacı Mirza Ebul Hasan-i Çaykenari, Şeyh İsmail Heştrudi, Şeyh Selim, Mirza Cevad Nâsihzade ve Mirza Hüseyn-i Vâiz. 

Yabancı malların yaygınlaşmasını önlemek o zamanın mücadele yöntemlerinden biriydi. Söylediğimiz gibi Naus'un Ruslarla imzaladığı gümrük tarifeleri antlaşması dolayısıyla Rus malları kısa sürede İran'da yaygınlaşmış ve bu herkesi endişelendirmişti. Bu yüzden eylemciler her yerde buna engel olmaya çalışıyordu. Tahran'da İki Seyyid ve çalışma arkadaşları toplantılarında çay ikram etmeyi bırakmışlardı, halka yalnızca İran mallarını alıp kullanmalarını söylüyorlardı. İsfahan'daki ve başka yerlerdeki mollalar da bu konuda çok etkindi. 
Necef ulemasından da destekleyici yazılar geliyordu. 

Aynı konu Tebriz'de de gündeme getirilmişti ama buradakiler daha büyük bir hedef için mücadele ediyor, Tahran'daki eylemcilerle işbirliği ve dayanışma istiyorlardı. Tahran'da Cuma Camisi olayı ve sonraki olaylar yaşandığında Tebriz'deki iki grup Tahran'daki eylemcilerle dayanışma göstermek niyetiyle hazır bekledi. Ne var ki Tebriz'deki baskı ve zulüm Tahran'dan fazlaydı. Muhammed 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Ali Mirza'nın buradaki davranışları, Muzaffereddin Şah'ın veya Aynüddevle'nin Tahran'daki davranışlarına hiç benzemiyordu. 

Doğrusu Tebriz mutlakıyetin merkeziydi. Meşrutiyet'in ve hürriyetin en büyük düşmanı burada oturuyordu. Kendisini ülkenin müstakbel Şah'ı gören Muhammed Ali Mirza kitle hareketlerinden hiç mi hiç hoşlanmıyor, taraftarı olduğu Kuzey Komşu'yu da hiçbir surette kırmak istemiyordu. Bu nedenle, Tebriz'de Tebrizlileri baskı altına alıp en küçük harekete bile izin vermemekle kalmıyor, düzen ve entrikalarıyla Tahran'daki hareketi de boğmaya çalışıyordu. 
Aynı günlerde Necef ulemasıyla konuşup onları Meşrutiyet'e karşı kışkırtması için Tebrizli bir imam olan Hacı Seyyid Ahmed Hüsrevşahi'yi Necef'e gönderdiği daha sonra ortaya çıktı. Tahran'daki hocalarla görüşmesi için oraya da bir imam göndermişti. 

Muhammed Ali Mirza, Şah'ın ve diğerlerinin çabalarına pek önem vermiyor, gelişen hareketi başarısızlığa uğratmak için kendisi bir şeyler yapmak istiyordu. Tebriz ulemasını Şah'a, Kum'a ve diğer şehirlere telgraf çekmeleri için telgrafhaneye göndererek eylemcilerin yardımına koştuğunu görmüştük. Ama gerçek amacı, söylediğimiz gibi Aynüddevle'yi yerinden etmekti ki gördüğürmüz gibi bunu da ustaca becermişti. Güya eylemcilerin dostu ve göç eden ulemanın destekçisi olarak tavır aldı ve Tebriz'deki mollaları telgrafhaneye gönderdi, imamlar da birkaç gün boyunca camilere gitmedi, namaz kıldırmadı. 
Ama Aynüddevle görevden alınıp amacına ulaşınca, Şah'ın göç eden hocalar için arabuluculuk yapmasını kabul ettiğini söyleyerek meselenin üzerini örttü. 
Mollalar da işlerinin başına döndü. Hiç kimse "Peki ama sonuç ne oldu? Göç eden hocalar döndü mü dönmedi mi? Talepleri kabul edildi mi edilmedi mi?.." 
diye sormadı. 

Bu, bir yandan Muhammed Ali Mirza'nın bu işlerde ne kadar usta olduğunu ve Tahran'daki olayları halktan gizlemek konusundaki gayretini, öte yandan Tebriz ulemasının ne kadar değersiz kuklalar olduğunu gösterir. 

Tebriz'deki hareket bu baskı, engellemeler ve özellikle eylemcilerin güçsüzlüğü nedeniyle birçok zorlukla karşılaştı. Tahran'daki olaylar saklanıyor, gazeteler bu olaylar hakkında hiçbir şey yazmıyordu. Özgür sıfatını taşıyan tek gazete Hablülmetin'di, bu da Aynüddevle'nin borazanı olmuştu. Eylemciler veya başkaları ancak Tahran'dan gelen mektuplardan haber alıyor, bu mektupları da gizli gizli okuyorlardı. 


Tebriz Hareketi 


Tahran'da Meşrutiyet Fermanı verilmiş, Geçici Meclis kurulmuş, "Seçim Nizamnamesi" yazılıyordu ama Tebriz'de ve diğer şehirlerde bu yönde bir işaret yoktu. Eylemciler telaş içinde toplantılar düzenliyordu. Bu arada, Deveçi Mahallesi'nde mücadeleye katılmak isteyen başka bir grup ortaya çıkmıştı. 
Hacı Mir Menaf'ın, Muhammed Ali Mirza'dan incindiğini yazmıştık. Sâdât-i Erzel”8 adında, bütün üyeleri Muhammed Ali Mirza'ya düşman olan büyük bir aileye mensuptu. Bu ailedeki seyyidlerden biri ve aynı zamanda imam olan Mir Haşim, takipçilerine korkmamaları, işbirliği yapıp mücadele etmeleri için yemin ettirmişti. 

Şehriver'in sonlarına doğru |Eylül ortaları| Tahran'dan mektuplar gelene kadar hazırlıklarla uğraştılar. Gelen mektuplarda Saray'ın düşmanlık ve direnişe devam ettiği, Şah'ın "Seçim Nizamnamesi"ni imzalamaktan kaçındığı, çarşıların tekrar kapandığı, kaynama ve hareketlenmelerin yaşandığı yazıyordu. 
Bunu öğrenince buradaki eylemciler de silkelenip bir hareket başlatmaya karar verdi. Bu işin öncülüğünü Mir Haşim ve onunla işbirliği içinde olanlar üstlendi. 
Tahran'dakiler gibi İngiliz Konsolosluğu'na gitmeye karar verdiler. 

Mir Haşim, İngiliz bankasında çalışan kardeşi Mir Settar'ı evrak götürme bahanesiyle konsolosluğa gönderdi. Konsolos açık bir yanıt vermedi, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz halkı kabul etti. Burada ne olacağını göreceğiz" dedi. 

Bunu olumlu bir yanıt olarak kabul ettiler. Şehriver'in 27'si (30 Recep (19 Eylül)) Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Deveçili bir seyyid olan Mir Celil'in evinde toplandılar. Toplantıya Mir Haşim, Mirza Ali Ekber-i Mücahit, Mirza Cevad Nâsihzade, ev sahibi Mir Celil, Mir Halil, Seyyid Razi, Mir Hacı Aga, Mir Settar, Mir Rebi', Mir Yakub, Seyyid Ali, Molla Muhammed Ali Turkanpuri, Mirza Necefkuli Han-i Heştrudi, Muhammed Bâkır ve diğer bazıları katıldı. Hacı Mir Cafer-i İslambulçi'nin oğlu Mir Bâkır çalışmaların giderini tek başına üstlendi. Gece boyunca istişare ettiler. Mirza Ali Ekber-i Mücahit, konsolosluğa gidilmesini uygun bulmuyordu ama uzun tartışmalardan sonra gidilmesine karar verdiler. 

Ertesi gün şafaktan önce konsolosluğa gitmek üzere ikişer ikişer yola çıktılar. Mir Celil, yolda ayrılarak talebeleri de getirmek için Sâdıkiye Medresesi'ne gitti. Konsolosluğa vardıklarına konsolos uyuyordu, uyandığında Mirza Ali Ekber ve Mir Haşim onu ziyaret ederek taleplerini söylediler. Konsolos "İran'ın içişlerine karışamayız, bu kadar az insanı da kabul edemeyiz. Ama çarşı kapanır, ulema ve diğer insanlar da gelirse bir halk eylemi olacağı için sizi kabul ederiz" dedi. 

Bu sözler canlarını sıktı, sayıları ancak on dört on beş kişiydi, çarşıyı kapatabilme ümitleri de yoktu. Ayrıca oradan ayrılırlarsa hepsi tutuklanacaktı. Mir Celil'in medreseden yalnız döndüğünü, talebelerin onunla gelmediğini görünce sıkıntıları daha da arttı. Buna rağmen umutsuzluğa kapılmadılar. 


138  Erzel, Tebriz yakınlarında bir köydür. Sâdât-i Erzel: Erzel seyyidleri. (ÇN) 
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Öğle vakti Şeyh Selim ve Hacı Mirza Ebul Hasan-i Çaykenari ile birkaç kişi daha geldi. Onları görünce hepsi çok memnun oldu, karşılama için bahçenin ortasına kadar koşup gelenlerin yüzünü başını öptüler. Olup biteni duyan hürriyetçiler de birer ikişer gelmeye başladı. Ama halk kitlelerinin haberi henüz yoktu, haberi olanlar da cesaret edemiyordu. Muhammed Ali Mirza olanları öğrendi, gelip gidenleri tespit etmek için yakın yerlere muhbirlerini yerleştirdi. 

Aga Mir Bâkır masraflarını üstlenerek çay, öğle yemeği ve benzeri hazırladı. Konsolosluktaki salonlardan birine halı serdi, oraya oturdular. Bu sırada Muhammed Ali Mirza'nın mali işlerden sorumlu memuru Mefahirüddevle gelip yanlarına oturdu, "Veliaht Hazretleri siz beyefendilere dargın, her zaman siz efendilerin hatırını saydı. Şimdi de bir isteğiniz, arzunuz varsa gidip ona söylemeniz iyi olurdu" gibi şeyler söyledi. Saf bir ihtiyar olan Hacı Mirza Ebul Hasan "emekli maaşı havalesinin" geciktiğinden şikâyet etti. Buna çok memnun olan Mefahirüddevle "Hemen havalenizi göndereceğim. Ekselansları Veliaht Hazretleri ekmek fiyatının düşürülmesini de emretti..." dedi. Nâsıhzade, salonun sonundan araya girerek yüksek sesle sözünü kesti, "Beyefendi, sen ne diyorsun? Ne maaşı? Ne ekmeği? Buraya bu tür şeyler için gelmedik. Biz hürriyet istiyoruz, adalet istiyoruz. Bundan böyle memlekette yasa hâkimiyeti olmalıdır..." 
Hayatında o ana kadar böyle bir şey duymamış olan Mefahirüddevle şaşırır, "Bunu arz etmeliyim" diyerek kalkar, oradan ayrılır. 

Bu arada çarşıda söylentiler dolaşıyor, bazı eylemciler karşılarına çıkan herkese "Çarşı bugün kapanacak, herkes İngiliz Konsolosluğu'na gidecek" diyor ama çabaları sonuç vermiyordu. İnsanlar Muhammed Ali Mirza'nın korkusundan harekete geçemiyordu. 

Öğleden sonra, konsoloslukta bulunan birkaç genç gidip çarşıyı kapatmayı üstlendi. Dört kişi, Mir Yakub, Seyyid Ali, Mir Samed ve Muhammed Bâkır çarşıya gitti. Şişegerhane Çarşısı'na geldiklerinde art arda birkaç el ateş ettiler, Mir Yakub elindeki kamayla Emir Çarşısı'nın yakınına kadar gitti. Silah sesleri ve bağırışlar insanları şaşkına çevirdi, zaten haberli olduklarından hemen çarşıyı kapattılar, birçoğu konsolosluğa yöneldi. 

Gelenlerin bazıları olanlardan pek haberdar olmadığı için birinin onlara bilgi vermesine, olanları anlatmasına karar verildi. Bu işi Nâsihzade üstlendi, merdiven başına çıkarak halka seslendi. 

Gün böyle geçti. Bugün "meşrutiyet" sözcüğü geçmiyordu, "adalet aramak", "hürriyet istemek" deyimleriyle konuşuluyordu. Söylediğimiz gibi Tahran'daki eylemcilerle dayanışma içinde olmak istiyorlardı ama oradan henüz doğru 


139 Bubilgilerin çoğu, biraz önce adı geçen Aga Mir Bâkır'la aynı kişi olan Bay Kerrubi'nin yazdığı 
bir nottan alınmıştır; bu notta çarşıya gidenlerin dört değil altı kişi olduğunu, diğer iki kişinin Mir Haşim'in kardeşleri Mir Rebi' ile Mir Settar olduğu yazılmaktadır. 
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haber alamadıkları için meşrutiyet sözcüğünü duymamışlardı, ilan edildiğini bilmiyorlardı. Tahran'daki olayları çok iyi bilen konsolos o gece kendilerine olup biteni anlattı, böylece meşrutiyet sözcüğü kullanılmaya başlandı. 

Ertesi gün, perşembe hareket canlılık kazandı. İnsanlar kitleler halinde konsolosluğa gidiyordu. Dün çarşıyı kapatınca hemen evlerine kapananlar bugün oraya geldi. Önceki gün olayları duymayanlar da durumu öğrenince koşup buraya geliyorlardı. Konsolosluk ve çevresi insan doluydu. Yakındaki Semsam Han Camisi'ne halılar serildi, burası da halkın toplandığı yerlerden biri oldu. 
Bir yandan da Müctehid Hacı Mirza Hasan, İmam Cuma, Hacı Mirza Kerim, Mirza Sâdık, Hacı Mirza Muhsin, Sikatülislam, Hacı Seyyid Muhammed-i Karabaği ve diğerleri gibi önde gelen ulema da halka katılarak Semsam Han Camisi'ne geldi. 

Bugün tüccar giderleri karşılamayı, parayla katkıda bulunmayı teklif etti. 
Başı Hacı Mehdi Aga-yi Kuzekonani çekti. Mollalara dönerek "Canım da malım da İran'ın esenliğine, şerefine feda olsun. Bütün masrafları kendi cebimden ödeyeceğim" dedi. Ama diğerleri itiraz ederek kendilerinin de para vereceğini söyledi. Bu iş için "İslam Adalet ve Meşrutiyetçiler Encümeni Harcamaları Sandığı" adıyla bir fon kurdular. Sandığın mührü ve makbuzu vardı. Aga Mir Bâkır sayman oldu, Hacı Muhammed Sâdık Kazançayi ve Kerbelai Ali Mösyö de denetçiliğe getirildi. 

O gün Muhammed Ali Mirza'nın emriyle fırınlarda ışıklar yakıldı, ekmeğin fiyatı düşürüldü. Ekmeğin yıllardır pahalı ve kıt olması Azerbaycan halkını çok sıkıntıya sokmuştu, Muhammed Ali Mirza, ekmek fiyatını düşürerek halkın gönlünü almak, eylemcilere meyletmesini önlemek istiyordu. Eylemciler niyetini anlayınca ışıkların söndürülmesi için adam yolladılar. Muhammed Ali Mirza'ya da "Biz ucuz ekmek değil meşrutiyet istiyoruz" diye yanıt gönderdiler. 
Muhammed Ali Mirza "Bu konuda Tahran'dan talimat almam gerekir. Talebinizi telgrafla Şehinşahlığın Mübarek Huzuru'na göndereceğim" diye yanıt verir. 

Eylemciler Tahran'a kendileri de telgraf çekip taleplerini bildirirler. İngiliz Konsolosluğu da büyükelçiliğe telgrafla bilgi verir. Ama yanıtın gecikmesi nedeniyle çarşılar on gün kapalı kalır, halk her gün Semsam Han Camisi'nde ve konsoloslukta toplanır. 


Bu Hareketin Tebriz Halkı Üzerindeki Etkisi 


Bu on gün Tebriz için tarihe geçmesi gereken çok değerli günlerdi. Yüzyıllarca zulüm ve zorbalık boyunduruğunu taşıyan, mezhep çatışması, anlamsız Muharrem ve Sefer törenleriyle benzerleri dışında bir şey bilmemiş, ülke ve benzeri sözcüklerin anlamlarından habersiz, kendi acılarını dile getirme veya 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saraylıların baskılarından söz etme özgürlüğü bulunmayan bir halk şimdi ülkenin refahı, milletin şerefi üzerine yeni ve yararlı şeyler öğrenmeye, her şeyi tartışma özgürlüğüne sahip olduğunu anlamaya başlamıştı. Genelde önlerinde güzel ve parlak bir gelecek görüyorlardı, mutluluklarının haddi hesabı yoktu. 

Bir sözcükle ifade etmek gerekirse bu on gün Tebriz'i dönüştürdü. Şii-Sünni nefretinin zararını herkes anladı. Şeyhi, Müteşerri' ve Kerimhani kinleri ortadan kalktı. Kalpler, karşılıklı yardımlaşma, halka ve ülkeye bağlılık ümitleriyle doldu. Üç grubun önderleri camilerde diz dize oturup o güne kadar yaptıkları düşmanlıklar için pişmanlıklarını dile getirdi. Kerimhanilerin önderi Hacı Seyyid Muhammed-i Karabaği şunları söyledi: 

"Ey cemaat, o hizipçilik ve keşmekeş 'ölü çağırmak ve molla terliği sesinden ibaretti. Artık hepsini bir kenara bırakıp İran'ı müreffeh ve şöhreti yüksek bir ülke yapmak için omuz omuza yürümeliyiz." 

Birkaç ay önce birbirinden korkan Ermeniler ile Müslümanlar şimdi sevgilerini sergiliyor, o zamana kadar yakınlaşıp kaynaşmayan Ermeniler hürriyetçilerle gizlice işbirliği yapıyordu. 

Muhammed Ali Mirza'nın bugünler için hazırladığı, Tebriz yakınlarındaki Şateranlı ovasındaki ordugâhın fedakârlık beklediği aç ve çıplak askerleri de camiye temsilci göndererek oraya gelip dayanışmalarını göstermek istediklerini bildirdiler. Ama olduğunuz yerde kalın, içten dayanışmanız yeterlidir yanıtını aldılar. 

Zenginler, tüccar ve diğerleri "iane" sandığına para vermek için birbirleriyle yarışıyordu. Söylediğimiz gibi sayman Aga Mir Bâkır "Sabahtan akşama kadar bir saat boş vaktim olmuyordu" diye yazar. Halk arasında böyle bir heyecan ve faaliyet nadiren görülmüştü. Tebriz'deki kadınlar Tahran'dakiler gibi katılmadı bu çalışmaya. Ama erkeklerin heyecanı sınırsızdı. Bu heyecanın birkaç sebebi vardı: 

1. Halkın meziyetleri ve Tanrı vergisi becerisiydi. Daha sonra yazacağımız, bir veya iki yıl içinde meydana gelecek olaylar Tebriz halkının meziyetlerinin en iyi deliliydi. 

2. İyi ve temiz kalpli önderlerin varlığıydı. Sözünü ettiğimiz, birçoğu iyi niyet ve cesaretle mücadele sahnesine çıkmış eylemcilerden başka Hacı Rahim Aga Baküçi, Hacı Mir Muhammed Ali-yi İsfahani, Hacı Mirza Ali Naki-yi Gencel ve Hacı Muhammed Ali Bademçi gibi bir grup saygın ve işinin ehli tüccar da halkın önderi haline gelmiş mücadele ediyordu. Tam da bugünlerde bencillik ve açgözlülüğü ortaya çıkan dışında herkes iyi niyetle hareket ediyordu. 

3. Destanın kendisinin taşıdığı önem ve çekicilikti. Uzun yıllar mutlakıyetin pençesinde yaşayan, zulme maruz kalan bir halk şimdi önünde meşrutiyet, daha doğrusu "demokratik" yaşam tarzı görüyor, açılan mertlik ve onur yolunu 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buluyordu. Ülkenin ilerlemesi ve halkın refahı konusunda birçok müjde duymuşlardı. Kalplerinin aydınlanmakta olduğunu, duygulandıklarını ve harekete geçme isteği duyduklarını anlamak zor değildi. 

Bu görevin büyük kısmını hatipler üstlenmişti. Birinci olarak Mirza Cevad Nâsihzade'yi sayabiliriz. Halkın karşısına ilk çıkan ve yeni bir tarzda konuşan oydu, diğerleri bu tarzı ondan öğrendi. İlk konuşmasından sonra "Nâtık"”“ olarak tanındı. 

Biraz da kendi gördüklerimden söz edeyim. O zaman on altı yaşında bir öğrenciydim. Çarşamba günü çarşının kapatıldığını öğrendim ama nedenini bilmiyordum. Ertesi gün perşembe öğleden önce evden çıktım, Vicuye'de insanların ateşli bir faaliyet içinde olduklarını gördüm, kalabalık gruplar halinde geliyorlardı. Bir köşede iki adamın konuştuğunu gördüm: 

- Ekmek ucuzladı ama |fırınların| ışıklarını kapattırmak için adam göndermişler. 

- Ucuz ekmek istemiyorlar da ne istiyorlar peki? 

- Meşrutiyet istiyorlar. 

- Meşrutiyet mi?.. Meşrutiyet ne ki?.. 

- Git de kendin öğren Meşrutiyet'in ne olduğunu. 

Adam yola koyuldu. Ben de onun gibi "Meşrutiyet" sözcüğünü ilk kez duyduğum ve ne olduğunu öğrenmek istediğim için peşine takıldım. Önce Semsam Han Camisi'nin etrafında büyük bir kalabalık gördüm. Cami ağzına kadar doluydu, insanlar sokaklarda bekleşiyordu. Bir kişi minberin yanında ayağa kalkmış konuşuyordu. Sesini duydum ama söylediklerini anlayamadım. İnsanların durmadan yanımdan geçip bir yere doğru gittiklerini fark ettim. Oradan ayrıldım, birkaç adım ileride kapısı açık bir evde bir sürü insan olduğunu gördüm, ben de girdim. 

Güzel ve yeşil bahçe ayakta duran insanlarla doluydu. Başında küçük beyaz bir sarık olan genç, sarışın bir ahund iki eliyle merdiven korkuluğunu tutmuş bir şeyler söylemeye hazırlanıyordu. Söyleyeceklerini duymak için herkes sustu. Meşrutiyetin ne olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Ahund, çekici yüz ifadesi ve etkili sesiyle konuşmaya başladı: 


"Güller açtığında bülbüller şevkle haykırır. 

Ey zeki insan, sarhoş bülbülden az değilsin, sen de haykır! 
Tarla kuşlarının neler dediğini biliyor musun? 

Ey uykudaki, haydi kaldır başını gaflet yastığından. 

Ne kadar saklayacaksın gafil başını menekşeler gibi? 
Nergis uyanıkken yazık değil mi uyuman?" 


140  Nâtık: Nutuk veren, hatip, iyi konuşmacı. (ÇN) 
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Bu dizeleri okuduktan sonra meşrutiyetin ne demek olduğunu Türkçe anlattı. Bu arada halkın sorunlarından, saraylıların zulmünden, ülkenin geri bırakılmış olmasından ve benzeri şeylerden söz etti, birçok insan ağladı. Bu konuşmanın üzerimdeki etkisini aradan otuz küsur yıl geçmesine rağmen unutamadım. 

Bir başka hatip de Mirza Hüseyn'di. Büyüleyici ve dokunaklı sesiyle o da birkaç dize okudu: 


"Padişahlardan haraç alan biziz, 

Kemer ve taçlarını alan da biziz. 

Mücevher ve fildişiyle süslenmiş taç ve tahtlarını aldık, Servet ve hazinelerini yağmaladık, 

Üstlerindeki işlemeli ipekleri aldık. 

Denizden dalgaları alan da biziz, 

Fırtına ve tufandan hiç korkmadık."4 


Hatiplerden bir diğeri de Şeyh Selim'di. Bu adam hem o dönemde hem sonraları sade bir köylü ağzıyla konuştu, her şeyden çok yoksullarla ilgilendi. Ekmeğin ne kadar zor bulunduğundan, etin ne kadar pahalı olduğundan söz eder, meşrutiyet ilan edildiğinde ekmeğin bol ve ucuz olacağını, herkesin et alabileceğini, yoksulların doyasıya ekmek ve kebap yiyebileceklerini söylerdi. Elini minberden uzatır, karışını gösterip kendi köylü Türkçesiyle "Kebap bu ende olacak ey fakir" derdi. Onun bu konuşmalarının özel bir değeri vardı, yoksulları cesaretlendiriyordu. 

Mirza Ali Ekber-i Mücahit, zaman zaman minbere çıkar ve ateşli üslubuyla saraylıların zulmü aleyhinde konuşurdu. Mir Haşim de bazen konuşma yapardı. Kafkasya veya İstanbul'u görmüş, Avrupa'daki ilerlemelerden haberdar olanlar da çok arzu ederlerse kalkıp konuşurlardı. 

Mir Haşim'in kardeşi Mir Rebi', bir kez kalkıp Muhammed Ali Mirza aleyhinde konuştu ve delirmiş gibi üstünü başını yırttı. İnsanlar onun bu hareketinden rahatsız oldu, bir daha konuşmasına izin vermediler. Mir Haşim'in de bazı kötü davranışları görüldü. Öne ilk çıkanın, insanları oraya getirenin kendisi oldu-Şunu söyleyip böbürleniyordu. Konsolosluktan her ayrıldığında beli tabancalı Deveçi seyyidleriyle gençlerini önüne arkasına takıyordu. Bu davranışı bıkkınlık vermişti. 

Günler böyle geçti. Burada da Tahran'da olduğu gibi herkese öğle ve akşam yemeği veriliyordu. Tek fark çadır kurulmamasıydı, insanların çoğu caminin 


141 oBudizeler, Edibülmemalik'in hamasi bir şiirinden alınmadır; vaizler bu şiirin bazı bölümlerini 
zaman zaman minberden okurlar. 
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içinde veya çevresinde bekleşiyor, geceleri yalnızca öncüler ile önderler kalıyor diğerleri eve gidiyordu. 


Şah'ın Tebrizlilerin İsteklerini Kabul Etmesi 


Bir buçuk ay önce Meşrutiyet Fermanı vermiş olmasına ve halen altmış kişilik Millet Meclisi seçimine geçilmesine rağmen Şah'ın Tebrizlilere neden hemen yanıt vermediği düşünmeye değer. Alınan mesafeye rağmen direnmesinin sebebi neydi? Bazı engellemelerin olduğu ve perde arkasında hâlâ bilmediğimiz şeylerin döndüğü açıktı. Azerbaycan'daki işleri esas olarak Muhammed Ali Mirza yönetiyordu, direncin kaynağının burası olduğu söylenebilir. O günlerde saraydaki işler hayal edilemeyecek kadar karışmış, altüst olmuştu. 

Her ne ise, devlet ister istemez boyun eğmek zorunda kaldı ve Mihr ayının 4'ü (8 Şaban (27 Eylül) Perşembe günü Tahran'dan Veliaht'a yanıt geldi. 
O da bunu kendi fermanıyla birlikte İngiltere Konsolosu Mr. Rateslav'a gönderdi, bir de mektup yazdı. Mr. Rateslav, fermanla mektubun birer suretlerini Şah'ın telgrafıyla birlikte "Tebriz Adalet İsteyenler Cemiyeti" adı altında faaliyet gösteren Hacı Mehdi Aga ve hareketin diğer önderlerine gönderdi.” İngiliz Büyükelçiliği'nden!# çekilen telgraf da aynı gün konsolosun eline ulaştı, bunun da bir suretini gönderdi. 

Halk bu güzel habere çok sevindi. Aynı gün cami ve konsolosluktaki eyleme son verip çarşıları açtılar, kutlama töreni ve fener alayı düzenlediler. Hareketin önderlerinden ve tüccardan bir grup da gene aynı gün Bağ-i Şimal'de Muhammed Ali Mirza'ya gitti. Onları kabul eden Muhammed Ali Mirza bir konuşma yaparak bu kabil sözler söyledi: 

"Bu ülkenin yasalarla yönetilmesini ben sizden daha çok arzu ediyorum. 
Ülkede bir yasa olsaydı ben çok rahat ederdim..." 

Sonra İngiliz rahibin öldürülmesi hikâyesini ve İran'ın bu nedenle maruz kaldığı baskıları anlatarak şöyle dedi: 

"O olayda yirmi beş bin tüman ben, yirmi beş bin tüman da İmamkulu Mirza tazminat ödedik. Ülkede bir yasa olsaydı bu rahibin yasaya uymadığı, kendi ayağıyla ölüme gittiği yanıtını verebilirdik." 

Böyle şeyler söyledi ama ne kadar samimi olduğunu bilmiyoruz. Orada bulunanlar konuşmasından memnun olduklarını belirttiler, teşekkür ettiler, aya-Şa kalkıp çıktılar. 

Muzaffereddin Şah'ın Veliaht'a gönderdiği telgrafın aslı bizde bulunmaktadır. 


142 — Rateslav'ın mektubuile Şah'ın Veliaht'a telgrafı bendedir. 
4 Buarada İngiliz Büyükelçisi Sör Sperling Londra'ya gitmişti ve daha önce gördüğümüz gibi 
Mr. Grant Duff (işgüder olarak) görev yapıyordu, bu telgrafı da o çekmişti. 
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Muzaffereddin Şah'ın Veliaht'a Telgrafı 


"Veliaht aracılığıyla Azerbaycan memleketinin ahalisine; Meclis-i Şura-yi Milli'nin (Millet Meclisi) kuruluşunu ve nizamnamesini sizlere merhamet buyurduk, Tebriz ve diğer yerlerin milletvekilleri Tahran'a gelsinler ve işlerine başlasınlar, konsolosluğa sığınanların hepsi genel affa tabi tutulacaktır. 

Ferman, “* mektup ve büyükelçiliğin telgrafını aşağıda veriyorum." 


Veliaht'ın Konsolos'a Mektubu 


"Başkonsolos Mösyö Rateslav, ahalinin istirham ettiği dört hususu devletlerinin yüce kararları uyarınca imzalayıp mühürleyip verdim. Zât-i Mülükânelerinden telgrafla biraz önce gelen, bir Meclis kurulması ve yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili fermanı da gönderiyorum, ahaliye verilsin ki öğrenip şükretsinler. Taahhüt ettikleri gibi mutlaka gidip çarşıları açsınlar, alışverişleriyle meşgul olsunlar. 8 Şaban-i Muazzam 1324 |27 Eylül 1906)." 


Veliaht'ın Fermanı 


"Birinci olarak: Konsolosluğa ve camiye sığınmış olanlar için genel af çıkarılacağına Asaletin Doruğu, Tebaanın Efendisi, Mübarek Haşmetmeapları, canımız ona feda, adına ve kendi adıma güvence veriyorum. Eylemleri nedeniyle hiçbir şekilde devletin veya başkasının herhangi bir eziyetine maruz kalmayacaklardır. 

İkinci olarak: Kullarının Efendisi, Mübarek Alâ Hazretlerinin millete merhametle ihsan ettiği Millet Meclisi'ni” ben de onaylıyorum ve yürürlüğe koyacagım. Bütün küçük vilayetlere de ilan edeceğim. 

Üçüncü olarak: Tebriz ve Azerbaycan'ın vilayetlerindeki bütün tebaa, devletin ve milletin refah, zenginlik ve ilerlemesinin temeli olan Millet Meclisi'nin verilişini kutlamak için fener alayları düzenlesinler. 

Dördüncü olarak: Tebriz ve diğer vilayetlerden vekillerin seçilip Tahran'a gitmeleri için süratle karar verilsin." 


Büyükelçiliğin Telgrafı 


"Alâ Hazret Hükümdar'ın Meşrutiyet verilmesi ve Meclis kurulması hakkındaki fermanının basılı suretlerinin Azerbaycan'daki mutemet kişilere ve eyalet 


144 o Muhammed Ali Mirza'nın fermanı. (ÇN) 
145 o Millet Meclisi: İran'daki adı "Meclis-i Şura-yi Milli" yani "Milli Danışma Meclisi"dir. 1979 İran 
Devrimi'nden sonra değiştirilerek "Meclis-i Şura-yi İslami" oldu. (ÇN) 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mülki amirlerine gönderildiği, vekil seçimlerinin yapılmak üzere olduğu Sadrazam tarafından bana bildirilmiştir. Sığınma eylemindekilere bu konuda bilgi vermeli ve Alâ Hazret Şehriyar'ın vaatlerinin uygulanmasının yalnızca İran devletini ilgilendirdiğini anlatmalısınız. Bu hususta uluslararası garantiler verilmesinin söz konusu olmadığı açık ve kesindir. Millet Meclisi'nin kurulmasının zaman içinde mümkün olacağını söyleyin." 


Halkın Yaptığı İşler 


Tebriz hürriyetini böyle kazandı. Bundan sonra Meşrutiyet her yerde ilan edildi, her şehir bu haberi duydu. “Seçim Nizamnamesi" ve vekil seçimi emri Tahran'dan her tarafa gönderildi. Bazı şehirlerde valiler inat edip halkın hakkını kullanmasını engellediler. Ancak Tebriz ve Reşt'te hürriyetini kazanan halk hareketliydi. Azerbaycan'ın diğer şehirleri de bilgilendirildi, oralarda da hareket başladı. 

Vekillerin seçilebilmeleri için Tahran'dan "nizamname" ve emrin gelmesi gerekiyordu. Ama Tebrizliler öyle coşmuşlardı ki sessizce oturup bunların gelmesini bekleyemediler. Halk, öne çıkarak hareketi başlatanların çevresinden ayrılmıyordu. Mecburen bir ev bulup orayı merkez yapmak istediler. Bazı zenginler evlerini vermeye korkuyordu. Mirza Mehdi Han, Ermeni Mahallesi'nin girişinde, çarşıya yakın iyi bir yerdeki evini verdi, kendisi de gözetimini (idareciliğini) üstlendi, o günden sonra "Mirza Mehdi Han-i Encümen" olarak tanındı. 

Encümen'i ulemanın da desteğiyle yönetmek üzere hareketin önderlerinden yirmi kişi seçildi. Bir de her esnaf grubundan, basma satanlar, eyerciler, manavlar, tütüncüler, kelle şekerciler ve diğerlerinden birer temsilci seçildi, bunlar Encümen üyeleriyle işbirliği halinde çalışmaya başladı. 

Hürriyet karşıtlığı henüz ortaya çıkmamış, Muhammed Ali Mirza ve çevresi açık eylemlere başlamamıştı. Ama halk uzak görüşlülük gösterdi, oturup beklemedi; ona ve çevresine rahat hareket olanağı vermek istemiyorlardı. Gönüllerde iyi olmak ve iyilik yapmak için müthiş bir istek doğmuş, halkın heyecanı dinmiyordu. Herkes iyi şeyler için mücadele etmek, adım atmak istiyordu. 

Önderlerin birçoğu molla olduğu, konuşmalarda hep "şeriatın" yaygınlaştırılması için mücadele edileceği söylendiği, ileri sürülen taleplerde henüz bir ayrışma olmadığı için bu mücadele büyük ölçüde dindarlığa yönelikti. Öğle vakti çarşıda her taraftan ezan sesleri yükseliyor, kalabalıklar camileri doldurup imamların arkasında saf tutuyordu. Herkes her zamankinden dürüst ve düzgün davranıyor, yoksullara daha fazla yardım ediyordu. 

Tebriz'de, bir kısım çingenenin (gereçinin) oturduğu "Gereçiler Küçesi" adında bir çingeneler sokağı vardır. Bunların mesleği çalgıcılıktı, erkekler tef 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çalıp şarkı söyler, erkek çocukları da köçeklik ederdi. Bunları günah saydıkları, evlerinin az ötesinde fuhuş yuvaları bulunduğu, buraları saray ferraşları ve benzeri serserilerin toplanıp içip dağıttığı yerler olduğu için bu dönemde onların çalışmasına izin verilmedi. Kimi şehirden kovuldu, kimini tövbe ettirip kafalarını kazıttılar. 

Sakal tıraşı olmak günah kabul ediliyordu, saraylılar ve bazı kabadayılar dışında kimse sakalını kesmezdi. O günlerde berberler bir toplantı yapıp hep birlikte artık sakal tıraşı yapmayacaklarına karar verdiler. Bunun için "Sakal tıraşı yasaklandı" diye bir de nakarat uydurdular. Molla Nasreddin” dergisi sık sık bununla alay eden yazılar yayımlayıp "Tebriz Berberlerinin Mitingi" başlıgıyla bir de karikatür bastı. 

Söylediğimiz gibi mutlakıyet zamanında ekmek bulmak bir sorundu. Kadın erkek kalabalıklar sürekli fırınların önünde bekleşir, bağırıp çağırırlardı. Bu dönemde şehrin her yerinde ekmek bollaşmaya başladı. Bugünlerde dükkânların önünde ancak iki üç kişi görülüyordu. Meşrutiyet'ten önce ekmeğin bir men'i (bin miskal) iki kırana satılır ve söylediğimiz gibi bir men yerine üç çeyreklik hatta daha düşük ağırlıklı ekmek verilirdi halka. Şimdi ise hem ekmeğin fiyatı sekiz abbasiye düşmüştü hem ağırlığı tamdı. 

Başlı başına bir sorun olan eksik tartı da bu dönemde artık tamamen ortadan kalkmıştı. Dükkân sahipleri namuslu davranıyor, aksine davranmak isteyenler ise halktan korktukları için buna cesaret edemiyordu. 

Şeyhi, Müteşerri' ve Kerimhani kindarlıkları kenara itilmiş, Sünnicilik, Şiacılık ortadan kalkmış, kimse bu tür şeylerden söz etmeye cesaret edemiyordu. Teberrailer (lanetçiler) birdenbire ortadan kaybolmuştu. 

Tebriz'de önceden de ilkokullar vardı. Ama şimdi insanlar bu okullara daha fazla rağbet ediyordu. Zenginler mahallelerde toplantı yapıp ilkokul kurma işini konuşuyordu. Kimileri de "şirket" kurumaya ve fabrika açmaya hevesleniyordu. 

Bu arada eylemcilerin önderlerinden merhumlar Kerbelai Ali Mösyö, Hacı Resul Aga Sedekiyâni, Hacı Ali-yi Devâfürüş, Seyyid Hasan Şerifzâde, Mirza Muhammed Ali Han-i Terbiyet, Cafer Aga Gencei, Aga Mir Bâkır, Mirza Ali Asger-i Hoyi, Aga Taki Şücâi, Aga Muhammed Sâdık-i Hamenei ve Seyyid Reza” "Merkez-i Gaybi" adıyla gizli bir örgüt kurdular ve çok daha yararlı bir şey yaptılar, "Mücahit" adıyla bir grup örgütlediler. 

sığınma eylemi sona erdikten hemen sonra yapılan işler bunlardı. Sonuçlarını ileride yazacağız. 


146 (o Molla Nasreddin: Celil Mehmet Gülüzade tarafından 1906'da Tiflis'te çıkarılmaya başlanan ilk 
Azeri mizah dergisi. (ÇN) 
147 Oniki kişilerdi, birinin adını bilmiyoruz. 
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Meclis'in Açılması 


Bu arada Tahran'da Meclis kuruldu. Geçici Meclis'in “seçim nizamnamesini" yazdığını, Şah'ın onayından geçirdiğini ve ona dayanarak Tahran'da vekil seçimini başlattığını söylemiştik. 

Bu "nizamname", halkı altı gruba (sınıfa) ayırmıştı: Şehzadeler ve Kaçarlar, ulema ve talebe, ayan, tüccar, toprak sahipleri ve ekinciler, zanaatkârlar. Her grup kendi temsilcisini seçecekti, Tahran'ın vekil sayısı toplam altmıştı. Şöyle: 

Şehzadeler ve Kaçarların dört, ulema ve talebenin dört, tüccarın on, toprak sahipleri ve ekincilerin on, zanaatkârın otuz iki temsilcisi vardı. Dolayısıyla vekillerin çoğunu çarşı tüccarı ile zanaatkârı oluşturuyordu, ilk Meclis'te bunların çoğunlukta olduğunu göreceğiz. 

Tebriz'de hareket başlayıp o olaylar meydana gelirken Tahran'da vekilleri seçmeye çalışıyorlardı, Tebriz'deki hareket bu süreci hızlandırdı. Arada kalan, kenarda duran birçok insan kararını vererek çalışmaya başladı. 

Meclis, Mihr'in 14'ü (18 Şaban |7 Ocak 1907)) Pazar günü açılacaktı, vekillerin seçimi o güne kadar tamamlandı. Seçilenler şunlardı: 

Şehzadeler ve Kaçarlardan: Esedullah Mirza, Yahya Mirza, Hacı Emcedüssultan, Muazzemülmülk. 

Ulema ve talebeden: Aga Mirza Muhsin (Sadrülulema'nın kardeşi), Hacı Şeyh Ali-yi Nüri, Mirza Tahir-i Tonekaboni, Hacı Seyyid Nasrullah-i Takavi. 

Tüccardan: Hacı Hüseyn Aga Eminüzzarb, Hacı Seyyid Murtazâ Murtazavi, Hacı Muhammed İsmail-i Meğâzei, Hacı Muinüttüccar-i Buşehri, Mirza Mahmud-i İsfahani, Hacı Muhammed Ali-yi Şalfürüş, Hacı Muhammed Taki-yi Şâhrudi, Vüsukuddevle, Muhakkiküddevle, Muhbirülmülk. 

Ayandan: Sani'üddevle, Nasrüssultan, Sâdık Hazret, İhtişamüssaltana, Sâ'düddevle, Hasan Ali Han (Muhbirüddevle'nin oğlu), Müşarülmülk, Aynüddevle, Debirüssultan, Hacı Seyyid Bâkır Ahavi, Seyyidül Hükemâ.”“5 

Zanaatkârlardan: Mirza Mahmud-i Kitapfürüş, Hacı Mirza İbrahim-i Hayyatbaşi, Hacı Seyyid İbrahim-i Harirfürüş, Şeyh Hüseyn-i Sakatfürüş, Hacı Muhammed İbrahim-i Vâris, Molla Hasan-i Vâris, Hacı Muhammed Taki-yi Bonekdar, Dr. Seyyid Veliullah Han, Eminüttüccar-i Kürdistani, Hacı Seyyid Aga Tirfürüş, Hacı Mirza Ahmed-i Zergerbaşi, Hacı Şeyh İsmail-i Bulurfürüş, Meşhedi Bâkır-i Bakkal, Şeyh Hasan-i Alakabend, Üstad Hasan-i Mimar, Seyyid Hüseyn-i Burucerdi, Şeyh Hüseyn Ali, Aga Hüseynkuli, Hacı Abbas Ali, Hacı Abdülvahap, Hacı Ali Ekber-i Pilavpez, Üstad Golam Rıza Yahdansaz, 


148 Bunu Hablülmetin'den aldık ama görüldüğü gibi bir kişi fazladır. On kişi olması gerekirken on 
bir kişinin adı verilmiştir. 
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Hacı Seyyid Muhammed-i Saetsaz, Hacı Seyyid Muhammed Bâkır, Seyyid Muhammed Taki-yi Herati, Seyyid Mustafa Simsâr, Seyyid Mehdi-yi Tellal. 

Zerdüştlerden: Erbab Cemşid. 

Bu listede dikkat etmemiz gerekenler Vüsukuddevle, Muhbirülmülk ve diğer unvan sahipleridir. Bunlar ünlü adamlardı, bazıları dünyadaki gelişmelerden haberdar ve dirayetli insanlar olarak kabul ediliyordu. Şunu soruyoruz: Bunlar gerçekten ülkeyi ve milleti düşünen Meşrutiyet destekçileri miydi?.. Eğer öyleyse, İki Seyyid ve taraftarlarının Meşrutiyet için mücadelesinde neden yer almadılar, o zor günlerde neden en ufak bir desteği bile esirgediler? Meşrutiyet'i desteklemiyor idiyseler neden şimdi Meclis'te milletvekili olmaya talip oldular? 
Kalplerinde bambaşka heveslerin olduğu ya da kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmedikleri açıktır. 

Öte yandan Meşhedi Bâkır-i Bakkal ve Hacı Ali Pilavpez'in isimlerine de bir bakmalı. Bu tür bilinçsiz insanlardan ne gibi işler beklenebilirdi ki? İşlerin denetimi saraylıların pençelerinden alınıp halkın eline geçtiğinde ilerlemek için görev verilecek ehil ve deneyimli adamlar bulunmalıydı. Nâsırülmülk gibi İran için meşrutiyetin erken olduğunu söylemiyoruz, İran mutlakıyetin baskısı altında kalsaydı meşrutiyet onun için her zaman erken sayılacaktı. Hareket olgunlaşmamıştı, diyoruz. O dönemde meşrutiyete, memleket idaresine, İran'ın sorunlarının niteliğine söz ve yazıyla daha gerçek anlamlar verebilecek, İranlılar arasından uygun ve ehil kişileri seçebilecek önderler bulunmalıydı. Böyle önderler yoktu. Bu, hareketi sırtlayıp götüren İki Seyyid'in altından kalkabileceği iş değildi. Bu işi iyi kötü yerine getirebilecek olanlar da bu görevi samimiyetle üstlenecek kadar yüce gönüllü değillerdi. Her biri bir şekilde kendi çıkarının peşindeydi. İran hareketinin eksikliklerinden biri de buydu, göreceğimiz gibi eyaletlerden gelen vekiller de bu eksikliği gideremedi. Onlar arasından da böyle önderler çıkmadı. 

Bu, İranlıların toyluğuna bir örnekti. Memleket işlerinin denetimini yalnızca kendi kişisel zevk ve çıkarlarıyla ilgilenen Saray mensuplarından almak için uzun süre mücadele etmiş, muzaffer olmuşlardı ama farklı kisvelerle sahneye çıkan saraylıları şimdi aralarına kabul ediyor ve yol açacağı zararı düşünmeden işlerin yürütülmesini tekrar onların eline veriyorlardı. 

Meclis'in açılışına gelince, pazar günü öğleden sonra bütün bakanlar, büyükelçiler, konsoloslar ve çok sayıda ayan resmi kıyafetleriyle Gülistan Sarayı'nda toplandı. İki Seyyid, Tahran'daki diğer müctehidler, seçilmiş vekiller de oradaydı. Şah'ı, ayağı ağrıdığı için tekerlekli sandalyeyle getirdiler. Açılış konuşmasını Şah adına Nizamülmülk yaptı. Konuşma bitince, müzik çalındı, aynı 


149 Bunu Hablülmetin'den ve İran Milli Meclisi'nin Tarihi kitabından aldık. Görüldüğü gibi birkaç 
kişi eksiktir. 
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anda Tophane Meydanı'ndan yüz on pare top atıldı. Şah'ın konuşması gazetelerde basıldı. Uzun olduğu için buraya almıyoruz. 

Kabul töreni sona erince büyükelçiler, konsoloslar ve diğerleri dağıldı. Vekiller Geçici Meclis'in toplandığı Harp Okulu'na döndüler. Karanlık basmakta olduğu için kısa bir süre konuşup dağıldılar. O gece Tahran'da ve diğer şehirlerde İran parlamentosunun açılması nedeniyle fener alayları düzenlendi, açılış töreninin haberi her tarafa gönderildi. 

Ertesi gün, pazartesi vekiller tekrar toplandı. Sani'üddevle'yi başkan, Vüsukuddevle'yi Birinci Başkan Vekili ve Eminüzzarb'ı İkinci Başkan Vekili seçtiler. "İç Tüzük" yazılması gerektiğinden bu iş için birkaç vekili aday gösterdiler. Bu arada "Kanun-i Esasi" de yazılıyordu. Sadrazam'ın oğulları Müşirülmülk ve Muteminülmülk tarafından yazıldığı, daha doğrusu tercüme edildiği söyleniyordu. 

Harp Okulu'nda iki üç kez daha toplandılar. Şah'a mektup yazarak Meclis'e bir yer bulmasını istedikleri için onun emriyle Merhum Hacı Mirza Hüseyn Han-i Sipehsâlâr'ın kendi cami ve okulunun yanında inşa ettirdiği Baharistan Sarayı Meclis'e tahsis edildi, oturumlar burada yapılmaya başlandı. 

Vekillerin hem sayıları azdı hem deneyimsizlerdi. O sarayda masa sandalye yoktu, herkes yerde oturuyordu. Tartışacak konu bulamayınca Tahran'daki et ve ekmek hakkında konuşuyorlardı, Meclis'in gidişi bir süre yavaş ve soğuktu. 
Ama yavaş yavaş ısınıp canlanacağını ileride göreceğiz. 


Mir Haşim ve İmam Cuma'nın Tebriz'den Sürülmeleri 


Tebriz'e dönüyoruz: Dediğimiz gibi insanların coşkusu dinmek bilmiyordu, hareketin önderleri de mücadeleyi sürdürüyordu. Bu arada Mir Haşim'in bazı garip davranışları oldu. Eskiden mütevazı bir imam olan bu adam önderlik ihtirasına kapıldı, bu hareketi öncülük ederek kendisinin yarattığını iddia ediyor, baş olmak istiyordu. Söylediğimiz gibi garip davranışları daha İngiliz Konsolosluğu'na sığınma eylemi sırasında ortaya çıkmıştı; her çıktığında ve her geldiğinde Deveçi'den bir grup seyyid ve delikanlı bellerinde tabancayla ona eşlik ediyordu, öyle bir yürüyüşü vardı ki beylerbeyi sanırdınız. Sığınma eylemine katılan insanların harcamalarını karşılamak üzere kurulan yardım sandığını kendi kasası sanıyor, buradan ödenmek üzere senetler yazıyordu. 
Konsolosla bizzat gizlice görüşüyor, kimseyi kale almıyordu. Sığınma eylemi bittikten sonra daha da beter oldu, gidip veliahtla tek başına görüşüyor, onunla toplantılar yapıyordu. 

Bu davranışları halkı şüpheye düşürdü. Mir Haşim'in veliahttan para aldığı, hareketle kurulan düzenin kökünü kazımak için ona söz verdiği söyleniyordu. 
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Veliaht'a "Deveyi dama çıkaran indirmesini de bilir" dediği iddia ediliyordu. 
Yüzlerce insanın gayretiyle ortaya konulan hareketi, büyük bir dar görüşlülükle tek başına yarattığını sanıyor ve söndürmeyi düşünüyordu. 

Hütriyetçiler bu duruma çok içerliyor ama Deveçi halkına duydukları hürmet ve Mir Haşim'in yandaşlarındaki tabancalarının yarattığı korku yüzünden bir şey söylemiyorlardı. Ta ki 23 Mihr (27 Şaban (16 Ekim 1906)) günü yapılan Encümen toplantısında Mirza Hüseyn-i Vâiz, tüccar temsilcilerine dönüp adını vermeden Mir Haşim'in yakışıksız davranışlarını tek tek sayarak ağır bir dille eleştirene kadar. Ama o konuşurken Mir Haşim çetesiyle birlikte içeri girdi. 
Mirza Hüseyn'in yaptıklarını kınadığını anlayınca ona bağırdı. Tam bu sırada Mir Haşim'in kardeşleri ve adamları içeri doluşup Mirza Hüseyn'e bir hayli dayak attılar. Oradakilerin bir kısmı kaçtı bir kısmı da korkudan susup kaldı. 

Bu, halkı daha da rencide etti. Ertesi gün bir grup hürriyetçi camide toplandı, çarşıyı kapattı, mollalarla diğerlerini de yanlarına alarak ısrarla Mir Haşim'in şehirden çıkarılmasını talep etti. Mir Haşim karşı çıkmaya cesaret edemedi, Tahran'a gitmek üzere şehirden ayrıldı. 

Deveçi Mahallesi insanları sayıca çok, hareketi ilk başlatan cesur ve kararlı insanlardı. Ancak birçoğu uzak durmaya ve yavaş yavaş düşmanlığa başladı. 
Bu Tebriz hareketinin aldığı ilk yaraydı ve ileride göreceğimiz gibi büyük zararlara neden oldu. 

Bu arada "Seçim Nizamnamesi" ve uygulanma emri Tahran'dan gelmişti. 
"Nizamname" emri gereğince Encümen bahçesinde seçimi yürütmek üzere altı kişilik bir "gözetim kurulu" seçildi. Muhammed Ali Mirza da kendisini temsilen İclalülmülk'ü atadı. Ramazan ayı girdiği ve bu nedenle gündüz çalışmak zor olacağı için Encümen'in gece çalışmasına karar verdiler. Bugünlerde Encümen adında bir gazete kuruldu, ilk sayısı Mihr'in 27'si (2 Ramazan (20 Ekim)|) Cumartesi günü çıktı. 

Bu sırada bir başka olay daha meydana geldi: İmam Cuma Hacı Mirza Kerim şehirden kovuldu. Bu adam söylediğimiz gibi Meşrutiyet'ten önce bir hükümdarlık düzeni kurmuştu. Dışarı her çıktığında yol boyunca katırının önünde arkasında yüze yakın seyyid, talebe ve uşak yürüyordu. Her yerde sözü geçerdi. Evi bir korunak haline gelmişti, oraya sığınanlara kimse dokunamıyordu. 
Muhammed Ali Mirza'dan sonra Tebriz'deki en büyük hükümrandı diyebiliriz. 
Köyleri ve ambarları olduğunu daha önce yazmıştık. 

Böyle bir insan nasıl olur da yasalara itaat etmeyi, diğer insanlarla eşit olmayı kabul ederdi? Halkın uyanmasına, insanların kendi hayatlarına sahip çıkarak onu ve gücünü yok saymasına rıza gösterebilir miydi? İlk günlerde başka bir seçeneği olmadığı için Semsam Han Camisi'ne gelmişti. O günlerde olayların gerçek anlamı ve olası sonuçları hakkında bir şey bilmiyordu. Ama bunları 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fark ettiğinde işinin giderek zorlaşacağını gördü. Gidip iyi şeyler yapacağı, halkın içinde kendisine bir yer edineceği yerde hatiplere (vaizlere) rüşvet vererek onları kendi tarafına çekmeyi düşündü. Mirza Cevad-i Nâtık'a (Nâsihzade) kendi payını alıp kalanını diğerlerine dağıtmak üzere üç yüz tüman verdi. 

Nâtık, parayı Encümen'in kasasına yatırınca İmam Cuma'nın marifeti ortaya çıktı. 27 Mihr'i 28 (3 Ramazan (21 Ekim)) Pazar'a bağlayan gece hürriyetçiler Encümen bahçesinde toplandı, olay anlatıldı, tepki sesleri yükseldi. 
İmam Cuma'nın kötülüklerini sıralayıp, şehirden kovulmasını istediler. "Kendisi gitmezse yarın biz onu şehirden çıkartacağız" dediler. Encümen önderleri İclalülmülk aracılığıyla veliahdı olanlardan haberdar etti, oda İmam Cuma'nın ertesi gün şehirden ayrılmasını emretti. 

İmam Cuma ertesi gün minbere çıktı, cemaati sakinleştirip, şehirde kalmak için onları ikna etmeye çalıştı ama sonuç alamadı, şehri terk etmekten başka çaresi kalmadı. 

Ancak şehir yakınındaki Bağ-i Vezir'de ikamet ettiğinden, insanların onun yanına gidip geldikleri, hürriyet aleyhinde konuşulduğu söylentisinin çıkması, dahası oğlu Hacı Büyük Aga'nın babasının şehirdeki makamına geçerek büyük bir gösteriş ve yandaş kalabalığı eşliğinde camiye gitmesi hürriyetçileri tekrar ayaklandırdı. 14 Aban |6 Kasım) Cumartesi günü çarşıyı kapatıp gösteri yaptılar. Encümen, olaylar hakkında veliahda yeniden bilgi verdi, o da İmam Cuma'yı şehir yakınlarından uzaklaştırması için Ferraşbaşısı Neyyirüssultan'ı gönderdi. İmam Cuma'nın oğlunun camiye gitmesini de yasakladı. 

İmam Cuma, Tahran yolu üzerinde, Tebriz'e dört fersah"9 mesafede sahibi olduğu Kızılca Meydan köyüne gidip yerleşti. Öte yandan halktan bazıları namaz kıldırması için caminin eski sahibi Mirza Gaffar Aga'yı getirdiler. İmam Cuma, camiyi bu adamın elinden zorla almıştı. 


Muhammed Ali Mirza ile İlk Çatışma 


Vekillerin seçimi başlamıştı. Her toplumsal tabaka sırayla kendi vekilini seçiyordu. Öte yandan meşrutiyetçi vaizler Ramazan nedeniyle camilerin dolu olmasından yararlanarak minberlerden Meşrutiyet ve ülke hakkında konuşmalar yapıyorlardı. Aban'ın 12'sini 13'üne (17 Ramazan |5 Kasım|)) bağlayan gece bir velvele daha koptu. 

Şah'ın telgrafının geldiği ve Meşrutiyet'in ilan edildiğinin öğrenildiği günden beri Muhammed Ali Mirza işbirliğinden kaçınmıyor ve değindiğimiz gibi Encümen'in her isteğini kabul ediyordu. Ancak bu onun samimi olduğunu gös- 


150 Yaygın kullanılan fersah 6,24 km, şer'i fersah 5,16 km.dir. Buradaki yaygın kullanılan 
fersahtır. (ÇN) 
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termiyordu, işleri engellemek için hep bir fırsat kolluyordu. Bunun içindir ki vekil seçimleri tamamlandığında artık Encümen'in seçimleri gözetim görevinin sona erdiğini, hürriyetçilerin oluşturduğu bu kurumun herhangi bir yasal temelinin bulunmadığını ileri sürerek Encümen'in dağıtılması gerektiğini bildirdi. 

Çoğu molla ve tüccar olan Encümen üyeleri korkularından bu isteğe boyun eğdi, Encümen'i terk etti. Ama hürriyetçiler, daha doğrusu mücahitler bunu kabul etmedi. Encümen üyeleri ile diğerleri Müctehid Hacı Mirza Hasan'ın evinde iftar için misafirken mücahitler oraya gitti, Veliaht'ın Ferraşbaşısı Neyyirüssultan da oradaydı. Onun yanında Müctehid ve diğerlerine "neden Encümen'i terk ettiniz" diye sorguladılar, gelen mesajın hikâyesini sordular. Müctehid, "Evet, öyle bir mesaj geldi, haklı bir istektir de. Kanun-i Esasi çıkana kadar Encümen çalışmamalı" dedi. 

Bunlar "Encümen'in kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Kazandıklarımızı elimizden alamazlar" gibi sözler söylediler. Müctehid'in ricası üzerine Neyyirüssultan, Muhammed Ali Mirza'ya telefon etti. Muhammed Ali Mirza daha önce söylediklerini tekrarladı. Mücahitler bunu duyar duymaz galeyana geldi. İçlerinden biri yüksek bir yere çıkıp bahçedeki kalabalığa şunları söyledi: 

"Ey insanlar! Encümen'i kapatmak ve bu şekilde vaizlerin sesinin kesmek, bizim de heyecanımızı söndürmek, galip gelip bize istediklerini yapmak istiyorlar. Ama artık 'O testi kırıldı, o kadeh döküldü". Bir kişi bile kalsak hürriyet- ten vazgeçmeyeceğiz. Tahran halkı vazgeçse bile biz bu düzeni savunmak için mücadele edeceğiz." 

Oradakiler bu sözlere "Yaşasın Meşrutiyetçiler", "Yaşasın hürriyetçiler" diye heyecanla bağırarak karşılık verdi. Tebriz'de benzeri görülmemiş bir hengâme koptu, o güne kadar İran'da söylenmemiş sözler söylendi. İş savaşa ve kan dökülmesine kadar varsa bile direnişten vazgeçmeyeceklerini açıkça ifade ettiler. 

Bu durum uzun süre devam etti. Neyyirüssultan, Muhammed Ali Mirza'ya bir daha telefon ederek olanları gördüğü gibi anlattı. "Biz, 'Kanun-i Esasi geçene kadar Encümen olmasın' dedik. Madem kabul etmiyorlar istedikleri gibi yapsınlar" diye yanıtladı. 

Bu yanıt halkın heyecanlı itirazlarını yatıştırdı. Muhammed Ali Mirza, Neyyirüssultan'ın önerisiyle Encümen'in görevine devam etmesi için ferman çıkardı. Ayrıca Encümen'in talimatlarını kendi adına uygulamaya koyacak bir kişi görevlendirdi. Neyyirüssultan gidip bu fermanı bizzat getirdi. Halk, "muhterem hocaları bu gece Encümen'e getirmeliyiz" dedi. Hemen gaz lambalarını yaktılar, Müctehid'i ve diğerlerini önlerine alıp büyük bir sevinç ve hevesle Encümen'e geldiler. Zaferi kutlamak için çarşıdan tepsilerle tatlı getirildi, oradaki bini aşkın insanın ağzı tatlandı. Fermanı buraya alıyoruz: 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"Tebriz Milli Encümeni daha önce olduğu gibi kalacaktır. Mübarek Hazretlerinin görevlendirdiği bir memur, Encümen üyelerinin de onayıyla orada bulunacak ve Encümen üyelerinin milletin küçük büyük her işiyle ilgili kararını uygulamaya koyacaktır. Hazreti Vâlâ'nın temsilcileri Milli Encümen'in aldığı bütün kararların uygulamaya geçmesi için yardımcı olacaktır. 1324 Mübarek Ramazan'ının 17'si (4 Kasım 1906)." 


Bu, Muhammed Ali Mirza ile Tebriz hürriyetçileri arasındaki ilk çatışmaydı. 
Söylediğimiz gibi Kerbelai Ali Mösyö, Hacı Resul Aga Sedekiyâni, Hacı Ali-yi Devâfürüş ve diğer dokuz kişiyle birlikte "Merkez-i Gaybi" adında gizli bir encümen kurmuşlardı, ipin ucu bunların elindeydi. Dışarıdan bakınca Müctehid Hacı Mirza Hasan, diğer mollalar ve tüccardan bazıları Encümen'de oturup işleri yürütüyor görünüyordu. Ama onların şu kadarlık bir ağırlığı yoktu, hareket gizli merkez tarafından yönetiliyordu. Mir Haşim ile İmam Cuma'nın kovulması, Encümen'in kapatılmasının önlenmesi hep onların işiydi. Mutlakıyetin ortadan kalkmadığını, tek başına Meşrutiyet sözcüğünden bir şey çıkmayacağını, kuvvet biriktirip mücadeleye hazırlanmak gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Halkın kendi haline bırakılması durumunda giderek gücünü ve heyecanını kaybedeceğinin de çok iyi farkındaydılar. Bu nedenle, halkı harekete geçirmek için fırsat kolluyorlardı, mutlakıyete karşı mücadeleyi elden bırakmıyorlardı. 

Meşrutiyet tarihinde çok değerli mücadele destanları vardır, belirli kişiler dirayet ve büyük ehliyet göstermişlerdir. Bunlardan biri, İki Seyyid'in işbirliği hikâyesi ve yazdığımız gibi her yönden övgüye değen Tahran hareketinin yaratılmasıdır. Diğeri de Tebriz hareketini büyük bir zekâ ve ehliyetle ileriye götüren, Mücahitler Örgütü'nü kuran yukarıda adını verdiğimiz üç kişi ile yoldaşlarının işbirliğidir. Onların yaptıkları da her yönden kıymetlidir, övülmeye değerdir. 

Onların Muhammed Ali Mirza'ya karşı direnmesi, Encümen'i korumaları Azerbaycan'daki işlerin hürriyetçilerin denetimi altına girmesine yol açtı, Muhammed Ali Mirza'nın açık muhalefeti bırakıp perde arkasından komplolara başvurmasına neden oldu. 

Kafkasya gazeteleri Azerbaycan'daki olayları yakından takip ediyor, bütün olayları tartışmaya açıyorlardı; başta İrşad olmak üzere birçoğu İran'daki hareketi yüzeysel ve önemsiz kabul edip harekete pek bir değer vermiyordu. Ancak bu son olay görüşlerini değiştirdi, aynı İrşad gazetesi bu son olaydan övgüyle söz etti. 
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Bank-i Milli”! 


Bu arada Tahran'daki Meclis de yurtiçinde ve yurtdışında kendisine verilen değeri ve saygınlığı yücelten büyük bir şey yaptı. Şöyle oldu: Devlet üçüncü kez borç alma peşindeydi. Bunun için de Rus ve İngiliz devletleriyle görüşmelere girişmiş, bazı kararlar alınmıştı. Aban'ın 18'i (10 Kasım 1906) Cumartesi günü Hacı Muhbirüssaltana, Sadrazam Müşirüddevle adına konuyu Meclis'e getirdi. Vekillerin çoğu Tahran'a gelmemişti, memleket için herhangi bir yasa çıkarılmamıştı ama hükümet Meclis'in böyle bir şeye rıza göstermesini istiyordu. Sanki bütün bu mücadele ve Meclis'in kurulması, saraylıların yıkıcı faaliyetlerine yasal bir kılıf uydurmak içindi. Daha önce yapılan iki borç anlaşmasıyla gelen parayı yemişler, şimdi de Meclis'in onayıyla bir borç daha alıp onu da yemek istiyorlardı. 

Muhbirüssaltana, Sadrazam'ın kendisine yazdığı mektubu gösterdi: 


"Meclis'e gidip onlara devlet adına şunları söyle: 'Hükümetin ödemesi gereken yirmi kurur tüman iç ve dış borcu vardır. Bu borcu ödemek için iki devletle görüşmeler yaptık, bize bu miktarda kredi vermeye hazırlar, Bank-i İstikrazi'ye ve Bank-i Şahi'ye" bu yönde talimat verilmiştir. Ancak vekillerin bunu oylayıp kabul etmesi gerekir." 


Peşinden iki devlet tarafından onaylanan sözleşmenin metnini çıkarıp vekillere okudu: 

İki devlet, aşağıdaki koşullarla İran devletine yıllık yüzde yedi faizle yirmi kurur tüman borç vermiştir: 

1. İran hükümeti parayı nerelerde kullanacağını iki hükümete bildirecektir. 

2. Rus hükümeti önceki alacaklarını borç vereceği paradan kesmeyecektir. 

3. Koşullar önceki iki borç anlaşmasıyla aynı olacaktır. 

4. Bu paranın dört kururu yeni yılbaşına kadar ödenecektir. 

5. Borcun teminatı Ruslar için kuzey gümrükleri, İngilizler için telgrafhane ve postanelerdir. 

6. Kredinin geri kalan kısmı, İran devletinin talebini birkaç ay öncesinden her iki devlete bildirmesiyle ödenecektir. 


151 Bank Şahi'nin kurulmasından on sene önce Tahran'ın en büyük sarraflarından Hacı 
Muhammed Hasan-i Eminüzzarb tarafından Nâsıreddin Şah'a böyle bir banka kurulması teklif edilmiş ancak yabancıların müdahalesiyle engellenmiştir. 1930'da kâğıt para basımı Bank-i Şahi'den alınıp bu bankaya verilmiştir. Bank-i Milli bugün İran'ın en büyük kamu bankasıdır. (ÇN) 

152 Bank İstikrâzi Rus sermayedarlara, Bank-i Şahi bir İngiliz vatandaşına aitti. Rus devleti 
Bank-i İstikrâzi'yi satın alıp bir devlet bankası olan Petersburg Bankası'nın denetimine verdi. Banka, Çarlık Rusyası'nın İran devletinin hassas merkezlerine nüfuzu, halkın günlük yaşamına müdahalesi ve ülkenin kuzeyinin bölünmesi amacıyla çalışıyordu. Daha sonra Sovyet Rusya ve İran'ın anlaşmasıyla İran'a devredildi. (ÇN) 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Muhbirüssaltana, şunları söyledi: 

"Yabancı şehirlerdeki İran Büyükelçileri ve Konsoloslarının, asker ve subayların, devlet memurlarının maaşları birkaç aydır ödenmemiş, saraylılara da masrafları için para verilmemiştir. Bunları ödemek için dört kurur bulmalıyız. 
Bu işi süratle halletmezsek bütün işler durur." 

Bu teklif üzerine Meclis'te bir mırıldanma başladı, vekiller ikiye ayrıldı. Bir bölümü teklifi onayladı, uygun bulmayanlarsa sessiz kaldı. Devletin iflas halinde olduğunun, para bulunamadığı takdirde bütün dairelerin kapanacağının açıklanması herkesi susturmuştu. Tam bu anda Hacı Muinüttüccar, büyük bir dirayet gösterdi. Devletin teklifini kabul etmedi, anlaşma metnindeki maddeleri tek tek okuyarak zararlarını açıkladı. Sonra cesaretle şunları söyledi: 

"Devletin dediği yirmi kurur borcun doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü Şehzade Atabek (Aynüddevle), daima hükümetin gelir giderini dengelemekle, dahası Tomaniyanis'”* emanetinde bulunan altı yüz bin tüman bütçe fazlası kaydetmekle övünürdü. Onu yalancı ve saçma sapan konuşan birisi olarak tanımıyoruz. Devlet, son üç yılın gelir gider kayıtlarını Meclis'e göndersin inceleyelim. Devlet gerçekten borçluysa halk buna bir çare bulur, Ruslar veya İngilizlerden borç alarak değil. Dört kurur karşılığında ülkenin parasını bu ağır koşullarla onların eline teslim edemez. Gelir gider kayıtlarını incelersek bu dört kururu nereden temin edeceğimizi bulmak mümkün olabilir, iç veya dış borçlanmaya gerek kalmayabilir. Biz borç alıp almama konusunu körü körüne oylayamayız." 

Peşinden, önceki borçlanmaları anımsatarak bunlar için yapılan sözleşmeleri halkın bilgi sahibi olması için Meclis'e göndermesini devletten istedi. Sonra da bunlar hakkında devletin işleyişine ne kadar vâkıf olduğunu gösteren bir dizi şey söyledi. 

Bu anlamlı ve cesur konuşma Meclis'in havasını değiştirdi. Teklifi uygun bulmayan vekiller cesaretlendi. Borcun alınması konusundaki olumsuz görüşlerini hep bir ağızdan ifade ettiler, Meclis'te tekrar mırıldanmalar başladı. Önceden borç alınmasına onay verenler utanıp başlarını önlerine eğdi. Muhbirüssaltana bu ortamı görünce devleti bilgilendirmek için oradan ayrıldı. 

Ama ertesi gün Meclis'e tekrar geldi ve konuşmasına şu sözlerle başladı: 

"Devlet, talep ettiğiniz son üç yılın gelir gider suretini size vermemezlik etmez ancak bunun hükümetin acil ihtiyacının karşılanmasına bir katkısı olmaz. 


153 oHarutun Tomaniyanis tarafından Tebriz'de kurulan Tomaniyanis Ticarethanesi. Zamanla 
büyüyerek ithalat, ihracat ve daha sonra başta Tahran olmak üzere İran'ın büyük şehirlerinde sarraflık ve bankacılık yapan çok büyük bir müessesedir. Madencilik gibi alanlarda da faaliyet gösteren şirketin 1891'den sonraki faaliyetlerinin büyük bölümü bankacılık oldu. 
Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İran'ın bütün dış ticaret ve kambiyo işlerinde Bank-i Şahi'yle rekabet edecek güce ulaştı. Ruslarla yoğun mali ve ticari ilişkiler içindeydi. (ÇN) 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Şimdi, iki kurur istiyoruz. Bu para bulunmazsa bütün daireler kapanacaktır. Ya bu kadar borçlanmamıza izin verin ya da bu miktarı başka bir yerden bulun. Üç güne kadar bu işi bitirmeliyiz." 

Bu konuşma vekilleri çok kızdırdı, artık cesaretlerini topladıkları için ağız birliğiyle haykırdılar: "Emir Bahâdır-i Cenk veya falanca nazır veya filanca kâtip para istiyor diye halk evini barkını yabancılara rehin veremez..." diye yanıtladılar. Buna benzer birçok öfkeli laf ettiler. 

Hacı Muin tekrar söze başladı ve bu sefer şunları söyledi: 

"Devlet halkın halk da devletin yanındadır, ikisi arasında ayrılık yoktur. 
Devlet iki kurura düştüğüne göre pek parasız kalmıştır, biz devlete yardımcı olmalıyız. Ama böyle acele ederek bir yere varamayız. Ruslar ile İngilizlerden isteyeceğimizi farz edelim, onlar bile bu parayı üç günde veremezler." 

Muhbirüssaltana: "İki kurur tüman bankalarda hazır, ödemek için sizin onayınızı bekliyorlar" dedi. 

Hacı Muin: "Bu miktarı teminatsız vereceklerse alın. Ama Meclis nereye harcandığını bilmelidir" dedi. 

Muhbirüssaltana: "Teminatsız vermiyorlar, anlaşma değiştirilip bu miktar aynı koşullarla temin edilmeli" dedi. 

Hacı Muin: "Yüz bin tüman bile olsa bu koşullarla borç alınması iyi bir şey değildir. Hükümet ya bu miktarı teminat vermeden alır ve ödemesini Sadrazam şahsen taahhüt eder ya da biz tüccarın bu parayı kendi adımıza alıp devlete vermesine izin verir." 

Muhbirüssaltana: "Böyle bir kredi vermek onların siyasetine uymaz, size de vermezler, siz de o koşulları kabullenmeye mecbur kalacaksınız." 

Tartışma bu şekilde uzayıp gider. Muhbirüssaltana, borç alınması konusundane kadar ısrar ettiyse de vekiller, özellikle tüccar bunu kabul etmedi. Sonuçta, hükümetin izin vermesi durumunda kendilerinin bir banka kurup sermayesinden iki kururu hükümete borç vermeyi kararlaştırdılar. 
şembe günü vekiller “Bank-i Milli" konusunu görüştüler. Başlarında Hacı Muinüttüccar, Hacı Eminüzzarb, Hacı Muhammed İsmail ve Erbab Cemşid olan tacirler banka kurma işini üstlendi. İranlıların yıllardır hasretini çektiği "Milli Banka"nın kurulma hikâyesi o zaman başladı. 


İranlıların Duygularına Bir Örnek 


Meclis çalışmaya başlar başlamaz meydana gelen bu olayın iki güzel sonucu oldu: İlk olarak Meclis'e duyulan saygı arttı. Saraylılar ve yabancılar, yeni yeni hareketlenmeye başlayan, bu konularda çokça bir bilgiye de sahip 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olmayan İranlıların ülkede bir yasa bulunmasını ve mutlakıyetin sona ermesini yeterli göreceklerini, Meclis'i "Adalethane" gibi bir kurum kabul edeceklerini sanmıştı. Dolayısıyla hükümetin getirdiği her teklifin körü körüne kabul edileceğine inanıyorlardı. İranlıların diplomasiye vâkıf olabilecekleri hiç akıllarına gelmemişti. Vekillerin bu direnişi ve Hacı Muinüttüccar'ın zengin içerikli konuşmaları bu inancın yanlış olduğunu ortaya çıkardı, Meclis'in saygınlığını artırdı. Bu direnişin haberi Avrupa gazetelerine kadar gitti. Bu konuşmalara rağmen devlet umudunu kesmeyip hâlâ Rus ve İngiliz'den borç alma arzusundaydı. Birkaç gün sonra Maliye Bakanı Nâsırülmülk Meclis'e geldi, devletin parasızlık ve yoksulluğundan söz etti. Ama Meclis sağlam durdu. 

Hacı Muin: "Biz bir milli banka kurmak istiyoruz. Siz de tüzüğünün yazılmasında bize yardımcı olun" dedi. 

Nâsırülmülk: "Sizin bu işiniz beş yılda bitmez. Halihazırda hastamıza kinin lazım. Ateşi düşünce direncini kuvvetlendiririz" dedi. 

Avrupa görmüş bakan beyefendi, dertsiz ve kötü niyetli saraylıların ihtiras ve açgözlülük ateşini para kininiyle düşürmek, keseleriyle ceplerini doldurmak için çok acele ülkeyi rehin bırakıp birkaç kurur para almak istiyor, bir avuç tüccarın gösterdiği cesarete saygı duyup destek vereceğine, onlarla alay edip şevklerini kırmaya çalışıyordu. 

Hacı Muin: "Bizim verebileceğimiz dört yüz bin ile bir kurur hükümetin işini görür mü? Üstünü daha sonra düşünürüz" diye sorar. 

Nâsırülmülk: "Bu borca gark olmuşluğa bir kurur yeter mi siz karar verin" diye yanıtlar. 

Doğrusu devletin adamlarını yönlendirenler başkaydı, tek amaçları borç anlaşmasını onaylatmaktı. Vekillerin işbirliğine yönelik telkinlerine itiraz etmeleri bu yüzdendi. Hacı Muin, eski borç anlaşmalarını Meclis'e göndermesini ve alınacak borcun ne şekilde harcanacağının ayrıntılarıyla bildirmesini hükümete tekrar hatırlattı. Nâsırülmülk çaresizlik içinde oradan ayrıldı. Tüccarın banka kurma çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyordu. Saray'ın sığınacağı bir mazeret kalmamıştı, dolayısıyla borç alma konusundan artık kimse söz etmedi. 

Bir diğer sonuçsa halkın güçlü duygularını herkese göstermek için bir ortam bulması oldu. Çünkü tartışmanın başladığı günden itibaren ister zengin ister fakir olsun insanlar kitleler halinde memnuniyetlerini gösterip işbirliği içinde oldular. Tüccar hazırlığını yapmış, sermayeyi de otuz kurur tüman olarak kararlaştırmıştı. İsteyenler beş tümandan elli bin tümana kadar pay sahibi olabiliyordu. Tüzüğünü yazıp imza için Şah'a gönderdiler. Halktan para kabulü için birkaç tüccar yazıhanesini belirleyip tanıttılar. İnsanlar bu yazıhanelere yöneldi, para yatırma işi başladı. Zenginlerin yanı sıra zengin olmayanlar da ortak olmaktan geri durmadı. Talebeler toplantı yaparak para toplayıp gönderiyordu. Kimi talebenin para vermek için kitaplarını sattığı söyleniyordu. İlkokul öğrencileri de aynı şekilde davrandı. Kadınlar küpe ve gerdanlıkların satılması gerektiğinden söz ediyordu. Bir gün kadının biri Mirza Musa Camisi'nde Seyyid Cemal-i Vaiz minberdeyken ayağa kalkıp "İran devleti neden dışarıdan borç alıyor? Biz öldük mü? Ben çamaşırcıyım, kendi payıma düşen bir tüman işte burada. Diğer kadınlar da hazırdır" dedi. Bu türden çok olaya şahit olundu o sıralar. 

Bu tür faaliyetlere pek katılmayan mollalar da katkıda bulundu. Hacı Şeyh Fazlullah iki yüz tüman taahhüt etti. Söylediğimiz gibi Meşrutiyet karşıtlığıyla tanınan ve halk arasında kötü bir şöhreti olan İmam Cuma Hacı Mirza Ebul Kasım da fırsatı kaçırmadı, Meclis'e mektup göndererek halkla birlikte olduğunu ilan etti, beş bin tüman taahhüt etti. 

Doğrusu halk silkinip kendine gelmişti, kalpleri güzel duygularla doluydu. 
Halk kitleleri umutla dolup taşarak harekete geçmiş, iyi olmak, ülkenin ilerlemesi, güçlü olması için çalışmak istiyordu. Bu kitlesel halk hareketi sonucunda insanların bencilliği ve ihtirasları zayıfladı, ister istemez işbirliğine yöneldiler. 
Hâlâ direnen eski kafalı, yüreği karanlık saraylılar dışında herkes sarsılıp kendine gelmişti. 

Bütün bunlar Tahran'da oluyordu. Kurucu tacirler telgrafhanelere giderek diğer şehirlerdeki tacirleri de ortaklık için telgrafhanelere davet etti. Her grupla ayrı ayrı görüşerek işbirliği müjdeleri aldılar. Tebrizliler banka için işbirliği yapmaya hazır olduklarını bildirdiler ancak hükümete verilecek borç konursunda ileride anlatacağımız farklı ve iyi düşünülmüş bir yanıt ilettiler. İran şehirlerinden başka Kafkasya, Hindistan ve İstanbul'daki İranlılar da işbirliğine katıldılar. Bir süre her tarafta görüşmeler yapıldı, gayretler sarf edildi. Bütün bunlardan çıkan sonucu ileride göreceğiz. 

Bu arada, Meclis'te "Nizamname-i Esasi" (Kanun-i Esasi) konusunda görüşmeler devam ediyordu. Meclis, hazırlayıp imza için Şah'a gönderdiği nüshanın iadesini talep etmişti. Şah'ın hastalığını bahane eden saraylılar, metni göndermiyor, ellerinde tutuyor, Meclis de mecburen sürekli hatırlatıyordu. Şehirlerin vekilleri birer ikişer gelmeye devam ediyordu. 

Meşrutiyet ilan edildikten sonra Tahran'da (mevcutlardan başka) gazete kurulmamıştı. Sadrülulema'nın kardeşi Aga Mirza Muhsin'e Meclis adında bir gazete kurma imtiyazı verildi. Gazete rahmetli Tebatebal'nin oğlu Mirza Muhammed Sâdık Tebatebai'nin yönetimi (müdürlüğü)'“ ve Edibülmemalik Ferahani'nin başyazarlığında Azer ayı ortasında |Kasım| işe başladı, ilk sayısını Azer'in 3'ü (Şevval'in 8'i (25 Kasım|) Pazar günü yayımladı. Adından da anlaşılacağı gibi gazete esas olarak Meclis'teki görüşmeleri yazıyordu. Bildiğimiz 


154 Yazar metinde bazı sözcüklerin önce Farsçasını sonra ayraç içinde Arapçasını vermiştir. (ÇN) 
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kadarıyla, Tebriz'deki Encümen gazetesinden sonra hürriyet döneminin ikinci gazetesiydi. 


Tebriz'in Bank-i Milli Konusundaki İyi Düşünülmüş Yanıtı 


Tebriz'de hürriyetçiler mücadeleyi başarıyla sürdürüyordu. Göz önünde Encümen veya kendilerine verdikleri isimle Meclis-i Milli olsa da arka planda işleri yürüten Merkez-i Gaybi'ydi. Muhammed Ali Mirza ve çevresinin elini işlerden uzak tuttukları için Encümen, hem Tebriz ve çevresinin adalet başvurularını kabul eden mahkeme yerine görev yapıyor hem de şehrin güvenlik ve düzeni için çalışıyordu. Sıklıkla Ali Mösyö'nün evinde toplanan Merkez-i Gaybi, Muhammed Ali Mirza ve çevresinin yaptıklarını yakından takip ediyor ve yeni kurulan mücahitleri yönetiyordu. 

Ramazan sona erip camiler o sıcak ortamdan çıkınca Meşrutiyet ve getirece- 
$i yararlar üzerindeki tartışmaların kesilmeden sürdürülmesi gerektiğini fark ettiler. Cuma günleri bütün çarşıların kapatılmasına, üç vaizin, rahmetli Şeyh Selim, Mirza Cevad-i Nâtık ve Mirza Hüseyn'in üç ayrı camide minbere çıkıp vaaz vermesini kararlaştırdılar. Bunun çok işe yaradığı görüldü, ileride görecegimiz gibi tüfekleri alıp talime gitme hikâyesi ilerledi. 

Muhammed Ali Mirza açıkça karşı çıkıp savaşmaya cesaret edemediği için perde arkasından nifak sokma faaliyeti yürütüyordu. Çevresindekilerden Seyyid Muhammed-i Yezdi, Mefahirülmülk, Mefahirüddevle ve diğerleri rahat durmadılar, bunların kötü niyeti yüzünden şehrin çevresi güvensiz bir yer haline geldi, kimse de bununla ilgilenmedi. Encümen'in emirlerini yerine getirmesi gereken Hacı Müşir-i Defter işini savsaklıyordu. Merkez-i Gaybi tekrar eyleme geçmek için bu fırsatı kullandı. Azer'in 3'ü (Şevval'in 8'i (25 Kasım|)) Pazar günü bir grup mücahit Encümen'e giderek işlerin düzensizliğinden, şehir çevresindeki güvensiz ortamdan, devlet yöneticilerinin vurdumduymazlığından şikâyet edip hoşnutsuzluklarını belirtti. Ertesi gün bütün çarşıları kapatıp Encümen ve çevresinde toplandılar. Birileri gidip ulemayı ve diğerlerini Encümen'e getirdi, şikâyetlerini sıralayıp çare istediler. Şöyle dediler: 

"Eğer bir şey yapmazsanız çarşıları açmayacağız, buradan da ayrılmayacağız." 

Her yerden hararetli protesto sesleri yükseliyordu. Müctehid, Veliaht'a telefon ederek halkın taleplerini dinleyip ona anlatması için bir temsilci yollamasını rica etti. Veliaht, Neyyirüssultan'ı gönderdi. O gelip halkın söylediklerini dinledi, geri gidip tekrar geldi ama doğru dürüst bir yanıt getirmedi. Şehzade küstahça "Ahalinin gönlü rahat olsun, dağılsınlar" demekle yetindi. 
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Bu tavır halkı öfkelendirdi, her yerde yeniden sesler yükseldi, sert sözler söylendi. Şeyh Selim, Mirza Cevad ve Mirza Hüseyn teker teker halka hitap edip süküneti sağladılar. Aralarında görüştükten sonra ulemanın Muhammed Ali Mirza'nın ikametgâhına gidip onunla görüşmesine, olanları anlatmasına karar verdiler. Ulema gidip halkın şikâyetlerini anlatınca Muhammed Ali Mirza tekrar halkın taleplerine boyun eğdi, vaatlerde bulunarak ulemayı gönderdi. 
Bunun üzerine sakinleşen halk ertesi gün çarşıları açtı. 

Hacı Mehdi Aga ve diğer tüccarın Tahran'dakiler tarafından telgrafhaneye davet edilip Milli Banka konusunun açılması bu olaylardan hemen sonraya rastlar. Konuyu yapacakları toplantıda görüşüp sonucu bildirecekleri yanıtını verirler. Müctehid, Sikatülislam, Mirza Sâdık Aga, Hacı Mirza Muhsin, Hacı Seyyidülmuhakkıkin, bir grup tüccar ve diğerlerinin katıldığı toplantı, Azer'in 8'i (13 Şevval (30 Kasım)|) Cuma günü Hacı Mehdi Aga'nın evinde yapılır, konu görüşülür. 

Konuşmalardan sonra Bank-i Milli'nin kurulmasında işbirliği yapmaya ve Tebriz'de de para toplamaya karar verirler ama büyük kısmı halk düşmanlarının cebine girecek bir borcu devlete vermeyi uygun bulmaz. Tahran'a biri ulema, diğeri tüccar tarafından imzalanan iki telgraf çekerler. Tüccarın telgrafını veriyoruz: 


"Mukaddes Millet Meclisi, sayın üyeleri ve sayın tüccarın huzuruna, yücelikleri devam etsin: Kredi alımı ve Bank-i Milli'nin kurulması konularında genel görüşme yapılıp cevap verilecekti. Ayın on üçünde büyük ulema ve Hüccetülislamların huzurunda, devlet ricali ve bir kesim tüccarın katılımıyla konunun ele alındığını arz ederiz. Muhterem katılımcıların tamamı devlet ve milletin kurtuluşuna yol açacak olan Bank-i Milli'nin kuruluşunu gönül rızasıyla onaylamaktadır. Ancak tek istedikleri teminattır. Anlaşıldığı kadarıyla bütçe büyük bir açık içindedir, bir daha böyle bir borçlanmaya ihtiyaç duyulmaması için ilk önce memleketin bütçesi ıslah edilmelidir. Kanun-i Esasi bütün vekillerce sağlam temellere oturtulmadan ve bütçe ıslah edilmeden banka kurulmasının mümkün olmayacağı görüşündeler." 


Kanun-i Esasi ancak yeni yılbaşında yürürlüğe girecektir ancak şu anda devletin beş kurura ihtiyacı var, yılbaşına kadar bu tutara şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır, diyeceksiniz. Cevap olarak; çok şükür devlet erkânımız memleketin en zenginleridir, onlardan kimileri devletten aldıkları özel gelirlerle değil beş kurur daha fazlasını bile ödeyebilecek kadar varlıklılar, karşılıksız ödesinler lütfen, diyorlar. Dışarıdan borç alınmasına kesinlikle karşılar. 
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Muhammed Ali Mirza'nın Tahran'a Gidişi 


Bu arada Muzaffereddin Şah'ın hastalığı kötüleşiyordu ve Muhammed Ali Mirza için bir başka sorun ortaya çıkmıştı. Şuâüssaltana'nın veliaht olma arzusu yeniden canlanmış, bunun için harekete geçmişti. Muhammed Ali Mirza, hürriyetçi önderlerin ondan yana tavır almalarından korkuyordu. Meşrutiyet'ten şiddetle nefret etmesine, gizlice Meşrutiyet aleyhinde çalışmasına ve sürekli Tebrizlilerle çatışmasına rağmen kamuoyu önünde Tahran'daki hürriyetçi önderlerle uzlaşmaya çalışarak Meşrutiyet'e düşmanlığını saklamaya çalışıyordu. 
Bunun için rahmetli Behbehani'ye bir mektup yazdı, o da Meclis gazetesine gönderdi ve gazete mektubu bastı. Aşağıda veriyoruz: 


"Duyduğuma göre Tebriz'den zatıâlinize mektup yazarak veliahtın milletin düşüncelerine karşı olduğunu, kutlu devletlerinin, canımız ona feda, bahşettiği Meclis'i kabul etmediğini söylemişler. Birincisi, Yaradan'ın zât-i mukaddesi üzerine yemin ederim ki bu tamamen yalandır, temelsizdir. Bu devlet ve milletin inşallah ilerlemesi, bu zillet durumundan kurtulması için Allah'a dua ediyorum. İkincisi, ceddinizin" başı üzerine yemin ederim ki Atebât'a adam göndermedim, gönderseydim, gizli kalmaz hemen duyulurdu. Bu fikirleri reddetmem, memleketin ümranına karşı olmam için bir sebep yoktur. Üçüncüsü, bu hayal ve tasavvuru bana atfetmenize çok şaşırdım. O mektuba neden inandınız? Bu kötü niyetli insanları tanımıyor musunuz? Bu daha ne ki, benim aleyhimde buna benzer binlerce şey yapıyorlar. Onlara neden inanasınız ki? Bunların birer iftira olduğunu başkalarına bizzat sizin söylemenizi rica ediyorum. Bu mektuba cevap bekliyorum. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim." 


Ne kadar korktuğu ne kadar tevazu gösterisinde bulunduğu bu mektuptan açıkça anlaşılıyor. Onun işbirliğinden ve kendi durumundan emin olmak için Behbehani'den bir yanıt vermesini istemişti. 

O günlerde Tahran'da ve diğer şehirlerde Muhammed Ali Mirza'nın Meşrutiyet'e karşı olduğu dillere düşmüş, hatta Meclis'te de söz konusu olmuştu. Bu sözleri Şuâüssaltana ve adamlarının yaydığı düşünülebilir. Oysa Şuâüssaltana'nın Meşrutiyet karşıtlığı ondan daha çok biliniyordu. Fars'taki zulmü yüzünden halkın ona düşmanlığı daha fazlaydı. Her durumda Muhammed Ali Mirza'nın baştan aşağı yalanlarla dolu mektubu işe yaradı. Aralarında Hablülmetin'in müdürünün de olduğu birçok insan, şirin görünmek için veya yalnızca cehaletleri nedeniyle bu mektubu onu aşırı bir şekilde övmek, "Meşrutiyet'in Biricik Hâmisi" olarak göstermek için fırsat saydılar. İnanılması en güç olan şey de İki Seyyid'in saf iyimserliğiydi. 


155 Hz. Muhammed. (ÇN) 
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Bu, Muhammed Ali Mirza'nın kurnazlığının bir örneğiydi. Meşrutiyet'e bu kadar düşman olmasına rağmen Behbehani ve Tebatebai gibi iki insanı kandırmış, desteklerini almayı başarmıştı. 

Veliaht'ın didişmesi gizliden gizliye devam etti, daha çok siyasi bir renge büründüğünden bu konuda yeterli bilgi bulamadık. Her ne ise, zafer bu sefer de Muhammed Ali Mirza'nın oldu. Şah hastalığı günden güne ağırlaştığı ve iyileşme ümidi zayıf olduğu için Avrupa'ya gideceğini, bu dönemde işleri onun yürütmesini istediğini söyleyerek Muhammed Ali Mirza'yı Tebriz'den yanına çağırdı. 

Bu telgraf Azer'in 8'inde (13 Şevval (30 Kasıml|) tarihinde geldi ve Muhammed Ali Mirza, yerine Şehzade İmamkulu Mirza'yı bırakarak hemen yola çıkmak için hazırlığa başladı. Maiyetiyle birlikte Azer'in 12'si (17 Şevval |4 Aralık 1906)) Salı günü Tebriz'den ayrıldı. Halk o gün çarşıyı kapattı, hakşinaslık gösterip sokaklarda ve şehrin dışında toplanıp onu yolcu etti. Gitmesi hem iyi hem kötü oldu. İyi tarafı, Tebriz'in artık özgür olması, eylemcilerin mücahitleri örgütlemek ve benzeri düşüncelerini rahatça gerçekleştirmek olanağı bulmasıydı. Kötü tarafıysa, ülkenin başkenti Tahran'ın onun kötülükleriyle karşı karşıya kalmasıydı. 


Kanun-i Esasi'nin Verilmesi 


Söylediğimiz gibi Nizamname veya Kanun-i Esasi yazılıp Şah'ın imzalaması için Saray'a gönderilmişti. Saraylılar her zaman olduğu gibi Meşrutiyet işine karşı durmaya çalıştılar, kanunu ellerinde tuttular, Meclis'e göndermediler. 
Meclis'in ısrarı üzerine diğer bazı maddelerini gündeme getirdiler. Örneğin Senato konusunu ortaya attılar. Saraylılar, Senato'yu, Meclis'i denetleyecek bir yapı olarak kurmak istiyordu, daha önemli olanı Senato olmalıydı. Vekiller, onların amaçlarını anlamış, uygun yanıtlar veriyordu. 

Tartışmalar, Veliaht'ın Tahran'a vardığı 25 Azer (1 Zilkade (17 Aralık)) Pazartesi gününe kadar devam etti. Hürriyetçiler ve diğerleri onun için görkemli bir karşılama töreni hazırladılar, Meclis'teki vekiller "hoş geldiniz" dileklerini bildirmek için yanına gitti. Şah, ilk günden itibaren onu halefi olarak seçtiği için kendisi kenara çekildi. Muhammed Ali Mirza, Behbehani ve Tebatebai'nin desteğine hâlâ ihtiyacı olduğunu gördüğü için Kanun-i Esasi görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Muhammed Ali Mirza, Hacı Muhteşemüssaltana ile Sadrazam Müşirüddevle'nin oğlu Müşirülmülk'ü bazı maddelerin tartışılmasına katılmaları için Meclis'e gönderdi. Onlar da esas olarak Senato konusunu dile getirdiler. Her neyse, bu konu son buldu. 
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Ömrünün son günlerini yaşayan Muzaffereddin Şah, Dey ayının 8'i (14 Zilkade (30 Aralık 1906)) Pazar günü Kanun-i Esasi'yi imzaladı, onu veliaht izledi, böylece İran halkına "Kanun-i Esasi" verildi. Halk bunu sevinçle karşıladı. Salı günü Meclis'e sunulması kararlaştırıldı. 

O gün bütün büyük ulema ile diğer şahsiyetler Meclis'e geldi, izleyiciler Meclis çevresini tıka basa doldurdu. Sadrazam Müşirüddevle, Maliye Nazırı Nâsırülmülk, Muhteşemüssaltana ve Müşirülmülk yasayı alıp Meclis'e doğru yola çıktılar. Meclis üyeleri, onları Meclis kapısında sevinç ve hürmetle karşılayıp içeri buyur etti. Vekillerden Seyyid Muhammed Taki-yi Herati bir "hitabe" okudu. Halk sevinçle ve "çok yaşa", "kudretle kal" sloganlarıyla karşıladı. Vekiller kucaklaşıp öpüştü. Bazıları sevinçten ağladı. 

O gece Mervi Okulu'nda bir kutlama töreni yapıldı, rahmetli Behbehani olayı Tebriz Encümeni'ne ve diğer yerlere bildirdi. Ertesi gün de Sipehsâlâr Okulu'nda kutlama ve fener alayı yapıldı. 

O günlerde bu tür şeylerin önemi abartılıyor, halk saflığı nedeniyle bu tür şeylere çok gönül veriyordu. Yüzyıllar boyunca gelip geçici istek ve hevesler peşinde koşan zalimlerin pençesinde mutlakıyetle yönetilmiş bir ülkenin bir yasaya sahip olması, artık her şeyin zalimlerin ve heves peşinde olanların yetkisinde olmaması elbette çok önemliydi. İyice incelendiğimizde Kanun-i Esasi'nin her maddesinin İran halkı için bir ilerleme ve refah nedeni olduğunu görebiliyoruz. Bu yasaya değer vermelerine ve bu nedenle sevinmelerine itiraz etmiyoruz. Ama büyük bir safdillikle, bu yasanın varlığının tek başına her sorunu çözeceğini düşünmelerine itiraz ediyoruz. Örneğin biri ülkedeki güvensiz ortamdan şikâyet edecek ya da saraylıların zulmünü dile getirecek olsa ona hemen "Kanun-i Esasi'yi bekle. O zaman bütün bunlar düzelecek, bütün bedhahlar layık oldukları cezayı bulacak" deniyordu. Çok temiz kalpli olmaları nedeniyle karşılaştıkları muazzam sorunların ve engellerin, farklı düşünceler, bozulmuş kimi insan yapıları ve yabancıların saldırganlığı sonucunda ortaya çıktığını kavrayamıyor, kendilerini bu tür şeylerle avutuyorlardı. Söylediğimiz gibi, bu iyimserlik ilk olarak ilkokullar konusunda gösterilmiş, gençlerin bu okullardan mezun olmasıyla İran'ın bir gül bahçesine döneceği düşünülmüştü. 
Şimdi de Meşrutiyet gündeme gelince yine öyle olacağını sandılar, her devirde başka bir şeye gönül veriyorlardı. Bu kez sıra Kanun-i Esasi'deydi, kabulünü sınırsız bir sevinçle kutluyorlardı. 

Meclis'in saygınlığı ve gücü günbegün artıyordu. İç Tüzük ve Kanun-i Esasi'nin Meclis'e gelmesi önlerini açmıştı. Dolayısıyla Tebrizlilerin tavsiye ettiği gibi hükümetin gelir ve giderini dengelemeye karar verdiler, bu konuda görüşmelere başladılar. 
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Vekillerin Azerbaycan'dan Yola Çıkarılması 


Söylediğimiz gibi Tebriz'de vekil seçimleri tamamlanmıştı. Ancak seçilenlerin birçoğu ilgisiz davranıp Müctehid ile Sikatülislam'dan uzak durdukları için bu görevi kabul edip etmedikleri belirsizdi, dahası Tahran'a gidiş masraflarının nasıl karşılanacağı da bilinmiyordu, dolayısıyla iş bir sonuca bağlanamamıştı. 
Bu arada Tahran'dan birkaç uyarı geldi, mücahitler de baskı yapmaya başladı. 
Bu nedenle Encümen bu meseleyi ele aldı, uzun tartışmalardan sonra aşağıda isimleri sayılanlar vekil olarak ilan edildi: Hacı Mirza İbrahim Aga, Aga Mirza Fazl Ali, Seyyid Hasan-i Takizâde, Müsteşarüddevle, Hacı İmam Cuma-yi Hoyi, Ahsenüddevle, Hidayetullah Mirza, Mirza Abdürrahim Talıbof, Mir Haşim-i Deveçi, Hacı Muhammed Aga Hariri, Hacı Mirza Aga Ferşfürüş ve Şerefüddevle. 

Takizade, Tebriz Ayaklanması'ndan birkaç gün önce Mısır'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Seçildiğini öğrenince doğruca Tahran'a gitti, o sırada Meclis'teydi. Mir Haşim de Tahran'daydı, "mazbata"sını telgrafhaneye gönderdiler. Encümen'in onu gönlünü almak için seçtiğini söylemek gerekir. Talıbof, Kafkasya'da yaşıyordu; yalnızca geçmişteki gayretlerine ve yazdığı eserlere duyulan şükran hisleri nedeniyle seçilmişti. Ama o bu görevi kabul etmedi, mevcut hareketten ve İranlıların mücadelesinden hoşnut kalmamıştı. Mücadelede bir noktaya vardıklarında tükenmek, davadan vazgeçmek birçok kimsede görülen bir şeydi. Talıbof bu türde bir insandı, bu rahatsızlığını da belli ediyordu. 
Encümen'in ikinci sayısında basılan bir mektubunda Muhammed Ali Mirza'dan "Mübarek Haşmetmeapları, veliaht, ona canımız feda!" diye söz ederek dalkavukluk yapıyordu. Gazetenin otuz üçüncü sayısında basılan mektubunda şunları söylüyor: 


"Şimdiye kadar iki boynuzlu mutlakıyet boğasının esiri olan İran, ehil bir yönetime kavuşamazsa bu kez de bin boynuzlu aşağılık kişiler boğasının esiri olacaktır. Bu durumda mutlakıyetçiler toyluğumuza gülecek, etrafımızdaki düşmanlar da memnun olup 'lâ havle' diyecekler. Açıkça söylüyor ve bunu kaçınılmaz görüyorum. Öyle değilse, düşman tarafından kandırılarak Molla Nasreddin'in ülkeye sokulmamasına, sayılarının yakılmasına karşı çıkan, ülkeye sokulmasına izin verilmesini isteyenin Tebrizlilerden hangi Karacadağlı olduğunu bir zahmet söyleyin bana! Taçlı velinimetimizi hicveden gazeteyi okuyan ya da yazarlarıyla mektuplaşan böyle bir gayretsizin kendini İranlı saymaya ne hakkı var?" 


Kendilerini yönetemedikleri takdirde karışıklık çıkacağını ileri sürerek İran- 


lıların Meşrutiyet'e geçmesinden rahatsız olduğunu açıklıyordu. Kimse ona şu soruyu sormuyordu: 
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"Peki, ne istiyorsun?.. Meşrutiyet'e geçilmesini istemiyor muydun, yazdıklarının amacı neydi?.. Yok, eğer geçilmesi gerekli idiyse o zaman bu ümitsizlik yaratacak sözler neyin nesi?!" 

Molla Nasreddin hikâyesi de şuydu: Bu gazete o yıl Kafkasya'da kurulmuştu, göreceğimiz gibi değerli gazetelerden biriydi. Muhammed Ali Mirza'nın emriyle postanede el konulup halka ulaşmasının engellendiği anlaşılıyor. Mücahitler bunu Encümen'e şikâyet ettiler, Encümen de Meclis'e telgraf çekerek dağıtımının serbest bırakılmasını istedi. Bu hareket Bay Talıbof'un canını sıktı, bunu İranlıların henüz bir anayasaya layık olmadıklarının belirtisi olarak kabul etti, Muhammed Ali Mirza'yı İranlıların "velinimeti" olarak adlandırdı, Molla Nasreddin gazetesinde onun hakkında basılan eleştirileri okuyanları veya bu dergiye yazı gönderenleri alenen itham etti. 

Halk gayretleri nedeniyle Talıbof'a böyle şükran duyuyor, o ise halk hakkında böyle akılsızca eleştirilerde bulunuyordu. Daha da kötüsü Bay Talıbof'un bu bahaneleri ileri sürüp Tahran'a gelmemesiydi. Böyle bilgili ve yetenekli bir insan birçok yararlı şey yapabileceği zamanda kenarda durmayı tercih etti. Tebriz'den kendisine gönderilen telgrafa verdiği yanıtta vekil olmayı kabul etti ama Tahran'a ancak Sefer ayında |Nisan 1907)| (üç dört ay sonra) gidebileceğini bildirdi. Sefer ayı geldiğinde de bir yere kıpırdamadı, yola çıkmadı. "Dönekler" diyebileceğimiz bu türden çok insan vardı, hepsinden kendi bahsinde söz edeceğiz. 

Adını verdiğimiz on iki kişiden yalnızca dokuzu Azerbaycan'daydı, artık yola çıkmaları gerekiyordu. Bunlardan da ikisi, Hacı İmam Cuma ve Hacı Muhammed Aga hâlâ hazır değildi. İlki Hoy'dan henüz gelmemişti, diğeri de işlerini bitirememişti. Yalnızca yedi kişi gitmeye hazırdı, Dey ayının 17'si (8 Ocak 1907) Salı günü yola çıkmalarına karar verildi. O gün Tebriz'de görülmemiş bir gün yaşandı. Tebrizlilerin harekete bağlılığının, bu işi ne kadar önemsedikleri- nin ve başarısı için ne büyük bir içtenlikle mücadele ettiklerinin bilinmesi için o günü etraflıca yazmamız gerekir: 

O gün halk çarşıları açmadı, herkes vekillerin yola çıkacağı yerde toplandı. Arası kuşkusuz çeyrek fersahtan fazla olan Encümen binasıy ile Acı Çay Köprüsü'ne kadar bütün sokaklar doluydu. Ulema ile hürriyetçi önderler Encümen'de toplandı, bütün odalar ve bahçe dolmuştu. Vekiller önce buraya geldi. Onları gören halk sevinç gösterilerinde bulundu. Mazbataları burada verilecekti. İlk olarak Mirza Hüseyn bir konuşma yaptı. Mirza Fazl Ali Aga ile Şerefüddevle, halkın davasına bağlılıklarını, bu uğurda canlarını vermeye hazır olduklarını ve halk için mücadeleye gittiklerini anlatan bir yazı yazmışlardı, onu da okuması için Mirza Hüseyn'e verdiler. Halk hep bir ağızdan "Allah yolunuzu açık etsin! Sizi desteklemek için canımızla malımızla arkanızdayız" diye bağırdı. 
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Mazbataları verildi. Bazı teşrifat işlemleri ve fotoğraf çekilmesinden sonra sıra yola çıkmaya geldi. Vekiller, ulema, kitle önderleri ve halk büyük bir kalabalık halinde at arabalarının beklediği Emirhiz Camisi'nin önüne doğru ilerledi. Yol kenarında birikmiş insanlar coşku ve sevinç içindeydi. 

Emirhiz Camisi'nin önüne minber kurulmuştu, vekiller minberin basamaklarına oturdu. Şeyh Selim elinde Kur'an'la minberin tepesinde ayakta duruyordu, vekillerin ve halkın birbirine ant vermesini istedi. İlk olarak vekillere, üstlendikleri görevde daima halkın davasının başarısı, İran'ın ilerlemesi ve güçlü olması için gayret edeceklerine, Meşrutiyet'i korumayı görevleri sayacaklarına dair halk önünde yemin ettirdi. Sonra da halka dönerek şunları söyledi: 

"Vekil olmak üzere seçip gönderdiğiniz, kendilerini Allah'a emanet edip canlarını ortaya koyarak giden bu değerli adamlara onları korumak için nelere hazır olduğunuzu söyleyin ki bu Kur'an sizin ile onlar arasında hakem olsun..." 

Yine herkes bir ağızdan "Onları malımızla, canımızla, kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza, onlara yardımcı olacağımıza Kur'an tanığımız olsun" diye haykırdı. O kadar yüksek sesle haykırdılar ki adeta şehrin her tarafında yankılandı. 

Yeminler verildikten sonra vekiller hoşça kalın deyip faytonlara binip yola çıktılar. Kafkasya ve Gilan üzerinden Tahran'a gitmek üzere Culfa'ya yöneldiler. Kafkasya'da geçtikleri bütün şehirlerde büyük heyecan ve sevinçle karşılandılar. Bakü'de vekilleri hem orada yaşayan çok sayıdaki İranlı mükemmel bir şekilde karşıladı hem Hacı Zeynelabidin Takiyev misafir ederek onlara yakışan bir ziyafet verdi. Talıbof da onları görmek için Bakü'ye geldi, sekizi bir arada fotoğraf çektirdiler. Ama Talıbof, Tahran'a daha sonra gideceğini söyleyerek Vladikafkaz'a döndü, bu sözünde de durmadı. 


Kafkasya'daki İranlıların Meşrutiyet'e Gönül Bağlılığı 


Kafkasya'dan söz ettiğimize göre Meşrutiyet Hareketi'nin buradaki İranlılar üzerinde yarattığı etkiden de söz etmeliyiz: Dediğimiz gibi Kafkasya'da çok sayıda İranlı bulunuyordu. Tüccar ve zanaatkâr dışında Bakü petrol bölgelerinde çalışan, günleri meşakkat ve mahrumiyetle geçen büyük bir işçi kitlesi de vardı. İşin azlığı ve zulmün çokluğundan ülkelerinde kalamamış, yabancı şehirlere sığınmış, oralardaki ağır koşullara razı olmuşlardı. Söylediğimiz gibi Ermeni-Müslüman savaşında bunlardan binlercesi yok yere öldürülmüş, kanları yerde kalmıştı. 

İran devletinin güçsüz olmasının yarattığı zararları onlar çok daha iyi biliyordu, dolayısıyla Meşrutiyet Hareketi ve Meclis'in kuruluşuyla ilgili haberler oraya ulaşınca herkesten çok onlar memnun oldu. Evleri ve aileleri akıllarına 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düştü, memleketlerine dönmek için ümitlendiler. Söylediğimiz gibi vekiller her şehirde mükemmel şekilde karşılanmış, ağırlanmışlardı. 

Sabuncu ve Balahani havzalarında yaklaşık on bin petrol işçisi vardı. Vekiller, onların görüşme davetini kabul ederek oraya gittiler. Ziyaretlerini yapıp, sorunlarını dinledikten sonra üzüntü içinde döndüler. 

İşçilerin arasından bilinçli olanlar Meclis'e haber göndererek kendi vekillerini seçip Meclis'e göndermek istediklerini söylediler. 

Meşrutiyet Hareketi'nden önce Ruslar, Ermeniler, Gürcüler ve diğerlerinin ayrı teşkilatları vardı. Bazı İranlılar da hemşerilerine destek olmak için bir grup kurmuşlardı, bunların Tebrizli eylemcilerle gizli bağları vardı, birbirlerinin durumundan haberdarlardı. Kurucuları arasında Nerimanov, Sucu Mirza, Mirza Cafer Zencani, Meşhedi Muhammed Emoğlu, Muhammed Taki Şirinzade- yi Selmasi, Hacı Han, Nurullah Han-i Yekani, Meşhedi Muhammed Ali Han, Mirza Ebulhasan-i Tahrani, Ekber-i Oskui, Hüseyn-i Serabi, Meşhedi Bâkır Han-i Urmiyei ve Meşhedi İsmail-i Miyabi bulunuyordu. Deneyimli ve uyanık adamlardı. İran Meşrutiyet'inin barışçı yollardan ve kolaylıkla kazanılmasına rağmen gelişmesinin barışçı olmayacağını, mücadele gerektireceğini çok iyi biliyorlardı. Bu nedenle, Meşrutiyet'in ilanından sonra hemşerileriyle işbirliği yapmaya, şehirlere kendileri de delege göndermeye karar vermişlerdi. 

İlk olarak Meşhedi İsmail, peşinden Meşhedi Muhammed Ali Han, Hacı Han ve diğerleri Tebriz'e geldi. İşte bu kişiler, "Kafkasya mücahitleri" olarak tanındılar; Kafkasya'dan geldikleri ve Kafkasyalılar gibi giyindikleri için böyle adlandırıldılar, aslında hepsi İranlıydı. 

Onların gelişi hürriyetçilere cesaret verdi; hepsi deneyimli kişilerdi, uzak görüşlü olduklarından her işte önayak oluyor, diğerlerine yol açıyorlardı. Bunlardan bazıları konuşmalar yaparak halkı aydınlatmaya çalışıyordu. Bir kesim fazla cesur olmalarından ürktü. Mollalar bunların dinsiz olduğunu söylüyor, rahatsızlık duyuyordu; ama hürriyetçilerin çok büyük kısmı gelmelerinden memnundu, onlara şükran duyuyorlardı. 

Ali Mösyö ve beraberindekiler bunları izleyerek Tebriz'de mücahit grubunu kurmuş, onların "yetki ve görevler emri"ni Farsçaya çevirerek mücahitlere vermişlerdi. 

Kafkasya'daki İranlılar Meşrutiyet'in gelişmesine her yönden yardım ediyorlardı. Yaptıklarını daha sonra birçok kez yâd edeceğiz. İranlılar dışındaki Kafkasyalılar da ilgi ve desteklerini esirgemediler. Söylediğimiz gibi onlardan Ahmed Bey Agayev'in yazdığı İrşad, Haşim Bey'in yazdığı Taze Hayat, Mirza Celil'in birkaç Kafkasyalı ve İranlıyla yazdığı Molla Nasreddin gibi gazeteler İran'daki harekete değer verdi, İran'daki her olayı yazdı ve yorumladı. Bu nedenle İran'da, özellikle Azerbaycan'da çok okurları vardı. Yalın Türkçeyle, 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mizahi bir dille yazan, karikatürlere yer veren Molla Nasreddin bu konuda en öndeydi. Hareketin ilk aylarında Muhammed Ali Mirza bu gazeteye postanede el koyarak dağıtımını engelledi. Ama hürriyetçilerin şikâyeti ve Encümen'den yasağın kaldırılmasını istemeleri üzerine Encümen Meclis'e telgraf çekerek gazetenin dağıtımının serbest bırakılmasını talep etti. Talıbof'un mektubunda yer verip şikâyet ettiği hikâye de buydu. 

Molla Nasreddin, tarihin hafızasına kaydedilmesi gereken bir gazeteydi. İyi bir şairi, iyi bir ressamı ve birkaç iyi yazarı vardı. Odönemin kötülüklerini kendi mizahi üslubuyla alenen eleştiriyor, kınıyor, makaleleri çok etkili oluyordu. 
Birçok olumsuz uygulama, mizah ve eleştiri yoluyla hızla ortadan kaldırılabilir. 

Molla Nasreddin'in şairi Mirza Ali Ekber Sabir-i Şirvani'ydi. Şiirleri Hophopname isimli ayrı bir kitapta toplanmıştır, her yerde bulmak mümkündür. 

İran Meclisi hakkında Molla Nasreddin'de çıkan şakalardan biri şöyleydi: 


"İran Meclisi'ndeki vekillerin çoğu mollalardan oluşmaktadır. Çünkü kanuna göre onların vekil olması için ilim şart değildir." 


Tebriz'deki mollalar bu gazeteyi "evrak-i müzille" (yoldan çıkaran sayfalar) olarak görüyordu; bu konuda yazdıkları bir yazıyı Necef ulemasına da imzalatmış, bastırıp dağıtmışlardı. Bir faydası olmadı, Molla Nasreddin'in halk arasında yaygın olarak okunmasını önleyemedi. 


Erdebil'deki Haydari-Nimeti Çatışması 


Söylediğimiz gibi Tebriz hareketi sayesinde Meşrutiyet'in verilmesi bütün şehirlerde duyuldu, her yerde halk içinde az çok bir hareketlenme baş gösterdi. 
Azerbaycan şehirlerinde, Hoy, Urmiye, Meraga, Erdebil ve diğerlerinde de hareketler başladı. Tebriz Encümeni (eyalet encümeni) bütün şehirlere encümen (vilayet encümeni) kurup şehrin sorunlarıyla ilgilenmeleri emrini gönderdikten, şehirlerden Tebriz'e bir temsilci gönderilmesini istedikten sonra her şehirde bir encümen kurulmuştu. Ama birçok şehirde Meşrutiyet'in anlamı bilinmiyordu, encümenlerin ne iş yapacağı hakkında da bilgileri yoktu, dolayısıyla herkesin kafası karışıktı. Mollalar her yerde öne çıkıp kendi düşünce ve arzuları doğrultusunda hareket ediyor, bu durumu kendi arzularını gerçekleştirmek için bir fırsat kabul ediyorlardı. Her şehirde Meşrutiyet'in anlamını bilen birkaç kişi bulunsa da onları dinleyen yoktu. 

Meraga'da Hacı Mirza Hasan-i Şukühi yıllardan beri bu yolda mücadele ediyordu, gazetelerle bağlantısı vardı. Meraga Encümeni hakkında şöyle yazmıştı: 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"Meşrutiyet'i bilmiyor, anlamıyorlardı. Kanun-i Esasi hakkındaki kitapçık Meraga'ye ulaştığında yasa maddelerine hiçbir anlam veremediler, bu gereksiz maddeler için kopan bu kadar büyük hengâmeye şaşırdılar. Encümen üyelerinin onlarla cemaat namazı kılacaklarını veya onların şer'i meselelerini çözeceklerini sanıyorlardı, bu nedenle onların dini bütün olup olmadığına dikkat ediyorlardı." 


Bu arada Erdebil'de garip bir olay meydana geldi. Encümen kurulması, Haydariler ve Nimetiler arasında kavgaya neden oldu. 

İran tarihindeki trajedilerden biri de Haydari-Nimeti ayrışmasıdır. Ancak bu ayrışmanın ne zaman ve nasıl başladığını bilmediğimiz gibi Haydar'ın veya Nimet'in kim olduğunu da bilmiyoruz. Yalnızca bu mezhep ayrışmasının İran şehirlerinde çok uzun süredir mevcut olduğunu, her şehirde insanların biri Haydari diğeri Nimeti olmak üzere iki gruba bölündüğünü biliyoruz. Her biri diğeriyle daima her konuda çekişme ve düşmanlık içindeydi, en ufak bahaneyle çatışırlardı. Safevilerden beri devam eden bu durum zamanla şiddetini kaybetmiş ve birçok şehirde ortadan kalkmıştı. Meşrutiyet döneminde yalnızca bazı şehirlerde devam ediyordu; buralarda da ancak birkaç yılda bir, özellikle destelerin yola çıktığı, bilinen mezhebi gösterilerin yapıldığı ve bu arada serserilerin kindarlık ve gösteriş yapma fırsatı yakaladığı Muharrem'de yaşanırdı. 

Bu şehirlerden biri Kazvin'di. Meşrutiyet'in ilk yılında Muharrem'in onunda iki deste şehir kapılarının dışında çatışmaya girmiş, iki kişi ölmüş, otuz kırk kişi yaralanmıştı. 

Diğer bir şehir de bu çekişmenin yakın zamana kadar devam ettiği Şüşter'di. 
1302 (19231 yılında Huzistan'a gittiğimde ilk kez orada şahit olmuştum buna. 
Şehir ikiye ayrılmıştı, biri Nimetilerin diğeri Haydarilerin mahallesiydi, cemaatin üyeleri diğer cemaatin üyelerinden uzak duruyordu. 

Meşrutiyet'in başlangıcına kadar süregelen bu çatışmaların yaşandığı başka bir şehir de Erdebil'di. Olay şöyle gelişmiş: Meşrutiyet döneminin başında Erdebil valisi Sâidülmülk'tü; Muhammed Ali Mirza'ya yakın olan bu adam zalimin biriydi. Zulmünden bitap düşen halk Meclis'e ve Tebriz Eyalet Encümeni'ne telgraf çekerek kendisinden şikâyetçi oldu. Encümen, vali görevden alınıncaya kadar ayak diredi. Bundan sonra da şehrin büyük müctehidi olan Mirza Ali Ekber Aga'ya telgraf çekerek ondan vilayet encümeni kurmasını istedi. Mirza Ali Ekber Aga halkı camide toplayarak telgrafı okudu, oradakilerin de yardımıyla bir encümen kurdu. Ama Mirza Ali Ekber Aga Nimeti olduğu için Haydariler onu kıskandılar ve Hacı Mirza İbrahim Aga önderliğinde bir encümen de onlar kurdu. Cehalet, iki tarafta da düşmanlığa sebep oldu. Her gün camilerde toplanıyor, öğle yemeklerini orada yiyor, rekabet içinde gösteriler yapıyorlardı. 
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Bu çekişme sonunda öyle bir noktaya vardı ki Haydariler Poladlı süvarilerini, Nimetiler de Goca Beyli süvarilerini şehre çağırdı. Bunların ikisi de Şahseven aşiretinin yağmacılarındandı. Barikat kurup birbirlerine ateş açtılar, birkaç kişi öldü ve yaralandı. 

Bu olaylar Tebriz'de duyulunca Encümen konuyu inceleyerek Mirza Ali Ekber Aga ile Hacı Mirza İbrahim'in Tebriz'e çağırılmasına karar verdi, onların yerine Tebriz'den iki kişi gönderdi. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


MUHAMMED ALİ MİRZA İLE HANGİ ÇEKİŞMELER YAŞANDI? 


—— Şa — 


Bu bölümde Meşrutiyet'in birinci yılında, Muzaffereddin Şah'ın ölümünden Atabek'in İran'a dönüşüne kadar meydana gelen olaylar anlatılmaktadır. 


Muzaffereddin Şah'ın Ölümü 


Tebriz'in vekillerini sevinç ve hevesle yolcu ettiği gün Muzaffereddin Şah Tahran'da hayatının son gününü yaşıyordu. Tebrizliler sanki Muhammed Ali Mirza'nın yakında tahta çıkacağını, hürriyetin kökünü kazımak için çalışacağını, vekiller Tahran'a vardığında işlerin değişmiş olacağını, Meşrutiyet'i korumak için mücadele ve fedakârlık gerekeceğini biliyorlardı. Ucunda ölüm olsa da mücadele yemini etmelerinin sebebi buydu. 

Dey ayının 18'i (24 Zilkade (9 Ocak 1907)) Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan akşamdan altı saat sonra Muzaffereddin Şah hayata veda etti. Cenazesi o gece yıkanıp kefenlendi, ertesi gün saraydan kaldırıldı. Perşembe gününden itibaren üç gün süreyle devletin tekkesinde, sonra birkaç gün boyunca Cuma ve Sipehsâlâr Camilerinde onun için hatim indirdiler. Vekiller de saygı için üç oturumu iptal ettiler, Meclis'in ana giriş kapısının üstüne siyah tül bağladılar. 

Bu hükümdarın tek iyi yönü Meşrutiyet konusunda sergilediği işbirliği ve saraylılarla karşı koyan diğerlerini elinden geldiğince ve gücü yettiğince 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engellemekti. Ölümü, meşrutiyetçileri bu işbirliğinden mahrum bıraktı, işlerini zorlaştırdı. 

Onun tahtına Muhammed Ali Mirza geçti, taç giyme töreni Dey ayının 28'inde 
(4 Zilhicce (19 Ocak)) yapılacaktı. Kendisini tanıyanlar onun Meşrutiyet'e düşman olduğunun farkındaydı ve bundan korku duyuyorlardı. Ancak birçok kişi onun ikiyüzlü sahtekârlıklarına kanmış, ümit besliyordu. 

O günlerde Meclis'te yapılan konuşmalardan bu ikiyüzlülüklerine herkesten çok İki Seyyid'in kandığı, aşırı iyimserlik içinde oldukları görüldü. Şöyle ki Rahmetli Tebatebai, Tebriz Encümeni konusunu açarak şunları söyledi: 

"Tebriz Meclisi hakkında birçok şikâyet var. Böyle giderse, memlekette karışıklık çıkar. Meclis tektir, başka bir meclis yoktur. Söylediklerine akıl erdiremiyorum. Tebriz'in bu durumu kargaşaya yol açmıştır." 

Sâ'düddevle "Vekilleri gelene kadar sabırlı olunmalı, tuttukları yolun doğru olmadığını bizzat onlar yazmalıdır" dedi. 

“Siz onların gelmesini beklerken kargaşa yaşanacak" diye yanıt verdi (Tebatebail. 

Takizade ve Hacı Muhammed İsmail de söz alarak ayrı ayrı yanıt verdiler: 

"Oradaki bir Meclis değil, halkın adalet başvurularına yanıt veren Eyalet Encümeni'dir." 

Tebatebai, "Yaptıkları iş bundan daha büyük, Hacı Mirza Hasan Aga'yı servetini |(Encümen'e| devretmeye mecbur tuttular" diye yanıtladı. 

Başka vekiller de söz alarak yanıt verdi. 

Behbehani "Şah, Tebriz Meclisi'nin tutumundan çok şikâyetçiydi, sorun çıkardığını söylüyordu" dedi. 

Bazı tartışmalardan sonra Tebatebai tekrar söz alarak "Nizamülmülk'e 'İstersen gel ama işlerimize karışma, sana her ay üç yüz tüman veririz' diye haber gönderdiklerini çok iyi biliyorum" dedi. 

Behbehani de "Evet, artık fazla hızlı gidiyorlar. Bu konuyu görüşmeliyiz. 
Allah'a şükür Şah bugünlerde çok anlayışlı ve nazik" dedi. 

Bu konuşma Muhammed Ali Mirza'nın İki Seyyid'le görüştüğünü, Tebriz Encümeni'nden şikâyet ettiğini gösteriyordu. Kuşkusuz Seyyidlerin eliyle Encümen'i ortadan kaldırıp huzura kavuşmak istiyordu. O günlerde Meşrutiyet'i yıkmak üzere planlar yapıyordu ve ilk olarak Tebriz Encümeni'ni bertaraf etmeyi aklına koymuştu. Takizade ve diğerlerinin yanıtlarıyla Tebatebai'nin yumuşaması sevindiriciydi. 

İki Seyyid onun planlarından habersizdi. Üstelik Muzaffereddin Şah'tan Meşrutiyet'i barışçı yollarla ve kan dökmeden aldıkları, kendilerine özgü "söylemek ve sözünden dönmemek" yöntemiyle sonuca gittikleri için bu siyasetlerini devam ettirmek istiyorlardı. Dolayısıyla destek sağlamak ve hazırlıklı olmak ihtiyacı duymuyor, Tebrizlilerin uzak görüşlü çabalarını takdir edemiyorlardı. 
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Bu sakıncalı stratejide sonuna kadar ısrar ettiklerini, bu nedenle başlarının defalarca belaya girdiğini, yardım çağırılarına her seferinde Tebriz'in yanıt verdiğini, yardıma koşup onları kurtardığını ileride göreceğiz. O sorunlardan biri bu konuşmalardan üç hafta sonra ortaya çıktı, ileride göreceğimiz gibi Tebriz sağlam durmasaydı bundan kurtulmaları mümkün olmayacaktı. 

Hacı Mirza Hasan'ın servetine el koyma ve Nizamülmülk'e haber gönderme iddialarının ikisi de yalandı. Müctehid'in hikâyesi şöyleydi: Azer ayının sonlarında (Aralık ortaları) bir gün Encümen temsilcilerini evine davet etti. Geldiklerinde şunları söyledi: 

"Müctehid'in Meşrutiyet'e karşı olduğunu, önceleri taraftar ise de şimdi karşı çıktığını halka yaymışlar. Üstelik beni stokçulukla suçlamışlar. Şimdiler- de tahıl pahalı, insanlar zar zor ekmek bulduğu için buna kolaylıkla inanıyor. 
Ekmeği ucuzlatmak, halkın hayatını kolaylaştırmak için bütün köylerimi ve arazilerimi kendi isteğimle ellerinize bırakıyorum, buğdayımı alın, istediğiniz fiyattan satın. Bunu Meşrutiyetçi olduğumu halk bilsin diye yapıyorum." 

Temsilciler bu teklifi kabul etmediler ama o ısrar etti, mührünü basarak aşağıdaki yazıyı onlara verdi: 


"Bu duacı, milletin iyiliği ve fiyatının düşmesi için bütün köylerimin ve onlarla ilgili yerlerin tahılını toplamaya, istedikleri zamanda ve istedikleri fiyatla satmaya mübarek Encümen'in şerefli üyelerini azli mümkün olmamak koşurluyla yetkili vekiller yaptım. İşçi yevmiyeleri, nakliye bedeli ve diğer masraf tutarlarını da onların belirleyeceği şekilde kabul ediyorum. Makbuzlar dahil her şeyi kullanma hakkına sahiptirler; her sözlerini büyük bir itimatla kabul ediyorum. 4 Zilkade 1324 tarihi |20 Aralık 1906)." 


Müctehid'in bu davranışıyla inanarak halkın safına geçtiğini, samimiyetle onlarla birlikte olduğunu söyleyebilirdik. Ama bu adamın ileride göreceğimiz diğer işleri ve davranışları böyle bir şeye inanmamızı engelliyor. Onu buna sevk eden duygunun her şeyden önce korku olduğunu söylenebiliriz. Çünkü Nizamülmülk'ün pervasızlığı, ağaların ve başkalarının engellemeleri nedeniyle şehre çok az tahıl geldiği ve o günlerde ekmek az bulunduğu için halkın hayatı bir kez daha zorlaşmıştı. Halk, ağalara çok kızıyor, ağır sözler söylüyordu. 
Hütriyetçiler arasında da ağaların depolarına el koyup buğdaylarını zorla sattırmak gibi şeyler konuşuluyordu. Dolayısıyla Müctehid itibarını korumak için böyle bir yola başvurmuştu. 

Ne olursa olsun bu yaptığı iyi bir şeydi. Buğdayı şehre getirip satması için Encümen üyelerinden Hacı Mirza Mahmud Tacirbaşı görevlendirildi. Seksen harvar”“ buğday getirip sattı, sonra bu işi bıraktı. 


156 o Sözlük anlamı “eşek yükü" olan harvar 100 Tebriz menine, yaklaşık 300 kiloya eşit ağırlık 
ölçüsüdür. (ÇN) 
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Nizamülmülk'e gelince, Muhammed Ali Mirza şehirden ayrılınca o da Tahran'dan Azerbaycan'a vali olarak atandı. Hürriyetçiler onu karşıladılar, kendisine saygılı davrandılar. Ama o, hürriyete düşmanlık etmekten başka bir şey yapmadı. Ona mesaj gönderilmesi hikâyesi de baştan aşağı yalandı. Uydurduğu bu yalanları Muhammed Ali Mirza'ya yazmış, o da bunları Encümen'i kötülemek için kullanmış ve İki Seyyid'e anlatmıştı. 

Tebatebai ile diğerlerinin bu konuda neler söylediğini yazan Meclis gazetesinin 28. sayısı Tebriz'e gelince Tebriz vekilleri olanların farkına vardı, üzülüp dargınlıklarını dile getirme yerine bir çözüm bulmaya çalıştılar. Encümen gazetesinde iki uzun makale yazarak konuyu aydınlığa kavuşturdular. Müctehid de Meclis'e bizzat telgraf çekerek hikâyenin doğrusunu anlattı. Öte yandan, Muhammed Ali Mirza'nın Meşrutiyet karşıtlığı ve yaptığı planlar o zamana kadar Tahran'da ortaya çıkmış, İki Seyyid de iyimserliklerini bir ölçüde kaybetmişlerdi. 


Muhammed Ali Mirza'nın Taç Giymesi ve Meclis'i Küçümsemesi 


Muhammed Ali Mirza'nın taç giyme töreni Dey ayının 28'i (4 Zilhicce (19 Ocak 1907)) Cumartesi günü yapıldı. Bakanlar, eşraf, ulema, elçiler ve konsoloslar davet edilmişti. Çok eski bir töre uyarınca tacı Şah'ın başına Sadrazam Müşirüddevle koydu, aynı anda müzik çalındı ve top ateşi başladı. Tahran'da ve diğer bütün şehirlerde üç gün boyunca her yer aydınlatıldı. Tebriz'de aydınlatma beş gün sürdü. 

Mavi Kitap'ta yazılan bazı şeyleri buraya almamız gerekir: 


"Şah, çok büyük ve ağır olan tacı başında taşıyamadı, iki eliyle tutmak zorunda kaldı. Birkaç dakika sonra tacı başından çıkararak Cikka-yi Nadiri” taşıyan resmi İran şapkası giydi." 


Meclis üyeleri toplantıda yoktu. Sani'üddevle ve Sâ'düddevle de eşraftan oldukları için davet edilmişlerdi. Meclis'i temsilen kimse çağırılmamıştı. Muhammed Ali Mirza'nın Meşrutiyet ve Meclis konusundaki hissiyatı bundan açıkça anlaşılıyordu. 

Rahmetli Behbehani'ye yazdığı mektupta bir sürü yeminler edip kendisini Meşrutiyet yanlısı olarak gösteren adam şimdi döneklik ediyor, bu ilgisizliği sergiliyordu. Aynı gün Meclis'teki görüşmelerde bazı temsilciler durumdan şikâyet etti, bazıları çok anlamlı sözler söyledi. 

Mirza Tahir "Sultan milletin sultanıdır, tacı ona millet giydirmelidir, Meclis de milletin temsilcisidir" dedi. 


157 o İran Milli Mücevherat Müzesi'nde saklanan saltanat mücevherlerinden biri. (ÇN) 
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Mirza Mahmud-i Kitapfuruş "Meclis daha işin başındayken hakkını aramalıdır, bunu şimdi yapmazsa ileride hiçbir şey yapamaz" dedi. 

Ama bu şikâyet ve görüşmelerden bir şey çıkmadı. Muhammed Ali Mirza kendi planını uygulamaya devam etti, tacı ve tahtı alamama korkusundan sıyrılmıştı, Meclis'i ve Meşrutiyet'i ortadan kaldırma düşüncesi içindeydi. 

Bu adam mutlakıyetçilik düşüncesiyle yetiştirilmişti, padişah olmayı kibirlenmek ve ferman vermekten ibaret biliyordu. Şimdi genç yaşta taç giyip tahta çıktıktan sonra halktan insanların karşısına geçip milletin ve ülkenin işlerini tartışması ağrına gidiyordu. Meşrutiyet'in anlamı, halkla işbirliği yapmanın yararları asla kafasına girmeyen şeylerdi. 

Öte yandan, Kuzey Komşu'ya olan eğilimi, Şapşal gibi bir hocasının olması, maiyetinden ağız birliği içinde olduğu Mefahirülmülk, Mefahirüdevle, Emir Bahâdır, Sa'dülmülk, Seyyid Muhammed-i Yezdi ile Hacı Mirza Esedullah 8 ve benzerleri işleri daha da zorlaştırıyor, Meşrutiyet ve Meclis'le uzlaşma konusunda son derece tavizsiz davranmasına neden oluyorlardı. 

Kayınpederi Kâmuran Mirza'nın da Meşrutiyet karşıtı olduğu, Meclis'i kapatması için onu yüreklendirdiği söyleniyordu. Meclis'in yakın zamandaki davranışları, borç anlaşmasını reddetmesi bütün saraylıları kızdırmış, öfke ve husumetlerini artırmıştı. 

Muhammed Ali Mirza, Meclis'i kapatmaktan başka bir şey düşünemez olmuştu. Meclis'i tamamen görmezden gelmek, taleplerini kabul etmemek, çıkardığı kanunları ve emirleri yürürlüğe koymamak böylece Meclis'i yetkisiz bir kurum haline düşürmek niyetindeydi. Öte yandan, Meşrutiyet'in ilerlediği şehirlerde bütün valileri birer Meşrutiyet düşmanı haline getirerek halkın hareket ve başkaldırısına alan bırakmamak, milletvekili seçmelerini engellemek istiyordu. Nitekim tam da o sırada Âsafüddevle Horasan'da böyle davranıyordu. 
Sipehdar'ın oğlu Emir Es'ad? da vekil seçmek için encümen kurmaya çalışan Tonekabon ulemasından Şeyh Muhammed adında birini tutuklayıp falakaya çektiriyor ve diğer bir mollanın sakalını kestiriyordu. Bir yandan da "Biz Müslümanız, Meşrutiyet İslamla bağdaşmaz" söylemiyle "Meşrüa"““9 konusunu gündeme getirerek bazı mollaları işe koşup çekişme başlatmak ve bütün bunlardan sonra işi Meclis'in yalnızca yasamayla ilgilenmesi gerektiği, devletin alacağı 


158 o Tebriz'deki sahtekâr mollalardan olan bu adam bir dua kitabı bastırarak kendisini 
Muhammed Ali Mirza'ya ve yakın çevresine sinsice kabul ettirmişti. Meşrutiyet'e karşı gelmekten Tebriz'den kovulmuştu, Tahran'a gelmişti. Seyyid Muhammed-i Yezdi de aynı şekilde Tebriz'den kovulup Tahran'a gelmişti. 

159 Bildiğimiz Nasrüssaltana. 

160 oMeşrüa: Şeriata göre yönetim. Meşrüta: Şarta, burada kanuna yani Kanun-i Esasi'ye göre 
yönetim; Türkçedeki "meşrutiyet" sözcüğüyle eş anlamlıdır. İran'ın meşrutiyet mücadelesi sırasında bu iki kavram karşıt siyasetler için kullanılmıştır. (ÇN) 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borçları sorgulayamayacağı noktaya getirmek istiyordu. İlan edilen yetersiz Anayasa'yı bile geri almak istiyorlardı. Bu bozgunculuğu "Meşrüa" bahanesiyle yapmak niyetindeydiler. 

Âsafüddevle ve encümen kurulmasını engellemesi konusunda İçişleri Bakanı şu açıklamayı yaptı: 

"Halk çok fazla şey söylüyor, belgelendirmek gerekir. Kesin gerçek hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Belki de saçma işler ve şirretlik amacıyla encümen kurmak istedikleri için vali karşı çıkmıştır." 

Bu açıklama, Âsafüddevle'nin yaptığından da beterdi. Devletin Meclis'i ciddiye almadığını açıkça ilan ediyordu. Tebatebai, Sipehdar'ın oğlu hakkında Sadrazam'a mektup yazdı, aldığı yanıt şöyleydi: 


"Şeyh Muhammed yaramaz adamın biriydi. Emir Es'ad da onu cezalandırmıştır." 


Dey ayının 29'unda |20 Ocak), taç giyme töreninden bir gün sonra Meclis'te bu konular gündeme geldi, vekiller tekrar şikâyete başladı. İki gün sonraki oturumda da şikâyetler devam etti, bu kez daha ağır cümleler kullanıldı. 

Hacı Seyyid Nasrullah "Şah'ın çevresinde Meclis'in sağladığı gelişmeden memnun olmayan, kanun hükümranlığı istemeyen bazı insanlar var" dedi. 

Üstad Hasan-i Mimar "Yıllar boyunca her yolu kullanarak halkı soyup soğana çevirdiler. Kendilerine engel olunmasını asla kabul etmezler" dedi. 

Tebatebai "Eğer bu Meclis'i kabul etmezlerse, onlara 'Saltanat Meclis'le bir bütündür, bu Padişah Meclis'in Padişahıdır' demeliyiz" dedi. 

Bu tür şeyler söyleniyordu. Her şeye rağmen perdeyi yırtmayıp günahları bakanlar ve saraylılara yüklüyorlardı. Şah'ın kendisinin halkın ve Meclis'in yanında olduğunu, düşmanlık edenlerin bakanlar ve saraylılar olduğunu göstermeye çalıştılar. Görüşmelerin sonunda Şah'ı bakanların düşmanlığı konusunda uyarmak, bir şeyler yapmasını istemek için mektup yazmaya karar verdiler. Şah'ın kendilerine karşı izlediği ikiyüzlü siyaseti yüzüne vurmamayı ya korktukları ya da uzak görüşlü oldukları için bu belirsiz durumu sürdürmeyi tercih ettiler. 


Meclis'in Naus ve Priem'i Görevden Alma Çabaları 


Ancak Meclis bu arada süregelen bu ikiyüzlülüğün ortaya çıkmasına ve belirsizliğin sona ermesine neden olacak bir şey yapmıştı. Söylediğimiz gibi, Bank-i Milli'nin kurulması ve devlete kredi verme hikâyesi gündeme geldiğinde Tebrizliler "Önce bütçeyi ele alsınlar, devletin gelir ve giderini dengeye oturtsunlar" yanıtını vermişti. Bu anımsatma çok yerindeydi, çünkü daha sonra yapılan bir incelemede hükümetin gelirinin yılda on beş buçuk kurur tüman, giderinin yirmi bir buçuk kurur tüman olduğu ortaya çıkmıştı. Yani yıllık açık altı kurur tümandı. Bu, borçlanma yoluyla kapatılmalıydı. Bu durumda, Bank-i Milli kurulsa ve devlet iki kurur tüman verse bile hükümet birkaç ay sonra tekrar parasız kalacak, tekrar borç isteyecekti. Saraylıların gizlice aklından geçen de buydu. Borç anlaşmasının reddedilmesine kızdıkları için tüccarı ve diğerlerini ısrarla milli banka kurmaya yönlendiriyor, onların sermayesini tüketip bütün gayretlerini boşa çıkarmak istiyorlardı. Tebrizliler önceden kestirdikleri bu durumu anımsadılar. Meclis üyelerinin de kabul etmesi üzerine bütçe meselesini iyice önemseyip gündemin ilk sırasına koyarak görüştüler. 

Ama burada iki sorun vardı: Birincisi, hükümetin gelir giderini bakanlara sormaları gerekiyordu ama bakanlar Meclis'e gelmiyor, kendilerini Meclis'in sorularına cevap verecek sorumlulukta görmüyorlardı. Anayasa'da bu konuda bir hüküm yoktu. Sâ'düddevle, soru sormak için Maliye ve Dışişleri Bakanlarını bir süredir Meclis'e davet ediyor, her seferinde Meclis Başkanı Sani'üddevle'ye hatırlatıyor, o da saraya yazı yazıyor ama bundan bir sonuç alamıyorlardı. Di- geri, gelirler üzerindeki denetimin tamamen Mösyö Naus ve diğer Belçikalılar- da olması, onların da Meclis'i ciddiye almamaları, görmezden gelmeleriydi. 

Söylediğimiz gibi, birkaç önemli iş Mösyö Naus'un denetimindeydi. Gümrük dairesi, posta telgraf ve hazine hep onun pençesindeydi. İşin gerçeği şuydu: Belçikalılar başkalarına hizmet ediyorlardı. Başkalarının destek ve yardımıyla iyice ilerlemiş ve bütün gelir işlerinin başını tutmuşlardı. Açıkça İran'ın işlerini sekteye uğratmak, hükümetin gelir kaynaklarını kurutmak, böylece ülkenin yabancılardan borç alma ihtiyacını artırmak için çalışıyorlardı. 

Bu da Kaçar Sarayı'nın ne kadar sefil ve âciz durumda olduğunu gösteriyordu. Birkaç yabancıyı ülkeye getirip onlara önemli işlerin sorumluluğunu vermiş, onların düşmanlık ve kinlerine gözleriyle tanık olmasına rağmen bunu önemsemeyerek hiç derdi yokmuş gibi gününü gün ediyordu. 

Söylediğimiz gibi, Tahran'daki hareketin sebeplerinden biri de Belçikalıların kötü davranışları ve art niyetleriydi. Her eylemcinin kalbi onlara nefretle dolup taşıyordu. Aynı şekilde Sâ'düddevle de Ticaret Bakanı olduğu dönemden onlara şiddetli kin besliyordu. 

Bütün bu nedenlerle Meclis, Naus ve arkadaşlarını resmen suçlamaya, onlara el çektirmek için çalışmaya hazırdı, bütçe tartışmaları da buna uygun bir zemin hazırladı. Ne var ki Belçikalılar da durumu izliyor, boş durmuyorlardı. 
Kuzey Komşu'dan yana olan Muhammed Ali Mirza onları korumaktan vazgeçmiyor, onlar hakkında bir söz söylenmesine izin vermiyordu. 
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Maliye Bakanı Nâsırülmülk, Sâ'düddevle'nin birkaç kez davetinden sonra Dey ayının 26'sında |17 Ocak| (taç giyme töreninden iki gün önce) Meclis'e geldi. Fars (vilayeti| milletvekili Mirza Ebul Hasan Han "Gümrük İdaresi'nin geliri ne kadardır?.." diye sordu. 

Nâsırülmülk "Gümrük Bakanı ayrıdır. Bunu ona sormanız gerekir. Bize bir not verselerdi konuşabilirdik" diye yanıtladı. 

Mirza Ebul Hasan "Neden ayrı bir Gümrük Bakanı var? Gümrükler neden Maliye Bakanı'nın yönetiminde değil? Bu duruma millet kesinlikle onay vermiyor" dedi. 

Nâsırülmülk buna karşılık vermeyerek "Kendi yetki alanımdaki konularla ilgili soruları yanıtlamaya hazırım" dedi. 

Sâ'düddevle ve diğerlerinin bu konudaki sorularını omuz silkerek karşılıksız bıraktı. İşin gerçeği, Naus tek yetkili olarak hareket ediyor, Maliye Bakanı'nı önemsemiyor, hesap da vermiyordu; Nâsırülmülk yalnızca Maliye Bakanı unvanı taşıyordu. 

Meclis'teki bu görüşmeler Belçikalıların etkinlik derecesini bir nebze daha açığa vurdu. Öte yandan Aynüddevle dönemindeki kötülüklerini de gözler önüne serdi. Bu nedenle Meclis bir yabancının neden bakan yapıldığını defalarca sordu, Nâsırülmülk'ün tek yanıtı "Bunu yazılı olarak Sadrazam'a sorun" oldu. 
Düşmanca davranan bu yabancılarla mücadele etmek için bu bir başlangıç noktası oldu. 

Meclis görüşmelerden sonra Başbakan'a mektup yazarak bakanların Meclis'e tanıtılmasını, her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının Meclis'e açıkça bildirilmesini istedi. Bu yolla iki şeyi amaçlamışlardı: Birincisi, Meclis'e takdimi mümkün olmayan Naus'u bakanlık makamından attırmak; diğeri, bakanların Meclis'e yanıt vermekle sorumlu olduklarını bilmeleri, davet edildikleri zaman icabet etmeleriydi. 

Bu mektup neticesinde Behmen'in 10'u (16 Zilhicce (31 Ocak 1907)) Perşembe günü (adlarını daha sonra vereceğimiz) sekiz bakan Meclis'e geldi; sadrazam bir sonraki oturuma katılmaya söz vermişti. 

Bakanlarla görüşmeler yapıldı. Ama istenen sonuçlara ulaşmak mümkün olmadı. Bakanlar, böyle bir yasa olmadığı gerekçesiyle kendilerinin Meclis'e karşı sorumlu olmadığını söylediler. Bu sekiz bakandan başka bakanlar olup olmadığı sorulduğunda İçişleri Bakanı "Bu soru Başbakan'a sorulmalıdır" dedi. 
Nâsırülmülk'e Gümrük İdaresi hakkındaki soruları yanıtlama sorumluluğunu alıp almadığı, yoksa geçen günkü gibi başından atacağı mı soruldu. "Dünkü düzenleme aynen devam ediyor. Değişen bir şey olmadı" diye yanıtladı. Toplantı, bu şekilde herhangi bir sonuç alınamadan sona erdi. 
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Bakanların Meclis'e Tanıtılması 


Behmen ayının 13'ünde (19 Zilhicce (3 Şubat|) Meclis toplandığında sadrazam adına Hacı Muhteşemüssaltana Meclis'e geldi. "Meclis-i Sina! Tüzüğü" ile "Bank-i Milli imtiyazını"1 da getirmişti. Bir de Sadrazam'ın bakanları tanıtan ve görevlerini aşağıdaki gibi tanımlayan mektubunu verdi: 

Müşirüssaltana, Adalet Bakanı; Nâsırülmülk, Maliye Bakanı; Alâüssaltana, Dışişleri Bakanı; Vezir Efham, İçişleri Bakanı; Alâülmülk, İlimler Bakanı;5 Fahrülmülk, Ticaret Bakanı; Debirüddevle, Ordu Bakanı; Mühendisülmemalik, Madenler ve Ulaştırma Bakanı. 

Şöyle yazmıştı: "Bakanlar, mübarek Hükümdarlık Makamı'na karşı sorumludurlar, gerek duyulduğunda kendileri veya yardımcıları Meclis'te hazır bulunacaklardır." 

Vekiller bu mektup üzerinde görüşmeye başladılar, bazı hususlar hakkında görüşlerini dile getirdiler. İlk olarak "Ordu Bakanı"na itiraz ettiler. Savaş bakanlığını uzun süredir Kâmuran Mirza yapıyordu. Hükümet, hem onun Savaş Bakanı olarak kalmasını istiyor hem de adını Meclis'e bildirmek istemiyordu, onun yerine Ordu Bakanı olarak başka bir isim bildirmişti. 

İkincisi, bakanların Şah'a karşı sorumlu olmalarına itiraz ettiler. Bu durum, Meclis'e karşı sorumlu olmayacakları anlamına geliyordu. Muhteşemüssaltana "Bakanların Meclis'e karşı sorumlu olacaklarını belirten bir yasa çıkarmadınız" diyerek bahaneler uyduruyordu. 

Üçüncüsü, "Başka bakan var mı yok mu?" diye sordular. "Soru sorulacak ve yanıt verecek bakanlar bunlardır" diye yanıtladı. Mir Haşim-i Deveçi "Diğer bakanlar kim o zaman?" diye sordu. "İki tür bakan var. Unvanlı bakanlar ve icracı bakanlar" diye yanıtladı. 

Epey tartışma yaşandı. Ama vekiller ne sorarsa sorsun Hacı Muhteşemüssaltana hepsine baştan savma yanıtlar verdi. İşin aslı şuydu: Muhammed Ali Mirza, Meclis'i küçümsüyor, hem kayınpederi Kâmuran Mirza'yı Savaş Bakanı olarak tutmak istiyor, hem ondan hesap sorulmasını istemiyordu. Aynı şekilde Mösyö Naus ile yurttaşlarını da Meclis'in veya Maliye Bakanı'nın hesap sorma, sorgulama olanağı olmadan işbaşında tutmak istiyordu. Sonuçta, bakanların Meclis'in değil kendisinin denetiminde olmasını, Meclis'i güçsüz düşürmeyi amaçlıyordu. 


161 (o Meclis-i Sina: Senato. (ÇN) 

162 o Bank-i Milli imtiyazı: Bankanın kuruluşu için izin belgesi. (ÇN) 

163 o İran'da Milli Eğitim ile İlimler Bakanlığı günümüzde ayrıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ilk, orta 
ve lise öğretim kurumları, İlimler Bakanlığı yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili bakanlıktır. 
Yasayla verilen yeni vazifelerle adı İlimler, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. (ÇN) 
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Bu, Meclis'in tasfiyesi ve Meşrutiyet'in yıkılması anlamına gelecekti. Meclis yalnızca yasama görevi yapacak, hiçbir gücü olmayacaktı. Muhammed Ali Mirza böylelikle babasının verdiğini geri alacaktı. Meclis, bakanların kendi denetiminde olmasını ve Naus'un görevine son verilmesini istiyordu. Muhammed Ali Mirza ise tertiplerle bunu boşa çıkarmak istiyordu. 

En anlaşılmaz şey ise Meclis üyelerinin olayların anlamını, verilecek zararın büyüklüğünü kavrayamadıkları için laf olsun diye konuşmalarıydı. 

Sâ'düddevle, bu görüşmeler sırasında öfkeli bir konuşma yaptı. Olay şuydu: Muhteşemüssaltana Başbakan'ın mektubunu okumuş, Ordu Bakanı hakkında sorulan tek soruyu yanıtlamış, peşinden Başbakan'ın "Bank-i Milli İmtiyazıyla" ilgili tezkeresini okumaya başlamış, böylelikle Başbakan'ın ilk tezkeresinin önemsiz ve anlaşılmayacak bir şey olmadığını dolayısıyla da görüşülmesi gere - ken esas konunun Bank-i Milli olduğunu kabul ettirmek istemişti. Bunun üzerine sabrı taşan Sâ'düddevle "Bu imtiyazı ve belgeyi aklımızı karıştırmak için verdiniz, yarın gelip 'iki kurur tüman borcumuz var, bize bu parayı vermeniz lazım' diyeceksiniz" dedi. 

Sani'üddevle ile akrabaları Muhbirülmülk ve Hüseyn Ali Han gibi bazı vekiller hükümetten yana çıkarak tezkerenin olduğu gibi kabul edilmesi için çalıştılar. 

Hüseyn Ali Han "Naus'un size takdim edilmemiş olması yeterlidir. Başka bakanlar olup olmadığı sizi ilgilendirmez" dedi. 

Muhbirülmülk de aynı şekilde konuştu. Takizade, Sâ'düddevle ve diğerleri ısrar ettiler ama bir sonuç alınamadı. Muhteşemüssaltana herkese yanıt veriyordu ama iş Naus'a gelince ona "bakan" unvanı verilmedi demekle yetindi. 
Takizade, Başbakan'ın tezkeresindeki "Bakanlar şunlardır" ifadesine "yalnızca" sözcüğünün eklenmesini teklif etti ama Muhteşemüssaltana "Teklifiniz malumu ilandır" diyerek reddetti. 

Oturum bu tartışmayla sona erdi. Sonraki oturumda İsfahan temsilcisi Edibüttüccar görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesini talep etti. Sani'üddevle karşı çıkarak "Meclis-i Sina Tüzüğü"nün görüşülmesini istedi. Vekillerin yüksek sesle itiraz etmesi üzerine ister istemez görüşmelere devam edildi, ancak incinmeler oldu ve Sani'üddevle Meclis salonundan ayrılarak başka bir odaya geçti, vekiller de salonu boşalttı. Bir süre sonra döndüklerinde Sani'üddevle "Meclis'in millete bir faydası olmasını istiyorsanız Meclis'i çalıştırmalıyız. Münakaşa ve ağız kavgasından bir şey çıkmaz. Dolayısıyla önce 'Meclis-i Sina Tüzüğü' üzerindeki görüşme ve düzeltmeleri başlatalım. İleride de bu şekilde çalışmamız gerekir" dedi ve "Meclis-i Sina Tüzüğü"nü görüşmeye açtı, böylelikle önceki tartışma tamamen kapanmış oldu. Vekiller de buna boyun eğdi. 


210 


Muhammed Ali Mirza bu şekilde planını ustalıkla uyguladı, saraylılar zafer kazandıklarını sandı. Ne var ki Tebriz hareketinin patlak vermesi her şeyi altüst etti, bütün planlar bozuldu. 

Tebrizlilerin bu olaylardan nasıl haberdar olduklarını, Muhammed Ali Mirza'nın aklından geçenleri nasıl tahmin ettiklerini çok iyi bilmiyoruz. Bütün bunlar Tahran'da görülmezken o kadar uzakta olan Tebriz'den anlaşılıyordu. 
Bu dönemde Azerbaycan temsilcilerinden yalnızca ikisi, Takizade ve Mir Haşim Tahran'da bulunuyordu. Mir Haşim'den ancak kötülük beklenirdi, bilgileri Tebriz'e gönderenin Takizade olduğu söylenebilir. Peki, öyleyse ozaman neden Meclis'te bir şey söylememişti? Muhammed Ali Mirza'nın halkı ayaklandıracak bu davranışının anlamının Meşrutiyet'i ortadan kaldırmak olduğunu neden açığa vurmamıştı, bunu pekiyi bilmiyoruz. 


Behmen |Şubat| Ayaklanması 


Vekiller yolcu edildikten sonra Tebriz sükünet içindeydi. Muzaffereddin Şah'ın ölümü haberi halkı üzdü, Meclis'e telgraf çektiler. Oğlunun taç giydiği haberi gelince şehir beş gün süreyle aydınlatıldı. Olan bitenden pek bilgileri yoktu. "Kanun-i Esasi" ellerine geçtiğinde ise onu yetersiz bularak eleştirdiler. Ayrıca Nizamülmülk'ün Azerbaycan'da, özellikle Urmiye çevresinde baş gösteren güvenlik sorunlarıyla ilgilenmemesi halkı rahatsız ediyordu. Yine, Tebriz'den sürülen Seyyid Muhammed-i Yezdi ve diğer hürriyet düşmanlarının Tahran'da Şah'ın yakın çevresini sardığı haberleri geliyordu. Aynı şekilde, Erdebillilerin yakınmaları nedeniyle Encümen'in valilik görevinden aldırdığı Saidülmülk Hazine Bakanı olmuştu. Bütün bunlar kırgınlıklara neden olsa da sükünetlerini bozmadılar. 

Behmen'in 15'i (21 Zilhicce |5 Şubat 19071) Salı günü Tahran'dan gelen mektuplar Sipehdar'ın oğlunun Şeyh Muhammed'e ve diğerlerine fenalık ettiği, Şah'ın Meclis'i küçümseyerek vekilleri taç giyme törenine davet etmediği, Belçikalıları yerlerinde tutmakta ısrarlı olduğu, bakanların Meclis'e hesap vermeyi reddettiği gibi son günlerin can sıkıcı olaylarını haber veriyordu. 

Bunlar, hareketin önderlerini ayaklandırdı. Muhammed Ali Mirza'nın bu davranışlarıyla ne amaçladığını çok iyi biliyorlardı, perde arkasında olup bitenin farkındalardı. Bu nedenle suskunluğu bozarak eyleme geçtiler. Behmen'in 16'sı (22 Zilhicce (6 Şubatl) Çarşamba günü bir grup mücahit Encümen'e giderek oradaki temsilcilerle tartıştı. Encümen'in olaylardan bu kadar habersiz olmasını ve bu konularda böyle ilgisiz kalmasını şiddetle eleştirdiler. Olanları yavaş yavaş öğrenen zanaatkâr temsilcileri de Encümen'de toplandı. Halk da olayı haber alınca çarşıları kapattı ve Encümen'e yöneldi. Mirza Cevad-i Nâtık, 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gelen mektupları tekrar okudu, bir konuşma yaptı. Halkta feryat figan sesler yükseldi, kimi nale içinde ağladı, kimileriyse bedduaya ve yergilere başladı. 
Her yerden protesto sesleri duyuluyordu. İnsanlar çok değerli bir şeylerini kaybetmiş gibi taşkınlık içindeydiler. Bu arada ulemayı ve mollaları da birer birer getirdiler, hepsi toplandığında vaizler halkı sakinleştirmeye çalıştı. Konuyu değerlendirdikten sonra herkesin ertesi gün telgrafhanede toplanmasına, Tahran'dan birilerini telgrafhaneye çağırıp durumu onlarla görüşmeye karar verdiler. Encümen Meclis'teki bazı vekillere telgraf gönderdi. Ulema da İki Seyyid'e telgraf çekti. Bunların telgrafını aşağıya alıyoruz: 


"Hüccetülislam Beyefendilerin Huzuruna, bereketleri daim olsun. Bugün Tebrizlilerin bir kesimine Tahran'dan mektuplar geldi. Mektuplar özetle, Millet Meclisi'nin değerli üyelerinin Meşrutiyet'le ilgili konuların ilerlemediğine dair kaygılarını içermektedir. A'lâ Hazret Devletlerinin bu işe olumlu bakmadığını düşünüyorlar. Bu nedenle Tebriz halkı çok endişeli, çarşılar kapalı ve hengâme içindeyiz. Ahali devletin meşruti olduğuna inanıyordu, bu konuda tam bir güven içindeydi, bu korkutucu haberler herkesi tereddüde düşürdü. Encümen üyeleri yarın, perşembe öğleden sonra saat dörtte karşılıklı bilgi alışverişi için telgrafhanede hazır olunması haberini Meclis üyelerine iletmiştir. Bu nedenle muhterem Hüccetülislamların da şeref verip aynı saatte orda bulunmalarını istirham ediyoruz, duacılarınız da fikir teatisi için orada olacaktır. 


Bütün Tebrizli Hüccetülislamlar" 


Ertesi gün perşembe ulema, Encümen temsilcileri ve hareketin önderleri telgrafhanede toplandı. Halk da çarşıyı açmadı, kalabalıklar olanları öğrenmek için telgrafhane bahçesinde ve çevresinde toplandı, coşku ve heyecan eksik olmuyordu. Bazı eylemciler bir grup çocuğa öğrettikleri Türkçe sloganları attırdılar: "Bir kaşık kanımız var, milletin vekillerine sunmaya getirdik." Bütün bunları halkı galeyana getirmek, kararlılığını artırmak için yapıyorlardı. Rahmetli Şeyh Selim, Mirza Hüseyn ve Mirza Cevad gibi hatipler peş peşe halka hitap ederek ağırbaşlılık ve kararlılık çağrısı yaptılar. Sığınma eylemi sırasındaki olaylardan bu yana Tebriz'de böyle bir coşku ve hareket görülmemişti. 

Tahran'la görüşmeler başladı, Tahran'ın çok soğukkanlı ve gönül rahatlığı içinde olması, Tebriz'deki endişe ve heyecanı temelsiz ve gereksiz görmesi şaşkınlık yarattı. 

Bu telgraflardan bazılarının sureti elimizdedir, buraya alıyoruz: 


"Tahran: 
Muhterem Beyefendiler, itibarınız dâaim olsun, mübarek Encümen'in telgrafı alındı, hemen telgrafhaneye geldim, Sâ'düddevle cenapları, Murtazâvi Bey 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ve Hacı Eminüzzarb cenaplarının teşrifi için adam gönderdim. Seyyid Hasan Beyefendi buradalar, maksadınız nedir ve kargaşaya kim yol açtı? Asıl amacımıza uymayan ve halkın yararına olmayan bu gibi girişimleri bendeniz uygun görmüyorum. 


(Muhammed İsmail, Takizade)" 


"Tebriz: 

İlk önce âlicenaplarına zahmetleri için teşekkür ederiz, şimdilik Meclis üyelerinden bir bölümünü telgrafhaneye getirmenizi rica ederiz. Tahran'ın Muhterem Hüccetülislamları telgrafhaneye teşrif edeceklerini buyurmuşlardı, mümkünse haber veriniz lütfedip teşrif etsinler, muhterem ulema kendilerini beklemektedir. Kargaşanın esas nedeniyse milletvekillerinin amaçladığı konuların ilerlememesi, Büyük Millet Meclisi'nin zafiyeti ve herkesin bir arada olacağı ortamda söylenecek kimi konuların varlığıdır. 


(Encümen-i Milli)" 


"Tahran: 

Hüccetülislam Aga, Seyyid Muhammed-i Müctehid Hazretleri, bereketleri daim olsun, teşrif ettiler, Hacı Seyyid Murtazâ cenapları buradalar ve Azerbaycan'ın muhterem vekilleri yarın, cuma, günbatımına 4 saat kala buraya gelecek. Millet Meclisi'nin muhterem üyelerinin bir bölümüne haber verdim, gerekli gördüklerinizi iletmeniz için burada olacaklar. 


(Muhammed İsmail)" 


"Tebriz: 
Telgrafhanede hazır bulunanların adlarını geçerseniz memnun olacağız. 


Ulema, Tüccar, Ahali, Encümen-i Milli" 


"Tahran: 

Teşrif eden beyler: Hüccetülislamlar Aga Seyyid Ali Abdullah, Aga Seyyid Muhammed-i Müctehid, bereketleri daim olsun; Sâ'düddevle cenapları, Hacı Seyyid Murtazâ cenapları, Hacı Eminüzzarb cenapları, Muinüttüccar cenapları, Takizade cenapları, Müşârülmülk-i Nevvab ve Vâlâ Esedullah Mirza. 


(Naçiz Muhammed İsmail)" 
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“Tebriz: 

Arz edeceklerimiz, dün çarşıları kapatıp mübarek Encümen'de toplanan ve sizlerden açık cevap bekleyen milletin tamamının açıkça söylediği sözlerdir: İlkin, Büyük Meclis'teki işlerin ilerlemesine engel olan nedir? İkincisi, Büyük Meclis'in bütün işlerden haberdar olup müdahil olma hakkına karşın taç giyme töreni, veliaht seçimi, valilerin tayini ve azli, kimi büyük işlerin idaresinin doğru olmayan kişilere verilmesi, kendi bakanlarının (Meclis'e karşı) sorumlu olmaması, anayasanın kimi maddelerine uyulmaması, kimi işlerin aksatılması gibi birtakım durumlardan neden habersiz bırakılmaktadır? Bunlar milletin endişelenmesine ve ümitsizliğine neden olmaktadır. 


(Müctehid, Hacı Mirza Muhsin Aga Sikatülislam Cenapları, Şeyhülislam, Ulema, Tüccar ve Bütün Millet)" 


"Tahran: 

Telgrafhanede bulunan büyük ulema, tüccar ve diğer beyefendilerin huzuruna arz olunur: Çağrınız üzere ulemadan bazıları, Hacı Seyyid Murtazâ cenapları, Hacı Muhammed İsmail Aga cenapları ve Takizade cenapları telgrafhanede bulunuyoruz, bir de sizler zahmet edip gelmişsiniz ama bilinsin ki Tahran'dan size yazılanların tümü gerçek dışı ve tam bir yalandır. Alâ Hazret Şehinşah, Allah mülkünü ve devletini daim etsin, Milli Meclis'le tam bir işbirliği içindedir. Allah'ın ışığıyla donatılmış Şehinşah, Alâ Hazret Hümâyun, Meclis ve umumun rahatlığı için olan gönderilenleri imzalamıştır. Kendileri mülk ve memleket işlerinin düzen içinde yürümesi için büyük gayret göstermekte ve gerekli girişimlerde bulunmaktadır, kurgularınız tamamen yersizdir. En iyisi işinizin gücünüzün başına gidin ve bu vilayetin bu kargaşasına razı olmayın. 
Çok yakında devletlerin lütuf ve ilgilerinin etkileri görünecek ve halk rahat edecektir. Tahran'da Meclis bütün seçilmişlerle tam bir düzen içinde her gün toplanıp halk işlerinin yoluna konulması için çalışmaktadır. 


(Muhammed Bin Sâdık El Hüseyni-yi Tebatebai)" 


"Tahran: 

Telgrafhanede bulunan büyük ulema ve muhterem tüccar beyefendilerin huzuruna arz olunur: Çağrınız üzerine ulemadan bazıları, Hacı Eminüzzarb ve Hacı Müinüttücar diğer cenapları telgrafhanede hazır bulunmaktayız. Hüccetülislam Aga Seyyid Muhammed Müctehid Tebatebai Hazretlerinin yazdıkları gibi duyduklarınız gerçek dışı ve tam bir yalandır. Alâ Hazretlerinin kulları tam bir uyanıklık ve adalet içinde memleket halkının bütün yaşamıyla ilgili konularda büyük bir gayretle çalışmaktadırlar. Özellikle Milli Meclis'in çalışmalarıyla ilgili büyük bir dikkat ve çaba içindedirler. Nitekim Bank-i Milli'nin kuruluş izin belgesi iki gün önce mübarek imzayla müşerref oldu. Bütün tüccar ve ahalinin bu isteği de böylece yerine getirilmiş oldu. Dolayısıyla o gibi düşüncelere kesinlikle yer yoktur. Tam tersine herkes memnuniyetini göstermeli ve Bank-i Milli'nin görevlerini yerine getirmesi için yardımcı olmalıdır. O zaman herkesin gönül rahatlığıyla bir an önce işinin başına dönmesi, Padişah Hazretlerinin girişimlerinin sonucunu beklemek ve genel asayişi korumak en doğru olanıdır. 


(Duacınız Abdullah El Musevi-yi Behbehani)" 


Tebrizlilerin Yedi Talebi 


Gelen telgraflardan da anlaşıldığı üzere Tahran söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza'nın ne istediğinin farkında değildi, Meclis'e karşı tavrının anlamını bilemiyordu. İki Seyyid'in hâlâ saf bir iyimserlik içinde olmaları daha da şaşırtıcıydı. Tebrizliler, Meclis aracılığıyla Şah'tan yedi talepte bulundular. Bu talep metnini yazıldığı gibi aşağıda veriyoruz: 

1. Şahs-i Devletleri, halkı teskin etmek için İran devletinin tamamen meşruti olduğunu ilan eden bir ferman çıkarmalıdır. 

2. Sorumlu bakanların sayısı sekizden fazla değildir; gelecekte bir bakanlık ihdas etmek gerektiğinde bu Meclis'in imzasıyla yapılacaktır. 

3. Bu andan itibaren yabancı bakan atanmamalıdır. 

4. Her vilayet ve eyalette Millet Meclisi'nin bilgisi dahilinde bir yerel encümen kurulmalıdır. 

5 Kesinlikle onursal bakanlar olmamalıdır. Bakan unvanı, devletteki sekiz 
sorumlu bakanlık dışında hiçbir devlet dairesinde kullanılmamalıdır. 

6. Mösyö Naus ve Priem hemen görevlerinden azledilmeli, Tebriz Gümrüğü eski başkanı Lavers derhal tutuklanmalıdır. 

7. Sâidülmülk görevinden azledilmelidir. 

Devletin ilk beş isteği kabul etmesini ve Kanun-i Esasi hükmü haline getirmesini istiyor, Meşrutiyet'i güçlendirmek ve anlamlı kılmak için bunu gerekli görüyorlardı. Dahası, bunların her birinin bir amacı vardı. Birincisi, Muhammed Ali Mirza'nın Meclis hakkındaki düşüncesine, yani yalnızca yasama görevi yapan bir kurum haline getirme arzusuna, İranlılara Avrupa ülkelerinde uygulandığı gibi bir meşrutiyet verilmemesi düşüncesine son vermek içindi. 
İkincisi, Meşrutiyet'in ve Meclis'in çalışmasını güçlendirmek içindi. Üçüncüsünü yabancıların elini çektirmek için istiyorlardı. Dördüncüsü, valilerin keyfi yönetimini kısıtlamak, bütün şehirlerde işlerin halk tarafından yönetilmesi, 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valilerin Muhammed Ali Mirza'nın talimatlarıyla işlere engel olmaması içindi. 
Tebrizliler encümen kurarak bunu uygulamaya başlamışlardı, her yerde hayata geçirilmesini istiyorlardı. 

Altıncı ve yedinci taleplere gelince, Naus'un ve yardımcısı Priem'in görevden alınması hürriyetçilerin özlemlerinden biri olmuştu, hem bu kadar düşmanlık edip hem görevde kalmaları yüz karası bir durum kabul ediliyordu. 
Lavers'in tutuklanması talebi hırsızlıkları ve İran'dan kaçma niyeti yüzündendi. Sâ'idülmülk'ün Encümen tarafından nasıl görevden alındığını görmüştük, buna rağmen bakan yapılması Tebrizlilerin gururunu incitiyordu. 

Perşembe günü bu telgraflarla geçti. Aynı gün yedi kişilik milletvekili grubunun Kazvin'den çektiği, Tahran yolunda olduklarını söyledikleri telgraf da geldi. Gilan yolunda kara yakalandıkları için gecikmiş, Kazvin'e ancak bir ay sonra varabilmişlerdi. Tahran'dan gelen son telgrafta "Azerbaycan milletvekilleri ertesi gün burada olacaklar, taleplerinize onlarla görüştükten sonra yanıt verelim" deniyordu. Bunun üzerine insanlar dağılıp evlerine gitti. 

Ertesi gün cuma, hareketin önderleri yeniden telgrafhanede bir araya geldi, halk da telgrafhane, tophane ve cephanelik bahçelerinde toplaştı. Kalabalık grupların biri geliyor biri gidiyordu. Vaizler halkı bir an boş bırakmıyor, konuşmalar yapıyordu. Bu durumlarda kimileri öfkelenip taşkınlık yaptığı için vaizler| öğüt vererek onları yatıştırıyor, halkı sakin olmaya, önderlerini izlemeye yönlendiriyorlardı. Bugün ilkokul öğrencileri gruplar oluşturup marş!“* 
söyleyerek oraya geldiler: 


"Âmâlimiz efkârımız ikbal-i vatandır 
Serhaddimize kal'a, bizim hâk-i vatandır 
Davâ günü yekser görünen kanlı kefendir. 
İranlılarız, kan veririz nam alırız biz 
Davâda şehadetle hamı kâm alırız biz."165 


Akşama kadar böyle devam etti. İnsanların sabrı tükenmekte olduğu ve istedikleri yanıtı almadıkları takdirde artık sessizce oturup beklemeyecekleri anlaşılınca rahmetli Sikatülislam doğrudan Şah'a telgraf çekip olanları anlattı. 
Peşinden Müctehid de aynı minvalde bir telgraf gönderdi. 

Tahran'a gelince, o gün orada başka bir coşku vardı. Söylediğimiz gibi, Azerbaycan'ın yedi vekili o gün Tahran'a varmıştı. İnsanlar kalabalıklar halinde, sevinç ve heyecan içinde onları karşılamaya koştu. Tahran olağanüstü bir gün yaşıyordu. Gelenlerin vekil sıfatını taşımalarının yanı sıra o günlerde 


164 o Budizeler, Osmanlı şairi Namık Kemal tarafından yazılmıştı. Tebriz'de İranlılara uyarlanınca 
çok sık söylenir olmuştu. Bugün de ilkokul öğrenciler tarafından okunuyordu. 
165 oHâk(Fars.): Toprak. Yekser (Fars.): Bir baştan bir başa. Hamı: (Fars.) Hepimiz. (ÇN) 


216 


Azerbaycan adı özel bir saygı görüyordu. Öte yandan, Şah'ın Meclis'i yok sayması ve saraylıların baskın çıkması herkesin canını sıkmıştı. Halk yedi vekilin tam bu sırada gelmesini Meclis'in zaferi kabul ediyordu. Zanaatkârlar başkanlarıyla birlikte şehir kapısının dışına kadar sıralanmıştı. Vekiller gelir gelmez Tahran halkı adına onların ayaklarının dibinde bir dana kurban ettiler. Hacı Sâdık adında biri sevincinden çılgınca bir şey yapmaya kalkıştı. İki delikanlı oğlunu getirerek "Bunları Azerbaycan temsilcilerinin ayakları dibinde kurban etmek istiyorum" dedi. 

Aga Mirza Fazl Ali "Esas bizim bu delikanlılara kurban olmamız lazım. Ömrümüzün sonuna geldik, bundan sonra her gayretimiz bunlar içindir" dedi. 

Halk, rahatça görebilmek için vekillerin bir yerde oturmasını istedi. Hacı Muhammed İsmail vekilleri evine davet etti ama gitmeye pek fırsat bulamadılar. Çünkü vekiller o gün Tebriz tarafından telgrafhaneye çağırılmıştı. 
Sani'üddevle, Sâ'düddevle ve Meclis'in önde gelenlerinden bazıları da geldikten sonra görüş alışverişinde bulunarak hep birlikte telgrafhaneye gittiler, günbatımına kadar orada kaldılar. 


Muhammed Ali Mirza'nın Niyetlerinin Açığa Çıkması 


Diğer taraftan, o gece Sadrazam Müşirüddevle'nin evinde Tebriz'in yedi talebinin ele alınacağı, Sani'üddevle, Sâ'düddevle, Hacı Muin, Murtazâvi, Eminüzzarb ve Hacı Muhammed İsmail'in katılacağı bir toplantı yapılacaktı. 
Müşirüddevle adam yollayarak yeni gelen temsilcileri de davet etti, telgrafhaneden oraya gittiler. 

Görüşme başladı. Sâ'düddevle Tebrizliler adına konuşarak taleplerini dile getiriyordu. 

Müşirüddevle "Devlet bin tane bakan bulunmasına karar verirse ne olacak? 
Siz devletin size takdim ettiği bakanlarla çalışacaksınız. Devletin kaç bakan istediğinden size ne?" diye sordu. 

Sâ'düddevle "Meşruti bir devlette bakanların sorumluluğu olmalıdır. Üzerinde anlaşılan bakanlardan başka resmi ya da onursal bakan bulunmamalıdır. Devletimiz meşruti değil mi? Devlet bize bir Meşrutiyet vermedi mi?" dedi. 

Müşirüddevle "Hayır, biz meşruti bir devlet değiliz, devlet de size bir Meşrutiyet vermedi. Kurulan Meclis yalnızca yasama görevi yapacaktır" dedi. 

sâ'düddevle diğerlerine dönerek "Beyefendiler söylenenleri duydunuz, degil mi? Bu durumda tek işimiz halkın görevlerini belirlemek olacaktır. Şu andan itibaren bu toplantıda bulunmamızın bir anlamı yoktur. Gidelim" dedi. 

Hacı Eminüzzarb ayağa kalkarak "Devlet, 'Meşrutiyet vermedim' diyemez. 
Meşrutiyet yoksa neden vilayetlerden vekiller gönderiliyor? Biz kendimizi 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resmen Meşrutiyet idaresi altında biliyoruz, hiç kimse milletin kanını dökmeden bu hakkı bizden alamaz" dedi. 

Peşinden Müsteşarüddevle ayağa kalkıp şu sözlerle bitirdiği bir konuşma yaptı: 

"Devlet verdiği sözden döndüğüne, milleti aldatmak istediğine göre artık bize de yapacak tek bir iş kalıyor, telgrafhanede bekleyen millete durumu anlatmak. İzninizle onları daha fazla bekletmeyelim." 

Bunu söyledikten sonra hepsi gitmek için ayağa kalktılar. Müşirüddevle "Öfkelenmeyin. Oturup taleplerinizi yazın da yarın Şah'a takdim edeyim" dedi. 

sâ'düddevle "Zaten elimizde olanı bir daha devletten isteyecek değiliz. Talebimiz yasayı düzeltmek, eksikliklerini gidermektir" dedi. 

Müşirüddevle "Hangi eksiklikleri?" dedi. "Bakanların sorumlu olması, sayılarının sınırlanması, biri Naus diğeri de Priem olan fazla bakanların görevden alınması." Sâ'düddevle, bunları söyledikten sonra Naus'un kötülüklerini bir bir saydı. 

Müşirüddevle "Bunların hepsi doğru ama hükümetin Naus'u görevde tutmaktan başka bir seçeneği yok" dedi. 

sâ'düddevle "Ama halk, kötü niyetlileri kabullenmek zorunda değil" diye yanıtladı. 

Tartışma bu minvalde devam ediyordu. Sâ'düddevle, sert sözler sarf ediyor, diğerleri onu destekliyordu. Müşirüddevle ise onları yumuşatmaya çalışıyordu. 
Sonuçta, ertesi gün diğer vekillere de bilgi vermeye, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmaya, birlikte bir mektup hazırlayıp Şah'a takdim etmesi ve yanıt alması için Sadrazam'a vermeye karar verdiler. Toplantı bu şekilde sona erdi. 

Müşirüddevle'nin dile getirdiği bazı cümleler üzerinde iyice düşünmek gerek. Sadrazam'ın ağzından çıkanlar Muhammed Ali Mirza'nın düşünceleriydi. 

"Devlet size bir Meşrutiyet vermedi. Kurulan Meclis yalnızca yasama görevi içindir." 

Bakanların sorumluluğu ve diğer konular hakkında Meclis'e gönderdiği tezkerede de aynı şeyleri kastetmişti. Ancak Meclis üyeleri onun ne demek istediğini anlamamış, gördüğümüz gibi konuyu sakin bir şekilde görüşmüşlerdi. 
Hatta bazıları devleti desteklemişti. Naus konusunda açıkça "Devletin onu görevde tutmaktan başka bir seçeneği yok" denmişti. Neden devletin başka bir seçeneği yokmuş? Çünkü Naus ve yandaşları Ruslar için çalışıyordu. Gümrüklerin kendilerine teminat gösterildiğini ileri süren Ruslar, gümrüklerin bildikleri ve güvendikleri kişilerin elinde olmasını istiyor, dolayısıyla onu görevde tutuyordu. Muhammed Ali Mirza, onların istemediği bir şey yapmaya cesaret edemezdi. Mutlakıyetçi devlet, işte bu kadar güçsüz ve acizdi. Halka karşıysa bir o kadar küstah ve gaddardı. İyi niyetle eyleme geçen, devlete yardımcı 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olmayı, onu desteklemeyi, yabancılara karşı konumunu güçlendirmeyi isteyen halka karşı bu derece kötülerdi. 

19 Behmen (25 Zilhicce (9 Şubatl) Cumartesi Meclis, bir odada yarım günden uzun süren kapalı bir toplantı yaptı. Toplantıya Tebriz vekilleri de katıldı. 
Kanun-i Esasi'nin eksikleri konusunda Takizade ve Eminüzzarb birer müzekkere hazırlamışlardı. Bunları okudular, tartışma ve fikir alışverişinden sonra uzun uzun tartışmaya ihtiyaç olduğu ancak buna zaman olmadığı için Tebriz'in taleplerinin yeterli sayılmasının en iyi çözüm olduğuna karar verdiler. Bunları yazarak Şah'tan dört saat içinde bir yanıt alıp göndermesi için Hacı Muhbirüssaltana aracılığıyla Sadrazam'a gönderdiler. Yanıt gelmeyince bu kez yedi vekil seçip onları Sadrazam'a gönderdiler. Bundan da bir sonuç alınamadı. Muhammed Ali Mirza direniyor, ters yanıtlar veriyordu. Meclis, akşama kadar toplantı halinde kalarak gelecek yanıtı bekledi. 

O gün, Tahranlılar da isyana katıldı. Tebriz hareketinin yanı sıra bir önceki gece Sadrazam'la yaşanan tartışma da herkesin gözünü açmıştı. Tahranlılar, büyük gruplar halinde Meclis bahçesinde ve çevresinde toplanarak Tebriz halkının taleplerini desteklemek için gösteriler yapıyor, Tahran'da da çarşıların kapatılmasını istiyorlardı. Ama Meclis buna razı olmadı, göstericileri yatıştırdı. 

Diğer yandan, aynı gün Tebriz'de de coşkulu bir hareket ve heyecan vardı. Halk, telgrafhane ve çevresinin yanı sıra bazı camilerde de toplanmıştı, eylemcilerle birlik içindeydi. Şehrin yanı sıra Basmenc ve Şebister'den de destek telefonları geliyordu. Tahran'daki olaylar hakkında saat başı telgrafla bilgi alıyorlardı, Muhammed Ali Mirza'nın inadı karşısında çılgına dönmüşlerdi, içlerinden bazıları onu zorlamak için farklı bir şey yapmaya karar verdiler: Posta- telgraf, tezkere,“ maliye idareleri ve silah deposuna el koyacak, memurların çalışmasını engelleyeceklerdi. Ancak öngörülü olanlar bunu uygun bulmadı, dolayısıyla telgrafhaneyi işgal edip başka telgraf gönderilmesini engellemekle yetindiler. 

İlkokul öğrencileri de yeniden sıraya girip marş söyleyerek yürüyüş yapmaya başladı. Halkın bu telaşe içinde bile iyilikseverliği ihmal etmediğini, ilkokullar için bağış topladığını vurgulamamız gerekir. 

Olaylar, Muhammed Ali Mirza'nın Atebât'a özel temsilci gönderdiği şeklindeki uzun süredir ortalıkta dolaşan dedikoduyu doğruluyordu. Bu nedenle hocalar Necef ulemasına gönderilmek üzere bir telgraf yazdı. İran'daki telgraf sistemine güvenmediklerinden telgrafı Kafkasya'dan, Aras'ın öte yakasından 


166 Tezkere: İran, Rusya ve İngiltere arasında kullanılan pasaport. Kaçar döneminde başlayan 
yenilikçi hareketlerle millii sınırlar önemsendi, ilk kez 1853'te meşhur Sadrazam Emir Kebir'in emriyle elyazısıyla hazırlanan tezkereler verildi, iki yıl sonra basılı tezkereye ve Birinci Dünya Savaşı'nda da fotoğraflı tezkereye geçildi. (ÇN) 
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göndermesi için bir kişiyi görevlendirdiler. Telgraf ve Necef'ten gelen yanıt gazetelerde basılmıştır, buraya almayacağız. 


Muhammed Ali Mirza Taleplere Boyun Eğiyor 


Meclis pazar sabahı yine toplandı. Gene kapalı oturum yapıldı. Tahranlılar bahçede ve çevrede toplanmıştı, herkes sabırsızlanıyordu; oturumun kapalı olmasına aldırmadan içeri girdiler, heyecan ve ilgide vekillerle birlikte oldular. Meclis üyeleri ve diğer herkes Saray'dan gelecek yanıtı bekliyordu, Müşirüddevle'ye sürekli ulak gönderip sonucu soruyorlardı. Öğle vakti, İki Seyyid ve diğerleri evlerine gitmek isteyince Meclis üyeleri onları bırakmadı, Meclis'te kalmalarını istediler. Durumdan endişe duydukları anlaşılıyordu. 

Öğleden sonra Hacı Muhbirüssaltana geldi, Meclis üyeleriyle konuşmak üzere yetkili kılındığını yazan Müşirüddevle imzalı bir not getirmişti. Görüşmeye başladılar. Devletin temsilcisi Meşrutiyet'i kabul etmiyor, "Bu hatalı bir kelime" diyordu. Konuşmasında bunun dışında her şeyi talep edebileceklerini ima ediyordu. Meclis üyeleri sert yanıtlar verdiler. 

Yeni bir yanıtla dönmek üzere oradan ayrıldı. Döndüğünde akşam olmuştu. 
Getirdiği teklif şöyleydi: 

"Şah şöyle buyurdu: Mösyö Naus ve Mösyö Priem'in görevden alınmasıyla ilgili bütün endişelerimize rağmen onların görevlerine son verdik. 'Meşruti' ifadesini de 'Meşrüa' ifadesiyle değiştiriyoruz. Biz bir İslam devletiyiz saltanat tarzı da 'Meşrüa' (şeriata uygun) olmalıdır." 

Meclis üyeleri yeniden şiddetli tepki verdiler hengâme koptu. "Meşruti" dışında bir ad kabul etmeyeceklerini açıkça ifade ettiler. 

Bugün Tebriz'de çarşı açılmadı, halk telgrafhane ve çevresinde toplandı. 
Yine heyecan ve coşku hâkimdi. Maliye defterlerini mühürlediler, tezkere bürosunu kapattılar, tahıl deposuna el koydular. Bugün, Vali Nizamülmülk bile korkusundan telgrafhaneye geldi. İlkokul öğrencileri o gün de geldi, gitti. 

Öğleden sonra, Tahran'dan yalnızca umut kırıcı telgraflar geldiği için halk giderek sabırsızlanıyordu. Rahmetli Şeyh Selim pencerenin kenarında konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı. 

"Allah'ın izniyle yarına kadar bir yanıt gelir. Allah korusun, istediğimiz olmazsa da 'Biz o kelimeyi |Meşrutil biliyoruz ya' diyeceğiz" dedi. 

Naus ve Priem'in görevden alındığını bildiren telgraf pazar günü yatsıdan beş saat sonra ellerine geçti, halk biraz sükünet bularak dağıldı. 

Behmen'in 21'i (27 Zilhicce |11 Şubatl) Pazartesi günü Meclis yine sabah toplandı. Hacı Muhbirüssaltana bu toplantıya da katıldı ve şu teklifi yaptı: 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"Dün konuşma talimatı alarak gelmiştim. Bugün dinleme talimatı aldım. 
Ama size bütün iyi niyetimle şunu söylemek isterim, İran Devleti'nin meşruti olması iyi bir şey değildir. Çünkü meşruti devlet yönetiminde her şeyin serbest olması gerekir. Bu durumda diğer dinlere de hürriyet tanımalıyız. Aramızda yaşıyorlar, sayıları da az değildir, biz onları resmiyette tanımıyoruz. Bize de hürriyet vermelisiniz derlerse buna mecbur kalacağız, bu da İslama zarar verir." 

Meclis üyeleri arasında ikilik çıkarmak için bunları söylemesi talimatı verilmişti ona. Ama bu sözler hiç kimseyi, ne İki Seyyid'i ne diğer ulemayı ne de geri kalanları ikna etti. Hacı Muhbirüssaltana başka bir teklif getirmek üzere gitti. 

Bugün de Tahranlılar Baharistan'da toplandı, heyecanlı ve coşkulu gösteriler yaptı. Öte yandan o gün Tebriz'de halkın öfkesi taşmak üzereydi. Silah ve mühimmat deposunun basılarak tüfeklerin mücahitlere dağıtılacağı söylentileri dolaşıyordu. Vaizler gene halkı yatıştırmaya gayret etti. İlkokul öğrencileri gene geldi, bahçede duracak yer kalmadığı için damların üstüne sıralanıp marş söylediler: 


"Âh, ey istibdada karşı adalet isteyen hür insanlar! 
Altı bin yıllık anayurdumuza yazık ettiler. 

Kişi anasından hür doğuyorsa eğer, 

Neden kendini istibadın zalim pençesine bırakır? 
Her an her yerden bu çığlıklar duyuluyor: 

Âh, ey istibdada karşı adalet isteyen hür insanlar! 
Altı bin yıllık anayurdumuza yazık ettiler." 


Öğleden sonra vekillerden cesaret verici bir telgraf geldi. Şöyle diyordu: 


"Bütün İran halkı sizinle aynı şeyi haykırıyor. Sabahtan beri Meclis'teyiz, inşallah bu hareketin neticesi yatsıdan iki saat sonra belli olacak, halkın galeyanını yatıştırmanın bir yolunu bulmalısınız." 


O gün böyle geçti. Bazıları Meclis'te, bazıları telgrafhanede Saray'dan gelecek yanıtın yolunu gözledi. Bu arada bazı iyi niyetli kişiler arabuluculuk yapmaya çalıştı. Bunlardan biri, Hacı Muhbirüssaltana ile Saray'a gidip Muhammed Ali Mirza'yı sakinleştirmeye çalışan Kaçar aşiret reisi Azdülmülk'tü. 

Muhammed Ali Mirza kendini köşeye sıkıştırılmış hissediyordu. Öte yandan Meşrutiyet'e boyun eğmek de istemiyordu. Dolayısıyla vereceği yanıt konusunda ikilem yaşıyordu. Ama Tebrizlilerin baskısı saat başı arttığından çaresiz halkın taleplerine boyun eğdi, ister istemez bir ferman çıkardı. 

Hacı Muhbirüssaltana, pazartesi akşamdan bir buçuk saat sonra fermanı Meclis'e getirdi. Baharistan'ın bahçesinde ve odalarında toplanan binlerce 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kişinin mutluluğuna diyecek yoktu. Hacı Muhbirüssaltana, İki Seyyid ile diğer ulemanın karşısında durup fermanı okuduğunda içeriden, dışardan, her taraftan "Yaşasın Meşrutiyet!" sesleri yükseldi. Halk, tarifsiz bir sevinç içindeydi. 
Meclis, haberi o gece telgrafla Tebriz'e ve diğer şehirlere bildirdi. 

Ertesi gün Tebriz'de halk tekrar telgrafhanede toplandı, bazıları yeni talepler ileri sürdü, çarşının açılmasına karşı çıktı. Ama önderler gerekli yanıtı vererek herkesi çarşıya gönderdi. 

Meclis'in, Şah'ın fermanını da içeren telgrafını buraya alıyoruz: 


“Azerbaycan'ın değerli Hüccetülislamlarına, başarıları daim olsun ve Muhterem Milli Encümen'in huzuruna; elhamdülillah Allah'ın inayeti ve vatan evlatlarının himmeti ve özellikle Azerbaycan'ın gayretiyle Kanun-i Esasi'nin eksiklerinin tamamlanması ve Meşrutiyet'in daha da güçlenmesi için sözlü ve yazılı olarak dünyanın itaat ettiği hükümdara yakışan ferman-i devlet çıkmıştır: 

Çok Şerefli Sadrazam Cenapları; daha önce de şahsen Merhum Şehinşah'a, Allah hüccetini ona öğretsin, Kanun-i Esasi'yi şahsen imzalatmış ve maddelerinin uygulanmasını fermanımızla buyurmuştuk. Bu konudaki mukaddes niyetimiz milletin tasavvur edebileceğinin çok üstündedir. İyiliksever Şehinşah'ın, Allah hüccetini ona öğretsin, fermanı çıkış şerefine nail olunca Milli Danışma Meclisi'nin kurulması emri de çıkmıştır. Artık İran anayasaya sahip meşruti devletler topluluğu içindedir. Ancak devletin isteği, bakanlıkların ve devlet dairelerinin çalışma düzeniyle ilgili yasaların Şeri' Muhammedi'ye (s.a.v.) uygun olmasıdır. Fermanımızı olduğu gibi değerli alicenap Hüccetülislamlara, Allah onları afetlerden korusun ve Milli Danışma Meclisi'ne (Millet Meclisi| tebliğ ediniz. 27 Zilhicce 1324 (11 Şubat 1907). 

Milli Konsey" 


Sâ'düddevle, Takizade, Müşarülmülk, Hacı Eminüzzerrab, Hacı Seyyid Nasrullah ve Müsteşarüddevle Meclis tarafından Kanun-i Esasi ekini yazmaları için seçildi, sonucun ne olduğunu göreceğiz. 

Naus ve Priem'e gelince, bu kadar kolay bir şekilde tasfiye edilmeyi kabul etmediler. İran'ın değiştiğine, hürriyetçiler adında düşmana müsamaha göstermeyen yeni bir gücün ortaya çıktığına inanmak istemediler. Görevden alındıklarında Naus'un yerine Gümrük Müdürü olarak Ouinet adında başka bir Belçikalı atandı. Naus'un emrinde çalışmıştı ve aynen onun gibi davranıyordu. 
Naus, hesap vermekten kaçınıyordu. Kendi zararına olduğunu düşündüğü bazı evrakı kaçırıp yaktığı söyleniyordu. Öte yandan, Tebrizlilerin hapsedilmesi talebini Şah'ın kabul ettiği Lavers hapsedilmedi, İran'dan kaçtı. 
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Kitleden Ayrılan İlk Grup 


Bu isyan altı gün sonra sona erdi. Sonuçlarına gelince: Birincisi, Meşrutiyet sağlam ve dayanıklı hale geldi, müdahale yolu kapandı. İkincisi, Kanun-i Esasi'nin yetersizlikleri görüldü, bir "ek" yazılmaya başlandı. Üçüncüsü, İranlıların gözüne diken gibi giren Mösyö Naus görevden alındı. Dördüncüsü, Muhammed Ali Mirza gerçek rakibinin Tahran değil Tebriz olduğunu, Meşrutiyet'i yıkmak istiyorsa öncelikle bu şehri halletmesi gerektiğini anladı. Bunun için düşündüğü oyunları ileride göreceğiz. 

Bunlar, Meclis'te Naus ve Belçikalılar hakkında yeni görüşmeler yapılmasına yol açtı, Maliye Bakanı çağırılıp sorgulandı. Tebriz Encümeni, Meclis'e sert eleştiriler içeren bir telgraf gönderdi. 

Bunlar, Saray'a karşı Meclis'in elini güçlendirdi, halk nezdindeki saygınlığını artırdı. Halk, hayal bile edemediği bir kurumun gözlerinin önündeki varlığına şahit oldu. Bu arada (1325 yılı) Muharrem'i (Şubat 1907) gelmişti, her yıl olduğu gibi ravzahâniler başladı, Tahran'daki ravzahânlardan bazıları Meşrutiyet'i ve Meclis'i kötülemeye girişti. Bunlardan biri olan ve uzun süredir İki Seyyid'e düşmanlık eden Seyyid Ekber Şah, şimdi daha ileri gidip Meclis'i ve Meşrutiyet'i de küstahça kötülemeye başlamıştı. 

Yazdığımız gibi bu kişi, İki Seyyid'in mücadelesinin başlarında onların yanında yer almıştı, Abdülazim'e göçleri sırasında onlarla birlikteydi. Orada kaldığı bir ay boyunca Hacı Şeyh Muhammed'le birlikte minbere çıkıp vaazlarıyla halkın heyecanının diri tutulmasına yardımcı olmuştu. Ama Abdülazim'den döndükten sonra İki Seyyid'e gönderilen paradan kendisine az bir pay, yalnızca yirmi beş tüman verilmesini aklına takmış, zamanla onlardan ayrılmış, şikâyet ve ithama başlamıştı. Bu sefer de İmam Cuma Hacı Mirza Ebul Kasım'a yanaşmış, (1324) Muharrem'inde |Şubat-Mart 1906) onun evinde minbere her çıktığında İki Seyyid'e dil uzatmaktan geri kalmamıştı. İki Seyyid ve yol arkadaşları, yabancı malı olduğu için çay ve kelle şekerin elden geldiğince az kullanılması gerektiğini savunduklarından ravzahânilerinde halka çay ve şeker vermiyorlardı. Minberden bu konuda onları suçluyor, "Kızlarının ve gelinlerinin düğünü için altın işlemeli elbiseler yaptıranların, sıra peygamber torununun yas törenine"? gelince çay veremeyecek kadar yoksul olmalarına hayret ediyorum" diyordu. Meşrutiyet ilan edilip İki Seyyid'in saygınlığı büyük ölçüde artınca, İmam Cuma ve diğerleri de birdenbire tevazu gösterilerine başlayınca sesini kesip kenara çekilmişti. Muhammed Ali Mirza hükümdar olup Meşrutiyet'e karşı çıkınca Ekber Şah ve avenesi tekrar cesaret bulmuştu. 


167 (Hz. Hüseyn ve Muharrem törenleri kastediliyor. (ÇN) 
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O sıralarda Muhammed Ali Mirza yenilgiyi kabullenmiş ve Meclis'e destek veriyor gibi görünse de gönlünde yatanın ne olduğunu herkes biliyordu. 
Muharrem geldiğinden mollaların pazarı revaç bulmuştu, Meşrutiyet'i kötülemekten kendilerini alıkoyamadılar; özellikle gittikleri evin sahibi Meşrutiyet'e karşıysa daha da azıyorlardı. 

Behmen'in 29'u (6 Muharrem (19 Şubat)) Salı günü Seyyid Ekber Şah, Seyyid Ali Ekber Tefrişi'nin oğlu Seyyid Muhammed'in evinde gene Meclis'i kötülemeye başladı. Aşağıdakilerden bir seyyid yanıt vererek sözünü kesmeye çalıştı, onu başkaları da destekledi. Öte yandan Şeyh Zeyneddin-i Zencani, Ekber Şah'ı desteklemek için ayağa kalktı, yanındaki talebeleri meşrutiyetçi seyyidi dövdüler. Bir yandan da Hacı Ebul Hasan Medresesi'nden bir grup talebe meşrutiyetçi seyyidin yardımına yetişince kavga çıktı. 

Meşrutiyetçi talebeler toplanıp Behbehani ve Tebatebai'nin evlerine gittiler, haksızlığın giderilmesini istediler. İki Seyyid, olay hakkında Şah'a mektup yazıp ısrarla takip etti. Sonuçta Şah, Şeyh Zeyneddin'in Tahran'dan sürülmesini emretti, Seyyid Ekber Şah ile Meşrutiyet'i kötüleyen diğerlerinin de minbere çıkmasını yasakladı. 

Bunun üzerine Şeyh Zeyneddin ve yandaşları Seyyid Muhammed Tefrişi, Seyyid Ekber Şah, Sadrülmuhakkikin ve bir grup talebe Abdülazim'e sığındı, sayılarının yetmiş seksen kişi olduğu söyleniyordu. Kitleden ayrılan ilk grup bunlar oldu. Bu haber şehirlere ulaşınca hürriyetçiler çok üzüldü. 

Ama mutlakıyetin kötülükleri henüz unutulmamış, hareketin gönüllere verdiği güç henüz kaybolmamıştı. Üstelik bunlar saygın kişiler değildi, kitleden ayrılmak için bir sebepleri de bulunmuyordu. Dolayısıyla halk onlara itibar etmedi. Hatta Meclis'e karşı düşmanlığı körükleyen Muhammed Ali Mirza bile onları önemsemedi. Sonuçta, yaklaşık üç hafta geçtikten sonra Ekber Şah ve Sadrülmuhakkikin'in imzasıyla Meclis'e bir mektup göndererek "İslami Meclis'e kurulmasından bu yana" ne şimdi ne eskiden düşmanlık ettiklerine dair "şeriatın bütün esaslarına" yemin ederek pişmanlık duyduklarını söylediler. Meclis'te bu konudaki görüşmede İki Seyyid ile diğerleri bir şeyler söyledi ve pişmanlık beyanları kabul edildi. Bazılarının gelip Tahran'a kadar kendilerine eşlik etmesini boşuna beklediler, dağılıp kendi başlarına dönmeye mecbur kaldılar. 


Meclis'in Değerli İcraatları 


Meclis bu arada birkaç değerli iş yürütüyordu. Silkinme bütün İran'a yayılmış, her şehirde eski ile yeni, mutlakıyet ile Meşrutiyet, zulüm ile adalet arasında mücadele başlamıştı. Birçok yerde de kadim ikilikler hükmünü yürütüyor, 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fitne saçıyor, kargaşa çıkarıyordu. Meclis, bunları uzaktan takip ediyor, hürriyetçilere destek veriyordu. Bu işi bazı yerlerde Tebriz Encümeni üstlendi. 

Âsafüddevle, encümen kurulmasına karşı çıktığı Horasan'da valilik görevinden ayrılmaya zorlandı, utanç ve hüsran içinde Tahran'a döndü. Meclis bu kadarla yetinmedi, Güçanlı kızların satılması hadisesinin peşini bırakmadı, bu konuyu defalarca ele aldı. Aşkabat'taki İranlılar Meclis'e çektikleri telgrafta şunları söylemişlerdi: 


"Güçanlı çocukların Aşkabat'ta koyun ve benzeri hayvanlar gibi Türkmenlere satıldığını gözlerimizle gördük, başvuracak bir adli merci bulamadık." 


Bu telgraf Meclis'te okunduğu zaman birçok vekil ağlamaktan kendini alamamıştı. 6 İsfend (13 Muharrem (26 Şubat|) günü yapılan oturumda Mirza Mahmud-i Kitabfürüş bu konuda daha ayrıntılı bilgi verdi, iki ayrı hikâye var, dedi. İlki şöyleydi: Önceki yıl çekirge istilası olduğundan ürün alınamamış, halk Şah'a mektup yazarak yardım talep etmiş, Şah da birini gönderip konunun araştırılmasını istemişti. Ama Aynüddevle bu emri dinlememiş, Âsafüddevle ve adamları baskıyla vergi toplamaya devam etmişlerdi. Halk da kız çocuklarını Türkmenlere satmaktan başka çare bulamamıştı. Diğeri ise şuydu: Türkmenlerin baskın ve talanlarını önlemek için hükümet Sâlâr Mufahhamr-i Bocnurdi'yi görevlendirmiş, ona yıllık ücret ödemeyi taahhüt etmişti. Ama Âsafüddevle o parayı kesince o da Türkmenleri kışkırtmıştı. Türkmenler Güçan topraklarına akın yapmış, bir sürü insan öldürüp her şeyi yağmaladıktan sonra yaklaşık altmış kadın ve kızı esir alarak Aşkabat'ta satmışlardı. Meclis, bu görüşmelerin sonucunda Âsafüddevle'nin sorgulanıp yargılanmak üzere getirtilmesinde 1srarcı oldu. 

Sipehdar'ın Tonekabon'da büyük gaddarlık sergileyen oğlu da görevden uzaklaştırıldı. Kazvin'de Meclis'e iki vekil seçilmişti ama halk ikiye bölünmüştü; Şehzade Hüseyn Türbesi'nde toplanan bir grup, kargaşa çıkararak vekillerin gitmesini engelliyordu. Meclis gönderdiği telgrafla kargaşayı bertaraf etti, iki vekil, Şeyh Hüseyn Şehidi ve Mirza Hüseyn Tabip Tahran'a gelerek görevlerine başladılar. 

Reşt'te bir encümen kurulmuştu ancak fenalık isteyen bir grup düşmanlık yapmaya kalkıştı, fitne çıkardı, oranın valisi Sipehdar'ın da desteğiyle başka bir encümen kurdu. Tebriz Encümeni ve Meclis bir telgrafla hürriyetçilerin encümenini destekledi. Birçok çekişmeden sonra orada da hürriyetçiler kazandı. 

İsfahan halkı, Aga Necefi ve diğerlerinin teşvikiyle, Nâsıreddin Şah zamanından beri İsfahan ve çevresinin valisi olan, kendine saraylar yaptırıp köyler satın alarak iyice kök salan Zillüssultan'a karşı ayaklandı. Onun görevden 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alınmasını istediler, Tahran bu isteklerini kabul etmeyince çarşıları kapattılar, ısrarcı oldular. Yerini bu kadar sahiplenmiş bir valinin devrilmesinin Meşrutiyet'in yararına olacağını gören Meclis halkla işbirliği yaptı, neticede Zillüssultan görevden alındı. 

Kirmanşah'ta encümen kurulması eski kinleri canlandırdı, büyük bir kargaşa çıktı. Birkaç kez kanlı kavgalar yaşandı, ölenler oldu. Meclis bu kargaşayı yatıştırmaya çalıştı ama başarılı olamadı, güvensizlik ortamı ve çatışmalar devam etti. 

Bu kargaşalar Meşrutiyet'in hareketlenmesiyle başladı; söylediğimiz gibi aslında bu eski ve yeni arasındaki çatışmanın ta kendisiydi. Ne var ki cehalet ve eski kinler de gündeme geliyordu. Sani'üddevle bu çekişmelerden şikâyet ederek şöyle dedi: 

"Milletvekili seçimini olgunlukla gerçekleştiren ve seçilenleri hürmetle yolcu eden Azerbaycan dışında diğer eyaletler durumu kavrayamadı. Kazvin, Kirmanşah ve diğerlerinde eski önyargılar su yüzüne çıktı." 

Bunlar kış mevsiminin son ayında oldu. Bu ayın geri kalan günlerinde Meclis değerli bir şey daha yaptı. Söylediğimiz gibi devletin yıllık bütçesinde kapatılması gereken altı kurur tüman açık vardı. Meclis bu konuyu incelemek üzere bir komisyon seçmişti, üyelerden biri de Vüsukuddevle'ydi. Komisyon, iki çözüm şeklini değerlendirdi: Biri geliri artırmak, diğeri masrafı azaltmaktı. Geliri artırmak için birkaç fikir ileri sürdü: 

1. "Tefavüt-i amel"i (Uygulamadan Doğan Fark) gelirler kalemine katmak. 
Şöyle ki: Devlet, köylere ve diğer şeylere koyduğu vergi miktarını bir kılavuz defterde göstermişti. Ancak güç sahipleri zaman zaman miktarları artırıp ayrı bir defter yapmışlardı. Vergiler, bu hükümranlar tarafından toplanıp devlete veriliyordu. Ancak vergiyi halktan kendi defterlerindeki miktar üzerinden toplayıp ödemeyi devletin defterindeki miktarlar üzerinden yapıyorlardı. Bu yolla elde edilen ve "Tefavüt-i amel" dedikleri farkı ikiye bölmüşlerdi: Bir kısmını hediye adı altında Sadrazam'a ve diğerlerine veriyor, kalanını da kendilerine ayırıyorlardı. Bazı yerlerde bu fark çok yüksekti. Örneğin Kirman'da devletin koyduğu vergi 44.000 tüman, hükümranların topladığı ise 170.000 tümandı. 

Komisyon, bütün farkın devletin kasasına geçmesine karar verdi. 

2. “Tüyül" uygulamasının kaldırılması. Birçok mamur yer "tüyül'"e verilmişti. Tüyül, saraylılara, ordu komutanlarına ve benzeri yüksek dereceli görevlilere tahsis edilen köyün vergisiydi. Bu tahsisler nedeniyle devlet, görevlilere ücret verme yükümlülüğünden kurtuluyor, köyün vergisini o topluyordu. Bu adamlar yıllar boyu köyün vergisini topladıkları için artık kendilerini o köyün sahibi görüyorlardı. Burada da bir fark söz konusuydu. Çünkü köyler zamanla gelişmiş ve toplanan vergi miktarı artmıştı, bu artışı da tüyül sahipleri alıyordu. 


226 


Komisyon, tüyülün olduğu gibi kaldırılması, bütün vergi gelirinin devletin hesabına aktarılması ve devletin görevlilerine aylık ve yıllık ücreti kendi kasasından ödemesi gereğine karar verdi. 

3. "Tes'ir" uygulamasının kaldırılması. Durum şöyleydi: Köylerden verginin bir kısmı tahıl olarak alınıyor, toplanan tahılın her sene devletin ambarına gönderilmesi gerekiyordu. Ancak uzun yıllardan beri bu, para olarak ödeniyordu. Burada da fark söz konusu oluyordu. Çok uzun zaman önce devletle düşük bir fiyat üzerinde anlaşanlar her sene ödemeyi o düşük fiyat üzerinden yapıyorlardı. Oysa tahıl fiyatları artık beşe altıya katlanmıştı. Tes'ir'in kaldırılması toplanan tahılın piyasadaki gerçek bedeli üzerinden devletin kasasına aktarılması demekti. 

Bu üç seçenek Meclis'te birkaç oturumda tartışıldı. Başlangıçta bazıları şikâyet etti ve olumsuz yaklaştı ama tartışmalardan sonra konular aydınlanınca bu seçenekler berrak bir şekilde anlaşıldı, hepsi kabul edildi. Ancak konu bambaşka bir sonuca yol açacaktı: Bir grup asalak kitleden koptu. Çünkü ağalar, tüyül sahipleri ve güç sahipleri bundan rahatsız oldu. Bu nedenle hangi düşmanlıkların ve çekişmelerin ortaya çıktığını ileride göreceğiz. 


Yasayla Kurulan İlk Kabine 


Bugünlerdeki bir başka olay Sadrazam Müşirüddevle'nin istifasıydı. Neden istifa ettiği, kendisinin mi ayrılmak istediği yoksa Muhammed Ali Mirza'nın mı onun görevden ayrılmaya zorladığı bilinmiyor. İstifasından sonra Meclis'in talep ettiği ve Tebriz Encümeni'nin ısrarla defalarca istediği şekilde bir kabine kuruldu. Devletin bütün işleri ve idareleri sekiz bölüme ayrılarak her biri için bir bakanlık ihdas edildi. Naus'un elinden alınan telgraf, tezkere ve maliye kasası |hazine| idareleri ayrı ayrı bakanlıklara bağlandı. Sekiz bakan atandı. 
Sorumluluğu almayı kabul etmeleri ve Meclis'e takdim edilmeleri için 29 İsfend 
(6 Sefer 1325 (21 Mart 1907)) Perşembe günü Meclis'e geldiler. Henüz Sadrazam veya Başbakan atanmadığı için bakanları İçişleri Bakanı takdim etti: 

Savaş Bakanı, Nâibüssaltana; Adalet Bakanı, Fermanferma; Dışişleri Bakanı Alâüssaltana; İçişleri Bakanı, Vezir-i Efham; Maliye Bakanı, Nâsırülmülk; İlimler ve Maarif Bakanı, Muhbirüssaltana; Bayındırlık Bakanı, Mühendisülmemalik; Ticaret Bakanı, Vezir-i Hümâyun. 

Savaş Bakanı'nın hasta olduğu için Meclis'e gelemediği, yerine yardımcısı Debirüddevle'nin geldiği söylendi. Aslında Nâibüssaltana Savaş Bakanlığı'nı bırakmak istememiş ama Meclis'e gitmeyi küçültücü bulduğu için bir sağlık mazereti uydurmuştu. İçişleri Bakanı şunları söyledi: 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"Gayemiz, değişen Bakanlar Kurulu'nu ve kabineyi Meclis'e tanıtmaktır. Bu şekilde milletimiz bilsin ki devlet ve millet birdir, memleketin refaha erişmesi ve ümranı için el ele vererek birlikte çalışmaları şarttır." 

Rahmetli Behbehani Meclis adına teşekkür etti. Bakanların da vekiller gibi yemin etmesi gerektiği dile getirildi. Başbakan vekili olarak orada bulunan İçişleri Bakanı "Yarın hem cuma hem yeni yılın ilk günü. İnşallah, yarından sonra Hazret Devletleri ve Hüccetülislam'ın huzurunda toplanıp yemin ederiz" dedi. 

Adalet Bakanı "Memleketin ilerlemesi için canla malla bir araya geldiğimiz bugünden daha mübarek bir gün olamaz. Tabii ki yemin etmeye hazırız, bu konuda bir tereddüt yoktur" dedi. 

Vekiller ve dinleyiciler çok sevindi. Ama bakanların bu konuşmaları ve yemin vaatleri bir avuç yalandan ibaretti. Muhammed Ali Mirza'nın Meşrutiyet düşmanlığı devam ediyordu. Perde arkasında gizli işler çevirdiği için görünüşü kurtarmaya çalışıyordu. Aynı günlerde, Avrupa'da bulunan Mirza Ali Asger Han-i Atabek'le görüşmeler yapıyor, onu İran'a çağırmak ve işleri ona teslim etmek istiyor, bu kabinenin ömrü nasıl olsa uzun sürmeyecek diye düşünüyordu. 

Bakanların hangi idarelerden sorumlu olduğu ve çalışma alanları soruldu. 
İçişleri Bakanı aşağıdaki listeyi verdi: 

Adalet Bakanlığı: Ülke İçi Yargılama İşleri Dairesi. 

Dışişleri Bakanlığı: Protokol İşleri Dairesi, Tezkere (pasaport) Dairesi, Dış Yargılama Dairesi, Siyasi Daire, Konsolosluk Dairesi. 

İçişleri Bakanlığı: Vilayet İşleri, Telgraf İdaresi, Posta İdaresi, Emniyet İdaresi, Hapishane, Karasurani" İdaresi, Belediye, Polis ve Jandarma, Sağlık Koruma İdaresi. 

Maliye Bakanlığı: Vergi İdaresi, Gümrükler İdaresi, Haliseler'©? İdaresi, Darphane İdaresi, Bütçe İdaresi, Hesapların Denetimi İdaresi. 

Savaş Bakanlığı: Arşiv İdaresi, Seferberlik İdaresi, Silah Mühimmat ve Askeri Fabrikalar, Genelkurmay Başkanlığı, Askeri Muhasebat İdaresi, Tophane İdaresi, Süvariler İdaresi, Piyadeler İdaresi, Askeri Yargılama İdaresi, Bahriye İdaresi. 

İlimler Bakanlığı: Okullar İdaresi, Evkaf İdaresi, Yayınlar İdaresi, Müze Kazıları İdaresi, Devlet Matbaası İdaresi, Tarihi Binalar İdaresi. 

Bayındırlık Bakanlığı: |Şehir| Yolları İdaresi, Madenler İdaresi, Kara ve Demir Yollarıyla Ormanlar İdaresi. 


168 Karasurani: Safevilerden Kaçarlara kadar devlet tarafından yolcuları ve kervanları 
haramilerden korumakla, yolların ve güzergâhların güvenliğini sağlamakla görevlendirilen birliğin adı. (ÇN) 

169 Halise: Daha çok Kürtlerin yaşadığı yerlerde toprak ağalarının köylüye ektirmeyip bizzat 
kendilerinin ektiği arazi. (ÇN) 
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Ticaret Bakanlığı: Ticaret İdaresi, İç Ticari Yargılama İdaresi, Tarım İdaresi, Sanayi İdaresi. 

Bu, Meclis'e sunulan ilk yasal kabineydi. Bugünlerde Tahran'daki olaylardan biri de Hacı Şeyh Fazlullah'ın, Mesalükü'! Muhsinin kitabında yazdığı bazı şeyleri bahane edip Talıbof'u dinsiz ilan (tekfir) etmesiydi. Bu söz gazetelere de düştü, Hablülmetin'de bu konuda makale çıktı. Talıbof'un Tahran'a gitmemek için ileri sürdüğü bahanelerden biri de buydu. 


Tebriz'deki Bazı Olaylar 


Bu arada yılsonunda |kış sonu) Tebriz'de bazı şeyler oldu. Sözünü ettiğimiz ekmek sıkıntısı devam ediyordu. Encümen'in ekmeğin fiyatını sekiz abbasiye düşürmesi fırıncıların canını sıkmıştı, zorluk çıkarıyorlardı. Öte yandan birço-Şu içten içe Meşrutiyet'e karşı olan köy sahipleri ellerindeki tahılı satmaya yanaşmıyordu. Encümen, Nizamülmülk'ten onlara baskı yaparak ellerindeki tahılı sattırmasını istedi. Nizamülmülk güya işbirliği yapacağını söyledi ama bir şey yapmadığı gibi aslında bu yöndeki çabaları sonuçsuz bırakmak için çalıştı. 
Bir grup hürriyetçi Encümen'de toplanarak kendilerinin bir şeyler yapmasına izin verilmesini istedi. Ama Encümen, bunun isyana yol açacağını düşünerek harekete geçmelerini önledi. 

Behmen'in 30'unda (7 Muharrem (20 Şubatl|) Mir Haşim-i Deveçi Tahran'dan döndü. Söylediğimiz gibi bu kişi Tebriz'den kovulmuştu ama Eyalet Encümeni daha sonra Deveçi halkının gönlünü almak için ve mücadelede ilk sorumluluk alanlardan biri olmasına duydukları saygı nedeniyle onu Azerbaycan'ın on iki milletvekilinden biri seçip mazbatasını telgrafla göndermişti. Mir Haşim birkaç gün Meclis'e gidip görüşmelere katıldı. Ama sonra bilinmeyen nedenlerle istifa ederek dediğimiz gibi Tebriz'e döndü. Bu konuda elimizde güvenilir bilgi yok. 
Anlaşılan o ki Tebriz'e dönmeyi kendisi istedi. Encümen, gene Deveçi halkının gönlünü almak için bunu da sineye çekti. Encümen, Mir Haşim'in geçmişi unutacağı ve samimi işbirliğine gireceği beklentisiyle dönmesine iyi niyetle olur verdi. Bazı Encümen üyeleri gene bu beklentiyle birkaç gün sonra evine giderek onu büyük bir tantana ve hürmetle Encümen'e getirdiler, Encümen üyesi yaptılar. 

İsfend'in 7'si (14 Muharrem (27 Şubatl) Çarşamba günü çarşılar kapatıldı, henüz yola çıkmamış olan iki Meclis vekili (Hacı İmam Cuma-yi Hoyi ve Hacı Muhammed Hariri Bey) büyük bir debdebeyle uğurlandı. Bu ikisi de Kafkasya yoluyla gittiler." 


170  Tebriz-Tahran yolunun güvensizliği nedeniyle bu yol seçilmekteydi. Önce Bakü'ye gitmek 
üzere kuzeye çıkılıyor, sonra Hazar'da gemiyle Enzeli Limanı'na, oradan Reşt yoluyla Tahran'a iniliyordu. (ÇN) 
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12 İsfend (19 Muharrem (4 Mart|) Cumartesi'yi Pazar'ah bağlayan gece 
dehşet verici bir şey oldu. Encümen üyelerinden Hacı Mirza Hasan-i Milani, Encümen'den çıkmış uşağıyla evine giderken sokakta kurşunlandı. Kurşun omuzunu sıyırıp ağzından çıktı. Kimliği belirlenemeyen suikastçı kaçtı. Hacı Mirza Hasan evine götürüldü, iyileşene kadar bir süre istirahat etti. Suikastçı ne kadar arandıysa da bulunamadı. Hacı Mirza Hasan tacirdi, edip ve mülayim bir kişiydi, düşmanı yoktu. Daha çok Meşrutiyet düşmanlarından şüphelendiler, intikam veya hürriyetçileri korkutmak için olabilir diye düşündüler. 

Mösyö Naus'un dik kafalılık yaptığını, hesap vermediğini söylemiştik. Öte yandan Gümrük ve Posta İdareleri hâlâ Belçikalıların elindeydi, Müslüman çalışanlarına karşı ayrımcılık yapıyor, kaba davranıyor hatta perdeyi yırtıp küfretmekten geri durmuyorlardı. Encümen, bu nedenle Millet Meclisi'ne uzun bir telgraf daha göndererek vekillerin bakanlara ve Belçikalılara olan tepkisinin zayıflığından şikâyet etti. Daha önce söylediğimiz gibi bu kararlılık işe yaradı, kabine Meclis'in istediği biçimde şekillendi, hesaplarla ilgili olarak da Naus'a baskı yapıldı. Bir yandan da Tebriz'deki posta ve gümrük çalışanlarının tümü Avrupalı patronlarına karşı isyan bayrağı çekip iş bıraktı. Bu idareler Avrupalıların elinden alınmadıkça işe başlamayacaklarını söylediler. Encümen onları destekledi, Millet Meclisi'ne telgraf çekti. Belçikalıların küfürlü konuşmaları herkesi kızdırmıştı, davranışları birçok defa Encümen'de gündeme gelmişti. 
Encümen, diğer Belçikalıların da Naus gibi gitmesini istiyor, bu nedenle gümrük ve posta çalışanlarının isyanına büyük önem veriyordu. Bu konuda Millet Meclisi'ne ve Azerbaycan vekillerine gönderilen telgraflar dışında Hacı Mirza Hasan-i Müctehid, Sikatülislam ve Hacı Mirza Muhsin de Şah'a Belçikalıların görevden alınmasını isteyen telgraflar gönderdiler. 

Ama bu çabalar bir sonuç vermedi, o günlerin koşullarında Belçikalıları görevlerinden uzaklaştırmak mümkün değildi. Encümen'in gayretlerinin tek sonucu Tebriz'deki gümrük ve posta müdürlerinin isyancıların gönlünü alarak onlara düzgün davranılacağı sözünü vermeleri, bu şekilde onların işe başlamasını sağlamaları oldu. 

Bugünlerde Encümen'in yaptığı işlerden biri de "istinaf" mahkemesi kurmasıydı. Söylediğimiz gibi, mücadelenin başında dava başvurularına Encümen'in kendisi bakıyordu. Ama sonra bir mahkeme kurdu, daha sonra da bu istinaf mahkemesini veya ikinci mahkemeyi kurdu. Meclis henüz bir Adliye yasası çıkarmamıştı ve bu konuda Tahran'dan gelen bir talimat da yoktu. Ama halk ihtiyaç duyduğu için Encümen bu konuda da kendi iradesiyle harekete 


geçti. 
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Hürriyetin Birinci Baharı 


Bu arada 1286'nın Ferverdin'i başladı, ilkbahar geldi |21 Mart 1907). Bu, İranlılar için hürriyetin birinci baharı, en mutlu zamanlardan biriydi. Kalpleri umutla dolu halk kitleleri, ülkenin ilerlemesi için mücadele amacıyla ayağa kalkmıştı. Yaşlı genç, zengin fakir, molla sıradan insan herkes bu yolda çalışıyordu. İhtiras ve kinler iyice zayıflamıştı, ülkenin ve milletin ilerlemesi için beslenen ümitler hepsine üstün geldi. 

Tebriz'de bu ilkbaharda çok değerli ve büyük bir iş ilerlemekteydi: Askeri eğitim ve atış talimleri. Bunlar kışın başlamıştı ama ilkbaharda gelişip yaygınlaştı. 

Söylediğimiz gibi Encümen'in talimatına göre birkaç aydır cuma günleri çarşılar kapatılıyor, halk üç camide toplanıyordu. Üç vaiz, Şeyh Selim, Mirza Cevad ve Mirza Hüseyn ayrı ayrı camilerde minbere çıkıp halka vaaz veriyordu. 
Bu uygulama, özellikle tek başına bir kurum gibi çalışan Mirza Hüseyn örne-Şinde olduğu gibi çok başarı kazandı. Bu adam, anlamlı ve etkileyici sesiyle Farsça ve Türkçe duygulu şiirler okuyor, güçlü konuşmalar yapıyor, halkın kalbinde heyecan yaratıyordu. Halk yüzünü ona çevirdi, çok büyük olan Mirza Mehdi Camisi tamamen doluyordu, insanlar koridorda kapıya yığılıp ayakta dinlediler. 

Bir süre yalnızca bu üç kişi vardı. Daha sonra rahmetli Mirza Ali Vicuye ve Hacı Şeyh Ali Asger Lilava'”! da mücadeleye girip "meşrutiyetçi vaizler" safına katıldı. Ben, minbere çıkıp Meşrutiyet ve hürriyet lehinde vaazlar veren Molla Muharrem adında birini de hatırlıyorum ama bu adam diğerleri düzeyinde degildi, çok tanınan biri olamadı. 

Bunlar kanun, eşitlik, kardeşlik”? ve benzeri konular hakkında vaazlar veriyor, halka mutlu bir gelecek vaat ediyor, söylediklerine Kur'an ve hadislerden kanıtlar gösteriyorlardı. Meşrutiyet'i Avrupalıların anladığı ve işaret ettiği anlamda bilmiyorlardı, diplomasi ve komşu ülkelerle ilişkiler gibi konulardan yeterince haberdar değillerdi. 

Ama ülkenin güçsüzlüğü, Feth Ali Şah'ın yenilgisiyle Kafkasya'nın kaybedilmesi!? ve benzer olaylar hakkında konuşurken çoğu kez halkı duygulandırıyor, insanları tüfek almaya, silah kullanmayı öğrenmeye, talim yapmaya sevk ediyorlardı. Bu, önderlerin istediği bir şeydi; halk artık kendine gelmişti, ülke için mücadele etmek, fedakârlıkta bulunmak istiyordu, dolayısıyla hatipler bu 


171 o Vicuye velLilava, Tebriz'in eski mahalleleridir. (ÇN) 

172 o Fransız Devrimi'nin (libertâ, egalite, fraternitö) ve Osmanlı Meşrutiyetçilerinin (adalet, 
müsavat, uhuvvet) sloganları. (ÇN) 

173  İranile Rus Çarlığı arasında imzalanan Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) Antlaşmaları 
kastedilmektedir. (ÇN) 
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konularda konuşmaya başlayınca hemen harekete geçtiler. Çarşıdan birçok kişi ve başkaları tüfek ve mermi satın aldı. Cuma günleri şehrin dışında toplanıp atış talimi yapıyor veya at koşturuyorlardı. 

Bu çalışmalar kışın başlamıştı ama bahar geldiğinde hızlandı. İnsanlar hoş vakit geçirme ve gezip eğlenme zamanlarından kısıp bu işlere ağırlık verdiler. 

Ailemizin yaşadığı Hokmavar, Tebriz halkının mesire yeriydi. Baharın ilk günlerinde toprak yeşerir, badem ağaçları beyaz tomurcuklu elbiselerini giyer, yeryüzünü fersah fersah taptaze yeşillikler örter, gözün göreceği her yerde çiçekler ve baharlar uçuşurdu. Önceki baharlarda cuma günleri insanlar gruplar halinde buraya gelir, bahçelere dağılarak gezer dolaşır, gülüp eğlenirlerdi. Her yerde neşeli insan sesleri duyulurdu. Bu arada Saray ferraşları sarhoş olup serkeşlik eder, nara atıp ortalığı karıştırırlardı. Ama bu bahar bahçelerde çok az insan gördüğümü, onları dinlediğinizde de genellikle ülke ve ülkenin ilerlemesi hakkında konuştuklarını çok iyi anımsıyorum. Ortada ne ferraşlar görünüyordu ne de serkeşlik etmeye, sarhoş olmaya yeltenenler vardı. 

Öte yandan deste deste insan, her cuma Acı Çay'ın öbür tarafındaki dümdüz toprakta atlarıyla veya yaya olarak toplanıyor, biniciler at koşturuyor, yayalar atış talimi yapıyordu. Büyüklerin yanı sıra çocuklara da talim için tahta tüfekler yapılmıştı, bir köşede toplanmış talim yapıyorlardı. 

Bu ilk adımdı. Sonra daha iyi bir yol buldular. Şöyle ki her mahalleden bir grup, askeri bölük komutanları tarafından eğitildi. Yaşlı genç, zengin fakir herkes sıraya girip uygun adım yürüyordu. Sarıkları ve uzun cübbeleriyle mollalar ve seyyidler de tüfeklerini omuzlayıp diğerleriyle birlikte talim yapıyordu. 

Böylece her mahallede bir kışla yarattılar, bando kurup gerekli aletleri edindiler. Kimileri kendi diktiği üniformayı giyiyordu. O kadar heyecanlıydılar ki cuma günlerinin yetmediğine karar verip her gün talim yapmaya başladılar. 
Çarşılar akşama doğru günbatımından önce kapanıyor, basmacılar, kelle şekerciler, bakırcılar, muhtelif eşya satanlar, tüccar ve artık kim varsa evine koşup elbisesini değiştiriyor, tüfeğini alıyor, mahalledeki kışlaya gidiyor, orada herkesle talim yapıyordu. Bütün mahallelerde her akşam, boru ve davul sesleri yükseliyor, uygun adım yürüyenlerin marşları duyuluyordu. Bu çalışmaların kapsamı ve görkemi günbegün arttı. 

Şehir bambaşka bir sürece girmişti. Herkes tüfek almak, talim yapmak, askeri hazırlık ve fedakârlıktan söz eder olmuştu. Ne zaman bir sokaktan geçseniz çocukların marş söylediği duyulurdu: 


"Yaşasın Devlet-i Meşrutemiz, her an yaşasın, 
Yaşasın meşk eleyen”“ Millet-i İran yaşasın!"” 


1774 o Meşkeleyen: Talim gören. (ÇN) 
775 Buşiiri talim yaptıklarında okuyorlardı, çocukların da dilindeydi. 
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Bu heyecan, memleket ve onu savunmak hakkındaki konuşmalarla birleşip her tarafa yayıldı. Şehirlerin çoğunda bu istek gündemdeydi ancak Tebriz (ve bir ölçüde Reşit) dışında ilerletilip sonuç alınamadı. Tahran'da Ebusâdât-i Kerbelai ve Mu'tezidülulema adında iki kişi, siyah giyinip omuzlarına tüfek asarak talimler düzenlemeye çalıştı, bir grup insan onlara eşlik etti. Ama önderler desteklemeyince hevesleri kaçtı ve bu işi bıraktılar. Bu çalışmalardan Meclis'in hoşnutsuz olması ve İki Seyyid'in bunları "kargaşa sebebi" sayması ilginçtir. 

Ancak Tebriz'de halkın çoğunluğunun bu çalışmalara büyük umut ve heyecanla katılmasının yanı sıra önderlik |eden)| de buna büyük destek verdi. Bütün bunlardan önemli olan, "Merkez-i Gaybi"nin bu çalışmayı sahiplenmesi ve dirayetle sürdürmesiydi. Dağınık kitlelere silah dağıtmak korkunç şeylere yol açabilirdi. Karışıklık çıkmasını, kan dökülmesini önlemek, işlerin düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlamak ve sonuçlandırmak için ne yaptığını bilen dirayetli önderler gerekiyordu. Gizli merkez bu işin erbabı olduğunu gösterdi. 

Bu Merkez, "Mücahit" adını verdiği bir grup savaşçıyı örgütlemeye çalışıyordu. Aslında halk kitlelerinden oluşan bir ordu kuruyorlardı. Bu amaçla hatiplerin ve diğerlerinin yardımıyla tüfek alma, atış talimi işlerini başlatmış, bunları desteklemekte tereddüt etmemişti. 


Azerbaycan Şehirlerinde Meşrutiyet'in Gelişmesi 


Bu çok güzel ve tarihi ilkbahar böyle başladı. Muhammed Ali Mirza'nın kötü hesaplarından bazıları yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Birçok yerde asayiş bozulmuştu ve hükümet bu konuda bir şey yapmıyordu. Üstelik bugünlerde, Mirza Ali Asger Han-i Atabek'in Muhammed Ali Mirza'nın isteği üzerine döneceği konuşuluyordu. Hepsinin ötesinde Muhammed Ali Mirza'nın Meştutiyet'e karşı kin ve öfkesinin yavaş yavaş açığa çıkmasının getirdiği tedirginlik de vardı. Bütün bunlara rağmen hoş ve parlak günlerdi yaşananlar. Ülke sathında hareketlenme başlamıştı, halk kitleleri umut ve heyecanla iyi şeyler için çabalıyordu. 
Henüz aralarında ikilik ve çekişme belirmemişti. Büyük şehirler gibi küçükler- de de çaba ve hareketlilik sürüyordu. 

Azerbaycan'da Hoy, Urmiye, Erdebil, Savucbulag, Selmas, Meraga, Maku, Bunab gibi şehirlerde ve diğer yerlerde hareketlenme başlamıştı. Bazı şehirlerde ya Meşrutiyet'in anlamının bilinmemesinden ya da eski kinlerden kaynaklanan çekişmeler türemişti. Eyalet Encümeni, özel temsilcilerini göndererek işleri onların eliyle düzene koymanın en iyi çözüm olacağına karar verdi. 

Söylediğimiz gibi Erdebil'de Haydariler ve Nimetiler ayrı encümenler kurmuşlardı, aralarında yağmaya varan çatışmalar olmuştu. Encümen, oraya Hacı 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İsmail Aga Emirhizi ile iki kişi gönderdi; şehre vali tayin edilen Naki Han-i Reşidülmülk'ün yardımıyla oradaki iki encümeni dağıttılar, yeni bir encümen kurdular. Altı üye seçildi: Hacı Mirza Fahrüddin-i Şeyhülislam, Hacı Mirza İbrahim, Hacı Mirza Yakub, Hacı Muhammed Hüseyn, Mirza İbrahim-i Erbab ve Aga Abdülhâlik. Reşidülmülk, çatışmalardan sorumlu olan elebaşları falakaya çekti ve şehirden sürdü. Erdebil'deki hareket böylece doğru mecraya girdi. 

Meraga'da da bir encümen kurulmuştu ama kırgınlıklar yaşanıyordu. Eyalet Encümeni oraya Şeyh İsmail Heştrudi'yi gönderdi. O da yerel encümeni dağıtıp usulüne uygun yeni bir encümen kurdu. Seçilenlerin biri Mirza Muhammed Hasan-i Mukaddes, diğeri Mir Aga Sadrüssâdât'tı. Rahmetli Mukaddes, Meşrutiyet'in ilerlemesi için samimiyetle gayret eden dürüst ve çalışkan bir mollaydı. Söylediğimiz gibi oradaki aydın fikirli hürriyetçilerden biri de Hacı Mirza Hasan-i Şukühi'ydi. 

Bunab'da Seyfülulema ile encümen arasında kırgınlık ortaya çıkmıştı, Heştrudi onun giderilmesi için de çalıştı. Oradaki meşrutiyetçilerden biri tüccardan Hacı Seyfullah'tı. 

En büyük çekişme Maku'da oldu. Halk orada da harekete geçmiş, mücadele etmek istiyordu. Ancak ataları da uzun yıllar orada valilik yapan ve iyice kök salmış olan İkbalüssaltana karşı çıkıyor, encümen açılmasını engelliyordu. Meşrutiyetçileri destekleyen kız kardeşinin oğlu İzzetullah Han, dayısına düşman oldu. Buna rağmen encümen kurmaya güçleri yetmedi, Eyalet Encümeni'nden yardım istemek zorunda kaldılar. 

Encümen, oraya Mirza Cevad-i Nâtık'ı gönderdi. O, önce Hoy'a giderek birkaç gün meşrutiyetçi bir tacir olan Hacı Mirza Ali Asger Aga'nın evinde kaldı, Encümen'de ve diğer yerlerde konuşmalar yaptı. Sonra Maku'ya geçti, önce şehre birkaç fersah uzakta bir köyde oturan İkbalüssaltana'yı ziyaret etti. İkbalüssaltana "Burası üç devlete sınırı olan bir yer. Huzur ve asayişten ben sorumluyum. Burada encümen kurulursa halk asi olur, işler denetimden çıkar" diyerek bahane uydurdu. Nâtık, verdiği yanıtlarla onu çatışma korkusundan ve halk düşmanlığından kurtardı. Sonra Maku'ya geçerek hürriyetçilerin deste-Siyle encümen kurdu. Burada meydana gelen üzücü olayları ileride göreceğiz. 


Müctehid'in Meşrutiyet'e Düşmanlığı 


Eyalet Encümeni bu şekilde Meşrutiyet'i her tarafa yaymış oldu. Ancak Ferverdin'in sonlarına doğru (Nisan ortası| bu kez Tebriz'de köklü bir fitne ortaya çıktı. Müctehid Hacı Mirza Hasan ile Eyalet Encümeni'ndeki bazı temsilciler Meştrutiyet'e muhalefete başladı, sonuçta Müctehid şehirden kovuldu. Bu fitne hürtriyetçilerin zaferiyle sonuçlanmasına rağmen olumsuz sonuçlara yol açtı. 
Halkın işbirliği ve katılımının temeline verilen ilk zarardı bu. 
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Şunu söylemeliyiz: İran'daki Meşrutiyet Hareketi birdenbire ortaya çıktı. 
Harekette ulemadan sıradan insanlara, zenginlerden fakirlere kadar herkesin payı vardı. Ancak bu grupların çıkarları ve kayıpları aynı değildi, elbette bir noktada yolları ayrılacaktı. Çıkarlar ve bu çıkarların korunması konusunda birlikte hareket etseler bile çalışma yöntemi ve izlenecek yol konusunda tek yürek olmayı beceremiyorlardı. 

Meşrutiyet yanlısı mollaların hepsi değilse de birçoğu Meşrutiyet'in anlamını bilmiyor, iktidarın saraylıların elinden alınıp olduğu gibi kendilerine verileceğini sanıyorlardı. Ama zamanla böyle olmayacağını gördüler. Tebriz'de mürcahitlerin ortaya çıkması, apayrı bir güç halinde kendi başına birtakım işlere kalkışması mollaların ağrına gidiyordu. Öte yandan zenginler ve köy ağaları, çalışanların ve marabalarının isyanından, kendileriyle eşit sayılmasından hiç hoşlanmadıkları gibi Meclis'in aldığı son kararlarla "tüyül", "tes'ir" ve diğerlerinin kaldırması nedeniyle ağır bir kırgınlık yaşıyorlardı. Dolayısıyla, bu iki grup ister istemez halkla işbirliğinden kaçınıyordu. 

Hem molla hem köy sahibi olan Müctehid'in hayal kırıklığı diğerlerinden önce başlamış, daha önce ayrılmaya kalkışmıştı. Nitekim olayların seyri Nizamülmülk'le arasında Encümen'i tasfiye etmek için bir anlaşma olduğunu gösteriyor. Müctehid, cahil cesaretiyle bu işin kolay olacağını sanmıştı. 

Olay şuydu: Gara Çemen (ya da yakında verilen adıyla Siyah Çemen) Tahran istikametinde, Tebriz'den yaklaşık on yedi fersah uzakta büyük bir köydü. Köy halkı, Hacı Muhammed Ali adındaki köy sahibi veya mültezimle anlaşmazlığa düşmüştü. Mültezimden yana olan Müctehid, onu Nizamülmülk'e gönderdi. 
Böyle bir fırsat kollayan Nizamülmülk, Miyanec!“ kaymakamı Nasrüssultan'ı yüz süvari, yüz piyadeyle Gara Çemen'e yollar, köy yağmalanır, akıl almadık zulüm yapılır. Korkudan üç çocuğun öldüğü, birkaç kadının da ölme raddesine geldiği söylenir. Bazı evler ateşe verilir. Gara Çemen'den Üzümdil köyüne kaçan bir grup köylü takip edilip bazıları orada öldürülür. 

Olay Tebriz'de duyulunca herkes çok üzülür. 22 Behmen (28 Sefer (12 Nisan|) Cuma günü akşama doğru bir grup talebe, Gara Çemenliler ve diğerleri Encümen bahçesinde toplanarak feryat figan ağlar, adalet ister, büyük gürültü koparırlar. Ama Encümen boştur, birkaç zanaatkâr önderinden başka kimse bulunmadığı için o gün dağılırlar. 

Ertesi gün, cumartesi tekrar Encümen bahçesinde toplandılar. Gara Çemen halkının yazdığı adalet isteyen mektup okunur, bazıları ağlar. Encümen üyelerinin çoğu gelmemişti. Doğrusu bu olayı ciddiye almıyor, umursamıyor, unutturmak istiyorlardı. 


176 o Miyane kentinin eski adı. (ÇN) 
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Bazı zanaatkâr önderleri "Olayı incelemek için üç kişiyi köye gönderelim, işin doğrusunu öğrenelim" dedi. 

Rahmetli Şeyh Selim "Bu kadar ayan beyan olan bir şeyi incelemeye ne gerek var? Yapmamız gereken bu suçu işleyen Hacı Muhammed Ali'yi tutuklamak, Nizamülmülk'ü çağırıp ne sebeple bu yağma ve katliam emri verdiğini sormaktır!" dedi. 

Bu sözler üzerine üç kişi seçilip Nizamülmülk'e gönderildi. O akşam, halk tekrar Encümen'de toplandığı sırada döndüler ve şu bilgileri verdiler: Nizamülmülk önce söylenenlerin yalan olduğunu iddia etti. Atlıların yağma yapmadığını, ölen de olmadığını söyledi. Biz ısrar edince "Kararlarını uygulamak zorunda olduğumuz kadıyız, Hacı Mirza Hasan Aga hüküm verdi, ben de memur yolladım" dedi. Nizamülmülk'ün, Hacı Muhammed Ali'nin yakalanıp hapse atılmasını emrettiğini ama onun bunu haber alınca kaçarak Hacı Mirza Hasan'ın evine sığındığını söylediğini de aktardılar. Bu haberler üzerine olay bambaşka bir nitelik kazandı, halk gerçeği anladı. Müctehid'in bir Meşrutiyet düşmanı olduğunu öğrenmiş oldular. Ertesi gün çarşıları kapatıp Encümen'de toplanmayı ve bu konuda bir şeyler yapmayı kararlaştırdılar. 

Pazar, ertesi gün çarşıları kapattılar, Encümen'de toplandılar, feryat figan ettiler, "Müctehid gelip neden böyle yaptığını imamların önünde bize açıklamalı" dediler. 

Söylediğimiz gibi temsilcilerin çoğu Müctehid'e özel olarak yakınlık duyuyor, bu nedenle halkı yatıştırmaya çalışıyordu. Ama halkı sakinleştirmek mümkün değildi. Halkı yatıştırmak için Şeyh Selim'den yardım istediler ama o kabul etmedi. Temsilciler onu yererek saygısız davrandı. Buna darılan Şeyh Selim Encümen'den ayrıldı. 

Tebriz Encümeni'nde ilk kez kötülük eğilimi baş gösterdi. Temsilciler halkı Encümen'den zorla çıkarıp çarşıyı açmak üzere geri gönderdiler. Ama halk, özellikle ezilenler buna direndi, Encümen'in kendilerine bu kez kötü davrandığını görenler Cuma Camisi'nde toplanıp feryat figana başladı. Şikâyet ettikleri konulardan biri de Encümen'de Şeyh Selim'e kötü davranılmasıydı. 

Öte yandan, Encümen'in kötülük eğiliminde olan üyeleri bunu öğrenince camidekileri dağıtmak için birkaç adam yolladı. Onları yatıştırmak niyetiyle, dört imam seçip durumu incelemek, soruşturmak için Gara Çemen'e göndermeye karar verdiler. Öte yandan, Encümen gazetesi bu olayları örtbas etmek amacıyla kısa bir makale dışında bir şey yazmadı, Müctehid'in ve yandaşlarının gerçek amaçlarını açığa vurmadı. 
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Encümen ile Mücahitler Arasında İkilik 


Sorunun çözümlendiği düşünülüyordu. Ama kötülük peşinde olanlar bu işten vazgeçmemişti, o gün Encümen'de Şeyh Selim'i şehirden çıkarma konusu görüşüldü. Halka destek vermesi ve Gara Çemen meselesinde gösterdiği direniş canlarını sıkmıştı. Bu nedenle "Aga Şeyh şehirde her gün olay çıkartıyor. 
Sürgüne gönderilmesi gerekir" dediler. Kimileri onunla yetinmeyip Aga Mirza Ali Vicuye ve diğerlerinin de sürgün edilmesini istedi. Bu işte Müctehid ile Nizamülmülk'ün parmaklarının olduğu açıktı. 

Şeyh Selim onlara haber göndererek Millet Meclisi'ne vekil olarak seçildiğiniama halkın onu bırakmadığını, şimdi "mazbatasını verip kendisini Tahran'a göndermelerini istedi. Ona karşı olan üyeler, ondan kurtulmak için bunu en iyi yol olarak gördüklerinden bu habere sevindiler, "mazbata'"sını verip göndermeye karar verdiler, oturumu bu şekilde sonlandırdılar. 

Ama mücahitler ve hürriyetçiler bundan çok rahatsız oldu, bunun bazı Encümen üyelerinin kötü niyetinden başka bir şey olmadığı değerlendirmesini yaptılar. Başlangıçta her öndere, her güç sahibine saygı duyuyor, onları öne çıkarıyorlardı. Altı ay içinde çok ilerleme kaydetmişlerdi, artık önlerine gelene hürmet edemez ve Encümen adına kendilerini aldatanlara izin veremezlerdi, çıkarlarına uygun olanı görüyorlardı. 

Dolayısıyla Encümen tarafından zor durumda bırakılmaya boyun eğmediler. Ertesi günü Ferverdin'in 27'si (4 Rebiyülevvel (17 Nisan 19071) Çarşamba, grup grup Şeyh Selim'in, Mir Haşim'in ve diğerlerinin evlerine gittiler, onları büyük bir saygı içinde Cuma Camisi'ne getirdiler. Meşrutiyet'in temelini atanların onlar olduğunu söyleyerek onlara bağlılıklarını herkese ilan ettiler, hep birlikte canla başla mücadele sözlerini yenilediler. Bu şekilde Encümen'in davranışlarından ve yaptıklarında duydukları bıkkınlığı açığa vurdular. Böylece onlarla Encümen (daha doğrusu düşmanca kötülük peşinde olan temsilciler) arasında ikilik ortaya çıkmaya başladı. Bu, halkın ilerlemesi açısından çok önemliydi çünkü halk kitlelerinin saraylıların denetiminden çıktıkları gibi mollaların denetiminden de çıkmak istediklerini gösteriyordu. 

Perşembe ve cuma günleri çarşılar açıktı, her yerde sükünet hâkimdi ama gizliden gizliye bir kalkışma hazırlığı seziliyordu. Müctehid ve yandaşları bazı işler peşindeydi. Müctehid, kindar kişiliği nedeniyle iki üç vaizi şehirden atamamış olmayı kabullenemiyordu. Öte yandan aynı günlerde Tahran'dan gelen bazı mektuplarda ve Meclis Gazetesi'nde "tüyül" ve "tes'ir"in dönüşünden” haberi vardı, bu da Hacı Nizamüddevle, Besirüssaltana ve Meliküttüccar gibi köy sahibi birkaç encümen üyesini Meşrutiyet'ten uzaklaştırmış, diğer ağaları da çok üzmüştü. 


177 o"Tüyül" ve "tesir" gelirlerinin devlet hazinesine aktarılması kastediliyor. (ÇN) 
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Cumartesi günü, Hacı Mirza Hasan'ın evine tüfekçi yerleştirdiği, birçok kişinin oraya gitmekte olduğu haberi duyuldu. Ayrıca, Encümen'den temsilciler ile zanaatkâr başkanları Hacı Meliküttüccar'ın evine çağrılmıştı, bunlardan birkaç kişi dışında çoğunluğun hiçbir şeyden haberi yoktu. Herkes gelince Hacı Meliküttüccar söz alıp "Müctehid'in evine gitmeliyiz, orada toplantı var" dedi. 

Bazı zanaatkâr başkanları durumdan şüphelenerek yolda gruptan ayrıldı ama diğerleri Hacı Nizamüddevle ve Hacı Melik'le Müctehid'in evine gittiler. 
Evin büyük salonu insan doluydu; Müctehid'in kendi adamlarıyla marabalarından topladığı tüfekçiler bahçede pencerenin önüne dikilmişlerdi. 

Müctehid, Hacı Nizamüddevle ile Hacı Mehdi Aga'ya dönerek konuşmaya başladı: "Siz Encümen'in başkanı ve aksakallarısınız. Size arz etmek istediğim birkaç husus var" dedi. "Buyurunuz" diye yanıtladılar. Müctehid söze başladı ve konuşmasının sonunda Şeyh Selim, Mirza Ali Vaiz” ile (adlarını vermediği) birkaç kişinin daha sürgün edilmesini istedi. 

Konuşmasını bitirir bitirmez Müctehid'in adamı ve tüfekçilerinden olan İsmail Han salon penceresinin kenarına çıkarak "Muhterem Aga Hazreti Selman, kılıcını elbisesinin üzerine takıp şeriat için tek başına hizmete hazırlandı. Biz bugün burada kılıcını elbisesinin üzerine takmış yüz kişiyiz"? diye bağırdı. Peşinden elindeki tüfekle diğer tüfekçileri gösterdi. Sesini daha da yükselterek "İstediğiniz adamın hemen şimdi kellesini kesip getirmeye hazırız. 
Muhteremlerin emir vermesi yeter, nerede olurlarsa olsunlar bulup öldürürüz onları..." dedi. Tüfekçilerle diğerlerini bir çılgınlığa sürüklemek için bu tarzda konuşup durdu. 

Toplantıda zanaatkâr başkanları dışında neler olduğunu öğrenmek için gelen bazı mücahitler de vardı. İsmail Han'ın kendilerinden söz ettiğini hepsi biliyordu. Az sayıda ve silahsız oldukları için yanıt vermediler. Ancak mürcahitlerin önderlerinden Aga Kerim kendini tutamadı. Ayağa kalkıp "Ne diye bağırıp çağırıyorsun? Bu halk devletin topundan tüfeğinden korkmadı, bütün haklarını aldı. Sen şimdi halkı birkaç tüfekçiyle korkutup fesat mı çıkarmak istiyorsun? Bağırıp çağırmana gerek yok. Biraz sabret, Muhteremler nasıl hüküm verirse öyle olacak" dedi. 

Onun bu cesareti çok değerliydi, etkili oldu, kötülük peşinde olanların hızını kesti. Zanaatkâr başkanları ile mücahitler toplantının gizli amacını anlayınca yanıt vermeye veya karşı çıkmaya gerek görmeden birer ikişer oradan ayrıldılar. Müctehid, talebinde ısrar etti, sonuçta dört kişinin şehirden çıkarılması için Encümen adına bir karar yazarak altına Encümen'in mührünü bastı- 


178 Mirza Ali Vaiz-i Vicuye. (ÇN) 
179 o Efsaneye göre İmam Ali İbn-i Ebu Tâlib, halifeliği almak için harekete geçtiğinde yalnızca 
Selman kılıcını elbisesinin üstüne takmış, diğerleri korkup elbiselerinin altına takmışlardı. 
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lar. Beylerbeyi Refiüddevle'yi çağırarak karar yazısını ona verdiler, dört kişinin şafaktan önce şehirden çıkarılması gerektiğini söylediler. 

Toplantıyı bu şekilde sonlandırdılar. Bütün bunlar Müctehid'in evinde, onun isteklerine uygun biçimde ve Encümen adına yapıldığı, öte yandan Nizamülmülk'ün desteğini de aldıkları için bunun bir başarı, bir zafer oldu-Sundan başka bir şey düşünemediler. 

Ama haberler dışarıda yayılınca hürriyetçiler bir araya gelip hareketlendi. 
Kısa zamanda çarşıları kapatıp Encümen'e yürüdüler. Encümen'de kimsenin olmadığını görünce hâlâ Meşrutiyet'i destekleyen imamları getirmeleri için adam yolladılar, kendilerine yakınlık duyan encümen üyelerini aramaya başladılar. Zanaatkâr başkanlarını birer birer topladılar. Beylerbeyi'nin şehirden atmak amacıyla vakit geçirmeden Mirza Ali'nin evine ferraş gönderdiğini öğrenince bir grup oraya giderek ferraşları evden çıkardı. Bir yandan da gelen temsilcilere, neden Encümen dışında ve onun bunun ricasıyla insanları şehirden çıkarma emrini imzaladıklarını sordular. Şöyle dediler: 

"Encümen, halk kitlelerinin sığınağıdır. Birinin şehirden çıkarılması isteniyorsa önce suçunun ne olduğu araştırılmalı sonra çıkarılmalıdır. Sürgün emri verdiğiniz bu birkaç kişinin suçu nedir?" 

Temsilciler verecek yanıt bulamadı, "Bize başka bir yol bırakmadılar" dediler. 

"O zaman hemen bir adam gönderip baskıyla imzaladığınız bu kararı geri alın" dendi onlara. 

Bu sözlerinde ısrarcı oldular. Birkaç temsilci ve imam, Beylerbeyi'ne gidip kararı geri istedi. Ama kararı onlara vermedi, yazıyı alıp Hacı Mirza Hasan'a götürdü. Halk kararı geri almak için ısrar etti, Hacı Mirza Hasan'a birkaç kez adam yollanmasına rağmen o da inat etti, vermedi. Bu arada Encümen'in içinde ve çevresinde heyecanlı gösteriler yapılıyordu. Halk, Müctehidi ve yandaşları Hacı Nizamüddevle, Besirüssaltana ve Hacı Meliküttüccar'ı protesto ediyordu. 
Akşama kadar kararı alamadılar, Müctehid de fikrini değiştirmedi, bunun üzerine "Bunlar halkın kötülüğünü istiyor bu şehirden gitmeliler. Müctehid geceye kadar şehirden çıkıp gitmezse onu ertesi gün biz kendimiz kovacağız" dediler. 
Ertesi gün tüfekleri ve silahlarıyla toplanmayı kararlaştırdılar. Gün böyle sona erdi, herkes dağıldı. 


Müctehid'in Şehirden Sürülmesi 


O gece, Müctehid'in kararı yırtıp attığını öğrendiler. Ama halk işin bu kadarla kalmasına izin vermedi, kararlaştırıldığı gibi şafakta her mahalleden Encümen'e doğru yürüyüşe geçti. Birçok kişi yanına tüfek ve tabancalarını 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almıştı ve bu olay ilk silahlı kalkışma sayıldı. İmamlar da birer birer geldi. Yeniden büyük bir heyecan, öfke ve bağırış yaşanıyordu. Müctehid'e tekrar adamlar gönderilerek kan dökülmemesi için kendisinin ve büyük oğlu Hacı Mirza Mesud'un şehri terk etmesi söylendi. 

Müctehid, halkın kendisini birdenbire gözden çıkardığına hâlâ inanamıyor, işi yavaştan alıyordu. Diğer taraftan halk kesin bir dille kararında direniyordu. 
O gün Hiyaban Mahallesi'nden tüfekleri omuzunda üç molla geldi, gitmezse onunla çarpışacaklarını söylediler. Uzun yıllar boyunca mollaların elinin altında yaşamış, onları İmam'ın'* vekilleri ve Tanrı'nın temsilcileri sayan İranlılardan böyle cesaret beklenmezdi. Bunu kolaylaştıran iki şey vardı: Birincisi, çoğu insanın Meşrutiyet'e olan büyük bağlılığı ile kendilerinin yararına ve zararına olan şeyleri ayırt etme konusunda sağladıkları büyük ilerlemeydi. İkincisi, Hacı Mirza Hasan'ın stokçuluğu yüzünden kötü bir şöhrete sahip olmasıydı; halkın çoğu onu kibirli ve bencil bir adam olarak tanıyordu. Bununla beraber birçok can, özellikle temiz yürekli sıradan insanlar korkuyordu; Meştrutiyet'e karşı çekingenliğin bu sırada başladığını ileride göreceğiz. 

Müctehid sağlam durup direnseydi, şehirden gitmeseydi belki de büyük bir kitle onun tarafına geçerdi. Ama o güne kadar Tebriz'de hiç çatışma olmamıştı, savaş ve kan dökme sözcüklerinden herkes korkardı, kendisi de korktuğu için ayrılmayı tercih etti. Oğulları ve büyük kısmı mollalar ve seyyidlerden meydana gelen maiyetiyle evinden ayrıldı. Ama Şeşkelan Mahallesi'ne geldiğinde orada minbere çıktı, anlaşılan Meşrutiyet'i kötülemek ve sözleriyle halkı yanına çekmek istiyordu. Encümen'deki mücahitler bunu duyunca gidip onu zorla göndermeye karar verdiler, bu hınçla birdenbire iki üç bin kişi toplanıp büyük bir galeyanla yola çıktı. Hacı Şeyh Ali Asger-i Lilavai, Şeyh İsmail Heştrudi ve diğerleri gitmek isteyenlerin yolunu kesip yüz çeşit dil dökerek geri çevirdi. Çatışma çıkmasını önlemek için birkaç imamı oraya gönderdiler, onlar da gidip onu Şeşkelan'dan da kovdu. 

Bu şekilde onu şehirden kovdular, Millet Meclisi'ndeki vekillere bilgi vermek için Tahran'a aşağıdaki telgrafı çektiler. 


"Tahran: 

Azerbaycan milletvekili Beyefendiler, Allah varlığınızı daim kılsın. Birilerinin kişisel çıkarlar uğruna birtakım girişimlerde bulunduklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Amaçları Meşrutiyet'in yasalarını ortadan kaldırmak ve adalet hedeflerini yok etmektir. Bütün gayretleri amaca ulaşma yolunda engeller oluşturmaktır. Hacı Mirza Hasan Aga Müctehid Cenapları bu müddet zarfında 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mukaddes amacın tahribi yönünde elinden gelen her şeyi yaptı. Nihayet bütün ulema ve millet toplanıp bu fitnenin ortadan kaldırılması ve milletin bütününün yararına şehirden dışarı teşrif etmelerini uygun gördü, şehir dışına teşrif ettiler. Âlicenaplarının bilgisine arz olunur. 


Bütün Tebriz Milleti, Ulema ve Milli Encümen Üyeleri" 


Bu olay Tahran'da iyi karşılanmadı. Özellikle buna üzülen İki Seyyid, ne pahasına olursa olsun Müctehid'in gönlünün alınması ve şehre getirilmesi için Tebriz'e telgraf çekti. Mücahitlerin şiddetli öfke ve direnişi ortadayken bunun imkânsız olduğu açıktı. 

Ertesi gün, Ordibeheşt'in 2'si (9 Rebiyülevvel (22 Nisan)) Pazartesi günü hürriyetçi önderler ve bazı imamlar Encümen'de toplanarak Meşrutiyet düşmanı temsilciler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Onları Encümen'den ayrılmış kabul ederek Hacı Mirza Hasan ve çevresindeki birkaç kişi yerine başkalarını seçmeyi kararlaştırdılar. 

O gün Hacı Mirza Muhsin, Aga Mirza Sâdık ve Hacı Seyyid Ahmed Hüsrevşahi'nin de şehri terk ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca Sikatülislam'ın da şehir dışına çıktığı anlaşıldı. Aynı gün ayrıca Hacı Nizamüddevle, Besirüssaltana, Hacı Meliküttüccar ve Aga Musa Murtazâvi de şehirden ayrıldı. 

Encümen'deki görüşmelerde ayrılan ulemayı şehre geri getirmeye karar verdiler, bunun için birkaç kişi gönderdiler. Diğerleriyle hiçbir şekilde ilgilenmediler. 

Söylediğimiz gibi bu isyanın çıkması kaçınılmazdı ve aslında bu, Meşrutiyet'in başarısının bir sonucuydu. Meşrutiyet ilerledikçe halk kitlelerinin çıkarlarıyla mollaların ve köy sahiplerinin çıkarları ayrışıyordu. Özellikle hürriyetçi coşkunun diğer yerlerden daha etkili olduğu Tebriz'de bu ayrışma daha kuvvetliydi. 

Artık mollalar ya hürriyeti seçip halktan yana tavır alacak ya da meştutiyetçi olmaktan vazgeçip çıkarlarının peşine düşeceklerdi. Müctehid ve diğerleri ikinci yolu seçti. Gördüğümüz gibi, bu olay sırasında Mirza Sâdık ve başkaları da halka sırtını dönüp şehri terk etti. Kimse Hacı Mirza Hasan için üzülmüyordu. Aga Mirza Sâdık, yıllar boyunca Hacı Mirza Hasan'ın hasmı ve rakibi olmuş, birbirlerini "kâfir" ilan etmişlerdi, hâlâ düşmanlıkları sürmekteydi. Arkalarını dönüp şehri terk etmeleri Meşrutiyet'ten vazgeçmek, eski usul mollalığa dönmek dışında bir anlam taşımıyordu. Encümen, peşlerinden adam gönderip onları saygı ve görkemle şehre geri getirmek istemesine rağmen gönülleri Meşrutiyet'ten yana olmadı. O olaydan sonra davranışları değişti, açık ya da gizli düşmanlığa başladılar. 
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Evet, o günlerde birçok imam (ya da mahalle mollası) hâlâ hürriyetçilerle birlikteydi ve gördüğümüz gibi bu olaylardaki katkıları herkesten fazlaydı. Üstelik müctehidler arasında adı geçen Bala! müctehid Hacı Mirza Ebul Hasan-i Engeci hürriyetçilerle kalmıştı. Müctehid ayrılıp diğerleri de davadan soğuyunca meydan tamamen ona kaldı. Ne var ki bunlar da geçiciydi. İmamlar bile yavaş yavaş, birer birer davadan döndü. Büyük gelire ve itibara sahip mollalık mesleğini tamamen bırakıp kaderlerini hürriyetçilerle birleştirenler dışında hepsi meşrutiyetçileri terk etti. Düne kadar direnen, birçok başarısı olan ve hürtriyetçilerin verdiği destekle nam yapan Hacı Mirza Ebul Hasan bile mesleğini kenara itemedi, bir süre sonra o da davadan döndü. Birkaç yıl içinde ne azılı bir Meşrutiyet ve ülke düşmanı olduğunu ileride göreceğiz. 

Tebriz'de büyük mollalardan bir tek Sikatülislam Meşrutiyet davasına bağlı kaldı. Bu adam büyük bir heyecan ve gayret göstermese de ülkenin ve halkın ilerlemesi konusunda gönülden sağlam durdu. Bu olaylar sırasında şehir dışına çıkmasının özel bir nedeni vardı. Kendisi ve ailesiyle Müctehid ve ailesi arasında eskiden beri süregelen bir rekabet ve husumet bulunduğundan iftiraya uğramamak için ona yakınlık göstermişti. 

Meşrutiyet davasından dönen mollalar hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu iş Tebriz'de başladı, peşinden Tahran'da ve diğer şehirlerde kendini gösterdi. Hürriyetçilere gelince, onlar da kendilerini mollaların boyunduruğundan kurtardılar ve böylelikle hareket o andan itibaren zorunlu olarak başka bir nitelik kazandı. Çünkü söylediğimiz gibi hareket mollaların önderli-Siyle başlamıştı, uzun bir süre "şeriat" ve onun yaygınlaşması konuşuldu, halk kitlelerinin çoğu da talep edilen değişikliğin bundan ibaret olduğunu sandı. 
Daha sonra, yavaş yavaş ülke, halk, vatanseverlik ve benzeri konuları ortaya çıktı ve kulaklar bunlara alıştı. Böylece hürriyetçileri iki yol ağzında bırakan başka bir istek ortaya çıkmış oldu. Hürriyetçiler ile mollaları ayıran, işte bu iki talebin uyuşmazlığıydı. Bu durumun sonuçlarından biri, hürriyetçilerin artık şeriattan ve yaygınlaştırılmasından söz etmeyi, artık her konuda mollalardan icazet almayı bırakmasıydı. 

Kaçınılmaz olan bu durum bir kayıp değildi. Ne var ki hürriyetçilerin kendi amaçları konusunda, yani ülkenin ve halkın ilerlemesi konusunda açık ve aydınlık bir yolları yoktu. Her aşamada Avrupa'yı örnek alıyorlardı. "Avrupa'da şöyle şeyler var, bizde de olmalı." Mücadele sloganları bundan ibaretti. 

Eğer bilinçle yapılsaydı bu da pek fazla zarar vermezdi ama ne yazık ki durum böyle değildi. Gazetelerden, Avrupa gazeteleri ve kitaplarından alınan şeyleri anlamadan aynen yazıyorlardı, Avrupa görmüş insanların Avrupa ya- 


181 o Azeri Türkçesinde küçük anlamına da gelen "bala", aynı zamanda kısa boylulara takılan bir 
lakaptı. (ÇN) 


242 


şam tarzından öğrendiklerini ülkeye armağan olarak getirmeleri büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. İşler sonuçta Avrupacılık noktasına vardı ki bu da başka bir öyküdür. 


Maku Meselesinin Başlangıcı 


Bu arada Maku'da da bir karışıklık baş göstermişti, başka bir hikâye yaşanıyordu. Olan şuydu: Oradaki Encümen Nâtık tarafından kurulmuştu, İzzetullah Han Sâlârimükerrem Meştutiyet'i destekliyor, eylemler günden güne artıyordu, her köyde hareketlenme başlamıştı. Köylüler meşrutiyet sözcüğünü duyunca bunun itaatsizlik ve isyan anlamına geldiğini düşündüklerinden ipin ucu kaçmıştı. Birçok köyde caminin tepesine bayrak asıp toplanıyor, "Artık meşrutiyetçi olduk" diyerek coşup taşkınlık yapıyorlardı. Bir araya gelip İkbalüssaltana ile üç kişiyi Maku'dan zorla çıkaracak kadar ileri gittiler. İkbalüssaltana karşı koymadı, karısını ve ailesini köşkte bırakarak sınırı geçti, Kafkasya'ya gitti. Di-Ser yandan Sâlârimükerrem ve hareket önderlerinden birkaçı, işleri daha doğrusu bu kargaşayı ellerine alıp böbürlenmeye başladılar. 

Birçoğu çapulcu ve cani olan Kürtler, köylerinde toplantılar yaparak Meşrutiyet'in anlamını bilmeden veya hayat tarzlarını değiştirmeyi akıl etmeden meştrutiyetçi olmak, işbirliği ve birlik içinde olmakla övündüler, Tebriz'e ve diğer yerlere telgraflar çektiler. Birçok yerde elli veya yüz kişi toplanıp şu veya bu konu hakkında konuşmalar yapınca bunu hemen işbirliği ve dayanışma olarak isimlendiriyor, bunu ilan etmek için her tarafa telgraf gönderiyorlardı, bu tutum çok yaygınlaşmıştı. Herhangi bir yerde tüfek alıp talim yapma lafı- nın edilmesi bile gazetelere "Falanca yerde elli bin kişilik Milli Ordu harekete hazırdır" diye yazılması için yeterli oluyordu. Azerbaycan'da Maku böyle davranıyordu. Encümen'e yazdıkları, böbürlenme ve abartılarının bir örneği olan, Encümen gazetesinde basılan mektubu buraya alıyoruz: 


"Elhamdülillah Hoy, Selmas ve Maku yöresinde her şey yolunda ve intizam içinde ilerlemektedir, Maku'nun bütün ahalisi meşrutiyetçidir. İkbalüssaltana, Maku'nun sair nüfuzlu kişileri ve Avacık beyleri gibi istibdadın güçlü ağacı köklenmiştir. Bu saat, Meşrutiyet aleyhine konuşmaya yeltenen kim varsa kökünü yeryüzünden kesip atmaya hazır durumda birkaç bin eli silahlı yiğit mevcuttur. İzzettullah'? Han-i Sâlâr Cenapları Meşrüta bayrağını dikmiş bulunmaktadır. Bin beş yüz köy ve kasabadan oluşan Maku'nun bütün ahalisi, Kürtler ve Celali Aşiretleri hep birlik içindeler. İzzetullah Han-i Sâlâr küçükten büyüğe, memurdan müdüre herkese üç kez Kelamullah-i Mecid üzerine yemin 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ettirmiştir. İlkin Sâlâr'ın şahsına hıyanet edilmeyecektir. İkinci olarak Meşrutiyet yolunda, onun ilerlemesi ve adaletin yaygınlaşması için çalışılacak, canla malla fedakârlıkta bulunulacak, bir an bile gaflete düşülmeyecektir. Üçüncüsü millet birbirine hıyanet etmeyecek, birbirinin canını malını korumaktan uzak durmayacak, elinden tutacaktır. Maku ahalisi ister Acem ister Kürt veya aşiret mensubu olsun bu zamana kadar böyle bir rahat ve güven içinde olmamıştı. 
Sayın Şeyh Selim beyefendiye selam söyleyin, deyin ki Allah korusun bir gün müstebitler Meşrutiyet'i ortadan kaldırmak, milleti ayrıştırmak isterlerse bu amaca ulaşmak için ilk önce bütün Maku ahalisi ve Meşrutiyetçileri öldürmeleri gerekecektir. Çünkü Makulular bu mukaddes işin ilerletilmesi için son nefeslerine kadar ayaktadır ve zalimlerin menhus amaçlarını bir kez daha milletin ensesine yüklemesine izin vermeyecektir. Maku gibi bir yerde bütün bu gelişmeler ve milletin kendi hukukuna vakıf olması, Aga Mirza Cevad Cenaplarının desteği ve Sâlârimükerrem'in büyük himmetiyle gerçekleşmiştir." 


Tebriz'deki Maku temsilcisi, İzzetullah Han'ın gayretlerini ve kıymetini anlatıp duruyor, her fırsatta ona dualar ediyordu. İkbalüssaltana gittikten sonra hükümranlık makamı boş kalmıştı, Sâlârimükerrem bu makama oturmak istiyordu. Tebriz'deki bu temsilci ile Hoy telgrafhanesindeki Maku encümeni temsilcileri İzzetullah Han'ın hükümran olarak |kaymakamlığa| atanması için ısrar ediyorlardı. Kendisi de Eyalet Encümeni'ne telgraf çekerek Meşrutiyet'e bağlılığını bildirmiş, talimatlarını beklediğini söylemişti. 

Eyalet Encümeni Nizamülmülk'ten birkaç kez Maku'ya kaymakam tayin etmesini istemişti. Nizamülmülk, diğer istekleri dinlemediği gibi bu isteği de kulak ardı etti ve bu yüzden bir olay yaşandı. Şöyle ki: Nizamülmülk'e aynı talebi iletmek için gene birileri gönderilmişti. Döndüklerinde Nizamülmülk'ün "Tahran'dan talimat istemeliyiz" dediğini söylediler. Her gün olduğu gibi Encürmen bahçesinde toplanan bir grup bunu duyunca sinirlenip "Valinin görevi ne? 
Her şey için Tahran'dan talimat bekleyen bir vali ne işe yarar?" dediler. Böyle şeyler söylüyorlardı, Encümen üyeleri onları yatıştırıp bir şey yapmalarını engelledi. Ama olanları duyunca Nizamülmülk'ün canı sıkıldı, Azerbaycan'dan ayrılacağını öne sürerek Basmenc'e gitti. Encümen'in görevlendirdiği kişiler gidip onu geri getirene kadar iki gün orada kaldı. 

Bu, Ordibeheşt'in ortalarında |Mayıs başı| oldu. Maku'da işler böyle bağırış çağırış içinde devam ederken oradaki meşrutiyetçilerin, daha doğrusu fesatçıların İzzetullah Han'ı da kovup dayısının yanına gönderdikleri haberi geldi. 
Bunun ne gibi sonuçlara yol açtığını ileride göreceğiz. 
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Atabek'in İran'a Dönmesi 


Azerbaycan'da bu işler olurken Tahran'da Millet Meclisi yasa çıkarmak, Kanun-i Esasi'nin Eki'ni yazmak ve Muhammed Ali Mirza'nın müdahalelerini önlemekle meşguldü. Bank-i Milli'nin kuruluşu tamamlanmıştı; tüzüğüne göre sermayesinin beşte birini hükümete borç vermek zorunda olduğundan Millet Meclisi'nin bilgisi dahilinde askerlere ve diğerlerine altmış beş bin tüman ödendi. 

Bu arada Mirza Ali Asger Han-i Atabek'in gelişiyle ilgili konuşmalar duyuluyordu. Kendisini Muhammed Ali Mirza çağırmıştı, geldiğinde ne iş yapacağını da kimse bilmiyordu. Ancak Atabek, Nâsıreddin Şah zamanında olsun Muzaffereddin Şah zamanında olsun sadrazamlık yaparken memleketin hayrına gönül vermemiş, sürekli fenalık peşinde olmuştu. Bütün İranlılar onu Kuzey Komşu'nun adamı biliyordu. Öte yandan onu davet etmesiyle, Muhammed Ali Mirza'nın artık Meşrutiyet ve hürriyet düşmanı olduğu konusunda bir şüphe kalmamıştı. Dolayısıyla halk onun gelişinin Millet Meclisi'ni dağıtmaktan başka bir amacı olmadığını açıkça görüyordu. Aslında Muhammed Ali Mirza kendi çabalarının bir sonuç vermediğini görüyor, Atabek'in aklına ve deneyimine ihtiyaç duyuyor, Meşrutiyet kurumunu onun eliyle ortadan kaldırmak istiyordu. 

Meclis'te iki görüşme yapıldı: Biri 16 Ferverdin (22 Sefer |6 Nisan|) günüydü, vekillerden biri (Takizade olabilir) onun gelişinden duyduğu hoşnutsuzluğu belirterek ülkeye zararı dokunanların tekrar göreve getirilmemesi için yasa çıkarılmasını teklif etti, bu konuda sert bir tutum gösterdi. Diğer oturum 23 Ferverdin (29 Sefer (13 Nisan) günüydü, bakanların kötü tutumları konuşulurken Atabek'in adı geçti. Azerbaycan vekillerinden biri (muhtemelen gene Takizade) onun İran'ı sattığını söyledi, İran'a gelmesine şiddetle karşı çıktı, vekillerin bir kısmı onu destekledi. Rahmetli Tebatebai söz alarak "Mirza Ali Asger Han bu memlekete girerse İran için 'Allah rahmet eylesin' dememiz gerekecek" diye konuştu. 

Bazı Avrupa gazeteleri de olumsuz görüşler belirtti. Farsça gazetelerden Kalküta'da çıkan Hablülmetin, önce İngiliz gazetesi The Herald'dan çevirdiği bir makaleyi bastı sonra da Atabek hakkında kendi olumsuz görüşünü açıkladı. 

Ama Muhammed Ali Mirza ve Atabek bu muhalif görüşlere kulak asmadılar. Atabek, hiçbir zaman halk kitlelerinin hareketlerini önemsemedi, kendi zekâsı, ustalığı ve otuz yıllık deneyimi karşısında hürriyetçileri küçümsüyordu. 
İran'da hatta Meclis'te birçok destekçisinin bulunduğu, onlardan cesaret aldığı daha sonra ortaya çıktı. 

Buna rağmen ortamı hazırlamaktan da geri durmadı. Meşrutiyetçilerin saygı duyduğu Mirza Melkem Han'ı ziyaret ederek işe koyuldu. O günlerde çok yaşlanmış olan Melkem Han, İran'dan uzakta, Avrupa'da yaşıyordu. Atabek onu kandırarak kendisi hakkında Sâ'düddevle'ye yazılmış bir mektup aldı ondan. 
Onlara kırgın olmakla birlikte meşrutiyetçilerin hâlâ takdir ettiği Talıbof'u da ziyaret etti, gene Sâ'düddevle'ye verilmek üzere kendisi için bir tavsiye mektubu aldı." 

Sadrazamlığı sırasında yaptıklarından pişman olduğunu, o günlerde başka seçeneği olmadığı için öyle davrandığını, ama şimdi halk harekete geçtiği ve koşullar değiştiği için iyi şeyler yaparak eski kötü işlerini affettirmek, ilerleme için mücadele etmek istediğini göstermeye çalışıyordu. Mirza Melkem Han mektubunda "Eminüssultan, eski Eminüssultan değil. Onun deneyimin- den yararlanma şansını bulduğu için İran'ı tebrik etmek gerek" diye yazmıştı. Sâ'düddevle o dönemde meşrutiyetçilerin çok saygı duyduğu bir isimdi ve Meclis'te sözü geçiyordu, Atabek onun desteğini almak için bu mektupları kullanıyordu. 

Bu hazırlıklarla Ferverdin ayında |Mart-Nisan)| Avrupa'dan İran'a yola çıktı. 
Rus toprağında çok sıcak karşılandı. Ama o günlerde Bakü'de onu geldiğine pişman etmesi gereken bir şey oldu. Atabek'in gelişini bekleyen Kafkasyalı mücahitler, iki arkadaşıyla Avrupa'dan dönmekte olan Mirza Abbas Han adında birini o sanarak birkaç el ateş edip öldürdüler. 

Atabek ise, Hazar Denizi'ni 30 Ferverdin (Rebiyülahir'in 6'sı |(20 Nisanl) günü bir Rus zırhlısıyla geçip sağ salim Enzeli Limanı'na vardı. Orada büyük bir Saltanat yatı kendisini bekliyordu, Kazaklar ve süvariler iskeleyi tutmuştu. 
Öte tarafta onun karaya çıkmasını engellemek isteyen Enzeli mücahitleri toplanmıştı. 

Savaş gemisi göründüğünde Saltanat yatı hızla karşılamaya çıktı, Atabek'i Rus gemisinden alarak kıyıya getirdi. Yolun başını kesen mücahitler büyük bir hengâme çıkardı. Kazaklar ile süvariler (mücahitleri| dağıtmak için kılıçlarını çekti ama başaramadılar, mücahitler üstün geldi, karaya çıkmasına izin vermediler. Atabek yata dönüp orada bekledi. 


Meclis'in Zafiyeti 


Tahran'dan talimat bekleniyordu. Bir yandan Gilan valisi Sipehdar, olay hakkında Saray'a telgraf çekti; öte yandan Reşt Encümeni olanları Meclis'e bildirip Müsteşarüddevle, Takizade, Mirza Fazl Ali ve Gilan vekillerinden Vekilüttüccar'ı telgrafhaneye çağırdı. 

O gün Saray'da Muhammed Ali Mirza'nın huzurunda bir toplantı düzenlenmişti. İki Seyyid ile Hacı Şeyh Fazlullah da oradaydı. Bakanların yemin edeceği 


183 Bu bilgiler, Mecelle-yi İstibdat adlı dergide Sâ'düddevle hakkında birinin yazdığı makaleden 
alınmıştır. 


246 


söylenmişti ancak görüşme sırasında Gilan'dan çekilen telgraf geldi, yemin işi kaldı. Şah bir telgraf çekti, onun isteği üzerine ulema da bir telgraf gönderdi. 
Ama iki telgraf da işe yaramadı, mücahitler bunları önemsemedi. 

Meclis'e gelince, o günkü oturumda konu bir kez daha tartışıldı. O dört vekil telgrafhaneye gitmedi, konuyu oturumda dile getirdi. Ama o gün Meclis'in havası değişmişti, Atabek'in Meclis'teki destekçilerinin birkaç gündür çok iyi çalıştıkları belli oluyordu. Aynı Azerbaycan vekili (Takizade) çok şiddetli olmamakla birlikte gene Atabek hakkındaki olumsuz görüşünü, hoşnutsuzluğunu açıkladı ama vekiller bu kez onu desteklemedi. Hatta bazıları (Atabek'e) açıkça destek verdi. 

Biri "Eski suçları nedeniyle insanları memleketten çıkaracak olsak bize on kişi bile kalmaz burada" dedi, "Bu adamın gelişi milleti korkutmaz" diye ekledi. 

Bir başkası, hikâyeye başlayıp sekiz ay önce, Meclis henüz açılmamışken Eminüsultan'ı Avrupa'da nasıl ziyaret ettiğini ve onunla neler konuştuğunu uzun uzadıya anlattı. Eminüssultan, eskiden yaptıkları hakkında pişmanlığını dile getirmiş, "Başka türlü davranmam mümkün müydü değil miydi tarih gösterecektir" demiş, "İran Devleti artık meşruti olmalı, yasama olmalıdır" diye eklemişti. 

Bir başkası da "İki gün önceye kadar Eminüssultan'ın bu ülkeye dönmemesi gerektiğini söyleyenlerden biriydim. Ama dün gece tekrar düşündüm ve böyle davranılırsa herkesin ülkeden ayrılması gerekeceğini anladım ki bu da olacak iş değildir" dedi. 

Gene bir başkası konuşmasını "Atabek'in dönmesine halk karşı çıkmamalıdır. Cinayet olmadan kısas olmaz" sözleriyle bitirdi. 

Belli ki vekillerin Meclis'in açılışında gösterdikleri, onları özel çıkarlarının peşinde koşmaktan alıkoyan o heyecan ve gayret artık gücünü kaybetmişti. İki Devlet'ten“ alınacak kredi hakkındaki görüşmelerde ve bakanların kendisine karşı sorumlu olmaları konusunda büyük kararlılık gösteren Meclis şimdi böyle bir zafiyet sergiliyordu. Vekillerin bir kısmı, yalnızca Eminüssultan'la olan dostlukları veya kendilerinden rica edilmiş olması nedeniyle kötülük peşinde olan bu adamın İran'a dönmesi için işbirliğine giriyordu. Üstelik bu korkunç suç için ileri sürdükleri bahaneler çok uyduruktu. Önceki günlerde Meclis'te Aynüddevle'nin Tahran'a çağırılıp cezalandırılması görüşülmüştü. Şimdi ise Atabek'i ve yaptıklarını görmezden geliyorlardı. 

Tartışmalardan sonra Reşt'ten gelen telgrafı o dört vekilin dilinden aşağıdaki şekilde yanıtlama kararı verildi: 


184 (Rusya ve İngiltere. (ÇN) 
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“Aynüssultan'ın girişine Yüce Millet Meclisi tarafından bir ret ve engel yoktur. O yörenin halkı ve özellikle Encümen bir karışıklık çıkmasını önlemek için elbette ellerinden geleni yapacaklardır." 


Bu telgraf gelince Gilan mücahitleri Atabek'i engellemeyi bıraktı. Atabek, Kazakları ve süvarileriyle Reşt'e girdi, buradan da Tahran'a gitti. 

Bu arada adamları da boş durmuyordu. Atabek'in, Muhammed Ali Mirza'dan Meclis'e ve Meşrutiyet'e düşmanlıktan vazgeçip işbirliği yapmasını talep ettiği, İran'a bu şartla döndüğü dedikodusunu yayıyorlardı. 

Tahran'a gelip Muhammed Ali Mirza ile görüşünce de Atabek'in Muhammed Ali Mirza'ya, Avrupa'nın bilge adamlarının yıllar boyu büyük emekler vererek, düşünerek devletin ve halkın sınırlarının belirlenmesi ve tanınması için Meşrutiyet'e ulaştıklarını söylediği dedikodusunu yaydılar. Meşrutiyet, kimseye bir yararı dokunmasa bile bizzat Şah için her açıdan çok faydalıydı. Şah'ın kısa bir süre önce İran halkına verdiği kanun ve Meşrutiyet artık bütün Avrupa başkentlerinde biliniyordu, İran bunlarla tanınan bir ülke haline gelmişti. Şimdi, eksiklerini giderme ve başarısı için gayret etme zamanıydı. "Meşrutiyet'in kaldırılabileceğini arz etmek, devlete ve Mübarek Devletlerinin şahsına karşı ihanet içinde olmak demektir." 

Bütün bunlar hürriyetçilerin öfkesini yatıştırmaya yönelik aldatmacalardı. 
Öte yandan, önce Vezir-i Efham istifa etmeli ve onun yerine ülke işleri Atabek ele almalıydı. Şaşırtıcı olan ise bu işi Meclis'in yerine getirmesi, Muhammed Ali Mirza'nın yapacağı işe yasal bir gerekçe sağlamasıydı. 

Söylediğimiz gibi, Vezir-i Efham kabinesi ilk yasal kabine kabul ediliyordu. Meclis'e verdiği sözlere rağmen icraatı çok kötüydü. Bakanlar Meclis'i görmezden geliyor, talimatlarını yürürlüğe koymuyor, tezkerelerine yanıt vermiyorlardı. Bu yüzden Meclis sürekli olumsuz bakıyordu, şikâyetçiydi. Özellikle, Azerbaycan'daki bir olay hakkında Meclis'in tezkeresine on beş gün sonra yakışıksız bir yanıt veren Dışişleri Bakanı hakkında büyük bir hoşnutsuzluk vardı. 

9 Ordibeheşt (17 Rebiyüevvel (30 Nisanl)) tarihli oturumda tekrar bakanlardan şikâyet edilince Meclis Başkanı Sani'üddevle "bugün elimizde olan Kanun-i Esasi'ye göre bizim yalnızca bakanların kusurlarını belirtme hakkımız var. Şimdi, kimin kusuru sabit ise onun görevden alınmasını istemek için oylama yapalım" dedi. 

Bu teklif üzerine tartışma derinleşti, vekiller Dışişleri Bakanı Alâüssaltana için oylama yapılmasını istediler. 

Sani'üddevle "Daha önce İçişleri Bakanı hakkında konuşmalar yapıldığına göre önce onun görevden alınmasını oylayalım" dedi. 

Bu öneriyi tartıştılar, sonra da vekiller aynı zamanda Başbakan olan İçişleri Bakanı Vezir-i Efham'ın görevden alınmasını oylayarak kabul ettiler, oturum 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bu şekilde sona erdi. Dışişleri Bakanı hakkında bir görüşme olmadı. Meclis'in ağırlığını yitirdiği ve her şey bir yana tam da Atabek'in istediği gibi çalıştığı açıktı. 


Atabek İktidarda 


Muhammed Ali Mirza Vezir-i Efham kabinesini böylece görevden aldı, Atabek'in Başbakan ve İçişleri Bakanı olduğu yeni bir hükümet kurdu. 13 Ordibeheşt (21 Rebiyülevvel |4 Mayıs 1907)) günü bakanları Meclis'e takdim etmek istediler. 

Ama vekilleri iyice ikna etmek, o gün herhangi bir tartışma veya anlaşmazlık yaşamamak için perşembe günü dinleyicilerin alınmadığı özel bir toplantı yapıldı. Toplantıya hükümet adına Hacı Muhbirüssaltana katıldı. Şöyle dedi: 

"Meşrutiyet fermanını getirdiğim gün ne kadar memnun olduğunuzu eminim hatırlıyorsunuzdur." 

"Evet, öyle oldu" dediler. 

Şunları söyledi: 

"O gün, meşrutiyet kelimesini getirmiştim ama bugün size onun anlamını getirdiğimi müjdeliyorum. Bildiğiniz gibi sekiz bakan yalnızca sözde sorumluydu. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Sizler belki de onların sorumlu olduklarını düşünüyordunuz ama onlar bu sorumluluklarını yerine getiremiyordu... 
Ancak son birkaç gün içinde yeni bir gelişme oldu, İlimler Bakanı olarak arz ediyorum: Ayın yirmisi cumartesi günü burada bulunacak sekiz bakan olarak yalnız sözlü değil manevi sorumluluğu da yükleneceğiz. Bütün işlerde davranışlarımız meştuti bir devletin bakanının davranışı olacaktır. Şimdi, size duyuru olarak Alâ Hazret Şehriyar'ın huzurunda yazılıp sekizi sorumlu bakan, on bir kişi tarafından mühür koyduğumuz anlaşmayı burada okuyacağım..." 

Sonra, bakanların bundan böyle her zaman Meclis'le işbirliği içinde olacaklarına, ülkedeki "karışıklığın kökünü kazıyacaklarına", bu uğurda mallarını ve canlarını sakınmayacaklarına Tanrı'yı şahit gösterdikleri, “şeref ve namusları" üzerine yemin ettikleri yazıyı gösterdi. Şah yazının kenarına şöyle yazmıştı: 


"Gidip bu belgede yazıp mühürlediğiniz gibi birlik beraberlik içinde devletin ve milletin saadetini sağlayın." 


Bu konuşma ve o belge, dinleyenleri duygulandırmayacak, heyecanlandırmayacak gibi değildi. Buna rağmen kimi vekiller endişeliydi, "Saray bizi geçmişte defalarca aldattı, bu sefer de eskisi gibi olacağından korkuyoruz" dediler. 
Hacı Muhbirüssaltana tekrar uzun bir konuşma yaptı, güvenceler verdi ve şöyle dedi: 
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"O günlerde Alâ Hazret Şehriyar razı gelmiyor, bu mübarek işi her gün bozmaya çalışıyordu. Ama Allah bu adamı!” gönderdi. Alâ Hazret Şehriyar onun gelip bazı şeyler!“ yapacağını düşündü, oysa o gelişiyle hazretlerinin bütün endişelerini bertaraf edip onu şüphe ve hayalden kurtardı. Bizzat Şah kendini bugünden itibaren Meclis'le işbirliği içinde çalışmaya hazırladı. Bunun meyvelerini göreceksiniz inşallah..." 

Bu sözler üzerine herkes sustu. Atabek tatlı dil ve sinsilikle Hacı Muhbirüssaltana'yı bile kandırmıştı. 

Cumartesi günü Atabek yedi bakanla Meclis'e geldi. Önce Atabek, yumuşak ve ikna edici sesiyle konuşarak şunları söyledi: 

"Sanılanın aksine Şah Meşrutiyet'ten ve anayasadan yanadır. Biz bakanlar da Meclis ve halkla birlikte olmaya ve işleri ileriye taşımaya yemin ettik. Şah, ben Tahran'a vardığımda Avrupa ülkelerindeki Meşrutiyet hakkında benden bilgi istedi. Ben de ona 'ilerlemek için devlet ve halk el ele olmalıdır' dedim." 

Sonra şöyle konuştu: 

"Günümüzün bütün devletleri, bizim neler yapacağımızı görmek için bekliyor. Bugüne kadar Avrupa gazetelerinde İran hakkında ayda bir haber bile yayımlanmıyordu, ama şimdi hakkımızda her gün en az bir sütun haber çıkıyor. 
Şimdi Alâ Hazret Hümâyun da mübarek iradesiyle bu davanın ilerlemesi için gayret sarf ettiğine göre artık tereddüde ve müsamahaya gerek yoktur, çalışmalarımızda gerekli gayreti göstermemek bizim için söz konusu olamaz." 

Meclis üyeleri, ona teşekkür ederek kişiliklerinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdiler. Peşinden Atabek bakanları takdim etti. Vezir-i Efham dışında değişen bakan yoktu. 

Meclis, bu şekilde çalışmalarına ara verdi, İran'da işlerin başına Atabek geçti. Her yere telgraf çekilerek işin başına onun geçtiği, Meşrutiyet'i ve Meclis'i desteklediği bildirildi, iyi şeyler yapacağı ilan edildi. Ama Tebriz'de ve diğer şehirlerde bu sahtekârlığa kanan pek azdı. Bizzat hatırladığım bir hikâye var. O dönemde bir gün Tebriz'de Encümen'e gittim. Her zamanki gibi bahçede gene bir grup dikilip duruyordu, sonradan Miabi olduğunu öğrendiğim Kafkasya mücahitlerinden biri salon penceresinin kenarına çıkmış konuşuyordu. Kulak verince Atabek ve gelişi hakkında şunları söylediğini duydum: 

"Atabek eski tecrübelere sahip bir bakandır, tehlikelidir, dikkatli olmalıyız." 

Sonra, dışarı çıktığında dükkânını maymununa emanet eden sarrafın öyküsünü anlattı. 

Bir gün sarraf yine bir işi için dışarı çıkmıştı. Yankesicinin biri dükkânın önüne gelir. Maymunu ve paraları görünce aklına bir oyun gelir. Maymunun 


185 — Atabek. (ÇN) 
186 o Meşrutiyet'e karşı. (ÇN) 
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taklitçi olduğunu, karşısındaki ne yaparsa aynısını yapacağını bildiğinden onunla oynamaya başlar. Kâh ağzını eğerek, kâh kollarını kaldırarak art arda oyun çevirir. Maymun da o ne yaparsa aynısını yapar. Sonunda yankesici elleriyle gözlerini kapatır, maymun kendisini taklit edince bir avuç parayı kaptığı gibi kaçar. Maymun gözlerini açınca hırsızın ve paranın kaybolduğunu görür. 
Bu arada sarraf dükkânına döner. Olanları anlayınca maymuna birkaç sopa vurur. Dersini alan maymun artık yankesiciyi her gördüğünde elleriyle gözlerini daha da açmaya başlar. Bu öykünün verdiği ders "Bizim de gözlerimizi iyice açmamız gerektiğidir" der. 

Atabek'in yaptıklarına gelince, bunları ayrı bir bölümde ele alacağız. Onun yönetimi, Meşrutiyet tarihinde ayrı bir dönemdir. Meclis ve hürriyetçiler için yeni sorunlar yaratan, neredeyse herkesi bertaraf edip Meşrutiyet'i ortadan kaldırmasına ramak kalan Atabek'in ustaca hileleri bir yana, bu tarihten sonra hürriyetçi hareket de nitelik değiştirdi. 

Mücadele içinde olan bir halk sürekli değişim gösterir. O sırada Meşrutiyet'in başlangıcından beri dokuz ay geçmişti, halk mücadele süreci içinde birçok kez değişime uğramıştı ve bugün de başka bir değişimin eşiğindeydi. Çünkü gördügümüz gibi bir yandan hareket baştaki duygu ve heyecan gücünü kaybetmiş, hürriyetçi saflarda kopmalar başlamış, öte yandan mollalarla ve zenginlerle uzlaşma olanakları ortadan kalkmış, yollar ayrılmaya başlamıştı. 

Genel olarak bütün bunlar, Meşrutiyet tarihinin başka bölümde anlatacağımız yeni bir dönemine girildiğini gösteriyordu. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
HALKIN DURUMUNA BİR BAKIŞ 


—— Şa — 


Bu bölümde Meşrutiyet Hareketi'nin İran şehirlerinde yarattığı etkinin derecesinden, hareketin ilk aylarında açılan okullar ve kurulan gazetelerden söz edilecektir. 


Meşrutiyet Hareketi'nin Eksiklerinden Biri 


Bu noktaya kadar Meşrutiyet Hareketi'nin ilk dokuz ayındaki olayları peyderpey yazdık. Ama şimdi (bu cildin sonunda) tarihin akışını kesip, olayların seyrini izlemekten vazgeçerek sözünü etmediğimiz bazı konularda konuşmamız, halkın durumuna yakından bir bakmamız gerekiyor. 

Gördüğümüz gibi İran'daki Meşrutiyet Hareketi'ni küçük bir grup başlatmıştır. Geniş halk kitleleri meşrutiyetin ne olduğunu bilmediği gibi böyle bir taleplerinin olmadığı da açıktır. Diğer taraftan, öncüler de birkaç gruba ayrılıyordu. Bir grup, Avrupa'yı duymuş veya görmüş ve Avrupa tipi bir meşrutiyet isteyen Yenilik Yanlılarıydı. Bunların Avrupa, meşrutiyet ve kanun hakkındaki anlayış ve bilinç düzeyleri benzer değildi, birçoğunun bu konulardaki görüşleri yüzeyseldi. Daha büyük bir grup ise mollalardı, bunlar önderliği üstlenmişlerdi. Bunlar da iki gruptu: Bir grup, rahmetli Behbehani ve rahmetli Tebatebai ile 


253 


beraberindekiler, Ahund-i Horasani, Hacı Tahrani ve Hacı Şeyh Mazenderani ile beraberindekilerden oluşuyordu. Ülkelerine gönülden bağlı olan bunlar, mutlakıyetçi Kaçar Sarayı'nın yönetiminde ülkenin bir felakete sürüklendiğini, bu gidişatın önüne geçmek için Meşrutiyet'in ve Millet Meclisi'nin gerekli olduğunu görüyorlardı. Ama aynı zamanda Meşrutiyet'i daha sonraları görüp anlayacakları şekilde düşünmüyor, Avrupa'daki anlamıyla bir Meşrutiyet istemiyorlardı. Ülke yönetimi, halkın nasıl ilerlemesi gerektiği ve benzeri düşüncelerden çok uzaklardı. Diğer grupta ise Meşrutiyet diye bir kavram hiç bilinmediği gibi ülke ve halk diye kaygılar da yoktu. Yalnızca "şeriatı" yaymak ve kendi tezgâhlarını kuvvetlendirmek umuduyla meşrutiyetçilik işine girmişlerdi. Daha sonraları "Meşrüa" sloganını ileri sürerek süreç içinde meşrutiyetçilerden ayrıldıklarını göreceğiz. 

Önderliğin durumu buydu. Geniş halk kitleleri meşrutiyetin ne olduğundan veya ne anlama geldiğinden tamamen habersizdi, yalnızca önderlerinin izin- den gitmek düşüncesiyle hareketlenip eyleme geçti. 

Durum böyle olunca, hareketin başlangıcında halka rehber olup öğretmenlik yapacak, ülkenin ve halkçılığın, Avrupa'daki anlamıyla gelişmenin ne olduğunu herkese öğretecek, onları yararlı şeyler yapmaya yönlendirecek insanlar bulunmalıydı. Meşrutiyet Hareketi'nin öncülerinin halkı (mezhep ve düşünce farklılıkları ya da köhne alışkanlıklar gibi) bütün sorunlarından kurtarması beklenemezdi. Bu onların başarabileceği bir iş değildi, bu işe girişmemelerinden üzüntü duyulmamalıdır. Asıl üzüntü duyulacak şey, hürriyetçilik adına halkta yarattıkları harekete rağmen bu konuda onlara öğretmenlik yapamamalarıdır. Meşrutiyet'in, meclisin ve kanunun gerçek anlamlarını halka kavratamadılar. Mücadelede onlar için bir yol açamadılar ve uğruna mücadele edecekleri yüce bir amaç gösteremediler. 

Hareketin bu ilk dokuz ayındaki ortam böyle bir çalışmaya uygundu. Eğer bu birkaç ay içinde ülkenin başkenti olan ve Millet Meclisi'ni barındıran Tahran'da böyle yol göstericiler ortaya çıkmış, halka neler yapması gerektiğini öğretmek için konuşmalar yapıp yazılar yazmış olsaydı hareketin varacağı yer, şu anda geldiği yerden farklı olurdu; biz de bunu yazacağız. 

Halkın içinde baş gösteren ilgi ve coşku ülke yönetimi, halkın birlikte yaşama bilinci ve benzeri konularda değerli bilgilerle birlikte gitseydi bu kadar kısa sürede sönmeye yüz tutmaz ya da mollaların ve diğerlerinin aldatmacasıyla Meşrutiyet'e ve hürriyete karşı nefrete dönüşmezdi. 

Bu türden yol göstericilerin yokluğu yalnız ülkenin ilerlemesini önlemekle kalmadı, başka kötülüklere de neden oldu, hareketin çoğu yerde bir curcunaya ve kargaşaya dönüşmesine yol açtı. 

İki Seyyid ile yol arkadaşlarının yaptıkları çok değerliydi, adları tarihte her zaman büyük insanlarla birlikte anılmalıdır. Ama bunu yaparken halkın 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bilinçlenmesi ve bu konularda yol alması gereğini de düşünmeliydiler. Bunu yapmamış olmaları, yalnızca meşrutiyet fermanının ilanını, Millet Meclisi'nin açılmasını ve Kanun-i Esasi'nin yazılmasını yeterli görmeleri, başka bir şeye ihtiyaç duymamaları şaşırtıcıdır. 

Bu, onların kusuruydu. Halkı coşturup ayaklandırdılar ama ileriye giden yolu, bu yolda nasıl ilerleneceğini göstermediler. Bu da uzun bir zaman boyunca mollaların ve ravzahânların her yerde işlerin başında olmasına, Meşrutiyet'i arzu ettikleri gibi "şeriatın" uygulanması biçiminde yorumlamalarına yol açtı. 
Kur'an'dan ve "hadislerden" deliller gösteriyor, her toplantıda ravzahâni düzenliyorlardı. Kitleler de hareketin bunlardan ibaret olduğunu sandı. Hacı Şeyh Fazlullah-i Nüri'nin hikâyesini ve Meclis'e önerilerini ileride anlatacağız. 

Halk bu yüzden uzun süre şaşkınlık yaşadı. Coşturulmuş, eylem için hazırlanmıştı ama bunlarla uğraştırılıyordu. Sonra, yavaş yavaş başka düşünceler yayılmaya başladı. Avrupa tarzı bir meşrutiyet isteyen önderler bazen "yurtseverlik" ve fedakârlıktan söz ediyor, bazen fabrika ve makineler hakkında konuşuyor, bazen de ülkenin bayındırlığını, demiryolu yapımını ve benzer şeyleri gündeme getiriyorlardı. 

Dolayısıyla halk ikilem içinde kaldı. Bu ikilem zamanla ayrılığa neden oldu. 
Mollalar Meşrutiyet'ten yana olmanın kendi çıkarlarına uymadığını görüp hareketten ayrılınca büyük bir kitle de onlarla ayrıldı. Ancak harekete bağlı kalanlar da mücadeleyi ilerletmenin yolunu bulamadılar, kararsız kaldılar. Bu yenilikçiler de halkı ileriye taşıyamadı. 

Bunlar halka "Vatanımızı sevmeliyiz, onun yolunda fedakârlıktan geri durmamalıyız, birlik içinde olmalıyız, ilim öğrenmeliyiz..." diyorlardı. Bunları söyleyerek halkı harekete geçiriyor ama vatanseverliğin, fedakârlığın ve birliğin gerçek anlamını öğretmiyor, hangi yollardan buralara varılacağını gösteremiyorlardı. Bunların ne anlama geldiğini, yolunu yöntemi bulmayı halka bırakıyorlardı; dolayısıyla herkes kendi kavrayışı ölçüsünde, canının istediği gibi, kendi hayal dünyasına uygun bir mücadele yolu seçiyordu. 

Hütriyetçilerin büyük bir çoğunluğu Muhammed Ali Mirza'yı kötülemekten, mutlakıyetten şikâyet edip sızlanmaktan başka şeylere gerek olduğunu düşürnemiyordu. Herkes, onu ne kadar çok kötülüyor hatta ona ne kadar çok sövüyorsa o kadar iyi bir hürriyetçi olduğunu sanıyordu. Birçoğu, "birliği" toplantı düzenlemek ve encümen kurmaktan ibaret sanıyordu. Bu insanların hepsi "vatan" sözcüğünü kullanıyor ancak aralarından binde biri bile gerçek anlamını bilmiyordu. Bunların büyük çoğunluğu vatanı toprak, dağ ve çölden ibaret sanıyor, vatanseverlik adına havasını, suyunu öven şiirler yazıyor, abartılı şair duygusallığına kapılıyordu. 
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Şehirler Arasındaki Farklılıklar 


İzlenecek ortak bir yol olmamasının yarattığı şaşırtıcı sonuçlardan biri de şehirler arasındaki kaçınılmaz ayrışma ve hizipleşmeydi. Hepsinin izleyeceği ortak bir yol bulunmadığı ve söylediğimiz gibi halk rahatı bozularak ayaklandırılıp sonra da mücadele şekli kendisine bırakıldığı için farklı kavrayış ve bilinç düzeyleri, zayıf veya sağlam durma, önderlerin varlığı veya yokluğu gibi unsurlar şehirlerin durumunu belirlemede etkili oldu, hareket ve mücadele farklı yerlerde ister istemez farklı nitelik kazandı. 

Örneğin Tebriz'de düşünceler daha yüce, Meşrutiyet'in ve kanunun anlamı konusunda bilinç düzeyi daha yüksek, karakter daha sağlamdı. Öte yandan daha samimi ve faal önderler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla hareket ve mücadele daha sağlam bir zeminde yürütüldü; mücahit grupları oluşturmak, ilkokullar açmak ve benzeri bir dizi değerli ve yararlı işe girişildi. Gördüğümüz gibi Tebriz bu dokuz ay içinde istibdatla birkaç kez mücadeleye girişmiş ve her seferinde kazanmıştı. Tebriz'de her şey doğru anlamıyla kavranıyor, her iş gönülden yürütülüyordu. Bu şehrin Kanun-i Esasi hakkındaki eleştirileri, Kanun'un eksiklerine karşı ayağa kalkması, taleplerini daha önce anlattığımız gibi ısrarla takip etmesi, Tebrizlilerin mücadeledeki düşünce berraklığının ve samimi faaliyetlerinin en güzel örnekleridir. 

Söylediğimiz gibi şehrin eksikliklerinden biri burada İki Seyyid düzeyinde âlimlerin bulunmamasıydı ve gördüğümüz gibi burada Sikatülislam dışındaki büyük mollalar Meşrutiyet'e herkesten fazla muhalefet ettiler, topluca düşmanlığa kalkıştılar. Tebriz birçok şeyle övünebilir ama bununla övünemez. Ancak buradaki küçük mollaların (imam ve vaizlerin) büyük bir kısmı hürriyetçilerden ayrılmadı, son ana kadar kararlı davrandılar. Bunlardan kimileri büyük fedakârlıklarda bulunarak ünlü oldu. 

Sözünü ettiklerimiz dışında Hacı Seyyidülmuhakkıkin, Şeyh Süleyman, Mirza İsmail-i Nevberi, Şeyh Muhammed-i Hiyabani, Ziyâülulema, Molla Hamza ve Molla Gaffar'ın adlarını da burada zikretmeliyiz. Bunlar meşrutiyetçilik davasından hiç ayrılmadılar. 

Nizamülulema'nın oğlu olan Hacı Seyyidülmuhakkıkin, Necef'te eğitim görmüş bir müctehiddi. Şeyh Süleyman, Çust Duzan Mahallesi'nde! imamdı, gayretli bir ihtiyardı. Nevberi ve Hiyabani, daha yeni molla olmuşlardı. 
Ziyâülulema, zengin bir aileden gelen eğitimli bir gençti. Molla eğitimi almasının yanı sıra Avrupa dilleri üzerinde de çalışıyordu. Ravzahan olan Molla Hamza, Hiyaban Mahallesi'nin önderlerinden sayılıyordu, burada birçok takipçisi vardı. 
Molla Gaffar da ravzahândı. 


187 o Tebriz'de halk işi ayakkabı yapanların bulunduğu mahalle. (ÇN) 


256 


Azerbaycan şehirlerinden Hoy, Selmas ve Urmiye farklı düzeylerde olsa da Tebriz'i izledi, hareket bu şehirlerde kök saldı. Hoy'da, şehrin ülke ve halka bağlılıkları nedeniyle mücadele içinde olan hürriyetçileri dışında Kafkasya'dan az sayıda mücahitle gelen Mirza Cafer-i Zencani bir mücahit grubu oluşturma- ya çalıştı. Selmas'ta bir encümen kuruldu. Başkanlığını Hacı Pişnemaz yapıyordu, sorumluluk aldı ve çok iyi mücadele etti. Buradaki hürriyetçilerden biri bazen İstanbul'da, bazen Tebriz'de ve bazen Selmas'ta yaşayan, çok gayretli ve yiğit bir genç olan rahmetli Mirza Said'di. Urmiye'de diğerlerinin yanı sıra oranın meşhur âlimlerinden rahmetli Mirza Mahmud-i Selmasi çok faaldi, Kafkasya'dan gelen Meşhedi Bâkır Han ile mücahitleri örgütlemek için çalışıyordu. İleride ayrıntılarıyla anlatacağımız sınır sorunlarına rağmen hareket orada gelişmeye devam ediyordu. 

Ne var ki Meraga, Erdebil ve diğer yerler yarı yolda kaldılar, gelişmelere ayak uyduramadılar. O kadar gürültü koparan, abartılı söylemler içindeki Maku bile bir şey becerememişti. O kadar gösterişin nasıl sonuçlandığını ileride göreceğiz. 

Diğer şehirler içinde Reşt, Enzeli ve Kazvin Tebriz'e yakın çizgideydi. Reşt'te başlangıçta karışıklık yaşanmasına rağmen şehir kısa sürede toparlandı, hareket ve mücadele yoluna girdi. Olayların gelişmesinden göreceğimiz gibi Gilan daima Azerbaycan'la birlikte hareket etti. Çok heyecanlı sesler duyulmasa da hareketin Kazvin'de de kendi yolunu bulduğunu ileride göreceğiz. 

Ancak hareket Tahran ve diğer şehirlerde farklı bir nitelik kazandı. Dirençsizlik, bilinçsizlik ve samimi önderlerin eksikliği yüzünden herkes mücadele yerine gösteriş ve kargaşaya yöneldi. Tahran, başı çekerek yarattığı hareketi geliştiremedi. Tahranlılar direnme yerine hep gösterilere yöneldi. Hareket burada her yerden daha çok gösterişe ve riyakârlığa daldı. 

Hareketin başlangıcında, Meşrutiyet Fermanı yeni verildiğinde burada gizli bildiri yazmak pek revaçtaydı, yüzlerce kişi bu işle uğraşıyordu. Herkes iyi kötü ne biliyorlarsa kâğıda döküp yayımlıyordu. Bildiri yazarlarının çoğu, hareketin öncüleri olan İki Seyyid'i ve diğerlerini kıskanıyor, bu nedenle onları yeriyor veya onlara akıl vermeye kalkışıyordu. Meşrutiyet, Avrupa'dan gelen yeni bir şeydi, herkesin ne olduğunu öğrenmesi ve anlamını kavraması gerekiyordu. 
Oysa bunlar öğrenmek yerine hep ders vermeye kalkışıyor, herkes meşrutiyet ve kanuna kendi kafasına göre farklı bir anlam atfediyor, bu konuda konuşmalar yapıyordu. Hayret verici bir durumdu bu. 

Gizli bildiri yayımlama hevesi zamanla kayboldu, sıra bu sefer encümen kurmaya geldi. İlk başlarda şu veya bu şahıslar "emr-i bil-ma'rüf"88 için encümenler kuruyordu. Hacı Seyyid Muhammed Ali Himmetabadi bir, Mirza 


188 Şeriatın emrini bildirme, farz olanı bildirme, iyiliği bildirme anlamında şer'i bir görev. (ÇN) 
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Abdürrahim İlahi de başka bir encümen kurmuştu. Encümen kuran başkaları da vardı. Himmetabadi'nin encümeni, şarap içilmesine ya da sakal tıraşına karşı "hakkı tebliğ" etmeyi amaç edinmişti. İşler öyle bir noktaya vardı ki konu nihayet Millet Meclisi'nde ele alındı, Himmetabadi'nin encümeninin kapatılmasına karar verildi. 

Daha sonra başka türde encümenler kurulmaya başlandı. Şirazlılar Encümeni, Kaçariyye Encümeni, Irak-i Acem Encümeni, Fatımiye Encümeni ve benzeri encümenler kuruldu, her grubun kendi encümeni vardı. Bölünme ve hizipleşmeleri önlemek amacını güden Meşrutiyet, hizipleşme için gerekçe olarak kullanılmaya başlandı. Ama şaşırtıcı olanı, bu encümenlerin kurulmasını büyük bir iş sayıp "Bizler şöyle birlik ve beraberlik içinde çalışacağız..." 
sözleriyle başlayan Lâyihalar kaleme alınması ve Meclis'e gönderilmesiydi. Bu mektuplar bazen Meclis kürsüsünden de okunuyordu. Toplantı düzenlenerek on-yirmi kişinin bir araya getirilmesi, ilgisiz tartışmaların yapılması, birlik ve dayanışma olarak kabul ediliyordu. 

Silah satın almak ve talime çıkmak gibi zor işler burada yürümedi. Ne halk ciddiye aldı bu işi ne önderler halkı buna yönlendirdi. Ama bu konuda bilinçlenmek yerine, encümenin birinde toplanan on-yirmi kişi şuradan buradan buldukları eski tüfekleri omuzlarına alıp sıraya giriyor ve fotoğraf çektiriyor, böylece bu gösterişten de mahrum kalmıyorlardı. 

Tahran'ın hali böyleydi. Diğer şehirlerde ise keşmekeş ve hengâme sürüyordu. Yeni bir iş revaçtaydı: Sanki Meşrutiyet'in zorunluklarındanmış gibi telgrafhanelerde toplanıp Tahran'a, Meclis'e ve diğer yerlere telgraflar çekiyorlardı. 
İşler öyle bir noktaya vardı ki Millet Meclisi halkın bu davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamak zorunda kaldı, konu birkaç kez Meclis'te ele alındı. 

O günlerde Tahran gazetelerinin birinde'* İsfahan hakkında kısa bir haber çıktı. Bazı şehirlerdeki anlamsız gösterileri çok iyi anlatan, mollaların niyetlerini açığa vuran haberi burada veriyoruz. Şöyle yazıyor: 

Birkaç gün önce Sikatülislam Cenapları ve Hacı Aga Nurullah Cenapları, Sede meclisine çekidüzen vermek için oraya gitmişti. Oradaki saygın hocalardan biri İmam-i Zaman'ı rüyasında gördüğünü, İmam Hazretlerinin özet olarak ona "Gelen Agalara söyle halka Meşrutiyet verilmesini desteklesinler" dediğini söylemiş. Hoca, öncesinde Sede halkına rüyasını anlatmış, buna dayanarak yedi yüz yiğit genç Meclis armalı üniforma giymek ve Meclis'in fedai askerleri olmak için başvurmuşlar. Anlaşıldığı kadarıyla da arma üzerinde çalışıyorlar, üzerinde "Mukaddes Meclis'in fedai askeri" yazacakmış. Her elli kişi kendine bir komutan seçmiş, komutanın armasında bu şiir yazıyormuş: 


189 Belediye gazetesi. 
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"Meclis-i Milli'yle Nurullah'ın hükmüne, feda olsun canım Yeter ki 'Eşhedü en la ilahe illallah' diyebileyim." 


İlkokulların Yaygınlaşması 


Bu noktada ilkokullar ve gazeteler hakkında da birkaç şey söylememiz gerekiyor. Avrupa kökenli bu iki kurumun İran'a Meşrutiyet'ten önce girdiğini ve yayıldığını söylemiştik. Doğal olarak Meşrutiyet'ten sonra daha da yaygınlaştılar. 

Halk, ilkokullara daha çok ilgi gösteriyordu. Bu dönemde kızların okutulması, onlar için ilkokullar açılması da konuşuluyordu. Henüz ayrışmalar ortaya çıkmadığı ve Meşrutiyet akımı hâlâ güçlü olduğu için çok az kişi buna itiraz etme cesaretini gösterebiliyordu. 

Büyük şehirlere ek olarak Meraga, Merend ve benzerleri gibi küçük şehirlerde de ilkokullar kurulmuştu. Küçük ve merkezden uzak bir kasaba olan Gain'in hükümranı Şevkatülmülk, saygın bir okul kurarak Tahran'dan öğretmenler istedi. 

Tebriz'de de bu konuda büyük bir heyecan yaşanıyor, hürriyetçi önderler ilkokul kurmayı görevlerinden biri kabul ediyordu. Meşrutiyet öncesinden kalma yalnızca iki üç ilkokul vardı ama bunlara rağbet yoktu. İlkokul işini başlatan kişi Tebrizli olmasına rağmen Tebriz bundan çok az faydalanmıştı. 
Meşrutiyet'ten sonra bu okulların sayısını artırmak için çalıştılar. Çoğu mahallede on-on iki zengin ve tanınmış kişi toplanıp kendi olanaklarını ve başkalarının sağladığı kaynakları bir araya getiriyor, ilkokul kuruyor, öğretmenlerin ücretini ve diğer giderleri karşılıyor, okulu her yönden destekleyip yol gösteriyorlardı. Bu yolla birçok ilkokul kuruldu, her birine birçok öğrenci kaydedildi. 

Söylediğimiz gibi halk temiz yürekliliğiyle bu okullara gereğinden fazla de-Şer veriyor, gençlerin öğretimi konusunda gerçekçi olmayan beklentilere kapılıyorlardı. Burada da ilkokullarda yılsonunda çok sayıda hürriyetçi önderin, daire müdürünün ve başkalarının davet edildiği görkemli kutlamalar yapılırdı. 
Gösteriler, müzik ve şarkı dinletilerinden, konuşmalardan sonra törene katılanlardan okula "iane" amacıyla para toplanırdı. 

İnsanlar büyük memnuniyetle gönülden katkıda bulunurdu. Bazen bir kutlama töreninde okulun bir yıllık masrafı toplanıyordu. Bir gün böyle bir toplantıya katılmıştım. Bir saat içinde bin iki yüz tüman bağış yapılmıştı. 

Bu bağışlar, halkın gelişmesine ve ülkenin ilerlemesine halkın gösterdiği bağlılığın belirtisi sayılmalıdır. Tebriz'de zenginlerin çoğu, özellikle tüccar kendilerini ilkokul ve benzerlerinin kurulmasına katkıda bulunmaya adeta mecbur hissediyor, destek için yarışıyordu. 
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Bu türden katkılar sağlamada her zaman ilk sırada yer alan ve adını anmamız gerekenlerden biri de rahmetli Hacı Şeyh Ali Ekber Ehrâbi'ydi. Yüksek kavrayış, zekâ ve bilgi sahibi olan bu iyi adamın katkıda bulunmadığı bağış kampanyası pek nadirdi. 

Yazdığımız bu Tarih'te Azerbaycan tacirleri hakkında birkaç kez bilgi verdik. Hem paraları hem gayret ve fedakârlıklarıyla katkıda bulundukları için Meşrutiyet'in gelişmesinde herkesten çok çalıştılar. 

O imtihan günlerinde bazıları çok büyük fedakârlıkta bulundu. Şöyle ki toplantılarda ve danışma oturumlarında düşünceleriyle katkıda bulunuyor, ihtiyaç baş gösterdiğinde para vermekten çekinmiyorlardı. Bir zorluk ortaya çıktığında çarşıyı ilk kapatan, Encümen'e ilk koşan onlardı. Bu dayanışmalarıyla mücahitleri ve diğerlerini yüreklendirdiler, kararlılıklarını artırdılar. Yâd ettiklerimize ek olarak rahmetli Hacı Muhammed Bala'nın da adını anmalıyız. Aga Şeyh Süleyman'ın kardeşi olan bu adam ünlü bir tacirdi, oğulları ve ailesiyle her zaman hürriyetçilerin yanındaydı. Bu nedenle ne büyük eziyet çektiklerini ileride göreceğiz. 


Tebriz Gazeteleri 


Gazeteciliğe gelince, o da Meşrutiyet'ten sonra gelişmeye başladı, bazı saygın gazeteler ortaya çıktı. Meşrutiyet'in ilk dokuz ayında ortaya çıkan gazeteleri, Tebriz ve Tahran'dakiler olmak üzere ayrı ayrı ele alıp bilgi vereceğiz. 

Söylediğimiz gibi Meşrutiyet'in verilişinden sonra ilk gazete Tebriz'de çıktı. 
Encümeni kuran Tebrizli eylemciler, faaliyetlerini yazmak için bir gazete çıkarmaya başladılar. Epey zaman Ruzname-yi Milli |Milli Gazete) olan adı daha sonra Ruzname-yi Encümen |Encümen Gazetesi) olarak değiştirildi. 

Bu gazeteyi Vekili ailesinden Mirza Ali Ekber Han-i Erdaki çıkarıyordu. 
Encümen'in faaliyetleriyle Azerbaycan'daki olaylar dışında haber vermemekteydi, yalın bir üslupla yazılmakta ve taş baskıyla çoğaltılmaktaydı. O dönemin en değerli gazetelerindendi. Bu Tarih'i yazarken ihtiyaç duyduğumuz bilgilerin büyük kısmını bu gazeteden aldık. 

Gazetenin sadeliğine ve yazarındaki karakter temizliğine örnek olarak Müctehid ve bazı Eyalet Encümeni üyelerinin Meşrutiyet davasından döndüğü, Gara Çemen hikâyesinin ortaya çıktığı zamanı hatırlamak yeterlidir. Daha önce yazdığımız gibi bu üyeler, olayları incelemek üzere Gara Çemen'e dört adam yolladıklarını bahane ederek Müctehid'i desteklemişler, olayı küçük gösterip üzerini örtmek istemişlerdi. Mirza Ali Ekber Han-i Erdaki'ye da olayı örtbas etme talimatı vermişler, o da elinden başka bir şey gelmediğinden buna uymak zorunda kalmıştı. Ama üzüntüsünü gizleyememiş, gazetedeki bir makalesine 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"Ey kalem! Zincir ve kelepçene daha ne kadar katlanacaksın? Mübarek dilin daha ne kadar zulmün mührüyle kilitli kalacak?" sözleriyle başlamıştı. Hürriyetçiler, Müctehid'e ve onunla hareket eden üyelere ayaklanıp onları alt ettikten sonra onu sorguya çektiler. Bunu bile çok yalın bir dille yazdı: 

"Bu olaydan sonra Encümen gazetesinin müdürü olarak bendenizi sorgulayıp yargıladılar. 

'Günlük olup bitenlerden haberdar olalım, fesatçılarla düşmanlık güdenleri tanıyalım, hain ve zalimin eylemlerini bilelim diye sizi olayların gerçek yüzünü yazasınız diye halk adına Encümen'e oturttuk, kâğıt sayfalarını Âlicenapları, Cenap Hazretleri gibi gereksiz ve anlamsız lakaplarla doldurup zalimlerin zulmünü ve stokçuların yaptıklarını örtesiniz diye değil' dediler." 

Ben de çaresiz, kabul görmemiş eski istifa dilekçelerimi göstererek "Bu istifalarımın sebebi istibdadın tehditleri ve zincirleri altında olduğum için bu kutsal davada o büyük zahmetlere katlanan ve önemli hizmetlerde bulunan Aga Şeyh Selim Cenapları ve diğerlerinin despotlarca bir göz işaretiyle atılıp sürüldüklerine, hak hukukun ayaklar altına alınmasına, gazetelerde yazılanlar için onların susturulmasıyla ilgili verilen ilanlara dayanamayıp bugünleri düşünerek istifamı sunuyordum" dedim. 

"Siz haklıymışsınız, Allah geçmişimizi affetsin. Ancak bundan sonra işinizin gereğini yapmaktan bir saç teli kadar sapar, kayırma ve koltuklamaya girişirseniz veya tek bir kişinin bile yaptığını örtbas ederseniz artık affedilmiş sayılmayacak ve sorgulanacaksınız" dediler. 

O günlerde Tebriz'de çıkan bir başka saygın gazete de Kafkasya'da yayımlanan Molla Nasreddin gibi mizah diliyle yazılan ve mizahi çizimler (karikatürler) basan Azerbaycan'dı. Molla Nasreddin'den sonra o türden en iyi gazete olduğu söylenebilir. 

Bu gazeteyi Tebriz'in hürriyetçi tüccarından Hacı Mirza Aga-yi Buluri kurmuştu, daha önce sözünü ettiğimiz Mirza Alikulu Han Seferof gazetenin yazı işlerine bakıyordu. Veliahtken Muhammed Ali Mirza'nın Tebriz'de bir matbaası vardı, Tahran'a gitmeye hazırlanırken matbaayı sattı; Hacı Mirza Aga bir yıl yaşayan bu gazeteyi, satın aldığı bu matbaada bastı. Karikatürlerine bakıldığında çok usta bir çizerle çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Bunlardan başka Ümid, Azad, İttihad-i Milli ve benzerleri gibi gazeteler de çıktı ama birkaç sayıdan sonra ortadan kayboldular. Meşrutiyet'in ilanından birkaç ay sonra çıkmaya başlayan Adalet'in sahibi Mirza Seyyid Hüseyn Han Ana Dili adında, Tebriz Türkçesiyle yazılan, yayımına kısa sürede son veren küçük bir gazete de çıkarmıştı. 

Tebriz gazeteleri bunlardı. Odönemin bir başka saygın gazetesi de Urmiye'de çıkan Feryad'dı. Sahibi Mirza Habibullah Agazade, yazarı Mirza Mahmud Ganizade'ydi. 
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Molla Nasreddin ve Azerbaycan 


Söylediğimiz gibi Azerbaycan, Molla Nasreddin'e benziyordu. Biri diğerine sataşıyor, diğeri de ona şiirle yanıt veriyordu. Mirza Ali Asger Han-i Atabek İran'a dönünce Meclis ona çok zayıf bir tepki göstermiş, Molla Nasreddin de bunu fırsat bilerek (Sabir'in”“) dizeleriyle İranlıları eleştirmiş, İran'daki hareketi temelsiz olarak nitelemişti. O şiirlerden”! bazıları şunlardır: 


"He de görüm, ne oldu bes, ay balam iddiaların? 
Tutmuş idi yeri göğü nalelerin nevâların 

Yoksa ganıb da ayıbına boşlamısan edaların? 
Şimdi herif-i söz heman 

Men diyen oldu olmadı? 


Encümen ehlinin, goçak sen demedin mi bir teki 
Vermeyecek rıza gele ülkemize Atabek'i? 

Ne oldu tez boşaldı bes iş gören Encümen'deki? 
Köhne kapı, hem an taban 

Men diyen oldu olmadı?"? 


Atabek öldürülünce Azerbaycan da bunu konu edip o dizelere Türkçe bir şiirle karşılık verildi: 


"He göresin yerindedir bir be bir iddiamızı 
Gör nice müstecab edip tanrı bizim duamızı 
Verdi kemali lütf ile metleb u müddeamızı 
İmdi nice oldu molla emi 

Men diyen oldu olmadı? 


Encümen ehlinin dedin gayret u himmeti gerek 
Sen sayanı kenara koy gör neleri sayar felek 
Men demedim Atabek'in vardı başında bir kelek 
İmdi nice oldu molla emi 

Men diyen oldu olmadı? 


190 Mirza Ali Ekber Tahirzade Sabir (1862-1911): Molla Nasreddin başta olmak üzere, Hayat, 
Rehber, Debistan, İrşad, Güneş, Yeni Hakikat ve Malumat gibi gazetelerde, en bilineni Hophop olan değişik imzalarla yazan şairin şiirleri daha sonra Hophopname adında bir kitapta toplandı. O da dinsizlik ve Bâbilikle suçlanmıştı. (ÇN) 

191 Bakü Türkçesinin, İstanbul Türkçesiyle olduğu gibi Tebriz Türkçesiyle de farklılıkları vardır. 
Çeviride bu farklılıklar gözetilerek şiirlerin özgün dili korunmuştur. (ÇN) 

192 (Nevâ: Ses, nağme. Eda: Naz etme. Herif-i söz: Söz rakibi. Koçak: Yiğit. Boşaldı: Gevşedi. (ÇN) 
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Salmış idi tezelzüle canımı vâh vatan sesi 
Geldi kulağa nagehan gâsid-i hoş suhen sesi 
Nale diler Atabek'i battı bu neşeden sesi 
İmdi nice oldu molla emi 

Men diyen oldu olmadı?"53 


Molla Nasreddin bunları da yanıtlar, bazıları şöyle: 


"Lovğalaşıb a görmemiş! Çok da bele fırıldama 
Terbiyesiz uşak kimi boşu boşuna hırıldama 

Baş kulağın düzelmeyip çok da basıp gürüldeme 
Dinme danışma yat balam 

Sen diyen olmayıp hele 


Muntazam olmamış amel revnakı kâr olur mu ya? 
Subh tulu' etmemiş vakt-i nehâr olur mu ya? 

Bir gül açılmak ile de faslı bahar olur mu ya? 
Dinme danışma yat balam 

Sen diyen olmayıp hele 


Katl ettiniz Atabek'i men ki bu emri danmıram 
Var yine bin Atabeklinliz yoksa emelli ganmıram? 
Köhne kapı bu tezliğe tâzeleşe inanmıram 

Dinme danışma yat balam 

Sen diyen olmayıp hele 


Girem Atabek öldü de top ve tüfenginiz hani? 
Bahr-i amik-i harpte keşti-yi cenginiz hani? 
Eski hamamdır eski tas pesyeni renginiz hani? 
Dinme danışma yat balam 

Sen diyen olmayıp hele 


Söyle mene vezaret-i maliyeniz düzeldi mi? 
Ya, uzun el uzun papak kısalaşıp güdeldi mi? 
Ülkenize şimendifer yol tapabildi geldi mi? 
Dinme danışma yat balam 

Sen diyen olmayıp hele."4 
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194 


Müstecap: Kabul. Metleb u müddea: İstediklerimizi. Men diyen oldu olmadı: Benim dediğim oldu işte, olmadı mı yani? Tezelzül: Sarsılma. Nagehan: Ansızın. Gâsid: Elçi. Suhen: Söz. (ÇN) Lovğalaşma: Abartma. Hırıldama: Sırıtma. Dinme: Ses çıkarma. Danışma: Konuşma. Sen diyen olmadı hele: Senin dediğin olmadı daha. Revnak: Parlaklık, ilerleme. Subh tulu' etmemiş vakt-i nehâr: Sabahı olmamış gündüz vakti. Danmıram: İnkâr etmiyorum. Emelli: 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Azerbaycan'ın yanıtından bazı beyitler: 


"Gel olalım a hoş damak âzim-i mülk-i kuy-i Rey 
Mümkün olur mu bu yolu birden edek tamam tayy 
Türk diyor yavaş yavaş Arap şuveyy şuveyy 

Sende ki yoktu havsala 

Dinme danışma sabt ele 


Çokları ülkeden uzak baktı bize hırıldadı 
Eski kapı tabanı tek bir nefese cırıldadı 
Devri zamanı görmeden fırfıra tek fırıldadı 
Sende ki yoktu havsala 

Dinme danışma sabt ele,"195 


Azerbaycan'ın bu şiirleri Tebriz'de yaygınlaştı, çocuklar sokakta okumaya başladı. Buna benzer birçok şiir yazıldı. O günlerde bunların verdiği coşku ve heyecan değerliydi. 


Tahran Gazeteleri 


Tahran'a gelince, Meşrutiyet'ten sonraki ilk gazete Meclis'ti. Söylediğimiz gibi "ruhsat" sahibi Aga Mirza Muhsin, yayın yönetmeni ise Mirza Muhammed Sâdık Tebatebai'ydi. İyi kâğıda düzgün harflerle basılıyordu. Saygın gazeteler arasındaydı. Bu gazetede de genelde sık rastlanan türdeki makalelerin sayısı azdı ama en değerli gazetelerden biriydi, bu yayından da epey bilgi derledik. 

Bu gazetenin hikâyelerinden biri şuydu: Kuruluşundan epey sonraya kadar vekillerin Meclis'te söylediklerini yazarken vekilin adını da verirdi. Sonra, güya bizzat vekillerin ricası üzerine isimleri vermekten vazgeçti, konuşmaların hep "bir vekil" tarafından yapıldığını yazmaya başladı. Ama halkın Tebriz'den ve başka yerlerden gönderdiği itiraz mektupları üzerine eski usule döndü. Bu durum, halkın Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri ne kadar yakından izlediğinin, iyi ya da kötü olsun vekillerin söylediğine ne büyük ilgi duyduğunun göstergesidir. 

Meclis'ten sonra birçok gazete daha çıktı ortaya: Vatan, Nida-yı Vatan, Kilid-i Siyasi, Keşkül, Temeddün, Nida-yı İslam, Belediye, Subh-i Sâdık, Hayye alel Felâh, Sırat el-Müstakim, Kevkeb-i Dürri, Nevrüz, El Cemal, El Cinab, Muhakemat, Terakki, Fevayid-i Amme, Hayat, Câm-i Cem, Hürrem-i Irak-i Acem, 


Doğru dürüst. Ganmıram: Anlamıyor muyum? Girem: Diyelim ki. Bahr-i amik: Derin deniz. 
Keşti-yi cengi: Savaş gemisi. Pes: Öyleyse. Uzun el uzun papak: Muhammed Ali Mirza kastediliyor. Güdeldi: Kısaldı. Tapabildi: Bulabildi. (ÇN) 

195 o Gel olalım... âzim-i mülk-i kuy-i Rey: Tahran'a doğru yola çıkalım. Tayy etmek: Kat etmek. 
Sabr ele: Sabret. Fırfıra tek fırıldadı: Fırıldak gibi döndü durdu. (ÇN) 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Zeban-i Millet, Ademiyet, Hilmâmuz, Tedeyyün, İttihad, Ruh-ül Kudüs, Mecelle- yi İstibdat ve birçok benzer gazete. 

İlk dokuz ayda ya da biraz fazla süre içinde çıkan yayınlar bunlardı. Elbette bunları başkaları izledi. Gizli bildiri yazma hevesi geçmiş, bu sefer hevesler gazeteciliğe yönelmişti. Bu hevesin 1286 yılının (1907) bahar ve yaz aylarında en üst düzeye çıktığını, büyük bir kesimin deli gibi gazeteciliğe yöneldiğini söyleyebiliriz. 

Bu, Tahran halkının içinde bulunduğu duruma, Meşrutiyet Hareketi'nden ne derece etkilendiğine işaret eden başka bir göstergeydi. Bu konularda ayrı bir araştırma yapılabilir. 

Bu gazetelerden bazılarının yazarlarını tanıyoruz. Nida-yı Vatan'ın yazarı, daha önce sözünü ettiğimiz Mecdülislam-i Kirmani'ydi. Bu adamın kötü bir ünü vardı ve kısa sürede daha da kötü özellikleriyle ün yaptı. Bütün şatafatına rağmen gazetesinin geçim için çıkarıldığı açıktı. Temeddün'ün yazarı Müdebbirülmemalik'ti. Avrupa'daki durumdan ve büyük devletlerin siyasetlerinden haberdar olduğu gazetesinden anlaşılıyor, bu o günlerde değerli bir özellikti. Buna rağmen gazetesi pek yararlı değildi, hatta daha sonraları Zıllüssultan'ın taraftarı ve adamı oldu. Edibülmemalik, /rak-i Acem'de yazıyordu. Biricik yeteneği bir söz cambazı olmasıydı. Fahrülislam Tedeyyün'ün yazarıydı, (Amerika'da doğmuş) Urmiyeli bir Asuri'ydi, Müslüman olup Tahran'a gelmişti. Rahmetli Tebatebai'nin çevresindendi, onun talimatına uyarak rahipler ve başkalarıyla din mezhep polemikleri yapıyordu. Gazetesinin büyük kısmını bu dinsel polemikler oluşturuyordu. Ruh-ül Kudüs'ün yazarı Sultanülulema-yi Horasani'yi ileride daha iyi tanıyacağız. 

Diğer gazetelere gelince bunların yazarlarını tanımıyoruz ya da anlatmaya değer bulmuyoruz onları. Birçoğu, hiçbir değeri olmayan, "Kuracağın gazetede ne yazmak istiyorsun?" diye sorduğunuzda bu konuyu hiç düşünmediğini, ne yazmak istediğini kendisinin de bilmediğini anlayacağınız türden insanlardı. 
Aslında insanlar neden gazetede yazdıklarını da bilmiyorlardı. Yalnızca başkalarının bu işi yaptığını gördükleri için heveslenmişlerdi. 

Bazılarının ne olduğu çıkardıkları gazetenin adından anlaşılabiliyordu: Hayye alel Felâh, Sırat el-Müstakim, Hilmâmuz, El Cinab, Kilid-i Siyasi. Bu tür isimlerin arkasındaki niyet ne olabilirdi? 

Bir de gazeteleri görseniz! Halkı uyandırması veya ona bilmediği şeyleri öğretmesi gereken bu yayınların hepsi, sahiplerinin zamanı geçmiş düşüncelerine göre kaleme alınmış yazılarla doluydu. Biri felsefeden söz ederek, Meşrutiyet'i felsefi kanıtlarla açıklamaya çalışıyor, diğeri Sufilerden alıntı yaparak deliller ileri sürüyor, Mesnevi'den dizeler yazıyordu. Bir başkası ise Meşrutiyet'in İslami bir kurum olduğunu göstermek için Kur'an'a ve hadislere başvuruyordu. 
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Önemli olansa, hiçbirinin kendi yetersizliklerine eğilmemesiydi. Hiçbiri öğrenmeye gerek duymuyor ama hepsi öğretmek istiyordu. Meşrutiyet, Avrupa'dan gelmiş yeni bir kavramdı. Herkesin Meşrutiyet'in ne olduğunu anlaması ve öğrenmesi için epey zaman harcaması gerekirken kimse buna ihtiyaç duymadı, bu sözcüğü duyanların hepsi Meşrutiyet'i kendi kafasındaki kavramlara göre tanımladı, ne kadar bilgili olduğunu kanıtlamaya girişti. 

Yeni ortaya çıkan Meşrutiyet Hareketi, yepyeni bir hayat tarzının başlangıcıydı. Özgür bir hayat, ülkenin nasıl ayakta tutulacağı, halkın sorumlulukları, halk ile devlet arasındaki ilişkinin düzenlenmesi gibi alanlarda yeni bilgilerin halka öğretilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyordu. Felsefe, irfan ve benzeri akımlardan gelen işe yaramaz, köhne fikirler ortadan kaldırılmalıydı. Ancak onlar buna fırsat vermediler, Meşrutiyet'in gerçek anlamını çarpıtmaya giriştiler. Herkes ona kendi arzusunca farklı bir anlam yükleyerek işe yaramaz bir hale getirmeye başladı. 

Daha açık söyleyeyim: Meşrutiyet'in ilkelerine uymak yerine Meşrutiyet'i kendi davranışlarına ve hayat tarzlarına uydurmaya çalıştılar. 

Gazetelerde görülen "ayağı yere basmayan" cümleler gerçekten hayret vericiydi. Örneğin günün birinde bir kişi bilimi öven bir makale kaleme almak istiyor ve şunları yazıyordu: 

"Avrupa'yı boydan boya bir yeryüzü cenneti haline getiren şey ilimdir. Medeni milletlere efendilik ve saadet veren şey ilimdir. Japonya'yı birinci sınıf ülkeler arasına sokan şey ilimdir..." 

Bu, yirmi otuz satır boyunca böyle devam ediyordu. Ertesi gün "ahlakı" övmeye girişiyor ve bu kez aynı cümleleri "ahlak" sözcüğünü kullanarak tekrar yazıyordu. Sonraki gün sıra "medeniyeti" övmeye geliyor, aynı cümleler bir kez daha tekrarlanıyordu. Gazete yazıları yıllar boyunca bu yöntemle kaleme alındı, Hablülmetin, Meclis ve benzerleri gibi önde gelen gazeteler bile bu tarzı benimsediler. Bu bölümü uzatmayacak olsaydı bunların yazılarından örnekler de verebilirdik. 

Bunların birçoğunun saraylılardan şikâyet edip sızlanmayı, Şah'a ve çevresine hakaret etmeyi hürriyetçi olmak için yeterli saydığını daha önce söylemiştik. Ne kadar çok sızlanıp hakaret ederlerse o kadar iyi bir hürriyetçi olduklarını sanıyorlardı. Dolayısıyla bazı gazeteler dağarcıklarındaki her türlü ağır ifadeyi kullanıyordu. Bunların biri, öyküsünü ileride anlatacağımız Rühülkudüs'tü. 

Nida-yı Vatan, Temeddün ve Subh-i Sâdık dışında bu gazeteler uzun ömürlü olamadı, on ya da yirmi sayı sonra kapandı. Subh-i Sâdık da çok uzun ömürlü olamadı ama Temeddün ile Nida-yı Vatan Meclis topa tutulana kadar varlıklarını sürdürdü. 
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Diğer İki Gazete 


Tahran'da ilk dokuz ayın“9 sonuna doğru diğer gazetelerin yanı sıra iki saygın gazete daha çıkmaya başladı. Biri Tahran Hablülmetin'i, diğeri Sür-i İsrâfil'di. 

Hablülmetin'i, Müeyyedülislam'ın kardeşi Seyyid Hasan-i Kâşani kurdu. 
Kalküta'daki Hablülmetin'in bir dalı olarak kabul ediliyordu. İran'daki ilk günlük gazete olması, iyi kâğıda güzel harflerle basılması, makalelerinin daha kuvvetli ve bilgili bir yazar olan Seyyid Yahya Kâşani tarafından yazılması nedeniyle halk tarafından tutuldu. Meclis topa tutulana kadar çıkmaya devam etti. 

Haftalık olan Kalküta Hablülmetin'i çıkmaya devam ediyordu ama isteklisi azalmıştı. Çünkü o günlerde başka gazetelerin çıkmaya başlamasıyla halkın onu okuma ihtiyacı azalmıştı, özellikle Tahran'a ulaşmasının bir aydan fazla sürmesi, dolayısıyla yazılarının güncelliğini kaybetmesi bunda etkiliydi. Bu nedenle Tahran'da aynı adla bir dalını kurdular. Sayılarını incelediğimiz kadarıyla kendisinden daha iyi bir gazete oldu. 

Daha sonra anlatacağımız "Rus-İngiliz Antlaşması" sırasında ve yine bazı olaylar hakkında bu gazete iyi ve içerikli makaleler yayımladı. Seyyid Hasan için, Meşrutiyet Hareketi'ne karşı gösterdiği düşmanca tutum, Aynüddevle'ye verdiği destek ve İki Seyyid'in mücadelesine karşı beslediği düşmanlıktan sonra bu zaman kesitinde iyi işler yaparak eski yaraları sarmaya çalıştı diyebiliriz. 

Sür-i İsrâfil'e gelince, Mirza Kasım Han-i Tebrizi ile Mirza Cihangir Han-i Şirazi tarafından kurulmuştu, yazarlarından biri Mirza Ali Ekber Han-i Kazvini (Dehhüda) idi. Bu gazete de iyi kâğıda güzel harflerle basılıyordu, idarecileri bilgi sahibi kişilerdi. Bu da Meclis topa tutulana kadar yayımını sürdürdü. 

Bu gazetenin “Saçma Sapan" adında, Dehhüda tarafından kaleme alınan bir de mizah bölümü vardı. Sür-i İsrâfil bu yönden Molla Nasreddin ve Azerbaycan'a benziyordu. Okurları en çok bu bölümü izliyordu, çok okunmasının en büyük sebebi bu bölümüydü. 

Tahran gazetelerinin çoğunun kusurlu bir yönü vardı. Halkın duygularına yakın durmuyor, ortaya çıkan heyecana ayak uyduramıyorlardı. Bir halk, meşrutiyetçilik ve kanun düzeni isteğiyle ayaklanmış, insanların kalpleri heyecan ve umutla dolmuş, diğer yandan birkaç günde bir yeni bir hareketlenmeye yol açan yeni bir olay yaşanır olmuştu. Böyle günlerde bir gazete öğretmen yaklaşımıyla öncülük etmelidir. Yine, meşrutiyet ve kanun düzeninin doğru anlamının verilmesi, diğer milletlerin yaşam tarzı ve devletlerinin siyasetleri ve benzeri şeyler hakkında halkın bilincini geliştirecek yararlı bilgiler sunmalı- 


196 (o Meşrutiyet Fermanı'nın verildiği 5 Ağustos 1906 ile Atabek'in başbakan olduğu 4 Mayıs 1907 
arasında geçen süre kastedilmektedir. (ÇN) 
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dır. Halkın coşku ve heyecanına katkıda bulunup bu duygularını paylaşmalı, sevinciyle sevinip kederiyle kederlendiğini göstermelidir. O gazetelerin hiçbiri bunların herhangi birini yapma yeteneğine sahip değildi. En büyük istekleri gösteriş yapmak olduğundan felsefe, irfan ve hadislerden söz eden kupkuru yazılar yayımlamaktan başka bir işe girişmiyorlardı. İran'ın zenginliği olan şiir sanatını kullanarak sade ve anlaşılır dizelerle halkın coşku ve duygularını güçlendirmeye bile yardımcı olmuyorlardı. Zaman zaman yazdıkları şiirler ise bilindik Türkistan kasideleri ya da Hindistan gazellerinden başka bir şey değildi; daha ziyade kafiye düzgünlüğü veya bolca tersi'97 ve cinas'* peşinde koşuluyordu. Örneklerini verdiğimiz Molla Nasreddin ve Azerbaycan'ın halk Türkçesiyle yazılmış dizelerine Tahran'da rastlanmıyordu. 

Sür-i İsrâfil gazetesi bu açıdan onlardan ayrılıyordu. Halkın duygu ve arzularına bir ölçüde daha yakındı. Gelişmeleri ele alıp bunlar hakkında makaleler yazıyordu. "Saçma Sapan" bölümü genellikle güncel olayları ele alıyordu. Örneğin o günlerde Tebriz'de olduğu gibi Tahran'da da ekmek zor bulunuyordu. 
Halk sıkıntı çekiyor, fırıncılar da bunu fırsat bilip kullandıkları una toprak katıyorlardı. Sür-i İsrâfil, bir sayısında "Saçma Sapan"ı buna ayırdı. 

Söylediğimiz gibi Güçanlı kızlarının satılması konusu uzun zamandan beri Meclis'te görüşülüyordu. Millet Meclisi, bu kızları geri getirmeye çalışıyordu, bu suçun muhatabı olduğu düşünülen Horasan Valisi Âsafüddevle Tahran'a çağırılmıştı. Millet Meclisi onu sorguya çekti ve davayı çok dikkatli bir şekilde takip etti. Güçanlı kızlarının evlerine dönmesi artık hürriyetçilerin esas arzularından biri haline gelmişti. Sür-i İsrâfil'in bu konuda yazdığı dram tarzındaki parçada kızların ağzından basit, duygulu dizeler vardı: 


"On yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi 
Tanrım, kimse düşünmüyor bizi!" 


Söylediğimiz gibi Meşrutiyet Hareketi ilk başladığında esas olarak "şeriat istemi" düşüncesi ve rengi hâkimdi. Zamanla "vatanseverlik" düşüncesini ve rengini aldı. Bu iki renklilik gazetelere de yansımıştı. Sür-i İsrâfil başından itibaren yenilikçi yolu benimsedi, yazarları Avrupa ve Avrupa ülkelerinin tarihi konusunu iyi bildiklerini gösterdiler. Bu yenilikçi düşünceleri yüzünden bazılarının düşmanlığına maruz kaldı, hatta rahmetli Tebatebai bile rahatsız oldu. 
Bir keresinde İlimler Bakanı'nın emriyle yayımı yasaklandı ama daha sonra yayımına izin verildi. Sür-i İsrâfil, Millet Meclisi'nin topa tutulmasına kadar ya- 


197 oTersi' (Ar.): Bir beyitteki dizelerde sözcük ve tümcelerin, tartım ve uyak açısından birbirine 
uygun olması. (ÇN) 

198 Cinas (Ar.): Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine 
yakın birkaç yerde kullanma. (ÇN) 
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yımlanmaya devam etti. Mirza Cihangir Han ve diğer yazarlarının hikâyesini ileride anlatacağız. 

Meşrutiyet'in ilk dokuz ayında Tebriz ve Tahran dışında yalnızca iki gazete çıktı: Biri daha önce sözünü ettiğimiz Urmiye'deki Ferverdin'di, adını anmamız gereken diğeri de İsfahan'ın Cihad-i Ekber'iydi. Bildiğimiz kadarıyla Hemedan, Meşhed, Reşt ve benzeri gibi şehirlerde bu dokuz ay içinde gazete yayımlanmadı. 
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FOTOĞRAFLAR-BİRİNCİ KİTAP" 


—— Şa — 


199 Farsça baskıdaki fotoğraf numaraları Türkçe çeviride korunmuştur. 1 numaralı fotoğraf 
Birinci Kitap'ın başındadır. 7 numaralı fotoğraf yoktur. İki fotoğrafa, 70 numara verilmiş, çeviri sırasında bunlar 70.1 ve 70.2 olarak ayrılmıştır. (ÇN) 


271 


2. Soldan sağa: Mirza Ali Han-i Eminülmülk, 3. Mirza Muhammed Hasan-i Aştiyani Hacı Mirza Hüseyn Han-i Sipehsâlâr, 
İran'ın Büyükelçisi Muinülmülk. Bu fotoğraf 
1252 (1290 (1873)) yılında Nasıreddin 
Şah ilk Avrupa yolculuğuna çıktığında 
İstanbul'da çekilmiş. Eminülmülk, bildiğimiz 
Eminüddevle'dir. 


4. Nâsıreddin Şah 5. Rahmetli Eminüddevle 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mam m yk İL lr e ğe 


6. Muzaffereddin Şah ile İmparator Nikolay'ın kardeşi Rus devleti veliahdı. Arkada duranlar: Birinci ve ikinci tanımadığımız Rus saray mensupları. Üçüncü Erfa'üddevle, dördüncü Atabek, beşinci Hekimülmülk ve altıncı Müvessikülmülk'tür. 


8. Naus'u molla elbisesiyle gösteren ve büyük yankı uyandıran fotoğraf. Fotoğraftaki diğer kadın ve erkekler Naus'un yanında çalışan Belçikalılardır. 
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nun deneme toplantısı 


9. Tahran'da olduğu söylenen Basiret İlkokulu 


a > “ di “. 
Mar Bpap 

pin meye a 
Die ak mn 
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11. Hablülmetin'in sahibi Seyyid Celaleddin 


10. Abdürrahim Talıbof 


aşka bir Belçikalıyla molla elbisesinde. Anlaşıldığı kadarıyla bu fotoğraf daha geç ele geçtiği için velvelenin nedeni olmamış. 


» di : i > « ça 9) N 


12. Naus b 


ge mk 


13. Rahmetli Behbehani 14. Sadrülulema 
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15. İmam Cuma Hacı Mirza Ebul Kasım 16. Emir Bahâdır-i Cenk 


17 Aynüddevle 18. Sâdüddevle 
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> — 


19. Seyyid Cemal-i Vaiz 20. Hacı Mirza Hasan-i Rüşdiyye 


21. Hacı Şeyh Muhammed-i Vâiz 22. Nâsırülmülk 
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23. Nasrüssaltana 


25. Sığınanlar 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ığınanlar 


26.5 


ların öğle yemeği sinileri 


27 Sığınan 
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28. Sığınma hareketindeki Dârülfünün öğrencileri 


29. Sığınma hareketinde kahvecilerin çadırı 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ığa 


yi Bonekdar. Sırtını sand 


30. Sığınma hareketinde Hacı Muhammed Taki 


ir. 


vermiş oturan Hacı Muhammed Taki'd 


lar kitlesini göstermektedir. 


31. Bu fotoğraf sığınan 
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33. Bu fotoğraf 13 Cemâziyelâhir'i 14'üne (25 Temmuz 1907| bağlayan gece kadınların da katıldığı kutlamaları göstermektedir. 
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35. Bu fotoğraf Geçici Meclis'in görkemli açılış günündeki oturumundan bir bölümünü göstermektedir. 
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36. Bu fotoğraf Geçici Meclis'in görkemli açılış günündeki oturumundan bir bölümünü göstermektedir. 


EE 8 er yi ea Şi in. ga 
37 Bu fotoğraf Tebriz Kerimhaniler ile önderleri Aga Şeyh Ali-yi Cevan'ı göstermektedir. 
Bu fotoğraf Meşrutiyet'in başlamasından iki üç yıl önce çekilmiştir. 
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38. Bu fotoğraf, Hacı Mirza Hasan-i Müctehid ile etrafındakileri göstermektedir. 


39. Mirza Aga Han-i Kirmani 40. Şeyh Ahmed-i Ruhi 
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41. Cafer Aga Şekkak adamlarıyla birlikte 


42. Cafer Aga'yı öldüren Zergam ve kardeşi Sam Han 
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KAMET 210 e ln 
43. Soldan sağa: Mirza Muhammed Ali Han-i 
Terbiyet, Seyyid Hasan-i Takizâde, Seyyid Hasan-i 
Şerifzâde, Mirza Mahmud Han-i Hakkâkbaşı 


44. Çarşıyı kapattırmak için giden dört kişi. Bu fotoğraf olaydan sonra çektirilmiştir, çarşıyı kapatma durumundaki hallerini görüntülemek istemişler. 
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45. Muzaffereddin Şah'ın Veliaht'a çektiği telgraf 46. Veliaht Muhammed Ali Mirza 


47. Mir Haşim-i Deveçi 48. Hacı Mehdi Aga-yi Kuzekonani 
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49. Hacı Resul Aga Sedekiyâni 


50. Meclis Başkanı Sani'üddevle 
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51. Bu fotoğraf Birinci Millet Meclisi'ndeki Tahran vekillerini göstermektedir. Adları şöyle Ön sırada yerde oturanlar (sağdan sola): 
1. Mirza Mahmud-i Kitabfürüş, 2. Hacı Mirza Ahmed-i Zergerbaşi, 
3. Hacı Muhammed Taki-yi Bonekdar, 4. Erbab Cemşid, 5. Hacı Şeyh İsmail-i Bulurfuruş, 
6. Hacı Seyyid Muhammed-i Saetsaz, 7 Hacı Müinüttüccar, 8. Esedullah Mirza, 
9. Hacı Muhammed Bâkır-i Sâbüni, 10. Üstad Golam Reza, 11. Hacı Ali Ekber-i Pilavpez, 
12. Hacı Abdülvahab-i Kolahduz, 13. Mirza Hüseynkulu Siygâri, 14. Şeyh Hüseyn Ali, 
15. Şeyh Hüseyn, 16. Meşhedi Bâkır-i Bakkal. 
Sandalyede oturan yirmi kişi: 
1. Hacı Muhammed İbrahim-i Vâris, 2. Hacı Muhammed Ali-yi Şalfürüş, 
3. Hacı Seyyid Muhammed-i Sarraf, 4. Hacı Seyyid İbrahim, 5. Murtazavi, 6. Hacı Eminüzzarb, 
7 Hacı Muhammed İsmail, 8. Mirza Tahir, 9. Vüsukuddevle, 10. Aga Mirza Muhsin, 
11. Sani'üddevle, 12. Seyyid Muhammed Taki-yi Herati, 13. Hacı Seyyid Muhammed Bâkır, 
14. Hacı Seyyid Aga Tirfürüş, 15. Yahya Mirza, 16. Azimülmülk, 
17 Seyyid Hüseyn-i Burucerdi, 
18. Seyyid Mehdi, 19. Seyyid Mustafa, 20. Fethiye ?. 
Arkada duran on bir kişi: 1. Hacı Mirza İbrahim Han-i Hayyat, 2. Muhbirülmülk, 
3. Molla Hasan-i Vâris, 4. Doktor Veliyyullah Han, 5. Sâdık Hazret, 
6. Hacı Muhammed Taki-yi Şâhrudi, 7 Seyyidül Hükemâ, 8. Hasan Ali Han, 
9. Hacı Abbass Ali-yi Nânva, 10. Üstad Hasan-i Mimar, 11.Muhakkiküddevle 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Sd 
52. Birinci Meclis Başkan Yardımcısı 23. Hacı Seyyid Nasrullah-i Vüsukuddevle Takavi 


54. Bu fotoğraf Tebriz ayaklanmasının kimi önder, Encümen temsilcisi ve Millet Meclisi'ne seçilen milletvekillerini göstermektedir. 
Sağdan sola ön sırada duranlar: Encümen çalışanlarından biri olan Mir Yakub, Hacı Gani-yi Sarraf, Mirza Cevad-i Nâtık (Nâsihzâde), Encümen Başkanı Hacı Nizamüddevle, Rahmetli Şeyh Selim, Mirza Fazl Ali Aga, Şerifüddevle, Hidayetullah Mirza, Hacı Muhammed Aga Hariri. Arkada duranlardan: Hacı Nizamüddevle'nin arkasında duran Hacı Mehdi Aga Kuzekonani'dir. Az ötedeki Hacı Meliküttüccar dır. 


292 


25. Azerbaycan'ın sekiz milletvekili Bakü'de. Sağdan sola: Hacı Mirza İbrahim Aga, Müsteşarüddevle, Talıbof, Aga Mirza Fazi Ali, Müşerrefüddevle, Hidayetullah Mirza, Ehsenüddevle, Hacı Mirza Aga Ferşi 


56. Kerbelai Ali Mösyö 57. Muzaffereddin Şah 
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58. Başına büyük gelen ve ağırlık yapan 59. Mirza Nasrullah Han-i Müşirüddevle şahlık tacıyla Muhammed Ali Miza (Sadrazam) 


60. Müşirüssaltana (Adliye Bakanı) 61. Hacı Muhbirüssaltana. Bu fotoğraf o dönemden birkaç sene sonra çekilmiştir. 
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62. Fermanferma 63. Serj Markoviç Şapşal 


64. Azdülmülk 65. Şudâüssaltana 
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66. Seyyid Ekber Şah 


67 Tebrizli hürriyetçileri ve o yolda mücadele eden bir grubu gösteren bu fotoğraf 1286'de 
(1325 (1907)) çekilmiştir. Sağdan sola adları şöyle: 
Birinci sıra: 1. Mir Kâsım-i Lilavai, 2. Aga Kerim-i Eskendani, 3. Ali Mösyö'nun oğlu Hasan, 
4. Ali Mösyö, 5. Zergam, neden hürriyetçilerin arasında olduğu bilinmiyor. 
6. Ali Mösyö'nun oğlu Kadir, 7 Tanımıyoruz. 
İkinci sıra: 1 ve 2. Tanımıyoruz. 3. Hacı Muhammed Emu'nun oğlu Mahmut Aga, 4. Mir Ali Ekber-i Sarrâc, 5. Hacı Muhammed Emu, 6. Tanımıyoruz. 
Üçüncü sıra: 1. Tanımıyoruz. 2. Meşhedi Muhammed Ali Han, 3. Tanımıyoruz. 
4. Kerbelai Hüseyn-i Bağban, 5. Tanımıyoruz. Dördüncü sıradan kimseyi tanımıyoruz. 
Beşinci sırada elinde tüfek tutan Hacı Aga Fişenkçi, yanındakiyse Ali Mösyö'nün oğlu Hacı Han'dır. 
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68. Hacı Şeyh Ali Asger-i 69. Rahmetli Mirza Ali Vâiz o 70.1. Hacı Mirza Hasan-i Şükühi Lilavai 


70.2. Bu fotoğraf Urmiyeli (Rizaiyye) bir grup hürriyetçiyi göstermektedir. 
Birinci sırada, sağdan sola: Birinci Meşhedi İsmail, üçüncü Meşhedi Bâkır Han ve beşinci Mirza Mahmud-i Selmasi'dir. Diğerleri tanınamadı. 
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72. Sikatülislam 


73. Tebriz'in hürriyetçi tacirlerinden biri 74. Hacı Rahim Aga Baküçi Hacı Muhammed Bala 
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75. Anlaşıldığı kadarıyla bu fotoğraf 1288'deki (1327 (1909)) bir misafirlikte çekilmiştir. 
Birkaç hürriyetçiyi gösterdiği için buraya alınmıştır. 
Birinci sıra sağdan ikinci Mirza İsmali-i Nevberi, üçüncü Şeyh Muhammed-i Hiyabani, dördüncü Mirza Muhammed Ali Sultanülüdebâ, altıncı Hacı Şeyh Ali Ekber Ehrâbi. 
İkinci sırada dördüncü Hacı Muhammed Ali Bademçi'dir. 


76. Molla Hamza Hiyabani 
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77. 1286'da (1325 (19071) çekilen bu fotoğraf Seyyid Hasan Şerifzâde, Müşirüssanayi' ve Hacı Ali-yi Devâfürüş'u ilkokulların büyük öğrencileriyle bir arada göstermektedir. 


< : eği 


78. Ziyâülulema, dayısı Hacı Muhammed Kuli Han'la 
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79. Mirza Cihangir Har-i Şirazi 


80. Mirza Ali Eber Han-i Dehhüda 
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İKİNCİ KİTAP 


—— ŞE--—— 


81. Abbas Aga Tebrizi 


ALTINCI BÖLÜM 


ATABEK HANGİ HİLELERE BAŞVURDU? 


—— Şe — 


Bu bölümde Atabek'in Meşrutiyet kurumunu yıkmak için yaptığı hileler, işbaşına gelmesinden mollaların meşrutiyetçilerden ayrılmasına kadar meydana gelen olaylar ele alınmıştır. 


Atabek'in Düşünceleri 


Söylediğimiz gibi Mirza Ali Asger Han-i Atabek'in İran'a gelmesi, Meşrutiyet tarihinde yeni bir dönem açtı. Nazik tavır ve görünüşüne rağmen kalbi düşmanlıkla, kinle doluydu. Vaatlerine, yeminlerine karşın tek amacı Meşrutiyet'i yıkmaktı. Muhammed Ali Mirza ile danışmanları, onu uyanıklığını, deneyimini kullanarak hareketi ve devrimi ortadan kaldırmak amacıyla İran'a çağırmışlardı. 

Söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza, Atabek'in gelişinden önce bizzat mücadeleye kalkışmış ancak yenilmişti. Bu seferki planı Meclis'e karşı ikiyüzlü davranmaktı. Hiçbir şekilde Meclis'le işbirliği yapmayacak, İran'daki bütün valileri ve güç sahiplerini karışıklık çıkarmaya, insanlara eziyete ve zulmetmeye yönlendirecek, ulema arasına anlaşmazlık tohumları ekerek kimilerini Meclis'e düşman hale getirecekti. 
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Atabek bu planı genişleterek çok hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçti. 
Hilelerinden biri Meclis'teki önderlerden bazılarını istifa ettirmek, vekillerin bir kısmını yanına çekmek, böylece Meclis'in görkemini ve gücünü ortadan kaldırmaktı. Bu hileyi ne büyük bir maharetle uyguladığını göreceğiz. 

Onun gelişinden önce kimi yerlerde karışıklık çıkmış, Irak'ta? Hacı Aga Muhsin, Kum'da Mütevellibaşı ve Şiraz'da Kavamülmülk her biri ayrı bir şekilde Meclis'e ve Meşrutiyet'e karşı düşmanlık yapmaya başlamışlardı. Irak'ta köy sahibi mollalardan olan Hacı Aga Muhsin, gözü kara ve zalim bir adamdı. Zulmü nedeniyle Meşrutiyet hareketinden önce Tahran'a çağırılmıştı. Bugünlerde Irak'taydı, artık ya kendiliğinden ya da Muhammed Ali Mirza'nın kışkırtmasıyla eskiden olduğu gibi eylemlerine tekrar başlamıştı. Söylendiğine göre yağma ve katliam için köylere atlılarını gönderiyordu. Müctehid olmasına rağmen bir Şahseven?”! gibi davranıyordu. Gaddarlığı Meclis'te birçok kez söz konusu olmuştu. 1286 Ordibeheşt'inin 9'u (17 Rebiyülevvel 1325 (30 Nisan 1907) Salı günkü oturumda İbrahimâbâdlı kadınların Kum'dan gönderdikleri telgraf okundu. 
Telgrafta, "İkinci Şeyh Ubeydullah"?? Hacı Aga Muhsin'in emriyle akrabalarından on dört kişinin öldürüldüğü, on yedi on sekizinin ağır şekilde yaralandığı, bir grup insanın da esir alınarak hapsedildiği anlatılıyordu. Bu telgraf Meclis'te büyük tepki çekti. 

Bir vekil “Eğer durum böyleyse bizim burada oturup konuşmamızın bir faydası yok!" dedi. 


200 Kastedilen, Arap Irakı ile karıştırılmaması gereken Acem Irakı'dır. İran'ın merkezinde 
yer alan bu bölge eyalet ve vilayetlere sahipti. Kuzeydoğudan Rey (bugünkü Tahran), güneydoğudan İsfahan, kuzeyden Azerbaycan, batıdan ise yaklaşık bugünkü Irak sınırı ile çevriliydi. Kirmanşah, Hemedan, Melayer ve Irak gibi kentler bu bölgeye dahildi. Selçuklular zamanından kalan bu ad ve fazla değişmeyen ülke taksimatı Meşrutiyet'e kadar sürdü. 
Bir müddet haritalarda yer aldıysa da ülkenin bugünkü idari taksimatıyla ortadan kalktı. 
Günümüzde bu bölgede Kirmanşah, Hemedan, İsfahan, Kazvin ve Merkez vilayetleri bulunmaktadır. Son idari taksimatta bölünerek merkezi Erâk kenti olan Merkez Vilayeti olarak adlandırıldı. Bundan sonra Irak-ı Acem'i tanımlamak için Farsça metinde olduğu gibi yalnızca Irak kelimesi kullanılacaktır. (ÇN) 

201 Şahsevenler: İran tarihinde etkin toplumsal ve siyasi roller oynamış aşiretler birliği. 
Safeviye'nin en büyük şahı Şah Abbas (15871629) tarafından görünüşte Osmanlılara karşı oluşturulan ama esas amacı Kızılbaş hükümranların artan nüfuzuna karşı koymak olan, aralarında Kızılbaşların da olduğu Türk ve Kürt aşiret ve ailelerden oluşan birliktir. 
Şahseven reisleri Meşrutiyet Devrimi'nde Azerbaycan'ın çeşitli nahiyelerini ve Erdebil kentini yağmalamak üzere bazı aşiret reisleriyle birleştiler. Rusya'nın gizli desteğiyle Tahran'a girme ve Muhammed Ali Şah'ı yeniden tahta geçirme girişimleri 1910 yılında yenilgiye uğratıldı. 
Şahseven adı 1979 Şubat Devrimi'nden sonra Elseven olarak değiştirildi. (ÇN) 

202 Şeyh Ubeydullah, Nâsıreddin Şah zamanında sözde askeri harekât ve "Rafızilerle" savaş 
bahaneleriyle Osmanlı topraklarından Azerbaycan'a saldıran büyük Kürt "şeyhlerinden" biriydi. Adamları önlerine gelen erkek, kadın ve çocuğu katleder, her şeyi yağmalayıp yıkarlardı; bu nedenle gaddarlıkla ün salmıştır. 
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Bir diğeri "Hacı Aga Muhsin'in cinayetleri bundan çok daha fazla, senin 'E$er durum buysa' demen çok garip kaçıyor" diye yanıtladı. 

Kum'da Mütevellibaşı çevresine bir grup insan toplamış, Meşrutiyet'e karşı saldırıya geçerek hürriyetçilerin hareketini bastırmaya çalışıyordu. Onları Encümen'e sokmuyor, halka pervasızca baskı yapıyordu. Bir grup kendisini dava etmek için Tahran'a gitti, cinayetleri Meclis'te birçok kez dile getirildi. 

Ailesi uzun yıllar boyunca Şiraz'ı yöneten, Fars'ta birçok yandaşı ve adamı bulunan Kavamülmülk, Meşrutiyet'e karşı düşmanca tavır içindeydi. Bir yanda kendisi ve oğulları diğer yanda "Encümen-i İslami" ve hürriyetçiler, aralarında çetin bir çekişme başlamıştı. Hürriyetçiler telgrafhanede toplanmıştı, Kavamülmülk ve adamları Yeni Cami'yi üs olarak kullanıyorlardı. Meclis'e her gün acı ve inlemeyle dolu telgraflar geliyor, bunlar Meclis'te görüşülüyordu. Tahran'daki Şirazlıların kurduğu "Encümen-i İttihadiye-yi Fars" (Fars Birlik Encümenil, hemşerilerine destek olmak için harekete geçip Baharistan'da çadır kurdu, adaletin sağlanması isteğiyle Meclis'e başvurdu. 

Meclis'in konuyu hükümete defalarca bildirmesine rağmen Atabek göreve başlayana, Meclis'le işbirliği yapacağı sözü verene kadar bir sonuç alınamadı. Bu konuda (Meclis ve kamuoyul| kararlı olduğundan Atabek görünüşü kurtarmak için Hacı Aga Muhsin ve Mütevellibaşı'nı telgrafla Tahran'a çağırıp Kavamülmülk'ü de valilikten aldı. Ama bunlardan bir sonuç çıkmadı, muhatapları telgraflarını yok saydılar. 

Meclis'in toplanma günü olan 16 Ordibeheşt (24 Rebiyülevvel |7 Mayıs 19071) Salı günü Baharistan'ın bahçesinde büyük bir hengâme koptu. Adalet için oraya sığınan Şirazlılar, o gün diğer encümenleri yardıma çağırdı. Kum ve Irak'tan, Mütevellibaşı ile Hacı Aga Muhsin'den davacı olup adalet arayan mazlumlar da onlara katıldı. 

Bu dönemdeki sorunlardan biri de Bağdadi Şahsevenlerin bir Rus "polkovnik"?2 olan valilerinden hoşnutsuzluklarıydı. Kazak kışlası komutanı olarak İran'a getirilen "polkovnik", aynı zamanda Sâve çevresine yerleşen Bağdadi Şahseven aşiretinin hükümranıydı. Halka baskı uygulamak, eziyet etmek için elinden geleni yapıyordu. Kazak kışlasındaki İranlı subaylara da çok kötü davranıyordu. 

Hütriyetçi hareketin başlamasından sonra bazı komutanlar ona karşı çıkarak Kazak kışlalarından ayrıldı. Şahseven aşireti de ona karşı çıktı, şikâyetlerini dile getirerek adalet istedi. Bu arada Baharistan'da sığınma eyleminde olan Şahsevenlerden bir grup da o gün diğer eylemcilere katıldı. 

Adalet isteyenler birkaç bin kişiyi bulmuştu, galeyana gelip kıpırdanmaya başladılar. Önce Kavam'ın zulmü hakkında konuşmalar yapıldı, Şiraz'dan 


203  Polkovnik (Rus.): Albay. (ÇN) 
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gelen ve "Kavam'ın kötülüklerini artırdığını, büyük ulemadan bazılarına zarar verip onları taciz ettiğini, birkaç kişinin ölmek üzere olduğunu" bildiren bir telgraf okundu. Sonra Iraklılar, Kumlular ve Şahsevenler sırayla Hacı Aga Muhsin, Mütevellibaşı ve "polkovnik"in yaptığı haksızlıkları anlattılar. 

Peşinden, Kum ve Irak'tan yeni gelen Seyyid Muhammed Refi' adında biri yüksek bir yere çıkarak konuşma yaptı. İlk olarak Kumluların kötü niyetlerinden ve Meşrutiyet'e karşı olduklarından, sonra Mütevellibaşı'nın adaletsizliklerinden, daha sonra da Hacı Aga Muhsin'in despotluğundan ve Irak'ta kurduğu baskıdan, insanları çarşıyı kapatmaya zorladığından, iki kişinin evini yağmaladığından, birkaç bin atlı toplayarak Ali Han'ın peşine İbrahimâbâd'a gönderdiğinden, atlıların İbrahimâbâd'ı kanlı bir çarpışmayla ele geçirdiğin- den, on dört kişiyi katledip on sekiz kişiyi yaraladıklarından, üç yaşında bir çocuğu kuyuya attıklarından, kadınlara pervasızca eziyet edip zarar verdiklerinden söz etti. 

Bu hikâyeleri ağıt yakar gibi anlatıp herkesi ağlattı. İnsanlar hüngür hüngür ağlayarak Hacı Aga Muhsin'i, Mütevellibaşı'nı ve “polkovnik"i lanetle andılar, beddualar ettiler. 

Konuşmalar bitince herkes Meclis salonuna doğru hareketlendi. Bir kez daha adalet isteyip çare aradılar. Kanun-i Esasi'nin tamamlanıp yayımlanmasını talep ettiler. Meclis'teki vekiller yerlerinden kalkınca önlerine geçerek çıkmalarına engel oldular. Sâ'düddevle öne çıkarak onlara nasihatlerde bulundu, Atabek'in evine gidip Kavam, Hacı Aga Muhsin, Mütevellibaşı ve "polkovnik"in Şiraz, Irak, Kum ve Sâve'den çıkarılmalarını istemeyi ve sonuç alınana kadar işi takip etmeyi şahsen üstlendi. Böylece halkı yatıştırıp vekillerin yolunu açtı. 

Ama Sâ'düddevle'nin Atabek'in evine gitmesinin tek sonucu vekillikten istifa etmesi oldu. Atabek, onu kandırarak Saray'ın safına çekti. Mutlakıyet zamanında Meşrutiyet ve kanun uğruna isyan etmiş, karşılığında bakanlık görevinden alınıp büyük üzüntü ve sıkıntı içinde aşağılanarak Yezd'e sürgün edilmiş, daha sonra Meşrutiyet zamanında halkın büyük takdirini kazanmış, ihtişam ve hürmetle Tahran'a dönmüş, Meclis'te seçkin bir vekil olmuş ve halk tarafından "Halkın Babası" unvanı verilmiş bu adam bunları unutarak gözünü her şeye kapatmış, zirvedeki saygın yerini bırakarak Saray'ın tarafına geçmiş, Meclis'ten istifa etmişti. 

Atabek'in Mirza Melkem Han ve Talıbof'tan buna getirdiği mektupların hikâyesini yazmıştık ama istifaya bu mektuplar yol açmış olamaz çünkü ne Talıbof ne Mirza Melkem Han onun Meclis'ten istifasını istemişlerdi. Bunun sebebinin bizzat kendi değersizliği olduğu söylemeliyiz. Onun Meclis'ten ayrılmasıyla Müşarülmülk ve bazı başka vekiller de istifa ettiler. Meclis'i bu vekillerden yoksun bırakmak Atabek için bir zaferdi. 
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Kavam ve diğerlerinin hikâyesine, bu çalkantı ve gösterinin sonucuna gelince 18 Ordibeheşt (26 Rebiyülevvel (9 Mayıs|) Perşembe günü İçişleri Bakanı'nı (Atabek) temsilen Meclis'e giden yardımcısı Muhteşemüssaltana bu konuda şunları söyledi: 

Hacı Aga Muhsin iki gün içinde Irak'tan ayrılacaklar. 

Kavamülmülk ve oğullarına gelince, kendilerine telgrafla kesin talimat gönderildi, birkaç gün içinde ayrılacaklarından emin olabilirsiniz. ... Hazreti Masume'nin204 Mütevellibaşısı da çağırılmıştır. 

Oysa bunlar aldatmacadan başka bir şey değildi, Atabek'in bu sorunları çözmek yerine Meclis'in başına yeni dertler açacağını göreceğiz. 


Hacı Şeyh Fazlullah'ın Düşünceleri 


Bu arada "Kanun-i Esasi'nin ekleri" hikâyesi gündemdeydi. Söylediğimiz gibi Tebriz halkı Kanun-i Esasi'yi eleştirerek bazı ekler yapılmasını istemişti. 

Meclis, çaresiz bir komisyon kurdu. Bu komisyon "Kanun-i Esasi'nin Eki" adı altında daha geniş bir kanun yazıp hazırladı. Ancak fesatçıların eline bahane vermemek için eki ulemaya inceletmek istediler. Dolayısıyla Meclis'te Behbehani, Tebatebai, Hacı Şeyh Fazlullah ve diğer ulemadan bazılarının bir araya gelip konuyu tartışacakları toplantılar düzenlendi. 

Ama bu görüşmeler ulema arasında bölünmeye yol açtı, sorunlara neden oldu. Konuyu açıkça aktarabilmemiz için bu noktada biraz ara verip bu ulemanın düşünceleri ve emelleri hakkında birkaç söz söylemeliyiz: 

Söylediğimiz gibi Tahran'da meşrutiyet hareketini İki Seyyid başlatmıştı. 
Sadrülulema, Hacı Şeyh Murtazâ Aştiyani, Şeyh Muhammed Reza-yi Kumi ve diğer bazı mollalar onlarla ittifak içindeydi. Cuma Camisi'ndeki sığınma eylemi başladığında ve Kum'a göç ettiklerinde Hacı Şeyh Fazlullah da onlarla birlikte oldu, sonra da sürekli işbirliği yaptı. 

Meşrutiyet başarılı olup Meclis açıldıktan sonra diğerleri kendilerine göre birer menfaat kapısı bulup ayrıldı, İki Seyyid ile Hacı Şeyh Fazlullah kaldı. 
Meşrutiyet'i kendi eserleri saydıklarından onu korumaktan vazgeçmediler. İki Seyyid, seçilmiş vekil olmamalarına rağmen Meclis'in bütün oturumlarında hazır bulundu, görüşmelere katıldı. Hacı Şeyh Fazlullah da arada bir Meclis'e geliyordu. 

Meşrutiyet'in ilerlemesini sağlamalarına rağmen bunların düşünce ve emelleri farklıydı. İki Seyyid gerçekten Meşrutiyet ve kanun istiyordu. Ancak Hacı Şeyh Fazlullah, "şeriatın güçlenmesini" amaçlıyordu ki bu da onu diğerlerinden tamamen farklı kılıyordu. 


204 İmam Rıza'nın kız kardeşi Hz. Fatıma Masume'nin türbesi Kum şehrindedir. (ÇN) 
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İki Seyyid, İran'ın güçsüzlüğünü ve perişanlığını görüyor, Avrupa ülkelerinin gücü ve düzeni hakkında haberler alıyorlardı. Birçok eylemci gibi bu durumun sebebinin İran'da Avrupa'daki gibi bir Meşruiyet ve kanun egemenliği bulunmaması olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden Meşrutiyet ve kanun düzeni getirmek için canıgönülden mücadele ediyorlardı. Ne var ki Şii ulemanın bir mensubu olarak şüphesiz "şeriat" ve "mezhep" destekçileriydiler. Bu yüzden şeriatla çelişen yasalara olumlu bakmıyor, |şeriatla çelişen yasaların| geçmesini engellemeye çalışıyorlardı. 

Onları Necef'ten destekleyen, ihtiyaç duydukları her durumda telgraf ve mektuplarıyla yardım sağlayan Ahund Molla Kâzım-i Horasani, Hacı Şeyh Abdullah-i Mazenderani ve Hacı Mirza Hüseyn-i Tahrani de aynı görüşteydi. 
İleri sürülen sorulara şu şekilde yanıt vererek görüşlerini açıklıyorlardı: 

"Şeriatın Sahibi (İmam-i Zaman?) şimdi gaybubette olduğu ve 'şeriatı uygulama' imkânı bulunmadığı ve ister istemez 'zalim yöneticiler' baskın geldiği için onların mutlak güç ve baskısını dizginlemek amacıyla bir kanun olması, 'ümmetin âkilleri'nin bir meclis kurup işleri 'danışması' daha iyi olacaktır." 

Düşünceleri bu şekildeydi. Meşrüta ile Meşrüa arasında bir ayrım gözettikleri söylenmelidir. Dolayısıyla biri "Meşrüta, Meşrüa olmalıdır" dediğinde hemen bağırarak "Seni öküz kafalı, Meşrüta Meşrüa olmaz" diye yanıt veriyorlardı.?9“ 

Ama hâlâ şeriata bağlılardı, "şeriatı" açıkça ihlal eden kanunların geçmesini istemiyor, "mezhebe"”7 uymayan herhangi bir şeye izin vermiyorlardı. Bu konuda kararlılık gösteriyorlardı. 

Dürüst olmak gerekirse, meşrutiyetçilikte kararlılık gösteren Necef'teki bu ulema ile İki Seyyid ve diğer ulema da Meşrutiyet'in gerçek anlamını, Avrupai yasaların uygulanmasının ne gibi sonuçlara yol açacağını bilmiyorlardı. Meşrutiyet ile Şii inancı arasındaki açık ve büyük uyuşmazlığın farkında değillerdi. 
Bu gayretli kişiler bir yandan İran'daki perişanlığı, devletin güçsüzlüğünü görüyor, Meşruti idare ve Meclis'ten başka bir çözüm bulamadıkları için bunları kararlılıkla destekliyorlardı. Diğer yandan, ihmal edemeyecekleri inançlarının tutsağıydılar. İki arada bir derede kalmışlardı. 

Hacı Şeyh Fazlullah ise tamamen başka bir yoldaydı. Bu adam, hayatın ihtişam ve debdebesine, itibar ve şöhrete çok düşkündü. Bir "Şeriat Parkı" kurmuş, 


205 Şiilerin halen kayıp olan on ikinci imamı Hazreti Mehdi. (ÇN) 

206 Bu, Hacı Şeyh Abdullah-i Mazenderani'nin, Hacı Mirza Hasan-i Müctehid-i Tebrizi'ye yazdığı 
bir cümledir. Hacı Mirza Hasan, Tebriz'i öfke içinde terk ettikten sonra Necef'e gönderdiği telgrafta (veya mektupta) meşrutiyetçilere hakaret edip şöyle demişti: "Meşrüta, Meşrüa olmalıdır." Hacı Şeyh'in yanıtı şöyleydi: "Seni öküz kafalı, Meşrüta, Meşrüa olamaz." O günlerde bu hikâye her yerde anlatılıyordu. Şair (Hamene-yi) de şöyle demişti: "Doğrudur, bir öküz kafalıda insan fazileti arama." Ancak Hacı Şeyh'in bu telgrafını yada mektubunu şu ana kadar herhangi bir yerde görmedim ben. 

207 Şianın İsnâ-Aşeriyye (On İki İmam) mezhebi kastedilmektedir). (ÇN) 
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buraya atlar ve faytonlar toplamış eşraf yaşantısı sürdürüyordu. Öte yandan şeriata sevdalıydı, yaygınlaşmasını çok arzu ediyordu. Halkın, ülkenin ve benzer şeylerin onun için bir değeri yoktu. Öne çıkması bu kaygıları yüzünden değildi. 
Meşrutiyet'in heyecan ve coşkusuna katıldıysa da bunun anlamını kavramamıştı. 

Eski zamanlarda İran'da sadece iki güç mevcuttu: Biri "hükümet", diğeri "şeriat". Hükümetle çatışmasının daima tek nedeni vardı, şeriat işinin ilerletilmesi, güçlenmesi. Dolayısıyla o da saraylı Kaçarlara karşı meydana gelen hareket ve eylemlerin amacının da bu olduğunu sanmıştı. Ayağa kalkan ve giderek güç kazanan üçüncü güç odağından, halkın gücünden tamamen habersizdi, böyle bir şeyin varlığı aklının ucundan bile geçmiyordu. Eski umut ve emelleri savunuyor, "şeriat hükümlerinin" yasa haline gelmesini arzuluyor, Meclis'i buna zorlamak istiyordu. Kısacası bir "şeriat hükümeti" kurmak için çaba gösteriyordu. 

Onun düşünceleri ve duyguları hakkında doğru bir bilgiye sahip olmak için İsfahan'daki Aga Necefi'ye 1285'in Dey ayında (Zilkade 1324 |Ocak 19071) yazdıgı mektubun bir bölümünü buraya alıyoruz: 


"Allah yolunda verilmesi gereken zekât, öşür ve benzeri gibi şer'i vergilerin akıbetinin ne olacağı zâtıâlinizin de bildiği gibi memleketin şu durumundan anlaşılmaktadır. İşlerin düzeleceği, İslamın şerefinin ve menfaatinin korunacağı söyleniyor ve bu konuda ilmi münakaşalar sürüyorsa da sonrasında yapılacak işin mahiyeti konulacak isme bağlıdır. Bütün işler bu isme göre düzenlenecektir. Diğer bütün yollar dinin ortadan kalkmasına, İslamın ve geleceğinin sona erdirilmesine, korkunun hâkim olmasına ve fesadın yaygınlaşmasına varır. Bu nedenle işin başındayken, kurulacak olan yeni saltanat düzeninde İslamın temeli ancak Meclis'in şeriat kanunlarına dayandırılmasıyla sürekli sağlam kalacaktır." 


Mektubun asıl nüshasını onu yanına çekmek için Aga Necefi'ye, suretini Ahund-i Horasani'nin ve diğer ulemanın aydınlatılması için Necef'teki oğluna göndermişti. 

Mektup, hürriyetçilerin henüz iyi tanınmadığı, şeriatı değil Avrupa'daki gibi bir anayasayı uygulamayı ve ülkeyi güçlendirmeyi amaçladıklarının henüz kavranmadığı, bu Şii müctehidin kalbinin umut ve iyimserlikle dolu olduğu dönemden birkaç ay önce yazılmıştı. 


Ulema Arasındaki İkiliğin Başlangıcı 


Ancak durum yavaş yavaş açığa kavuştu. Hürriyetçilerin gücü ortaya çıkıyor, onların amaçları ile bu gibi mollaların düşünceleri arasındaki fark görünür 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hale geliyordu. Dolayısıyla mollalar zaman geçtikçe endişelenmeye, geri durmaya, Meşrutiyet'ten soğumaya, şikâyete ve kötülemeye başladılar. En çok da gazetelerdeki yazılar ağırlarına gidiyordu. 

O günlerde gazeteler din veya "şeriat" aleyhinde herhangi bir şey yazmıyordu, buna cesaret edemezlerdi. O günlerde din veya mezhebe karşı bir düşmanlık da yoktu. Hareketin önderlerinin birçoğu hâlâ dindar insanlar, hatta Şii mezhebinin önderleriydi. 

Ancak gazeteler sütunlarını yalnızca şeriat ve ulema hakkındaki tartışmalarla doldurmadıkları, ülkenin bayındırlığından ve halkın gücünden söz ettikleri, kızların okuması, Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi gibi yenilikler ileri sürdükleri ve ulemanın önünde dik durarak düşüncelerini bağımsız bir şekilde ifade ettikleri için onların gözüne dinden uzaklaşan, "şeriatı" umursamayan yayınlar olarak görünüyorlardı. 

Hürriyetçilerin dine ve ulemaya değil ülkeye bağlılık göstermesi ağırlarına gidiyor, bu kadarını bile hürriyetçilerin dinsizliği olarak değerlendiriyorlardı. 
Daha şaşırtıcı olanı ise onlara Bâbi (Bahai) demeleriydi. 

İlk bakışta, İranlıların Bâbilere (Bahailere) karşı duyduğu şiddetli düşmanlık nedeniyle hürriyetçileri bu şekilde niteledikleri, halkı onlara karşı kışkırtmak için bu adı verdikleri düşünülebilirdi. Ancak bu adı kendi dostlarına ve sırdaşlarına yazdıkları mektuplarda da kullandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla buna gerçekten inandıkları anlaşılıyor. 

Mücadelenin başında ağabeyi Rahmetli Tebatebai'ye omuz veren, Abdülazim ve Kum'a göç eylemlerinde ona eşlik eden ancak daha sonraları Meşrutiyet hareketinden uzaklaşan Seyyid Ahmed Tebatebai, Necef'teki kız kardeşine yazdığı mektupta şunları söylüyordu: 


"Millet Meclisi'nden de halkın işini zorlaştırma dışında bir sonuç çıkmadı. 
Tek sonuç Bâbilerin ve Tabiiyyenin güç kazanması oldu. İşler, Müslümanların onların karşısında kendilerini gizlemek durumunda kalacağı bir noktaya doğru ilerliyor." Şunu da ekledi: "Yakın zamanda Mübarek Aga Seyyid Reyhanullah'ın evinin karşısındaki Hayat-i Şahi'de kadınlar bir toplantı yaptı. Toplantıya başkanlık edenlerin biri geçen yılki Avrupa seyahatinde İran Kraliçesine eşlik eden Gül Bülbül'ün kardeşi olan hanım, diğeri malum Mirza Hasan-i Rüşdiyye'nin karısı, bir diğeri 'Bibi' adında bir kadındı. Bu üçünün kesinlikle Bâbi olduğunu herkes biliyor." 


Damadına gönderdiği bir mektupta da şunları yazıyordu: 


"Bu Millet Meclisi'nin halkın din ve dünyasına ne kadar zarar verdiğini ne gibi şer işlerle ilişkili olduğunu bir bilseniz; Meclis üyeleri arasına hatta başkanlığının en küçük birimlerine kadar Bâbiyye ve Tabliyye sızmışsa sonuç daha iyi olamazdı. Bu sapık Bâbi ve mezhepsizler fırkasının ne kadar büyük bir güç elde ettiklerini, ne büyük karmaşa ve fitneye yol açtıklarını bilmiyorsunuz. 
Allah'ın laneti o mezhepsiz”“8 vaiz Seyyid Cemaleddin'in üzerine olsun, halkın bu kadar yoldan çıkmasına o sebep oldu. Minberden o kadar 'Kur'an okuyup dua etmeyin, gazete okuyun' gibi yoz şeyler söyledi ki bu yüzünden halk gazete okumanın mezhebin şartlarından biri olduğunu sandı, dua etmekten, Kur'an okumaktan vazgeçti. Hem de ne gazeteler! Kâfirlik ve nurlu şeriata hakaretlerle dolu gazeteler! Meclis, Kevkeb-i Dürri ve Nida-yi Vatan gazetelerini sana da gönderiyorlardır herhalde."?03 


İleride Hacı Şeyh Fazlullah'ın oğluna yazdığı bir mektubu da vereceğiz. 
Bunlar hem Bahai inancını anlamamışlar hem hütriyetçilerin düşünce ve emellerini incelememişlerdi, ne istediklerini bilmiyorlardı. Halkın işin başında olması, ülkeyi korumak ve kollamakla görevli olması gereği kalplerinde asla bir yer edinmemişti. Şimdiye kadar ülkeyi korumanın devletin görevi olduğunu, halkın payına düşenin de din adamlarının etrafına toplanıp onların kılavuzlu-Sunda işinde gücünde çalışmak ve ibadet etmek olduğunu görmüşlerdi. Hürriyetçileri harekete geçiren şeyin ülke ve onun ilerlemesi için duydukları şevk ve heyecan olduğunu anlamıyorlardı. Seyyid Bâb'ın takipçileri olan Bâbilerin ilk ortaya çıktıklarında inançlarını yayma mücadelesinde büyük cesaret gösterdiğini, herkesi hayrete düşüren hikâyelerini hatırlayıp hürrtiyetçiler ve mücadeleleri konusunda da "Bunlar işte o bildiğimiz Bâbilerdir. Dinlerini o yoldan açığa vuramadıkları için şimdi bu yolu kullanıyorlar" diye düşündüler. Şii inancı ve öğretilerine duydukları sınırsız bağlılık, akıl gözlerini ve idraklerini o kadar köreltmişti ki Saray'ın adamları bu saçma fikirleri kolayca kafalarına sokabiliyordu. Atabek'in ajanlarının bu arada mollalarla görüşüp onları Meşrutiyet'ten koparmaya çalıştıklarına şüphe yoktu. Daha sonra göreceğimiz gibi kullandıkları araçlardan biri de elbette hürriyetçileri "Bâbi" olarak yaftalamaktı. 

"Bâbi" dediklerinde "Bahai" demek istediklerini söylemeliyiz. Seyyid Bâb'ın, Bâbi adı verilen takipçileri Seyyid'in öldürülmesinden ve Mirza Hüseyn Ali Bahaullah'ın ortaya çıkışından sonra iki hizbe ayrılmıştı: Mirza Hüseyn Ali'yi reddedip Bâb'ın halefi Yahya Subh-i Ezel'i takip eden hizip "Ezeliler" adını almıştı. Bahaullah'ı takip eden diğer hizip “Bahailer" olarak tanınmıştı. 


208 İran'da dinsiz ve kâfirden ziyade "mezhepsiz" (lâ mezhep) lafı kullanılır. Bir iş ters gittiğinde 
oişe, kızılan bir kişiye hatta bir eşyaya bile söylenir, hafif küfür yerine kullanılır. (ÇN) 

209 Bu mektupların ilki Rebiyülevvel'in 4'ünde (17 Nisan 1907), ikincisi 1325 Rebiyülahiri'nin 
17'sinde |30 Mayıs 19071, söz konusu ettiğimiz döneme yakın bir zamanda gönderilmiştir. Aga Ziyâeddin, Seyyid Ahmed Tebatebai'nin damadı ve Hacı Şeyh Fazlullah'ın oğludur. 
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İkinci hizip daha büyük ve daha etkindi. Mollalar Bahailer'in sözlerini tekrarlıyor ama daha sonra olanları bilmedikleri için önceki bilgileriyle hep ilk adlarını, "Bâbi"yi kullanıyor, hürriyetçileri de bu gruptan sanıyorlardı. 

Aslında durum sanılanın tersiydi. Bahailerin ve Ezelilerin Meşrutiyet'e karşı gerçek tutumları konusunda şu söylenmelidir: Bahailer mutlakıyetçiliği, Ezeliler ise Meşrutiyet'i desteklediler. 

Hikâye şundan ibarettir: Mirza Hüseyn Ali davete başlayıp bir grup kurduktan sonra Ruslar İran'da ve Kafkasya'da onu destekledi. Bahaullah da yazılarında Ruslara olan eğilimini belirtti. Öte yandan İngilizler siyasi rekabet nedeniyle, özellikle Kıbrıs'ı Osmanlılardan aldıktan sonra Ezelileri desteklediler. Mirza Yahya Subh-i Ezel ailesiyle birlikte Kıbrıs'ta yaşadığı için ister istemez İngilizlere bağlandı, onların adamı oldu. Browne'ın Hacı Mirza Câni-yi Kâşani'nin kitabı Nüktet ül-kaf"129 bastırması, bu kitaba Mirza Muhammed Kazvini eliyle bir sunuş yazısı yazması bununla ilişkilidir. 

İran'daki Ezelilerin sayısı çok azdı, kendilerini kesinlikle açık etmiyorlardı. 
Bu gizlilik sayesinde halkın kendilerine karşı söz ve eyleminden korunuyor, bu nedenle fırsat buldukça kolaylıkla halkı mollaların eliyle "Bahailere" karşı kışkırtıp intikam alıyorlardı. Bahailerin öldürüldüğü birçok olaya onlar neden olmuştu. 

Halkın Mösyö Naus'un "gümrük tarifelerine" (1282 (1903)) karşı giriştiği, Yezd ve İsfahan'da Bahailerin öldürülmesiyle sonuçlanan eylemlerin hayret uyandıran hikâyesi iki devletin rekabeti ve bu iki hizip arasındaki düşmanlığın eseri kabul edilebilir. 

Konuyu dağıtmayalım. İngiliz hükümeti Meşrutiyet'i desteklediği için Ezeliler meşrutiyetçi hareket içinde yer aldılar. Burada sadece Devletâbâdi ailesinin adını vereceğiz. Bu ailenin en büyüğü Hacı Mirza Hâdi, Subh-i Ezel'in İran'daki temsilcisiydi. Öte yandan Bahailer, Rus Çarlık hükümeti Meşrutiyet'e karşı olduğu için Abbas Efendi Abdülbaha'nın bizzat verdiği talimat üzerine Meşrutiyet hareketinden uzak durup el altından Muhammed Ali Mirza'yı desteklediler. 


Kanun-i Esasi Üzerinde Çekişme 


Avrupatürü anayasa ile Şii inancı iki farklı ve uyuşmaz şey olduğu için ulema arasındaki ayrılığın temelleri Atabek'in İran'a dönmesinden önce de mevcuttu; Ahund-i Horasani ve arkadaşlarının bulduğu bağdaştırma çözümü sonuçsuz kaldı. Mollalar, “şeriatın karşısında görünen herhangi bir şeye tahammül ede- 


210 Kitab-ı Nüktet ül-kaf, Mirza Câni tarafından yazılan ve Bâbilerin tarihini anlatan ilk 
kitaplarından biri (Leyden, Brill, 1910). (ÇN) 
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miyor, "şeriat"la "çelişmeyen yasalar" onları tatmin etmiyordu. Özellikle, şeriat ile kendi özel hayatları arasındaki ilişki ve her birinin kendisi için kurduğu özel dini önderlik düzeni söz konusu olduğunda bu konuda taviz vermeye yanaşmıyorlardı. İki Seyyid ile Ahund-i Horasani, Hacı Şeyh Mazenderani ve diğerlerini mücadeleye iten, komşu devletlerin gücü ve İran'ın içinde bulunduğu durumun vahameti hakkındaki uyanıklığın zerresi yoktu bunlarda. 

Bölünme için zeminin hazır olduğunu gören Atabek bu fırsatı kaçırmadı, her yerde ikiliği körükledi. Daha önce değindiğimiz gibi adamları ulemaya gelip gidiyor, onların meşrutiyetçilere karşı "kırgınlık"larını ve şüphelerini besliyorlardı. 

Söylediğimiz gibi bu arada "Anayasa ekleri"nin hikâyesi de gündemdeydi. 
Meclis komisyonu ekleri hazırlamıştı, Takizade ile Azerbaycan vekilleri ve diger bazı vekiller ekleri yayımlamak için acele ediyorlardı. Halkın talebi de bu yöndeydi. 

Bu kanun yazma faaliyeti ve buna destek olunması "şeriat destekçisi" ulemanın ağrına gidiyor, infialini artırıyordu. Önceki Kanun-i Esasi, hareketin başlangıcında, halkın gayret ve heyecanının ağır bastığı, dolayısıyla herhangi bir itirazın ileri sürülmediği ortamda kabul edilmişti. Ama şimdi şevk ve heyecan o günkü gücünü kaybetmiş, bazı insanların kalbinde başka bir heyecan, "şeriat isteme" heyecanı ortaya çıkmıştı. Hacı Şeyh Fazlullah ve takipçilerinin yanı sıra Meclis'teki vekillerin bazıları da "şeriat ister" olmuşlardı. 

Hürriyetçi önderlerin "Bâbi" veya "Tabiiyye" olduğunu sandıklarından "İslam şeriatını kaldırmak istiyorlar, kanunu da bunun için yazdılar" diyor, bu sözleri halk arasında yayıyorlardı. 

Bu nedenle, komisyon görevini tamamlayıp Kanun-i Esasi'yi hazırlamasına rağmen Millet Meclisi kabul etmeye korktu. Halkın kaygısını gidermek için bir kısım ulemanın kimi vekillerle bir araya gelerek kanunu madde madde incelemesine karar verildi. Bunun sorunlara çözüm olacağını düşünmüşlerdi, oysa başlı başına bir sorun olacaktı. 

Çünkü Hacı Şeyh Fazlullah ve hizbi, kanuna itiraz edip kendi fikirlerini ileri sürme niyetindeydi. Böylece ya büyük bir keşmekeş yaşanacak, halk içinde de açık bir bölünme ortaya çıkacaktı ya da Kanun-i Esasi özünü kaybedip bir "şeriat" belgesi haline gelecekti. 

Hacı Şeyh Fazlullah'ın düşünce ve duygularını öğrenmek için Necef'te bulunan oğluna o günlerde yazdığı ve bir sureti bizde olan mektubu burada vermek en doğrusu olacaktır. Mektubun yazısı başkasına ait, Hacı Şeyh Fazlullah kenarına kendi yazısıyla şunları eklemiştir: 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"Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, mihriban oğlum. Bugün 24 Rebiyülevvel 
(6 Mayıs 1907). Allah'a şükür herkes iyidir. Size kendi elimle bir şeyler yazmayalı epey zaman oldu. Özetle, işler ve sorunlar o kadar arttı ki değil mektup yazmak okumaya bile zamanım yok. İran'ın bütün beldeleri, Tebriz, İsfahan, Şiraz, Reşt vs. harap oldu, halkın düzeni bozuldu. Bu yeni encümenlerin İslam milletini ve devletini tahrip edecekleri beklenmiyordu. Etraflıca anlatmak için kitap yazmak gerekir. Yeni ihdas olunan fırkanın batıl inanç sahibi mensupları, dinsizler, Tabiiyye vs. İslamı tahrip etmek ve ona hizmet eden gazeteleri ortadan kaldırıp kökünü kazımak için bunu çok uygun bir fırsat saydılar. Mukaddes halkımız, Müctehid hazretlerini Tebriz'den kovmalarının hiç de iyi olmadığını daha yeni yeni anladı. Şu anda kapıdan girdiler;2! Reşt'teki Muhterem Hacı Homami ve yaklaşık on ulema bir süredir buradalar. Reşt, her geçen gün daha beter oluyor. Reşt Encümeni başkanı Hacı Mirza Muhammed Reza hakkında ayrıntıya girmek makamımıza düşmez. Bunu yazdığımı bile kimseye söyleme. 
Allah İslamı ve dini korusun. Bugünlerde Nizamname-i Esasi'yle (Kanun-i Esasil meşgulüm, yakında tamamlanacak. Geçtiğimiz günlerde Meclis olağanüstü toplandı. Bu duacı kul, işleri düzeltmek için gidiyor. İnşallah bu Hariciler amaçlarına ulaşamazlar. Nizamnamenin maddelerinden biri kalem özgürlüğü hakkında. Bu yoz gazeteler varken çok üzerinde durdukları bu düşünce özgürlüğü gerçekleşirse vay halimize, 'Mumun canına ateş düşürdü bunu yapan'. 
Bu sözlerden Hüccetülislam Ahund dışında kimseye söz etme. Kısacası dikkatli ol, özellikle bize muhalif olanlarla karşılaştığında. Heyhat, karada ve denizde görülen yozlaşmayı değil yazmak söylemek bile çok zor..." 


Çözümsüz bir durum ortaya çıkmıştı. Saray bu durumu kullanmak, ulemanın bu kesimini destekleyerek çelişkiyi şiddetlendirip genelleştirmek ve Kanun-i Esasi'nin gündemde kalmasını engellemek istedi. Amaçlarına ulaşamazlar ve kanunun çıkarsa mutlaka Necef ulemasının gözden geçirmesini isteyeceklerdi. Muhammed Ali Mirza, "Necef uleması imzalamadan ben de imzalamam" diyerek dindarlık ve sofuluk kisvesine büründü. Necef'te ise Ahund-i Horasani ve Hacı Şeyh Mazenderani ile aynı seviyede olan birçok İranlının Merci-yi Taklid kabul ettiği tanınmış müctehid Seyyid Kâzım-i Yezdi, Hacı Şeyh Fazlullah'ın Meşrutiyet'e karşı tavrını benimsemişti. Muhammed Ali Mirza, Necef ulemasının bu konuda görüş birliği sağlayamayacağını, Kanun-i Esasi'nin Necef'ten geri gelmeyeceğini çok iyi biliyordu. 

Böylece meşrutiyet hareketini başarısızlığa uğratma, halk arasına anlaşmazlık tohumları serpip çatışmalar çıkarma planını ustaca uyguluyordu. 


211 o Dahaönce Reşt'ten gelenler kastediliyor. (ÇN) 
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Meclistekiler bu planı anlamamıştı, anlamış olsalar bile bunun ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmekten uzaklardı. Doğrusunu söylemek gerekirse o günlerde Meclis ikiye bölünmüştü. Söylediğimiz gibi vekillerin bazıları "şeriat destekçiliği" yapıyor, gözü korkan diğerleri de onlarla eşlik ediyordu. Hacı Şeyh Fazlullah'ın takipçileri adeta dini kılıç yapmış herkesin dilini kesiyordu. Aşağıda verdiğimiz hikâye bunun bir örneğidir: 

Ordibeheşt'in 23'ü (Rebiyülahir'in 1'i (14 Mayıs)) Salı günü Meclis Kanun-i Esasi gündemiyle toplanmıştı. Tebrizlilerin isyan bayrağı açıp Kanun-i Esasi istedikleri konuşuluyordu. Behbehani'nin adamlarından ve onun çabasıyla milletvekili olan ancak bugünlerde Şeyh Fazlullah'ın peşinden giderek onun grubunu destekleyen Seyyid Muhammed Taki-yi Herati çekinmeden şöyle konuştu: 

"Biz insanlar, Müslüman olduğumuzu ve kanunumuzun da İslamın mukaddes kanunu olduğunu bilmeliyiz. Bu Kanun-i Esasi de memleket işlerinin onunla idare edilmesi gereken bir kanunudur. Bu nedenle bütün maddelerinin Hüccetülislamlarca dikkatle ve inceden inceye ele alınması kaçınılmazdır. On bin kişi de toplansa, kanlar da dökülse inceleme ve uyumlaştırma yapılmadan uygulamaya geçmesine rıza gösteremeyiz. Bu durumda Hüccetülislamlarımız- dan yeterli zaman ayırarak Nizamnameyi |Kanun-i Esasiyi| bir an önce bitirmelerini istirham etmeliyiz." 

Takizade ve kimi Azerbaycan vekilleri saraylıların niyetini ve verdikleri zararı kavrayıp çareyi Tebriz'de aramaları gerektiğini bildiklerinden yardım sağlamak için olan biteni Tebriz'e yazdılar, bunun üzerine Meşrutiyet tarihindeki en önemli olaylardan biri, Ordibeheşt |Mayıs| Ayaklanması patlak verdi. 


Tebriz'de Ordibeheşt |Mayıs| Ayaklanması 


Müctehid'in şehirden kovulmasından sonra Tebriz'de kayda değer bir gelişme olmadı. Burada da halk Kanun-i Esasi'nin yolunu bekliyordu. İlkeleri kendileri teklif ettiği için bu konuyla diğer şehirlerden daha fazla ilgileniyorlardı. 
O günlerde kanuna, gereğinden fazla değer verildiğini yazmıştık. Hürriyetçilerin büyük çoğunluğu, kanun yayımlanıp halkın hayatına girdiğinde herkesin kanunu özgürce ve mutlulukla kabul edip uygulayacağını, herkesin görevini bilip hakkıyla yerine getireceğini sanıyordu. Herhangi bir işi yaparken "Şimdilik böyle yapalım da bakalım Kanun-i Esasi gelsin, herkesin görevi belli olsun" diyorlardı. Saflıkları ve hamlıkları nedeniyle fazlasıyla iyimserlik içindeydiler. 

Öte yandan birçok yerde huzursuzluk ortaya çıkmıştı, her yerde halkın gözü yardım umduğu Azerbaycan Encümeni'ndeydi. Nitekim o günlerde Zaferüssaltana'nın valiliğini kabul etmeyen, Gilan'a gelmesini istemeyen Reşt 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halkı ayaklanmış, kendilerine yardım etmesi için Tebriz'e telgraf çekmişti. 
İbrahimâbâd mazlumları da Kum'dan çektikleri telgrafla adalet talebinde bulunmuştu. Dolayısıyla Encümen bu huzursuzlukların nedeninin Kanun-i Esasi'nin mevcut olmayışı, çözümünün de Kanun-i Esasi'nin yürürlüğe konması olduğuna kanaat getirmişti. Hürriyetçiler de aynı şekilde düşünüyordu. 

7 Ordibeheşt (15 Rebiyülevvel (28 Nisan 1907|) günü bir grup Encümen bahçesinde toplanıp Kanun-i Esasi hakkında konuşmaya başladı. Encümen'in bu konuda Millet Meclisi'nden talepte bulunmasını istediler. Encümen bu isteği kabul ederek Millet Meclisi'ne telgraf çekti. 

Bu arada Tebriz'de bir söylenti yayıldı: Güya Kanun-i Esasi'nin yazılması bir ay önce tamamlanmış, hatta Meclis'ten geçmiş ama Şah kanunu kabul etmemiş, imzalamıyormuş. Kanunu Atabek'in isteklerine göre değiştirmek istedikleri söyleniyordu. 

Bu söylentiye canları çok sıkılan hürriyetçiler 9 Ordibeheşt'te (17 Rebiyülevvel (30 Nisan|) Atabek aracılığıyla Şah'a uzun bir mektup göndererek Azerbaycan'ın taht ve tacı korumak için yaptığı fedakârlıkları saydıktan sonra Kanun-i Esasi'yi kabul edip imzalamasını rica ettiler. 

Ertesi gün Tahran'daki vekillerden "Kanun-i Esasi'nin yazılması tamamlandı, birkaç gün önce komisyonda okundu. Şimdi de herkese açık bir toplantıda okunuyor" diyen bir telgraf geldi. Bu yanıt halkı sakinleştirdi. 

Ancak bu arada Tahran'dan Saray'ın husumetini anlatan mektuplar geliyordu. Bunlar endişeye yol açtı, önderler eyleme geçerek Saray'ın karşısına dikilmenin, planını boşa çıkarmanın uygun olacağına karar verdiler. Bu sırada hürtriyetçilerin kullanma fırsatını kaçırmadığı ve onu bahane ederek düşüncelerini eyleme çevirdikleri bir hikâye yaşandı. 

Olay şuydu: Ordibeheşt'in 21'i (29 Rebiyülevvel (12 Mayıs 1907)) Pazar günü Tahran'dan gelen telgrafta "Şahsen iletmemiz gereken acil haberlerimiz var, Tahran'da Muhterem Hüccetülislamlar ile Yüce Meclis'in vekilleri hep birlikte telgrafhanede olacaklar" denilerek bütün ulema, imam ve Encümen üyelerinin akşamdan üç saat önce telgrafhanede bulunmaları isteniyordu. 

Halk, bu telgrafı tuhaf karşıladı, heyecanlandılar. Herkes başka bir yorum yapıyordu. Öğleden sonra ulema, imamlar ve yerel grup önderleri telgrafhanede toplandı. Halk da bahçede toplanmıştı. Tahran'dan aşağıdaki telgraf geldi: 


"Muhterem Hüccetülislamlar, büyük ulema ve Milli Encümen'in değerli üyelerinin huzuruna, gücünüz daim olsun. Önce selam eder ve hatırlarınızı sorarız; dün Zencan'dan gelen telgrafta 'Müctehid cenaplarının, ihsanları daim olsun, ayın 28'inde |11 Mayıs) Zencan'a vardığı bildirilmişti. Buradaki akil insanlar, kendilerinin hürmetle Tebriz'e geri gönderilmesini uygun gördüler. 
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Azerbaycan milletvekilleri ne düşünüyor?" |diye sorulmuştu|. Milletin hizmetinde olan bizler, Müctehid Hazretlerinin Azerbaycan'dan bu şekilde ayrılmasının, Tahran ve Kum'a teşriflerinin, buradaki birtakım mülahazalar ve anlatılması gerekli olmayan hususlar da göz önüne alındığında memleketin hayrını isteyenlerin amaçlarına tamamıyla ters düştüğünü bildirmek isteriz. Bu konuda ittifakla emin olduğumuzu siz saygıdeğer Hüccetülislamlar, büyük ulema ve Encümen mensubu beyefendilere bildiririz. Kaldı ki yabancıların yoğun çabalarını ve halkın kimi önderini etki altında bırakıp harekete geçirmesinin de söz konusu olabileceği ihtimalini de göz ardı edemeyiz. Tam da kalplerin ve halk kesimlerinin büyük birliğe ihtiyaç duyduğu bir ortamda, İran'ın merkezinde kelimeler üzerinde ihtilaf, şüpheye düşenlerin Hazreti Masume'nin şerefli türbesinde toplanması ve bu konuların Atebât-i Âliye'ye uzanması kesinlikle doğru değildir. Esasen Din-i Mübin'in yayılması olan Meşrutiyet'in temelinin sağlama alınması ve Azerbaycan milletinin şerefi için bugün, her türlü ihtilaf ve bencilliğin ortadan kaldırılması, birliğin sağlanması bütün Müslümanlar için derhal uyulması gereken bir farzdır. Dolayısıyla siz değerli beylerin oradan ve bizlerin buradan bu saygıdeğer zatın |Müctehid| dönmesi için gerekenlerin yapılmasını rica ederiz. 


Azerbaycan Vekilleri: Muhammed İsmail, Murtazâvi, Muhsin, Hüseyn; Hakir Muhammed Tebatebai, Hakir Abdullah el- 
Müsevi-yi Behbehani, Zencan Vekili Şeyh İbrahim" 


Tebrizliler bu telgrafa çok içerledi. Müctehid'in geri gelmesi Tebrizlilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Millet Meclisi, Müctehid'in Kum veya Abdülazim'de yerleşmesi durumunda Meşrutiyet düşmanlarını etrafına toplayacağından, Tebrizliler ise şehre dönecek olursa şehirde karışıklık çıkacağından korkuyordu. Tahran'dan sözünü ettiğimiz mektuplar gelip halk telgrafta yazılanları da öğrenince buna Kanun-i Esasi tartışması başlatarak yanıt verdiler. Konu halkla uzun süre tartışılıp, birçok heyecanlı söz edildikten sonra Tahran'a aşağıdaki yanıt gönderildi: 


"Mübarek Hüccetülislamların ve Azerbaycan milletvekillerinin huzuruna; bereketleri daim olsun. Mübarek telgraflınız| önde gelen ulemadan herkese, çarşıyı ve dükkânları kapatarak bu mübarek telgrafhanede hazır bulunan bürtün halka okundu. Muhterem ulemanın her birinin ve bütün milletin yanıtı, Kanun talebidir. Kanunname Azerbaycan'a gönderilene kadar çarşı ve dükkânlar açılmayacak, biz de bu mübarek telgrafhaneyi terk etmeyeceğiz. 


Tebriz Milli Encümeni" 
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Böylelikle göreceğimiz gibi bir aydan fazla sürecek olan ayaklanma başladı. 
Halk, birinci gece geç vakte kadar telgrafhanede bekledi, sonra dağılıp evlerine gitti. Ama gelecek yanıtı beklemek üzere aralarından yaklaşık yüz kişiyi orada bıraktılar. Yatsıdan üç saat sonra aşağıdaki telgraf geldi: 


"Siz saygıdeğer zatların telgrafı bizim sorularımıza yanıt vermiyor. Kanun-i Esasi Meclis'te görüşülüyor. Ayrıca muhterem Hüccetülislamlar ve büyük ulema her gün başka bir oturumda kanunun tashih ve tekmili için uğraşıyorlar. 
Memleketin ebedi saadetini temin edecek bir kanun böyle acele ve ısrarla hazırlanamaz. Umumi heyecana, çarşı pazarı kapatmaya gerek yoktur. Yüce Meclis vazifesinde, bu gibi girişimlere gerek duyulmayacak kadar ciddi ve çalışkandır. Siz Muhterem Hüccetülislamları, seçkin ulemayı ve saygıdeğer Encümen'in üyelerini rahatsız etmemizin sebebi, Muhterem Müctehid'i geri almanız gerektiğini size bildirmektir. Azerbaycan'ın akil kişileri, bu konu önemli olmasaydı bizler elbette buraya toplanmaz, sizi de rahatsız etmezdik. Kesin bir yanıt gelmediğine ve artık zaman da tükendiğine göre siz Muteber Yüce Hürmetlileri halkın muhalefetiyle baş başa bırakıyor ve gidiyoruz. 


Seyyid Abdullah-i Behbehani, Seyyid Muhammed-i 
Tebatebai, Hakir Fazlullah-i Nüri, Azerbaycan Vekilleri Murtazâvi, Muhammed İsmail ve Zencan Vekili" 


Encümen'in emri üzerine ertesi gün |12 Mayısl, pazar, çarşılar açılmadı. Herkes telgrafhanede toplandı. Telgrafhane bahçesi dolunca insanlar damlara çıkt. İlk olarak Tahran'daki Azerbaycan vekillerine aşağıdaki telgraf gönderildi: 


“Azerbaycan milletinin şerefli vekillerinin huzuruna; başarıları daim olsun. 
Milletin Kanun-i Esasi hakkında arz ettiklerini ve heyecanlarını defalarca dile getirdik, ihmal ettiniz. Artık işler, bütün milletin sabrının tükenmesine, işini gücünü bırakıp çarşıları kapatmasına kadar vardı. Bütün ulema, ayan, tüccar, esnaf ve ahali telgrafhanede toplandı, siz âlicenapların çok acele telgrafhaneye gelmenizi bekliyoruz. 


Tebriz Milli Encümeni" 


Halk akın akın gelirken hatipler Kanun-i Esasi'nin anlamını ve faydalarını açıklayan konuşmalara başladı: 

"Bütün ülkelerde bir Kanun-i Esasi var. Kanunu olmayan milletler diğerlerinin gözünde 'yabani' kabul ediliyor. Sekiz ay boyunca büyük zahmetlere katlandık, hep Kanun-i Esasi'nin yolunu bekledik. Şimdi de yazılan kanunun 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Atabek'in dönüşünden sonra alıkonduğu ve değiştirilmek istendiği anlaşılmaktadır. Kanun-i Esasimizi almadan işler yoluna girmeyecek, kimse sorumluluklarını öğrenemeyecek. Kanun-i Esasi verilene kadar çarşıları açmamalı, direnmeliyiz." 

Halka yapılan konuşmalar böyleydi. Konuşmalar Kanun-i Esasi bir aya kadar gelmezse çarşıların açılmayacağı şeklinde olduğu için durumu diğer şehirlere de bildirdiler. Yoksulların zora düşmemesi için de çırak ve işçilerin ücretlerinin ödenmeye, muhtaç komşulara yardımlara devam edilmesine karar verildi. 

Bugün ilkokul öğrencileri de ellerinde al bayraklarla marşlar söyleyerek gelip gösteri yaptıktan sonra dönüyorlardı. 

Bugün Tahran'da birkaç Azerbaycan vekili ile Vüsukuddevle dışında Meclis Başkanı Sani'üddevle de telgrafhaneye geldi, görüşmeler gün boyu devam etti. 


Tebriz ve Tahran Arasında İkilik 


O gün Tebriz ve Tahran arasında gerçek bir karşıtlık yaşanıyordu. Tahran telgrafhanesindekiler devletin bir suçu olmadığını göstermeye çalışıyor, kaygılanacak bir durum bulunmadığını, Tebriz'in tavrının yersiz olduğunu değerlendirip, Kanun-i Esasi'nin Meclis'ten kendi seyri içinde geçmesi gerektiğini, bu konuda acele edilmemesini söylüyorlardı. Tebriz telgrafhanesindekiler ise "Kanun-i Esasi konusunda kaygılarımız var, acele edilmesi gerekiyor" yanıtını veriyorlardı. İki taraf da söylediklerinde ısrar ediyordu. Tahran tarafı öfkeyle bazı şeyler söyledi. Telgrafları burada veriyoruz. Aşağıdaki telgraf Tebriz'den gönderilmiştir: 


"Tebriz vekilleri beyefendilerin saadetli huzurlarına; görkemleri daim olsun. Dünkü telgrafta dileklerimizi arz ettik. Şimdi de bütün Muhterem ulemanın seçkin üyeleri, gölgeleri daim olsun ve bütün millet bu mübarek telgrafhanede oturmuş uzun süredir vadettiğiniz Kanun-i Esasi'yi içtenlik ve ısrarla istiyor. Bu talebin ve halkın bu toplantısının önceki toplantılara ilgisi yoktur. 
Kanun-i Esasi'nin verilmesindeki gecikme hiç de hayırlı değildir. Daha fazla gecikmesi, Allah korusun, vahim sonuçlara yol açacaktır. Geçersiz mazeret ve buyruklara da asla kulak asılmayacaktır. Bütün çarşılar ve dükkânlar kapalıdır. Bütün işler durdu. Kanun-i Esasi'nin verilmesini bekliyoruz. 


Tebriz Milli Encümeni" 
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Tahran aşağıdaki uzun yanıtı veriyor: 


"Muhterem Tebriz Encümeni üyeleri, Azerbaycan'ın muhterem milletvekillerince birtakım konuların muhaberesi için dün telgrafhaneye davet edildi. Konu iyice açıklanıp anlaşıldı. Azerbaycan milletvekilleriyle Millet Meclisi üyeleri, birkaç gün önceki muhabereden, muhterem Encümen'in üyelerine telgraflarla verilen nasihat ve sağlam delillerle aktarılan konular sonucunda, Azerbaycan ahalisinin hatırı da gözetilerek, hiç değilse bir müddet için hareketlerin duracağından, sabır ve sükünet içinde Millet Meclisi'nin Kanun-i Esasi ve valilerin ona dayanan yetki ve sorumluluklarıyla idarelerin düzeni gibi konular hakkındaki girişimlerinin bekleneceğinden emindi. Ne var ki beklentimizin tersine dünden itibaren yine ahali çarşı ve dükkânları kapatıp, Kanun-i Esasi Eki'ni talep etmek için telgrafhanede izdihama sebep olmuşlar. 
Millet Meclisi Kanun-i Esasi'nin yoğun çalışmaları ve diğer önemli çalışmalar içindeyken bu beklenmedik haber şaşkınlık ve hayretle karşılanmıştır. Bu beklenmedik girişim ve hareketler, belki de Kanun-i Esasi'nin ayrıntıları ve özellikleri Azerbaycan ahalisince iyice anlaşılmamıştır yorumuna neden olmuştur. 
Dolayısıyla ayrıntılarda neden hızla ilerlenmediği ve engeller hakkında bilgi sahibi olmaları için bu telgrafta Kanun-i Esasi'nin niteliği ve ayrıntı bölümleri hakkında bir ölçüde açıklayıcı bilgi verilmesi zorunlu görülmüştür. Böylece Millet Meclisi'nin bu konuda kesinlikle bir ihmal içinde olmadığı anlaşılacaktır. Meclis ortaya çıkan olayları yönetemeseydi memleketimizde Kanun-i Esasi Eki'nin düzenlenmesi çok zor hatta imkânsız hale gelecekti. Evvela Azerbaycan ahalisi bilmelidir ki Kanun-i Esasi Eki, daha önce Millet Meclisi'nin yaptığı ve devletlerinin imzaladığı Kanun-i Esasi fasıllarından daha önemli bölümleri içermektedir. Aslında Kanun-i Esasi'nin temel gerçeği ve ruhu milletin hukuku, adliye ve yargılama kısmıdır. Kanun-i Esasi Eki'nde yazılması gereken esas ve çok önemli konu budur, bu olmazsa Ek'in yazılması anlamlı olmaz, bundan vazgeçip Kanun-i Esasi'de var olanla yetinelim anlamı çıkar. Burada, mübarek şeriata vakıf olmayanlar açısından kolay görülen noktalar var. Millet Meclisi baştan itibaren bu mukaddes işe karşı inat edenler, yerli ve yabancı düşmanların olacağı, dış kaynaklı akılların eliyle ve halkı etkileyerek düşman çoğaltılacağı bilinciyle hareket etmiştir. Dolayısıyla olabilecekleri kestirip ilerisini görerek konunun derinliğine vâkıf olmayan ve kişisel çıkarları için görünümü kullanan birtakım dar görüşlülerin eline bahane vermemek için Kanun'un yayımlanması ve gidişatı hakkında bilgi vermekten uzak durmuştur. Bu nedenle telgrafhanede Encümen üyeleriyle muhabere olduğu günden birkaç gün önce Hüccetülislamların önde gelenleri, Dârülhilafe'nin (Tahran) büyük uleması, 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bilimadamları ve Azerbaycan'ın milletvekilleri her gün birkaç saat Meclis'te toplanıp dikkatle ve tamamen önyargısız biçimde Kanun-i Esasi maddelerini açıkça tartıştı. Çok dikkat gerektiren konuların öneminden dolayı günde iki üç maddeden fazla ele alınamıyordu. Adı geçen toplantılarda kanunun çıkışından sonra getireceği yararlar özellikle ayrıntılarıyla tartışılmaktadır. İnsaf edelim ki önde gelen ulemamız kanun ibarelerinin avamın ve inatçıların nezdinde anlaşılmaz ve yoruma açık olmaması için düzeltmelerde canla başla çalışmaktadır. Vilayetlerdeki isyanlar ve fitne çıkarmak isteyen kimi fesatçıların yaptıkları gibi birtakım engeller çıkmasaydı Kanun-i Esasi'nin Eki şimdiye kader bitmiş ve devletlerinin imzasına sunulmuştu. Ancak Millet Meclisi üyeleri ne zaman bu işin kotarılması için bin bir güçlükle oturumların başlaması için hazırlıklar yapmışsa, etraftan gelen fitne haberlerinin bütün çabaları boşa çıkardığına ve dikkatleri dağıttığına üzülerek tanık oluyoruz. Örneğin hiç beklemediğimiz bir zamanda Tebriz'in haberi geldi ve saygıdeğer milletvekillerini telgrafhaneye gelmeye mecbur etti. Encümen üyeleri ve diğer Azerbaycan ahalisi, Kanun-i Esasi'nin gecikmesinin devletin veya bizzat Şah'ın işbirliği içinde bulunmamasından kaynaklandığını düşünüyorsa, bütün ilahi mukaddesata yemin ederiz bu saate kadar bu işte özellikle devlet büyüklerinden herhangi bir engelleme kesinlikle görülmemiştir, bunu herkes böyle bilmelidir. Tam tersine Kanun'un maddeleri Meclis tarafından tasvip edilip devletlerinin huzura gönderildikten sonra en kısa zamanda, bekletilmeden imzalanacağından bürtün Meclis üyeleri kesinlikle emindir. Böyle olmadığı takdirde durum saklanmayacak, Azerbaycan ahalisinin bu gibi hareketleri de yakışıksız ve geçersiz olmayacaktır. Demek ki gecikmenin nedeni saygıdeğer Meclis'in titizliği ve önemli mülahazalarından başka bir şey değildir. Azerbaycan ahalisi de doğru bir bakış ve uzak görüşlülükle konuyu ele alsa, saygıdeğer Meclis'in bu mülahazalarını onaylayacak, Meclis'in milli istikbal ve istiklalin korunması için yürüttüğü çabaları kimi girişimlerle görmezden gelmeyecektir. Kaldı ki Allah korusun, yukarıda sözü edilen, şeriat kuralları ve bazı ihtimaller düşünülerek zorlukla hazırlanan meşru kurallara Azerbaycan halkı uymak zorunda olmadığına karar verirse halen karar verme ve yönetme yetkisine sahip tek merkez olan Millet Meclisi, bir bölümünün eğilim ve hassasiyetleri uğruna bütün İran'ın çıkarını gözetme görevinden vazgeçmeyecektir. Bu konunun sonuçlarını ve ileride neden olacağı tahribatı hesaba katmayan Tebriz'deki izdiham, İran'ın bütünün istiklal ve gelecekteki saadetini tehlikeye atacaksa bunun doğru olmadığı görülmeli ve muhterem Encümen, Millet Meclisi'nin üyelerine zaman ve fırsat vermek için Azerbaycan'ın gayretli ahalisini uygun vaazlar ve 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yumuşak sözlerle ikna etmelidir. Böylece Allah'ın izni ve yardımıyla Meclis'in mesaisi de başarıya ulaşsın, meyvelerini versin. 


Yahya, Murtazâkulu, Müsteşarüddevle, Şerefüddevle, Vüsukuddevle, Mirza Aga, Muhammed, 
İhsanüddevle" 


Öğle saatinde tamamlanıp gelen ve halka okunan bu telgraf Tebrizlilerce hoş karşılanmadı, buna boyun eğmediler. Kararlı olduklarını göstermek için telgrafhane bahçesine büyük bir çadır kurdular. Hemen yanındaki Tophane bahçesine de çadırlar kuruldu. Mücahitler |telgrafhanenin| bazı odalarını kendilerine ayırıp halı serdi. Her grubun önderi semaver, nargile ve diğer gerekli eşyayı evinden getirdi. Direnişlerini bildirmek için Tahran'a bir telgraf çektiler: 


"Muhterem vekillerimizin huzuruna, kendilerine zahmet vermiş oluyoruz. 
Siz âlicenaplarının uzun ve açıklayıcı telgrafı görüldü. Kanun-i Esasi'nin düzeltilmesi ve düzenlenmesiyle ilgili verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederiz. 
Anlaşılan Azerbaycan milleti o kadar kötü ve laftan anlamaz kabul edilmiş ki istekleri ve istirhamları idrak yoksunluğu ve bilgisizlik diye yorumlanmıştır. 
Âlicenapların kendi müvekkillerine bu iyi niyetini takdir etsek yeri var. Oysa memleketin her köşesindeki bu yaygın heyecana karşın çok şükür Azerbaycan milleti planlı ve doğru hareketiyle bütün akil kişiler ve siyasilerce övgü ve hayranlıkla izlenmiştir. Hamdolsun ki bugüne kadar muhterem vekillerimizin infiali ve utancına sebep olacak bir olay yaşanmamıştır. Bu girişten sonra, siz değerli vekillerimizden böyle bir sevgisizlik beklemediğimizi belirtmeliyiz. 
Bizler amaca varma yolunda her şeyimizi ortaya koysak, her türlü sıkıntıya gö-Şüs gersek de sabretme tahammül ve gücüne sahibiz. Bugün Kanun-i Esasi'yi kendimiz, millet ve memleketin geleceği için bir birikim görüyor, âcizane talep ediyor hatta ısrarla hemen bitirilmesi ve Şah'ın imzasından geçmesini istiyoruz. Bu kadar bekledikten sonra hâlâ süre isteniyorsa diyecek bir şeyimiz yok. 
Kanun-i Esasi'nin tamamlanması için ne kadar süre gerekiyorsa o süre içinde Azerbaycan milleti kişisel ve diğer işlerini bırakıp telgrafhane ve şu esnada çadır kurmakta olduğumuz devletin harimi sayılan mübarek Tophane'de oturup Kanun-i Esasi'nin bitirilip imzalanmasını bekleyecektir. Kimi olayları Kanun-i Esasi'nin gecikmesi için bahane gösteriyorlarsa da görmek için baktıklarında olaylar ve isyan, Kanun-i Esasi'nin ve umumun yetki ve salahiyetlerin belirlenmesinin gecikmesinden kaynaklanmıştır, hiç kimse çizilmiş yasal sınırlara bağlı kılınmamıştır. Milletin bu gibi heyecanları ve mübarek telgrafhane ve etrafında toplanması Büyük Millet Meclisi'nde kargaşa ve karışıklık çıkarma olarak yorumlanmamalıdır. Bu çaresiz millet işini gücünü bırakıp telgrafhanede oturduğu süre içinde hiçbir surette olumsuz bir eylem ve dengesiz bir hareket vuku bulmayacaktır. 
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Ayrıca bir süre önce tamamlanan ama henüz Şah'ın onayına mazhar olmayan Eyalet Encümenleri Tüzüğü'nün rafa kaldırılmasına ne diyorsunuz? Bu neden gecikti? Sayın bakanlar bunun imzalanıp Devletlerinin onayına mazhar olması konusunda neden böylesine müsamahakâr, ihmalkâr davranmıştır? Bu arz edeceğimiz son konuydu. Kanun-i Esasi ve Eyalet Encümenleri Tüzüğü devlet tarafından imzalanana kadar çarşılar kapalı kalacak, mazlumların isyanı devam edecektir. 


Bütün Azerbaycan Milleti" 
Tahran'dan aşağıdaki yanıt geldi: 


"Bugünkü telgrafın uzun olmasının nedeni kesinlikle muhterem müvekkillerimize anlayış eksikliği yakıştırması değildi. Temel amacımız Kanun-i Esasi'nin gecikme nedenlerini açıklamaktı. Muhterem büyük ulemanın da titizlikle inceleyip vâkıf oldukları Kanun-i Esasi hakkındaki etrafa yayılan kötü söylentiler, bunu gerektirmişti. Bugün sabah ayrıntılı bir şekilde anlattığımız gibi Eyalet Encümenleri Tüzüğü konusunda da devlet tarafından kesinlikle ihmal ve müsamaha söz konusu olmamıştır. Daha üç dört gün önce o nizamname dördüncü kez okunup, bitirilip, imzaya gönderilmiştir. Bakanlar ciddiyetle üzerinde çalışmaktadır, inşallah bir iki gün içinde devletlerinin imzasından geçecektir. Bunlardan başka Meclis'te bir komisyon da her gün on beş maddelik Valiler Nizamnamesi'nin tashihi için çalışmaktadır. Azerbaycan milletinin doğru davranışları herkesçe takdir görmüştür, Azerbaycan milletvekillerinin saygınlığını artıran şayanı teşekkürdür. Azerbaycan'ın elde ettiği bu şeref ve imtiyazı korumak için kimi zaman, millet hizmetkârlarının yaptığı uyarılar bu kargaşa ve yaygın heyecanı dindirmek içindir. Bu büyük iftiharı kolaylıkla kaybetmek isteyemeyiz. Bu zaman diliminde de Azerbaycan milletinin soyluluğuna güvenimiz tamdır, kutlu amacın önceliği ve şerefini birtakım sıradan kargaşaların alçaklığına bulaştırmayacaktır. Ancak Tebriz ahalisi işini gücünü bırakıp telgrafhane etrafında avare olduğu müddetçe vekiller heyetinin yaşayacağı hissiyat, Meclis ve devletin tedirginlik duyması karşısında görevlerini huzur içinde yerine getirmesini engelleyecektir. Akl-i selimle hizmet etmek ve nizamnameleri düzenlemekle meşgul olmak yerine mecburen telgrafhanede yalvarıp rica etmekle zaman geçirilecektir. Kamunun iyiliği ve yararı söylediiniz şekilde sağlanacaksa bizim bir itirazımız olmaz. Hemen buradan ayrılıp nizamnamelerle ilgili olarak bize verdiğiniz talimatı hızla tamamlamanın vasıtalarını hazırlayalım. 
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Son istirhamımız muhterem ahali de bizimle işbirliği içinde olsun, yok yere duygu ve akıl dağınıklığına sebep olmasın. 


Azerbaycan Vekilleri" 


Bazı önderler bu telgrafı okuduktan sonra, telgrafların "Azerbaycan Vekilleri" tarafından gelmediğinden, onların yerine bizzat saraylılar tarafından yazıldığından, saraylılar tarafından vekillerin veya hürriyetçi önderlerden birinin adı kullanılarak telgraf memuruna verilip Tebriz'e gönderildiğinden şüphelendiler. Son telgrafta vekillerin isimlerinin bulunmaması şüphelerini arttırdı. 
Ayrıca Takizade'nin telgrafhanede olmamasına ve Sâ'düddevle'nin istifasına şaşırdılar. Bu hususları telgrafla sorduklarında Takizade'nin biraz rahatsız olduğu, Sâ'düddevle'nin de kendi isteğiyle istifa ettiği yanıtını aldılar. 

O gün mücahitler ve başkalarından kimileri bildiriler yazıp bastırdı, halka dağıttı. Birinde şöyle diyordu: "Kanun-i Esasi'nin ulema tarafından imzalanması şart ise ulemanın imzalaması gereken başka öyle şeyler var ki onlar esas, kanun ise onların yanında talidir..." Bu sözlerle Muhammed Ali Mirza'nın hükümdarlığı kastediliyor, onun da ulemanın iznini alması gerektiği söyleniyordu. Hükümetin "Meşrüa olmasını istiyorsak o zaman bu işi kökten yapmalıyız" deniyordu. 

Tahran'daki vekiller, Tebrizlilerin Muhammed Ali Mirza ile Atabek hakkındaki şüphelerinden vazgeçmelerinde, çarşının açılıp halkın işine dönmesinde, bir yanıt verilmesinde ısrar ediyor ancak Tebrizliler direniyordu. Gün bu minvalde sona erdi. 


Tebriz'in Israrı 


Ertesi gün, salı halk tekrar telgrafhaneye yöneldi. Kurdukları küçük çadır o kadar insanı aralıksız yağan yağmurdan koruyamadığı için Hacı Muhammedkulu adındaki bir tüccarın ravzahânilerinde kullandığı büyük çadırı getirtip kurdular. O gün, Tahran'daki Azerbaycan vekillerine aşağıdaki telgrafı gönderdiler: 


"Azerbaycan'ın muhterem milletvekili beyefendilerin huzuruna, büyük bir saygıyla arz ediyoruz: Buyurduklarınızı her türlü lisan-ı münasiple millete anlatmamıza rağmen halkın baskın irade ve tutumu karşısında bunlar sonuçsuz kaldı. İmzalayıp Encümen'e verdikleri yazıda kısaca 'Biz her zaman vekillerimizin ve sizlerin arkasında durduk ve son nefesimize kadar da duracağız. Ancak son günlerdeki gelişmeler gösterdi ki artık siz değerli Encümen üyelerinin de 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sözleri Tahran'da hiçbir etki yapmamaktadır. Zira Azerbaycan'ın değerli vekilleri aracılığıyla herhangi bir konuda bir yerlere duyurmak istediğiniz sözleriniz kesinlikle kale alınmamıştır, hatta dinlemeye değer bile bulunmamaktadır. Biz millet olarak soruyoruz: Artık Büyük Millet Meclisi'nin ve Eyalet Encümenlerinin anlamı nedir? Açıkça söylüyoruz: Kanun-i Esasi, devlet ve padişah tarafından imzalanmadıkça bu genel eylemden vazgeçmeyeceğiz, sizler ve vekillerimiz artık bu konuların tekrarı için fazla zahmete katlanmasın' demektedirler. 
Arz ettiğimiz bu durum karşısında artık ahalinin ikna edilmesi ve susturulması bu kullarınız tarafından mümkün değildir, buna İslam, bütün peygamberler ve evliya üzerine yemin ederiz. Siz âlicenaplardan doğru ve ayrıntılı bir girişimde bulunmanızı istirham ederiz. Şu anda ahali Kanun-i Esasi uğruna içinde bulundukları eylem için bir aylık tedariklerini yapıp hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Arz ettiklerimizin doğru olup olmadığını hatta olup bitenlerin binde biri bile olmadığını şehirdeki durumu ve ahalinin öfkeli halini neden Millet Meclisi ve devlet mahremane bir şekilde telgrafhaneden sorup öğrenmiyor, bunun ne zararı var? Bu durumda artık yetki siz âlicenaplarındır, bizlerin yapıp yapacağı milletin isteklerinin iletilmesidir. Zira bu süre içinde verdiğimiz vaatlerin boş çıkması bizlerin millet katındaki itibarını tamamen yok etmiştir, artık millete herhangi bir şey söylemeye yüzümüz tutmuyor. Dünkü telgraf görüşmemizde Millet Meclisi'nin İran'ın bir bölümünün zevkine ve eğilimlerine uymak uğruna bütünün çıkarlarını gözden çıkaramayacağını açıkladınız. Milletin yanıtı şöyledir: Acaba Azerbaycan milleti bu önlemleri alarak yalnızca kendi çıkarını mı gözetiyor? Yüce Meclis, Memâlik-i Mahrüsa-yi İran'ın?? diğer bölgelerindeki ahalinin, Allah korusun, isteklerimize ortak olmadıklarını mı düşünmüştür ki bizi bu şekilde itham etmektedir? 


Tebriz Milli Encümeni" 


Bugün kalabalık o kadar arttı ki telgrafhane, Tophane ve çevredeki geniş alanlar dar geldi, yakındaki boş bir evin sahibinden izin alarak halı serip insanları orada oturtmak zorunda kaldılar. 

Bugün Eyalet Encümeni'nin yanı sıra tüccar ve imamlar da vekillere ayrı ayrı telgraf çekti. Halk, gruplar halinde gelip gidiyordu, vaizler ile diğer ha- 


212 (Memâlik-i Mahrüsa-yi İran: İran Ülkesi demektir. Memâlik-i Mahrüsa, korunan memleketler, 
merkezi devletçe korunan bölgeler anlamındadır. Safeviler özellikle Birinci Şah Abbas zamanında merkezi devletin güçlenmesine çalıştılar. Bunu da bölgelerdeki hâkim ve silahlı güce sahip büyük ağaları merkezi hükümete itaate zorlayıp karşılığında onları dış tehditlere karşı koruyarak sağladılar. Bu nedenle memleketin resmi adı olarak "Memâlik-i Mahrüsa-yi İran" deyimini ilk kez onlar kullandı. (ÇN) 


329 


tipler halkın arasında konuşmalar yapıyordu. Öğle vakti Tahran'dan aşağıdaki telgraf geldi: 


"Kanun-i Esasi'nin gecikmesinin sebebini on gündür uzun uzadıya açıklamaya çalışıyoruz: Birincisi, seçilen bir komisyon iki ay boyunca sadece Kanun'u düzenleme işiyle meşgul olmuştur. İkincisi, başka bir komisyon düzeltmeler için birkaç gün harcamıştır. Ancak şeriat kurallarına uygunluğu açısından bazı maddelerin üzerinde durulması gerekirdi. Bu nedenle, Muhterem Hüccetülislamlar, bazı önde gelen ulema, bilginler ve Azerbaycan'ın vekilleri vs.den oluşan ikinci bir komisyon birkaç gündür Kanun'u şeriat kurallarıyla uyumlu hale getirmek için büyük gayretle çalışıyor. Eğer maksat uygulanamayacak bir kanun çıkarmaksa bu kolaydır, ancak bu sefer de Meclis mukaddes şeriatı göz ardı etmekle itham edilecektir. Bunu buyurmaktaysanız açıkça söyleyin. 
Hemen bugün büyük ulemanın müdahalesini durdurup devletlerinin onayına gönderelim. Yok, eğer kanunlardan faydalanabilmek, uygulanmasına bağlıysa bu kanunlar, özellikle bildiğiniz kötü dedikodular yüzünden mukaddes şeriat yasalarıyla uyumlu hale getirilmeden bu İslam ülkesinde hiçbir zaman uygulanamayacağından o zaman, sorumluluklarımızın neler olduğu konusunda lütfen bir karar verin. Ya halk galeyanını yatıştırıp işine gücüne dönsün, muhterem ulemaya tutumu acilen bildirilsin ki onlar da görevlerini süratle yerine getirip bu kötü dedikoduyu ortadan kaldırsınlar ya da onlara |kanunun)| nurlu şeriatla uyumlu olmasına gerek bulunmadığı emredilsin. Bu durumda karara hemen itaat edip |kanunu| bugün devletlerinin imzasına gönderelim. 

Telgrafhanede mevcut bulunanlar: İmam Cuma, Müsteşarüddevle, Muhammed İsmail" 


Ulema ve tacirlere de benzer yanıtlar geldi. Bu telgraflar Tebrizlilerin öfkesini şiddetlendirdi. Çünkü bu, gerçekleşmesinden korktukları şeydi: Kanun-i Esasi ulemanın eline düşmüştü, ya ortadan kaldırarak son derece değersiz bir kanun yazacaklar ya da ikilik çıkararak devletin eline bahane vereceklerdi. 

Bu nedenle büyük bir hoşnutsuzluk göstererek şöyle dediler: 

"Halk, devletten ulemanın akait tartışmalarını gerektiren bir mezhep ve ibadetler yasası mı istiyor? Biz, bütün meşruti devletlerde uygulanan Kanun-i Esasi'ye dayalı meşruti saltanat istiyoruz. Peygamberimiz şeriata ait kanunu bin üç yüz küsur yıl önce getirdi, o zaten elimizde." 

Vaizler tarafından halka anlatılan bu sözlerin kaynağı önderlerdi. Bunlar, (Kanun-i Esasi çalışmalarında| "şeriatı" bir kenara bırakmak anlamına geliyordu. Ama vaizler ve daha birçok kişi bunu kavramamıştı, anlamadan bu şekilde konuşuyorlardı. Bunlar talep ettikleri Meşrutiyet'e ve kanuna bağlanmış ama şeriatı da unutmamışlardı. 
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Meşrutiyetçilerle işbirliği yapan, Tahran'a Kanun-i Esasi talep eden telgraflar çeken imamların çoğu Meşrutiyet'in anlamını bilmedikleri gibi gönül bağları da yoktu. Hacı Mirza Hasan'ın ve diğer müctehidlerin yokluğunda meydanın kendilerine kalmasından memnunlardı, halkın kendilerine yöneldiğini gördükçe pek mutlu oluyor, onların istediği her şeyi yapıyorlardı. O telgrafları hürriyetçiler yazıyor, imamlar da meşrutiyet ve Kanun-i Esasi'nin ne olduğunu bilmeden adlarının ulema saflarında geçmesi için altına mühür basıyorlardı. 

Bugün rahmetli Sikatülislam da telgrafhaneye gelerek konuşma yaptı. Şöyle dedi: 

"Kanunun amacı yeni bir şeriat icat etmek değildir. Şeriat-i Muhammediyye yürürlükten kaldırılmayacak. Hüccetülislamlar ve önde gelen ulema dışında kimse o hususta müdahale edemez, bu konuda herhangi bir kanun çıkarılmayacak. Şeriatın hükümleri değişmez, dünyanın sonuna kadar aynı kalacaktır. 
Milletin istediği ve milletin vekillerinin de Tahran'daki Hüccetülislamların yol göstericiliğinde talep ettikleri kanun, siyasi ve mülki bir kanun çıkarmaktır. Örneğin saltanatın hukuku, valilerin yetki sınırlarının çizilmesi, devlet ile yabancı devletlerarasındaki anlaşmaların kurallarının belirlenmesi, yolsuzlukların ve hak gaspının önlenmesi, İran vatandaşlarının haklarının korunması, vergiler gibi hususlardır bunlar. Bu hususlarda şeriatı ilgilendiren bir şey varsa onu şeriata uygun hale getirmek için Tahran'daki Hüccetülislamlar, diğer ulema ve vekiller yoğun çaba gösteriyorlar..." 

Bu, hürriyetçi önderlerin, özellikle Avrupa görmüşlerin düşündüklerinden farklıydı, söylediğimiz gibi bu Ahund-i Horasani ve Hacı Şeyh Mazenderani'nin dediklerinin aynısıydı. Meşrutiyet'in gerçek anlamını ve "şeriat"la çelişebileceini bilmediklerini daha önce söylemiştik. 

İran'da yıllar boyunca "örfe dayalı hükümet" ile "şeriat" birlikte var olmuş ve her iki kurum bir arada yaşamını sürdürmüştü. Bunlar, "Meşrutiyet"i "örfe dayalı hükümet" olarak algılamış, "şeriat"ın da uygulamada kalacağını ve birlikte geçinip gideceklerini sanmışlardı. 

Eyalet Encümeni, Tebrizlilerin ısrarını ve kararlılığını göstermek için Tahran'a aşağıdaki telgrafı çekti: 


"Âlicenaplar telgraflarında özetle, Kanun-i Esasi'nin bitirilmesi için birkaç gün süre verilsin demektedirler. Pekâlâ, millet de "Kanun-i Esasi kaç gün içinde bitirilip Devletlerinin imzasına sunulacaktır? Bu açıkça belirtilsin, bizde hep birlikte tam bir sükünet ve düzen içinde telgrafhanede oturulup bekleyelim" diye cevaben arz etmektedir. Bu durumda sizler de Kanun-i Esasi'yi bitirip mübarek imzaya sunulması için rahat rahat çalışma imkânı bulursunuz. 


Tebriz Milli Encümeni" 
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Ayrıca ayan ve şehzadeler de ayrı gruplar halinde telgraflar çekip isyanın ciddiyeti ve yaygınlığından söz ettiler. Bugün İsfahan'dan orada da halkın ayaklandığını, Tebrizlileri desteklemek için telgrafhanede toplandığını anlatan bir telgraf geldi. 

24 Ordibeheşt (Rebiyülahir'in 2'si (15 Mayıs|) Çarşamba günü de çarşılar 
açılmadı, halk telgrafhanede ve çevresinde toplanarak Tahran'dan gelecek telgrafın yolunu bekledi. Encümen, aşağıdaki telgrafı göndererek vekilleri telgrafhaneye çağırdı: 


"Muhterem Azerbaycan milletvekilleri huzuruna, destekleri daim olsun. 
Yangına uzaktan bir el atın. Kanun-i Esasi için yaygın isyan ve heyecan doruğa ulaşmıştır, dünkü telgrafın cevabını şu ana kadar lütfetmediniz. Cevap gelmemesini ilgisizliğe yoruyorlar. Telgrafhaneye teşrif edip karşımızda cevabı vermenizi istirham ediyoruz. 


Tebriz Milli Encümeni" 


Ayrıca ulema Tahran ulemasına, şehzadeler ve ayan Atabek'e telgraflar çekerek halkın isyan ve galeyanının ciddiyetini bildirdiler. İlkokul öğrencileri, al bayraklarıyla marşlar söyleyerek gelip gidiyorlardı. Öğleyin aşağıdaki telgraf geldi: 


"Değerli Beyefendiler, büyüklükleri daim olsun. Kanunların çıkarılması ve onaylatılması, hele ki aziz yurttaşlarımızın ve gayretli kardeşlerimizin büyük bir heyecanla kanunun çıkması için emek verdiği, olağanüstü zahmete katlandığı ve zararlara uğradığı bugünlerde milletvekillerinin en önemli görevidir. Tebriz'in gayretli ahalisinin haklarından bir hakkın talebi için birkaç günden beri rahatı kendilerine haram kıldığını gördükten sonra, ruhumuzda ve bedenimizde hiçbir huzur kalmadığına Allah şahittir. Ancak defalarca açıkladığımız gibi Kanun-i Esasi henüz Meclis'ten geçmediği için imzaya gönderilemez. Kanun-i Esasi'yle ilgili olarak Azerbaycan'da Millet Meclisi'ne yönelik olumsuz hava için şunları söylemeliyiz: Muhterem Hüccetülislamlar ve önde gelen ulema birkaç gündür Kanun maddelerinin şeriata uygun hale getirilmesiyle meşguller. Halkın hizmetkârı olan bizler ne yapmamız gerektiği hakkında şaşkınlık içindeyiz. Ne muhterem ve seçkin ulemadan bu mutabakat sağlama çabasından vazgeçmelerini istirham edebiliyoruz ne de Tebriz'deki sevgili kardeşlerimiz işlerinin başına dönerek Kanun-i Esasi'nin bu aşamayı geçmesi ve imzalanması için bize birkaç gün daha şans verilmesi ricamızı kabul ediyor. 


Yahya, Takizade, Müsteşarüddevle, Hacı Mirza 
İbrahim, Muhammed ve Mirza Aga" 
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Bu telgraf halka okunduğunda büyük öfke yarattı, "Bu, bizim telgrafımızın cevabı değil. Vekillerimize şifreli bir mesajla soralım" dediler. Rahmetli Mirza Ali Vicuyei, Şeyh Selim ve Mirza Hüseyn, her biri kendi üslubuyla ve bilgece nasihatleriyle halkı sakinleştirmeye çalıştılar. "Onlara birkaç gün fırsat tanısak iyi olur" dediler ama halk bunu reddediyor, velveleye kalkışıyordu. 

Bugün Şiraz, Reşt, Enzeli, Selmas, Meraga, Urmiye ve diğer şehirlerden gelen telgraflarda çarşıların kapatıldığı, Tebriz'le dayanışma içinde oldukları anlatılıyordu. Reşt ve Enzeli'de isyan ve kalkışma pek görkemliydi, Orada da mücahitler gruplar halinde davul ve borazanlarla gösteri yapıyordu. 

Bu telgraflar halkın gayret ve heyecanını körüklüyordu. Önderler çok kararlı olduklarından halkın telgrafhanede sessizce beklemesini sağlamak için kanunun kaç günde tamamlanacağını Tahran'a bir kez daha sormaya karar verdiler. 
Encümen Tahran'a aşağıdaki telgrafı çekti: 


"Vallahi billahi bu kullarınız siz âlicenapların sorunlarına ve güçlüklerine ortağız, sizlerin buyurduğu ve kullarınızın arz ettiklerinin millet katında geçersizliği için üzgünüz. Dün arz ettiğimiz üzere muhterem Hüccetülislamların incelemesi kaç gün içinde bitirileceği bilinse, o sürede milleti imza umuduyla telgrafhanede sükünet içinde tutmaya ve imza müjdesini beklemeye ikna etmeye çalışırız. 


Tebriz Milli Encümeni" 
Encümen'in çektiği telgrafa aşağıdaki yanıt geldi: 


"Komisyonun kanunu Şer-i Enver'e uyumlu hale getirmesi görevini tamamlaması, kanunun Meclis'te görüşülmesi, geçtikten sonra temize çekilip imzaya gönderilmesi, bakanlar kurulunun irdelemesi ve sonra devletlerinin imzasına sunulması en az yirmi gün gerektirir. İnşallah daha önce bitirip vatandaşların rahatını sağlamak için var güçle çalışmaktayız. Bu saat Meclis'e gidip bu hizmetle meşgul olacağız. Ancak muhterem kardeşlerimizin işten güçten kalıp bu kadar zarar ve zahmete katlanmalarına gönlümüz elvermiyor. Merak içinde gidiyoruz, halkın heyecanının giderilmesinde yardımcı olunursa memnun oluruz. 


Müsteşarüddevle, Yahya, Fazl Ali, Takizade, 
Şerefüddevle, İbrahim, Muhammed, Mirza Aga" 


Perşembe günü kalabalık daha da arttı, gösteriler daha coşkulu bir hal aldı. Halk, Kanun-i Esasi'nin bütün dertlerinin dermanı olduğunu sanıyor, 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ona gereğinden fazla değer veriyordu. Öte yandan kanunun verilmemesinin Meşrutiyet'in yıkılması demek olduğunu düşünüyor, dolayısıyla bu konuda 1srar etmekten başka bir çare göremiyor, Tahran'dakiler inat ettikçe kızgınlık ve isyanı daha da artıyordu. 

O günlerde Tebrizlilerin büyük çoğunluğu meşrutiyetçiydi, hepsi gönül birliği içindeydi birbirlerini destekliyorlardı. Önlerinde bir engel bulunmadı- 
$ından Kanun'u talep etmekte çok ısrarcılardı. Bu ısrarın bir görev olduğunu düşünüyorlardı. Büyük ve güçlü mücahit grubu Meşrutiyet'i koruma sorumluluğunu üstlenmişti. 

Bugün bazı mahallelerde kadınların da cami toplantıları yaparak gayret ve heyecanlarını gösterdikleri söyleniyordu. Hatta Nevber'deki mücahitlerin Tahran'a gitmeye hazırlandıkları haberleri geldi. Mahallenin vaizi Mir Cevad-i Gergeri birkaç kişiyle yanlarına gidip onları yatıştırdı. Encümen aşağıdaki telgrafı çekti: 


"Azerbaycan vekillerinin huzuruna; destekleri daim olsun. Şehirde bu sabah başlayan durum ve isyan halini tarife sözcükler yetmez. Şehrin bütün ahalisi heyecan içinde. Emzikli bebesi olan kadınlar bile mahalle camilerinde toplandı. Takatsizlik ve sabırsızlık had safhada. Onları sakinleştirmek ve teselli etmek imkânsız. Hak Teâlâ iyilik ihsan etsin. 


Tebriz Milli Encümeni" 
Tahran aşağıdaki yanıtı gönderdi: 


"Muhterem Milli Encümen. Hasta olmasına rağmen bazı şahısların ricalarını kırmayarak bu sabah bir doktor ve bazı ilaçla teşrif eden Pek Muhterem Hüccetülislam Aga Seyyid Abdullah?” bereketleri daim olsun, Pek Muhterem Hüccetülislam Aga Seyyid Muhammed Müctehid?“ bereketleri daim olsun, önde gelen ulema ile Kanun-i Esasi'yi şeriatla uyumlu hale getirme işiyle meşguller. Bu uyumlulaştırma çalışması devam ettiği sürece birkaç gece boyunca Meclis'ten ayrılmayacak ve evlerine gitmeyeceklerdir. Umarız bu ciddi çalışmayla daha erken biter. Muhterem Hüccetülislamlar, destekleri daim olsun ve Millet Meclisi tam bir işbirliğiyle çalışacaklarını, hükümetin onayının ve devletlerinin imzasının uzun sürmeyeceğini taahhüt buyuruyorlar. Böylece aziz vatandaşlarımızın bir an önce beklentinin gerginliğinden, heyecan ve sıkıntılarından kurtulacaklarını ümit ediyoruz. Dolayısıyla son birkaç gündür ilettiğimiz ricamızı tekrarlıyor, biz halkın hizmetkârlarının yaşadıkları şiddetli 


213 o Seyyid Abdullah-i Behbehani. (ÇN) 
214 o Seyyid Muhammed-i Tebatebai. (ÇN) 
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gerilim ve ıstıraptan kurtulup tekrar salim bir akla kavuşmasına, size hizmet etmesine müsaade etmelerini, gayretli kardeşlerimizin işlerine dönmelerini rica ediyoruz. 


Meclis'te mevcut olanlar: Fazl Ali, Müsteşarüddevle, Takizade ve İbrahim" 


Tebriz, İki Seyyid ile Hacı Şeyh Fazlullah'a bir kez daha telgraf çekerek kanunun daha kısa sürede tamamlanmasını rica etti. İki Seyyid, dostane yanıtlar gönderdi. Behbehani'nin hasta olmasına rağmen Kanun görüşmeleri için Meclis'e geldiği söylendiği için ona da bir şükran ve dua telgrafı çektiler. 

Bundan başka, emin olmak için şifreyle vekillere bazı sorular sordular. 
Vekiller de son birkaç gün içinde (Tebriz'dekilerin| ellerine geçen telgrafların gerçek olduğunu bildirerek kanunu on gün içinde tamamlayabilmeleri için eylemlere ara verilmesini tekrar rica ettiler. Halk ara vermeyi kabul etti ama "Çarşıyı açmayacağız, on gün boyunca burada bekleyeceğiz, ancak kanun verilince gideceğiz" dedi. Bu şekilde verdikleri sözden dönmeyeceklerini gösterdiler. 


Ulemanın Kanun Üzerindeki Tasarrufları 


Şimdi Tahran'a dönüyoruz: Gördüğümüz gibi Kanun-i Esasi meselesi bu şehirde farklı bir niteliğe sahipti. Birçok şehir kanun isteğini coşkulu gösterilerle dile getirirken burada ulema içindeki bölünme nedeniyle halk, biri “şeriatı destekleyen iki kesime ayrılmıştı. Öte yandan, Meclis'teki vekillerin çoğu bu konuyu ciddiye almıyor, şehirlerdeki coşkulu ve heyecanlı gösterilerin kargaşa çıkarmaktan başka bir şey olmadığını düşünüyordu. 

Her zaman devletin yanında yer alan Meclis Başkanı Sani'üddevle'nin devlet yandaşlığı daha da artmış, o coşku ve heyecandan duyduğu rahatsızlığı açı-Sa vurmuştu. Yazdığımız gibi "şeriat" yanlısı bazı vekiller pervasızca seslerini yükseltmiş, diğerleri korkudan sinmişti. 

24 Ordibeheşt (15 Mayıs) Çarşamba günü burada da bir hareketlenme başladı. Bir grup kadın bir araya gelerek Meclis'e gitti ve Kanun-i Esasi'nin geçmesini istedi. İran'ın yüzü kapalı kadınları çarşaf ve şalvarlarıyla hürriyet hareketine ikinci kez katılıyorlardı, bu işe teşvik edildikleri açıktı. 

Meclis, bu gösteriyi de ciddiye almadı. Kadınlara "Sizi bu işe birileri itmiş olmalı" dediler. Sani'üddevle, bunu mazeret göstererek ertesi gün "başkanlıktan" çekileceğini söyledi. 

Vekiller ile ulemanın toplantılarında Kanun-i Esasi konuşuluyor, tartışılıyordu. Tebriz ve diğer şehirlerden gelen telgraflar üzerine çalışmalarını artırdılar, daha hızlı ilerlemeye başladılar. Ama "şeriatçı ulema" beklendiği gibi itirazlara başladı, bazı "maddeler" konusunda işbirliği yapmadı. 
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Birinci olarak: "İran memleketinin halkı, devletin kanunu karşısında eşittir" hükmünü getiren Sekizinci Madde'ye itiraz ettiler. "Bir Müslüman ile bir kâfir, kan parası ödemede ve ceza uygulamasında eşit olamaz. Bir Müslüman, bir Yahudiyi veya bir Zerdüştü veya başka bir kâfiri öldürürse ona ölüm cezası verilemez, kan parası ödemesi gerekir" diyorlardı. 

İkinci itiraz: "Kamusal veya özel kaynak kullanılarak okul kurulması ve z0- runlu eğitim, İlim ve Maarif Bakanlığı kanunuyla düzenlenir..." hükmünü getiren On Dokuzuncu Madde'ye itiraz ederek "Zorunlu eğitim 'şeriat'a aykırıdır" diyorlardı. 

Üçüncü itiraz: "Muzır kitaplar ve din-i mübine zarar verecek olan konular dışında bütün yayınlar serbesttir, sansür edilemez, aralarında ayrım yapmak yasaktır" hükmünü getiren Yirminci Madde hakkındaydı. "Bu konu ulemanın denetiminde olmalıdır" diyerek itiraz ediyorlardı. 

Bu tartışma dışarı sızıp basına da yansıdı, gazeteler bu konuda makaleler bastı. Sekizinci Madde hakkında diğerlerinden daha fazla görüş belirtildi. Artık kendilerini biraz daha serbest hisseden Zerdüştler, Meclis'e mektuplar göndererek eşitlik talep ettiler. Bu konuda Hablülmetin gazetesinde şöyle bir yazı kaleme alındı: 


“Eşitlik hukukunu gözetmezsek büyük sorunlar yaşarız. Bu sorunlardan biri Kanun'da Zerdüştler, Yahudiler ve Ermenilere yaklaşık yirmi beş tüman?” 
kan parası konulduğunda bu millet ve saltanatın tebaası kalıp kalmayacaklarıdır; kalacaklarından ve zulüm altından olduklarından diğer devletler nezdinde şikâyette bulunmayacaklarından emin değilim. 'Ben insanım kanımın bir hayvandan daha değersiz olması için hangi suçu işledim' dediklerinde 'Onlara siz kitap ehlisisiniz, iman ruhunuz olmadığı için kıymetiniz hayvan kadardır' desek, ozaman 'Urmiye'de öldürülen Alman papaz için altmış beş bin tüman ödediniz, o kitap ehli değil miydi' diye yanıtlayacaklar. Somutlaştırmak gerekirse, iki ehli kitap veya Zimmi'den birinin diyeti altmış beş bin tüman diğerininki ise yirmi beş tüman. Birinin fiyatı altmış Müslüman, diğerininki ise aşağılık bir eşek, bu insafa sığar mı, adalet mi? Bu kadar derin ihtilafa konu olan bir 


215 o İslam inanışına göre İslam şehirlerinde ve Müslümanların korumasında olan "Ehl-i Kitap" 
denilen Yahudiler, Hıristiyanlar ve Zerdüştlere (gayrimüslimler) "Zimmi" veya "Ehl-i Zimme" denir. Onlardan biri, bir Müslüman tarafından öldürülse, öldüren ölüm cezasına çarptırılamaz, sekiz yüz dirhem kan bahası yani "diyet" öder. Öldürülen Zimmi kadın ise dört yüz dirhem tahsil edilir. Dirhem, İslamın başlangıcındaki gümüş paradır. Her dirhem yaklaşık 3 gram veya 15 nohuttu. Gümüşün bugünkü ederiyle 800 dirhem, bin riyalden fazla eder. Bu tartışmaların sürdüğü günlerde gümüşün fiyatı düşüktü, anlaşıldığı kadarıyla dirhemin ağırlığını da bilmiyorlardı, bu nedenle 800 dirheme iki yüz elli riyal yani yirmi beş tüman demişlerdi. 
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kanunun, dünyadaki insan hakları topluluğu nezdinde nasıl karşılanacağı ve bu milletin mensuplarının dış ülkelerdeki kıymetinin ne olacağı da başka bir sorundur..." 


Hacı Şeyh Fazlullah, Meclis'in her yönden mollaların denetiminde olmasını istiyordu. Bir ay önce Kanun-i Esasi'ye eklenmesini istediği yeni bir "madde" hazırlayarak bunun kendi eliyle yazdığı suretlerini halka dağıtmıştı. Bu konur- da çok ısrarcıydı. Şöyle yazmıştı: 


"İmam-i Zaman'ın teveccühleri, Allah gelişini çabuklaştırsın; Alâ Hazret, İslam Şehinşahı'nın lütuflarıyla, Allah hükmünü ebedi kılsın; Hüccetülislamların ve bütün İran milletinin desteğiyle kurulan bu kutsal Millet Meclisi'nin hükümlerinin hiçbir maddesi İslamın kutsal kanunlarına, Müminlerin en hayırlısı Mübarek Efendimiz'in (s.a.v.) koyduğu yasalara, asırlardan hiçbir asırda, hiçbir zaman aykırı düşmemelidir. Millet Meclisi tarafından onaylanacak olan yasalar ile İslam yasaları arasında uyum ve uyumsuzluğa karar vermenin, dün olduğu gibi bugünden sonra da fıkıh ulemasının, Allah bereketlerini artırsın, sorumluluğunda olacağı açıktır. Meclis'ten geçen yasaları uygulamaya konulmadan önce dikkatli biçimde gözden geçirmek ve görüşmek için asırlardan her asırda üst düzeydeki takva sahibi müctehidlerden ve kadılardan meydana gelen Din Âlimleri Kurulu adında bir komitenin kurulmasına hükmedilmiştir. 
Meclis'ten çıkan yasa, şeriatın emirlerine aykırı ise kanun haline gelmeyecektir. Bu kuruldan geçenlere herkes itaat edecek ve ona uyacaktır. Bu madde hiçbir şekilde değiştirilemeyecektir. Rebiyülevvel ayının 7'sinde (20 Nisan 1907| yazıldı." 


Bir kısım şeriatçı molla ile talebe, kendi isteklerine uyan bu metni destekledi. Bazıları, bunun bir suretini Necef ulemasına telgrafla göndererek "fetva" talep etti. Bu metin, o toplantıda Kanun-i Esasi'nin "ikinci maddesi" olarak kabul edildi. 

Bu tasarruflarla Kanun-i Esasi bitirildi, vekillerin onayı ve Şah'ın imzasına gönderilmesi için 28 Ordibeheşt (6 Rebiyülahir (19 Mayıs|) Pazar günü Meclis'te okunmasına karar verildi. 

Azerbaycan vekilleri bunu öğrenince öfkelendiler, pazar günü Meclis'e sunulmasını engellemeye karar verdiler. Meclis'e sunulduğu takdirde çok geç olacağını, vekillerin çoğunun kanunu onaylayacağını biliyorlardı. Meclis cesaretini yitirmiş, direnme gücü kalmamıştı. Meclis'in içindeki ve dışındaki şeriatçılar yavaş yavaş" tekfir" |dinsizlik ithamı| sopasına da başvurmaya başlamıştı. 
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Pazar günü Kanun-i Esasi hakkındaki görüşme başladığında Takizade "Kanun Meclis'e gelmeden önce bir kez daha komisyonda tekrar görüşülmelidir" dedi. 

Şeyh Hüseyn-i Şehidi buna karşı çıkarak "Bu beyefendiler Tebriz, Reşt ve Zencan'ın iyice karışmak üzere olduğunu söyleyen beyefendiler değil mi? Nasıl oluyor da üçüncü defa görüşülmesini istiyorlar? Bu düzeltmenin amacı şeriata aykırı bir değişiklik getirmekse bu abes bir iştir. Amaç şeriata uygunluksa bu yazılandan daha iyi bir metin hazırlanamaz" dedi. 

Takizade yanıt vererek ısrar etti, kanun görüşülmedi. Böylelikle, verilecek Zarar güçlükle savuşturuldu. 


Rahim Han'ın Oğlunun Adaletsizlikleri 


Bu arada Azerbaycan'da başka bir olay yaşanıyordu, Şah'ın |meşrutiyete| düşmanlığı üzerindeki örtüyü kaldıracak bir olay. Karacadağ'da huzursuzluk patlak vermiş, vergi ve mülk sahibi payı ödenmesi konusu çatışmalara yol açmış, bu konuda Encümen'e mektuplar yazılmıştı. Bir yandan da Tebriz'deki ekmek sorunu giderek ağırlaşıyordu. Encümen işleri düzene koyması, şehre hububat getirmesi için Tebriz'de yaşayan ve o dönemde meşrutiyetçi olan Karacadağ'ın önde gelenlerinden Muhammedkulu Han'ı |Encümen| temsilcisi sıfatıyla, Mücahit Mir Yakub ve başka birkaç kişiyi yanına katarak oraya gönderdi. 

27 Ordibeheşt (5 Rebiyülahir (18 Mayıs|) Cumartesi günü |Tebriz'de| çarşılar 
kapalı, halk telgrafhanedeyken Mir Yakub aniden döndü şu haberi getirdi: 


"Rahim Han'ın hizmetinde olan Hüseyn Paşa Han, Üzümdil'deki hububatı vermek istemedi, Encümen'in adamlarıyla arasında çatışma çıktı. Tohumdil ahalisi gönderilenlere yardım ederek zarar görmelerini önledi. Hüseyn Paşa Han, Rahim Han'ın oğlu Nasrülmemalik'ten (Büyük Han) yardım istedi. O da bir grup süvariyle Tohumdil'e saldırdı, insanlar öldürüldü, köy yağmalandı. 
Çok sayıda insan öldürüldü. Encümen'in gönderdikleri Verzegan'a sığındı, orada zor durumdalar." 


Yerel önderler bu haberle sarsıldı çünkü Rahim Han'ın oğlu, Tahran'ın talimatı olmadan böyle bir şeye yeltenemezdi. Saraylıların kan dökme niyetinde olduğu açıktı. 

Karacadağ veya Eresbar?“ gözü kara ve savaşçı aşiretlerin bölgesiydi. Rahim Han, birkaç yıldan beri orada aşiret beyi ve süvarilerin reisiydi. Halen "Serdar-i 


216  İran'ının Doğu Azerbaycan vilayetinin kuzeyinde ormanlık bir bölge. Adını Karacadağ'dan 
ve Aras Nehri'nden almıştır. Önceleri Karacadağ denen bu bölgeye daha sonra Karacadağ, Eresbar, Erezbar denmiştir; bugünkü adı Eresbârân'dır. Merkezi Eher'dir. (ÇN) 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Nusret" unvanıyla Tahran'da ikamet ediyordu, Muhammed Ali Mirza'nın yanındaydı, onun yakını ve sırdaşlarından biri sayılırdı. 

Bu adam ve süvarileri yağmaya talana alışmış, bunu iş haline getirmişlerdi. 
Ancak hububat alımını engellemek, Encümen temsilcileriyle çatışmak ve halkı öldürmek yaptıkları şeylerden değildi. Bu kadar pervasızlık ancak Muhammed Ali Mirza ile Atabek'in izni, daha doğrusu teşvikiyle mümkündü. 

Ulemanın Kanun-i Esasi'yi görüştüğü toplantının üzerine gelen bu olay, Tebriz'in Saray hakkındaki şüphelerinin haklı, Tahran'ın iyimser hayallerinin ise geçersiz olduğunu gösterdi. İki şehir arasındaki tartışma bu şekilde Tebriz'in zaferiyle sonuçlandı. 

Tebrizliler, Muhammed Ali Mirza ile Atabek'in Meşrutiyet'i yıkmak için çalıştıklarını anlamış, mollaların toplantısının arkasında Saray'ın olduğunu görmüştü. Bu nedenle endişeye kapıldılar, sorunu patlak vermeden çözmeye çalıştılar. Ancak Tahranlılar, daha doğrusu Tahran halkı şüphe duymuyor, Tebriz halkının korkusunu yersiz buluyor, onları kınayıp yeriyordu. Ama olaylar bu korkunun nedenini açığa çıkarmış, Tebrizlilerin sorunu doğru kavradıklarını göstermişti. Bu olayların bir sonucu da Azerbaycan vekillerinin Tebriz'le tek yürek olmasıydı. 

Ne ise Encümen, Kanun-i Esasi'nin başına gelenler nedeniyle zaten kızgın olan halkın bu olay dolayısıyla daha da öfkeleneceğini düşünerek Mir Yakub'un anlattıklarını halktan gizledi. Ama o gün Tahran'daki Azerbaycan vekillerine telgraf çekerek neler olduğunu aktardı. 

Pazar ve pazartesi aynı şekilde geçti. Telgrafhanede ve etrafında toplanan halk, Tahran'dan gelecek iyi haberi, Kanun-i Esasi'nin tamamlandığı haberini duymak için on günün bitmesini bekliyordu. Ama Kanun-i Esasi gecikti; gördü-Şgümüz gibi kanunun Meclis'te görüşülmesini engelleyenler bizzat Azerbaycan vekilleriydi. 

Salı günü aniden Tahran'dan aşağıdaki telgraf geldi: 


"Muhterem Milli Encümen, destekleri daim olsun; bir kısım ulema tarafından şeriata uyumlu hale getirilen Kanun-i Esasi, Meclis tarafından kabule şayan bulunmamıştır. Dolayısıyla görüşmelerin uzun sürme ihtimali karşısında bütün muhterem vatandaşlarımızdan çarşıları kapatmayıp bize süre tanımalarını istemek zorundayız, çünkü çarşıların kapalı olması bizi aceleye zorlayacak, bu da sorunlara neden olacaktır. Acelenin, bu zor koşullardan memleketin saadetini getirecek bir sonuç çıkmasına yardımcı olmayacağını size açıkça bildirmek isteriz. Bütün çalışmalarını gece gündüz bu işe hasrettiklerinden muhterem vekillerin, özellikle Azerbaycan vekillerinin bu iş tamamlanıncaya kadar başka bir işle meşgul olmayacaklarından emin olmanızı rica ederiz. Kanun'un 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ıslahı ve milletin haklarının tam olarak verilmesi için süre tanınması, eminiz ki acele ederek olumsuz sonuçlara yol açılmasından ve milletin haklarının zayi olmasından daha iyidir. 
Müsteşarüddevle, Hacı Mirza İbrahim, Hacı Mirza 
Aga, Takizade, Hidayetullah Mirza" 


Önderler bu telgrafa çok kırıldılar, ne yapacaklarını bilemediler, halkın telgraftan haberi olmasını istemediler. Ama bir telgraf geldiğini anlayan halk ısrarla okunmasını istedi. Neler olup bittiğini öğrendiklerinde de çok öfkelenip büyük tepki verdiler, bağırıp çağırıp akıllarına gelen herkesi kötülemeye başladılar. 

Bazı kişiler vekillerden şüphelenerek "On günün sonunda böyle bir yanıt vereceklerini tahmin etmiştik" dediler. Bir grup Saray'ı suçladı, hatta sözü Muhammed Ali Mirza'nın tahttan indirilmesini isteyecek noktaya getirdi. Şöyle dediler: 

"Meşruti saltanatın sınırlarını ve milletin hukukunu belirleyecek bir Kanun-i Esasi istiyoruz; yoksa şeriat yerli yerinde durmaktadır, herkes şeriatın kendisine yüklediği sorumlulukları biliyor. Açıkça söylüyoruz: Vekillerin ulema ve diğerleriyle yaptığı toplantılarda yazılarak tamamlanan Kanun-i Esasi'yi imzalayıp millete vermezlerse söylenmesi gerekenleri söyleyip bugüne kadar istenmemiş şeyleri isteyeceğiz..." 

Yirmi binden fazla insan toplanmıştı, bir grup ayrıldığında yerini başka bir grup alıyordu. Mücahit önderlerinden hatipler, halka olan biteni anlatan konuşmalar yapıyordu. Önderler, Kanun-i Esasi'nin geciktirilmesinin ve engellenmesinin hep saraylıların işi olduğunu düşündükleri, mollaların da Atabek ve Muhammed Ali Mirza'nın elinde alet olduklarını anladıkları için hürriyetçilerin istediği şekilde bir Kanun-i Esasi verilmediği takdirde Muhammed Ali Mirza'nın hükümdarlığına boyun eğmemeye hazırlardı. 

Encümen'in, halkın şiddetli itirazını yatıştırmaktan başka bir seçeneği yoktu. Bu amaçla vekillere yanıt olarak, göndermeden önce halka okudukları, aşa- 
$ıdaki ağır telgrafı çektiler: 


"Muhterem Azerbaycan vekillerinin huzuruna, destekleri daim olsun; Kanun-i Esasi'yi şeriatla uyumlu hale getirme sürecinin tamamlandığını ama Meclis'in kanunu kabule şayan bulmadığını bize bildirdiniz. Birincisi, çarşının açılmasını veya halkın yatışmasını sağlamak için âlicenaplarının bu telgrafını halka açıklamamız mümkün olmadı. İkincisi, Uyum Komisyonu'nun aslında bir uyum komisyonu değil, Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi'ye karşı bir Komisyon olduğu açığa çıkmıştır. Bütün millet, Uyum Komisyonu'nun bazı üyelerinin çok 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kötü bir şöhrete sahip olduğunu, keyfi yönetimi ve istibdadı desteklediklerini artık iyice öğrendi. Millet bu Uyum Komisyonu'ndan kamu yararı ve refahı için herhangi bir şekilde bir karar çıkması şöyle dursun, kanunun tahribine ve işin uzamasına yol açacak şeylerden her vesileyle uzak durması halinde bile kendini şanslı sayacağını biliyor. Uyum Komisyonu'nun niteliği konusundaki bilgimize dayanarak siz âlicenaplarının telgrafını millete açıklamayı, arz olunduğu gibi kesinlikle uygun bulmadık. Çarşının açılmasının nihayetinde halkın yararına olacağının farkındasınız ve buna göre bir telgraf çekiyorsunuz ama bu telgrafla vereceğiniz zararın farkında değilsiniz. 'Bir şeyi bilebilirsiniz ama bilmediğiniz birçok şey var.' Azerbaycan milletinin birkaç kötü şöhretli adamın iradesine mahküm olmaya ve milli hukukunun istibdat tarafından ortadan kaldırılması veya ayaklar altına alınmasına asla razı olmadığını açıkça arz ederiz. 
Şunu rica ediyoruz: Kanun-i Esasi'nin hangi maddeleri sakıncalı veya tartışılmaya muhtaç bulunuyor? Lütfen kısaca aydınlatınız. 


Tebriz Milli Encümeni" 


Meclis'in Çaresizliği 


Tebriz'deki durum buydu. Meşrutiyet'e kahramanca sahip çıkıyor, açıkça "Biz şeriat değil meşrutiyet kanunu istiyoruz" diyorlardı. Tahran ise bambaşka bir durumdaydı. Halk içindeki ikilik devam ediyor ve Saray her vesileyle bunu körüklüyordu. Tahranlıların zayıf yapısı bir kez daha ortaya çıkıyordu. On ay önce meşrutiyetçilik için coşkulu gösteriler yapan insanların büyük bir kısmı şimdi ya "Meşrüa isteyenler" karşısında sessiz kalıyor veya "şeriat" tarafında yer alıyordu. 

En kötüsü Meclis'in haliydi. Vekillerin bir kısmı "şeriatçı" olmuştu, bir kısmı da onların korkusundan ikiyüzlü davranıyordu. Takizade, ulema tarafından değiştirilen Kanun-i Esasi'nin Meclis'te görüşülmesini engellemeseydi derhal kabul edileceğinden hiç şüphe yoktu. 

Meclis'in çaresizliğine, vekillerin ikiyüzlülüğüne örnek olmak üzere 10 Rebiyülahir (23 Mayısl tarihli oturum tutanağının bir bölümünü veriyoruz: 

Kirman vekili Hacı Şeyh Yahya önergesinde şunları söyledi: 

"Bu kutsal Meclis'in yapması gereken çok iş var. Ama bu duacınıza göre en önemli görevi Kanun-i Esasi'yi tamamlamaktır. Çünkü herkesin birlik ve uyum içinde olması saygıdeğer Meclis'i korur. Bazı maddeler üzerinde tartışmaların yaşandığı günden sonra bu tartışmalar bazı tatsız görüş ayrılıklarına neden oldu ve bu da mutlakıyetçilerin eline bir silah vermiş oldu. Kuşkuya ve görüş ayrılığına yol açan binlerce farklı görüş var ama insaf gözüyle bakarsak fikir ayrılıklarının çok ciddi olmadığını görürüz. Bir veya iki konudaki görüş ayrılıkları muhtemelen iki saatlik çalışmayla giderilebilecektir. Saygıdeğer Meclis genel görüşmeyi uygun gördüğünde bendeniz de kişisel görüşlerimi açıkça sunaca- 
$ım. Genel görüşme uygun görünmüyorsa görüşlerimi orada dile getirmem için derhal Kanun-i Esasi komisyonunun kurulmasını istirham ederim. Bu durumda, tartışmalı olan kelimelerdeki görüş ayrılığının giderilmesi ve Kanun-i Esasi maddelerinin yazılıp tamamlanması olağanüstü öneme sahiptir." 

Aga Mirza Muhsin: "Herhangi bir anlaşmazlık bulunmuyor, gecikme Seyyid Abdullah'ın |Behbehanil| rahatsızlığından kaynaklandı." 

Aga (Hacı) Seyyid Nasrullah: "Bir iki kelime üzerindeki görüş ayrılığının şehirde neden bu kadar şamataya yol açtığını bilmiyorum. Herkesin bildiği gibi Hüccettülislamların Meclis istemelerinde bütün halk sınıflarının önünde olmasının yegâne sebebi İslamın güçlenmesi ve yüceltilmesiydi. Evet, zulmün ortadan kaldırılması ve adaletin tesisi de olumludur. Bundan önemlisi şeriatın mutlak egemenliğinin korunmasıdır. Dolayısıyla bu değişiklikte dine verilecek en ufak bir zararı kimse kabul etmez. Bu kutsal Meclis'e şeriatın şerefine leke sürecek bir karar yazma suçunu atanlar müfteri ve müfsittir, bu tür suçlamaların Meclis'e karşı olanlar tarafından yayıldığını söylemek pek de haksız olmaz. Fesat kapısının |Saray'ın| en çok istediği şey günde bin kişinin ölümüne de yol açsa zulmü yaymaktır. Ancak İslamın emirlerine zarar verecek, İslama aykırı kanunlar çıkarmak da düpedüz küfürdür, kabul edilemez. Bu tür sözler, inkârcıların bu şerefli Meclis'in yıkılmaz saygınlığını zedelemek için sanki Meclis'i savunuyorlarmış gibi halk arasında yaydıkları küfür bildirilerine benzer. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler; müşrikler hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor." 

Hacı Mirza İbrahim Aga: "Bu ahlaksızlar tertiplerinden sonuç alamadılar. 
Şimdi de nifak çıkarmak istiyorlar. Ama bu da boş bir iştir, bu yolla da amaçlarına ulaşamazlar. Allah, İslama zerre kadar zarar verenlere lanet eylesin." 

Burada vurgulamak istediğimiz, Kanunu destekleyen kesimden Hacı Seyyid Nasrullah ve Hacı Mirza İbrahim'in bile "Hiç kimse bu madde değişikliğinde mezhep aleyhine en ufak bir düzeltmeyi kabul etmez" diyerek şeriata gönül bağını göstermeleriydi. Peki ama bu durumda Kanun-i Esasi nasıl yazılacaktı? 
"Şeriat" kaygısı gütmeden Zerdüşt, Hıristiyan ve Yahudiyi “eşit hukuka sahip" saymak mümkün müydü? 

"İslama zerre kadar zarar verenlere Allah lanet eylesin." İslam koruyuculuğu bu kerteye vardırılacaksa Avrupa tipi meşrutiyet istemek neyin nesiydi? 
Fransa'nın Kanun-i Esasi'sini tercüme etmenin anlamı neydi? Öyleyse bütün bunlar korku belasına söylenen şeyler değil miydi? 
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Bugünkü oturumda, meşrutiyet hareketinin öncüsü rahmetli Tebatebai de vardı, tartışmaya o da katıldı. Peki ama ne dedi?.. "Vekiller bu sözlere kulak asmamalı. Bugüne kadar Azerbaycan vekillerinin bir ihanetine şahit olmadık, bundan sonra da olmayacağız." Şeriatçı olmayan vekillerden Takizade ve dierleri dinsizlikle suçlandığı için bu temiz soylu adam onları temize çıkarmaya çalışıyordu. Bundan fazla bir şey yapması mümkün değildi, kanun hakkındaki görüşlerini açıkça söylemeye çekiniyordu. 

Ayağa kalkıp göğsünü siper ederek "Hayattaki görevler için hep şeriatın yol göstericiliğine başvuracaksanız neden bir anayasaya gerek duyulsun ki?" diye "şeriatçılara" yanıt verecek bir Meclis ortada yoktu, vekiller de gönüllerinden geçeni açıklamaya cesaret edemiyorlardı. 

Özetlersek, Tahran halk kitlelerinin hürriyetperver duygu ve heyecanı sinmiş, önderler gevşemişti, İki Seyyid ise hiçbir girişimde bulunmuyordu. 
Çok uzaklarda olan Necef uleması olanları tam olarak bilmiyor, Hacı Şeyh Fazlullah'a güveniyor ve onunla işbirliği yapıyordu. Nereden bakılırsa bakılsın Muhammed Ali Mirza ve Atabek'in hilelerinin başarılı olacağı, "şeriatın" gücünü kullanarak Meşrutiyet'i ortadan kaldıracakları görünüyordu. 

Tebriz, Reşt ve diğer şehirlerdeki direniş Tahran'a çare olamıyordu, çabalar her an kargaşayla sonuçlanabilirdi. Böyle bir durumda o şehirlerde de bölünme yaşanır diye korkuluyordu. Meşrutiyetçilik henüz "şeriatı" bir kenara koyacak kadar güçlü değildi. Tebriz'deki hürriyetçilerin büyük bir cesaretle "Avrupa türü meşrutiyet" istedikleri, düşündüklerini açıkça dile getirdikleri doğruydu. 
Ne var ki bu sözleri yürekten söyleyenler yalnızca önderlerdi, diğerleri söylediğimiz gibi bunları anlamadan tekrarlıyordu. Eğer anlamını bilselerdi çoğu kararsız kalır veya karşı tarafa geçerdi. 

Örülen ip |meşrutiyet| iyice incelmişti, her an kopacağından korkuluyordu. 
Ama bu sırada art arda gelen Rahim Han'ın oğlunun yağma ve cinayetleriyle İkramüssultan olayı Saray'ın Meşrutiyet'i ortadan kaldırmak için yaptığı planları açığa vurdu. Meclis'te bu konuda özellikle Hordad'ın 1'i ve 3'ü (23 ve 25 Mayısl| Perşembe ve Cumartesi oturumlarında görüşmeler yapıldı. Vekillerin gösterdikleri tepki Tahranlıları tekrar galeyana getirdi, kalplerindeki meşrutiyetçilik ateşi yeniden canlandı. Böylelikle meşrutiyetçi cephe güç kazandı, "şeriat" adı altında hazırlanan hasar önlendi. Bu hikâyeyi yazacağız. 


İkramüssultan Hikâyesi 


Gördüğümüz gibi, Kanun-i Esasi'nin gecikeceği hakkında vekillerden gelen telgraf halkın öfkesine yol açmış, 30 Ordibeheşt |21 Mayıs) Salı günü Tebriz'de son derece hareketli ve heyecanlı bir gösteri yapılmıştı. Bu kızgınlıkla birçok 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ağır söz söylendi, Encümen Tahran'a sert bir telgraf çekti. Salı gecesi, Şah'ın kanlı planını tamamen açığa çıkaran önemli bir gelişme yaşanır. 

Olay şuydu: Yatsıdan bir süre sonra halk telgrafhane ile Tophane'den dağılırken, bu telaş ve kargaşada hürriyetçi önderleri koruyan ve bölgede devriye gezen mücahitler, yakın bir yerde tüfek ve fişekleri olan iki üç kişi görüp şüphelenirler. Tutuklayıp sorgulamak için yanlarına gittiklerinde içlerinden çok gözü kara ve cesur olan biri, Hacı Aga (Kürt Hacı Aga) karşı koyar. Mücahitler, lafı ikiletmeden onu oracıkta öldürür, Esedullah adındaki öbür adamı da tutuklarlar. Sorguda, Şah'ın ferraşbaşısı Hacibüddevle'nin kardeşi İkramüssultan'ın (bildiğimiz o eski Neyyirüssultan) Tahran'dan Tebriz'e geldiği, Muhammed Ali Mirza veliahtken tüfekçi olan bu pek cesur ve gözü kara gençler ile diğer bazı adamları hürriyetçilerin önderlerini öldürmek için tuttuğu ortaya çıkar. Her birine bir Alman tüfeği, yüz mermi ve yirmi eşrefi?7 vermiş, onlar da görevi yerine getirmek için telgrafhaneye gitmişlerdir. 

Esedullah, suç ortaklarından amca oğlu Neriman'ın adını verince mücahitler gece gidip onu da öldürürler. 

Olanlar ertesi gün şehirde yayılınca, büyük bir hareketlenme olur, halkın öfkesi kabarır. Kalabalık gruplar, öldürülüp Çust Duzan Mahallesi'ndeki evine atılan Neriman'ın cesedini görmeye gider. O zaman on yedi yaşında olan yazar da bir arkadaşıyla cesedi görmeye gitmiştir. Eve girdiğimizde güçlü kuvvetli, uzun boylu ve yakışıklı bir gencin yerde yattığını gördük, evde kimse yoktu. 

Öte yandan, o gün telgrafhane ve Tophane'deki kalabalık çok daha büyüdü, coşku ve heyecan arttı. Esedullah ve suç ortakları olayına ek olarak o gün, Karacadağ'dan gelen Muhammedkulu Han, Rahim Han'ın oğlunun saldırı ve cinayetleri hakkında yeni haberler getirdi, şehre yaklaşmakta olduğunu söyledi. O ana kadar halkın haberdar olmadığı bu olayın öğrenilmesiyle hürriyetçilerin öfkesi görülmemiş şekilde arttı. 

Karacadağ'a gidip savaşmak için kimi mücahit grupları izin istediler. Hatta bazıları daha şehre varmadan, silah ve cephane toplamaya koyuldu. 

Şehrin savunmasından vali, beylerbeyi ve muhtarlar gibi hükümet görevlileri sorumluydu ancak devletin açık açık düşmanlık güttüğü böyle bir devirde onlara güvenilemezdi. 

Bugün Azerbaycan vekilleri gene telgrafhanedeydi. Encümen, Esedullah olayı ile Rahim Han'ın oğlunun devam eden saldırı ve talanı hakkında aşağıdaki telgrafı çekti: 


217 (o Eşrefi: 3,45 gram ağırlığında altın sikke. (ÇN) 
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"Muhterem Azerbaycan vekilleri eliyle Büyük Millet Meclisi'ne, Yüce Allah erkânını kuvvetli kılsın. Salı gecesi, yatsıdan bir süre sonra, meşhur Hazretkulu'nun torunlarından Esedullah adında biri, mübarek?" telgrafhanede tutuklanmıştır. Dün gece yapılan sorgusunda elde edilen bilgiler şöyledir: 

İkramüssultan beni çağırarak 'Tebriz'deki Milli Encümen'e hangi yolla olursa olsun ağır zarar vermek için Tahran'dan talimat aldım. Bana verilen listeye göre Milli Encümen'in yirmi iki çalışanı ve üyesi öldürülecek. Kim bu işi hallederse kendisine... tarafından büyük makam verilecek, şöyle olacak böyle olacak. Şimdi git üyelerden bir ikisini vur, kalabalığa da birkaç el ateş et. 
Halk birbirine girer, sen de o arada kaçarsın' dedi. 'Benim silahım yok' dedim, yakalandığımda elimde olan bu Alman tüfeğini ve yüz mermiyle yirmi eşrefi verdi. 'Ben tek başıma bir şey yapamam' dediğimde 'Emin ol, senin gibi üç yüz kişiye para verdim, Encümen'de bir kurşun sesiyle on dakika içinde hazır olacaklar' dedi. Benden söz aldı, ben de onun verdiği talimatlara göre hareket edeceğimi taahhüt ettim. 'Bunun üzerine birkaç kez Encümen ve telgrafhaneye geldim ama işin fırsatını bulamadım, bu sefer döndüm yakalandım. Hatta geçen akşam Hacı Mehdi Aga ile karşılaştım, onu vurmak istedim, yine kaderin eli amacımı gerçekleştirmeme izin vermedi.' Demek ki müstebitler tarafından yapılan her girişimin başarısız olması yüce Allah'ın bu mazlum milletin artık zalimlerin elinden kurtulmasını istemesindendir. 

Halen görevde olan Hacibüssultan'ın kardeşi İkramüssultan'ın Tahran tarafından bu işle görevlendirildiği açıktır. Ayrıca, birkaç gündür Rahim Han'ın oğlunun yaygın yağma ve cinayetleri hakkında telgraflar çektik. Kesinlikle onu durduran olmadı. Rahim Hanın oğlunu halini hatırını sormak için bile arayan olmamış. Ta ki bugün, cumartesi Rahim Han'ın oğlunun süvarileri şehre dört fersah mesafedeki Misk-i Amber köyüne kadar geldiler. Süvarilerinin sayısı ve gücü sürekli artıyor. Millet Meclisi, Milli Encümen'in arz ettiklerine inanmak için herhalde Rahim Han'ın oğlunun Tebriz'e girmesini bekliyor. Bu meselenin, Millet Meclisi'nin hedeflerini yerine getirmek için devlet büyükleriyle yaptığı işbirliğinin bir sonucu olduğu anlaşılıyor! İvedi yanıt bekliyoruz. 


Tebriz Milli Encümeni" 
Tahran'dan aşağıdaki yanıt geldi: 


"Esedullah'ın neden tutuklandığı hakkında ayrıntılı bilgi gönderin. Tutuklanıp sorgulanmasından sonra olayı açığa kavuşturmak için hangi tedbirler 


218 o Telgrafhane ve benzeri gibi kamu binaları hükümdarlığa ait olduğu için mübarek sıfatı 
kullanılmaktadır. (ÇN) 
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alındı? İkramüssultan'ın bu meseledeki yeri kanıtlandı mı? Bilgileri nasıl yorumluyorsunuz? Esedullah'ın arkadaşlarının akıbeti hakkında bilginiz var mı? 


Azerbaycan Vekilleri" 


Vekillerin ayrıntılı bilgi istemesi üzerine Encümen bu kez aşağıdaki telgrafı gönderdi: 


"Esedullah, suikasta teşebbüs ettiği sırada yakalandı. İkramüssultan, talimatlarının ve eylemin sonucunu öğrenmek üzere on gündür Baba Bağı'nda bekliyormuş. Dün gece Esedullah'ın tutuklandığını öğrenince atına atlayıp kaçmış, ne tarafa gittiği veya nerede olduğunu bilinmiyor. Esedullah'ın sorgusu size ayrıntılı olarak iletildiği gibidir. Şimdi Beylerbeyi Refi'üddevle de geldi. 
Sorguyu şiddet veya tehdit unsuru kullanmadan Beylerbeyi tek başına yaptı. 
Ayrıca ona söylendiğine göre Rahim Han'ın oğlunun Eher'e yöneldiği, kasabaya girmek üzereyken ahalinin göğüs göğüse çarpışarak savunmaya geçtiği, telgraf tellerini kestikleri için Zernak'tan Alan Ber Aguş'a telefonla bildirmiştir. 
Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. Rahim Han'ın devletin işaret ve emirlerine göre hareket ettiğini ve Tebriz'e gelmeyi düşündüğünü size açıkça bildiriyoruz. Sabırla bu kadar bekleyen halk sonuç alıcı acil cevabınızı bekliyor. Silahlanmış milletimiz kargaşa olarak algılanmasın diye sakin sakin bekliyor, artık kararınızı veriniz lütfen. 


Tebriz Milli Encümeni" 


Bugün Settar Han ilk kez hürriyetçiler arasında görüldü ve öne çıktı. Şöyle oldu: İkramüssultan'ın Esedullah, Hacı Aga ve daha başkalarını kendisi için çalışmak üzere tuttuğu, işini bitirdikten sonra sonucu beklemek üzere şehrin dışındaki "Baba Bağı"?? adındaki bağa gittiği öğrenilince Encümen bir kişinin gidip onu tutuklayarak şehre getirmesini istedi. O günlerde mücahitlerden biri olan ama daha nam salmayan Settar Han göreve talip oldu, birkaç mücahitle hızla Baba Bağı'na gitti. Elinde tüfeği, ayağında giveleri>“ arkadaşlarıyla Tophane Meydanı'ndaki büyük kalabalığı yararak hızla geçtiğini çok iyi hatırlıyorum, Onu ilk görüşümdü. Yüzündeki mert ifadeyi, ne kadar çevik ve vakur biri olduğunu görünce hayran kaldım: "Bu adam kim? Nereye gidiyor?" diye sordum. "O Karacadağlı Settar Han'dır, İkramüssultan'ı almak için Baba Bağı'na gidiyor" dediler. 


219 Tebriz'e bir fersah mesafede, şehzadelerin ava gittiği bağ. 
220 Give: Üstü sık beyaz pamuk urganla örülmüş, tabanı kösele veya lastikten, yöresel ve 
geleneksel ayakkabı. Eskiden yüksek tabaka deri ayakkabı giyerken halk give giyerdi. (ÇN) 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Ancak İkramüssultan, Esedullah'ın ve diğerlerinin sabahın erken saatinde tutuklandığını öğrenince Tahran'a gitmek üzere derhal oradan ayrılmıştı, Settar Han'ın yetişemeyeceği bir yerdeydi, Settar Han eli boş döndü. 


Tebriz Yine Direniyor 


Tebrizli hürriyetçiler bütün bu kargaşa ve düzensizlik içinde bile Kanun-i Esasi taleplerini tekrarladılar; bazıları da Muhammed Ali Mirza'ya hakaretler yağdırıp onu devirmeye çalışıyordu. Hatipler şöyle diyordu: "Rahim Han'ın oğlu cinayet işleyip yağma yapınca eşkıya mı olur, yoksa devletin emrini mi yerine getirmiş olur?" Eyalet Encümeni'ne ve önderlere baskı yaparak "Rahim Han'ın oğlu eşkıyaysa şehrimizi ve vatandaşlarımızı savunacak kuvvetimiz var. 
İzin verin harekât için hazırlanalım. Halkın sorumluluklarını da açıkça belirleyin artık" diyorlardı. 

Aslında, bu şiddetli gösteriler başladıktan sonra bazı mücahit önderleri, özellikle Kafkasya'dan gelenler çözümün Muhammed Ali Mirza'yı devirmek olduğuna inanmışlardı, baskının sebebi buydu. Ama Encümen temsilcileri ve diğer önderlerden bazıları ya böyle bir iş için gerekli zeminin hazırlanmadığını düşündükleri ya da korktukları için onları engelliyordu. Bugün de onları engellemeye çalıştılar. Kanun-i Esasi hakkında Tahran'a başka bir telgraf göndermelerinin nedeni onları yatıştırmaktı: 


"Saygıdeğer Azerbaycan vekili beyler, talihleri açık olsun, eliyle büyük Millet Meclisi'ne, Allah desteğini daim etsin. Tebriz'in mevcut durumunu ve ahalinin heyecanını siz muhterem memleket büyüklerinin bilmesine rağmen yaygın çarşı kapatma eylemleri, bölge ve Azerbaycan halkının çözümün en kısa zamanda olmasını düşünmesi mübarek Milli Encümen üyelerini bu sözlerin yenilenmesi ve tekrarına mecbur bırakmıştır. Gösteriler günbegün, an be an yaygınlaşıyor, aklınıza gelebilecek her sınıftan insan işini gücünü bırakmış, canıyla malıyla davanın başarısı için çabalıyor. Hatta Azerbaycan'ın ücra bölgelerinde, kasabalar, köyler ve mezralarında bile reaya işten, ticaretten elini çekti. Çevredeki aşiretler de hareketlenip eyleme geçti, ayaklarını yere vurarak Kanun-i Esasi talep ediyor, Tebriz halkıyla işbirliği yapmak için şehre gelmek istiyorlar. Dinleri ayrı olmasına rağmen Ermeni milletinin Azerbaycan milletiyle aynı duyguları paylaşması, devletlerinin mübarek hâk-i pâyine ve Büyük Millet Meclisi önde gelenlerinin mübarek huzuruna önceki gün telgrafla dilek- te bulunmaları bunun en iyi kanıtıdır. İran'ın bekası ve İranlıların korunması isteniyorsa bu kargaşa ve isyana acilen bir çare bulunması gerektiğini açıkça arz ediyoruz. İnsanlık şerefi ve aziz vatanımızın toprağı üzerine yemin ederiz ki 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Azerbaycan milleti Kanun-i Esasi'nin tamamlandığı ve verildiği haberini kısa sürede almazsa halkı zapt etme ve yatıştırma mümkün olmayacaktır, her şey kaybedilecektir. Bu her şeyden önemlidir. 


Tebriz Milli Encümeni" 


Tebriz ayanı da Atabek'e telgraf çekerek halkın isyanı hakkında bilgi verdi. 
Vekiller, Tahran'dan şu yanıtı gönderdi: 


"Defalarca belirttiğimiz gibi Kanun-i Esasi gerekli düzeltmeler yapılmadan ve sorunları giderilmeden imzaya gönderilmeyecektir. Bunun için hâlâ birkaç gün süreye ihtiyaç var. Kanun henüz bakanlar kuruluna gönderilmediği için bu konuda işbirliği yapıp yapmayacağını gösteren bariz bir belirti yoktur. Sırf gösteriş olsun diye ve önemsiz kuşkular bildiren bazıları... dışında Muhterem Hüccetülislamlar, bereketleri daim ola, tam bir işbirliği içindeler. Dolayısıyla bütün muhterem ümenâ Jemin kişiler) ve memleketin ayanından hep birlikte saygıdeğer Milli Encümen ile en yakın işbirliğine girmelerini istirham ediyoruz. 
Kendilerine gereksiz yere reva gördükleri bu yıpratıcı genel iş durdurma eylemi sona ersin. Muhterem seçmenlerimiz bu ısrarlarıyla bizim tavsiyelerimizi göz ardı ettikleri müddetçe zor görevlerimizi başarıyla yerine getirmek için ihtiyaç duyduğumuz akıl huzurunu ve cesareti hiçbir zaman bulamayacağız. Bu konuda bizi rahatlatsınlar ki sorumluluklarımızı yerine getirmek için sebatla çalışabilelim. 


Azerbaycan Vekilleri" 


Bu telgraf geldikten sonra Encümen, her yolu kullanarak halka çarşıları açtırmaya karar verdi. Bu amaçla bazı vaizler, imamlar ve Encümen temsilcileri halkın arasına girerek konuşma yaptı. Epey ısrar ve ricadan sonra ertesi gün, perşembe günü esnafın alışveriş için dükkânlarını açarak işlerine başlamasına, ancak ulema, ayan ve önderlerin ise telgrafhanede kalarak Kanun-i Esasi talebini sürdürmelerine karar verildi. Esnaf da akşam dükkânını kapatınca oraya gidecekti. Bu kararı Tahran telgrafhanesi aracılığıyla vekillere bildirdiler. 
Bugün Azerbaycan vekillerinin yanı sıra Atabek'in yardımcısı Muhteşemüssaltana da Tebriz'den gelecek iletiyi veya adalet istemini Atabek'e götürmek üzere telgrafhanedeydi. Meclis başkanı Sani'üddevle de görüşmeleri izlemek üzere oradaydı. 

Çarşıların açılacağı sözünü duyunca hepsi memnun oldu. Ama bu müjde gerçekleşmeyecekti çünkü daha Tahran'la telgraf haberleşmesi devam ederken Karacadağ'dan gelen bazı seyyidler Rahim Han'ın oğlunun ve süvarilerinin 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yeni saldırılarını, köyleri yağmaladıklarını, erkekleri katledip kadınlara tecavüz ettiklerini halka anlattı. Şunu söylediler: 

"Rahim Han'ın oğlu ve adamları: 'Bir seyyid veya bir Encümen görevlisi- nin uğradığı her köyü talan edeceğiz. Tebriz'e girdiğimizde Encümen'i yerle bir edip oradaki herkesi zincire vurup Tahran'a göndereceğiz' diyorlar." 

Bu haberler ve (Rahim Han'ın oğlunun| tehdidi halkı tekrar daha öfkelendirdi. Yeniden gürültülü itirazlar yükseldi. Bazıları konuşma yaparak şöyle dedi: 

"Düşmanın bize reva gördüğü bu kin ve nefret eylemleri, bizi yok etmek için gösterdiği ısrarlı çaba karşısında çarşıyı nasıl açık tutarız? Biz huzur ve sükün içinde ticaret yaparken kardeşlerimizin köylerinde zulme uğramasına, eziyet çekmesine rıza gösteremeyiz. Düşmanın yaklaştığını görmemek için kafasını kara sokan keklikler gibi davranamayız." 

Bu tartışmalar yatsıdan sonraya kadar devam etti. Encümen'in, Tahran'a aşağıdaki telgrafı çekmekten başka çaresi kalmadı: 


"Rahim Han'ın oğlu, süvarileri ve çok sayıda askerle çevre köyleri birer birer talan ediyor. Şehre dört fersah yaklaştı. Bu gece Tebriz'e gireceği söyleniyor. 
Şehre girerse ne hallere düşeceğimizi bir düşünün. Halkın ıstırabı had safhada. Arz ettiklerimizi boş laf veya şakadan ibaret sanıp yazılanlara yanıt vermemezlik etmeyin. Beceriksiz hükümetten merhamet beklemenin de faydası yok. 
Ricamızı ısrarla tekrarlıyor acil girişimlerinizi bekliyoruz. 


Tebriz Milli Encümeni" 


Böylece Tebriz'de çok hareketli bir gün geçti. O gece ulema, ayan ve diğerleri bir toplantı yaptı. Esedullah'ı getirtip tekrar sorguya çektiler. Yanıtlarını yazarak kayda geçirdiler, Tahran'a göndermek için oradakiler altına mühür bastı. 
Bu sorgulamada Saray'ın düşmanlığı hakkında başka bilgiler de elde edildi, bu da halkın öfkesinin artmasına yol açtı. O gece, çarşının açılmasına rıza verilmemesi kararlaştırıldı. 


Tebriz'de Savaş Hazırlıkları 


Halk ertesi sabah şafak sökerken telgrafhanede toplandı, gün başlarken Rahim Han'ın oğlunun talan ve cinayetleri hakkında konuşmaya başladı. 
Karacadağ'a gitmek üzere hazırlık yapmalarına izin verilmesi için Encümen'e baskı yaptılar. Encümen, çareyi Tahran'a Azerbaycan vekillerine aşağıdaki telgrafı çekmekte buldu: 
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"Azerbaycan vekillerinin saygıdeğer huzuruna, destekleri daim olsun. 

Çarşıların açılması hakkında siz muhteremlerin dün gönderdiği telgrafı halka okuduk, kendi düşüncelerimizi ve kamu yararı hakkındaki endişelerimizi, diğer konulardaki kanaatlerimizi de bildirdik. Perşembe, bugün bütün esnaf ve tüccarın işlerine başlaması için çarşının açılmasına karar verildi. Ama Esedullah Han'ın sorgulanması için iki saat sonra bir araya gelen ve seçkin ulema, asiller, eşraf, ayan, vekiller ve Encümen üyelerinden oluşan büyük heyet durumun buna elverişli olmadığını gördü. Bütün ahali birçok zahmetle çarşının açılması gerektiğine ikna olmuşken kararını değiştirdi. Hükümette ve sarayda önemli bir makamda olan İkramüssultan'ın Meşrutiyet'in kutsal esaslarını baltalayıp yıkmak için yaptığı işlerin tehlikeli sonuçlara yol açacağını, Kanun-i Esasi imzalanmadan halka bu konuda tekrar bir şey söylemenin mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Ne kadar önemli olduğunu görmeniz için Esedullah Han'ın sorgusunun özetini, seçkin ulemanın ve toplantıda hazır bulunan diğer kişilerin huzurunda alınıp kayda geçirilenleri size bildiriyoruz. Sorgu tutanağının tamamı postayla gönderilecektir. 


Tebriz Milli Encümeni" 


Ayan da Atabek'e aynı minvalde bir telgraf gönderdi, halkın talebi üzerine Esedullah'ın sorgu tutanağının suretini de Tahran'a gönderdikleri telgrafa dahil etti: 


"Saygıdeğer Azerbaycan vekillerinin huzuruna, destekleri daim olsun. 

İki saat önce çekilen telgrafta Esedullah'ın sorgu tutanağının postayla gönderileceği yazılmış olmasına rağmen halk adı geçenin sorgusunun özet halinde verilmesinden hoşnut olmayıp adı geçenin dün akşamki sorgu metninin özgün halinin, sorgu heyetindekilerin isimleriyle birlikte telgrafla gönderilmesini 1srarla talep ettiğinden özgün metni aynen iletiyoruz: 

İkramüssultan Kini'den döndükten sonra beni çağırıp 'İyi bir at satın almak istiyorum, nerede bulabilirim?' diye sordu. 

'İki gün sonra Karabağlılar gelecek, onlardan alabiliriz' dedim. 

İki gün sonra uşağı Kerbelayi Muhammed gelip beni onun kaldığı yere, Rahim Han'ın evine götürdü. Bahçeye girince beni bir odaya çağırıp 'Sana bir iş vereceğim, kimseye söyleme' dedi. 

Koltuğundan bir Kur'an çıkarıp üzerine yemin ettirdi. 'Kimseye söyleme, bu ..in emridir, bu dört kişinin öldürülmesi gerekiyor: Mirza Hüseyn Aga, Şeyh Selim, Hacı Mehdi, Hacı Muhammed Cafer-i Mümin' dedi, 'Tüfeğin var mı?' diye sordu. 


350 


'Bir WerndI bir de Berdan tüfeğim var' dedim. 

'Bunlarla bir şey yapamazsın' deyip bana bir Alman tüfeği ile bir mermi dolu fişeklik verdi. 

Dönüp buraya geldim. Tam iki gün boyunca sürekli telgrafhaneye gidip geldim. Üçüncü gün tekrar gittim. Gönderdiği adamı beni alıp ona götürdü. 

'Neden bir şey yapmıyorsun?" dedi. 

'Şehir karışık, onların nerede olduğunu da bilmiyorum. Biraz sabredersen bir fırsatını bulurum' dedim. 

'Neden öğrenmeye çalışmadın?' dedi. 

Ben de 'İmkân bulamadım' dedim. 

'Bunlar ısrarla kanun istiyor, Tahran'dakiler de beni ısrarla bu işi bir an önce halletmeye zorluyor. Artık git bu işi bu gece bitir, hiç değilse onlardan birini öldür, becerebilirsen Tophane Meydanı'nda da havaya üç el ateş et' dedi. 

Sonra, Tophane Meydanı'na geldiğimde Aga Mirza Hüseyn'i gördüm, iki üç adamıyla fener elde yola koyulmuşlardı. Onların peşinden yürümeye başladım, bir girişim için korkumu yenemedim. Sokağa girince ben de arkasından yürüdüm. O gece bir şey yapamayacağıma karar verdim, adamıma 'Bu gece olmaz, işi yarın halledeceğim' dedim. 

Safi Pazarı'nda Hacı Mehdi Aga'ya rastladım, işi bitirmek istedim ama vicdanım el vermedi. Onu bir kez daha gördüm ama artık pişman olmuştum. Eve gittim. Sabah İkramüssultan'ın uşağı geldi. Hacı Abdullah Kerbelai'nin kahvesine gittik. Muhammed adında biri geldi, çay içtik. İkramüssultan'ın gönderdiği yirmi altın penchezariyi>! bana verdi. 

"Bunları İkramüssaltana gönderdi güle güle harca, görevi bu gece yerine getirirsen istediğin her şeyi vereceğim sana. Ayrıca bu gece İkramüssultan'ı da gör' dedi. 

O gün akşamüstü gittim. 'İşi neden bitirmiyorsunuz anlaşılan pişman olmuşsunuz' dedi. 

'Adamları bulamıyorum, Aga Mirza Hasan iki gecedir telgrafhanede kalıyor, Aga Şeyh Selim'in nerede olduğunu kimse bilmiyor' dedim. 

'Verilen görevi yerine getir' diye ısrar etti. 

Salı gecesi telgrafhaneye gittim ama orada yakalandım. İkramüssultan'ı en son dört gece önce görmüştüm. İtirafında şunu da belirtti: 

"Taki, Hacı Aga ve İsmail'le bir gece vurmak için Aga Mirza Hüseyn'in evine gittik." 

Esedullah Han bu ayrıntılı itirafları açık bir şekilde Rebiyülahir'in 10'u (23 Mayıs 1907) Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece aşağıdakilerin huzurunda 


yaptı: 


221 Bir penchezari altın, yaklaşık 2,40 gramdır. (ÇN) 
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Ali b. Musa, Muinüttüccar, Hacı Mirza Taki Aga, Debirüssaltana, Sâdık, Beylerbeyi Refi'üddevle, Saidülmülk'ün oğlu Muhammed Sâdık Han, İkbal-i Leşker, Muhsin el-Tebatebai, Aga Seyyid Rezi, Hazin-i Leşker, Cafer, Eminüttüccar, Basirüssaltana. 


Tebriz Milli Encümeni" 
Kısa sürede Tahran'dan aşağıdaki yanıt geldi: 


"Büyük merak içinde olduğumuzdan durumu öğrenmek istedik. Cevap gelmediği için Sâ'düddevle kullarınızın kalpleri endişe içindeydi. Huzurda öğrenmek için telgrafhaneye geldik. Telgrafınızı okuduk. Sorunu ortadan kaldırmak, Rahim Han'ı tevkif etmek, kendisini Çelebiyanlı Aşireti ve süvarilerinin reisliğinden almak, oğlunu bu iki bakanlığa çağırmak için bu sabah Meclis, İçişleri ve Savaş Bakanlıklarından gereken tedbirlerin alınmasını ciddiyetle istemiştir. 
Gereken yazılar yazılıp, emirler verilmiştir. Ne var ki devletin ihmalkârlığı yüzünden süratle bir sonuç alınması umut edilemez. Dolayısıyla alınacak önlemlerin sonuçları görülünceye kadar Azerbaycan ahalisinin vekillerinin, vatan evlatlarının 1ırzı, namusu, mal ve canını korumak için gerekli önlemleri ihmal etmemeleri zaruridir. Elbette Meclis de son nefesine kadar görevlerini yerine getirmek için çalışacak ve milletin refah ve huzurunu sağlamayı ihmal etmeye - cektir. Vatan evlatlarının canlarını korumak için aldığınız önlemler hakkında bilgi verin. İkramüssultan yakalandı mı, kaçtı mı? Toplantı saati geldiği için ayrılmak zorundayız. 


Takizade, Ahsenüddevle, Müsteşarüddevle, 
Mirza Aga, Hacı Mirza İbrahim" 


Telgraf halka okunduğunda sevinç gösterileriyle karşılandı. Şehri savunmalarına izin çıkan mücahitler hemen harekete geçti. Çok geçmeden şehir bir ordugâha döndü. Mücahit grupları davul, borazan ve al bayraklarla gelmeye başladı. Gruplar önce telgrafhaneye geliyor, Tophane Meydanı'ndan geçerek talim alanına gidiyor, talime başlıyorlardı. 

Birkaç aydan beri süren çalışmaların sonucu bugün görülmeye başladı. Bugün yoğun gösteriler yerine askeri resmigeçitler vardı. 

Mücahitler bu işlere girişince Vali Nizamülmülk de kendini bir şeyler yapmak zorunda hissetti. Encümen'e haber verdikten sonra askerleri iki gün içinde şehre getirmek için birilerini gönderdi, bir "Kahramanlar Alayı" kuracaktı. Topçuların toplarını dışarı çıkarıp hazırlamalarını, süvarilerin de devriye gezerek şehri korumalarını emretti. 
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Perşembe gece devriyeye bizzat mücahitler çıktı. Ertesi gün, cuma gün do-Sumunda yine savaş nümayişleri yapılmaya başlandı. Gruplar, önlerinde yalın kılıçlarıyla mollalarla seyyidler, davul, boru ve sancaklarla geldiler. Telgrafhane ve Tophane'den geçerek talim alanına gidiyorlardı. Telgrafhanede Rahmetli Şeyh Selim, Aga Mirza Ali veya Mirza Hüseyn'den biri konuşma yaptı. Maku ve Urmiye'deki görevinden dönen Mirza Cevad-i Nâtık da konuştu. Mücahitlerin veya "Halk Ordusu"nun mevcudu bugün çok yüksek, grupları daha görkemliydi. Gösteriler akşama kadar devam etti. 

Bugün Tahran'dan gelen telgrafta şunlar yazıyordu: 


"Rahim Han'ın oğlu konusunda İçişleri ve Savaş Bakanlarının yardımcılarıyla görüştük. Nizamülmülk'e ve Rahim Han'ın oğluna telgrafla emirleri bildirdik, bununla kalmadık, başka isteklerimiz de oldu." 


Bu telgrafta da çarşının açılmasını istediler, bazı yasaklar koydular. 

Ertesi gün, cumartesi halk yine telgrafhane ve çevresinde toplandı. Tahran'daki vekillerin kanunu tamamlamak için istediği on günlük süre o gün sona erdiği için kalabalık bir kitle bunu büyük ve coşkulu bir gösteri yapmak için fırsat bildi. Vekillerin kanunun henüz okunmadığını, geç geldiğini ve işin uzadığını bildiren telgraflarını göz ardı ederek kanun taleplerinde ısrar ettiler. 
Bazıları telgrafhanenin odalarına kadar girdi, telgraf memurlarına bağırıp ça- 
$ırarak görevlerini yapmalarına engel oldu. 

Bu aşırı heyecan ve velvele uzadıkça ipler yavaş yavaş aklıselim sahibi insanların elinden çıkmaya ve kargaşacıların eline geçmeye başladı. Zamanla karışıklıklar ortaya çıktı. Hamalların ve benzeri yoksul insanların olaylardan mutlu olması hayret verici bir durumdu. Çarşı kapalı olduğu için işsiz ve parasız kalmalarına rağmen sıkıntıya alışmış, çarşının açılmasını istemiyorlardı. 
Kanun-i Esasi'nin ne olduğunu bilmiyor ama gene de ısrarla kanun talep etmekten vazgeçmiyorlardı. 

Vekillerin evvelsi gece gelen telgrafı Encümen'den halka okundu ama bunun faydasından çok zararı oldu. Halk, feryada başlayıp "Kanun-i Esasi imzalanana kadar çarşıyı açmayacağız" diye bağırıştı. Bu bağırışlar öğlene kadar devam etti. 
Kanun-i Esasi talep etmenin bazıları için bir sevdaya dönüşüp kafalarında yer ettiği söylenebilir. Bu arada Karacadağ'dan gelen haberler halkın heyecanını artırdı. Encümen, o akşam Tahran'daki vekillere aşağıdaki telgrafı çekti: 


"Muhterem Azerbaycan vekillerinin huzuruna, destekleri daim olsun. 


Rahim Han'ın oğlunun cinayet ve talanları nedeniyle Azerbaycan mülki erkânının Rahim Han'ın oğlu hakkında yapacağı işlemler için gerekli talimatların İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğini dün bildirdiniz. Evvela, İçişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan mülki erkânına Tahran'dan herhangi bir talimat gelmemiştir. Anlaşılan değerli meclis üyeleri ve siz âlicenaplar sorunu küçümsemişsiniz. Sorun iki malikin bir mülk üzerindeki kavgası gibi algılanmış galiba, sorunu Savaş ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki ilişkide görüyorsunuz, İçişleri Bakanlığı gerekli emirleri çıkardı. Eyvah ve heyhat! Muhterem vekil beyefendiler, Rahim Han'ın oğlunun Karacadağ köylerinde öldürdüğü insan sayısı iki yüzü buldu. Tebriz şehri, Şeyh Ubeydullah zamanındaki gibi etraftan kaçıp gelen köylülerle doldu. Mahalle camileri, reayanın kimsesiz ve çaresiz kadınlarıyla, çocuklarıyla doldu. Neredesiniz siz? Ne diyorsunuz? Rahim Han'ın oğlunun atlıları şehre bir fersah mesafedeki Şirince köyüne kadar her yeri yağmaladı. Rahim Han'ın oğlunun atlılarının sayısını artırması ve bu pervasız eylemlerini kimin desteklediğini biliyoruz. Katliam ve yağmanın artmasından kim çıkar sağlıyor? Vekillerimize kurban olalım! Aklınızın emrettiğine daha ne kadar karşı duracaksınız? Müslümanın malı, canı, iffeti yok oldu. Müslüman olmak buysa küller başımıza! Mal ve can emniyeti garip bir hal aldı! 
Rahim Han'ın kelepçe vurulup hapsedildiği, aşiret ve süvari reisliği görevle - rinden alındığı hemen bildirilmez ve cezalandırılması için devlet açık bir emir vermez ve Rahim Han'ın oğlu tutuklanmazsa artık neler isteyeceğimizi, neler olacağını bilemeyiz. 


Tebriz Milli Encümeni" 
Mavi Kitap şöyle yazar: 


"Bugün, Büyük Han'ın Nizamülmülk'e köylerin yağmalanması hakkında bilgi verdiği, Nizamülmülk'ten Encümen'i kovmak için şehre girmesine izni vermesini istediği bir mektup ele geçirildi." 


Bu inanılmayacak bir şey değil. Çünkü saldırılar hiç şüphesiz devletin emriyle yapılmaktaydı ve hiç şüphesiz Büyük Han'ın şehre girmesi isteniyordu. 
Gene de bundan gazetelerde söz edilmemiştir, ben de böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Demek ki bunu çok iyi gizleyip açığa vurmadılar. 


Meclis'in Harekete Geçmesi ve Sonuçları 


Gördüğümüz gibi, Tebriz'de ve diğer şehirlerde iki haftadır devam edegelen coşkulu, heyecanlı ve hararetli gösteriler ile Tebriz-Tahran arasında gidip gelen telgraflar, Millet Meclisi tarafından göz ardı edilmişti. Meclis, Tebriz'in çabalarını yersiz buluyor ve kızıyordu. Ancak önce Rahim Han'ın oğlunun, sonra İkramüssultan'ın yaptıkları Meclis'i de nihayet harekete geçirdi. 

Gelişmeler şöyle: 30 Ordibeheşt (8 Rebiyülahir (21 Mayıs|) Salı günü, Rahim Han'ın oğlunun talan ve cinayet haberleri, hububat alımının engellendiğini ve Encümen temsilcilerine silahla karşı koyulup birkaçının öldürüldüğünü bildiren birinci telgraf Azerbaycan vekillerine ulaştığında ilk önce Müsteşarüddevle hikâyeyi Meclis'e aktardı, peşinden Şerefüddevle de onun söylediklerinin devamını getirdi. 

Ancak bu konuşmalar Meclis'i etkilemedi. Vekillerin kulaklarında Şiraz, Irak ve Kum mazlumlarının feryatları çınlamaktaydı, dolayısıyla söylenenleri de o kabilden sayıp önemsemediler. Söylediğimiz gibi Meclis değerini kaybetmiş, işsiz bir kurum haline gelmişti. 

İki gün sonra, 1 Hordad (10 Rebiyülahir (23 Mayıs|) Perşembe günü hem Rahim Han'ın oğlunun cürümleri hem yeni yeni açığa çıkan İkramüssultan olayı hakkındaki diğer telgraflar gelince, Azerbaycan vekilleri, doğrudan Şah'a dokunduğu için İkramüssultan olayını görmezden gelip Rahim Han'ın oğlunun cürümlerini yeniden ele almaya karar verdi. Bu oturumda Kirman vekili Hacı Şeyh Yahya Kanun-i Esasi hakkında konuşma yaptığı sırada bazı vekiller daha önce gördüğümüz gibi gösteriş olsun diye o malum oyunu sahneleyerek Meclis'in amaçlarından ne kadar saptığını herkese sergilediler. 

O konuşmalardan sonra Müsteşarüddevle söz aldı. Rahim Han'ın oğlunun hikâyesini hatırlatarak Tebriz'den gelen bütün bilgileri yineledi. Tebrizlilerin isteklerine uygun olarak Rahim Han'ın aşiret reisliğinden uzaklaştırılmasını, sorgulanmak ve yargılanmak üzere gözaltına alınmasını talep etti. 

Ondan sonra Hacı Mirza İbrahim Aga söz alarak aynı doğrultuda "Eğer bu cinayet ve yağma devletin emriyle yapılıyorsa o zaman Meclis'in görevi nedir?.. 
Bağımsızsa Rahim Han neden sorguya çağırılmıyor?" dedi. 

Bunun üzerine Atabek'in temsilcisi Muhteşemüssaltana, olayın üzerini örtmek için "Bu işlerden devletin önceden haberi olduğunu düşünmeyin. Aşiretlerin durumu hepimizin malumudur..." dedi. Peşinden "Serdar-i Nusret> bu işlerden uzak durmak istiyor" dedi ve "İçişleri Bakanı elbette ki görevini yapacaktır" diye ekledi. 

Onu desteklemek için söz alan Hacı Seyyid Nasrullah "Devlet sahası bütün bunlardan uzaktır. ... Devletten durumu imkân dahilinde ıslah etmesini isteyeceksiniz" dedi. 

Ancak bu örtbas etme çabaları bir işe yaramadı, tartışma devam etti. 
Takizade, konuşmasının bir yerinde "Bakanlar ya bu adaletsizliklere bir çare bulmalı ya da toptan istifa etmeli" dedi. 


222 Rahim Han. (ÇN) 
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Hacı İmam Cuma-yi Hoyi "Bize 'Devletten kuşku duymayın' deniyor. Rahim Han ne zamandan beri dört bin hane barındıran Eher'e saldırmaya cesaret eder oldu?.. Bize nasıl "Devletten şüphe etmeyin' derler?" dedi. 

Rahim Han'ın oğlu hakkındaki konuşmalar ve Azerbaycan vekillerinin 1srarı bütün vekillere diğer şehirlerdeki sorunlardan şikâyet etme fırsatı sağladı, eski yeni birçok zalimin adı ortaya döküldü. 

Vekilüttüccar, Helhal'ın perişanlığından ve Şükrullah Han'ın zulümlerinden şikâyet etti. Seyyid Hüseyn, Sâlârüddevle'nin o sıralarda yeni başlamış olan zulümlerini dile getirdi. Diğer vekiller de Emidüssaltana-yi Tâliş, Kavamülmülk ve Hacı Aga Muhsin'in adlarını verdiler. 

Mütevellibaşı Tahran'a geldiği için onu adaletin ayağına çağırmak gerekmiyordu. 

Tahran'a çağırılan Hacı Aga Muhsin, Kum'a kadar gelip oradan dönmüştü. 
Vekiller "Oradan dönmesi talimatını kim verdi ona?" diye sordular. 

Bütün bu şikâyet, adalet istekleri ve kinayeli konuşmalar aslında Atabek'e yönelikti. Bu konuşmaların yapıldığı gün, vekillerin çoğu onu ilk kez suçlamış ve ona kızgınlıklarını ilk kez belirtmişlerdi. Muhteşemüssaltana bunların her birini ayrı ayrı yanıtlayıp bahaneler uydurdu. Ne var ki bunların bir değeri olmadığını herkes biliyordu. 

Böylece Meclis çok hareketli bir gün yaşadı. Büyük bir aciz ve çaresizlik içinde başlayan oturum büyük bir sertlik ve direnişle sona ermişti. 

Bu arada, Hacı Aga Muhsin ve Kavam'dan davacı olarak Baharistan'da sıgınma eylemi yapan Irak ve Şiraz'ın mazlumları diğer bazı dinleyicilerle birlikte Meclis'e giderek büyük bir kalabalık halinde bu konuşmaları dinlemişlerdi. 
Onlar da bu büyük heyecan ve coşkuya ortak oldu. 

Meclis o gün çalışmalarını tamamladıktan sonra kalpleri heyecanla dolan vekiller ve dinleyiciler şehre dağılarak olanları bütün Tahran'a duyurdu. Azerbaycan vekilleri, Meclis'te olanları ve Atabek'in yardımcısı oradayken yapılan tartışmaları Tebriz'e bildirerek çarşıların açılmasını istediler. Ama Tebrizlilerin bunu kabul etmediğini, Encümen'in her şeylerini kaybederek Karacadağ'dan kaçan ve şehre sığınan kadın ve çocuklar hakkında Cuma günü (24 Mayısl vekillere çok sert bir telgraf çektiğini, Rahim Han'ın oğlunun şehre bir fersah mesafedeki köyleri talan ettiğini bildirdiklerini, telgrafta "Rahim Han'ın oğlunu kimin desteklediğini biliyoruz" dediklerini görmüştük. 

Bunun için, cumartesi öğleden sonra Meclis toplandığında Sani'üddevle "Diğer işler bir kenarda dursun. Tebriz'den gelen çok değerli bilgileri konuşmak için özel bir oturum yapmalıyız" dedi. Bunları söyledikten sonra vekillerle birlikte başka bir odaya geçtiler. 
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Orada Tebriz'den gelen telgraf okunduğunda vekiller arasından feryatlar yükseldi. Birçoğu ağladı. Meclis'te o güne kadar böyle bir şey görülmemişti. 
İkramüssultan olayı o oturumda da gündeme gelmedi. 

Bugün, büyük bir halk kitlesi (beş binin üzerinde) Baharistan'a geldi. Perşembe günü Meclis'te yapılan konuşmalar Tahran halkını heyecanlandırmış, onları Tebriz'le dayanışmaya hazırlamıştı. Herkes neler olduğunu öğrenmek için sabırsızlandığından vekiller yaşlı gözlerle toplantı salonuna döndü. Birçok dinleyici de onlarla ağlıyordu. 

Söze Azerbaycan vekilleri başladı. Mirza Fazl Ali "Olayı örtbas etmek için artık çok geç. Azerbaycan'daki bacılarınız, kardeşleriniz zulmün pençesine esir düştü. Peki, sizler ne yapacaksınız?" dedi. 

Hacı Muhammed Aga ağlayarak "Azerbaycanlılar ne günah işlediler ki iki yüz ellisi katledilsin ve siz de burada rahat rahat oturun?! ... Artık Meclis'e niye gelelim ki?" dedi. 

Takizade ağlayarak "Konuşacak mecalim kalmadı. Bu konuyu siz halledin" dedi. 

Böylece herkes konuştu. Vekiller arasında ortaya çıkan ikilik unutuldu. 
Hepsi gönül birliği içindeydi. Görüşmeler sonucunda, olanları Atabek'e bildirerek yanıtını almak üzere Saray'a gidecek dört vekili, Hacı Nasrullah, Müsteşarüddevle, Hacı Mirza İbrahim Aga ve Hacı Muhammed İsmail'i seçtiler. 

Atabek şehir dışındaki bağ evine gitmişti. Temsilciler de Muhteşemüssaltana'la oraya giderek onu ziyaret ettiler, olanları anlattılar. 
Atabek yakınlık gösterdi, Muhbirüssaltana ve Muhteşemüssaltana'yı olanları Muhammed Ali Mirza'ya anlatmaları ve yanıtını almaları için hemen Saray'a gönderdi. 

Bu arada, dört temsilcinin dönmesi gecikip Baharistan'da toplanan halk sabırsızlanınca Meclis bu kez de Vüsukuddevle ile Hacı Muinüttüccar'ı Saray'a gönderdi. Onlar da gecikince bu sefer Mirza Muhsin ve Rahmetli Behbehani'nin oğlu Seyyid Muhammed-i Behbehani'yi yolladı. Onlardan da bir ses çıkmayınca Seyyid Hacı Eminüzzarb'ı yanına birkaç adam vererek gönderdiler. 

Böylece temsilciler gidiyor, Meclis yatsıdan birkaç saat sonraya kadar beklemekte, halkın da Baharistan'da gözü yolda. Muhammed Ali Mirza, Büyük Han'ı Karacadağ'daki aşiret ve süvari reisliğinden azleden bir ferman yazdı. 
Rahim Han'ı da hapse atacağını vaat etti. 

Gönderilenler birkaç saatlik gecikmeden sonra bu ferman ve vaatle geri geldiler. Ama Meclis bunları kabul etmedi, halk da büyük bir tepki gösterdi. 
Meclis, ısrarını sürdürmeye ve Şah'tan üç şey istemeye karar verdi: Biri, Rahim Han'ın devlet görevlerinden alınması ve hapsedilmesi. Diğeri, oğlunun devlet görevlerinden alınması. Üçüncüsü, Tebriz'in güvenliğinin sağlanması ve 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Tebrizlilerin gönüllerinin alınması. Bu kararlar alındıktan sonra, gece de yarıya yaklaşınca toplantıyı bitirmek istediler ama halkitiraz etti, vekillerin yolunu kesti. Sonunda, gün doğana kadar ara verme ricasıyla evlerine gidebildiler. 


Tahranlıların Tebrizlilere Destek İçin Ayaklanması 


Ertesi gün, 4 Hordad (13 Rebiyülahir |26 Mayıs|) Pazar günü Tahran'ın tarihindeki en fırtınalı günlerden biri oldu. Bugün, Tahranlılar Tebrizlileri desteklemek için çarşıyı açmadı, gün doğarken kitleler halinde Baharistan'da toplandı. Gün doğduğunda Meclis de toplandı ve üç talebini tekrar dile getirdi. 

Saray, göz boyamak için şu öneriyi ileri sürmüştü: "Bu mesele, ulema, Azerbaycan vekilleri ve Tebriz ayanından bazıları tarafından incelensin." Bunun üzerine on kişilik Azerbaycan vekilleri, Hacı Eminüzzarb ile Hacı Muhammed İsmail, İki Seyyid ve onların oğulları Saray'a giderek orada Tahran İmam Cuması, Hacı Şeyh Fazlullah ve oğlu Şeyh Mehdi, Zillüssultan, Nâibüssaltana, Azdülmülk, Atabek ve bakanlarla bir toplantı yaptı. 

Önce Atabek'le bazı görüşmeler yapıldı. Sonra Gülistan Sarayı'nın telgrafhanesine geçerek Tebriz'le görüştüler (Görüşmeyi daha sonra vereceğiz). 

Toplantı halindeki Meclis sonucu bekliyordu. Halk, Meclis'in odalarını, Baharistan bahçelerini, Meclis binasının önünü ve caddeleri tıka basa doldurmuştu. Her köşede ya bir molla veya talebe ya Avrupa görmüş bir genç ya da bir hürriyetçi yüksek bir yere çıkmış halka hitap ediyor, herkes kendince doğru bildiğini anlatıyordu. 

Tahran halkı bugün Muhammed Ali Mirza'ya düşmanlıkta sınır tanımadı, ağzına geleni söyledi. Bugün annesi "Ümmül Hakan'ın adını dillere düşürdüler. Hakkında otuz yıldan fazla bir süre önce söylenen temelsiz ve yanlış olmaktan başka bir değeri olmayan sözleri yinelediler. 

Tahran'da yaşayan Hacı Mehdi Aga-yi Kuzekonani'ye mektuplar yazarak bugünkü gibi bazı gelişmeleri öven Azerbaycanlı görgülü bir beyefendinin hatırladığım bazı yazılarını aşağıya almayı uygun buldum. Şöyle yazıyor: 


"Yukarıdaki ve aşağıdaki binada, bahçe ve caddelerde insanlar deniz dalgaları gibi dalgalanıyordu. Cebinizden mendil veya sigara tabakası çıkarmak bile zordu. O kadar geniş alanda rahat nefes alınamıyordu. 

Her odada, her topluluk ve köşede konuşmacılar canlarını dişlerine takıp içlerini iyice döktüler... Birkaç örnek vereceğim: 

Bir hoca 'Beyler! Allah sizin rızkınızı keserse ona kulluk eder misiniz?.. Bir peygamber sizi doğru yola hidayet edeceğine yanlış yolu gösterse onu peygamber olarak kabul eder misiniz?' dedi. 
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'Hayır, etmeyiz' dediler. 

'Bir padişah müstebit ve zalim olup halkın asayişini bozup onu yok etmeye çalışırsa onu padişah bilir misiniz?' dedi. 

'Hayır, bilmeyiz' dediler. 

'Rahim Han'ın oğlunun bizzat Şah ...tarafından Azerbaycanlıların anadan emdikleri sütü burunlarından getirmesi için eğitilip teşvik edildiğini bilmiyor musunuz?' dedi. 

İnsanlar 'Biz böyle bir padişah istemiyoruz' diye bağırdılar. 

Frenk görünüşlü gözlüklü bir bey ayağa kalkıp XVI. Louis'in hayatını başından sonuna anlattı ve sözü yetmiş suçtan mahküm edilip karısıyla birlikte başının kesilmesine getirdi. 

Halk, 'Fransa değil İran olsun, XVI. Louis değil Muhammed Ali Şah olsun. 
Biz onu yargılamaya hazırız!' diye bağırdı. 

Bir talebe ayağa kalkarak 'Efendiler! Bizler bugüne gelinceye kadar Kaçar sultanlarından ne zulümler gördük biliyor musunuz?' diye sordu. 

Peşinden Feth Ali Şah ve Muhammed Ali Şah hakkında konuştu. Sıra Nâsıreddin Şah'a geldiğinde her taraftan 'Allah onun kabrini ateşle doldursun!' 
sesleri yükseldi. 'Allah Muzaffereddin Şah'a rahmet eylesin' deyip dua ettiler. 

'Şimdi habis bir adamın pençesindeyiz' diyerek sözlerini bitirdi. 

Herkes bir ağızdan 'Böyle bir şah istemiyoruz! Ümmülhakan'ın oğlunu istemiyoruz' diye bağırdı. 

Bir bey ayağa kalkarak 'Ölü ile diri arasındaki farkı biliyor musunuz?.. Ölü bir insan acıyı hissetmez, elleri ayakları kesilse bile haberi olmaz. Ama hayattakiler acıyı hissederler' dedi. Sonra da 'Biz İranlılar ölüydük, ama artık hayata döndük, bedenlerimize ruh üflendi. Azerbaycan'daki kardeşlerimizi öldürüp mallarını yağmalıyorlar, sanki bir elimizi kesip gözümüzü çıkarıyorlarmış gibi acı duyuyoruz, buna tahammül edemeyiz' dedi. 

Mirza Ahmed Han adında biri şunları söyledi: 

'Şah'tan şimdilik iki talebimiz var: Birincisi Tebriz'den hızla hoşnutluk belgesi getirsin. İkincisi, Rahim Han'ı bize versin, onu bu binanın önünde asalım. 
Vermezse Şah'ın kendisi asılmalı.' 

Bunun üzerine 'İşte sözümüz budur' sesleri yükseldi. 

Tahran'da yeni usulde yirmi bir okul vardı. Bütün öğrencileri okullarının flamaları altında toplanıp geldi. Her biri sıraya girip birer hitabe okudu. On iki yaşındaki bir çocuk başını kaldırarak üst katta ayakta duran vekillere şunları söyledi: 

'Ey milletin vekilleri! Ey büyüklerimiz! 'Hayatımızın sonuna geldik, bizim için artık çok geç, bizler güçsüzüz, elimizden bir şey gelmez' demeyin. Allah için, bizi İstibdadın pençesinde bırakmayın, bizim geleceğimize sahip çıkın.' 

Halk birdenbire Aşurâ günüymüş gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı." 
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Azerbaycanlı kişinin yazdıkları bu kadardı. Halk, böyle konuşmalar, coşku, şikâyet ve ağlamalar içinde İki Seyyid ile Azerbaycan vekillerinin Saray'dan dönmesini bekliyordu. 

Bugün Tahranlı kadınlar da gösterilere katıldı. Hablülmetin'e göre Baharistan bahçesinde beş yüz kadın vardı. 


Saray'ın Kirli Oyunları 


Bu arada İki Seyyid, Atabek'in temsilcileri ve diğerleri Tebriz'le görüşme halindeydi. Atabek, Azerbaycan valisi Nizamülmülk'ü telgrafhaneye çağırarak ona şu telgrafı gönderdi: 


"Değerli, görkemli, soylu, yüce, saygıdeğer Nizamülmülk Beyefendi'nin huzuruna, güzel talihi daim olsun. Son birkaç gündür Azerbaycan'dan dehşetengiz haberler geliyor. Azerbaycan Encümeni'nden buradaki vekillere gelen telgraflara göre Rahim Han'ın katliam ve yağmaları herkesi çıldırma noktasına getirmiş. Bu sorunlar hükümdarın zihninde korkunç bir rahatsızlığa, hükümet üyeleri arasında büyük endişeye neden oldu. Dolayısıyla bugün biz aşağıdaki hususlarda bilgi almak göreviyle Muhterem Hüccetülislamların ve saygıdeğer Azerbaycan vekillerinin huzuruyla Gülistan telgrafhanesinde toplandık: Birinci olarak, Azerbaycan Encümeni ve Yüce Şahsınız aracılığıyla olayın aslını öğrenmek istiyoruz: Olayın ayrıntıları nedir? Katliam ve yağma haberleri ne derece doğrudur? Rahim Han'ın oğlu şu anda nerededir? Bu olaylar nerede gerçekleşmiştir? Ayrıntıları derhal telgrafla bildirin. İkinci olarak, Âlicenaplarınız eyalet valisi ve oranın düzeninden sorumlu olduğuna göre bu gaileyi ortadan kaldırmak, bu fesadı ezip kökünü kazımak için gereken neyse yapın ya da Dârülhilafe'den |Tahran| talimat isteyin, verilecek talimatları lütfen uygulayın. 
Bütün muhterem zevata, ulemaya ve ahaliye Hükümdarın Mübarek Aklının tebaasının huzurunu temin etme yollarını aramakla meşgul olduğu, huzuru bozmaya çalışacakların mutlaka cezalandırılacağı konularında tam güvence verin. 
Azerbaycan halkı ve oradaki Encümen bundan emin olsun, hükümet üyelerinin bütün vakitlerini onların huzuru ve güvenliğini sağlamak için harcadığını, bunların güzel sonuçlarının inşallah alınacağını bilsin. 


Atabek-i A'zam" 
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Azerbaycan vekilleri de İki Seyyid ve diğerleriyle Gülistan telgrafhanesinde bulunduklarını Tebriz Encümeni üyeleri ile hürriyetçi önderlere bildirdiler, talepleri hakkında bilgi verdiler. 

Nizamülmülk, Tebriz'den verdiği yanıtta Rahim Han'ın oğlunun saldırıları ile halkın bu olaylar karşısında duyduğu öfkeyi anlattı. Atabek, Rahim Han'ın oğlu hakkında şu talimatları gönderdi: 


"Rahim Han'ın oğlunun bildirdiğiniz cürümleri büyük öfke ve hayretle karşılandı. Şah, Rahim Han'ın oğlunun kendi aşiret ve süvari reisliğinden alındı-Şını ilan etme lütfunda bulundu. En Mukaddes, En Yüce Kişi'nin, ona canımız kurban, talimatı uyarınca kendisinin azledildiğini köy muhtarlarına ve gereken diğer yerlere telgrafla bildirin. Süvari ve aşiret reisliğine Âlicenaplarınızın uygun gördüğü bir kişiyi tayin edebilirsiniz. Azerbaycan'da asayişin sağlanması Âlicenaplarınızın sorumluluğunda olduğu, Azerbaycan Ordusu da daima diğer yerlerin yardımına koştuğu için dışarıdan yardıma ihtiyacınız olduğu söylenemez. Siz yüce Âlicenapları bu fesadı yok etmek, kargaşayı önlemek, düzeni sağlamak için gerekli önlemleri hızla uygulamaya koyarak eyalette düzeni, halkın huzurunu sağlayın ki ahali yüce devlet erkânına müteşekkir olsun. Rahim Han, Dârülhilafe'de> gözaltında tutulacaktır. Oğlunu Tebriz'e getirip hapsedin. Yağma ve katliamlarının ayrıntılarını tam olarak bildiren bir rapor gönderin, arz edilecek ve hakkında hüküm verilecektir. 


Atabek-i Azam" 


Nizamülmülk, Rahim Han'ın yerine amcasının oğlu Kerim Han-i Reşidüddevle'nin Karacadağ aşiret beyi ve süvari reisi olmasını teklif etti. Tahran, bu teklifi kabul ederek Reşidüddevle'yi en kısa zamanda göndereceğine söz verdi. 

Bu görüşmeler sonucunda Nizamülmülk aceleyle bir ordu toplayıp Büyük Han'ın üzerine Karacadağ'a gönderdi. Bunu da ileride anlatacağız ama söylediğimiz gibi bu sadece riyakârlık değildi. Aslında Muhammed Ali Mirza, halkın gücüne karşı duramadığı için Rahim Han'ın oğlunu kendi verdiği görevi yerine getirmekten alıkoymak zorunda kalmıştı. 

Gerçekte olan şuydu: Saray, Meşrutiyet'i ve Meclis'i ortadan kaldırmak için bir ay önce hazırladığı plana göre bir taraftan Meşrüta ve Meşrüa ayrışmasını kullanarak önce mollalar ve onlar aracılığıyla da halk arasında bölünme yaratıp Meclis'i zayıflatıp acze düşürecek, diğer yandan Kazak Alayı ve Rahim Han'ın süvarileriyle Meclis'i kapatıp önde gelen hürriyetçileri tutuklayacak, 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Azerbaycan'da Rahim Han'ın oğlunu süvarileriyle birlikte Karacadağ'dan Tebriz'e gönderip Encümen'i kapatacak ve önderleri derdest edecekti. 

Bu planın Atabek geldikten hemen sonra yapıldığı, Saray'ın bu planı 30 
veya 31 Ordibeheşt'te (8 veya 9 Rebiyülahir (21 veya 22 Mayısl|) yürürlüğe koymayı tasarladığı ama araya bazı şeylerin girdiği daha sonra anlaşıldı: 

1. Tebrizlilerin Ayaklanması, Dikkati ve Hazırlıkları: Söylediğimiz gibi Tebrizliler devlete güvenmiyordu. Ayrıca Azerbaycan vekillerinden bazıları bu planı bilinmeyen kaynaklar aracılığıyla önceden öğrenmiş, mektupla Tebrizlilere haber vermiş ve böylece isyanın başlamasına yol açmışlardı. Tebrizliler başlangıçta Kanun-i Esasi talebiyle ayaklanmışlardı, kuşkuları başlangıçta bu kanunla sınırlıydı ama bu ayaklanma Tebrizlilerin uyanıklığını artırdı, habersiz yakalanmamak için önlem almalarına neden oldu. 

2. Sâlârüddevle'nin O Günlere Rastlayan Ayaklanması: Hikâyesini daha sonra anlatacağımız bu akılsız şehzade, tacı ve tahtı ele geçirmek için harekete geçmişti. Göreceğimiz gibi sonuçlandıramadı ama bu kalkışma Muhammed Ali Mirza'yı korkuttu, planlarını allak bullak etti. 

3. Tahran'daki Yaygın Hareket ve Millet Meclisi'nin Direnmesi: Bu direniş ve kararlılık, onu yaptığı plandan vazgeçmeye ve Rahim Han'ın oğlunu eski durumuna çekmeye zorlamıştı. 

Tebriz ayaklanmasının, Tebrizlilerin yirmi küsur günlük galeyanı ve heyecanlı gösterilerinin, oradaki hürriyetçilerin mücadele hazırlığının çok yerinde olduğu şimdi anlaşılmıştı. Telgraflarında Tebrizlilerin ayaklanması hakkında birsürü memnuniyetsizlik belirten Azerbaycan vekilleri de bu düşüncelerinden vazgeçmiş, özür mektupları yazmış, yaptıkları için onlara teşekkür etmişlerdi. 

Plan bu olaylar nedeniyle sonuçsuz kaldı. Şimdi Büyük Han eski yerine dönmeli, yapılanların üzerinin örtülmesi için, Rahim Han görevinden alınmalıydı. Ama halk bununla tatmin olmamıştı. Rahim Han'ın hapse atılmasını, hatta asılmasını istediler. Bu istek Muhammed Ali Mirza'ya ağır geldi, dolayısıyla direniyordu. 

Nizamülmülk ve Tebriz önderleriyle görüşmeler sonuçlanıp İki Seyyid ve Azerbaycan vekilleri Meclis'e dönünce Atabek sonucu bildirmek üzere hemen Şah'a koştu. Halk akşama kadar gözü yolda bekliyordu, gördüğümüz gibi taşkınlık yapıyorlardı. Hacı Muhteşemüssaltana geldi ve Rahim Han'ın Şah'ın emriyle tutuklandığını, nöbetçi kulesindeki hapishanede olduğunu bildirdi. Ama Meclis bunu yeterli görmedi ve diğer suçlular gibi boynuna zincir vurularak Adalet Bakanlığı'nın önüne getirilmesini istedi. 

Muhammed Ali Mirza bunu kabul etmiyordu, Hacı Muhteşemüssaltana ve Hacı Muhbirüssaltana aracı olarak sürekli haber getirip götürüyordu. O arada Zillüssultan hürriyetçilerin gönlünü alıyor, diğeri de (Atabek) görünüşte aracılık yapıyordu. 
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Öte yandan Baharistan'da ve çevresinde bulunan halk gösterilerin şiddetini artırdı. "Rahim Han buraya getirilmeli ve burada asılmalı" diyorlardı. 
Âsafüddevle, Kavamülmülk ve Hacı Aga Muhsin hakkındaki hikâyeleri anlatıp onların da cezalandırılmasını istiyorlardı. Kanun-i Esasi taleplerini de dile getiriyorlardı. 

Tahran'da da Seyyid Muhammed Refi', Şeyh Ali Zerendi ve diğerleri gibi vaiz ve hatipler harekete geçmiş birbiri ardına konuşmalar yapıyordu. 

Akşam vakti halkın bağrışmaları o kadar arttı ki önce Takizade, onun peşinden Tebatebai pencereye çıkıp nasihatlerde bulunarak halkı yatıştırmaya çalıştılar. 

Öne çıkan işlerden biri de şuydu: Ertesi gün, Rebiyülahir'in 14'ü (27 Mayıs 1907) Muhammed Ali Mirza'nın doğum günüydü. Gece her yer ışıklandırılacak, havai fişek gösterileri yapılacak ve binalar süslenecekti ama halk bu hengâme içinde bunları uygun görmedi. “Hâlâ Şah mı değil mi bilmiyoruz daha" dediler açıkça. Bank-i Şahi ve diğer Avrupa dairelerindeki "süslemeleri" kaldırıp hükürmet görevlilerinin o gece yapacağı havai fişek gösterilerini engellediler. 

Gün böyle sona erdi. Yatsıdan yarım saat sonraya kadar bir sonuç elde edilemeyince Meclis üyeleri ertesi gün toplanmak üzere halkı evlerine gönderdi. 


Muhammed Ali Mirza'nın Halkın Taleplerini Kabul Etmesi 


Ertesi gün, pazartesi, vekiller Sani'üddevle'nin evinde bir toplantı yaptılar. 
Şah'ı temsilen gelen Fermanferma, Rahim Han'ın kelepçe ve pranga vurulma- dan Hacibüddevle'nin evinde tutulmasını istedi. Vekiller bunu kabul etmedi, taleplerinde direttiler. Toplantı sonuç vermeyince Meclis'e gittiler. 

Halk dün olduğu gibi Baharistan ve çevresini tıka basa doldurmuştu, dünkü gibi büyük coşku ve heyecan içindeydi. Muhammed Ali Mirza'nın Meclis'in taleplerini kabul etmekten başka çaresi kalmamıştı. Fermanferma ve Muhteşemüssaltana öğlene doğru Muhammed Ali Mirza'nın fermanını Meclis'e getirdiler. Ferman şu minvaldeydi: 

"Fermanferma; Rahim Han'ı size verdik, zincirleyin ve kaçmasına fırsat vermeyin." 

Halkın gönlünü almak için "Rahim Han şu anda Adliye'de hapiste" dediler. 
Bazıları buna inanmadı, gözleriyle görmek için Adalet Bakanlığı'na koşturdu. 
Rahim Han'ın zincire vurulduğunu görünce döndüler. 

Burada, Rahmetli Tebatebai halkın önüne çıkarak bir konuşma yaptı. "Artık devlet bizimle olduğuna göre çarşıları kapalı tutmak gerekmez. Gidip çarşıları açın." Kanun-i Esasi'nin yapılacağı konusunda da müjde verdi. Halk bu sözlere uyarak dağıldı, çarşıları açtı. 
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Öte yandan Meclis'te bu önemli günün kutlanması gündeme geldi. Vekiller, Şah'ın gönlünü almak için bir şey yapmak istediler, birkaç kişi seçilip "Mübarek olsun" demek için Saray'a gönderildi. Ayrıca, önceki gece ışıklandırmanın iptalini telafi etmek için esnafa şehri ışıklandırmaları talimatı verildi. 

Böylece mücadele bir kez daha Saray'ın yenilgisiyle sonuçlandı. Bu, şubat olayından sonra Saray ile Meclis arasında çıkan ikinci çatışmaydı, ikisi de Meclis'in zaferiyle sonuçlandı. 

Tahran'ın Tebriz'e destek için ayağa kalkması, Hablülmetin, Sür-i İsrâfil ve diğer gazetelerde Karacadağ'da katledilenlerin ya da kendi deyimiyle "Azerbaycan şehitleri"nin yası ve matemi için çıkan makaleler olayın diğer şehirlerde duyulmasını sağladı. Birçok şehirde yas ifadesi olarak çarşılar kapatıldı, camilerde hatim indirildi. Reşt'te, Tahran gazeteleri gelir gelmez orada yaşayan Tebrizliler öne çıkıp ağlayarak, feryat figan edip yüksek sesle ağıtlar yakarak çarşılardan geçtiler, öylece Encümen'de toprağa oturup ağladılar. Esnaf da dükkânları kapatarak oraya koşturdu. Encümen bahçesinde çadırlar kurarak üç gün boyunca "hatim" indirdiler. Ermeniler de kiliselerinde yas tuttu. Talebeler de "hatim indirme" merasimi düzenledi. O haftayı ağlayıp ağıt yakarak, konuşmalar yaparak, Tebriz ve Tahran'a telgraflar göndererek geçirdiler. 
Kazvin'de de çarşılar kapatıldı, camilerde "hatim" indirildi. 

Öte yandan Muhammed Ali Mirza, bu eylem dalgası nedeniyle Rahim Han'ın oğlunun yaptıklarını kınamak, onu itaatsiz ve asi ilan edip dışlamak zorunda kaldı. Ayrıca, belirttiğimiz gibi Atabek, Nizamülmülk'e çektiği telgrafta onun takip edilip tutuklanması talimatını vermişti. Bu nedenle Nizamülmülk, Erdebil Valisi Naki Han-i Reşidülmülk'e Tebriz'den telgrafla emir vererek Şahsevenler ile diğerlerinden süvari toplayıp hemen Karacadağ'a gitmesini, Büyük Han'ın peşine düşmesini istedi. Diğer taraftan Şehzade Muktedirüddevle'ye de şehir ve çevresinden piyade ve süvarilerden oluşan bir ordu toplayıp Karacadağ'a doğru yola çıkmasını emretti. 

Naki Han süratle Karacadağ'a ulaştı, Muktedirüddevle de Encümen ve Nizamülmülk'le işbirliği içinde ordu toplama hazırlıkları için 19 Rebiyülahir (1 Haziran 1907) Cumartesi günü Acı Çay kenarında çadır kurdu, Şücâ Nizam-i Merendi süvarileriyle ona katıldı. 

Ama bunlara hiç gerek yoktu çünkü plan bozulup Rahim Han zincire vurulunca Büyük Han saldırı ve yağmaya son verip köyüne kaçmış, süvarilerini de dağıtmıştı. Süvarileriyle birlikte onunla hareket etmiş olan Hacı Feramerz Han ile Zergam-i Nizam endişeye kapılarak Şücâ-i Nizam aracılığıyla Encümen'e bir mektup gönderip af talep ettiler. 

Encümen, köylerden yağmaladıklarını geri vermeleri, zulme uğrayanların gönüllerini almaları ve Muktedirüddevle'nin birliklerine katılmaları durumunda suçlarının affedileceğini bildiren yazılı bir yanıt verdi. Böylece Rahim Han'ın oğlunun verdiği zararlar giderildi. 

Bugünlerde Tahran'da tuhaf bir şey oldu. Bir gün Tophane Meydanı'na bir ilan asıldı, üzerinde şunlar yazıyordu: 

"Türkler, pazartesi günü Çerağ-i Gaz Caddesi'ndeki Sirâcülmülk Camisi'ne gelsin." 

İnsanlar şaşırıp kaldı, ilanı kimin ve hangi sebeple astığını kimse bilmiyordu. 

Her ne ise, pazartesi günü, güya çarşıların öğleden sonra açıldığı gün olan 
15 Hordad (27 Mayıs) Pazartesi bazı Azerbaycanlılar neler olduğunu öğrenmek 
için Sirâcülmülk Camisi'ne gitti. Bu işi başlatanın ve başını çekenin Tebrizli falcı Mirza Rahim olduğu anlaşıldı. Bu işi onunla adı sanı bilinmeyen yaklaşık yüz elli Azerbaycanlının, Tahran'da sarraflık yapan Mamakanlı ve Ervenaklı bazı eski askerlerin, bazı Saray ferraşları, Hacibüddevle'nin bazı uşakları ve benzerlerinin düzenledikleri ortaya çıktı. Mirza Rahim'i sorguya çektiklerinde şu yanıtı aldılar: 

“Amacımız inancımızı ve birliğimizi göstermekti. Bu andan itibaren arkamızdan bize küfreden herkesin ağzına kurşun sıkacağız. Ulemamıza küfredenlere de aynısını yapacağız. İşte, Hacı Mirza Hasan Aga bizim Müctehidimizdir, şehre döndü. Neden kimse karşılamadı onu? Neden hep birlikte onu ziyarete gitmedik? Bu birkaç Tebriz vekili kesinlikle Bâbi ve dinsizdir. Neden onlara hak ettikleri cezayı vermiyoruz?.. Bir Iraklı bir Türk çocuğunu öldürüp sonra da serbest geziyor, bu nasıl bir namus anlayışıdır? Bizim Türklük namusumuza ne oldu?" 

Saray mensuplarının mutlakıyet zamanında olduğu gibi Iraklılar ile Azerbaycanlılar arasına düşmanlık tohumları ekmek istedikleri, kabadayı takımı arasında Türk-Fars kavgası çıkarmaya çalıştıkları anlaşıldı. Bu görev için düzenbaz ve hayâsız bir adam olan Mirza Rahim Falcı'yı seçmişlerdi. Bu olay, mizahçılara epey malzeme sağladı, bazı gazeteler bu konuda fıkralar yazdı. 


Mirza Aga İsfahani'nin Tebriz'e Gelmesi 


6 Hordad (15 Rebiyülahir |28 Mayıs|) Salı gününden sonra Tahran'da durum sükünete kavuştu, son olaylarla gücü artan Meclis işlerine döndü ama Tebriz'deki ayaklanma hızını kesmedi. Pazartesi günü, Rahim Han zincire vurulduktan sonra Azerbaycan vekilleri telgrafhaneye giderek olanları bildirdi. 
Tekrar çarşıların açılmasını, halkın kendi işleriyle meşgul olmasını istediler ama Tebrizliler kabul etmedi. İşlerini ve ticareti bırakalı on altı gün olmuştu, bu süre içinde büyük zarara uğramışlardı, buna rağmen sözlerinden dönmediler. Kanun-i Esasi Tahran'dan gelene kadar telgrafhaneyi terk etmeyecekleri yanıtını verdiler Tahran'a. Böylece telgrafhanede toplanma, coşku ve heyecan günbegün arttı. 

Nizamülmülk, Muhammed Ali Mirza'nın doğum günü münasebetiyle burada da kutlama ve ışıklandırma yapılmasını istedi ama önderler bunu kabul etmedi. Devlet görevlilerinin yapacağı şenlik ve ışıklandırmaya, hatta top atılmasına bile izin vermediler, onları engellediler. 

Bugünlerde Tebrizliler pek de takdir edilemeyecek bir iş yaptılar: İstanbul'dan sınır dışı edilen Mirza Aga İsfahani'yi Tebriz'e getirdiler. 

Tebrizliler, Mirza Aga adının meşrutiyetçi öncüler arasında geçtiğini duymuşlardı, Aynüddevle başbakanken Tahran'dan sürülüp Kelat'a gönderilmesinin hikâyesini aşağı yukarı biliyor, dolayısıyla ona büyük saygı duyuyorlardı. Rusya'nın destekçisi olduğu ve İran'ın kötülüğüne çalışan birisi olarak tanındığı için bütün hürriyetçilerin nefret ettiği İran Büyükelçisi Reza Han-i Erfa'üddevle'nin girişimiyle İstanbul'dan sınır dışı edildiği söylendiğinde, Mirza Aga'nın değeri ve saygınlığı daha da arttı. Hürriyetçiler onu kendilerine göre hürriyet dünyasının önde gelenlerinden biri sanıyorlardı. Duygular coştuğun- da idrak ve düşünme kabiliyeti azalır, bu yüzden onu koruma ve ağırlamada ölçüyü bir hayli kaçırdılar. Merend ve Sufyan yoluyla Tebriz'e geldiği gün (muhtemelen Hordad'ın 11'i |2 Haziran|)) vekiller, hürriyetçi önderler, hürriyetçi kitleler ve kalabalık bir halk topluluğu onu Acı Köprüsü'nde karşılamaya koştu. Büyük bir ihtişamla şehre getirdiler. Bununla kalmayıp tanımadıkları, birlikte çalışmadıkları bu adamı güvenilir biri kabul edip Encümen'e aldılar, yaltakçı konuşmalarını dinlediler ama bundan nasıl pişman olduklarını ileride göreceğiz. 

Bu adama bu kadar bağlanmaları o dönemdeki hamlıklarının bir örneğiydi. 
Gerçek şu ki çok sayıda insan hürriyet için mücadele ediyordu, bunu ülkü edinmişlerdi. Bu nedenle mücadeleye katılan birini gördüklerinde bilgi, deneyim ve yol göstericiliğinden yararlanmak için umutlarını ona bağlıyor, kuvvetle ona yöneliyor, kurdukları gönül bağından dolayı onun bir sahtekâr veya riyakâr olabileceği hiç akıllarına gelmiyordu. 

Örneğin yazdığı bir kitap nedeniyle halk Talıbof'a büyük saygı duydu ve onu kendisine haber vermeden vekil seçti. Uzun süre gelmesini beklediler, davet mektupları yazdılar. Talıbof o sırada eski düşüncelerinden dönmüş olmasına ve İranlıların meşrutiyetçiliğinin kendisini sinirlendirdiğini belirtmiş olmasına rağmen onu hâlâ değerli bir önder kabul ettiler, umutla gelmesini beklediler. 

Mirza Melkem Han'a büyük bir saygınlık atfettiler, adını olağanüstü bir hürmetle andılar, açıkladığı düşüncelere çok değer verdiler. 

Biraz işbirliği yapmasına ve Meşrutiyet'e zayıf bağlılığına rağmen Sâ'düddevle'ye "Halkın Babası" adını verdiler, ona o kadar itibar ettiler ki istifa 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ettiği zaman Tebriz ve Reşt istifasının sebebini öğrenmek için defalarca telgraf çekti. Bütün bunların nedeni insanların temiz kalpli olmaları, Meşrutiyet'e ve hürriyete derinden bağlı olmalarıydı. 

Bugünlerde Tebriz'de ekmek sıkıntısı artmıştı. Encümen, köy ağalarına baskı yapıp onlardan hububat istemek zorunda kaldı; Azerbaycan'daki köy ağalarından biri bizzat Muhammed Ali Mirza, bir başkası da karısı olduğu için onlara da sert davrandılar. Muhammed Ali Mirza bu konuda da geri adım attı, Atabek aracılığıyla Nizamülmülk'e talimat göndererek kendisine ait hububatın şehre getirilip günlük fiyattan satılmasını emretti. Şah'ın karısı da temsilcisine benzer bir emir gönderdi. 

13 Hordad (22 Rebiyülahir |4 Haziran|) Salı günü Hacı Feramerz Han ve 
Zergam-i Nizam, Muktedirüddevle'nin ordugâhına gelip topun altına sığınmışlardı.>* Encümen üyeleri ve önderlerden bazıları, onları affetmek ve topun altından çıkarmak için ordugâha gitti. İleri görüşlü bir grup ise "Bunlar masumların kanını döken halk düşmanlarıdır, cezalandırılmaları gerekir" diyerek affedilmelerine razı olmadı. Ama vekillerin çoğu ve diğerleri, safdillikleri ve zayıflıkları nedeniyle Şah'ın ve Atabek'in gerçekten kendileriyle işbirliği yaptığını sanarak geçmişi unutup bu ikisiyle adamlarının işlediği cürümlerini yok saymak istedi. Acemiliklerinden biri de bir suçlunun özür dilemesi ve af talep etmesi durumunda onun affedilmesi gerektiğine inanmalarıydı. Aslında onların yağlı dillerine, riya dolu tatlı sözlerine kanarak artık kendilerini desteklediklerini sanmışlardı. Bu işler, bir milletin önderleri için son derece yersizdir. 

Bu umutlarla o ikiliyi topun altından çıkardılar, gece coşkuyla şehre getirdiler. Aynı gece Urmiye'den bir telgraf geldi, telgrafta halkın ikiye bölündüğü, bir grubun Mecdüssaltana'yı desteklediği diğerinin ona karşı çıktığı yazıyordu. 
İki grup arasında sert çekişmelerin olduğu, Mecdüssaltana'nın şehri terk edip köyüne gitmekten başka çare bulamadığı, şehirdeki kargaşanın çok artması nedeniyle Rus Konsolosun huzursuz olup hükümetten can güvenliğinin sağlanmasını talep ettiği bildiriliyordu. 

Bu haberler önderleri sarstı, bir müddet bu konuda fikir alışverişi yaptılar. 
Ancak bazı üyeler orada olmadığı için kararı ertesi güne bıraktılar. Tam dağılacakları sırada Maku'da daha sonra yazacağımız olayların çıktığını bildiren başka bir telgraf geldi. 

Bu telgraflar herkesin canını sıktı. Karacadağ bunalımı sona ermeden Maku'da daha şiddetli bir bunalım çıkmıştı, Rahim Han'ın oğlu gitmeden İkbalüssaltana onun yerine geçmişti. Bu olay, Saray'ın Meşrutiyet düşmanlığında ne kadar inatçı ve kararlı olduğunu gösteriyordu. 
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Aynı gece Tahran'daki Azerbaycan vekillerini telgrafhaneye çağırarak olanları bildirdiler. Vekiller bu olayların ertesi gün Meclis'te görüşüleceği sözünü verdi. Bu söz üzerine telgrafhaneden ayrılıp dağıldılar, üzüntü içinde evlerine döndüler. 


Hacı Kasım Erdebili'nin Öldürülmesi 


Encümen üyeleri ve hürriyetçi önderler ertesi gün erkenden telgrafhaneye gelerek kendilerine ayrılan odada toplandı, Maku olaylarını değerlendirdiler. 
Bu hadise, Karacadağ hadisesinden çok daha hazindi. 

Bu arada dışarda telgrafhane bahçesinde hayret verici bir olay yaşandı, akla hayale gelmeyen bir olay. Bugün telgrafhanenin önünde her zamankinden daha büyük bir kalabalık toplanmıştı. Çünkü kanun talebiyle yapılan gösteriler dışında Tebriz'de o günlerde ekmek çok zor bulunuyordu. Bu yoksul aileler için başka bir sorundu, dolayısıyla aileler bir çare bulunur umuduyla gruplar halinde telgrafhaneye ve Tophane'ye gidiyorlardı. Tebrizli kadınlar hürriyetçi harekette hiç yer almamışlardı ama bugünlerde ekmek kıtlığı yoksul kadınların gruplar halinde isyancılara katılmasına yol açıyordu. 

Bugün toplanan yoksul kadınların sayısı diğer günlere göre daha fazlaydı. 
Tebrizli zengin bir tacir, köy sahibi ve stokçulukla kötü bir şöhret yapmış olan Hacı Kasım Erdebili o gün telgrafhaneye geldi. Halkın arasından geçerken bir kadın avucundaki kurumuş kara ekmek parçasını hacıya göstererek beddua ve hakaretler yağdırmaya başladı. Bununla yetinmeyen kadın elini kaldırıp ensesine bir tokat vurdu. Kadın elini kaldırır kaldırmaz diğerleri de hacının tepesine üşüşüp çekinmeden tekme, yumruk ve tokat vurmaya başladı. Orada onları durduracak bir mücahit veya önder olmadığından adamı epey hırpaladılar. Bu arada oraya gelen bazı mücahitler ölüm raddesine gelen Hacı Kasım'ı onların elinden alarak yarı can telgrafhanenin üst katındaki odaların birine götürüp sakladı. Mirza Gaffar-i Zunuzi halkı yatıştırmak için konuşma yaptı. 

Ama halk hâlâ çok öfkeli ve hareketliydi, intikam almak istiyorlardı. Bu sırada halkın içinden biri havaya bir el ateş etti. Tam bu sırada çarşıda ekmek bulamadıkları için ağlayıp bağırarak telgrafhaneye yürüyen bir grup kadın çıkageldi. Tabanca sesi ve kadınların gelmesi bu yoksul ve aç insanları çileden çıkardı, önlerine geçilemez bir hale geldiler. Bazıları telgrafhanenin odalarına saldırarak Hacı Kasım'ı aramaya başladı, bulduklarında bahçeye sürükleyip tekrar acımadan tekme ve yumrukla vurmaya başladılar. Öylece, Neyyirüssultan'ın telgrafhanenin yanındaki evinin kapısına doğru sürüklerlerken ruhunu teslim etti. Ama halk yine peşini bırakmadı. Onu Tophane'ye götürüp ayaklarından astı. Utanmayıp organlarından birini kesip ağzına tıktılar. 
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O kadar kızgınlardı ve gözleri dönmüştü ki kimse önlerine geçip durdurmaya cesaret edemedi. Aralarından birçoğu, yakalayıp Hacı Kasım'ın yanına asmak için Muhammed Ali Mirza'nın köylerine ve depolarına bakan Hacı Mirza Refi' Han'ı aradı. 

Bu olaylar, Fransız Devrimi sırasında Paris'te meydana gelen olaylardaki gibi, yoksulların ve çıplak ayaklıların öne çıktığını ve zamanla zafer kazandı-Şını göstermektedir. Tek başına bu olay, devrimin kök saldığını ve bu sebeple "niteliği"nin ortaya çıktığını göstermektedir. Bu, devrimin "niteliğidir"; önce bir kitle el ele verip kendisini mutlakıyetin ve saraylıların pençesinden kurtarır, bunun peşinden yoksullar ve darda olanlar ortaya çıkarak zenginlerden ve hali vakti yerinde olanlardan intikam almaya çalışır. Paris'te bu gruba Danton, Robespierre ve Herbert önderlik etti, bir dizi dehşet verici tarihsel şey onların desteğiyle gerçekleşti. Tebriz'de Danton veya Robespierre gibi insanlar yoktu, olsalardı burada da "korku" hükümdar olabilirdi. 

Tebriz bugünleri çok hareketli bir hengâme içinde geçirdi. Bu arada Maku'dan sürekli olarak adalet talep eden telgraflar geliyordu. İleride anlatacağımız gibi Encümen Tahran'la sert bir tartışma içindeydi. 

Karacadağ'a gelince, Raşidülmülk orada huzuru yeniden sağlamıştı. 19 Hordad (28 Rebiyülahir (10 Haziran)) Pazartesi günü çektiği telgrafta Büyük Han'ın annesi, halası ve erkek kardeşinin gelerek garnizona sığındıklarını, Büyük Han için şefaat ve af talep ettiklerini bildiriyordu. Büyük Han özür dilemiş, halktan yağmalananları geri vereceğine, ölenlerin kan parasını ödeyeceğine, bir daha Encümen'e ve millete itaatsizlik etmeyeceğine söz vermişti. 

Bu, meşrutiyetçilerin öfkesini hafifletmek ve Büyük Han'ı serbest bırakmak için hazırlanmış bir tertipti. Aslında Reşidülmülk Saray'ın adamı ve Büyük Han ile diğerlerinin işbirlikçisiydi, meşrutiyetçilere ve Encümen'e karşı ikiyüzlülük yapıyordu. 

Bu telgraflar Encümen'de görüşüldü. Bazı üyeler gene zayıf kişiliklerini gösterdi. Kur'an'ın "Allah geçmişte olanı bağışladı"? ayetini okuyup İslamın ilk dönemlerinden ve Peygamber'den hikâyeler anlattılar. Sonuçta Reşidülmülk'ün, Büyük Han'la adamlarının affedilmesi önerisini kabul ettiler ama eşleri ve oğullarının rehine olarak Tebriz'e gönderilmesine karar verdiler. 
Ayrıca, yağmalanan malları tazmin etmek ve köylülerin mallarını geri vermek üzere Tebriz'den Karacadağ'a özel temsilciler gönderilecekti. Bunları yerine getirmesi için gerekli rapor ve talimatlar Raşidülmülk'e gönderildi. 

Karacadağ olayı bu şekilde sona erdi. Büyük Han ceza almadan serbest kaldı. Reşidülmülk, onun eşlerini Tebriz'e göndermedi. Tebriz'den gönderilen özel temsilciler de pek fazla bir şey yapamadılar, bir süre sonra döndüler. 
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Tebriz ayaklanması ve çarşıların kapatılmasına gelince, bu da önderler halkı sakinleştirip çarşıları açtırana kadar birkaç gün daha devam etti. Bizim "Ordibeheşt (Mayıs) Ayaklanması" adını verdiğimiz ve gördüğümüz gibi bir aydan fazla süren bu ayaklanma, Meşrutiyet tarihinin en büyük olayları arasındadır. 
Halkın Meşrutiyet'e ne kadar bağlı olduğunun, bu uğurda acılara ve yoksunluğa gönüllü olarak katlanmaya hazır olduğunun bir örneğidir. 

Bu olayın, diğer sonuçlarının yanı sıra Mücahit gruplarının güçlenmesine yol açan bir yararı da oldu. Gördüğümüz gibi, Rahim Han'ın oğlunun saldırıları ve yağmasından, şehre gireceği söylentilerinden sonra şehrin savunmasını mücahitler üstlenmiş, geceleri gruplar halinde caddelerde devriye gezip nöbet tutmuşlardı. Bunun dışında, şehre hâkim olan korku nedeniyle tüfek ve cephane bulmak için daha sıkı çalışmış, daha çok silah tedarik etmişlerdi. Önderlerin dirayeti sayesinde her olaydan mücadelelerini ilerletmek için yararlanıyorlardı. 

Tahran'da iyice açığa çıkmaya başlayan mollaların halktan ayrılma hikâyesini başka bir bölümde ele almak üzere bu bölümü burada bitiriyoruz. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 


MEŞRÜTA İLE MEŞRÜA ARASINDAKİ 
ÇATIŞMA NEREYE VARDI? 


—— Şa — 


Bu bölümde, mollaların halktan ayrılmalarından Mirza Ali Asger Han-i Atabek'in öldürülmesine kadar geçen sürede meşrutiyete direnmeleri ve diğer olaylar ele alınmıştır. 


Üç Müctehid'in İttifakı 


Söylediğimiz gibi Tahran'ın Tebriz'i desteklemek için başlattığı ve halkın zaferiyle sonuçlanan ayaklanma Meclis'in gücünü artırdı. Bu başkaldırmanın bir sonucu da Tahranlıların gönlünde hürriyetçi duyguların kuvvetlenmesi, "şeriat" ile kanun arasındaki çekişmenin yarattığı güçsüzlüğün ortadan kalkması oldu. 

Halk, kanun ve şeriat arasındaki çatışmada Saray'ın elini göremediği için harekete geçmemişti. Ama Saray'ın Rahim Han'ın oğlu olayındaki parmağı açığa çıkınca silkinip harekete geçti, yeniden coştu. Bu başkaldırma hürtriyetçilerin işine yaradı, bundan zaferle çıktılar. 

Ne var ki bu zafer, vuruşmayı bitirmek yerine daha da çetinleştirdi. Saray'ın eli bu kez başka bir yerde ortaya çıktı. Söylediğimiz gibi Rahim Han'ın oğlu 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daha yerini bırakmadan, İkbalüssaltana onun yerini almıştı. "Şeriatçılar" ise tartışma ve çekişme yerine doğrudan düşmanlığa ve çatışmaya kalkıştılar, bu da mollaların halktan kopmasına neden oldu. Meclis ve meşrutiyetçiler başka sorunlarla da karşılaştı, hepsinden söz edeceğiz. 

Hacı Şeyh Fazlullah'ın "şeriatçılığı" ve Meşrutiyet düşmanlığı, istese de istemese de onu Saray'a yakınlaştırıyordu. Tahran ayaklanmasından sonra dargınlık ve öfkesi arttı, tamamen Saray'a bağlandı. Faaliyetlerinde kullanmak üzere Saray'dan yedi bin tüman aldığı söyleniyordu. Şu olay söylentinin doğru olduğunu gösterdi: Yaklaşık seksen talebeyi evine davet ederek sofra kurdu, Meştrutiyet'i kötüleyen konuşmalar yapıp ceplerine ikişer kıran koyarak gönderdi. 

Öte yandan, daha önce söylediğimiz üzere Tebriz'den sürülen Hacı Mirza Hasan-i Müctehid-i Tebrizi, Tahran'a varır varmaz doğruca Abdülazim'e giderek oraya yerleşti. Halkın kitleler halinde kendisini görmeye gideceğini sanıyordu ama birkaç molla dışında yanına giden olmadı. Muhammed Ali Mirza da Hacı Sa'dülmülk adında birini gönderdi. 

Birkaç gün sonra şehre |Tahran'a) dönmek üzere Abdülazim'den ayrıldı. 
Millet Meclisi adına Hacı Muhammed İsmail ve Murtazâvi onu karşıladılar, Meşrutiyet'i ve Tebrizlileri kötülemekten vazgeçmesini istediler. Yanıtı şöyle oldu: 

"Hangi şuursuz delidir Meşrüta'yı inkâr eden? Aslında Tebriz Encümeni'ni seviyordum ama bizim asla kabul edemeyeceğimiz işler yaptılar. Söylendiğine göre, mesela Regaip Kandili'nde helva yapıp kazanacakları parayla kurban kesmek yerine öğretmen evi, hastane yapılmasını ve ravzahânilere son verilmesini istediler. Ben milleti, eline bir eşrefi altını verilen çocuğa benzetiyorum, çocuk bu eşrefiyi ne yapacağını bilmez..." 

Ancak bunlar sözde söylemlerdi, kalbi Meşrutiyet'e öfkeyle doluydu, dolayısıyla Hacı Şeyh Fazlullah'ın yandaşı ve sırdaşı oldu. Müctehid Tahran'a gelmeden önce Hacı Şeyh Fazlullah'ın, oğluna gönderdiği mektupta onun Tebriz'den kovulmasını anlatarak bu olaya üzüldüğünü bildirdiğini daha önce görmüştük. Aralarında bu kadar ilgi ve duygudaşlık olunca bir araya gelmemeleri düşünülemezdi. 

Reşt'te olanlara katlanamadığı için birkaç ay önce Tahran'a gelen Hacı Homami> de Hacı Şeyh Fazlullah'ın yandaşı ve sırdaşı olmuştu. Üç Müctehid birleşerek ittifak kurdular. Hacı Şeyh Abdülnebi, Molla Muhammed-i Âmoli, Hacı Mirza Lütfullah-i Ravzahân ve bunlar gibi meşrutiyet karşıtı diğer mollaları da yanlarına çektiler, bir grup talebeyi de çevrelerine aldılar. Meşrutiyet'e ve 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Meclis'e karşı gelmek için büyük bir cephe kurdular. Bir süre gizli olan bu hizip daha sonra açık faaliyete geçti. 

Hacı Şeyh Fazlullah'ın kâtibi, Şeyh'in Necef'teki oğluna yazdığı mektupta şöyle kalem oynatıyor: 

Bu dönemde ulemadan oluşan çevik bir encümen kuruldu. Bugüne kadar Hüccetülislam Aga Hazretleri, Tebriz Müctehidi, Homami Cenapları, Ahund Molla Muhammed-i Âmoli ve diğerleri teşrif edip kararlaştırılan toplantılara katıldılar. Toplantılar gönüllü olan kişinin evinde sürekli yapılmaktadır. Ulema ve talebelerin katılımı gerçekten de çok iyi bir düzeydedir, yaklaşık bin âlim ve talebe toplandı ve toplanıyor. Bu topluluğun amacı İslam düzenin korunması, şeriat ve mukaddes Meclis'in koymuş olduğu ahkâmın muhalefet edenlerden muhafazasıdır. 

Mollalar böylece Tahran'da da halka sırtlarını döndü ve Meşrutiyet'e muhalefet için gruplaşmaya başladı. Bu gruplaşmalar Meşrutiyet'e büyük zarar verebilir, hatta tamamen ortadan kaldırabilirdi. Bu grubun Necef'teki Seyyid Kâzım-i Yezdi'yle yakın işbirliği içinde olduğu, çok güçlü ve gizli bir kuvvet tarafından bir araya getirildiği göz önüne alındığında tehlike daha da büyüyordu. 

Kitleler mezhebe adeta prangayla bağlı olduğu, "taklit" ipini?7 bir boyunduruk gibi taşıdığı için onları mollaları izlemekten, Meşrutiyet'e düşmanlıktan sözle ve kanıtla vazgeçirmek mümkün olmayacaktı. Bu gruplaşma hiç şüphesiz “şeriatçılar"ın büyümesine yaradı, kan dökülmesi kaçınılmaz oldu. Meşrutiyet henüz kök salmadığı için kolaylıkla tasfiye edilebilecekti. 

Meşrutiyet'i ayakta tutan, İki Seyyid ile Ahund-i Horasani ve Hacı Şeyh Mazenderani'nin yiğitçe kararlılıkları oldu. Maruz kaldıkları sıkıntılara rağmen Meclis'i ve Meşrutiyet'i desteklemek için gösterdikleri kararlılıktan ve fedakârlıktan ödün vermediler, bu kurumları korudular. 

İttifak kurulur kurulmaz mollalar eyleme geçti. Hacı Şeyh Fazlullah ders saatlerinde bile Meclis ve Kanun hakkında bir sürü hakaretamiz söz söylemeye başladı. Hacı Mirza Lütfullah minberde çekinmeden Meşrutiyet'i kötüledi, meşrutiyetçileri dinsiz ilan etti. Bir talebe çetesi Baharistan'a gelerek Meclis'in önünde beklemeye başladı, Kanun-i Esasi'den söz eden ya da "şeriata aykırı" herhangi bir konuşma yapan bir Azerbaycan vekili veya başka birisi olursa üzerine çullanıp dışarı sürükleyecek, döveceklerdi. 

Onların bu pervasızlığı hürriyetçilerin ağrına gitti, dolayısıyla bu tarafta da hareketlenme başladı, talebelere engel olacak bir grup kurdular. Hacı Şeyh Fazlullah'ın adı dillere düştü, herkes onu açıkça kötülemeye başladı. İş öyle bir noktaya vardı ki oğlu Şeyh Mehdi bile ondan uzak durmaya başladı. Hacı Mirza 


227 "Taklit" ipiyle Merci-i Taklid'e itaat ilkesi kastedilmektedir. (ÇN) 
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Hasan'ın kiraladığı evin komşuları, haber göndererek mahalleden ayrılmasını istediler. 

Hacı Şeyh Fazlullah'ın Kanun-i Esasi'ye eklenmek üzere yazdığını söylediğimiz "madde" o günlerde basılıp halka dağıtıldı. 

Subh-u Sâdık gazetesi bu maddeyi yayımladı. Ancak halk gazetenin yaptığı bu rezil işe çok kızdı, idaresini bastı, o sayının bütün nüshalarını yırtıp attı. 

Böylece Tahran'da yeni bir isyan çıktı. O gruplaşmanın yol açtığı etkilere ve hürriyetçilerin ne kadar tedirgin olduklarına bir örnek olmak üzere o günlerde Tahran'dan Necef'e gönderilen bir mektubu veriyoruz: 


"Necef - Hüccetülislam Horasani'ye, ruhumuz sana feda. Yıllarca canımızla ve malımızla zulüm altında deliler gibi yaşadık. Az bir müddet de olsa adaletin gölgesinde yaşamak istediğimiz bugünlerde devlet, ocağımıza ateş düşüren sözde ulemayı bir araya toplayıp, onlara Meşrutiyet'in zararlı olduğunu söyletip, bu hususta hakkaniyetli ulema ve Hüccetülislamlar da aynı fikirdeymiş gibi göstermektedir. Mutlakıyetçilerin hilelerinden sığındığımız Sıddika-yi Tahire” adına sizleri yemin ettiriyoruz: Necef, Kerbela, Kâzımeyn ve Samara'daki diğer Hüccetülislamlara, onlara canımız feda, olanları anlatınız, yoksa Mahşer Gününde Haricilerin tarafında kalacaksınız. Bu telgraf, Tahran'ın gönderme - me ihtimali üzerine Badkube'den> çekilmiştir. 


Millet" 


Bu olayların tatsız bir sonucu da her önüne gelenin Necef'teki ulemaya art arda soru sormaya başlaması oldu. Bazı satılmışlar din ve şeriat prangasının daha da sıkılmasından zevk alıyorlardı. Meşrutiyet'in "şeriata" uygun olup olmadığını bir telgrafla sorup, aldıkları yanıtı bulundukları yerde herkese okuyarak itibar kazanma peşindelerdi. Bu işin hangi noktaya vardığını ileride göreceğiz. 


Maku Olayı 


Maku olayına gelince, söylediğimiz gibi hürriyet hareketi Azerbaycan'da yayılıp Tebriz'de ve diğer şehirlerde coşkulu hareketler başlayınca Maku ile çevresinde de duyuldu. Halk burada da bir encümen kurma niyetiyle eyleme geçti. 
Ama dizginleri elinde tutan ve orayı adeta bir kral gibi yöneten İkbalüssaltana bundan pek memnun olmadı, hürriyetçilerle anlaşmazlık ve keşmekeş yaşadı. 


228 o Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı. (ÇN) 
229 Bakü. (ÇN) 
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Eyalet Encümeni encümen kurması için Mirza Cevad-i Nâtık'ı Maku'ya gönderdi, o da İkbalüssaltana'yla konuştu ve encümeni kurdular. 

Bundan sonra halkın heyecanı ve hareketi arttı. Halk, İkbalüssaltana'nın kız kardeşinin oğlu olan, meşrutiyetçilerle işbirliği içinde görünen İzzetullah Han'ın teşvikiyle İkbalüssaltana'yı Maku toprağında istemedi, Kafkasya'ya sürdü. Sonra Eyalet Encümeni'yle telgraf ve mektup görüşmesi başlatıp İzzetullah Han'ın vali yapılmasını istediler. Eylem ve hareketlerini artırdılar, köylerin çoğunda encümen kurdular, yersiz böbürlenmelerle Tebriz'e haber gönderdiler: "Mutlakiyetçiler, Allah korusun, Meşrutiyet'i tahrip etmeye ve halkın içine ayrılık tohumları ekmeye niyetlenirlerse, bu emele nail olmak için evvela bütün Maku ahalisini ve Maku meştrutiyetçilerini öldürmeleri gerekir..." 

Bir süre sonra İzzetullah Han'la da işbirliğine son verip iktidardan el çektirdiler. Maku yakınlarındaki kalede bulunan bir kısım İkbalüssaltana yandaşıyla çatışmaya girdiler. 

Bu arada Erivan ya da Nahcıvan'a yerleşmiş olan İkbalüssaltana olup bitenleri izliyordu, Muhammed Ali Mirza ve Atabek'le de işbirliği halindeydi. 
Yandaşlarının çatışmaya girdiğini duyunca hemen İran'a dönüp Celali Kürtlerinden birkaç yüz süvari topladı, yandaşlarının yardımına koştu. Kürtler, gece Meşrutiyetçilere karşı barikat kurup şafak vakti çatışmaya girdiler, onları yenip birçoğunu öldürdüler. Daha sonra şehri ele geçirip encümen üyeleri ile hürriyetçi önderleri tutukladılar, onlara ağır muamele yaptılar, birçoğunu sakatladılar. Bu yağmacı tabur ardından köylere yönelip talana ve cinayetlere girişti. 

Tahran'daki Hablülmetin gazetesi, Bakü'de Rusça yayımlanan Kaspi gazetesinin bütün İranlılar için utanç kaynağı olması gereken bir makalesini çevirerek yayımladı. Tahran'daki Kaspi muhabiri, harabeye dönen on üç köyün adını verdikten sonra şunları yazmıştı: 

"Bu köylülere dayanılmaz zulümler yapıldı: Erkekleri ortadan ikiye böldüler, kadınların göğüslerini kestiler, çocukları Zengbar Nehri'ne attılar. Encümen adını ağzına alan herkesin dilini kestiler." "Çok sayıda dili kesilen var" diye eklemişti. 

Bu cümlelerde abartma varsa da tamamen yalan oldukları söylenemez. Çünkü bu Kürtlerin yapabileceği mezalim ve cellatlığın sınırı yok, dizginleri serbest bırakılıp yoksulların üstüne salındıklarında hiçbir zulümden kaçınmıyorlardı. 
Özellikle, Meşrutiyetçilerin Bâbi olarak yaftalanması bu kana susamışlar için iyi bir bahane oluyordu. 

Daha önce söylediğimiz gibi bu kanlı olayların haberi 14 Hordad |5 Haziran| Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Hoy'dan Eyalet Encümeni'ne ulaştı. Encümen, aynı gece Tahran'daki Azerbaycan vekillerini telgrafhaneye çağırarak bilgilendirdi, onlar da yardım sözü verdi. 
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Ancak olayları Meclis'te anlatmak, ağlayıp acınmak veya olaylar hakkında Atabek'e yazıp çare istemek dışında yapabilecekleri pek bir şey yoktu, bunların da bir faydası olmazdı! 

Saray artık açık bir saldırıya girişmiş, Meclis'le birkaç yoldan savaşıyordu. 
Bir taraftan söylediğimiz gibi üç müctehid işbirliği yapma konusunda anlaşmış örgütlenmeye çalışıyordu, Molla Muhammed-i Âmoli Meclis'i ve vekilleri minberden açıkça kötülüyordu. Diğer taraftan tüyül sahibi olan Nakibüssâdat düşmanlığa başlamış, ravzahâni bahanesiyle evinde çadır kurmuş, tüyül sahiplerini ve diğer Meclis düşmanlarını orada topluyordu. Öte yandan, şehirlerde kargaşa artmıştı; Şiraz'da Kavamülmülk, Irak'ta Hacı Aga Muhsin yerinde durmaya devam ediyor, Zencan'da Muzaffereddevle ile Tâleş'te Amidüssaltana da onların yolundan gidiyordu. 

Atabek'in Meclis'teki temsilcisi Muhteşemüssaltana, vekillerin yakınma ve feryatlarına garip yanıtlar veriyordu, anlaşılan o ki Meclis'le savaşmaktan başka bir amacı yoktu. Nitekim Hordad'ın 17'si (26 Rebiyülahir (8 Haziran|)) Cumartesi günkü oturumda Sâlârüddevle olayı ve Kirmanşah'taki karışıklık görüşülürken Hacı Mirza İbrahim Aga, Molla Muhammed-i Âmoli'nin kötülemelerinden yakındı. Muhteşemüssaltana şöyle yanıt verdi: 

"Sorun bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bütün zararlı eylemler ortadan kaldırılmalıdır; bazılarına son verip bazılarına dokunmamak olmaz. Bulunduğunuz odanın altında halka hakaret ediliyor, kötü şeyler söyleniyor; iç düzeninizi muhafaza edemiyor sonra da bazı şeylerin minberde söylenmemesini istiyorsunuz." 

Hacı İbrahim Aga "Maku olayını nereye koyacağız? Günlerdir cinayet ve yağma sürüp gidiyor" diye sordu. Yanıt şöyleydi: 

"Memleketin hepsini bir bütün olarak görmeli; fitne fesadı ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ülke sathında geçerli kılacaksınız." 

İkbalüssaltana'nın döktüğü kanlar ve Tebriz Encümeni'nin başvuruları hakkında devletin temsilcilerinin verdiği yanıtlar bunlardan ibaretti. Acımasız Kürtler köyleri yakıp yıkıyor, ülkenin güvenliğinden sorumlu olan devletin temsilcisi ise Meclis'teki vekillere böyle yanıtlar veriyordu. Nakibüssâdat'ın çadır kurması da konuşuldu. 

Vekillerden biri "Esas hayret verici olan devletin bunu önlemek yerine çadır kurmasına yardım için ferraşlarını göndermesidir" dedi. 

Bir başkası da "Bu bozguncu adam oradan çıkarılmalı. Neden çadırın sahibine engel olunmuyor, çadır neden kaldırılmıyor?" dedi. 

Muhteşemüssaltana, Şirazlıların Baharistan'ın önünde çadır kurmasını bahane ederek şöyle yanıt verdi: 
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"Hükümlerin herkes için geçerli olması gerektiğini belirtmiştim... Çadırlar kaldıracaksa önce kamuya ait yola kurulmuş olandan başlayın; bu adam çadırı kendi evine kurmuş." 

Vekillerden biri şöyle dedi: 

"Şiraz vekilleri çadırı hemen kaldırmaya hazırlar, ancak bunun tek bir şartı var, bundan sonra çadır kurulmasına izin verilmemelidir." 

Muhteşemüssaltana "Siz beyefendi çok aşırı gidiyorsunuz. Birincisi, Muhammedi yasaya göre kimse başkasının evine giremez. Adam çadırı kendi evinde kurmuş ama diğerleri kamuya ait yola çadır kurmuş, bu şeriata uygun değildir" diye yanıtladı. 

Ülkedeki güvenlik konusu tartışılırken Avrupa usulü yasalar yapmak üzere Avrupa örnek alınarak kurulmuş parlamentoda "müstebit devletin" temsilcisi, bir molla edasıyla "şeriat meselelerinden" söz ediyordu. 

Buna benzer birçok tartışma oldu. Sonuçta, çıkan kargaşalıkları önlemek için alınacak tedbirleri görüşmek üzere ulema, bazı vekiller ve bakanlardan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verdi. Meclis'in oturumu bu boş vaatle sona erdi. 

Tebriz Eyalet Encümeni konuyu yakından takip ediyordu. Azerbaycan vekillerini sürekli olarak telgrafhaneye çağırıyor, onlara sert davranıyordu. İşler öyle bir noktaya vardı ki açıkça şöyle söylemek zorunda kaldılar: 

"Bu karışıklıklar bizzat devlet tarafından çıkarılmaktadır. Tahran'da bir şey yapamıyorsanız Azerbaycan'a gelin, sorunlara elbirliğiyle çare bulalım." 

Ardından Atabek'e aşağıdaki telgrafı çekti: 


"Azerbaycan'ın saygıdeğer milletvekilleri eliyle, Hazreti Eşref Atabek-i Azam. Azerbaycan milleti, Hazreti Eşref'in gelişiyle birlikte yalnız Azerbaycan yöresinin değil İran'ın her köşesinin birçok değişik felaketle baş başa kaldığı gerçeğini, sözün doğrusu olarak açıkça arz eder. Bütün bu olumsuz gelişmeler siz Hazreti Eşref'ten beklenen dirayete ters düşmektedir. Hatta millette yavaş yavaş birtakım şüphelere yol açmaktadır. Dolayısıyla milletin huzur bulması ve hayra vesile olması dileğiyle devletlerin yüce makamından İkbalüssaltana'nın derhal azlini istemenizi arz ederiz. Hangi yüreğin bu facialara dayanabilecegini görmek için Hoy'un telgrafının da mübarek görüşünüzden geçirilmesini ve dikkate alınmasını dileriz. Hazreti Eşreflerinin uygar ülkelerde on dört yıl geçirmesi, bu kabil beklenmedik gelişmelere şahit olmamıza yol açmamalıdır. 
Siz Hazreti Eşreflerinden İkbalüssaltana'nın hemen azlini ve yerine dirayetli bir milletseverin tayinini istirham ediyoruz. 


Bütün Millet" 
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Maku'dan her gün yürek yakan yeni bir haber geliyor, Hoy Encümeni ısrarla yanıt bekliyordu. Mücahitler ve diğerleri telgrafhanede velvele ve taşkınlık çıkarıp önderlere sert çıkışlar yapıyordu. 

Ama bunların hiçbiri işe yaramadı. Tahran'dan, devletle görüşmelerin devam ettiği ve "önlemler alınacağı" haberleri dışında bir sonuç alınamadı. 
Atabek, gelen telgraflara kendini överek yanıt verdi. Göstermelik olarak da Nizamülmülk'e Maku'daki "gerçeklerin araştırılmasını" ve "oranın ıslahatıyla ilgilenmesini" emretti. 


Sâlârüddevle Olayı 


Bu arada Sâlârüddevle'nin yenilip kaçtığı haberleri Saray'ı daha da pervasızlaştırdı. Artık onun yarattığı tehdit ortadan kalkmıştı, Meclis'e ve destekçilerine yönelttikleri saldırıları yoğunlaştırabilirlerdi. 

Söylediğimiz gibi, Muzaffereddin Şah'ın son yıllarında Aynüddevle veliaht Muhammed Ali Mirza'yı bu görevden almak istiyordu; veliaht olmak isteyen ve bunun için mücadele eden şehzadelerden biri de bu Ebul Feth Mirza sâlârüddevle'ydi. Kürdistan valisiydi, orada yaşıyordu ama adamları Tahran'da faaliyetteydi. Tahran'a Kürdistan'dan gelmiş olan Hacı Mirza Nasrullah-i Melikülmütekellimin bunlardan biriydi. Ama söylediğimiz gibi Aynüddevle'nin bu fikri gerçekleşmedi. Muhammed Ali Mirza'nın veliahtlığı devam etti, bu konu bir kenara bırakıldı. Melikülmütekellimin ise hürriyetçilere katılıp onların meşhur hatiplerinden biri oldu. 

Ama Sâlârüddevle hâlâ tahta çıkma arzusundaydı. Halk ile Muhammed Ali Mirza arasındaki çatışmayı gördükçe kalbindeki umut ateşi canlanıyordu. Bu nedenle çalışmalarını zamanla aleni hale getirdi, nihayet açıkça isyan başlattı. Topladığı yağmacı Kürt ve Lor çeteleriyle Burucerd ve çevresini yağmaladı, yakıp yıktı. Bu akılsız genç adam, halkı kazanacağı yerde onları kendisinden uzaklaştırdı. 

Yöntemlerinden biri de Meclis ve meşrutiyetçiler adına bazı yalanlar uydurup yaymasıydı. Birçok aşiret reisine ve süvari komutanına mektup yazarak Meşrutiyet'i desteklemek için Meclis tarafından davet edildiğini, hürriyetçilerin ricası üzerine Tahran'a gideceğini söyledi. 

Bu arada Kirmanşah'ta yeniden karışıklık çıkmış, halk meşrutiyetçiler ve meşrutiyet karşıtları diye ikiye ayrılmış, iki grup arasında çekişme ve çatışma başlamış, olaylar sırasında ölenler olmuştu. Hürtriyetçi grubun önderi Aga Muhammed Mehdi, Tahran'a çağrıldı ama gitmeyi reddederek yandaşlarıyla İngiliz Konsolosluğu'na sığındı. Tam o sırada Sâlârüddevle'nin ona gönderdiği bir mektup ortaya çıktı, şöyle yazıyordu: 
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"Gelen haberlere göre Tahran'da parlamentodan birkaç vekil öldürülmüş. 
Tahran'da büyük bir kargaşa var. Azerbaycan'dan bir grup yola çıkmış. 'İslami hassasiyete' sahipseniz siz de gelin, ben de bugünlerde yola çıkacağım." 


İngiliz Konsolosu, eline geçen bu mektubu Tahran'a göndermiş, olanlar bu şekilde açığa çıkmıştı. Aga Muhammed Mehdi ile Sâlârüddevle'nin işbirliği içinde olduğu, Sâlâr'ın meşrutiyetçilik adı altında halkı kazanmaya çalıştığı anlaşıldı. 

Meclis'te uzun görüşmeler yapıldı. Olaylar uzaktan çok daha büyük göründüğü için Meclis üyeleri Muhammed Ali Mirza'ya yakınlık gösterip kendisini destekleyerek bu koşullarda onu rahatlatmak istediler. Sâlâr'a karşı olduklarını açıkladılar, Meclis adına onu yeren ve kırgınlık bildiren bir mektup gönderdiler. Ona karşı savaşa koşmakta gevşek davranan komutanları da ağır bir dille kınadılar. 

Ama konunun onların sandığından çok daha küçük olduğu ortaya çıktı. 
Hordad'ın 18'i (27 Rebiyülahir |8 Haziran|) Cumartesi gecesi gelen haberlere göre önceki gün Sâlârüddevle'nin ordusu ile hükümetin komutanları arasında anlaşılan Nehavend yakınlarında, çetin bir muharebe meydana gelmiş, Sâlârüddevle kısa sürede kaçmış, ordusu yenilerek savaş meydanını hızla terk etmiş. 

Taç ve taht uğruna yapılan çekişme böylece sona erdi, insanlar bu konuyu konuşmayı bıraktı. Herkes Sâlârüddevle'nin akılsızlığına ve beceriksizliğine şaşıp kaldı. Bu akılsız gencin Kirmanşah'a gidip İngiliz Konsolosluğu'na sığın- daha da arttı. 

Muhammed Ali Mirza'nın onun bu suçunu affetmekten başka çaresi yoktu. 
Sâlârüddevle bir Kazak birliği eşliğinde Tahran'a getirildi, Atabek Parkı'nda kendisine bir yer verildi, Avrupa'ya gidene kadar bir süre orada kaldı. 

Söylediğimiz gibi, Muhammed Ali Mirza'yı Meclis ve Meşrutiyet hakkındaki tasarılarını gerçekleştirmekten alıkoyan şeylerden biri Sâlârüddevle'nin isyanıydı. Ama Sâlârüddevle'nin zayıflığı anlaşılıp devlet güçlerinin zaferi öğrenilince Saray yeniden cesaret buldu, Meclis'e karşı pervasızlığı iyice arttı. 

Halk, bu olayı fırsat sayarak şunları konuşmaya başladı: 

"Nasıl oluyor da ordusu olmasına rağmen Sâlârüddevle'yi yeniyor ama aylardan beri isyan çıkaran, suç işleyen bir molla olan Hacı Aga Muhsin'i ortadan kaldıramıyorlar? Devletin telgraflarını yok sayıp Tahran'a gelmeyi reddeden Kavamülmülk'ü neden Tahran'a getirtemiyorlar? Köyleri yakıp yıkan İkbalüssaltana hakkında neden bir şey yapmıyorlar?" 
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İşin üstündeki perde kalkmış, devletin niyetinin Meşrutiyet düşmanlığı ve onu ortadan kaldırmak olduğu herkes tarafından görülmüştü. 

19 Hordad (10 Haziran| Pazartesi günü (Sâlârüddevle'nin yenildiği haberi- 
nin geldiği günün ertesi) Atabek, şehirlerdeki karışıklıkları görüşmek ve bir çözüm bulmak için bakanlarıyla Meclis'e gelecekti. Toplantı başladığında vekiller şehirlerdeki karışıklıklar, asilerin işlediği cürümler hakkında konuşup bunları önlemenin devletin görevi olduğunu dile getirdiler. 

Atabek bahane uydurup şunları söyledi: 

"Gerekenlerin bugüne kadar yapılmamasının iki sebebi var: Birincisi valiler yönetmeliğinin henüz tamamlanmaması ve bu nedenle valilerin kendilerini adeta sorumsuz hissetmeleridir. İkincisi, verilen talimatları uygulamak için gerekli araçların eksikliğidir." 

Adalet Bakanı Fermanferma, İran'da son yirmi yıl içinde meydana gelen karışıklıkları sayarak şöyle dedi: 

"Azerbaycan, Şiraz ve benzeri yerlerde farklı nedenlerle farklı zamanlarda bu tür karışıklıklar olagelmiştir, bunlar son birkaç aya özgü değildir." 

İlim Bakanı Hacı Muhbirüssaltana daha renkli bir bahane ileri sürerek şöyle dedi: 

“Sözü edilen bütün bu eksiklik ve kusurların sebebi parasızlıktır. Hepsi geçmişle ilgilidir, kırk yıldan beri meydana gelen olayların sonucudur. ... Hızla para bulunmalı, süratle bir çare düşünülmelidir." 

Atabek, onu destekleyerek şöyle konuştu: 

"“Meselelerin para olmadan düzelmeyeceğine hiç şüphe yok, o zaman borç almamız gerektiği açıktır. Bu borcu yurtdışından veya içeriden bulabiliriz. Yurtdışından asla borç almayacağıma dair Kâbe'de Allah'a yemin ettim. Dolayısıyla borcu içeriden bulmalıyız, bu da banka işinin bir sonuca bağlanmasını gerektirir. Ben Frengistan'dayken İran'da Bank-i Milli adı halkın gönlünü fethetmiş, bu banka İranlıların gururu kaynağı olmuştu. Ama İran'a döndüğümde bu konuda kayda değer bir şey yapılmadığını gördüm. Artık Hüccetülislamlar ve saygı değer vekiller gayret edip banka işinin sonuçlandırılması için halkı teşvik etsinler." 

Bu şekilde, kurulmasının bir koşulu da hükümete borç vermek olan Bank-i Milli konusu gündeme geldi. Bu koşul halkın çekingenliğine neden olmuş, konu bu nedenle sonuca bağlanamamıştı. Konuşmalardan sonra herhangi bir iş yapılmadan oturum sona erdi. 

Tebrizliler işte tam bu sırada kızıp vekillerine "Orada bir iş yapamıyorsanız gelin burada birlikte çalışalım, bu sorunlara bir çözüm arayalım" diye telgraf çekmişlerdi. Bir telgraflarında da şöyle demişlerdi: 
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"İçişleri Bakanı'nın hissiyatı şayanı hayrettir. Biz telgrafımızda devletten Maku Müslümanlarını kurtarmasını istedik, onlar ise gerekli talimatların gönderildiği yanıtını verdiler. Demek ki Müslüman kanı dökülmesi hazretlerin eğlenme aracı olmuş." 


Mollaların Taleplerinden Birinin Gerçekleşmesi 


Bu arada Meclis oturumlarında Kanun-i Esasi hakkında görüşmeler yapılıyordu. Bu konu ilkin Hordad'ın 10'u (19 Rebiyülevvel (1 Haziran|) Cumartesi günkü oturumda hatırlandı. Meclis Başkanı Sani'üddevle "Nizamname-i Esasi gibi önemli konularda tekrar tekrar görüş almak gerektiğini herkes kabul eder. 
Aslında, bu hususların bazıları hakkında belki de Necef-i Mukaddes ulemasına bilgi vermek gerekir" dedi. Sani'üddevle, bu konuşmayı kendi kafasına göre yapmış olamazdı. 

Bundan sonra, 20 Hordad 29 Rebiyülevvel (11 Haziran) oturumunda (Kanun'un) okunmasına geçildi, fikirler ifade edilmeye başlandı. İlk olarak, Hacı Şeyh Fazlullah'ın Kanun'a eklenmesini teklif ettiği ve yasaların ulema tarafından denetlemesini içeren "madde" görüşüldü. Vekillerin çoğu, artık ya "şeriatçılık" amacıyla ya riyakârlıklarından ya da Baharistan bahçesinde bekleyen talebe çetesinden korktuklarından bu "madde"nin Kanun için gerekli olduğunu belirttiler. (Yasaların şeriata uygunluğunu denetleyecek| birkaç âlimin halk tarafından mı, Meclis tarafından mı yoksa ulema tarafından mı seçileceği tartışıldı, konuşmalar yapıldı. 

Yalnızca Takizade ile bir iki Azerbaycanlı karşı çıktı buna. Takizade "Kanunlar şeriat hükümleriyle çelişmedikleri takdirde kabul edilebilirler" hükmünü getiren Yirmi Yedinci Madde'yi öne sürüp, bu madde oldukça o "maddeye" gerek yoktur diyordu. Ayrıca "Kanunları bütün ulema denetlemelidir, ama siz bu maddeyle görevi sadece birkaç âlime veriyorsunuz" dedi. 

Horasan vekillerinden Hacı Mirza Ali-yi Tebrizi, Istılahat-i Usul'ü>' öne sürerek şunları söyledi: 

"Şeriat hükümleri ikiye ayrılır. Birinci kısım birincil hükümler ki bunlar uygulamaya ilişkin hükümlerdir. Diğeri, ikincil veya duruma bağlı olan hükümlerdir. Mükellefin şahsıyla ilgili olan, kişinin içinde bulunduğu durumuna göre özel uygulama gerektirenler bu ikincilerdir. Bu özel durumları belirlemek ise ulemanın değil ehl-i örfün yani işin uzmanı olan insanların işidir. Ulema, yalnızca genel hükümler hakkında konuşmalıdır. Örneğin işinin ehli ve adil iki hekim bir hastanın durumunun şarap içmesini gerektirdiğine karar verirse bu durumda o mümin için o işin yapılması caiz olup günahı ise yazılmaz. Benzer 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şekilde, ülkenin sağlam mı hasta mı olduğuna dair Meclis'in yetkisinde olan karar da bilgili hekimler, yani vekiller tarafından verilecektir. Onların tespit ettiği hal, kesin bir genel hüküm haline gelir. Böylece ulemanın denetimi gerekli değildir." 

(Vekillerden| Bakkal Meşhedi Bâkır ve buzluk ustası Golam Rıza'nın bu konuşmadan ne anladıkları hakkında bilgimiz yok. 

22 ve 24 Hordad (2 ve 4 Cemaziyelevvel (13 ve 15 Haziran)|) Perşembe ve Cumartesi günleri de devam eden görüşmeler sonucunda (Hacı Şeyh Fazlullah'ın "madde" teklifini| bazı değişiklerle Kanun-i Esasi'nin İkinci "Maddesi" yaptılar: 


"Zamanın Kutsal İmam'ının, Allah gelişini çabuk etsin! Rehberliği ve yardımıyla, Şehinşah-i İslam Haşmetmeaplarının, Allah hükmünü daim kılsın! Nezaretiyle, Hüccetülislamların, Allah sayılarını artırsın! Ve bütün İran milletinin gözetimi altında tesis edilen Millet Meclisi'nin yapacağı yasalar asırlardan hiçbir asırda İslamın mukaddes kuralları ve Resulullah Efendimizin (s.a.v.) koyduğu kanunlarla asla çelişmemelidir. Teklif edilen yasaların İslamın kurallarıyla çelişip çelişmediğine karar vermek önde gelen ulemanın, Allah mübarek mevcudiyetlerini devam ettirsin, göreviydi ve görevidir. Bu nedenle, bütün zamanlarda, mütedeyyin ve zamanının ruhuna vakıf beş veya daha fazla müctehid ve fakihten oluşan bir heyet şu usulle seçilmelidir: Bahsedilen niteliklerde yirmi âlimin adı, Şii Merci-i Taklid'i olan, önde gelen ulema ve Hüccetülislamlar tarafından Millet Meclisi'ne teklif edilecektir. Bunlardan, dönemin ihtiyaçlarına göre beş veya daha fazlası Millet Meclisi üyeleri tarafından oybirliği veya kurayla seçilerek her iki Meclis tarafından ele alınan maddeleri ayrıntısıyla ve derinlemesine inceleyecek, İslamın mukaddes kurallarıyla çelişen maddeleri yasal hüküm haline gelmemesi için reddedip geri gönderecek bir heyet olarak görev yapacaktır. Bu ulema heyetinin konu hakkında vereceği karara uyulup itaat edilecektir ve bu madde Asırların İmamı Hazretlerinin? gelişine kadar, Allah gelişini çabuk etsin! Değişmeyecektir." 


Bu, "şeriatçılar" için bir zaferdi; bazıları bunu büyük bir iş sayarak sevince boğuldu, bazıları teklifi kendilerinin önerdiğini ileri sürerek saygınlık kazanmaya çalıştı, bu konuda çekişmeler oldu. Hacı Şeyh Fazlullah'ın takipçileri, teklifin kimin tarafından yapıldığının anlaşılması için teklifin onun elyazısıyla hazırlanmış suretini çıkarıp halka dağıttılar. 

Bu "maddenin" kabulünün mollalarıtatmin edeceği, Meclis'e ve Meşrutiyet'e muhalefetten vazgeçecekleri düşünülüyordu. Bu arada İki Seyyid, Hacı Şeyh 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Fazlullah'la meclis dışında görüşmeler yapıyor, onu Meşrutiyet'e düşmanlıktan vazgeçirmeye çalışıyorlardı. 21 Hordad'da (1 Rebiyülevvel (12 Haziran)) Tebatebai'nin evinde Behbehani, Kanunların Şeriata Uyumu Kurulu'ndaki ulemadan biri olan Aga Hüseyn-i Kumi, Seyyid Cemaleddin-i Efcei ve bazı vekillerin hazır bulunduğu, Hacı Şeyh Fazlullah'ın da katıldığı bir toplantı yapıldığı anlaşılıyor. Meclis'in çıkaracağı yasaların artık "şeriatla" uyumsuz olamayacağı söylenip İki Seyyid de bu konuda söz verince Hacı Şeyh Fazlullah da kendi adına artık Meclis'e düşmanlık etmeyeceğine, etrafına adam toplayıp çadır kurmayacağına söz verdi. İki Seyyid'in talebi üzerine bu konuda hem yemin etti hem bir taahhütname yazıp Tebatebai'ye verdi. Böylece toplantı mutlu ve neşeli bir şekilde sona erdi, tatlılar ikram edildi. 

İki Seyyid, Efcei, Aga Hüseyn Kumi, Hacı Şeyh Fazlullah ve Sadrülulema tarafından Rebiyülahir'in sonunda imzalanıp mühürlenen, Meclis'in çıkaracağı yasaların "şeriatla" uyumsuz olamayacağını belirten fetvanın bir fotoğrafı bizde bulunuyor. Bu toplantının hatırası olan belgeyi burada veriyoruz. 

İki Seyyid her şeyi görüşmelerle, makul nasihatlerle halletmek istiyor, binlerce yıldan sonra İran'da meydana gelen bu devrimde kavgaya, kan dökülmesine gerek olmadığını düşünüyorlardı. Bu düşünceleri, Meşrutiyet'in ilerlemesinin önündeki taşlardan biri oldu. 

Her şeye rağmen gayretleri boş çıktı. O sırada örgütlü olan ve devletten para almaya başlayan Hacı Şeyh Fazlullah ile yandaşları sözlerinde durmadı. Verdikleri yazılı taahhütnameye, kendi önerilerinin kanun maddesi haline gelmesiyle Meclis'te kazandıkları zafere rağmen hâlâ tatmin olmamışlardı, düşmanca faaliyetlerinden bir an olsun vazgeçmediler. O günlerde Hacı Şeyh Fazlullah ile Molla Muhammed-i Âmoli'nin yanı sıra Hacı Mirza Lütfullah-i Ravzahân da Meşrutiyet'i ve Meclis'i minberden kötüleyenler arasına katıldı. 

Tek kaygıları şeriatı korumak değildi. Kendi şehirlerinden sürülen, Tahran'da zerre kadar saygınlıkları kalmayan Hacı Mirza Hasan ve Hacı Homami ile kendilerine gelir sağlayan ipin kopmak üzere olduğunu gören birçok molla da Saray'la işbirliği yapmak, Meşrutiyet'in temellerini yıkmak dışında bir çare göremiyordu. 

Tebatebai'nin kardeşi Seyyid Ahmed'in, ağabeyinin son zamanlarda kazandığı itibarı kıskanması, onun öne çıkmasından rahatsız olması hayret verici bir şeydi. Sırf bu nedenle Meşrutiyet düşmanı oldu, Meşrutiyet düşmanlarıyla birlikte çalıştı. 

Aynı şekilde, Hacı Aga Muhsin-i Iraki'nin oğlu da onlarla birlikteydi. Irak'ta olan babası bir Lor veya bir Şahseven gibi köyleri basıp cinayetler işliyor, oğlu da şeriatı savunmak için bu gruplara katılıyordu. 
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Bunların Seyyid Kâzım-i Yezdi'yle işbirliği yaptığını da söylemiştik. Onun Abdülazim'dekilere katılan oğullarından birinin Seyyid Kâzım'ın mektuplarını getirip götürdüğünü ileride göreceğiz. 

Meclis'e düşmanlık için her tarafta uygun bir zemin hazırlandığını görüyorlardı, bu yüzden faaliyetlerini açık bir şekilde sürdürdüler. Yaptıkları işlerden biri, halkı kışkırtmak üzere şehirlere gönderecekleri kişileri (İttihad gazetesinin yazdığına göre sayıları on yediydi) seçmek oldu. Bunun peşinden 29 Hordad (9 Cemaziyelevvel (20 Haziran|) günü harekete geçtiler. Cemaziyelevvel'in 13'ünü, Peygamber'in kızının ölüm yıldönümü olmasını ve on günlük yas tutulması gerektiğini gerekçe göstererek Cuma Camisi'ne orada kurulmak üzere devlet malı çok büyük bir çadır gönderdiler. Ravzahâni bahanesiyle kendilerine orada bir merkez oluşturmak istiyorlardı. Meşrutiyetçiler bunu haber alınca engel olmak için birkaç bin kişiyle camiye koştu, sayıları çok fazla olduğundan galip geldiler. 

Hablülmetin şunları yazdı: "İstibdada çalışan adamlardan biri bağırarak ravzahâniden başka amaçlarının olmadığını söylüyordu. Halk onu yakalayıp sorguya çekti, adamın üzerinden birkaç tabanca ve hançer çıktı. 'Seni acımasız gaddar! Ravzahânilere silah getirmek ne zamandan beri âdet oldu?..' dediler." Haber, "Millet fedaisi ve canını vatanı için vermeye hazır olan Edib-i Kirmani'nin o gün yaptığı üstün hizmetler yüzlerce yıl geçse unutulmaz" diye devam ediyor, "sonunda çadırlar söküldü, aslında kesilip birkaç parçaya ayrıldı, Zeyd Türbesi'ne götürülüp zapt edildi" diye bitiyordu. 

Çekişme böylece hürriyetçilerin zaferiyle sonuçlandı. Ertesi gün öğleden sonra Tahran encümenlerinden gruplar, kitleler halinde Birleşik Talebe Encümeni'nin merkezi olan Sadr Medresesi'nde toplandı, bir gün önceki olayları gündeme getirip coşkulu ve heyecanlı bir protesto gerçekleştirdiler. Bazıları Tebatebai, İmam Cuma, Sadrülulema ve diğerlerinin evine gidip onları medreseye getirdi. Behbehani bir göz sorunundan mustaripti, Tahran'da değildi. 
Melikülmütekellimin, Seyyid Cemal ve Şeyh Ali Zerendi gibi hatipler konuştu. 
Hacı Şeyh Fazlullah'ın ve diğerlerinin evlerini basıp hepsini şehirden atacaklarını söylediler. 

Rahmetli Tebatebai minbere çıkarak "Hacı Şeyh Fazlullah birkaç gün önce artık hiçbir şekilde Meşrutiyet'e düşmanlık etmeyeceği ve etrafına adam toplamayacağı konusunda benimle anlaşma yaptı. Bunları bir kâğıda yazarak bana verdi" dedi, taahhütnameyi çıkarıp herkese gösterdi. Sonra da ricayla ve bilgece nasihatler vererek bu heyecanlı protestoyu yatıştırdı. Yazdığı bir belgeyi minberden halka verdi. Şöyle diyordu: 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"Bismillâhirrahmânirrahim. Muhterem Şeyh Fazlullah bana verdiği söze aykırı hareket ederse onu Tahran'dan bizzat çıkaracağım. Molla Muhammed-i Âmoli ve Hacı Mirza Lütfullah da onunla gitmek zorundadırlar. Cemazüyelevvel ayı. 


Muhammed bin Muhammed Sâdık El-Tebatebai" 


"Şeriatçıların" Abdülazim'e Göçü 


Toplantı bu şekilde sona erdi, halk dağıldı, herkes evine gitti. Şeriatçılar, çok zor durumda kaldıklarını gördüler. O gece Molla Muhammed-i Âmoli ile Hacı Mirza Lütfullah tebdili kıyafet ederek şehirden ayrıldı, Abdülazim'e gittiler. Hacı Şeyh Fazlullah, Hacı Mirza Hasan ve diğerleri de takipçileriyle yola koyuldu. Sadece Hacı Homami şehri terk etmedi, onlardan ayrı düştü. Behbehani birkaç gün önce Meclis'te kendisinden söz ederek onu övmüştü, işte bu tutum diğerlerinden ayrılmasına yol açtı. 

Böylelikle ulemanın bir kesimi halktan ayrılmış oldu; kendilerine bir merkez yaratarak açıkça çekişmeye girip düşmanlığa başladılar. Bu, Meşrutiyet tarihindeki büyük olaylardan biriydi ve birçok önemli sonucu olacaktı. Bu ana kadar çatışma Meşrutiyet ile İstibdat arasındaydı, Meşrutiyet'e karşı düşmanlığı yalnızca saraylılar ve onların takipçileri yapıyordu. Ama bu andan sonra yeni bir çekişme, Meşrutiyet ile din arasında çekişme ortaya çıktı. Göreceğimiz gibi başlangıçta meştrutiyetçilerle birlikte olan bunlar bir şey elde edemese de kenara çekilmeleri eninde sonunda etkisini gösterdi. İnsanlar büyük kitleler halinde bunları izledi, Meşrutiyet'e ve Meclis'e karşı düşmanlığa başladı. 

Söylediğimiz gibi Şeyh Zeyneddin-i Zencani ve kimileri üç ay önce ayrılıp Abdülazim'e gitmişti. Ne var ki halk nezdinde bir saygınlıkları yoktu, hiçbir şey de yapamadılar. Ancak bu gruba halk saygı duyuyor, devlet de onları destekliyordu. Dolayısıyla zarar verebileceklerinden endişe ediliyordu. 

Tahran'da önceleri, Abdülazim'e sığınanların hayatlarından endişe eden birkaç kişi oldukları, orada kalmayıp Irak'a veya Kum'a gidecekleri sanıldı ama sonradan başka planları olduğu anlaşıldı. Daha sonra kimi talebe grupları ile tüyül sahipleri ve eşkıya da onlara katıldı. Orada yaklaşık beş yüz kişi veya daha fazla adam toplandı. Masraflarını Hacı Şeyh Fazlullah karşılıyordu. Yaptıkları işlere gelince: 

İlk olarak Molla Muhammed-i Âmoli, Tir'in 3'ünde (14 Cemaziyelevvel (25 Haziran|) Necef ve Kerbela ulemasına aşağıdaki telgrafı gönderdi: 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“Azgınlaşan zındıkların dinsizlik ve zındıklığa davetleri, minberlerde ve toplantılarda ayan beyan yaptıkları pervasız çağırıları nedeniyle ikisi dışında bütün ulema üç gecedir Mübarek Abdülazim'in zaviyesinde kalmaktadırlar. Allah İslamı korusun. 


Günahkâr Kul Muhammed-i Âmoli" 


Sonra Tir'in yedinci günü (18 Cemaziyelevvel (29 Haziran) ) bir telgraf daha yazıp bütün önde gelenlerin imzasıyla İran'ın büyük şehirlerine (14 şehir) gönderdiler. Şöyle diyordu: 


"Hazreti Hüccetülislamların huzuruna, bereketli varlıkları daim olsun. İslam yasalarının ve büyük müctehidler heyetinin muhafaza edilmesine dair ve diğer ıslahat hakkındaki madde reddedilmiş, gizli niyetler açığa çıkmıştır. Herkes hayret içinde. Dinin temelleri sarsıntı geçiriyor. Birlikte alınmayan bu kararlar nedeniyle ulemanın çoğu görevlerinin emrettiği gibi Atebât'a gitmek üzere mukaddes zaviyeye sığınmışlardır. Gerekli tedbirlerin alınacağını umuyoruz. 


Fazlullah-i Nüri, Ahmed Elhüseyn-i Tebatebai, 
Ahmed Elhüseyn-i Iraki, Ali, Ali Ekber" 


Görüleceği gibi bu telgraflarda kendi ahund zekâlarını çalıştırmış, en etkili sözcükleri ve deyimleri kullanmaya çabalamışlardı. Yalandan medet ummaları şaşırtıcıydı. Daha önce söylendiği gibi ulemanın denetleme yetkisini içeren tek maddelik teklif Meclis tarafından kabul edilerek kanuna eklenmiş olmasına rağmen maddenin "reddedildiğini" iddia ediyorlardı. 

Temeddün gazetesi "Telgrafhanelerin bu telgrafları Şah'ın emriyle ücretsiz çektiğini" yazdı. “Tahran'daki encümenler aynı gün şehirlere gönderdikleri telgrafta mollaların telgrafında söylenenleri yalanladılar" diye de ekledi. 

Bu telgrafların yanı sıra göz boyamak için Şah'a mektup yazıp "Kum'a gideceğiz, ulemayı toplayıp sizin için savaşacağız", "Meclis bizim dört ilkemize dokunmasın; Tevhid, Nübüvvet, İmamet ve Meâd'"23 dediler. 

Tüyül sahipleri de onlara katıldığı ve aralarında genellikle kötü yaradılışlı birçok kişi bulunduğundan insanları taciz edip meşrutiyetçilerden öç almak için Tahran'dan ziyaret için gelenleri dövüyorlardı. 

Hablülmetin ve bazı gazeteler bu olayları yazdı, mollaları şiddetle kınadı. 
Tir ayının 1'i (12 Cemaziyelevvel (23 Haziran|) Pazar günü Meclis'te bu olaylar görüşüldü. 


232 Tevhid: Allah'ın Tekliği; Nübüvvet: Peygamberlik; İmamet: Önderlik Makamı; Meâd: 
Yeniden Diriliş. İmamet, Şia açısından Allah'ın seçimi ile Hazreti Resul'ün bir ardılının İslam toplumunun din ve dünya işlerindeki önderliğidir. Bu öğreti, Şlanın mezhep esaslarından, Şia ve Sünniler arasındaki temel farklardandır. (ÇN) 
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Rahmetli Behbehani uzun bir konuşma yaptı. Tebatebai "Peki o zaman, siz de uygun görürseniz biz Kutsal Abdülazim'e gidip kanunu önlerine koyalım, bakalım o zaman ne diyecekler?" dedi. Ama vekiller gitmelerine rıza göstermedi. 

Yas günü olan Tir'in 3'ü (14 Cemaziyelevvel (25 Haziran)) Salı günü çarşılar kapalıydı, eski Sipehsâlâr Camisi'nde bir hengâme koptu. Olan şuydu: Nakibüssâdat'ın oğlu o gün şehre inerek Sipehsâlâr Camisi'nde bir ravzahâni ziyafeti vermeye başlamıştı. Aslında amacı ravzahâni bahanesiyle halkı kışkırtmaktı. Encümenlerden bazıları olayın amacını anlayınca birkaç adamı camiye yolladılar. 

Bir molla minbere çıkarak "Ulemaya hakaret edenler dinden çıkmış olur..." 
dedi. 

Hürriyetçilerden biri ona fırsat vermedi, aşağıdan yanıt vererek sözünü kesti. İsfahanlı Hacı Molla adında biri ona dönerek "Doğru söylüyor, bu Frenk taklitçileri İslamı mahvettiler, şeriatı ortadan kaldırdılar" dedi. 

Diğer köşeden başka bir hürriyetçi ayağa kalkarak "Bu toplantının amacını, sizi kimin gönderdiğini çok iyi biliyoruz..." dedi. 

Böylece çekişme, velvele başladı. Talebeler sopalarla ortaya çıkıp herkesi dövmeye başladı. Öte yandan dışarıdaki hürriyetçiler olanları öğrenince arkadaşlarının yardımına koştu, arbede iyice büyüdü. Olaylar İçişleri Bakanı'na bildirilince bakan hengâmeyi yatıştırmak ve Nakib'in hürriyetçilerin tutukladığı oğlunu hapishaneye götürmek bahanesiyle kurtarmaları için birkaç jandarma gönderdi. 

Tirin 10'u (21 Cemaziyelevvel (2 Temmuz 1907|)) Salı günü Zencan Encümeni'nin telgrafı geldi (bunu anlatacağız), göç eden mollalar konusu tekrar görüşüldü, epey bir tartışma çıktı. Vekiller "Neden devlet onlara engel olmuyor?" diye şikâyette bulundu, tartışma öyle bir noktaya geldi ki "Devlet ya onlardan kurtulmanın bir yolunu bulur ya da bu işi millete havale eder" dediler. 

Ertesi gün, Fransız Büyükelçiliği kâtibi ve meşhur bir hürriyetçi olan Mirza İbrahim Han, ziyaret için gittiği Abdülazim'de dövülür. Bu olay ve bir gün önce Meclis'te söylenen sözler Tahran halkını isyan ettirir. Encümenler birleşerek cuma günü çarşının açılmamasına, bütün hürriyetçilerin her çeşit silahla Şah Camisi'nde toplanmasına, oradan da mollaları kovmak için Abdülazim'e yürrünmesine karar verdi. Bu düşüncelerini herkese bildirdiler. 

İki Seyyid tekrar arabuluculuğa soyundu, Tir'in 12'si (23 Cemaziyelevvel 
(4 Temmuz|) Çarşamba gecesi Meclis'e haber vermeden Sadrülulema, Efcei ve İmam Cuma'yı yanlarına alarak Abdülazim'e, Hacı Şeyh Fazlullah'ın evine gittiler. Hacı Şeyh Fazlullah'ı Tahran'a dönmeye ikna etmek için bir kez daha 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makul telkinlerde bulundular, rica ettiler. Ama bu görüşmeden bir şey çıkmadı, Tahran'a dönmek zorunda kaldılar. 

Ertesi gün, perşembe bu konu Meclis'te tekrar görüşüldü. Vekiller, encürmenlerin yapmak istediği şeyden hoşlanmadı. Uzun tartışmalardan sonra vekillerin çarşıya gidip esnafı dükkân kapatmaktan vazgeçirmesine karar verdiler. Ayrıca encümenlere mektup yazarak huzur ve sükünet çağrısında bulundular. 

Ve böylece kanlı bir çatışmayla sonuçlanması kesin olan anlaşmazlık önlendi. Ertesi gün, cuma, Sadr Medresesi'nde toplanan bir grup ateşli gösterilere başladı. Ancak Meclis huzur çağırısında bulunduğu için önderler bunu yatıştırmaya çalıştı. Aynı günlerde Meclis şehirlere aşağıdaki telgrafı gönderdi: 


"“Hüccetülislamlar, büyük ulema ve milletin kanaat önderleri, başarıları artsın. Hacı Şeyh Fazlullah-i Nüri Meşrutiyet'in kurumlaşmasının kişisel çıkarlarına uygun olmayacağını, adaletin tesisi girişimlerinin ilerlemesiyle kendisinin şahsi menfaatlerinin giderek kesileceğini düşündüğünden gizlice veya açıktan Meşrutiyet'e karşı gelmektedir. Kimi zaman onaylıyor görünerek, kimi zamansa cepheden karşı çıkarak memleket saadetinin temellerine saldırmaktan geri durmamıştır. Ancak bu muazzam kurum ve mukaddes Millet Meclisi'nin kurulmasına öncülük eden yürekli hüccetülislamlar Cenab-i Şeyh'in batıl dünyanın daracık sokaklarında aldığı yoldan bilahare dönüp hakkın aydınlık anayolunda yürüyeceğine inandıklarından sulh yolunu seçmişlerdir. Ne var ki Haşmetülmülk'ten aldığı büyük bir meblağ karşılığında Sistan ve Kâin'in valiliğini ona verdireceği sözüne karşı Meclis birtakım çekinceler nedeniyle bu işe olur vermediği için yüce Meclis'e düşmanlığını açıkça ilan etmiştir. Dârülhilafe ahalisi onun bu davranışlarından artık bıktığından kendisi şehri terk etmiş, Hazreti Abdülazim de Hacı Aga Muhsin-i Iraki'nin oğlu gibi ne zamandan beri Irak mahkemesince birçok ağır suçtan aranan ve herkesçe ne olduğu bilinen fesatçı ve düşmanlık peşinde olanları etrafına toplamıştır. Herkesin dikkatini dağıtmak, Müslümanları doğru yoldan saptırmak ve fitne çıkarmak için vilayetlere fesat çıkaracak telgraflar gönderdiği anlaşılmaktadır. Yaptıkları ile dedikleri birbirine uymayan bu gibi âlimler hiçbir surette halkı kandıramayacaktır. Mübarek Atebât'ın Ayetullahları, bütün hüccetülislamların ve İran'ın önde gelen ulemasının özel teveccühüyle, Din-i Mübin'in büyükleri ve Müslümanların kanaat önderleri tam bir birlik içindedir. Yine de uzak ve yakın yörelerde çaresiz kalan halkın bu zevatın hile ve tezviratına maruz kalmamaları için bu kişinin yaptıklarını ayrıntılarıyla siz hazretlerinin herkese duyurmasını dileriz. 
Varsa birinde riyakârlık yüzü kara olsun. 


Millet Meclisi" 
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Necef'te Kargaşa 


Şehirlere o telgrafı gönderen Hacı Şeyh Fazlullah ve yandaşları halkın başkaldıracağını sanıyorlardı ama böyle bir şey olmadı. Ancak halk ilk kez Meşrutiyet'e karşı çıkıldığını duyunca çok sarsıldı, kuşkusuz bu olay onlarda bir iz bıraktı. Buna rağmen ayaklanmaya başvurmadılar. Yalnızca Zencan'da, anlatacağımız gibi Molla Kurban Ali bunu encümene karşı eylemde bulunmak için kullandı, Nişabur'da da Meşrutiyet karşıtı Hacı Mirza Hüseyn cesaret bulup oradaki encümene karşı ayaklandı, bir kişi yaralandı. İran'ın diğer eyaletlerinde, özellikle Millet Meclisi'nin halka doğruyu anlatan telgrafından sonra halkın gönlü alınmış oldu, birçok şehirden "Sizinleyiz" cevapları geldi. 

Necef'te ise bu telgraflardan sonra kargaşa çıktı. Söylediğimiz gibi Seyyid Kâzım-i Yezdi orada Meşrutiyet düşmanlığı yapıyordu. Bu telgraflar oraya ulaşıp olanları öğrendiğinde onlarla işbirliği yaptı, takipçileri kargaşa çıkardı. 

Bu Seyyid Kâzım, Ahund-i Horasani ve Hacı Şeyh Mazenderani'yle aynı ilmi sıradaydı ama aşağılık bir adamdı. 

Bugünlerde Şii mezhebi ile Meşrutiyet arasında uyuşmazlık olduğunu, bu ikisi arasında çekişme yaşandığını, inançlı Şiilerin Meclis'e ve Meşrutiyet'e uzak durduğunu gören Seyyid Kâzım, Meşrutiyet'e açıkça muhalefet ederse yükseleceğini hesapladı. Ahund-i Horasani, Hacı Şeyh Mazenderani ve Hacı Tahrani yiğit davrandı, makamı öne çıkarmadılar, halkın kendileri hakkında ne düşündüğüne aldırmadılar ve böyle bir zamanda bile Meclis'e destek vermekten çekinmediler. Ama Seyyid Kâzım kendi çıkarından, "Ayetullahlık" düzeni kurmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Millet ve ülke gibi şeylerin onun için değeri yoktu. 

Necef'te kalabalık bir İranlı topluluğu bulunuyor, bunların birçoğu meşrutiyeti destekliyordu. Talebenin de çoğu hürtriyetçiydi. Bunlar Seyyid'i husumetinden vazgeçirmeye çalıştılar, kendisinden Meclis'e telgraf çekmesini istediler. 
Seyyid kabul etmedi. Bu arada bazıları aptalca bir iş yaptı. Üzerine iki altıpatlar resmi çizdikleri bir tehdit mektubunu gece türbe bahçesinin kapısına yapıştırdılar. O günlerde bu tür eylemler yaygındı. 

Seyyid'in takipçileri bunu bahane ederek onu öldürmek istedikleri yaygarasını kopardı. Bu anlamsız işi iyice abartarak, hürriyetçilere açık düşmanlığa, küfür ve hakarete başladılar. 

Böylece Necef'te ikilik baş gösterdi. Osmanlı'da henüz meşrutiyet ilan edilmediği ve Sultan Abdülhamid'in adamları Meşrutiyet'e şiddetle karşı olduğu için Necef valisi Seyyid'i destekledi. Arap talebe ile Necef'in yerlileri de ondan yana oldu. 

Tam bu sırada Âmoli'nin Tahran'dan çektiği daha önce sözünü ettiğimiz telgraf geldi. O da aşağıdaki yanıtı gönderdi: 
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"Muhterem Sikatülislam AÂmoli, bereketi daim olsun. Bidatçıların cüretkârlıkları ve mülhit küfrünün yayılması, mevhüm bir hürriyetçilik neticesinde düzeni bozdu. Çok şükür, telgrafınız sevincimizi artırdı. İstedikleri olmayacak inşallah. Küfrün bertaraf edilmesi, itikadın muhafazası, Kur'an'ın kesin hükümlerinin ve ebedi şeriat-i Muhammediye'nin uygulanması ulema için fariza ve en önemli görevdir. Dinin her yönüyle korunmasının önemini belirtmek ve Müslüman kanı dökülmesini önlemek gayesiyle bilgilendiriyorum. Gayret gösterilmesi dileğiyle." 


Bu meyanda bir de mektup yazdı. İki üç gün sonra mollalardan bir başka telgraf geldi. Ahund ve diğer ikisi önem vermediler ama Seyyid Kâzım ile takipçileri bunu eylemlerinin hızını artırmak için bir fırsat olarak kullandılar, Seyyid'in takipçileri şenlikler yaptı. Birkaç gün sonra da Meclis'in bütün ulemaya gönderdiği mektup geldi. Aynı şekilde Tahran encümenlerinin çektiği, Saray'ın ve sığınanların kötülüklerinden şikâyet eden, ulemanın Hacı Şeyh Fazlullah ve yandaşlarının Necef'e çağırılmasını isteyen uzun telgrafı da geldi. 
Seyyid bunu önemsemedi, taraftarları da bunu Meclis'in güçsüzlüğünün belirtisi olarak yorumladı. Ama Ahund ve dostları aşağıdaki yanıtı gönderdi: 


"Muhterem Millet Meclisi, Allah temellerini sağlam tutsun. Asil Encümen'in dehşete düşüren telgrafı geldi. Milli ve İslami olan Muhterem Meclis'e karşı olanların yürüttüğü muhalefet bütün Müslümanları derinden üzüyor. Bütün hocalar, Son Peygamber olan Efendimizin (s.a.v.) şeriatının imtihanından geçmiş olan biz âlimler şunu ilan ederiz: Yüce Allah şahidimiz olsun ki İslamın gücünü artırmak, Müslüman kanı dökülmesini önlemek ve halkın işlerinin ıslahı dışında bir amacımız yoktur. Dolayısıyla, zulmü ortadan kaldırıp mazluma yardım etmek, hakkı söyleyip batılı reddetmek, milletin ve devletin gücünü artırmak, tebaanın durumunu rahatlatmak ve İslamın özünü korumak için kurulan Meclis, mantığa, şeriata, din ve örfe göre kesinlikle şayanı tercih olmakla kalmayıp aynı zamanda zorunludur. Ona muhalefet ve mukavemet, nurlu şeriata muhalefet etmek ve Şeriatın Efendisi'ne savaş açmak demektir. 
Yüce Allah'ın izniyle, bugüne kadar hiç kimsenin muhalefet etmediğinden ve etmeyeceğinden eminiz, yazı veya telgrafla bize atfedilen herhangi bir muhalefet tamamen yalandır. (Bu mektubu yazarken| Malum şahsı” aramıza almayı uygun bulmadık. Önemli olayları bize bildirin. 


Hakir Hacı Mirza Halil, Hakir Muhammed Kâzım-i 
Horasani, Hakir Abdullah-i Mazenderani" 


233 o Seyyid Kâzım-i Yezdi. (ÇN) 
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Birbirinin peşi sıra gelen telgraflar ve karşı yanıtları Necef'te kargaşaya neden oldu, ikilik arttı, husumet şiddetlendi. Aldatmakta ve avamı tahrik etmekte pek usta olan Seyyid Kâzım halkı oldukça hareketlendirdi. Necef ve Kerbela'da Fırat boyunca yaşayan Arap aşiretleri Şiiydi. Seyyid Kâzım onlara haber gönderince silah ve cephaneleriyle Necef'e doluşup Seyyid'in etrafında toplandılar, büyük bir velvele kopardılar. Her gün Arap usulü gürültü çıkarıyor, Meşrutiyet'e küfürlü şiirler okuyorlardı. Meşrutiyetçi olduğunu düşündükleri kişilere ellerinden gelen eziyeti yapıyorlardı. Seyyid haremin avlusunda namaz kıldırdığında arkasında her gün birkaç bin İranlı ve Arap takipçisi namaza duruyor, Ahund'un arkasında ise en fazla otuz kişi oluyordu. İşler öyle bir noktaya vardı ki Ahund ve diğer ikisi ya utandıkları ya da korktukları için namaz kıldırmaktan vazgeçmeyi düşünmeye başladılar. Söylediğimiz gibi bunda Osmanlı Devleti'nin de parmağı vardı çünkü İran Meşrutiyetine açıkça düşmanlık ediyor, Osmanlı topraklarına yayılmasından çok korkuyordu. 

Bu durumu aydınlatmak için Seyyid Kâzım'ın takipçilerinden biri olan Şeyh Abdülhüseyn-i Yezdi'nin Abdülazim'de Hacı Şeyh Fazllulah'ın yanında olan oğlu Seyyid Ahmed'e o günlerde yazdığı ve bu konudan söz ettiği mektubu burada veriyoruz. Tir'in 20'sinde (Cemaziyelahir'in 1 (12 Haziran|) gönderilmiş olan ancak Tahran'a daha geç gelen bu mektup, Seyyid'in oğlu Seyyid Ali'nin mektubuyla birlikte sığınanların bir gazetesinde yayımlandı. 


"Arz ederim. Allah âlicenaplarının mübarek vücudunu bütün kötülükler ve hastalıklardan korusun. Bazı olup bitenleri arz etmek istiyorum. O dönemde fesat içinde olan birtakım zevat aslında tertemiz 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah' cümlesini ve İslamı ortadan kaldırmak olan kendi kötü niyetleri doğrultusunda âlicenapları Hüccetülislam ve namlı Ayetullah Seyyid Hazretlerinden” bir telgraf almak istediklerinde kesin bir dille reddedileceklerini biliyorlardı. Bu nedenle ona eziyet etmek ve mübarek vücuduna zarar vermek istediler. Hatta yazdıklarına iki altıpatlar çizip mübarek türbenin avlu kapılarına yapıştırarak onu öldürmekle tehdit ettiler. Arap'ından Acem'ine bunu gördükten sonra bütün Necef halkı fesatçıların kötü niyetini anlayıp bir ağızdan onları lanetledi. Mütedeyyinlerin, ulema ve ilim ehlinin bu uğursuz işi kınamalarına ve reddetmelerine neden oldu, hak ehli güç kazandı. Nitekim Arap şeyhleri ve âlimleri bu menhus işi yapanları yakalamak, cezalandırmak ve öldürmek için kim oldukları hakkında Seyyid Hazretlerine ve onun yakınlarına durmadan görüşlerini sordu. Ancak Seyyid Hazretlerinden 'Hiçbirini tanımam ve onları Allah'a havale ettim' dışında bir cevap alamadılar. Hatta bir gün talebelere 


234 o Seyyid Kâzım. (ÇN) 
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hitaben ders minberinde 'Bu iş İslam diniyle ilgilidir, Müslümanları, onların namusunu ve Caferi mezhebinin şerefini ve büyüklüğünü korumak gerekir, her ne olursa olsun pak olan şeriata uygun olacaktır, ölümden korkmuyorum, ondan korkacak ve dinimden dönecek kadar da ömrüm yok' diye buyurdu. Daha sonra Acem şehirlerinin ulema ve mütedeyyin kişileri ve oraların ilim sahibi müminlerinden aralıksız olarak olağan dışı teşkilatlar,” fitnenin doğuşu ve bidatin yaygınlaşması, kâfir ve zındıkların yüzsüzleşmesi, Frenk hayranlarının tutumu, dinsizlik dolu yazılar, peygamber ve imamlara dil uzatmaya cesaret etme, özellikle Hazreti Hâtem-ül Enbiyâ (s.a.v.) ve Hazreti Veliyy-i Asr (Allah gelişini yakın eylesin) ile ilgili mektuplar gelmeye devam edinceye kadar Seyyid Hazretleri sustu ve hiçbir şey buyurmadı. Hatta mülhitlerce İmam-i Zaman meselesinin uydurma olduğuna dair yazılan yorumlarla ilgi mektuplar gelince bile Seyyid Hazretleri sustu. Bu suskunluğu Sikatülislam Ahund-i Âmoli cenaplarından, bereketli günleri devam etsin, bu söylenenlerin artık çok fazla oldu-Su, ilim ehli ve hayırlı kimselerin Hazreti Abdülazim'e sığındığına dair şikâyet telgrafı gelinceye kadar sürdü. Hazretleri bu telgrafa ekte bir sureti olan cevabı buyurdular. Bu iş şeytanların, dinden çıkmış olan ortaklarının tedirginliğine sebep oldu. Bu sefer mübarek varlığına zarar vermeye kalktılar, kimi zaman edep dışı dil kullandılar, bazı Arap talebeler ve çarşı esnafı bunları duymuş. 
Bu arada da Tahran'dan dinsizlerin şiddetli sıkıntılarını içeren telgraf geldi. 
Bu fesatçılar iyice çaresiz durumdalar, hayâ perdesini tamamıyla yırtmışlar, Türbe avlusunda yaptıkları bağrış çağırışlarla Seyyid'in huzurunu kaçırmak ve habis arzuları doğrultusunda bir telgraf almak istediler. Bu işin aslını öğrenen Arap ve Acem Necefliler ertesi günü akşamı bütün esnaf ve tüccar dahil her kesimden halk silahlanıp cemaat namazı mekânında bağırarak: 'Bütün Necef'in fesatçılarını öldüreceğiz' diye Aga Hazretlerinin huzuruna çıktı. Seyyid Hazretleri ve yakınları ellerinden geldikçe onları sakinleştirmek isteseler de başaramadılar. Hükümet de askerleriyle ne buyuruluyorsa onu yapmak için emrinizdeyiz, dediler ama cevap yine 'Onları Allah'a havale ettim, Allah'tan başka kimsem yok ve olmasını da istemiyorum' oldu. İş o kadar çığırından çıktı ki Necef'in çocukları bile Acem fesat ehlini lanetledi. Söylendiğine göre Osmanlı hükümeti de Acem fesatçıları buradan kovmak istiyordu. Necef'teki bu kargaşanın haberi etraf aşiretlere ulaşınca Arap şeyhleri durmadan Seyyid'in huzuruna adam göndererek 'Biz her tür hazırlıkla, kabilemizle birlikte Necef-i Eşref'e gelmek istiyoruz' diyordu. Medarı şeriat olan ve şeriata yardımcı ve Şia hamisi olan Aga Seyyid Ali'nin kardeşi, Allah uzun ömür versin, Necef-i Eşref'e ayak bastığından beri, Kur'an okumadaki o belagati, Nehc ül-Belâga” hitabeti, 


235 o Hürriyetçilerin encümenleri kastedilmektedir. (ÇN) 
236 (Nehc-ül Belâga, Şerif er-Radi (ölm. 406/1015) tarafından derlenen ve Hz. Ali'ye nispet edilen 
çeşitli hutbeler, mektuplar, emirler ve vecizelerden oluşmuş antoloji. (ÇN) 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Sahife-yi Seccadiye” anlatıcılığı ve ehlibeytten (salâtüselâm) vakalar vermeleriyle Mübarek Türbe'nin avlusundaki bütün vaazlarında ve talebelere verdiği bütün derslerde 'İran'ın bu (Kanun-i Esasi| işi Müslümanların ve onların mallarının korunması, İslami düşüncenin ve Müslümanların güçlenmesi için şeriata uygun olmalıdır' diye buyurmaktadır. Kendilerinin bu konuşmaları sayesinde kutlu kişiler ve mütedeyyinler uyandı ve iş buraya kadar geldi. 

Allah cümlenizin çalışmalarını kabul etsin, Vesselâmu Aleyküm ve Rahmetüllâhu ve Berekâtuhu. 


Kul Abdülhüseyn-i Yezdi" 


İsfahan'da Beyhude Bir İş 


"Şeriatçıların" halktan ayrılmasının hikâyesi işte böyledir. Tahran ile Abdülazim arasındaki çekişmeler ve Necef'teki o kargaşa sürerken İsfahan, Azerbaycan, Zencan, Kazvin ve gene Tahran'da başka olaylar meydana geliyordu. 
Tahran ve Tebriz arasında da görüşmeler devam ediyordu. "Şeriatçılarla" yaşanan çekişmenin öyküsünü belirli bir noktaya kadar getirmek istediğimizden bu konulara girmedik. Ama şimdi yaklaşık bir ay öncesine dönecek ve bu olayları teker teker yazacağız. 

Önce İsfahan'daki olayları hatırlayalım: Söylediğimiz gibi meşrutiyet hareketi her şehirde aynı düzeyde değildi. Aksine, hareket her şehirde bilinç düzeyinin yüksek ya da düşük, kişiliğin sağlam ya da zayıf olmasına, dirayetli önderlerin olup olmamasına göre farklı nitelik kazandı. 

Hareketten önce İsfahan'da mollalar, özellikle Hacı Aga Nurullah ve Aga Necefi duruma tamamen hâkimdi, halkı istedikleri gibi yönlendiriyorlardı. Dolayısıyla İsfahan'daki meşrutiyetçilik molla oyunlarına uygun bir şekil almıştı, İsfahan halkı işe yaramaz şeyler yapma yarışında ve heyecansız gösteriler sergilemekte herkesin önüne geçti. 

Söylediğimiz gibi, Rahim Han'ın oğlu Karacadağ'da herkesin canına okuyup bazı masum köylüleri öldürürken bu olayların duyulması Tahran'daki harekete neden oldu. Birçok şehirde katledilenler için ya da dedikleri gibi "Azerbaycan şehitleri adına" hatimler indirilip yas tutuldu. Ama Maku olayı olduğunda hiçbir yerde hatimler indirilmedi, yas tutulmadı, bizce yapmaları da gerekmiyordu. Yalnız İsfahan'da mollaların talimatı üzerine birkaç gün süreyle çarşıyı kapattılar, bazı anlamsız ve yakışıksız eylemler sergilediler. İsfahanlılardan biri bunlar hakkında yazdığı makaleyi Belediye Gazetesi'ne göndermiş, gazete de makaleyi basmıştı. Yazdıklarından bazılarını buraya almanın iyi olacağını düşünüyoruz. Şöyle yazmıştı: 


237 oİmam Seccad'ın (a.s.) dua ve münacatlarını içeren bir kitap. (ÇN) 
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"Halk, 20 Hordad (11 Haziran) Salı günü mübarek Encümen'e gitti. Çehel Sütun'da?* birkaç bin kişi toplandı. İran sevdalısı gayretli Azerbaycan halkından pazartesi akşamı gelen mektup okundu. Böylesine gayretli ve vatansever halkımıza canımız feda olsun. Maku şehitleri meselesinin içeriği özetle şöyleydi: İkbalüssaltana Maku kalesini kuşatmış, kaledeki halkı katledip mallarını yağmalamış, temiz naaşlarını yakmıştı... İsfahan'dan yardım talep etmişlerdi. 
İsfahan halkı bu korkunç haberi duyunca hemen yüksek sesle feryat edip gözyaşı dökmeye başladı. İnanılmaz bir mahşer yaşandı. Kimileri bayılacak kadar ağladı..." 


İsfahan ahalisinden hiç kimse daha önce böyle bir şey duymamıştı. Başkalarının da bunu onlardan öğrenmesi iyi olurdu.? Azerbaycan'dan gelen telgrafın okunması bittiğinde günbatımına iki saat kalmıştı. Bütün çarşılar ve dükkânlar kapandı. Ulema, tacirler, esnaf ve her kesimden insanlar telgrafhaneye gitti. 
Telgraf tekrar okundu, halktan iniltiler yükseldi. Büyük Millet Meclisi'ne ve Şah'ın mübarek hâk-i payine birer telgraf gönderildi. 

Çarşamba, Rebiyülahir'in son günü (12 Haziran), halk Fatiha Okuma Oturumu hazırlıklarına başladı. Cemaziyelevvel'in Ti Perşembe günü çarşıları siyah kumaşlarla donattılar, Çehel Sütun'da Fatiha Okuma Oturumu düzenlendi. Çehel Sütun'un bütün odalarına Kur'an ve şest pare?“ konmuştu. Bütün okuyucular Kur'an okumakla meşguldü. Öğleden bir saat sonra Ayetullah hazretleri ve Sikatülislam?” hazretleri, Allah ulu gölgesini uzatsın, Çehel Sütun'u şereflendirdiler. Diğer muhterem ulema ve muhterem tüccar da teşrif etti, minbere çıktılar. Muhterem ravzahânlar, Allah sayılarını artırsın, minbere teşrif ettiler Maku şehitleri vakıasını anlattılar. Öyle bir hengâme koptu ki ne sözle anlatılır ne kalemle yazılır. 

Bir grup sinezen "Vah, ey şeriat! Vah, ey şeriat!" diyerek siyah bayraklarıyla Cuma Camisi'ne girdi. Ahmedâbâd Camisi'nden bir grup, Hâkim Camisi'nden başka bir grup ve... İsfahan'ın bütün mahallelerinden sinezenler fert fert, grup grup Çehel Sütun'a geldi. Olanları ayrıntısıyla aktaracak olsam yetmiş men kâğıt gerekir. Gelenlerin nargilesi, çayı, kahvesi vs. eksik edilmedi. Günbatımına kadar böyle devam etti. 


238 Çehel Sütun: II. Şah Abbas döneminde 1647'de yapımı tamamlanan saray. Yirmi sütunlu 
yapının mimari olarak yirmi sütunu da önündeki havuza yansıtıldığından çehel yani kırk sütun denmiştir. (ÇN) 

239 oKesrevibucümlede İsfahan'a Karacadağ olayları gibi olaylar yaşatmayanları örnek göstererek 
kendine özgü tavrıyla öğüt veriyor, Karacadağ olayları karşısında "Rahim Han'ın oğlu da böyle olmayı öğrense iyi olur" demek istiyor. (ÇN) 

240 Şest pare (Fars.): Altmış cüz: Cenaze merasimlerinde ölenin ruhu için hatim indirmek üzere 
cüzhanlar (cüz okuyanlar) veya farklı kişiler tarafından okunması için konan ve altmış cüzden, kısımdan oluşan Kur'an-ı Kerim. (ÇN) 

241 (Aga Necefi ve Hacı Aga Nurullah. (ÇN) 
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Cuma, Cemaziyelevvel'in ikinci günü |13 Haziran) önce Şirazi Çarşısı dışında İsfahan'da bütün dükkânlar kapandı, sonra bütün çarşıyı kapatıp Fatiha oturumuna gittiler. Bugünkü toplanmada sayı her türlü tahminin üstünde olduğu için ne büyük bir kalabalık toplandığını söylememiz mümkün değil. İsfahan'da herkes heyecan içindeydi. Bugün şehir çevresindeki köylerden, Rah-i Nun, Destcerd, Nusretâbâd ve diğer birçok köyden siyah flama ve bayraklarıyla başları açık, "Vah, ey İslam! Vah, ey İslam!" nidalarıyla gelen birçok deste vardı. 
Bazıları zincirle, bazıları eliyle, bazıları da taşla göğsünü dövüyordu. Zamanımız az, ben de kısa kesiyorum. Yetimler Okulu'nun siyah bayraklarla gelen yedi on yaş arası öğrencileri, aşağıdakine benzer şiirleri güzel sesle terennüm ediyordu: 


"Gündüzün gece oldu, bu ne hengâme ey Şia! 
İslam öksüz kaldı, yurdundan sürüldü, kan ağla!" 


Halk bu hararetli heyecandan bitkin düştü. Sâdat Medresesi'nden bir deste, Maarif Medresesi'nden başka bir deste geldi. İsfahan'daki diğer medreselerden desteler geliyor, her grup İsfahan halkının bu büyük eyleminin harika bir üyesi olarak izleniyordu. 

Üç gün süren bu matem törenleri sırasında ayın 3'ü (14 Haziran) Cumartesi günü İsfahan'daki bütün çarşılar kapandı, bazı çarşılara siyah bezler asıldı. 
Bugün Çehel Sütun'da ucu bucağı görülmeyen bir kalabalık toplandı. Öğlen- den bir saat sonra bütün muhterem büyükler ve şehir yöneticileri camiye teşrif etti. Birkaç ravzahân ravza okudu. Herkes Azerbaycan şehitleri için hıçkıra hıçkıra ağladı. Yediden yetmişe bütün Yahudiler Tevratlarını elleriyle başlarının üstünde tutarak geldiler, kendi dillerinde bir şeyler söylüyor, yüzlerine ve başlarına saman ve toprak dökerek ağlıyorlardı. Oturumun çevresini üç defa dolaştılar. Köylerden gelen başka gruplar da vardı vs. 

Bir grup da Sede'den gelmişti. Daha önce anlattığımız gibi Milli Asker olmak istiyorlardı. Her birinin omuzunda tüfek, göğsünde fişeklik, belinde tabanca vardı, yalın kılıç, kefenlerini boyunlarına geçirmiş, yüksek sesle marş söylemeye başladılar: 


"Biz Allah'ın kuluyuz, 
Meşrüta'ya fedayız." 


İnsanlar onları görünce hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Üst tarafları çıplak bir grup göğüslerini döverek anlaşılır bir ahenk içinde şunları söylüyordu: 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"Müslümanları öldürdüler Maku kalesinde, 
Ey Şah-i Necef, Allah'ın aslanı, sahib-i Maku."?* 


Ayrıca üç yüz kamazen”” kamalarıyla başlarına vurmaktan kan revan içindeydi, ayakta duramayacak kadar takatten düşenler oldu. Bazıları sedyeye yatırılarak eller üstünde gezdiriliyordu. Uzun lafın kısası bu birkaç gün ve özellikle üçüncü gün ortalık Mahşer Günü'ne döndü. Bu taziye merasimi öğleni bir saat geçe sona erdi ve Encümen toplantısı başladı... Dördüncü gün, pazar, dükkânlar açıldı, insanlar işlerine döndü. 

Allah, Muhammed ve temiz ailesi hakkı için Müslümanlar arasındaki bu birlik ve ahengi korusun. 

Bu olaylar, mollaların İran halkına nasıl rehberlik ettiğine bir örnektir. Kaybolmasını, unutulmasını istemedikleri aptalca gösteriler işte bunlardı. 


Tebriz Hakkındaki Kuşkular 


Tahran ve Tebriz arasında olanlara gelince, o günlerde Tahran'da Tebriz hakkında bir yalan yayılmıştı: Muhammed Ali Mirza'dan umudunu kesen Tebrizliler güya Tahran'dan ayrılmak, kendileri bir cumhuriyet kurmak istiyordu, bu yüzden parlamentodaki vekillerini geri çağırmışlardı. Oysa Tebriz'de böyle bir laf yoktu, kimsenin aklından böyle bir düşünce geçmemişti. Bu tamamen Tahran'da uydurulmuş ve dedikoducular aracılığıyla etrafa yayılmış bir söylentiydi. Kaynağı ise, söylediğimiz gibi İkbalüssaltana'nın cinayetleri sırasında Tebrizlilerin Azerbaycan vekillerine çektiği şikâyet telgrafıydı. Telgrafta şöyle demişlerdi: 


"Orada bir şey yapamıyorsanız buraya gelin, bu sorunlara çözüm bulmak için elbirliğiyle çalışalım." 


Bütün bu yalanlar bu tek tümceden kaynaklanmış, öyle dallanıp budaklandırılmıştı ki kimi önderleri kaygılandırmıştı. İki Seyyid, Tebriz ulemasına uzun bir telgraf göndererek bundan ve diğer şeylerden şikâyet ettiler: 


"Azerbaycan İran'ın en sağlam dayanağıdır. Orada olan iyi veya kötü her şey, İran'ın saadetinin temini veya tahribi üzerinde mutlak bir etki yapar. Özellikle 


242 o Maku sözcüğü hecelenerek, "ma ku" olarak okunduğunda "bizim nerede" anlamına gelir. 
Dolayısıyla "sahib-i Maku" ifadesi "Sahibi(miz) nerede?" olarak da anlaşılır. Şair, "Maku" sözcüğünü iki anlamıyla da kullanmıştır. (ÇN) 

2/3 o Muharrem'in 10'u Aşura günü öğlen saat tam on ikide adak yeminini yerine getirmek için kefen giyip kamayla başlarını yaranlar. Bu törende Çerkez kamasına benzer kamalar kullanılır. (ÇN) 
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bir sınır eyaleti olarak taşıdığı önem nedeniyle İran'ın bağımsızlığı hakkında Azerbaycanlıların ağzında dolaşan şeyler aslında öldürücü zehir kadar zararlıdır. Bu söylentiler Azerbaycanlıların özelliklerinden yüksek vatanseverliğine ve milli gayretine çok terstir. Devletlerin uluslararası siyasetleri ve milletlerin durumları hakkında en ufak bir bilgiye sahip olan, vatan derdi olan bir kişinin bile İran'ın bölünmesine rıza göstereceğine, böyle bir şeyi aklının ucundan geçireceğine kimse inanmaz." 


Rahmetli Sikatülislam telgrafı Tebriz Encümeni'ne getirip okudu. Birkaç suretini çıkararak mollalara gönderdi, telgrafı üzerinde bir görüşme yapıldı. 
Telgrafı gönderenlerin ne demek istediği anlaşılmadığı ve söylediğimiz gibi Tebriz bu konudan tamamen habersiz olduğu için görüşmeden sonuç alınamadı. Neticede, Saray'ın halkın taleplerini göz ardı etmesinden, düzenlenen tertiplerden şikâyet eden uzun bir telgrafla yanıt verdiler: 


"Sınırın güvenliğinden sorumlu olan İkbalüssaltana coşup kabarır, Rahim Han kükreyip dururken, Azerbaycan'ın göbeğinde, halkın sığınağı olan ve tebaanın adalet talebi için toplandığı telgrafhanede İkramüssaltana'nın kışkırtmasıyla korkunç şeyler olurken halktan hesap sorulması doğru mudur?" 


Sonra da "Azerbaycanlıların ağzında dolaşan şeyler" hakkında hiçbir fikirleri olmadığını belirterek şunu sordular: 


"Ağızda dolaşan' ve 'öldürücü zehir kadar zararlı' olan 'şeyler'le ne kastedilmektedir?.. Bugüne kadar Azerbaycanlıların gönlünde yatan, dilinde dolaşan tek şey Meşrutiyet ve kanun talebinden başka bir şey değildir." 


Ancak tam da bugünlerde Tebriz'de herkesin ikinci kez şüphelenmesine yol açan korkutucu bir olay daha oldu. Bu da mücahitler arasında çıkan ikilik ve çekişmeydi. Mücahitlerin oluşum öyküsünü anlatmıştık, burada kısaca tekrar aktaracağız: 

Kafkasya'daki İranlılar meşrutiyet hareketinden bir yıl önce Bakü'de Neriman Nerimanov önderliğinde Rus Sosyal Demokratlarının "Tüzüğünü" esas alan "İctimaiyyün Ammiyyun" (Sosyal Demokratlar| isimli bir fırka kurmuşlardı. İran'da meşrutiyet hareketi başlayınca (1906) Tebriz'de rahmetli Ali Mösyö, Hacı Ali-yi Devâfürüş, Hacı Resul Aga Sedekiyâni ve diğerleri bu "Tüzügü" Farsçaya çevirip "Mücahit" teşkilatını ortaya çıkardılar.2“ Ayrıca bu teşki- 


244 o 1904'te Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne bağlı bir komite olarak kurulan ve Azerbaycan'ın 
ilk sosyal demokrat partisi olan Himmet Teşkilatı, 1905'te Meşrutiyetçilerin istibdada karşı 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latı idare edip yönlendiren Merkez-i Gaybi adında gizli bir encümen kurdular. 
Bu arada Kafkasya'da yaşayan o İranlılardan kimileri gelip Tebriz'e ve diğer şehirlere yerleşti. 

Böylelikle Tebriz'deki mücahitler biri Kafkasya'dan gelenler diğeri Tebrizliler olmak üzere iki gruptan oluştu. Birinciler aslında Tebrizliydi ama Kafkasya'dan geldikleri, oralılar gibi giyindikleri için onlara "Kafkasyalı" deniyordu. Daha eğitimli ve beceriklilerdi, mollalardan ve dinden korkmuyorlardı, bu nedenle halk onlardan çekiniyordu. 

Bunlar kendilerini Bakü Komitesi'ne bağlı saydıklarından "Merkez-i Gaybi"ye gereği gibi itaat etmiyor, bir süredir Ali Mösyö ile arkadaşlarının etkisini azaltıp başa geçmeyi tasarlıyorlardı. 

Buradan şiddetli bir çekişme ve düşmanlık baş gösterdi. İki taraf da halkın nedenini bilemediği her an patlak verebilecek bir çatışmaya, kan dökülmesine hazırlanmıştı. Bu nedenle 29, 30 ve 31 Hordad (9, 10, 11 Cemaziyelevvel (20, 21, 
22 Haziran)) Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri çarşılar açılmadı, Encümen 
de toplanmadı, halk o günleri korku ve endişe içinde geçirdi. 

Ama her iki tarafta da önderlerin çoğu anlayışlı ve deneyimli olduğu için kan dökülmesini önlediler, iş dışarıya sızmadan anlaşma sağlandı. Pazar gününden itibaren çarşılar açıldı, insanlar işlerine döndü. Aleni hiçbir şey olmadı, gazetelerde bu konuda hiçbir şey yazılmadı. Ali Mösyö ve yoldaşları bu olayda dirayet gösterdiler. 

Buna rağmen olay Tahran'da farklı bir şekilde anlatıldı, söylediğimiz gibi başka bir endişe kaynağı oldu. 

Aslında, Tebriz'deki bazı olaylar Tahran'da Tebriz'in itibarını sarsıyor, muhaliflerin sesini yükseltmesine neden oluyordu. Bu olayların biri Mirza Aga-yi İsfahani'nin gereksiz ağırlanması diğeri Hacı Kasım-i Erdebili'nin katledilmesi, bir başkası da söylediğimiz gibi aslında temelsiz bir dedikodu olan Tahran'dan ayrılma ve cumhuriyet kurma meselesiydi. Dolayısıyla bu son olay Tahran'da 


mücadelelerine yardımcı olmak üzere bazı faal kadrolarını İran'a gönderdi. Bu kadrolar İran Azerbaycan'ına (Tebriz kentine) varır varmaz "İctimaiyyün Ammiyyun Fırkası"nı (İran Sosyal Demokrat Partisi) kurdular. Meşhedi İsmail, Meşhedi Muhammed Ali Han ve Hacı Han'dan oluşan bu kadro Tebriz'e gelir gelmez Ali Mösyö'yle görüşüp Meşrutiyet Devrimi faaliyetlerini yöneten Tebriz Encümeni'ne yardım için Merkez-i Gaybi'yi kurdu. 

Kerbelayi Ali Mösyö, 20. yüzyılın başlarında Tebriz çarşısının aydın ve radikal tüccarlarından biriydi. Meşrutiyet Devrimi'nin başlarında Tebriz'de bir porselen tabak fabrikası kurmuştu. 
İstanbul, Tiflis ve Bakü'ye yaptığı yolculuklarında Nerimanov gibi sosyalistlerle tanışmış, yakın dostluk ilişkisi kurmuştu. Ali Mösyö Fransızcaya vakıftı. Konuşmalarında sık sık Fransız Devrimi'nden söz ettiği için halk arasında "Ali Mösyö" olarak ün salmıştı. "İctimaiyyün Ammiyyun Fırkası" kurucularından ve Tebriz "Merkez-i Gaybi"nin önderidir. 

Bkz. Yunus Pârsâ Binab, Tarih-i Ehzab ve Sazimanhaye Siyasiye İran (1284-1384 |İran Siyasi 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duyulunca eleştiri ve yergiler arttı. Bu olaylar, ayak takımının duruma hâkim olduğu şeklinde yorumlandı. Azerbaycan vekilleri bu durumda herkesten fazla sıkıntı yaşadı. 

Bu dönemde Tahranlılar mücahitlerin değerini ve ortaya çıkmalarının gelecekte sağlayacağı sonuçları bilmiyorlardı, dolayısıyla kendilerinin işe yaramaz encümencilik oyunlarıyla aynı kefeye koyuyorlardı. Mektuplar yazıp "Tahran'da ondan fazla encümen var, görünüşte birbirinden ayrı olsa da aslında hepsi içerikte aynı" diye akılları sıra Tebrizlileri küçümsüyor, caka satıyorlardı. 

Birkaç bin kişiye askeri eğitim vermenin ve onları disiplin altında tutmanın zor bir iş olduğunu anlayıp "Merkez-i Gaybi"nin çabalarını takdir edecekleri yerde kötümser bir tavır alıyor, hakaretamiz sözler söylüyorlardı. 

İşin doğrusu zengin zümreden gelen Azerbaycan vekilleri ve diğer kimi zenginler yoksulların içinden gelen mücahitlerin öne çıkmasından rahatsızdı. Öte yandan, Meşrutiyet'in kurucuları kabul edilen İki Seyyid, Meşrutiyet'in ilerlemesini Meşrutiyet'in ilanını sağladıkları yöntemlerle, yani görüşme ve barışçı direniş yoluyla gerçekleştirmek istiyorlardı. Dolayısıyla askeri hazırlıklardan veya benzeri işlerden memnun değillerdi, bu onların zaafıydı. 

Dahası, bu yalanların yayılmasında ve gönüllerin Tebrizlilerden soğutulmasında Saray'ın adamlarının parmağı olduğu anlaşılıyordu, çıkarlarının bunu gerektirdiğini görmüşlerdi. İki Seyyid'in Saray'a güvenmesi, Muhammed Ali Mirza'nın aldatmacalarına sürekli kanması şaşırtıcıydı. Tebriz'de bulunan Nizamülmülk, Muhammed Ali Mirza'ya Tebriz Encümeni ve mücahitler hakkında yalan raporlar göndermek dışında bir şey yapmıyordu, o da İki Seyyid'e şikâyetlerde bulunuyordu. 

Sözün kısası, kuşkular o kadar arttı ve işler öyle bir noktaya vardı ki Tir'in 2'si (13 Cemaziyelevvel (24 Haziran)|) Pazartesi günü Azerbaycan vekilleri Tebriz'deki önderleri ve encümen temsilcilerini telgrafhaneye çağırdılar, görüşmeler yapıldı, mesajlar gönderildi. Tahran'dan gönderilen çok uzun telgrafta şöyle deniyordu: 


"Tebriz'deki kargaşa ve çalkantı söylentisi bugünlerde o kadar yayıldı ve dillere düştü ki bizleri iyice huzursuz edip gece gündüz üzülmemize yol açtı." 


Tahran'da dolaşan ve Tebrizlilerin ne Millet Meclisi'ni dikkate aldıkları ne de Tebriz Encümeni'ni saydıkları şeklindeki yoğun söylentiyi göz önüne alarak 


şöyle sordular: 


"Evvela cesaretle sormak ve öğrenmek isteriz; heyetinizin nüfuz ve saygınlığı bu düzen bozgunculuğu ve kargaşaya son verecek ve ahaliye doğru dürüst 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söz anlatacak düzeyde midir? Allah korusun böyle değilse, felakete uğramış bu vilayetten iyice umudumuzu kesmeliyiz. İkincisi, bu şehrin ahalisinin mukaddes, muhterem ve sevgili Millet Meclisi'nin ve saltanatın merkezi, hürriyet ve Meşrutiyet hamileri hüccetülislamların makamı olan İslam devletiyle İran Şehinşahlığı'nın payitahtında İslamiyet ve İran uğruna çalışan bir iradenin olup olmadığına inanıp inanmadığına dair bir cevap alırsak biz de söylemek istediklerimizi arz ederiz." 


Bu iki garip soruya Tebriz'den şu yanıt verildi: 


"“Sormayı uygun gördüğünüz birinci sorunun cevabı şöyle: Gerçek şu ki ulema, akıl sahibi kişiler ve vilayetteki önderler bütün güçleriyle birkaç gün içinde durumu düzeltmek için çalışıyorlar... İkinci soruya gelince, Azerbaycan İran'ın bir parçasıdır. Bizler, birer Müslüman olarak kutsal şeriata, tebaanın mensupları olarak da Padişah'ın ve Millet Meclisi'nin emirlerine bağlıyız. 

Şimdi şikâyet zamanı değil. Bir emriniz varsa bildirin." 


Tahran'dan tekrar uzun bir telgraf geldi, Tebriz buna yanıt verdi. Temelsiz bir hikâye olduğundan bu tartışmayı aktarmayı gereksiz görüyoruz. 


Mahalleler Arası Karşılıklı Ziyaretler 


Söylediğimiz gibi Tebriz hakkındaki bu şüphelerin dayanağı yoktu. Ama Tebriz'de başka bir mesele vardı: Şehrin on sekiz mahallesi arasında Meşrutiyet öncesine dayanan çekemezlik bulunuyordu. Her mahallenin kabadayıları (ya da Tebrizlilerin deyişiyle "kundurasının arkasına basanlar") diğer mahallelerin kabadayılarının amansız düşmanıydı. Bu dönemde kabadayıların çoğu mücahitlere katıldığı, silah ve cephane sahibi olduğu için bunun uygunsuz işlere yol açmasından korkuluyordu. Bazen aralarında ufak çatışmalar oluyordu. 

Bu nedenle, Tahran'ın şikâyet telgrafları gelince Sikatülislam ve diğerleri, bu çekemezliği ve kini ortadan kaldırmak için toplantılar düzenlemenin iyi olacağını düşündüler. O gece belediyeye mektup yazarak her mahalleden birkaç aksakalın ve önderin konuyu görüşmek üzere Tir'in 4'ü (15 Cemaziyelevvel 
126 Haziran)) Çarşamba günü Encümen'e gelmesini istediler. O gün önderlerin 
hepsi gelmediği için ertesi gün, perşembe toplanmaya karar verdiler. Ertesi gün herkes toplanınca uzun tartışmalar oldu, mücahitlerin gönlünü yaparak onları birbirlerine dostça ve arkadaşça davranmaya ikna ettiler. Sonra da her gün, günbatımından üç saat önce bir mahallede toplantı yaparak uzlaşma ve işbirliği zeminini kuvvetlendirmeye karar verdiler. Böylece, Meşrutiyet tarihinde değerli ve ulu bir yeri olan Mahalleler Arası Ziyaret hikâyesi ortaya çıkmış oldu. 
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İlk olarak Tebriz'in büyük ve meşhur bir mahallesi olan, sakinleri gurur ve çalışkanlıklarıyla meşrutiyetçilikte ön safta yer almakla tanınan Hiyaban'la başladılar. Tir ayının 6'sı (17 Cemaziyelevvel (28 Haziran|) Cuma günü öğleden önce, mücahitler ve hürriyetçiler orada toplandı. Hiyaban sakinleri onları ağırladı. Rahmetli Şeyh Selim minbere çıkarak işbirliği, kardeşlik ve bunların yararları hakkında konuştu, kendine has halk ağzıyla yaptığı bu konuşmayla yüreklerdeki pası sildi. 

O günün akşamı sıra Tebriz'in zengin ve muteber mahallelerinden Nevber'deydi. Halk, akşamdan üç saat önce orada toplandı. Mücahit bölükler grup grup uygun adım yürüyerek ve gösteri yaparak geldiler. Maksudiye Meydanı ve Camisi doldu. İkramlardan sonra Şeyh Selim ve Mir Haşim sırayla minbere çıkarak işbirliği, kardeşlik ve bunların yararları hakkında konuşmalar yaptı. 
Gün bu şekilde sona erdi, insanlar mutlu ve memnun bir şekilde evlerine gitti. 

Cumartesi akşamı sıra, şehrin büyük mahallelerinden Vicuye'deydi. Uzak bir mahalle olduğu için rengârenk flamalarıyla, davul ve borazan eşliğinde yol boyunca ilerleyen mücahit birlikleri yürüyüşün ihtişamını artırdı, her mahallenin ulema ve seyyidleri kendi birliğinin önünde yer aldı. Erkek çocuklar da tahta tüfekleriyle talim yapar gibi yürüyüşe katıldılar. Vicuye sakinleri hoş geldin demek ve ağırlamak için kolları sıvadı, mahallenin sokaklarını sulayıp süpürdü, gelen gruplara şerbet ve çay ikram edildi, çok iyi ağırlandılar. Her taraftan "Yaşasın Meşrutiyet!" sesleri yükseliyordu. O kadar çok insan toplandı ki törenin yapıldığı Beyaz Cami ve etrafı doldu, taştı. 

Pazar akşamı sıra Deveçi'deydi. Birlikler yukarıda yazdığımız gibi düzenli gruplar halinde geldi, Deveçi'nin başı dik sakinleri gelenleri mahallelerinin adına ve şöhretine uygun biçimde karşılayıp ağırlamaya çalıştı. Encümen gazetesine göre "Dostların gözü aydın, düşmanın gözü kör oldu". Burada da vaizler minbere çıkarak konuşmalar yaptı güzel nasihatlerde bulundular. 

Pazartesi akşamı Sorhab'a gittiler. Sorhab ahalisi de ün ve namlarının gere- 
8i hiçbir şeyi esirgemedi. Yol üzerindeki Sorhab çarşısını bezeyip süslemişler, mahallenin mücahitleri misafirleri selamlamak için yol boyunca dizilmişlerdi. 
Düzenli gruplar halinde büyük bir ihtişamla gelen birlikler ağırlanıyordu. Burrada da önce Mir Haşim, sonra Şeyh Selim, en sonunda da Sikatülislam minbere çıkıp konuştu. 

Salı günü sıra Bağmişe'deydi. Bir yandan mahallelerin karşılama, selamlama ve ağırlama törenlerinin giderek daha büyük ve renkli hale gelmesi, diğer yandan katılanların sayısının günbegün artması, mücahit birliklerinin daha görkemli ve donanımlı hale gelmesi nedeniyle etkinliklerin ihtişamı ve tezyinatı artıyordu. Bugün Bağmişe sakinleri daha gösterişli bir tören düzenledi. Girişten Karakol Evleri'ne kadar bütün yol süslenmişti, mahallenin mücahitleri 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yol kenarına dizilmiş, birlikler girdikçe onlara asker selamı veriyordu. O kadar insan vardı ki yol çok uzun olmasına rağmen caddeler tıklım tıklımdı. 

Çarşamba akşamı sıra Emirhiz'deydi. Burada da yolların girişi süslenmiş, Emirhizliler misafirlere ikramda bulunmak için yol boyunca adım başı dizilmişti. Öte yandan, ulema ile seyyidler, hürriyetçi önderlerin eşliğindeki birlikler birbiri peşi sıra büyük bir ihtişamla geliyorlardı. Her taraftan kitleler halinde izleyiciler gelmişti. Burada da vaizler minbere çıkıp konuşma yaptı. 

Perşembe akşamı şehrin batı mahallelerine, Lilava, Ehrab ve Çerendab'a gidildi. Bu mahallelerden geçen bütün ana yollar süslendi, iki üç adımda bir sandalye ve sıra yerleştirildi, çay, şerbet ve nargile hazırlandı. Çevreyi güzelleştirmek için kıymetli halılar astılar, çiçekli saksılar dizdiler. Bu mahallelere komşu olan Ermeni Mahallesi sakinleri de hemşeri dayanışması göstererek gelenlerin karşılanmasına, süslemelere yardım etti. 

Mücahit birlikleri ve izleyici grupları akşamdan beş saat önce gelmeye başladı, gelen her müfreze bir öncekinden daha görkemli görünüyordu. O kadar insan toplandı ki büyük ve yeterli olan alan dar geldi. Kalabalığa rağmen herkes birbirine nezaket ve dostlukla davranıyordu, keşmekeş ve sürtüşmeden eser yoktu. 

Günün sonunda Şeyh Selim ve Mir Haşim minbere çıkıp vaaz verdi. Hacı Şeyh Ali Asger-i Lilavai de bir konuşma yaptı. 

Tir'in 13'ü (24 Cemaziyelevvel (5 Temmuz 1907) Cuma günü sıra Hokmavar'ındı. Çok uzak olduğu ve şehrin mesire alanlarından biri kabul edildiği için insanlar öğleden önce yola çıkmaya başladılar. Burada da mahalle sakinlerinin yoksulluğuna rağmen girişten törenin yapılacağı Hacı Haydar Meydanı'na kadar sokaklar sulanmış, süpürülmüş ve süslenmiş, bir de tak kurulmuştu. Her köşede çay, şerbet ve nargile hazırdı. Bütün bunlar, uzak ve küçük olmasına rağmen hürriyetçilerin bu mahalleyi ihmal etmediklerini, şehrin mahalleleri arasında saydıklarını gösteren mertliklerinin belirtisiydi. 

Akşam olduğunda kalabalık öyle arttı ki bütün sokaklar doldu. Burada da Şeyh Selim, Mir Haşim ve Hacı Şeyh Ali Asger minbere çıkıp vaaz verdi. 

Cumartesi akşamı Şeşkelan'a gittiler. Burası Tebriz'in en zengin mahallesiydi, yaşayanların çoğu ayandandı. Caddeleri süslemede, düzenledikleri törenin görkeminde bütün mahalleleri geçtiler. Mecidülmülk Mağazaları'nın başladığı yerden itibaren uzunca bir mesafedeki bütün yolları süslediler, halılar serdiler, çiçekler dizdiler. Bütün dükkânları süslediler, evlerin önüne çadır kurup izzet ikram için hazırladılar. Tak kurmayı ihmal etmediler. Meşrutiyet'i yücelten, hürriyeti öven şiirleri kalın harflerle bezlere yazıp duvarlara astılar. 

Birlikler akşamdan üç saat önce yürüyüşe başladı, davul ve borazan sesleri, uygun adım yürüyüş sesleri Şeşkelan'ın her tarafından duyuluyordu. 
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Şeşkelan'daki mücahit birliği yol kenarına dizilmiş, misafirleri asker selamıyla karşılıyordu. Muhteşem karşılama ve yüz çeşit ağırlama böylece sona erdi, misafirperverlik ve nezaket adına hiçbir şey esirgenmedi. 

Bugün "Yaşasın Tahran halkı", "Yaşasın Meşrutiyet" ve "Yaşasın İran mücahitleri" haykırışları diğer günlerden daha yüksekti. 

Devlet erkânı ve topçular, pazar akşamı Tophane Meydanı'nda mücahit birlikleri için ağırlama töreni yaptı. Çarşı girişinden cephanelik ve Tophane Meydanı'na kadar yol kenarlarını süslediler. Büyüklere yakışan bir karşılama ve ağırlama düzeni kurulmuştu. Akşama iki saat kala birliklere ve halk kitlelerine ikramlar başladı, bu kardeşçe karşılama ve ağırlama mücahitler ile hürriyetçileri duygulandırdı. 

Mahalle ziyaretleri bu şekilde sona erdi. Bu on gün Tebriz için çok önemli ve coşkulu günlerdi. Söylediğimiz gibi bu etkinliklere yalnız mücahitler değil halk da katıldı. O günlere şahit olanlar, halkın mutluluk ve samimiyetini, insanların birbirine nezaket ve hoşgörüyle davrandığını bilir. Bunu başlatan ulema ile önderler, yalnızca mütevazı ziyaretler yapılmasını istemişti, gördüğümüz gibi ziyaretler sade bir şekilde başladı. Ancak İranlıların güzel özelliklerinden biri misafirperverlik ve ağırlamadır. Tebrizliler ise bu işin önde gelenlerinden olduğu için sıra kendisine gelen mahalle önceki mahallenin ihtişam ve misafirperverliğinden fazlasını gösterdi, gösteriş ve süslemeler günden güne arttı, karşılama törenleri giderek büyüdü. Ayrıca, katılan insan sayısı ve heyecan da günbegün arttı. Her gün akşama doğru çarşılar kapatılıyor, halk o gün ziyaret edilecek mahalleye doğru yola çıkıyordu. Sanki büyük bir bayram gibi herkes neşeyle bayramı kutluyordu. Yollardaki insanlardan başka damlar da kadın erkek izleyiciyle doluydu. En güzeli mücahit birliklerinin yürüyüşleri, davul ve borazanlarının sesiydi. Kimi esnaf ve tacirin birkaç aylık çabasıyla böyle örgütlü savaş birlikleri kurulmuştu. 

Bu yürüyüşler sırasında, birkaç ay önce kurulan bu birliklerin sayısının ne kadar arttığı da görüldü. Doğrusu, Rahim Han'ın oğlunun talan ve yağmasının şehirde yarattığı korku birçok Tebrizliyi silah ve cephane edinip mücahitlere katılmaya sevk etmiş, şimdi de bu törenler ve gördükleri saygı birçok kişiyi daha aynı şekilde davranmaya itmişti. Bu grupların sayısı ve gösterişi gün geçtikçe arttı. 

Böylece, kalpler umutla dolmuş, herkes kin ve dağınıklığın Tebriz'den çekip gittiğini düşünmeye başlamıştı. Önlerinde acı ve keder dolu günler olduğunu kimse bilmiyordu. Kardeşlik ve uyumun yerini savaşın, kanlı çatışmaların alacağı, dostluk ve barış içindeki mahallelerin birbirine saldıracağı, bugün bezenen evlerin ve duvarların kurşunlar ve top mermileriyle harabeye döneceği kimsenin aklına gelmiyordu. 
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Temiz kalpli, iyi niyetli bir adam olan Mir Taki Nevberi'ye bu ziyaretler sırasında "Kılıç Aga" lakabı takıldı. Uzun cübbesi, siyah sarığı, elinde kılıcı, büyük bir heyecanla Nevber mücahit birliğinin önünde yürümüştü. 


Azerbaycan Şehirlerinde Karışıklıklar 


Tebriz'de bu coşku yaşanır, kutlamalar yapılırken Azerbaycan'ın Maku, Urmiye ve Erdebil gibi birçok şehrinde kargaşa almış yürümüştü. Söylediğimiz gibi Maku'da Kürtler köyleri yağmalayıp halka eziyet ve zulmetmekten geri durmuyor, ellerinden gelen her zararı veriyorlardı. Gün geçmiyordu ki oradan kötü bir haber gelmesin. Söylediğimiz gibi Tebriz Encümeni, bu konuda Tahran'a birçok telgraf çekmişti. Kendilerinin deyimiyle bunun için gırtlaklarını yırttılar ama gene de bir sonuç alamadılar. Nihayet Tahran'dan, olayları soruşturmak ve İkbalüssaltana'yla görüşmek üzere Nizamülmülk'ün İclalülmülk'ü Maku'ya göndermesi emri geldi. Başka bir çaresi olmayan Encümen bunu kabul etti, meşrutiyetçi tüccardan Aga Naki Şücâülmülk'ü kendi temsilcisi sıfatıyla İclalülmülk'ün yanında gönderdi. 

Urmiye'de, Osmanlılarla süren sınır görüşmelerini ve Osmanlı birliklerinin (ileride hikâyesini anlatacağımız gibi) sınırı geçerek İran toprağına girmelerini fırsat bilen Kürtler köylerde yağma, talan ve cinayetlere giriştiler. Çaresiz köylüler büyük eziyetlere maruz kalıyordu. Devletten umut kesildiği için devletin oradaki komutanlarından ve o sıralarda önde gelen halk destekçilerinden olan Mecdüssaltana, bir ordu toplayarak Kürtleri bastırmak için harekete geçti. Tebriz Encümeni'nden yardım istedi. Encümen, kendisine bir mücahit bölüğüyle bir miktar da cephane ve silah gönderdi. 

Erdebil'e gelince, söylediğimiz gibi bu şehirde hâlâ devam eden Haydari-Nimeti çekişmesi yanında bu kentte yaşayan iki büyük molla, Aga Mirza Ali Ekber ve Hacı Mirza İbrahim de sürekli çekişme ve husumet içindeydi. Bu Aga Mirza Ali Ekber ilginç bir mollaydı. Şii inancına ve "şeriata" sıkı şekilde bağlıydı. Kendi gücü ölçüsünde "şer'i yönetim" sürdürmekteydi. Takipçilerinden zekât ve hums”” topluyor, halk arasındaki anlaşmazlıklara bakıyor, fetva veriyordu. Devlet, ülke, millet ve benzeri şeylerle ilgilenmiyordu. Hacı Şeyh Fazlullah ve Seyyid Kâzım-i Yezdi türünde bir mollaydı ama Hacı Şeyh Fazlullah'ın gösteriş merakı ve Seyyid Kâzım-i Yezdi'nin sahtekârlığı yoktu onda. Aksine, temiz kalpli bir adamdı, halktan topladığını yine onların yararına kullanırdı. 


245 oHums (Ar): Beşte bir. Şii fıkhında, tarım, sanayi, eğitim, işçilik ve memuriyet gibi 
faaliyetlerden elde edilen maliyet fazlası gelirin beşte biri ikiye bölünür; bir payın İmam-i Asr'ın (Hazreti Mehdi) hissesi olarak dini eğitim kurumları gibi alanlara harcanmak üzere Merci-i Taklid olan Ayetullahlara, diğer payın seyyidlere (peygamber soyundan gelenlere) ödenmesi farzdır. Hums, Şii ulema için büyük bir gelir kaynağı ve bağımsızlık güvencesi olmuştur. (ÇN) 
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"Şeriatçıların" kendi yolundan başka bir yol tanımadığına dair başka bir örnek daha vardı. Meşrutiyet'e uyum gösterip encümen kurmuş olmalarıysa Meşrutiyet'in anlamını bilmedikleri ve hürriyetçilerin niyetlerinin farkında olmadıkları içindi. Söylediğimiz gibi hareketi devlete karşı bir mücadeleden ibaret görüyor, şeriatın ilerletilmesinden başka bir sonucu olacağını hiç düşünemiyorlardı. 

Meşrutiyet hareketi ortaya çıkıp her şehirde encümen kurulmaya başlanınca bu iki molla da Erdebil'de işe koyuldu. Her biri kendi encümenini kurdu, Haydari-Nimeti çekişmesini gündeme taşıdılar, yağmacı Şahsevenler'den birer çete getirerek şehri savaş alanına çevirdiler. 

Söylediğimiz gibi, odönemde Tebriz Encümeni temsilciler gönderdi, her iki encümeni kapatıp, bütün şehri temsil eden yeni bir encümen kurdular. Bu şekilde huzursuzluk giderilip sükünet sağlandı. Bunda esas olarak Erdebil Valisi Reşidülmülk'ün ehliyeti etkili oldu. 

Reşidülmülk'ün Karacadağ'a gitmesini fırsat bilen mollalar eski çekişme ve düşmanlıklarını canlandırdı. Kendilerini desteklemek üzere gene Şahsevenlerden birer çeteyi şehre davet ettiler. Bu da şehirde ve çevresinde kargaşaya, kanunsuzluğa sebep oldu. 

Halk, adalet istemiyle Millet Meclisi'ne ve Tebriz Encümeni'ne telgraf gönderdi. Encümen durumu düzeltmek için hemen işe koyuldu, Reşidülmülk'e Erdebil'e dönmesini emretti. Şeyh İsmail Heştrudi, Şerifülulema, Hacı Satvetüssaltana, Hacı Mutemed-i Hümâyun ve Hacı İsmail-i Emirhizi oraya temsilci olarak gönderilmek üzere seçildi. 

Temsilciler hızla Erdebil'e doğru yola çıktı, Reşidülmülk'ten önce şehre varıp görüşme ve arabuluculukla çatışmaya son verdiler. Aga Mirza Ali Ekber ve Hacı Mirza İbrahim bir süre sonra çektikleri telgrafta şöyle diyorlardı: 


"Şeriatın Şerefli Takipçisi, Muhterem Şeyh Hacı İsmail Aga'nın, Allah'ın huzuru üzerine olsun, mübarek nefesleri ve muhterem heyetin saygıdeğer üyelerinin, başarıları daim olsun, icraatları ve üstün gayretleri sayesinde sevgi ve dostluk ortamı kurulmuş, ayrılıklar ortadan kaldırılmıştır." 


Zencan'da Sa'düssaltana'nın Öldürülmesi 


Zencan'da ise kanlı olaylar çıktı. Burası Meşrutiyet'in kök salamadığı, hürriyetçiliğin hiçbir ilerleme sağlayamadığı bir şehirdi. Burada da bir encümen kurulmuştu ama çok zayıftı. Söylediğimiz gibi Saray'ın düşmanlığı sonucu birçok şehirde zorbalar ortaya çıkıyordu. Burada da bir alayın başı olan Muzaffereddevle ayaklanmış, halkı soymak ve ezmek için bandolu takımlar kurmuştu. 
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Zencan tacirleri sürekli telgrafhanede oturarak Tahran'dan adalet talep ediyorlardı. 

Bunun dışında, halk üzerinde büyük etkisi olan ve Meşrutiyet'e yönelmelerini engelleyen "Ahund Molla Kurban Ali" adında garip biri daha vardı. 
Zencan ve çevresinde hüküm süren bu ahund hararetli bir “şeriat hükümeti" yanlısıydı. "Davalara" bakıyor, "fetva" veriyor, "kısas" yapıyor ve "had cezası" uyguluyor, "zekât" ve "Mal-i İmam" Jimam payı| topluyordu. Taçsız, tahtsız bir padişahtı adeta. 

Bu da ülke, millet, vatan ve benzeri kavramlara hiç ilgilenmiyordu. Bu düşünceler ona yabancıydı, ahund heveslerinden başka bir şey bilmiyordu. 

Mirza Ali Ekber Erdebili gibi o da para biriktirmiyor, yoksul bir hayat yaşıyordu. Bu nedenle takipçileri arasında iyi bir şöhreti vardı, saygınlığı yüksekti, ünü birçok şehre yayılmıştı. Mirza Ali Ekber'in gücü ilminden kuvvetliydi, bu nedenle mollalar arasında saygınlığı pek yüksek değildi. Ancak işinde bilgi sahibiydi, meşhur müctehidlerdendi. 

Bu adamın yaptıkları mollalar ile takipçilerinin ne kadar zalim ve kaba olduklarına iyi bir örnek teşkil ettiğinden aşağıdaki olayı anlatacağız. Bu adamın özelliklerinden biri de taş kalpli ve kan dökmeyi seven biri olmasıydı. Günün birinde idamı için "fetva" verdiği bir katilin başının hemen orada, bahçesinde kesilmesini emrettiği söylenirdi. 

Yakın zamanda, Zencan'da yaşayan bu tür mollalardan biri de Molla Muhammed Ali'ydi. Bu adam Muhammed Şah zamanında devlete karşı çıkmış, Nâsıreddin Şah zamanında da Bâbilik adına mücadele etmeye girişmiş, şaşkınlık uyandıran o tarihi durumun içine düşmüştü.“ Bunlardan biri de sözünü ettiğimiz o Molla Kurban Ali'ydi. Hayatının sonunda yaptığı o akılsızca işe rağmen Molla Muhammed Ali'nin bundan daha iyi ve üstün olduğunu söylemeliyiz. 

Bu adam (Molla Kurban Ali) o dönemde yaklaşık doksan yaşında olmasına rağmen zayıflık göstermiyor, iktidarını sert bir şekilde sürdürüyor, halkın Meşrutiyet'e meyletmesine engel oluyordu. 

Sa'düssaltana o sırada Zencan Valisiydi. Nâsıreddin Şah zamanında altı yıl Kazvin Valiliği yapmış, bu şehrin gelişmesi için çok çalışmıştı. Genelde iyi tanınan bir adamdı. Bu dönemde Zencan'da da iyi şeyler yapıyordu. Buna rağmen Molla Kurban Ali'nin takipçileri ondan uzak duruyor, muhalefet ediyorlardı. 

Tir ayının 3'ünde (14 Cemaziyelevvel (25 Haziran)) devletin ferraşlarından biri Şeyh Abdullah adında birini valiliğe götürmek ister. Şeyh Abdullah, ferraşın elinden kurtulup Molla Kurban Ali'nin evine sığınır. Molla Kurban Ali'nin 


246 o MollaMuhammed-i Zencani (Hüccet-i Zencani) meşhur bir Şii âlimiyken Bâbiliğe iman etmiş, 
fakihlerle ihtilaf içindeyken Tahran'a sürülmüş, orada Bâbiliğin tebliğcisi olmuştu. (ÇN) 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çoğu serseri ve kabadayı olan adamları olanları öğrenince ferraşı yakalar, fena şekilde döver, kamayla birkaç yerinden yaralar, bıyıklarını kesip, "Git de Sa'düssaltana'ya anlat bunları" diye salarlar. 

Sa'düssaltana o gün Sebze Meydan'dan geçerken bu kabadayı takımından Seyyid Beşir adında biriyle karşılaşır, emri üzerine yakalayıp valilik binasında kırbaçladıktan sonra salarlar. Molla Kurban Ali bunu öğrenince "Yarın hükümet sürülmelidir" der. Adamları bunu geceleyin talebelere ve diğerlerine söyler, şehir çevresindeki köylerden adam çağırır. 

Ertesi sabah gün doğarken takipçilerinden yaklaşık altı yüz adam ahundun evinin önünde toplanır. Ahundun "cihat çağrısı" yapacağı söylendiği için birçoğu kama, hançer ve tabancalarıyla gelmiş, diğerleri de eteklerine taş doldurmuştu. İlk olarak ahundun gönderdiği haberle çarşıyı basarak açılmış dükkânları kapattırdılar. Daha sonra hazır ola geçip gelecek emri beklemeye başladılar. 

Ahund, "Tophane Meydanı'na gidin" diye emir verir. Hepsi meydanın bir tarafına toplanıp Hükümet Sarayı önünde sıralanır. Sa'düssaltana girişe birkaç asker yerleştirmiş ama ateş etmemelerini emretmişti. Toplananlar küfretmeye başlar. Askerler yanıt vermez. Bundan cesaret alarak arada bir havaya ateş ederler. Bu sırada olaylardan haberi olmayan Nasrullah adında bir esnaf yanında meşrutiyetçi bir adamla birdenbire meydana gelmiş olur. Ahundun adamları ikisine de ateş eder, Nasrullah yarım saat sonra ölür. 

Bir saat sonra hükümetin askerleri damda mevzilenir, toplananları korkutmak için birkaç kez havaya ateş ederler. Ahundun bunu fırsat bilen adamlarından bazıları tüfeklerle onlarla çatışmaya başlar. Halk Hükümet Sarayı'nı basar, her şeyi yağmalayıp talan eder, kapı pencereyi yerinden söker. İki seyyid ile iki topçu eri iç odada yakaladıkları Sa'düssaltana'yı dışarı çıkarıp feci şekilde döver, kama ve hançerle ağır şekilde yaralarlar, ferraşları da yaralarlar. 

Nebi adında bir ferraş, yaralarının sarılması için Sa'düssaltana'yı sırtına alıp Zencan'ın zenginlerinden Hacı Vezir'in evine götürür. Molla Kurban Ali bunu duyunca "Gidip onu oradan da kovun" der. Kabadayılar, Hacı Vezir'in evine gider, orayı da yağmalamak isterler. Ese'düddevle ve diğerleri onlara engel olur. Hacı Vezir, Sa'düssaltana'yı teslim etmek zorunda kalır, bir serseri sürüsü yaralı olmasına rağmen onu at arabasına koyarak şehir dışına çıkarır, orada bırakır. Zavallı yaşlı adam ancak Sultaniye'ye kadar gidebilir, aldığı yaralar nedeniyle orada ölür. Bu, mollaların "cihat çağırılarının" bir örneğidir. Molla Kurban Ali'nin, Azimzade olayında da aynı gaddarlıkla davrandığını göreceğiz. 

Bütün bunları yaparken Millet Meclisi'ne halkın dilinden bir telgraf çekerek kurnazca şöyle söylemeleri hayret vericidir: 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"Sa'düssaltana'nın baskıları haddini aştı. Bir adama işkence etti, kaçırmaya kalkıştığı bir kız gidip Muhterem Aga'nın evine sığındı. Hiçbir bir suçu yokken Aga Yakub adında birinden üç yüz tüman para aldı." 


Öte yandan Ahund'un kuzeni de Muhammed Ali Mirza'ya telgraf çekerek bu cümleye benzer şeyler söyledi: 


“Sa'düssaltana meşrutiyetçiydi, burada meşrutiyet kurmak istiyordu, onu şehirden kovduk." 


Bu telgraf Meclis'te tartışıldı ama Muhammed Ali Mirza bunu önemsemedi, telgrafı da sakladı. 

O olaydan bir iki gün sonra Hacı Şeyh Fazlullah ve yandaşlarının bütün şehirlere gönderdiğini söylediğimiz telgraf Zencan'a geldi. Çok memnun olan Molla Kurban Ali, bunu bahane ederek camiye gelip takipçilerini etrafına topladı, Meşrutiyet'i kötüledi, meşrutiyetçileri tehdit etti. Bu şehirde Meşrutiyet pek temel bulamadı, Zencan bugünden sonra Molla Kurban Ali ve yandaşlarının elinde kalmaya devam etti. 

Meclis'in Tir ayının 10'u (21 Cemaziyelevvel (2 Temmuz 1907)) Salı günkü oturumunda Zencan Encümeni'nden telgraf geldiği için konu yeniden görüşmeye açıldı. Rahmetli Tebatebai her zamanki tavrıyla Molla Kurban Ali'den hürmetle söz ederek şunları söyledi: 

“Ahund Hazretleri evinden hiç çıkmamış, bu işlerden haberi yoktur, bunları onun adamları yaptı." 

Tebatebai'nin sözleri pek de yanlış değildi. Molla Kurban Ali yaşında birinin bu tür şeyler yapmaya gücünün olmadığı açıktı, her şey onun adına kuzeni ve başkaları tarafından yapılmıştı ama yapılanlardan habersiz olduğu da söylenemezdi. 

Aynı günlerde Zencan'a komşu olan Kazvin şehrinde küçük bir hikâye yaşandı. Söylediğimiz gibi Hacı Şeyh Fazlullah ve yandaşları Tahran'dan ayrılmadan önce karışıklık çıkarmak amacıyla eyaletlere adamlarını göndermişlerdi. 
Bunlardan biri Seyyid Ahmed Tebatebai'nin Kazvin'e gönderilen oğlu Mirza Ali Naki'ydi. 

Bu şehirde Seyyid Cemal adında bir molla Meşrutiyet'e düşmanlık ediyordu, harekete düşmanlıkta inatçıydı. Mirza Ali Naki onun evinde konakladı. 
Yaptıkları görüşme sonucunda şehirde ayaklanma çıkarmaya karar verdiler. 
Seyyid Cemal bir gece şehrin serseri ve kabadayılarını evine çağırdı, onlardan birkaç çete oluşturdu, her çeteyi öldürmeleri için bir hürriyetçi önderin evine gönderdi. 
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Çeteler yola çıktıktan hemen sonra telefon merkezinden gelen birisi Cuma Camisi olayını anlattı, Hacı Şeyh Fazlullah'ın takipçilerinin çadır kurmak istediklerini ancak halkın buna engel olmak için ayaklandığını, çıkan kavgayı hürtriyetçilerin kazandığını söyledi. 

Bu haberden korkuya kapılan Seyyid Cemal, adamlarını göndererek çeteleri geri çağırdı ama Mirza Gaffar'ın evine giden çete kavgaya tutuşmuş, Mirza Gaffar'ın adamlardan bazıları yaralanmıştı. 

Mücahitler ertesi gün olanları öğrenince isyan etti, Kazvin'de kargaşa çıkmasına, kan dökülmesine ramak kalmıştı. Şeyhülislam ile oğlu Mirza Hasan "Reisülmücahidin" öncülük yaparak buna engel oldu. Bu olay İttihad gazetesinde yazıldı. 


Seyyid Abdülhamid ve Seyyid Hüseyn'in |Katledilmelerinin| Yıldönümü 


Şimdi Tahran'a dönüyoruz. Burada da Meşrüta ile Meşrüa arasındaki çekişmede bazı olaylar yaşanıyordu. Bunların biri Güçanlı kızlarının satılması konusunun soruşturulması ve mahkemeye intikal etmesiydi. Söylediğimiz gibi Meclis'in açılmasından sonra ele alınan konulardan biriydi. Meclis hem kızları yuvalarına kavuşturmak hem bu kirli işe bulaşanları cezalandırmak istiyordu. Horasan Valisi Âsafüddevle ile oranın süvari komutanı Sâlâr Mufahham-i Bocnurdi'yi Tahran'a çağırdılar, Meclis bu kişilerin sorgulanıp yargılanmasın- da ısrar etti, bu iş için biri Takizade olmak üzere altı vekil seçti. 

Bunun için Adliye'de Adalet Bakanı ve başkalarının katıldığı bir dizi toplantıda sorgulandılar. Sorulan soruları, verilen yanıtları Meclis ve Hablülmetin gazeteleri yazarak halka duyurdu. 

Diğer bir mesele Savaş Bakanlığı'nı Kâmuran Mirza'nın elinden kurtarmaktı. Söylediğimiz gibi bu adam Savaş Bakanlığı'nı kendine miras sanıyor, kimseye vermek istemiyordu. Bakan olmasına rağmen bir kere bile Meclis'e ayak basmadığı gibi Meclis'e şiddetle bir düşmanlık içindeydi, eski günlerdeki gibi başına buyruk davranıyordu. Yaptığı kötülükler Tir ayının 5'i (16 Cemaziyelevvel |27 Haziran)|) Perşembe günü Meclis'te görüşüldü, vekiller yaptıkları oylamayla onu bakanlıktan düşürdü. 

Başka bir konu ise hürriyet davasının ilk kurbanlarının, Seyyid Abdülhamid ile Hacı Seyyid Hüseyn'in ölüm yıldönümlerinde yapılacak törendi. Seyyid Abdülhamid Cemaziyelevvel'in 18'inde, Hacı Seyyid Hüseyn yirmisinde öldürüldüğünden "Talebe Birliği Encümeni" ayın 18'inde (7 Tir (29 Haziran)) görkemli bir anma töreni düzenlemeye karar verdi, birkaç gün önceden hazırlıklara başladı. Seyyid Abdülhamid'in Cuma Camisi'ndeki kabrine siyah örtüler serip 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kabrini çiçek demetleriyle süsledi. Caminin sundurmasına siyah perdeler astı, "hatim" ve matem töreni için hazırlıklar yaptı. 

O gün halk ilk saatlerden itibaren akın akın gelmeye başladı. İslam âdetleri gereğince Fatiha okuyup, Avrupa âdetlerine uygun olarak da mezara çiçek demetleri koyup diğer kapıdan çıkarak alanı terk ediyorlardı. Kazaklardan ve jandarmadan bile birer grup gelerek çiçek bırakıp gittiler. 

Akşam olduğunda bütün bakanlar, ulema ve vekiller orada toplandı. O kadar kalabalıktı ki damlar bile insan doluydu. Önce Kur'an okundu. Sonra Hacı şeyh Muhammed-i Vaiz minbere çıkarak Seyyid Abdülhamid'in vurulması olayını şahit olduğu gibi ravzahâni ağzıyla anlattı, herkesi ağlattı. 

Peşinden ilkokul öğrencileri siyah önlükleri ve siyah bayraklarıyla marşlar söyleyerek geldi. Her öğrenci grubu "hitabe"sini mezarın başında okuyarak çiçeklerini koydu ve ayrıldı. Öğrenciler giderken damlardaki kadınlar onların üzerine çiçekler attı. Bundan sonra sırayla Tahran encümenlerinin üyeleri geldi, çiçeklerini bırakıp ayrıldılar. Seyyid Cemal-i Vaiz, Melikülmütekellimin ve diğerleri konuşma yaptı. Tören akşama yarım saat kalana kadar sürdü ama halk yatsıdan üç saat sonra bile gelmeye devam ediyordu. Tahran için güzel bir gündü. 

Bugün İran'da ilk defa bir matem töreninde, İran ve Avrupa âdetleri birlikte uygulanmış oldu. Göreceğimiz gibi bu olay Abdülazim'e sığınanların meşrutiyetçileri suçlamasının bahanesi olmuştur. 

Törende Seyyid Abdülhamid'in kabri başında okunan şiirler Tebriz Encümen gazetesinde basıldı. Şiirleri burada veriyoruz: 


"Bu fâni dünyadan elini eteğini çektiğinden beri 
Canımızdan geçtik ama senin kanından geçmedik. 
Bedeninden dökülen her damla kanı 

Aldık, yüreğimizdeki kana karıştırdık. 

Vatan için neyi saklamışlarsa ve söylememişlerse 
Biz onu çarşı başında söyledik ve yazdık. 

Allah'a şükür ölmedik de gördük 

Geçen yıl ektiğimiz tohumun yeşerdiğini. 

Seni toprağa verdiğimiz o anın anısına 

Kabrinin üstüne bu çiçek demetini koyduk." 


Aynı günlerde Hacı Aga Muhsin'den şikâyet ve feryatlar artmıştı. Meclis'in 
14 Tir (25 Cemaziyelevvel (6 Temmuz 1907)) tarihli oturumunda Irak'tan gelen 
bir telgraf okundu. Şöyle diyordu: 
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"Hacı Aga Muhsin'i görevden almak için gönderilen Semsamülmemalik şehre geldi, kendisi bir girişimde bulunmadan Hacı Aga Muhsin dükkânları kapattırmak için eşkıya gönderdi. Bir grup dün gece çarşıların ve birçok mekânın damlarından durmadan ateş etti. Güvenlik diye bir şey kalmadı. Tez zamanda bir şeyler yapın. 


Irak Yerel Encümeni" 


Bu telgraf, kimi vekillere Atabek'i sert biçimde eleştirme fırsatı verdi. Aslında artık Atabek'in dalavereleri ortaya çıkmış, ülkenin şu veya bu bölümündeki karışıklıkların, kanlı olayların tamamen onun kışkırtmalarından kaynaklandığını herkes anlamıştı. Bu bir süredir dile getiriliyordu, Hablülmetin bu konuda nazik bir dille gayet doğru şeyler yazmıştı. 

Bu gazete "Bir ay önceye kadar ülke güvenliydi, istibdat taraftarları ise zayıf ve çaresizdi, son bir ay içinde ne olduysa ülkenin birçok yerinde olaylar çıktı, istibdat taraftarları küstahlaşıp güçlerini artırdı" diye yazmış, patlak veren karışıklıkları sayarak "Peki, son bir ay içinde yeni ne oldu?! ... Bakanlar Kurulu mu değişti?.. Yeni birisi mi geldi?.." diye sormuş, yanıtı okurlarına bırakmıştı. 

Atabek aldatmacalarını sürdürmek için elinden geleni yapıyordu, Meclis'teki ve diğer yerlerdeki yandaşları da ellerinden geldiği kadar olayların üzerini örttü. Ama gerçekler saklanamaz, er geç ortaya çıkar. Atabek hakkındaki kuşkular da günbegün arttı, Meclis'te tartışılacak noktaya kadar vardı, açıkça ihanetle suçlandı. 


Sığınanlar "Lâyiha" Yazıyor 


Şimdi sığınanların hikâyesine dönüyoruz. Söylediğimiz gibi bunlar ilk olarak şehirlere telgraf çekti, bu yolla sonuç alacaklarından umutlu oldukları için pek bir şeye karışmadan oturdular, eyleme başvurmadılar. Orada garip bir ahundluk düzeni kurmuşlardı. Hacı Şeyh Fazlullah cemaate her gece bahçede namaz kıldırdıktan sonra minbere çıkıyor, Meşrutiyet'i ve Meclis'i kötülüyordu. 

Bu arada yazdıklarını yayımlamak istediler ama Tahran'daki matbaalar bunları basmadı. Bu nedenle güzel elyazısıyla yazıp fotoğrafını çekip halka dağıttılar. Bu tür elyazılı metin fotoğraflarından bizde olan birini burada veriyoruz. 

Ama bu masraflı ve külfetli bir işti. Dolayısıyla kendi matbaalarını kurmaları gerekti. Bu amaçla Seyyid Murtazâ Borgani'den yüz otuz tümana bir litografya ile araç gerecini satın aldılar, gece vakti katır sırtında Abdülazim'e getirip kurdular. Böylece işleri kolaylaştı. Tir ayının sonlarına (Temmuz'un ikinci ya- 


411 


rısına| doğru Lâyihaları yayımlamaya başladılar. Bunlardan bizde çok sayıda var. Güzel bir elyazısıyla, bir kısmı talik bir kısmı nesihle yazılmıştır, baskıları çok temizdir.” 

Bunlar gazete çıkaramadıkları ya da çıkarmak istemedikleri için yazdıklarına "Lâyiha" adı verip farklı bir biçimle yayımladılar. Gazetelerde olduğu gibi birçok konuya değinmek yerine her Lâyiha'da bir konuyu işlediler. Örneğin bu Lâyihalarda üç maddeden oluşan taleplerini ele aldılar. Bir başkasında Hacı Şeyh Fazlullah'ın dilinden Meclis hakkındaki kanaat ve itirazları açıklandı. 
Gene bir başka Lâyiha'da Seyyid Ahmed Tebatebai, Meşrutiyet hareketinden ayrılmasının sebeplerini kendi sözleriyle yazdı. Bir başkasında ise Ahund-i Horasani ile Hacı Şeyh Mazenderani tarafından Meclis'e çekilen ve gazetelerin bastığı (bizim burada verdiğimiz) telgrafa gönderme yaparak kendilerinin de bu iki büyük müctehidin istediği gibi bir Meclis istediğini ama mevcut Meclis'in o koşulları taşımadığını söylediler. 

Bunlardan birinde Ahund-i Horasani ile Hacı Şeyh Mazenderani'nin Hacı Şeyh Fazlullah aracılığıyla Meclis'e gönderdiği, Hacı Şeyh Fazlullah'ın da Tahran'dan ayrılmadan önce Meclis başkanına gönderdiğini söylediği telgraf tartışıldı. Bu telgraf başka yerde olmadığı ve yalnız bunların açıklamalarında sözü edildiği için burada veriyoruz: 


"Necef-i Eşref'ten, Hüccetülislam Nuri cenapları eliyle, bereketleri daim olsun. Muhterem Millet Meclisi, Allah temellerini sağlam kılsın. Aldığımız haberlere göre Kanun-i Esasi'deki şerefli değişmez madde, siyasi ve şer'i ahkâmla ilgili maddelerin kanunlaşması, Şeriat-i Mutahhara ile uyum içinde olmasına bağlanması çok önemli ve elzemdir, İslamın muhafazası için esas olan da budur. Asrın zındıkları hürriyet bahanesiyle bu dönemde inkârcılık ve dinsizliği yaymayı ve sağlam temellerimizi kirletmeyi fırsat bildi. Dolayısıyla bunların şerrinden kurtulmak, kendilerine ilahi hükümleri uygulamak ve haramın yayılmasının önüne geçmek için bir değişmez maddeye daha ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece Allah'ın yardımıyla muhterem Meclis için arzu edilen düzen getirilmiş ve sapkın fırkalar zarar vermeden umutlarını kaybetmiş olacaktır inşallah. 
Cemaziyelevvel'in 7'si (18 Haziran|. 


Hakir El Câni Muhammed, Kâzım-i Horasani, 
Hakir Abdullah-i Mazenderani" 


247 Mirza Muhammed Ali Han-i Terbiyet, İran gazeteleri hakkında kaleme aldığı ve Profesör 
Browne tarafından İngilizceye çevrilen kitabında bu Lâyihaların 19. sayıya kadar yayımlandığını yazar. Ancak bu doğru değildir, sayıları 19'dan fazladır. Bunlar ilk başlarda talik hatla yazılıyor, bazılarına tarih veya sayı koyuluyordu. Bunlardan 15 sayı gördüm. Daha sonra güya hattat değişmiş ve nesihle yazılmaya başlanmıştır. Yeni baştan sayı vermeye başladıkları anlaşılıyor, 19. sayıya ulaşan bu ikinci dizidir. 
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Bu telgraf gerçektir. Daha önce söylediğimiz gibi Ahund ve Hacı Şeyh başlarda Hacı Şeyh Fazlullah'tan şüphelenmemiş, onunla işbirliği yapmışlardı. 
Telgraf bu nedenle böyle yazıldı. 

Bunlar, Lâyihalarında halkı Meşrutiyet'ten uzaklaştırmak için her yola başvurdular. Her yerde meşrutiyetçileri "Bâbi" ya da Tabiiyye olarak, amaçlarını da "açıkça kendi dinlerini uygulamak" veya "din kurallarından kurtulmak" olarak tarif ettiler. Sıradan insanları kışkırtmak için Yahudilere eşitlik verildi-Şini hatırlattılar, iğrenç yalanlar uydurdular. En çok da gazetecileri yerdiler, o dönemin gazetelerinde yayımlandığını iddia ettikleri ama bizim hiçbir şekilde bulamadığımız sözlere yer verdiler. Avrupa'dan gelen ve halk tarafından beğenilen her yeniliğe dinsizlik iddiasıyla karşı çıktılar. 

Genel olarak kavga çıkarmak için bahane arıyorlardı, aslında yaptıkları her şey çıkar içindi. 

Onların taleplerini, gerekçelerini, hürriyetçilerin gayretli çalışmalarına karşı çıkmak ve bunları engellemek için ne kadar boş bahaneler ileri sürdüklerini öğrenmek için okuyucuların bu Lâyihalardan bazılarını görüp okuması iyi olur. 
Söylediğimiz gibi birçoğu güzel talik yazısıyla yayımlanan bu Lâyihaların bazılarını sunuyoruz, diğerlerini de ilgili yerlerinde vereceğiz. 


Meşrutiyet Fermanı'nın Kutlanması 


Bu arada Meşrutiyet Fermanı'nın verildiği gün, Cemaziyelahir'in 14'ü )5 Ağustos 1906) yaklaştığı için Millet Meclisi bugünü "Meşrutiyet'in Birinci Günü" bayramı ilan etmeye, İran'ın bütün şehirlerinde kutlanmasına karar verdi. Bu kararı telgrafla bütün ülkeye bildirdi. 

Her yerde kutlama hazırlıkları başladı. Tahran'da muhteşem bir tören öngörüldü, encümenler ve diğerleri bir hafta önceden hazırlıklara başladı. Bu kutlama herkesten çok Tahranlıların hakkıydı, bu onlara yakışırdı, bu tören için herkesten çok çalıştılar. 

O dönemde Tahran'da yaklaşık kırk farklı encümen vardı, bu iş için bir komisyon kurdular. Meclis'ten Aga Mirza Muhsin seçildi. İlk olarak Meclis girişi- nin üzerine İki Seyyid'in ve diğer ulemanın oturacağı bir zafer takı kurdular. İki yanına bakanların ve yabancı temsilcilerin oturacağı iki tak daha bağladılar. 
Meclis bahçesinin iki yanını tak kurmaları için encümenlere ayırdılar. Ermeniler, Yahudiler ve Zerdüştler kendi taklarını kurdu. Bunlardan başka evleri yakında olan Sadrüssaltana, Müşirüddevle ve Muinüssultan birer tak yaptırdı. 
Son zamanlarda meşrutiyetçilere eğilim gösteren Zillüssultan da evinin önüne bir tak ile davetli kabul alanı kurdu. Hükümet daireleri de bulundukları yerlere birer tak kurdu. 
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Takların bezenip donatılması için hiçbir şeyden kaçınmadılar, değerli halılar asıp çiçekler koydular, lambalar yerleştirdiler. Her tak için ayrıca birer davetli ağırlama alanı yapıldı. Halk çok az siyasi hareket için bu kadar büyük çaba göstermiştir. 

Mordad'ın ikinci gününde (14 Cemaziyelahir |25 Temmuz|)) başlayan kutlama ve şenlikler iki gün iki gece sürdü. Söylediğimiz gibi Hacı Mehdi Aga'ya mektup yazan o duyarlı Azerbaycanlı, bir mektubunda bu kutlamayı övmüştü. 
Yazdıklarının bir bölümünü buraya alıyorum: 


"Baharistan'ın önündeki büyük meydanın her köşesini lamba, çiçek ve kıymetli seccadelerle bezediler. Her biri Tahran'ın bir encümeni veya esnaf tarafından bezenmiş, çeşit çeşit şerbetler, limonata, meyve ve pastalar ikram edilen seksen tak var. Yeni icat edilen sanayi hava fişekleri gösterisi halkı uzun süre, yaklaşık iki saat eğlendirdi. 

Baharistan bahçesi süslü taklarla bezenmiş, her yer aydınlatılmış, pasta ve meyveler dizilmişti. Bahristan'ın görünümü cennetin fotoğrafı gibiydi. 

Yabancı devletlerin büyükelçileri resmi davete icabet etmişti. Okul öğrencileri grup grup bakanlara, devlet ricaline ve vekillere ikramlarda bulunuyorlardı. Baharistan binası ve meydanından başka, Zillüssultan da konağının etrafını ve birkaç bin adımdaki sokakların sağını solunu aydınlatmış, donatmıştı. 
Hakeza, Büyük Hanım'ın konağının önünü, sokak ve duvarları ve hatta damları süsleyip aydınlatmıştı. 

Bu şöleninin niteliği ve niceliğini sayılarla anlatmaya çalışırsak en azından binlerle başlamalıyız. Örneğin Baharistan'da bin megafon asılı, birkaç bin lamba ışık saçıyor, caddelerde binlerce sandalye ve masa vardı. Baharistan'ın odalarında en az bin ampul var. Saat başı binlerce şişe şerbet ve limonata içiliyor. 
Bu şölenin gideri yirmi bin tümanın üstündedir diyebiliriz. Beş yüz bin ağızdan aynı anda 'Yaşasın Meşrutiyet' sesleri duyuluyordu. 

Hüccetülislam hazretleri ve fakihler de bulunduğundan müzik ve benzeri eğlence malzemeleri yasak. Onun yerine güzel sesle söylenen nağmelerimiz var, en güzeli de bu, alkışlar içinde "Yaşasın Meşrutiyet' diye bağırmaları. 

Seyyid Abdullah, Seyyid Muhammed, Seyyid Cemal-i Efcei cenapları ve di-Şer ulema için odada oturup gelenleri tebrik etmek çok zordu, bu nedenle teşrif edip odaları ve encümenleri ayakta tebrik ettiler. 

İkinci gece ahali, encümen ve esnaf arasında karşılıklı ziyaretler oldu. Azerbaycanlılar iki odaya yerleşmişlerdi; el megafonundan kandillere, yazdıkları levhalara kadar her şeyin kırmızı olması onları diğerlerinden ayırıyordu." 
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Tahran'da bunlar oldu. Tebriz'deki hazırlıklar üç gün önce başladı. Encümen binası ve yanındaki Safiyy Çarşısı'nı süslediler. Çarşıya bayraklar asıldı, herkes |dükkânını| kendi arzusuna ve imkânına göre süsledi. On dördüncü gün geldiğinde ulema ve önderler Encümen'de toplandı, muhteşem bir ışıklandırma ve kutlama yapıldı. Ertesi gün, perşembe her mahallenin mücahit birliği kendi özel üniforması ve simgesiyle coşku içinde harekete geçti. Ulema, seyyidler ve önderlerin arkasında uygun adım, talim hareketleri yaparak, bayraklarını sallayıp marşlar çalarak Encümen'e doğru yürüdü. Sırayla bütün birlikler geldi, yürüyüşünü yaptı ve ayrıldı. Halk büyük kalabalıklar halinde oradaydı, çay içip pasta yedikten sonra ayrıldılar. Ermenilerden de bir grup geldi, aralarından Baron Hamazasp adında biri konuşma yaptı. Hacı Şeyh Ali Asger ve Aga Mir Haşim de konuşma yaptı. Bu muhteşem kutlama ve kabul töreni böylece sona erdi. 

O günlerde hürriyetçilerin vefa duygusunu gösteren güzel bir şey, encümen üyeleriyle Meclis'teki vekillerden oluşan grupların Mordad'ın 3'ü (15 Cemaziyelahir (26 Temmuz)) Cuma öğleden sonra şemsiye ve bayraklarla devletin tekiyesine?8 gidip Muzaffereddin Şah'ın kabri başında konuşma yapmaları, mezarına çiçek bırakmaları ve "Meşrutiyet'in Şahı" olarak ona Allah'tan rahmet dilemeleriydi. 


Sığınanların "Lâyiha"larından Biri 


Sığınmacılara gelince, bunlar eylemlerine devam ediyor, "Lâyiha" yayımlamayı sürdürüyorlardı. Bugünlerde (Mordad'ın 6'sı, 18 Cemaziyelahir (29 Temmuz)) yayımlanan bir Lâyiha'yı önemli bulduğumuz için burada veriyoruz: 

Hazreti Hüccetülislam Velmüslimin Hacı Şeyh Fazlullah, Allah sağlıklı kılsın ve mukaddes Zaviye'ye gelen büyük ulema ve diğerlerinin geliş sebebi şudur: Geçen sene Frengistan'dan memleketimize sirayet eden bir fikir oldu. 
Hangi devletin padişahı, bakanları ve valileri reayaya canlarının istediği gibi davranıyorsa o devlet adaletsizliğin, zulmün ve baskının ana kaynağıdır. Adaletsizlik, zulüm ve baskı yollarının açık olduğu memleket refaha ulaşamadığı gibi, reayanın perişanlığı artar ve ahalinin düzeni bozulur. Artık memleket istiklalini kaybeder ve dünyayı yiyen canavarların midesinde erir gider. Dediler ki bu tehlikeli ve ölümcül hastalığın çaresi halkın toplanıp padişahtan keyfi yönetimi değiştirmesini, bundan böyle devletin mükellefiyetleri, idarenin hizmet- 


248 o Tekiye(bizdekiadıyla tekkeler) önceleri Sufilerin yaşadığı ve törenlerini yaptıkları mekânların 
adıyken Kaçar döneminde taziyelerin yaygınlaşmasıyla din büyüklerinin ve özellikle Hz. 
Hüseyn'in matem törenleri için kurulan geçici çadırların ve benzeri mekânların adı oldu. (ÇN) 


415 


leri ve sarayın vazifelerinin sınırları için bir düzenin getirilmesini, padişahın ve bütün emrindekilerin hiçbir zaman bu düzen dışında davranmamaları gereğini bir sözleşmeye bağlanmasını istemektir. Bu sözleşmeyi de reayadan akıllı, dürüst ve doğru insanlar bir araya gelip yazsınlar ve padişahın onayından geçirsinler ve memleket sathında yayımlasınlar. Bugünkü dilde, keyfi yönetimin adı İstibdat Saltanatı, sözleşmeye bağlanan hükümranlığın adı ise Meşrüta Saltanatı'dır. Sözleşmeyi yapanlara vekiller veya mebuslar denir, bunların müzakere merkezinin adı da Millet Meclisi ve sözleşmenin adı Kanun, onları ihtiva eden kitapçığın adı da Nizamname'dir dediler. Büyük ulema ve hüccetülislamlar bütün bunları birbirine duyurduktan sonra defalarca buluşup fikir teatisinde bulundu, düşündüklerini yazıp karşılıklı onay aldılar. Memleketteki bozuklukların nedeni kanunsuzluk ve devletin hesap bilmezliğidir. Bunun için devlet dairelerinin görevlerinin belirlenmesi, tasarruflarının sınırlandırılması ve Millet Meclisi'nin kurulması devletten istenmelidir dediler. Nitekim büyük ulemanın mesaisi Allah'a şükür merhum Padişah tarafından onaylandı ve Büyük İslami Meclis açıldı. Alâ Hazret Asrın Şehinşahı, Allah padişahlığını daim eylesin, bu saadete yardımcı oluyorlar. Demek ki |Frengistan'dan gelen) fikrin amacı ve bütün müzakerelerin esası devlet dairelerinin kanundan yoksun olmasıydı. İran halkı olarak bizim ihtiyacımız sarayın vazifeleri ve devlet işlerinin bir yasaya ve usule dayanmasıydı. Meclis'teki müzakereler başlar başlamaz ve Meşrutiyet'in esasları ve kapsayıcılığı gündeme gelince konuşmaların arasında, Lâyihalarda ve gazetelerde kimsenin beklemediği meseleler gündem geldi. Daha ziyade ruhaniyeti |dini önderleri), İmam Cuma'ları ve bütün müminleri hayret içinde bıraktı hatta dehşete düşürdü. 

Mesela, sultanın fermanında yazılı olan İslami Millet Meclisi unvanından İslami kelimesi kayboldu gitti. Bu iddiamızın senedi belli, istendiğinde ona bakılabilir. Ayrıca Mübarek Alâ Hazret Asrın Şehinşahı, gölgesi dünyada daim olsun, Meşrutiyet Fermanı Meclis'e geldiğinde bini aşkın kişinin huzurunda açıkça biz Meşrüa istemiyoruz, dediler. Yine, Meclis'in açıldığı günden beri lakayt ve laubali davrananlar, daha önce Bâbi olarak bilinen mezhepsizler, tabiata inananlar, şeriat inkârcıları, hepsi harekete geçip ortada dönüp durdular, gögüslerini taşla dövdüklerini, Allah'ın kullarıyla savaşa çıktıklarını hepimiz gözlerimizle gördük ve görüyoruz. Bir de yeni türemiş gazete ve gizli bildirilerde büyük ulemaya olmadık şeyler söylenmekte, İslam ahkâmında kusurlar bulmaya çalışılmakta, bu şeriatta düzeltmelere gidip bazı şeyleri değiştirmek gerektiği fikirleri savunulmaktadır. Bunlar, bin üç yüz sene önce konan eskimiş kanunlar günümüz şartlarına uyarlanmalıdır, sarhoş edici içeceklerle fuhuş evlerinin açılması serbest bırakılmalı, kadınların eğitimi için okullar ve kızlar için ilkokullar açılmalıdır, diyorlar. Dahası ravzahânilere harcanan paraların fabrikalar açılmasına, yolların ıslahı ve yeni yollarla demiryolları yapılmasına, Frenk sanayisinin getirilmesine harcanması gerektiğini söyleyip inananların Hazreti Ebul Fazl'ın kılıcına havale etmek inanışı ve sırat köprüsüyle alay ediyorlar. 
Allah'a sığınırım, Resulullah'ın (s.a.s.) söyledikleri Arapların yediği deve sütü, kertenkele eti gibi yemeklerin buharındandır, Frengistan'da peygamberlerden daha bilgili filozoflar var, İmam-i Zaman için, Allah Teâlâ gelişini yakın eylesin, uydurulmuş imamdır, diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını kumar aletlerinde kullanıyor, Allah adının ve semavi ayetlerin bulunduğu sayfaları Millet Meclisi bahçesinde yırtıp atabiliyorlar. İran'ın bu cahil milleti yılda yirmi kurur tüman götürüp yerine azıcık Zemzem denen su getiriyor, bu insanlar Berberi vahşi olmasa Kurban Bayramı'nda bu kadar koyun, öküz ve deve öldürmezdi, ona verilen parayı yol ve köprü yapımına harcarlardı diye yazıyorlar. Yine, dünyanın bütün milletleri eşit hukuka sahip olmalı, gayrimüslim ile Müslümanın kanı aynıdır birbirine karışmalıdır, birbirleriyle evlenebilmeliler (yaşasın müsavat) diyorlar gizli bildirilerinde. Memâlik-i Mahrüsa'nın etrafında meydana gelen bütün bu hercümerç, düzenin bozulup güvenliğin yok olması, kan dökülmesi, her köşe ve nahiyeye yapılan saldırılar, büyük şehirlerin ahalisi arasındaki bu çekişmelerin ve husumetin, özellikle Azerbaycan ve hudutta ortaya çıkan sorunlar ve olaylar, Kirmanşah, Fars ve Nehavend'de bu kadar insanın katledilmesinin ve diğer taraftan da halkın bu ölçüde günah, haram ve fesat içinde olmasının sebebi nedir sizce? Bizler ve sizler Tahran'dayız değil mi, o zaman size Tahran'ı soralım. Bu şehirde hürriyet kelimesi duyulup yayıldıktan sonra ahali inancının ne kadar zayıfladığını, fesadın ve yozlaşmanın hangi ölçülere vardığını biliyor musunuz? Bir Yahudinin Müslüman çocuğuyla livata ilişki içine girdiğini hiç duymuş muydunuz? Kabadayı Salih'e sorun o zaman. Bir Yahudinin Müslüman kızının başörtüsünü çekip aldığını hiç duymuş muydunuz? Bu sene hepiniz gördünüz veya duydunuz. Ravzahânların ve Vaizlerin dediğine göre Şia evinin |İran| büyük simgesi olan ravzahânilerin, kurulan matem tekkelerinin sayısı ve halkın bu ibadetlere gösterdiği ihtimam bu sene yarı yarıya düşmüş durumda, terk edildi, diyebiliriz. Hiç böyle bir sonucu bekliyor muydunuz? Bu tarihe kadar Allah'ın üluhiyetinin Meşrüta olduğunu koca dünyada söyleyip veya yazan birisini hiç duydunuz mu? İnkârcılık olan sözü söylemişler.?* Bin üç yüz seneyi aşan ömrü içinde İslamın, Allah dostlarına güç versin, Küleyni,>* 


249 o Tevbe Suresi, ayet 74. (ÇN) 

250 El Küleyni olarak ün yapan Şeyh Ebü Cafer Muhammed b. İshak-i Razi (872-941): İmâmiyye 
Şiasının dört temel hadis kitabının birincisi olan Usülü Kâfi'nin (el-Kâfi) yazarıdır. Hadis konusunda ehl-i sünnet için Buhari ne ise Şia için Küleyni odur. (ÇN) 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Alemülhüda,”! Muhakkik?> ve Şehidin? gibi âlimleri seviyesinde olduğu söylenen dinde yenilikçilerden birinin yük taşıyan hayvan olarak resmedildiğini hiç duydunuz mu? 

Bir de küfür ülkelerinin âdetleri İslam topraklarında yeni yeni uygulanmaya başlandı. İslam ülkelerinde yas merasimi ve Kur'an hatminin Frengistan'ın emriyle düzenlendiği hicri tarihin hiçbir döneminde görülmemiştir. İslam payitahtının Cuma Camisi'nde Hazreti Sıdıka-yi Tahire (a.s.) için düzenlenen Fatiha merasiminde Frenk usulü çiçek dökmeler, Müslüman çocuk destelerinde kollarına siyah mendil bağlama, Allah'ın evine Zerdüşt cemaatini sokma, Fatiha merasiminde özellikle alafranga Paris hayranlarını görevlendirme ve sonra şeriatın büyükleri ve din adamlarımızın önde gidenlerini istekli veya kerhen o mübarek mekâna çekme neyin nesi?” Ey İslam ehli, hiç böyle bir hatim töreni gördünüz mü veya duydunuz mu? 

Hiç din önderlerinin Frenk madamlarının dizildiği bir kutlamada, İslam ve Müslime baştan aşağı ters düşen kalabalıkta mecburen bulunup hoşnut kalabileceklerini görmüş veya duymuş muydunuz? Neydi o Şam çarşısı, karşılama borazanları, havai fişek gösterileri, süferanın yabancı âdetlerine göre girişleri, o yaşasın yaşasın bağrışları, her tarafa asılan "Yaşasın Eşitlik", "Kardeşlik ve Eşitlik" levhaları. 

Madem öyle, bir de "Yaşasın Şeriat", "Yaşasın İslam", "Yaşasın Kur'an" diye yazsaydınız. Gerçekten Hâtem-ül Enbiya'nın ve İmam-i Zaman'ın gözü aydın. 
Ey Müslümanlar, ey Tahran ahalisi sizi Kur'an-ı Kerim'e, Emir ül-Mü'minin'e, Seyyid ül-Şüheda'ya ve İmam-i Zaman'a, ruhumuz ona feda olsun ant içiririz, eğer peygamberiniz o gün Nigâristan Sarayı'nın” önünde olsaydı ne buyururdu, lanet mi okurdu, tebrik mi ederdi? Meclis için güzel bir kutlama olmuş mu buyururdu yoksa İslam için iyi bir hatim töreni yapmışsınız diye mi buyururdu? 
Yaşasın Meşrüta mı yoksa "Siz Muhammed'in ümmetiyken ondan sonra bunu mu yaptınız"”7 diye buyururdu? 

İslami Millet Meclisi mezhepsizlerin düşmanı olsun Allahım. 


251 o Molla Muhammed Bin Molla Muhsin, on ikinci asır İmâmiyye âlimlerindendir. Alemülhüda 
lakabı kendisine babası tarafından verilmiştir. (ÇN) 

252 o Fahrülmuhakkikin, Ebu Tâlib Muhammed bin Hasan-i Hilli (1283-1371): Irak'ın Hille 
şehrindendir. Güya mecburen oradan Azerbaycan'a göç etmiş, daha sonra gene Hille'ye dönmüştür. Şianın büyük âlimlerinden. (ÇN) 

253 oŞemseddin Muhammed Bin Mekki (1334-1384): Fahrülmuhakkikin'in talebesidir. "Şehidin" 
denmesinin nedeni birinci şehit diye anılmasındandır. Şianın büyük fakihlerinden biridir. Bir Maliki fakihin fetvası ve Şafii bir fakihin onayıyla şehit edilmiştir. (ÇN) 

254 o Abdülhamid ve Hacı Seyyid Hasan'ın ölüm yıldönümünü anlatıyor. 

255 o Meşrutiyet yıldönümü kutlamalarını söylüyor. 

256 Feth Ali Şah zamanında Baharistan Meydanı'nın yanında inşa edilen çok zarif ve görkemli bir 
bağ ve içindeki saray. Halen müzedir. (ÇN) 

257 oBuanlamdaki sözü başka bir cümle yapısıyla Hz. Hüseyn Kerbela'da söylemiştir. (ÇN) 
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Allah'a sığınan heyetimizce Hürriyetçilere ilan ediyoruz, bunun gibi binlerce düzenbazlığa başvursanız da bir saat içinde yüz Babil sihri yapsanız da asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Sihir mucizeye galip gelmeyecektir, İslamın tezyifine ve ahkâmın tahrifine ruhumuz bedenimizde olduğu müddetçe boyun eğmeyeceğiz. Bir yaşındaki çocuk yüz yıllık bir yol yürüdüğü için vereceğimiz pek çok sayıda olumsuz örnek var ancak asrın fakihleri ve büyük âlimler, Allah onlardan razı olsun, daha çok üzülsünler istemiyoruz, söylenecek söz çok. 

Benim yakınlarımı ve benim kardeşimi öldürdüler 

Kardeşimin intikamını için ok atarsam yine ben vurulacağım.”8 

Şimdi, İranlı soyunda temiz fıtrata sahip kardeşlerimiz ve dindaşlarımıza soruyoruz; bu acayip fitneler, bu büyük fesatlar bu memlekette ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Bu olağanüstü durum yeni düzen getirildikten sonra ortaya çıkmadı mı? Saygı göstererek bu azgınlık ve fesadın Meclis'ten çıktığını ve bunların onun çocukları olduğunu söylemiyoruz, birlikte doğdular, diyoruz. 

Asrın durumunu, dünyada olup bitenleri ve işin gerçeğini herkesin bilemeyeceğini düşündüğümüz için anlatmayı görev bilmekteyiz. Zira bidatler ortaya çıkınca gerçeği anlatmak âlime düşer, diye buyurulmuştur. Ey din kardeşlerimiz, bu asırda sürekli yeni dinler, hukuk ve sınır tanımayan çeşit çeşit fırkalar türemiştir. Bu icat edilmiş fırkaların değişik adları var. "Anarşist", "Nihilist", "Sosyalist", "Natüralist", “Bâbist" gibi. Bunlar fitne fesat çıkarmakta fevkalade eli çabuk ve becerikliler. Bu işlerde antrenmanlı olduklarından girdikleri yeri dağıtıp perişan ediyorlar. Bu son iki takım yıllardır İran'a musallat olmuş, avamı şeytan gibi vesvese yoluyla aldatmak ve yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. 
Bunlardan biri Bâbiyye Fırkası, diğeriyse Tabiyye Fırkasıdır. Bu ikisi sözde ayrı görünse de ittifak içindeler ve İran için gerçek amaçları iki çok önemli iştir. İki şeyi değiştirmek istiyorlar, biri mezhep diğeri saltanat. İşe bakın ki bu ikisi kazara biz Müslümanların Millet Meclisi'ne girmiş, hâkim olmuş ve ciddi olarak Meclis'in İslami olmasına karşı geliyorlar. İran'ın Meclis'ini Paris'in parlamentosuna benzetmeye çalışıyorlar. Hazreti Hüccetülislam Velmüslimin Hacı Şeyh Fazlullah, Allah onu teyit etsin, bunların saygısızlığına maruz kalmıştır. Gazetelerde, gizli bildirilerde ve minberlerde kendilerine hakaretler edilmiş, töhmet altında bırakılmıştır. Meclis'in kutsiyeti için, bu iki hırsızı açığa çıkardığı için, bu iki rezil güruhtan kendisini ayırdığı için cehennem köpekleri gibi üzerine havlamaktalar. Bâbiler kendisinden çok korkmaktadır. Bu konudaki en vefalı lâlim| olarak farz olanı eksiksiz yerine getirerek haklılığını Arap ve Acem'den bütün Caferi âlimlere gösterinceye kadar Allah'ın yardımıyla geri adım atmayacak, bu yolda canını ve malını esirgemeyecektir. Bu rezillerin bağrış çağırış 


258 İslamiyetten öncesine ait Arapça bir şiir. Şairi El Hâris b. Va'le Elcezmi'dir. (ÇN) 
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ve vaveyla eylemleri, yabancı bir devlet, elçilik veya herhangi birinden büyük paralar alınmış yalanlarıyla Hazretlerini taciz etmelerinin sebebi budur. Yoksa herkes Horasan'ın Kâin'den büyük olduğunu bilir, herkes Savaş Bakanlığı'nın Sistan Valiliği'nden daha önemli olduğunu bilir. Veya milletvekillerinin milletin emin kişileri olduğunu bilir. Ancak açık ve çıplak yalan, çirkin ve sahte ithamlarla dolu o telgraf, milletin eminlerine yakışmadı. Bu hata, verilen anda ve müvekkillere hıyanettir ve azil sebebidir, bu işten haberi olmayanlar elbette bunun dışındadır. Meclis'in kuruluş amacı keyfi olarak yönetilen devlet, saray ve idari işlerin kanuna bağlanarak padişah ve saltanat heyeti tarafından yapılan baskı, zulüm ve talanının sınırlanmasıydı. Bugünkü bütün mülki ve dini fesadın çıkış kaynağı bu kararın gerçekleşmemiş olmasıdır. Bugün ise ihtiyaç duyulan yasaları çıkarmak için Paris parlamentosunun kanun kitapları getirilmiştir. Meclis'te o kanunlardan yararlanılmak isteniyor. Bunlar gaflet içindeler, Avrupa milletlerinin tedvin edilmiş bir şeriatlarının olmadığını ve başlıklar altında bir nizamname yazıp yürürlüğe koyduklarını bilmiyorlar.” Oysa ehli İslam olan bizim fevkalade oturaklı, doğru, sağlam, ilahi ve ölümsüz bir şeriatımız var. Zevali yoktur, hâkimin her durumda verebileceği karar için kesin hükümler buyurulmuştur. Demek ki İran halkının kanun ihtiyacı yalnız dünyadaki değişimler nedeniyle şeriat yolundan çıkan, fakihlerin deyimiyle Devlet-i Caire'ye |zalim devletl ve örfe göre istibdat devletinin siyasilerine dönüşmüş olan saltanat üyelerinin icraatlarıyla ilgili olanlardır. Nihayet, Meclis'in kurucuları olan hüccetülislamlar ve diğer Müslümanlar bu fitne fesadın ortaya çıkışına ve kaynağının da din ve devlet düşmanı Bâbiyye ve Tabiiyye olduğuna inanarak, Kanun-i Esasi'yi fesat içinde olan bu Mezhepsiz fırkaların etkisinden sonsuza kadar uzak tutacak kesin tedbirler aldılar. Nizamname-yi Esasi'de yer alması için dört kanun maddesi yazdılar. Bu maddelerden biri Kanun-i Esasi'ye Meşrüta yerine Meşrüa kelimesinin konmasıdır. Bir diğeri Kanun-i Esasi metnine Meclis'ten çıkacak kanunların bütün asırlarda geçerli olmak üzere Adil Müctehidler Heyeti'nce şeriata uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekliliğidir, bu madde hep birlikte yazdığımız şekliyle aynen eklenmelidir. 
Ve Adil Müctehidler Heyeti'nin seçimine Millet Meclisi kesinlikle müdahale etmeyecektir, heyet üyelerinin seçimi, heyetin işleyişi ve diğer bütün işleriyle asrın yetkin uleması yetkilidir. Bir de tamamen mezhepsiz fırkalar ve özellikle Bâbiler gibi dinden çıkanların yayılmasını önlemek için Hazreti Hüccetülislam Velmüslimin Ahund Molla Muhammed Kâzım'ın, gölgesi eksik olmasın, ilave edilmesi gerektiğini buyurdukları maddeyi de eklemeliyiz, kendilerinin verdiği 


259 Burada şeriat sözcüğü hem sözlük anlamıyla, yani kanun anlamında hem İslamdaki 
anlamıyla, yani ilahi kanun anlamında kullanılıyor. (ÇN) 
260 Şeyh Fazlullah'ın yazdığı Anayasa maddesi kastedilmektedir. (ÇN) 
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hükme itaat edilmesi gerektiği açıktır. Yani, Bâbiyye Fırkası, diğer zındıklar ve mülhitler için şeriat hükümlerinin işlemesi gerektiği maddesi Kanun-i Esasi'ye konması şarttır. 

Bir de (dördüncü olarak) Kanun-i Esasi'nin bizim mezhebin dışında olan yabancı yasalardan alınan diğer maddelerinin de İslam şeriatına uyarlanması için bütün hüccetülislamlarca düzeltilmiş olan bu maddeler aynen o deyimler ve düzeltmelerde hiçbir değişiklik yapılmadan kayda geçmelidir. Bu konuyu açalım, bütün din kardeşlerimize başlangıçta neydi, daha sonra ise ne olduğunu anlatmak için bir örnek verelim: Basın serbesttir diye yabancı yasalardan bir maddeyi alıp tercüme etmişler. Yani, birisi ne yayımlarsa yayımlasın kimse ona karışamaz, müdahale edemez. Bu yasa bizim şeriatımıza uygun değildir, dolayısıyla büyük ulemamız bunu değiştirip düzelttiler çünkü sapkın kitapların yayımlanması, meşru olmayan işlerin yayılması İslam dininde yasaktır. 
Hiç kimse halkı yoldan çıkaracak kitaplar yayımlayamaz veya Müslümanlar hakkında yalan veya kötü söz yazıp basamaz, halka dağıtamaz. Dolayısıyla Fransız Voltaire'in peygamberlere küfür dolu kitaplarını basmak, Seyyid Ali Muhammed-i Bâb-i Şirazi'nin Beyan kitabını yayımlamak, Bahailerin Allahı veya Peygamberi veya İmamı olan Mirza Hüseyn Ali |Bahaullah|, kardeşleri ve oğullarının yazılarını, dinsizlik dolu gazeteleri, Lâyihaları veya İslam ulemasına kötü söz ve küfürler içeren yazıları basmak Kur'ani kanunda yasaktır. Mezhepsizler bu işleri yapmak için bu kapının açık kalmasını istiyorlar. 

Ne ise, Mukaddes Zaviye'ye göç edenler olarak Kâhir, Gâlip, Müdrik ve Mühlik”! olan Allah'a ant olsun ki maksadımız bu gizli konuları gündeme getirmek, yalnız ve yalnız İslamın ve Muhammed (s.a.s.) şeriatının korunmasıdır. 
Ne zaman ki Müslümanlık, dindarlık ve Allah'ı tanımaktan dem vuran muhterem milletvekilleri bu dört maddeyle ilgili olumsuz tutumlarını ve engellemelerini bir tarafa bırakır bunları kabul ederse İslam âlimleri ve Müslümanlar tarafından bir baskıya maruz kalmayacak, Büyük Milli İslami Meclis de gerçek ve mukaddes konumuna oturacak, Allah temellerini sağlam kılsın duasını hak edecektir. 

Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır.?8? 


Osmanlılarla Sınır Çatışmaları 


Bu arada İran, Azerbaycan sınırında siyasi bir sorunla karşılaşmıştı, bazı olaylar yaşanmaktaydı. Osmanlılar, sınır anlaşmazlığı gerekçesiyle İran top- 


261 (oEsma-yi Hüsna'dan. (ÇN) 
262 o Kâf Suresi, ayet 37. (ÇN) 
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raklarına girmişlerdi. Kürtleri de rahat bırakmadılar, isyana ve talana zorladılar. Bu nedenle bir süredir Urmiye çevresinde kargaşa ve asayişsizlik vardı. 
Bugünlerde Kürtler Savucbulag yakınlarında harekete geçerken Urmiye çevresinde de Osmanlılarla çatışma başladı. 

Osmanlılarla |sınır| görüşmeler iki yıl önce başlamıştı.1284/1323 (1905) yılında bir kısım Osmanlı birliği Irak yönünden Poştkuh üzerine, başka bir bölümü de Kürdistan'dan Azerbaycan üzerine ilerlemişti. Poştkuh valisi savaşarak ilerlemelerine engel olmuştu. Azerbaycan'da da Tebriz'den gelen bir ordu |(0smanlıları| durdurmak için harekete geçmişti. Bu arada Rus ve İngiliz Elçileri Tahran ve İstanbul'da arabuluculuk için girişimde bulundu. Sonuçta iki arabulucu gücün temsilcilerinin de yer alacağı, İranlı ve Osmanlı temsilcilerden oluşan bir sınır komisyonu kurulmasına, olaylar hakkında görüşmeler yapılmasına karar verildi. Bunlar olurken İki Seyyid ve takipçileri Tahran'da Aynüddevle'yle mücadele ediyor, Meşrutiyet istiyor, İhtişamüssaltana da onları destekliyordu. 
Aynüddevle, bu olaydan yararlanarak onu Tahran'dan uzaklaştırmak için İran temsilcisi olarak Kürdistan'a gönderdi. 

İhtişamüssaltana uzun bir süre orada kaldı ancak bir sonuç alınamayınca Tahran'a döndü. Öte yandan Osmanlılar sınırdaki Kürtleri, köyleri basmaya, yağma ve kıyıma teşvik ettiler. Bu işlere her zaman hevesli olan Kürtler, özellikle hürriyet hareketi sonucunda devlet ve halk arasında ortaya çıkan düşmanlık nedeniyle düzenin ve güvenliğin bozulduğu bu ortamda fırsatı kaçırmadılar. 

Tir ayından (Haziran 1907) bu yana Urmiye ve Savucbulag'dan Tebriz Encümeni'yle Millet Meclisi'ne şikâyetler geliyordu. Urmiye'nin ileri gelenlerinden Mecdüssaltana Tebriz Encümeni'nin bilgisi dahilinde ordu toplamaya başladı. Encümen ona cephane ve teçhizat gönderdi. Osmanlıların adı geçmediği ve sadece yağmacı Kürtlerden söz edildiği için sorun ciddiye alınmamıştı, basit bir meseleymiş gibi düşünülüyordu. 

Mecdüssaltana topladığı orduyla şehrin birkaç fersah dışında kamp kurdu, yağmacıları kısa bir sürede kovarak düzeni sağladı. Ancak Mordad'ın 9'unda 
(21 Cemaziyelahir (1 Ağustos 19071) sabahleyin aniden çevre dağ ve tepelerde beliren Osmanlı birlikleri uyarıda bulunmadan top ve tüfek ateşi açıp savaşa başladı. Bir süre bunların Osmanlı birlikleri olduğuna inanamayan, yeniden sorun çıkarmak isteyen Kürtler olduğunu sanan Mecdüssaltana ateş açılmasını emretti. 

Ama top mermileri düşmeye başlayınca bunların Osmanlı askeri olduğunu anlayan Mecdüssaltana, onlarla savaşma emri almadığı, savaşacak yeterli asker, cephane ve teçhizatı da olmadığı için Osmanlı komutanına birini gönderip "Biz sizinle savaş halinde değiliz" diye haber yolladı. Yanıtı şöyle oldu: 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"Ama biz sizinle savaşmak için geldik. Böyle diyorsanız ordunuzu iki saat içinde çekip şehre dönmeniz gerekir." 

Mecdüssaltana, askere geri çekilme borusu çaldırıp utanç içinde şehre doğru yola koyuldu. Bu çatışmada birçok asker öldü, birçok çadır ve teçhizat yağmalandı. Ordunun yenilmiş ve hırpalanmış bir durumda dönmesi halkı üzdü. 
Öte yandan meydanı boş bulan Kürtlerin saldırganlığı arttı, her geçen gün farklı bir yerden mazlumların figanı yükseliyor, kadınlar ve çocuklar feryat figan içinde ağlayarak şehre sığınıyorlardı. Bu saldırı ve yağmanın önderlerinden biri, kardeşi Cafer Aga'nın öldürülmesinin intikamını almak için elini masumların kanına bulayan İsmail Aga (Simko) Şekkak'tı. Urmiye çevresindeki köylerin bir bölümü Şii bir bölümü de Âsuri'dir. Osmanlıların teşviki ve çoğunun Osmanlı Kürt'ü olmasının yanı sıra bu iki gruba düşmanlıkları nedeniyle de acımadan kan döküyorlardı. Urmiye Encümeni, Mecdüssaltana'nın yenilmesinden birkaç gün sonra Tebriz Encümeni'ne gönderdiği telgrafların birinde şöyle diyordu: 


"... Şehrin bütün köyleri yağmalandı. Ordunun silahları yağmalandı. Katledilen üç yüz elli Müslüman kardeşimizin şu anda şehir dışında olan cenazelerini defnedemiyoruz. Şehrin bütün ahalisi ıstırap içinde bu gece ne olacağını beklemektedir. Şehrin düşmesi an meselesi, Müslümanlar ölümü, katledilmeyi bekliyor... Yağmalanıp cinayet işlenmeyen köy kalmadı, çoğu şehre sığınmış durumda..." 


Söylediğimiz gibi aynı günlerde Savucbulag çevresinde de kargaşa hüküm sürüyordu, emniyet yoktu, üstelik Osmanlı Kürtleri sınırı geçerek köylerde katliam ve yağmayı sürdürüyordu. 

Tebriz ve Urmiye encümenleri olanları Millet Meclisi'ne bildiriyordu. 
Muhammed Ali Mirza ve Atabek'ten bir şey beklenmediği için Millet Meclisi 
11 ve 12 Mordad 3 ve 4 Ağustos 1907) oturumlarında bu konuyu görüştü. Vekiller, çok etkilendiklerini ve endişeye kapıldıklarını gösterdi. Bazıları bu ortamı fırsat bilip Atabek ve ihmalkârlığı hakkında sözler söyledi. Bazıları şöyle bir teklifte bulundu: Osmanlıların bu davranışına karşılık "züvvâr"ın? Irak'a gitmesini yasaklayalım, Necef ulemasına oradan ayrılıp İran'a geçmeleri için mektup yazalım. Bir vekil de "Onlar Azerbaycan kapısından girmişler. Biz Irak kapısından gireceğiz, bu işin hükmü budur" dedi. 

Rahmetli Behbehani, önce Osmanlı Sultanı'na telgraf çekilmesini, bundan bir sonuç çıkmazsa eyleme geçilmesini teklif etti ama bu öneri kabul görmedi. 


263 Züvvar (Fars.): Sözcük anlamı ziyaretçi, İran'da kutsal mekân ziyaretçileri için kullanılır. 
Burada Kerbela ve Necef'te Şiilerin kutsal saydığı yerleri ziyarete gidenler kastedilmektedir. 


(ÇN) 
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Meclis ordu gönderilmesinde ısrar etti. Ancak Muhammed Ali Mirza bunu dikkate almadı, oraya gidip bir çözüm bulması için Fermanferma'yı Azerbaycan'a vali tayin etmekten başka bir şey yapmadı. Fermanferma'nın Azerbaycan Valiliği uzun süredir düşünülüyordu ancak Tebriz Encümeni bu konuda sürekli olumsuz görüş bildirmiş, buna karşı çıkmıştı, durumdan yararlanarak istediklerini yaptılar. 

Urmiye'nin şikâyet ve feryatlarının bir kez daha (Tahran'a| ulaştığı 18 Mordad (1 Recep (10 Ağustos 1907)) Cumartesi günü konu Meclis'te görüşüldü, Fermanferma "Meclis'in iznini almak ve oraya dörtnala gitmek için geldim buraya" dedi. Ayrıca son birkaç gün içinde, Azerbaycan süvari ve piyadesine hazırlıklarını tamamlayıp Urmiye'ye doğru yola çıkmaları için telgrafla emirler gönderdiğini söyledi. Bu sözleriyle Meclis üyelerinin öfkesini yatıştırdı ve gerçekten hızla Azerbaycan'a gitti. Mordad'ın 30'unda (13 Recep (22 Ağustos 1907)) Tebriz'e vardı, Eyalet Encümeni ve hürriyetçiler vali olarak atanmasından duydukları hoşnutsuzluğa rağmen onu karşılamaktan ve ağırlamaktan geri durmadılar. 

Ancak birliklerin Urmiye'ye gideceği yönünde herhangi bir belirti yoktu. 
Muhammed Ali Mirza buna karşı olduğu için Fermanferma bir şey yapamadı, kaldı ki kendisi de bu işi yapmak istemiyordu. 

Urmiye'den feryatlar, yardım çağırıları gelmeye devam ediyordu. İşler öyle bir noktaya vardı ki Millet Meclisi'nde bazı vekiller şunu söylemek zorunda kaldılar: 

"Devlet ya bu işe çare bulup düşmanı durdursun veyahut bir şey yapmayacağını açıkça söylesin ki halk başının çaresine baksın." 

Bu türden ateşli sözler çokça söylense de görünür bir sonuç alınamıyordu. 
Muhammed Ali Mirza bu koşullarda bile inadından vaz geçmedi. "Osmanlı Devleti'yle görüşmelere başladık, bu meseleyi müzakere yoluyla halledeceğiz" diyerek bahane ileri sürdü. 


Atabek'in Entrikaları Açığa Çıkıyor 


Kötü tavırlarından endişe duyulmasına rağmen Fermanferma Azerbaycan'daki görevine iyi başladı. Kendisini Meşrutiyet yanlısı gösterdi, hürriyetçilerin canını sıkacak bir şey yapmadı. Ama aynı günlerde Hoy'da meydana gelen bir olay Atabek'in kötü niyetlerini olduğu gibi açığa çıkardı. 

İkbalüssaltana hikâyesini ve Maku Kürtlerinin o yörede yaptığı zulümleri anlatmıştık. Söylediğimiz gibi Atabek, Maku'ya gidip onu uygun bir dille davranışlarından vazgeçmeye ikna etmesi için hükümet adına İclalülmülk'ü görevlendirmişti. Eyalet Encümeni de başka bir yol bulamadığından kendisini temsilen Aga Naki'yi onunla gönderdi. Bunlar Maku'ya gittiler, İkbalüssaltana'yla konuştular ancak sonuç alamadan döndüler. 
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Bugünlerde bir şey daha oldu. Oradaki köyleri korumak için askerlerle birlikte Hoy'dan bir mücahit müfrezesi gönderilmişti. Kürtler onlara saldırmış, birkaçını öldürmüş, geri kalanlar da kaçmıştı. Kalavanes ve Zürâva köylerinde cinayet ve yağmadan da geri durmadılar. Çaresiz köylüler kaçıp şehre ulaşmayı başarmıştı. Bu olay Hoy halkının ağrına gitti. Zürâva'nın sahibi ve aynı zamanda oradaki devlet görevlilerinden Hacı Haydar Han-i Emir Tüman, Kürtlerle savaşmak için askerler ve mücahitlerden oluşan bir güç oluşturmak üzere oraya gitti. Onun nereye gittiğini bilen İkbalüssaltana şöyle haber gönderdi: 

"Ben, bunları Atabek-i Azam'ın emriyle yapıyorum." 

Atabek'ten gelen telgrafın bir suretini de yolladı. 

Emir Tüâman, telgrafhaneden soruşturulması için telgrafı şehre, valiye gönderdi. Telgraf şehirdeki mücahitleri öfkelendirdi, bir grup mücahit telgrafhaneye yöneldi. Bahçeye doluşan kalabalık, telgrafhane müdürüne sorular sordu. 
Müdür yanıt vermemekte direniyordu, bazıları sabırsızlık gösterip homurdanmaya başladı. Tam o anda birkaç el ateş edildi, hürriyetçilerden bir kişi öldü, ikisi yaralandı,?* telgrafhane müdürü de yaralandı. O kargaşa içinde telgrafı ele geçirdiler ve olanları öğrendiler. Telgrafı aşağıda veriyoruz: 


"Büyük Emirülümera İkbalüssaltana Cenapları, ululuğu artsın. Fitne peşinde olanlar hakkındaki telgrafınız geldi. Aktardıklarınız iyice anlaşılmıştır. 
Evvela hizmetlerinizin her zaman dikkate alındığını belirtmek isterim, size karşı muhabbetimiz en üst derecededir. Bunların bu denli vahşice davranmaları beni şaşırtmıştır. Bu durumları göz önüne alarak hareketlerinin değiştirilmesi ve sizin de müsterih olmanız için yapması gerekenler hakkında hükümete ve İclalülmülk'e talimat verdim. Şerefli Vâlâ Hazret Muhterem Şehzade Fermanferma Cenapları, ikbali daim olsun, Azerbaycan'ın Genel Valiliği ve Başkomutanlığına atanmıştır, önümüzdeki iki gün içinde hareket edecekler. Bu konuda kendilerine gereken talimat verilmiştir. Gereken hazırlıklar yapıldı ve yetecek kadar ordu da gönderilecektir. İnşallah bundan sonra bazı olaylara karşı ciddi tedbirler alınacak, bazı olumsuz gelişmeler tamamıyla duracaktır. Siz bu gibi olaylar karşısında umutsuzluğa kapılmayın, karamsar sözler söylemeyin. Elbette ki devlet işlerinizle ilgilenecektir, siz müsterih olun, o hudutlarda gönül rahatlığı ve gayretle hizmete devam edin. 


Atabek" 


Telgraf, İkbalüssaltana ile emrindeki Kürtlerin bu kanlı eylemleri, Saray'ın karşı çıkmayacağından emin oldukları için değil, doğrudan oranın emir ve teş- 


264 oHablülmetin, öldü diye yazdı. 
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vikiyle gerçekleştirdiğini açıkça gösteriyordu. Hoy mücahitleri bu telgraf nedeniyle müthiş öfkelendiler, ellerinde artık somut bir belge olduğu için Atabek'i açıkça suçlamaya başladılar. Bir suretini Encümen gazetesinde basılmak üzere Tebriz'e gönderdiler, hürriyetçiler burada da şiddetli bir protesto gösterisi yaptı. 

Bu olaylar, Fermanferma Tahran-Tebriz yolundayken meydana geldi. Söylediğimiz gibi Tebriz'e vardığının ilk günlerinde hürtriyetçilerin Atabek ve İkbalüssaltana'ya öfkeleri yüzünden çıkan hengâmeyle karşılaştı. Kendisinden kuşku duyulmaması için İkbalüssaltana'ya mecburen aşağıdaki telgrafı gönderdi: 


"Hoy'a: 

İhtişamlı İkbalüssaltana Başkomutan Cenapları. Azerbaycan'a tayinim ve Tebriz'e geldiğimden beri sizden herhangi bir mektup veya telgraf almamam çok şaşırtıcıdır. Hangi işte olduğunuz ve neler yaptığınız hakkında beni bilgilendirmiş değilsiniz. Vilayette olup bitenler ve sınır olayları hakkında herhangi bir rapor göndermediniz. Şimdi, sizin sağlığınızdan haberdar olmak için yazıyorum ve aynı zamanda ihtaren söylemek isterim ki Tebriz'e geldiğimden beri Maku halkı ve Maku Encümeni üyeleri hakkında beni şaşırtan ve hayrete düşüren haber ve söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Mevcut durum ve vilayette değişen ortam hakkındaki vukufunuza rağmen yaşanan vahşetin ve söylentilere neden olan eylemlerin gerçekleştiğine hiç ihtimal vermek istemiyorum. Vilayetteki ve sınır bölgelerindeki olayların ayrıntılarını, mevcut durumlarını, söylenti ve haberlerin gerçekliğini ve aldırdığınız karşı tedbirleri telgrafla bildirin ki işin aslına vâkıf olalım. Urmiye'ye gelince, bu işte askere ihtiyaç olacağı anlaşılıyor, bilemiyorum, devletin sınırındaki yetkili kişi ve devletin hizmetkârı olan siz cenapları bu zor zamanda, istenildiğinde Urmiye'ye beş yüz süvari gönderebilir misiniz? Bu görevi yerine getirmeniz lazım. Büyük Emirülümera Muhammed Paşa Han'ın Maku birlikleri hazır ve bir müddettir bir yere gönderilmediler, bir an önce hazırlanmalı ve onun komutasında veya bir iki yetenekli, liyakat sahibi deneyimli subayla Urmiye'ye gidilmeli ve bu görev yerine getirilmelidir. Bu konulardaki cevabınızı telgrafla bildirin. 


Fermanferma" 


Ancak İkbalüssaltana'nın Hoylularla arası kötü olduğu için bu telgraf ona otuz günden biraz uzun bir sürede ulaşır. İkbalüssaltana'nın verdiği yanıtı yeri gelince yazacağız. Bu noktada Tahran'a dönüp sığınma eylemindekiler hakkında birkaç şey daha söylemeliyiz. 
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Sığınma Eylemindekilerin Çalışmalarının Çapı 


Söylediğimiz gibi bunlar Abdülazim'de bir taş baskı matbaası kurmuşlardı, yazdıkları Lâyihaları basıp her yere gönderiyorlardı. Bu Lâyihalar etkili oluyor, halk arasında tartışma yaratıyordu. Uzak şehirlerdeki Meşrutiyet düşmanları bunları kullanıyordu. 6 Mordad (29 Temmuz) tarihli Lâyiha temelsiz şikâyetlerine iyi bir örnektir: 

"Kız okulları açmak, ravzahâni ve mukaddes şehirlere ziyaret için ayrılmış paralarla fabrika inşa etmek, yol ve caddeleri ıslah etmek, demiryolu yapmak ve bu paraları Frenk sanayilerini Jülkeyel çekmek için harcamak; Müslümanlarla, "Hazreti Ebul Fazl'ın kılıcına havale etmek' (bedduası)? sebebiyle veya 'Sırat Köprüsü adına' yemin etmeleri sebebiyle alay etmek." 

Böyle büyük bir hareketle savaşmak için sarılıp dayandıkları gerekçeler bunlar ve benzeri bahanelerdi. Ama bu temelsiz gerekçelere o günlerde halk inanıyordu, Şii mezhebi bu tür inanışlar üzerine kurulmuştur. Öte yandan Meşrutiyet ve Avrupai Kanun-i Esasi ile mezhep veya halkın dini arasındaki uyumsuzluğun bir çözümü de görünmüyordu. Farsça gazetelerde bu Lâyiha'ya verilen bazı yanıtlar çıktı ama doğrusunu söylemek gerekirse bunlar ikiyüzlülük ve aldatmacadan başka bir şey değildi. Tekrar söylüyorum: Ahund-i Horasani ve Hacı Şeyh Mazenderani'nin Necef'ten sağladığı destek olmasaydı, Seyyid Yezdi'nin işbirliği ve Osmanlı devletinin sağladığı büyük yardım ve himaye sayesinde Meşrutiyet'i yıkmaları işten değildi. 

Mordad (Temmuz 1907) Lâyihası yayımlandıktan sonra Lâyihalar konusu Meclis'te tekrar ele alındı. Vekiller "Bari matbaa kapatılsın" dedi. Meclis, bu konuda İlimler Bakanı'na baskı yaptı. İlimler Bakanı Tahran valisine yazı yazdı, vali de matbaaya el koyması için birini gönderdi. Ancak sığınmacılar direndi, Şah el altından onları desteklediği için bu iş başarılı olamadı. 

Hacı Şeyh Fazlullah ve yandaşları Ahund-i Horasani'yi kendi taraflarına çekecekleri konusunda çok ümitlilerdi, bunun için çok çalıştılar. Örneğin Ahund ve diğerlerine şu gibi telgraflar çektiler: 


"Sizin öğütlediğiniz 'Emr-i bil-ma'ruf ve nahy anil-münker' |Hakkı gösteren ve yanlışı men eden), zulmü ortadan kaldıran, İslam milletinin korunması ve umumun refahı amacını güden bir meclis bizim de isteğimizdir. Ama mevcut Meclis sizin açıklamanızdaki Meclis değil." 


265 (Hazreti Ebul Fazl, Hz. Ali'nin (r.a.) ikinci eşinden oğlu, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyn'in kardeşidir. 


Şii âleminde büyük bir makama sahiptir, Kerbela'daki şehadet öyküsü mersiyelere konu olmuştur. Çok cesur, gözü pek ve sert mizaçlı olduğundan kötüleri onun gazabına havale ederler. (ÇN) 
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Böylece onları Millet Meclisi'ni desteklemekten vazgeçmeye ve biz böyle bir Meclis'ten söz etmedik, bu Meclis bizim istediğimiz Meclis değil, demeye zorladılar. Ama onların tuttuğu yolu ve yaptığı işleri bilen Ahund ve Hacı Şeyh "Biz tam da Baharistan'da toplanmış olan mevcut Meclis'ten söz ediyoruz" diyerek yanıtlıyorlardı. 

Hacı Şeyh Fazlullah'ın özel kalemi, onun dilinden Necef'teki oğluna yazdığı mektupta şöyle diyor: 


"Heyhat, Hüccetülislam Velmüslimin Ayetullah Ahund |Horasani| hazretleri, yüce gölgesi uzasın, bu konuda kendi çıkarlarının esiri olan kötü niyetlilerin iftiralarını dinledi, inanç düşmanları ile dinden dönenlerin ortadan kaldırılmasında, şeriatın yüceltilmesi yolunda işbirliğine yanaşmadı. Diğer bütün olaylarda herkesin önüne geçerken bu olayda geri kaldılar." 


Hacı Şeyh Fazlullah kendi eliyle şunları yazıyor: 


"İnkârcıların gözü kör olsun, Allah'a şükür İslami hedeflerimizde başarıya ulaşmak üzereyiz. Yüzü karalık kömüre kalacak.” ... Hüccetülislam Velmüslimin Muhterem Ahund'un |Horasanil| artık şüphelerinden kurtulduğunu ümit ediyorum." 


Bunları, Ahund'a duyulan saygının ve rahmetlinin sağlam duruşunun bir göstergesi olduğu için buraya aldık. 

Kâtibi başka bir mektupta çalışmaların ilerlemesi hakkındaki ümidini şöyle ifade ediyor: 


"Yüce Tanrı'ya şükür olsun, büyük bir ilerleme kaydettik. Pek Muhterem Hüccetülislam'ın? haklı olduğunu, art niyetli olmadığını herkes açıkça ö$- rendi. Muhalifler, Hak batıla üstün gelecek derken halkı uyandıran mübarek Zaviye'nin neşriyatıyla uyanan halkı görüp şaşkınlığa düştüler..." 


Bir diğer Lâyihalarını burada veriyoruz. Lâyiha'da Şeyh Ali-yi Lahici adında birinin konuşması vardır. 24 Mordad (7 Recep (16 Ağustos!) tarihinde basılmıştır. Bahane bulma çabalarına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Gazeteler hakkındaki şikâyetlerinin çoğu yalandır, gazetelerde bu tür şeyler basılmamıştır: 


266 o "Kış geçer, yüzü karalık kömüre kalır." İran'da kullanılan bu deyim, yapılan kötü bir işin su 
yüzüne çıkacağı, kara günün geçeceği, yapanın yüzünün kara çıkacağı anlamında kullanılır. 
(ÇA) 
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"Bismillahirrahmanirrahim. Tahran sakinleri kardeşlerimiz ve yöre Müslürmanlarının düşüncelerini arz ederiz: Hangi Tanrı'ya inanıyor ve tapıyorsanız o Tanrı hakkı için bir an kulağınıza tıkadığınız gaflet pamuğunu çıkarın ve bu kısa konuşmaya dikkat edin. Allah'ın buyurduğu, 'İstinasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ayeti kerimesinde olduğu gibi bütün konular halkın anlayacağına yakın bir dille yazılmıştır. Sözlerimizde hakkaniyet görüyorsanız insaf üzere hiç duraksamadan Mukaddes Hazreti Abülazim'e muhaceret edenlerin söylediklerini tasdik buyurunuz. Böylece 'Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir' Hadis-i Şerif'i sizin halinize de uysun, Allah'ın gazabından korunmuş olun. Yüksek sesle sizlere sesleniyorum: Eğer bütün mahlukatı, yeri göğü yaratanı, yaradılışa dair akli, ilahi delilleri ve nakledilenleri inkâr etmiyorsanız...>? Peki, bütün saydıklarımıza inananlar bunlara rağmen bizim ile sizin aranızda ne oldu da bu kötü gelişmelere karşı güçsüzlük gösteriyorsunuz? Adaletin meclisi için zalimin zulmüne karşı isyan sesleri yükselince, Asrın Sultanı'ndan, Allah mülkünü ölümsüz kılsın, tek başına yürüttüğü saltanat yetkilerinin, devlet işlerinin idaresi ve halkın yaşamının iyileştirilmesi için gerekli kısmını iyi niyetli, mütedeyyin ve bilge kişilere bırakmasını rica ettiniz. Ancak ansızın karşımıza küfre dayalı muhtelif yazılar, rengârenk herzeler ve olduğu gibi hafif sözler dolu sekseni aşkın gazete, her taraftan gizli bildiriler ve ilanlar çıktı ve siz zayıf imanlıların eline tutuşturuldu bunlar. Siz de dua ve zikirlerinizi, sabah akşam Kur'an okumalarınızı, Hz. Hüseyn için taziyeleri bırakıp onları okumaya, onaylamaya veya sessiz kalmaya başladınız. Oysa siz, üç sene öncesi Mirza Musa Camisi ravzahâni merasiminde Kalküta Hablülmetin'in yazdığı 'Halk kururla parayı Hz. Hüseyn Türbesi ziyaretine harcıyor ve karşılığında Türbet”* adında bir avuç toprak getiriyor. Hac için büyük paralar harcıyor ve karşılığında zemzem adında biraz tuzlu ve acı su getiriyor' yazısı okunduğunda ağlama sesi ve feryadı arşıâlâya çıkan kimselerdiniz. Şimdilerdeyse gazetelere alıştınız, idrakiniz ve şuurunuz değişti. Artık Frenkler, Tabiiyye mensupları ve mezhepsizlere rağbet etmeye başlamışsınız. Yahudiler, Hıristiyanlar, Mecusiler, kâfir Bâbi Fırkası'yla ve Allah'ı, Resulü'nü, evliyayı, Kur'an ayetlerini, peygamberlerin hayat hikâyelerini inkâr edenlerle oturup kalkmaktasınız. Sizleri dünyaya tapan, mezhepsiz, hile peşinde olan dört kişinin memleketin gelişmesi ve zenginleşmesi, reayaya hürriyet yalan vaatlerine aldanmış görüyorum. Ulemanın dostlu-Şundan, hayırlı kimseler, mütedeyyinler, Hüccetülislamlar ve yıllardır uyduğu- 


268 İbrahim Suresi, ayet 4. (ÇN) 

269 Buradaki övgüler çeviriye alınmamıştır. (ÇN) 

270 Şianın secdede alnını koyduğu, Hz. Hüseyn türbesi toprağından yapılmış 23 cm ölçülerinde 
ve değişik biçimlerdeki nesneler kastedilmektedir. (ÇN) 
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nuz imamlardan yüz çevirdiniz, düşmanlığa başlamışsınız. Kendi kendime 'Suphanallah son iki oldu' dedim. Biri bu Milli Meclis'in kuruluşundan beri kısa müddette ortaya çıkan küfür dolu gazeteler, ikincisi cemaat namazı kılan sizlerin sözleri ve fiiliyatıyla cuma gecelerinin koruyucusu Hazreti Abdülazim'den ve kalbi inanışlardan yüz çevirip, yolunu kaybetmişlere inanmasıdır. Bu iki sorunun çözümü hakkında gaipten gelen ses bana şöyle dedi: Bir ömür halka hizmet eden ve Emir el-Müminin'in |Hz. Ali| emirlerine itaat eden, terki dünya eden ey münzevi fakir, her zaman müminlerin yaptıklarını hayra yorumladın, halkı kötü söz söylemekten ve yanlış iş yapmaktan uzak tuttun, neden fitnecilerin yalan dolanının ve günahkârların hilesinin farkına varmadın. Günün hırsızları kargaşa pazarının peşindeydi, ne zaman bir toplantı olsa, on kişi toplansa dördü Tabiiyye, biri Bâbi, ikisi Frenk hayranı”! üçü de On İki İmam Şfası, onlar da midelerinin kulu, şehvet düşkünü, laftan anlamaz zırcahil veya ümmiydi. Fazıl kişiler hayır ile şerri idrak edemezler de ne yaparlar? 
Şimdi, sözünü ettiğimiz kesimlerden seçilmiş yüz otuz milletvekilinden oluşan, Adalet adına kurulan bir Meclis var. Dahası, Ahmed Muhtar'ın |Hz. Muhammedl| dinini ortadan kaldırmak için imanlarını bu birkaç günlük dünyaya satanlar, ahiret hazzını dünyanın aşağılık birkaç dinar ve dirhemiyle değişenler uzun yıllar bugünleri arzulayıp duranlar. Bugünlere gelinmesi için İran'ın her tarafına bu tohumları ekenler, yeni okullar kurup baliğ olmayan çocukları Tabiiyye yapmak, Frenklere benzetmek, gözlük ve baston kullandırmak, kalpak ve pantolon ceket giydirmek, yüksek sesle konuşmak ve duvara işemeyi öğretmek için bu okullara götürenler, bütün bu mezhepsizler Millet Meclisi'ni kullandılar. Bu kabilden gazeteleri çirkin amaçlarına ulaşmak için araç haline getirdiler, imanı güçsüz Müslümanların içine götürüp yaydılar, halkın çoğunu gerçeklere uzak oldukları için aldattılar. Seçilmişler ve iyilikseverler hakkındaki hayırlı konuşmalar ve anlatımlar onların aleyhine kötülemelere dönüşmüştür. Bu habis ve vahim sonuçlara onların imanlı olduğuna inanmamız, acımasızlık, hile, aldatma ve yalanlarının çokluğu sebep olmuştur. Ey din kardeşim, Meclis nere mezhep nere, sen Meclis'e devlet işlerinin düzeltilmesi için mi gittin yoksa mezheple uğraşmaya mı? Bu da gazeteleri fesadı yaymaya teşvik ediyor. Kimilerini minbere çıkartıyor, Meclis'in kıyısından köşesinden onları onaylamak, seslerini yükseltmek ve sair halkı heyecana itmek için çağırıyorsun. 
Gazetelerin küfür yaymalarından soruyorsan Hablülmetin'i örnek verebilirim. 
Sözünü ettiği Hz. Hüseyn Türbesi'nin ziyareti ve Beytullah'ın haccı konusunun devamını bu Hablülmetin yüz seksen üçüncü sayısında getirerek, Osmanlı'nın Urmiye'deki katlettiklerini bahane gösterip karşılık vermek bahanesiyle halkın 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Rum toprağına ziyarete gitmesini durdurmasını istiyor. Veya Kafkas mücahitlerinin bildirisini basıp Tahran'a gönderdi, hatta Necef-i Eşref'e de gitti. Oradan ulema bu gazetenin peygamberin dininin artık eskidiğini, peygamberimiz ve İsa'nın Avrupa siyasetçileri ve bu devrin siyasal bilimcilerinin talebesi olduğunu yazdıklarını Tahran'a yazdı ve Meclis |gazetesinin| yüz kırk üçüncü sayısında çıktı. Dahası, Resulullah ve İmam hakkında konuşulmaması için ölümle, malına mülküne el koymakla tehdit etmişler, daha fazla ileri gitmeyin bundan sonra bu kabil bayatlamış saçmalıkları dinlemeyeceğiz, diye yazmışlar. Sür-i İsrâfil gazetesi peygamber dinini çocuk oyuncağı olarak nitelemiş, Kevkeb-i Dürri |gazetesi| eski inanış ve fiiliyatı için kendi ecdadının ahmak ve budala olarak anmış. Irak-i Acem |gazetesinin|) on üçüncü sayısı?” Millet Meclisi'ni Kâbe'yle aynı düzeyde saymış, hatta bazı ibarelerde ondan daha önde görmüş, halkı onu anlamaya hatta onları haktan batıla geçmeye çağırmış. Bilinen bildiride Nebi'nin buyruklarını kertenkele eti ve deve sütünün buharına bağladılar. 
Talıbof kitabında Kurban'ı, kurban etinin yenmesini ve zekâtı akılsızlık sayıyor. 
Fahrülislam kendi gazetesinde zekât, fitre, Aşura akşamı için mum bağışını ve diğer hayratı ilke dışı olarak yazmış, Kevkeb-i Dürri dini ilimler ve fıkıh eğitimini ömür ziyanı sayıp 'insan siyasetin ilerlemesi ve zenginleşme üzerinde çalışmalıdır' demiş. Bu ahmak, ölümün ve rızkın Allah'tan geldiğini anlamamış veya dinden çıkmıştır. Ey Müslümanlar insaf edin. Bu ilme hakaret, ahkâm-i şeriyeye dil uzatılması ve tahribi değil de nedir? Kevkeb-i Dürri, Hazreti Ebul Fazl'ın kılıcına havale etmeyi alaya almış, bir gizli bildiri İmam-i Zaman için evham diye yazmış. Nida-yi Vatan, belediye giderleri ve hanların tamiratı için fahişehaneleri, şarap satanları gerekli saymış. Gazete, Caferi ulemayı hayvanlara benzeterek çizmiş. Çirkin ve Güzel” gazetesi Peygamber (s.a.v.) ve Sultan Muhammed Ali Şah'ı iki sayfada çizmiş, Peygamber'i (s.a.v.) Arabistan memleketinin kanunlarını koyan kişi olarak tanımlamış ve Kur'an'la muhalefete kalkışmış. Hemen her toplantıda 'yaşasın hürriyet, kardeşlik ve eşitlik' diye bağırıyorlar. Yahudi bir adamın Müslüman çocukla livata yapması, diğer birinin namuslu |çarşaflı| kadınlara karşı çıkması gibi olaylar Yahudi, Hıristiyan, Zerdüştü Müslümanla eşit kılmanın ve slogan bağırışlarının sonucudur. O zaman ben de 'Bu gibi gazeteleri ilerlemenizin ve idrakinizin güç kazanması için gerekli sayıp çoluk çocuğunuzun rızkından kesip bunları alıp okuyorsanız vay halinize ey Müslümanlar' derim. Ehli İslam ve ulemadan hiçbir zaman onlarla aynı dinden olmamışsınız gibi uzak duruyorsunuz. Bu ulema İmam-i Zaman'ın 


272  Irakji Acem, Mirza Sâdık Edibülmemalik tarafından kurulan daha çok edebi içerikli gazete. 
(ÇN) 

273 Çirkin ve Güzel, Talebeler Birliği Encümeni'nin 1907'de Tahran'da yayımlamaya başladığı 
haftalık gazete. (ÇN) 
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gelişine kadar sizin önderlerinizdir, sizse bunları bin bir çeşit kusur ve para pul toplamakla itham ettiniz, buna da Meclis'in muhalefeti dediniz. Bu Meclis'in bazı üyeleri diğerlerini kötüler ama akşam olunca kendilerinden birinin evine gidip sabaha kadar içki ve şarap sofrasında keyif çatarlar. Bu dönemde zulüm İstibdat döneminin yüz katı olmuştur, zira İstibdat döneminde zalim bir kişi idiyse şimdi Meclistekilerin rüşvet ve çeşit çeşit zulmünden yüz zalim türemiştir. Bütün halk işten güçten kalmış geçim sıkıntısı içindeler. Böyle bir Meclis'e muhalefet edenleri de namaz, oruç ve hac gibi dinin gereklerinin inkârcısı gibi dinsizlikle suçluyorlar. Ne var ki beşikten mezara kadar bütün ibadetler, sözleşmeler, nikâhlar ve diğer işleriniz ulemanın elinde, bu fitneler ve düşmanlıklar bu Millet Meclisi'nin kurulmasından sonra yaşanmadı mı? Bu büyük iş gerçekleştikten, halk arasında ihtilaflar çıktıktan sonra din hırsızları ve hürriyetçilere kargaşa pazarı açılmış oldu, kendilerini Meclis'e sokup, Meclis işlerini ehil olanların elinden aldılar. Meclis'i fena düşünceleri ve kötü emelleri için aracı kıldılar. Muhterem ve iffet ehli seyyidleri, din talebelerini açıkça zulüm sopasıyla yaraladılar, ulemadan ve avamdan herkesi birbirine düşürdüler, amaçları Muhammediye kanunların tahribi olduğu için sevinç içindeler. Oysa Meclis din işleri değil hükümet işleri için kurulmuştur. Doğru söylüyorlarsa neden Hazreti Hüccetülislam Nuri'nin önerdiği ve Necef-i Eşref'in kabul görmüş büyük ulemasının, bereketleri daim olsun, birçok telgraf ve mektuplarla destek verdiği üç dört maddenin Nizamname-yi Esasi'de yer almasına rıza göstermiyorlar? 
Böylece o taraftan töhmetler, bu taraftan da maddelerdeki yanlışlar ortadan kalkmış olur. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler, ama inkârcılar hoşlansalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak!?* Ey Müslürmanlar insaf edin, bunlar mı Meclis'i tahrip ediyor yoksa bu İslamı zenginleştirmek için |Meclis adında) muazzam temel atıldığında önemli faaliyetlerde bulunmuş, büyük emek vermiş olanlar mı? Bütün Müslümanların kanun maddelerinin Muhammedi kanunlara uyumunu isteyip sıra yurtdışı kaynaklı kanunların düzeltilmesi ve şeriata uygun hale getirilmesine gelince dört Zındık ve Tabiiyye bunun amaçlarına uymadığını gördü ve tam hürriyet adı altında o muhterem kişilere düşmanlığa başlayıp zarar verip öldürmeye yeltendiler. Maalesef İslam ehlinde görünüşte Müslüman ve mümin olan bir grup da onlara katıldı, baskıyı o kadar artırdılar ki onlar Hazreti Abdülazim'e sığındılar. Sizler o kadar vefasız olmuşsunuz ki İmam-i Zaman'ın yanındayız diyorsunuz ama bu imtihan vaktinde bunu yapacağınıza kılıç dilinizi çekmiş o hazretin torunları- nın üzerine geliyorsunuz. Aferin, aferin bu din ve imanınıza. Allah'ın yeryüzünü hiçbir dönemde öndersiz bırakmadığını bilmiyor musunuz? O önderler Peygamberler ve Vasilerdi, ümmetin dünyasını ve ahireti düzene koyup yönetmek için peygamberlere kutsal kitaplarda kanunlar göndermiştir. Peygamberlerin mükemmeli olanı peygamberimize, ümmetlerin mükemmeli olan biz ümmeti için kıyamet gününe kadar geçerli olacak, mesela Avrupa ve Alman kanununa ihtiyaç kalmayacak, gelmiş geçmiş bütün kanunlardan daha mükemmeli Kur'an kanunlarını göndermiştir. Bu son peygambere gelen kanunlar eksik olsaydı yeryüzündeki halka hüccetinin eksik kalmaması için Allah onları tamamlayacak başka bir Hazreti Peygamber ve kanun gönderirdi. Ancak kimseyi getirmediğini görüyoruz, hatta o Hazretin kanunu bütün yabancılara kendi yasalarını ona bakarak düzenlesin, kulaklarına kıymetli küpe olsun diye getirmiştir. 
Dünyevi yaşamdan uzak ulema, Peygamberler ve Vasiler'den sonra Allah'ın dinini korumaya ve Mevla'nın emrine uyarak elden ele kendilerine kadar gelmiş olan kanunları halka ulaştırmaya görevlidir, halk da onların mukallidi olacaktır. Peki, ey ümmet neden ulemaya karşı bu kadar serkeş ve isyankârsınız? 
Neden bu kadar hakaret edip aşağılıyorsunuz onları? Şehirlerin çoğunda muhtelif mezheplerden kaynaklanan birçok ölüm ve kargaşalar yaşanırken neden dininizi ve kendi mezhebinizi unutmuş rahat rahat oturuyorsunuz? Sürekli "Ya Muhammed ya Kur'an' nidaları yükselten din adamları ve muhacir ulemanızı neden arayıp sormuyorsunuz? Ey İslam ehli, peygamberimiz 'Âlime ihanet bana ihanettir, bana ihanetse Allah'a ihanettir; ulemayı reddetseniz beni reddetmiş olursunuz beni reddetmeniz de Allah'ın reddidir' buyurmamış mıdır? 
Bütün fesatların kaynağı sizin muhalefetinizdir, ulemanın dinine bir halel gelmez. Dini koruma yolunda nice peygamberler, resuller, Hulefâ-yi Râşidin ve ulema-yi âlimin inatçıların elinden zulüm görüp katledildi, onların sövme ve lanetlerinden arındılar. Ey hevâ ve heves peşinde olanlar, ulemanın hak sözlerini neden avama batıl şeklinde aktarıyorsunuz? Halkın ahmaklarının peşinde gezip Necef-i Eşref'ten gelen ulemanın mektuplaşmalarını, hüccetülislamlar ve diğerlerinin telgraflarını şeytan gibi herkesten saklıyorsunuz veya değiştirip basıyorsunuz? Hazreti Abdülazim'e muhaceret edenlerden daha fazla Müslümanlık iddiasında olanlar tıpkı Beni Ümeyye gibi ayetlerle Hz. Hüseyn'in (r.a.) 
öldürülmesini farz kıldılar. Belki de fesat içinde olan bazı minber ehliyle kokuşmuş gazeteleri dört gün sustursanız, halkın geçim ve yaşamını aksatan encümenlerin kurulmasını durdursanız bu muazzam Meclis'in işi görülmüş olacaktır. Aslında siz yabancı yasaları da gözetmiyorsunuz. İngilizlerin bir meclisi yani parlamentosu olduğunu bilmiyor musunuz? Siz ise işlere müdahale aracı olarak Tahran'ın her köşesinde değişik adlar altında ve başka davranışlar gösteren meclisler?” kurmuşsunuz. Ey İslam ehli, memleket İslam memleketi, saltanat İslam saltanatı, ulema İslam uleması ve kanun Kur'an'ın sağlam kanunuyken dört mezhepsiz, fitne hayali ve batıla yol açmak için ecnebi kanunlarını memlekette uygulayabilir mi? Asla başaramayacaksınız, otuz kurur Müslürman olduğumuzu biliniz, karşınıza alırsanız ihtilaf ve kavga çıkacak ve hiç de bitmeyecektir. Siz mezhepsizler İslamdan ve akılcılıktan konuşuyorsunuz ve İslam ehlini birbirine düşüyorsunuz ama iman aklınız olmadığı gibi dünya hayatıyla ilgili de aklınız yok. Meclis'i bekler halde bırakıp halka Kanun'un biteceğini vaat ediyorsunuz, otuz kurur Müslümanı mezhepsiz yapacağınızı mı sanıyorsunuz? Allah'a yeminle İslamın gayreti yerinde duruyor, Tahran ve diğer şehirlerin uleması da yerli yerinde duruyor. Mutlak hürriyeti kan dökerek bile olsa İslam diyarına yerleştiremeyeceksiniz. Dökülen kanlar Meclis'teki işi güçlendirmeyecek, muradınızın gerçekleşmesine de yol açmayacaktır. Bırakınız da bütün millet Muhammedi Kanun'la Meclisi'ni düzene koysun. Söz bitti. 
Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır."?” 


Halk Atabek'in İstifasını İstiyor 


Bu arada Tahran'da Atabek'in kabinesi iyice gözden düşmüş, halk kabineyi açıkça suçlamaya başlamıştı. Birçok kişi kabineyi desteklediği için Meclis'i de suçluyordu. Meclis, Mordad'ın 12'si (24 Cemaziyelahir |4 Ağustos 19071) Pazar günü öğleden sonra toplantı halindeydi. Akşam toplantı sona erip vekiller dağılmaya başladığında Baharistan bahçesindeki kalabalık izleyici grubunda ülkede asayişin bozukluğu, hükümetin ilgisizliği ve Meclis'in zafiyetinden söz ediliyor, herkes bir şeyler hakkında konuşuyor, kimileri marşlar söylüyordu. 
Örneğin hürriyetçilerden Yahya Mirza konuşmasında Meclis üyelerini açıkça ve uzun uzadıya eleştirdi. İçişleri Bakanı'nın vekillere rüşvet verdiğini, vekillerin bu nedenle işlerin düzelmesine engel olduğu kanısına vardığını söyledi. 
Sonra bazıları Necef uleması tarafından Atabek için yazıldığı iddia edilen ve elden ele dolaşan "Tekfir Name"yi çıkarıp okudu, ağızlarına geleni söylediler. Bu konuşmalardan sonra ertesi gün çarşıların kapatılması teklif edildi. Hengâme bu şekilde sona erdi, herkes evine gitti. Bu, Atabek'in maskesinin düştüğünü gösteren bir örnekti. 

14 Mordad (26 Cemaziyelahir |6 Ağustos 1907)) Salı günü Meclis toplandığında Atabek'i desteklediği bilinen Seyyid Muhammed Taki, Yahya Mirza'nın konuşmasını aktararak o gece söylenenleri gündeme getirdi. Vekilleri aşağılayanların cezalandırılmasını isteyen uzun bir konuşma yaptı. Vekillerin çoğu bu yönde konuşarak kızgınlığını gösterdi, Yahya Mirza ile kardeşi Süleyman 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Mirza'nın yargılanmasını istedi. Meclis o gün zamanının büyük kısmını buna ayırdı ama bir sonuç çıkmadı, dışarıdaki olayların içeriye etkisi olmadı. 

Bu arada Urmiye'den birbirinin peşi sıra adalet isteyen telgraflar geliyordu. 
Sınırdaki yağmacı Kürtler, Mecdüssaltana'nın yenilgisinden sonra kendilerine engel olacak kimse kalmadığını görerek köylerde talana başlamıştı. Urmiye köylerinde Asüriler, Sünniler ve Şiiler bir arada yaşar. Kürtler Sünnilere dokunmadılar, diğerlerine kıyım ve yağmada sınır tanımadılar. Çaresiz köylüler tam verim alacakları hasat zamanında evlerini, tarlalarını bırakarak feryat figan içinde şehre kaçıyor, sokaklarda derbeder oluyorlardı. 

Rus Konsolosluğu, Hıristiyanlık adına ve gönül alma siyaseti güderek Asürilere kapısını açtı, onlara yiyecek, erzak ve para verdi. Amerikan ve İngiliz Konsoloslukları da aynı şekilde merhamet gösterdi. Osmanlı Devleti'ne şikâyette bulunup kırgınlıklarını bildirdikleri söylendi. Kendilerine sahip çıkıp koruyan bir devletleri olmadığı için bu olay Müslümanlara ıstırap kaynağı oldu. Bu nedenle sık sık Tahran'a telgraflar çekip yardım istediler. Bu telgraflar hürriyetçileri ve sayıları artan Tahran encümenlerini kamçılayıp isyan ettirdi. 

16 Mordad (28 Cemaziyelahir (8 Ağustos 19071) Perşembe günü otuz bir encümenin temsilcisi toplandı, hükümete bu konuda baskı yapması için Meclis'e mektup yazdılar. 

Peşinden, 29 Mordad (12 Recep (21 Ağustos 19071) Çarşamba günü Azerbaycanlılar Encümeni'nde bir başka heyecan ve hareketlenme başladı. 
Urmiye ahalisinden uzun bir telgraf geldiğini duyan Azerbaycanlılar Encümen'de toplandı. Önce telgraf okundu, sonra görüşmeye geçildi. Hükümetin durumu kasten görmezden geldiği söylendi. Aralarından biri, İçişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan tüccarıyla telefon görüşmesi yaparak devletin Azerbaycan'ın her tarafından süvari ve piyadenin Urmiye'ye gitmesi, orada ordugâh kurması emri verdiğini bildirdi. Diğerleri, büyük bir bağrışmayla itiraz edip bunların yalan olduğunu, hükümetin kendilerini tavşan gibi uyutmaya çalıştığını söyledi. Bağrışmalar giderek arttı, bazıları ağlamaya başladı. Sonunda, hep beraber Meclis'e giderek konuyu görüşmeye, kabinenin görevden alınmasını istemeye karar verdiler, gürültülü bir kalabalık halinde Meclis'e doğru yola çıktılar. Meclis'e vardıklarında Takizade, Mirza Fazl Ali ve Hacı İmam Cuma-yi Hoyi koşarak önlerine çıktı, onları yatıştırmaya çalıştı ama halkı sakinleştirmek mümkün olmadı. Sonuçta seçecekleri beş kişinin Meclis'e girerek kalabalık adına görüşebileceği söylendi. 

Seçtikleri beş kişi Meclis'e gitti, aralarından, Sâdık Rahimof konuşmaya başladı. Sani'üddevle para ve asker yokluğunu gerekçe göstererek Atabek'i savunmaya çalışıyordu. Sonra Meclis'te bulunan İlimler Bakanı Hacı Muhbirüssaltana'yla karşılıklı uzun bir konuşma başladı. Bu önemli tartışmayı olduğu gibi aşağıya alıyoruz: 


435 


Rahimof: "Bu halk adına soruyorum, bu İçişleri Bakanı iç güvenliğin sorumluluğunu almış mıdır almamış mıdır?" 

İlimler Bakanı: "Evet biz sekiz bakan sorumluluk almışız." 

Rahimof: "Bendeniz her sekiz bakanı muhatap alıp soruyorum, sorumluluk aldık, diyorsunuz ama neden içişlerini düzene koymuyorsunuz?" 

İlimler Bakanı: "Var olan gücümüzle elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." 

Rahimof: "Demek ki düzen için bu sekiz bakanın gücü yetmiyor. Her neyse bendeniz de halk adına size 'bu kadarına razı değiliz' diyorum." 

İlimler Bakanı: "Mutlu akşamımız istifamızı vereceğimiz akşam olurdu. Ancak birkaç gün önce de Meclis'te söylediğim gibi vicdanımız daha önce asayiş ve rahatlık içinde yaşayıp bu zor günlerde görevden kaçınmamıza elvermiyor. 
Geri adım atarsak eminim İran o gün darmadağın olur." 

Rahimotf: "O sizin hüsnü kuruntunuz." 

İlimler Bakanı: "Bu söylediğiniz söze halk rıza göstermeyebilir." 

Rahimof: "Bendeniz halk adına konuşuyorum. Bu sorumlu bakanlar kendi bakanlıklarının alanıyla ilgili işlere çekidüzen vermiyor veya bunun için bir engel varsa veyahut düzene sokmak istemiyorlarsa istifalarını memnuniyetle kabul edeceğiz. Halk adına söylüyorum: Bugünden itibaren on gün içinde bakanlar kendi idari düzenlerini kurup diğer vilayetlerdeki kargaşayı ortadan kaldırırlarsa ne âlâ, aksi takdirde istifa etmeleri gerekir, başka bir bahaneyi de kabul etmeyiz." 

Meclis Başkanı: "Peki." 

İlimler Bakanı: "On birinci gün birisi diğerinin kafasını kırarsa bakanları mı sorumlu tutacaksınız?" 

Rahimof: "Bendeniz adına düzensizlik denen şeyi kastettim, ona bakacağız." 

Hacı Muhbirüssaltana'nın sözlerinden ve ileri sürdüğü bahanelerden Atabek ile yandaşlarının halkın bütün bu baskısına rağmen istifaya niyetlerinin olmadığı, Meşrutiyet'i yıkana kadar görevde kalmak istedikleri anlaşıldı. Meclis'in Savaş Bakanı Kâmuran Mirza'yı istifa ettirmesi ve Adalet Bakanı Fermanferma'nın Azerbaycan valisi olması Tahran Hablülmetin gazetesinde "Bakanlar Bunalımı" başlıklı uzun bir makaleye konu olmuştu. Halkın hoşnutsuzluğunun yoğun olması nedeniyle kabinenin istifa edebileceği yazılmıştı ama bu kanı yanlıştı, Atabek boş bakanlıklar için iki kişi belirledi ve halkın hareketlenmesinin yaratacağı olumsuz sonuçları gidermek için bazı önlemler düşündü. Kısacası, halkın beklentisinin tersine yerini korumayı düşünüyor, direniyordu. Öte yandan, göreceğimiz gibi Meclis de ondan yanaydı ve vekillerin çoğu, özellikle Meclis Başkanı Seyyid Muhammed Taki ile diğerleri hilelerine tanık olmalarına rağmen onu desteklemekten vazgeçmemişlerdi. 
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Azerbaycanlıların Atabek'e Karşı Ayağa Kalması 


Bu sırada Azerbaycan'da da Atabek'e karşı açık bir düşmanlık vardı. Söylediğimiz gibi Hoy mücahitleri telgrafhaneyi basmış, Atabek'in İkbalüssaltana'ya çektiği telgrafı ele geçirmiş ve Encümen gazetesinde basılması için bir suretini Tebriz'e göndermişlerdi; bu olay Atabek'e nefretini göstermek, onu suçlamak için halka fırsat vermişti. 

O gün 29 Mordad (21 Ağustos 1907) Çarşamba, Urmiye'deki encümen üyeleri sorunları görüşmek için telgrafhaneye davet edildi. Encümen, görüşmeden sonra Meclis'e Osmanlıların üstünlüğü, Kürtlerin yağmacılığını ve halkın çektiklerini anlatan etkileyici bir telgraf gönderdi. Sonra da Atabek'in telgrafından söz edip bazı sert cümleler kullandı. 

Öte yandan İkbalüssaltana'nın Kürtleri, Hoy köylerinde yeni zararlara yol açıp yaralarına tuz bastığı için Hoy mücahitleri Atabek'in oyunlarını açığa çıkarmada yaptıkları gibi onu görevden alma çabalarına da önderlik yapmak istiyorlardı. Bu nedenle Atabek'in ya da Lâyiha'da yazıldığı gibi Eminüssultan'ın uzun uzun suçlandığı, "Hainüssultan" olarak tanımlandığı uzun bir Lâyiha bastırdılar. 

Aynı şekilde Meclis'teki vekilleri de suçlayarak kötülediler, Yahya Mirza'ya ve Süleyman Mirza'ya destek verdiler. Lâyiha'nın sonuna "Milleti heyecana getirerek Eminüssultan'ın kutsuz vücudunu bir devrimle bu topraktan atmak" gerektiğini yazdılar. Şunu da eklediler: 

"Bugün Hoy'dan heyecan yaratacak telgraflar çekilecektir. Tebriz halkı da hamiyet ve gayret göstererek, Tahran'a |bu konudal| kararlılık telgrafları çekmek için toplanmalı, bu ahlaksız devrildikten sonra işe yeni seçimlerle başlanmalıdır. Görevlerinde hata yapan bazı vekiller istibdadı yeniden kuracaklar. 
Tebrizlilerin gayret ve heyecanına rağmen Eminüssultan'ı bu sefer de görevden almazlarsa onun kutsuz vücudunu defetmek için bazı hazırlıklar yapılacaktır..." 

Bu etkili sözlerin Hoy'dan gelmesi şaşırtıcıydı. Kafkasya'dan gelen Mirza Cafer Zencani ve yanındakiler, göreceğimiz gibi Hoy'da mücahitler için sağlam bir zemin kurmuştu. Bu sözler onların ağzından çıkıyordu. Lâyiha'da söyledikleri gibi o gün telgrafhanede toplandılar, Tebriz'e ve diğer şehirlere aynı minvalde telgraflar gönderdiler, sonucu görmek için telgrafhanede beklediler. 

Tebriz'e gelince, Atabek'in İkbalüssaltana'ya telgrafı halka dağıtıldıktan sonra eylem için zemin hazırlanmıştı. 4 Şehriver (27 Ağustos 1907) Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece ve izleyen gün mücahitlerde coşkulu bir hareketlenme görüldü. Aralarından bazıları Atabek'in gönderdiği ve onun temsilcisi saydıkları Fermanferma'ya isyanlarını açık etmek niyetindeydi. Bundan korkan 


437 


Fermanferma bazı Encümen üyelerini çağırarak görüştü, Meşrutiyet'e bağlı olduğunu açıkladı. Bu da Mirza Aga İsfahani ile diğerlerinin onun bu tutumunu desteklemesine, mücahitleri yatıştırmasına neden oldu. 

Sonra, Şehriver'in 9'u (1 Eylül 1907) Perşembe günü Eyalet Encümeni gün başlarken toplanıp görüşmelere geçtiğinde, Fermanferma'dan iki üyenin yanına gelmesini isteyen bir haber geldi. Üyelerden, Hacı Muhammed Cafer-i Mümin ile Hacı Mir Muhammed Ali-yi İsfahani gönderildi. Gidenler yarım saat sonra Fermanferma'nın bir mesajıyla döndü. Şöyle diyordu: 


"Bana bildirildiğine göre Hoy'daki hürriyetçiler telgrafhanede toplanmış, halkı kışkırtmak ve Atabek'in görevden alınması talebinde kendileriyle işbirliği yapması için altı yedi yere telgraf çekmişler. Bunun bu dönemde doğru bir iş olduğunu sanmıyorum." 


Encümen'den bu hareketten vazgeçilmesini, ülkede karışıklığı önlemek için Hoy'a ve diğer yerlere telgraf göndermesini istiyordu. 

Bu mesaj Encümen üyeleri arasında tartışmaya yola açtı. Hoy'dan yeni gelen Lâyiha okundu. Fermanferma'nın niyeti Atabek'i desteklemekti, bazı üyeler ona meyletti ama diğerleri onun tarafından kullanılmayı reddetti, tartışma böyle uzadı gitti. Tartışmanın tam sıcak yerinde telgraf görevlisi odaya girerek istasyon şefinin Mirza Aga İsfahani'ye yazdığı bir notu verdi: 


"Feda olayım size, bu gece?” her şey bitti. O adam (Atabek) hayatını yitirdi, makamından ebediyen ayrıldı." 


Atabek'in öldüğü ya da öldürüldüğü anlaşıldı, herkesi sarsan bu haberle tartışma sona erdi. Sonra başka telgraflar da geldi, Hoyluların yapmak istediği şeyi Abbas Aga adında Tebrizli bir sarrafın çok daha iyi bir şekilde hallettiği anlaşıldı. 


Atabek Suikastı 


Söylediğimiz gibi Atabek istifayı düşünmüyordu. Meşrutiyet'i yıkmak için ta Avrupa'dan çağırılmış, Muhammed Ali Mirza dışında Rus hükümetiyle de bu konuda anlaşmıştı, herhangi bir şekilde istifası mümkün değildi. Boş olan bakanlıklara Mostofiyülmemalik ile A'lâülmülk'ü atadı. Ama halk durumdan memnun değildi. Meclis de uyarıda bulunmuştu, kendisine ya ülkede düzeni sağlaması veya istifa etmesi birkaç kez söylenmişti. Atabek, Muhammed Ali 


27/7 o Azerbaycan'da geçen geceye "bu gece" denir. 
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Şah'a bakanlar adına mektup yazıp ülkeye, Meclis'e ve Meşrutiyet'e bağlılığını ifade ederek sorunu halledebileceğini düşünüyordu; Şah da kendi adına vaatlerle dolu bir yanıt gönderirdi. Bu mektup ve alacağı yanıtla bütün hatanın Muhammed Ali Mirza'da olduğunu, Atabek'in kendisinin ilerlemeden yana olduğunu ve Muhammed Ali Mirza'yı da yumuşatmaya çalıştığını göstermeyi umuyordu. Bu (mektupları), Meclis'in ve halkın gönlünü vaatlerle bir kez daha almak, güvenlerini kazanmak, yeniden gündemlerini uygulamak, yalana başvurmak için kullanacaklardı. İranlıların çabuk inanma huyunu ve safdilliğini denedikleri için bu entrikanın başarılı olacağından emindiler. 

Şehriver'in 8'i (22 Recep (31 Ağustos 1907)) Pazar günü öğleden sonra Meclis toplantı halinde ve İki Seyyid Meclis'teyken bakanlar da geldi. Kısa bir tartışmadan sonra Atabek kürsüye çıkarak şunları söyledi: 

"Birinci olarak, kabinede bu sıralarda bazı değişiklikler yapıldı, yeni bakanlar takdim edilmek üzere bugün Meclis'te bulunmaktadırlar. Sayın Mostofiyülmemalik Savaş Bakanı olarak görevlendirildi, Sayın A'lâülmülk İçişleri Bakanı olarak atandı. İkinci olarak, bütün konular hakkında bakanlar kuruluyla birlikte hâk-i pay-i devletlerine şerefyap olduk. İşlerin düzeltilmesi için gereken her şeyi sunduk, yerine getirmemiz gereken bazı talimatlar verildi. Siz fazilet sahibi vekillere bu talimatlar hakkında bilgi vermek üzere Meclis'teyiz. Ayrıca, Meşrutiyet kanunlarının uygulanması gereğinin vurgulanması, siz fazilet sahibi vekillerin inşallah samimiyetle ele alacakları Kanun-i Esasi ile diğer kanunların tamamlanması için bir de ferman verildi. Kanun-i Esasi'yi kısa zamanda tamamlamalarının önemine işaret ediyoruz." 

Vekiller, baştan aşağı hayâsız bir yalan olan bu konuşmaya, artık seni desteklemiyoruz diye tepki gösterecekleri yerde akılsızca memnuniyetlerini belirterek kendisine teşekkür ettiler. Birkaç konuşma yapıldıktan sonra Atabek'in kullandığı bir vekil olan Seyyid Muhammed Taki-yi Herati, bakanların Şah'a yazdığı (kendilerinin maruzat dediği) mektubu ve Şah'ın verdiği (kendilerinin ferman dediği) yanıtı okudu. Burada veriyoruz. Vekiller şöyle yazmış: 


"Devletlerinin ayağının mücevher gibi olan mübarek toprağına kurban olalım. Zât-i Mülükanelerine yönelik devlet severliğimiz gereği Padişah'ın maslahatıyla aynı olan memleketin, devletin ve milletin iyiliği için bütün gerekenleri zamanında size söylemekle mükellef olduğumuza dair mübarek huzurunuzda Allah'ın kelamını şahit alarak taahhüt ettiğimiz üzere arz ederiz: Halkın perişanlığı, umumi dağınıklık ve memleketteki dururumun bozukluğu bundan fazla olamaz. Halk Meclis'ten işlerin düzeltilmesini istiyor. Meclis de kanunların ona verdiği yetkiye uygun olarak sorumlu Bakanlara dönüp Kanun-i Esasi'nin ciddiyetle uygulanmasını istiyor. Bu kanunların uygulanabilmesi için bütün 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umutlar siz Alâ Hazret Şehinşah'ın Bakan kullarına vereceği desteğe bağlıdır. 
Kanun-i Esasi doğrultusunda verilmesi gereken hükümler karara bağlanmadıkça Meclis'in şikâyetlerinin, halkın korkularının ve işlerin dağınıklığının durmayacağı elbette ki hak-i payileri nezdinde de açıktır. Bu işin sonunun kötüye varacağına da şüphe yoktur. Zât-i Şahanelerinin mübarek niyetinin biz devlet sever kullarınızınkiyle karşıtlık içinde olmadığından eminiz. Kullarınızın âcizane istirhamı, memleket erkânının sarsılmaması ve mübarek gönül rahatlığınız için Kanun-i Esasi'nin ciddiyetle uygulanmasını vurgulayan bir ferman çıkarmanızdır. Böylece kullarınızın mahzur olmadan hizmet vermesi önündeki engel kaldırılmış olacaktır. 

Gücümüz çok, cesaretimiz yok. Allah emir verirse kimse bu emre itaatsizlik edemez." 


Şah'ın Fermanı: 


"Cenab-i Eşref Atabek-i A'zam, Meclis'ten güç alan kanunların uygulanması her zaman arzuladığım ve amaçladığım şeydir ve hükümet ile Bakanların görevi de budur. Bakanlara her zaman, hiç tereddüde düşmeden gönül rahatlığıyla bu yönde hizmet vermelerini buyurmuşuz, gelecekte de buyuracağız. Gerekli desteğimiz Bakanların her birinin arkalarında olacaktır. Özelikle yazıyorum; Bakanlar bizim adımıza Kanun-i Esasi'nin bir an önce yazılıp tamamlanmasını Meclis'ten istesinler. Recep 1325 (Ağustos 1907|." 


Bunlar okunduktan sonra vekillerin saçma sapan konuşmaları yeniden başladı. Asayiş bozukluğu meselesi gündeme gelince Atabek kurnazca şu yanıtı verdi: 

"Bu, kanun olmamasından kaynaklanıyor. Kanunlar yazılıp Meclis'ten geçince bunlar ortadan kalkacak." 

Ayrıca birkaç hafta önceki oturumda olduğu gibi Bank-i Milli'yi hatırlatıp bu işin hızla bitirilmesini istedi. Oturumun kapanışında şunları söyledi: 

"Vekiller ile bakanların beraberliği, işbirliğiyle bütün meselelerin inşallah çok yakında düzeleceğini ve halkın taleplerinin karşılanacağını ümit ediyorum." 

Oturum bu sahte temennilerle sona erdi. Saf vekiller yüzlerinde tebessümle yerlerinden kalktılar. Bakanlar da çay içip nargile fokurdatmak, çubuk tüttürmek için birçok vekille birlikte yukarıdaki imarete çıktı, yatsıyı iki saat geçene kadar orada kaldılar. Atabek, tatlı söz ve kurnazlıklarıyla vekilleri kandırıyor, neşeli bir ruh hali ve huzur içinde onlarla konuşuyor, gülüp duruyordu. Hayatının son saatlerini yaşadığını, yaşamının orada geçireceği süreyle sınırlı olduğunu bilmiyordu. 
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Çay ve nargile faslı sona erince Atabek, Muhterem Behbehani'yle aşağı indi. 
El ele yürüyerek, konuşarak Baharistan kapısının dışına vardılar. Burada bir dilenci Muhterem Behbehani'den para istedi, onunla ilgilenen Behbehani iki üç adım geride kaldı. Yürümeye devam eden Atabek'in gözü faytonundaydı, yaklaşmasını gözlüyordu. Aniden kapının önünde beliren bir genç tabancayla üç el ateş etti. Üç kurşun da yerini buldu, biri de kenardaki bir seyyidin ayağına isabet edip yaraladı. 

Atabek yere düştü. Genç suikastçı kaçmaya başlayınca Meclis muhafızların- dan biri peşinden koştu. Genç onu da yaraladı ama artık ya şaşkınlıktan ya da kaçamayacağını anladığından kendini vurdu. Kurşun beynine isabet etti, yere düşüp anında orada can verdi. Atabek ölmek üzereydi. Eve götürmek üzere faytona koydular. Çeyrek saat sonra o da öldü. 

Atabek'in naaşını eve götürdüler, Kum'da defnetmek için yıkayıp kefenleyip hazırladılar. Genç suikastçının cenazesi ise öylece yerde kaldı. Kimse kendisini tanıyamadı, polis elbisesini çıkarıp aramaya başladı. Cebinde bulunan bir kartta şunlar yazıyordu: 


“Azerbaycanlı Sarraf Abbas Aga, 41 numaralı Encümen üyesi, Millet Fedaisi"?78 


Yirmi iki yaşındaki bu gencin Tebrizli olduğu, babasının adının Hacı Muhammed, kendi adının Abbas Aga olduğu, Tahran'da sarraflık yaptığı ve çarşıda birçok kişinin onu tanıdığı ortaya çıktı. Cesedini Baharistan bahçesine getirip toprağın üstüne attılar, ertesi güne kadar orada kaldı. Meclis'te ve Tahran'da birçok insan önceleri bunu iyi bir şey olarak görmedi. Emniyet teşkilatı da arkadaşları ile tanıdıklarının peşine düştü. Fedakâr gencin cenazesi toprağın üstündeydi, kimse yaklaşmaya cesaret edemedi. Emniyet soruşturmayı tamamlayınca onu yerden alıp saygısız bir şekilde kabristana gönderdi. 


Abbas Aga Kimdi? Neden Bu İşi Yaptı? 


Atabek suikastıyla ilgili birçok ilgisiz şey söylendiğini bilmek gerekir. 
Atabek'i Yahya Mirza'nın vurduğunu, suçu başkasının üzerine atmak için Abbas Aga'yı vurup düşürdüğünü söyleyenler veya Atabek'i öldürdükten sonra gizli görevi ifşa etmesin diye Abbas Aga'yı Haydar Emoğlu vurdu diyenler oldu. Ya da güya gizli bir Meşrutiyet yanlısı olduğu için Atabek'in ölüm emrini Muhammed Ali Mirza'nın verdiğine inananlar da var. Ama bunların hepsi geniş 


2/78 Browne şöyle yazar: "Cebinde iki adet kinin ester kapsülü ve bir parça cehennem taşı (gümüş nitrat) bulundu." 
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bir hayal gücünün ürünü olan veya fiyaka yapmak için uydurulan varsayımlardır. Bu konuda elimizde güvenilir bilgi bulunmuyor, konuyu inceleyip elde ettiğimiz bilgileri aşağıda yazıyoruz: 

Daha sonra yaptıklarından da anlaşıldığı gibi Atabek Meşrutiyet'i devirme konusunda kararlıydı. Aslında vekillerin çoğunu satın alıp Meclis'in gücünü eline geçirmişti. Bu durum çoğu hürriyetçinin o kadar canını sıkmıştı ki onu öldürmeyi arzuluyorlardı. 

Bu sırada Tahran'da, sonraları İran devriminin meşhur önderlerinden biri olan, genç ama cesur ve yetenekli bir hürriyet aşığı yaşıyordu. Bu genç, Hacı Eminüzzarb'ın elektrik santralinde mühendis olarak çalıştığı için Haydar Han-i Berki?” olarak tanınıyordu. 

Sonraki yıllarda "Haydar Emoğlu"? olarak ün yaptığından kendisini bu ismiyle anacağız. Bu Haydar Emoğlu, Selmaslıydı ancak Kafkasya'da büyümüş ve Tiflis'te elektrik mühendisliği okumuştu. İran'a gelmesi konusunda söylenenler şöyledir: Tebrizli bir tacir olan Rezayof, Meşrutiyet'ten bir iki yıl önce Meşhed'deki Hazreti Rıza Türbesi'ni elektrikle aydınlatmak ister, bu iş için Müslüman bir mühendis arar. O zamanlar yirmi yaş civarında olan Haydar Emoğlu'nu Tiflis'ten Meşhed'e getirir. Emoğlu, daha sonra buradan Tahran'a giderek şehrin elektrik santralinde çalışmaya başlar. Meşrutiyet Devrimi başladığında devrime katılır. 

Meşrutiyet'in ikinci yılında, Tahran'da encümenler kurulmaya başlandığın- da Azerbaycanlılar da Azerbaycan Encümeni adıyla bir encümen kurar. En güçlü ve en hareketli encümenlerden biri olduğunu söylemeliyiz. 

Haydar Emoğlu bu encümenin eylemcilerindendi, ayrıca Kafkasya İranlıları "İctimaiyyün Ammiyun Komitesi"yle bağlantısı olduğu da anlaşılıyor. 

Her ne ise, bu Haydar Emoğlu Atabek'e suikast yapma görevini üstlenir. 
Söylendiğine göre Takizade de bunu bilmektedir. Bu iş için kanı kaynayan, gayretli bir genç olan Abbas Aga'yı seçer, işin talimatını verir. Abbas Aga'nın ateş ettiği gün Haydar Emoğlu da Baharistan'ın önündeymiş. Hatta Abbas Aga'ya yardım etmek için askerlerin gözüne kum attığı söylenir ama bunun ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Abbas Aga'nın cebindeki kartta yazan "41 Numaralı Encümen" sadece bir isimdir. Böyle bir encümen hakkında herhangi bir yerde herhangi bir bilgiye rastlamadık. Bu isim binlerce insanın yüreğine korku salmış, yüzlerce kişi bu encümenin üyesi olduğunu iddia etmiştir. Bütün bunlar dayanaksızdır. 

Bu bölümü bitirirken eklememiz gereken son şey şudur: İngilizler Atabek'i Rus siyasetinin adamı kabul ettikleri için ondan rahatsızlardı, belki de öldürül- 


279 Elektrikçi Haydar Han. (ÇN) 
280 Azerbaycan'da sevilen yakın kimselere Emoğlu (Emmioğlu) denir. (ÇN) 
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mesini arzulamış ve Bay Takizade aracılığıyla bu işi önceden haber almışlardır. 
Her ne ise, suikast haberi birçok Avrupa gazetesinde çıktı, İngiliz gazeteleri bu konuda daha fazla yazı yazdı. Daha ilginç olanıysa Kalküta Hablülmetin'in Wales gazetesinden çevirdiği yazıdır, şimdi onu buraya alıyoruz: 


"Kafkas ve Azerbaycan Mücahitlerinin Gizli Encümeni çok güçlenmiştir. 
Resmi üye sayısı seksen altı bin yüz elliye, gizli üyeleriyse ise altı bin üç yüze ulaşmıştır. Yüz otuz iki istibdatçıyı takip etmek için bu gizli üyelerden kura usulü üç yüz yedi kişi seçilmiştir. Bunlardan her birine ağzı mühürlü zarf içinde gerektiğinde açılıp yerine getirmek üzere bir emir verilmiştir. Abbas Aga'nın ayakta çekilmiş bir fotoğrafını büyütüp Gizli Encümen'in bir köşesine asmış, birinin numarası Abbas Aga'nın numarasından büyük ve diğeri küçük iki boş çerçeveyi de iki yanına koymuşlardır." 


İngiliz gazetecinin bu saçmalıkları nereden aldığını bilmiyorum. Kendi deyişiyle bu kadar gizli olan bir encümenden yeri yordamıyla bu ölçüde bilgiyi, adları ve sayıları nereden bulduğunu bilmiyorum. Uydurma olduğunu ve okuryucuların ilgisini çekmek için yazdığını düşünebiliriz ama bu bir Avrupa gazetesi için inandırıcı olmaz. Burada bir sırrın olduğunu söyleyebiliriz. 

Haydar Emoğlu'nun Kafkasya Komitesi'yle bağlantısı olduğuna göre bu komiteden emir almasının muhtemel olduğunu da yazmalıyız. Bu ihtimal, Hoy mücahitlerinin Lâyihasının yukarıda verdiğimiz satırlarıyla kuvvetlenmektedir. Şöyle söylemişlerdi: 

“Tebrizlilerin büyük gayret ve heyecanına rağmen Eminüssultan'ı bu sefer de görevden almazlarsa onun kutsuz vücudunu defetmek için bazı hazırlıklar yapılacaktır..." 

Bu sözler, söylediğimiz gibi Kafkasya Komitesi tarafından gönderilen Mirza Cafer-i Zencani tarafından dile getirilmişti. Bundan, Komite'nin Atabek'i öldürme düşüncesinde olduğu anlaşılıyor. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 


SARAY NASIL SÜKÜNETE YÖNELDİ? 


—— Şe — 


Bu bölümde, Atabek suikastından ortamın Tophane Meydanı Ayaklanması'na elverişli hale gelmesine kadar geçen üç ay içindeki gelişmeler ele alınmıştır. 


Meclis'in Atabek'e Gösterdiği Yersiz Merhamet 


Atabek suikastı eşi benzeri olmayan bir şaheserdi. Bu şaheser, göreceğimiz gibi, saraylıların yüreğine korku saldı, yabancıların gözünde hürriyetçilerin saygınlığını artırdı. Her şeyden öte, olayların seyrini değiştirdi, meşrutiyet hareketinin tarihinde yeni bir dönem başlattı. Abbas Aga, yiğitçe büyük bir fedakârlıkta bulundu. 

Atabek, tertipçi siyasetleriyle hürriyetçi hareketi daha başlangıcında tasfiye etmek üzereydi. Kargaşa ve tahribata yol açmış, İran milletini küçük düşürmüştü. En kötü düşmanlar, hep deneyimli bir eski toprak olan Atabek gibi yüze gülenlerden çıkar. Abbas Aga, al kanıyla hürriyetçilerin yüzünü ak çıkardı. 

Ancak Millet Meclisi'nin bu eylemle arasına mesafe koyması, bu gencin fedakârlığını takdir etmemesi akıl alacak şey değildi. Atabek'in adamları üstünlük sağlayıp efendilerini iyiliksever bir adam, merhametli bir bakan, Abbas Aga'yı ise cani bir eşkıya gibi göstermeye çalışıyorlardı. 


445 


Suikast 8 Şehriver'ini 9'a (23 Recep (1 Eylül 1907)) bağlayan Pazar gecesi yapıldı. Ertesi sabah İki Seyyid ile birçok vekil gün doğarken Baharistan bahçesinde toplanıp olayı değerlendirdi. Meclis'in düşüncelerini içeren aşağıdaki telgrafı şehir encümenlerine gönderdiler: 


"Bütün Vilayet telgraf merkezleri valilere, vilayet ve eyalet encümenlerine bildirsinler: İçişleri Bakanı?! Atabek-i A'zam dün, ayın 23'ünde, usul gereği Savaş ve Adalet Bakanlarını takdim etmek üzere Meclis'te bulunuyordu. Yatsıyı iki saat geçe, Meclis oturumunun dağılmasından sonra Baharistan dışında arabasına binmek üzereyken kimliği bilinmeyen iki kişinin açtığı revolver ateşiyle yaralandı ve birkaç dakika içinde ruhunu Allah Teâlâ'ya teslim etti. Katil ya da katilin suç ortağı orada kendini vurdu ve öldü. Millet Meclisi bu suikastın kaynağını ve esas faillerini belirlemek için devlet büyükleriyle birlikte ciddi bir soruşturma başlatmıştır. Merhum Atabek-i A'zam'ın katledilmesi büyük bir kayıp, herkes için üzüntü ve keder nedeni olmuştur. Millet Meclisi'nin gücü sayesinde bu fitnenin kaynağı kolaylıkla bulunacak, suç ortakları ve yardakçılar cezalandırılacak, İran milletinin adalet isteği yerine getirilecektir." 


Öğleden sonra Meclis toplandığında olay hakkında görüşme başladı. İlk olarak Horasan vekili, Saray yanlısı Muhakkiküddevle söz aldı ve öfkeli bir konuşma yaparak şöyle dedi: 

"Değerli hizmetlerde bulunan böyle kişilerin bu gibi uğursuz belalarla karşı karşıya gelmemesi, hainlerin kesinlikle böyle eylemlere yeltenmemeleri için Meclis her tür tedbiri alma durumundadır." 

Onun peşinden Atabek'in sadık yandaşı Seyyid Muhammed Taki-yi Herati çarşı esnafının yazıp bizzat Meclis'e getirdikleri bildiriyi okudu. Tüccarı böyle bir bildiri hazırlamaya bu Seyyid Muhammed Taki ile Atabek'in yakınları zorlamıştı. Bildirilerinde, girişten sonra şöyle yazmışlardı: 


"Memleketin sadrazamı, bir numaralı Meşrutiyetçi, devletin ve milletin hizmetkârı, bu değerli kişi zulme maruz kalıp katledilmiştir, bu büyük bir olaydır, bu nedenle Muhterem Meclis, Bakanlar Kurulu ve şehrin valisinden bu gaddarca cinayeti işleyen katil ve azmettirenlerini bulup en ağır kanuni cezaya çarptırmalarını büyük bir saygı içinde istirham ediyoruz." 


Birkaç saat bu konuşmalarla geçti. Bazıları bu fırsatı |Meşrutiyet'e| karşı kötü niyetlerini açığa vurmak için kullandı. Diğerleri ya korkularından ya da 


281 Atabek aslında sadrazamdır, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nı yürüttüğü için herhalde 
böyle hitap edilmiştir. (ÇN) 
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hürriyetçiliğe yeterince eğilimli olmadıklarından sessiz kaldı. Polis ve adliyenin inceleme ve soruşturmasını izlemek için Meclis'in bir komisyon kurması teklif edildi ama kabul görmedi. Sonunda, o sırada Sultanâbâd'da olan Şah'a bir telgraf çekilmesine karar verildi. Telgrafta acıyı paylaştıkları ve başsağlı- 
$ı dilekleri bildiriliyor, soruşturma ve faillerin bulunmasında devletin kararlı davranması isteniyordu. 

Yalan ve hilelerine sıkça şahit oldukları Atabek'e sahip çıktılar. En şaşıttıcı olan şey ise bazılarının "Geçmişte olanları unutalım. Atabek, katıldığı son Meclis toplantısında Meşrutiyet'e büyük yakınlık göstermişti" mazeretini ileri sürmesiydi. Bazı akılsızlar onun yalan sözlerine değer veriyordu. 

Bütün bunlar Atabek'in Meclis üyelerinin çoğunu denetimine aldığının ve Meclis'i güçsüzleştirdiğinin göstergesiydi. Bu kadar iyi bir iş yapılmıştı ama Meclis böyle olumlu bir gelişmeye değer vermiyordu. Öte yandan Meclis dışındaki Meşrutiyet düşmanlarının birçoğu, devletin bu olay gerekçesiyle bazı hürriyetçi önderleri tutuklamasını isteyerek yaygara koparıyorlardı. Kendi çıkarlarından başka bir şeyle ilgilenmeyen Mecdülislam-i Kirmani'nin gazetesi Nida-yi Vatan, olayı anlatan ve "Allah'tan Geldik, Sonunda Ona Döneceğiz"?8 
başlıklı bir haberi siyah çerçeve içinde verdi. 

Öte yandan Şah'ın emri ve Meclis'in desteğiyle geniş yetkiler verilen Emniyet Müdürlüğü, Abbas Aga'yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle Mirza Sâdık Tahbaz'ı, Abbas Aga'nın çırağını ve başka bazı kişileri tutuklayarak hapse attı. 
Abbas Aga'nın kardeşi Tahran'dan kaçtı, kim olduğunu gizleyerek Kazvin'de intihar etti. 

Bazı çarşı esnafı, Abbas Aga'nın iki günü aşkın bir süredir toprak üstünde bırakılan cenazesini işbirliği adına defnetmek için istedi. Bunu kabul etmeyen emniyet, cenazeyi gece vakti aşağılayıcı bir biçimde defnetti. Önce üzerindeki yelek ve pantolonla bir çukura koyup üzerine toprak attıkları, ama sonra hürriyetçilerin bunu öğrenmesinden korkup çıkardıkları, kefenleyip yeniden defnettikleri söylendi. 

Üç gün boyunca Saray üstün durumdaydı, hürriyetçiler bir şey söyleyemiyor, itiraz edemiyordu. Ama zaman geçtikçe sesleri çıkmaya başladı. İlk olarak yeni çıkmaya başlayan Ruh-ül Kudüs gazetesi dördüncü ve beşinci sayılarında Atabek'e karşı makaleler bastı, Abbas Aga'nın cenazesine kötü davranılmasını kınayıp üzüntü duyduğunu belirtti. Diğer taraftan Azerbaycan Encümeni tutuklananları savundu ve polisin hareket tarzına karşı çıktı. Diğer encümenler de onunla aynı görüşte olduklarını açıkladı. Zaman geçtikçe benzer konuşmalar Meclis'te de duyulmaya başlandı. Sonuç olarak polis başka kimseyi tutuklamadı, sorun kapanmış oldu. 


282 Bakara Suresi, ayet 156. (ÇN) 
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Kimileri Abbas Aga'nın mezarını aramaya başladı, rahmetli Kadi |Hâkim)| Erdaki de kardeşi Mirza Ali Ekber'le birlikte bu iş için çabaladı. Bu gayretli gencin ebedi istirahatgâhını bularak üzerine tuğladan bir anıt yaptılar. Bu gencin ölümünün yedinci günü olan 15 Şehriver (29 Recep (7 Eylül 1907)) Cumartesi günü yaklaşık iki bin Azerbaycanlı, Tahranlı ve başkaları gencin yattığı yere yürüyerek mezarına çiçek demetleri bıraktı, onu hak ettiği gibi andı. Rahmetli Melikülmütekellimin ile Bahaülvaizin konuşma yaparak Abbas Aga'nın fedakârlığını övdüler. Böylelikle ona layık bir tören yapıldı. 

Tahran'da bunlar oldu. Söylediğimiz gibi Azerbaycan'da birkaç gün önce Hoy ve Tebriz şehirlerinde Atabek'e karşı eylemler olmuştu, öldürüldüğü haberi gelir gelmez sevinç gösterileri yapıldı. Tebriz'de bir mücahit müfrezesi, at üstünde yalın kılıç giden Kılıç Aga'nın arkasında yürüyüş yaptı. Müzik eşliğinde çarşıya giderek Meşrutiyet düşmanının öldürüldüğünü ilan etti. Esnaf, kutlamak için fenerleri yaktı. Azerbaycanlı olduğunu bilmedikleri için ilk birkaç gün Abbas Aga için bir şey yapmadılar. Azerbaycanlı bir mücahit olduğu anlaşılınca görkemli bir hatim töreni için hazırlığa başladılar. 28 Şehriver (12 Şaban |20 Eylül 1907)) Cuma günü Maksudiye Meydanı Camisi'nde hatim töreni yapıldı. 
O gün bütün mahallelerden kalabalık gruplar gelip gitti. Mücahitler düzenli saflar halinde bayraklarıyla ve müzik eşliğinde gelip gidiyordu. Bu tören ertesi gün öğlene kadar devam etti, hatim töreninin sonuna gelindiğinde Kafkasyalı mücahitlerden Mirza Gaffar-i Zunuzi Türkçe ve Farsça güçlü, duygulu konuşmalar yaptı. Günün anlamına uygun şiirler okuyarak herkesin yüreğini titretti. 
Konuşmasını şöyle bitirdi: 

"Kardeşlerim, mücahitlere katılın, bu merhum ve değerli kardeşinizin yerini alın, dinsiz hainleri sevgili vatanımızın kutsal sathından temizleyelim." 

Daha sonra Türkçe şiirler okumaya başladı: 


"Arkadaşlar kan dökün ta cüşa gelsin kâinat 

Sabit olsun ta cihana bizdeki azm-ü sebat 

Zillete umde müreccehdür şerefli bir memat 

Millete lazım değildir böyle efsürde hayat 

Zulm-ü istibdat devri derd-ü ye's eyyamıdır 
Arkadaşlar kan dökün, kan dökmenin eyyamıdır."?8 


O güne kadar böyle görkemli, mükemmel bir hatim töreni görülmemişti. 


283 "Arkadaşlar kan dökün coşsun kâinat 
İspat olsun dünyaya bizdeki azim ve sebat 
Zillette yaşamaktansa şerefli bir ölüm yeğdir 
Millete lazım değil böyle sönük bir hayat 
İstibdadın zulüm devri dert ve yeis günleridir 
Arkadaşlar kan dökün, kan dökme günleridir." (ÇN) 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Sığınmacıların |Abdülazim'den| Ayrılması 


Atabek suikastının sonuçları oldu. Bunlardan biri Meclis Başkanı Sani'üddevle'nin istifasıydı. Bu adam memleket meseleleriyle ilgilenen bir vatanseverdi ama yaptıkları, meşrutiyete gerçek anlamını veren halk eylemleriyle başının hoş olmadığını gösterdi. Dolayısıyla Meşrutiyet'i desteklemede çok hevesli değildi, bir anlaşmazlık belirdiğinde hemen Saray'ın tarafına kayıyordu. 
Söylediğimiz gibi Kanun-i Esasi'nin Necef ulemasına gönderilmesi fikrini ortaya atan da oydu. Bu da ya Meşrutiyet'i anlamadığını veya ona yakın olmadığını gösteriyordu. Ayrıca ailesinin Atabek'le çok eskiye dayanan bir ilişkisi vardı, kardeşi Hacı Muhbirüssaltana Atabek'in kabinesinde bakandı. 

Bu nedenle Atabek İran'a döndüğü günden başlayarak Sani'üddevle'nin Meşrutiyet'e karşı hoşnutsuzluğu giderek arttı, birkaç kez istifaya kalkıştı. 
Ama ağırbaşlı ve mülayim bir adam olduğu için Meclis istifasını kabul etmedi, onu ikna ederek makamında kalmasını sağladılar. Ancak Atabek öldürülünce Sani'üddevle Meclis'ten elini eteğini çekti, peşinden de istifa ettiğini bildirdi. 

Bu arada, İhtişamüssaltana Tahran'a döndü. Tanınmış bir hürriyetçi olan bu adam Tahran vekili seçilmişti ama seçilmesinden dönüşüne kadar sınır komisyonunda görevliydi. Vekiller onun gelişini bir fırsat olarak gördü, Sani'üddevle'nin bıraktığı göreve onu seçtiler, kimi vekiller evine giderek ona Meclis'e kadar eşlik etti. 

Aynı günlerde Muhammed Ali Mirza seçtiği yeni kabine listesini Meclis'e gönderdi: 

Müşirüssaltana, Başbakan ve İçişleri Bakanı; Sâ'düddevle, Dışişleri Bakanı; Mostofiyülmemalik, Savaş Bakanı; Kavamüddevle, Maliye Bakanı; Müşirülmülk, Adalet Bakanı; Mühendisülmemalik, Bayındırlık Bakanı; Mecdülmemalik, Ticaret Bakanı; Neyyirülmülk, Eğitim ve Dini Vakıflar Bakanı. 

Konu Meclis'te ele alındı, hükümet üyelerinin çoğunun malum aylak saraylılardan seçilmesi nedeniyle vekillerin çoğunun sanıldığının aksine kötümser olduğu ortaya çıktı. Dahası, Dışişleri Bakanı Sâ'düddevle Meclis'ten hep uzak durmuş, onu sürekli eleştirmiş, kenara çekilmişti. Ama Meclis de işe yaramaz bir kurum haline getirildiği için bu endişelere rağmen listeyi kabul etti; hükümet üyeleri 24 Şehriver (8 Şaban (16 Eylül 1907)) Pazar günkü oturumda takdim edilmek üzere Meclis'e geldiğinde kimse ağzını açıp bir eleştiride bulunmadı. 

Atabek suikastının başka bir sonucu Hacı Şeyh Fazlullah ile diğerlerinin eve dönmesi oldu. Abdülazimdekilerin masraflarını Atabek kendi cebinden karşılıyordu, öldürülünce oradakilere para veren kalmadı, hocalar sıkıntıya düştü, ihtilaftan vazgeçip Tahran'a dönmekten başka çareleri kalmadı. Küçük düşmemek için buna bir kılıf bulmaları gerekiyordu yoksa iyice rezil olacaklardı. Dolayısıyla gene İki Seyyid'in eteklerine yapıştılar, Behbehani'nin damadı Sadrülulema'nın bir soru önergesi yazıp Meclis'e göndermesine karar verildi. 
Bu önergede Meclis'e meşrutiyet ve anayasanın ne anlama geldiği, Meclis'in "Şeri hükümlere" müdahale edip etmeyeceği, görevinin örfi yasalarla sınırlı olup olmadığı sorulacaktı. Meclis de sığınmacıların beğeneceği bir yanıt verecek, İki Seyyid buna mühürlerini basacak, bu yanıt onların eve dönmesi için bir kılıf olacaktı. 

Bu, İki Seyyid açısından Hacı Şeyh Fazlullah ve yandaşlarına yönelik gereksiz bir nezaket ve duygudaşlık eylemiydi. Ne ise, Sadrülulema emre uyarak bir soru önergesi hazırladı. Meclis de bu önergeye uygun bir yanıt verdi. İki Seyyid ile Aga Hüseyn Rezevi altına birkaç satır yazdılar, mühürleyip imzaladılar. Bu soru ve yanıt, Meclis'in 18 Şehriver (2 Şaban (10 Eylül) Salı günkü oturumunda Hacı Şeyh Fazlullah'ın veya başkasının adından söz edilmeden okundu. 

Sığınmacılar belgeyi alınca Hacı Şeyh Fazlullah, Seyyid Ahmed Tebatebai ve Hacı Mirza Hasan altına mühür bastı. Meclis isteklerini kabul etmiş, bir zafer kazanmış gibi yaptılar. Bunu gerekçe göstererek 25 Şehriver (Şaban'ın 9'u 
(17 Eylül) Salı günü şehre döndüler. Evlerine giderek sessizliğe gömüldüler. 
Sığınmacıların sertlik ve yaygarayla başlayan macerası sessizce ve utanç içinde sona erdi. İki sonuç aldılar: Birincisi kendilerini küçük düşürdüler, ikincisi Meşrutiyet'i ve Meclis'i kötüleyenleri yüreklendirdiler. 

Hacı Şeyh Fazlullah'ın kâtibi, bu konuda onun Necef'teki oğluna yazdığı mektupta şöyle diyordu: 


"İmam-i Asr'ın (s.a.) bereketiyle Hazreti Aga'nın, ruhumuz ona feda, bütün istekleri elde edildi. Hazreti Hüccetülislamlar ve Meclis imzaladı. Şah'tan Meşrutiyet Fermanı almaktan bin kat daha zor olan bu yazı alındıktan sonra Hazreti Aga, ruhumuz ona feda, şehre dönmeye karar verdi." 


Bunlar, o soru önergesiyle verilen cevabı basıp dağıttılar. Fotoğraflarını çıkartıp her yere gönderdiler. 


1907 Rus-İngiliz Antlaşması 


Söylediğimiz gibi, Atabek'in öldürülmesi Meşrutiyet'in ilerlemesinin önündeki muazzam engeli ortadan kaldırdı, bundan sonra herkes ilerlemenin daha rahat ve hızlı olacağını düşünmeye başladı. Ama heyhat, aynı günlerde Meşrutiyet'in önüne bir başka büyük engel daha çıktı. Bu engel Rus ve İngiliz devletleri arasındaki 1907 antlaşmasıydı, aynı günlerde bu devletlerin gazetelerinde haberi yayımlandı. İki devlet arasında bir süredir bu antlaşmayla ilgi- 


450 


li görüşmeler yapılıyordu. İki ülkenin gazeteleri bunu haber yapmış, Kalküta Hablülmetin'i bunun İran'da yol açacağı olumsuz sonuçlarından duyulan korkuyu dile getiren makaleler yayımlamıştı. Bunun peşinden antlaşma tamamlanmış, 31 Ağustos'ta (Atabek'in öldürüldüğü gün olan Şehriver'in 8'i) iki hükümetin temsilcileri tarafından St. Petersburg'da imzalanmıştı. 

Bu antlaşmanın tarihçesi şöyleydi: Rus ve İngiliz devletleri İran'da sürekli rekabet halindeydi. Muzaffereddin Şah ve Nâsıreddin Şah zamanlarında her biri İran'da diğerinden daha çok "imtiyaz", daha geniş bölge hâkimiyeti elde etmeye çalışmıştı. Her biri diğerinin gelişmesini baltalamaya, menfaatlerini törpülemeye çalışmıştı. Ruslar, yıllar boyunca ordularını İran'a sokmayı istemiş ama ne zaman bu işe kalkışsalar İngilizler diplomatik manevralarla engel olmuştu. 

Dolayısıyla, bu iki devletin İran'daki varlığı ülkeye büyük zarar veriyor olsa da rekabetleri (İran'ın) yararınaydı. Ama şimdi Almanya'nın Avrupa'da çok güçlendiği, bu iki devlet Almanya'yla bir savaşın yaklaştığını gördüğü ya da kendileri böyle bir savaş çıkarmaya niyetlendiği için işbirliği yapmalarının, çekişme ve rekabeti bir tarafa bırakmalarının doğru olacağını anlamışlardı. Bu nedenle birbirinin işine karışmadan, birbirine zarar vermeden müdahalede bulunmak ve imtiyazlar sağlamak için bu antlaşmayla ülkeyi ikiye bölen bir sınır çizmişlerdi. Aslında İngilizler Avrupa'da Rusların kalabalık ordusuna ihtiyaçları olduğunu görmüş, Avrupa siyasetlerini sürdürmek için Asya siyasetlerinden taviz vermiş, Rusları hoş tutmak için önlerini açmışlardı. 

Bu antlaşmanın İran'a zararı Rus hâkimiyetinin artması, |Rusların| daha fazla baskı yapıp daha fazla sorun çıkarmalarıydı. Bir başka zararı da Rus devleti İran Meşrutiyeti'ne düşman olduğu için Muhammed Ali Mirza'nın hürriyetçilerle mücadelesinde daha saldırgan bir tutum alabilecek, daha inatçı davranacak, Rusların da ona açıkça yardım edecek olmasıydı. 

Şunu söylemeliyiz: Muhammed Ali Mirza'nın Meclis ve Meşrutiyet'e ilerideki düşmanlıklarının büyük bir bölümü, Meclis'in topa tutulması, Rus Ordusu'nun İran'a girmesi, Azerbaycan ve Gilan'daki zalim davranışları, Muhammed Ali Mirza'nın 1290'daki (1911) dönüşü, o uğursuz ültimatom, bunların hepsi bu antlaşmanın sonuçlarıydı. Avrupa'da 1914'te Dünya Savaşı başlamasa ve savaşın sonunda Büyük Bolşevik Devrimi olmasa Allah bilir bu antlaşma nedeniyle İran'ın başına neler gelecekti. 

Antlaşmanın bazı bölümlerini buraya alıyorum: 


İran Konusundaki Antlaşma 


İngiliz ve Rus devletleri İran'ın toprak bütünlüğü ve istiklalini gözetmeyi birlikte taahhüt eder, bu ülkenin her tarafında düzenin korunması ve barış 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içinde gelişmesini samimiyetle ister. Bütün ülkeler için ticari ve sınai hakların her zaman eşit olarak sağlanmasından yanadırlar. Adı geçen her iki devletin coğrafi ve iktisadi açıdan, bir taraftan Rusya'yla, diğer yandan Afganistan ve Belucistan'la olan mücavir veya sınır eyaletlerinin güvenlik ve düzenine özel ihtimam göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle kendi çıkarlarına ters düşen her çeşit ihtilaftan uzak durmak için İran'ın yukarıda sözü edilen eyaletlerinde söylediğimiz deliller mucibince aşağıdaki fasıllarda anlaşma sağladılar: 

Birinci Fasıl: İngiliz devleti, Kasr-i Şirin'den İsfahan, Yezd ve Haliç?“ yolu üzerinden Rusya ile Afganistan sınırın kesiştiği noktaya kadar uzanan çizginin üstünde kalan bölgede kendine veya reayasına veya diğer ülkelerin tebaalarına yardım etmek için demiryolları ve diğer yolların imtiyazı, bankalar, telgraflar, taşımacılık, sigorta ve benzeri hiçbir siyasi veya ticari ayrıcalık istemeyeceğini taahhüt eder. 

İkinci Fasıl: Rus devleti de Afganistan hududundan başlayıp Kazbek Kızıl Beyl, Bircend, Kirman ve Bender Abbas |Limanı'na| uzanan yolun ötesinde kalan yerde kendisine, tebaasına, diğer devletlerden hiçbir kimseye yardım için demiryolları ve diğer yolların imtiyazı, bankalar, telgraflar, taşımacılık, sigorta ve benzeri hiçbir siyasi veya ticari ayrıcalık istemeyeceğini taahhüt eder. Ayrıca Rus devleti zikredilen yerlerde İngiliz devletinin bu gibi imtiyazların verilmesine yardımcı olmasına herhangi bir surette karşı çıkmayacaktır. Bu bölgenin de Rus devletinin daha önce sayılanlar için hiçbir imtiyaz istemeyeceğini taahhüt ettiği bölgeye dahil olduğu açıktır. 

Üçüncü Fasıl: Rus devleti, İran'ın birinci ve ikinci fasıllarda sözü edilen çizgiler dahilinde kalan bölgelerinde İngiliz reayasına verilen imtiyazlar için daha önce İngiliz devletiyle danışma veya anlayış birliğine gerek duymadan karşı çıkmayacağını taahhüt eder. İngiliz devleti de İran'ın o bölgelerinde Rus reayasına verilen imtiyazlar için aynı taahhütte bulunur, ayrıca birinci ve ikinci fasıllarda sözü edilen bölgelerde halen bulunanların kalacağını da taahhüt eder. 

Daha garip olan ise bu antlaşmayla ilgili görüşmelerinin İran hükümetine bilgi verilmeden yapılması, İran'dan temsilci davet edilmemesiydi. Üstelik Şehriver'in 8'inde (31 Ağustos 1907| Petersburg'da imzalanmasına rağmen Dışişleri Bakanlığı'na Mehr ayının 8'inde (23 Şaban (1 Ekim 1907)) bilgi verilmişti. 
Aslında, Kalküta Hablülmetin'i böyle bir antlaşmanın imzalanacağı ve büyük zararlar vereceği konusunda bir yıl önce birçok makale yayımlamış, İran'ı uyarmıştı. Daha sonra antlaşmanın imzalandığı yayılınca Tahran Hablülmetin'i bir makale dizisi yayımladı, bazı bilgiler verdi. Bu, gazetenin tanınma nedenlerinden biri oldu. 


284 İran Körfezi kastedilmektedir. (ÇN) 
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Her ne ise, Mehr ayının 10'u (25 Şaban (3 Ekim 19071) Pazartesi günü Meclis'te bu konu görüşüldü. İngiliz Elçiliği'nin Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektup ve antlaşmanın metni okundu, bazı vekiller konuşma yaptı. Ama gerçek şu ki vekillerin birçoğu ne büyük zarar vereceğinin farkında değildi, bu yüzden gerekli coşku ve heyecan yoktu. Buna rağmen aşağıdaki yanıtı verdiler: Bu antlaşma sadece Rus ve İngiliz devletleri arasında geçerlidir. Biz kararlarımızda özgürüz, istersek güneyde bir Rus'a veya kuzeyde bir İngiliz'e imtiyaz verebiliriz. Antlaşmaya boyun eğmeyeceklerini bu şekilde ilan ettiler. 

Bu antlaşma Meclis dışındaki hürriyetçileri de rencide etti. Meşrutiyetçi hareketin başından beri hürriyetçileri destekleyen, onların saygısını kazanan İngiliz devleti, saygınlığını yitirdi, büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Bunu fark eden İngiliz Elçiliği İran Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta şunları yazdı: 


"Bu antlaşma İran'ın hürriyet ve bağımsızlığına herhangi bir zarar vermeyecek ve Rus devleti de 'çıkarlarına bir zarar gelmediği müddetçe' İran'ın işlerine 'herhangi bir müdahaleden' kaçınacaktır." 


Hablülmetin? gazetesinde basılan bu mektup hürriyetçilerin kırgınlık ve kızgınlığını bir nebze yatıştırdı. 

O dönemde ve sonraki yıllarda İran ve Avrupa basınında bu antlaşma hakkında çok şey söylendi. Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nden sonra Bolşevikler eski mutlakıyet rejiminin sırlarını ifşa edince bu antlaşmanın Osmanlı İmparatorluğunu yıkarak topraklarını Rusya, İngiltere ve Fransa arasında paylaştırmayı amaçlayan gizli maddeleri bulunduğu öğrenildi. Anlaşıldı ki İran konusunda ülkenin hürriyet ve bağımsızlığının ortadan kalkmasından başka bir amaçları yokmuş. Bu sözler ne ise artık geçmişte kalmıştır, biz de bu kadarla yetinip geçiyoruz. 


Saraylıların Meşrutiyet'e Yönelmesi 


Aynı günlerde Tahran'da şaşkınlık yaratan başka bir olay daha meydana geldi. Saraylılardan büyük bir kitle aniden Meşrutiyet'e yöneldi ve gösteriş amacıyla bazı işler yaptı. Olan şuydu: Atabek, Abbas Aga tarafından öldürdükten sonra cebinde bulunan kart nedeniyle çoğu insan Meşrutiyet karşıtlarını öldürmek için bir fedailer encümeni kurulduğuna, Abbas Aga'nın da bu fedailerin kırk birincisi olduğuna inanmaya başlamıştı. Bu düşünce, saraylıların kalplerine korku saldı, hepsi hayatından endişe etmeye başladı ve hürriyetçi- 


285 o Şehriver ayında (Ağustos-Eylül). 
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lere katılmak istedi. Önderleri, hürriyetçilere katılmak için bir yol düşünmeye başladı. 

Neler konuştuklarını veya ne kararlar aldıklarını bilmiyorum. Kamuoyuna yansıyanlara göre Meclis Başkanı İhtişamüssaltana ve öteden beri kendini hürriyetçi olarak gösteren Emir A'zam önde gelen saraylıları İhtişamüssaltana'nın kardeşi Alâüddevle'nin evine davet etmiş. Orada konuyu tartıştılar ve Muhammed Ali Mirza'ya şöyle bir mektup yazdılar: 


"Bugün dünyadaki büyük kralların güç ve şanına baktığımızda ihtişamları- nın meşruti temelde sağlandığını görüyoruz." 


Şu sözlerle Muhammed Ali Mirza'nın da meştutiyetçilere katılmasını ve Meşrutiyet'le işbirliği yapmasını istediler: 

"Tek ve Biricik Allah'ın adıyla; bütün çare kapıları kapandı, birkaç bin yıllık yaşlı monarşi artık ölmek üzere. Hepimiz saltanat hanedanının tuzu ekmeğiyle yetiştiğimiz, nesiller boyunca sonsuza dek yaşayacak olan devletimizin evinde doğduk; ancak hepimizin bu vatanda doğduğu, suyuna ve toprağına ortak olduğuna hiçbir şüphe yoktur." Ve sorumlu bakanların katılacağı bir toplantı düzenlenmesini, saygıdeğer Millet Meclisi'nin çokça vekilinin katılmasını, "Biz hizmetkârların da huzuruyla herkesin genel ve özel görevlerinin kimsenin artık herhangi bir söz ve bahaneyle itiraz edemeyeceği şekilde kararlaştırılmasını" istediler. 

Emir Azam bu mektubu, kendi deyimleriyle "temenni arzını Şah'a götürdü ve talebin uygun görüldüğünü bildiren bir yanıt, kendi deyimleriyle "ferman"la geri öndü: 

Merhum Şehinşah, Allah yattığı yeri serin tutsun, Meşrutiyet Meclisi'ni millet için şevket buyurdular, biz de imzaladık, o zamandan beri de tam işbirliği içindeyiz. Meclis'i memleketin saadet ve ilerlemesinin aracı olarak görüyoruz. 
Sizler de işbirliği ve hizmet için hazır olduğunuza göre biz de en üst derece yardımda bulunacağız. Yazdığınız gibi vüzera, vükela ve ümera oturup ihtilafları ortadan kaldırsınlar. 

Saraylılar, bu vesileyle kendilerini meşrutiyetçi olarak gösterdi. "Hizmet Encümeni" adında bir de encümen kurdular. Dahası, Mehr'in 5'i (20 Şaban (28 Eylül) Cumartesi günü, hicri takvime göre Meclis'in açılmasından tam bir yıl sonra "temenni arzları" ve "fermanları" eşliğinde Meclis'e bir önerge vererek kendilerine Meclis'e gitme izni verilmesini” istediler. İzin çıkınca yaklaşık beş yüzü Meclis'e gitti. 


286 Saraylılar Meclis'e girebiliyorlardı, izin istemeleri diplomatik ve geleneksel İran nezaket 
anlayışı gereği olmalı. (ÇN) 
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Vekiller onları sevinç ve şefkatle karşıladı, nezaket ve misafirperverlik gösterdiler. Behbehani, Hacı İmam Cuma, Takizade ve başkaları şükran ve memnuniyetlerini bildiren konuşmalar yaptılar. Karşı taraftan da Sipehdar ve Emir Azam birer konuşma yaptı. Meclis, baştan başa neşe ve hoşgörüyle doldu. Bunların gelişinden önce |Meclis'tel Hoy ve Urmiye'den gelen üzüntü verici telgraflar okunmuştu, bu yüzden sevince üzüntü karıştı, bazı vekiller hüngür hüngür ağladı. 

Meclis, oturumu büyük bir kutlamayla kapattı, saraylılar ayrıldıklarında Baharistan bahçesindeki halk tarafından hoşgörü ve mutlulukla karşılandılar. 
Aynı gün eyaletlere saraylılar tarafından telgraf çekilerek bu güzel işbirliği ve beraberlik haberi duyuruldu. Haber her tarafta sevinçle karşılandı. 

Daha sonra Mehr'in 8'i (23 Şaban (1 Ekim)) Salı günü öğleden sonra saraylılardan bir grup tekrar Meclis'e geldi. "Bütün güçleriyle Meşrutiyet'in sağlam destekçileri olacakları, kanunlarının uygulanmasını açık ve gizli olarak el, kalem, adımlarıyla güçlendirecekleri", bunun aksine bir şey yaparlarsa "Allah'ın ve Peygamber'in lanetinin üzerlerine olması" şeklinde kendi hazırladıkları bir andı okudular. 

İsimleri Meclis gazetesinde yayımlandı: Şimdi adlarını Meclis gazetesinden buraya alıyoruz: 


"Celalüddevle, Âsafüddevle, Emir Bahâdır-i Cenk, Zaferüssaltana, Müvessiküddevle, İkbalüddevle, Alâüddevle, Sipehdar, Serdar-i Firuz, Vezir-i Efham, Emir A'zam, Vezir-i Mahsus, Mutemenilmülk, Serdar Mensur, Muhteşemüssaltana, Kavamülmülk, Mücirüddevle, Sadrüssaltana, Alâüssaltana, Tophane Acudan Başı'sı,7 Ali Riza Han-i Gerusi, Sâlârüssaltana, Protokol Müdürü Hacibüddevle, Müinüssaltana, Müinüddevle, Sâlâr-i Azam, Sâlâr Nüsret, Hâmidülmülk, Farsüssaltana, Leysülsaltana, Seyfülmemalik, Kullar Agası,5 Sâlâr-i Nizam, Bahadır-i Nizam, Fethülssaltana, Hacibüddevle, Muhtarüddevle, Haşmetüddevle, Mecidülmemalik, Saray Bakanı Müdirülmülk, Özel Bakan Muavinüddevle, İbrahim Han-i Emir Tüman, Serdar Mesüd, Müvessikülmülk, Vezir-i Nizam, Serdar-i Küll, Aziz-i Sultan, Serdar-i Mufahham, Nesrülmülk, İ'zazüddevle, Şuâüssaltana, Sehâmüddevle, Hamza Aga, Hüseynkulu Han-i Nevvab, Âsifüssaltana." 


287 oAcudan Başı: Acudan unvanı Kaçar döneminde önceleri yalnız askeriyede Naip (Teğmen) 
seviyesindekiler için kullanılmaya başlandı, Acudan Başı bunların başıydı. Zamanla önce bürokraside, sonraları da Saray'da idari bir unvan ve lakap olarak yaygın biçimde kullanıldı. 
(ÇN) 

288 Hassa kulların başı. Şah Abbas-i Safevi tarafından kurulan ve her türlü silahla mücehhez 
süvari birliğinin başı. Kullar Ağası, önemli bir askeri makamdı, daha sonra İran sarayında bir unvan olarak kaldı. (ÇN) 
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Hablülmetin şöyle yazdı: 


"Emir Bahâdır-i Cenk süslü cümleler ve abartılarla dolu yemini bitirince genim adım çıktı.289 İki gün sonra amaç uğruna can ve baş avuçta Urmiye'ye doğru yola koyulacağım, belki de artık siz kardeşlerimi göremeyeceğim, şerefimle canımı feda edeceğim. Bu vatan hizmetinden başarıyla çıkmam için dualarınızı eksik etmeyin' dedi." 


Temiz kalpli halk bu yalanlara kanıyor, bu sahtekârlık gösterileri kalplerini neşeyle dolduruyordu. Meclis'teki vekiller saflıkları veya ilgisizlikleri nedeniyle bu gösteriyi ciddiye almış, saraylıları ağırlamışlardı. Ne var ki ant içenlerin birçoğunun, özellikle Emir Bahâdır-i Cenk ve İkbalüddevle'nin kısa süre sonra açıkça Meşrutiyet düşmanlığına kalkışacaklarını ileride göreceğiz. 

Söylediğimiz gibi, bu gösteri esas olarak Abbas Aga'nın kurşunlarının saraylıların yüreğine saldığı korkunun sonucuydu. Daha birçok Abbas Aga olduğunu düşünmüşlerdi. Bunun böyle olmadığını anladıklarında kendilerini tekrar güvende hissetmiş, düşmanlıkları ve kötü duyguları geri gelmişti. Bu, Abbas Aga'nın ne büyük bir iş yaptığını gösterir. 

O günlerde Tahran'daki bir başka tarihsel olay, Abbas Aga'nın ölümünün kırkıncı günü yapılan törenlerdi. Mehr'in 13'ü (28 Şaban (6 Ekim)) Pazar günü, bu gencin intiharının otuz yedinci günü öğleden sonra çarşılar kapatıldı, hürriyetçiler ve diğerleri bu gence gitti. 

Azerbaycan Encümeni kabri çiçeklerle donatmış, gelenleri ağırlamak için çadırlar kurmuştu. Encümenler ve ilkokul öğrencileri, kalabalık gruplar ellerinde çiçeklerle ziyarete geldi. Hablülmetin şöyle yazdı: 


"Kalabalıktan alanda geçecek yol kalmadı. Gelenlerin sayısı, tahminen yüz bindi. ... Yurtseverlerin gayretiyle bol çay, kahve ve yiyecek ikram edildi. ... Sunulan pasta tepsileri sayılacak gibi değildi." 


Rahmetli Hacı Melikülmütekellimin ve rahmetli Seyyid Cemal konuşma yaptı. Şairler, şiir okudu. Seçtiğimiz birini veriyoruz: 


"Ey muhterem mezar, her ne kadar matem törenindeysen de 
Yine sevin, böyle bir taze gül yatıyor içinde, şad ol. 
Sende yatan var ya, bir âlemi diriltti 


289 Herkesadına onun yemin ettiği anlaşılıyor. (ÇN) 
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Meryem gibisin eteğinde İsa yatıyor.” 

Dünya kadar bir gayrete sahip ey Abbas Aga şerefinden 
Memleket ve milletin yürek yarasına sen şifalı merhem oldun. 
Ey Tehemten”! gibi olan yiğit, İran soylu bir Türk'sün Feridun'un gücünü yücelten ve Cem'in itibarını diriltensin. 
Yas tarihini ağlayarak anlattı Haveri 

Tabancasıyla bir âlemi ihya etti bir adam." 


Bu arada Meclis'te Kanun-i Esasi'nin Eki tamamlandı. Birçok çatışmaya neden olan, büyük ümit bağlanan yasa nihayet yapıldı. Millet Meclisi Mehr'in 15'inde (1 Ramazan (8 Ekim 1907| eyaletlere aşağıdaki telgrafı gönderdi: 


"Hamdolsun ki görünmeyen uğurlu bir elin hikmetiyle Kanun-i Esasi'nin Eki tesadüf eseri bugün, (hicri| şemsi takvime göre Millet Meclisi açılışının ikinci yılının birinci günü Alâ Hazreti Kavi Şevket Şehinşah Devletlerinin, Allah mülkünü ve saltanatını daim eylesin, mübarek onayından geçti. İran'ın saadet ve selametinin temeli, İslamın gücünün muhafazası, kadim din havzasının ve parlayan Muhammediye şeriatının yayılması, memlekette üretim ve gelişme yolunun açılması, devletin istiklali ve millet hukukunun istikrarı bu mukaddes esasın üzerine oturacaktır. Bütün millet kalbi samimiyetle bu muazzam nimete şükranlarını sunmak ve bu hürriyeti selamlamak için kişisel garezlerini bir kenara bırakıp memleket kanunlarına tamamıyla uymaya ve bütün bunları hak ettiğini, buna layık olduğunu göstermeye koyulmalıdır. 


Millet Meclisi" 


Eyalet Encümenleri 


Şimdi Azerbaycan'a dönüyoruz. Bu bir ay içinde (Şehriver'in yarısından Mehr'in yarısına kadar |Eylül|) orada da olaylar yaşanıyordu. Osmanlı Ordusu, İran toprağında işgalini sürdürüyor, Kürtler Urmiye çevresinde zulme devam ediyordu. İkbalüssaltana hâlâ isyan halindeydi, ona bağlı Kürtler Hoy köylerini basıyor, her gün başka bir yeri yağmalıyorlardı. Kürtlerin Simko dediği İsmail Aga da ayaklandı, Selmas civarında çapulculuğa başladı. Bu sırada Tebriz'de de olaylar yaşanıyordu. 

Hoy civarındaki olaylar en önemlisi olmasına rağmen anlatılması uzun süreceğinden önce Tebriz'i ele alıp o hikâyeye daha sonra başlayacağız. 


290 Hz.İsa'nın ölülere ruh verip diriltmesini kastederek İran milletini diriltti demek istiyor. (ÇN) 
291 o Şehname kahramanı Rüstem'in lakabı. (ÇN) 
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Bu dönemde Tebriz sakindi. Fermanferma işlere gönül vermiş görünüyordu, Encümen onunla işbirliği içindeydi. Mücahit grupları yatışmış, örgütlerini güçlendirmek için çalışıyorlardı. Kafkasyalılar ile Ali Mösyö ve yoldaşları arasındaki önderlik mücadelesi Ali Mösyö ve arkadaşlarının zaferiyle sonuçlanmıştı. 
Bunlar kendi gruplarına çekidüzen vermeyi yeğlediler. Bunun için cezalar vermeye başladılar. "Merkez-i Gaybi" birkaç mücahidin infaz edilmesini emretti, bunlar yol arkadaşları tarafından infaz edildi. 

İnfaz edilenlerden biri, mücahit önderlerinden Yusuf Hazduz'du. 
Encümen'de ve diğer yerlerde öne çıkıp konuşmalar yapan hitabeti kuvvetli bir adamdı. "Merkez-i Gaybi”, bazı başına buyruk hareketlerini tespit ederek infaz edilmesini emretti. Encümen gazetesi olup biteni güzel cümlelerle yazdı, yazının "Merkez-i Gaybi" tarafından kaleme alındığı anlaşılıyordu. Yazıyı buraya alıyoruz: 

Tebrizli Meşhedi Yusuf Hazduz, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bir süredir kendini fedai olarak gösteriyordu. Parti'nin? Disiplin Dairesindeki Allah rızası için çalışan mücahitler gizli müfettişleri eliyle onun planlayarak yaptığı işleri anında ortaya çıkarıyordu. Yaptıklarının listesine her gün yeni bir isyan ve disiplinsizlik eylemi ekleniyordu. Bu listedeki eylemler yasal sınırı aşınca infaz ilamı yazıldı. 

Adı geçen şahıs ayın ikisi çarşamba günü "Heft Keçel" olarak bilinen meydandan geçerken bir mücahit öfke heykeli gibi karşısına dikilip tebliğ etti: "Bil ki ölüm kurasında adın çıkmıştır, ecel kurşunu geliyor." 

Günahkâr bir şey söyleyip bir harekete kalkışamadan dördüncü kaburgasından giren kurşun kalbini delerek sırtından çıktı. Hemen bir kurşun daha yiyip ruhunu Yaradan'a teslim etti. Yusuf Hazduz artık yoktu. 

Bu olay, 19 Şehriver (3 Şaban'da (11 Eylül) oldu. Bugünlerde Eyalet Encümeni, Hoy ve Maku'ya gönderilmek üzere adlarını ve hikâyelerini vereceğimiz altı kişi seçti. 

28 Şehriver (12 Şaban (20 Eylül)) günü Abbas Aga için daha önce yazdığımız 
mükemmel hatim töreni yapıldı. 

15 Mehr (1 Ramazan (8 Ekim|) günü Kanun-i Esasi hakkında Millet 
Meclisi'nden beklenen telgraf geldi, ahali şenliklere başladı, bir grup hürriyetçi müzik eşliğinde çarşılarda dolaşarak bunu kutladı. Encümen üyeleri telgrafhaneye giderek Millet Meclisi'ne ve Muhammed Ali Mirza'ya teşekkür telgrafları çekti. 

Aynı günlerde Tebriz'de, "Eyalet Encümeni" için kanun |Kanun-i Esasi| hükümlerine göre temsilcilerin seçimine başlandı. Bu olayın Meşrutiyet tarihinde 


292 Haydar Emoğlu'nun kurduğu İran İctimaiyyân Ammiyyun Fırkası (İran Sosyal Demokrat 
Partisi) kastediliyor. (ÇN) 
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bir geçmişi olduğu ve bu seçimler Tebriz'de bazı sonuçlara yol açtığı için ayrıntısıyla uzun uzadıya yazacağız: 

Yazdığımız gibi Tebriz, işlerin yönetim ve denetimi için encümen kuran ilk şehirdi. Meşrutiyet alınıp "Seçim Yönetmeliği" gelir gelmez şehirde "yönetmeli- 
8i" uygulamak ve Millet Meclisi'ne vekil seçmek için bazı kişiler görevlendirildi, bunların toplanacağı bir ev kiralandı. O dönemde Tebriz'de olan Muhammed Ali Mirza'nın işi engelleyeceğinden korktukları için eve "Milli Encümen" adını verdiklerini açıkladılar. Hürriyetçi önderler her gece burada toplanıp mücadelenin seyri hakkında konuşup görüşüyorlardı. Bu arada İmam Cuma'nın ve Mir Haşim'in şehirden kovulması gibi eylemler gerçekleştirdiler. 

Onların eylemlerine çok hiddetlenen Muhammed Ali Mirza, Millet Meclisi'ne vekil seçilmesi tamamlandıktan bir iki hafta sonra Encümen'i kapatmaları için haber gönderdi. Encümendekiler buna uyarak Encümen'den çekildiler, bunlardan biri Müctehid Hacı Mirza Hasan'dı. Bunu kabul etmeyen mücahitler ve hürtriyetçiler gece ayaklanma düzenledi. Yazdığımız gibi, onların bu kararlılığı sonucunda Muhammed Ali Mirza'nın istekleri kabul etmekten başka çaresi kalmadı, Encümen yeniden açıldı. 

Özellikle hareketin başlangıç aşamasında bulunduğu ve hürtriyetçilerin her şehirde bir merkeze gerek duyduğu bu anda, bunlar Tebriz'de ve elbette başka şehirlerde halk temsilcilerinden oluşan, şehrin işlerine bakacak bir encümen kurmak istediler. Dolayısıyla Tebriz'in peşinden diğer şehirlerde de encümenler kuruldu ve işlerin idaresini ele aldı. Millet Meclisi, arada bir encümenlerin kurulmasına itiraz ediyordu, özellikle Tebriz Encümeni'ni çekemez oldu. 
Ama daha sonra "Eyalet Encümeni" adını alan bu hürriyet merkezi kısa sürede büyük işler başardı. Millet Meclisi'nden daha önemli kabul edildi, hareketin İran çapındaki komutasını eline aldı ve yetkin bir şekilde önderlik etti. Millet Meclisi'ne destek olduğu, birkaç olayda zor durumdan kurtardığı için konumunu daha da sağlamlaştırdı. Sonra, Millet Meclisi tarafından hazırlanan Kanun-i Esasi gönderildiğinde kanunda birçok eksik buldu ve yazdığımız gibi bir dizi öneri sundu; bunlardan biri, kendi çalışmalarını da yasallaştıracak olan, şehirlerde encümen kurulmasıydı. Bu öneriler sonucunda Millet Meclisi Kanun-i Esasi'ye, bildiğimiz gibi ondan daha uzun ve değerli olan bir ek yapmak zorunda kaldı. Bu konuda yaşanan çekişmeleri bu Tarih'te yazdık. Millet Meclisi, bunun dışında "Eyalet ve Bölge Encümenleri" için 1286'nın Hordad ayında (Rebiyülahir 1325 |Mayıs-Haziran 19071) hazırlanan ayrı bir yasal düzenlemeyi kabul etmişti. 

Buna göre şehirlerdeki özerk encümenler dağıtılacak ve bu kanuna uygun olarak yeniden kurulacaktı. Ancak bu kanunda eyalet ve vilayet encümeni olarak iki ayrı encümen öngörüldüğü ve hangisinin nerede kurulacağı belli olmadığı için işlerde gecikme yaşanıyordu, bu yüzden Millet Meclisi bu konuda da bir kanun çıkardı. Çıkarılan kanuna göre Azerbaycan, Horasan, Fars ve Kirman "eyalet", diğer yerler "vilayet" kabul edilecekti. Bu durum Gilan ahalisini rencide etti. Reşt'te karışıklıklar çıktıysa da Millet Meclisi bunu dikkate almadı, kararını değiştirmedi. 

Ne ise, bu arada kanun Tebriz'de yürürlüğe konmuş, "denetim" görevi yapacak kişiler seçiliyordu. Tarihsel önem taşıyan, çok etkili işler yapan ve tarihte adından daima söz edilecek olan Tebriz Encümeni son günlerini yaşıyordu. Yasaya göre yapılan Encümen seçiminin sonuçlarını ileride göreceğiz. 


Hoyluların İkbalüssaltana'yla Savaşları 


Şimdi Hoy'un hikâyesine geçiyoruz. Söylediğimiz gibi Hoy meşrutiyet hareketine bağlı, mücadelede Tebriz'i izleyen bir şehirdi. Buradaki hürriyetçiler büyük gayret ve liyakat gösterdiler. Son zamanlarda şöyle bir gelişme oldu: Mirza Cafer-i Zencani, İranlıların "Komite-yi İctimaiyyün Ammiyyun" (Sosyal Demokratlar Komitesi| tarafından görevlendirilmiş ve Hoylu altı kişiyle Bakü'den yeni gelmişti. Mirza Cafer, Bakü'de bir kervansarayda "odabaşı"ydı. Akıllı ve uyanık bir adamdı, kendi kendine alfabeyi sökerek okuryazar olmuştu. Bu sayede İranlıların parti kurma girişiminde öncüler arasında yer aldı. Gayreti ve liyakatiyle diğerleri nezdinde saygınlık kazandı, Komite diğer şehirlere temsilci gönderdiğinde Mirza Cafer'i Hoylu altı kişiyle Hoy'da görevlendirdi. Bunlar tam da İkbalüssaltana'nın Kürtleri, Hoy çevresindeki köylerde acımasızca yağma ve cinayete girişmişken, Tahran'a çekilen şikâyet ve sızlanma telgraflarına yanıt alınamazken geldiler. 

Mirza Cafer, geldiği gün kahramanca işe girişti. Yaptığı ilk şey, Atabek hakkında kaleme aldığı, daha önce açıkladığımız telgraf ve bildiriydi. Sonra, İkbalüssaltana'yla savaşıp onu durdurmayı planladı. Bunun için mücahitlerden ve Hoylulardan oluşan birlikler kurmaya karar verdi. Kurulan birlikler için yetkililerden üç top ve birkaç yüz asker aldı. Birliklerden iki kıta oluşturup birini iki topla Sökmenâbâd'a, diğerini bir topla Kürtlere karşı ordugâh kurmak üzere Kara Ziyâeddin'in köylerine gönderdi. Sökmenâbâd kıtasının komutanı Mir Esedullah-i Kara Ayni, Kara Ziyâeddin'in köylerindeki kıtanın komutanı da onun oğlu Mir Hidayet'ti; bu baba oğul cesur insanlardı. Mirza Cafer de harekâtı yakından izlemek için Sökmenâbâd gitti. 

Bu, Mirza Cafer ve Hoy ahalisinden insanlar için zor bir görevdi. Savaş deneyimlerinin zayıf, sayılarının az olmasına rağmen kana susamış yağmacı Kürtleridurdurmaya çalıştılar. Ne yazık ki başaramadılar, Mirza Cafer o yolda canını verdi. 
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Şöyle oldu: Şehriver'in 21'inde (5 Şaban (13 Eylül 19071) Cuma günü Kürtler aniden her taraftan bunların mevzilerine saldırdı ve kurşun yağdırarak birçok kişiyi katletti. Peşinden ordugâhtaki çadırlara saldırıp çoğunu esir ettiler. Top, tüfek, alet edevat ne varsa yağmaladılar. Bu çatışmada yaklaşık altmış mücahit öldü. Kürtler de aynı sayıda adam kaybetti. Esir düşenler arasında Mirza Cafer de vardı. 

Sökmenâbâd ordugâhı bu şekilde dağıldı, sağ kalanlar yenilmiş ve perişan bir şekilde Hoy'a dönüp olanları bildirdi. Ertesi gün Hoy'da çok yanlış bir şey daha oldu: Bir mücahit, hiçbir neden yokken meşhur Müctehid Hacı Mirza İbrahim'i evinde öldürdü. |Sonra| Hacı İmam Cuma'nın kardeşi Aga Ziya'yı da öldürdü. 

Bu hareket halkı ürkütür. Eşrafın ve zenginlerin çoğu şehirden kaçar veya saklanır. Nitekim kimse ölenlerin cenazelerini almaya cesaret edemez, kötü bir şekilde defnedilirler. Bu nedenle büyük bir kargaşa meydana gelir; bir tarafta bu anlamsız cinayet diğer tarafta savaş nedeniyle köyünden kaçanların gelişi, talana uğramış zavallı kadınlar, çocuklar. 

Tebriz Eyalet Encümeni'nin temsilcileri tam da bu korkunç kargaşa sırasında şehre gelir. Söylediğimiz gibi, Eyalet Encümeni Hoy ve Maku'daki sorun ve karışıklıklarla ilgili önlem almaları için altı kişi seçmişti: Şehzade Muktedirüddevle, Şeyhülislam, Hacı Celil-i Merendi, Sâlâr-i Muazzez, Vüsukülmemalik ve Hoy Vekili Hacı İsmail. Şeyhülislam (Abdülemir) bu seyahati hoş bir dille yazmıştır. Basılan bu yazının bir özetini vereceğiz. 

Temsilciler, Hoy'a perşembeyi cumaya bağlayan gece vardı. Sökmenâbâd o gün yenilmiş, ertesi gün de Aga Mirza İbrahim ve Aga Ziya öldürülmüştü. 
Hemen işe başladılar. İlk olarak, acımasızca köylüler ve Hoy'un yoksullarından intikam alma peşinde olan Kürtleri durdurmak için yağmaya son vermelerini, ateşkes yapmalarını ve delegelerin yapacağı görüşmenin sonuçlarını beklemelerini, cenazeleri alıp gömmeleri için ölenlerin akrabalarına izin vermelerini isteyen mektuplar gönderdiler. İkbalüssaltana'ya mektup gönderip askerlerin ve esirlerin serbest bırakılması konusunda baskı yaptılar. İkbalüssaltana'nın eline geçen Mirza Cafer boyun eğip yalvarmadığı için bu gayretli ve yetenekli yiğidi infaz etmişlerdi. 

Bu temsilcilerden Muktedirüddevle ile bazıları eski saraylılardandı, Meşrutiyet'e gönülden bağlı değillerdi. Şeyh Abdülemir ve Hacı Celil-i Merendi de beklenen gayreti göstermedi. Meşrutiyet'ten yana olsalar da isyandan yana değillerdi, bu nedenle Hoy mücahitlerinin cesur eylemini takdir edemediler. 
Onları destekleyeceklerine cesaretlerini kırdılar, ateşkes yapılması ve çatışmanın uzlaşmayla çözümlenmesinde ısrar ettiler. Fermanferma da aynı görüşte olduğunu Tebriz'den telgrafla bildirdi. Şöyle kararlaştırıldı: Hoy ahalisinden 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on temsilci seçilecek, bunlar Çoras'a gitmek üzere delegelere eşlik edecek, Kürt beyleri ve İkbalüssaltana'nın temsilcileriyle görüşmeler yapılarak savaşa son vereceklerdi. Hoylular buna rıza göstermiyordu. Ancak delegelerin çok 1srar etmesi üzerine gene de temsilcileri seçtiler, delegeler Hoy'da on gün oyalandıktan sonra Çoras'a gitmek üzere yola çıktılar. Kara Ziyâeddin'in ordusu hâlâ yerindeydi, delegeleri karşılayıp hoş tuttular. Ancak delegeler onlara so-Suk davranarak ordunun dağılmasını emretti. Yakındaki Çoras'a yerleşerek Kara Ziyâeddin'in yarım fersah uzağında bulunan Kürt beyleriyle mektup ve haber alışverişine giriştiler. Orada yaklaşık bir ay kaldılar, birçok görüşme, ziyaret ve ziyafet sonucunda çatışmalara son verildi; Kürtlerin köyleri yağmalamayı bırakmaları, kimseyi öldürmemeleri, yollarda güveni sağlamaları, İkbalüssaltana'nın esir alınan askerleri ve diğerlerini serbest bırakması, köylerden yağma edilen malların iadesi, verilen zararın tazmin edilmesi ve ölen masum sivillerin ailelerine kan parası ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Selmas ve Kotur'a kadar gelerek yağma ve talana girişen İsmail Aga Şekkak'ın (Simko) üzerine ordu göndermek zor olacağı için onun mükâfatla yatıştırılmasına karar verildi. Saldırılara son vermesi, ahaliden gasp ettiklerini ve çaldıklarını iade etmesi kaydıyla devlet Kotur hükümranlığını ona verdi. Bu şartlara uymasını gözetmek için de İkbalüssaltana görevlendirildi. 

Bir antlaşma yazıldı, taraflarca imzalandı. İkbalüssaltana askerlere yeni üniformalar giydirdi, serbest bırakılan esirlerle birlikte gönderdi. Görevlerini tamamlayan delegeler de Hoy ve Tebriz'e dönmek üzere ayrıldılar. 

Hoy halkıyla İkbalüssaltana arasındaki savaş bu şekilde sonlandı. Söylediğimiz gibi bu, Mirza Cafer önderliğindeki Hoy mücahitlerinin cesur bir eylemiydi. Bir süre daha devam edebilseydi mücahitler daha fazla deneyim ve cesaret kazanacaklardı. Bu, İran devriminin ne kadar kök saldığını gösteren bir örnektir. Ama ne yazık ki Mirza Cafer'in esir düşerek öldürülmesi ve Tebriz'den gelen delegelerin heyecandan yoksun yaklaşımı bunu yarım bıraktı. Tek sonuç cesur genç Mirza Cafer'in ölümü oldu. Delegelerin incelemeleri sonucunda Sökmenâbâd savaşında yüz sekiz Kürt'ün, mücahitler ile yoldaşlarından ise yaklaşık elli kişinin öldüğü belirlendi. 


İkbalüssaltana'nın Fermanferma'nın Telgrafına Yanıtı 


Gönderilen temsilciler, Çoras ve Kara Ziyâeddin'de Kürtlerle görüşürken Tebriz Encümeni Hoy çarşısının kapalı olması ve oradaki kargaşa nedeniyle kaygılıydı. Millet Meclisi'ne vekil seçilen ama hâlâ Tebriz'de olan Mirza Aga İsfahani'den Hoy'a gidip oradaki sorunlara el atmasını rica edenler oldu. Bunun üzerine Mirza Gaffar-i Zunuzi, (Encümen bekçisi) Mir Yakub Mücahit'le yola 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çıktı. O Hoy'a varana kadar Çoras'ta barış görüşmeleri ilerlemişti, küçük bir nasihatle halkı çarşıyı açmaya ikna etti. Bu olay ustalığına atfedildi, Tebriz'deki yandaşları övgüler yağdırdılar. Mirza Aga bundan sonra İkbalüssaltana'yla görüşmek için tek başına Maku'ya gitti, bu yolculuğu sırasında İkbalüssaltana'dan para aldığı söylentisi çıktı. Bu ve başka benzer işlerin onun saygınlığını yitirmesine neden olduğunu ileride göreceğiz. 

İkbalüssaltana bundan sonra uslu durdu, Tebriz Encümeni'ne karşı alçak gönüllü bir tavır içine girdi, arada bir telgraf veya mektup göndererek encürmenle ilişkisini sürdürdü ama aslında Meşrutiyet düşmanlığı devam ediyordu. 
Hatta bir yıl sonra Tebriz ile Muhammed Ali Mirza arasındaki savaş sürerken ordusunu Tebriz üzerine gönderdiğini göreceğiz. 

Yazdığımız gibi, Fermanferma Tebriz'e gelince, İkbalüssaltana'ya bir telgraf gönderdi. Bu telgraf Hoy'dan ileri geçmedi, İkbalüssaltana'nın eline ulaşmadı. Şehre gelen temsilciler bu telgrafı ona verdiler. İkbalüssaltana bu telgrafa, bütün suçun Hoy ahalisinde olduğunu yazan uzun bir yanıt gönderdi. Şimdi o telgrafı aşağıda veriyoruz: 


"Müstetab-i Eşref-i Vâlâ Şehzade-yi A'zam Başkomutan Fermanferma Hazretlerinin Mübarek Huzuruna, ruhumuz ona feda. Mübarek telgrafınız ayın otuzunda çıkış şerefine nail olmuşsa da ayın dokuzunda elime geçti. Bu serhaddin durumu ve yaşanan olaylar hakkında bilgi arz etmemişim diye beni ayıplayıp azarlamışsınız. Evvela nasıl olur da sizin gibi Müstetab-i Eşref-i Vâlâ, ruhumuz ona feda, Azerbaycan memleketinin başkomutanı teşrif etmiş olur da kulunuz hizmetkârınız insaniyetini gösterip hududun durumunu arz etmemiş olsun. Her noktanın raporu tekraren arz olunmuştur ancak mübarek huzura nasıl ulaşılabilirdi? Müstetab-i Eşref-i Vâlâ, ruhumuz ona feda, Tahran'dan Azerbaycan memleketine harekete niyet buyurduğunuzdan hemen sonra kulunuzun arz edecekleri gerekli yerlere ulaşmasın diye telgrafhaneler ve postaneler zapt edilmiştir. Hamdolsun devlet ve milletin sayesinde kulunuzun adamlarının gidiş geliş yolu her taraftan kesilip kapatılmıştır. İstirham ederim; evvela hiçbir yasa veya usulde halkın maruzatının yolları kesilemez hükmünü veriniz. 
İkincisi burada olup bitenlerin hiçbiri arz edebileceğimiz kurallar üzerinden yürümüyor, hiçbir telgrafa da sığmaz. Neleri kulunuzdan şikâyet haline getirmişlerse hepsi Hoy ahalisinin yaptıklarıdır diyebilirim rahatlıkla. Hem yapıp hem şikâyet ediyorlar, onların söylediği hiçbir şeyin aslı esası yoktur, dünya kulunuzdan şikâyetçi ama nedenini anlayamıyorum. Neden Maku'yu harabeye çevirmek istiyorlar? Hoy ahalisi bir senedir kulunuzla ilişkiyi bozmuş, yakamı bırakmıyorlar, kâh yüz yıldır ekmeğini yedikleri şahsıma karşı ayaklandılar, tahıl ambarını yağmaladılar, varlığımızı dağıttılar, kâh kulunuzu bile dışarı 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sürdüler. Kaleyi kuşattılar ve nerdeyse iki yüz yıllık yapıları yıkıp bizi ve ailemizi esir alacaklardı, Allah'tan iş başka oldu da yapamadılar. Yaklaşık altı aydır kulunuz Maku'ya yardım etmekte, o tarihten beri sürekli Maku üzerine ordu gönderiliyor, ses çıkarmasak canımız malımız ailemiz elden gidecek, emlakimiz harabeye dönecektir. Kendimizi savunmaya kalkınca da sorgu sualle muhatap oluyoruz. İki yüz yılı aşkındır bu devlete hizmet ediyoruz, şimdi serkeş olup devlete başkaldırmış mı olduk, komşu şehirlere saldırıp zarar mı verdik? 
Ne sebeple asker, top tüfek ve ahaliyle kullarınızın üzerine varıyorlar? Nitekim bu son zamanda kullarınızın yöresi olan Sökmenâbâd ile Çaypâre'nin üzerine birer ordu gönderildi. Çaypâre üzerine gönderilen ordu bırakınız yağma ve kıyımı o süre içinde orada bulunan Makulu muteber bir seyyidi bile öldürdü. Şimdi onun aşiretinden beş yüz kişi toplanmış, Hoy'a gidip intikam almak istiyor. 
Olanları huzurunuza arz edeyim diye şimdilik durdurabildim. Sökmenâbâd'a gelince, Milan aşiretinin yerleşim bölgelerine saldırıp birçok kıyım ve yağmadan sonra otuz erkek ile on beş Kürt kadını vahşice katletmişler. Ahali kadınların bile o feci şekilde katledildiklerini görünce kendilerini savunmaya kalkmış, çok çetin bir çatışma yaşanmış. Onları mağlup edip orduyu teslim aldıktan sonra ahaliden olanlar ile askerleri ve Karacadağ süvarilerini salmışlar, ders olsun diye yüz otuz beş rütbeli askeri, Hacı Haydar Han'ın oğlu, Lütfali Han'ın oğlu gibileri tutmuşlar, bundan daha muteber tanık olamaz. Onlar Maku'nun işlerine müdahale ediyorsa suçlu onlardır, kullarınız Hoy topraklarına girmiş olsa o zaman biz suçlu oluruz. Tahkikat için gelen muhterem heyet hakkaniyetle araştırmalarını sürdürürse Hoy Ordusu'nun hangi toprakta olduğunu gözleriyle görecektir. Meşhur atasözünde olduğu gibi hem dövüp hem ağlıyorlar. Allah'ın yardımı ve Mübarekleri?? sayesinde kullarınız bu gibilerden hiç korkup çekinmez, yarım saat içinde Hoy'u yerle bir edebileceğim gibi bir şey yapmadan sakin sakin bekleyebilirim de. Bir taraftan devleti savunuyorum diğer taraftansa milletin yanında kulunuz kötüleniyor, bunu kimse unutmamalı. Bunlar bırakın kullarınızla uğraşmayı kendi içlerinde bile keşmekeşe düşmüşler, bu kadar kargaşa kabul edilemez. Bunlar hem devlete hem millete hain. Devlete hıyanetleri devlet malı bütün topları, silah ve mühimmatı darmadağın etmeleri, telgrafhane ve postaneyi zapt etmeleri, üç devletin serhaddi olan burada kargaşa çıkarmalarıdır. Millete hıyanetleriyse müctehidleri, ulemayı, seyyidleri ve milletin fukaralarını katletmek, halkın malına el koymaktır, ne devlete itaat ediyorlar ne Meclis'e. Devlet onların bu usul erkân tanımazlığını gözüyle görüyor ama ikaz edip onları yola getirmiyor. Onlara karşı bir maksadım ve garezim olmamasına karşın kulunuzu yeriyor kötülüyorlar. Elbette ki suç işleyen cezalandırılmalıdır yoksa suçlarını daha da artırır, neden devlet veya milletin muteber kişileri buna yanaşmıyor. Bir kesimin hatırı için eşkıya ve serkeşleri kendi başına bırakmışlar. Karşı çıkılmazsa bundan beterlerini yapacakları açıktır. Bu yapılanlar Meşrutiyet için olamaz, Meşrüta bu değil, kimsenin de Meşrutiyet'e karşı çıktığı yok. Yok, eğer Maku'yu harabe haline getirtmek bu aile içinse kullarınızı nereye göndermek isterseniz isteyin itaatsizlik etmeyiz. İki satır mübarek fermanla biz kullarınız herhangi bir vilayete, Rus veya Osmanlı Devleti'ne göç ederiz. Onlar” da buyursun gelsin burayı âbâd etsin. Başka bir çare yoksa istirham ederiz bir an önce kullarınızın vazifesini tayin ediniz. Hoy ve Maku arasındaki ihtilafın bertaraf edilmesi için emir buyurulmuştur, Hoy ahalisi bize çok büyük zararlar vermişse de biz kullarınız emrinize itaat etmeye hazırdır. 
Muhterem heyet bir yazı göndererek buluşma yeri istemişti, bildirdim. İki taraf da gelip otursun, barış sağlansın, kullarınız hiçbir zaman kötülükten yana olmadı, istediğimiz hayırdır, karşı taraf gereksiz yere bizi kötülemektedir. 


Murtazâkuli" 


Sınır Anlaşmazlığının Devamı 


Bu arada Osmanlılarla sınır anlaşmazlığı farklı bir nitelik kazandı. 
Mecdüssaltana'nın Urmiye dışındaki daha önce yazdığımız yenilgisinden sonra kimse onları durdurmaya kalkışmadı, bu nedenle Osmanlılar yerleşim yerlerini işgale, Kürtler de talana devam etti. Urmiye Encümeni, Tebriz ve Tahran'ı dilekçe ve telgraf yağmuruna tutarak yardım istedi, (Tebriz) Encümeni ve Fermanferma Millet Meclisi'ne baskı yapmaya başladı. Devlet bunları önemsemeyip, yerine getirmeyeceği vaatlerde bulunmaya devam ettiği için sonuç alınamıyordu. Fermanferma'ya, sınırı korumak, Kürtleri ezmek ve Azerbaycan'ın vereceği orduya eşlik etmek için Tahran'dan birlik gönderileceği söylenmesine rağmen bu birliklerden hiçbir haber çıkmadı. Konu Meclis'te sürekli ele alınıyor, sert sözler söyleniyor, ancak bunlar sonuç vermiyor, Saray oralı olmuyordu. 

Esas hayret verici olan, İran'ın İstanbul Büyükelçisi Mirza Reza Han-i Erfa'üddevle'nin bir Rus gazetesine gönderdiği makalede olayları baştan sona düzmece olarak nitelemesiydi. Şöyle diyordu: 


"Bu konuda yazılanların hepsi, Tebriz Encümeni tarafından uydurulmuş ve yayılmıştır."25 


294 ( Hürriyetçiler kastediliyor. (ÇN) 
295 o Tahran Hablülmetin'i bu cümleyi bir Rus gazetesinden çevirmiştir. 
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Rus ve İngiliz gazetelerinde bile bu konuda haberler çıkmasına, hatta Osmanlı hürriyetçilerinin "İttihad ve Terakki Komitesi", Millet Meclisi'ne ve Tebriz Encümeni'ne Paris'ten gönderdiği "beyanname"de kendi devletinin davranışının zulüm olduğunu söyleyip kınamasına rağmen Erfa'üddevle olayları kabul etmiyor, örtbas etmeye çalışıyordu. 

İran Büyükelçisinin bu davranışı, Muhammed Ali Mirza ile Sultan Abdülhamid'in işbirliğinin bir başka kanıtıydı. Abdülhamid, Meşrutiyet'in İran'da başarıya ulaşmasının Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hürriyet hareketini güçlendireceğinden korkuyor, dolayısıyla Muhammed Ali Mirza'ya yardımcı olmak, onunla işbirliği yapmak için her yola başvuruyordu, sınırdaki askeri harekâtın nedeni buydu. Mısır'da yayımlanan bir Fransız gazetesi, Abdülhamid'in Muhammed Ali Mirza'ya hürriyetçilere karşı mücadelesini destekleyen ve cesaretlendiren bir mektup yazdığını gösteren bir belge ele geçirmişti. Tahran gazeteleri, Fransız gazetesinde basılan bu belgeyi çevirip bastı ancak ne Saray ne Dışişleri Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı. Bu da belge- nin gerçek olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca bazı gazetelere göre Osmanlı İmparatorluğu Abdülhamid döneminde, Alman hükümetinin kullandığı siyasi bir araç haline gelmişti. Kısa bir süre önce açıklanan Rus-İngiliz Antlaşması'ndan memnun olmayan, rakipleri gibi İran'ın işlerine müdahale olanağı arayan Alman devletinin Osmanlıları İran sınırlarını ihlale teşvik ettiği yazılıyordu. Bu durumdan hem Abdülhamid'in hem Muhammed Ali Mirza'nın hem Alman devletinin yarar sağladığını rahatça söyleyebiliriz. 

Rus ve İngiliz devletleri de bu konuda tarafsız kalamazdı. İstanbul ve Tahran'daki temsilcileri, Osmanlı ve İran hükümetleriyle görüşüyordu, Osmanlı hükümeti bu görüşmeler sayesinde kuvvet kullanmayı bırakarak sorunu görüşmeler yoluyla çözmeyi kabul etmişti. İran Dışişleri Bakanı 31 Şehriver'de 
(15 Şaban (23 Eylül 1907)) Meclis'e geldi, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları ile Rus ve İngiliz temsilcilerinin arabuluculuğu sonucunda Osmanlıların-İran topraklarındaki birliklerini çekmesine, mevcut çatışma ve anlaşmazlıkların Rus ve İngiliz temsilcilerin yer alacağı komisyon tarafından ele alınmasına karar verildiğini bildirdi. Vekiller bu haberi memnuniyetle karşıladı. Devlet, komisyon başkanlığı için Muhteşemüssaltana'yı teklif etti. Görevi önce kabul, sonra reddeden Muhteşemüssaltana sonunda tekrar kabul ederek kasım başında Tahran'dan ayrıldı. Osmanlılar da heyet başkanı olarak Tahir Paşa adında birini gönderdi. 

Söylediğimiz gibi, bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda "İttihad ve Terakki" adında bir grup hürriyet mücadelesi veriyordu. Bu ülkede Meşrutiyet'i kuran da işte bu gruptu. Bu dönemde önderlerinin çoğu Osmanlı ülkesinden 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kaçmış, Avrupa'da yaşıyordu. Grubun yürütme komitesi Paris'teydi. Sınır ihlalinin Abdülhamid tarafından yapıldığı ortaya çıkınca Osmanlı hürriyetçileri dert ortaklığı ya da komşuluk adına İran'ı desteklemek için harekete geçti. Komite, Millet Meclisi ile Tebriz Encümeni'ne Türkçe bir "beyanname" gönderdi, onlar da yanıt verdi. Beyanname ile yanıtları buraya almaya gerek duymadığımız için metinlerini vermiyoruz. Ayrıca bu Osmanlı hürriyetçilerinin, hürriyetçiler ile Muhammed Ali Mirza arasındaki muharebeler sırasında İranlılarla işbirliği yaptığını, onlardan bir grubun hürriyetçileri desteklemek için Hoy'a geldiğini göreceğiz. 

Yine Aban ayının başlarında |Ekim sonu| Tahran'da kabine değişti. Söyledigimiz gibi, Müşirüssaltana'nın zayıf kabinesi Meclis'in saygısını kazanamamıştı. Bu kabine göreve başladıktan birkaç gün sonra Dışişleri Bakanlığı memurlarının Sâ'düddevle'den memnun olmadıkları konusunda çok ısrarcı oldular. 
Sâ'düddevle, Meclis dışında, Saray'da ve başka yerlerde Meşrutiyet aleyhinde olumsuz şeyler söyleyip hürriyetçileri üzdüğü için kimse onu savunmadı, Şah da onu görevden alıp yerine Meclis'in onayladığı Alâüssaltana'yı yeniden Dışişleri Bakanı olarak atadı. 

Buna rağmen mevcut kabineye ne saygı duyuluyor ne değer veriliyordu. İstifalarına ve Muhammed Ali Mirza'nın Nâsırülmülk'ü Başbakan seçmesine neyin yol açtığı bilinmiyor. Bakanlarını Aban ayının 3'ünde (19 Ramazan (26 Ekim 19071) Meclis'e getirerek takdim etti: 

Nâsırülmülk, Başbakan ve Maliye Bakanı; Âsafüddevle, İçişleri Bakanı; Müşirüddevle, Dışişleri Bakanı; Sani'üddevle, İlimler, Evkaf ve İmar Bakanı; Muhbirüssaltana, Adalet Bakanı; Muteminülmülk, Ticaret Bakanı; Mostofiyülmemalik, Savaş Bakanı. 

Vekiller iyi niyet gösterdi. Nâsırülmülk Avrupa'da eğitim görmüştü; o günlerde bırakın orada eğitim görmeyi Avrupa görmüşlere bile değer verildiğin- den saygıyla karşılandı, desteklendi. Âsafüddevle'nin bakan yapılması şaşkınlık yarattı. Meşrutiyet'in ilk günlerinde Horasan Valiliği'nden alınması için Meclis'in ısrar ettiği bu adam, meşhur bir hürriyet düşmanıydı. Meclis'in yakından ilgilendiği ve defalarca görüştüğü, Güçan kızlarının satılması meselesi nedeniyle sorgulanıp yargılanan kişiydi. O kadar ki Takizade, Âsafüddevle'den yana görünen Adalet Bakanı Fermanferma'ya Meclis'te bağırmıştı. Böyle bir adam şimdi Meclis'e bakan olarak sunuluyordu. Daha garip olanı ise vekillerden hiçbirinin, Nâsırülmülk'e duydukları saygı nedeniyle olacak ağzını açıp itiraz etmemesiydi. Bu konuda yalnızca Mirza Abdülmuttâlib-i Yezdi'nin gazetesi Ademiyet uzun bir makale yayımladı. Meclis'in güçsüzlüğünün bir başka örneğiydi bu. 
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Açığa Çıkan Bazı Entrikalar 


Söylediğimiz gibi Atabek öldürüldüğünden beri saraylılar korkuya kapılmışlardı, Meşrutiyet'e düşmanlıktan çekiniyorlardı. Muhammed Ali Mirza da aynı şekilde davrandı ve göreceğimiz gibi işi Meclis'i ziyaret etmeye kadar vardırdı. 
Ancak o sırada, Aban |Kasım| ayında bazı entrikalar açığa çıkınca bu gösterilerin sahte olduğu, Atabek'in öldürülmesinin kalplerinde yarattığı korkunun geçtiği, hürriyetçilere muhalefete tekrar başladıkları anlaşıldı. Bu entrikalar- dan biri, saraylılardan Vezir-i Mahsus İkbalüddevle, Nâsırüssaltana, Saidüssaltana, Mefahirüddevle ve diğerlerinin hürriyetçileri taklit ederek “Encümen-i Fütuvvet" adında, Meşrutiyet'in altını oymaktan başka amacı olmayan bir encümen kurmalarıydı. Meclis'teki vekillerden, Zunuz ahalisiyle yaşadığı arazi anlaşmazlığı nedeniyle kızgın olan Murtazavi ile o sıralar Tahran'da yaşayan ve meşrutiyetçilikten soğumuş olan Mirza Cevad-i Nâtık da onlara katıldı. Aslında amaçları hürriyetçilerle mücadele etmek ve Türk-Fars çatışması çıkarmaktı. 
Düşmanlıkları ilk hareketlerinde ortaya çıktığı için Hablülmetin ve Rühülkudüs gibi gazeteler onlara karşı yazılar yayımladı. O dönemde Tahran'da çok sayıda encümen vardı. Bunlar birer temsilci seçip bir Merkez Encümeni kuruyorlardı. 
Merkez Encümeni, o encümenin temsilcisini kabul etmedi. Bunların çoğu Tebrizli olduğu için, Azerbaycanlıların haklarını korumak için kurulan ve güçlü bir örgüt olan "Azerbaycan Encümeni" bunların çalışmalarını engellemeye karar verdi ve Tebriz'e aşağıdaki telgrafı çekti: 


"Azerbaycan Eyaleti Milli Encümeni'ne. Bugünlerde bazı malum Tebrizliler tarafından kurdurulan Fütüvvet adında bir encümen hakkında siz Muhterem ve Mukaddes Encümen'e, bu encümenin kurucuları arasında Mefahirülmülk ve Hacı Sarraf gibilerin olduğu bildirmek istedik. Meşrutiyetçi encümenler bunların arkasında kimin olduğunu teşhis edip içlerine almadılar. O encümen tarafından bir telgraf veya bildiri Tebriz Encümeni'ne ulaşırsa kurucuları ve niyetleri hakkında bilgi edindiğiniz için ne amaçladıklarını öğrenmiş olursunuz. 


Azerbaycanlılar Birliği Encümeni" 


Aynı günlerde başka bir hikâye daha yaşandı. Tahran'ın halkla iyi ilişki kuran meşhur mollalarından Seyyid Ali Yezdi'nin Saray'la yakın ilişkisi vardı. Dua okumak ve benzer işler için Muhammed Ali Mirza'ya gidiyor, saraylılar da ona bol bol para gönderiyordu. Aban ayının 10'u (26 Ramazan |2 Kasım 19071) Cumartesi Şeyh Abdül Hüseyn Camisi'nde minbere çıkarak Meşrutiyet'i ve Meclis'i alenen kötüledi. Takizade, Müsteşarüddevle ve diğerlerini "kâfir" ilan ederek Abbas Aga'nın yerinin "cehennemin yedinci katı" olduğunu söyledi. Râhülkudüs, Abbas Aga'nın eylemini Hendek Savaşı'nda "Ali'nin vurduğu darbe"ye benzetip onu övdüğü için bu gazeteyi de adını vererek "kâfir" ilan etti. Şeyh Abdül Hüseyn Medresesi talebeleri minberin dibinde oturduğu, onu destekleyip korumaya hazır olduğu için kimse karşı çıkamadı. Meşrutiyet düşmanları bunu kullanarak meşrutiyet aleyhinde bir kargaşa çıkarmaya kalkıştılar. Seyyid Ali Aga'nın hareketlerinin Tahran'da karışıklığa yol açacağından korkuldu, Meclis camiye gitmesinin engellemesi için emniyete emir verdi. Mesele böylece sona erdi. 

Rühülkudüs ve Hablülmetin'in yazdığı gibi bu hareket Fütuvvet Encümeni tarafından kışkırtılmış, Saray tarafından desteklenmişti. Çünkü Seyyid Ali Aga'nın Saray ve Saraylılarla çok yakın bağı vardı, verdikleri parayla iyi bir yaşam sürüyordu. 

Fütuvvet Encümeni bu şekilde iyice rüsva oldu. Tebriz'deki hareketin önderlerinden olan, hürriyetçiler tarafından sayılıp hürmet edilen Mirza Cevad-i Nâtık hürriyet düşmanlarının safına geçti. 

Aynı günlerde Hacı Şeyh Muhammed-i Vaiz de davadan döndü. Tahran'daki harekette yer almış, daima İki Seyyid'in yanında olmuştu. Tutuklanmak istenmesi Hacı Ebul Hasan-i Mimar Medresesi olayına, Seyyid Abdülhamid'in öldürülmesine yol açmış, bu yüzden meşrutiyetçi önderlerden biri olmuştu. Şimdi ise minberden Meşrutiyet'i kötülüyor, Seyyid Cemal-i Vaiz ve diğerleri hakkında ağzına geleni söylüyordu. Hatta Tebatebai ve Behbehani'ye ismen hakaret ediyordu. Böylece o da hürriyet düşmanları arasında yerini aldı. 

Bu, hürriyetçi önderlerin büyük bölümünün meşrutiyetin anlamını bilmediğini, meşrutiyete gönülden bağlı olmadığını gösteriyor. Bazıları meşrutiyeti bir heves uğruna desteklemiş, heveslerini alınca bu sefer de düşmanlık peşinde koşmaya başlamışlardı. Meşrutiyet'i "şeriatın ilerletilmesinden" ibaret sanan, kendi dolaplarını döndürmekten başka bir işe yaramadığını düşünen Hacı Şeyh Muhammed ve benzerlerini yazmıştık. Şimdi, meşrutiyetin bunun tam tersi olduğunu anlayınca dönmekten başka yapacakları bir şey kalmamıştı. Halka "Biz bu mezhepsizlerin amaçlarının ne olduğunu bilmiyorduk" veya "Bizim istediğimiz meşrutiyet bu değil. Bu işe Bâbiler ve Tabiiyyün karıştı, onlar engelliyor" diyorlardı. 

Her ne ise bu işler, Muhammed Ali Mirza ve saraylıların husumetten vazgeçmediklerini, gizlice düşmanlık güttüklerini gösteriyordu. Dolayısıyla hürriyetçiler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı, saraylıların işbirliğine bağladıkları umutlar yıkıldı. Söylediğimiz gibi, bu Tahranlıların ham hayal olmalarındandı. 
Teşkilatlanıp, kuvvet yaratarak saraylıları ezmek yerine onları yalvarma ve ricayla, güzel sözler ve nasihatlerle ikna ederek meşrutiyetçi yapmak istediler; hayal kırıklığına uğrayınca da ağlayıp sızlanmaya veya hakarete, sövmeye başladılar. Nitekim o günlerde Rühulkudüs Muhammed Ali Mirza'ya karşı gereksiz bir cesaretle kaleme alınmış ağır bir makale yayımladı. Oysa bu yazının Meşrutiyetçilere yararı olmadı ama yazarı Sultanülulema-yi Horasani'nin hayatına mal oldu. Makale yayımlandıktan sonra gazete kapatıldı, İlimler Bakanı mahkemeye başvurarak soruşturma istedi. Sultanülulema mahkemeye çağırılarak Muhammed Ali Mirza'ya neden "kasap" dediği soruldu. Sultanülulema, "Mahkeme Heyeti"nin önce makaleyi okuması gerektiğini belirtti, soruyu yanıtlamaktan kaçındı, soruşturma sonuçlanmadı. Gazetesi iki ay sonra yeniden yayıma başlayınca mahkeme hikâyesini yazdı ve Muhammed Ali Mirza'ya yine ağzına geleni söyledi. Daha sonraları Meclis topa tutulduğunda Sultanülulema tutuklandı, Bağ-i Şah'ta her gece işkenceye alındı, sonra Enbar hapishanesinde kuyuya atıldı, zavallı adamın hayatı acılar içinde sona erdi. Tarihsel önem kazandığı için makalenin tamamını burada veriyoruz. 


Rühulkudüs'ün Makalesi 


Bu yazı gazetenin 14 Aban (30 Ramazan |J6 Kasım 1907)) Perşembe Jtarihli| 
13. sayısında çıkmıştır. "Gaybdan Bir Nutuk veya Şüphesiz Emir" başlığıyla şöyle basılmıştır: 


"Dilerim rüzgâr Süleyman'ın kulağına ulaştırır 
Saltanatın hayrına olan o nasihati." 


Keşke bu memlekette Rühulkudüs'ün kötü yürekliliğinden birkaç kelimeyi adaletperver Şah'a ileten bir şahperest çıksa. Biz ne saltanat peşindeyiz ne vezaret, canla, başla vatan ve vatandaşımız için çalışıyoruz, hak sözü söylemekten geri durmuyoruz. Raiyyet ile köle arasında fark var, köle nefsin kişisel arzularına boyun eğmek zorundadır ama raiyyet değildir, o hürdür, hatta Şah'ın şahsıyla eşit durumdadır, fakat sultanın hukukunu da gözetmelidir. Ancak Şah da çobanlık ve bekçilik görevini yerine getirmelidir. Koyun çobanı değil, çoban koyunu kollamakla mükelleftir. Sultanların birbiriyle rekabeti memleketin geliştirilmesi ve reayanın refahı içindir. Reayanın yaşamı için iki şey elzemdir, biri mal diğeri can. Tarih kitaplarının da şahit olduğu gibi İran'ın geçmişteki sultanları bu iki şeyi korumak için fetih bayraklarını sürekli açık tuttular, reayayı kendi gölgelerinde rahat ettirdiler. Hakk'ın emaneti olan milleti düşmanların şerrinden korudular, bunun için "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" lakabı aldılar, arkadan gelenler de onlara uydu, onlar da memleket ve halktan yararlanmış oldular. Şâpur-i Zül-Ektaf”“ ve diğerleri bunun örneğidir. Hüsrev Perviz” ve 


296 oŞâpur-i Zül-Ektaf: (309-379): Sasani İmparatorluğu'nun onuncu padişahı Il. Şâpur'un lakabı. 
(ÇA) 
297 (Hüsrev Perviz (570- 628): Sasani İmparatoru 11. Hüsrev'in lakabı. (ÇN) 
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Şah Sultan Hüseyn-i Safevi? gibi vazifelerini yerine getirmeyen padişahlar da mutlaka Âlem-i Gayb tarafından cezalandırıldılar. Bu nedenle bütün asırlarda millet tam bir güven ve rahat içinde yaşadı, bekçileri ciddiyet ve çalışkanlıkla onları himaye etti. Bu kutlu amaç Feth Ali Şah'a?” kadar bütün sultanlarca güdüldü. Hatta Feth Ali Şah ile Muhammed Şah zamanında milletin birtakım zararlar görmesine ve aziz vatan toprağının bir bölümü kaybedilmesine”! rağmen az da olsa millet rahat içindeydi, canı ve malı güvendeydi. Ne var ki Saltanat Nâsıreddin Şah'a geçince her şey altüst oldu, milletin baht yıldızı söndü. 
Sultanın vicdanına, rahatına düşkün, aşağılık ve şerefsiz kimseler hâkim oldu, içlerindeki rezillik görünür olmaya başladı. Reayaya zulme başladılar, mazlum milletin canını malını aralarında bölüştüler. Önce bahçeyle, süslü faytonlara ve mobilyalarla hırsızlar gibi milletin malını talan ettiler, milletin malını parça parça yabancılara sattılar. Adaletperver Şah-i Muzaffer'in?* saltanatının sonlarına doğru milletin bütün varlığı yağmalandı; köpek, ayı ve domuz bibloları alındı. Sonunda milletin ahı tuttu ve zorbaların Sultanı ile hainlerin reisi? her ikisi de görünmez vatanseverin kurşununa hedef oldu. İyi fıtrat sahibi Şah ile iyi huylu Sadrazam? kendilerinden milletseverlik ve vatanseverlik eserlerini yadigâr bıraktılar, "eşyayı zıtlarıyla tanıyın". Bu iki Şah ve iki Sadrazam ders alınacak ve tarihe kayıt düşülecek iyi ve kötü, hayırlı son ve kötü son bıraktılar gelecek olan sultanlara. Saltanat A'lâ Hazret'e” kalınca millet malı tamamıyla yağmalanmış, canından başka bir şeyi kalmamıştı. Bu devirde de milletin canına el uzatıldı. Bir taraftan İkbalüssaltana merkezin emriyle milletin kanını döktü, diğer taraftan Osmanlı'yı kışkırtarak milletin çocuklarının başını kesip hane halkını esir edip birçoğunu telef ettirdiler. Bir yandan Vezir-i Nizam Horasan'ın kıyımı ve kargaşası için görevlendiriliyor, diğer yandan Cihan Şah Han, Zencan ahalisini paramparça etmek için Tahran'dan Zencan'a gidiyor. 
Millet kendini içindeki kurtların elinden kurtarmak isterken, dıştan gelen kurtların ve köpeklerin saldırısına maruz kalıyor. Her köşede bir dertli, her kıyıda bir fukara ahıyla sabah akşam bu devrin saltanatına dualar ediyor. 


298 ŞahSultan Hüseyn-i Safevi (1668-1726): Safevilerin son padişahı. Mahmud-i Kâbuli (Mahmud-i 
Afgan) İsfahan'ı kuşatmaya alınca başkentte 1722'de kıtlık başladı. Şah Sultan Hüseyn aynı yıl krallık tacını kendi eliyle Mahmud-i Afgan'ın başına koydu, Safevi Hanedanı son buldu. 
(ÇN) 

299 o FethAliŞah (1772-1834): Kaçar hanedanının Aga Muhammed Han'dan sonraki ikinci padişahı. 
İki ayrı savaşta Ruslara yenilerek Gülistan ve Türkmençay Antlaşmalarıyla Ermenistan, Gürcistan, Dağıstan, Nahcivan ve bugünkü Azerbaycan'ı bırakmak zorunda kalmıştır. (ÇN) 

300 Muhammed Şah (1808-1848): Üçüncü Kaçar Şahı. (ÇN) 

301 Türkmençay ve Gülistan Antlaşmaları kastediliyor. (ÇN) 

302 Muzaffereddin Şah kastedilmektedir. Adaletperver sıfatı kinaye için kullanılmıştır. (ÇN) 

303  Nâsıreddin Şah ile Atabek kastediliyor. (ÇN) 

304 Şâpur-iZül-Ektaf ile Emir Kebir (1807-1852) kastedilmektedir. (ÇN) 

305 o Muhammed Ali Şah kastedilmektedir. (ÇN) 
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"Mazlumun ahı törpüye benzer 
Kendisi kesemez ama kesiciyi biler." 


İyisi saltanat sarhoşluğundan bir an önce çıkıp kendi devletiniz ile diğer devletlerin durumuna bir bakınız. Dünyanın diğer sultanları işini ve görevlerini bırakıp kasaplık yapıyor mu? Veya diğer milletler bahtı kara İran milleti gibi padişahlarının nefsani zulüm ve şehvetlerinin tutsağı mıdır? Bilemiyorum neden bütün ülkeler gelişme yolunda topraklarını büyütüyor, nüfusunu çoğaltıyor, İran'ın ise her ay ve yıl toprağından bir kısmı diğerlerine mal, halkı ise kurtların lokması oluyor, yerleşim yerleri harabeye dönüyor. Hangi zorba padişah istibdat ve başı buyrukluk uğruna başından ve tacından olmadı? Veya hangi padişah Meşrüta ve Meşrutiyet'le en üst şahlık ve imparatorluk mertebesine ulaşmadı? Meşrüta'yı benimsemiş Japon İmparatoru'nun müstebit Rus İmparatoru'na galip gelmesine neden olan Meşrutiyet değil miydi? Veya İngiliz ve benzeri devletlerin gelişmesi ve despot devletlerin bunları kıskanması meşrutiyet sayesinde değil miydi? Bizim Alâ Hazret ne düşündü, ne fayda gördü, ne hayal etti de Meşrutiyet'e yüz çevirip, reayayla çekişmeye girdi? Raiyyet de padişah da gerçek padişahın kulları olduğunu bilmiyorlar mı? Allah katında en değerli olanınız O'na itaatsizlikten en fazla sakınanızdır.?*9 


"Şah'a adalet veren göklerin Adil'i 
Yeryüzündekileri adaletsizlikten kurtarsın diye verdi." 


Sultan reayayı karşısına alamayacağını hiç anlamamış mıdır? Çünkü Allah'ın eli onların elleri üzerindedir.*” 

XVI. Louis hikâyesi bu memlekette yaşanamaz mı? Allah güçlüdür kimsenin yaptığını yanına bırakmaz.*8 


"Gecenin başında kıyım ve yağmanın başındaydı 
Sabaha ne bedende baş ne başta taç kaldı." 


O fedainin işinden daha büyük bir iş için son ikazların neticesini bekleyen 
41 numaralı fedaiden daha büyüğünün var olabileceğine inanmadı mı hâlâ? 
Sultanlık bakış açısı ve idrakiyle dışı süslü ama içi öldürücü zehir dolu yılanlarla engereklerle iş yapmanın, bu mülkün hırsızları ve ecnebi yandaşlarıyla sırdaş olmanın doğru olmadığını kavramış olmalıdır. Bu devletin reayasıyla diğer devletlerin reayasının hiçbir farkı olmadığını, farkın ancak zilletlerinin izzete dönüşmesi olabileceğini bilmiyor mu? Ecnebilerin tasallutuyla Şah'a bir 


306 (o Hucurât Suresi, ayet 13. (ÇN) 
307 Fetih Suresi, ayet 10. (ÇN) 
308 o İbrahim Suresi, ayet 47 (ÇN) 
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saltanat kalmaz, “padişahlık davulu kabadayı borazanına, saltanatın izzeti raiyyet zilletine dönüşür". Alâ Hazret Padişah ecnebiye yakın olmayı ve hanedanının onların uşağı olmasını şeref ve iftihar sayıyorsa da biz millet için ecnebi sultası ve onun tebaası olmak utanç kaynağıdır. Milletin gayreti bu hanedanın saltanatının muhafazasınadır yoksa iki aydan beri susuz kalıp iyice susayan Meşrutiyet bahçesinin görünmez fedai bahçıvanlar tarafından sulanarak güllerin, reyhanların bu Meşrutiyet bahçesinde çiçek açıp canlanma zamanı gelmiştir. Veya usta bir cerrahın gizli eli diğer organları bu hastalıktan korumak için kangren olmuş uzvu kesecektir. İyisi bu kadarına iktifa edip susayım. 


"Zulmünden dolayı zalim hep yalnız kalmıştır 
Kale gitmiş piyade sebatla ilerlemiştir 
Meşrutiyetçi at ile file binmiştir 

Veziri öldüğü için Şah mat olmuştur." 


Muhammed Ali Mirza'nın Meclis'e Gelişi 


Aynı günlerde Meclis büyük bir iş başardı. "Mali Komisyon'un altı aydır üzerinde çalıştığı ve yeni bitirip Meclis'e getirdiği bütçeyi onayladı. Bu bütçede ilk kez hükümetin geliri ve gideri denkti. 

Söylediğimiz gibi önceki yıllarda hükümetin geliri on beş kurur (75 milyon tümanl), gideri yirmi bir buçuk kururdu (10,75 milyon tüman)|. Dolayısıyla her yıl borçla kapatılması gereken altı buçuk kurur (3,25 milyon tüman| açık bulunuyordu. Komisyon, Meclis'in bu açığı kapatmanın bir yolunu bulup borç ihtiyacını ortadan kaldırma isteğini benimsedi, dört ayrı önlemle yıllık harcamaları sekiz kurur |dört milyon tüman)| azalttı: 

1. Şehzadelere ve diğerlerine yapılan yüksek ödemeler düşürüldü. Örneğin Şuâüssaltana 115 bin, Zillüssaltana 75 bin, Nâibüssaltana 29 bin tüman ve di-Şerleri de yakın miktarlar alıyordu. Komisyon, her birine yılda 12 bin tüman ödenmesine karar verdi. 

2. Mülki amirler bulundukları şehirlerde devlete ödedikleri vergileri yüz yıl önce belirlenmiş rakamlardan veriyor, halktan bunu birkaç katını topluyorlardı. Komisyon onların yetkisini kaldırdı, toplanan verginin hepsinin hükümete aktarılmasına karar verdi. 

3. Başka bir yerde açıkladığımız gibi tüyül uygulaması kaldırıldı. 

4. Saraylıların ve diğer hükümranların çoğu devlete vergi olarak teslim etmeleri gereken arpa ve buğdayı vermiyor, bunun yerine yüz yıl önce belirlenmiş fiyatlardan para veriyordu. Komisyon, vergiyi mal olarak ödemelerine karar verdi. 
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Komisyon, ayrıca Saray'a verilen tutardan üç yüz seksen bin tüman düşürdü. Zira Saray'ın her yıl aldığı sekiz yüz bin tüman para ve mal miktarının seksen bin tümanı Tebriz'de oturan Veliaht'ın idari masrafları için harcanıyordu. 
Veliaht artık Tahran'da babasının yanında olduğuna göre komisyon bu paranın kesilmesine karar verdi. İki yüz kırk bin tüman Muzaffereddin Şah'ın cebine, daha doğrusu sağa sola savurduğu paralara gidiyordu; komisyon artık savurganlığına yer olmadığına karar verdi. Komisyon, şeref giysilerine ve bunların bakımına harcanan altmış bin tümanı da fazla buldu. 

Komisyon, bu paraları keserek Saray'a, otuz bini Şah'a, kalanı da Saray çalışanları ve saray mensuplarına olmak üzere yılda sadece bir kurur yani beş yüz bin tüman ödenmesine karar verdi. Çeşitli mal ve ürünler eskisi gibi verilmeye devam edilecekti. 

Muhammed Ali Mirza Meclis'in bu kararına o günlerde itiraz etmedi, herhangi bir memnuniyetsizlik belirtisi de göstermedi. Ama ileride göreceğimiz gibi Meclis'e savaş açmaya karar verdiğinde bütün bunları mazeret olarak kullandı; deve ve katır ahırlarındaki, depolardaki görevlilere, ferraşlara ve di-Ser küçük memurlara maaş ödemeyerek onları Meclis'e karşı kışkırttı. Ne ise, Aban'ın 17'si (3 Şevval (9 Kasım 1907)) Pazar günü komisyon raporu Meclis'te okundu, vekillerin kısa görüşmesinden sonra memnuniyetle kabul edildi. Başbakan ve diğerleri de memnuniyetlerini gösterdi. 

Aynı günlerde Muhammed Ali Mirza'nın Meclis'i ziyaret edeceği söylentisi çıktı. Söylediğimiz gibi, Atabek suikastından sonra Şah'ın davranışı değişmiş, açık cepheleşmeden kaçınmaya başlamıştı. Hürriyetçileri memnun etmek için Meclis'i ziyaret etmek arzusundaydı, ziyaret için Aban'ın 19'unu (5 Şevval (11 Kasım)) seçmişti. Meclis, muhteşem bir karşılama için kolları sıvadı, Baharistan'ın önüne bir "zafer takı" kuruldu. Söylediğimiz gibi, Meclis'teki vekiller ve Tahran'daki hürriyetçiler bu türden gösterişlere büyük önem veriyor, Şah'ın veya saraylılardan birinin böyle bir eğilimi olduğunu gördüklerinde hemen aldanıyor, kalpleri sevinçle doluyordu. 

Aban'ın 19'u (5 Şevval (11 Kasım)) Pazartesi günü, önce bakanlar ve diğerleri, sonra Veliaht Zillüssultan ve Şah ailesinin diğer fertleri geldi Meclis'e. Sonra Şah üstü açık bir Saltanat arabasında Meclis'e doğru yola çıktı. Halk yolda ara sıra "Çok yaşa!" diye bağırıyordu. Meclis'in kapısına geldiğinde onu vekiller ve bakanlar karşıladı. Meclis'e girdiğinde ağırlandıktan sonra önce Şah adına Nâsırülmülk bir teşekkür metni okudu, sonra Hacı Seyyid Nasrullah Meclis'in yanıtını okudu. Bütün bunlardan sonra taç giydikten sonra Meclis'e gelmedi- 
$i, o gün ilk kez geldiği için önceden kararlaştırıldığı gibi Meşrutiyet'e sadakat yemini etti, "İran'ın bağımsızlığını korumak için bütün gücüyle çalışacağını, ... 
Kanun-i Esasi'yi ve İran Meşrutiyeti'ni koruyacağını, kanunlara uygun olarak 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saltanat edeceğini" söyledi. Oturum bu şekilde sona erdi, Şah Saray'a döndü. 
Bu antlaşmayı ve yeminini nasıl çiğnediğini ileride göreceğiz. Bu antlaşma ve yemin onun için aldatmacadan başka bir şey değildi, bu sözlerin kalbinde yeri yoktu. 


Tebrizliler Arasında İkilik 


Burada Azerbaycan'a dönüyoruz. Orada da bazı olaylar yaşanmak üzereydi. Osmanlılar sınır boyunda her gün biraz daha ilerliyor, Kürtler yağmaya ve dehşet salmaya devam ediyordu. Bunlar, Muhteşemüssaltana Tahran'dan sınıra doğru yola çıktıktan sonra da devam etti. Savucbulag hükümranı Hacı Samed Han-i Meragai Serdar-i Muktedir, Fermanferma'ya telgraf çekerek "Dünyanın gözü aydın olacak bir şekilde Kürtleri cezalandıracağını" vaat etti ama Savucbulag'tan utanç içinde kaçmak zorunda kalacağını ileride göreceğiz. 

Bu arada Tebriz'de "meşrutiyet ile istibdat" arasındaki ikilik giderek şiddetlenip zararlı olmaya, çatışmaya giden bir nitelik kazanmaya başladı. Söyledigimiz gibi, Hacı Mirza Hasan-i Müctehid ve diğerleri Meşrutiyet'e düşmanlığa başladıktan sonra şehir ahalisinden hatırı sayılır bir kitle onun peşine takılarak meşrutiyet davasından ayrılmış, zamanla ona |meşrutiyete| kin beslemeye başlamış, orada burada meşrutiyete karşı konuşur olmuştu. "Meştrutiyetçiler mezhepsizdir"den başka bir sözleri yoktu. Meşrutiyetçilerin ister doğru ister yanlış her hareketinde bir "mezhepsizlik" belirtisi buluyorlardı. Meşrutiyetçiler de din konusunda günbegün daha fazla hayal kırıklığı yaşadıkları için giderek pervasız olmaya başladılar. Aralarından bazıları umursamaz insanlar olduğu için Meşrutiyet düşmanlarının sayısı sürekli artıyordu. Bu durum yıkıcı bir ikiliğin doğmasına neden oldu. 

Tebriz'in kindar halkı ikiye bölünmüştü. Nice baba oğula, kardeş kardeşe düşmanlık güdüyordu. Yan yana çalışan dükkâncılar ikiye bölünmüştü. Neredeyse tek dükkânda bile meşrutiyet istibdat çekişmesi yaşanıyordu. Bu işi düşüncesizlik derecesine vardırarak yakışıksız şeyler yaptıklarını söylemeliyiz. Her şey, aslında üstün durumda olan meştutiyetçilerin bir kartona veya beze "Ey müstebitler! Zencefil bulunur" yazıp dükkânlarına asmalarıyla başladı. Çerağani şöleninde?” asılan bayrakların köşesine zencefil bağlıyor ya da dükkânlarının önüne bir tabak zencefil koyuyorlardı. Meşrutiyet düşmanlarının meşrutiyetçilere aynı şekilde karşılık verdiğini ileride göreceğiz. 


309 Tebriz'de "kıskançlık" "karın ağrısı" olarak adlandırılır, halk zencefilin karın ağrısına iyi 
geldiğine inandığı için birisi kıskançlık veya kızgınlık gösterirse "Zencefile ihtiyacı var" denir. 

310 Çerağani şöleni: Şenliklerde önceleri gazyağı veya lüks lambası, elektrik çıkınca da 
ampullerle yapılan tezyinat. (ÇN) 
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O sıralar Tebriz, bir şehirden çok ordugâha benziyordu. Her mahallede ortalama bin, iki bin eğitimli tüfekçi vardı. Bu keşmekeş ve ikilik onlara sirayet ederse birbirlerine zencefil tanesi?! yerine kurşun atacaklar, işler küfretmekten kan dökmeye varacaktı. 

Dahası, meşrutiyet öncesi İran şehirlerinde "luti" veya "meşhedi" denen, başıbozuk ve serkeş bir kabadayı güruhu vardı. Bunlar zulme boyun eğmez, hürriyetlerinden taviz vermezdi. İçlerinde hem iyiler hem kötüler vardı. Birçogu, kethüda ya da ferraşbaşıları kale almayan, hürriyet ve onurları için hayatlarını ortaya koyan gayretli adamlardı. Kendi güç ve cesaretlerine güveniyor, bağımsız ve hür yaşıyorlardı. Sıklıkla kethüda veya valinin adamlarıyla çatışır, bazılarını öldürür, şehirden kaçarak aslanlar ve leoparlar gibi dağlarda çöller- de gezer, yiyeceklerini kendileri bulur, hayatları böyle geçerdi. Ama kötü fıtratı yüzünden bu yola girmiş olanlar güç ve yeteneklerini halka eziyet etmek için kullanırdı. İyi ve kötü bir aradaydı. Bunları toptan övmek veya mahküm etmek mümkün değildi. Hepsinde ortak bir iyi özellik vardı, ölümden korkmazlardı. 

Tebriz'de, daima kimisi ünlü birçok kabadayı olmuştur. Bunlardan biri, Muhammed Şah ve Nâsıreddin Şah zamanlarında yaşamış, kimseye kötülüğü dokunmamış gayretli bir adam olan Hacı Allahyar'dı. Hakkındaki hikâyelerden biri şöyleydi: 

Tebriz'e Tahran'dan gelen Recep Ali adında bir bekçi başı birçok adaletsizlik ve tehdit eyleminin faili, küfürbazın biridir. Hacı Allahyar, güpegündüz bu adamın çarşıdaki sokakların birinde bulunan idaresine gider, kamayla öldürür ve kaçar. Bu hikâye Tebriz'de hâlâ anlatılır, sokağa da "Ganlı Dalan" (Kanlı Sokak) denir. Bir diğeri Emir Nizam-i Gerusi'nin valiliği döneminde yaşamış "Hallaçoğlu" idi. İki veya üç erkek kardeşti bunlar, uzun bir zaman devlete karşı geldiler. Şehir çevresinde kaçak olarak yaşamaya başlamışlardı, vali onlara ulaşamıyordu. Tebriz'de onların hikâyeleri de anlatılırdı, adı dillerdeydi. Biri diğerini tehdit edecek olsa tehdit edilen "Hallaçoğlu musun senden korkayım?" derdi. Bir başkası da Meşrutiyet'ten önce devlete karşı çıkıp uzun yıllar kaçak yaşayan Settar Han'dı. Ama artık gittiği o yoldan dönüp şehre inmişti, hayatını at alım satımıyla sürdürüyordu. Şimdiyse mücahit önderlerindendi. 
Gene bir başkası herkesin iyi bir insan olarak tanıdığı, saygı duyduğu Ehrablı Naip Muhammed'di. Diğerleri, Deveçi Mahallesi'nden Kâzım Devatgeroğlu ile Hasan-i Kebappez'di. İkisi de meşhur ve cesur adamlardı, Settar Han'ı kıskanıyor, ona düşmanlık güdüyorlardı. Diğerleri, Settar Han'ın çırakları olan, kaçaklığı ve asiliği sırasında onunla dağları ve çölleri geçerek Meşhed'e gidip gelen, Hokmavar Mahallesi'nden Abbas ve Yusuf'tu. Bunlar da o hayatı bırak- 


311 o Zencefil İran'da yarım parmak boyunda kurutulmuş taneler veya öğütülmüş toz halinde 
satılır. (ÇN) 
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mış, kendi emekleriyle şehirde yaşıyorlardı. Gara Melik'te, Osku'da ve başka yerlerde de birçok kabadayı bulunuyordu. 

Meşrutiyet'ten önce Tebriz'in mahalleleri arasında rekabet ve çekmezlik yaygındı, her mahalle kendini üstün tutardı, bu kabadayılar da rekabete dahil olup marifetlerine iyi bir pazar bulurlardı. Ama Meşrutiyet'in gelmesiyle rekabet ve çekmezlik ortadan kalktı, kabadayılar bir kenara itildi, ister istemez sessizliğe gömüldüler. Birçoğu mücahitlere katılıp meşrutiyetçi oldu. Ancak şimdi meşrutiyetçilik ve meşrutiyet karşıtlığı yüzünden ikilik ortaya çıktığı için kabadayılar arasındaki rekabetin hortlayacağından endişe ediliyor, intikam hislerinin şiddetlenmesiyle bu rekabetin çatışmaya, kan dökülmesine yol açacağından korkuluyordu. 


Tebriz'de Encümen-i "İslamiye" Kurulması 


Bu endişeler haklı çıktı. Mahalleler arasında ortadan kalkan çekemezlik, farklı bir yolla canlandı. Olan şuydu: Tahran'dan döndükten sonra tekrar Meşrutiyet lehinde çalışmaya başlayan, Encümen'e ve diğer toplantılara katılan Mir Haşim-i Deveçi bugünlerde yeniden düşmanlığa ve kötü davranışlarına dönmüştü. Mahallesi'nde "İslamiye" adıyla bir encümen kurdu, büyük ve güçlü bir mahalle olan Deveçi diğerlerinden ayrıldı, diğer mahallelere düşmanlığa ve rekabete kalkıştı. Komşu mahalle Sorhab da ona yanaştı, böylece şehirde açık bir ikilik baş gösterdi. 

Mir Haşim'in bahanesi, encümenin adından da anlaşılacağı gibi din destekçiliğiydi. Meşrutiyetçilere "lâ mezhep" |mezhepsiz| diyerek halkı onlara karşı kışkırtıyordu. Rivayete göre nedeni şuydu: 

O dönemde seçimle gelmesi gereken Eyalet Encümeni üyelerini kendisi belirlemek, bu şekilde kendisini ve arkadaşlarını seçtirmek istediği söyleniyordu. 
Hürtriyetçiler onun bu isteğini ciddiye almayınca gücenmiş, düşmanlığa başlamıştı. Ama sonradan öğrenildiğine göre arkada daha büyük bir sebep vardı. O sırada Meclis'i kapatmak için yeni bir tertip hazırlayan Muhammed Ali Mirza, hürriyetçileri meşgul edip Tahran'ın yardımına gelmelerini engellemek için Tebriz'de sorun ve karışıklık yaratmak istemişti. Bu görev için Mir Haşim'i seçmiş, Saray'la yakın ilişki içindeki zengin bir adam olan Hacı İbrahim Sarraf aracılığıyla ona para göndermişti. 

Böylece Mir Haşim, Aban'ın sonlarında |Kasım başı| harekete geçti. Deveçi'deki meşhur kabadayılar Deveçi ile Emirhiz arasındaki çekemezlik, Şeyhi Müteşerri' karşıtlığı nedeniyle Emirhiz Mahallesi'nin kabadayısı ve bir Şeyhi olan Settar Han'dan eskiden beri nefret ediyor, ona düşmanlık güdüyorlardı. 
Mir Haşim'in Deveçi kabadayılarını, mücahitlerin ve hürriyetçilerin safında yer 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alan Settar Han'a ve meşrutiyetçilere karşı kışkırtması kolay oldu. Zaten onlar da böyle bir bahane bekliyordu. Bu dönemde şehrin düzen ve güvenliğinden hürtriyetçiler sorumlu olduğu için kargaşa çıkarmak için bir fırsat yaratmaları zor olmadı. 

Tahran'dan aldıkları derse göre, yapabilirlerse, Tebriz'deki çok sayıda Rus vatandaşıyla sorun çıkaracak, zarar görmeleri halinde de Rus devletinin eline bir bahane vermiş olacaklardı. Muhammed Ali'nin Meşrutiyet düşmanlığı o kadar şiddetliydi ki ülkenin parçalanmasına bile göz yumabilirdi. 

Bu kabadayılardan beklenen kötülükler ortaya döküldü. Aban'ın 24'ü (10 Şevval (16 Kasım 1907)) Cumartesi günü utanç verici bir olay meydana geldi. 
Kâzım Devatgeroğlu, üç Deveçi kabadayısıyla Mecidülmülk Mağazaları önünde ateş açtı, Rus çocukların gittiği okulda öğretmenlik yapan Ekberof adında birini dövüp yaraladı. Rus Konsolosu haberi duyar duymaz valiye veya Encümen'e bir şey sormadan veya bilgi vermeden yirmi beş Rus Kazak atlısıyla hemen sokağa fırladı, Rus vatandaşlarına tüfeklerini ve evlerinde ne varsa alıp sokağa çıkmalarını emretti. 

Rus Konsolosun niyeti Tebrizliler ile Rus vatandaşları arasında çatışma çıkarmaktı. Mecidülmülk Mağazaları önüne geldiğinde faytonundan atladı ve İslama uluorta küfürler yağdırdı. Birinin yanıt vermesi halinde ortalık kan gölüne dönecekti. Ama Tebrizliler Rusların amacını bildiği için kimse konuşmadı. 
Bu arada Rus tacirlerin başı geldi, konsolosla konuşarak onu dönmeye ikna etti. 

Bu olay Rusların bir bahane peşinde olduklarını, Mir Haşim ile yandaşlarının da onlara bu bahaneyi vermek için çalıştıklarını çok iyi gösterdi. Konsolos, bu kaba davranışına rağmen yine de Deveçili kabadayıların tutuklanarak kendisine teslim edilmesinde ısrar etti. Encümen, Fermanferma'dan şehirde düzeni sağlamasını ve güvenliği artırmasını, olay çıkaranlar hakkında takibat yaparak cezalandırmasını, Ruslara bahane verilmesine engel olmasını istedi. 
Ancak Fermanferma bu konuda hiçbir şey yapmadı. 

Bu olay, Mir Haşim ile Deveçi ahalisinin kindarlığının ilk meyvesiydi. Bugünden sonra şehirdeki bölünme düşmanlık derecesine vardı, taraflar faaliyete başladı. O zamana kadar mücahitlerle işbirliği yapmış olan Deveçi ve Sorhab'ın mücahit grupları diğerlerinden koptu, onlar artık Mir Haşim'in tüfekçileri sayıldı. 

Birkaç gün sonra bir olay daha meydana geldi. Bir grup seyyid, molla ve digerleri şehirde güvenliğin olmadığı bahanesiyle Sâdıkiye Camisi'nde toplanıp bağrışmaya başladı, çarşılar kapandı. Bu olayın nereden kaynaklandığı öğrenilemedi ama karışıklık çıkarmak istedikleri açıktı. Mir Haşim'in hareketleri, Meşrutiyet düşmanlarına yıkıcı çalışmaları için cesaret vermişti. Her ne hal ise, 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Encümen ve hürriyetçi önderler müdahale ederek onları engelledi, çarşıları açtırdı. 

Söylediğimiz gibi, Eyalet Encümeni temsilcilerinin kanuna göre yapılması gereken seçimi bir süredir devam ediyordu. Seçim, Azer'in 14'ü (1 Zilkade 
(6 Aralık 1907)) Cuma günü tamamlandı, aşağıdaki isimler seçildi: 

İclalülmülk, Basirüssaltana, Mutemen-i Hümâyun, İftiharületibba, Hacı Eminüttüccar, Mirza Ali Ekber, Muinürreaya, Hacı Mehdi Aga-yi Kuzekonani, Hacı Muhammed Hüseyn-i Saetsaz, Rahim Aga Baküçi ve Hacı Mirza Ebul Hasan-i Engeci.?2 

İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bunlardan birkaçı tacir, geri kalanı ya saraylı ya mollaydı. Bu durum, Tebriz'de hareketin gücüne rağmen isim ve unvana hâlâ itibar edildiğini gösteriyordu. Dahası, Hacı Mirza Ebul Hasan-i Engeci, Müctehid Hacı Mirza Hasan ve İmam Cuma'yla aynı görüşteydi ve bu koşullarda Encümen'e seçilmesi Meşrutiyet düşmanlarının gücünün işareti kabul edilmeliydi. Daha önce değindiğimiz gibi bu dönemde Meşrutiyet düşmanları daha baskındı. Aynı günlerde Tebriz'de İslamiye'den başka "Encümen-i Sâdat" ISeyyidler Encümeni| adında bir encümen daha kuruldu. Gazetelerde sürekli "bildiriler" yayımlıyor ve kendini göstermeye çalışıyordu. Bu encümen de genelde Meşrutiyet düşmanıydı. 


Fermanferma Savucbulag'a Gidiyor 


Bu arada Fermanferma'nın Savucbulag'a gitmesini gerektiren hayret verici bir şey oldu. Durum şöyleydi: Kürtler hakkında Fermanferma'ya telgraflarında "Dünyanın gözü aydın olacak şekilde Kürtleri cezalandıracağı" vaadini veren Savucbulag mülki amiri Hacı Samed Han-i Meragai Serdar-i Muktedir, aniden şehri topları ve cephanesiyle asi Kürtlere teslim etti, Azer ayının 19'u (6 Zilkade (11 Aralık 19077) Çarşamba günü maiyetiyle şehirden ayrıldı. Aslında bunu Şah'ın emriyle yapmıştı. Çünkü daha sonra göreceğimiz gibi Samed Han çekingen ve zayıf bir adam değildi, yaptığı işe dört elle sarılırdı. Bir avuç Kürt karşısındaki bu alçaklık ancak bir kasıt eseri olabilirdi. Dahası, aynı Samed Han bu davranışından sonra Tahran'a gitmiş, Muhammed Ali Mirza onu ne mahkemeye vermiş ne cezalandırmış, göreceğimiz gibi birkaç ay sonra ona Şücâüddevle unvanı vererek Tebriz üzerine sefere yollamıştı. 

Samed Han'ın bu aşağılık hareketinden sonra asi Kürtler Osmanlıların emriyle Savucbulag'a girip Osmanlı bayrağı açtı, şehri talan etmeye başladı. Tebrizli tacirlere ve Kürt olmayanlara çok acı çektirdiler. 


312 oOnikikişi olmalılar, birinin adına ulaşılamadı. 
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Fermanferma aynı gece telgrafhaneye gidip Tahran'la görüştü, bizzat Savucbulag'a gitmeyi teklif etti. Şah'ın ve Meclis'in yanıtlarında ertesi gün mümkün olduğu kadar çok süvari ve piyade toplayıp gitmeye hazırlanması söyleniyordu. Tahran, ayrıca Kazak birlikleri ve asker göndereceği, kendisine yardım için herhangi bir şeyden kaçınmayacağı sözü verdi. 

Bu, mücahitleri çok etkiledi. Savucbulag'a giderken Fermanferma'ya eşlik edilmesine karar verdiler. Herhangi bir şeyden şüphelenmedikleri için umut ve heyecanla hazırlandılar. Encümen de bu olayı ciddiye aldı, her türlü çabayı gösterdi, Fermanferma'dan hiçbir yardımı esirgemedi. Fermanferma o gün öğleden sonra yola çıktı. Ama mücahitlerin kendisiyle birlikte gelmesini istemedi, onları geri gönderdi. Buna rağmen mücahit grupları Serdrud'a kadar ona eşlik etti, Fermanferma bundan memnun olmadığını belirtince oradan döndüler. Kendisine oraya kadar eşlik etmiş olan Encümen üyeleri ve diğer önderler de döndü. 

Belva-yi Tebriz? kitabında Fermanferma'nın oraya giderek Tebriz'deki silah ve cephaneyi hürriyetçilerin eline geçmemesi için şehirden çıkarmayı amaçladığı yazılır. Kitap, onun altı bin tüfek, yarım milyon mermi, dört topla yola çıktığını ve ordu toplama bahanesiyle Encümen'den iki yüz seksen bin tüman aldığını, bu yolla Encümen'i parasız bırakmayı amaçladığını da yazmıştır. 

Bu sözler, Fermanferma'nın Savucbulag'da gösterdiği ve ileride yazacağımız fedakârlıklarla örtüşmüyor gibi görünse de daha sonra göreceğimiz gibi Saray, Meşrutiyet'i yıkmak için yeni bir tertip peşinde olduğundan bu durum Muhammed Ali Mirza'nın planlarına da çok aykırı değildi. Nitekim Fermanferma'ya verdiği Kazak birlikleri ve asker gönderme sözleri hep yalandı, bu sözlerin hiçbirini tutmadı. Aksine Emir Bahâdır, Azerbaycan'ın bu karışık zamanında Karacadağ'daki sekiz yüz süvarisini Tahran'a çağırdı. Hiç kuşkusuz Muhammed Ali Mirza'nın tek amacı Meşrutiyet'i devirmekti, dolayısıyla Savucbulag'daki olayları ciddiye almamıştı. Bu nedenle amacının silah ve cephaneyi Tebriz'den çıkarmak olduğu söylenebilir. Fermanferma'ya gelince, yaptığı fedakârlık yalnızca onurunu koruma meselesiydi. Göreceğimiz gibi Fermanferma, bütün gayret ve fedakârlığına rağmen çok bir şey yapamadı, yanına aldığı silah ve cephanenin büyük kısmını birkaç ay sonra geri getirdi, bunlar Deveçililer ile Şah'ın adamlarının eline geçti. Bu, Belva-yi Tebriz'in yazdıklarının doğru olduğunu gösteren bir başka olgudur. 


313 o Muhammed Vicuye, Belva-yi Tebriz (Tebriz İsyanı), Tebriz, 1908: İran Meşrutiyet Devrimi 
olayları hakkındaki kitabın yazarı Muhammed Vicuye, kumaş tüccarı ve bir Meşrutiyet aydınıydı. Vicuye Mahallesi kethüdası kendisini ve çocuklarını tutuklayıp acılara boğmuştur. 
Özgürlüğüne kavuşunca İstanbul'a gitmiş, Tebriz'de vefat etmiştir Kitap, Meşrutiyet Devrimi sürecinde Tebriz ve Hoy gibi şehirlerde dört ay içinde yaşanan olayları anlatır. (ÇN). 
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Fermanferma şehirden ayrıldıktan birkaç gün sonra Tahran'daki "Tophane Meydanı Ayaklanması" hakkında üzücü haberler geldi. Tebrizli hürriyetçiler çok akıllı davranarak Muhammed Ali Mirza hakkında doğru karar aldılar, ona gereken yanıtı verdiler. Bunu ayrıca yazacağımız için burada ele almayacağız. 
Ama burada rahmetli Seyyid Muhammed Ebuziya'nın bugünlerdeki elim vefatını yazmak zorundayız. 

Yazdığımız gibi Ebuziya hürriyet mücadelesinin öncülerindendi, Meşrutiyet'ten önce Seyyid Hüseyn Han'la Adalet gazetesini çıkarmıştı. Sonradan, Meşrutiyet döneminde de mücadeleye devam etti, kısa süre içinde Hacı Mirza Aga Buluri'yle Tebriz'in saygın gazetelerinden Mücahit'i kurdu. 

O günlerde bu gazetede "Necef'ten Bir Mektup" başlığıyla bir makale çıkmıştı. Seyyid Kâzım Yezdi'yi suçlayan, onun "İbni Mülcem?“ gibi" olduğunu söyleyen makale halk arasında rahatsızlık yarattı. 

Yazdığımız gibi Seyyid Yezdi, Ahund-i Horasani ve Hacı Şeyh Mazenderani'yle aynı makamda sayılıyordu, İranlılardan büyük bir kitle onun "mukallidiydi". Taklid müessesesini yazmıştık. Meşrutiyet'ten kısa bir süre önce Şeyh Mamakani ve Fâzıl-i Şerebiyani gibi müctehidler vefat etti ve onların yerine bu üç kişi geçti, kitleler onları izledi. Meşrutiyet'ten sonra Ahund ve Hacı Şeyh, içi boş dindarlığa tevessül etmeyip Meşrutiyet'i destekledikleri için takipçilerinin çoğu onları terk edip Seyyid Yezdi'nin peşinden gitti, dolayısıyla çok sayıda taraftarı vardı. Mücahit'teki makale çıkınca kendilerini hakarete uğramış hissettiler. Bazı kişilerin bu makaleyi duyunca elleriyle başlarını dövdükleri söyleniyordu. Bu, halkın Necef müctehidlerine bağlılığının göstergesiydi. Bazı meşrutiyetçiler de bu makaleden rencide oldu, dindarlık ile hürriyetçilik arasında bir yerde duranların çoğu hürriyetçilerden tamamen ayrılıp düşmanlarının safına geçti. 

Seyyid Muhammed'in (Ebuziya) kabahati büyüktü. Yeni seçilen Encümen'deki, örneğin kendisi de meşhur molla ve müctehidlerden olan Engeci gibi bazı üyeler, Meşrutiyet ve hürriyete hakkıyla bağlı değildi, halkın öfkesini yatıştırmak amacıyla veya kendi inanış ve anlayışları nedeniyle Ebuziya'ya şiddetli düşmanlık gösterdiler. Tahran kargaşası ortadayken ve hürriyetçi önderler onunla meşgulken bir kenara bırakmaları gereken bu konunun üzerine gittiler. Encümen, makaleyi nefretle karşıladığını bildiren, Ebuziya'ya hakaretler içeren bir karar yazdı, bu karar Encümen Gazetesi'nde basıldı. Peşinden Ebuziya, Engeci ve diğerlerinin de bulunduğu Encümen'de sorgulandı. 
Engeci'nin emriyle falakaya yatırıldı. Bu eziyetin yeterli olmadığına kanaat getirip ayrıca şehirden kovulmasına karar verdiler. Zavallı Ebuziya mutlakıyet zamanında görmediği adaletsizliği hürriyet devrinde yaşadı. 


314 o İbn-iMülcem: Hz. Ali'nin katili. (ÇN) 
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Bay Buluri şöyle yazıyor: 


"Sopa çekildikten sonra Ebuziya'yı evime getirdim, teselli edip gönlünü aldım. Onu şehirden çıkarmak için birkaç Şahseven atlısı görevlendirmişlerdi. 
Şahsevenlere verdiğim takdirde dinsiz olduğunu duydukları bu adamı yolda öldürecekleri kesindi. Ebuziya'yı onlara vermedim, gece gizlice şehirden kaçırdım." 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 


ÇEKİŞMELER TEKRAR NASIL BAŞLADI? 


— — A4... 


ai 


Bu bölümde "Tophane Meydanı Ayaklanması", onu izleyen hikâyeler ve Meclis'in topa tutulmasına kadar meydana gelen olaylar ele alınmıştır. 


Sâ'düddevle, Emir Bahâdiır ve Diğerlerinin Düşmanlığı 


Söylediğimiz gibi, Abbas Aga'nın Atabek'i öldürmesi saraylıların kalplerine korku salmıştı, üç aylık sükünetin sebebi buydu. Ama Atabek hikâyesi unutulmaya yüz tutup beklenen "diğer fedai" de ortaya çıkmayınca kalplerdeki korku kayboldu, Muhammed Ali Mirza, saraylılar ve diğer Meşrutiyet karşıtları tekrar düşmanlığa başladı. Bu dönemde Şah'ın etrafında toplanarak Meclis'e karşı durması için onu cesaretlendiren Şapşal, Emir Bahâdır, İkbalüddevle, Mücellelüssultan ve diğerlerinin yanı sıra Sâ'düddevle de Şah'ı teşvikte herkesi geride bırakan büyük bir Meşrutiyet düşmanı oldu. 

Bu adam Meclis'ten istifa ettiğinden beri Meşrutiyet'e düşmanlık içindeydi. 
Dahası, Dışişleri Bakanı olduğunda bakanlığın hürriyetçi memurları onunla çalışmayı reddedince Meclis'e ve Meşrutiyet'e kini artmış, diğer Saraylılarla birlikte yürüttüğü kötülüklerde daha da ısrarcı olmuştu. 

Sâ'düddevle ile Emir Bahâdır'ın gizli toplantılarda Meşrutiyet'e karşı tertipler planladığı uzun süredir dillerdeydi. Hacı Şeyh Fazlullah-i Nüri'nin ve Hacı 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Şeyh Murtazâ Aştiyani'nin de onlarla işbirliği yaptığı söyleniyordu. Bu konu Meclis'te de gündeme geldi, Sâ'düddevle'nin adı açıkça söylendi. 

Söylediğimiz gibi Meclis komisyonu Saray'ın yıllık ödeneğinden üç yüz seksen bin tüman kesinti yapmış, Muhammed Ali Mirza buna aldırmamış, bu kesinti işinden sonra Meclis'e giderek yemin etmişti. Ama Sâ'düddevle ile hempaları bu kesintiyi iyi bir mazeret olarak kullanmanın yolunu aradılar. Üç yüz seksen bin tüman başka bir fasıldan kesilmiş olmasına, maaşlarla hiç ilgisi bulunmamasına rağmen Sâ'düddevle katırcılar, deveciler, ferraşlar, meydancılar ve bu türden diğer alt kademe Saray görevlilerine Meclis'in yıllık ödeneklerini kestiği yalanını söyledi, Muhammed Ali Mirza'yı da maaşları ödememeye yönlendirdi. 

Bu şekilde, kaba ve bilinçsiz adamlardan oluşan kalabalık bir grup Saray çalışanını Meşrutiyet ve Meclis'e karşı kışkırttılar. Orada burada Meclis'e ve Meşrutiyet'e küfreden çeteler kurdular. Maaşlarından kesinti yapılmadığının defalarca anlatılması da bir şey değiştirmedi. Nâsırülmülk'ün evine gidip akla hayale gelmeyecek terbiyesizlikler yaptılar. Tüyül sahipleri ile Meşrutiyet'ten hoşnutsuz olanlar da bu hareketleri körüklüyordu. 

Diğer yandan, Sâ'düddevle ve hempaları her gece toplanarak tertip planlıyordu. Hacı Şeyh Fazlullah, Seyid Ali Yezdi ve "Fütuvvet Encümeni" kurucuları da toplantılar yapıp bu minvalde konuşuyorlardı. Bir bütün olarak ele alındı-Ş$ında Meşrutiyet'i yıkmak için gizli bir hareketin hazırlanmakta olduğu, birkaç grubun bu amaçla işbirliği yaptığı anlaşılıyordu. 

Bu arada, Muhammed Ali Mirza bazı vekilleri Saray'a davet etti, birkaç kişi icabet etti, bunlardan biri Hacı Seyyid Nasrullah'tı. Muhammed Ali Mirza önce bir konuşma yaptı, sonra saraylılardan birine önceden hazırlanıp yazılmış uzun bir "ferman"ı okumasını emretti. Konuşmasında ve okunan fermanda iki şey istiyordu: Birincisi, Meclis görev sınırlarının dışına çıkıyor, hükümete veya "yürütme erkine" karışıyor. Ayrıca kurulan çok sayıda encümen başkentte kargaşaya yol açıyor. "Kanun-i Esasi'ye göre Meclis'in tek görevi kanun yapmaktır, diğer işlere karışamaz. Ama Meclis bu kurala riayet etmiyor. Encümenler de siyaset ve yürütmeyle ilgili her konuya karışıp şehrin huzur, güven ve düzenini bozuyor. Bütün bunlar Meclis'i korumak içinse ben Meclis'i korumak için ant içtim ve koruyacağım" diyordu. 

Yasallık cilası taşıyan bu sözleri ona Sâ'düddevle'in öğretmişti, amaçlarının kanunu kullanarak hürriyetçilerin elini kolunu bağlamak olduğu anlaşılıyordu. 
Gene de bu itirazlar dayanaksız değildi. Meclis'in yasama göreviyle yetinmeyip hükümetin çalışmalarına veya "yürütme erkine" karıştığı bir sır değildi. Ancak bu kaçınılmazdı. Çünkü hükümet, mümkün olduğunca iş yapmaktan kaçınıyor, kanunlara (Kanun-i Esasi| aldırmıyordu; Meclis'in de ısrarcı olmak, kararlı 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davranmak dışında seçeneği yoktu. Ayrıca bu Meclis Meştutiyet'i kurmuş ve kanunu yapmış olan Birinci Meclis'ti; özellikle Muhammed Ali Mirza'nın başkanlığındaki devlet karşısında olağan bir Meclis gibi davranması mümkün değildi. Şah'ın dedikleri bir aldatmacaydı, Meclis'in olmayacak işlere kalkışmadıını pekâlâ biliyordu. 

Encümenlere gelince, her fırsatta bağırıp çağırdıkları, bazılarının hiçbir işe yaramadığı, kargaşa çıkarmaktan başka bir şey yapmadıkları doğruydu. Dahası, zor günlerde bir faydalarının olmadığını da göreceğiz. Bu durumda bile Meclis'e destek oldukları için varlıkları devam etmeliydi. Tahranlı hürriyetçiler mücadele için daha uygun bir araç bulamamış, encümenleri tercih etmişlerdi. 
Böyle zor bir zamanda encümenlerden yakınmak kabul edilemezdi. 

Şah bu konuşmayı Azer'in 5'i (21 Şevval (27 Kasım 1907)) Çarşamba günü yapmıştı. Konuşmasının sonunda şunları söyledi: 

"Şimdi gidip önümüzdeki üç dört gün bu konuyu görüşün, pazar günü de gelip bana kararınızı söyleyin." 

Ertesi gün, perşembe, Meclis'te bu konuda görüşme yapıldı, Şah'ın fermanı okundu. Vekiller konuşmalarında Meclis'in yapması gerekenlerin dışına çıkmadığını, yetkisini aşmadığını söylediler. Tahran'da encümenlerin karışmadığı birçok başka olay meydana geldiği için encümenlerin sorun kaynağı olduğu da doğru değildi. Buna benzer birçok şey söylendi ve Şah'a bir yanıt yazılıp gönderilmesine karar verildi. Sonraki oturumlarda da benzer görüşler bildirilmeye devam edildi, sonunda bir yanıt kaleme alındı. Yanıtta, Meclis'in hiçbir şekilde yetkisini aşmadığı, aslında görev sınırlarına riayet etmesi gereken kurumun hükümet olduğu, Meclis'in işleyişini engellememesi gerektiği, encümenlerin yasal özgürlüğünün bulunduğu, kanunsuz hareket eden encümenler için hükümetin önlem alması gerektiği belirtiliyordu. Mektup bazı vekillerle Saray'a gönderildi. 

Saraylılar "Ülkenin huzuru, düzeni ve halkın asayişi dışında bir arzu veya isteğimiz yok" diyerek bir kez daha yumuşak ve aldatıcı sözlerle yanıt verdi, gerçek niyetlerini gizlediler. 


Meclis'in Zaafları 


Ancak gerçek artık gizlenemiyordu. Korkunç bir tertibin peşinde oldukları belliydi, her an bunun yeni bir delili ortaya çıkıyordu. Örneğin Şah o günlerde Emir Bahâdır'a Savaş Bakanı'ndan habersiz olarak "Keşikçibaşı"i> unvanı vermiş, o da Azerbaycan'daki yedi yüz süvariyi Tahran'a çağırmıştı. Savaş Bakanı'nın yok sayılması ve süvarilerin çağrılması Saray'ın düşmanca niyet ve eylemlerinin belirtileriydi. 


315 o Muhafız Alayı Komutanı. (ÇN) 
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Savucbulag'a Kazak birlikleri ve süvari gönderileceği şeklinde Fermanferma'ya verilen söz bir kenara bırakılmıştı. Aksine, Saray'ı destekleyenlerin baskın olduğu yerlerde halk arasında kargaşa çıkarılması talimatı verilmişti onlara. Şah, uzun süredir Meşrutiyet'e direnen ve orada bu yönüyle ünlenen Şeyh Mahmud Verâmini'yi?”“ onurlandırmak için kaftan gönderdi. Aynı günlerde bizzat Şah tarafından yazıldığı söylenen, Sipehdar'ın Tonekabon'daki oğullarına gönderilmiş bir mektup bakanların eline geçti; mektupta halkı karışıklık çıkarmaya teşvik etmeleri emrediliyordu. Hırsızlık ve yol kesmelere karşı hemen hemen hiçbir yerde önlem alınmıyordu. Yeri gelince anlatacağımız gibi Naip Hüseyn-i Kâşani'nin etrafına taraftar toplaması ve kendisine işbirlikçiler bulması tam da bugünlere rastlar. 

O sırada Tahran'da yaşayan Avrupalı bir yazar bu olayları şöyle aktarmıştır: 


"Tam bir otorite boşluğu olmasına rağmen kan dökülmemesi ve yürüyen işlerde kargaşa yaşanmaması Avrupalı bir gözlemci için son derece olağanüstü bir durumdu. Kanun hâkimiyeti zayıflamıştı, halk pervasızca davranıyordu ama asayiş ve emniyet yerindeydi. Bu durum Avrupa ülkelerinden herhangi birinde olsa ateş ve kılıç her şeyi ortadan kaldırır, ülke kana bulanırdı."?7 


Saray'ın ortalığa düşen yandaşlarının açık hazırlıkları ve düşmanca faaliyetleri karşısında Meclis ilgisiz kalıyordu, onları durdurmak için hiçbir şey yapmaması daha da şaşırtıcıydı. Bu mesele Meclis'in kapalı oturumlarından birinde dile getirildi. Başbakan Nâsırülmülk gerçeği gizlemedi, Meclis'i ortadan kaldırmak için yürütülen gizli faaliyetlerden haberdar olduğunu söyledi. Emir Bahâdır'ın, Saray'ın hazırlıklarının açık bir göstergesi olan süvariler hakkındaki talebi de Meclis'te görüşüldü, bazı vekiller bu vesileyle heyecanlı ve sert konuşmalar yaptılar. Ancak bu konuşmaları yeterli gördüler, bir çözüm bularak bu faaliyetlere bir son vermeleri gerektiğini unuttular. 

Meclis, hürriyetçilerin silah ve mermi satın almasını, diğer şehirlerden tüfekçi çağırmasını, herhangi bir şekilde kuvvet toplamasını sağlayabilirdi. Yeminini çiğnediği gerekçesiyle Muhammed Ali Mirza'yı tahttan indirebilir ve Tebriz Encümeni'nin birkaç gün sonra yapacağı gibi cesur bir hamleyle entrikalarını boşa çıkararak onu çaresiz bırakabilirdi. 

Bu arada Zillüssultan Tahran'da taç ve tahtı ele geçirme umuduyla yaşıyordu, hatta bazı gizli çabaları da olmuştu. Örneğin Temeddün gazetesini kendisi hakkında yazılar yazmaya teşvik etmişti. Meclis, onu yanına çekip Muhammed Ali Mirza'nın karşısına çıkararak Şah'ın elini kolunu bağlayabilirdi. 


316 o Verâmin: Tahran'ın 35 km güneyinde bir şehir. (ÇN) 
317 David Fraser, Persia and Turkey in Revolt, W. Blackwood and Sons, California Üniversitesi, 
1910. 
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Ama |Meclis| bu yollardan herhangi birine başvurmadı, olayları kendi akışına bıraktı. Aralarından bazılarının bizzat ifade ettiği gibi mağduriyetleri öne sürerek ilerlemek istiyor, kuvvet hazırlama ihtiyacı duymuyorlardı. Bazı önderlerin gönlündeki ham düşünce buydu. İlerleme, baştan beri ancak heyecan, coşku ve ısrarlı taleplerle sağlanmıştı, başka bir yol denemek istemiyorlardı. 

Daha da vahimi, bugünlerde toplanan Tahran encümenlerinin görüşmelerden sonra Şah'a bir mektup göndererek Sâ'düddevle ile Emir Bahâdır'ı Saray'dan kovmasını istemeleriydi. Bunları kovmazsa halkın harekete geçeceğini yazmışlardı. Encümenler bundan sonra her gün Sipehsâlâr Medresesi'nde toplanmaya başladı; Melikülmütekellimin ile Seyyid Cemal, Şah'a ve Saray'a karşı konuşmalar yapıyor, "İran" adına Şah'a mektuplar gönderiyorlardı. Bütün bunları yapıyor ama kuvvete ihtiyaçları olacağı hiç akıllarına gelmiyordu. 
Şah'ın istediği takdirde onları silah zoruyla dağıtabileceğini ve Meclis'i yerle bir edebileceğini kimse düşünemiyordu. Bu tür şeylerin olabileceğine sanki ihtimal bile veremiyorlardı. Ham davrandıklarını söylemekle kastettiğim tam da budur. 

Daha da şaşırtıcı olan ise Meclis ve encümenlerin şehirlere haber göndermemesi, onlardan yardım istememesiydi. Düşünce hamlığından bunlara gerek duymuyor, coşku ve heyecanlarının Saray'ı durdurmaya yeteceğini hayal ediyorlardı. 

Nâsırülmülk hükümetinin işlerin karışacağını görerek kenara çekilmeye karar verdiği Azer ayının 22'si (9 Zilkade (14 Aralık 1907)) Cumartesi'ye kadar işler böyle gitti. Nâsırülmülk Şah'a bilgi vererek istifasını sundu. Ertesi gün ne büyük bir hengâme koptuğunu göreceğiz. 

Bu tam da Nâsırülmülk'e göre bir davranıştı. Bu adamın tek isteği, hürriyetçilere düşmanlık gütmemek, onları incitmemekti, daha fazla işbirliğine yanaşmıyordu. İngiltere'de eğitim görmüş, meşrutiyetin anlamını ve yararlarını bilen bir adam olmasına rağmen meşrutiyet ile mutlakıyet arasında fark gözetmiyor, Meşrutiyet'e en ufak bir bağlılık duymuyor, bu uğurda en ufak bir fedakârlık yapmak istemiyordu. Halk buna rağmen ona ve onun gibilere değer veriyor, onu ülkeyi ve milleti düşünen insanlardan sayıyordu. 


Meclis'e Saldırı ve Hengâmenin Başlaması 


Söylediğimiz gibi şer güçleri saldırı için hazırlık yapıyorlardı, Azer ayının 23'ü (10 Zilkade (15 Aralık)) Pazar günü harekete geçtiler. Bugün, güneş doğarken Sengelec (Mahallesi'nden| bir ayaktakımı güruhu başlarında Muktedir-i Nizam ve Çale Meydan'dan Sani' Hazret önderliğinde bir grup kabadayı mahallelerinden çıkıp Sipehsâlâr Camisi'ne doğru yöneldi. Caddelerden geçip camiye vardılar, orada birleştiler. 
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Söylediğimiz gibi, o günlerde encümenler gündüzleri Sipehsâlâr Medresesi'nde toplanıyordu. O gün de encümen üyelerinden kalabalık bir kitle medresedeydi, bu iki grup gelince onları şer güçlerin gönderdiğini anladılar ama görmezden geldiler. Güruh ise bir süre dolanıp oyalandıktan sonra aniden bağırış çağırışa, Meclis'e ve Meşrutiyet'e hakaretler etmeye başladı. Bu arbede ve bağrışmayla medreseden çıkıp Meclis'e yürümeye başladılar. Meclis üyeleri kapıları kapattı, bunun üzerine kapıya ateş ettiler ve binayı taşa tuttular. Ama tüfekli bir iki mücahit minarelere çıkıp üzerlerine ateş edince tutunamadılar, yine bağırıp küfürler yağdırarak döndüler, Tophane Meydanı'na yöneldiler. 

Katırcılar, deveciler, zenburekçiler,8 ferraşlar, muhafız alayı topçuları ve askerleri, Emir Bahâdır'ın birliğinden askerler ve diğerleri büyük bir kitle halinde Tophane Meydanı'nda toplanmış, devletin çadırlarını dikmekte, dev bir mutfak kurmaktaydı. Muhammed Ali Mirza'nın planı bunları Meclis'i ve Meşrutiyet'i yıkmak için kullanmaktı. Tophane Meydanı'nı bunun için kendilerine merkez seçmişlerdi. Diğer taraftan bu hengâme nedeniyle çarşılar kapanmış, Meşrutiyet düşmanları her yönden meydana gelip oradakilere katılmaya başlamıştı. Kaba ve cahil katırcılar, deveciler, Sengelec ve Çale Meydan kabadayıları, gönlü kara cahil dinciler hepsi bir araya toplanmış zafer sarhoşluğuyla ortalıkta dolaşıyor, sürekli olarak Meşrutiyet'e ve hürriyetçilere nefret kusup küfrediyorlardı. Çadırlar kurulup hazırlıklar tamamlanınca Seyyid Muhammed-i Yezdi, Seyyid Ekber Şah ile ravzahân ve vaizler minbere çıkıp kendi usullerince konuştular, Meşrutiyet'e sövüp saymak için ellerinden geleni yaptılar. Anlaşılan "Meşrutiyet'i değil Peygamber'in dinini istiyoruz" cümlesi o gün dillere düşmeye başladı. 

Bunlar olurken Meclis'te ve Saray'da da bazı gelişmeler yaşanıyordu. 
Saray'da Emir Bahâdır sağa sola koşturarak kazandığı zaferle övünüyordu. 
sâ'düddevle sürekli olarak Şah'la durumu değerlendiriyor, tavsiyelerde bulunuyordu. O gün Kazak Alayı komutanı Liyakof da Saray'da görüldü. Savucbulag'a gönderileceği söylenen Kazaklar bugün düşünülerek Tahran'da tutulmuş, sözde kargaşayı önlemek için Tophane Meydanı'nda görevlendirilmişlerdi. 

Meclis'te olanlara gelince, söylediğimiz gibi herhangi bir hazırlık yapılmamasına rağmen vekiller kararlı bir direniş gösterdiler. Şöyle ki: Komisyon çalışmaları için Baharistan'a gelmiş olan rahmetli Behbehani, İhtişamüssaltana ve diğerleri olaylardan korkuya kapılmadı, Meclis'i terk etmediler. Diğerleri de Meclis'e gelerek destek verdi. Hürriyetçiler uzak, yakın demeden her taraftan Meclis'e gitmeye başladı. Meşrutiyet düşmanları Tophane Meydanı'nda toplanırken iyiler de Baharistan'da ve Sipehsâlâr Medresesi'nde toplanıyordu. 
Meclis'in bu cesur davranışı çok akıllıcaydı. 


318 o Zenburek: Yük hayvanı üzerinde taşınan küçük top. (ÇN) 
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Azerbaycan vekillerinden biri (anlaşılan Müsteşarüddevle) o gün Meclis'te olanların hikâyesini yazıp Tebriz'e gönderdi, Encümen gazetesinde basıldı. 
Şimdi bir kısmını buraya alıyoruz: 

Pazar sabahı... Normal günlerden daha erken geldim Meclis'e. Başkan, devletricali, Müinüddevle ve diğerleri oradaydı. Aga Seyyid Abdullah da teşrif etti. 
Mücadele eden halk encümenlerinin Meclis'in bitişiğindeki merhum Sipehsâlâr Camisi'nde toplandıkları anlaşıldı. Sani' Hazret ve Muktedir-i Nizam'ın da oraya gelip adamlarıyla cami bahçelerinde özel bir yere konumlanarak hazır beklediklerini öğrendik. Başkan fitne fesadı engellemek için Alâüddevle ve kardeşi Müinüddevle'yi bazı muhterem kişileri oraya davet için gönderdi. 
Zillüssultan'ın ikametgâhı yakın olduğu için hemen geldi, Meclis'in mesajını Alâ Hazret'e götürsünler diye Azdülmülk ile Nâibüssaltana'yı getirmeye gittiler. 
Aga Seyyid Abdullah |Behbehanil o ana kadar kendini sevip sayan birisi olarak bildiği Sani' Hazret'i camiden huzuruna getirmesi için birisini gönderdi. 

O habis adam gelip, Muktedir-i Nizam ve diğerlerinin kötü niyetine karşı Meclis'i savunmaya geldim diye Aga'yı aldattı. Ayrıldıktan on dakika sonra Meclis'in dış caddesinde büyük bir hengâme koptu, arkasından kabadayılar ile ayaktakımı tüfek tabancayla Meclis kapısına saldırdı. 

Koca Meclis binasında mermisi olmayan tüfekli üç asker, birkaç tüfeksiz Kazak, umursamaz birkaç vekil ve Aga Seyyid Abdullah ile birkaç muhterem kişi bulunduğu düşünüldüğünde nasıl bir hercümerç yaşanacağı açıktı, hemen Meclis'in kapısını kapatıp çare aramaya başladılar. ... Gelen encümenlerden de sadece iki üç kişinin cami çatısı ve minarelerde siper aldığı anlaşılıyor. Bunların içinden biri ateş açınca Meclis'in kapısındaki kalabalık dağıldı, ayaktakımı kitlesi dayanma cesareti bulamayıp bağıra çağıra Meşrutiyet'e söverek Tophane Meydanı'na yöneldi. Dillerde ve kafalarda her an Meclis'e hücum vardı, telefonla korkutucu haberler geliyordu. Bu taraftan dört tüfekçi savunma için süratle silah ve mühimmat teminine kalktı. Önce sekiz tüfekle kurşunları bulunup getirildi, artık Selm ile Tur?” Orduları bile bizimle baş edemez sandık. 
Özellikle Azerbaycan Encümeni'nden yiğit gençler hemen gelip silah kuşandılar. Sözün kısası o gün var güçleriyle her dakikayı çok iyi değerlendirip her olumsuz gelişmeyi çok çalışarak karşıladılar, nerede birileri veya bir tüfek varsa gönderip getirttiler, günbatımında yirmi tüfek hazır oldu. 


Meclis'in Direnişi ve Kararlılığı 


Ancak Meclis hâlâ ham yöntemlerde ısrar ediyordu. İhtişamüssaltana, Meclis'i temsilen Zillüssultan veya Kâmuran Mirza'yı isyanı şikâyet etmek, dur- 


319 o Şehname gibi eski İran destanlarında İran ile Turan yerine kullanılan sözcükler. (ÇN) 
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durmasını istemek için Şah'a gönderme çabasındaydı. Bu ortamda bile umut beslemekten vazgeçmiyor, sıcak ilişkilerle her şeyin çözüleceğine inanıyordu. 
Zillüssultan ve diğerleri görevi kabul etmedi. İhtişamüssaltana iki kardeşini, Alâüddevle ile Muinüddevle'yi göndermekten başka çare bulamadı. Bunlar huzura çıktığında Şah onlara küfürler yağdırdı, emri üzerine Alâüddevle'yi falakaya yatırıp bir hayli sopa attılar, sonra da bu ikisini Kazaklara teslim edip Mazenderan'a gönderdiler. 

Bu, Meclis'te duyulunca hürriyetçiler bağrışmaya başladı. İhtişamüssaltana onları soğukkanlı bir şekilde sakinleştirmeye çalıştı, birtakım değerli sözler söyledi. Bu arada Şah'ın Nâsırülmülk'ü tutukladığı haberi geldi. Nâsırülmülk ve bakanların önceki gün istifa etmesi Şah'ı kızdırmış, hepsini o gün Saray'a çağırmıştı. Nâsırülmülk hastalık bahanesiyle gitmek istemedi ama başka çaresi olmadığı için sonunda gitmek zorunda kaldı. Muhammed Ali Mirza ona da küfretti, sopalanmasını emretti, Hacibüddevle'nin odasında tutulmasını söyledi. 
Diğer bakanlara da hakaret edip bağırıp çağırdı ama onları alıkoymadı.”! 

Nâsırülmülk Meşrutiyet yanlısı biri kabul edildiği için hürriyetçiler buna da üzüldü. Bazıları, vekiller arasından seçilecek birkaç ulemanın "son sözleri söylemek" için Saray'a gitmesini teklif ederek yine ne kadar idraksiz olduklarını gösterdi. Hacı İmam Cuma-yi Hoyi'nin de içinde olduğu altı kişi seçilip gönderildi, ancak Muhammed Ali Mirza onları kabul etmedi, döndüler. 

Gün sona ermek üzere olduğu için bazı hürriyetçiler, vekillerin ve diğerlerinin o gece eve gitmeyip Baharistan'da kalmasını teklif etti, vekillere yüksek sesle "Biz sizden ayrılmayacağız" dediler. Bu çok yerinde bir öneriydi, vekiller kabul etti. Evlerine gitselerdi büyük olasılıkla o gece tutuklanacaklardı. 

O gece herkes Baharistan'da kaldı. Zenginler evlerinden yemek istedi. O kadar çok yemek geldi ki herkese dağıtıldı. Hablülmetin'e göre orada bulunan yirmi bin kişinin hepsi akşam yemeği yedi. Yine Hablülmetin'e göre sayıları dört bini bulan gençler nöbet tutma görevini üstlendi, gece boyunca gözlerini kırpmadılar, hatta hiç oturmadılar. Söylediğimiz gibi sadece yirmi tüfekleri olduğu için o gece onlar için zor geçti. Ayaktakımı saldırsaydı sonucun ne olacağı belli değildi. Muhammed Ali Mirza'nın o gün Meclis'e saldırı emri vermemiş olması çok şaşırtıcıdır. 


320 Anlattığımız üzere, Alâüddevle Tahran valisiyken Seyyid Kandi'yi falakaya bağlatıp 
sopalatmış, bu da Meşrutiyet hareketini ateşleyen sebeplerden biri sayılmıştı. Şimdi ise cezasını Muhammed Ali Mirza'nın elinden buluyordu. Bu Alâüddevle'nin Meşrutiyet'le başı hoş değildi ama o dönemde boşta olduğu ve kardeşi İhtişamüssaltana Meclis Başkanı olduğu için Meşrutiyetçilerle aynı yola gelmişti. Müinüddevle de onun gibi biriydi. 

321 ( Nâsırülmülk birkaç saatten fazla tutuklu kalmadı, İngiliz Büyükelçisi Muhammed Ali Mirza'ya 
gidip onun İngiltere'de okuduğunu ve İngiliz devletinden falanca nişanı aldığını söyleyip serbest bıraktırdı. O da hiçbir şey yapmadan Avrupa'ya gitmek üzere ertesi gün Tahran'ı terk etti. 
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Şer güçlere gelince, onlar da geceyi Tophane'de geçirdi, elbette ki güvende ve rahatlardı. Çok kalabalık olmalarının ve birçoğunun tabancası veya tüfeği olmasının yanı sıra, çevrelerini saran Kazak ve asker birlikleri onları toplarla da koruyordu. Ayrıca ocakta kazanlar dolusu pilav ve çok miktarda yiyecekleri vardı. Birçok çadırda içki sofraları kurulmuştu, sarhoş olanlar, kendinden geçenler çoktu. Arada bir havaya ateş ediliyordu. 

Ertesi gün, pazartesi, Meclis'teki kalabalık arttı. Akın akın insan geldi. Baharistan ve Sipehsâlâr Medresesi doldu, insanlar Meclis binası önünde ayakta bekliyordu. Encümenler medresede yerlerini aldı, her biri kendine bir oda seçti. Ayrıca tüfek sayısı arttı, tüfekçiler çatı, minare ve çevre evlerde mevzilendi. 

Muharebe ve erzak komisyonları seçilip görevlendirildi. O gün giriş kapısına Meclis'in büyük bayrağı asıldı. Ortamı sakinleştirmek için bir de beyaz kumaş astılar. Meclis oturumu başlayınca temsilci gönderme konusu tekrar görüşüldü, önceki gün seçilen altı kişi Meclis'in mektubunu götürmekle görevlendirildi. Baharistan'da, bahçede ve medresede toplananlardan heyecanlı sesler yükseliyor, bazıları kalabalığa hitaben konuşma yapıyordu. 

Öğleden sonra Azdülmülk'le o altı kişi Şah'ın mektubuyla geri geldi. Şah, encümenlerin dağıtılmasını ve vekillerin evlerine gitmesini, adamları bu şartlarla geri çekeceğini, sonra da bir araya gelip işleri yoluna koyabileceklerini yazmıştı. Meşrutiyetçi güçleri bu şekilde tasfiye ederek üstünlük sağlamak istiyordu. 

Bazı vekiller hayret verici bir şekilde Şah'ın teklifinin kabul edilmesini istedi. "Fitne ve fesada son vermek için emre itaat en iyisidir" dediler. Diğerleri bunu kabul etmedi. Konunun bir komisyonda görüşülmesini kararlaştırdılar, komisyon da akılsızca bir düşünce ileri sürdü: Encümenler dağıtılmalı, vekiller o gece evlerine gidip ertesi gün |Meclis'e| geri gelmeliydi. Bu düşünce açıklandığında halk karşı çıktı, "Eve gitmeyeceğiz, sizi de göndermeyeceğiz" dedi. 

Bu durum, Meclis'te ne kadar değersiz insanlar bulunduğunun göstergesiydi. Bu aşağılık adamlar ölmekten korkuyor, "Her zaman mağduriyetimizle adım attık, yasal haklarımızı istedik, isyan ve kargaşaya asla rıza göstermeyiz. Bu gece evlerinize gidin, biz de evimize gideceğiz. Başımıza bir şey gelmezse yarın (Meclis'e) döneceğiz" diye mazeret beyan ediyorlardı. Bu "mağduriyet" masalı onlar için bir bahane haline gelmişti. Allah'tan kitleler içinde bu tür değersiz insanların sayısı azdı. 

Her ne ise bir kez daha direnmeye karar verip gece için hazırlıklarını yaptılar. Muhammed Ali Mirza amacına ulaşamadı. 
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Mollaların Ayaktakımına Katılması 


Öte yandan kabadayı takımı o gün Hacı Şeyh Fazlullah, Hacı Mirza Ebu Tâlib-i Zencani, Seyyid Ali Yezdi, Molla Muhammed-i Âmoli ile diğer mollaların evlerine giderek gönüllü gönülsüz hepsini Tophane Meydanı'na getirdiler. Bildiğimiz gibi Hacı Şeyh Fazlullah ve Seyyid Ali Aga bu şer güçlerle gizliden işbirliği içindeydi, Molla Muhammed-i Âmoli ve başka birçok molla ise daha başından beri Meşrutiyet'e düşmandı. Güya meydana kendiliklerinden gitmeyecek, kabadayı takımı gelip onları götürmüş olacaktı. O gün Behbehani, Hacı Şeyh Fazlullah'a birini göndererek Meclis'e gelmesini istemiş, Hacı Şeyh Fazlullah bir mazeret beyan ederek gitmemiş, Meydan'a da gitmeyeceğine Kur'an üzerine yemin etmişti. Ama çok geçmeden kabadayı takımı gelip onu götürmüştü. 

Muhammed Ali Mirza ve bu mollalar olaylarla bir ilgileri yokmuş, halk Meşrutiyet'i istemiyor, Meşrutiyet'ten nefret ediyormuş gibi davranıyorlardı. 
Hacı Şeyh Fazlullah'ın kâtibi Necef'teki oğluna yazdığı mektupta şunları söylüyor: 


“Aga Hüccetülislam Hazretlerinin evine geldiler... Kendileri teşrif etmekten ne kadar imtina etse de halk ikna olmadı, kendilerini omuzlarının üstüne alarak bahçenin ortasına kadar götürdüler. Halkın hücumu ve izdihamı nedeniyle Hüccetülislam Hazretleri bayıldı, biraz beklendi kendilerine gelince hiç isteme - se de diğer ulemanın da bulunduğu Tophane Meydanı'na kadar götürüldü..." 


Hacı Mirza Ebu Tâlib, Zencan'daki kardeşine gönderdiği ve elimizde olan mektubunda itiraz edenlere şöyle yanıt veriyor: 


"Evet, bir saatten fazla bulunduğum Tophane Meydanı'nda binden fazla başı sarıklı vardı. Tahran'ın meşhur ulemasından, Cenab-i Ahund Molla Muhammed-i Âmoli, Cenab-i Sultan-i Ulema Tahrani, Cenab-i Aga Seyyid İbrahim-i Kazvini, Cenab-i Hacı Şeyh İsâ Çalemeydani, Cenab-i Hacı Şeyh Fazllulah, Cenab-i Aga Seyyid Ali, dahası Nuriyye Camisi imamı ve reisi Cenab-i Aga Seyyid Mehdi, Aga Seyyid Ali Ekber'in oğlu Cenab-i Aga Seyyid Muhammed, Cenab-i Aga Ali Ekber-i Burucerdi, Ahund Molla Muhammed-i Pişnemaz, Cuma İmamları, müderrisler, talebeler ve seyyidler oradaydı. Daha önceden arz etti-Sim gibi bunların hepsi nasıl olur da şer gücünden sayılır? Bu iyi insanların kimine rüşvet veren, kimine rüşvet yiyen, kimine akılsız denebilir mi?" 


Bu Hacı Mirza Ebu Tâlib de yazdıklarından da anlaşıldığı gibi Meşrutiyet'e karşı olanlardandı ama zeki ve ileri görüşlü bir adam sayılırdı, Tophane 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Meydanı'na kendi isteğiyle gitmediğini düşünebiliriz. Ancak Hacı Şeyh Fazlullah ve diğerleri için bu mümkün değildi. Çünkü o ana kadar artık Meşrutiyet'in ne anlama geldiği açıkça anlaşılmıştı, bu mollalar Meşrutiyet ile kendi kurumları, aslında Şii inancı arasında herhangi bir uzlaşma olamayacağını idrak etmişlerdi. Dolayısıyla mollaların büyük kısmı Meşrutiyet'in yıkılmasını gönülden arzu ediyordu. 

Ne var ki mollaların katılması şer güçlere başka bir değer kattı, çekişme bir kez daha Meşrutiyet ile mezhep arasında bir çatışma niteliğini aldı. Seyyid Muhammed-i Yezdi ve Seyyid Ekber Şah minbere çıkıp şöyle diyorlardı: 


"Zina yap, çal, cinayet işle ama bu Meclis'e yaklaşma. 'Allah (dilerse), bütün günahları affeder.'"2 


Malum ayaktakımı vaaz sırasında sık sık "Meşrutiyet'i değil Peygamber'in dinini istiyoruz" diye bağırıyordu. Evlerini bastıkları Musevileri zorla Meydan'a getirmiş, bu sloganı öğretmişlerdi, ikinci cümleyi söylemeyenlerin ensesine tokat atıyorlardı. Mahuti?3 şapka ve setre ceket giyen herkesi meşrutiyetçi sanıp üzerine çullanıyor, cebini cüzdanını boşaltıyorlardı. Yavaş yavaş cesaretleri arttı, gelip geçeni çeviriyor, şapkasını abasını kapıp cebine cüzdanına el atıyorlardı. Önderlerinin emriyle gazete idarelerini basıp talan ettiler, buldukları resimleri getirip meydanın ortasında yaktılar. Günü bu şekilde bitirdiler. 

Taraflar pazartesiyi salıya bağlayan gece de oldukları yerde bekledi. Söylediğimiz gibi o gece Meclis'teki tüfekçilerin sayısı artmıştı. Birçok genç nöbetteydi, uzun ve soğuk gece boyunca hiç oturmadılar. Fitneciler de meydanda kendi çadırlarında bekledi, mollalar bir tarafta kabadayı takımı diğer taraftaydı. 

Ertesi gün, salı, Baharistan'la çevresindeki kalabalık arttı. Meclis'in iki gündür kararlı bir şekilde direnmesi halkı cesaretlendirmiş, Baharistan'da toplanmasına neden olmuştu. Bugün tüfek sayısı da sürekli artış gösterdi, önce birkaç yüze sonra binlere çıktı, gece bastırdığında iki bin yedi yüz tüfek vardı. 
Bugün telgrafhane memurları ile tramvay ve Abdülazim demiryolu çalışanları işi bırakıp dayanışma için Meclis'e geldi ama İhtişamüssaltana onları işlerinin başına geri gönderdi. Hürriyetçilerin görkemi ve gücü her gün artmasına rağmen Meclis soğuk tavrını bırakmadı. Bugün, mağduriyet ve adalet adına, çevresindekilerin Şah'a yeminini çiğnettiğini iddia eden bir mektup yazdılar, bunu büyükelçiliklere ve diplomatik temsilcilere göndererek Avrupa hükümetlerinin "manevi desteğini" istediler. 


322 Zümer Suresi, ayet 53. (ÇN) 
323 oMahuti (Fars.): Bir çeşit kalın, hafif tüylü, yumuşak, kaliteli yün kumaş; palto ve şapka 
dikiminde kullanılır. Sözü edilen mahuti şapka fes benzeri bir başlıktır. (ÇN) 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Şer güçlerine gelince, o gün onların kuvveti de arttı, Verâmin'den Şeyh Muhammed Verâmini'nin de aralarında olduğu büyük bir grup onlara katıldı. 
Onlara ayrı çadırlar kuruldu, ayrı içki sofraları ayarlandı. Sür-i İsrâfil, önderlerinden birinin "Meclis'i yıkıp halılarından eşeklerimize palan yapacağız" diye bağırdığını yazdı. 

Seyyid Muhammed-i Yezdi, Ekber Şah ve diğerleri bugün de minbere çıkıp Meşrutiyet'e uzun uzadıya hakaretler yağdırıp kötülediler. Hacı Şeyh Fazlullah'ın kâtibi, oğluna yazdığı mektupta halkın Meclis'e saldırıp yerle bir etmek için defalarca izin istediğini, Seyyid Muhammed-i Yezdi ile diğerlerinin bunu çok istediğini ama Hacı Şeyh Fazlullah'ın rıza göstermeyip onları engellediğini belirtir. Bu söz kısmen doğru kısmen yalandır. Seyyid Muhammed ile diğerlerinin Meclis'i yıkmak istedikleri, halkın da buna hazır olduğu doğruydu ancak bunun yapmamalarının nedeni Hacı Şeyh Fazlullah'ın onları engellemesi değil Muhammed Ali Mirza'nın bunun için emir vermemesiydi. Muhammed Ali Mirza kargaşayı teşvik etmiş ama çıkan kargaşadan yararlanmak istememiş, kararsız davranmıştı. Sâ'düddevle'nin "Baharistan'a iki top gönderelim, Meclis'i topa tutup dağıtalım" dediği, Muhammed Ali Mirza'nın buna razı olmadığı söyleniyordu. Meşrutiyet'i yıkmayı göze alamadığı, bu işi açıktan yapacak kadar cesur olmadığı söylenebilir. 


Tophane Meydanı'nda Cinayet 


O gün Tophane Meydanı'nda kan da döküldü. Aralarına katılıp diğerleri gibi Seyyid Muhammed-i Yezdi'nin hezeyanlarını dinleyen Mirza İnayet adında Zencanlı bir genç, kabadayı takımı tarafından parça parça edildi. Olayın nedeni bilinmiyor. Meydandakiler, ateş ettiği için öldürüldüğünü söylediler ama meşrutiyetçiler bunu reddedip onu masum ve mazlum kabul etti. Hacı Şeyh Fazlullah'ın kâtibi şöyle yazıyor: 


"On birinci günün akşamı Seyyid Muhammed Aga minberdeydi. Tophane Meydanı her çeşit insanla kaynıyordu. Bendeniz de minberin dibindeydi, kadınların arasından biri çıkıp silahını minberde ayaküstü duran Seyyid'e doğrulttu, hemen bileğinden yakaladılar, buna rağmen Seyyide doğru üç el ateş etti ama ona isabet etmedi. Çok geçmeden halk onu hançerlerle paramparça etti, cesedi de talim meydanında bir ağaca astılar. Halk bu işle meşgulken Meclis tarafından birisi tabancasını bunlara doğru boşalttı. Onu takip ettiler. Koşup kendini Hacı Seyid Ali Aga'nın odasına attı, halk almak için üstelediyse de Hacı Seyyid Ali Aga ona bir şey yapılmasına izin vermedi. Bugün isyan iyice alevlendi, başka birinin daha öldürüldüğü söylendi, doğru olup olmadığı belli 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değil. Velhasıl bu haberi alan Hüccetülislam Hazretleri cenazeyi ağaçtan alıp defnettiler." 


Hacı Mirza Ebu Tâlib de (yukarıda sözü geçen| o mektubunda şöyle yazıyor: 


"Cinayet deseler de (gazeteler kastediliyor) ben o gün orda değildim, iki kişi toplulukta silah patlatmış, bir asker yaralanmış, güya ikisini de öldürmüşler. 
Biri de başında çarşaf kadınların arasındaymış, Seyyid Ali Aga'ya doğru ateş etmiş, isabet etmemiş, halk yakalayıp öldürmüş. Ben Cenab-i Ahund Molla Muhammed'in ... evindeydim, abdest alırken iki kurşun sesi duydum, ardından tüfek sesi geldi. Kimi göndermek istesem korkudan gitmedi, büyük bir hengâmenin sesleri gelmeye başladı, daha sonra anlattığım gibi olmuş. Bir saldırganı öldürmüşler, buna muhteremin cinayeti dediler, Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun" diye dua edelim." 


Bunlar onların yazdıkları. Ancak özellikle iki yazı arasındaki uyuşmazlık bunlara kolaylıkla inanılamayacağını göstermektedir. Öte yandan ileride göstereceğimiz gibi Sani' Hazret ile suç ortaklarının kovuşturma ve sorgusu sırasında Mirza İnayet cinayetinin, kabadayı takımının kötü fıtratı nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Bunları eleştirilere yanıt olsun diye uydurdukları anlaşılıyor. 
Hablülmetin şunları yazdı: 


"İnayet, kabadayı takımının arasından geçerken cebindeki yedi yüz tümanı çıkarıp koynuna koydu; kabadayı takımı bu parayı, köstekli saatinin altın olduğunu görünce onu öldürdüler. Yazı şöyle devam ediyordu: Önce revolverle birkaç el ateş ettiler, sonra defalarca bıçakladılar. Cansız bedeni yere düşünce Nakip'in oğlu diğerlerini kenara itip öne çıktı. 'Ey burada bulunan Müslümanlar! Şahit olun ve Kıyamet Günü Ceddim'in?” yanında da şehadet edin! Din uğruna meşrutiyetçilerin gözlerini ilk çıkaran benim' diye bağırdı. Bu sözlerden sonra bıçağıyla yerdeki gencin gözlerini oydu, sonra bir ağaca astılar ve bütün kabadayı takımı sırayla hançerledi." 


Aynı gün Ali Aga adında bir sarrafı da yaraladılar, adam uzun süre yataktan kalkamadı. İsmail adına bir terzi çırağını da Lâlezar |Caddesi'ne| kadar kovalayıp sırtından yaraladılar. 

Bugün akşamüstü şehirlerden telgraflar gelmeye başladı, daha sonra anlatacağımız gibi bu telgraflar Muhammed Ali Mirza'yı her şeyden daha fazla korkuttu. 


324 o Âl-i İmran Suresi, ayet 61. (ÇN) 
325 Hz. Muhammed (s.a.v.). (ÇN) 
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Taraflar çarşamba günü de yerlerinde bekledi. Bugün Abdülazim Encümeni bir grupla Meclis'in yardımına geldi. Hablülmetin'e göre "Üç dört bin kişilerdi, hepsi silahlı ve savaşmaya hazırdı." Ayrıca Şemiran'dan, Şehriyar'dan ve Tahran'ın diğer çevre mahallelerinden tüfekçiler geldi. Şehirlerden telgraf yağıyordu. Muhammed Ali Mirza uzlaşma çağırısı yapmaktan başka çıkar yol bulamadı. Bu nedenle bugün ihtiyar bir adam olan Nizamüssaltana Mafi'yi kabineyi oluşturmak üzere başbakan tayin etti. Bakanlar belli olunca Şah onları Nizamüssaltana'yla barış için Meclis'le görüşmeye gönderdi. Meclis, o günlerde üstün durumda olmasına rağmen yanlış tarzını bırakmamıştı, hâlâ huzur ve sükün peşindeydi. Dolayısıyla ilk gün seçilen o altı kişi, bakanlarla görüşmek üzere Saray'a gitti. Meclis'in birkaç talebi vardı: 1) Sâ'düddevle Tahran'dan gönderilsin, 2) Emir Bahâdır Muhafız Alayı Komutanlığı görevinden alınsın, devlet işlerinden tamamen el çektirilsin, 3) Meclis'in önüne kadar dayanan ve Tophane Meydanı'nda düzen kuran ayaktakımı cezalandırılsın, 4) Meclis için, son birkaç gündür Meclis'i koruyan gençler arasından iki yüz kişilik bir muhafız birliği kurulsun, 5) Alâüddevle ile Muinüddevle Tahran'a dönsün. 

Tophane Meydanı'ndaki çadırlar görüşmeler başladıktan sonra da kaldırılmadı ancak kabadayı takımı artık eski fenalıkları yapmıyordu. Perşembe günü çadırları söküp kalabalığı dağıttılar. Mollalar kabadayı takımıyla birlikte Saray'a sığındı, perşembe gecesini orada geçirdiler. Ama cuma günü alana dönerek çadırları tekrar kurdular, adamlarını topladılar. Oradan ayrılıp sonra dönmelerinin sebebi şuydu: Azerbaycanlı askerler, Tebriz'den gelen, daha sonra anlatacağımız telgrafları öğrenince şer güçlerden desteklerini çekmişlerdi. 
Dahası, Muhammed Ali Mirza'nın direnme gücünü kaybetmesi ve barış için yalvarmaya başlaması üzerine mollalar ve kabadayı takımı Meydan'da kalmaya korkmuş, Saray'a sığınmışlardı. Ancak bakanlar, devam eden barış görüşmeleri sırasında onların Saray'da bulunmasını sakıncalı görüp ayrılmalarını isteyince dönmek zorunda kalmışlardı. Daha sonra nasıl bir rezillik içinde ayrılmak zorunda kalacaklarını göreceğiz. 


Tebriz Encümeni'nin Çok İsabetli Bir Eylemi 


Tahran'da pazar günü çıkan kargaşa sonrası, Muhammed Ali Mirza şehirlere gönderilmek üzere bir buyruk çıkardı. Kabine istifa ettiği için valiler var olan sorunları doğrudan kendisine ileteceklerdi. 

Ayrıca karışıklık hakkında şehirlere bilgi verilmemesini telgrafhanelere emretti. 

Behbehani ve Tebatebai'nin anlaşılan ilk gün bütün şehirlere çekilmek üzere aşağıdaki kısa telgrafı telgraf merkezine gönderdikleri anlaşılıyor: 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"Fitneciler isyana kalkışmak üzere, devlet sözünden dönmek üzere." 
Azerbaycan vekilleri de aşağıdaki telgrafı gönderdi: 


"Tebriz Milli Encümeni'ne. Millet Meclisi ve Meşrutiyet tehlikede. Emir Bahâdır-i Cenk ile Sâ'düddevle kan dökmek, Millet Meclisi'ni ve vekilleri mağlup etmek niyetindeler. Çözüm için harekete geçmeniz elzemdir." 


Aslında bu telgraflar gönderilmemişti. Ne var ki telgrafhanelerdeki memurların çoğu Meşrutiyet yanlısı olduğu için olup bitenler hakkında şehirlere gizlice haber ulaştırmışlardı. Dolayısıyla neler olup bittiğini önce Kazvin, peşinden Reşt ve Tebriz öğrendi, diğer şehirleri bilgilendirdiler. Meşrutiyetçiler bütün bu şehirlerde coşkulu gösteriler yapıp dayanışma telgrafları gönderdi. Birçoğu Tahran'a yardım göndermeyi düşündü. 

Ancak Tebriz Encümeni çözüm için çok akıllıca bir işe kalkıştı. Mücahit önderleriyle işbirliği yaparak (belki de onların yol göstermesiyle) Muhammed Ali Mirza'yı yeminini çiğnediği gerekçesiyle tahtından indirdiğini açıkladı. Bu kararını Tahran'a, Muhammed Ali Mirza'nın şahsına ve Millet Meclisi'ne bildirdi. 
Öte yandan hürriyetçi önderler de telgrafhaneye oturup bütün şehirlere, Reşt, Kazvin, İsfahan, Yezd, Şiraz, Meşhed, Hoy, Urmiye ve diğer yerlere telgraf çekerek onlardan bu konuda işbirliği yapmalarını, aynı yönde hareket etmelerini istedi. 

Bu hareket süratle olumlu sonuç verdi, talep bütün şehirler tarafından kabul edildi, Muhammed Ali Mirza'nın tahtta kalmasından nefret ettiklerini bizzat Şah'a ve Millet Meclisi'ne telgrafla bildirdiler. Millet Meclisi'nden onun yerine geçecek birini seçmesini istediler. 

Salı günü eline geçen bu telgraflar Muhammed Ali Mirza'yı çok etkiledi, özellikle saltanatı hakkında tiksinti beyan eden telgraflar onu iyice korkuttu. 
Söylediğimiz gibi, bu telgraflar sayesinde çarşamba günü kabineyi kurdurup bakanları Meclis'le görüşmek, arabuluculuk yapmak için görevlendirdi. Tebriz Encümeni kararında ısrar edip telgraflar gelmeye devam edince Muhammed Ali Mirza iyice âcizleşip arabuluculuk için Rus ve İngiliz temsilcilerinin eteklerine yapıştı. 

Zillüssultan'ın uzun süredir tacı ve tahtı ele geçirme niyetinin bulunması, Mavi Kitap'ta yazıldığına göre bunu Rus ve İngiliz temsilcilerle görüşmüş olması Muhammed Ali Mirza'nın endişesini artırmıştı. Hürriyetçilerin onu sevmemesine, padişah olmasına sıcak bakmamasına rağmen Muhammed Ali Mirza bu sefer Zillüssultan'ın hürriyetçi önderlerle işbirliği yaparak şah olacağından korkuyordu. Rus ve İngiliz temsilciler de Zillüssultan'ın bu olaylarla bir bağlantısı olduğunu sanıyorlardı, oysa bu temelsiz bir kuşkuydu. 
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Her ne ise, Tebriz Encümeni tam zamanında eyleme geçmişti. Encümen, bu kadarla yetinmedi, istibdadın ensesine bir yumruk daha vurdu: Tahran'da emri altında askerler ve süvariler bulunan, Muhammed Ali Mirza ile Emir Bahâdır'ın çok güvendiği Azerbaycanlı komutanların hepsine telgraf çekti, Millet Meclisi'ne el kaldırırlarsa Azerbaycan'daki evlerinin yıkılıp kadın ve çocuklarının esir alınacağını bildirdi. 

Bu telgraf da amacına ulaştı. Gördüğümüz gibi mollalar ve kabadayı takımı Tophane Meydanı'nda kalmaya korkarak çadırları topladılar, Saray'a sığındılar ama kendisi de korkmuş olan Muhammed Ali Mirza onları Saray'da tutmaya cesaret edemedi, söylediğimiz gibi Meydan'a dönmek zorunda kaldılar. Bazı telgrafların suretlerini aşağıda veriyoruz: 


"Kazvin'den Tebriz'e 13 Zilkade (18 Aralık 1907): 

Muhterem Encümen-i Mücahidin-i Azerbaycan, emsaliniz çoğalsın inşallah. Şeyh Fazllullah yanlışlıkla arandı. (?) Devletin eliyle Tophane Meydanı işgal edildi, Meşrutiyet'in temeli sarsılıyor, Tahran ve Kazvin bütünüyle umurmi tatil, Tahran telgrafhanesi kapatıldı, vekillerin canı tehlikede, mücahitler kanlarının son damlasına kadar savaşmaya hazır, iş elimizden çıkacak, cevap bekliyoruz. 


Kazvin Mücahitleri Encümeni" 


"Reşt'ten Tebriz'e: 

Muhterem Azerbaycan Encümen-i Nusret üyelerinin huzuruna, Allah dayanaklarınızı sağlam kılsın. Millet Meclisi'nin temelleri sarsılıyor, Tahran vekillerinin telgrafhanede bulunması mümkün değil, devletçe sözlü ve fiili müdahale var, umumi tatil oldu, ciddi müdahale için hazırlıklı olun, kararlılık gereklidir. 


İctimaiyyün Ammiyyun" 


"Tahran'dan Tebriz'e: 

Meşrutiyet'in temelleri sarsılıyor. Millet Meclisi mutlakıyetçilerin saldırısı altında. Milletin fedailerinden beş bin tüfekçi Meclis'in çatılarında mevzilenmiş durumda. Devlet daireleri ve çarşılar kapalı. Tahran, kıyamet gününe döndü. Destek için her taraftan insanlar geliyor. Beş gündür hayati tehlike altında olan fedainiz henüz yaşıyor. Gelişmeleri bildireceğim. 


Takizade" 
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"Tebriz'den Bütün Diğer Şehirlere: 

Meşrutiyet yasasına uymak için yemin eden Şah yeminini çiğnedi. Azerbaycan milleti bu hıyaneti nedeniyle onu saltanattan azletti, bunu konsoloslara ve Necef'e bildirdi. Siz de onu saltanattan azledip durumu elçiliklere bildirin. 


Tebriz Milli Encümeni" 


"Reşt'ten Bütün Diğer Şehirlere: 
Millet Meclisi'ndeki vekiller tehlikede, bu nedenle Gilan ahalisi var gücüyle Tahran'a yola çıkmak üzere, siz de hareket edin ve vekilleri kurtarın. 


Reşt Encümeni" 


"Tebriz'den Tahran'a: 

Hazreti Müstetab Takizade Beyefendi, 

Hali hazırda bin tam teçhizatlı yetenekli mücahit, kıymetsiz canlarını feda etmek üzere Tahran'a hareket etmek için izin beklemektedir. 


Büyük Millet Meclisi'nin Taraftarları" 


"Tebriz'den Tahran'a: 

Piyade, topçu ve süvarilerin bütün Azerbaycanlı gayretli subaylarına arz ediyoruz: Azerbaycanlı kardeşlerimiz! Din kardeşlerimiz! İki yıl boyunca her türlü güçlüğe katlandık ve Meşrutiyet merdiveninin ilk basamağına adımımızı attık, siz de bizim huzurumuz için |oraya| gittiniz. Dün gece, Allahsız birkaç mutlakıyetçinin Alâ Hazret'in çevresini sardığını ve Müslümanları tüfekle katletmek için sizi kullandıkları haberini aldık. Evvela, Meşrutiyet'e herhangi bir Zarar gelirse Azerbaycan'ı ayıracağımızı bilin; ikinci olarak, aileleriniz, çoluk çocuğunuz öldürülecektir, üçüncü olarak artık ev bark yüzü göremeyeceksiniz. 
Sizlerin Meclis'e yardımı Hz. Fatıma'nın (r.a.) oğullarına yardım etmek gibidir, muhalefetiniz ise Muaviye'nin evladının muhalefeti gibi olacaktır. Karar sizindir. Alâ Hazret'in çevresini sarmış iki üç kişi için Müslümanlara ateş etmek ve kendi evlerinizin yıkılmasına sebep olmak akıl kârı değildir. 


Azerbaycan Mücahitler Encümeni" 


"Reşt'ten Tebriz'e: 

Muhterem Encümen. Encümenimiz telgrafının Azerbaycan milletinin girişimlerine uygun olmadığını duyurun, gönderilen bir dizi telgrafın ilkine dayanmaktadır, bu nedenle son telgrafın suretini aynen geçiyoruz: Mukaddes 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Meclis'in yüce makamına, Şah'ın Meşrutiyet'e ve Kanun-i Esasi'nin saltanat hukuku fasıllarına muhalefetine hayretler içinde şahit olduk. Üç gündür bin bir çeşit zahmetle ahaliyi sakinleştirmeye çalışıyoruz, durum iki acele telgrafla Şah'a arz edilmiştir, hâlâ bir cevap alamadık. Bugüne kadar bir kısmı heyecan içinde olsa da bütün ahalinin tek vücut bir halinde telgrafhanede toplandığı görülmemiştir. Muhammed Ali Mirza kendi imzaladığı Meşrutiyet Kanunu'na karşı çıktığı için ahalinin onun saltanattan el çektirilmesini vekillerden ciddi olarak istemediğini arz ederim. Millet olarak biz onu saltanat makamından aldık, Meclis'ten bir an önce bir sultan seçmesini ve bize telgrafla müjdelemesini istirham ederiz. 


Gilan Milli Encümeni" 


"Tebriz'den Tahran'a: 

Beşinci Şekkaki Alayı askerleri ve diğer kardeşlerimize. Otuz yıldır omuz omuzayız, tuz ekmek yemişiz, bu müddet içinde birlikteyiz, bizler Müslümanız, sizlere kardeş olduğumuz için yazıyorum. Dün Mukaddes Tebriz Encümeni Tahran'a ve işbaşında olanlara haber vermiştir. Tahran'da ve Saray'da görevli askerlerin evini, çoluk çocuğunu ateşe vermek için teker teker adlarını vereyim diye dün gece bin mücahit beni evimden alıp Basmenc'e getirdi. Bu askerler Meclis'e ve millete isyan etmiştir, dediler. Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu düşünerek bir an önce dönün, geliş haberinizi telgrafla Tebriz'e haber versinler, mücahitlere beni geri götürmeleri için emir versinler, yoksa onların elinde esir kalacağım. Mücahitler intikam almak için Azerbaycan'ın oradaki bütün askerlerinin adını istiyorlar benden. Bugün Eher'e buradan bin mücahit gönderildi, oranın mücahitleriyle birlikte Emir Bahâdır'ın Karacadağ süvarilerinin hepsinin evine kıyım ve yağma için baskın yapacaklar. Şah'ın Mübaşiri Hacı Mirza Refi' Han'ın evini ateşe verdiler, gece bekçilerinin başı Mefahirülmülk'ün yakınlarını öldürdüler, siz de başınızın çaresine bakın. 


İkbal-i Leşker" 


Bu telgrafların sonuçlarını, Şah ve çevresini nasıl etkilediğini göstermek için İngilizlerin Mavi Kitap'ının bu konuda söylediklerini aktarıyoruz. Azer'in 30'u (22 Aralık 1907) Pazar günü hakkında yazılanlar şunlardır: 


"Bu arada, durum çok tehlikeli bir hal aldı. Tebriz Encümeni, Şah'ın tahttan indirilmesi talebini büyük bir başarıyla her tarafa yaydı. Meşrutiyetçiliğin kök saldığı büyük şehirlerin hepsi coşup hareketlendi. Şiraz, İsfahan, Kirman, Kazvin, Meşhed ve Reşt'ten 'Tahran'a bir grup savaşçı göndermeye hazırız' telgrafları geldi." 
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Dey'in 2'si (24 Aralık) Salı günüyle ilgili olarak yazdıkları şunlardır: 


"Meşrutiyetçiler öğlene doğru kazandıklarını anlayınca zaferlerini daha ileri götürmek istediler. Şah'ın muhafızlarını, Şah'ı korumaktan ve onunla işbirliği yapmaktan vazgeçmezlerse kadın ve çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiler. Kazak Alayı da bu şekilde tehdit edildi. Şah'ın öldürüleceği açıkça konuşuluyordu. Saraylılar derin bir umutsuzluk içinde, Şah ölüm korkusu içinde yaşıyor. Maiyeti etrafından çekildi, Şah'ın bir haftalık ömrünün kaldığı söyleniyordu her yerde." 


Dey'in 3'ü (25 Aralık) Çarşamba günü hakkında şunları yazıyor: 


"Şah, Enderun'dan çıkmadı. Hollanda'nın büyükelçi yardımcısı, Hollanda Elçiliği'ne sığınan Sâ'düddevle'nin durumunu görüşmek için iki kez randevu istemesine rağmen |Şah) rahatsız olduğu bahanesiyle kabul edilmedi." 


Hürriyetçilerin Zaferi ve İsyanın Sona Ermesi 


Söylediğimiz gibi, bu arada bakanlar Meclis'in seçtiği kişilerle yürüttükleri uzlaşma görüşmelerinde ilerleme kaydetmişlerdi. İtibarını kaybeden Şah, Meclis'in taleplerini şartsız olarak kabul etmiş sadece Emir Bahâdır'ın Keşikçibaşı görevinde kalmasını istemişti. Bir noktada bazı vekillerin Meclis'ten atılmasını da istemeye niyetlendiği ama korktuğu için buna cesaret edemediği Mavi Kitap'tan anlaşılıyor. O kadar korkmuştu ki Tophane Meydanı'ndaki mollalarile kabadayı takımını korumaya bile kalkışmadı, cumartesi günü çadırları sökmelerini emretti. Bunlar öyle rezil oldular ki evlerine gitmeye utandılar, Tophane yanındaki Erk (Kale) Mahallesi'nde birkaç ev kiralayıp oraya yerleştiler. 
Şah teslim olup boyun eğdi. Ancak Tebrizli hürriyetçi önderler telgrafhanede oturmuş Şah'ın tahttan alınması taleplerine verilecek yanıtı bekliyorlardı. Öte yandan Tebriz'den Azerbaycanlı subaylara çekilen telgraflar çok etkili olmuştu, Şah'ı desteklemekten bıktıklarını açık açık söylüyorlardı. Uzlaşma görüşmelerine rağmen Tahran encümenleri Sipehsâlâr Medresesi'ni terk etmemiş, çarşılar açılmamıştı, halk esas taleplerine verilecek yanıtı bekliyordu. Tebrizlilerin talebi Tahran'da karşılık bulmuş, her yerde Şah'ın tahttan indirilmesi konuşuluyordu. Muhammed Ali Mirza şaşkına dönmüş, makamını koruma telaşına düşmüştü. Mavi Kitap'tan anlaşıldığına göre bugünlerde Rus ve İngiliz diplomatik temsilcileri araya girip İran'da kargaşanın devamı için onun saltanatta kalmasını istediler, Müşirüddevle'nin yardımıyla Meclis başkanına bir mektup gönderdiler. Bu gibi girişimlerin sonucunda bir dizi gizli görüşme yapıldığı ortaya çıktı. 29 Azer (16 Zilkade (21 Aralık 19071) Cuma günkü oturumda Meclis'te Şah'ın kanunsuzlukları görüşülür, bazı vekiller hararetli konuşmalar yaparken Takizade onları yatıştırmaya çalıştı ve şöyle dedi: 

"Bu görüşmelerin şimdilik gereği yok... Özel oturumda sonuca gidilecek ve alınan karar herkese bildirilecektir." 

Ertesi günkü oturumda görüşmelerin tamamlandığı söylendi, Şah'ın ve Meclis'teki vekillerin Kur'an üzerine yemin edip mühürlerin basıldığı açıklandı. Bu duyurudan sonra yeni bakanlar, Şah'ın yeminini kendi eliyle arkasına yazdığı Kur'an'la Meclis'e girerler. Önce Şah'ın yemini sonra da vekillerin Kur'an'ın arkasına yazdıkları yemin okunur. Yemin metinlerini veriyoruz: 


"Şah'ın Yemini: 

Son günlerde Tahran ve İran'ın diğer vilayetlerinde çıkan isyan nedeniyle milletimiz Allah korusun Kanun-i Esasi'ye muhalif bir konumdaymışız gibi bir tereddüt yaşamıştır. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi ve bütün milletin müsterih olması için, Meşrutiyet'in esasları ve Kanun-i Esasi'nin tamamını mükemmelen gözeteceğime, koruyup himaye edeceğime, uygulanmasında gaflete düşmeyeceğime, Meşrutiyet'e karşı çıkanları ağır bir şekilde cezalandıracağıma Kelamullah-i Mecid üzerine yemin ederim. Bu taahhütlerimizi yerine getirmediğimiz ve ona kaışı geldiğimiz takdirde tıpkı milletvekillerinin taahhüdü, şart ve yemini gibi Kur'an-ı Mecid'in sahibi nezdinde mesul olacagız. 17 Zilkade 1325 (22 Aralık 1907)." 


"Vekillerin Yemini: 

İsyanlar nedeniyle oluşan tereddütlerin ortadan kalkması için Alâ Hazret Şehinşah Muhammed Ali Şah-i Kaçar, Allah mülkünü daim etsin, Kelamullah-i Mecid üzerine ant içtiklerine göre biz milletvekilleri ve aşağıda imzası bulunanlar da Alâ Hazret Hümâyun, Kanun-i Esasi ve Meşrutiyet esaslarını koruyup uyguladıkları müddetçe kendilerinin saltanat esasına hiçbir şekilde hıyanet etmeyeceğimize, adil padişahımızın hududu ve hukukunu Kanun-i Esasi çerçevesinde koruyup sayacağımıza yemin ederiz. Bu taahhüt ve yeminimize karşı hareket ettiğimizde Allah ve Resulü katında sorumluyuz. 17 Zilkade 1325 (22 Aralık 19077." 


Yazdığımız gibi, önceden hazırlanan ve Meclis'te 16 Zilkade (21 Aralık 1907) Cumartesi akşam oturumunda okunan bu yemin metinlerinin ikisinin de 17 Zilkade (22 Aralık| tarihini taşıması bazı gizli işler döndüğünü gösteriyordu. Mavi Kitap'ta açıklandığı gibi Şah'ın bizzat Meclis'e gidip yemin etmesi kararlaştırılmıştı ancak gelmesinin ve işlerini tamamlamasının yatsıdan sonraya kalacağı anlaşılınca (günler kısa olduğu için Meclis oturumları da yatsıdan epey sonraya kadar sürüyordu) yemin tarihini on yedisi akşamı diye yazmışlar ama Şah korkup Meclis'e gitmeyi reddedince Meclis'e yemin metnini getirmekle yetinmişlerdi. 

Bu, Meclis'in değersizleştiğinin bir başka kanıtıdır. Olup bitenlerden yararlanıp Muhammed Ali Mirza'yı tahttan indirmek ve kargaşanın kökünü kazımak, aynı zamanda ülkeyi yabancıların pençesinden kurtarmak yerine yabancıları elinde oyuncak olmuşlardı. Daha da kötüsü, hürriyetçileri aldatıp gizli işler yürütmüşlerdi. 

Her ne ise, yeminler okunduktan sonra aşağıdaki yeni bakanlar Meclis'e takdim edildi: Nizamüssaltana, Başbakan ve Maliye Bakanı; Âsafüddevle, İçişleri Bakanı; Şehzade Zaferüssaltana, Savaş Bakanı; Kaim Makam, Ticaret Bakanı; Müşirüddevle, Dışişleri Bakanı; Sani'üddevle, İlimler ve Kamu Yararları Bakanı; Muhbirüssaltana, Adalet Bakanı. 

Bakanların takdiminden sonra vekiller bir sürü anlamsız ve değersiz konuşma yaptı. Biri "millete" teşekkür etti, diğeri "devlete" methiyeler düzdü, bir üçüncüsü yüksek sesle "Bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun olsun..." 
duasını okudu, bu konuşmalarla oturum sona erdi. Kimsenin Tebrizli hürriyetçilerin dirayetini yâd etmemesi veya Kazvin ve Reşt meşrutiyetçilerinin uyanıklığından söz etmemesi hayret vericidir. 

Meclis o akşam veya ertesi gün şehirlere aşağıdaki kısa telgrafı gönderdi: 


"Şehirlerin gayretli niyetleri için çok teşekkür ederiz. Özetle, ihtilaf ortadan kalktı, Millet Meclisi taleplerini elde etti ve amacına ulaştı. Kelamullah-i Mecid'e yemin ve hakemliği yenilendi, güven tesis edildi. Eskiden olduğu gibi herkes işinin başında ve rahatında. 


Büyük Millet Meclisi" 


Dışişleri Bakanı Müşirüddevle de yabancı ülkelerdeki İran Elçiliklerine aşa- 
$ıdaki telgrafı gönderdi: 


"Millet ve devlet arasında meydana gelen ihtilaf hamdolsun iyi bir şekilde giderildi. Alâ Hazret Hümâyun ve Millet Meclisi Meşrutiyet'in temelleri ve Kanun-i Esasi üzerinde anlaşarak Kur'an-ı Mecid üzerine yemin ettiler, taahhütte bulundular. Yeni kabine ıslahata başladı. 


Müşirüddevle" 


326 o Arâf Suresi, ayet 43. (ÇN) 
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Tebriz'in Sonuçsuz Direnişi 


Söylediğimiz gibi Tebriz'de hürriyetçi önderler sürekli telgrafhanede oturuyor, Tahran'dan gelecek yanıtı bekliyorlardı. Verdikleri sözün arkasında oldukları için ihtiyaç halinde Tahran'a göndermek üzere çok sayıda mücahidi hazır tutuyorlardı. Pazartesi günü |23 Aralık 1907) gene telgrafhanede otururlarken Hacı Mirza Aga Ferşi'nin bir adamına çektiği, uzlaşma sağlandığını ve karışıklığın son bulduğunu bildiren telgraf geldi. Bunun peşinden Millet Meclisi'nden de olanları, şükran ifadeleriyle birlikte diğer şehirlere gönderilenlerden daha uzun ve ayrıntılı anlatan bir telgraf geldi. Tebrizliler bu telgraflardan hoşnut olmadı. Bazıları, en iyisinin vekilleri telgrafhaneye çağırıp doğruca onlarla görüşmek olduğunu söyledi. Tebrizlilerin ve vekillerin çektiği telgrafları aşağıda veriyoruz: 


"Tebriz'den Tahran'a: 

Millet Meclisi'nin muhterem vekilleri, Allah iktidarınızı güçlendirsin, şifresi olan iki değerli vekilimiz elden geldiğince çabuk telgrafhaneye gelsin. On dakikadan fazla bekletmeyeceğiz kendilerini. 


Azerbaycan Eyalet Encümeni" 


"Tahran'dan Yanıt: 
Hazırız, selam arz ederiz, buyurun. 


Müsteşarüddevle, Hacı Mirza İbrahim Aga" 


"Tebriz'den Yanıt: 

Selam arz ederiz. Millet Meclisi'nin telgrafı ve zatıâlinizin şifresi geldi. 
Sizinle doğrudan görüşmek istedik. Mevcut durum nedir? Ne şekilde güvence sağladınız? Şartlar nedir? Millet hâlâ sözünün arkasında durmaktadır. Siz âlicenaplarıyla görüştüğümüzü anlamamız için şifreli bir iki söz yazınız. 


Azerbaycan Eyalet Encümeni" 


"Tahran'dan Yanıt: 

Mevcut durum şöyledir: Bakanlar geçen gece Şah'ın mührünü taşıyan bir Kur'an'ı Meclis'e getirdiler. Meclis'in hazırladığı metni Kur'an'ın arkasına yazıp mühür basmışlardı. Üzerinde anlaşma sağlanan temel şartlar Kanun-i Esasi'ye tam olarak uyulması ve uygulanması, bütün askeri grup ve birliklerin Savaş Bakanlığı'nın emrine verilmesi, Sâ'düddevle'nin sürgüne gönderilmesi, Emir 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Bahâdır'ın devlet işlerine karışmaması, bozguncuların ve onları bu işe tahrik edenlerin cezalandırılması, Meclis için özel bir muhafız birliğinin (?) kurulması, şehirden çıkarılan Alâüddevle ile Muinüddevle'nin geri getirilmesidir. Aklın gösterdiği kadarıyla şimdilik temel şartlar bunlardır. Bunların yanı sıra birçok başka konu var, bozguncu kalabalığı dün dağıldı, kabadayılar barikatların arkasında bir yerde toplandı, serkeş sarıklılar Erk Kale) Mahallesi'nde bir bahçeye geçtiler. Çarşıların açılmasına karar verildi ama halk dağılmadı, şartların uygulanması bekleniyor. Tahran'daki yetmiş encümenin temsilcileri Sipehsâlâr Camisi'nde bekliyor. Muhterem Hüccetülislamlar ve vekiller ahaliyi nasıl ikna edecekleri üzerine çalışıyor. Son iki gün içinde, Saray'da resmi yemin töreninin tekrarlanması ve büyükelçilerin katılacağı resmi bir toplantı yapılması kararı alındı. 


Hacı Mirza Aga, İbrahim, Müsteşarüddevle" 


"Tebriz'den Yanıt: 

Lütfedip gönderdiğiniz açıklayıcı telgrafa rağmen tereddüt içindeyiz. Bir tarafta millet son kelimenin yerine getirilmesi |Şah'ın azli| için sonuna kadar 1srarlı ve görüş birliği içinde, herhangi bir şekilde ikna olmuyorlar, yatıştırılmaları mümkün değil. Diğer taraftan siz bazı sorunları mazeret gösteriyorsunuz. 
Sorumluluğumuzun ne olduğunu kestiremiyoruz. 


Azerbaycan Eyalet Encümeni" 


"Tahran'dan Yanıt: 

Müvekkillerimizin gurur duyguları şükran duymamıza sebep oluyor, ümitlerimizi artırıyor. Ama müvekkillerimizin biz kullarının bu dönemdeki fedakârlığından ve iyi hizmetinden memnun ve emin olduklarına güvenerek sizin ve bizim iyi düşüncelerimizin yol yordam farkları nedeniyle bozulmamasını istirham ediyoruz. Mukaddes Meclis, bütün İran'ın hukukunun bekçisidir. 
Böylesine kutsal ve ağır bir sorumluluğun taşınması ancak milletin, vekillerinin yeterli ve liyakatli olduğuna inanmasıyla mümkündür. Bugüne kadar milletin bütün fertlerinin sağlam durması, Mukaddes Meclis'in emirlerinin mükemmeliyete erişmesi, diğer milletlerin hayret ve kıskançlığına yol açmıştır. 
Eminiz ki onlar şu zaman diliminde de bu tatminkâr yolda devam ederek Millet Meclisi'nin önemini ve büyüklüğünü uygun şekillerde koruyacaklardır. İnşallah Hazreti İmam-i Zaman'ın teveccühüyle, Allah gelişini çabuk kılsın, milletin iyiliği neyse o yapılacaktır. Girişimlerimizin sonucu tedricen arz edilecektir. 


Hacı Mirza Aga, İbrahim, Müsteşarüddevle" 
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Tahran'ın bu son yanıtı iyi okunmalıdır. Aldatılanlar şimdi başkalarını aldatıyordu. Hâlâ hayatta olan Müsteşarüddevle aradan otuz beş yıl geçmesine rağmen aldatıldığını, kendisinin de başkalarını aldattığını hâlâ anlamış değil. 
Bu Meclis ve bu vekiller birkaç ay sonra başlarına gelecekleri hak edecek, utanç içinde darmadağın olacaklardı. 

Her ne ise, aynı gün, pazartesi, Tahran'dan ayrılması gereken Sâ'düddevle Saray'dan çıkıp kendini Hollanda Büyükelçiliği'ne attı, sığınma talep etti. O gün çarşıların da açılması gerekiyordu ama kabadayı takımı az da olsa tekrar hareketlendiğinden halk çarşıyı açmadı. Çarşı ertesi gün açıldı, Behbehani Sipehsâlâr Medresesi'nde üslenmiş olan encümenlere giderek dağılmalarını emretti. Ertesi gün, çarşamba, Millet Meclisi'ne yardım için Sâve'den yaklaşık yedi yüz silahlı atlı geldi.” Perşembe de Kazvin'den bir mücahit müfrezesi gelecekti. 

Yazdığımız gibi, hürriyetçilik Kazvin'de kök salmıştı, orada güzel ve coşkulu bir hareket yükseldi. Bu olaylar sırasında çok isabetli bir iş yaptılar: "Reisülmürcahidin" Mirza Hasan, Millet Meclisi'ne yardım için yüz atlı mücahitle Tahran'a doğru yola çıktı. Kendilerinin öncü kuvvet olduğunu, Millet Meclisi izin verirse başka müfrezelerin de geleceğini söyledi. Mirza Hasan'ın kendisi bir gün önce geldi, atlıları da bugün gelecekti. Tahran encümenleri, önde tam takım kuşanmış süvarisiz karşılama atı” ve ağırlama için yiyecek içecekle karşıladı onları, büyük bir ihtişamla caddelerden geçirip Baharistan'a getirdi. Bugün Meclis toplantı halindeydi, Meclis üyeleri şükranlarını bildirip tebrik ettiler ancak uzlaşma sağlandığı için Tahran'da kalmalarına gerek olmadığını söyleyip Kazvin'e dönmelerine izin verdiler. 

Bu olay halkın duygularının bir örneğidir. Ama ne yazık ki bu duyguları doğru yöne sevk edebilecek, onları yönlendirebilecek çok az önder vardı, onlar da kötü niyetli bakanlarla vekiller karşısında bir şey yapamıyorlardı. Kısacası, Meclis bu meselede büyük bir seviyesizlik gösterdi. 


Mollalar İçin Yolun Sonu 


Bu olayda en çok rezil olanlar mollalardı. Meclis'le uzlaşmak zorunda kalan Muhammed Ali Mirza, Meşrutiyet'e düşmanlıkta Saray'la işbirliği yapıp şarapçı kabadayı takımıyla yan yana oturan mollaları ayakları altına alıp ezdi. Söylediğimiz gibi perşembe günü çadırları toplayıp Saray'a sığındılar ama ertesi gün Meydan'a döndüler. Bir iki gece meydanda kaldıktan sonra Şah'ın emriyle 


327 Bundan yalnız Nida-yi Vatan gazetesi söz etti, Hablülmetin ve Meclis gazeteleri bundan söz 
etmemiştir. 
328 o Karşılamaatı İran'da devlet merasimlerinin önemli bir unsuruydu. (ÇN) 
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çadırları tekrar topladılar, Erk Mahallesi'nde ev kiralayıp birkaç gün orada vakit geçirmekten başka çareleri kalmadı. Muhammed Ali Mirza "Meclis'ten temsilciler gelip sizinle konuşacak, işlerin daha iyiye gitmesi için yol bulacaklar" diyerek onları kandırdı. Ancak uzlaşı anlaşmasında bunların dağılacağı, kabadayı takımının da cezalandırılacağı yazıldığı için Muhammed Ali Mirza onları hemen uzaklaştırmaya mecbur oldu. Bu yüzden Dey ayının 4'ü (21 Zilkade |26 Aralık 1907)) Perşembe günü birdenbire Erk'ten ayrılıp Mervi Medresesi'ne gittiler. Talebeleri odalarından çıkarıp oraya yerleştiler. Bir minber kurup vaaz vermeye başladılar ama artık yaptıkları konuşmaların tonu farklıydı, hakaret- ten ve kaba sözlerden kaçındılar. Örneğin Seyyid Ali Aga şöyle konuştu: 

"Ey ahali, bu Nizamname'nin birkaç maddesi Şer-i Mukaddes'e aykırıdır. 
Meclis'in kurulmasına, Meclis'ten birkaç önder ile bizden birkaç kişinin katılacağı ve milletin seçeceği birkaç kişinin huzurunda yapılacak bir toplantıya katılmaya hazırız. Bizim söylediklerimiz makul bulunursa bunları kabul etsinler ve Meclis'in kusurları giderilsin, makul bulunmazsa çekip evimize gideriz." 

Tophane Meydanı'nda dev bir mutfak kurup her gün kazanlar dolusu pilav pişiren bu adamlar burada kendilerini fakir ve muhtaç insanlar olarak gösteriyorlardı, medresenin kapısına şöyle bir ilan asmışlardı: 

"Şeriatı korumak uğruna burada aç acına oturan bir avuç insana Allah rızası için yüz dinar ile bir tüman arasında yardım edenler Allah'ın huzurunda karşılığını alacaktır." 

Hablülmetin bunun koca bir yalan olduğunu, orada da pilav kazanlarının hep dolu olduğunu yazdı. 

Ertesi gün bir telgraf yazarak bütün şehirlere gönderdiler, "şeriatı" desteklemek için halkın kendilerine yardım etmesini istediler. Hablülmetin'in yazdı- 
$ı gibi, karınlarını doyuracak parası olmayan bu adamların bu kadar telgraf çekecek parayı nereden bulduğu bilinmiyordu. Seyyid Muhammed-i Yezdi'nin minbere çıkıp şehirlerin çoğunda, özellikle Tebriz'de halkın kendilerini desteklemek için çarşıları kapattığını söylemesi hayret vericiydi çünkü bütün İran'da halk onlardan uzak durdu, gönderdikleri telgraflara nefret dolu yanıtlar verildi, Meclis ve Hablülmetin gazeteleri bu yanıtları yayımladı. Hoy'dan gelen uzun bir mektup mollalara yönelik ağır eleştiri ve yergilerle doluydu. Esterâbâd'dan Kelanter adında biri çektiği telgrafta "Hacı Şeyh Fazlullah, Allah seni ve sana itaat edenleri cehenneme göndersin de Müslümanlar huzur bulsun" diyordu. 

Perşembe ve cuma günlerini rahat geçirdiler ama hükümet cumartesiden itibaren medrese çevresine asker yerleştirdi, giriş çıkışı yasakladı. Üç gün de böyle geçti. Bütün güruhun Rus Elçiliği'ne giderek oraya sığınmak istediği, bunun utanç verici bir eylem olacağı ve kötü sonuçlara yol açacağı söyleniyordu. 
Bu nedenle bazı bakanlar medreseye gidip Hacı Şeyh Fazlullah ve diğerleriyle 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görüştü, oradaki insanları dağıtmalarını istedi, onlar da kabul etti. Böylece Dey ayının 10'u (1 Ocak 1908) Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece insanları medreseden gönderdiler, kendileri de evlerine gitti. 

Aynı günlerde İki Seyyid Tahran'dan Necef'e, Ahund'a ve diğerlerine telgraf çekerek Hacı Şeyh Fazlullah'tan ve davranışlarından şikâyet ettiler. Necef'ten gelen yanıtlar gazetelerde yayımlandı. Bu telgraflardan birini veriyorum: 


"Hüccetülislam Behbehani ve Tebatebai, ikinci telgrafınız geldi. Nuri asayişi ihlal etmektedir ve müfsittir, işlerde tasarrufu haramdır. 


Mirza Haliloğlu Muhammed Hüseyn, Muhammed 
Kâzım-i Horasani, Abdullah-i Mazenderani"329 


Kabadayı takımının reislerinin tutuklanması gerekiyordu ama Sani' Hazret, Muktedir-i Nizam ve diğerleri kaçtıkları için yalnızca Hacı Masum adında biri tutuklanmıştı. Tophane Meydanı'ndaki fitne böylece sona erdi ama şimdi de başka bir sorun ortaya çıktı. Kaçak kabadayı takımı geceleri sokağa çıkıyor, rastladıklarını dövüp soyuyorlardı. Sırtlarını Şah'a ve yakınlarına dayadıkları, Şah'ın başodacısı Mücellelüssultan destek ve himayesini eksik etmediği için pervasızca her türlü karanlık işi yapıyorlardı. Nitekim Meclis'teki vekillerden 
Bahaülvaizin'i dövüp kafasını gözünü yardılar. Dey ayının 17'si (4 Zilhicce 8 
Ocak 19081) Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece bunlardan sekizi Zerdüşt tacir Feridun'un evine gidip zavallı adamı yatağından kaldırdılar. Önce beş yüz altmış tümanını aldılar sonra da karısının gözü önünde hançerleyip öldürdüler. 
Katillerin malüm kabadayı takımı olduğu açıktı. Diğer taraftan Şeyh Mahmud, Verâmin'de rahatça yaşıyordu. Saray'ın kabadayı takımını cezalandırmayaca- 
$ı, bu konudaki uzlaşmanın tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Şehirlerden telgraflar geldi, konu Meclis'te de görüşüldü ama bunlardan bir şey çıkmadı. 


Kabadayı Takımının Reislerinin Tutuklanması ve Cezalandırılması 


Bu arada, Muhammed Ali Mirza'dan bezginliği giderek artan halk onu, özellikle ileride yazacağımız Savucbulag olayları nedeniyle kötülemeye başladı. 
Tahran gazeteleri, özellikle Müsavat, sınırsız bir açık sözlülükle XVI. Louis olayını hatırlattılar, onun tahttan indirilmesini tartışmaya başladılar. Kaçar aşireti reisi Azdülmülk ile Şah'ın kardeşi Şuâüssaltana saltanatın Kaçar ailesinin elin- 


329 Bu fetva telgrafı hem bir âlimin (Nuri) isminin Ayetullah, Hüccetülislam gibi unvan 
kullanılmadan zikredilmesi, kendisinin müfsit ilan edilmesi ve işlere karışmasının haram kılınması hem Necef'in büyük ulemasının Meşrutiyetçi ulemanın yanında olduğunu göstermesi açısından önemlidir. (ÇN) 
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den çıkacağından korkup paniğe kapıldılar, olanları Muhammed Ali Mirza'ya anlattılar. Azdülmülk, insanlara sürekli eziyet eden bir saltanatın ayakta kalamayacağını açıkça söyledi, Meclis'e karşı düşmanca davranışının sonuçlarını göz önüne serdi. Bu uyarılar Muhammed Ali Mirza'yı etkiledi, Meclis'e karşı tekrar dost ve uzlaşmacı bir tavır takınmasına, Meclis'le barışmasına ve hürriyetçilerin gönlünü almasına neden oldu. Sonuçta Dey ayının 23'ü (10 Zilhicce 
(14 Ocak 1908)) Salı günü Saray'da İki Seyyid, İhtişamüssaltana ve bazı vekillerin katıldığı bir toplantı yapıldı. Şah da toplantıya katıldı, onlarla yere oturdu, alçakgönüllü bir tavırla konuştu. İki Seyyid kendi uzlaşmacı tarzlarıyla konuştular. Şah, önce bazı gazeteciler ile hürriyetçilerden duyduğu rahatsızlığı iletti, Meclis'in bunlara engel olmamasından şikâyet etti. Sonra da "Bugün sizin huzurunuzda, bu can bu bedende durdukça halkımla ve Meclisimle işbirliği içinde olacağıma, saltanat kapısına hainlerin ayak atmalarına izin vermeyeceğime, kanunun sınırları içinde kalacağıma, onu koruyacağıma, İran'ı inşallah dünyanın diğer ülkelerinin kıskanacağı kadar güvenli ve huzurlu bir ülke yapacağıma Allah'ın Kelamı üzerine yemin ediyorum" dedi. Bu sözlerle üçüncü kez Kur'an üzerine yemin etti. Öte yandan Behbehani de İran halkı adına yeminini yeniledi. Muhammed Ali Mirza o günü ve o gün yapılanları o kadar önemli buldu ki şunları söyledi: 

"Aslında bugünü, saltanat tahtına çıktığımız ve taç giydiğimiz ilk gün ve Meşrutiyet'in kabul edilip kurulduğu ilk saatler kabul etmeli, bu anın değerini idrak etmeliyiz." 

Bu minvalde temelsiz konuşmalar toplantı bitene kadar sürdü. Bir sonraki gün yapılan Meclis oturumunda bu toplantı anlatıldı, vekiller akılsızca tutumlarına uygun olarak yine iyimserliklerini belirttiler, dalkavukça davrandılar. Bu "saltanat hediyelerini" müjdelemek için İki Seyyid'in Necef'e, Meclis'in de di-Şer şehirlere gelişmeleri bildiren telgraflar çekmesine karar verdiler. 

Bunun sahtekârlıktan başka bir şey olmadığını ve bir işe yaramadığını söylemeye gerek bile yok. Tek sonucu, Muhammed Ali Mirza'nın kabadayı takımını korumaktan aniden vazgeçmesi, Savaş Bakanı ve Tahran valisi olan Zaferüssaltana'nın bu fırsatı kullanıp kararlı bir şekilde kabadayı takımının yakalanmasını emretmesi oldu. Tahran encümenleri bu konuda ısrarlı olduğu için ertesi gün emniyet memurları bazı encümen üyeleriyle birlikte kabadayı takımını aramaya çıktı. Söylediğimiz gibi Şah'ın başodacısı Mücellel'in onları koruduğu bilindiğinden önce onun evine gittiler. Orada siyahi bir köleyi yakalayıp sorguya çektiler. Onun anlattıklarından kabadayı takımının reislerinden Sani' Hazret'in evvelsi geceyi Mücellel'in evinde geçirdiğini, bir sonraki geceyi geçirmek üzere şafakla birlikte kayınpederinin evine gittiğini öğrendiler. Gece olunca bir grup polis, asker ve jandarma evi sardı. Bazıları çatıdan eve girip 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odalara baktı ama aradıklarını bulamadılar. Tam çıkacakları sırada içlerinden biri onun bir köşeye saklanmış kıyafetlerini gördü, evi tekrar aramaya başladılar. Sani' Hazret'i kadınların arasında yakalayıp üzerindeki çarşaf ve Kadi giysisiyle emniyete getirdiler. 

Hürtriyetçiler bunu öğrenince memnun oldu. Dahası, Muktedir-i Nizam ve diğerleri kaçamayacaklarını anladı. Üç kişi, Muktedir, Seyyid Kemal ve İsmail Han, Zaferüssaltana'nın evine sığındı. Zaferüssaltana onları korumadı, emniyete gönderdi. Sani' Hazret ve Hacı Masum Han'la birlikte bu beş kişi Adliye'ye sevk edildi. 

Zerdüşti Feridun cinayeti Meclis'e dert olmuştu, zira Tahran'daki ve diğer yerlerdeki Zerdüştler çalışmayı bırakmış, katillerin tutuklanmasını talep ediyorlardı. Mücellel'in siyahi kölesi sorgulandığında katillerin Tophane Meydanı'ndaki kabadayı takımı olduğu, Meclis'ten ve Zerdüştlere eşitlik veren Kanun-i Esasi'den intikam almak için bu cinayeti işledikleri ortaya çıktı. İsimleri belirlenince emniyet onların da tutuklanmasına gayret etti. 

Mahkeme, Adliye'ye gönderilen beş kişiden Hacı Masum Han'ı suçsuz buldu. Diğer dört kişi hakkında Behmen'in 13'ünde (30 Zilhicce (3 Şubat 1908) şu hükmü verdi: 


"1325 Zilkade ayının 9'unda (14 Aralık 1907| fesatçı, bozguncu ve hayvanlar gibi şaşkın avam, kutsal esaslarımıza ve Meşrutiyet'e karşı isyan, ayaklanma ve karşı koyma için gelmiş, en basit kuralları çiğneyerek devlet büyüklerinin ve millet önderlerinin istekleri hilafına silah kullanmış ve ateş etmiş, Mukaddes Millet Meclisi'ne, Allah erkânını sağlam kılsın, saldırmış sonra Tophane Meydanı'na gitmiş, burada kargaşa çıkaran sarıklı bir güruhla, yığma ve devşirme bir kuvvet yardımıyla, cihat inkılabı çağırısı yaparak isyan çıkarmış, vahşice hareket ederek Ali Aga Sarraf ve İsmail Hayat'ı sebepsiz yere ağır bir şekilde yaralamış, mazlum İnayetullah'ı alçakça katlederek ağaca asmış, Baharistan'da veya meydanda veya topluluklarda, mahfillerde ve vaaz toplantılarında tertipler düzenlemiş olduklarından aşağıda isimleri verilen şahıslar Hüsrev Han-i Muktedir-i Nizam, İsmail Han, Seyyid Muhammed Han-i Sani' Hazret ve Seyyid Kemal olayların faili, tertiplerin düzenleyicisi, düzen bozucu, büyük küçük herkesin kötü bildiği, millet için tedhiş ve ıstırap nedeni, ülkede karışıklık ve fitne fesat çıkaran, Meşrutiyet'e karşı koyan kişiler olarak teşhis ve umumun şikâyetine sebep olduklarından ... bu şahısların Meşrutiyet taraftarı Alâ Hazreti Hümâyun Şehinşah'ın fermanı ... mucibince Ceza Mahkemesi'nde sorgulanıp yargılanmalarına başlanmasına, suçlarının sübutunu müteakip Şer-i Enver'in kanunlarına uygun bir şekilde cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Sorgulama sırasında kendi haklarındaki itirafları veya birbirleri 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hakkındaki bilgi ve beyanlarıyla ayaktakımının azmettiricisi, rezil kabadayıların, başıbozukların, isyancıların ve fesat peşinde olanların kışkırtıcısı, vahşice işleri yapanların, genel güvenliğe ve Meşrutiyet'in mukaddes kanunlara karşı gelenlerin amiri, bu işlerin idarecisi ve bu büyük fitnenin planlayıcıları oldukları ceza mahkememizce ispatlanmıştır. Büyük âlimler, halkın gücü, yoksulların ve yetimlerin sığınağı, çok tecrübeli Hüccetülislamlar Müctehid Aga Seyyid Abdullah |Behbehani| Beyefendi, Aga Mirza Seyyid Muhammed-i Müctehid (Tebatebail Beyefendi, İmam Cuma Beyefendi ve diğer beyefendiler, Müslümanların iyiliği için, Allah onlara uzun ömür versin, cezalarının aşağıdaki gibi yazılmasına karar vermişlerdir: Önce caydırıcı olacak, fesatçılar için ibret olacak, bu gibi yasa dışı ve fitneci eylemleri önlemeye yarayacak bir şekilde halka açık bir şekilde sopayla cezalandırılacaklardır. Bu infazdan sonra mevcutlu olarak Kelat'a götürülüp orada on yıl hapsedileceklerdir. Ayrıca büyük ulema ve Hüccetülislamlar kurulunun münevver huzurundan çıkan cezaların tasdiki yanında Ceza Mahkememiz bu şahıslardan askerlik veya devlet memurluğu makamında olanlar ve bu makamların ayrıcalıklarından yararlananların bu makam ve ayrıcalıklarını ebediyen iptal etmiş bulunmaktadır. 'O halde ibret alın, ey akıl sahipleri." 
Ceza Mahkemesi mührü (Ceza Mahkemesi Reisi Sıdkülmülk). 


Şeyh Ali-yi Kadi Erdâki, Ahmed Bin Muhammed 
Mehdi, Muavin-i Hazret, Muhsin Mecdülmemalik" 


Bu "hüküm" saray, mollalar ve diğer Meşrutiyet düşmanlarının çok ağrına gitti. Ama hüküm Adalet Bakanı, Savaş Bakanı, encümen temsilcileri ve birkaç yüz seyircinin önünde mahkeme bahçesinde aynı gün infaz edildi, bu dört kişinin her birine iki biner kırbaç vuruldu. Sonra dayaktan bitap düşmüş bu dört adamı bir at arabasına koyup Kelat'a”! gönderdiler. 

Feridun'un katillerinin hikâyesini ise sorgu ve kovuşturmaları o sırada devam ettiği için kendi bahsinde anlatacağız. 


Tebriz'de İlk Kez Kan Dökülüyor 


Burada tekrar Azerbaycan'dan söz edeceğiz. Bütün bunlar olurken hem Savucbulag'da hem Tebriz'de bir dizi olay meydana geliyordu. Söylediğimiz gibi Mir Haşim Tebriz'de ayrı bir teşkilat kurmuş bozgunculuğa devam ediyor, 


330 Haşr Suresi, ayet 2. (ÇN) 
331 Tahran'a bin km uzaklıktadır. (ÇN) 
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Deveçi kabadayıları meydanı boş bulmuş istediklerini yapıyor, asayişi bozmakta tereddüt etmiyorlardı. Rus Konsolosu, Naip Kâzım ile adamlarının tutuklanmasında ısrar ediyor, Deveçili tüfekçiler de onu destekliyor, direniyor ve boyun eğmiyorlardı. Kargaşa çıkmayan gün yoktu. Kabadayılar geceleri evlerin kapısına dayanıyor, zenginlerden zorla para alıyorlardı. 

Konsolos, bazı insanların kendisini öldürmek için gece konsolosluğun kapısına dayandığını söyleyerek Tebriz'e yirmi beş Kazak çağırdı, konsolosluk nöbetçilerinin sayısını iki katına çıkardı. Bu olay Tahran'da Meclis'te de görüşüldü, Dışişleri Bakanı sorulara kesin bir yanıt veremedi. Aslında bu olayda Saray'ın parmağı vardı. 

Fermanferma Tebriz'deyken asayişi sağlamak için az da olsa önlem alıyordu. O ayrıldıktan sonra Encümen Beylerbeyi'nden önlem almasını istedi ama bir sonuç çıkmadı, işlerin kan dökmeye varacağı açıktı. Bu arada Kurban Bayramı geldi. Bilindiği gibi istibdat devrinde bu bayramda bir deve kesilirdi. Başına geleceklerden habersiz zavallı hayvanı deve çanları ve püsküllerle süsler, önündeki arkasındaki atlılarla davul zuma eşliğinde bir iki gün çarşıda gezdirerek şenlik yapar, bayram günü de keserlerdi. Hayvan daha canını vermeden saraylılar üzerine üşüşür, parçaları kapanın elinde kalırdı. Kafası, Veliaht'a veya Şah'a götürülürdü. Encümen bu kötü ve hunharca işi yasakladı. Ancak kendince bir hükümranlık düzeni kuran, Muhammed Ali Mirza'nın parası ve Deveçi ile Sorhab tüfekçilerinin gücü sayesinde kendini başka bir âlemde sanan Mir Haşim deve kurban edilmesini emretti. Bazı köhne saraylılar her yıl yaptıkları gibi bir deve kesip, kafasını ona götürdüler, karşılığında "kaftan" ve mükğfat aldılar. 

Halk bundan Mir Haşim'in aklında başka şeyler olduğunu, asla yola gelmeyeceğini anladı. Aynı gün Deveçi'nin kabadayıları çarşıyı bastı, ateş ederek dükkânları kapattırdılar. Gece boyunca Mecidülmülk Mağazaları önünde ateş ettiler, bir güruh da Hacı Mehdi Aga'nın |Kuzekonani| evinin kapısını yaktı. 
Encümen'in olaya müdahale etmekten başka çaresi kalmadı, mücahitlere mermi dağıtıldı, karşı koyup savaşmaları talimatı verildi. Dey ayının 26'sı (13 Zilhicce (17 Ocak 1908)) Cuma günü iki taraf arasında savaş başladı. 

Deveçililer Seyyid Hamza Mağazaları'na barikat kurdu, mücahitler de birkaç yerde mevzilendi. Dolu gibi mermi yağıyordu. Kim bilir yoldan geçen kaç masum hayatını kaybetti? Encümen, Deveçi ile diğer mahalleler arasındaki Garı Köprüsü'ne bir top gönderdi. Tebrizliler o zaman kadar savaş görmemiş, top sesi duymamışlardı. Halkın büyük kısmı "Falanca şehri topa tuttular" denince bir top mermisiyle şehrin yarısının yıkılacağını sanıyordu, dolayısıyla bütün şehri korku sardı. Neyse ki top kullanılmadı. 
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Çatışma iki gün sürdü, iki taraftan yaklaşık yirmi kişi öldü. Ünlü mücahitlerden Hacı Halil Ferşçi de ölenler arasındaydı, o Azerbaycan mücahitlerinin verdiği ilk kurbandır. Çarşıda ticarethanesi olan bu adam zenginlerdendi. Buna rağmen gayret ve hürriyet adına mücahitlere katılmıştı. Yaşı ellinin üzerinde olmasına rağmen tüfek ve cephanesini rahatlıkla taşıyabiliyordu. Korkakların ve yalakaların katılmadığı bu savaşta o hep ön saflarda yer aldı. Bu yüzden de başına isabet eden bir mermiyle hayatını kaybetti. 

İki gün sonra ortalık sakinleşti. Ancak çarşı açılmadı, yollar kesilmişti, barikatlar yerinde duruyordu. Gece olunca kabadayı takımı kapılara dayanıp zorla para alıyorlardı. Birkaç gün böyle geçti. Behmen'in 5'inde |26 Ocak 1908) çatışma ve karşılıklı ateş tekrar başladı, gene birkaç kişi öldü. 

Bu arada Encümen üyeleri şehirde süküneti sağlanmak, bir çare bulmak için telgrafhanede Tahran'la görüşüyorlardı. Saray, Encümen üyelerinden İclalülmülk'ü emniyet müdürü seçti, şehrin denetimi ona emanet edildi. O da hemen işe koyularak çatışmaya son verdi. Bir yandan da Muharrem yaklaşıyordu, mahalleler sinezeni (göğüs döven| desteleri hazırlamaya başlayacaktı, bu da savaş ateşinin sönmesine yardımcı oldu. 

Muharrem'in başından itibaren? çarşılar kâh açıldı kâh kapandı. Sinezeni desteleri gezip duruyordu. Öte yandan İclalülmülk, işleri süratle yoluna koydu, bütün polis memurlarına siyah mahuti kumaş, deri kemer, düğme ve armadan ibaret tek tip şık bir üniforma giydirdi, grupların başına birer komutan tayin etti, hepsine bir görev verdi. Meşrutiyet devrinde ilk polis teşkilatı bu şekilde Tebriz'de kuruldu, bu iş buradan başladı. Ayrıca emniyet idaresine yardım etmeleri için Şahseven ve Kazak süvarileri görevlendirip şehirde devriyeye çıkardı. Sözün kısası, İclalülmülk bu zor dönemde kısa sürede dirayetini gösterdi, yaşanan kargaşadan sonra şehre huzur getirdi. Bu grupların bando eşliğinde çarşılarda devriye gezdiklerini, şehirde süküneti sağladıklarını çok iyi hatırlıyorum. 

Bu çatışma, verdiği zararlara rağmen halka savaşın ne olduğunu gösterdi- 
8i, bu konudaki yersiz korkuları giderdiği için Meşrutiyet tarihinde değerli bir yere sahiptir. Mücahitler de savaş görüp deneyim kazandılar, böylece ilerideki büyük savaşa hazırlanmış oldular. Meclis'in topa tutulmasından sonra Şah Tebriz üzerine ordu gönderdiğinde şehir bu sayede diğer şehirler gibi korku ve telaşa kapılmadı, o direnişi gösterdi. Bu çatışmadaki komutanlardan biri Settar Han'dı, gösterdiği cesaret ve liyakat nedeniyle ünü daha da arttı. Kafkas mücahitleri de bu çatışmada büyük liyakat gösterdiler. 


332 908 Şubat'ının başı. 
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Deveçi Direniyor 


Bu çatışmaya ve kan dökülmesine rağmen Deveçi kabadayıları mahallelerini terk etmedikleri için tutuklanmadılar. Aslında Deveçi ve Sorhab ile diğer mahalleler arasında gidişgeliş kesilmişti. İclalülmülk, kabadayıları tutukladığı takdirde çatışmanın tekrar başlayacağını gördü, onların üzerine gitmedi, tekrar kargaşa yaşanmaması için bunu göze aldı. Muharrem'in ilk on günü boyunca Deveçi ve Sorhab'ın sinezeni desteleri çarşıya inip kin ve öfke saçtılar, özellikle Tasua gününde” nefret ve intikam hislerini daha da açığa vurmak için çarşıya aslan” getirdiler. 

İstibdat döneminin sorunlarından biri olan, Meşrutiyet'ten sonra da yıllar boyu sorun olmaya devam eden Muharrem ayının sinezeni desteleri hakkında bu Tarih'te herhangi bir şey söylemedik. Ama burada az da olsa bir şeyler söylemeye gerek var. 

Şii tarzı cehaletin, avam heveslerinin ve kabadayı usulü gösterişin karışımı olan bu desteler İran'ın her şehrinde çok rağbet görüyordu ama en fazla rağbet gördükleri yer Tebriz'di. Muharrem'in birinden on ikisine” kadar işler durur, bu işe bakılırdı. 

Her mahallenin bir destesi, bunların her birinin de kendi "özellikleri" vardı. 
Örneğin Deveçi Mahallesi Tasua günü çarşıya bir aslan, yani aslan postu giymiş biradam getirir, bir tahta oturtur, onunla yürüyüş yapardı. Bu, o mahalleye ait bir özellikti, kimse aynısını |aslan postu| getirmezdi. Postun başka bir mahalleye ait olduğu, Deveçi Mahallesi'nin bu postu o mahalleden çaldığı, kimseye kaptırmak istemedikleri için onu çok iyi korumaya çalıştıkları söylenirdi. 
Tasua günü bu mahallenin adamlarından büyük bir kitle ve seyyidler desteye katılır, birbirinin kemerinden tutarak uzun bir sıra yapar, aslanı ortalarına alır, şiirler okuyarak ve göğüslerini döverek dolaşırlardı. Kabadayılar da bellerinde 


333 o Tasua: Muharrem'in, Kerbela şehitleri için yas tutulmaya başlanan dokuzuncu günü. Kerbela 
Olayı'nın yaşandığı Aşuradan bir gün önce olması ve o gün yaşananlar nedeniyle Şiiler için önemli bir yas günüdür. (ÇN) 

334 o Kerbela Aslanı: Rivayete göre İmam Hüseyn'in (a.s.) şehadetinden sonra her gece Kerbela'ya 
kıble tarafından bir aslan gelip sabahleyin gidiyordu. Biri, ne olduğunu öğrenmek için bir gece gizlenerek aslanı takip etmiş ve izlenimlerini şöyle nakletmiştir: "O aslan İmam Hüseyn'in (a.s.) mübarek bedenine yaklaşarak ağlar vaziyette yüzünü İmam'a sürüyordu." Bu rivayete dayanarak, bazı taziye merasimlerinde bir kişi aslan kılığına girer, İmam'ın şehadetinden sonra ağlar vaziyette yüzünü İmam'ın bedenine sürerek izleyicilerin hüzünlenmelerine neden olur. Ancak Ayetullah Murtaza Mutahhari gibi birçok Şia âlimi Kerbela'daki aslan hikâyesini reddeder. Birçok ciddi kaynak Kerbela Olayı'nın manevi güzelliğini ortadan kaldıran, tarihi gerçekliğe uymayan bu efsanenin Aşura taziyesinde hüznü arttırmak için uydurulduğuna çoğaldı. (ÇN) 

335 oOİmam Hüseyn'in şehadetinin üçüncü günü. (ÇN) 


514 


tabancalarıyla bunlara katılırdı. Şiir okurken yüzlerini aslana döner, birkaç dizeden sonra şu beyti tekrar ederlerdi: 


"Ey şir yetiş bugün heraye, 
İmdat eyle Âl-i Mustafa'ye. "3s 


Bu şiirleri Tebriz'de herkes bilirdi. Bu nedenle Meşrutiyet çekişmeleri sırasında her iki tarafın yazdığı şiirler bu "vezin" ve "kafiye" ile ve o göğüs dövme ritmiyle okunurdu. 

Deveçi ahalisi Tasua'da her yıl olduğu gibi aslanı ortaya çıkardı, kibir ve böbürlenme içinde epey gösteriş yaptı, okunan şiirlerin sonunda sıra bu dizeye gelince elleriyle hürriyetçileri işaret edip "Lanet bele kavmi bi-hayâye"3 diyerek onları kışkırtmaya çalıştı. 

Muharrem'in 10'undan sonra o mahalle |Deveçi| bir de Türkçe gazete kurdu. Halktan ümmi bir adam ile bir molla arasında geçen konuşma biçiminde yazıldığı ve ümmi, mollaya "Molla Emmi" diye hitap ettiği için gazete de Molla Emmi adıyla tanındı. Tebriz Türkçesiyle çıkarılan bu gazetede sürekli olarak meşrutiyetçiler eleştiriliyor, yeriliyor ve kötüleniyordu. Mir Haşim, Encümen'e temsilci seçilmemesini daima bir ukde olarak içinde taşıdığı için en çok Encümen üyelerini konu edinirdi. Sekiz veya dokuz sayısını gördüm, ama basılan sayısı daha fazladır. 

Bunun dışında bazen Farsça şeyler de yazılıyordu, taş baskıyla çoğaltılıp dağıtılıyordu. Bende Farsça bir makalenin sureti var, bir kısmını burada veriyorum. Makale "Bu, Size Gerçeği Anlatmakta Olan Kitabımızdır..."38 başlığıyla basılmıştır. Şöyle başlıyor: 

Ey zeki kardeşler, ey Kur'an-ı Mübin'e inananlar, ibret gözünüzü açın ve gayret yolunda ilerleyin. Siz İranlıların altı bin yıldan beri sürdürdüğü milli onur ve gayret, diğer ülkelerin Nâsihüttevârih'i»” |tarihlerine temel) oldu. Uzun yıllar milli onur uğruna birçok sultanla omuz omuza mücadele eden, yeri gelin- 


336 "Eyaslan yetiş bugün feryada, yardım et Âl-i Mustafa'ya |Hz. Muhammedl|." (ÇN) 

337 "Lanet olsun böyle utanmaz zümreye." (ÇN) 

338 Câsiye suresi 29. ayetten. (ÇN) 

339 o Nâsihüttevârih, Kaçar döneminin en meşhur tarih kitabıdır. Muhammed Şah-i Kaçar, Mirza 
Muhammed Taki Han-i Lisanülmük-i Sipehr'e bir dünya tarihi yazmasını emretti. Yazılması onun dönemde başladı, Nâsıreddin Şah zamanında da sürdü. İslam tarihleri kaynak alınarak Hz. Âdem'den Hz. Hüseyn'e kadar olan peygamber ve imamları tamamlayabildi. 
Ölümünden (1297 h.k./1880) sonra görevi devralan oğlu Abbaskuli Han da kitabı tamamlayamadı. Kitap dört dönem halinde yazılmıştır: 1. Dönem, Âdem'den Hicret'e kadar, iki cilttir. 11. Dönem, Hicret'ten Hz. Hüseyn dahil, altı cilttir. NI. Dönem, Kaçar hanedanı üç cilttir. IV. Dönem, Hz. Fatıma bir cilt, Hz. İmam Zeynelabidin bir cilt ve Hz. İmam Musa Kâzım üç cilt olmak üzere toplam beş cilttir. İlk baskı on altı büyük ciltten ibaretti, on birini Muhammed Taki Sipehr ve beş cildini de oğlu Abbaskuli Han yazdı. (ÇN) 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ce de müstebit sultanlara karşı boğun eğmeyen sizler değil miydiniz? Ya şimdi o milli onur ve vatanseverliğinize ne oldu? Ne oldu ki beş altı berduş Kafkasyalının tutsağı oldunuz? Bunlar boş gezen yankesiciler olmasaydı kendi yerleri yurtları olurdu, dostlukları olurdu... Bakın Müslümanlığın işi nerelere varmış ki yüce bir iyiliğe sahip Hacı Mirza Ebülhüseyn-i Engeci Cenapları "Hangi şeriatta Sorhab ve Deveçi ahalisinin katli farz oldu da onların ölüm hükmünü verdiniz?" diye buyuracak ve Mir Taki Çayçi ile İt Halil de cevaben "Şerhi Lem'a ve Şerâyi”* okunacak şeyler değil" diyecektir? Bunu bileceksin ama bu işlerle ilgilenmeyecek misin? Bir inançlı Müslüman çıkıp da Mir Taki'ye "Evet çaycı beyefendi, Meşrutiyet'in esas gayesi ulemaya ve seyyidlere hakaret etmemeyi öğrenesin diye Şeri Lem'a ve Şerâyi' okumak ve mübarek şeriatı hayata geçirmektir, senin acı çayını satmak değildir" diyemedi. Meşrutiyet'te Tabiat mezhepliler, Kanun'da fesat peşinde olanlar gerekli mi oluyor? Nitekim Maksudiye Camisi imamı Aga Mir Cevad'ın istibdat dönemindeki emr-i bil ma'ruf ve nehyi anil münkerini hiç kimse inkâr etmedi. İkinci savaşta?“ ise barış için Deveçi Mahallesi'ne geldi ve onların gerçeğine şahit oldu, dönüşünde Sorhab ve Deveçi ahalisine “Ben gidip öbür mahalleleri sakinleştireceğim siz ateşi kesin" dediğinde bu ahali hemen cenaplarını dinleyip sakinleşti. Ancak cenaplarının kendi mahallesinin ahalisi ona aldırmayıp sakinleşmedi. Sözü geçen zat, temsilci görünümündeki kişiyi hiçbir garezi olmadan "Neden Deveçi ve Sorhab mahallelerinin katledilmesini farz görüyorsun?" diye eleştirdiğinde, Ali Mösyö cevaben "Sen de mahallemize geldiğinde hiçbir şeyin yoktu şimdi varlıklı oldun, gidip Deveçi ile Sorhab mahallelerinden boş sözler öğrenmişsin" diyor. 
Ey Tebriz ahalisi siz bu Ali Mösyö'yü tanımıyor musunuz? Mösyö ne demek bilmiyor musunuz? Fransızcada mösyö "bey" demektir, ancak aslı nesebi haçtan olanlarda bu hitap kelimesi ismin başına gelir, Mösyö Perine ve benzeri gibi, daha sonra İslamdan Haç'a dönenlerdeyse bu kelime ismin sonuna eklenir, bu işin görünen kısmı, o mezhepsizin günahlarını yazmaya yazarların gücü yetmez. Örneğin Hz. Hüseyn'in, binlerce selam olsun, taziyeleriyle alay etti, ağıt okunmasını yasakladı. Oturumlarda defalarca "İstanbul yolculuğundan sonra bir gün takiyye ile Dilriş |Hüseyniyyesi'ne?*) gittim ve o kadar rahatsız oldum ki bir daha bu haltları karıştırmayayım diye gusül abdesti alıp tövbe ettim" dedi. 
O Hazret'in taziyesini halt etmek olarak niteleyen bir lâ mezhep İslamiyetten çıkmıştır, onun kâfir olduğuna başka bir delil gerekmez. Onun habis fıtratın- dan bu taziyeler sönük geçti. 


340 İmamiye fıkhında okutulan eğitim kitapları. (ÇN) 

341 Mahalleler arasındaki savaş kastediliyor. (ÇN) 

342 o Hüseyniyye: Muharrem ayında yas ve taziye merasimleri yapılan Şiaya mahsus yerlere verilen 
ad. Muharrem dışında namaz kılmak için kullanılır. Camiler gibi değişik adları vardır. (ÇN) 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Fermanferma Savucbulag'da 


Savucbulag'a gelince, yazdığımız gibi Fermanferma oraya gitmek üzere Tebriz'den yola çıkmıştı. Miyanduab'a varınca önden bir süvari müfrezesi gönderdi. Dey ayının 12 veya 13'ü (3 veya 4 Ocak 1908| olan ertesi gün ordusunun kalan kısmıyla hızla oraya yöneldi. Şehrin yürekten İran yanlısı olan ahalisi karşılamaya koştu, sevinç gösterilerinde bulundu, şehir bu şekilde geri alınmış oldu. Ama ordusuyla birkaç fersah uzakta kamp kurmuş olan Osmanlı komutanı Ferik Muhammed Paşa, Kürtleri isyana teşvik etmekten vazgeçmedi, bu sefer daha fazla çaba gösterdi, Kürtler de Savucbulag çevresindeki köylerde ellerinden gelen her kötülüğü yaptılar. Köyleri yıktılar, insanları öldürdüler, sonra da hiç utanmadan Fermanferma'ya "Şehri tekrar bize teslim et ve buradan git" diye haber yolladılar. Fermanferma, sadece bin iki yüz adamı bulunmasına ve Kürtlerin sayısı bundan on kat fazla olmasına rağmen haberi getiren elçiyi kaba bir yanıtla geri gönderdi. Bunun üzerine Dey ayının 20'si (11 Ocak 1908) Cumartesi günü on iki binden fazla |Kürt| ansızın şehre yürüdü, etraftaki bütün hâkim noktaları işgal etti ve saldırıya başladı. Fermanferma süvari ve piyadelerini şehrin köşe noktalarına yerleştirdi, savaşıp onları durdurmalarını emretti, kendisi de tüfek elde hazır bekledi. Hükümet konağının üzerine yerleştirilen iki topla sürekli ateş açtılar, topçulardan biri vurulunca topun arkasına Fermanferma geçti. Savaş on iki saat sürdü, bu taraftan yaklaşık yüz kişi hayatını kaybetti ama Kürtler amaçlarına ulaşamadan geri çekildi, çevre köyleri yağmalamaya devam edip yolları kestiler. Savaşın olduğu gün Savucbulag ile Miyanduab yolunu keserek Fermanfema'ya gönderilen silah, mühimmat ve sekiz bin tümana el koydular. 

Fermanferma ile Savucbulag ahalisi Tebriz veya Tahran'dan gelecek yardımın yolunu gözlüyordu. Yirmi gün sonra küçük bir Şahseven müfrezesi geldi. 
Muhammed Ali Mirza, şirin görünmek için Dey ayının 22'sindeki (13 Ocak 1908| Meclis oturumunun ertesi günü Saray telgrafhanesine gidip Azerbaycan'daki bütün aşiret reislerine ve süvari komutanlarına Fermanferma'nın yardımına koşmaları için telgraf çekmişti. Ama bu göz boyamadan ibaret olduğu için bir sonuç çıkmadı. 

Öte yandan hükümet "Osmanlılar savaş ilan etmediğine göre ordumuz onlarla savaşamaz, asi aşiretleri bastırmamız yeterli olur" diye kendi tertipçi üslubunda ısrar ediyordu. Osmanlıların sınırı açıkça ihlal etmesine ve İran toprağına girmesine rağmen Fermanferma'ya sadece Kürtlerle savaşma emri verilmişti. Öte yandan, Kürtlerin Savucbulag'daki başarısızlığı üzerine Ferik Paşa harekete geçmiş, ordusu ve topçularıyla şehre yürümeye başlamıştı. Fermanferma, ona bir adam göndererek "Henüz savaş ilan etmediniz, şehre nasıl 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yürüyorsunuz?" diye sordu. Ferik "Yirmi bin asker ve altı topla yarım fersah mesafeden şehre yürümekten iyi savaş ilanı olur mu? Şehri altı saat içinde terk etmezsen saldıracağız" diye yanıt verdi. 

Bu yanıt üzerine Fermanferma direnmeye cesaret edemedi, şehri terk ederek Miyanduab'a çekildi. Bu utanç verici bir durumdu. Osmanlılar şehre girip iyice yerleştiler. Hâlâ "İran sınırını ihlal etmedik" demeleri hayret verici bir şeydi. Muhammed Ali Mirza ve bakanları da "Osmanlılar henüz savaş ilan etmedi!" diyordu. 

Fermanferma Miyanduab'a yerleşip asker toplamaya başladı. Bu sırada Hacı Muhammed Reza adında Kâşanlı bir tacir adının tarihe yazılmasını gerektiren bir şey yaptı: Savaşta harcaması için Fermanferma'ya Irak'tan beş yüz tüman yolladı, Fermanferma parayı alarak teşekkür telgrafı çekti. 

Söylediğimiz gibi bu keşmekeşle Rus, İngiliz ve Alman devletleri de ilgiliydi. Bütün bu askeri harekât ve faaliyetlerin yanı sıra Tahran ve İstanbul'da görüşmeler de yapılıyordu. Ayrıca sınır yakınlarında kurulan bir komisyon, sınır hattı üzerinde çalışıyordu. Savucbulag, Osmanlıların kendilerine ait olduğunu iddia ettiği İran toprağı üzerinde değildi. Dolayısıyla Osmanlılar İsfend'in Tinde (21 Şubat 1908) Savucbulag'dan çekilmek zorunda kaldılar, asi Kürtler de her zamanki gibi pişmanlık gösterilerinde bulunup yeniden sadık İran tebaası oldular. Haberin Tahran'a ulaşması üzerine Muhammed Ali Mirza'nın bunu kendine bir pay çıkarmak için kullanması ve Meclis'e aşağıdaki fermanı göndermesi hayret vericidir: 


"İhtişamüssaltana. Şu anda Ferik Paşa'nın Savucbulag'dan çekildiğine dair bir telgraf aldım, devlete ve millete iyi bir müjde olduğu için gönderiyorum, bakınız. Rahatı ve huzuru kendime haram edip çalışıp didinip Ferik'in geri çekilmesini ve eşkıya aşiretlerinin pişmanlığını kan dökmeden sağladığımı milletin görmesi için yarın Meclis'in aleni oturumunda okuyunuz. Mukaddes Meclis'in hükümetle manevi beraberlik ve işbirliğiyle bütün işlerin yolunda gideceğini umut ediyorum. Muharrem 1326. |Şubat 1908)." 


O yapmadığı işle övüne dursun Kürtler aynı günlerde Urmiye çevresinde akıl almaz yağmalar yapıyor, ahaliden sürekli feryat dolu telgraflar geliyordu. Aynı şekilde Kâşan'da da Nâib Hüseyn-i Kâşani ile oğulları her türlü zulmü yapıyor, ahaliden adalet çığlıkları yükseliyordu. Üstelik Osmanlılar Savucbulag'dan çekilmiş ama İran toprağından çıkmamışlardı, komisyon çalışmalarından da bir sonuç alınamamıştı. 
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8 İsfend (28 Şubat| Olayı 


Muhammed Ali Mirza Meclis'le ilişkilerini iyi götürmeye çalışıyordu. 
Meclis'le mücadeleden umudunu kestiği ve ister istemez Meclis'i korumaya razı olduğu düşünülebilirdi. Çünkü söylediğimiz gibi her olayı kullanarak Meclis'in dostluğunu kazanmak için yeni adımlar atıyordu. Örneğin Meclis İsfend'in başında |Şubat sonlarında) Basın Kanunu üzerindeki çalışmasını tamamladığın- da Şah, bunu Meclis'in faaliyetleri hakkındaki mutabakat ve memnuniyetini bildiren bir ferman çıkarmak için fırsat bilmiş, ferman Meclis'in İsfend'in 7'sindeki (24 Muharrem 1326 (27 Şubat 1908)) oturumunda okunmuştu. 

Ancak ertesi gün, İsfend'in 8'i (25 Muharrem (28 Şubat 1908)) Cuma günü birdenbire suları bulandıran bir şey oldu. O gün Muhammed Ali Mirza gezmek için Doşan Tepe'ye gidecekti. Her zamanki muhteşem ve debdebeli seyahat düzeni içinde, önünde bir dumanlı araba (otomobil), arkasında altı atlı kraliyet arabası, etrafında Emir Bahâdır'la Muhafız Alayı'nın kolcuları olmak üzere büyük bir azamet ve ihtişamla Saray'dan çıktı. Bağ-i Vahş?* Caddesi'nin?" sonundan Zillüssultan Caddesi'ne doğru dönmek üzereyken aniden yere düşen bir el bombası büyük bir gürültüyle patladı. İki kişi öldü, birkaç kişi yaralandı, otomobilin camları tuzla buz oldu. Daha bu patlamanın sesi kaybolmadan birkaç adım ötede patlayan ikinci bir el bombası birkaç kişinin ölümüne birkaç kişinin de yaralanmasına yol açtı. Altı atlı arabadaki Şah yara almadı, patlama sesini duyar duymaz arabadan indi, maiyeti etrafını sardı. Korku içinde, kendilerini Arabacı Başı'nın hemen yakınlardaki evine attılar. Muhafız Alayı'nın kolcuları patlamayı duyar duymaz önlerine çıkanı yağmalayarak sağa sola dağıldı, şurada burada yağmaya başladı. Şah'ın sağ olduğunu öğrenince döndüler, kargaşa ve ortaya çıkan dağınıklık son buldu. Şah, Arabacı Başı'nın evinde bir saat dinlendikten sonra yürüyerek Saray'a döndü. Olanları aynı gün telgrafla şehirlere bizzat bildirdi. Olay Tahran'da duyulunca hürriyetçiler her zamanki tavırlarıyla bu eylemi kınadılar, ahali Şah'ın hayatına kasteden bu eylemden kurtulmuş olmasını kutlamaya girişti, her taraf ışıklandırıldı. Ertesi gün öğleden önce Baharistan'da özel bir oturum yapıldı, olay nedeniyle üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini, Şah'ın kurtulması nedeniyle şükran hislerini bildirmek üzere seçilen delegeler Şah'a gönderildi. Peşinden şehirlere telgraf çekerek her yerde ışıklandırma ve kutlama yapılmasını istediler. Tebriz'e, biri Behbehani'den, di- geri İhtişamüssaltana'dan bir diğeri de Azerbaycan vekillerinden olmak üzere üç telgraf geldi. Dolayısıyla Encümen, ışıklandırma yapılması için emir verdi, 


343 Bağ-i Vahş: Hayvanat Bahçesi. (ÇN) 
344 Şimdi genişletilip Postane Caddesi adı verilen cadde. 
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Şah'a üzüntülerini ve hayatının kurtulmasından duyulan mutluluğu bildiren bir telgraf gönderdi. 

Aynı gün öğleden sonra Meclis'in olağan oturumu sırasında olay tekrar ele alındı. Bazı vekiller artık ya dalkavuklukları ya da pek temiz kalpli olmaları nedeniyle gereksiz konuşmalar yaptılar. Bazıları böyle bir şeyi bir İranlının yapmış olamayacağını, olayın failinin kesinlikle yabancı olduğunu söyledi. Meclis, iyi bir soruşturma yapılması, faillerin tutuklanması konusunda ısrarcı oldu. İki bomba atıldığı için "iki kişi" den söz ediliyordu. 

Emniyet hemen o cuma suçluları aramaya başladı. El bombalarının atıldığı evin kapıları kilitliydi. Birkaç gün gözetlediler, eve kimse gelmeyince kapıları açıp girdiler. El bombası yapımında kullanılan malzemelerle bir takma sakal buldular. İki üç gün sonra, at arabasıyla yolculuk yapan dört Azerbaycanlıyı Abdülazim'de yakalayıp Tahran'a getirdiler, nezarethaneye atıp sorguya çektiler. Bunlardan Meşhedi Muhammed, Meşhedi Abdullah ve Ekber adlarındaki üç kişi Osku ahalisinden, Zeynel adındaki kişi Karacadağ'dandı. Emniyet bunların olayın failleri olduğunu düşünüyordu ancak onlar suçlamayı kabul etmediler. Öte yandan Tahran encümenleri sorgulamanın açık yapılması, zanlılara aşırı baskı yapılmaması ve kaba davranılmaması için ısrar ettiğinden sonuç alınamadı, birkaç gün sonra hepsi salıverildi. 

Emniyet, bomba imal ettiğinden şüphelendiği herkesi gece vakti evine adam göndererek tutukluyordu. Hürriyetçiler emniyetin bu kanunsuz hareketini eleştirdiler. Bu olayın bir çekişmenin zemini olacağını göreceğiz. 

Muhammed Ali Mirza ilk günden itibaren sükünetini korudu, olayı Meclis'e ve hürriyetçilere saldırmak için kullanmadı. Ama soruşturmadan bir sonuç çıkmayınca sinirlenerek Meclis'e kırgınlığını bildiren bir mektup yazdı. 

"Birkaç güne kadar tahrikçiler belirlenmez, failler tutuklanmazsa suçluları ve tertipçileri açığa çıkaracak bazı ciddi önlemlerin alınacağı şüphesizdir" dedi. 

İleride göreceğimiz gibi emniyetin soruşturmasından kesin bir sonuç alınamadı. Ancak yıllar sonra, bu eylemin "Haydar Emoğlu" tarafından planlandığı, bombaları da onun imal ettiği ve bombaları atanların yukarıda adı geçen dört kişi (biri Meşhedi Muhammed Emoğlu'ydu) olduğu anlaşıldı. Aslında bunlar Tahran'a, Bakü Komitesi tarafından gönderilmişlerdi. 

Haydar Emoğlu'nun yaptıklarının bir örneği olan bu eylem onun gerçek ve parlak bir isyancı olduğunu, büyük işler için çalıştığını gösterir. Bu onun Atabek'in öldürülmesinden sonra ikinci şaheseriydi ve başarıya ulaşsaydı birçok önemli sonuca yol açması muhtemeldi. Eğer o el bombası Muhammed Ali Mirza'yı ortadan kaldırsaydı İran meşrutiyet hareketi başka bir nitelik kazanırdı. 
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Kavamülmülk'ün Şiraz'da Öldürülmesi 


İsfend ayında (21 Şubat-20 Mart 1908| Şiraz'da da kan döküldü. Söyledigimiz gibi Kavamülmülk-i Şirazi, namlı bir Meşrutiyet düşmanıydı. Meclis'in ısrarı üzerine hükümet onu Tahran'a çağırmıştı. Ama Kavam Tahran'da ne sorgulanmış ne ifadesi alınmış, birkaç ay sonra da Meclis'in veya hürriyetçilerin herhangi bir itirazıyla karşılaşmadan Şiraz'a dönmüştü. Meşrutiyet düşmanı olduğu bilinen insanları bir süre izlemek, sonra geçmişini unutarak ona iyi gözle bakmak Meclis'in alışkanlığıydı. Tahran'a çağırdıkları, gelip bir süre orada kaldıktan sonra artık kimse onun hakkında bir şey yapmıyordu. Hablülmetin gazetesinin dediği gibi, Tahran bu tür günahlar için "günah çıkarma" yerine dönmüştü. 

Kavam Şiraz'a döndükten sonra oradaki bölünme ve çekişmeler yeniden şiddetlendi. Gerçek şu ki meşrutiyetçilik Şiraz'da kök salamamıştı; Şirazlılar arasında eski kin ve heveslerin etkisi altında hareket etme eğilimi diğer yerlerden daha yüksekti. "İslami Encümen"in kurucuları arasında düşmanlık ve bölünme ortaya çıkmıştı, sürekli olarak birbirlerini şikâyet eden telgraflar gönderiyorlardı. Kavam ile ailesine uzun süredir husumet besleyenler meşrutiyetçilik kisvesi altında intikamlarını alma fırsatı buldular. 

Şiraz'daki kargaşa ve akılsızlık o dereceye vardı ki vekil seçip Tahran'a gönderdikleri Şeyh Yusuf'un Meclis'ten atılmasını isteyen telgraflar bile gönderdiler. Kavam'ın düşmanları da Şah Çerağ'da?” oturma eylemine çekildiler, şöhret düşkünü bir molla olan Seyyid Abdül Hüseyn-i Lari'den yardım istediler. O da yetmiş tüfekçiyle Şah Çerağ'ın çatısında mevzilendi, üç ay boyunca şehirle savaştı. 

İsfend ayında (Mart 1908) Tahran'a bir uzlaşma telgrafı çektiler, böylece meselenin sona erdiği sanıldı ama birkaç gün geçmeden Kavam öldürüldü. 
16 İsfend (3 Sefer (7 MartJ) Cumartesi, Kavam maiyetinden büyük bir grupla 
Divânhane bahçesindeyken bir genç aniden yaklaşarak dört el ateş etti, peşinden kendini vurdu. Kavam'ın maiyetindekiler kaçıştı, sonradan katilin üzerini aradıklarında yelek cebinde "Nimetullah Burucerdi, numara 19, Kavamülmülk-i Şirazi'nin oğlu Nusretüddevle'nin katili" yazan bir kâğıt buldular. 

Bu hayret verici bir şeydi çünkü sonra ortaya çıkacağı gibi bu Nimetullah divan mutemedinin uşağıydı; Kavam'ın meşhur düşmanlarından olan divan mutemedinin teşvikiyle onu |cinayeti karartmak için| Atabek'in katili Abbas Aga gibi öldürmüştü. Ama aslında olay iki adamın çekişmesinden ibaretti. 


345 o Şah Çerağ: Şiraz'daki görkemli cami ile Şiilerin yedinci İmamı Musa Kâzım'ın Şah Çerağ 
lakaplı oğlu ve sekizinci İmamı İmam Rıza'nın büyük oğlu Seyyid Emir Ahmed'in türbesinin adıdır. (ÇN) 
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Kavam'ın oğulları babalarının cenazesini düştüğü yerden kaldırdılar, suikastı bahane ederek düşmanlarının evlerini yağmaladılar, bazılarını tutukladılar, böylece çatışmalar ve çekişme yeniden başladı. Kavam'ın 19 İsfend'deki 
(10 Mart| taziye yemeğinde yine olay çıktı, şehrin iki meşhur mollası öldürüldü, Kavam'ın oğullarından biri de yaralandı. O dönemde Fars valisi olan Sahib-i İhtiyar, Meclis'e gönderdiği telgrafta olay hakkında şunları anlattı: 


"Dün Kavamülmülk'ün Fatiha merasiminde Seyyid Ahmed-i Deştgi, Sâlâr Sultan'a bir kurşun sıktı, tedavisi yapılmaktadır. İki kurşun da Aga Şeyh Bâkır'a isabet etti. İki kişi de katledildi. Adı geçen Seyyid'i halk paramparça etti." 


Ama Encümen-i İslami gönderdiği uzun telgrafta olayı farklı bir şekilde aktardı: 


"Bugün sabah Hüseyniyye'deki Fatiha merasiminin bitiminde Kavamülmülk, Hüccetülislam Aga Şeyh Muhammed Bâkır Cenapları ve Hacı Seyyid Ahmed-i Muinülislam'a damların üzerinden ve Hüseyniyye'de ateş açılması emri veriyor. Aga Şeyh Muhammed Bâkır'a iki kurşun isabet ediyor, kendilerinin sıktığı kurşun Sâlâr Sultan'a isabet ediyor. İki erkek bir de kadın ölüyor. 
Hacı Muinülislam kaçıyor, beş yüz metre uzaklaşınca kabadayıların başı olan Aga Bey at üstünde gelerek onu vurup işini bitiriyor. Peşinden tüfekçiler yetişip cesedini kurşun yağmuruna tutuyor. Mazlum Seyyid'in ayaklarını bağlayıp Hüseyniyye'nin kapısına asıyorlar. Bir saat sonra cenazesini yakın emri geliyor, insafsızlar gazyağı döküp yakıyorlar cesedi, küllerini Hendek'te rüzgâra veriyorlar."?46 


Hangi anlatımın doğru olduğunu bilmediğimiz için burada ikisini de verdik. 


Verâminlilerin Bastırılması 


1286 senesi bu şekilde sona erdi |21 Mart 1907-21 Mart 1908. Bu yılın sonlarında Tahran'da yaşanan bazı gelişmeleri aşağıya alıyoruz: 

Sâ'düddevle ve diğerleri gibi bazı vekiller Meclis'ten istifa etmişti, Meclis onların yerine gelecek vekilleri bizzat kendisinin seçeceğine karar verdi, Behmen |Şubat 1908) ayının sonlarına doğru aşağıdakileri seçti: 

Hekimülmülk, Mostofiyülmemalik, Şeyh Hüseyn-i Yezdi, Mutemenilmülk, Şehzade Emanullah Mirza, Muâzzidüssaltana, Mecidülmülk, Hüseynkulu Han-i Nevvab. 


346 Olaylar ve bazı adlar telgrafta anlaşılmaz bir şekilde aktarılmıştır. (ÇN) 
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Nizamüssaltana bazı bakanları değiştirdi, yeni kabineyi Meclis'in 9 İsfend 
(26 Muharrem (29 Şubat 19081) oturumunda tanıttı: 

Nizamüssaltana, Başbakan ve İçişleri Bakanı; Zaferüssaltana, Savaş Bakanı; Sani'üddevle, Maliye ve Bayındırlık Bakanı; Muhbirüssaltana, İlimler Bakanı; Mutemenilmülk, Ticaret Bakanı; Müeyyidülsaltana, Adalet Bakanı. 

Adından söz ettiğimiz Şeyh Mahmud-i Verâmini, Tophane Meydanı olayları sırasında bir grup takipçisiyle kabadayı takımının yardımına koşmuş yeminli bir Meşrutiyet düşmanıydı. Tophane Meydanı komplosu çökünce Verâmin'e dönmüşlerdi. Meclis ile Şah arasındaki barış anlaşmasının şartlarından biri bütün şer güçlerinin tutuklanması olmasına rağmen hakkında herhangi bir şey yapılmadı. Böyle olunca Şeyh Mahmud darahatdurmadı, takipçileri o yörelerde kargaşa çıkardı. Sonra da açıkça itaatsizliğe başlayıp vergi ödemeyi reddettiler. 
Muhammed Ali Mirza ile saraylıların Meclis'in yüzüne gülmesine, Meşrutiyet'le iyi geçinmeye çalışmasına rağmen bu asilerin tek marifeti gaddarlıktı. İtaatsizlik haberlerinin yayılması, insanların bu haberlere Şah'ın Verâmin'de ordu topladığı ve bu orduyu Tahran'a davet edip Meşrutiyet'in kökünü kazıyacağı şeklindeki kendi hayallerini katması üzerine Meclis asilerin ezilmesi için hükümete baskı yaptı. Bakanlar, Muhammed Ali Mirza'nın kişisel çekincelerine rağmen asilere karşı bir Kazak ve asker birliği ile iki top göndermek zorunda kaldılar. Bunlar İmamzade Cafer Türbesi'ne vardığında Verâminliler küstahça barikat kurup direnmeye kalkıştı ama çatışma başlayıp toplar gürleyince Şeyh ile adamları büyük korkuya kapıldı, hepsi bir tarafa kaçtı. Şeyh Mahmud gizlice Tahran'a gitti, Tebatebai'nin evine sığındı. Ancak Tebatebai'nin kendisini korumayı reddetmesi üzerine Baharistan'a sığındı. 

Bunlar İsfend'in sonlarında (Mart 1908 ortası| oldu. Meclis, Nevruz tatilin- den sonra tekrar toplanınca Şeyh Mahmud'un sığınma eylemi görüşüldü. Bazı vekillerin her zamanki zayıf fıtratları gereği onu desteklemeleri hayret vericidir. Ancak diğer vekiller bunlara gereken yanıtı verdi, Şeyh'in mahkemeye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Karara direnince zorla gönderildi ve Adliye'nin talimatıyla hapse atıldı. 

Böylece Tophane Meydanı olayının bir elebaşı daha cezasını buldu. Meclis'in onu cezalandırmasına rağmen Hacı Şeyh Fazlullah, Seyyid Ali ve diğerleriyle ilgilenmemesi, bütün düşmanlığın kaynağı olan Muhammed Ali Mirza'dan şüphelenmemesi, aksine söylediğimiz gibi onları koruması hayret vericidir. 
Bazı radikal gazetelerin şikâyet ettiği şeylerden biri de buydu. 

Daha önce sözünü ettiğimiz Naip Hüseyn-i Kâşani, bunu fırsat bilerek çete kurup soygun ve yol kesmeye başladı. Kâşanlılar o günlerde kendisi, oğulları ve takipçileri yüzünden epey feryat ettiler. Hükümet bu feryatları duymazdan 


523 


gelince Kâşan mollaları halkın bunları sürüp çıkarması için cihat fetvası yayımladı ama ahalinin bu işi yapacak güce sahip olmadığı açıktı. 


Yine Encümen ile Saray Arasındaki Çekişmeler 


Böylece 1286 (1906-07) yılı sona erdi ve Meşrutiyet tarihinde benzersiz bir yıl olan 1287 (1907-8) başladı. Yılın ilk haftalarında bir şey olmadı, her yer sakindi. 
"Meclis başkanı" İhtişamüssaltana hem Meclis başkanlığından hem vekillikten istifa etti. Bazı gazetelerin, Muhammed Ali Mirza'ya karşı uzlaşmacı tutumunu eleştirmelerinden rahatsız olmuştu. 15 Ferverdin |4 Nisan 1908) Cumartesi günkü oturumda yerine Mirza İsmail Han-i Mümtazüddevle seçildi. Ancak o da Sani'üddevle ve İhtişamüssaltana gibi biriydi, kendisinden görünüşü kurtarma ve hoş davranışlardan başka bir şey beklenemezdi. 

Ferverdin'in ikinci yarısında (1908 Nisan'ının ilk yarısı) Tahran'da yeni bir karışıklık oldu, Saray ve encümenler arasında çekişme yaşandı. Söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza bombalama olayına çok kızmış, bombacıların bulunması için Emniyet'e kesin talimat vermişti. Emniyet, bir sürü eve gece vakti 
asker ve polis gönderiyor, tutukladıklarını sorguya alıyordu. Bu baskınlar 19 
Ferverdin (6 Rebiyülevvel (8 Nisan 1908)) Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece, dört Elektrik İdaresi çalışanının (biri Haydar Emoğlu, bir diğeri Ziyaüssultan'dı) evinin basıldığı, hepsinin gaddarca yakalanıp Emniyet'te zincire vurulduğu, ertesi gün sorgulanmak üzere (Muhammed Ali Mirza'nın yaşadığı) Gülistan Sarayı'na götürüldüğü güne kadar sürmüştü. 

Bu haber duyulunca Tahran encümenleri tekrar hareketlendi (zanlıların evlerinin basılması ve Gülistan Sarayı'nda sorgulanmaları nedeniyle), Kanun-i Esasi'nin bazı maddelerinin ihlal edilmesini eleştirip itiraz ve kırgınlıklarını dile getirdiler. Ertesi gün, perşembe huzursuzluk büyüdü, encümenler bir kez daha Sipehsâlâr Medresesi'nde toplandılar, Meclis'e Lâyiha gönderdiler. Haydar Emoğlu'nun yoldaşlarının ya da daha doğrusu Bakü Komitesi'nin Tahran'daki mensuplarının, inceleme ve sorgulamanın sonuçsuz kalması, bu işin kapatılması için müdahale ettiği anlaşılıyor. Her ne hal ise, Meclis özel bir oturum yaptı, neler olduğunu öğrenmek için bakanları davet etti. Bakanlar bilgileri olmadığını söyleyince Şah'ın, Adalet ve İçişleri Bakanları'na bilgi vermeden Tahran valisine yazı yazdığı, onun da Emniyet'e talimat verdiği ortaya çıktı. 
Meclis bu durumu ayrı bir eleştiri konusu yaptı. 

Böylece tutuklular Ferverdin'in 21'i (8 Rebiyülevvel (10 Nisan 1908)) Cuma günü Gülistan Sarayı'ndan alınıp Adliye'ye götürüldü, burada vekillerin ve halkın huzurunda sorgulandılar. Hürriyetçilerin şiddetli itirazları devam ettiği için Meclis'in seçtiği birkaç kişi bakanlarla görüştü, Kanun-i Esasi'yi ihlal eden 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Tahran valisi ile Emniyet reisinin mahkemeye sevk edilip yargılanmalarına karar verildi. 

Ancak Muhammed Ali Mirza bu karara boyun eğmeyi reddetti, bakanlara çıkıştı. "Ben Meclis'le anlaşırım" dedi. Bu kaba muamele üzerine bakanlar istifalarını verip evlerine çekildi. Bu nedenle öfkeli hareketler tekrar arttı. 
Sipehsâlâr Medresesi'ndeki encümenler |/halka| bağırıp çağırma ve olayın sözlü olarak kınanması talimatları veriyordu. Kâh coşup bağırıyor kâh inliyorlar, Meclis'te birbiri ardı sıra konuşmalar yapılıyordu. Hatta bazıları Şah'ın huzuruna çıkıp onunla yüz yüze konuştu. Şah "Eğer 'millet' hayatıma kastedenleri takip etmemi istemiyorsa o zaman ben de bu işin peşini bırakırım" dedi. İncindiği için böyle konuştuğu açıktı. 

Bu şekilde bir hafta geçti, tutuklananların sorgularından bir sonuç alınamayınca masum oldukları kanısına varıldı, Şah'ın öfkesi de biraz azaldı. Bakanlar, halkın taleplerinin yerine getirilmesi gerektiği, bu yapılmadığı sürece kendilerinin de bir şey yapmayacağı konusunda ısrar edince Muhammed Ali Mirza ister istemez Haydar Emoğlu ile diğerlerinin salıverilmesini emretti, bakanların Tahran valisi ile Emniyet reisinin mahkemeye verilip yasaya karşı geldikleri için yargılanmaları ricasını da kabul etti. Bu ikisinin mahkemeye getirilip sorgulanması için birkaç gün boyunca gösteriler oldu, encümenler bağırıp çağırdı, istekleri gerçekleştiyse de bu iş bir sonuç alınmadan bitti. Çekişme sona erdi, bağırıp çağırmaya ve inlemeye doyan encümenler işlerine döndü. 

Bu, Tahran encümenlerinin zaferi olarak kabul edildi, gazetelerde övgü yazıları çıktı. Azerbaycan vekilleri olanları uzun bir telgrafla Tebriz'e bildirdi. 
Tebriz'e gelen bazı yazılarda Tebrizlilerin Tahranlıların davranışından ders alması tavsiye ediliyordu. Bu övgü ve tavsiye sonucunda Tebriz'de de encümen yapma furyası başladı ve göreceğimiz gibi birkaç encümen kuruldu. 

Böylece bomba ve bombacıları yakalama hikâyesi sona erdi. Muhammed Ali Mirza da bu işi daha fazla kurcalamadı. Ancak Liyakof ve Rus diplomatik temsilcileriyle görüşmelere, Meclis'in topa tutulmasını planlamaya başlaması da bugünlere rastlar. 


Bilesuvar Olayı 


Tahran'da bu çekişme sürerken Azerbaycan'ın Bilesuvar sınırında utanç verici kanlı bir olay oldu. Dvoglazov adında bir Rus yüzbaşı, Ferverdin ayının 23'ü (Rebiyülevvel'in 10'u (12 Nisan 1908)) Pazar günü öğleden sonra saat ikide atının İran toprağına kaçtığı iddiasıyla yanına altı Rus süvarisi alıp gümrük muhafızlarına haber vermeden İran toprağında yarım mil ilerledi. Koca Beyli aşiretinden iki kişi civarda atlarını otlatıyordu. Dvoglazov, atının onların arası- 


525 


na karıştığını sanarak yaklaştı ve duraksamadan ateş edip birini öldürdü, kaçmaya teşebbüs eden diğerini de vurdu. O sırada bir grup Koca Beyli alışveriş için Bilesuvar pazarındaydı. Olanları öğrenince adamlarının öcünü almak için hızla oraya koştular. Karşılıklı ateş açıldı, Dvoglazov ile iki Rus öldürüldü. Rus muhafız noktasına ulaşan yaralı bir soldat? olanları anlattı. Rus muhafızlar derhal Bilesuvar'a saldırarak kırıma girişti, otuz yedi masum insanı öldürdüler, yüz otuz yedi evi ve gümrük binasını gazyağı döküp kundakladılar, köyü talan ettiler. Dört gün sonra tekrar İran toprağına saldırdılar, "Zerger" köyünde on yedi kişiyi öldürdüler, iki yüz yetmiş evi ateşe verdiler, köyü baştan aşağı yağmaladılar. Sonra bir Şahseven geçidi olan "Şirin Su"ya gidip orada da yirmi kişiyi katlettiler. Üç gün sonra "Cevad Kendi"yi basıp yağma ve katliamdan sonra yetmiş beş evi yaktılar. Kısa sürede birkaç köyü yakıp yıktılar, böylece zavallı köylülerin canına malına kastettiler. 

Devlet, bazı vekillerin haberi olana kadar olayın üstünü örttü ama vekiller olay hakkında Meclis'te görüşme açtı. Meclis, açıklama için bakanları davet etti. Dışişleri Bakanı olanların küçük bir kısmını anlattı, "Rus Elçiliği'yle görüşelim" dedi, "Azerbaycan'dan Bilesuvar'a falanca komutanla dört yüz süvari gönderdiklerini" söyledi. Mesele bu konuşmayla kapandı. 

Bu olay bir yönüyle Rus-İngiliz Antlaşması'nın, bir yönüyle de Saray'la Meclis arasındaki çekişmenin ve Şah'ın rusofil eğilimlerinin sonucuydu. Her ne olursa olsun meşrutiyet hareketinin tarihinde yüz kızartıcı bir iz bıraktı. Rusların, Dvoglazov ve iki askerin öldürülmesini bahane ederek İran'a baskı yapmasıysa daha da utanç verici oldu. Sınıra asker yığdılar, Azerbaycan valisinden askerlerini öldürenlerin tutuklanması, yirmi bin manat tazminat ödenmesi gibi bazı isteklerde bulundular. Bütün bunlara rağmen İran ile Rusya arasındaki dostluğun aynı şekilde devam etmesi, Tahran'daki Rus Büyükelçisinin Şah ile Meclis arasındaki anlaşmazlıklarda iyi niyetle arabuluculuk yapması şaşıttıcıydı. Tek amaçlarının Azerbaycan üzerinde baskı kurmak olduğu açıktı. 

Bu sırada Azerbaycan her taraftan baskı altına alınmıştı. Artık saldırılarını kışın da sürdüren Şahsevenler, baharın gelişiyle daha geniş alanda yağma olanağı bulmuş, Erdebil, Karacadağ, Halhal ve Serab'ın tamamında yolları kesiyor, birbiri ardı sıra köyleri yağmalıyor, Tebriz'in birkaç fersah yakınına kadar uzanıyorlardı. 

Savucbulag'dan kaçtıktan sonra Miyanduab'a giden, bütün güçlüklere rağmen bir ordu toplayan ve Şahsevenlerin üzerine yürüyeceğini açıklayan Azerbaycan Valisi Fermanferma istifasını vermiş, orduyu dağıtmıştı. 

Muhteşemüssaltana'nın valiliğini de üstlendiği Urmiye'de şehrin içinde bir miktar düzen ve sükünet vardı. Çevrede ise baharın gelişini fırsat bilen Kürtler 


347 o Soldat (Rus.): Asker. (ÇN) 
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yağma ve katliama girişmişlerdi. Urmiye Encümeni'nin Ordibeheşt'in 7'sinde 
(25 Rebiyülevvel (27 Nisan 1908)) Tebriz'e çektiği telgraf, her tarafından zavallılık akmasına ve encümene birkaç aşağılık adamın hâkim olduğunu göstermesinerağmen sorunların ciddiyetine işaret ettiği için birkaç satırına yer veriyoruz: 


"... Urmiye'yi ve çevresini zulüm ateşi sardı. Bütün köylerde katliam ve talan yapıldı. İki binden fazla erkek, kadın ve çocuğun kafası kesilip karnı deşildi. ... Kanlar içinde yüzü aşkın Müslüman cenazesi Şeytan Âbâd ve Daş Ağıl köylerinde gusülsüz kefensiz ortalıkta yatıyor, şehre gelen yollar dört taraftan kapatıldı, yollardaki ticari mal ve değerli eşya yağmalandı. Yolcular çırılçıplak soyulup başları kesiliyor, karınları deşiliyor. Hükümetin biraz da olsa dertlere deva olacak hiçbir girişimi yok... Bu gece de saldırıp şehrin yarısını yağmaladılar, telgraf tellerini kestiler. Böyle birkaç gün daha geçerse herkes ölen kardeşini yemek zorunda kalacak.” Heyhat, yüreğimizdeki acı çok büyük, elem ve kederimiz sonsuz. 


Urmiye Milli Encümeni" 


Tebriz'deki Eyalet Encümeni, Urmiye ve Erdebil'in başına gelenlerden büyük üzüntü duyuyor, bir şeyler yapmak istiyor ancak hükümetin yardımcı olmaması nedeniyle elinden bir şey gelmiyordu. Fermanferma'dan sonra Tebriz vali vekilliğine Muktedirüddevle getirildi. Encümen onun yetersiz olduğunu düşündü, valiliğe ordu komutanı Hacı Nizamüddevle'nin atanmasını teklif etti. 
Tahran'ın teklifi kabul etmesi üzerine |Nizamüddevle| göreve başladı, Şahsevenlerin üzerine göndermek üzere Şekkakilerden iki alay asker istedi. Savaş Bakanlığı'na önceden haber vermiş olmasına rağmen iki gün geçmeden Emir Nizam çirkin ve öfkeli bir telgrafla bu alayları "Muhafız Alayı için" Tahran'a göndermesini istedi. Bu, hükümetin Azerbaycan'da karışıklığın devamını istediğinin kesin bir belirtisiydi. Öte yandan, Meclis'in topa tutulması planları yapılırken bu askerlere Tahran'da ihtiyaçları vardı. 


Rahim Han'ın Tahran'dan Kaçması 


Muhammed Ali Mirza, Azerbaycan'da kargaşanın sürdürülmesiyle kalmıyor, orası için başka sorunlar da planlıyor, tertipler hazırlıyordu. Bu tertiplerden biri, Rahim Han'ın bugünlerde Tahran'dan kaçıp Azerbaycan'a gelmesiydi. Rahim Han'ın Tahranlıların ayaklanması sonucunda tutuklanıp Adliye'de zincire vurulduğunu söylemiştik. Bazı vekiller ve hürriyetçi önderler, unutkan 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halleriyle tıpkı daha önce de yaptıkları gibi zamanla Rahim Han'a da acımaya başladılar, arabuluculuk hevesine kapıldılar. Rahim Han "Oğullarım adam öldürdüyse ben neden hapisteyim? Karacadağ hakkında o zamanlar çıkan söylentiler tamamen uydurma. Ölenlerin sayısı dörtten fazla değil, onlar da benim oğullarımın adamları" diye haber gönderip duruyordu. (Tebriz Encümeni'nin öldürülen masumların sayısının yaklaşık iki yüz olduğunu bildiren ilgili telgrafını yukarıda vermiştik) 

Ne var ki Rahim Han'ın bu söyledikleri birçok hürriyetçi önderi etkiledi. 
Tophane Meydanı Ayaklanması başlayınca kabadayı takımı Adliye hapishanesine gidip onu ve Sâlâr Mufahham-i Bocnurdi'yi serbest bıraktılar. Ancak Meclis muzaffer olunca Muhammed Ali Mirza itibarını kaybetti, rezil oldu. Rahim Han'ı tekrar hapsetmemek için şöyle bir söylenti yaydılar: "Zincirlerini çıkarmaya geldikleri gün Rahim Han izin vermedi, 'beni millet hapse attı, ancak millet serbest bırakabilir' dedi." Dalkavuk gazetelerin biri de bunu yazıp herkese duyurdu. 

Diğer taraftan, Muhammed Ali Mirza'nın tertipçilerinden biri olduğu herkesçe bilinen Adalet Bakanı Nizamülmülk, Rahim Han'ın oğlu katliam yaparken Azerbaycan valisiydi. Bu meselede Rahim Han'ın masum olduğuna tanıklık yaptı, bir yazı da gönderdi. Dolayısıyla Adliye Komisyonu Rahim Han'ın bırakılmasına izin verdi. Bu, Dey ayının sonlarında (1908 Ocak ayının ikinci yarısı) oldu. Hatta rahmetli Tebatebai birkaç gün sonra Rahim Han'ı yanına alıp Meclis'e getirdi. Rahim Han kendini Meclis'e beğendirip affettirerek Türkçe "Beni oraya gönderin, size söz veriyorum Savucbulag'da sınıra gidip Kürtleri ezeceğim" diye konuştu. Saf vekiller bu sözlere kandılar, konuşmayı |Farsçaya| çevirmekte olan Hacı İmam Cuma-yi Hoyi ona övgüler yağdırdı. Rahim Han'a Kanun-i Esasi'ye karşı gelmeyeceği üzerine Kur'an'a yemin ettirip söz aldılar. 

Böylelikle Rahim Han aklanarak meşrutiyetçilerin safına geçti. Tahran'da serbestti ancak kendisine şehri terk etmemesi söylenmişti. Ancak Ordibeheşt'in başlarında (1908 Nisan sonları) Kazvin'den gelen beklenmedik bir haberden, yol üzerinde karşısına çıkan herkesi soyup telgraf tellerini keserek süratle Azerbaycan'a doğru ilerlediği anlaşıldı. Muhammed Ali Mirza, onu bazı talimatlarla Azerbaycan'a göndermişti. 

Bu haber Tahran'daki hürriyetçileri üzdü. Rahim Han birkaç gün içinde Karacadağ'a ulaşacak ve adamlarının başına geçecekti. Ama tertip henüz tam olarak uygulanmamıştı, yapacağı işler vardı daha. Rahim Han, Tebriz'e iki üç fersah mesafedeki İsbelan köyüne gelince Encümen'e mektup yazıp affedilmesini, Tebriz'e gelip "millet"le el ele vermek için özrünün kabul edilmesini istedi. 

Mektup Tebriz'e gelince Encümen üyeleri konuyu görüştü. Encümen'in Millet Meclisi'ndeki vekiller gibi zayıf ve unutkan üyeleri Rahim Han'ı övmede ağız 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birliği ettiler. Ve böylece ertesi gün, Ordibeheşt'in 16'sı (4 Rebiyülahir |6 Mayıs 1908)) Çarşamba Eyalet Encümeni'nin birkaç üyesiyle diğer bazıları İsbelan köyüne giderek iki yüz elli süvarisiyle orada bekleyen Rahim Han'ı ziyaret ettiler. 
Ertesi gün, Perşembe Rahim Han'ı yanlarına alarak şehre getirdiler, Rahim Han iki üç gün sonra yapılan toplantıda burada da kendisini affettirdi ve sözler verdi. Encümen üyeleri de kendisine ayrı ayrı hoş geldin dedi. Kısacası Rahim Han burada da aklanıp "milletin" dayanaklarından biri oldu. 

Okuma yazma bilmeyen bir cahil olan bu adam hakkındaki fıkralar herkesin dilindeydi. Buna rağmen hem Tahran'da hem Tebriz'de yağcılığı ve dilbazlı-Sıyla zayıf ve dar görüşlü vekilleri kandırıp kullanmayı becermişti. 

Aynı günlerde Muhbirüssaltana, Tahran tarafından Tebriz'e vali atanmıştı, Gilan ve Kafkasya yoluyla oraya gidiyordu. Ordibeheşt'in 19'unda (7 Rebiyülahir (9 Mayıs 1908)) Tebriz'e varması bekleniyordu, Encümen onun için Acı Köprüsü başında görkemli bir karşılama töreni hazırlamıştı. İyi bir ünü olduğu ve Tahran tarafından da tavsiye edildiği için halk memnundu. Muhbirüssaltana da minnettarlığını bildirdi, doğruca Encümen'e gitti, Şems-ül İmare'ye?” 
geçmeden önce burada biraz kaldı. Hemen ertesi gün işe başladı ve herkesin gönlünü kazandı. 

Bugünlerde emniyet görevlileri çirkin bir eylem gerçekleştirdiler. Bazı kişilerin İclalülmülk'e karşı kötü sözler söylemesi üzerine amirinden memuruna bütün emniyet görevlileri ayaklandı, üniformalarını çıkararak çarşıda ve sokaklarda bağırıp çağırıp kargaşa çıkardılar. Birkaç kişi Mecidülmülk Mağazaları'nda ateş açarak insanları korkuttu. Muhbirüssaltana isyanı Encümen'in yardımıyla yatıştırdı ama denetim altına alınamayan bazı görevliler halkı gece gündüz taciz etmek için ellerinden geleni yapmaya devam etti. Bunlardan biri tam anlamıyla gözü kara ve pervasız biri olan "İt" lakaplı Halil'di. Durmadan insanları taciz eden, canlarını yakan, uzun boylu, güçlü kuvvetli bir adamdı. Gündüz vakti bile sarhoş olup serkeşlik ettiği, elinde tabancasıyla çarşıya girdiği için Muhbirüssaltana'nın emriyle tutuklanıp hapsedilmişti. Bu adam kabadayılardan sayılıyordu, Deveçi ve Sorhab ile |hürriyetçiler| arasındaki son çatışmada büyük cesaret gösterdiği için emniyette oluşturulan grupların birine amir yapılmıştı. Zulmüne uğrayanın sayısı pek çoktu, hapiste boğarak cezasını verdiler. 


349 o Şems-ülİmarediğer adıyla Âli Gapu, Zendiyye-Kaçar dönemi mimari şaheserlerinden biriydi. 
Bir müddet veliahtlar tarafından kullanıldı, Muharrem ayında veliaht başkanlığındaki merasimlere ev sahipliği yaptı. Güzelliğiyle ünlü kubbesi 1933'te yanınca Tebrizliler ertesi günü sözleri şöyle olan bir türkü söylemeye başladılar: "Elinde lale gitme hayale, Od tutup yanup Şems-ül İmare." Daha sonra 1935'teki büyük sel felaketinde imaretin büyük bölümü ve o arada resimlenmiş bazı salon ve odaları da tahrip oldu. Kaçar hanedanı 1925'te yıkıldıktan sonra bina ve geniş arazisi üzerine inşaatı 1947'de başlayıp 1954'te biten ve halen İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği olan vilayet binası, vilayetin yanına kaymakamlık ve Bank-i Milli binaları yapıldı. (ÇN) 
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Devlet, baskılarına devam eden Rusların gönlünü almak için Şahsevenlerin üzerine ordu göndermek istiyordu. Muhbirüssaltana, konuyu Encümen temsilcileriyle görüştü, bu iş için Rahim Han'ı görevlendirmeye karar verdiler, yaptıklarını denetlemek için Encümen'den iki kişiyi yanına kattılar. Böylece Rahim Han'ın tertibi amacına ulaşmış oldu, onun tarafından aldatılan Encümen sekiz yüz tüfek, iki top ve on sekiz bin tüman vererek kendisini Şahsevenlere karşı asker ve süvari toplamak üzere Karacadağ'a gönderdi. Ama Rahim Han'ın Muhammed Ali Mirza'dan emir alana kadar Karacadağ'dan ayrılmadığını, emir gelince Tebriz üzerine yürüyüp kendisine verilen top ve tüfekleri Encümen'i ortadan kaldırmak için kullandığını göreceğiz. 

Rahim Han'ın, tam da bu amaçla ve Muhammed Ali Mirza'nın talimatı üzerine Tahran'dan ayrıldığına kuşku yoktur. Muhbirüssaltana'nın bu tertibin içinde olup olmadığı ise bilinmiyor. 


İmam Cuma ile Müctehid'in Tebriz'e Gelmesi 


Rahim Han hikâyesinden sonra Muhammed Ali Mirza'nın Tebriz'e kurduğu tertiplerin bir başkası İmam Cuma ile Müctehid'in şehre dönmesiydi. Hürriyetçilerin onları şehirden attığını yazmıştık. İmam Cuma, şehirden kovulduğu gün Tahran yolu üzerinde, Tebriz'e birkaç fersah uzaktaki Kızılca Meydan'a yerleşmişti. Müctehid ise söylediğimiz gibi Tahran'a gitmiş, orada Hacı Şeyh Fazlullah ve diğerleriyle işbirliği yaparak Abdülazim'de sığınma eylemi başlatmıştı. Sıgınmayı bıraktıktan sonra adı neredeyse unutuldu, Şemiran'a yerleştiği, tarafsız görünmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bugünlerdeki Tebriz'e dönme planının nerede ve nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Açık olan tek şey Ordibeheşt'in 10'u (28 Rebiyülevvel (30 Nisan 1908|) Perşembe günü Meclis'e geldiği ve hiç kuşkusuz onunla dışarıda görüşen rahmetli Behbehani'nin Meclis'te yaptığı konuşmada şöyle dediğidir: 

"Azerbaycan ahalisi Hacı Mirza Hasan Aga Beyefendi'nin (Tebriz'e| teşrif etmesini istirham ediyor. Aslında kendileri memleketin önderi ve efendisidir,” ahalinin daha fazla öndersiz kalması da doğru değildir. Şu anda Meclis'e teşrif etmiş bulunuyorlar. Elbette ki mukaddes Meclis de bir an önce oraya teşrif etmelerini onaylayıp tasdik etmektedir." 

Mümtazüddevle de bir iki cümleyle "Ne kadar erken gider orayı şereflendirirse o kadar iyi olur" dedi. 

Bu, rahmetli Behbehani'nin hamlığını ve şüphesiz Saray tarafından kandırıldığını göstermesinin yanı sıra başlı başına şaşırtıcı bir davranıştı. Çünkü 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o sıralarda Tebriz, Meşrutiyet ve Millet Meclisi için çok değerli bir destek üssü olarak kabul ediliyordu, müctehide Tebrizlilerin bilgisi olmadan oraya gitme izni verilmesi doğru değildi. Azerbaycan vekilleri olarak kabul edilen Takizade ile diğerlerinin bu konuda sessiz kalması ise çok daha şaşırtıcıydı. 

Hal böyle olunca Hacı Mirza Hasan yola çıkma hazırlıklarına başladı. Bazı vekiller olanları şifreyle Tebriz'e bildirdi. Tebrizliler bundan rahatsız oldu, Eyalet Encümeni durumu Tahran'a bildirdi. Bazı encümenler de ayrıca telgraf çekti. Ne var ki Hacı Mirza Hasan telgraflar Tahran'a varmadan yola çıkmıştı, Tebrizliler vekilleri telgrafhaneye çağırdı, Kazvin'den dönmesinde ısrar ettiler; bunun üzerine Tahran'dan Tebrizlilerin itirazlarından vazgeçmesini isteyen, her zaman olduğu gibi kendi isabetsiz tutumlarının ne kadar faydalı sonuçlar vereceğini anlatan çok uzun bir telgraf geldi. Öte yandan Muhbirüssaltana, Kanun-i Esasi'yi gerekçe göstererek Müctehid'i ve onun Tebriz'e dönmesini destekledi. Bunun üzerine Tebrizliler de seslerini çıkarmayıp Müctehid'i iyi bir şekilde karşılarlarsa Tebrizliler arasındaki ikiliğin giderileceğini, eski çekişmelerin unutulacağını ümit etmekten başka çıkar yol bulamadılar. 

Bu arada İmam Cuma da kente dönmek için hazırlık yapıyordu. (Müctehid)| Hacı Mirza Hasan döndüğü için ve özellikle Muhbirüssaltana'nın Kanun'a göre güya herhangi bir kısıtlama bulunmadığını düşünmesi nedeniyle dönmemek için bir neden görmüyordu. İlk olarak Hordad'ın 3'ü (22 Rebiyülahir (24 Mayıs 1908)) Pazar günü İmam Cuma şehre geldi. Hürriyetçiler kendisini karşılamaya gittiler, Encümen gazetesine göre ahaliden yaklaşık on bin kişi karşılamada hazır bulundu. Doğruca Eyalet Encümeni'ne gitti, üyelerle arasında güzel, nazik ama aslında sahte bir konuşma geçti. 

Ertesi Pazar, Hordad'ın 10'unda (29 Rebiyülahir (31 Mayıs 1908)) Hacı Mirza Hasan şehre gelecekti. Eyalet Encümeni, diğer encümenler ve önderler onu karşılamaya gittiler, bütün şehir elbirliğiyle görkemli bir karşılama töreni hazırladı. Encümen üyeleri karşılama için Hacı İbrahim Sarraf Bahçesi'ne kadar gitti, orada ağırlama düzeni kurdular, kalabalık bir halk kitlesi de şehrin bir fersah ilerisine kadar yürüyüp yolun ağzına yığıldı. Hürriyetçiler kini bırakıp uzlaşma yoluna girmesine rağmen Meşrutiyet düşmanları kinlerini belli etti, büyük kıskançlık gösterdiler. Hacı Mirza Hasan'ı tahtırevana bindirip omuzlarında taşıdılar. Encümen gazetesine göre böyle görkemli bir karşılama çok nadirdi. 

Böylece Muhammed Ali Mirza'nın Tebriz'e hazırladığı tertipler İki Seyyid'in, Millet Meclisi'nin, Muhbirüssaltana'nın ve Eyalet Encümeni üyelerinin eliyle birer birer yürürlüğe konulmuş oldu. Müctehid ile İmam Cuma'nın şehre gelmesi, anlaşmazlıkları gidereceği yerde daha da şiddetlendirdi. Meşrutiyet düşmanları onların gelmesiyle iyice azdı. Bu mollaların gelmelerinin üzerinden 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daha bir ay geçmeden Meşrutiyet'e nasıl bir düşmanlık yürüttüklerini ileride göreceğiz. 

Bu dönemde Azerbaycan'daki sorunlardan biri de Urmiye Valisi Hacı Muhteşemüssaltana'ydı. Aradan geçen otuz yıldan fazla süreden sonra, bugün "Millet Meclisi Başkanı" olan bu şahsiyetsiz adam o zamanlar Saray'ın adamı bir mutlakıyetçiydi. Urmiye'de oturuyor, yağmacı Kürtleri defetmek için şehir ve çevre halkından, emrindeki asker ve süvarilerden bir ordu kuracağı yerde parmağını bile kımıldatmıyor, Tebriz'e Kürtlerin yürek yakan cinayetlerini anlatan, "Tebaasını korumak için sınırda beş bin kişilik bir ordu toplamaktan aciz bir devlet ve millet bunları görmeye müstahaktır" diye utanmaz ve yüzsüz telgraflar çekiyordu. 


Hacı Seyyid Muhammed-i Yezdi'nin Tertibi 


Şimdi tekrar Tahran'a dönüyoruz. Şehriver |Eylül 1908) ayında burada Hacı Seyyid Muhammed-i Yezdi'nin oyunlarından biri açığa çıktı. Hilebazlık ve alçaklıkta benzersiz bir adam olan bu şahıs Meşrutiyet düşmanlığında herkesi geçmişti, sürekli yeni oyunlar peşindeydi. Bir keresinde, geçen Tir (Temmuz 1908| ayında, Kafkasyalı veya Tebrizli mücahitler imzalı teksir edilmiş uydurma bildirilerle bir tertip planlamıştı. Mücahitler hakkında sıradan insanlar arasında kuşku uyandırmak için Tahran'da ve başka yerlerde dağıtmayı planladığı bildiriye şunları yazmıştı: "Bizler Bahaiyiz. İnancımızı rahatça yaşayabilmek için mücadele ediyoruz. İranlılar Bahailiğe geçmelidir, geçmezlerse hepsi katledilecektir." Ayrıca Muhammed Ali Mirza, kendisini destekleyen Abdülbaha'ya (Abbas Efendi) özel yazılar kaleme alması için para gönderecek, Tahran ve Tebriz'deki hürriyetçi önderlere hitaben yazılacak bu yazılarda Bahailiği yayma çabaları nedeniyle onlara teşekkür edilerek zafer vaat edilecek, bu özel yazılar postanede güya ele geçirilecek ve halka açıklanacaktı. 

O dönem için böyle bir tertip tasarlanmıştı. Bahailikle amansız bir mücadele yürüten İranlıların |Meşrutiyet'i destekleyerek) kötü bir şeyin peşine düştüklerini sanmaları amaçlamıştı, bu tertibin büyük sonuçlar vermesini bekliyordu. Ancak o günlerde gizli çalışmaları açığa çıkmış, tertip uygulanamadan öğrenilmişti. Tahran Hablülmetin'i (46. sayısındaki) başmakalede bu olayı ele almış ve oyun bozulmuştu. Buna rağmen Hacı Seyyid Muhammed planından vazgeçmedi, |planını| uygulamaya koydu. 

Olay şöyle gelişmişti: Ordibeheşt'in ortalarında |1908 Mayıs başı| bir meşrutiyetçi çarşıda bir adamın geceleyin duvarlara bildiri yapıştırdığını görür. 
Bildiriyi okuyunca Muhammed Ali Mirza'ya hitaben yazıldığını ve şu minvalde olduğunu anlar: 
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"Biz, inancımızın gereklerini gizlenmeden yerine getirmek ve özgür olmak için Nâsıreddin Şah zamanından beri mücadele eden Bahaileriz, bu yüzden katliamlara maruz kaldık, malımız talan edildi. Daha sonra Meşrutiyet uğruna birçok meşakkate katlandık. Bütün bunlar herkes gibi hür olmak istediğimiz için geldi başımıza. Meşrutiyet'i hürriyetimiz için kurduk, ama amacımıza ulaşamadığımız için o bombayı atmak zorunda kaldık... Hürriyetimiz verilmezse öldürmekten, kundaklamaktan ve yıkıp dökmekten geri durmayacağız..." 


Bildiride bazı hürriyetçi önderlerin adı geçiriliyor, Bahai oldukları yazılıyordu. 

Meşrutiyetçi şahıs neler döndüğünü anlar, ertesi gün Adliye'ye giderek durumu ihbar eder. Kısa bir incelemeden sonra bildiri yapıştıranlardan birinin yakalanması sevindiriciydi. O da diğerlerinin adını verir, hepsi tutuklanarak savcının önüne getirilir. Bunlardan biri Hacı Seyyid Muhammed'in (Yezdil yegeni, diğeri Seyyid Ahentab-i Halhali'dir. Bu Seyyid Halhali de düzenbazlardan biriydi, gençliğinden beri kendini kızgın demiri çıplak eliyle tutan ama eli yanmayan biri olarak tanıtırdı. Kendini Muzaffereddin Şah'ın Sarayı'na bağlamış, çok büyük paralar almıştı. Daha sonra aynı şekilde Muhammed Ali Mirza'ya bağlamıştı. ”! 

Bildirileri Seyyid Ali Aga'nın verdiğini söylerler. Ancak Seyyid Ali mahkemede olaydan haberi olmadığına yemin eder. Bunun üzerine tutuklular sert muameleye tabi tutulur, içlerinden biri tertibin Hacı Seyyid Muhammed |Yezdi| tarafından planlandığını itiraf eder. Mahkeme Hacı Seyyid Muhammed'i tutuklayıp sorguya çeker, birkaç gün süren yargılamadan sonra seyyidlik simgesi olan siyah sarığının çıkarılmasına ve zincirlenip hapse atılmasına karar verir. 
Böylece bu tertipçi seyyid prangaya vurulup zindana atılır. 

Aynı günlerde Şeyh Mahmud Verâmini'yle ilgili de bir olay oldu. Şöyle ki: Adliye hapishanesinde cezasını çeken Maşallah Han-i Kâşani, Ordibeheşt'in sonlarında (1908 Mayıs'ının ikinci yarısı| bir gece birkaç kişiyle hapisten kaçıp ortadan kaybolur. Bunun üzerine mahkeme, aralarında Şeyh Mahmud'un da bulunduğu ağır suç işlemiş bazı mahkümların devlet |hapishanesi| Enbar'a nakledilmesini emreder. İnatçı ve küstah bir adam olan Şeyh Mahmud (Verâmini| hapishaneden çıkarıldığında Meşrutiyet'e ve Adliye'ye galiz küfürlerle sövüp sayar. Bunun üzerine Adliye'ye alınıp sopayla bir hayli dövüldük- ten sonra Enbar'a gönderilir. 

Birkaç gün sonra Zerdüşt Feridun'un dokuz katilinin cezaları büyük bir kalabalık önünde infaz edilir. Söylediğimiz gibi katiller tutuklanarak sorgulanmış ve Adliye'de yargılanmışlardı. Yargılama bitince mahkeme hepsi hakkında 


351 o Muhammed Ali Mirza düştükten sonra da Meşrutiyetçilerin arasındaydı, Tebriz ve Tahran'da 
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suçlarının derecesine göre bir hüküm yazmış, verilen cezalar Hordad'ın 3'ünde 
(22 Rebiyülahir (24 Mayıs 19081) Adliye bahçesinde binlerce seyircinin önünde infaz edilmişti. Bazılarına bin yüz kırbaç, bazılarına binden az değnek vurulmuş, hepsi yara bere içinde kalmış, ikisi Tahran hapishanesine, dayaktan bitkin düşen diğer yedisi Kelat'a gönderilmişti. 

Böylece, Tophane Ayaklanması önderlerinin ve kabadayı takımının çoğu bu şekilde cezalandırılmış oldu. Bu, Meşrutiyet'in ve kanunun başarıya ulaştığını gösterdiği için halk üzerinde iyi bir etki yaptı. Ama Feridun'un katillerinin bu şekilde cezalandırılması Şii inancına bağlı olanları çok kızdırdı. Dokuz Şiinin bir Zerdüştü öldürdükleri için kırbaçlanmasından rahatsız oldular. Kalplerindeki kinlerden biri de buydu. Ancak bu infazlar genel olarak iyi sonuçlar verdi. 

Aynı günlerde Muhammed Ali Mirza hoşa gidecek bazı şirinlikler yaptı, Meclis de aynı şekilde yanıt verdi. Şöyle oldu: Ordibeheşt'in 25'i (13 Rebiyülahir (15 Mayıs 19081) Şah'ın yaş günüydü, geçen yıl aynı tarihte Saray ile Meclis arasında çekişme yaşandığı için halk Şah'ın yaş gününü kutlamamış, şehirde ışıklandırma yapılmamıştı. Bu yıl Muhammed Ali Mirza erken davranarak sınırdaki Bilesuvar, Savucbulag ve Urmiye gibi sorunlar nedeniyle kutlama yapılmaması, harcanacak paranın öldürülenlerin yakınlarına verilmesi için valilerle kaymakamlara telgraflar gönderdi, İçişleri Bakanlığı da Meclis'e aynı minvalde bir mektup yazdı. Ama Meclis "Şah'ın büyük armağanına ve cömertliğine şükran" için her yerde görkemli kutlamalar yapılmasını kararlaştırdı. Ve böylece Tahran, Tebriz ve diğer şehirlerde büyük şenlikler yapıldı, bu ahmaklı-Sa da "milletin asaleti" dendi. 


Muhammed Ali Mirza'nın Son İkiyüzlülüğü 


Bu sırada İran'ın her yerinde ağır sorunlar devam ediyor, söylediğimiz gibi her taraftan feryatlar yükseliyordu. Bilesuvar ve Urmiye'deki utanç verici olaylar, Şahsevenlerin çapulculuğu, Naip Hüseyn-i Kâşani'nin eşkıyalığı ve benzerleri dışında Tahran çevresinde de soyguncular ile hırsızlar kol gezmeye başlamış, güvenlik diye bir şey kalmamıştı. Hatta başkentin içinde kabadayı takımı tekrar faaliyete geçmiş, geceleri yolda rastladıklarını soyuyorlardı. 
Muhammed Ali Mirza bu kargaşayı görmezden geliyor ve aslında söylediğimiz gibi bu konuda bir şeyler yapmak isteyen herkese engel oluyordu. Gösterdiği bu açık düşmanlık belirtilerine rağmen Meclis'teki vekiller ve Encümen önderleri kendilerini kandırıyor, Şah'ın bir nümayişiyle mutlu oluyorlardı. 

Gerçeği söylemek gerekirse Muhammed Ali Mirza'ya gönülden güvenmiyor ama fedakâr adamlar olmadıkları ve Saray'ın düşmanca faaliyetlerine kesin bir son verme cesaretine sahip bulunmadıkları için kendilerini kandırıyor, Muhammed Ali Mirza'nın sahte davranışlarını ciddiymiş gibi kabul ediyorlardı. 
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Nizamüssaltana kabinesi bir başarı gösteremediği ve baskı altında olduğunu düşündüğü için bugünlerde istifa etti. Bir yandan da kargaşa ve dağınıklık kabul edilemez noktaya gelmişti, bazı gazetelerde hararetli makaleler çıkıyordu. 
Müsavat Gazetesi'nin Muhammed Ali Mirza'yla işi mahkemeye taşınmış, ılımlı ve soğukkanlı bir gazete olan Hablülmetin "İran'ın Son Nefesi ya da İranlılar İçin Hayatın Sonu" başlıklı makaleler yayımlamaya başlamıştı. Bazı şehzade ve Kaçarlar da silkinip eyleme geçme niyetiyle hareketlenmiş, Hordad'ın 9'u (28 Rebiyülahir (30 Mayıs 19081) Cumartesi günü Kaçar aşireti reisi Azdülmülk'ün evinde büyük bir toplantı düzenlenmiş, görüşmeler yapılıyordu. Azdülmülk'ten başka diğer önderlerden Emir Âzam, Alâüddevle, Muinüddevle, Serdar-i Mansur ve Zillüssultan'ın oğlu Celalüddevle şu sonuca varmışlardı: 

"Şah Meclis'e karşı kalbini temizlemeden, kitlelerle birleşmeden İran'ın içerde ve dışarıda karşı karşıya olduğu sorunlar çözümlenemez. Dahası, Saray'daki bazı Meşrutiyet düşmanları Şah'ın Meclis'e karşı kalbini temizlemesi- ne engel oluyor. Şah'ın bu birkaç kişiyi Saray'dan kovması için bir şeyler yapmalı, bu olana kadar da sağa sola dağılmamalıyız." 

Ertesi gün de aynı yerde toplandılar. Bu arada encümenler işe karıştı ve temsilciler gönderdi, mesele birden önem kazandı. Öte yandan, olanları duyan Muhammed Ali Mirza bu işin Zillüssultan tarafından kurgulandığını sanarak büyük bir endişeye kapıldı. Çünkü söylediğimiz gibi altmış beş yaşında olan Zillüssultan taç ve tahtın kendisine geçmesini istiyordu. Fars Valisi olduğu ve Tahran'dan çok uzakta yaşadığı halde adamları çalışmaya devam ediyordu. 
Oğlu, bu toplantılarda öne çıktığı için Muhammed Ali Mirza şüphelenmişti. 

Toplantı pazartesi günü de devam etti ve o gün öğleden sonra Azdülmülk, Nizamülmülk'ten sonra başbakanlığa atanan Müşirüddevle'yle birlikte Şah'a giderek şehzadelerin ve Kaçarların taleplerini, yani Emir Bahâdır, Şapşal ve belirlenen birkaç kişinin daha Saray'dan atılmasını kendisine iletti. Muhammed Ali Mirza o günlerde Ruslarla görüşme halindeydi ve Meclis'i ortadan kaldıracak son tertibi planlıyordu, Azdülmülk'ün evinde yapılan toplantı bu konudaki kararını pekiştirmişti, bu gizli planı ortaya çıkmasın diye talepleri kabul etti, adı verilen birkaç kişinin Saray'dan ayrılmasını emretti. Bunun üzerine Müşirüssaltana” durumu kendi mührünü taşıyan bir bildiriyle duyurdu: 


"Bendeniz Başbakan Müşirüssaltana, Hazreti Eşref Azdülmülk, gölgesi eksik olmasın, Hazreti Vâla Neyyirüddevle'yle birlikte devlet taraftarı Ümerâ, Vüzerâ, Ayan ve bütün milletin dileğini arz etmek için Devletlerinin Hâk-i Pâ-yi Mübareki'ne, ruhlarımız ona feda olsun, şerefyap olduk. Saray'daki tasfiyeyle 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ilgili dileğimiz devletlerinin huzurunda kabul edildi. Aşağıda adı geçen şahıslar; Emir Bahâdır-i Cenk, Şapşal, Ali Bey, Muvakkarüssaltana, Eminülmülk ve Mefahirülmülk adaletli Saray'dan sürüldü ve kulluktan azledildi. Bu olumsuz durum ortadan kalktığına göre memleket işlerinin yolunda gitmesini ümit ederim." 


Haber duyulunca hürriyetçiler en ufak bir tereddüde kapılmadan buna çok sevindiler. Hatipler her tarafa koşturarak bildiriyi halka okudu, iyi haberi müjdeledi. Azdülmülk'ün evinde de şehzadeler ve saraylılar bunu kendi zaferleri kabul edip bir hayli gururlandılar. Meclis gazetesinin yazdığı gibi "Yaşasın adil Şehinşah' 'Yaşasın milletin hamisi meşrutiyetçi Sultan Muhammed Ali Şah Hazretleri' sedaları göklere yükselip kulakları sağır etti". 

Bu, Muhammed Ali Mirza'nın son hilesiydi. Emir Bahâdır o gece yarısından sonra yirmi silahlı adamıyla Zergende'ye gidip Rus Büyükelçiliği'ne sığındı. Di-Şerleri de kendilerine saklanacak birer yer bulup ortadan kayboldular. Ancak bu durumun sadece iki üç gün sürdüğünü göreceğiz. 


Yabancı Temsilcilerin Düşmanca Çabaları 


Aynı günlerde Rus ve İngiliz temsilciler, Muhammed Ali Mirza'nın tertibini izleyen düşmanca bir faaliyet gösterdiler. Bunu burada yazmamız gerekiyor. Biz bu faaliyeti İngiliz Büyükelçisinin kendi Dışişleri Bakanı'na yazdığı raporların yer aldığı Mavi Kitap'ta ve bir de Profesör Browne'ın kitabında Takizade'nin ağzından aktardıklarında buluyoruz. İngiliz Büyükelçisi şöyle diyor: 


"O gün ziyaretime gelen |Rus Elçisi) Mösyö de Hartwig, 'Şah kendini bitmiş bir insan olarak gördüğünü söyledi, ben kendilerinin canını korumamız gerektiğini düşünüyorum' dedi. 

Mösyö de Hartwig, durumun çok vahim olduğunu ve bu nedenle iki diplomatın birlikte bazı adımlar atması gerektiğini düşünüyor. Kendisi onlara yakındı, beş gün önce istifa etmesine rağmen hâlâ Dışişleri Bakanlığı'nda eli olan Müşirüddevle'yle, Kulhak'ta bulunduğu için telgrafla temasa geçmemizi istedi. Ben bu işten çok memnun olacağımı söylemekle birlikte, Müşirüddevle'yle konuşmaktan bir sonuç alamayacağımızı belirttim, onun sözlerimizi |Şah'a| tam ve doğru olarak aktarmayacağını söyledim. 'En iyisi o görüşmeye Meclis Başkanı'nı da alalım' dedim. 

Mösyö de Hartwig 'Meclis Başkanı'na Müşirüddevle'den daha fazla güvenemeyiz, en iyisi Azdülmülk de olsun' dedi. 
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Bunun üzerine Müşirüddevle'ye öğleden sonra üç buçukta toplantı için telgraf çektik, diğerlerine de haber vermesini istedik. Müşirüddevle'nin evine vardığımda Mösyö de Hartwig oradaydı. Ancak Mümtazüddevle ile Azdülmülk birer bahane uydurarak gelmemişlerdi. (Profesör Browne 'Bunlar, büyükelçilerin bütün görüşmeleri Dışişleri Bakanı aracılığıyla olmalıdır diye içi boş bir diplomatik nezaket göstermişlerdi' diye yazar). Mösyö de Hartwig söze başlayarak Dışişleri Bakanı'na şöyle dedi: 

'İran'ın dostu iki devletin temsilcileri olarak, İran'ın tehlikeli bir yola savrulduğunu bildiririz. Bu yolun çok ağır sonuçları olacaktır. Dışişleri Bakanı olarak” çalışma arkadaşlarınızla Meclis'i bu yolun tehlikesi hakkında uyarmanızı ümit ederiz." 


Browne, Rus Elçisinin konuşmasını şu şekilde aktarıyor: 


"Artık Şah'ın can güvenliği kalmamıştır. Halk, onun hizmetçilerini, yakınlarını, özellikle onu bekçi köpeği gibi kollayan Emir Bahâdır'ı neden çevresinden uzaklaştırıyor? Encümenler sınırı aştı, Şah'ı tahttan indirmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz, böyle bir şey olursa Rus devleti İngiliz devletiyle işbirliği yaparak İran'ın içişlerine müdahale etmek zorunda kalacaktır. İngiliz Büyükelçisi de Meclis'teki vekillerin hamlığı ve encümenlerin kötü davranışları hakkında bazı şeyler söyledi. 

Büyükelçi, oradan ayrıldıktan sonra Mösyö de Hartwig 'Müşirüddevle'nin söylediklerimizi tam olarak aktaracağını sanmıyorum, birlikte Azdülmülk'ü ziyaret edip burada söylediklerimizi ona da söylememiz doğru olur' dedi." 


Browne, sözünün sonuna şunları ekler: 


"Büyükelçiler ayrıldıktan sonra Müşirüddevle aldığı bu tatsız haberi Mümtazüddevle, Takizade ve Müsteşarüddevle'ye vermek için Meclis'e koşar. Son ikisi 'Hasta bir halk ölü bir halktan evladır' diyerek Şah'a karşı silah kullanmamaya karar verirler." 


Söylediğimiz gibi bu mesele her yönüyle hayrete şayandır. Hikâye, Rus Büyükelçisinin bir tertibinden ibaret olmakla birlikte Takizade olayı Browne'a anlatırken kendisinin bazı işlerine gerekçe yaratmak için birtakım karartmalara başvurmuştur. Rus Büyükelçisinin amacı gözdağı vermekti. Çünkü Liyakof'un raporlarında göreceğimiz gibi Ruslar bugünlerde Meclis'i ortadan kaldırmak 


353  İstifasınarağmen Müşirüssaltana'yı hâlâ Dışişleri Bakanı kabul ettikleri anlaşılıyor. (ÇN) 
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için Saray'la bir tertip hazırlığı içindeydi. İkinci raporun üçüncü bölümünde yazıldığı gibi hürriyetçilerin direnme azmini kırmak istiyorlardı. Bu tertipten haberdar olmayan İngiliz Büyükelçisi meslektaşının oyununa gelmişti. Her durumda, iki büyükelçinin bu çabalarının amacı, Azdülmülk'ün evinde yapılan toplantıların arkasındaki şahıs olan Zillüssultan'ın isteklerinin gerçekleşmesini engellemekti. Bunu kendilerine görev bilmişlerdi. Ama buradaki asıl sır bizim açıkladığımız şekildedir.”* 

Takizade'ye gelince, Meclis'in topa tutulduğu gün evinden çıkmayarak itibarından çok şey kaybettiği için Londra'da Browne ve diğerleriyle bir araya gelince onlardan bazı şeyleri saklamaya kalkıştı ve bu nedenle hikâyeyi biraz değiştirerek anlattı. Browne'ın Takizade'ye dayanarak Rus Büyükelçisinin "... 
Rus hükümeti İran'ın içişlerine müdahale etmek zorunda kalacaktır" dediğini yazması inandırıcı değildir. Çünkü bir diplomatik temsilcinin, üstelik başka bir diplomatik temsilcinin yanında böyle konuşması pek muhtemel olmadığı gibi bunlar söylenmiş olsa bile İngiliz Büyükelçisi bu gerçeği saklamaz, İngiliz Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta bundan söz ederdi. 

Rus Büyükelçisinin böyle bir şey söylediğini varsayalım. Mümtazüddevle ile Takizade büyükelçinin bu gözdağı üzerine Meşrutiyet'ten vazgeçmeyi kabul ederler miydi? Şu yanıtı vermezler miydi? "Meşrutiyet'i korumak için Meşrutiyet düşmanlarını Saray'dan kovmak zorunda kaldık. Rus hükümeti Meşrutiyet'i korumamızı istemiyor mu?" Bu soruya Rus Büyükelçisi ne yanıt verebilirdi ki? 

Rusların İran'ın içişlerine müdahale etme niyeti varsa Muhammed Ali Mirza'ya iyi davranılması onları bu işten alıkoymazdı, böyle bir niyetleri yoksa Muhammed Ali Mirza'yı tahttan indirmenin veya Emir Bahâdır'ı Saray'dan kovmanın da kötü bir sonucu olmazdı. 

Bütün bunlardan başka, yazdığımız gibi, bu konuşmalar 13 Hordad (3 Cemaziyelevvel |3 Haziran 1908)) Çarşamba günü, Muhammed Ali Mirza daha Bağ-i Şah'a gitmeden, Meclis'le açık bir savaşa girmeden önce oldu. Gördüğümüz gibi, Emir Bahâdır'ı ve diğerlerini kovma konusu görüşülmüş ancak Muhammed Ali Mirza'yla savaşma veya savaşmama hakkında bir şey konuşulmamıştı. 
O zaman Browne'ın "Takizade ve Müsteşarüddevle'nin, hasta bir halkın ölü bir halktan daha iyi olduğu gerekçesiyle Şah'a karşı silah kullanmama kararı aldıklarını" yazması ne anlam ifade edebilirdi?.. Bu, Takizade'nin aslında iki ayrı olayı hikâyesinde bir araya getirdiğini göstermez mi? 

Bunu da bir kenara bırakalım. Göreceğimiz gibi Şah, Bağ-i Şah'a gittikten sonra silahla direnme konusunda ısrar edenlerden biri Takizade'nin kendisiy- 


354 Rus Büyükelçisinin İngiliz Büyükelçisini uyutması ve Meclis'in ortadan kaldırılması 
kastediliyor. (ÇN) 
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di. Gerçek şu ki savaş günü gelip çattığında ölmekten korktuğu için evinden dışarı çıkmadı, liyakatsizlik gösterdi. Dolayısıyla Rusların İran'ın içişlerine karışacağı endişesiyle Muhammed Ali Mirza'yla savaşmamanın daha iyi oldu-Şunu düşündüğü söylenebilir mi?.. Kendi değersizliğini saklamak için tarihi gerçekleri değiştirmek Takizade'nin yaptığı kötü şeylerden biridir. 
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ONUNCU BÖLÜM 


HALKIN DURUMUNA BİR BAKIŞ 


—— Şa — 


Bu bölümde, hürriyetçi harekette ilk dokuz ayda meydana gelen değişimden ve bazı gazetelerin durumundan kısaca söz edilecektir. 


Hürriyetçi Harekette Meydana Gelen Değişim 


Söylediğimiz gibi Meşrutiyet'in verilişinden sonra geçen (öyküsünü birinci ciltte tamamladığımız) dokuz ayı aşkın süre özel bir dönemdi. Bu dokuz aydaki gelişmeler şunlardı: 

1. Meşrutiyet hareketi her kesimi kapsayan bir hareket sayılırdı. Yazdığımız gibi, şehirler dışında birçok köyde de halk coşku ve heyecanla karşılıyordu hareketi. 

2. Mollalar, meşrutiyeti "şeriatın yaygınlaşması" olarak algılıyor, her yerde halkla işbirliği yapıyorlardı. Birinin söylediği gibi "Kurulan sofranın kendileri için olduğunu sanarak kurulmasına yardım ediyorlardı." 

3. Meşrutiyet'in tek düşmanı saraylılardı ama açık düşmanlığa yeltenemiyorlardı. Muhammed Ali Mirza bile muhalefet konusunda ısrarcı değildi. 

Ancak Atabek'in başbakan olduğu bu dönem sona erdi, fazlasıyla kendili-Sinden hareketler söndü, küçük şehirlerdekiler de yatıştı. "Meşrutiyet" yalnızca 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encümen bulunan büyük şehirlerde konuşulur oldu ama buralarda bile birinci ciltte bahsedildiği gibi bölünmeler baş gösterdi. Meşhed, Hemedan, Zencan, Meraga ve Sebzevar gibi şehirlerden hiçbir ses duyulmuyordu. Kirmanşah, Şiraz, Erdebil ve Urmiye'de ise duyulan tek ses karışıklıkların gürültüsüydü. İsfahan yüzeysel gösterilerle yetiniyordu. Meşrutiyetçiliğin kök saldığı, bu uğurda hâlâ çaba harcanan şehirler Tebriz, Hoy, Tahran, Reşt ve Kazvin'den ibaretti. 

Bir yandan da mollalar boş hayale kapıldıklarını fark ettiler, meşrutiyetin "şeriatın yayılması" anlamına gelmediğini, sofranın kendileri için kurulmadığını anladılar, dolayısıyla çıkar sağlama umuduyla hareketle işbirliğine giren mollalardan büyük bir bölüm ayrıldı, Hacı Şeyh Fazlullah ve yandaşları Tahran'da açık düşmanlık yürütmeye başladı. 

Öte yandan, Başbakan olan Atabek, Meclis'le planlı ve kararlı bir şekilde mücadeleye girişti, Saray'ın Meclis'e direnişi farklı bir nitelik kazandı. 

Meşrutiyet fermanının verilişinden Meclis'in topa tutulmasına kadar olan Küçük Meşrutiyet dönemini ilk dokuz aylık ve sonraki on dört aylık iki farklı döneme ayıran olaylar bunlardır.” 

Vekiller hareketin başındaki heyecanlarını kaybettiği için ikinci dönemde Meclis de değerini kaybetti. Birçok vekilin gizlice Atabek'le ilişki içinde olması ve onu desteklemesinin yanı sıra Meclis'in çoğunluğu kanun |Anayasa| ve şeriat tartışmasında ya mezhebe bağlılıkları yüzünden ya da halkı aldatmak için şeriattan yana çıktı. Daha önce teker teker yazdığımız işleri yaptılar. Her sorun karşısında liyakatsizlik gösteriyor, Saray'a karşı zavallı bir davranış sergiliyorlardı. Tebriz yardıma koşup onları çıkmazdan kurtardıktan sonra da liyakatsizliklerine devam ediyorlardı. Herhangi bir iş yapmıyor, başkalarının çalışmalarını da sonuçsuz bırakıyorlardı. 

En akılsızca olanı ise seçtikleri yöntemdi, düşmanla savaşı ve kan dökülebileceğini göze almadan yalnızca nasihatle boyun eğdirmeye çalışıyorlardı. 
Bu nedenle sürekli aldanıyorlardı; gördüğümüz gibi okuma yazması olmayan Rahim Han bile aldatmıştı onları. 

Gerçek şuydu: Çoğu derviş meşrep olan vekillerin beyinleri süfiyâne şiirler, harâbât ehli” ve benzerlerinin dizeleriyle doluydu, böyle kimselerden dev- 


355 İlk dokuz aylık dönem 5 Ağustos 1906'da Meşrutiyet Fermanı'nın verilmesinden 4 Mayıs 
1907'de Atabek'in başbakan olmasına kadar, sonraki on dört aylık dönem bu tarihten 23 
Haziran 1908'de Meclis'in topa tutulmasına kadar sürmüştür. (ÇN) 

356 o Harâbât ehli veya harâbâti: Harâbât mensup kimse. Sözlük anlamı, harabeler, harap ve virane 
yer, meyhane ve şaraphane olsa da burada ve tasavvuf edebiyatında varlığın hakikatini özel yol ve yöntemlerle arayan kimselerin birlikte olduğu yer anlamdadır. Bu anlamda saf birliğin olduğu, mertebelerin, merasimin olmadığı yer harâbât ve o yere mensup olan harâbâti anlamındadır. Aslında harâbât fiziki bir mekân değil, çok değişik yön ve boyutların olduğu irfani bir kurum ve arifin mana âlemidir. (ÇN) 
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rimcilik beklenemezdi. Onlar ülkedeki devrime önderlik edecek Meclis'te vekil olmaya layık insanlar değillerdi. Aralarında birkaç genç ve delikanlı adam bulunsa da bunların da başka ayak bağları vardı. 

Tahran'daki ve diğer şehirlerdeki gençleri askeri talime tabi tutmaması veya buna niyetinin olmaması Birinci Meclis'in ne kadar yetersiz olduğunu göstermeye yeter. Bu konu sürekli konuşuluyor, gazetelerde yazılar yazılıyor ve Necef'ten "fetvalar" geliyordu ama hepsi boşa gitti. Bu iş yalnız Tebriz'de ilerledi. Meclis'in buna da olumlu bakmaması şayanı hayrettir. 

Tahran halkının yaptığı tek şey vekilleri izlemek, encümen kurmak, her olayda coşkulu ve heyecanlı gösteriler düzenlemekti. Nitekim ileride göreceğimiz gibi son günlerde Tahran'daki encümen sayısı yüz seksene ulaşmıştı. Bir şehirde yüz seksen encümen bulunmasının ne demek olduğunu düşünmek gerekir. Hepsini tek bir encümende birleştirerek gerekli hazırlıkları yapmak yerine her grup kendi encümenini kuruyor, sıra çalışmaya gelince patırtı çıkarmakla yetiniyorlardı. 

Tahran encümenlerinin, Tebriz Eyalet Encümeni'nin Tophane Meydanı olayındaki şaheser müdahalesi sonucu Muhammed Ali Mirza'nın zavallı bir duruma düşmesini, Sani' Hazret ve diğerlerinin tutuklanmasına boyun eğmesini, bunların tutuklanıp cezalandırılmasını, yine daha sonra Zerdüşt Feridun'un katillerinin, Seyyid Muhammed-i Yezdi ve diğer bazılarının cezalandırılmasını kendi çabalarının ürünü sanmaları ve zaferi kendilerinin kazandığını sanarak böbürlenmeleri ne kadar şaşırtıcıdır. Bundan sonra, bomba atanların tutuklanması meselesinde Saray'a meydan okuyup dediklerini dayattılar. Durumu yanlış değerlendirdiler, içi boş ittifakları büyük bir kuvvet sandılar, daha fazla övünmeye başladılar. Gazeteler encümenlere methiyeler düzdü, Meclis ise eyaletlere bunların kazandığı zaferleri anlatan telgraflar çekti. 

İşler öyle bir noktaya vardı ki Tebriz'de de bazıları encümen kurmaya girişti; İttihad, Kudret, Meşveret, Müsavat, Hakikat ve benzeri isimlerle birçok encümen kuruldu. Erdebil Valiliği'nden alınan Naki Han-i Reşidülmülk, Tebriz'e gelerek Meşrutiyetçilerin arasına katıldı ve "Haşmet" adında bir encümen kurdu. 
Bu Naki Han, daha sonra Aynüddevle'nin ordusuna ve meşrutiyet düşmanlarına katıldı. Buradan da anlaşıldığı gibi encümenler daha ziyade fırsatçıların kullandığı birer çıkar aracı haline gelmişti. Sonradan Muhammed Ali Mirza'nın önemli adamlarından olan Ali Han-i Erşedüddevle, Tahran'da Merkezi Encümen başkanı oldu, bütün encümenleri emri altına aldı. 

Encümeni kuranlar veya herhangi bir encümene üye olanlar hürriyetçi sayılıyor, her yerde güler yüzle karşılanıyor, iyi muamele görüyor, istedikleri çıkarı kolayca elde ediyorsa neden Reşidülmülk, Erşedüddevle, Rahim Han, Hacı Mirza Hasan veya diğerleri de kendilerini meşrutiyetçi gösterip çıkarlarına bakmasınlardı?! ... Hürriyetçiler aldatılmaya hazır olduğu sürece bunlar neden aldatmasındı ki?! ... Bunlar bir taraftan Saray'la ilişki halindelerdi diğer taraftan da hürriyetçilerin arasına girip onlarla işbirliği yapıyorlardı. 

Hatta son günlerde Meclis'teki vekillerinin bir kısmı bile bu şekilde davranmaya başlamıştı. Muhammed Ali Mirza'nın davranışlarından bir şekilde Meclis'in üzerine yürüyeceğini sezmiş, her biri farklı yollarla Saray'la ilişki kurma peşine düşmüştü. Göreceğimiz gibi bu vekiller Küçük İstibdat” döneminde Tahran'dan ayrılmadılar ve herhangi bir eziyete maruz kalmadılar. 

Tebriz'den büyük yemin ve vaatlerle ayrılan, Tahran'da görkemli bir şekilde karşılanan Azerbaycan vekillerinden de namertlik yapanlar oldu. Bunlardan biri Meclis'in topa tutulmasından birkaç gün önce "izin" alarak Tebriz'e gitmek üzere yola düştü (aslında Tahran'dan kaçtı). Tebriz'de de durmadı, şehir direnişte olmasına rağmen yanına birkaç tüfekçi alıp hızla Culfa'ya, oradan da Kafkasya üzerinden İstanbul'a ve Avrupa'ya gitti. Bir başkası yabancıların adamı oldu, bir büyükelçiliğin emirlerine göre hareket etmeye başladı. Gene bir diğerinin Saray'la gizli ilişkileri vardı. İçlerinden birinin de kadın çarşafıyla Saray'a koşturduğu, Muhammed Ali Mirza'yı ziyaret edip ona biat ettiği söylendi. Bütün bunlar vekillerin namertliklerinden örneklerdir. 

Tebriz vekillerinden biri de kendisine kucak açan, hatta vekil seçip Meclis'e gönderen Tebrizlilere ihanet eden Mirza Aga İsfahani'ydi. Maku'da İkbalüssaltana'dan para aldığı, Tahran'a gittiğinde Saray'la gizli ilişkiler geliştirdiği kısa sürede ortaya çıktı. Muhammed Ali Mirza'yı Meclis'i ortadan kaldırmaya yüreklendirdiği bile söylendi. Bu adamın aşağılık işleri o dereceye vardı ki gazeteler para aldığını yazdı, Erfa'üddevle'ye dalkavukluk etmek için yazdığı bir şiiri de bastılar. Sonunda Eyalet Encümeni, Azerbaycan adına Meclis'e telgraf çekip onun vekil olmasından duyulan nefreti bildirdi. 


Gazeteler 


Daha önce yazdığımız gibi, Meşrutiyet Hareketi'nin ilk aylarında Tahran'da ve diğer yerlerde bir dizi gazete ortaya çıktı. Kurucularının tek amacı gazete sahibi olmak, ne kadar çok şey bildiklerini göstermekti. Dolayısıyla makaleler- de çoğunlukla "hadis", "felsefe", "şiir, "usul" ve benzerleri konulara yer veriliyordu. Meşrutiyet'e kendi bildiklerini katıyor, istedikleri gibi yorumluyorlardı. 
Çoğunun adını daha önce verdiğimiz bu gazeteler hayatlarını ikinci döneme kadar sürdürdüler, birkaç ay yayımlanıp ortadan kayboldular. Halka meşru- 


357 Küçük İstibdat: Muhammed Ali Şah'ın 23 Haziran 1908'de Meclis'i topa tutmasıyla 
meşrutiyetçilerin Haziran 1909'da Tahran'ı fethetmesi arasında geçen bir yıllık döneme verilen ad. (ÇN) 
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tiyetin gerçek anlamını açıklayan, meşrutiyet hakkında faydalı bilgiler veren yazılar yazan birisi veya birileri bu dönemde de ortaya çıkmadı. 

Birinci dönemde veya bu dönemden kısa bir süre sonra çıkmaya başlayan Tahran'daki Meclis, Hablülmetin, Sür-i İsrâfil, Rühülkudüs, Temeddün ve Nida-yi Vatan gazeteleriyle Tebriz'deki Encümen gazetesi, |Meclis| topa tutulana kadar yayımlanmaya devam etti. Bunlara ek olarak Tahran'da Müsavat, Tebriz'de Mücahit, İttihad ve Haşerat ül-Arz gazeteleri yayımlandı. 

Müsavat'ı çıkaran Seyyid Muhammed Reza-yi Şirazi tanıdığımız kadarıyla pervasız ve başına buyruk bir adamdı; bu gazetedeki yazılarında da büyük bir pervasızlık ve dik başlılık gösterdi. Bu da Rühulkudüs'ün başyazarının yaptığı gibi Muhammed Ali Mirza'yı yerden yere vuruyor, kendini sert sözler yazmaya zorluyordu. Nitekim gazetesinin bir sayısında Fransa Kralı XVI. Louis'in hikâyesini, Paris'ten kaçışını ve sonunu anlatarak sözü Muhammed Ali Mirza'ya getirdi ve korkutucu şeyler söyledi. Alaycı sözler söylemekten de geri durmayıp şöyle yazdı: 


"Bu aşamadan sonra İranlının meşru hukukundan vazgeçip hırsızları cezasız bırakacağı mı sanılıyor? Vallahi de değil billahi de değil. Bu ham hayal ve batıl tasavvuru padişahımızın mukaddes hayaline kim sokmuşsa saltanat makamına açık hıyanet içinde olduğuna cümle enbiya ve evliya üzerine, adaletin ve müsavatın mukaddes ruhlarına yemin ederim. Bunlara inanmıyorlarsa Şapşal'ın İranperestliğine, Emir Bahâdır'ın ilmine, Sâ'düddevle'nin namus sahibi olduğuna, İkbalüddevle'nin dindarlığına, Âsaf-i Efham'ın dürüstlük ve if- ve gayretine, yaşlı Hacibüddevle'nin güzel huyuna, Hüccetülislam Aga Mirza Mustafa'nın risale-yi ilmiyesine, Müctehid-i Tebrizi'nin takva ve iyi şöhretine ve mukaddes Encümen-i Fütüvvet'in temiz ruhlarına yemin ederim..." 


Yazılarından biri buydu. Gazetesinin 21. sayısındaki "Şah Ne Durumda?" 
başlıklı uzun yazısında yine son derece çirkin sözler yazmaktan geri durmadı. 
Muhammed Ali Mirza bu yazı üzerine dava açtı, Seyyid Muhammed Reza mahkemeye çağırıldı ama gitmedi. Gazetesinde (Meclis ya da hükümet tarafından toplatma kararı verilen 22. sayı) mahkemeyi alaya aldı. Bununla da yetinmeyip, daha çirkin bir işe kalkıştı: Şah'ın anası "Ümmül Hakan'ın ahlaksızlığının" kanıtlarının yazılması için "Şahitlik tutanağı" adını verdiği büyük bir patiska hazırladı, insanlar bildiklerini yazıp altını mühürlesin diye çarşıya gönderdi. 
Böylece baştan aşağı rezil bir işe kalkışmış oldu. 

Muhammed Ali Mirza'nın Liyakof ve Ruslarla gizli görüşmelere başladığı günlerde meydana gelen bu olay, hiç kuşkusuz, onun Ruslara ve taleplerine 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yaklaşmasını sağlayan etkenlerden biri oldu. Muhammed Ali Mirza defalarca bu rezilliği dile getirerek kırgınlığını ifade etmiştir. Nasıl direneceklerini veya kuvvet kazanacaklarını da düşünmeden bu şekilde sürekli olarak düşmanının gazabını üzerlerine çekiyorlardı. Gazeteler, bir yandan böylesine ölçüsüz ve sert bir dil kullanıyor öte yandan Meclis'e, Muhammed Ali Mirza'ya karşı son derece silik bir tutum sergiliyorlardı. 

Sür-i İsrâfil gazetesiyle Rühülkudüs de benzer makaleler yayımlıyordu. Seyyid Cemal ve Melikülmütekellimin de minberde değişik hakaretler savuruyor, Bahaülvaizin minberde Muhammed Ali Mirza'ya "Ümmül Hakan'ın oğlu" diye hitap ediyordu. 

Tebriz gazetelerine gelince, daha öce yazdığımız gibi Mücahit'i Ebuziya çıkarıyordu, başına gelenlerden sonra gazetesi de ortadan kayboldu. İttihad Encümeni, 1286 İsfend'inin ortalarında (1908 Mart'ının başları| çıkmaya başlayan İttihad'ı kurdu. Deveçi'yle savaş çıkması ve şehrin düzeninin bozulması nedeniyle hürriyetçiler Tebriz'de yaklaşık iki ay gazete çıkaramadı. Tebriz'de çıkan tek gazete (Encümen-i| İslamiye'nin çıkardığı Molla Emmi gazetesiydi. Bu durum, İttihad Encümeni gazete kurup basana kadar devam etti. Birkaç gün sonra Encümen yeniden çıkmaya başladı, bu iki gazete savaş ve kargaşa dönemi boyunca dimdik ayakta kaldı. Hacı Mirza Aga Buluri, Haşerat ül-Arz'ı kurdu. 
Mizah içerikli ve karikatürlüydü; sözlerini Molla Nasreddin gibi, Tebriz'in çarşı pazar dolaşan meşhur delisi Gaffar Vekil'in ağzından yazıyordu. 1287 Ordibeheşt'inin ikinci yarısında (1908 Mayıs'ının ilk yarısı) kurulan bu gazete, savaş ve kargaşa dönemine kadar on sayıdan biraz fazla çıktı. 

Bu dönemde Tebriz'de bazı Türkçe gazeteler de çıktı ama hiçbiri birkaç sayıdan fazla dayanamadı. Kimileri, Tebrizliler Türkçe konuştuğu için Türkçe bir gazeteyi daha iyi anlayacaklarını, bir kişinin okuyup diğerlerinin dinleyeceğini düşündü ama uygulama aksini gösterdi, Türkçe gazeteler başarısız oldu. 

Bunların en meşhuru, Adalet'in müdürü Seyyid Hüseyn Han tarafından yayımlanan birkaç sayfalık küçük boyutlu Ana Dili gazetesiydi. Sözünü ettiğimiz Molla Emmi de Türkçe yayımlanıyordu. 

Azerbaycan'daki ilkokullara gelince, sözünü ettiğimiz çaba ve heyecan, özellikle Tebriz'de hep devam etti. Burada okullara büyük değer veriliyor, başarılı olmaları için herkes sakınmadan bağış yapıyordu. Okul temsilcilerinin Eyalet Encümeni'ni ziyareti sırasında (Kaymakam ve Emniyet Müdürü olan) İclalülmülk ve diğerleriyle çektirdiği fotoğrafı bu cilde aldık. 

Tebriz'deki hürriyetçi önderler iki şeye her şeyden fazla değer verdiler: Biri ilkokullar ve öğrenciler, diğeri mücahitler ve mücahit birlikleri. Bu ikisi çok değerli ve gerekliydi. 
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FOTOĞRAFLAR-İKİNCİ KİTAP?8 


—— Şa — 


358 8 numaralı fotoğraf İkinci Kitap'ın başındadır. (ÇN) 
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82. Sağdan sola: 


83. Hacı Şeyh Fazlullah-i Nüri 84. Şeyh Muhammed Reza-yi Kumi 
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85. Şeyh Murtaza Aştiyâni 


87 Mirza Ali Asger Han-i Atabek 


86. Bu fotoğraf Mirza Mustafa Aştiyâni'yi içerdiği için verilmiştir. 
Sağdan sola oturanlar: 

Hacı Şeyh Ali (Şeyhül Irakeyn), 
Mirza Mustafa. Ayaktakiler: 
Şeyhül Irakeyn'in arkasında duran 
Şeyh-i Şeypür diye tanınmış olan kimsedir. 
Diğerleri tanınmıyor. JIrakeyn: 

İki Irak'ı, Irak-i Acem ve Irak-i 
Arap'ı birlikte tanımlayan isim. 
Şeypür: Boru, nefesli bir saz. 

Bu şeyh ağzıyla boru sesi çıkarabildiği için böyle bir lakap takılmış kendisine. ÇN|J 


88. Hacı Mirza İbrahim Aga. Yanındaki şapkalıyı tanımıyoruz. 


90. Kazak giyiminde Muhammed Ali Mirza 
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92. Bu fotoğraf telgrafhane ve etrafındaki halk yığınlarını göstermektedir. Sandalyenin üzerinde ne işe yaradığını bilmediğimiz bir defter duruyor. Sandalyenin arkasında duran Rahmetli Ali Mösyö, sağında duran ise Bâkır Han'dır. 
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93. Rahmetli Şeyh Selim birkaç mücahit ve diğerleriyle birlikte. 
Onun sağında oturan Mirza Abülemir-i Şeyhülislam'dır. 


94. Mecidülmülk Mağazaları önünden geçen bir grup Deveçi mücahidi. 
Arkalarından yürüyen beyaz giyimli çocuklar görünmektedir. 
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97 Settar Han 


Bu fotoğrafın 1284'te (1905) Savucbulag'ta çekildiği tahmin edilmektedir. 


Me 


99. Hacı Aga Muhsin-i Iraki 100. Kavamülmülki Şirazi 
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101. Bu fotoğraf Tahran'daki bir ilkokulun (Şehrino Mahallesi'ndeki Siyâdet İlkokulu) deneme toplantısını göstermektedir. 1286 (1325 (1907)) yazında çekildiği için yer veriyoruz. 
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102. Rahmetli Tebatebai 103. Hacı Şeyh Fazlullah ve Behbehani 
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104. Bu fotoğrafta ortada duran Şeyh Fazlullah, sol yanındaki oğlu Aga Ziyâeddin ve sağında duran Hacı Aga Ali Ekber-i Burucerdi'dir. 


Öe E) Bi İ N ai : 


105. Mirza Reza Hanri Erfa'üddevle 
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106. Meşhedi Bâkır Han Urmiyeli bir grup mücahitle görülmektedir. 


7 mk 


107 Tebrizli bir grup mücahit (Lilava Grubu) 
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pm 


109. Hacı Şeyh Fazlullah'ın Meşrutiyetçi oğlu 110. Sâlârüddevle Şeyh Mehdi 
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A PİR AN İsa ETTE li 5 111.21 Hordad'da if 4 112 Haziran 1907) yazılan yazı. 

a ir © Jİki Seyyid, Efcet, Aga Hüseyn 
” arel iğ ii 12 iç © Kumi, Lu. Şeyh Fazlullah 
; ve Sadrülulema tarafından 
Rebiyülahir'in sonunda imzalanıp mühürlenen, Meclis'in çıkaracağı yasaların "şeriatla" 
uyumsuz olamayacağını belirten fetvanın bir fotoğrafı. 
Açıklama metinden alınmıştır. 
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112. Edib-i Kirmani. Bu fotoğraf Karakol Olayı ve Edib'in yaralanmasından sonra çekilmiştir. 
Burada yine adı geçtiği için veriyoruz. 
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114. Rahmetli Hacı Şeyh Ali-yi Lilavai ve Tebrizli hürriyetçilerden birkaçı 
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115. Beni Fatıma Encümeni Reisi Seyyid Abdülrahim-i Kâşani'nin tüfek omuzunda çocukları ve akrabalarıyla çektirdiği fotoğraf 
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116. Birinci Dönem Millet Meclisi'nden bir grup milletvekili. 
Azerbaycan milletvekilleri de burada 
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117 Rahmetli Ali Naki-yi Gencei, 118. Rahmetli Mir Kerim-i Bezzaz 
Şeyh Muhammed-i Hiyabani, Hacı Muhammed 
Ali Bademçi. Bu fotoğraf büyük olasılıkla daha sonraki yıllarda çekilmiştir. 


119. Bu fotoğraf mahalle ziyaretleri günlerindeki Maksudiyye (Nevber) Mahallesi'ni göstermektedir. 
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121. Mahalle ziyaretleri günlerindeki Hokmavar Mahallesi'nin takımı 


564 
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123. Kâmuran Mirza 


565 


124. Sığınmacıların fotoğrafını çekip halka dağıttıkları layihalarından biri 
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126. Bu fotoğraf sığınmacıların layihalarından bir sayfayı göstermektedir. 
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125. Sığınmacıların layihalarından bir diğeri 


ai A 
YAMA m Yağar) İşeri 
İp An YL İİİ ER, 
ÜN gr İİ İG ğ ... . . pi - ml gigi gişe le 
RA BİZLERİ ği vg ikaz Eliyir RAY Ep za 
Ki AN Sapeşeğil plağa « EA 
KA ğü şer gi İM 
İDA sne ye öğ 
AE el ETİN ui ze 
İPAD ga vii ra, KA ER “. 4 tad, 
Tia, AŞİ rn ei çadir 
İLEN AAALÜ EŞİMİ YA YAR 
MER EK EE 


EE ERER pa 
Zinet ELİZ 
127 Bu fotoğraf sığınmacıların 126 


numaralı fotoğraftaki layihasının devamını göstermektedir. 


128. Meşrutiyet kutlamalarında Meclis'in önü 129. Urmiyeli Serdar, İclâlülmülk, Takizâde, Hacı Mirza Ali Naki-yi Gence. Bu fotoğraf 
1289'da (1910) çekilmiştir. İclâlülmük ile 
Takizâde'yi gösterdiği için buraya alınmıştır. 


130. Tebriz hürriyetçilerinden bir grup 
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132. Tebriz hürriyetçilerinden Mirza Ali 
Han-i Yaverzâde 


en & vü E g © 


133. Meclis üyelerinden Hekimülmülk 134. Mostofiyülmemalik 
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136. Haydar Emoğlu 


üm li 


137 Tahran'da Abbas Aga'nın yedisi. (Fotoğrafın üzerindeki not: Atabek'i öldüren Azerbaycanlı 
Mücahit Abbas Aga'nın ölümünün yedinci gününde mezarı başında. ÇN| 
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140. Bu fotoğraf Meclis'in Skill nın sorusuna verdiği cevabı göstermektedir. 
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138 EYE er a uğ 
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139. Bu fotoğraf Sadrülulema'nın Meclis'e yönettiği yazılı sorusunu göstermektedir. 


141. İhtişamüssaltana 


e Ma” 


142. Alâülmülk 143. Asurilerin-Süryanilerin önderi 
Marşimon 
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144. Hürriyet yanlılarından Şehzade 
Ziyâ'üddevle 
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145. İsmail Aga (Simko). Bu fotoğraf ömrünün son yıllarında çekilmiştir. 


147 Veliaht Ahmet Mirza 


146. Kamuran Mirza iki kişiyle birlikte. 


Sol yanındaki Serdar Efhâm'dır. 
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148. Zillüssultan 149. Seyyid Ali Aga Yezdi 


150. Tahran hürriyetçilerinden Arif-i Kazvini. 
Bu fotoğraf daha sonraki yıllarda Tebriz'de çekilmiştir. 
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151. Hacı Mirza Aga Buluri 


152. Seyyid Muhammed Ebuziyâ 
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153. Nâib Hüseyn-i Kâşani. Bu fotoğraf sonraki yıllarda çekilmiştir. 


154. Mütemenilmülk 


575 


155. İclâlülmülk'ün de bulunduğu Tebriz ilkokullarının Encümen bahçesindeki kutlama şenliğinden bir fotoğraf. Bu fotoğraf 1287 yılının ilk başlarında (1908 baharı| çekilmiştir. 


156. Hacı Melikülmütekellimin 157 Liyakof 
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158. Nizamüssaltana Mafi 159. Tahran'ın hürriyetçi önderlerinden Mirza Süleyman Han 


160. Tebriz hürriyetçilerinden Muhammed 161. Birinci Dönem Meclis vekili Gofgayçi Bey Muâzzidüssaltana 
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162. Birinci Dönem Meclisi'nin Üçüncü 163. Bu resmin alt yazısı yoktur. ÇN| Başkanı Mümtazüddevle 


164. Reisülmücahidin Mirza Hasan 
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165. Bu fotoğrafta İclâlülmülk ile Kazak Mirpenc'i Muhammed Han, Kazak ve polis komutanlarıyla görülmektedir. Bu fotoğraf aynı günlerde çekilmiştir. 


166. Burada deste sözü geçtiği için Tahran'da zincir vuranları gösteren bu fotoğrafı veriyoruz. 
Meşrutiyetin ilk yıllarında çekilen bir fotoğraf 
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168. Fermanferma bir grup Kürt'le Savucbulag'da 
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170. Tebriz Emniyet İdaresi'nden bir grup. 1288' de (1909) çekilmişse de ilk kurulan emniyet idaresi de aynıdır. 
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173. Maşallah Han-i Kâşani 174. Birinci Dönem Meclisi vekillerinden Şeyh İbrahim-i Zencani 


175. Birinci Dönem Meclisi vekillerinden 176. Tahran Merkezi Encümen Reisi Mirza Muhsin Erşedüddevle 
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ÜÇÜNCÜ KİTAP 


—— Şe — 


177 Hürriyet kahramanı Settar Han 


ON BİRİNCİ BÖLÜM 
MECLİS NASIL TOPA TUTULDU? 


—— Şe — 


Bu bölümde, Millet Meclisi'nin topa tutulması ve bundan sonra Tahran'da meydana gelen olaylar ele alınmıştır. 


Muhammed Ali Mirza'nın Son Çabası 


İran Meşrutiyet Hareketi başladığında veliaht olan Muhammed Ali Mirza /Meşrutiyet'e) düşmanlığını hep sürdürdü. Çünkü çocukluğundan beri mutlakıyet anlayışına dayanan hükümranlık âdetleriyle yetişmiş, halkı hep emir kulu olarak görmüştü. Şimdi halkın başkaldırması, karşısına geçip ülke sorunları hakkında görüş açıklaması onun için tahammülü zor şeylerdi. Meşrutiyet'in veya halk kitlelerinin egemenliğinin anlamını kavrayabilecek, yararlarını kavrayacak, heveslerinden vazgeçerek ülkeye bağlılık ve onun güçlenmesi için gerekli çabayı gösterecek türde bir insan da değildi. Dar görüşlü bir adamdı. 
Diğer taraftan Veliaht Sarayı'nda kendilerine daima bir yer bulan Ruslar, onun düşünce ve duygularını denetim altında tutuyor, Şapşal'ın yardımıyla onu istedikleri gibi yönlendiriyorlardı. Kendi ülkesinde ve İran'da halk hareketinin amansız bir düşmanı olan Rus devleti, Muhammed Ali Mirza'yı kendi başına bırakmıyor, Meşrutiyet'e düşmanlığını körüklüyordu. Özellikle İngiltere'yle 1907 
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Antlaşması'nı imzaladıktan ve İran'ın kuzeyine serbestçe müdahale hakkını elde ettikten sonra önünde bir engel olarak gördüğü halk hareketini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. 

Bunların yanı sıra Muhammed Ali Mirza, Şii mezhebine ve onun ravzahâni, Ziyaret-i Âşürâ,* camilere mum götürme gibi anlamsız işlerine çok bağlıydı, karısı Melike'nin de (Melike Cihan| aşağı kalır tarafı yoktu. Bazı ikiyüzlü mollalar Saray'a ve enderuna her zaman kolaylıkla girip çıkabiliyorlardı. Meşrutiyet'in ilanından birkaç ay sonra mollaların Meşrutiyet'ten yüz çevirmeye başlaması ve meştutiyetçilik ile din arasına ayrılık girmesi, Muhammed Ali Mirza'nın düşmanlığına başka bir gerekçe oldu. 

Sözün kısası, Muhammed Ali Mirza ilk adımdan beri meşrutiyete karşı çalışıyor ve düşmanlık güdüyordu. Tebriz'deyken ve Tahran'a geldikten sonra Meclis'i ortadan kaldırmak için ara ara tertipler planlıyordu. Tek tek yazdığımız gibi her seferinde Tebrizli hürriyetçileri karşısında buluyordu. Tebrizli hürriyetçilerin şaheser eylemiyle hezimete uğrayan Katırcılar İsyanı ve Tophane Meydanı hikâyesi onun son eylemiydi. Muhammed Ali Mirza bu olaydan sonra uzun bir süre suskun kaldı, Meclis'le ilişkilerinde görünüşü kurtarmaya çalıştı. 
Meclis'i ortadan kaldırmaktan umudunu kestiği ve tertiplerine son verdiği bile söylenebilir. Ancak bombalı suikast girişimi, Müsavat'ın ve diğer gazetelerin çirkin yayınları onu silkeledi, yeniden Meclis'i kapatma düşüncesine itti. Rusların bu dönemde istedikleri bu işe önayak olmaları da denk düştü. 

Muhammed Ali Mirza ile Rus Elçiliği ve Kazak Alayı komutanı Albay Liyakof arasındaki görüşmelerin 1287 Hordad'ının ikinci yarısında (Cemaziyelevvel 
1326 (1908 Haziran'ının ilk yarısı|) başladığı anlaşılmaktadır. Muhammed Ali 
Mirza'nın kararını pekiştiren ise aslında Azdülmülk'ün evindeki olaydı. Zira söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza bu toplantıların Zillüssultan'ın teşvikiyle ve onu tahta geçirmek için yapıldığı kanısındaydı. Zillüssultan ile hürriyetçiler arasında padişahlığı ona verme konusunda bir anlaşma yapıldığını, Kaçarların ve ayanın da bunun için Azdülmülk'le birlikte çalıştığını düşünüyordu. Bu kuşkuları onun kafasına, kendi arzularını gerçekleştirmek isteyen Rusların sokmuş olması muhtemeldir. 

Her ne ise, Muhammed Ali Mirza planını uygulamaya karar verdi. Ancak iki şeyden korkuyordu: Biri, İran'ı bir meşruti monarşi kabul eden İngiliz ve Avrupa devletlerinin eleştirileriydi. Diğeri, hürriyetçilerin Tophane Meydanı olayları sırasında yaptıkları gibi komutanları tehdit ederek halka karşı hareketlerini engellemeleriydi. Ruslar her biri için birer çözüm önerdiler. Şah, Meclis'i or- 


359 İmam Muhammed Bâkır'ın öğretileri doğrultusunda yazılan ve Şiilerin çok önem verdiği 
Ziyaret-i Aşura, Şiilerin İmam Hüseyn ile yakınlarının ziyaretini ve Aşura Vakası'nı anmak için Aşura günü okunan dualardan oluşan bir metindir. (ÇN) 


590 


tadan kaldırdıktan sonra yayımlayacağı bir bildiriyle bunun birkaç haydudun tutuklanmasına yönelik olduğunu, Meşrutiyet'in ortadan kaldırılmadığını, Meclis'in üç ay sonra tekrar açılacağını ilan edecekti. Meclis Liyakof'un emrindeki Kazak Alayı tarafından ortadan kaldırılacak, |İranlı| askerlere fazla ihtiyaç duyulmayacaktı. 

Bu Kazak Alayı'nın bir tarihçesi var ancak burada anlatma olanağımız yok. 
Nâsıreddin Şah zamanında bazı Rus komutanlar tarafından oluşturulan bu birlikte, askerlerin Rus komutanlarının emirlerini gözü kapalı yerine getirmeleri, İran ve İran'la ilgili meselelerle ilgilenmemeleri için ilk günden itibaren her türlü çaba gösterilmişti. Ruslar çok güvendikleri bu alayı kullanarak çıkarlarını korumayı düşünüyorlardı. 

Daha önce gördüğümüz gibi Azdülmülk'ün evinde yapılan toplantıların sonucunda Kaçarlar ve hürriyetçiler, içlerinden biri de Emir Bahâdır olan altı kişinin Saray'dan atılmasını talep etmişlerdi. 12 Hordad (2 Cemaziyelevvel (2 Haziran 1908)) Salı günü Azdülmülk ve yeni başbakan Müşirüssaltana Saray'a Muhammed Ali Mirza'ya gittiler, Kaçarların ve hürriyetçilerin talebini bildirdiler. Muhammed Ali Mirza'nın şüpheleri iyice arttı, yakın çevresinin kendisinden uzaklaştırılarak yalnız bırakılmak ve böylece kolayca tahttan indirilmek istendiğine kanaat getirdi. Çok endişelendi ama başka bir seçeneği olmadığı için talebi kabul etti. Ertesi gün Müşirüssaltana'nın bu kararı açıklaması üzerine hürriyetçilerin büyük bir kutlama yaptığını görmüştük. Muhammed Ali Mirza o andan itibaren bir çözüm aramaya başladı. Şapşal ve Liyakof'la görüştükten sonra şehri terk etmeye, kendisini korumak ve Meclis'i ortadan kaldırma planını yürürlüğe koymak için Bağ-i Şah'ta ordu toplamaya karar verdi. 
Hemen ertesi gün şehirden çıktığını göreceğiz. Böylece Meşrutiyet ile istibdat arasındaki mücadelede yaklaşık on üç ay sürecek yeni bir dönem başladı. Çok kan dökülen bu dönemin sonunda Muhammed Ali Mirza padişahlığı bırakıp kenara çekildi. Biz bu ciltte bu dönemin hikâyesini elimizden geldiği kadarıyla ayrıntılı olarak yazacağız. 


Muhammed Ali Mirza'nın Tahran'dan Çıkması 


14 Hordad (4 Cemaziyelevvel |4 Haziran 1908)) Perşembe, Tahran için olağanüstü bir gün oldu. Tahran halkı şafakla uyandı, her zamanki gibi işine gücüne koyuldu. Kimse endişeli değildi, bir şey olmasını da beklemiyordu. Ama gün doğumundan üç dört saat sonra (sekiz buçukta) ansızın şehrin merkezinden yükselen ve her tarafa yayılan büyük bir hengâme koptu. Bir grup Silâhurlu?“9 
asker paçaları kıvırıp kolları sıvayıp bağırıp çağırarak birdenbire Elmas Kapı 


360  Silâhur: Burucerd vilayetinde dağlık bir bölgenin adı. (ÇN) 
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Caddesi'nden dışarı fırladı, caddelerde sağa sola koşuşturup "Tutun, yakalayın!" naralarıyla sağa sola saldırmaya başladı. Karşılarına çıkan herkesi ya dövdüler ya soydular. Arada bir havaya ateş ediyorlardı. Bunların arkasından ellerinde tüfekleri, yanlarında bir topla iki Kazak birliği göründü. Millet Meclisi'ne doğru dörtnala ilerlediler, onları gören herkes Meclis'i yıkmak için koşturduklarını sandı. Bir Kazak piyade birliği de Tophane Meydanı'nı kuşattı. 

Ansızın ortaya çıkan bu kargaşa ve saldırı halkı dehşete düşürdü, bütün şehir sarsıldı. Caddelerde insanlar büyük korkuya kapılıp sığınacak yer aradılar. 
Dükkân sahipleri kepenklerini kapattı. Korku ve dehşet içinde okullarından kendini dışarı atan öğrenciler evlerine doğru koşuyordu. Faytonlar yayalara aldırış etmeden hızlandı. Herkes savaş çıktığı, çok geçmeden Meclis çevresinden top ve tüfek sesleri duyulacağı endişesine kapıldı. 

Bu kargaşanın tam ortasında, önde ve arkada atlı Kazaklar tarafından korunan altı atlı kraliyet arabası, içinde Şah, arabanın yanında ellerinde yalın kılıçlarıyla at üstünde Liyakof ve Şapşal olduğu halde ansızın Elmas Kapı'dan hızla dışarı fırladı, süratle ilerledi, Tophane Meydanı'na gelince Fermanferma Caddesi'nden?! sola dönüp, Kazak kışlasına?” girdi. Kazaklar gelenleri "selam" marşıyla karşıladı. Ancak burada çok kısa bir süre kaldıktan sonra tekrar yola çıktı. Kuzey Kapısı'ndan geçerek caddeleri hızla arkalarında bıraktılar, Bağ-i Şah'a vardılar. 

Meclis'e doğru at süren Kazak grubu, Meclis'in yanından geçti, caddenin sonuna kadar ilerledi ve kapıdan dışarı çıktı. Yarım saat sonra başka bir kapıdan döndü. Ortalık yavaş yavaş sakinleşti. Askerler, süvariler ve bütün saraylılar her taraftan grup grup Bağ-i Şah'a doğru gitmeye başladı. Kapanan dükkânlar tekrar açıldı. 

Şah, şehirden ayrılmak, Bağ-i Şah'ta bir ordu hazırlayarak Meştutiyet'le rahat rahat savaşmak istemişti. Öğleden sonra şöyle bir ferman yayımladı: 


"Cenab-i Eşref Müşirüssaltana: 
Tahran'da hava çok sıcak, bizim için tahammülü zor olduğundan Bağ-i Şah'a gitmeye karar verdik. 4 Cemaziyelevvel Perşembe |4 Haziran 1908). 


İmaret-i Bağ-i Şah" 


Bu haberin diğer şehirlere gönderilmemesi için aynı gün telgraf tellerini kestiler. Tazminat ödeme sözü vererek İngiliz şirketinin telini de kestiler. Cephane ve silahlar şehirden Bağ-i Şah'a taşındı. Korkunç bir planın uygulamaya konulduğu, Şah'ın Meclis'i yıkmak için kaba kuvvete başvuracağı açıktı. Bütün 


361 o Bugünkü Sipeh Caddesi. 
362 Bugün Dışişleri Bakanlığı Sarayı'nın ve Bağ-i Milli'nin bulunduğu yer. 
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yeminlerini ve verdiği sözleri ayaklar altına almış, iki gün önce Azdülmülk ve diğerlerinin talebiyle Saray'dan attığı azılı Meşrutiyet düşmanı Şapşal'ı elinde yalın kılıçla kraliyet arabasının yanına almıştı. 

Bu hengâme şehirde yankılanınca her yerden gelen silahlı veya eli boş encümen üyeleri Sipehsâlâr Camisi'ne koştu, büyük bir kalabalık toplandı. Ama görünür bir tehlike olmadığını anlayınca dağıldılar. Aynı günün akşamı toplanan Meclis, bu olay karşısında aldırmaz bir tavır içine girdi. Sanıyorum en doğrusu vekillerden bazılarının söylediklerini vermektir: 

Reis: Bir önceki oturumda Mukaddes Meclis tarafından bir heyetin Azdülmülk Beyefendi'nin evine gitmesi kararlaştırıldı. Bu heyet gidince Ümera ve Bakanların bütün isteklerinin Alâ Hazret Devletlerince kabul edildiği anlaşılmıştır. Azdülmülk cenapları ve Müşirüddevle Beyefendi Alâ Hazret Devletlerinin mübarek huzuruna müşerref olduklarında, Alâ Hazret Devletleri bu vekiller heyetini huzura çağırmış, onlar da Devletlerinin huzuruna müşerref olmuş ve sıkıntı ortadan kaldırıldığı için teşekkür etmişler. Dün de Cenab-i Müşirüddevle işlerin düzene konması için saraya gitti, Saray Bakanı'na da saraya gitmesi ve orayla ilgili işlerin düzene konması için mesaj gönderildi. 
Bu sabah da devletleri maiyetiyle Bağ-i Şah'a teşrif ettiler. Sanırım teşrif ettiklerinde bazı Silâhurlu askerler uygunsuz davranışlarda bulunmuş. Esnafın dükkânları kapatmak istediği haberi gelince telefonla dükkânların kapatılması yasaklandı. Bu hareketler dükkânların kapatılmasını gerektiren ölçüde değildi. Alâ Hazret Devletlerinin fermanıyla Başbakan olan Müşirüddevle cenapları, ancak cumartesi günü Bakanlar Heyeti'yle birlikte Meclis'e takdim edilecek olmalarına rağmen Meclis tarafından çağırıldı, Vali ve Emniyet İdaresi Reisi'yle şehrin düzeni konusunda gerekenler konuşuldu. Şehirde düzeni sağlamak için üç yüz asker ve yüz Kazak'ın Emniyet İdaresi'nin emrine verilmesine, Şemiran yolunun tam bir güven içinde tutması için de Serdar-i Firuz'un görevlendirilmesine karar verildi. Ortada önemli bir şey olmadığına emin olsunlar diye vekil beyefendiler ayrıntılarıyla bilgilendirildi. 

Hacı Seyyid Bâkır: Bu Silâhurlu askerlerin komutanı yoktu muydu ki şehirde böyle vahşice hareketlerde bulunup halkı korkuttular? Komutanları sorumlu değil mi? 

Reis: Bu hususta da "Bu askerler neden halkın korkuya düşmesine sebep olmuşlar" diye Başbakan ve Savaş Bakanı'na soruldu. Araştırıp gereken cezayı vereceğiz, bir daha böyle işler yapılmasın diye de komutanlarını uyaracağız, dediler. 

Bakınız kendilerini nasıl da gülünç durumlara düşürüyorlar! Bu kadar açık engellemeleri görmezden geliyor, birkaç gün önceki taleplerini sahte bir dille kabul ettiği için Şah'a teşekkür ediyorlardı. 
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O gece Emir Bahâdır da Rus Elçiliği'nden ayrılıp aceleyle Bağ-i Şah'a gitti ve yeniden görevinin başına geçti. 

Cuma ve cumartesi sakin geçti. Şah ve Saraylılar |savaşa| hazırlanırken Meclis hürriyetçileri yatıştırmak ve her türlü faaliyetten alıkoymak dışında bir iş yapmıyordu. 

Hordad'ın 17'si (7 Cemaziyelevvel (7 Haziran 1908)) Pazar günü Azdülmülk, evindeki Kaçarlardan bir grupla Bağ-i Şah'a gitti. Muhammed Ali Mirza, Bağ-i Şah'a yerleştiği perşembe günü Azdülmülk'ü çağırıp şunları söylemişti: 

"Biz Ümera ve Bakanların taleplerini kabul ettik, Saray'dan atılmasını istedikleri kişileri Saray'dan attık. Neden hâlâ sizin evinizde toplanmaya devam ediyorlar? Emrimiz altında olanların yapması gereken şeyi yapıp Saray'a gelsinler, bizden iltifat görsünler ve güven içinde olsunlar." 

Azdülmülk eve döndüğünde bunları Kaçarlara söyledi ama onlar gitmeye yanaşmadı. Tartışmalar, birkaç reisi seçip Azdülmülk'le Bağ-i Şah'a gönderdikleri bugüne kadar devam etti. 

Şah'a gittiler, ne söylediklerini ve ne dinlediklerini bilmiyoruz. Ancak dışarı çıkıp Bağ-i Şah'tan ayrılmak üzereyken ansızın etraflarını saran Kazaklar aralarından üçünü Zillüssultan'ın oğlu Celalüddevle'yi, Alâüddevle'yi ve Serdar-i Mansur'u tutukladılar. Azdülmülk'ün çabalarına ve araya girmesine rağmen bırakmadılar, kendisi de onlarla kaldı. 

Şah, o gün Muhbirüddevle'den büyük miktarda para aldı ve Serdar-i Mansur'un sorumluluğunda olan telgrafhaneyi onun emrine verdi. Parayı da askerlerle Kazaklara dağıttı. Tahran Valisi Vezir-i Ekrem, Mirza Salih Han-i Bağmişei'yi görevden alarak yerine Mustafa Han-i Hacibüddevle'yi atadı. Aynı gün bazı topları kapının dışına çektiler. Diğer taraftan Müşirüssaltana akşamüstü yeni bakanlarla, toplantı halindeki Meclis'e gelerek onları takdim etti. 
İsimler şöyleydi: Müşirüssaltana, Başbakan ve İçişleri Bakanı; Mostofiyülmemalik, Savaş Bakanı; Alâüssaltana, Dışişleri Bakanı; Sani'üddevle, Maliye Bakanı; Müşirüddevle, İlimler Bakanı; Mutemenilmülk, Ticaret Bakanı; Muhteşemüssaltana, Adalet Bakanı, kendisi Urmiye'de olduğu için yerine yardımcısı bakacaktı. 

Vekillerin "Kabine'nin Meclis'e takdim edilmesiyle aynı zamanda topların kapılara çekilmesi neyin nesi?" diye sormamış olması çok şaşırtıcıdır. Sanki İngiliz parlamentosunda oturuyor, kabineyi sakin bir şekilde onaylayıp hükümet programı üzerine görüş belirtiyorlardı. 


"Selametin Yolu" 


Ertesi gün Kazaklar şehirde devriye gezmeye başladı. Tabancası veya tüfeği olan birini görünce silahına el koyuyorlardı. Celalüddevle, Alâüddevle ve 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Serdar-i Mansur o gün Kazaklar eşliğinde Mazenderan'a gönderildi. Şah'ın "Selametin Yolu Milletin Umudu" başlıklı fermanı çoğaltılarak şehirde dağıtıldı. 
Bu, aslında Meclis ve Meşrutiyet'e karşı "Savaş İlanı"ydı. Aşağıda veriyoruz: 


"Selametin Yolu Milletin Umudu 

İran'ın kadim ve dürüst milleti bizim inançlı ve gerçek evlatlarımızdır. Altı bin yıllık devletlerinin kendini beğenmiş, milli şereften uzak ve insanlık haysiyetinden nasibini almamış bir avuç hainin keyif ve hevesi için ayaklar altına atılmasından mutlu olmayacakları kesindir. Elbette ki cani hırsızların ahlaksızca hayallerine kurban olma talihsizliğine uğramaya rıza göstermeyeceklerdir. 
Kimi bakanlık peşinde koşuyor, diğeri riyaset hayalleri kuruyor, bazıları çıkar peşinde ve kimileri güç sahibi olup kanunsuz işlere kalkışmak için zavallı saf insanları muhtelif adlar altında her saat sözleriyle ve her gün yazılarıyla aldatarak kendi işlerinde ve itibar kazanma yolunda kullanıyorlar. İşler bu şekilde giderse milletin ve devletin adından başka bir şeyin kalmayacağını, milli bağların çözüleceğini ve memleketin gücünün, memleketin yiğitlerinin ve milletin akil kişilerinin uzun yıllar ve birçok can kaybı pahasına bile düzeltemeyecekleri şekilde tükeneceğini, yok olacağını bütün evlatlarımıza ilan ediyoruz. Bizim şahsen Padişah olarak bu zaman içinde Meşrutiyet'in gelişmesi, memleketin iyiliği ve huzuru için her türlü girişimde bulunduğumuz ve herhangi bir önlem- den kaçınmadığımız açıktır, bunun aksi söylenemez. Her sözlerini dinledik. 
Her istediklerini yaptık. Bütün çirkin ve kabul edilmez işlerini bilmezden ve görmezden geldik. Çiğnemedikleri yemin, uymadıkları anlaşma kalmadı. Bu az sayıdaki bozguncunun evlerinizi başınıza yıkmaktan başka bir amaçları olmadığına bir şüpheniz kaldı mı? Devlet ile millet arasında kurulmuş olan gerçek birliğin devamını istemediklerini bilmiyor musunuz? Devletin ve milletin bu hadiselere ve her şeyin tepe taklak olmasına katlanmasının artık herhangi bir şekilde mümkün olmadığını, art niyetlilerin yaptıklarını görmezden gelmemize, bu işleri hafife alıp milleti ve kendimizi İran'ı yıkan bu bozguncuların baskısı altında bırakmamıza kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi sizlere açıkça ilan ediyorum. Fermanda buyurduğumuz ve bütün devletlere bildirdiğimiz üzere İran meşrutiyetle yönetilmektedir ve meşruti devletlerarasında yer almaktadır. 
Vekiller ile Millet Meclisi tam bir güven içinde, kendi görevleri dahilinde çalışacaktır. Biz de önceki fermanımızın ve lütuflarımızın uygulanması için ciddiyetle büyük bir çaba göstereceğiz. Bütün tüccar ve esnaf tebaamız güven içinde işleriyle meşgul olsunlar. Hiçbir araya girmeye izin vermeksizin bozguncuları bastırıp perişan edeceğiz. Haddini aşacak olanlar hakkında kesin tedbirler alıp şiddetle cezalandıracağız. Elbette ki İran'ın asil milletinin ve benim aziz evlatlarımın, krallığımızın bu hayat veren önlemlerini her şekilde şükranla karşılayacaklarından, halisane amaçlarımızı göz önünde bulunduracaklarından ve bizimle işbirliği yapmaktan asla kaçınmayacaklarından eminim. 


Muhammed Ali Şah-i Kaçar" 


Muhbirüssaltana, kesilen telgraf tellerini bağlatarak "Selametin Yolu"nu ya da "Savaş İlanı"nı bütün şehirlere gönderdi, valilerin bastırarak bütün şehirlerde dağıtmasını istedi. Şehirler bu olaylardan habersizdi. Meclis'in yetersizliklerinden biri de buydu. Saray'ın bu düşmanca hareketi iki üç hafta önceden belli olmasına rağmen bunu anlamazdan geldi, üzerinde durmadı, dikkate almadı ve şehirlere bu konuda bilgi vermedi. Dahası Meclis, gördüğümüz gibi teşekkür telgrafları göndererek (şehirleri) kandırdı. Planlanan operasyon Şah'ın Bağ-i Şah'a gitmesiyle açığa çıktığında bile şehirlere haber vermedi, sonra da telgraf telleri kesildi. Dolayısıyla, şehirler bu "Selametin Yolu" salı günü ellerine geçene kadar olanlardan habersizdi. 

Behbehani ile Tebatebai, olanları Tebriz'e ve diğer şehirlere bildirmek, yardım istemek için o pazartesi bir telgraf kaleme aldılar. Tahran telgrafhanesini kullanamadıklarından telgrafı iki Gilanlı mücahitle Kazvin'e, Mirza Hasan Reisülmücahidin'e gönderdiler. Mücahitler hızla yol alarak bir günde Kazvin'e vardılar; Mirza Hasan, İki Seyyid'in yazısını kendisinin yazdığı telgrafla birlikte diğer şehirlere gönderdi. Ama bunlar belli ki "Selametin Yolu"ndan sonra vardı eyaletlere. İki Seyyid'in telgrafını aşağıda veriyoruz: 


"Muhterem ulema, İslamın kaleleri, Vilayet Encümeni ve diğer encümenlerin huzuruna. Meşrutiyet'in başından beri millet ve saltanat arasındaki ilişkilere halel getirip bozmak için hırsla çalışan, menfur ellerini uzatıp yabancıların eteklerine yapışarak memleketin istiklalini büyük tehlikeye atan Emir Bâhadır gibi bazı saraylıların sürgüne gönderilmesi devletlerinin makamından farklı ve uygun yollardan istirham edilmişti. Son birkaç gündür bütün ümera ve komutanlar şerefli Azdülmülk hazretlerinin evine sığınarak Saray'dan bunları sürgün etmesini istemiş, istekleri kabul edilmiştir. Ancak yine de istenenler uygulamaya konmamıştır. Alâ Hazret, perşembe günü herkesi dehşete düşürecek bir şekilde şehir kapılarının dışındaki Bağ-i Şah'a gidip orada büyük bir ordu toplamıştır. Dün, yani pazar günü huzuruna şeref bulan önde gelen ümeradan birkaçının tutuklanmasını emretmiş, topları kapıların dışına çıkarmıştır. 
Dehşet verici bu durum karşısında halk büyük bir perişanlık içindedir. Telgraf hatları kesiktir. Saraylıların, Meşrutiyet'in ve Meclis'in temellerini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri başarıya ulaşmak üzeredir. 


Abdullah el-Musevi-yi Behbehani, Muhammed bin Sâdık-i Tebatebai" 
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Liyakof'un raporlarında göreceğimiz gibi Muhammed Ali Mirza aynı gün, (Rus takvimine göre 26 Mayıs |8 Haziran 1908)) Pazartesi günü onu Bağ-i Şah'a çağırarak Rusların önerileri ve her şeyin Liyakof'un eline bırakılması hakkındaki en son düşüncesini bildirir. 


Hürriyetçi Önderlerin Bir Başka Düşüncesizliği 


Hordad'ın 19'u (9 Cemaziyelevvel (9 Haziran 1908)) Salı günü Tahran encümenlerinde bir hareketlenme görüldü, bir kez daha Sipehsâlâr Medresesi'ne gelmeye başladılar. İlk olarak büyük ve meşhur bir encümen olan Şahâbâd Encümeni düzgün saflar halinde silahlarıyla görkemli bir şekilde geldi. Onu diğer encümenler izledi, her biri bir dersliğe yerleşip kapıya kendi tabelasını astı. Meclis gazetesi, tabela sayısının yüz seksen olduğunu yazdı. Bu sayıdan orada ne büyük bir kalabalık toplandığı çıkarılabilir. Medresenin bahçesinden Baharistan'a bir kapı açmışlardı, iki bahçe de insanla doluydu. Melikülmütekellimin, Seyyid Cemal ve diğerleri her zamanki gibi minbere çıkarak halka hitap ediyor, Kanun-i Esasi'nin ihlal edildiğini söyleyerek Şah'ı eleştiriyorlardı. 

Çarşamba ve perşembe böyle geçti. Medreseyle Baharistan'dakiler coşku ve heyecan içindeydi. Bir yandan da Kazaklar şehirde devriye geziyor, silah taşıya- nın silahını elinden alıyor, bunu bahane ederek halkı rahatsız ediyor, kiminin cebini, cüzdanını boşaltıyorlardı. Şah ve Liyakof kendi planlarının hazırlıklarıyla meşguldü. Öte yandan Meclis bir dizi konuşma ve açıklamayı yeterli görüp günü soğukkanlı bir şekilde geçiriyordu. 

Hordad'ın 22'si (12 Cemaziyelevvel (12 Haziran|)) Cuma günü Kazak Kışlası'ndan Albay Golam Rıza Han, Meclis'e gelerek Şah'ın mesajını iletti: 

"Encümenlerin medresede ve Baharistan'da toplanması, özellikle bazı gençlerin silahlı olduğu göz önüne alınırsa iyi bir şey değil; dağılsınlar ki biz de Meclis'le görüşmelerimize devam edip sonuçlandıralım." 

Tam bu sırada toplar Şah'ın emriyle Doşan Tepe“ ve Şemiran?“ kapılarına yerleştirildi. 

Bu haberin ve topların mevzilere yerleştirilmesinin olağanüstü bir etkisi oldu: Behbehani, Tebatebai, Takizade, Mümtazüddevle, Müsteşarüddevle ve diğerleri anında medreseye koşup halkın dağılmasını istediler. Halk bunu reddederek söylenmeye başladı. Behbehani ikilemde kaldı. Ama Takizade, sanki işin içinde bazı sırlar varmış gibi davranarak her yola başvurdu ve halkın dağılmasını sağladı. Eşyalara ve silahlara göz kulak olmak için encümenden birkaç kişi medresede kaldı. 


363 o Tahran'ın doğusunda yakın bir köydü, şimdi metropolün içindedir. (ÇN) 
364 o Tahran'ın kuzey ve kuzeydoğusunda Tahran'a bitişik, yazlık sarayın olduğu, saraylıların ve 
zenginlerin oturduğu iklimi yumuşak bir yerleşim yeri. (ÇN) 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Bu, hürriyetçi kitlelerin cesaretini kırdı, onları ümitsizliğe sürükledi; hürriyetçilere hakaret edip onları aşağılaması için düşmanı yüreklendirdi. 
Aynüddevle'nin başbakanlığı döneminde hükümet adamlarının elinde büyük eziyetlere maruz kalmış olan öncü hürriyetçilerden Yüzbaşı Mehdi, korku ve umutsuzluğa kapıldı, o gece afyon yutarak intihar etti, vekillerin ikiyüzlülüğünün ilk kurbanı oldu. 

Halkın dağıtılması, korku ve yılgınlıktan kaynaklanıyordu. Meclis ipin ucunu kaçırmıştı, ne yapacağını bilmez haldeydi. Ama vekiller hiç alınmadı, üstelik buna bir siyasi şaheser süsü verdiler, "Milleti anarşist gibi gösterip uygar milletler nezdinde aşağılamaya çalışacaklardı. Ama şimdi artık hiçbir şey yapamazlar. Millet mazlum olduğunu cümle âleme gösterdi": diyerek vicdanlarını rahatlattılar. Meclis gazetesinde bu konuda ilginç cümleler yazıldı, buraya almam gerekiyor: 


"Milli Encümenlerin ayın on ikisinde (12 Haziran) dağılması imansız fesatçılara ağır bir darbe vurarak kargaşa ve fesat çıkarmalarının önüne çok sağlam bir set oldu. Bize utanç verici töhmetlerde bulunan, isyancı ve fitneci diyen düşmanların soluğu kesildi. Milletin isyan ve kargaşa istemediğini dost da düşman da öğrendi. Baskı ve güce başvurmadıklarını, ilk günlerde olduğu gibi karşı çıkılmaz haklarını inlemelerle, ağlamalarla isteyip aldıkları gibi bundan sonra da millet mazlumluğu ve düşkünlüğüne dayanarak, yine bu yolla büyükleri ve Alâ Hazretlerinden Kanun-i Esasi'nin zorunlu on maddesine riayet edilmesini istirham ediyorlar..." 


Liyakof'un elimizdeki raporlarından onun ve Şah'ın halkın dağılmasını ne kadar önemsediklerini çok iyi biliyoruz. Neden önemsemesinler ki! Halk dağılmasaydı ve Meclis dimdik durup silahlı direnişe hazırlansaydı hürriyetçiler ce- nedeniyle, kimisi unvan ve şöhret umuduyla tüfeği eline alıp savaşa hazırlanacaktı. Devletten bazıları sağa sola meyledecek, belki de Şah ve Liyakof bu işi gerçekleştirmenin zor olduğunu görüp planlarından vazgeçeceklerdi. Belki de haber yollamak ve topları mevziye sürmekten amaçları karşı tarafı sınamaktı, halkın dağıldığını görünce cesaretleri arttı? Bazı hürriyetçi önderlerin Saray'la temas halinde olmadıkları, halkı dağıtıp durumu Saray'ın çıkarlarına uygun hale getirmek istemedikleri ne malum? Durum ne olursa olsun bu, meşrutiyet önderlerinin zayıflıklarının ve idraksizliklerinin bir örneğiydi. 


365 Bu sözler Takizade'ye aittir. 


598 


Liyakof'un Raporları 


Söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza, Liyakof ve Rus Elçiliği'yle görüşmelerini sürdürüyor, Liyakof ile elçilik memurları da St. Petersburg'la ve Kafkasların askeri merkezinin bulunduğu Tiflis'le bu konuda yazışıyor, olup bitenler hakkında rapor veriyor ve talimat alıyorlardı. Liyakof'un raporlarının dördü ele geçmiştir, onlara ulaşabilmekteyiz. Bu raporlar siyasi ve tarihi belgeler olmalarının yanı sıra planın ne olduğunu da açığa vurmaktadır. Bu nedenle, biri Hordad'ın 19'unda |9 Haziran 1908| ve diğeri Hordad'ın 23'ünde (Rus takvimine göre 27 ve 31 Mayıs'ta (13 Haziran 1908)) gönderilen ve olaylara atıf yapan iki raporu burada veriyoruz. 

Görüleceği gibi bu raporlar gizlidir, ele geçirilmelerinin ayrı bir hikâyesi var: Rus hürriyetçilerle birlikte çalışan, daha sonra İranlı hürriyetçilerle devrimcilere katılan, yeri gelince kendisinden söz edeceğimiz Panof adında bir Bulgar, o sıralarda Rus gazetesi Reç'in?““ Tahran muhabiriydi. Liyakof'la görüşmeleri sırasında bu raporların varlığını öğrendi. Raporların bir şekilde elde ettiği suretlerini St. Petersburg'da yaşayan bir İngiliz'e gönderdi, o da raporları kendi diline çevirerek Londra'daki Profesör Browne'a gönderdi. Hükümetlerinin tutumuna karşı çıkarak İran'da hürriyetini savunan, Rusya'nın İran'daki tasarruflarını kınayan Browne ve bir grup İngiliz siyasetçi, bu raporları amaçları için yararlı belgeler olarak değerlendirdiler ve derhal yaydılar. Browne bu raporları daha sonra The Persian Revolution kitabında Rusça ve İngilizce olarak yayımladı. Cambridge'de yaşayan Tebrizli Şeyh Hasan, raporları Farsçaya çevirerek İstanbul'da çıkan Şems gazetesine gönderdi, diğer Farsça gazeteler de raporları buradan aldı. Daha sonra M. Pavloviç İranskiy?7 adındaki Rus hürriyetçisi raporların Rusça metinlerini gizli bir Rus gazetesinde?“ yayımladı. 
Rus devleti raporların sahte olduğunu açıkladı. Ancak bunu iddia etmekten başka bir seçeneği olmadığı da açıktır. Her ne ise dört raporun farklı dillerdeki metinleri bizde mevcut, Şeyh Hasan'ın Farsça çevirisini kullanacağız. Burada raporlardan ikisini veriyoruz?“ 


366 o Reç (Konuşma veya Nutuk): St. Petersburg'da 1906-1917 yılları arasında yayımlanan günlük 
gazete. Anayasal Demokratlar Partisi'nin (Kadetler) yayım organıydı. (ÇN) 

367 İki farklı kişinin adı birlikte yazılmıştır. M. Pavloviç, emperyalizm üzerine çok sayıda eseri 
olan erken dönem Sovyet yazarı Mihail Lazareviç Veltman'ın takma adıydı. 5. İranskiy, Sovyet Dışişleri Halk Komiserliği'nin ilk Doğu Dairesi'nin başkanı 5S. K. Pastukhov'un takma adıydı. 
(ÇN) 

368  Sovremenniy Mir (Çağdaş Dünya). St. Petersburg'da 1906-1918 yılları arasında yayımlanan 
Menşevik eğilimli gazete. (ÇN) 

369 Raporlar, Tiflis'teki Kafkasya Askeri Bölgesi Kurmay Başkanlığı'na hitaben yazılmıştır. (ÇN) 
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"59 Numaralı Rapor 

Gizli 

Âlicenapları; Alâ Hazret Şah, Rus Mayıs'ının 26'sında (8 Haziran 1908) beni ve elçiliğin birinci tercümanını Bağ-i Şah'a davet etti ve dostça bir yaklaşımla siz Âlicenaplarına o zaman arz ettiğim üzere, Meşrutiyet hükümeti eski istibdat idaresine dönüştürüldükten sonra Avrupa devletlerinin itirazlarından yakamızı kurtaracak şekilde tedbir alınması şartıyla |planımızı| kabul ettiğini bildirdi. Muvafakatine ilave olarak mümkün oldukça az kan dökülmesini istedi. Onun bu ricası üzerine cesaret bulup 'bu savaşta kan dökülmesi kaçınılmazdır' dedim. Bağ-i Şah'tan dönünce o gece tercümanla birlikte bu şehirde adına büyük bir tantanayla 'Meclis' dedikleri hırsızlar yuvası hakkında ne yapacağımızı kararlaştırdık. Hazırladığımız eylem planına göre ilk kararımız Meclis'i ve taraftarlarını son ana kadar bu işten tamamıyla habersiz bırakmaktır. Elçiliğimizde de kimse planımızdan haberdar olmamalıdır. İşi birdenbire muhalefet etmeye yönlendirip, daha sonra hazırladığımız askeri birliklerimizi devreye sokarak hırsızlar ve rüşvetçiler yuvasını tahrip edecek, mukavemet eden veya karşı gelen hamilerini öldürüp, sağ kalanlar olursa onları da adliyede mahküm edip ağır cezalar vereceğiz. Şah ve memurların iyi veya kötü olsun yapılan hemen her işe bir kulp bulma huylarını, işleri yarım bıraktıklarını ve müsamahakârlıklarını bildiğimiz için plan onaylanınca bütün işlerde şahsım için Şah'tan tam yetki isteyeceğim. Öyle ki iş bitinceye kadar tarafımdan, hangi makama sahip olursa olsun, bir tek kişinin bile emri dinlenmeyecektir. 
Siz Âlicenaplarının bendenize verdiği yetkilerin zaman, güç ve sınırları açıkça belli ise de küstahlık edip elimde bulunan bu |özel| işe dair, zamanı gelince yerine getireceğim gizli hizmetlerim dışında kalan müdahalemin sınırlarının belirlenmesini istirham ederim. Eylem planı son halini alınca elçinin ve Şah'ın onayını alıp bekletmeksizin siz Âlicenaplarına göndereceğim. Yüce emirlerinizi bekliyorum. Tahran-27 Mayıs (Rus), Frenk Yılı 1908 Juen'in 9'u. 


Albay V. Liyakof" 


"60 Numaralı Rapor 

Gizli 

Âlicenapları; bendeniz ve elçiliğin birinci tercümanı tarafından yapılan eylem planını elçimiz özet olarak Petersburg'a muhabereyle bildirdi. Daha sonra gelen cevapta, Petersburg hemen hemen itirazsız ve az bir değişiklikle uygun gördüğünü bildirdi. Ancak Şah, tam bir İranlı gibi epey tereddüt etti, çok kan döküleceğinden korktu. Bu sefer barış vesaire gibi yersiz kurgulardan söz etmeye başladı. Bu durum karşısında son ve kesin yöntemimizi kullanmaya başladık. 'Bu plan Rusya devleti tarafından bugünkü ortam için en iyi eylem planı olarak onaylanmıştır, kabul etmediğiniz surette Rusya devleti hiçbir surette sizi himaye etmeyecektir, bundan sonra size yapılacak olan herhangi bir eylemden de sorumlu olmayacaktır' dedik. Kesin yöntemimiz çok önemli ve etkindi, tabiatıyla Şah hemen kabul etti, yerine getirilmesi ve bitirilmesi için de bana tam yetki verdi. Bu eylem planının esasları aşağıdaki gibidir: 

1. Meclis'in son oturumunda kendilerine verilecek belgeyi kabul etmeleri ve ona göre davranmaları için önde gelen vekillere ve bakanlara, Şah ve elçilik tarafından sağlanacak paradan rüşvet dağıtılması. 

2. Hazırlıkların tamamlanacağı son dakikaya kadar, Meclis'e karşı dostane tavır içinde olunması ve Şah'ın Meclis'le barışacağı algısının yaratılması, hemen akabinde barış görüşmeleri başlatılması. 

3. Rüşvet ve diğer araçlar kullanılarak silahlı kişilerin Meclis, cami ve yakın encümenlerden çıkartılması için çaba gösterilmesi. 

4. Encümen reislerinin, kararlaştırılan günde bizden yana olmaları ve üyelerini sokağa çıkarmamaları için rüşvet ve diğer yollarla ikna edilmesi. 

5. İşe başlamadan bir iki gün önce, Meclis'i yıkmamıza bahane yaratmak için Kazakların tebdili kıyafetle Meclis ve camiye gönderilerek havaya ateş açmaları, Meclis veya camide direnenler olursa öldürmeleri. 

6. Bir tek kişinin bile Avrupa devletleri ve özellikle İngiliz sefaretine girmemesine azami dikkat gösterilmesi. 

7. Bütün hazırlıklar tamamlanınca, kararlaştırılan günde Meclis ve çevresinin Kazak Alayı ve toplarla kuşatılması, Meclis'in yıkılması, direnen herkesin öldürülmesi. 

8. Meclis'in yıkılmasından sonra Meşrutiyetçi önderler ve vekillerin evlerinin, yağmalanmak üzere askerlere ve ayak takımına teslim edilmesi. 

9. Mevki ve makamının önemine bakmaksızın meşrutiyetçi önderler, vekiller ve Meclis taraftarlarının derdest edilip asılması. 

10. Halkı ve Avrupa devletlerini rahatlatmak için Meclis'in tekrar açılacağının ilan edilmesi. 

Şah bu eylem planını onayladığını bildirdi. İranlı piyade ve süvarilerin de bu işe ortak olmalarını istediyse de bendeniz Kazak Alayı'nın İran devletinin siyasi hayatındaki nüfuzunu sağlamlaştırmak, gelecekteki hayallerimizin gerçekleşmesini kolaylaştırmak amacıyla o günü gerçek vazifemi yerine getirmek için fırsat bilerek kesin ve ısrarlı bir tavırla 'hayır' dedim. Ancak Meclis'in bombardımanında (topa tutulması) benim orada olup işin başında bulunmama di-Şer devletlerin itirazlarından korkup çekinen elçimiz razı gelmiyordu. Ancak siz Âlicenaplarının işi İranlı askerlerin eline bırakmamaya dair emriniz nazarı dikkatimdeydi. Kazak Kışlası'nın İranlı subaylarının Rusya'ya halisane duygularla ve sadakatle bağlı olmalarına rağmen yine de İranlı olmalarından dolayı işin icrası sırasında milli duygularının kabarıp planı tamamıyla bozabilecekleri mülahazasıyla şahsımın fiilen işin içinde olması gerektiğine karar verdim. Komutanı olduğum Kazak Alayı subaylarının ve subay olsun olmasın |personeli- nin| özel disiplin ve sadakatle bu işe bağlı oldukları hususunda Âlicenaplarını temin ederim. 

Dışarıdan bir engel çıkmadığı takdirde bu işin başarıya ulaşmasından şahsen sorumluyum. Emirlerinizi bekliyorum. 31 Mayıs (Rus (13 Haziran 1908)). 


Albay V. Liyakof" 


Muhammed Ali Mirza'nın Sekiz Kişiyi İstemesi 


Encümenleri dağıtan Meclis üyeleri Muhammed Ali Mirza'nın kızgınlık ve sertliğinin azalacağını ve daha yumuşak davranacağını ümit ediyorlardı. Ancak aksine daha da pervasızlaştı. Ertesi gün sekiz hürriyetçi önderin /Meclis'ten| atılmasını talep etti. Bunların İran dışına sürgüne gönderilmesini veya kendisine teslim edilmesini istiyordu. Bu sekiz kişiden biri Sür-i İsrâfil'in müdürü Mirza Cihangir Han, diğerleri Müsavat'ın müdürü Seyyid Muhammed Reza-yi Şirazi, Melikülmütekellimin, Seyyid Cemal-i Vaiz, Bahaülvaizin ve Davud Han'dı. Diğer iki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. 

Sür-i İsrâfil gazetesinde her zaman sert sözler yazılır, Şah ve ona yakın saraylılar hakkında sürekli ağır sözler edilirdi. Şapşal da bu ağır sözlerden nasibini alırdı, gazete ona "Yahudi" adını takmıştı. Çoğu hakaretin sahibi Mirza Ali Ekber Han-i Dehhüda'ydı. Ama Mirza Cihangir Han gazetenin sahiplerinden biri olduğu için bütün suç onun üzerine kalırdı, bu gayretli gencin bu yolun kurbanı olduğunu göreceğiz. Seyyid Muhammed Reza hayâsız adamın biriydi, gazetesinde her türlü sert yazıya yer verdiğini yazmıştık. Fransa Kralı XVI. 
Louis'in hikâyesini anlatarak Muhammed Ali Mirza'yı korkutmaya çalışmıştı. 
Gazetesinin bir sayısında birçok iftirada bulunduğu için Muhammed Ali Mirza Adliye'ye başvurmuş ancak Seyyid Muhammed Reza mahkemeye kafa tutup gitmemişti. Bununla da kalmamış gazetesinin bir sayısında (22. sayı) Adliye'yle alay etmiş, hakaretler yağdırmıştı. Peşinden daha ahlaksızca bir iş yapmış, Muhammed Ali Mirza ile annesi Ümmül Hakan'ı ahlaksızlıkla suçlayan sözler yazdığı büyük bir bezi, herkesin bildiklerini yazıp altına mührünü basması için çarşıya göndermişti. Hürriyetçiler arasında gerçekten öldürülmeyi hak eden bir varsa o da bu adamdı. 

Melikülmütekellimin halk hatiplerindendi, dolayısıyla ister istemez Muhammed Ali Mirza'yı eleştiriyordu ancak biz konuşmalarında herhangi bir aşırılığa rastlamadık. Aslında Muhammed Ali'nin kini başka bir nedene dayanıyordu. Melikülmütekellimin, Meşrutiyet'ten önceki yıllarda Kürdistan'a giderek bir süre Sâlârüddevle'nin maiyetinde kalmıştı. Sadrazam olduğu dönemde Muhammed Ali Mirza'yla düşmanlık güden Aynüddevle, onu veliahtlıktan düşürüp yerine Muzafereddin Şah'ın başka bir oğlunu |Sâlârüddevle'yi| getirmek istiyordu. Sâlârüddevle, Melik'i bunun için çalışsın diye Tahran'a göndermişti. Bu nedenle Melik, Sâlârüddevle'nin Tahran'daki temsilcisi sayılıyordu. 
Ancak o meşrutiyet hareketine katılmış, Sâlârüddevle'yi unutmuştu. Ne var ki Muhammed Ali Mirza, ona kinini hiç unutmadı. 

Seyyid Cemal hakkında da aynı şeyleri söylemek gerek. O da halkın hatibiydi ama perdeyi yırtan biri değildi. Özel bir gazete olan El Cemal'de basılan konuşmalarında biz çirkin bir şey görmedik. Burada da sebep farklıydı: Üzerindeki ahund kıyafetine ve vaizlik mesleğine rağmen Seyyid Cemal'in İslama ve peygamberine olan inancı pek sağlam değildi, bunu bazen özel görüşmelerinde şuna buna da söylerdi, dolayısıyla adı dinsize çıkmıştı. Bu durum, Meşrutiyet'in kurucularından olmasına duyduğu kinin yanı sıra onu öldürmek için Muhammed Ali Mirza'ya ek bir neden sağlıyordu. Gerçeği söylemek gerekirse onun hitabeti hareketin ilerlemesinde çok etkili olmuştu. 

Bahaülvaizin de hatiplerdendi, söylendiğine göre minberden Muhammed Ali Mirza'ya hakaretler edip ona "Ümmül Hakan'ın oğlu" diyordu. 

Mirza Davud Han hürriyetçi önderlerdendi ancak Muhammed Ali Mirza'nın ona bu ölçüdeki düşmanlığının nedenini bilmiyoruz. Diğer taraftan, Meclis'in topa tutulmasından sonra Bağ-i Şah'ta zincir altındayken ona diğerlerinden daha fazla bir ceza verilmediği biliniyor. 

Sekiz kişinin son ikisi hakkında muhtelif şeyler söylendi. Mavi Kitap'ta Takizade ile Müsteşarüddevle'nin bu sekiz kişi arasında olduğu yazıldı ama Müsteşarüddevle bunu bizzat yalanladı, biz de Jonların arasında| olması için bir neden göremiyoruz. Bazıları da Hacı Mirza İbrahim Aga'nın adını verir ama bunun için de bir neden olduğunu düşünmüyoruz. Bay Browne, Zahirüssultan ile Hacı Mirza Yahya Devletâbâdi ve kardeşi Hacı Mirza Ali Muhammed'in adlarını verir ama kuşkusuz bu doğru değildir. Meclis'in topa tutulmasından sonra İran'ı terk eden hürriyetçilerden Londra'ya giden bazıları Bay Browne'ı ziyaret ettiler. Bay Browne İran'daki olayları sorunca kendi yararlarına olacak yalanlar anlattılar. Bunlardan biri olan Zahirüssultan, Browne'a Bağ-i Şah'a götürüldüğü ve Şah'ın idamını emrettiği yalanını anlatmıştı. Bir diğeri de kendisinin ve kardeşinin sekiz kişi arasında olduğunu söyleyen Hacı Mirza Yahya'ydı. 
İstanbul'da da bu tür yalanlar atıldı ortaya. Şimdi Tahran'da yaşayan Şeyh Murtazâ adında biri urganla boynunu sıkıp morarttı ve İstanbul'da "Beni Bağ-i Şah'a götürüp boğmaya çalıştılar ama falanca rastlantı mâni oldu da beni serbest bıraktılar" diye aklı sıra hava atmaya çalıştı. 
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Bunlar yerine Ruh-ül Kudüs'ün yazı işleri müdürü Sultanülulema ile Hâkim IKadi| Erdaki'nin adlarını saysalardı daha doğru olurdu. Çünkü Muhammed Ali Mirza pervasızca hareket edenlerin peşindeydi, Sultanülulema'nın ne kadar küstah davrandığını görmüştük. Hâkim |Kadi| Erdaki'ye gelince, ağzı bozuk bir adam değildi, hatta konuşkan da değildi ama mahkemede Sani' Hazret ve diğerlerinin ceza alması için ısrarcı davranmıştı. Bu iki kişiyi tutuklayıp infaz ettiklerini ileride göreceğiz. 

Ne ise, Meclis Muhammed Ali Mirza'nın isteklerine boyun eğemezdi. Gene de "En iyisi bu adamları yakalayıp teslim etmek, bu çekişmeye son vermektir" diyen bazı aşağılık vekiller çıktı. Behbehani onlara "Saray'ın bu isteklerini kabul edersek bunun sonu gelmez" diye yanıt verdi, böylece direndiler. Özellikle bugünlerde Tebriz'in ve diğer şehirlerin sesleri yükseldi, Meclis'e ve diğerlerine arka arkaya telgraflar geliyordu, bu da Meclis'in kararlılığına güç kattı. 


Tebriz'in Feveranı 


Söylediğimiz gibi, Tebriz ve diğer şehirler bu olayları birkaç gün sonra öğrendi. Hordad'ın 18'i (8 Cemaziyelevvel |8 Haziran 1908)) Pazartesi gününe kadar Tebriz'e bu konuda hiç haber gelmemişti. Bugün Erdebil Encümeniyle görüşmek için telgrafhaneye giden Eyalet Encümeni başkanı, hatların kesik olduğunu fark etti. Bu arada, Bilesuvar olayları hakkında Tahran'la görüşmek isteyen Muhbirüssaltana da telgrafhaneye geldi, ona da hatların kesik oldu-Şu söylendi. Telgraf şirketinin hattının çalışıp çalışmadığını öğrenmesi için gönderilen kişiye de aynı cevap verildi. Tahran'da büyük bir karışıklık olduğu anlaşıldı. Telgraf şefinin bütün bildiği, Şah'ın bir süvari birliği ve Kazaklarla Tahran'ı terk ettiği ve orada |Bağ-i Şah| ordugâh kurduğundan ibaretti, yalnızca bu bilgi bile korkuyu artırıyordu. 

Encümen, ertesi sabah toplanarak konuyu görüşmeye başladı. Şeyh Selim "Şah kanunu çiğnemiştir, artık halktan biri olduğuna göre” cezalandırılması gerekir" dedi. Onun kadar cesur olmayan bir başkası “Bugün böyle sözler sarf etmemeliyiz" diye konuştu. Tahran'dan haber almanın yollarını araştırıyorlardı. Biri "Bakü'ye adam gönderelim, gerçek durumu Reşt'ten öğrensin", bir başkası "Kazvin'e birini gönderelim..." dedi. Bunlar konuşulurken telgraf şefi, elinde Şah'ın Muhbirüssaltana'ya gönderdiği sözünü ettiğimiz "Selametin Yolu" telgrafıyla aniden içeri girdi. 

Encümen üyeleri bu telgrafla olan biteni anladılar. Hatların açık olmasından faydalanarak Azerbaycan vekillerini Tahran telgrafhanesine çağırmak ve onlarla görüşmek için telgrafhaneye koştular. Ancak Tahran'daki vekiller telgrafhaneye nasıl gelebilirlerdi ki? 


370 Herkesin Kanun-i Esasi önünde eşit olduğunu belirtiyor. (ÇN) 
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Öte yandan olaylar şehirde duyulunca hürriyetçiler büyük bir protesto hareketi başlattı. Tebriz'in sınav günü gelip çatmıştı. Tebrizliler ilk günden itibaren kendilerini Meşrutiyet'in koruyucusu ve destekçisi ilan etmişlerdi. Şimdi harekete geçme zamanı gelmişti. Azerbaycan vekilleri, şehirden ayrıldıkları gün Tahran'da Meclis'i ve Meşrutiyet'i koruma görevini üstlenmeye, halk da malının ve kanının son damlasına kadar onları korumaya karşılıklı söz verip yemin etmişlerdi. Gerçi vekiller görevlerini hakkıyla yapmamışlardı ama halk sözünden dönemezdi, yeminini bozamazdı. Şehirde bu konuda ikilik olması, içsavaş korkusu yaşanması vekillerle yapılan ahdin çiğnenmesine mazeret olamazdı. 

Tebriz, ahdettiği gibi yiğitlik bayrağını açtı. Hürriyetçi ulema aynı gün Şah'a çektiği telgrafta şöyle dedi: 


“Anlaşılan o ki bu karşı çıkma eyleminden doğacak zararın büyüğünü, Allah korusun, Saltanat ailesi görecektir." 


Tebrizliler işin içyüzünden habersizlerdi, ne Rus Elçiliği'nin işe karıştığını ne de planın Liyakof tarafından yürütüleceğini biliyorlardı. Belki Meclis'in ve vekillerinin liyakatsizliğinden de habersizlerdi. Bu nedenle birkaç ay önceki düşüncelere kapıldılar, Muhammed Ali Mirza'nın saltanatından usandıklarını ilan ederek duruma çözüm bulacaklarını sandılar. Ertesi gün, Hordad'ın 20'si 
(10 Cemaziyelevvel (10 Haziran 1908) Çarşamba Şiraz, Horasan, İsfahan ve Kirman Encümenlerine şu telgrafı gönderdiler: 


"Bu hain şahsın?! muhalif ve hainane davranış ve hareketleri devlet, millet ve vatanca anlaşılmıştır, etkili bir maddi ve manevi isyan için derhal harekete geçin. Millet Meclisi ile halkın şerefli vekilleri, hainlerin saldırı tehdidiyle yüz yüzedir. Bugün, birleşik bir milli gücün bereketiyle bütün İran milletini bozguncu hainlerin şerrinden kurtaracağımız, ebedi refaha kavuşacağımız gayret ve yiğitlik zamanıdır. 


Azerbaycan Eyalet Encümeni" 


Bu telgraf, bütün şehirlerde Muhammed Ali Mirza'nın padişahlığına duyulan nefreti açığa vuran seslerin yükselmesine yol açtı ve göreceğimiz gibi şehirler arasında telgraflar gidip gelmeye başladı. Reşt, olanları Tebriz'den önce haber almış kaynamaya başlamıştı, orada yaptıklarını diğer şehirlere bildiriyordu. 


371 o Şah Muhammed Ali Mirza kastedilmektedir. (ÇN) 
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Ertesi gün, perşembe, şehirdeki (Tebriz) isyan büyüdü. Önderler telgrafhaneden ayrılmadıkları için mücahit grupları da oraya gelip gidiyordu. 
Tahran'dan bekledikleri yanıt hiç gelmedi. Vekiller telgrafhaneye gitmeye korkuyordu, mazeret beyan ettiler. Encümen aynı gün Necef ulemasına aşağıdaki telgrafı gönderdi: 


"Şah, Kur'an-ı Mecid üzerine ettiği yemini çiğnedi. Meclis'e muhalefeti, Meşrutiyet'in mukaddes temelini yıkmak üzere. Azerbaycan milleti müdafaa için canını ve malını feda etmeye hazırdır, Siz muhteremlerin mübarek emrini beklemektedir. 


Azerbaycan Eyalet Encümeni" 


Kazvin'de Reisülmücahidin telgrafhaneden haberler gönderiyordu. Onun yardımıyla Tahran'daki Azerbaycanlı önderlere aşağıdaki telgraf çekildi: 


"Kazvin telgrafhanesinden Reisülmücahidin aracılığıyla Tahran Ordusu'ndaki Muhafız Alayı'nın Azerbaycanlı süvari ve subaylarına. Bu telgrafla orada bulunan milli ve dini kardeşlerimizin tamamına ilan ve ihtar ediyoruz: Şah'ın, sizlere güvenerek mukaddes Meşrutiyet ve yüce Meclis'e karşı çıkıp isyan başlattığı şerefli Azerbaycan milletince çok iyi bilinmektedir. Bu telgrafı alır almaz yüce Millet Meclisi'ne sığınır ve bunu telgrafla bize bildirirseniz her şey yolunda gidecektir. Aksi takdirde bilin ki halka ve anavatana ihanet eden bir kişi olarak bunun cezasını Azerbaycan'daki eviniz ve aileniz çekecek, (Azerbaycan'da| hiçbir şeyiniz kalmayacaktır. Gelin, sizden sonra torunlarınıza kadar intikal edecek bu milli zilleti üzerinizden atın. 


Azerbaycan Eyalet Encümeni" 


Bu telgrafın komutanların eline geçip geçmediği bilinmiyor, geçtiyse de bir işe yaramadığı anlaşılıyor. Söylediğimiz gibi, Azerbaycanlı komutanlara bu sefer pek itimat edilmiyordu, idare büyük ölçüde Kazakların elindeydi. 

Tebriz, heyecan ve gayretle büyük gösteriler yapmaya hazırlanıyor, bütün gücüyle Millet Meclisi'ne yardım etmek istiyordu. Ama Tahran'dan uzak olmaları, olaylar hakkında bilgilerinin bulunmaması ve yalnız kalmaları çabalarını sonuçsuz bırakıyordu. Tebriz'in feveranı hakkında daha yazacağız ancak bu noktada diğer şehirlerde olanlarla bakıp, onların temelsiz gösterilerini anlatmamız, Millet Meclisi'nin bazı işlerini yazmamız gerekiyor. 
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Şehirlerin İsyanı ya da Temelsiz Gösteriler 


Eyalet Encümeni'nin Muhammed Ali Mirza'nın saltanatından usandıklarını ilan eden telgrafı, söylediğimiz gibi, bütün şehirlerin seslerini yükseltmesine vesile oldu. Hemedan, İsfahan, Şiraz, Reşt, Kirmanşah, Esterâbâd, Irak, Zencan ve diğer yerlerden Tebriz'e, Tahran'a ve diğer şehirlere telgraflar gönderildi. En ufak bir hazırlığı olmayan, meşrutiyetçilik ve hürriyetçilik hakkında sağa sola telgraf çekmek dışında hiçbir şey bilmeyen bu şehirlerin göreceğimiz gibi Reşt dışında hiçbiri en ufak bir direniş göstermedi, bir kez daha kendilerini öven telgraflar gönderdiler, yalan vaatlerde bulundular. Bu tür hafifliklere en fazla başvuran İsfahan'dı. Bu şehirler Muhammed Ali Mirza'nın saltanatından usandıklarını ve tahttan indirilmesi gerektiğini ilanla kalmadılar, İsfahan öne çıkıp Zillüssultan olduğu belli bir kral naibi bile teklif etti. Gösterişte sınır tanımadılar, Millet Meclisi'ne yardım için birlik gönderme sözleri verdiler, İsfahan elli bin adam göndermekten söz etti. Zillüssultan da bu oyuna katılarak telgraflar gönderdi. Örnek olarak bir dizi telgrafı buraya alıyoruz: 


"Şiraz'dan Tebriz'e, 22 Hordad (12 Haziran 1908): 

Muhterem Eyalet Encümeni, başarıları daim olsun. 

Muhammed Ali Mirza'nın yeminini çiğneyip kesin sözünün aksine davrandığını yazan telgrafınız geldi. Soylu İran milleti onun bu girişimlerine müteaddit defalar şahit olmasına karşın saltanatını hâlâ nasıl tanıyor, anlaşılır şey değil. Araplardan, Türklerden ve diğer reayadan oluşan yaklaşık dört kururluk liki milyon) Fars?” milleti öteden beri Azerbaycan milletiyle aynı tutum ve düşünce içindedir. Azerbaycan ahalisi gibi bu gibi durumlarda öncü olmuştur. Ne yapacakları emredildiğinde canlarını ve mallarını esirgemezler. Dosttan işaret, bizden canla başla girişmek.?”? 

Mukaddes Meclis'in hukukunu ve Meşrutiyet'in temellerini canları ve malları pahasına savunmak üzere Kaşkay, Arap ve diğer aşiretlerden oluşan yirmi bin kişilik bir ordu Tahran'a gitmek üzere hazır beklemektedir, canları ve mallarıyla fedakârlık etmekten geri durmayacaklar. 


Fars Eyalet Encümeni ve Bütün Millet" 
"İsfahan'dan Tebriz'e, 22 Hordad (12 Haziran 1908: 


Muhterem Eyalet Encümeni üyelerinin huzuruna, bereketleri daim olsun. 
Hain Muhammed Ali Mirza'nın mukaddes Büyük Millet Meclisi'ne, Allah te- 


372 İran'ın güneyindeki, merkezi Şiraz olan Fars vilayeti kastediliyor. (ÇN) 
373 "Azerbaycanlı hürriyetçiler ne derse baş üste yaparız" anlamında. (ÇN) 
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mellerini sağlam kılsın, karşı çıktığı şeklindeki vahim haberi aldığımızdan beri Eyalet Encümeni, diğer halk encümenleri ve bütün millet hareket ve heyecan içinde, bütün devlet daireleri kapatıldı, müdürleri tutuklandı. Sizinle tam bir dayanışma içinde olduğumuz oybirliğiyle ve kuvvetle ifade edildi. Hiçbir işe yaramayan, ihanet içinde olan ve yalnızca kendini düşünen bu şahsı saltanata layık görmüyoruz, hele ki bir İslam ülkesinin saltanatına. Bundan sonra şah parlamento tarafından atanmalıdır. Gerekli yerlere çok sayıda telgraf gönderdik. 


(İsfahan Eyalet Encümeni)" 


"Şiraz'dan Tebriz'e ve Diğer Yerlere, 24 Hordad (14 Haziran 1908): 

Muhammed Ali Mirza'nın memleketi yok etmek için giriştiği bu apaçık ihaneti delilikten başka bir şeyle izah edemeyiz, nitekim memleketin aklı başında insanları bunun sarhoşluğun getirdiği delilik olduğu hükmünü vermişler. Bu nedenle, Mukaddes Meclis'ten akıl hastası bu hainin görevden almasını ve yeni bir Şehinşah seçmesini istirham ediyoruz. Yaklaşık elli bin piyade ve süvari payitahta yürümek için toplanmış bulunmakta ve etraftan gelenlerle bu sayı saat başı artmaktadır. 


Bütün Millet Adına (Fars Eyalet Encümeni)" 


"Reşt'ten Kirmanşah'a: 

Vilayet Encümeni'ne. Muhammed Ali Mirza'nın yıkıcılığı yüzünden meşrutiyetin temelleri sarsılmaktadır. Millet Meclisi istibdadın baskısına maruz kalmıştır. Bütün millet, Meclis'in mukaddes emrini yerine getirmeye hazırdır. 
Mücahitler bütün güçleriyle Tahran'a doğru yola çıkma azmindeler. Diğer encümenlere bilgi veriniz. 


Mücahitler" 


"İsfahan'dan Kirmanşah'a: 
Kirmanşah Milli Encümeni'ne. Biz bir Nâibüssaltana belirledik. On dört vilayet imzaladı. Yalnız Kirmanşah kaldı. Acele cevap verin. 


(İsfahan Milli Encümeni)" 
"Şiraz'dan Tebriz'e, 22 Hordad (12 Haziranl|: 


Cevabi telgrafından büyük bir memnuniyet duydum. Milletseverlikte her türlü imtihandan geçmiş bulunuyorum. Aziz kardeşlerimizin aydınlanması 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için evladın imtihanı da gerekliydi. İftihar ediyorum, kaygılanacak bir durum yok. Azizlerin yolunda olmayan baş ve oğul”“ ağır bir yüktür...” 


Zillüssultan" 


"Şiraz'dan... 
Milletle beraber olunmazsa, Alâüddevle ve Celalüddevle'nin kurtulması için çaba gösterilmezse ne Hüsrev?” kalır ne Hüsrevperest. 


Zillüssultan" 


Bu şekilde beş yüzden fazla telgraf gidip gelmekteydi, diyebiliriz. En ilginci Rahim Han'ın Meclis'e çektiği telgraftı, aşağıya alıyorum: 


"Eher'den Tahran'a 23 Hordad (13 Haziran)l: 

Azerbaycan'ın muhterem vekilleri eliyle Millet Meclisi'nin mübarek huzuruna, Allah erkânını sağlam kılsın. Vatanın hizmetinde olan bendeniz silahlı bin süvari ve yedi yüz piyadeden oluşan Eher Ordusu'nu Karacadağ, Mişkinşehr ve Erdebil'de düzeni sağlamak için hazırladım. Bazı müstebitlerin Meşrutiyet'e karşı hareket içinde oldukları haberini alınca cesaret bulup birkaç söz söyleme gereği duydum. 


'Azizlerin yolunda olmayan bir baş 
Omuzlarda taşınacak ağır bir yüktür. 


Yaradan'a hamdolsun, bugün bu kıymetsiz zerre, milletinin işaretiyle üç gün içinde savaş tecrübeli en az üç bin süvariyi beş atışlı tüfeklerle hazırlama gücüne sahiptir. İyi bir ad bırakmak ve milletseverlik şerefinden başka hiçbir arzum yoktur. Allah'ın verdiği güçle bu sayıdaki süvarinin giderleri dışında lüzum ettiğinde mazlum milletime yardım için iki bin tüfekçinin de giderlerini üstlenecek durumdayım. Şu kadarını söyleyeyim, kulağım karar ve fermanınız- da beklemekteyim. Kendim ve ailem son nefesine kadar Millet Meclisi vekillerinin mukaddes emirlerinde olmayı hararetle arzulamakta. Yeter ki görünmeyen gönüldaş 'Rahim gel' diye müjde getirsin, Tahran'dan Tebriz'e dört gün içinde gelen adamım ben; şimdi dosttan bir işaret benden koşmak. 


Serdar-i Nusret Rahim Çelebiyanlı" 


374 o Azizlerle vatan ve milleti, oğulla hürriyetçileri, başla kendisini kastetmektedir. (ÇN) 

375 Rahim Han'ın aşağıdaki telgrafında verdiği beyti kendine göre düzenlemiş, yaygın olarak 
bilindiği için tamamlamamıştır. (ÇN) 

376 (o Hüsrev (Fars.): Şah. (ÇN) 
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Meclis'in Bu İstekler Karşısındaki İlgisizliği 


Birçoğu içi boş laf ve aldatmacadan ibaret olan bu telgrafları Tahran'dakiler ciddiye aldı, bu gereksiz nümayişlerle övündüler. Buna rağmen telgrafları ne Meclis'te okuyor ne herhangi birine yanıt veriyorlardı. Tebriz'in ve diğer şehirlerin Muhammed Ali Mirza'nın saltanatından usandıklarını açıklaması Meclis'te en ufak bir yankı bulmadı. Vekiller günlerini eskisi gibi geçiriyorlardı. 
Muhammed Ali Mirza, Bağ-i Şah'a gitmeden, bu çatışma başlamadan önce "İhtilafları Giderme" adıyla bir komisyon kurmuştu. Müşirüddevle, Mutemenilmülk, Neyyirüddevle ve diğerleri Meclis'e gelip Müsteşarüddevle, Mümtazüddevle ve diğerleriyle buluşuyorlardı, görüşüyorlardı. Meclis bu anda bile umudunu daha çok bu görüşmelere bağlamış durumdaydı; Müşirüddevle, Mutemenilmülk ve diğerleri gibi yalnızca kendi çıkarını düşünen ve iki tarafa oynayan bu adamların arabuluculuğundan sonuç bekleniyordu. Büyük bir ülke kaderini vekillerin ellerine bırakmış, onlar da kaderlerini bu ikiyüzlülere teslim ediyordu. 

Gerçeği söylemek gerekirse Meclis'teki vekiller ve hürriyetçi önderler bu dönemde birkaç gruba bölünmüştü: Bir grup Meclis ve Meşrutiyet'le gönül bağını tamamen koparmıştı, hiçbir iş yapmadıkları gibi yapılan işleri de engelliyorlardı. Meclis dağıtıldıktan sonra Şah'tan bir kötülük görmedikleri gibi onun tarafından kollanıp ödüllendirilenler işte bunlardı. Diğer bir grup, Saray'la herhangi bir bağlantısı olmamasına karşın kayıtsız davranıyor, Meşrutiyet'i ve istibdadı aynı gözle gördüğü için kenarda duruyordu. Başka bir grubun gönlü Meşrutiyet'ten yana olsa da canlarını daha çok seviyorlardı, dolayısıyla bu işlerden uzak duruyorlardı. Birkaçı da yabancıların aleti haline gelmişti, şartlar ne olursa olsun onların emirlerini yerine getirmekten başka bir iş yapmıyorlardı. Vekillerin yarısından fazlası bu durumdaydı, onlardan herhangi bir şey beklenemezdi. 

Yalnızca küçük bir grup Meşrutiyet'e canıgönülden bağlıydı, bunlar da ipin ucunu kaçırmış ne yapacaklarını bilemez duruma düşmüş, diğer gruplara karışmış, düşünce ve eylemde bağımsız ve özgür hareket etme yeteneğini kaybetmişlerdi. 

Vekillerin durumuna bir örnek Hacı Mirza Aga Ferşi'nin davranışıdır. O günlerde "Tebriz'deki şahsi işlerim bozuldu" diye Meclis'ten "izin" istedi. Bazı vekiller olayları gündeme getirip bu isteğini uygun bulmadıklarında "Bu olaylar devam ettiği müddetçe bir yere gitmeyeceğim" dedi. Ama "izin" çıkar çıkmaz Azerbaycan'a gitmek üzere yola koyuldu, (Meclis) topa tutulduğunda yoldaydı. 
Tebriz'e vardığında orada da durmadı, Avrupa'ya geçmek için hemen Culfa'ya gitti, vekil olduğu için Hüseyn Han-i Bağban birkaç tüfekçiyle kendisine Culfa'ya kadar refakat etti. 
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Dikkatle baktığımızda, Meclis'in hâlâ Muhammed Ali Mirza'nın top tüfeğe başvuracağını tahmin etmediğini görürüz. İşler o güne kadar hep vekilleri |uzlaşmaya| göndermek ve beyanname yazmakla halledildiğinden bu sefer de başka bir şey gelmemişti akıllarına. Bildiğimiz kadarıyla (güya Müsteşarüddevle'nin kaleminden) Şah'ın kanunu çiğnemesi karşısında duydukları rahatsızlığı ifade eden ve onu eleştiren bir beyanname yazmaya başlamaları, bunu Saray'a gönderme çabaları aynı günlere rastlar. Tebriz'den ve diğer şehirlerden gelen telgraflardan cesaret aldıkları için bu "beyanname"de sert bir dil kullanmaya çalışıyorlardı. 

Her ne ise, Hordad'ın 23'ü (13 Cemaziyelevvel (13 Haziran 1908)) Cumartesi günü Tahran çarşıları matem günleri?” nedeniyle üç gün kapatıldı. Ancak şehir sakindi, Kazaklar devriye geziyor, silah taşıyanların silahına el koyuyorlardı. 
Aynı günlerde Kazak kışlasındaki toplar kışladan çıkarılarak Bağ-i Şah'a gönderildi, piyadeler ile süvarilere tüfek, cephane ve üniforma dağıtıldı. Pazartesi günü "Kazvin Kapı Kardeşler Encümeni"nin başkanı, ordu muhasebat reisi ve Savaş Bakanı Yardımcısı olan Mirza Süleyman Han tutuklanarak Bağ-i Şah'a götürüldü, boynuna zincir vurularak orada hapse atıldı. Tutuklanan ilk hürriyetçi oydu. 

Aynı gün "Yarın dükkânını açmayanın veya işe gitmeyenin malının talan edileceği, mal sahiplerinin şikâyet hakkının olmayacağı" çarşıda ilan edildi. 
Bu tehdit kumaşçıları ve diğer esnafı korkuttu, ertesi gün çarşıyı açmak istedilerama rahmetli Behbehani onları yüreklendirdi. Esnaf Encümeni de bastırdığı bildiriyi çarşıda dağıttı: 


"Kanun-i Esasi'yi korumaya yemin ettik. Kanun'un bazı maddeleri ihlal edildiğine göre direnmeli ve çarşıyı kapalı tutmalıyız, tehditler bizi korkutmamalı." 


Bu açıklama esnaf üzerinde etkili oldu, çarşı kapalı kaldı. 


Meclis'in Beyannamesi 
Yı 


Aynı günlerde Meclis'in hazırladığı beyanname tamamlandı. Beyannameyi Şah'a götürmek ve yanıtını almak üzere vekiller arasındaki ulemadan altı kişi seçildi. Bu altı kişi beyannameyi alarak Hordad'ın 26'sı (16 Cemaziyelevvel (16 Haziran 1908) Salı günü Saray'a gitti. Beyannamenin suretini aşağıda veriyoruz: 


377 o 13 Cemaziyelevvel Hz. Fatıma'nın ölüm tarihidir. (ÇN) 
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"Millet Meclisi, 15 Cemaziyelevvel 1326. |15 Haziran 1908l: 

Makamı Pak olan Alâ Hazret Şehinşah'ın Mübarek Huzuru'na, Allah mülkünü ve hükmünü ebedi kılsın. 

Birkaç bin senelik İran devletinden içi boş adından başka bir şey kalmamıştı. Onu hayatta tutan gücü ecnebi tasallutuyla birlikte içerideki cehalet ve kayıtsızlık en sefil duruma düşürmüş, 'irade-yi mülükâne' denilen bir saç teline bağlı kalmıştı. Ne var ki o da ecnebilerin garezler kasırgasına kapılmış, başı dönmüş bir şekilde büyük tehlikelere doğru zarar mertebelerini seyretmekteydi. Ancak İlahi irade, zevalinin fermanını imzalamadığı için, İslamiyet ve İran tutkusunun gaipten gelen nidası, uzun süredir gaflet uykusunda olan milleti uyandırdı, tarih boyunca akıl ve tecrübenin izlediği yola hidayet etti. Böylece anlayış farkı olsa da memlekette bütün herkes gayretli bir hareketle birdenbire öldürücü tehlikelerin farkına varmış, kendini hissizliğin kötülüğünden kurttarmış, iki asil ilke olan milletin istiklali ve kavmiyetin sağlamlığı bilincine ulaşmıştır. Ülke gücünün milletten kaynaklandığına ve saltanatın millet tarafından padişahın şahsına verilmiş ilahi bir lütuf olduğunu anladılar. Dolayısıyla saltanat anlayışının değişmesini istediler ve Talihli Alâ Hazret Şehinşah, Allah delilini ona öğretsin, Meşrutiyet Fermanı'nı imzaladı ve hürriyet saadetini vererek millete büyük bir iyilikte bulundu, sonsuza kadar adını İran tarihinin ziyneti yaptı. Ancak kader, bağışlanmış bu nimetin tamamlanmasını, adının kutsanmasını siz Alâ Hazreti Devletlerine bırakmıştır. Veliahtlığınızın sonlarına doğru ve tahta mübarek oturuşunuzun başında Meşrutiyet'in onaylanması devletlerinin yüksek ve yakışır bahtına uygun düştü. Zilhicce'nin 27'sinde Şehinşah'ın iyi niyeti ve milletin yaygın heyecanıyla gösterdiği talebi üst üste gelip Kanun-i Esasi'ni eksikliklerinin tamamlanması için ferman buyurdular. Bütün dünya Şah ve tebaanın bu gerçek bütünleşmeden sonra, elde edilen bu saadet sermayesi sayesinde Allah'ın yardımıyla İranlıların milli kurtuluşu ve iyi fıtratına yakışan ilerleme ve uygarlık belirtilerinin sürat ve suhuletle görüneceğini, yaygın bir güvenlikle asayişin temin edileceğini beklerken tam tersi oldu. Gün geçtikçe vilayetlerde kargaşa arttı, yollar kapandı, serhatlerdeki karışıklıklar çoğaldı, Alâ Hazret Şehinşah'ın, Hükümet heyetinin ve Millet Meclisi'nin doğrudan gözetiminde olan payitahtta dahi pek çok acı olay yaşandı, karışıklıklar alıp başını yürüdü. Bunların vuku sebepleri hakkında ayrıntılı ve dikkatli araştırma yapılırsa, her birinin saraya yakınlığıyla bilinenler üzerinde birer leke olduğu açığa çıkacaktır. İranlının kalemi her ne kadar bu tarihi yazmaya utansa da gerçekler ölümsüzdür, kayda geçmelerinde utanma ve acıma söz konusu olmaz. Bu kötülükler ve utanmazlıkları tek tek saymaya gerek yoktur, Hazreti Abdülazim'de toplanmalar, Tophane Meydanı olayı vs. hâlâ veba ve taun yılı gibi dillerde ağızlarda dolaşmakta, memleketin bahtı kara tarihleri arasında 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yer almaktadır. Bu çirkin ve aşağılık olayların etkisi hâlâ gönüllerdeki ürkekliği muhafaza etmekteyken, alınan yaraların acısı hâlâ halkın kalbinde iyileşme- yi beklerken imansız fesatçılar yine aman vermeyip birkaç gün önce Padişah ile reayanın arasını bozmak için önceki günü hazırlayıp Zilkade olayının daha şiddetlisini yenilediler ve iki gün içinde iki yıllık emeğin büyük bir bölümünü heba ettiler. Kanun-i Esasi'nin ruhu olan dokuz, on, on iki, on dört ve yirmi üçüncü maddelerini çiğnediler, bin bir tedbir ve yürek acılarıyla reayanın kalbinde büyümekte olan ümit fidanını köklediler, yerine hayret, ümitsizlik ve şiddet diktiler. Özellikle de memleketin serhatlerinde büyük tehlikeler yaşanırken devletlerinin mübarek gönlünü, milletin vekillerinin, hükümetin ve bakanların çalışmalarını, memleketin halkın uyumuna dayalı bütün maddi ve manevi güçlerini birbirine düşürmek ve kötü emellerini gerçekleştirmek maksadıyla evin içini yıkıcı şiddete maruz bıraktılar. Elbette ki bu durumun devamı İran'ın köklü ve güçlü devletinin çöküşü demekti, dolayısıyla 'hubbül-vatan minel iman' |vatan sevgisi imandan gelir) hayat suyundan içmiş olan Müslüman İranlının duyguları harekete geçmiş ve özellikle kendi hukukuna susamıştır, kişiliği çürümüş birkaç saraylının İran ve İslamın varlığıyla oynamasına izin vermeyecektir. Az sayıda reayanın Kanun-i Esasi'yi zor yoluyla çiğnemeye karşı ve elden giden hukukunu mazlumca geri istemeyi istirham etmek için barışçı bir şekilde yaptıkları yığılmanın dağıtılması için devletlerinin cuma günü çıkardığı ferman tahtında, bütün yolları deneyerek çare bulmak için çabalayan Millet Meclisi gereğini yerine getirmiştir. Ancak bu ve benzeri işler gözyaşlarını yüzden silmektir, oysa yüreklerden kan fışkırmaktadır, bütün İran heyecan içindedir, Kanun-i Esasi'nin ihlali kuzeyden güneye, doğudan batıya İran'ınale ve figan içinde bırakmıştır, bu feryatlar bir yerde toplanırsa kim bilir ne gibi muhalefet sesi yükseltir, Allah korusun. 

Örneğin milletin vekillerinin görevi çok zorlaşmıştır; kanunlara saygının geri getirilmesi ve bütün alanlarda ıslahat için Tahran ahalisinin beklentisi, eyaletlerin baskısı an be an artmakta, zaman giderek daralmaktadır, fırsat kaçmaktadır. 

Memleketin akil insanları, sözlerin şanını ve cam gibi kalpleri aynı anda kıran, kanunun hürmetini ve İslami yeminin namusunu hiçe sayan bu ölçüdeki tahribatla çok sayıdaki olumsuz olayın sebebini iki şeyde görüyorlar: 

1. Bir meşruti monarşide bütün işlerin her zaman kanuna göre yürütülmesi ve böylelikle Kanun-i Esasi'nin aşağıdaki maddelerinin sözde kalmayıp anlam kazanması ilkesinin Şah'ın gönlünde yer etmesini maksatlı kişilerin yersiz şüphelerinin engellemesidir: Kırk dördüncü madde: 'Padişahın şahsı sorumlu değildir, hükümetin bakanları bütün işlerden Meclis'e karşı sorumludur.' 
Kırk beşinci madde: 'Ülke işleriyle ilgili bütün kanunlar ve Şah'ın fermanları 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sorumlu bakanın imzasını taşımadan yürürlüğe giremez. Fermanın ve Şah'ın elyazısının delile dayalı sıhhatinden de aynı bakan sorumludur. Elli yedinci madde: 'Saltanatın, iktidar ve yetkileri Meşrutiyet kanunda açıkça yazılı olanlarla sınırlıdır.' Altmış dördüncü madde: 'Bakanlar padişahın yazılı veya sözlü kararlarını gerekçe göstererek sorumluluktan kurtulamazlar.' Görüldüğü üzere büyük küçük bütün işlerin yürütüldüğü yer bakanlıklar olunca onun olumlu veya olumsuz sorumluluğu Şehinşah'ın şahsının dışında ve bakanların üzerinde kalmaktadır, saltanatın mübarek yüce makamı tamamıyla korunmaktadır. 
Yoksa bir bakan haberi olmayan küçük veya büyük herhangi bir işten nasıl onu sorumlu tutacaktır, bu akıl ve adaletten uzak olur. Dünya üzerindeki hikmet sahibi ve bilge kişilerin bin yıllık tecrübesinin sonucu olan temel yasa bunu hükmeder. Amr'ın yaptığı işten Zeyd'i sorumlu tutmak elbette ki anlamsız ve inanılmaz olur. 

2. Ülke ve devlete düşman birkaç ahlaksızla hükümdarın şahsına ihanet içinde olan birkaç hainin özel çıkarlarının artık hükümdarın halisane niyetleri, mümtaz şahsiyeti ve büyük sultanlara özgü hasletleriyle sadık kullarının hakları arasında bir perde, bir engel teşkil ettiği artık bilinmektedir. Hükümdarın mukaddes zihnini her saat sıradan insanların iyilik ve refahından fersah fersah uzak olan farklı düşüncelere yöneltmektedirler. Her dakika ima ettikleri bencil kuşkularla Şehinşah'ın gönlünü Meşrutiyet'in esasları ve Kanun-i Esasi'nin gerçek anlamlarından uzaklaştırmak istemekte, kendi kişisel hırs ve fıtratların- da olan istibdat ruhu veya başkalarının menfaatleri uğruna memleket kanunlarına uymayı mübarek saltanata karşı gelmek gibi göstermekte, buldukları her fırsatta devletlerini kanunun dayandığı esasların anlamlarını ortadan kaldırmaya zorlamaktadırlar. Dolayısıyla, kanuna fiilen verilen zararlar giderilmedikçe, kanuna tekrar saygı duyulması sağlanmadıkça, bundan sonra bütün işler kanuna uygun yürütülmedikçe, milletin vekilleri milletin bütün hukukunu koruyabileceklerinden ve kanunun bugünkü gibi tekrar çiğnenmeyeceğinden tamamen emin olmadıkça, dini ve vicdani yükümlülükleriyle Allah huzurunda ve Kur'an-ı Mecid' üzerine ettikleri yemin nedeniyle bir milletin kendi vekillerine yüklediği sorumluluğun baskısına daha fazla tahammül edemeyeceklerini ilan ederler. 


İsmail 


Mümtazüddevle'nin Mührü" 
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Meclis'in Son Oturumları 


Beyannameyi Şah'a götürdüklerinde yüzlerine bakmadığı, beyannameyi aldığı ama okumadığı, içeri gidip bakanları yanına çağırarak büyük bir öfkeyle "Atalarım bu ülkeyi kılıçla fethettiler. Ben de o ataların evladıyım ve bu ülkeyi yeniden kılıçla fethedeceğim. Encümenler beni tahttan indirmek istiyorsa, ben de tacı ve tahtı tekrar ele geçirinceye kadar kendimi padişah olarak kabul etmiyorum" dediği halk arasında yayıldı. 

Meclis'te ise bunun tam tersi söylendi. Meclis o gün akşama doğru toplandığında Mümtazüddevle Şah'a beyannameyi sunduklarını, Şah'ın "Eskiden oldu-Şu ve gelecekte de olacağı gibi Mukaddes Meclis'le tam bir işbirliği içindeyim. 
Şahsen bu temelin (Meşrutiyet'in) hayranıyım. Bu beyannameye bir yanıt hazırlanıp gönderilecektir" dediğini bildirdi. Vekillerden biri Şah'ın beyannameyi neden okumadığını sorunca metni başından sonuna kadar okuduğu yanıtını verdi. 

Belli ki Mümtazüddevle her zamanki riyakâr tavrıyla gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyordu. Böyle bir çatışmanın patlak verdiği anda Muhammed Ali Mirza nasıl böyle bir yanıt verebilirdi?! ... Verdiğini kabul edelim, buna inanmak mümkün müydü? Şah "Mukaddes Meclis'le tam bir işbirliği ve yardımlaşma içinde"yse topları kışlalardan çıkarmak, birlikleri seferber etmek neyin nesiydi? 

Çarşamba günü Tophane Meydanı'ndan, Bağ-i Şah'tan tekrar toplar götürrüldü. Hordad'ın 28'i (18 Cemaziyelevvel (18 Haziran 1908)) Perşembe günü Meclis toplandığında Tahran encümenlerinin, telgrafhanelere verilen telgrafların kabul edildiği ancak ya gönderilmediği veya birkaç gün gecikmeyle gönderildiğini bildiren bir mektubu geldi. Vekiller bu konuda bir süre konuşma yaptı, garip bir şekilde bu konu da "ilgili bakana" sorulsun dediler. 

Vekillerden Seyyid Hüseyn, Muhammed Ali Mirza'nın saltanatından herkesin usandığını bildiren telgrafları kastederek şehirlerden gelen telgrafların okunmasını teklif etti. Buna karşı çıkan Mümtazüddevle "Vilayetlerden, eyaletlerden ve bölgelerden gelen telgraflar bir iki değil, sayıları üç dört yüzü buluyor, Meclis'te okunmaları şu an için gerekli değildir" dedi. O oturumda yalnızca Tebriz'den gelen bir telgraf okundu. Aşağıda veriyoruz: 


"Tebriz'den, 18 Cemaziyelevvel (18 Haziran 1908l: 

No: 266 

Şehir, tahmini ve tarifi mümkün olmayan bir durumda. Gençler kutsal davayı savunmak, Millet Meclisi'ni canlarıyla korumak için atlı ve yaya olarak harekete geçti. Öte yandan halk kurulan iane komisyonuna bağış yapmak için birbiriyle yarışıyor, her şeyi bilen Allah şahittir. Azerbaycan'ın gayretli kadınları bugün kolye, küpe ve bileziklerini binlerce dua ve dünyada eşi olmayan bir milli şerefle yardım fonuna bağışlıyor. Bütün ahali kutsal davayı canı ve malıyla korumaya hazırdır. Oradaki saygıdeğer kişilerin bizi Tahran haberlerinden mahrum bırakmayacağına eminiz. 


Encümen-i İttihadiye-yi Tebriz (Tebriz Birlik Encümeni|" 


Hordad'ın 30'u (20 Cemaziyelevvel (20 Haziran 1908)|) Cumartesi günü Meclis yeniden toplandı, aslında bu onun son açık oturumuydu. Vekiller Necef'ten dönen ve o gün Meclis'i ziyarete gelen Hacı Seyyid Muhammed adında bir mollayı ağırlamaya başladılar, onu öven ucuz konuşmalar yaptılar, oturum bu şekilde sona erdi. 

Meclis böylelikle kendisini olaylardan soyutladı ve sonuçta tarafsızlığı seçmiş oldu. Şah'ın "Mukaddes Meclis'le tam bir işbirliği içindeyim" veya "Bu açıklamaya bir yanıt hazırlanıp gönderilecektir" demesi, Meclis'in Bağ-i Şah'ta devam eden silah ve askeri birlik hareketlerini, şehirde yürütülen ağır baskıyı görmezden gelmesi, hareketsiz kalması için bir gerekçe oldu. Meclis bu şekilde davranarak maruz kaldığı muameleyi hak etti. 


Meclis Dışındaki Yetersiz Hazırlıklar 


Ancak Meclis'in bu son günlerdeki ihmal ve kayıtsızlığına karşın, dışarda birtakım hazırlıklar yürütülüyordu. Bu yetersiz hazırlıkların sonuçsuz kalacağını göreceğiz. Şöyle ki: Son günlerde Muhammed Ali Mirza'nın Meclis'i yıkma düşüncesi bütün çıplaklığıyla açığa çıkmış, kimsenin reddedemeyece- 
$i hale gelmiş, kararsızlık ve ihmal götürür bir yanı kalmamıştı. Bu yüzden Meşrutiyet'e gönül vermiş vekiller ve hürriyetçi önderlerden oluşan bir grup ile zarar görmesi muhtemel kişiler bu durum karşısında bir şeyler yapmak için harekete geçip çare aramaya başladılar. Aslında beyannamenin Şah'a sunuldu-Şu ve verdiği tepkiyi gördükleri gün Muhammed Ali Mirza'nın belli etmese de ne kadar öfkeli olduğunu sezmiş, direnmekten başka çare olmadığını anlayıp endişeye kapılmışlardı. 

Aslında hürriyetçiler o dönemde Tahran'da büyük bir kitleydi. Örgütlü olmasalar da başlı başına bir kuvvet sayılıyorlardı; içlerinde, özellikle Azerbaycanlılar arasında cesaretleriyle tanınan birçok savaşçı ve yetenekli kişi vardı. 
Bunlar bir Kazak birliği veya bir Silâhurlu taburu karşısında korkuya kapılmayacak insanlardı. Ne var ki onları sevk ve idare edecek önderleri yoktu. 

Gördüğümüz gibi Hordad'ın 22'si (12 Cemaziyelevvel (12 Haziran 19081) Cuma günü Şah'ın bir açıklaması onları korkutmaya yetmiş, Sipehsâlâr Medresesi'ndeki encümenleri dağıtmışlardı. Kendilerini rezil etmekten, halkın cesaretini kırmaktan başka bir işe yaramayan bu kararı Takizade şu sözlerle, felsefe havasında mazur göstermeye çalıştı: "Millet zulüm altında olduğunu dünyaya gösterdi." Bu şekilde Tebriz'deki, ileride anlatacağımız, "Coşup Çağlama Haftası'nın aksine "Acizlik Haftası" diyebileceğimiz çok değerli bir süreyi kararsızlık içinde harcadılar, hatalarını anlayınca yeniden telaşlandılar. 
Hordad'ın 29'u (19 Cemaziyelevvel (19 Haziran 1908)) Cuma günü encümenleri tekrar medreseye çağırdılar. Encümenler medreseye doğru akmaya başladı, yeniden büyük bir kalabalık toplandı. Ama önderler yine akılsızca davrandı, halkı sanki düğüne davet etmişler gibi silah getirilmemesini istediler. 

Alçaklık gösterip "Şah'ın öfkesinin yatışması için o sekiz kişi |Meclis'ten| dışarı çıksın" diyen bir grup vekil dışında, direnme yanlıları arasında da görüş birliği yoktu. Rahmetli Behbehani ve Tebatebai, her zaman yaptıkları gibi "zulme katlanarak direnme |pasif direniş)" istiyordu, savaşmayı uygun bulmadılar. 
Hacı Mirza İbrahim Aga, Takizade ve diğer bazıları savaşma çağrısı yaptılar, özellikle "Azerbaycanlılar Encümeni" başkanı olan ve Azerbaycanlıların kahramanlığından cesaret alan Takizade açıkça savaşmakta ısrar etti. 

Savaşmaktan başka çıkar yol olmadığı açıktı. Ne var ki geç kalmışlardı ve göreceğimiz gibi çatışma için hazırlık yapmıyorlardı. Umutlarını şehirlerden gelecek desteğe bağlamış, güçlükleri düşünmeden yardım isteyen telgraflar gönderiyorlardı. Öte yandan Serdar Muazzam-i Horasani ve diğer Avrupa görmüşler Tahran'da "Nizam" ve "Cenk" adlarında iki komisyon kurmuştu. 
Baharistan'ın kuzey bahçesindeki üst katlarda toplanıyor, birtakım faaliyetler yürütüyor, halka umut veriyorlardı. 

Müsteşarüddevle şöyle demiştir: "Şah 'Bu sekiz kişiye İran'dan ayrılmaları için para vereyim' dedi, onlar da kabul etti, ama Takizade bu işi engelledi." Bence bu Takizade'nin günahı değildi. Bu sekiz kişi İran'dan ayrılsa bile Muhammed Ali Mirza yapacaklarından vazgeçmeyecekti. Takizade'nin günahı, halkı şaşkınlığa sürükleyen kararsızlığıydı. Bir yandan heyecanla bir şeyler yapmak, meşhur olmak istiyor öte yandan ölmekten çok korkuyor, bundan mümkün olduğunca sakınıyordu. 

Bu dönemde daha hayret verici bir şey de hürriyetçilerin çoğunun ham hayallere kapılarak askerler ile Kazakların Liyakof'un emrine itaat ederek Meclis'e saldıracaklarına inanmamaları, görüşmelerle gönüllerini alıp kendilerine çekmeye çalışmalarıydı. O günlerin gazetelerinde gördüğümüz cümleler bunu kanıtlamaktadır. 

Temeddün gazetesi "dost devletlerin elçilerine" yardım çağrısı yaptı. 
Hablülmetin'in yazarı kendini yüreklendirip şunları da yazıyor: 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"Korkma. Yıllarca odun yarıp hamallık yaptıktan sonra üzerlerine üniforma geçiren ama ateş etmeyi bilmeyen bu askerlerden niye korkuyorsun?.. Daha geçen gün bu Silâhurilerin yetmişi silahlarını alıp kaçtı. Sakin ol, halkın deyimiyle kepçe kazanın dibine değdi. Bu çirkin işler için ayrılan para yakında biter. Paraları bitince bu katırcıların, fesatçıların ve serserilerin hepsi dört bir yana dağılır." 


Sür-i İsrâfil, bizzat Mirza Cihangir Han tarafından kaleme alındığı anlaşılan bir makalede İran Kazaklarını anası babası belli helalzadeler olarak methetti, "Fatıma'nın evlatları olan seyyidlerin, itaatin farz olduğu ulemanın göğsüne kurşun sıkacak", "ayda altı tüman için bu dünyada bedbahtlığı ve (öbür dünyada| Allah'ın kahır ve gazap ateşini kabul edecek" türden insanlar olmadıklarını 


yazdı. Sonra Kazaklara şunları söyledi: 


"Kurşunlarınız acımasızca göğüslerimizi hedef alırsa biz de bu fedakârlık ve ölümden korkmayız, hiçbir zaman da müstebitlere ve dinsizlere 'mağlup olduk' demeyiz. Çünkü Azerbaycanlı, Gilanlı, Farslı ve İsfahanlı kardeşlerimiz yola çıkmış buraya varmak üzere. Bedenlerimizi atlarının ayakları altına halı gibi sermek, misafirleri karşılamak için Tahran'ın toprağını boğazlarımızdan akan kanla süslemek istiyoruz. Onlara 'hürriyet yolu şehitlerinin ön safında yer alanlar bizleriz' demek istiyoruz. İslam dininin ilk hamileri biziz, aziz misafirlerimizin gelişine can kurban eden biziz, varımızı yoğumuzu ihlasla veririz." 


O 


le ki: Meşrutiyetçiler bu faaliyetler sırasında, Necef'teki Ahund-i Horasani, Hacı Tahrani ve Hacı Şeyh Mazenderani'ye telgraf çekerek yardım istemişlerdi. 
Azerbaycan Eyalet Encümeni de bir telgraf göndermişti. Bunu Tahran, Reşt ve diğer şehirlerin encümenleri takip etti. İki Seyyid'le rahmetli Efcei de aşağıdaki telgrafı yolladılar: 


"Alâ Hazret hiçbir sebep yokken birkaç günden beri şehir kapısı dışında korku salan kalabalık bir ordugâh kurdu. Ümeradan birkaçını iki üç gün hapsettikten sonra sürgüne gönderdi. Millet büyük panik ve korku içinde. Çok sayıda insan katlediliyor. İran'ın bütün vilayetleri genel tatilde. Derhal sonuç alacak ciddi girişimlerde bulunulmalıdır. 


Duacınız Abdullah el-Musevi el-Behbehani, 
Ümidvâr Cemaleddin-i Hüseyni, Muhammed bin 
Sâdık el-Tebatebai" 
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Üç Âlim Necef'te hemen harekete geçtiler ama Meclis'i destekleyen bir "fetva" vermekten başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Üç Seyyid'e aşağıdaki yanıtı gönderdiler: 


"Korkutucu telgrafınız büyük üzüntü yarattı. Bu olağanüstü gelişmeyi durdurmak, İslamı ve Müslümanları korumak için ne gerekiyorsa yapınız, bütün Müslümanlar bunlara uyacaktır. Sonucu hızla bildirin. 


Muhammed Hüseyn, Muhammed Kâzım, 
Abdullah el-Mazenderani" 


Aşağıdaki telgrafı da gönderdiler: 


"Tahran: 

Muhterem Hüccetülislamlar Behbehani, Tebatebai ve Efcei, bereketleri daim olsun, aracılığıyla bütün yetkililere, komutan, Kazak, askeri personel, aşiret mensupları ve sınır muhafızlarına; Yüce Allah onların yanındadır, çok ve özel selamlarımızla. Müslümanların canı, şerefi ve malı ile sınırların korunması her zaman olduğu gibi bugün de siz şerefli kardeşlerimizin görevidir. Meşrutiyet kurumunun esaslarına muhalefet edenlerle, kim olursa olsun, işbirliği yapmanın, bu kurumun temellerini destekleyen Müslümanlara karşı çıkmanın İmam-i Zaman'a, Allah gelişini çabuklaştırsın, savaş açmak anlamına geldiğini herkes bilmelidir. Herkes uyanık olmalı, meşrutiyete karşı kesinlikle herhangi bir eylemde bulunmamalıdır." 


Bunun peşinden Şah'tan ve düşmanca girişimlerinden söz eden daha açık bir telgraf daha gönderdiler. Tebriz Encümeni'nden ve diğerlerinden gelen telgraflara da benzer "fetvalarla" yanıt verdiler. Bu telgraflar gazetelerde basılmasa da Tebriz ve Tahran'daki hürriyetçiler bunları halka dağıttı. Daha ağır fetvaların çıkmasından korkan Muhammed Ali Mirza endişeye kapıldı, Hordad'ın 28'inde (18 Cemaziyelevvel (18 Haziran 1908)) Necef ulemasına uzun bir telgraf gönderdi. Kısaltılmış haliyle burada veriyoruz:?” 


"Tarafımıza arz edildiği üzere eşkıyayla mücadele ve iç emniyeti tesis etmek üzere birtakım girişimlerimizi fesatçılar fırsat bilip ... halk içinde bazı şüphelerin yerleşmesi için olanları bambaşka bir şekilde anlatıyorlar. ... Şahsen devletin ilerlemesini ve milletin refahını meşrutiyetin yerleşmesinde gördügümden ... tacın sahibi olan babam artık gücünü yitirdiğinde, içindeki hayat 


378 oButelgrafınelimizdeki sureti çok sayıda hata içermektedir, bu nedenletam olarak vermiyoruz. 
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ateşi sönmek üzere olduğunda bu konuda sorumluluğu bizzat üzerime alarak Kanun-i Esasi'yi imzalaması için eline kalemi ben verdim. Ondan sonra, tahta oturduğum saatten itibaren bütün gücümü Meşrutiyet kurumunun esaslarının yerleşmesi için kullandım. Koşullar elverişliydi ve ben milletin hürriyeti olan devletin meşrutiyet temellerinin sağlamlaşması ve ilerlemesi için var gücümle destek verdim. Ancak ve maalesef Meşrutiyet'in yerleşmesi için gerekli araçlardan olan bu hürriyeti, bir fesat topluluğunun mukaddes İslam şeriatının temellerine aykırı ve bu temelleri inkâr eden gizli düşmanlıklarının ve kötü hayallerinin aracı kılıp halkın zihnine farklı biçimde yerleştirdiler. Kısacası, Kanun-i Esasi'nin ekinde İran halkının resmi mezhebinin mukaddes Caferi mezhebi ... 
olduğunu görüp kendileri için artık mezhep özgürlüğünün mümkün olmadığını anlayınca ... bir Bâbiiyye encümeni kurup değişik zümrelerin hürriyetini gündeme getirdiler. ... Şahsi vazifem gereği bundan fazla tahammül etmeyi ve susmayı uygun görmedim. ... kendilerini korumak ve muhterem zihinleri bulandırmak için birtakım yanlış şeyler yapacaklarını bildiğimden... Bu yüzden Meşrutiyet'i tam bir gönül rızası içinde ve isteğim üzere imzaladım ve bu esasların kalıcı olması ve Millet Meclisi'nin korunup kollanması için bütün gücümle çalışacağım. İnşallah siz muhterem zevatın teveccühüyle devlet ve milletin her alanda ilerleme sağlamasında muvaffak olacağım. Siz mukaddes zevatın 
her türlü desteği vereceğine içtenlikle inanmaktayım. 18 Cemaziyelevvel 1326 
(18 Haziran 1908). 


Muhammed Ali Şah-i Kaçar" 


Bu telgraf tam bir arsızlık örneğidir. Kendisini meşrutiyetçi gibi gösteriyor, meşrutiyetçileri ise Bâbilikle suçluyordu. Ulemayı bu yalanlarla kandıracağını sandı. Ama süregiden hazırlıktan haberdar olan ve Meclis ile Meşrutiyet'e destek için kahramanca direnen Üç Âlim aşağıdaki yanıtı gönderdiler: 


"Tahran: 

Saygıdeğer Hüccetülislamlar Behbehani, Tebatebai ve Efcei, bereketleri daim olsun, aracılığıyla Alâ Hazret Şehinşah'ın mübarek huzurlarına, Allah onun mülkünü ebedi kılsın: 

Halisane dualarımızı arz ederiz. Duacılarınızın ciddi girişimleri yalnız din-i mübinin korunması, devletin kudret ve şevketi, milletin ilerlemesi, reayanın refahı, halkın ve Müslümanların amaçlarının korunması içindir. Bu isteklerini açık sözlerle, telgrafla ve yazılı olarak arz etmişlerse de uygun bir cevap alamamışlardır. Şimdi telgrafla gelen buyruğunuz görüldü, tam bir üzüntü ve hayret yarattı. Çünkü hainlerin bir kez daha zehirleyici etkisini görmüş olduk. 
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Lüzumu üzerine halisane niyetlerle arz ederiz; Mülükane söylemler ve ümit edilenler gerçeklere uysaydı Hazreti Şah'ın, en iyi dualar ve huzur onun olsun, söylediklerinin muhtevası ettiği yemine uygun tezahür etseydi ki 'En güzel söz yerine getirilen sözdür',”” bu devlet ve millet böyle kara günler yaşamaz, Müslümanların hayatları, şerefleri ve malları böyle ayaklar altına alınmazdı. Himmetler ve girişimler gerçekten memleketin hayrına olsaydı her tarafta ve özellikle Azerbaycan'da kendini iyice gösteren yıkıcı karışıklıklar olmaz, binlerce insan ve arzular telef edilmez, Müslümanların malları bu hallere kalmazdı. 
Memleketin sınırları böyle sahipsiz kalmaz, ecnebilerin ayakları topraklarımızı çiğnemezdi, asayişin hâkim olduğu Tahran'da o korkutucu yığınakla ordu kurmazdınız. Fesatçıların defedilmesi, doğru yoldan çıkmış Bâbiiyye fırkasının, Allah onlara yardımcı olmasın, kökünün kazınması işini Adalet Bakanlığı'na havale etmek, inceletmek, ispatı durumunda şer'an Meşrutiyet kanunlarına göre en kolay çözüm olurdu, millet ile devlet bağının sağlamlaşmasında da yararlı olurdu. O küfür dolu bildirileri Bâbliyye tarafından yazılmış gibi dağıtan kimselerin yakalandığı mukaddes huzurunuza arz edilmedi mi? Ne yazık ki kıymet bilmez fesatçılar, maksatlarının ilerlemesi için bu gibi girişimlerle mübarek Mülükane huzurunuzu büyük bir karamsarlığa ve tekraren ahdini çiğnemeye, imanını kirletmeye itmekte, saadet defterinin başına yazılmaya layık bu kutlu ahdi ebedi kötü şöhrete maruz bırakmaktadır. Her ne hal ise, din-i mübin-i İslamın ve İsnâ-Aşeriyye?9 devletin istiklalinin, Yüce Allah ikisinin de erkânını sağlam kılsın, korunması, meşrutiyet kanunlarının ihlal edilmemesi şarttır, ona uyulması da bütün Müslümanlara ve özellikle kutsal Şehinşah'ın şahsına en önemli farzlardandır. Bu son girişim her ne kadar herkesi yeis içinde bırakmışsa da fesatçılar Zât-i Mübarekleri'ni din ve memleket düşkünlüğüyle baş başa bırakırsa herkesin korkusunu ortadan kaldıracak hayırlı girişimlerinizin sayesinde din ve devletin korunması görevi, Allah korusun milletin geleceğiyle mallarının bambaşka bir hal almasına izin vermeyecektir İnşallah Teâlâ. 21 Cemaziyelevvel (21 Haziran 1908) Pazar günü. 


Halil Oğlu Muhammed, Kâzım-i Horasani, 
Abdullah-i Mazenderani" 


Görüldüğü gibi bu telgraf Necef'ten 21 Cemaziyelevvel (21 Haziran 1908) tarihinde, Meclis'in topa tutulmasından iki gün önce çekilmiştir; Üç Seyyid'in eline geçip geçmediğini bilmiyoruz. 


379 Hz. Ali'ye(r.a.) nispet edilen bir söz. (ÇN) 
380 İsnâ-Aşeriyye: Şia mezhebinin On İki İmam İnanışı'na dayanan kolu; Caferi ve İmamiyye de 
denir. (ÇN) 
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Meclis'in Beyannamesine Şah'ın Yanıtı 


Meclis'in gönderdiği ve Şah'ın bir karşılık vereceğini söylediği beyannamenin Meclis'in son günlerinde yanıtlandığı anlaşılıyor. Bu yanıtı Meclis'teki gelişmeleri ve çalışmaları yazan gazetelerde Hordad'ın 30'una kadar (20 Cemaziyelevvel (20 Haziran 1908)) göremiyoruz, bu tarihten sonra gönderildiği anlaşılmaktadır. Bazıları! yanıtın hazırlandığı ancak gönderilmeye vakit bulunamadığını söylemiştir. Her ne ise, şimdi elimizde yanıtın bir sureti? bulunduğuna göre aşağıda veriyoruz: 


"Sultan oğlu Sultan oğlu Sultan oğlu Sultan oğlu Sultan oğlu Sultan?” 
Muhammed Ali Şah-i Kaçar, 1326. 

Millet Meclisi'ne: Milletvekillerinin endişelerini içeren beyanname devletlerinin görüşüne sunulmuştu. Bütün İran halkının korunması, asayiş ve rahatlığının sağlanması Allah tarafından kâmil olan hikmeti üzere bize verilmişse de hiçbir zaman ahalinin refah ve emniyetinden başka bir maksat ve niyetimiz olmamışsa da ileri sürülen bazı hususlar hakkında Meclis üyelerini aydınlatma gereği duyulmuştur. Çizilmiş (yetki| sınırları |beyannamede| birkaç yerde ihlal edilmiştir. Evvela her kavimle milletin izzeti ve zilleti, her devletle saltanatın bekası ve fenası yalnız Kur'an-ı Kerim'in açık hükümlerine, insanoğlunun tasavvurundan uzak olan ve olacak, ululuğu büyük, âlemlerin yaratıcısına bağlıdır. Dolayısıyla saltanatın haşmetine bakılmaksızın, yazım geleneği ve ifade adabından uzaklaşılarak (Emniyet ve istiklal bir saç teline bağlı kalmıştır) gibi cümleler kurmayı bir hayli tiksindirici buluyoruz. Atalarımın büyük çabaları ve kılıç darbeleriyle kazanılan İran krallığı temiz nefsimizin hak edilmiş kesin mirası olmasının yanı sıra Yaradan Allah uygun gördüğü müddetçe 'De ki: Ey mülkün gerçek sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kâdirsin."8* 

Ayeti kerimede buyurulduğu üzere bu milletin düzen ve asayişinin idaresi Şahs-i Devletlerimizin dirayetli elinde olacaktır. Saltanatın istiklali ve sebatı, kavim ve milletin muhafazası yetkisini o güçten, ezeli ve ebedi olan o iradeden alıyorum. Bu nedenle bir baba şefkatiyle adaletin yaygınlaşması, milli ilerleme 


381 (Meclis kütüphanesinin başkanı olan ve birkaç yıl önce ölen İ'tisâmülmülk. 

382 Bu suret Meclis kütüphanesinde mevcuttur; Hacı Muhammed Aga Nahcıvani'nin çıkarıp 
bana gönderdiği sureti veriyoruz. 

383 Sözüedilen beş Kaçar sultanı, hanedanın kurucusu Aga Muhammed Han (1794-1797), Feth Ali 
Şah (17971834), Muhammed Şah (1834-1848), Nâsıreddin Şah (1848-1896) ve Muzaffereddin Şah'tır (1896-1907). (ÇN) 

384 o Âl-iİmrân Suresi, ayet 26. (ÇN) 
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ve refah ortamının sağlanması, cehalet ve bilgisizliğin karanlık dünyasından kurtulmak için herkesin verdiği oyla (Meclis'in) bütün işlere müdahil olmasına rıza gösterdik. Bütün cömertliğimizle Saltanatımızın ve İran devletinin Meşruti Saltanat devleti olduğunu bütün dünyaya ilan ettik. Bütün hürmet ve isteğimle, memleket işlerinin nasıl yürüyeceğinin sınırlarını çizmek, icra, yargı ve yasamadan oluşan ve halkın düzeni olan Kanun-i Esasi'yi kabul ettim. Yirmi sekizinci maddede düzenlenen bu üç gücün ayrılığını, ama ülke ve millet düzeni için birlikte çalışmalarını imzaladık ve Kanun-i Esasi'nin gösterdiği mecrada o üç gücün ülke işleri ve milletin selamete ermesi yolunda çalışmasını bekledik. 
Bu müddet içinde de kanunda ne geçiyorsa ona uyduk hatta kanunun verdiği yetkiyi de kullanmayarak vekiller heyetinden (Meclis) doğru veya yanlış olan her şeyi itirazsız kabul ettik ve en üst düzeyde işbirliği içinde bulunarak milli duygular ve vicdani mülahazalarla vazifemizi yerine getirerek neticeyi bekledik. 

Kanun-i Esasi'ye uymak için ve âlemlerin yaratıcısının bize bağışladığı sabır, akıl ve ağırbaşlılık gereği memleketin ıslahı ve karışıklıkların ortadan kaldırılmasını bu üç güçten beklediysek de aksini gördük. Her olayda vekiller heyeti ve cahil halk düşmanlıklarını açıkça gösterip pervasızca Kanun-i Esasi'yi çiğnediler. Dünyanın bütün kanunlarına karşı yarım akıllı cahilleri kışkırttılar, bu işte usta olan fesatçıların aldatmacaları ve encümenlerin arka çıkmasıyla en ufak meseleyi yaygın bir heyecan haline getirip şehrin medreselerinde, bazen Meclis ve çevresinde silah gösterip bin bir çeşit kanunsuz harekette bulundular. Dolayısıyla memleket düzeninin idaresi şirazesini, güç ve çok zahmetli hale getirecek bir şekilde bozdular. Örneğin herkesin kendi kişisel çıkarları ve nefsani garazları doğrultusunda her istediğini yapmaya kalkışmaması için Meclis'in önemli ve her şeyden daha elzem olan yargı erkiyle ilgili kanunların çıkarılması asli vazifesi iyice unutuldu. Hâlâ Adliye'nin düzeni oturmuş deildir. Bu yüzden Meşrutiyet cari olmasına rağmen halkın canı, malı, namusu ve şerefi tehlike altındadır, adalet istemi feryatları gökleri inletiyor, icra erkine her isteyenin müdahalesi sebebiyle artık hiç kimse güvende değildir. Oysa kanun Sultan'ın kutsallığını ve şahsının sorumlu olmadığını öngörmektedir, icradan sorumlu olan hükümettir, Millet Meclisi ise yalnız kanun çıkarmakla ve işlerin denetlenmesiyle mükelleftir. Her işte bizzat Sultan'ı karşılarına alıp şahsi işlerine müdahale ettiler, bu konuda birkaç kanun maddesini çiğnediler. Kanun-i Esasi'nin açık hükmüne göre icra erki ve bakanların seçimi saltanatın uhdesine bırakılmıştır. Düzenin işleyişi ve birtakım incelikleri, yabancı devletlerle ilişkileri gözeterek bir işin başına kimi getirmek istemişsek burada zikredilmelerine gerek olmayan bin bir gereksiz yoldan karşı çıktılar. Sabrımız ve saltanatın haşmeti bunlar üzerinde durmaya mânidir. Birkaç kez sekizinci ve dokuzuncu maddelerin hilafına davranılmış, fiiliyatta ayırımcılık yapılmıştır, oysa Kanun Sultan'ın mukaddes olduğunu açıkça beyan etmiştir. Onuncu madde sarih bir şekilde ister küçük suç ister cinayet işlensin, kolluğun derhal müdahalesini emreder, oysa bombalı suikast olayında suçu işleyenlerin sorgu ve yargılamasında gazetelerin dediğine göre birçok tiksindirici harekette bulunulmuştur. Zât-i Şahaneleri reayayı kendi evladı gibi görmesi, merhameti, büyüklüğü ve iradesi bir yana hiçbir kanun ve kaide böyle bir hıyanete göz yummayı önermez. Sekizinci madde milletin bütün fertlerini kanun karşısında eşit kılmaktadır, on ikinci madde cezalandırmayı kanun hükümlerine dayandırmıştır, birçok durumda bu maddelerin ikisi de ihlal edilmiştir. Meclis'in icra erki yetkisi olmamasına rağmen birkaç olayda kanunun on beşinci maddesi delinerek vekiller heyetince müteaddit yazı ve bildiriler yayımlanmıştır, on altıncı madde de aynı konuyu içermektedir. Sultan mukaddestir hükmünün sarahatine rağmen her gün her saat bin kere çiğnenmiş, kanuna karşı saygısız davranılmışsa da hiçbir surette önüne geçilmemiştir, hatiplerin nutku ve gazetelerde yayımlananlar bunun açık şahididir. Hatta Meclis'in içinde dahi yirmi birinci maddenin silah konusundaki hükmünün ihlali görünmüştür. Bunlardan başka ve en önemlisi saltanatın kutsanması açık sözünü içeren maddenin ihlalidir, bizim Meşrutiyet'le işbirliği yapmadığımızı söylemektedirler, böylece bu temelsiz görüşü hiç düşünmeden, yanlışlar ve garaz üzere söyleyebilmekteler. Bu ise mebusan heyetinin siyasi meselelerden, bu devirdeki dünya işlerinden habersizliğini göstermekte, kendi milletimizin vekilleri için gerekli olan yetenek ve bilgi düzeyi Zât-i Devletlerini yeis içinde bırakmaktadır. Zira memleket idaresi için gerekli olacak kadar devletlerarası ilişkiler ve uluslararası hukuka vâkıf değiller. Allah muhafaza, biz Meclis veya Meşrüta'yla muvafık olmasak dahi saltanatın şeref ve istiklalinin, makamımızın söz ve kaleminin düveli muazzama arasında korunması için Anayasal Monarşi olmalıyız. Yoksa tam bir bilgisizlik üzerinden sarf edilmiş bu sözün saygı perdesini yırtmasını ve ağırlığını üzerimize alınmazdık. Birkaç bin yıllık memleketi bir arada tutan yapının, milletin büyük kısmının refahını ve emniyetini sağlayan araçların, Allah tarafından yalnızca Şahs-i Devletlimizin dirayetli sorumluluğuna teslim edilen idaresini memleketin önemli meseleleri hakkında bu denli bilgisiz ve usule uymayan bir toplulukla heva ve heves peşinde koşan bir azınlığın eline bırakamayız. Halkın menfaatleri, refah ve asayişi için Kadir Allah'ın yardımı, masum imamlarımızın teveccühü, Hazreti Hüccet'in, Allah gelişini yakın etsin, onayıyla bütün milletin yararlanacağı güvenli bir ortamda rahat ve müreffeh yaşamaları için saltanatımız, hakikatlere dayanan ve ayrıcalık tanımayan Kanun-i Esasi'yi uygulamaya koyacaktır." 
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Son Günler 


Hordad'ın 31'i ve Tir'in T'i (21-22 Cemaziyelevvel (21-22 Haziran 1908)) Pazar ve Pazartesi günleri gazeteler çıkmadığı için güvenilir bilgiye sahip değiliz. Bugünlerde gazetelerin çıkamaması, Şah'ın baskısının arttığını ve işlerin zorlaştığını gösteriyor. 

Bugünlerde Meclis arabuluculuk için gizlice toplanıyor, Meclis ile Saray arasında Muteminülmülk, Müşirüddevle temsilciliğinde (bu iki kardeş arabuluculuk işini her iki tarafa da şirin görünmek için seçmişlerdi) müzakereler yapılıyordu. Bundan sonuç alınmadığı da görülmektedir. 

Öte yandan, hürriyetçiler Sipehsâlâr Medresesi ve Baharistan'da toplanıyor, yanlarında gizlice silah ve cephane getiriyorlardı. Artık perde kalkmış, işler açık düşmanlık noktasına varmıştı. Takizade ve diğerleri şehirlerden gelecek yardıma büyük ümit bağlamışlardı. Şehirler arasında ve aynı zamanda Tahran'la yoğun bir telgraf trafiği vardı. Tahran'dan bütün şehirlere duyguları uyandıran telgraflar çekiliyor ve hepsi yanıtlanıyordu. Tebriz, Reşt, İsfahan, Şiraz, Kazvin, Hemedan ve Kirmanşah yardım gönderme sözü veriyordu. Tebrizinkiler hariç aslı olmayan bu vaatler Tahran'da ciddiye alınmış, cesaretlerini artırmıştı. İsfahan, tüfekçilerden başka askeri harcamalar için elli bin tüman vaat etmişti. Aga Necefi ve diğer mollalar, Meşrutiyet'i savunmak için telgrafla bir "cihat fetvası" gönderiyordu. Necef'ten de yardım bekleniyordu. Zira söylediğimiz gibi Üç Seyyid'le Tebriz, Reşt ve diğer şehir encümenleri gelişmeleri telgrafla |Necef'el bildirmişlerdi. 

Saray'ın hâkimiyetinin giderek arttığı, korkunun yayıldığı bu son günlerde (Tahran'a yakın olan Kazvin ve Sâve'ye tüfekçilerini hemen göndermeleri için telgraf çekildi. Vakit varken boş oturmuş, şimdi telaşa kapılmışlardı. 

Tam bugünlerde Muhammed Ali Mirza iki şey daha yaptı: Biri, Hacı Mirza Hasan ile diğer Tebrizli mollaların Meşrutiyet'i kötüleyen, meşrutiyetçilerin dinsiz olduğunu söyleyen telgrafını bastırıp şehirde dağıtmasıydı. Bu, Tebriz'e büyük umutlar bağlayan, ama orada mollalar ile hürriyetçiler arasında ortaya çıkan ikilikten haberi olmayan hürriyetçilerde hayal kırıklığı yarattı. Azerbaycan vekillerinin Tebriz'e bu durumu şikâyet eden bir telgraf çektiğini ileride göreceğiz. 

Diğeri, Meşrutiyet'in ve Meclis'in son günü olan Tir'in 1'i (22 Cemaziyelevvel 
122 Haziran 19081) Pazartesi günü şehirlere valiler aracılığıyla aşağıdaki telgrafı 
göndermesiydi: 


"Bu Meclis, Meşrutiyet'in karşısındadır. Bu andan itibaren emirlerimize karşı çıkan herkes sert siyasetimize maruz kalıp şiddetle cezalandırılacaktır." 
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Meclis için planladıkları bu telgraftan açıkça anlaşılıyordu. O gece Müşirüddevle ile Muteminülmülk yeniden (Meclis'e) gelerek Şah'ın Meclis'i yıkmaya kararlı olduğunu, ertesi gün harekete geçeceğini bildirdiler. 

O gece kabinenin de dağıtıldığı ve Müşirüssaltana'nın aşağıdaki bakanlarla yeni bir kabine kurduğu anlaşılıyor: 

Müşirüssaltana, Başbakan ve İçişleri Bakanı; Alâüssaltana, Dışişleri Bakanı; Emir Bahadır-i Cenk, Savaş Bakanı; Kavamüddevle, Maliye Bakanı; Muhteşemüssaltana, Adalet Bakanı; Mühbirüddevle, Posta ve Telgraf Bakanı; Muteminülmülk, Umumi Refah ve Ticaret Bakanı; Müşirüddevle, İlimler ve Evkaf Bakanı. 

Sani'üddevle ile Mostofiyülmülk'ün kabinede yer almadıkları görülüyor; kendileri istemediği için mi yoksa Şah onları reddettiği için mi bilinmiyor. Bu çevreyi tanıdığımız kadarıyla ikinci olasılığın daha muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Meşrutiyet ve Meclis'in önde gelenlerinden kabul edilen Muteminülmülk ile Müşirüddevle'nin bu kabinede bakan olarak yer aldıkları görülüyor. 

Böylece "Küçük Meşrutiyet"in son günleri gelip çattı, biz de Meclis'in topa tutulması olayına geldik. Ancak bu noktada önce Tebriz'e dönerek orada bugüne kadar olanları anlatmamız, sonra bıraktığımız yerden Meclis'in topa tutulmasına devam etmemiz gerekiyor. 


Tebriz'de "Coşup Çağlama Haftası" 


Söylediğimiz gibi, Tebrizlilerin Tahran'daki olaylardan haberdar olması Hordad'ın 19'u (9 Cemaziyelevvel |9 Haziran 1908)) Salı gününe denk gelir. 
Hürtriyetçi önderler o gün telgrafhaneye yerleştiler, Tahran'a ve diğer şehirlere telgraf göndermeye başladılar. Çarşamba ve perşembe günleri böyle geçti ama Hordad'ın 22'si (12 Cemaziyelevvel (12 Haziran 1908)) Cuma'dan itibaren şehirde durum değişti. Bu cumadan diğer cumaya kadar Tebriz'de benzeri görülmemiş heyecanlı hareketler yaşandı, bu yüzden bu haftaya "Coşup Çağlama Haftası" adını veriyoruz. Tahran'da aynı haftaya "Acizlik Haftası" demiştik. 

Harekât için hazırlanan silahlı mücahitler o cuma kitleler halinde telgrafhaneye geliyor, gelen telgraflardaki haberleri öğrenince büyük bir kızgınlıkla "Neden böyle uzakta bekliyoruz?!.. Son iki yıldaki bütün mücadelemiz bugün içindi, telgraf çekmekten ne çıkar?.. Neden Tahran'a gitmiyoruz?.. Neden Millet Meclisi'ni savunmaya koşmuyoruz?" diye haykırıyorlardı. 

Bu, ilk olarak mücahitlerin aklına gelen bir fikirdi, "Merkez-i Gaybi" ve Eyalet Encümeni tarafından da uygun buldu. O gün, Tahran'a gitmek isteyenler için kışlada kayıt masası kurmaya karar verdiler. Yolculuk sırasındaki ihtiyaçlar için de "bağış" bürosu açtılar. 
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İsyanın merkezi bugünden sonra her gün büyük bir kalabalığın toplandığı, geniş meydanı tıklım tıklım dolan kışlaya kaydı. Oradaki heyecanı ve hareketliliği görmeyenlere sözle tarif mümkün değildir. Öğleden önce ve sonra halk toplandığında hatipler vaaz veriyor, halkın heyecanını kamçılıyorlardı. 
Bir yandan mücahitler başvuruları kaydediyor öte yandan zengin fakir herkes gücünün yettiği ölçüde bağış yapıyordu. Bu konuda en iyisi Profesör Browne'ın yazdıklarını aktarmaktır: 


"Yalnız yoksulların verdiği miktar bir gün içinde öğle sonrasından geceye kadar bin üç yüz tümandı. Ertesi günü verdikleri on bin tümandı." 


"Encümen-i İttihadiye"nin Millet Meclisi'ne çektiği ve daha önce sözünü ettiğimiz telgrafında şöyle yazılmıştı: 


"Bu coşkulu harekete kadınlar da katıldı, bazıları küpe, bilezik ve pazubentlerini getirdiler, satılıp parası savaşa giden mücahitler için kullanılmak üzere bağış sandığına verdiler." 


O günlerde meşhur olan hatiplerden biri Seyyid Hasan Şerifzâde'ydi. Kışladaki ateşli konuşmaları kalpleri titretiyor, gayretleri uyandırıyordu. 

Tahran'a gidecek ordunun komutanı olarak Naki Han-i Raşidülmülk seçilmişti. Yazdığımız gibi günlerini entrika ve ikiyüzlülükle geçiren bu adam, o günlerde hürriyetçilerle birlikteydi. Settar Han elli atlı, Bâkır Han elli atlı ve Muhammedkulu Han-i Akbulagi de birkaç atlı grubuyla bu orduda yer alıyordu. Sayıları bini aşacak olmasına rağmen aceleleri olduğu için üç yüz kişiyi bulunca Hordad'ın 27'si (17 Cemaziyelevvel (17 Haziran 1908)) Çarşamba günü büyük bir ihtişam ve heyecanla şehirden çıktılar, diğerleri de işlerini halledip onlara katılana kadar beklemek üzere şehre iki fersah mesafedeki Basmenc'de kamp kurdular. 

Tahran'dan yalnızca yalan haberler geliyordu. Telgrafların birinde "Halkın haklarının 48 saat içinde verilmemesi ve Kanun-i Esasi ihlallerinin düzeltilmemesi halinde halkın görevi olduğu veçhile eyleme geçeceği Şah'a ilan edildi" deniyordu. Takizade'den şu uzun telgraf geldi: 


"Millet Meclisi Şah'a gönderdiği beyannamede 'Bu hareketleriniz Kanun-i Şer'i ve Kanun-i Esasi'ye karşıdır ve saltanat makamını kirletecektir, halkın güveninin sağlanması için kanunun neresini ihlal etmişseniz düzeltiniz' diye ilan etti. Ancak Şah aynı davranışta ısrar etti. Dolayısıyla encümenler bütün üyelerini nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmek için Meclis'e gönderdi. Şah 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Şer'P5 ve Esasi kanunlara uymadığı için halk ne yapacağını bilmemektedir. 
İslamın ortadan kaldırılışını görmekte ve onu tahttan indirmeyi ciddi olarak düşünmektedir. Şah Meclis'le çetin bir müzakere içindedir. Milli Ordu her taraftan hareket etmek üzeredir. En faal olanlar Hemedan, Kazvin, Reşt ve Şiraz'dır. 
Hakkını vermek gerekirse bu konuda Azerbaycan'ın önüne geçtiler. Allah'tan sizin için başarı dilerim. 


(Milletin Fedaisi, Takizade)" 


Bu telgraf Tebrizlileri en kısa zamanda ordu göndermeye teşvik içindi. Göreceğimiz gibi çatışma günü ölüm korkusuyla evinden bir kere bile dışarı çıkmayan Bay Takizade, Tahran'daki hazır hürriyetçi kuvvetleri kullanma olanağı bulunmadığı için Tebriz'den ordu göndermenin ne denli zor olduğunu düşünmeden yalanlarla dolu bir telgraf çekmişti. 

Aslında Tebrizlilerin niyeti de bu yöndeydi, Tahran'a üç-dört bin asker gönderebilirlerdi. Ama bu durumda savunmasız kalan şehir düşmanın eline geçebilir, diğer yandan gönderdikleri ordu Tebriz ile Tahran arasındaki vadi ve geçitlerde Şahsevenler ile başkalarının saldırılarına uğrayıp Tahran'a varmadan birçok kayba maruz kalabilirdi. Bütün bunlardan sonra Tahran'a vardığında da Meclis ortadan kaldırılmış olabilirdi. 


Mollaların Harekete Geçmesi ve Kargaşanın Başlaması 


Tebrizlilerin coşku ve heyecanı sürer, hürriyet düşmanlarıyla savaşmak için Tahran'a ordu göndermeye hazırlanırlarken birdenbire perde kalktı, Muhammed Ali Mirza'nın düzenlediği tertipte Tebriz'i ihmal etmediği, burası için de bir tertip hazırladığı, Tebrizlilerin bu tertibe karşı savaşmaları gerekeceği, dolayısıyla Tahran'a gitmeye gerek olmadığı açığa çıktı. 

Hacı Mirza Hasan ile İmam Cuma'nın Tebriz'e döndüklerini yazmıştık. Aslında mollalar ve diğer Meşrutiyet düşmanlarıyla bir gün ortak eyleme geçmek düşüncesiyle dönmüşlerdi şehre. Hordad'ın 29'unda (19 Cemaziyelevvel 
(19 Haziran 1908)) Cuma günü Müctehid'in evinde büyük bir toplantı yapıldı. 
Bütün meşhur müctehidler ve mollalar oradaydı. Söylediğimiz gibi Deveçi ve Sorhab'da hüküm süren Mir Haşim de maiyetiyle birlikte oradaydı. Ayrıca, olan bitenin farkında olmayan ya da olan Emniyet Müdürü İclalülmülk ile bazı hürriyetçiler de oradaydı. Zamanı gelince Müctehid konuşmaya başlayıp "Meşrutiyet İslama uygun değildir, Şah Meşrutiyet'in kökünü kazımak için harekete geçti, biz de Şah'a yardımcı olalım, ona bir telgraf gönderelim" diyerek işin üze- 


385 Bunu ikinci kez vurgulayarak Muhammed Ali Mirza saltanatının meşru olmadığını ima 
etmektedir. (ÇN) 
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rindeki perdeyi kaldırdı. Zaten Meşrutiyet düşmanı olan mollalar teklifi memnuniyetle kabul etti, bir telgraf yazıp herkese imzalattılar. Kendileriyle nasıl övündüklerini görseniz onları kutsal bir görev yapmış sanırdınız. 

Öğleyin toplantı dağıldığında aniden bir olay oldu: Elinde tabancayla ortaya çıkan bir seyyid Mir Haşim'e ateş etti. Kurşun eşeğinin üzerinde gitmekte olan Mir Haşim'i öldürmedi, uyluğuna saplandı. Maiyeti, seyyidin üzerine çullanıp onu ve yanındaki Taki-yi Misger adındaki adamı yakaladılar, Deveçi'ye götürdüler. Böylece Tebriz'de savaş ve kan dökülmesi için şartlar hazırlanmış oldu. 

Söylendiğine göre ateş eden seyyid Kafkasya Komitesi'nin gönderdiklerin- den bir Zencanlıydı. Seyyid Haşim'i öldürmek için Zencan'dan gelmişti. Soydan seyyid değildi, başına siyah sarık sararak kendisini seyyid olarak göstermişti. 
Uzun süredir beklediği fırsat o gün eline geçmiş ne yazık ki kurşunu hedefi bulamamıştı, yakalandıktan sonra o gece |(Encümen-i| İslamiye'de işkenceyle öldürüldü. Taki-yi Misger'in ifadesinin bir kısmı halen yayımlanan Molla Emmi'deki bir makalenin sonunda verildi, buraya da alıyorum: 


"Aga Seyyid Haşim cenaplarına, Allah Teâlâ belalardan korusun, yapılan suikast hususunda, suçu işleyenlerden biri olan Taki-yi Misger'in 1326 yılı Cemaziyelevvel ayının 20'sinde izzet ve ihtiram sahibi bütün ulema, sâdât ve di-Şer Müslümanlar huzurunda yapılan sorgusu aşağıdadır: 

Soru: Adınız nedir? Ne işle meşgulsünüz? 

Cevap: Bendeniz Taki, bakır eşya satarım. 

Soru: Peki, Aga Mir Haşim'i neden öldürmek istiyordunuz? Size kötülük mü yapmıştı yoksa başka bir sebebi mi vardı? 

Cevap: Bana bir kötülüğü olmamıştı, bizi bu işe itenin Allah belasını versin. 

Soru: Anlaşılan sizi bu işe azmettirmişler? 

Cevap: Evet, aşağıda adlarını vereceğim dört kişiyle birlikte telgrafhanede çalışıyorduk: Meşhedi Muhammed, Hellac-i Hiyabani, Seyyid Zencani, Mirza Cevad-i Saetsaz, ben Taki Misger. Basirüssaltana, Mirza Muhammed Ali Han, Şeyh Selim, Mirza İbrahim ve Muhammed Ali Han'ın kardeşi Hacı Hüseyn, 'Ulema ile Aga Seyyid Haşim elbirliği içinde Meşrüta'yı ortadan kaldıracaklar, onların hayallerinin önüne geçmek için Müctehid, Hacı Mirza Muhsin Aga, Mirza Sâdık Aga ve Aga Mir Haşim öldürülmelidir' dediler ve bizi aldattılar. 'Bu işi yapanlar çok para alacak ve gelecekte önemli mevkilerde bulunacak' dediler. 
Bizi bu işe mecbur etmek için buna benzer birçok şey söylediler. 

Soru: Sizlerden başka kimseler var mı? 

Cevap: Dördümüzden başkası yoktu." 
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Mollaların çektiği telgraf söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza'nın çok işine yaradı, telgrafın bastırılıp Tahran'da dağıtılmasını emretti; bu iş hürriyetçilerin ağrına gitti, Azerbaycanlıları utandırdı, Özellikle İsfahan ulemasından gelen o telgraflara da çok üzüldüler. Azerbaycanlı vekiller Tebriz'e bundan şikâyet eden bir telgraf çekti. 


Mollaların Örgütlenmesi ve |Encümen-i| İslamiye'nin Ayaklanması 


O cuma günü akşamı Müctehid, İmam Cuma, Mirza Sâdık ile kardeşi Mirza Muhsin ve diğer meşhur mollalar maiyetleriyle birlikte Deveçi'ye gidip (Encümen-i| "İslamiye"de karargâh kurdular, Mir Haşim ve Deveçi tüfekçilerinin desteğiyle meşrutiyete karşı düşmanlık bayrağı açtılar. Hacı Mirza Hasan'ın Muhammed Ali Mirza'yla hareket ettiği ve emirleri ondan aldığı anlaşıldı. 

Ertesi gün, Hordad'ın 31'i (21 Cemaziyelevvel (21 Haziran 1908)) Cumartesi şehirde başka bir hareket patlak verdi. Her mahallenin imamı İslamiye'ye gitmek üzere cemaatlerinden bazılarıyla Deveçi'ye doğru yola çıktı. Meşrutiyet'le birlikte işleri kesat olmaya başlayan, kalpleri kinle dolu bunların eline öç almak için fırsat geçmişti. Peşlerine taktıkları avamdan birkaç adamla, kavun kabuğuna benzeyen na'leynlerini sürüyerek yürümeleri görülmeye değerdi. Bunların çoğu o ana kadar Meşrutiyet yanlısıydı ama şimdi karşı tarafa geçmişlerdi. 
Sikatülislam ve Hacı Mirza Ebul Hasan-i Engeci gibi bazıları da tarafsız kaldı, evlerinden çıkmadılar. Mollalar ve sarıklılardan çok azı Meşrutiyet'e bağlı kaldı. Meşrutiyet düşmanı olan eski saraylılar her neredelerse Deveçi'ye koşuştular. Tebriz'in yiğitler çıkarmakla ünlü mahallesi Gara Melik'in cahil ahalisi, en becerikli gençlerinden bir grubu dindarlık uğruna tüfek ve cephaneleriyle mollalarının yanına katıp İslamiye'ye gönderdi. 

Şükrullah Han-i Şücâ-i Nizam o gün veya ertesi gün Merend süvarileriyle, Sam Han, kardeşi Zergam ve Hacı Feramerz Han yanlarında iyi yetişmiş Karacadağ süvarileriyle onlara katıldı, diğer komutanlar da onlara katıldı. 
Muhammed Ali Mirza'nın planlarında Tebriz'i unutmadığı, burası için de bir şeyler düşündüğü ortaya çıktı. 

Kısacası, |Encümen-i| İslamiye kuvvet toplayıp başkaldırdı. Deveçi baştan başa tüfekçiyle dolup taştı, sokaklar dar geldi. Deveçi kabadayıları çatılara ve diğer yerlere mevziler kurmaya başladı, mollalar odalarda "cihat fetvaları" hazırlamaya koyuldu. Merend ve Karacadağ süvarilerini kışkırtmak için başka bir mazeret bulamadıklarından meşrutiyetçilerin "Bâbi" olduğunu söyleyip haklarında ölüm "fetvası" çıkardılar. Bazı hürriyetçi önderlerin bulunduğu bir liste hazırlayıp "Bunlar şehirden gitmeli" dediler. 
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Henüz çatışmalar başlamadığı için yollar açıktı, her taraftan kalabalık gruplar neler olduğunu görmek için oraya akıyordu. Bu kitabın yazarı ben de birkaç arkadaşımla bakmaya gittim, o isyanı ve kalabalığı gözlerimle gördüm. 
Büyük bir odada oturan mollalar hiç durmadan Meşrutiyet'e hakaretler yağdırıyor, her biri kendini göstermek için bir şeyler söylüyordu. Biri Kur'an'dan bir ayet okuyor, diğeri bir hadisi anımsatıyor, üçüncüsü gördüğü rüyayı anlatıyor, dördüncü ise hürriyetçilerin Bâbi olduğuna yemin ediyor, onların kendi inançlarını (Bâbiliği| serbestçe açığa vurmaktan başka amaçları olmadığını söylüyordu. Daha kurnaz ve ağırbaşlı olanlar ise başlarını öne eğip gözlerini yere dikmiş, tespih çekip dudaklarını kıpırdatıyorlardı. Odanın başköşesini dolduran Hacı Mirza Hasan, İmam Cuma, Mirza Sâdık ve diğerleri ise davranış ve konuşmalarıyla büyük bir görev için toplandıkları izlenimi vermeye çalışıyorlardı. Sonunda Kur'an'a "istihare"? ettiler, çıkan ayeti okudular: "Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Allah onlara yardıma elbette kadirdir."7 Bu ayetin çıkmasına çok sevindiler. 

Mir Haşim kurşun yediği için evinde yatıyordu. Ancak Deveçi'deki kabadayılar ve önderler evine girip çıkıyordu, hazırlık yaptıkları açıktı. 

Bunlar Tahran'la birlikte hareket ediyor, gelen telgraflar sayesinde Muhammed Ali Mirza'nın yaptıklarından sürekli haberdar oluyorlardı. Meşrutiyetçiler ise yalnızca Takizade ile diğerlerinin yalan dolu telgraflarını okuyor, Tahran'dan doğru bilgi alamıyorlardı. 


Hürriyetçilerin Direnişi ve Hazırlıkları 


Söylediğimiz gibi hürriyetçiler geçen haftadan beri her gün kışlada toplanıyor, Millet Meclisi'ni savunmak ve Tahran'a yardım göndermek için büyük gayret gösteriyorlardı. Cuma günü Müctehid'in evinde yapılan toplantıdan sonra mollaların davranışlarının değiştiği görülünce hürriyetçi önderler olan biteni anladı, mollalar ve Deveçi ile aralarında savaş çıkacağına kanaat getirdi. 
Dolayısıyla çabaları ertesi gün farklı bir biçim aldı, Hacı Mirza Hasan, İmam Cuma ve Hacı Mirza Muhsin'in istifçiliklerini halka hatırlatarak mollaların suçlarını saymaya öncelik verdiler. Rahmetli Şerifzade yüksek sesle şöyle diyordu: "İnsanlar da köpekler gibi kan içince kudururlar. Bu mollalar da sizin yüreklerinizin kanını o kadar içtiler ki kudurdular, insanları ısırmaya başladılar." 


386 İstihare: Sözlük anlamı "hayır istemek, hayır talep etmek"tir. İran'da, bir niyete yönelik 
olarak Kur'an'dan rastgele bir sayfa açılıp çıkan ayet okunur ve yorumlanır. Kur'an'ın zahiri ve bâtini anlamlarıyla ilişkilendirilmesi gereken bu yorum çok kolay olmayabilir. Bu nedenle halka kolaylık sağlamak için bazı baskılarda Kur'an'ın seçilmiş sayfalarının üst köşesinde iyi, kötü veya orta yazar. (ÇN) 

387 Hac Suresi, ayet 39. (ÇN) 
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Mollaların o çirkin davranışları, hürriyetçilere cesur olma ve mollaların yaptıkları kötülükleri, verdikleri zararı açıklama olanağı sağlamıştı. 

Bu arada, Muhbirüsaltana "Büyük bir çatışma çıkmasını önlemek için kışladaki topluluk dağıtılsın" dedi. Hürriyetçiler ondan şüphelenmedikleri için bunu kabul ettiler, bir günde kışlayı boşalttılar. Ama bunun bir işe yaramadığını, mollaların bildikleri gibi davranmaya devam ettiğini görünce eski yerlerine döndüler. Encümen, Basmenc'de kamp kurmuş olan Settar Han, Bâkır Han ve Muhammedkulu Han'ı şehre çağırmanın ve Millet Meclisi'ne yardım gönderme fikrinden vazgeçmenin doğru olacağını düşündü, dönmeleri için emir gönderdi. Tebriz, Tahran gibi değildi; burada birkaç bin talim görmüş, örgütlü ve hazır mücahit vardı; aralarından ne kahramanlar ne yetenekli adamlar çıktığını göreceğiz. Dahası, aralarında Ali Mösyö ve Hacı Ali-yi Devâfürüş gibi hürriyetçi önderler, mal ve can kaygısını bir kenara bırakmış, fedakârlıktan kaçınmayan adamlar vardı. Evet, burada da önderler arasında ilk başta bir yenilgiye sebep olan kararsızlar, yalpalayanlar bulunuyordu ama bunların meydanı kısa sürede terk ettiklerini ve sebep oldukları yenilginin telafi edildiğini göreceğiz. 

Cumartesi ve pazar bu şekilde geçti. Onlar Deveçi'de ve İslamiye'de, bunlar ise şehrin diğer yarısında ve kışlada coşup taşıyorlardı, iki taraf da hazırlıklarla uğraşıyordu. Deveçililer kanunsuzluğa başladı, bir kişiyi öldürdükleri söylendi ama bu taraf harekete geçmedi. Pazartesi günü Tahran'dan aşağıdaki telgraf geldi: 


"Tebriz ulemasından gelen, Müctehid, Hacı Mirza Muhsin ve Mirza Sâdık-i İmam Cuma, Hacı Mirza Reza, Hacı Mirza Taki, Hacı Seyyid Ahmed, Hacı Mirza Ali Asger, Hacı Mirza Abdülhüseyn, Aga Seyyid Ali, Hacı Mirza Ahmed, Hacı Mirza Abdülhüseyn, Mirza Yusuf, Mirza Hasan, Mirza Abdül Ali, Aga Seyyid Rezi, Şeyhülulema imzalarını taşıyan, devletin desteklenmesinden söz edip Meştrutiyet'e karşı çıkan telgraf dün Şah tarafından çoğaltılıp dağıtıldı. Tahran'daki Azerbaycanlılar bu telgraf nedeniyle utanca boğuldu, halk sokak ve çarşılarda onlarla alay etti. Aksine İsfahan ulemasından gelen telgraf onlar için gurur nedeni oldu. Çünkü bu fetva telgrafında Tahran'ın müstebitlere yardım için vilayetlerden çağırdığı asker ve süvariler Kerbela Ordusu, Beni Ümeyye yanlıları, Hazreti Seyyidülşüheda'nın (r.a.) mübarek bedenine ok atanlar olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Millet Meclisi için bankayla elli bin tüman nakit para havale çıkarmışlar. Tebriz hariç istisnasız İran'ın bütün vilayetleri Millet Meclisi uğruna canını ve malını feda etmeye, Tahran'a gitmeye kararlı. Bu münafıklığı bırakın, bu nazik ortamda müstebitlerin araya ihtilaf sokup halkı bölmelerine, yabancı düşmanların içsavaş çıkarmalarına izin vermeyin. Bizim bahtı 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kara vatanımızın?” kusuru işte budur, bütün vilayetlerden önce parlar, herkesten önce de söner. Cesaretimizi bağışlayın, bu dar zamanda yürek sızlaması bu sözleri söyletmektedir. Tahran'da işler kötüye gitmekte, daha bir sonuca bağlanamadı, Tahran on beş gündür umumi tatilde. Tüccar ve esnaf üç gündür yine Sipehsâlâr Camisi'nde toplanmış durumda. 


Azerbaycan Vekilleri" 


Bu, Azerbaycan vekillerinden Tebriz'e gelen son telgraftı. Bu telgraf bir yandan mollaların çektiği telgrafın Tahran'da ne kadar kötü bir etki yaptığını diğer yandan vekillerin hâlâ aklının başlarına gelmediğini, sorunun farkında olmadıklarını göstermektedir. Yazdığımız gibi, Hacı Mirza Hasan'ı Meclis'e Tebriz göndermişti, fitne çıkarmasından çekindikleri için şehre geri gelmesine rıza göstermiyorlardı. Ama işte bu vekiller telgrafhaneye gidip Tebrizlilerin itiraz- dan vazgeçmesi için ısrar etmişlerdi. Nitekim Hacı Mirza Hasan şehre dönünce İmam Cuma ve diğerleri de döndü. Tebriz'in başına bu derdi açan aslında vekillerin aptallığıydı. Buna rağmen ağızlarını açıp başkalarını suçlayabiliyorlardı. 
Daha şaşırtıcı olanı ise İsfahan ve diğer şehirlerin temelsiz gösterilerine değer vermeleri, bütün hazırlıklarına rağmen Tebriz'i (ki neler yaptığını göreceğiz) onlardan aşağıda görmeleriydi. 

Her neyse, bu telgraf hürriyetçilerin mollalara duyduğu öfkeyi bir nebze daha artırdı. Telgrafı kendi açıklamalarını ekleyerek bastırdılar ve aynı gün şehirde dağıttılar. Tebriz'de Küçük Meşrutiyet'in son günleri bu şekilde geçti. 
Bu şehirde Tir'in 2'si (23 Cemaziyelevvel (23 Haziran 1908)) Salı gününden, savaşların sona ermesine kadar meydana gelen olayları ileriki bölümlerde yazacağız. Meclis'in topa tutulmasının hikâyesini anlatmak için burada tekrar Tahran'a dönüyoruz. 


Tir'in 2'si Salı (23 Haziran 1908| 


Tir'in 2'si (23 Cemaziyelevvel (23 Haziran 1908)) Salı, Meşrutiyet tarihinde eşi görülmemiş bir gündü. Hürtiyetçilik ile istibdat arasında iki yıldır devam eden çekişme, bugün silahlı çatışma ve kan dökme noktasına vardı, Meşrutiyet ve Meclis iki yıllık direnişten sonra düştü. 

Düşmanlığını yirmi gün önceden açığa vuran Muhammed Ali Mirza, ortamın hazır olduğunu görerek bugün işe koyuldu. Öte yandan hürtriyetçiler de söylediğimiz gibi bir haftalık kararsızlıktan sonra son günlerde bazı hazırlıklara girişmiş, geç davranmalarına rağmen aralarında savaş tecrübesine sahip 


388 Azerbaycan kastediliyor. (ÇN) 
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cesur adamların bulunduğu yaklaşık altı yüz tüfekçi toplamışlardı. Bunların içinde iki yıl önce Kazak Alayı'ndan ayrılan ve şimdi hürriyetçilere katılan Ebul Fethzade ve ileride adlarından söz edeceğimiz diğerleri gibi birkaç subay da vardı. Muhammed Ali Mirza'nın Tahran Valiliği'nden azlettiği Mirza Salih Han-i Vezir-i Ekrem de birkaç becerikli adamıyla mücahitlere katılmıştı. 

Bunlar bir güç oluşturdular. Bir grup Meclis'in kuzey binasının üst katında? ve Meclis ile caminin çatısında ve minarelerde mevzilenip Meclis'i korumaya çalıştı. Azerbaycanlılardan oluşan başka bir grup yakındaki Azerbaycan Encümeni'nin bahçeye bakan çatısında barikat kurdu,” Zillüssultan'ın evine de yerleşti. Zillüssultan'ın kız kardeşi Banu-yi Uzma'nın (Büyük Hanım| evlerinde oturan Mirza Salih Han da orada barikat kurdu. 

Yetenekli önderleri bulunsaydı ve örgütlü olsalardı hiç kuşkusuz sayıları daha da artacak, zafer kesinlikle onların olacaktı. Ama söylediğimiz gibi bu nitelikte önderleri yoktu ve örgütsüzlerdi. Takizade ve diğerlerinin nasıl davranacaklarını göreceğiz. Üstelik tüfekçilerin birçoğu çatışma günü ortaya çıkmadı, saklandı. Meclis'i koruyanlardan bir kısmı gece evlerine gidiyor, mevzilerde yaklaşık yetmiş kişi nöbet tutuyordu. Pazartesi gecesi bile ancak bu kadarlardı, sabahleyin savaş başladığında sayıları artacağına azaldı. 

Bunlardan halen hayatta olduğu anlaşılan birinin kısaca kaleme aldığı anıları elime geçmişti. Adam bu konuda şunları yazmış: 


“Sabah olunca Meclis'in alındığı haberi geldi. Acele askerlik üniformamı giydim, askıdan tüfeğimi almak istediğimde yerinde olmadığını fark ettim. Tüfeğim nerde diye bağırdığımda, karım elinde Kur'an iki kızımla birlikte karşıma dikildi. 'Bak kimsenin seninle gelmeyeceğini biliyorum, Meclis'e yalnız başına gideceksin ve yolda seni öldürecekler' dedi. Bu arada top sesleri duyuldu, evimin damına çıkıp Meclis'e doğru oturup ağlamaya başladım." 


Ne ise, Kazaklarla askerler salı günü şafakla birlikte Meclis'i ve Sipehsâlâr Camisi'ni kuşattılar, yolları geliş gidişe kapattılar. O sıralar Tahran'da yaşayan Rus gazeteci Mamontov bu olayların hikâyesini yazmış, bize bazı yararlı bilgiler bırakmıştır. Söylediklerinin özeti aşağıdadır: 


"Şah, akşam saat sekizde Liyakof'u Bağ-i Şah'a çağırarak ertesi günkü işin emrini verdi. Liyakof da Kazak kışlası yakınlarındaki evine gidince kışladaki 


389 Şimdi Meclis matbaasının bulunduğu yerde. 

390 Şimdi Kültür Bakanlığı olan saray Zillüssultan'ın eviydi, üst tarafında (Baharistan bahçesine 
bakan tarafta) Banu-yi Uzma'nın halen yerinde duran evleri vardı. Tam karşısında Azerbaycan Encümeni bulunuyordu. Bahçe halen yerinde durmaktadır. 
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Rus subayları yanına çağırıp durumdan haberdar etti, onlarla durum değerlendirmesi yaptıktan sonra şu emri verdi: Mirpenc Ali Aga”! yarın sabah erkenden kendi Kazak birliğiyle (120 kişilik) Sipehsâlâr Medresesi'ni kuşatsın. Meclis önündeki meydana dött top yerleştirilecek. Mirpenc Kasım Aga'nın süvarileri gruplara ayrılarak Meclis çevresindeki caddelerde devriye gezsin, halkın toplanmasını engellesinler. Bu emirler gece yarısı on ikide verildi. 

Mirpenc Ali Aga, önceki gece aldığı emirler uyarınca ertesi gün sabah beşte Kazaklarıyla yola çıktı. Mücahitlerin ateş açma tehdidine aldırmadan Medrese bahçesine girerek orayı işgal etti, kazandıkları bu zaferi amirleri Liyakof'a bildirdiler. Ancak birkaç dakika sonra Medrese'nin içinden çıkan bir grup hürriyetçi, kararlı hareketlerle Kazakları Medrese'den dışarı sürüp kapıyı kapattı. 
Mirpenc Ali Aga'ya ateş etmeme emri verildiği için karşı koyamadı. Kazaklar, arkasında sıralanıp beklemeye başladı. 

Liyakof bu yenilgiyi öğrenince 250 süvari ile 25 piyade ve 4 toptan oluşan başka bir Kazak birliğinin Meclis'e gitmesini emretti. Birlik sabah 7'de Meclis'e vardı. Liyakof da (Browne'a göre yanında altı Rus subayla faytona binerek) oraya gitti. Baharistan'ı ve çevreyi inceleyen Liyakof dört toptan birinin Dervaze Devlet Caddesi'ne, bir diğerinin onun karşısındaki caddeye, üçüncü ve dördüncüyü de Şahâbâd Caddesi'ne yerleştirilip hepsinin namlularının Meclis'e çevrilmesini emretti. Topların çevresine Kazak süvari ve piyadeler konuşlandırıldı. Liyakof faytonuna binip Bağ-i Şah'a döndü, Şah'a durumu bildirdi." 


Mamontov'un anlattıkları böyle. Ancak Kazakların sayısını olduğundan çok daha az verdiğini söylemek gerekir. O gün Kazakların sayısı ena ziki bindi. Ayrıca askerlerden söz etmemiştir, oysa Liyakof'un caminin doğu girişleri ile Meclis ve çevresini denetime almalarını emrettiği Kazaklarla birlikte bir de Silâhuri birliği vardı. Yakın zamana kadar hürriyetçi önderlerden sayılan Merkezi Encümen başkanı Ali Han-i Erşeddüdevle'nin de Muhammed Ali Mirza'nın bazı yakınlarıyla birlikte çatışmaya katıldığını biliyoruz. 

Mamontov'un "Direniş olacağını düşünmediklerinden Kazaklara ateş emri verilmemişti" diye yazması Liyakof raporlarıyla çelişkilidir. Ayrıca, mücahitlerin hazırlıklarına ve kurulan barikatlara rağmen direniş olacağına ihtimal vermemeleri mümkün müydü? Evet, Kazakların barikat kurmaması gariptir ve Mamontov'un söylediklerini doğruluyor. Saray'la temas halinde olan bazı vekillerin ve hürriyetçilerin kendilerini beğendirmek için Saray'a fazlasıyla cesaret verdikleri düşünülebilir. 


391 Bunlar üç kardeşti: Ali Aga, Kasım Aga ve Kâzım Aga. Üçü de Kazak kışlasının 
komutanlarındandı. Kasım Han burada adından söz ettiğimiz kişidir ve daha sonra Kazvin'de hürriyetçiler tarafından öldürülmüştür. Kâzım Aga da Basmenc'de öldürüldü. Ali Aga geçen seneye kadar yaşıyordu, bildiğimiz "Orgeneral Nakdi"dir. 
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Savaşın Başlaması 


Kazaklar ve askerler kimsenin Meclis'ten ayrılmasına izin vermiyordu. Baskıyı artırıp girenleri de engellemeye başladılar. Ancak Meclis'e girmek isteyenler o zamana kadar girmişlerdi. Biz onlardan Behbehani, Tebatebai, Hacı İmam Cuma-yi Hoyi, Hacı Mirza İbrahim Aga, Müsteşarüddevle, Mümtazüddevle, Mirza Muhammed Sâdık-i Tebatebai ve Hekimülmülk'ü tanıyoruz. Rahmetli Behbehani ve Tebatebai yanlarında aile mensupları ve takipçilerinden gruplarla gelmişlerdi. Ayrıca öldürülmekten korkan ve birkaç gün önce Meclis'e sığınan Mirza Cihangir Han, Melikülmütekellimin, Kadi |Hâkim| Erdâki ve dierleri gibi bir grup hürriyetçi önder de hâlâ Meclis'teydi. Vekillerin çoğu gayretsiz olduklarından o gün Meclis'e gelmemişti ama gene de kalabalık bir vekil topluluğu oradaydı. Dışarıda da halk Meclis'i destekliyor, kimi gruplar oraya gitmeye hazırlanıyordu. 

İki Seyyid ile diğerleri her zamanki yöntemleriyle çatışmayı ve kan dökülmesini önlemeye çalıştılar. Muhterem Behbehani birini göndererek Kasım Aga'yı yanına çağırdı. Browne, "Kasım Aga geldi ama Behbehani'nin söylediklerini pek dinlemedi" der. Ama Müsteşarüddevle "Gönderdiğimiz kişi geri gelmediği için Aga'nın |Behbahani'nin| mesajının Kasım Aga'ya ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz" demiştir. Mücahitlere, ilk harekete geçenin onlar olmaması, Rus subaylara ateş edilmemesi için kesin emir verilmişti. 

Rus subayların vurulmaması gerektiğini sanmak, onların hamlığının başka bir örneğiydi. 

İki taraf da hazır olmasına rağmen çatışma başlamamıştı. Bu arada rahmetli Seyyid Cemaleddin-i Efcei, o gayretli ihtiyar, Pamenar'daki evinden eşeğiyle çıkıp peşinde birkaç yüz kişilik büyük bir kalabalıkla Meclis'e yöneldi. Kazakların daha az olduğu bir güzergâh takip etmek için Sırâcülmülk Camisi'nin sokağından ve Taht-i Berberiha'dan yürüyüp Postane Caddesi'ne girdiler, buradan da Zillüssultan'ın evine vardılar. Rus subaylar onları geri çevirmeye çalıştı ama sözlerini dinlemeyip ilerlemeye devam ettiklerini görünce korkutmak için toplardan birini üzerlerine çevirip ateşlediler. Atış havaya doğru ve kurusıkıydı, kimseye bir şey olmadı ama Efcei'nin top sesinden ürken eşeği çökünce Efcei yere düştü, bunun üzerine takipçileri paniğe kapıldı. Bu arada bir Rus subayı tabancayla havaya bir el ateş etti; bu, çatışmanın başlaması için işaret oldu. Kazaklar derhal ateşe başladı, mücahitler yanıt verdi ve böylece kan dökülmeye başlandı. Efcei'nin ateş altında kalan takipçilerinden üçü (bunların biri genç bir öğretmendi) Kazakların açtığı ateşle öldü, biri de ağır şekilde yaralandı, görülmemiş bir hengâme koptu. Vezir-i Ekrem'in adamlarından bazıları Banu-yi Uzma'nın evinin kapısını açıp hâlâ çatışmanın ortasında olan Efcei'yi oğulları 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ve yakınlarıyla içeri aldılar, yaralanmaktan kurtardılar. Efcei'nin takipçileri ise geri çekilip dağıldı. Meclis'teki ve Azerbaycan Encümeni'ndeki nişancılar barikat kurmayan Kazakların çoğunu vurdu, Kazaklar tutunamayarak caddelere geri çekildiler. Ama topun yanındaki bir Rus subay paniğe kapılmadan topu ateşledi. Çatışmanın şiddeti arttı, işler çığırından çıktı. Top bataryasının mermi ve cephanesini taşıyan atlar ağaçların?” altından kaçarak çatışma alanına girdi, peyderpey vurulup kanlar içinde yere düştüler. 

İlk başlarda hürriyetçiler kazanacak gibi görünüyordu. Dışarı fırlayıp bir topu içeriye çekmeye cesaret edecek kadar üstünlük sağladılar. Hamlığı bir kenara bırakıp Rus subayları vursalardı kazanan kesinlikle onlar olurdu. Bu konuda çekingen davranmaları subayların çatışma alanında korkmadan hareket etmesine, Kazakları ve topçuları gayrete getirmesine, tekrar çarpışmaya sokmasına yol açtı. 

Öte yandan çarpışmanın seyrini öğrenen Liyakof hızla çatışma alanına gelmiş, bütün topların her taraftan mermi yağdırmasını emretmiş, daha çok top getirilmesi için Bağ-i Şah'a adam göndermişti. Meydanın ağzına yerleştirilen ve mücahitlerin ateşi yüzünden kullanılma fırsatı bulunamayan bir top caddenin emniyetli bir yerine çekilmiş, ateşe başlamıştı. 


Hürriyetçilerin Yenilgisi 


Çatışma yaklaşık bir saat daha sürdü. Meclis'te bulunan ve çatışmalara alışkın olmayan Behbehani, Tebatebai ile diğerleri Meclis'i döven top mermilerinden korktular, Meclis'in arkasındaki duvarı delerek yıkıntıların arasından geçtiler, Eminüddevle Parkı'na çıktılar, böylece Meclis boşaldı. Sayıları az olan ve daha fazla dayanamayan Meclis'teki ve minarelerdeki tüfekçiler çıkanları görünce mevzilerini terk etti, böylece o taraftaki çatışma sona erdi. 

Ama Azerbaycan Encümeni ile Mirza Salih Han ve adamları yerlerini terk etmedi, kahramanca çarpışmaya devam ettiler. Bunun üzerine Liyakof, Şahâbâd Caddesi'ndeki topların getirilip Encümen'e ve Banu-yi Uzma'nın evlerine çevrilmesini emretti. Bir grup Kazak da karakol binasının? çatısına çıkarak buradan ateşe başladı. 

Mamontov şöyle yazıyor: Top birkaç kez ateşlendi, peşinden Zillüssultan'ın evinin pencerelerinden birinde (Banu-yi Uzma'nın evlerinden biri olsa gerek) mavzer tüfeğiyle bir keskin nişancı belirdi, topçuları birer birer düşürmeye baş- 


392 oBaharistan'ın önündeki alanın giriş kapısının önünde on yıl önceye kadar ağaçların 
olduğunu, bunların kesilerek yerine çiçek ekildiğini unutmamak gerekir. 

393 Meclis binasının karşısında, Safiyy Ali Şah Caddesi'nin dönemecinde bir karakol binası 
vardı. 
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ladı. Alb. Liyakof'un yanında duran topçu birliği komutanı Mirpenc ağır bir yara aldı. Ondan fazla adamı vuran ve dehşet saçan bu nişancıyı ancak topu eve çevirip tüfeklerle birlikte ateş altına alarak uzaklaştırabildiler. 

Savaş bu şekilde devam ediyordu, diğer toplar çatışma boyunca Meclis'i dövdü, büyük bir yıkım yaratmaya devam etti. Öğleden yarım saat önce, çatışmanın başlamasından dört buçuk saat sonra Azerbaycan Encümeni ve Mirza Salih Han mevzileri de sustu, çatışma aniden sona erdi. Ama toplar ateşe devam etti, Banu-yi Uzma'nın ve Zillüssultan'ın evlerinin kapısı penceresi yıkıldı, Encümen bahçesi tarumar oldu. Bir süre sonra toplar da sustu, sıra yağmaya geldi. Silâhuri askerleri ve kalabalık sürüler Baharistan binasına girdiler, her şeyi parçalamaya, alıp götürmeye başladılar, ne buldularsa talan ettiler. 
Zillüssultan'ın ve Banu-yi Uzma'nın evlerini, Azerbaycan Encümeni'ni de yağmaladılar, bütün pencere ve kapıları söküp götürdüler. Bir grubun ateş açtığı Muzafferiye Encümeni'ni de yağmalayıp tahrip ettiler. 

Görüldüğü gibi büyük kahramanlık göstermelerine rağmen hürtiyetçiler örgütlenemedikleri ve başsız oldukları için yenik düştüler. Bu çatışmaya katılanlardan adlarını bildiklerimizi burada veriyoruz: 

Ebülfethzade (Esedullah Han) ve iki kardeşi. Bu adam muhacirlerdendi,?”* 
Kazak kışlasında tuğgeneraldi. Ancak iki yıl önce Liyakof'tan ayrılmış, iki kardeşiyle Kazak kışlasını terk etmişti. O gün Meclis'in üst katındaki savaşçılarla birlikteydi. 

Hasan Han-i Püladi. Bu adam Kazak kışlasında albaydı. O da iki yıl önce kışlayı terk etmişti, o gün savaşçılar arasındaydı. 

Münşizâde. Kazak kışlasının idari bölümünde memurdu. O da ayrılanlardı, o gün savaşanlar arasındaydı. 

Hacibüssultan. Muzafereddin Şah'ın tüfekçilerinden bir grupla Muzafferiye Encümeni'nde savaştı. Tüfekçilerin hepsi iyi nişancı olduğundan kurşunları daima yerini buluyordu. 

İsmail Han-i Serabi. Bu da Muzafferiye Encümeni'nin tüfekçilerindendi. Göreceğimiz gibi başka bir olayda esir düştü ve darağacında idam edildi. 

Hâmidülmülk. Daha sonra mücahitler arasında nam salan bu adam Kâşan'da Naip Hüseyn tarafından öldürüldü. 

Seyyid Abdürrezzak. Daha sonra İstanbul'a kaçan, buradan Gilan mücahitlerine katılan ve Tahran'a gelen, Mirza Ali Muhammed Han-i Sertip'le birlikte öldürülen gayretli bir gençti. 

Mirza Cihangir Han-i Sür-i İsrâfil'in kız kardeşinin oğlu (adı Esedullah Han olabilir) çatışmalar sırasında hayatını kaybetti. 


394 Kafkasya'dan gelenlere "muhacir" denirdi. (ÇN) 
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Şücâ-i Leşker-i Halhali. Azerbaycan Encümeni'nden çok cesur bir savaşçıydı. Daha sonra kaçıp Bakü'ye gitti. 

Müseyyeb Han, Azerbaycanlıydı, daha sonra komutanlar arasında yer aldı. 

Sultanülulema-yi Horasani, Sür-i İsrâfil'in müdürü. Çerağ-i Berk (Elektrik Lambası| Caddesi'ndeki gazetesinin binasından çatışmaya katıldı, Kazaklara bir el bombası atmıştı. 

Mirza Salih Han-i Vezir-i Ekrem (daha sonra Âsafüddevle unvanı aldı). 
Tebriz'in Bağmişe Mahallesi'nin Kelanter ailesindendi. Kahramanca hürriyetçilere katıldığını ve yiğitçe savaştığını söylemiştik. Mamontov'un on kişiyi öldürdüğünü söylediği dehşet saçan o keskin nişancı bu adam olabilir. 

Bizim tanıdıklarımız bunlardır. Söylediğimiz gibi çatışma Meclis barikatlarında bir saat, Azerbaycan Encümeni ile Vezir-i Ekrem'in evinde dört saat devam etti. Bir grup Kazak öldürüldü, hürriyetçiler arasından ölenlerden tanıdığımız yalnızca Mirza Cihangir Han-i Sür-i İsrâfil'in kız kardeşinin oğludur. 

Mamontov Kazaklar hakkında şöyle söylüyor: "Çatışmaya katılanlar 450'den fazlaydı. Bunlardan 24'ü öldü veya yaraları nedeniyle hayatını kaybetti, içlerinden ikisi komutandı. 35 Kazak ve 5 komutan ağır yaralandı. 40 Kazakla başından yaralanan Rus baştemsilci Kravasov'un yaraları hafifti. Otuz at telef oldu." 
Mamontov "Dört saatlik bir çatışma için bu kayıplar fazladır" diye ekler. Ama söylediğimiz gibi Mamontov'un verdiği rakamlar güvenilir değildir. O sırada Tahran'da yaşayan David Fraser adındaki bir İngiliz gazeteci de bu olay hakkında kısa bir değerlendirme yazmıştır: 

"Savaşın yükü esas olarak Azerbaycan Encümeni'ndeki bir avuç mücahidin sırtındaydı, destek alamadıkları düşünülürse ellerinden gelen her şeyi yaptılar." Meşrutiyet'i canları pahasına koruyacaklarına yemin edenlere ne söylesek azdır. Kimse de onlardan bir şey beklemiyordu. 

İngilizlerin Mavi Kitap'ında "İlk olarak bir asker tarafından (muhtemelen havaya) ateş edildi, mücahitler bundan sonra ateşe başladı" der. Biz ilk ateş edenin Rus subaylardan biri olduğunu söyledik çünkü olayı gözleriyle görenlere sorduk. Mavi Kitap şöyle devam eder: 


"Rus subaylar korkusuzca tehlikeli yerlere gidip geliyorlardı. Vekillerden biri bana şunları anlattı: 'Hürriyetçiler isteselerdi Liyakof'u vurabilirlerdi. Bu subaylar öldürülseydi hiç kuşkusuz sonuç farklı olurdu. Hürriyetçilerin subayları vurmasını engelleyen şey, onları öldürdükleri takdirde Rus devletinin İran'ın işlerine müdahale edeceğini düşünmeleriydi.""395 


395 o Kesrevi, "İran'ın işlerine müdahale" ifadesini, 1. Aslında o anda da müdahale edildiğini, 2. 
Hürriyetçilerin de Şah gibi Ruslardan çekindiğini belirtmek amacıyla kullanmıştır. (ÇN) 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Mamontov Ne Gördü? 


Savaş sona erip yağma başlayınca Mamontov izlemek için oraya gitmiş. 
Bu konuda yazdıkları tarihsel açıdan değerli ve aydınlatıcı olduğu için diğer hikâyelere geçmeden onları da burada veriyoruz: 


"Sabah top ve tüfek sesleri başlayınca gönlümde atıma binip çatışma bölgesine koşmak vardı. Ancak cesaret edemedim, dama çıkıp top atışlarının dumanını uzaktan seyretmekle yetindim. Bir süre sonra kendimi tutamayarak Tahran'ın boş sokaklarından Meclis'in önüne kadar gittim. Topçu bataryası, Zillüssultan'ın evinde barikat kuran mücahitleri ateş altına almıştı. Askerler top mermilerinin yıktığı evlere karınca sürüleri gibi üşüşmüş ellerine geçen her şeyi götürüyorlardı. Askerler topun bakır namlusunun üzerine epey yastık, halı, mobilya, ev eşyası ve elbise yığmıştı. Bir cephane arabasının üstünde kırık bir piyano duruyordu. Meclis'in önündeki alanda yaklaşık yirmi at leşi yatıyor, toprağın henüz ememediği bir kan gölü görülüyordu. Ölen ve yaralanan Kazaklar kışlaya gönderilmişti, yalnızca karakolun önünde yatan bir ölünün kırılmış kafasından kırmızı siyah kan akıyordu. 

Meclis'i savunanların mevzilendiği evlerin görünüşü hazindi. Bazılarının duvarları çökmüştü, bazılarınınki tahrip olmuştu. Pencerelerde cam kalmamıştı. Kapılar sökülmüştü, çatılar mermi ve şarapnel parçalarıyla delik deşik olmuştu. Zillüssultan'ın evleri askerlerin yağması yüzünden diğerlerinden daha kötü durumdaydı. Yalnızca mobilya ve eşyalar değil, kapı kasaları, kapılar, pencereler, tavan ve yer kaplamaları da sökülüp götürülmüştü. 

Kazakların davranışı çok düzgündü. Çatışmaya sonradan katılan üstü başı yırtık saltanat askerleri yağma ve talanla meşgulken onlar kahramanca savaşmaya devam ederek bu ani ve şiddetli muharebeden zaferle çıktılar." 


Mamontov bunlara tanık olduktan sonra Kazak kışlasına koşar. Orada başka bir hengâme vardır. Yazdıklarını aşağıda veriyoruz: 


"Yukarıda söylediğimiz gibi doğrusu Kazakların aldığı darbe çok ağırdı, bütün hastane yaralılarla doluydu. Yarası hafif olanlar evlerine gitti. İki İranlı doktor ve Dr. Visiyoşko o kadar çok yaralıya bakmışlardı ki ayakta duracak halleri kalmamıştı. Çadırlarda ve ameliyathanede her taraf kan içindeydi, her yeri taze et kokusu sarmıştı. Hastane yakınındaki kışlanın bahçesinde iki sıra halinde yan yana yatırılan ölü bedenlerin çevresinde kalabalıklar dolaşıp duruyor, bazıları haykırarak ağlıyor, bazıları yaşlı gözlerle bakıyordu. Zorlukla ilerleyebildim. Kan revan içindeki cesetler, parçalanmış beyinleri ve kanlı elleriyle 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intikamlarının alınmasını istiyorlardı sanki... Tam dönmek üzereyken deliler gibi insanları sağa sola iterek ilerleyen bir Kazak'a gözüm ilişti. Gözleri parlıyor, elindeki çıplak kamayı sımsıkı tutuyordu. Kazak, inleyerek apoletlerinde iki şerit olan sakallı bir subayın bedenine sarıldı. Yanımda duran Rus subay 'Kardeşi, çatışmadan sonra Çerağ-i Gaz Caddesi'nden Kazak kışlasına dönmek isterken öldürülmüş' diye fısıldadı kulağıma. Kazak hançerini kardeşinin parçalanmış alnına koyunca aklını kaçırdığını anladım. Ağzının içinde anlaşılmaz birkaç şey söyledi, hançerini kardeşinin yarasından akan kana daldırdı, kınına sürdü, yerinden kalktı, kendisine başsağlığı dileyen insanların arasından talim alanına doğru gitti. Yanımda duran adam 'İntikam almaya gitti. Artık onu kimse durduramaz. Şu anda hiçbir şey anlamaz o. Kardeşini öldüren seyyidi yakalayamadılar' dedi. 

Birkaç dakika sonra alay komutanının evine iki adam getirdiler. Boyun ve elleri urganla bağlanmıştı, üç Kazak urganları sıkı sıkıya tutuyordu, dördüncüsünün elinde iki av tüfeği vardı. Bunları ellerinde tüfekleriyle Çerağ-i Gaz Caddesi'nde yakalamışlardı. Fişeklikleri boştu ve namlular hâlâ sıcaktı. 

Alay komutanı 'Doğruyu söyleyeceğinize Allah'a yemin edin' dedi. 

Kazaklar 'Adamımızı öldürenlerin bunlar olduğuna yemin ederiz' dediler. 

Alay komutanının cevabı çok basitti: 

"Bunları talim alanında asın da herkes görsün.' 

Tutukluları kafalarına vurarak götürdüler. Ölüme razı olmuşlardı, sesleri çıkmadı. Uzun ve iri adamlardı, kafalarını öne eğdiler. Dipçikle döverek dışarı çıkardılar. Ölüm korkusu gözlerinden belli oluyordu. Evden çıktıkları anda çevrelerini saran kalabalık vahşi çığlıklar atarak kışlaya doğru sürükledi onları. 
Komutanın evinden çıkar çıkmaz korkutucu bir şekilde bağırarak kışlaya doğru giden kalabalık etraflarını sardı. Kışlanın bahçesindeki kalabalık bir dakika içinde büyüdü, ölenlerin yattığı yere gelince birdenbire durdular. İnanılmaz bir kargaşa oldu. Şuşkaların, kamaların parladığı görüldü. Göz açıp kapayıncaya kadar tutukluları parça parça ettiler. Kanlı kamalar havada parıldıyor, sonra parçalanmış bedenlere gömülüyordu. Kazaklar, bu zavallılara yaklaşıp kılıçlarını batırmak için neredeyse birbirleriyle kavga edecekti. Adamların bedenlerini talim alanının girişine sürükleyip tabancayla birkaç el ateş ettiler. 'Kana kan, kardeşlerimizin intikamını alacağız' diye bağırıyorlardı. Girişte kardeşi öldürülen Kazak askeri gördüm, başını ellerini arasına almış, keder içinde bir taşın üzerinde oturuyordu, taze kana bulanmış hançeri önünde yerde duruyordu. 
Akşam olunca ölen Kazakları ikişer ikişer sade tahta tabutlara koyup arabayla sessiz bir şekilde şehir dışındaki mezarlığa götürdüler..." 
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Mamontov'un yazdıkları bundan ibaret. Hürriyet uğrunda katledilen bu iki adamın kim olduklarını bilmiyor olmamız çok acıdır. 


İki Seyyid ile Diğerlerine Ne Oldu? 


Kazak kışlasında bunlar olurken Eminüddevle Parkı'nda ve diğer yerlerde yürek yakan olaylar meydana geliyordu. İki Seyyid ile Meclis'ten ayrılan vekillere ve diğerlerine ne olduğu, başlarına neler geldiği hakkında henüz bir şey söylemedik. Bu konuda herhangi bir şey yazılmamıştır. Olanları Müsteşarüddevle'ye sorduk, söyledikleri aşağıdadır: 


"O gün güneş doğarken Meclis'ten biri evime geldi, 'Kazaklar Meclis'e geldi, hemen yetişin' diye haber getirdi. Başkalarına da gidip haber salmışlar. Giyinirken Hacı Mirza İbrahim Aga kapıyı çaldı, 'Ben gidiyorum, siz de bir an önce gelin' dedi. O gitti, ben de giyinip yola koyuldum. Bazıları benden önce varmıştı Meclis'e, kimisi de benden sonra geldi. Biz oradayken çatışma başladı, Tebatebai ile Behbehani'nin çevresindekiler huzursuz oldu. Kargaşadan uzaklaşmak ve ne yapmamız gerektiğini değerlendirmek için onları başka bir yere göndermek istedik. Tophane Meydanı olayları sırasında Baharistan binası duvarını bir yerinden yıkmış, o günlerde üzerinde köy usulü sayfiye evlerinden başka bir şey bulunmayan araziye çıkan bir geçit açmıştık. O geçidi tekrar açtık, Behbehani, Tebatebai, İmam Cuma ve diğerlerini Meclis'teki çok sayıda insanla birlikte dışarı çıkardık. Ne yapabileceğimizi düşünmek için birkaç kişiyle orada kaldık. Ama Muhterem Seyyidler çok geçmeden şu haberi gönderdiler: 'Güvenli bir yerdeyiz. Siz de gelin, konuşup bir çözüm bulalım.' Meclis'i terk edip oraya gitmekten başka yapacak bir şey yoktu. Haberi getiren adamın peşine düştük, bizi Muhteremlerin olduğu Eminüddevle”* Parkı'na götürdü. 
Eminüddevle çok gergindi, 'Evimi yıktılar' dedi. Muhterem Seyyidlerle konuştuk, kabul görmeyen birkaç seçeneği değerlendirildikten sonra nihayet sapa bir yoldan Abdülazim'e giderek oraya sığınmalarına karar verdik; halkın da oraya koşacağını ve bu şekilde bir halk kitlesinin seferber edileceğini düşündük. Muhteremler yola çıktılar ama bir süre sonra döndüler, 'Yol başlarını süvariler kesmiş' dediler. 

Savaş yanlılarının böbürlenmeleri, 'Askeri Komisyon ve Savaş Komisyonu'nun vaat ettikleri yüreğimizi güçlendirmişti. Gönlümüzü rahat tutmuş, çatışmanın bu kadar çabuk sona ereceğini hiç düşünmemiştik. Korkunç patlamaları duyduğumuzda bunların vaat edilen bombaların sesi olduğunu sandık. Diğer yerlerde de çatışmaların başlayacağı, arkasından da Meclis ve 


396 Mirza Ali Han-i Eminüddevle'nin oğlu. 
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Azerbaycan Encümeni mücahitlerinin yardımına geleceklerini ümit etmiştik. 
Baharistan'ın ele geçirilip yağmalandığı haberini duyunca büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Top ve tüfek seslerinin giderek kesilmesi üzerine her şeyin bittiğini anladık." 


Profesör Browne şöyle yazıyor: 


"Eminüddevle, Kazak kışlasına telefon açarak Muhteremlerin |(Tebatebai, Behbehani, İmam Cuma-yi Hoyi ve diğerleri| onun evinde olduğu bilgisini verdi." 


Müsteşarüddevle şöyle söylüyor: 


"O(Eminüddevle| 'Neyyirüddevle'nin evine gidip gelmeme izin veriyor musunuz?' diye sordu. Ben de 'Gidin' dedim. Oradan mı yoksa başka yerden mi telefon etti bilmiyorum. 

Her ne ise, bu korku ve şaşkınlık arasında birdenbire parkın kapısı sertçe vuruldu. Kapı açılır açılmaz içeriye büyük bir özel kuvvet asker ve berduş kalabalığı doldu. Hiddetle ve bağırıp çağırarak bahçede duran bizlerin üzerine yürüdüler. Tüfeği veya tabancası olanlar ateş etti. Bahçedekilerin yanına vardıklarında anlatılması yürek yakan bir arbede başladı. Bütün kinlerini onlardan çıkarmak ister gibi en çok sarıklıları dövdüler, hakaret ettiler, kıyafetlerini yırttılar. Daha geride duruyordum, onlardan biri olduğumu düşünmedikleri için bana bir şey yapmadılar. Muhterem ulemaya yaptıklarını görünce yüreğim patlayacak gibi olmuştu. Behbehani, Tebatebai ve İmam-i Cuma-yi Hoyi'yi acımasızca dövdüler. Biri tokat, yumruk veya dipçikle dövüyor, nefes almalarına fırsat vermeden bir diğeri tokatlıyor veya yumrukluyordu. Muhterem Seyyid Abdullah'ın (Behbehanil sarıksız başının darbeler yüzünden bir o tarafa bir bu tarafa sallandığını görüyordum. Bu eziyetlere rağmen ağızlarından 'Lailaheillallah'tan başka bir şey çıkmıyordu. Özellikle Behbehani bunun dışında bir tek şey söylemedi. Dövmeye doyunca sakallarını avuç avuç yolup atmaya başladılar. Bu arada bazılarını şuşka veya başka bir silahla yaralamışlar, adamların baş, boyun ve yüzlerinden kan akıyordu. Hacı Mirza İbrahim Aga bu yürek yakan arbede sırasında öldürüldü.” Güya tabancası olduğu ve elini kaldırdığı için acımadan öldürdükleri söylendi. Ortalık o kadar karışıktı ki başkaları söyleyene kadar bu olaydan haberim olmadı. 

Bu arbede bir süre devam etti, yapmamaları gereken birçok şey yaptılar, sonra bizi başka bir yere götürmek istediler. Bu sırada beni de tanıyıp diğerle- 


397 Başkalarının söylediğine göre Kazaklar içeri girer girmez elinde tüfek olduğu için önce onu 
öldürdüler. 


643 


rinin arasına kattılar. Yürümeye başlayıp parkın kapısındaki açıklığa geldiğimizde yeni bir hengâme patlak verdi, az kalsın hepimiz orada ölecektik. Kasım Aga bir Kazak müfrezesiyle oradaydı, arkadaşları ölen Kazaklar bizi görünce gözlerini kan bürüdü, kamalarıyla saldırdılar. Kasım Aga 'Hiçbir şey yapmayın' diye bağırıp onları durdurmasaydı bizi paramparça edeceklerdi. Kendisini dinlemediklerini görünce bölük komutanlarına 'Kazaklara engel olun' diye emir verdi, kamalarını çeken komutanlar ve Kasım Aga bizimle Kazakların arasına girerek onları kama ve kırbaçlarıyla uzaklaştırdılar. Velvele yatışıp biraz sükünet sağlanınca Mirpenc Kasım Aga bizi yakalayanlara dönerek 'Muhterem Agaları neden tutukladınız? Alâ Hazret onları istememişti ki' diye sordu. Kimse yanıt vermedi. Kasım Aga 'Muhteremler sabahtan beri aç ve çaysızlar, çok eziyet çektiler. Yemek yiyip dinlenebilecekleri bir yer bulun bu yakınlarda' dedi, bunun üzerine bizi oradan çıkardılar. Yolda (Kemalülmülk Caddesi olmalı) bir kapıyı çaldılar. Kapıyı açan ev sahibi ne istediğimizi öğrenince içeri girmemize izin vermedi. İkinci kapıda da aynı muameleyle karşılaştık. Çaldıkları üçüncü kapıya çıkan birkaç kadın bizi o halde görünce kapıyı açıp Kasım Aga'ya ağızlarına geleni söylediler, 'Sizi gâvurlar! Bunlar bizim dini önderlerimiz! Meclis'teki vekillerimiz! Ne yaptılar ki bu hale soktunuz?' dediler. Kasım Aga sükünetini kaybetmeden 'Hemşireler! Bunları konuşacak zaman değil. Kapıyı açın, Muhteremler bir süre istirahat etsin, onlara ekmek ve çay verin' dedi. 

Ev Seyyid Ali adında bir adamınmış, kendisi de geldi, bizi içeri aldılar. Koridorun altında, evin havuzunun olduğu yere götürdüler bizi, hemen su getirip elimizi, yüzümüzü, ayaklarımızı yıkadılar. Yelpaze getirip serinlettiler. Ekmek ve çay getirdiler. Kasım Aga bizim için elinden geleni yapıyordu. Biz biraz rahatlayınca Kazaklara yoldan geçen bütün faytonları kapıya çekmelerini, Muhteremlerden evi yakın olanları ikişer üçer arabalara yerleştirip evlerine göndermelerini emretti. Kazaklar emre riayet etti ama oradakilerden emniyette görevli bir adam Kasım Han'a dönerek 'Muhteremleri eve gönderemeyiz. Bağ-i Şah'a telefon edip talimat almam lazım' dedi ve gitti. Epey bir süre sonra faytonlar kapıya geldi. Ama bu adam geri gelip Muhteremleri Bağ-i Şah'a götürmeleri gerektiğini bildirdi. Kasım Aga'nın çok canı sıkıldı ama yapabileceği bir şey yoktu. Bizi arabalara oturtup Bağ-i Şah yoluna çıktılar. Yol boyunca insanlar bizi seyretti, bazıları ağzına geleni söylemekten geri durmadı. Bu şekilde Bağ-i Şah'a vardık. Üçüncü hengâme burada koptu. Orada toplanan Silâhuri askerleri, topçular, Karacadağ süvarileri, talâyi, Saray'dan ekmek yiyen diğerleri ve berduş takımı iki yıldır içlerinde biriken kini hürriyetçilerden çıkarmak için bunu fırsat bildi. Arabalardan iner inmez etrafımızı sardılar, birimizin boğazını yüz kişi birden sıkıyordu. İşin iyi tarafı şu ki bizi kapmak için birbirlerini itekleyip durduklarından canımızı bir an olsun kurtarıyorduk, yoksa göz açıp 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kapayıncaya kadar yok olurduk. Burada da Haşmetüddevle imdadımıza yetişti. Yakında olduğu için onların eline düştüğümüzü görmüş, Bağ-i Şah'a dönüp orada bağırıp çağırarak herkesi yardıma çağırmıştı. Tam bir çaresizlik ve perişanlık içindeyken bir grup Saraylı ekâbir koşup bizi onların elinden kurtardı. 
Tarifi imkânsız bir durumdayken bizi Bağ-i Şah'ın içine götürdüler. Burada herkesi başka bir yere hapsettiler. Beni, Abdülhüseyn Mirza-yi Şeyhürreis ve Şeyh Fazlullah'ın oğlu Şeyh Mehdi'nin olduğu çadıra koydular. Şeyhürreis'in boynuna uzun bir zincir sarıp ucunu bir ağaca bağlamışlardı. Üçümüz orada kaldık." 


Mirza Cihangir Han ve Diğerlerinin Başına Gelenler 


Müsteşarüddevle'nin anlattıkları yalnızca bir grubun başına gelenler. 
Mirza Cihangir Han, Melikülmütekellimin, Kadi |Hâkim)| Erdâki, diğerleri ve İki Seyyid'le birlikte Eminüddevle Parkı'na giden bazı kişilerden oluşan öbür grubun ise anlatmamız gereken hazin bir kaderi oldu. Bu hikâyeyi Kadi'nın kardeşlerinden Mirza Ali Ekber Han-i Erdaki'den dinledik. Aynen aktarıyoruz: 


"Kardeşim Kadi (Hâkim), Mirza Cihangir Han, Melikülmütekellimin ve di-Şerleriyle birlikte Meclis'e sığınanlardan olduğu ve sürekli orada kaldığı için ona öğlen ve akşam yemek götürüyor, her gün birkaç defa Meclis'e gidiyordum. 
Tir'in 2'si |23 Haziran 1908) her zamanki gibi yola çıktım, ancak Meclis'e yaklaşınca Kazaklar yolumu kesti, gitmeme izin vermediler. Bu arada, Muhterem Behbehani'nin körüğü kapalı faytonu etrafında bir grup adamla oraya geldi. 
Kazakların onları durdurmayacağını bildikleri için yola devam ettiler, ben de onların arasına karışıp kendimi Meclis'e attım. Çatışma başlayana kadar kardeşim ve diğerleriyle oradaydım, Muhterem Behbehani ile diğerleri ayrılınca hepimiz onları takip ettik. Eminüddevle Parkı'nda bizi, yani Melikülmütekellimin, Mirza Cihangir Han, kardeşim Kadi, Melik'in oğlu Muhammed Ali Bey ve beni üst katta bir yere yerleştirdiler. Eminüddevle yanımıza geldi, muhabbet gösterdi ancak Behbehani çağırınca ayrıldı. Geri geldiğinde şöyle dedi: 

"Seyyid, Şah'ın birkaç kişinin peşinde olduğunu, etraftakilerin onların bu eve geldiğini gördüğünü, muhtemelen bunu ihbar edeceklerini, onları yakalamak için adam geleceğini, dolayısıyla onları başka bir yere yollamanın daha iyi olacağını buyuruyor.' 

Eminüddevle bunları söyledikten sonra bizi aşağı indirdi ve başka bir yere götürecek uşağa teslim etti. Uşak bizi kapı önüne kadar çıkardı ve emniyetli bir yer diye caddenin kaışı tarafında, inşaatı yarım kalmış bir binayı gösterdi. Sonra içeriye dönüp kapıyı kapattı. Herhangi bir şeyden şüphelenmedi-Simiz için inşaatı yarım kalmış binaya yürüdük, oraya vardığımızda binanın 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her tarafının açık olduğunu gördük, yoldan geçen herkes bizi görebiliyordu. 
Eminüddevle'nin bizi dışarı atmak istediğini anladık. Tahran Hablülmetin'in müdürü Seyyid Hasan'ın evi oraya yakındı. Ona bir adam gönderdik, gelip durumumuzu görünce çok üzüldü, bizi evine götürdü. Orada biraz olsun emniyete kavuşunca Melik, Mirza Cihangir ve kardeşim bir çare bulmaya çalıştılar. 

Biri 'İngiliz Elçiliği'ne gidelim' dedi. 

Kardeşim karşı çıktı, "Yabancı bir bayrağın himayesine girmem' dedi. 

Uzun süre tartıştıktan sonra akşama kadar orada kalmaya, güneş batıp hava karardıktan sonra oradan teker teker ayrılarak hendeği geçip arka yollardan Abdülazim'e gitmeye, oraya sığınmaya karar verdik. Bu karar üzerine biraz rahatladık. Ama tam o sırada dışarıdan bağırma sesleri duyuldu, Kazakların evi sardığı haberi geldi. Kardeşim, Melik ve Mirza Cihangir 'Kazaklar bizi tutuklamaya geldi. Evi basıp kadın ve çocukları korkuya düşürmeleri reva değildir' diyerek hep birlikte ayağa kalkıp aceleyle evden çıktık. Kazakların başında Mirpenc Kasım Aga vardı. Melik'i, Mirza Cihangir Han'ı ve kardeşimi birer Kazak'ın atlarının terkisine almasını emretti. Onlara kötü muamelede bulunmadılar. Ama beni, Muhammed Ali Bey'i ve başka bir yerde tutuklayıp yanlarında getirdikleri Hacı Muhammed Taki-yi Bonekdar'ı kendilerine yaya olarak eşlik eden Saray uşaklarının eline teslim ettiler. Onlar da elbiselerimizi ve ayakkabılarımızı çıkartıp, bizi çıplak ve yalınayak bir şekilde önlerine kattı. 

Üç kişi öndeki Kazaklarla, biz de arkadaki grupla yola çıktık. Elçiliğin önünde bir grup Ermeni ve Avrupalı vardı. Mirza Cihangir Han onları görünce seslenmek istedi ama 'Bizler hürriyetçileriz...' der demez arkadan bir Kazak kamasıyla kafasına vurdu, yarasından kan fışkırdı, çıkışı sonuçsuz kaldı. Bizi bu şekilde Kazak kışlasına götürdüler. 

Meclis'te işlerini bitiren ve kaybettikleri arkadaşları yüzünden hürriyetçilerin kanına susamış olan Kazaklar” tam o sırada kışlaya dönüyordu. Bizi görür görmez kamalarını çekip üzerimize saldırdılar. Bizi getiren Kazaklar onları durdurmaya çalıştı ama onları kimse durduramazdı. Pencereden olanları görüp hemen aşağıya koşarak Kazaklara 'Bunları Alâ Hazretleri istedi, Bağ-i Şah'a götüreceğiz onları, bir şey yapmayın' diye bağıran subaylar olmasaydı hepimizi parça parça doğrayacaklardı. Bizi böyle kurtarıp bir yere götürdüler, hepimizin boynuna zincir vurdular. Kazaklar bizi tacize devam etti. Grup grup gelip ağza alınmayacak küfürler savuruyor, yürek burkan şeyler söylüyorlardı. Kardeşim kendini tutamayıp bağırarak şöyle söyledi: 


398 Anlaşılan Kasım Han önce bunları derdest edip Kazak Kışlasına götürülmek üzere 
Kazaklara teslim etmiş, daha sonra Behbehani ve diğer seyyidleri almaya koşmuştur. 
Melikülmütekellimin ve beraberindekileri takip eden birilerinin yerlerini bildirdiği anlaşılıyor. 
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'İran'daki tek düzgün yönetimin Kazak kışlasında olduğunu sanırdık. Böyle bir yönetimde böyle bir başıbozukluk doğru mu? Bizi Şah'ın emriyle tutukladınız, Bağ-i Şah'a götüreceksiniz. Şah bizi öldürecek mi af mı edecek bilmiyoruz, ama ne olursa olsun, bu utanılmaz hakaretler neyin nesi?' 

Bağırarak yaptığı bu konuşmayı duyan bazı subaylar bundan etkilenerek Kazakları bizden uzaklaştırdı, başımıza bir polis memuru dikip kimseyi yaklaştırmamasını tembih ettiler. Hatta bazıları gelip Mirza Cihangir Han'ın başındaki hâlâ kanayan yarayı sardı, çay ve sigara getirerek bize yardımcı oldular. 

Bu şekilde saatler geçti, günbatımına bir saat kala 'Kalkın, sizi Bağ-i Şah'a götüreceğiz' dediler. 

Kalktık, bizi Kazak kışlasının ortasına götürdüler. İkişer ikişer oradaki topların üzerine oturttular, boynumuzdaki zincirleri toplara bağladılar. 

Kazaklar 'Bu toplarla Meclis'i yerle bir ettik, sizi de bu topların ağzına bağlayacağız' dediler. 

Tam bizi yola çıkaracakları sırada, olanları görüp sinirlenen bir Rus subayı bizi topların üstünden indirmelerini emretti. Onun emriyle bizi bir grup Kazak süvarisine teslim edip yola çıkardılar. Geçtiğimiz sokaklarda insanlar küfrediyor, üzerimize tükürüp çöp atıyorlardı. Bağ-i Şah'ın önüne geldiğimizde bir Silâhuri askeri kamasıyla kardeşimin alnını kesti, kan akmaya başladı. 

Bağ-i Şah'ta bizi Muhterem Behbehani, Tebatebai ve diğerlerinin takipçilerinden çok sayıda insanın olduğu bir çadıra koydular. Kendimize bir yer bulup yerleştik. Kimse konuşmuyordu, herkes ölüm korkusuyla düşünceye dalmıştı. Bir süre sonra, karanlık bastığında adamın biri gelip Melikülmütekellimin, Mirza Cihangir Han ve kardeşim Kadi'yi alıp götürdü. Onları öldürmek için götürdüklerine emindik, umutsuzluğa kapıldık. Ama üç çeyrek saat geçmeden üçünü de geri getirdiler. Onları getiren adam Kazaklara şöyle söyledi: 

'Tugay komutanı, bu tutukluların burada kendi gözetimi altında olduklarını, kimsenin onları rahatsız etmemesi gerektiğini, tam tersine onlara misafirperverlik gösterilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini emretti. Bu üçünün davasının ayrı görüleceğini, diğerleriyle aynı yerde tutulmamalarını da emretti." 

Bu söylenenlerinin büyük etkisi oldu. Bundan önce taciz ve eziyetten çekinmeyen Kazaklar, iyi davranmaya başladı, tütün ve sigara kâğıdı getirip dağıttılar. Melik, Mirza Cihangir Han ve kardeşim Kadi'yı ayrı bir yerde tutuyorlardı, yaralanan kardeşimi çok merak ediyordum. Başımızdaki subaydan onun yanına gidip yarasını sarmak için izin istedim. Yanına gidince bir sigara sarıp yaktım, ona verdim. Üzerindeki Arap işi entarinin eteğinden yırttığım şeridin bir ucunu yakıp hâlâ kanayan yarasına bastırdım, kalanıyla yarayı sardım. 
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İşte bu haldeydik, içimize kapanmış bir teessür denizine dalıp gitmiştik. Bir süre sonra bir grup Kazak uygun adım yürüyerek geldi, yaklaşınca durup etrafımızı sardı. 

'Kalkın, gidiyoruz' dediler. 

Kalkıp oradan çıktık, bizi kuytu bir köşede öldürmeye götürdüklerini düşünen birçoğumuz titriyordu. Ama bir binanın büyük bir odasına sokup önümüze yemek koydular. Sonra sekizimizi çepeçevre oturtup, boynumuzdan birbirimize zincirlediler, zincirlerin ucundaki mıhları da odanın ortasına çaktılar. 

'Yatın uyuyun, kalkan olursa vuracağız' dediler. 

Herkes yere uzandı, uyuduk ama nasıl bir gece geçirdiğimizi Allah bilir." 


Diğerlerinin Başına Gelenler 


Bir grubun başına gelenler böyleydi. Diğer bazılarının kaderi farklı olduğu için onlarınkini de yazıyoruz: 

Mümtazüddevle ile Hâkimülmülk, söylediğimiz gibi Eminüddevle Parkı'na kadar İki Seyyid ve diğerleriyle birlikteydi. Kazaklar saldırdıktan ve o hengâme koptuktan sonra oradaki asmaların arkasına saklanırlar. Kazaklar gidip park boşalınca Mümtazüddevle'nin uşağının arkadaşı olan Eminüddevle'nin uşaklarından birinin yardımıyla onun odasına giderler, hava kararana kadar orada bekleyip geceleyin tebdili kıyafetle Mümtazüddevle'nin uşağının evine geçtiler. Oradan da Fransız Konsolosluğu'na gidip bir süre sonra Avrupa'ya doğru yola çıktılar. 

Söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza'nın istediği sekiz kişiden biri olan ve yakalandığı takdirde sarf ettiği kötü sözlerin cezasını ağır işkencelerle çekmesi muhtemel olan Seyyid Muhammed Reza-yi Müsâvât, savaş başlamadan önce güvenli bir yere saklanmış, sonra tebdili kıyafetle Mazenderan yoluyla Bakü'ye geçmiş, buradan da Tebriz'e gelmişti. 

Sekiz kişiden bir başkası olan Seyyid Cemal-i Vaiz de aynı şekilde çatışmadan önce saklanmıştı. Sonra tebdili kıyafetle şehirden çıkmış, Burucerd'e gitmiş, orada öldürülmüştü. Hikâyesini anlatacağız. 

Mirza Davud Han da sekiz kişinin içindeydi. Başından geçenleri bilmiyoruz ancak tutuklandığını ve diğerleriyle birlikte Bağ-i Şah'a götürüldüğünü göreceğiz. 

Hacı Şeyh Fazlullah'ın meşrutiyetçi oğlu Şeyh Mehdi, bir grubun başına geçip Meclis'in yardımına koşmuştu. Müsteşarüddevle adından söz ettiğine göre tutuklanıp Bağ-i Şah'a götürüldüğü dışında başına gelenleri bilmiyoruz. 

Meşrutiyetçi olduğu bilinen Ebul Hasan Mirza-yi Şeyhürreis de gördüğümüz gibi Müsteşarüddevle'nin sözünü ettiği tutuklular arasındaydı. 
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Gördüğümüz gibi Hablülmetin'in müdürü Seyyid Hasan, Mirza Cihangir Han ve diğerlerine evini açmıştı. Kazaklar onları tutuklamaya gelince su deposuna saklandı, o gece veya ertesi gün İngiliz Elçiliği'ne gitti. 

Seyyid Cemaleddin-i Efcel'nin, adamlarıyla Meclis'in yardımına gelirken kurşun yağmuruna tutulduklarını ve Mirza Salih Han'ın evinin kapısını açıp yakınlarıyla birlikte onu eve aldığını yazmıştık. O gün birlikte olduğu ve halen yaşamakta olan büyük oğlu Seyyid Mehdi başlarından geçeni şöyle anlatıyor: 


"Evin havuzhane bölümünde yer verdiler bize. Vezir-i Ekrem ile adamları üst katlardan ateşe devam ediyordu. Bütün bu sorunlara rağmen bize öğle yemeği yapıp sofra serdiler. Ama elbette çok az insan bir şeyler yiyebildi. Öğlene kadar orada kaldık. O zaman evin boşaldığını, evde kimsenin kalmadığını fark ettik. Çıkıp etrafa baktığımızda Mirza Salih Han ile adamlarının evi terk ettiklerini gördük. Ortalıkta dolaşmanın bir faydası olmadığına karar verip evden eve geçerek, biraz da zorlukla kendimizi dışarı attık. Babam bir müddet komşumuz bir hanımın evinde saklandı, sonra oradan çıktı ve Muhammed Ali Mirza'nın talimatı üzerine Tahran'dan ayrıldı." 


Bir ilginç hikâye de bu Mirza Salih Han ile diğer savaşçıların kurtulması- nın hikâyesidir. Gayet zekice ve ustaca çatışarak, çok az adam kaybetmişlerdi. Tahran'dan da aynı şekilde ustaca çıktılar, Mamontov'un öldürülmelerinin hikâyesini yazdığı Rühulkudüs'ün müdürü ile o iki kişi dışında hiçbiri yakalanmadı. 

Başlarına gelenleri bildiğim insanlar bunlar. Elbette başkaları da vardı. 
Hütriyetçi bilinenler dışarı çıkıp çatışmaya katılmış veya evinde kalıp kimseye görünmemiş olsa da o günlerde saklanmak zorundaydı. Birçoğu sonradan Bakü'ye veya İstanbul'a gitti. Meclis'te vekil olan veya hürriyetçiler arasında sayılan diğer bir grup ise Saray'la ilişkileri sayesinde bu dönemde güvendeydi, Tahran'da kalıp rahatça yaşadılar. 


Takizade'nin İngiliz Elçiliği'ne Sığınması 


Aktarmamız gereken bir başka hikâye de Takizade ve bazılarının İngiliz Elçiliği'ne sığınmasıdır. Gördüğümüz gibi Azerbaycanlı bu genç vekil son günlerde çatışma yanlısı olmasına rağmen savaş günlerinde evinden çıkmamış, yüzünü kimse görmemişti. Vekil olmasının yanı sıra çatışmaya katılan Azerbaycan Encümeni'nin de başkanıydı, durum ne olursa olsun dışarıda olması gerekirdi. Daha şaşırtıcı olan ise söylenenlere göre Takizade'nin çatışma çıkacağını herkesten önce öğrenmesi, uşağını insanların evlerine göndererek "Bugün çatışma olacak, erken gelin" diye haber vermesiydi; buna rağmen kendisi dışarı çıkmamıştı. Sür-i İsrâfil'in makalelerini yazan Mirza Ali Ekber Han-i Dehhüda ile diğer bazıları da Takizade'ye uydular. Browne, "Takizade geç geldi, Kazaklar geçmesine izin vermediler" diye yazar. Ancak biz böyle bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz, gelen ve içeri girme niyeti olan herkesin bir yol bulup girdiğidir. Evi Meclis'in arkasında olan?” Takizade oraya herkesten önce gelebilirdi. 

Her ne ise, o gün Takizade'yle birlikte olan Müsavat'ın müdür yardımcısı Seyyid Abdürrahim Halhali'nin bu konuda söyledikleri de elimizde, olduğu gibi veriyoruz. Şöyle diyor: 


"O gün Baharistan'a gitmek istedim ama ne kadar uğraştıysam geçmeme izin vermediler. Dönerken Doşan Tepe Caddesi'nde Takizade'nin uşağını gördüm seslenerek selamladı. 

'Efendin nerede?' diye sordum. 

'Evde' dedi. 

Onunla Takizade'nin evine gittim. Emir Haşmet, Mirza Ali Ekber Han-i Dehhüda ve birkaç kişi daha oradaydı. Oturduk, konuşurken, aniden silah sesleri gelince savaşın başladığını anladık. Çatışma sona erene kadar orada kaldık. Çevremizde her yerde askerler olduğu için kimse evden ayrılmayı göze alamadı, ne yapacağımızı bilmeden aç acına oturduk. Öyle büyük bir korkuya kapılmıştık ki Dehhüda'nın saçları gözlerimin önünde ağardı. Sıkıntılı durumdaydık, günbatımına bir saat kalana kadar orada bekledik, Ali Muhammed Han,“ bir yol bulup kaçmaları için kendi isteğiyle dışarı çıktı. Ondan sonra, hava kararınca biz de çıkmaya niyetlendik. Ama bu sırada Ali Muhammed Han bir faytonla geri geldi, dört kişiydik, Takizade, Dehhüda, ben ve başka bir kişi“! 
bindik. Başına bir fötr takan Ali Muhammed Han fayton sürücüsünün yanına geçti ve bizi İngiliz Elçiliği'ne götürdü. Yer kalmadığı için faytona binemeyip arkada kalan Emir Haşmet de bir süre sonra bize katıldı. Böylece yaşadığımız dehşet ve gerilimden kurtulup rahata kavuştuk." 


Mavi Kitap bu konuda şunları yazıyor: 


"Saat dokuza doğru Binbaşı Stokes'a Takizade'den ... bir ileti geldi. Askerler tarafından arandıklarını, her an yakalanabileceklerini, kabul edilmedikleri 


399 Takizade'nin evi Meclis'e bakıyordu. |Meclis'in| topa tutulmasından iki gün önce evinden 
ayrıldı ve Meclis'in arkasındaki sokakların birinde ev tuttu. 

400 Mirza Muhammed Ali Han-i Terbiyet'in kardeşi ve Takizade'nin akrabasıydı. Amerikan 
Lisesi'nde eğitim görmüştü, çok iyi İngilizce biliyordu. Ertesi yıl mücahitlerin önderlerinden biri olacağını, ılımlı-devrimci çekişmesinde hayatını kaybedeceğini göreceğiz. 

401 Buadamın adını vermemiştir. 
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takdirde kesinlikle öldürüleceklerini söyleyerek kendisinin ve üç arkadaşının Sefaret'e sığınmak istediğini bildiriyordu. Binbaşı Stokes aldığı emre uygun bir yanıt verdi. Kısa bir süre sonra Takizade ile aralarında Hablülmetin'in müdürü ile Müsavat ve Sür-i İsrâfil'in müdür yardımcılarının da olduğu altı kişi Sefaret'in her zaman gelinen kapısına geldiler ve içeri alındılar. İçeri alınmasalardı şüphesiz bunların en az üçü Mirza Cihangir Han ve Melikülmütekellimin gibi boğulmuş olarak bulunurdu." 


Halhali, Hablülmetin'in yazı işleri müdürü Seyyid Hüseyn'in "Elçiliğe ertesi gün geldiği"ni söylemiştir ki bu daha doğrudur. Her ne ise, bildiğimiz kadarıyla o Takizade'yle elçiliğe gidenler arasında değildi. Kara bir gün olan Tir'in 2'si |23 Haziran 1908) bu şekilde sona erdi. Böylece Tahran'da birkaç yıl süren isyan hareketi söndü. Muhammed Ali Mirza, o günkü çatışma ve vuruşma hengâmesi sırasında Tophane Meydanı Ayaklanması'nın kışkırtıcıları olan Şeyh Mahmud Varamini'yi, Seyyid Muhammed-i Yezdi'yi ve adliyenin emriyle hapsedilip prangaya vurulan diğer iki üç kişiyi affedip Bağ-i Şah'a getirtti. Şeyh Mahmud ve Seyyid Muhammed'e iltifat etti, kendilerine birer şeref kaftanı verdi. Kelat'ta olan Sani' Hazret ve arkadaşlarının dönmesi için telgraf çekildi. 


Ertesi Gün 


Liyakof zafer kazanıp Meşrutiyet'i yıkınca bütün iktidar onun eline geçti. 
Tir'in 3'ü (24 Cemaziyelevvel (24 Haziran 1908)) Çarşamba günü Tahran'da sıkıyönetim ilan edildi. Liyakof, sıkıyönetim bildirisini 22 Cemaziyelevvel (22 Haziran 1908) günü ((Meclis'in| topa tutulmasından bir gün önce) bizzat kendisi yazmış ve matbaaya göndermişti, o gün |çarşamba| şehre dağıtıldı: 


"Halkın sokaklarda bir noktada toplanması yasaktır. Askerler bu emre uymayanları ateş açarak dağıtacaktır. Silah taşımak yasaktır. Askerlere saldırmaya kalkışanlar vurulacaktır." 


Meşrutiyet'e ait bütünizler ortadan kalkmıştı ne bir gazete ne birencümen ne de bir hatip vardı ortalıkta, işlere düzen ve sükünetin hâkim olduğu görülüyordu. O gün çarşıların açılması gerektiğini duyuran münadiler salındı, esnaf korkusundan fermana uyup çarşıyı açtı. Kazaklar şehirde devriye geziyor, Silâhuri askerleri, Karacadağ süvarileri ve diğerlerinin yağma yapmasını önlüyordu. 
Yalnızca Şah'ın emrini verdiği evler yağmalanıyordu. Bugün Zillüssultan'ın oğlu Celalüddevle ile Zillüssultan'ın kardeşinin kocası Zahirüddevle'nin evleri de yağmalandı, askerler ile Kazaklar her şeyi götürdüler. Evde direnen 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kimse bulunmamasına ve Zahirüddevle'nin vali olarak Gilan'da bulunmasına rağmen garip bir şekilde evini önce topa tutup sonra yağmaladılar. Söyledigimiz gibi Muhammed Ali Mirza'nın en çok öfke duyduğu kişi Zillüssultan'dı. 
Zahirüddevle de Zillüssultan'ın akrabası olduğu ve onun destekçilerinden sayıldığı için böyle bir muameleye tabi tutuldu. "Uhuvvet Encümeni"nin toplandığı bu evden Kazaklara ateş açıldığı veya Zahirüddevle'nin oğlu Zahirüssultan'ın hürtriyetçi olduğu söylentileri yalandır. 

Muhammed Ali Mirza aynı gün aşağıdaki "ferman"ı yazıp Başbakan Müşirüssaltana'ya gönderdi: 


"Nizamnamesiz encümenler kurulmasının hercümerç yaratması, gazete ve hatiplerin de onları desteklemesi ülke düzenini neredeyse yıkımın eşiğine getirdi; memleket idaresi bize özel gücümüzün ve az sayıda akil insanın elinde olması gerektiğinden, onların kötülüklerinin önüne geçmek ve encümenleri görev alanları içine çekmek istediysek de Meclis tarafından himaye edildiklerin- den sonuç alınamadı. Nihayet, Allah tarafından bize verilen düzenin korunması ve umumun güvenliğinin sağlanması yetkisine dayanak kargaşa çıkaranları derdest etmek istedik. Meclis yine onlardan yana çıktı, bir grup fitneci Meclis'i sığınak olarak kullandı, hükümet birliklerine karşı barikatlar kurdu, bomba, el bombası ve ateşli silahlar kullandı. Biz de bugünden itibaren Meclis'i üç ay süreyle kapattık. Bu süre sonunda milletini ve devletini seven dindar vekiller seçilecek, senato ile parlamento açılacak ve Kanun-i Esasi'ye göre işleri düzene koymakla meşgul olacaklardır." 


Bildiğimiz gibi bu "ferman", yabancı devletlerin itirazlarını yatıştırmak için Liyakof ve Rus Elçiliği tarafından hazırlanan tertibin bir parçası olarak kaleme alınmıştı. Bununla iki hususu öne çıkarmak istiyorlardı: Birincisi, Meclis'e el koymaktan başka çarelerinin kalmadığı; ikincisi, Anayasa'yı ortadan kaldırmadıkları, aksine Şah'ın Meclis'i Anayasa'ya uygun olarak kapattığı, üç ay sonra Meclis'in Senato'yla birlikte yeniden açılacağı. 

Şah aynı gün veya ertesi gün Müşirüssaltana'ya hitaben aşağıda verdiğimiz yeni bir "ferman" çıkardı: 


"Maksadımız memleketin emniyeti ve bütün reayanın rahatıdır, şer güçlerin ve fesat peşinde olanların tutuklanmasının nedeni onların huzur ve refahıdır. 
Suçsuz ve selameti arayan insanlar yalpalamaktan ve ıstıraptan kurtulup Zât-i Mülükânemizin merhametinden faydalansın. Bu fermanla, herkesi kapsayan bir umumi af çıkardığımızı ilan ediyoruz. Buyruğumuz üzere haklarındaki bütün ithamları yok sayılacaktır. Tutuklananlara gelince, tam, derinlemesine ve 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titiz bir inceleme yapılması için tarafsız ve adil şahıslardan oluşan bir soruşturma mahkemesi kuracağız. Masum olan herkes, askeri hükümet tarafından ilan edilen yasaları çiğnememek ve kurallara aykırı eylemlerde bulunmamak şartıyla serbest bırakılacaktır." 


Şah, bu fermanla meşrutiyetçilere "genel af" çıkardı. Ancak bu da tam bir ikiyüzlülüktü, tek amacı yabancıları susturmaktı. 

Bu iki "ferman" yabancılar için hazırlandığından suretleri elçiliklere yollandı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Alâüssaltana bu fermanları telgrafla her yere bildirdi. 


Melik ve Mirza Cihangir Han'ın Katledilmeleri 


Bugün Tahran'da her yerde hürriyetçileri aramaya devam ettiler. Bulduklarını tutuklayıp Bağ-i Şah'a götürdüler. Dahası bugün ayrıca Melikülmütekellimin ile Mirza Cihangir Han sorgusuz yargısız katledildi. Bu konuda birçok dağınık ve değişik sözler söylendi. Ama biz konuyu Bağ-i Şah'ta bu iki kişi ve diğerleriyle zincire vurulan Mirza Ali Ekber Han-i Erdaki'ye sorduk, söylediklerini aşağıda veriyoruz: 


"Büyük sıkıntı çektiğimiz çarşamba gecesinden sonra şafakta uyandık. 
Kazaklar, bizi sekizerlik gruplar halinde birbirimize zincirlemişlerdi, gruplar halinde sırayla dışarı çıkardılar. Bir grup geri gelince diğer grup çıkarılıyordu. 
Hacı Melikülmütekellimin ve kardeşim Kadi'de afyon yutma alışkanlığı vardı, onlara afyon getirdiler. Kısa bir süre sonra Melik'i ve Mirza Cihangir'i almak için iki ferraş geldi, zincirlerini çözüp diğerlerinden ayırdılar, onlara (avda kullanılan) birer boyunduruk taktılar. 

'Kalkın, bizi takip edin' dediler. 

İkisi de öldürülmeye götürüldüğünü anlamıştı sanki. Melik, kapıda kalın ve duygulu sesiyle şu mısraları okudu: 


Adaletin sarayıyız, bize reva görülen zulüm buymuş 
Zulmün sarayına acaba hangi horlanma kısmet olacak?" 


Bu şiiri okuduktan sonra dışarı doğru adım attı. Hepimizin üzerine büyük bir hüzün çöktü. O iki ferraşın Melik ve Mirza Cihangir'in boynundan çıkardıkları zincirlerle dönüp, odanın önündeki zincir yığınına attıklarını gördüğümüzde hüznümüz kat kat attı. Biçarelerin hayatlarının sona erdiğine şüphemiz kalmadı. 
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O anda tutuklular ilk kez birbirileriyle konuşmaya başladı. 

Hacı Muhammed Taki, kardeşime 'Dün gece sizi nereye götürdüler?' diye sordu. 

Kardeşim 'Liyakof'a götürdüler, bizi görmek istemiş. Kendisi konuşmadı ama öte tarafta duran Şapşal“? 'Demek ben Yahudi çocuğuyum?' diye Mirza Cihangir Han'a çıkıştı...' dedi." 


Mirza Ali Ekber Han-i Erdaki'nin anlattığı hikâye bu, biz bunun her yönüyle doğru olduğunu düşünüyoruz. Mamontov da şunları yazdı: 


"Bu ikisinin kaderi gayet açıktır. Onları o gün Bağ-i Şah'a götürüp fıskiye- nin yanına bağladılar. İki cellat boyunlarına urgan dolayıp iki taraftan çekti. 
Ağızlarından kan geldi. O anda üçüncü cellat kalplerinden hançerledi. Gazete müdürünü de aynı şekilde öldürdüler."*9 


(Mamontov| başka bir yerde de şöyle yazıyor: 


"Şah'ın General Yaveri Şapşal'a 'Sergey Markoviç, infaz edilen bu gazeteci ve hatibin adları neydi?' diye sordum. 

'Sür-i İsrâfil'in müdürü ile Melikülmütekellimin'i mi soruyorsunuz?” diye yanıtladı. 

Ben 'Evet' deyince, 'Şah onların infaz edilmesi için ısrar etti. Ama diğerlerini yeni Meclis açılıncaya kadar hapiste tutacak' dedi." 


Onların bu şekilde infaz edildiği şehirde duyulunca insanlar büyük bir dehşete kapıldı, vekiller ve hürriyetçi önderler sığınacak veya saklanacak bir yer aramaya başladı. Çoğu İngiliz Elçiliği'ne sığınıyordu, Mavi Kitap'a göre sığınma talep edenlerin sayısı o günün sabahında kırk üç veya kırk dört kişiyi bulmuştu. Bu nedenle Liyakof gelenleri engellemek amacıyla elçilik kapısının etrafına Kazak ve asker yerleştirdi. Bunun yol açtığı sonuçları kendi yerinde anlatacağız. 


Diğerlerine Ne Yaptılar?.. 


Bağ-i Şah, bu gelişmeler sonucu "istibdadın merkezi" oldu. Muhammed Ali Mirza iki yıldır biriktirdiği intikamını almaya çalıştı. Öte yandan Meşrutiyet'te çok sıkıntı çeken alçak fıtratlı zalim saraylılar da ellerine düşenlere acımasızca eziyet etme fırsatı buldu. 


402  Pavloviç İranski'nin yazdığına göre "Karaim" soyundandı. Ancak İran'da Yahudi olarak 
bilinirdi. Sür-i İsrâfil de onun için Yahudizâde diye yazmıştı. 
403 Hangi gazete müdüründen söz ettiği bilinmiyor. 
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Gördüğümüz gibi önceki gün Bağ'a çok sayıda insan getirmişlerdi, bugün bunlara başkaları eklendi. Önce bu tutukluların başına gelenler hakkında bildiklerimizi anlatıp, sonra diğer hikâyelere geçmenin iyi olacağını düşünüyoruz. O günlerde Bağ-i Şah'ta olanlar gördüklerini yazsalardı hayret uyandıran bir kitap çıkardı ortaya. Bizim bildiklerimiz çok az olsa da kısaca yazacağız: 

Son iki yıl içinde Muhammed Ali Mirza'ya destek vermelerine, Muhammed Ali Mirza'nın onları defalarca aldatmış olmasına rağmen rahmetli Behbehani ve Tebatebai, Meşrutiyet'in kurucuları olarak onun gözünde büyük suç işlemiş insanlardı. Bununla birlikte "seyyid" ve "molla" unvanlarına sahip olduklarından Muhammed Ali Mirza onlara o ana kadar maruz kaldıkları muameleden fazlasını yapamadı. Behbehani üç gün hapiste tutulduktan sonra Kelhor** toprağına gönderildi. Tebatebai ise Şah'ın Kâmuran Mirza'nın kızı olan karısı ona sahip çıktığı için Bağ-i Şah'a varınca hoş karşılandı, rahatı sağlandı, ihtiyaçları giderildi. Üç gün sonra bırakıldı, Venek'e*“ yerleşti, buradan da Horasan'a gitti. 
Oğlu Mirza Muhammed Sâdık, Şah'ın emri üzerine İran'dan ayrıldı, Avrupa'ya gitti. Hacı İmam Cuma-yi Hoyi serbest bırakıldı, Tahran'da yaşamaya devam etti. Müsteşarüddevle de aylarca hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı, Muhammed Ali Mirza onu özel kâtibi yaptı. Şeyh Mehdi ile Ebul Hasan Mirza hakkında ise serbest bırakıldıkları ve İran'ı terk ettikleri dışında bir bilgimiz yok. 

Arkada bıraktığımız Kadi Erdâki ile diğer tutuklulara gelince, onların hikâyelerinin devamını Mirza Ali Ekber Han-i Erdaki'nin ağzından aktarıyoruz. 
Şöyle diyor: 


"Melik ile Mirza Cihangir Han'ı öldürdükleri gün sorgu ve yargılama için odaların birinde bir mahkeme kurdular. Orada bulunanlar şunlardı: Tahran Valisi Müeyyeddüddevle, Şehzade Müeyyeddüsaltana, Seyyid Muhsin-i Sadrüleşratf, Erşeddüdevle, Kazak Kışlası'ndan bir mirpenc, Mirza Abdülmütallib-i Yezdi (Âdemiyyet gazetesi müdürü), emniyet müfettişi, Mirza Ahmed Han (Eşteri).*9* 
Aynı gün, Tebatebai ve diğerleriyle birlikte tutuklanan ama hiçbir olaya karışmayanları teker teker odaya alıp sorguladıktan sonra saldılar. Babasının başına gelenden sonra Melik'in oğlu Muhammed Ali Bey'i de bırakmışlardı. Böylece sayımız epey azaldı. Bu arada, tutukladıkları Yahya Mirza'yı getirip yanımıza koydular. Peşinden, zincirlenmiş ve hırpalanmış bir durumda olan biz yirmi iki kişiyi götürüp resmimizi çektiler. Sonra Seyyid Yakub Şirazi'yi de yanımıza 


404  Kelhor: İran'ın batısında Kirmanşah vilayetinde en eski, en büyük Kürt aşireti. İran'ın ikinci 
büyük aşiretidir. 

405 Tahran'ın kuzeyinde varlıklı kesimin oturduğu bir mahalle. (ÇN) 

406 Hâlâ hayatta olan Mirza Ahmed Han'ı (veya Eşteri Bey) adliyeden oraya göndermişlerdi, 
tutuklulara çok candan davranıyormuş. 
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koydular. Yirminin üzerindeydik, günlerimiz zincirlenmiş vaziyette geçiyordu. 
Öğle ve akşam yemeği olarak herkese birer ekmek ve salatalık veriyorlardı. Her gün sekizer kişilik gruplar halinde boyunlarımızda zincirle iki kez dışarı çıkarıyorlardı. Ne kadar üzüldüğümüzü ve birbirimize karşı nasıl utandığımızı düşünmek lazım. Bu arada özellikle birkaç kişinin ve başta Rühulkudüs'ün çaresiz kalan müdürü Ziyaüssultan olmak üzere bizlerin üzerinden işkence ve eziyeti eksik etmediler. Kurulan mahkeme işkence ve baskıyla üç şey hakkında bilgi almak istiyordu. Bu üç şey şuydu: 1) Şah'a kimin bomba attığı, 2) Azdülmülk'ün evindeki encümeni kimin kurduğu, 3) Mücahitlere kimlerin tüfek verdiği. Öğrenmek istedikleri bunlardı. Yoksa Anayasa ve meşrutiyet meseleleriyle ilgilenmiyorlardı. Rühulkudüs'ün müdürü ile Ziyaüssultan'ın Şah'a bomba atılması hakkında bir şeyler bildiğini sandıklarından bu ikisine ağır işkence yaptılar, bunları her gece odadan alıp özel kamçılama tezgâhına bağlayıp durmaksızın dövdüler. Canhıraş feryatları Bağ-i Şah'ı inletmesine karşın o kadar bakan ve emirden bir tek kişi yardımlarına gelmiyordu. Kendi kara bahtımıza üzülmemiz bir tarafa, bu durum çekilmezdi. Sonunda Şah'ın hekimi Lokmanülmülk bu talihsiz adamlara acıdı, yapılanlara kızarak 'Daha ne kadar bunların çığlıklarıyla titreyeceğiz? Bu biçarelere daha ne kadar eziyet edeceksiniz?' diye bağırdı. Bu öfkeli çıkış üzerine işkenceye son verdiler. Bu Lokmanülmülk, ruhu şad olsun, bize bir iyilikte daha bulundu. Bir iç pantolon ve gömlekle kalmıştık onlar da kirlenip yırtılmıştı, hepimiz pejmürde bir durumdaydık, ruhu şad olsun her birimiz için birer yeni iç pantolon ve gömlek gönderdi, bizi o utançtan kurtardı. 
İşkenceyi yapan muhafızlarımızın başı olan Sultan Bâkır adındaki adamdı. 
Bir gece, her zamanki gibi Rühulkudüs'ün çaresiz müdürünü götürüp dövdü, baştan aşağı perişan ve yorgun vücudunu koltuk altlarından tutup odaya taşıdı. Söylene söylene zincirini bağlarken 'Sonunda yine söylemedin...' diye mırıldandı. Rühulkudüs'ün biçare müdürü o halde bile inleyerek 'Cenab-i Sultan ben ne biliyorum ki ne söyleyeyim?' diye cevap verdi. Bu cevaba kızan Bâkır Han kırbacına sarılıp onun bitap bedenine yirmi otuz kırbaç daha vurdu. Sonra da hırsını alamayıp diğer tutuklulara dönüp içimizden bazılarını, Hacı Muhammed Taki, kardeşim Kadi, Yahya Mirza, Mirza Davud Han'ı kırbaçlamaya başladı. O gece Yahya Mirza, Bâkır Han'a karşı hepimizi şaşırtan bir tavır gösterdi. Bâkır Han, yüzüne ve başına birkaç kez kırbaçla vurmasına rağmen duruşunu bozmadı. Bâkır Han onu iyice kırbaçlamak için geri çekilip bacaklarını açtı. Yahya Mirza başını eğerek zincirlerin arasından çıkardı, yüzünü duvara döndü, sırtını kırbaca doğru verdi. Bâkır Han bu hareket sırasında bile boş durmayıp kırbaçlıyordu, kırbaçla peş peşe altmış yetmiş kez vurdu. Üzerinde bir gömlekten başka bir şey olmadığından bayıldığını düşündük ama Bâkır Han dayağı bitirip odadan çıkınca Yahya Mirza bize dönerek sakin ve rahat bir ifadeyle 'Gitti mi o 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namert?' diye sordu. Çok şaşırdık, onun metaneti ve rahatlığı hepimizi yüreklendirdi, kederimizin yarısını aldı götürdü. Sonra da söze başlayıp Fransız hürriyetçilerin fedakârlıklarını ve çektiği çileleri anlatmaya başladı, bu davranış ve sözleriyle yüreklerimize su serpti. 

Bu Yahya Mirza beyaz tenli hoş suratlı yakışıklı bir adamdı, davranışları daha da güzeldi. Yanımıza geldiği günden beri gönlümüzü az da olsa ferahlatan onun sözleriydi. Kırbaçlandığı gece bile güler yüzü tatlı dilinden bir şey eksik olmayınca şaşırmıştık. O kırbaçlar buna bir şey yapmamış mı diye şüphelendik, gömleğini kaldırıp sırtının baştan aşağı mosmor olduğunu görünce iyice şaşkına döndük 

On iki gün böyle geçti. On üçüncü gün kardeşim Kadi'yı öldürdüler. Durum şöyleydi: Kardeşim kahvaltıda ve akşam yemeğinde bir miktar afyon alırdı, bu nedenle ona her gün biraz afyon getirirlerdi. Kardeşimin eski bir arkadaşı olan güvenlik şefi Rıza Bala, birkaç gün sonra halimizi sormak için yanımıza geldi. 
Kardeşim, onunla eve haber gönderdi, içinde Şürin Eczanesi'nde hazırlattığı afyon haplarının bulunduğu kutuyu istedi. Haber gidince kutuyu gönderdiler, her gün iki tane alıyordu. Geceleri kardeşim Kur'an okurdu, sesi güzeldi, Kazaklar da dinlerdi. On ikinci gece birkaç ayet okudu, canının sıkkınlığı bize de sirayet etti, ravzahânların okuduğu şiirlerden birini okumaya başladı: 


'Bu devirde Âl-i Nebi'nin düzeni sona erdirilince 
Din gülistanının baharı kışa döndü." 


Hepimiz ağladık, Kazaklar da hüzünlendi. Ertesi gün Bâkır Han gelip 'Dün gece ravza okuyan kimdi, Alâ Hazret'e raporunu vermişler' dedi. 

Ne olduğunu anlattık. 

'Bir daha olmasın' dedi. 

Daha sonra kardeşime dönüp 'Hap kutusunu bana ver, bende duracak' dedi. 

Kardeşim rıza göstermeyince Bâkır Han üsteleyip kutuyu elinden aldı. Akşam yemeğinde geldi, kutudan iki hap çıkarıp kardeşime verdi ama kardeşim onun verdiklerini yutmadı, benim sakladığım afyonu alıp yuttu. Gece uykurdayken Bâkır Han gelip bizi uyandırdı, her zamanki davranışının aksine nazik davrandı, anlayışlı bir şekilde konuştu. Bu davranışına bir anlam veremedik. 
Sabah uyandığımızda kardeşim, elimizde afyon kalmadığı için benden (Bâkır Han'ın| gece verdiği iki kapsülü alıp yuttu. Aradan çeyrek saat bile geçmeden aniden kötüleşti. 

'Tutun beni' diye bağırdı. 

Etrafına toplandık ama ne yapacağımızı bilemedik. Bu sırada bunu haber alan Bâkır Han, yataktan kalkıp aceleyle yanımıza geldi. Bize herhangi bir şey sormadan veya herhangi bir şaşkınlık emaresi göstermeden kardeşimin boynundaki zinciri çıkardı, yattığı yerden alıp götürdü. Bir saat sonra kardeşimin öldüğünü haber verdiler. Bâkır Han'ın geceki davranışının nedenini o zaman anladık. 

Bu olaydan sonra sorgularımız bitene kadar hapiste kaldık. Sorguda bir şey elde edemeyince beni, Yahya Mirza'yı ve Davud Han'ı Tahran Valisi Müeyyedüddevle'nin evine gönderdiler. Burada taahhüt alıp serbest bıraktılar. 
Muhammed Ali Mirza'nın Yahya Mirza hakkında ayrı bir planı vardı, ama Haşmetüddevle onu himayesine aldığı için serbest bırakıldıktan sonra Astara“*97 gümrüğüne gönderdiler onu. Aldığı yaralar nedeniyle bir süre sonra hayatını kaybetti. Rühulkudüs'ün müdürünü Enbar cezaevine yolladılar ve zavallıyı orada katlettiler. Diğerlerini teker teker serbest bıraktılar." 


Mirza Ali Ekber Han-i Erdaki'nin anlattıkları bunlardı. 


Muhammed Ali Mirza ile İngilizler Arasında Gerilim 


Tutukluların yalnızca bir kısmının başına gelenleri anlattık. Şimdi Jelçiliklere| sığınanların hikâyesini ele alacağız: Meşrutiyet tarihindeki makbul olmayan işlerden biri de insanların yabancı elçiliklere sığınmasıydı. Bu iş, hareketin başında önce Tahran'da başladı, Tebriz'de devam etti. Olaylar sırasında da bazıları bu yola başvurdu. O günlerde bu iş çirkin kabul edilmiyordu. Gene de gururlu insanlar bu yola başvurmuyordu, Mirza Cihangir Han ve beraberindekilerin İngiliz Elçiliği'ne gitmeyi kabul etmediklerini görmüştük. 

Gördüğümüz gibi Rus devletinin memurları Meşrutiyet'i yıkması için Muhammed Ali Mirza'ya yardım ediyordu. Bu durum, İngilizlerin hürriyetçileri desteklemesine, elçiliklerini sığınmacılara açmasına neden oldu. Dahası, Takizade'yi getirmesi için faytonla uşak bile göndermişlerdi. Liyakof'un sığınmaları engellemek için Kazak ve asker görevlendirmesine rağmen bazıları bir yolunu bulup gene de elçiliğe ulaştı. Takizade ve beraberindekilerden başka Bahaülvaizin, Muâzzidüssaltana, Sâdıkülharem ve İsfahan vekili Mirza Murtazâkulu da elçiliğe sığındı. Bunun dışında birçok Meşrutiyetçi de elçiliğin yazlık konutlarının olduğu Kolhak'ta çadır kurdu, bunların sayısı zamanla bir hayli arttı. Bazıları bunun övünülecek bir şey olduğunu sanarak adeta bir yarışa girdi, sayıları iki yüzü bulunca gösterişli nümayişler yaptılar. Çatışma sırasında korkakça davranan, ortalıkta görünmeyerek Meşrutiyet'in yenilgisine neden olan bu değersiz insanlar şimdi aptalca ve anlamsız bir şekilde, üstelik yabancı bir bayrak altında gösteriş yapıyorlardı. 


407 Hazar Denizi kıyısında Gilan eyaletinde bir liman. (ÇN) 
408 Rühulkudüs'ün müdürünü bir kuyuya attılar, orada işkence ve azap içinde, açlıktan can 
çekişerek öldü. 
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Her ne ise, elçiliğin yaptığı Muhammed Ali Mirza ile Liyakof'u kızdırdı, Liyakof Kazakları göndererek elçiliği kuşattı, sıkı önlemler aldırdı. Bu da elçilikte infial yarattı, elçi durumu protesto etti, hükümetinden duruma müdahale talebinde bulundu. Öte yandan Muhammed Ali Mirza da İngiliz kralına telgraf göndererek şunları söyledi: 


“Zillüssultan, bir grubu isyana teşvik etti. Tacı ve tahtı elimden almak istiyorlar. Bunları ezmeye giriştiğimde İngiliz Elçiliği görevlilerini göndererek asileri elçiliğe sığınmaya davet etti. Bu, İran'ın işlerine karışmak anlamına gelir." 


İngiliz kralı yanıtında şunları söyledi: 


"İran'da daima bir sığınma geleneği olmuştur. Tahran'daki elçilikte bulunanlar, affedildikleri takdirde elçiliği terk edeceklerdir. Ama askerlerinizin elçiliği kuşatması ve çıkanları tutuklaması güven sorunu yaratan bir davranıştır, kabul edilemez. Bu uygulamayı kısa süre içinde değiştirmezseniz devletimiz bayrağının onurunu korumak için bir şeyler yapmaya mecbur kalacaktır." 


Bu gerginlik uzun süre devam etti. İngilizler, İran devletinin resmen özür dilemesinde ısrar ettiler. Sığınmacılar konusunda görüşmeler yapıldı. İngilizler, Melik ile Mirza Cihangir Han'ın yargılanmadan ve hüküm verilmeden infazını protesto ederek "Bu durumda, hayatları tehdit altında olan insanların elçiliğe sığınması uygun bir davranıştır" dediler. 

Muhammed Ali Mirza, sığınanların elçiliği terk etmeleri, Takizade ile bazı kişilerin birkaç yıllığına İran dışına sürgüne gönderilmesi için ısrar etti. Elçilik, sürgün süresinin kısa olmasını istedi. Görüşmelerin uzaması üzerine bazı sığınmacılar kendileri Saray'a aracı gönderip dışarı çıktı. Muâzzidüssaltana, elçilikten çıktıktan sonra Avrupa'ya gitti. Emir Haşmet ile diğer Azerbaycanlıların Azerbaycan'a dönmesine karar verildi. Takizade, Dehhüda, Bahaülvaizin, Sâdık-i Haram ve Hablülmetin'in müdürünün İran'ı terk etmelerine, seyahat masraflarını Muhammed Ali Mirza'nın ödemesine karar verildi. Para istemediğini söyleyen Takizade dışında diğerleri bunu kabul etti (Mavi Kitap'a göre belki de gerekenden fazla para istemişlerdi), hepsi devletin atlı arabalarına kurulup yanlarında elçilik hizmetçileriyle Gilan üzerinden Kafkasya'ya gitmek üzere yola çıktı. Bakü'ye vardıklarında kendi yollarına gittiler. 

Böylece elçilik boşaldı. Kolhak'takilerden bazıları yerinde kaldıysa da Saray onları pek önemsemedi. Liyakof'un üçüncü raporu bu konuyla ilgilidir, İngilizlerin protestoları karşısında Liyakof'un soruşturmaya tabi tutulduğu anlaşılmaktadır. Burada raporun kısa bir özetini veriyoruz: 
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"Gizli 

Rapor Sayı 62 

Âlicenapları; Kazaklarımızın İngiliz Elçiliği'nin yanında yaptıkları işler ve elçiliğe sığınmak isteyenlere mâni olmak hususunda Yüce Âlicenaplarının sorusu hakkında tafsilatlı bilgi vermekten şeref duyarım. Daha önce verdiğim raporda kimsenin gelip sığınmaması için elçiliğin iki günlüğüne kordona alınması hususundaki karar hakkında verdiğim bilgiyi Âlicenapları hatırlarlar. 
Özellikle elçiliğin olaylardan zarar görmemesi için alınan tedbirlere gelince. 
Rus June'unun 5'i (Frenk June'unun 18'i) elçilikten elçimiz beni telefonla davet etti. 'Bize gelen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla İngiliz Elçiliği işin kokusunu almış, neler olacağını biliyor, bizim işi eksik bırakmak ve böylece bize zarar vermek için oraya sığınanları içeri almayı kararlaştırmışlar' dedi, bu yüzden İngiliz Elçiliği'ni daha dikkatle korumamı emretti. Daha önce raporunu verdiğim elçimizin 'İngiliz Elçiliği'ni çevirme yerine, yakınındaki Rus tebaaya ait ev ve dükkânları ablukaya alma görünümüyle iltica edenlerin önlenmesi' hususundaki emrine gelince: Doğrusu işe başlayınca bu aklımıza gelmedi, daha iyi ve akıllıca olduğunu itiraf ediyorum. Çünkü hem halkın içeri girmesini engeller hem de elçiliğin eline protesto imkânı vermemiş olurduk. Biz bunu tespit edemedik, bu işin planlamasıyla uğraştığımız o nazik dönemde hiçbirimizin aklına gelmedi. 

Bu işin yürütülmesi sürecinde fevkalade başarı gösterip öne çıkarak Rus devleti nişanıyla onurlandırılmasına layık gördüğüm subaylarımızın listesini vermekten de ayrıca şeref duyacağım. Yüksek emirlerinizi bekliyorum. 


Albay V. Liyakof" 


O günlerde Tahran'daki olaylardan bizim kaydetmemiz gereken şudur: Hürriyet savaşında hayatını kaybeden ilk insanlar olan Atabek'in katili Abbas Aga, Seyyid Abdülhamid ve Hacı Seyyid Hüseyn'in mezarları Bağ-i Şah'tan gelen emir üzerine açıldı, kemikleri çıkarılıp atıldı. 

Ayrıca |Muhammed| Ali Mirza'nın emri üzerine Kelat'tan çıkan ve yol üzerinde valilerce karşılanıp ağırlanan Sani' Hazret ve beraberindekiler Tahran'a varınca Muhammed Ali Mirza onları karşılamak için yedeğinde kırmızı kuyruklu atlar bulunan devlet arabalarını gönderdi, Bağ-i Şah'a getirtip gönüllerini aldı. Bunlar bir gün de Bağ-i Şah'taki tutukluları görmeye gidip onları ağır dille azarladılar. 


660 


Tahran'ın İtibar Kaybı Nelere Yol Açabilirdi? 


Tahran'ın hikâyesini burada bitiriyoruz. Millet Meclisi'nin Muhammed Ali Mirza'yla ilişkilerinde yetersiz ve utanç verici bir tavır alması, Tahran'daki hürriyetçilerin Kazaklar ile askerlere yenilmesi, İran tarihinde birçok sonuca yol açabilecek kara bir leke bıraktı. 

Üç yıl önce hürriyet hareketiyle ayağa kalkanlar, başkaldırılarını bütün dünyaya duyuranlar, vekilleri Meclis'te "Yemini kanla mühürledik..."“9 diye “hitabeler" okuyanlar, gazeteleri o büyük cesareti gösteren bir halk, birkaç bin Kazak ve asker karşısında bitap düşüp üç yılın emeğini dört saatte heba etmişti. Bunları dile getirip İranlılara farklı bir gözle bakan herkes aslında haklı sayılırdı. 

Öte yandan bu olaylar Meşrutiyet'i ortadan kaldırmanın, İranlıları bir kez daha Saray'ın kölelik boyunduruğuna sokmanın yanı sıra ülkenin diplomasisinde de sorunlara neden oldu. Bu kitapta diplomasiden söz etmedik ama şunu yazmak zorundayız: Hürriyetçilerin bu yetersizliği, İran'ın hürriyetini birdenbire kaybetmesine ve adeta iki komşusu bölüşsün diye egemenliğinin hediye edilmesine yol açtı.“9 Çünkü Meclis'i yıkıp her şeyi denetimine alan Muhammed Ali Mirza, aslında Rusların kullandığı basit bir araçtı; İngilizler de işlerin bu durumda kalmasına rıza göstermeyecekti, mutlaka bir şeyler olacağı açıktı. 

Bu olayların İranlıları başkalarının gözünde ne kadar küçük düşürdüğünü görmek için Times gazetesinden bir iki cümle vereceğiz. Londra'nın en büyük gazetesi ve İngiliz devletinin yarı resmi organı olan Times, tamamı İran'ı yerip kötüleyen iki üç makale yayımladı. Meclis'in topa tutulmasından iki gün sonra (25 Haziran |(1908)) çıkan makalede Meclis küçümsenerek liyakatsiz olduğu iddia edildikten sonra şu sonuca varılıyordu: 

"Bu örnek, Doğuluların hür bir hayatı hak etmediklerini göstermektedir." 

Ne kadar zehirli bir cümle yazdığını görüyor musunuz? 

Bu aşağılanmayı daha da utanç verici kılan ise bu olayların Tahran'da yaşanması, haberlerin diğer şehirlere ulaşmasıyla şehirlerin çoğunda herhangi bir direniş olmadan Meşrutiyet kurumunun ortadan kaldırılması ve bağırış, çağırışın birdenbire kesilmesiydi. Bu İran halkının ne kadar yüzeysel davrandı- 
$ının göstergesiydi, herkesin onları kınamasına neden oldu. 


409 Bir vekilin Meclis'te yaptığı konuşmanın, "Hitabe"nin başlığıdır. 

410 Rusya ve İngiltere kastedilmektedir. İngiltere, o dönemde Hindistan'daki sömürge yönetimi 
nedeniyle İran'ın güneydoğu komşusuydu. İran İngiltere ve Rusya arasında iki etki alanına bölünmüştü. Kesrevi, Tahran'da Meclis'in, hürriyetçilerin ve hükümetin gösterdiği zaafların ülkenin iki güç arasında bölünmesine yol açtığını, bu sonucun bu devletlere adeta bahşedildiğini belirterek bu kurumları eleştiriyor. (ÇN) 
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Neyse ki Tebriz'in kahraman direnişi İran üzerindeki bu kara lekeyi sildi. Bu şehre ve gösterdiği direnişe bu nedenle değer veriyoruz, oradaki olayları açıkça ve ayrıntılarıyla yazacağız. Aşağıda Liyakof'un bu konuyla ilgili olan ve Rusların Liyakof'la Kazaklarının zaferinden ne kadar memnun olduklarını gösteren dördüncü raporunu veriyoruz: 


"Gizli 

Rapor Sayı 63 

12 Haziran 1908 Tahran: 

Âlicenapları; Alâ Hazret İmparator'un, Kafkaslar Komutanı Cenapları'nın Alâ Hazret İmparator'a hizmet yolunda Kazak Kışlası'nın Meclis'in yıkılmasın- da gösterdiği başarıyı içeren ve kendi elyazılarıyla yazılan 'Aferin Kazaklar", 'Cesur subaylara teşekkür ederim' telgrafınızı Rusya ve onun hedefleri yolunda canlarını feda etmeye hazır olan subayların huzurunda okudum. Hepsi tarifi imkânsız bir sevince boğuldu, öyle yüksek sesle yaşasın diye bağırdılar ki uzun bir süre havada yankılandı, subayların şiddetli sevincini anlatmam mümkün değildir. Bütün subaylar toplanıp bir ağızdan verdikleri kararı sizden rica etmek için bana bildirdiler. Kafkaslar Komutanı'ndan, subayların büyük Rusya'nın Taç Sahibi'ne, emirlerine olan sadakat dolu duygularını ve bütün varlıklarını kendi Büyük İmparatorlarının emirleri uğruna feda edeceklerini iletilmesini rica etmenizi diliyorlar. 


Albay V. Liyakof" 


Diğer Şehirlerdeki Durum 


Burada diğer şehirler hakkında birkaç söz söylememiz gerekiyor. Belirttigimiz gibi Muhammed Ali Mirza'nın Bağ-i Şah'a gittiği ve Meclis'le arasında çekişme patlak verdiği günden beri bütün şehirler direniş ve |Meclis'e| yardım vaat eden telgraflar gönderiyordu. Ama bunların hepsi gösterişti. Tebriz ve Reşt dışında o şehirlerin hiçbirinde herhangi bir hazırlık yapılmamıştı, isteseler bile yapamazlardı, kaldı ki böyle bir niyetleri de yoktu, tek yaptıkları gösterişti. 

Tahran'da Muhammed Ali Mirza'nın Meclis'i ortadan kaldırması gibi şehirlerde de valiler onun emriyle encümenleri kapattı, kanunu ortadan kaldırdı, hürriyetçilere zulmetti, sopa ve falaka kullandı, istibdat kurumunu canlandırdı. Ufak çatışmaların olduğu Reşt dışında hiçbir şehirde hürriyetçiler direniş göstermedi. Reşt direnişinin hikâyesini Mavi Kitap'tan aktarıyoruz: 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"Şah'ın darbe yaptığı haberi, darbe tarihinden üç gün sonra 24 Haziran'da geldi. Valinin evinin önüne muhafızlar çıkarıldı, değişik yerlere üç top yerleştirildi. Ayın 27'sinde çarşının açılması emredildi ama kimse dinlemedi. Vali zorla açtırmak için asker gönderdi, çıkan çatışmada üç kişi öldü, on dört kişi yaralandı. Ayın 29'unda çarşı açıldı, sükünet sağlandı." 


O dönemde Gilan Valisi olan ve Meşrutiyet'i desteklediği bilinen Zahirüddevle'den böyle bir davranış beklenmediği için herkes çok şaşırdı. 
Browne'ın yazdığına göre, Enzeli Limanı'na gelen bir Rus savaş gemisi valiye muhtıra vererek şehirdeki encümenleri ve hürtriyetçileri tasfiye etmediği takdirde bu işi kendilerinin yapacağını bildirmiş, böylece Zahirüddevle'yi çaresiz bırakmıştı. 

Zillüssultan'ın teşvikiyle gönderdikleri telgraflarda birçok vaatte bulunan İsfahan ve Şiraz, en ufak bir direniş bile gösteremedi. Zillüssultan da canını ve malını kurtarmak için komşu ülkelerin eteğine yapışmaktan başka bir şey yapamadı. 

Tebriz hariç tutulursa Azerbaycan şehirlerinde de aynı durum yaşanıyordu. 
Hükümranlar her yerde encümenleri kapattı, hürriyetçilere baskı uyguladılar. 
Bunun en belirgin örneği Erdebil'de görüldü. Burada Emir Muazzez-i Gerusi*! 
yaptığı eziyetlerle tarihte kötü bir ün kazandı. 

Mirza Hâdi-yi İmam'ın genç bir hürriyetçi olan oğlunun burnunun delinip yular geçirilmesini, bu yularla çarşıda deve gibi gezdirilmesini emretti. Sonra sopayla o kadar çok dövdüler ki iki gün sonra hayatını kaybetti. 

Molla İmamverdi-yi Meşkini, Azerbaycan'ın gayretli ve meşrutiyetçi mollalarındandı. Millet Meclisi'nin şehirlerden yardım istediği, konunun Tebriz'in gündeminde olduğu günlerde şehirde bulunan Molla Meşkini, Meşkin'e gidip Karacadağ süvarilerinden yardım getireceğini söyleyerek yola çıktı. Ama Meclis'in topa tutulduğu haberi gelince devletin adamlarına yaranmak isteyen bazıları bu gayretli mollayı tutukladılar, Emir Muazzez'in emri üzerine Erdebil'e götürdüler. Burada son derece aşağılayıcı bir şekilde çarşılarda gezdirdiler, sonra Narin Kale'nin çatısında astılar. Böylece birbirinin ardı sıra iki yürek yakan olay yaşandı. 

Hürriyetçilerden Mirza İbrahim-i Erbab o günlerde hapisteydi. Emir Muazzez'in emriyle evi yağmalandı, süvariler ve ferraşlar nesi var nesi yok alıp götürdü. 


411 o 1320Şehriver|1941 Eylül) olayları sırasında güneyde büyük kahramanlık gösteren ve hayatını 
kaybeden Tuğgeneral Bayındır, bu Emir Muazzez'in (Mirza Ali Eşref Han| oğludur. Hem babanın kötü ünü hem oğlunun güzel şöhreti tarihe geçmiştir. 
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O dönemde bu şehirlerin tek kusuru direnmemeleri değildi. Tebriz'in direndiği ve on bir ay boyunca savaştığı dönemde Gürcüler, Ermeniler, Türkler ve Kafkasyalılar yardıma koştuğu halde bu şehirlerinden kimse yardıma gelmedi. İran'ın diğer şehirlerinden yalnızca Kirmanşahlı Yar Muhammed Han ve beraberindekiler Tebriz'in yardımına koştu. Bu hikâye Tahran'daki olaylarla ilişkili olduğu için burada veriyoruz: Meclis'in bütün şehirlere yardım isteyen telgraflar gönderdiği günlerde Yar Muhammed Han ile ikisinin de adı Hüseyn Han olan bir kardeşi ve bir arkadaşı tüfek ve at satın aldılar, Millet Meclisi'ne yardım için Tahran'a gitmek üzere yanlarında bir uşakla yola çıktılar. Kum'a vardıklarında Meclis'in topa tutulduğunu ve saklanmaları gerektiğini öğrendiler. Ancak birkaç gün sonra Tebriz direnişinin haberi gelince Yar Muhammed Han'la beraberindekiler yiğitçe Tebriz'e yöneldi. Tali yollar üzerinden Tebriz'e vardılar, Tebriz savaşlarının sonuna kadar orada kaldılar, daima cesur ve yiğitçe davrandılar. 

Bu bölümün sonunda, Tahran'da elden ele dolaşan, Meşrutiyet ve meşrutiyet tarihi anısına Zahirüddevle tarafından yazıldığı düşünülen dizeleri veriyoruz. 

Söylediğimiz gibi, Meclis'in topa tutulmasından sonra Tahran'daki gazeteler ortadan kayboldu. Yalnızca Saray bildirilerini basan bir devlet gazetesi çıkıyordu. Bir süre sonra Okyanus adında bir gazete çıkmaya başladı ama o da yalnızca birkaç sayı basılabildi. Gazete olmadığından şehirdeki olaylar bir yerlerde yazılamıyordu. Ama Tebriz, İstanbul ve diğer yerlerde gazeteler yayımlanıyor, Tahran'dan bu gazetelere haber gönderiliyor, Tahran'daki olaylar kısa bir gecikmeyle Tebriz ve İstanbul gazetelerinde çıkıyordu. Tahran'da elden ele dolaşan bu şiir de İstanbul ve Tebriz'e gönderilmiş, Tebriz'de çıkan Nale-yi Millet gazetesi ile İstanbul'da çıkan Şems gazetesinde basılmıştı, biz de bu gazetelerden aldık: 


"Ey sabâ“? Sefa'nın*” dilinden Şah'a arz edelim. 
Ey dünya şahlar sülalesinden gelen Şehinşah 
Huzuruna kimse arz etmedi mi 

Toprağın altına sakladıkları buğday 

Yeşerdiği ilk günlerde zayıf ve cılızdır. 

Bu yüzden onu beğenmez eken köylü 

Köylün isterse ve bakarsa salınır büyür 

Köy sahibinin çobanı sürerse sürüyü tarlaya 

İki üç gün sonra aynı buğdaydan 


412 (Doğudan esen hoş rüzgâr. (ÇN) 
413 Şairin mahlası. (ÇN) 
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Yine yeşerir ve yemyeşil olur tarla. 
Güçlü pençesiyle yedi sümbüllü olur 
Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği üzere. 


Çaresiz millet ekti hürriyet tohumlarını 
Sonsuz asırların köleliği ardından 

Emirler yağdırdın baş verince topraktan 
Bu halk imansız şeytandır diye. 

IYıksınlar) Meclis'le camiyi, toprağını rüzgâra versinler Yaşlı, genç mazlum halkı öldürsünler 
Kör nefsine uyup verdiğin bir işaretle 
Pek çok masum insanın evi viran oldu. 
Ey Şah, milletin yeşerttiğini çiğnettiysen 
Bil ki âlemin Allah'ı tekrar yeşertecektir onu 
Daha da gür olacak, bir öncekinden daha yeşil 
Bir süre gecikse bile. 


Her yapılanın cezası ona denk olur şüphesiz 

Hak edene verir yüce cezalandırıcı onu 
Masumun evini yıkmışsan eğer 

Evin yıkılırsa senin küstahlığındandır. 

Anlamlı bir latifeydi bu, bizim ev 

Misal olarak bin zirâ'lık bir yerse 

Ama sen memleketimizin Şehinşah'ı olduğun için, 
Artık senin evin İran memleketidir. 

Harap olup viran kalacak, ölüysen de diriysen de 
Halkın diliyle sana bir senet gönderdim*” 

Sürçü lisan oldu padişahım affet beni 

Evi ümran etmeye bak, gönlün nasıl isterse." 


414 (Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. (ÇN) 
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ON İKİNCİ BÖLÜM 


TEBRİZ'DE SAVAŞ NASIL BAŞLADI? 


Bu bölümde, başlangıcından Aynüddevle'nin gelişine kadar Tebriz'deki çatışmalar ve bu dönemin diğer olayları ele alınmıştır. 


Çatışmaların Başlaması ve Encümen'in Dağılması 


Gördüğümüz gibi Muhammed Ali Mirza Azerbaycan için de bir tertip hazırlamış, tertibin uygulanması görevini Azerbaycan mollaları ile komutanlara vermişti. Dolayısıyla devlet yanlıları ve hürriyetçiler burada da karşı karşıya geldiler. Tahran'da (Meclis'in) topa tutulduğu Tir ayının 2'si (23 Cemaziyelevvel 
123 Haziran 1908)|) Tebriz'de de devlet yanlıları mücahitlere saldırarak savaşı 
başlattı. Tahran'la temas halinde olan devlet yanlıları oradaki olaylardan haberdardı, dolayısıyla savaşı her iki şehirde aynı günde başlattılar. Elimizdeki telgraflardan biri Muhammed Ali Mirza'nın Mir Haşim'e gönderdiği, kazandığı zaferi müjdeleyen telgraftır. Burada veriyoruz: 


"Şeriatın Medar-i İftiharı Aga Mir Haşim Aga Hazretleri, Allah Teâlâ onu belalardan korusun. 

Mükemmel kudretimle bir zafer kazandım. Bütün fesatçıları tutukladım. 
Seyyid Abdullah'ı (Behbehani| Kerbela'ya, Seyyid Muhammed'i (Tebatebail| 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Horasan'a gönderdim. Melikülmütekellim'in ve Mirza Cihangir'in cezalarını verdim. Bütün fesatçılar zindana tıkıldı. Siz de var gücünüzle fesatçıları ortadan kaldırmakla meşgul olun, benden isteyeceğiniz her türlü desteğe hazırım. 
Cevabınızı bekliyorum. Muhterem Hüccetülslamlar nasıllar, iyidirler inşallah. 
Bu telgrafı onlara gösterin. 


Muhammed Ali Şah-i Kaçar" 


Bu telgraf |Meclis'in| topa tutulmasından iki veya üç gün sonra gönderilmişti, bu tarihten önce de telgrafların gidip geldiği açıktır. 

Tebriz haritasına bakılırsa Deveçi, Sorhab, Şeşkelan ve Bağmişe Mahallelerinin şehrin ortasından geçen Mihran Çayı'nın |Guru Çay) kuzeyinde kaldığı görülür. Devlet yanlılarının elinde olan bu mahalleler istibdadı destekliyordu. 
Çayın kuzeyindeki mahallelerden yalnız Emirhiz Meşrutiyet yanlısıydı. Dolayısıyla bu mahalle bir kenara bırakılırsa çay, devlet yanlıları ile hürriyetçiler arasında sınır kabul edilebilirdi, bu nedenle kanlı çatışmaların çoğu çaya yakın yerlerde oldu. 

Devlet yanlıları savaşı başlattıkları gün Seyyid Hamza ve Sahibülamr*” minareleri ile nehrin kıyısındaki diğer yüksek yerlere mevzilenip kurşun yağdırmaya başladılar. Bu savaşta başı Şücâ-i Nizam çekiyor, minarenin tepesinden bizzat kurşun yağdırıyordu, iyi nişancı olduğu için nadiren hedefi şaşıyordu. 
Merend, Gara Melik ve Deveçi tüfekçileri de aynı şekilde maharet gösteriyordu. 

Bu tarafta da mücahitler Mecidülmülk Mağazaları ile diğer sağlam yapıların çevresinde kurdukları mevzilerde direniyordu. Bu bölgenin savunmasını Bâkır Han ile Hiyaban ve Nevber mücahitleri üstlenmişti. Emirhiz ve çevresinde, devlet yanlılarının karşısında Settar Han bulunuyordu. 

Savaş güneş batana kadar devam etti, dolu gibi kurşun yağdı. İlerlemek, şehri ele geçirmek isteyen devlet ve yanlıları bütün güçlerini kullanıyor, çoğunlukla ilerleme sağlıyor ama mücahitlerin direnişini kıramıyorlardı. 

Güneş batınca sükünet geri geldi. Bu arada Tahran'da Meclis'in topa tutulduğu ve Meşrutiyet'in yıkıldığı haberleri telgrafhaneden her tarafa yayılmış, meşrutiyetçiler arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Birçok önder ile Encümen üyesi can ve mal derdine düşmüştü. Bugünlerde mücahitlere destek olması, cesaret vermesi gereken Eyalet Encümeni dağılmış, üyeleri bir yerlere saklanmıştı. İclalülmülk ve Basirüsaltana Rus, Mirza Hüseyn-i Vâiz Fransız Konsolosluğu'na sığınmıştı. Bunlar her şeyin bittiğini, Meşrutiyet'in yıkıldığını düşünüyorlardı. Mücahitler ise korkuya kapılmadı, direnmeye devam ettiler; Ali Mösyö, Hacı Ali-yi Devâfürüş, Hacı Mehdi Aga |Kuzekonani| ve diğerleri onlara destek vermeye devam etti. 


415 o Seyyid Hamza bir türbe, Sahibülamr ise bir camidir. İkisinin de yüksek minareleri vardır. 
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Ertesi gün devlet yanlıları şafakta tekrar saldırıp baskıyı artırdılar, ama mücahitler onları püskürttü, şiddetli çatışmalar akşama kadar sürdü. 

Üçüncü gün, Tir ayının 4'ü (25 Cemaziyelevvel (25 Haziran|) Perşembe günü de çatışmalar aynı şiddette devam etti, Settar Han ve Bâkır Han mevzilerini kararlılıkla savundular. 

Şücâ-i Nizam ve diğer komutanlar mücahitlerin ne kadar cesur olduğunu bilmiyorlardı. Hafif bir yüklenmeyle şehri ele geçireceklerini, Liyakof'un Tahran'da yaptığını Tebriz'de yapacaklarını sanıyorlardı. Meşrutiyetçilerin kanına susamış İslamiye mollaları, onları kısa sürede ellerine geçirip kanlarını dökmek için "fetva" vereceklerini sanıyorlardı. Ne var ki bu üç gün içinde Tebriz'de işlerin Tahran'a benzemediğini görüp idraksizliklerini anladılar. 

Bu arada hürriyetçilerin karşılaştığı bir sorun da Rus Konsolosu Pokhitanov'un faaliyetleriydi. Arabuluculuk kisvesi altında Tacirbaşı ve diğer tanıdıkları aracılığıyla hürriyetçileri savaşmaktan vazgeçmeye, Muhammed Ali Mirza'nın merhametine sığınmaya davet etti. Bu aldatmaca birçok hürriyetçiyi tereddüde sevk etti ama mücahitler bunu da dikkate almadı. 

Savaş bu şekilde sürüyor, gündüzleri çatışmalar oluyor, dolu gibi kurşun yağıyor, geceleri havaya ateş açılıyor, herkesin uykusu huzuru kaçıyordu. Mevzilerin arasındaki veya yakınındaki evler terk edilmiş, sakinleri başka yerlere göçmüştü. Herkesi korku sarmıştı. Savaşın nasıl sona ereceğini veya mücahitlerin direnişinden ne sonuç çıkacağını kimse bilemiyordu. 

Tir'in 6'sı (27 Cemaziyelevvel (27 Haziran)) Salı günü çatışmalar sertleşti. 
Taraflar birkaç kez birbirlerini püskürttü ve geri çekildi, her seferinde iki taraftan insanlar öldü. |Müctehid)| Hacı Mirza Hasan'ın çarşı yakınındaki evi o sırada Deveçililerin elindeydi. Kendisi İslamiye'ye yerleşip "fetva" verdiği için evini bir grup süvari koruyor, arada bir yakınlardaki evleri yağmalama fırsatını da kaçırmıyorlardı. Nitekim evvelsi gün Hacı Mirza Ali Naki-yi Gencei'nin evi ile bazı dükkânları basıp talan ettiler. O gün Hiyaban ve Maralan mücahitleri, süvarileri oradan çıkarmaya karar verdi. Ağır, şiddetli ve kanlı bir çatışmadan sonra süvarileri oradan attılar. Geri gelmelerini önlemek için |evil hem yağmaladılar hem yıkmaya çalıştılar. İslamiye kurucularından Hacı Meliküttüccar'ın yakınlardaki evleri de yağmalandı. 

Bu arada savaş devam ediyordu. Süvariler mücahitlere tekrar saldırdı, onları Hacı Mirza Hasan'ın evinden çıkardılar ama mücahitler bir saat geçmeden geri gelip onları püskürttü, evi tekrar ele geçirdiler. Bu saldırı ve geri çekilme sırasında çok sayıda insanın ölmesinin yanı sıra yürek yakan bir olay meydana geldi. 

Durum şöyleydi; süvarilerin geri gelip Mirza Hasan'ın evini ele geçirmeleri sırasında, Mirza Aga Bala Hiyabani'nin kız kardeşinin yiğit bir mücahit olan 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oğlu oradan kaçamamış, zor durumda kalmıştı. Yaklaşan süvarilerin ikisini vurup öldürmüş, çatıya çıkmak için ocağın bacasına saklanmıştı. Süvariler gelince ateş edip onu öldürdüler sonra da bedenini yaktılar. Mücahitler evi geri alıp cesedi o halde görünce çok sarsıldılar. Mirza Aga Bala Han'la ailesi öfkelerinden ne yapacaklarını şaşırdı, kısmen yanmış cesedi bir tabuta koyup evden çıkardılar, devlet ve yanlılarının vahşetini herkese göstermek için sokaklarda, çarşılarda hatta konsoloslukların önünde gezdirdiler. Mirza Aga Bala Han ve adamları bunu bahane edip çok kötü bir iş yaptılar: 

İmam Cuma'nın kardeşi, sakin ve efendi bir genç olan Hacı Mirza Muhammed bu olaylar sırasında bilmediğimiz bir nedenle İslamiye'ye gitmemiş, evinde kalmıştı. Durum böyle olunca mücahitler onu ve iki yakınını, Mirza Rıza-yi Daş Atan ile kardeşi Şeyhülislam'ı tutuklayıp hürriyetçi önderlerden Mir Ebul Hasan Fişenkçi'ye teslim etmişlerdi. Mir Ebul Hasan da bunları evinde hapsetti. 
O gün (veya ertesi gün) akıllarını kaçırmış gibi oraya buraya koşuşturan Mirza Aga Bala ile akrabaları, yeğenlerinin öcünü almak için bu üç kişiyi öldürmeye karar verirler, bunları Mirza Ebul Hasan'ın evinden zorla alıp sokağa çıkarırlar. 
Mirza Rıza yolun yarısında kaçıp canını kurtarmayı başarır ancak genç Mirza Muhammed ile yaşlı Şeyhülislam suçsuz yere katledilirler. 

Bu, Meştrutiyetçilerin yaptığı kötü işlerden biridir. Mücahitler kendilerince haklı bazı bahanelerle Hacı Mirza Hasan ve Meliküttüccar'ın evlerini de yağmaladılar ancak bunu doğru bulmayan müfreze komutanları yağmalanan mobilya ve eşyaları sahiplerine iade etmek üzere mümkün olduğunca toplayıp Müsavat Encümeni'ne koydu. Aslında komutanların hiçbir yağmaya onay vermeyecekleri aşikârdır ama o telaş ve kargaşa içinde engel de olamamışlardır. Bu çirkin eylemi nedeniyle Mirza Aga Bala hürriyetçiler arasında kötü bir ün kazandı. 


Büyük Han'ın Gelmesi, Çatışmaların ve Yağmanın Şiddetlenmesi 


Pazar ve pazartesi (güya) sakin geçti. Tir ayının 9'u (Cemaziyelevvel'in 30'u 
30 Haziran|) Salı günü savaş tekrar başladı. Süvariler yoğun ateş desteğiyle 
ilerleyerek milletvekilleri İclalülmülk, Muinürreaya ve Eminütüccar'ın evlerini ele geçirip yağmaladı. Evlerdeki mobilyayı ve eşyaları kısa sürede boşalttılar.“ 
Eminüttüccar'ın evinden sonra Tebriz'in ticari malla dolu büyük ve zengin hanı Saray-i Aga'ya yol açtılar, İslamiye Encümeni üyelerine ait olanlar dışında bütün ticarethaneleri silip süpürdüler. Handaki eşyaların büyük bölümü Kirman halısıydı, Şücâ-i Nizam eline geçenlerin bir kısmını Merend'e gönderdi. 


416 o Bazılarışöyledemiştir: Süvarilerin buyağması, Hacı Mirza Hasan'ın evininyağmalanmasından 
öncedir, yağmayı başlatan mücahitler değil süvarilerdir. Ama belgelerde kayıtlı olaylar benim yazdığım şekilde olmuştur. 
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Bu haber şehirde duyulunca halk süvarilerin her şeyi yağmalayacaklarına kanaat getirdi. Çarşı esnafı ile tüccar, dükkânlarını ve ticarethanelerini boşaltıp mallarını evlerine çektiler. Başaramayanlar büyük korku içinde kaldı. 

Söylediğimiz gibi mollalar meşrutiyetçilerin "Bâbi" olduğunu söylüyor, süvarilere "Onların canı da malı da helaldir" diyor, dolayısıyla süvariler de yağma ve katliamdan kaçınmıyordu. Şücâ-i Nizam'ın, Deveçi'de yaşayan ve bir miktar Avrupa görgüsü olan Doktor Mirza Ebul Hasan'ı meşrutiyetçi olduğu için tutuklayıp Bâbilik ithamıyla katletmesi bugünlere rastlar. Onun Şah'a gönderdiği telgraf devlet yanlılarının meşrutiyetçileri pervasızca katletmelerine iyi bir örnektir, aşağıda veriyoruz: 


“Tahran: 

Şerefli Sipehsâlâr-i Âzam Savaş Bakanı Âlicenapları eliyle, kader kudretine sahip Alâ Hazret Şehriyar, âlemin ruhu ona feda, Bütün Bâbilerin müderrisi Mirza Selman-i Hekim'in torunu Mirza Ebul Hasan-i Hekim'i yakalatıp kurşuna dizdirdim. 


Kulunuz Şükrullah" 


Bâbiler (bildiğimiz Bahailer), meşrutiyet hareketinde görünüşte tarafsız olduklarını ilan etmelerine rağmen gizlice Muhammed Ali Mirza'yı destekliyorlardı. Mollalar, meşrutiyetçilerin kanını dökmek için onlara "Bâbi" diyordu. 

Aynı gün, Tir ayının 9'unda |30 Haziran 1908) Rahim Han'ın oğlu Büyük Han, devlet yanlılarına yardım için Karacadağlı yedi yüz süvari ve piyadeyle şehrin yakınlarına geldi. Gördüğümüz gibi, Rahim Han Tahran'dan kaçarak Tebriz'e gelmiş, burada yemin ederek kendisini meşrutiyetçi olarak göstermiş, Karacadağ'a gidip bir ordu kurarak Şahsevenlerle mücadele etmek için Encümen'den para, top ve cephane almıştı. Yine, Meclis'in Muhammed Ali Mirza'yla son çekişmesi sırasında Meclis'e yakınlık gösteren bir telgraf çekmişti. Ancak bunların hepsi yalan ve aldatmacadan ibaretti. Rahim Han, Muhammed Ali Mirza'yla anlaşmıştı, bugünler için hazırlanıyordu. 

Tebriz savaşı kısa sürede bitmeyince Şah, Rahim Han'a telgraf çekerek şehre yürümesini istedi. Ancak Rahim Han işi küçümsemiş, kendisi Eher'de kalmış, şehre oğlunu göndermişti. Meşrutiyet düşmanlığıyla bilinen oğlu gelir gelmez şehrin doğusundaki Sahipdivan”7 Bahçesi'ne yerleşmiş, yağma ve haydutluğa başlamış, şehre giriş çıkışı kesmiş, şehirde her konuda sıkıntı ortaya çıkmıştı. 

Büyük Han ertesi gün hazırlanarak Hiyaban üzerinden şehre saldırdı. Bâkır Han, Hiyaban'da kurduğu barikatın arkasına bir grup mücahit ile bir top yer- 


407 oSahipdivan: Devlet hazinesi ve maliyesinden sorumlu makam. (ÇN) 
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leştirmişti. Büyük Han'ın süvarileri saldırdığında menzile girene kadar beklediler, sonra top ve tüfekle ateş açarak bir grubu yere serdiler. Süvariler dönüp kaçmaya başlayınca mücahitler peşlerinden kovaladı, gene birçoğunu öldürdü. Yaklaşık yetmiş seksen atlı öldürüldü, Büyük Han başı eğik utanç içinde Sahibdivan Bahçesi'ne döndü, yağma ve yol kesmeye hız verdi. 

Bugün Bâkır Han ve Hiyaban kuvvetleri savaşırken Deveçi atlıları saldırmak için bunu fırsat bildi, ilerleyerek Tophane'den Cami Mahallesi'ne kadar olan bütün dükkân ve mağazaları yağmaladılar, büyük miktarlarda eşya götürdüler. Bu, Tebriz halkı için ağır bir maddi kayıptı, bu nedenle birkaç yüz aile yoksullaştı. 

Ertesi gün şafakta Büyük Han süvarileriyle Bağmişe'ye saldırdı, talana girişti. Söylediğimiz gibi Bağmişe devlet yanlısı mahallelerden biriydi. Bu mahallenin tüfekçileri Deveçi'yle omuz omuza meştrutiyetçilere karşı savaşıyordu, dolayısıyla süvarilerin kendilerine zarar vereceğini düşünmüyorlardı. Ama tek mesleği yağmacılık olan Büyük Han, bu işte dost düşman ayırmıyordu. Ayrıca önceki gün Hiyaban'ı eline geçiremediği için o gün hırsını Bağmişe'den almaya karar vermişti. Mahalle sakinleri uykudan yeni kalkmış her şeyden habersiz otururlarken ansızın tüfek sesleri duyuldu, süvariler birdenbire evlerini basıp insafsızca ve pervasızca her şeyi talana başladı. Halk, ancak çoluk çocuk bahçelere kaçacak kadar zaman bulabildi. Atlılar her şeyi aldı, hayvanlara yükleyip bu amaçla getirdikleri adamlarla Karacadağ'a yolladılar. 

Aynı günlerde, Muhammed Ali Mirza'nın Muhbirüsaltana'yı Azerbaycan Valiliği'nden alarak yerine ünlü ve büyük bir Meşrutiyet düşmanı olan Aynüddevle'yi tayin ettiği, yeni valinin de hemen yola çıktığı haberi geldi. 

Muhbirüssaltana Tebriz'e geldiği günden beri meşrutiyetçilerle iyi geçinmişti, bu yüzden seviliyordu. Şehir karışıp savaş başlayınca görevinden çekilmiş ve ayandan birinin evine yerleşmişti. Bu haberi öğrenince kalmayı gerekli görmedi, Culfa yoluyla Avrupa'ya gitti. Öte yandan Muhammed Ali Mirza, |Aynüddevle gelinceye kadar| valinin yerine kendini hürriyetçi gösteren ve Deveçi'de yaşayan Muktedirüddevle'yi görevlendirdi, şehri ona emanet etti. 

Muhammed Ali Mirza'nın Tahran'dan gönderdiği Melayer birlikleri aynı günlerde şehrin dış mahallelerine vardı. 


Rahim Han'ın Şehrin Dış Mahallelerine Varması 


Söylediğimiz gibi Rahim Han şehri küçümsüyordu, bu nedenle Eher'de kalıp önce Zergam ile Erşed'i sonra da oğlunu gönderdi. Rahim Han'ın mücahitlerin direnişine nasıl baktığının anlaşılması için oğlu Büyük Han ve Zergam'a Tir ayının 14'ünde (5 Cemaziyelahir'de |5 Temmuz 1908)) çektiği telgrafı aşağıda veriyoruz: 
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"Sayın Nasrülmemalik (Büyük Han| ve Zergam-i Nizam. Orada olmanıza rağmen Muhammedkulu,*8 Settar ve Bâkır'ın tutuklanmamış olması şaşırtıcıdır. Diğer süvariler şu anda yola çıktı. Bey'i“ hemen yola çıkarın. Üç yüz adam görevlendirip nerde saklanmışsa hemen yakalayın. En fazla on adam kaybedebilirsiniz. Hiçbir tavassut kabul edilmeyecektir. Yarına kadar ölü ya da diri ele geçtikleri haberi gelmezse hizmetiniz yarım kalmıştır, bu konuda mazeret dinlenmeyecektir. Sizi tekrar uyarıyorum, süvarilerden biri bile halktan tek bir garibana zarar verirse sizden ağır bir şekilde hesap soracağım. 


Serdar-i Nusret" 


Şehri ele geçirmenin ufak bir iş olduğunu düşünen yalnızca Rahim Han değildi. Başkaları da bu hayale kapılmıştı. Aynüddevle, aynı gün Muktedirüddevle'yi telgrafhaneye çağırmış, konuşmaları sırasında "Vilayetin bu gücüne karşı durabildiğine göre Settar Han çok kabiliyetli olmalı" demişti. 

Her ne ise, savaş uzayıp Büyük Han ve süvarilerinin yağma ile haydutluktan başka bir marifeti görülemeyince Muktedirüddevle Tir ayının 16'sı (7 Cemaziyelahir |7 Temmuz)|) Rahim Han'ı telgrafhaneye davet edip kendisinin Tebriz'e gelmesini istemekten başka çare bulamadı. Rahim Han'ın da oğlunu aynı gün Eher'e çağırdığı sanılıyor. Rahim Han, ertesi gün çok sayıda süvari ve piyadeyle, Eyalet Encümeni'nden aldığı toplarla büyük bir ihtişam ve gösteriş içinde Tebriz'e vardı, Sahipdivan Bahçesi'ne yerleşti. Onun gelmesiyle meşrutiyet düşmanlarının özgüveni arttı. 

Tebriz'de on sekiz gün önce başlayan savaş hâlâ sürüyordu. Hürriyetçiler ve mücahitler bu kısa süre içinde bütün güçleriyle cesurca mücadele etmiş, ellerinden geleni yapmış ve direnmişlerdi. Ne var ki düşmanın gücü günbegün artıyor, mücadele giderek zorlaşıyor ve daha kötüsü, bir umut ışığı görülmüyordu. 

İran'ın her tarafında Meşrutiyet'in ortadan kalktığı, İranlıların her yerde yeniden istibdadın boyunduruğuna girdiği ve yalnızca Tebriz'in direndiği unutulmamalıdır. Hatta bu şehirde bile halkın yarısı devletin |Saray'ın| tarafına geçmiş hürriyetçilerle savaşıyor, diğer yarısının içinde de Meşrutiyet'e önem vermeyen veya kaldırıldığını sanan, dolayısıyla mücahitlerin direnişinin boş olduğuna, şehrin huzur ve güvenliğini bozmaktan, aileleri tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramadığına inanan büyük bir çoğunluk bulunuyordu. Bunlar mücahitlerin cesur direnişini anlamsız buluyor, yergi ve alayı eksik etmiyorlardı. 


418 oAdıSettar Han ve Bâkır Han'dan önce yazılan bu Muhammedkulu, Rahim Han'ın astlarından 
olan ve şehre gelerek hürriyetçilere katılan Muhammed Han-i Akbulak'tır. 
419 Büyük Han ve Zergam'la gelen beylerden biri kastedilmektedir. (ÇN) 
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Bütün bunlardan başka, her alanda Tebrizlilerle kaynaşmış olan Rus tebaası Kafkasyalı Müslümanlar da Rus Konsolosu Pokhitanov'un emriyle halkın arasına giriyor, devlete karşı çıkmanın yararsız olduğunu, birleşerek duruma müdahale etmelerini, zarar görmemek için Rus Başkonsolosu aracılığıyla Şah'ın affına sığınmaları gerektiğini söylüyorlardı. 

Ne zorluklarla karşılaştıklarını görüyor musunuz? Özellikle hareketin önderlerinin ve Encümen üyelerinin çoğunun Meşrutiyet'ten umutlarını kestikleri hatırlanırsa mücahitlerin yiğitliğinin aslında alkışlanması gerekir. Bunlar Tir ayının 2'sinde |23 Haziran 1908) Tahran'da olanları öğrenince istifa etmiş, bazıları konsolosluklara sığınmıştı, yalnızca mücahitler ve birkaç önder cesaretle direniyordu. 

Ne ise, Rahim Han şehrin dış mahallelerine ulaşınca iyi donatılmış büyük bir orduyla geldiği lafları şehirde dolaşmaya başladı, insanların korkusu arttı, mücahitlere daha fazla baskı yapmaya başladılar. Rus Konsolosluğu'nda çalışan ve Hacı Habib-i Lek, Hacı Muhammed Reza Şukühi, Hacı İbrahim Sarraf, Hasan Aga Tacirbaşı gibi meşhur tacirler olan kimileri çabalarını arttırdı. 
Özellikle Hiyaban'da yaşayan ve varlıklı bir adam olan Hasan Aga, düzenlediği ravzahâniler nedeniyle mahalle sakinleri arasında itibar sahibi biriydi. Bu nazik dönemde faaliyete başladı. Hiyaban'daki deste önderlerinden biri ve aynı zamanda ravzahân olan Molla Hamza ve diğerleriyle sürekli konuşuyordu. 
Onun çabaları sonucunda Molla Hamza ve diğerleri ateşkes yapmaya, tüfeklerini ve diğer silahlarını Rahim Han'a vermeye, şehri ona teslim etmeye razı oldular. Rus Konsolosu her şeyin affedileceği, kimseden hesap sorulmayacağı sözü verdi. Bâkır Han ve Mir Haşim Han bunu kabul etmese de büyük bir telaş hüküm sürdüğü, insanlar korku içinde olduğu için etkili olamadılar. Bâkır Han, kendilerini koruyacak bir grup oluşturabilmek için Mir Haşim Han'ın evine sığınmaktan başka bir çare bulamadı. 

Bu şekilde mücahitlerin cephesinde bir gedik açıldı ve bağlar koptu. Rus Konsolosu meydana asmaları için Hiyaban'a bir bayrak gönderdi. Öte yandan, zafer kazandıklarını ve halkı pençelerine aldıklarını düşünen İslamiye mollaları hükümranlığa başladı. Muhammed Ali Mirza şehirdeki işlerin idaresini Rahim Han'a vermişti, Hacı Mirza Hasan-i Müctehid ve İmam Cuma da onu ayrıca yetkili kıldılar. Bu konuda yazdıkları açıklama elimizdedir, buraya alıyoruz: 


"“Hüvellah: 

Tebriz şehri ve çevresinin düzeni iyice bozulduğu, şer güçlerinin herze işleri arşı alaya çıktığı için bir tek temiz ve şerefli insanımıza bile emniyet ve asayiş kalmamıştır. Fesat bundan fazla güçlenip büyük tehlikelere yol açmadan bu şehirde emniyet ve düzeni geri getirmek gibi çok önemli bir işi uhdesine alacak Serdar-i Nusret Âlicenaplarından başka bir azimli kişi bulunmamaktadır. 
Büyüklükleri ziyade olsun, kendileri çok yetenekli, kifayetli, becerikli olup mürkemmeliyeti defalarca denenmiştir. Bu nedenle Yenilmez Güç Mübarek Şehriyar Alâ Hazret, Allah saltanatını daim etsin, müteaddit mübarek fermanlarıyla şehrin düzeni ve fesatçılarla şer güçlerinin def edilmesi görevini Âlicenaplarının uhdesine bırakmışlarsa, duacılar da fesatçılar ve şer güçlerinin ortadan kaldırılması için gereken girişimlerin ciddiyet ve himmetle yürütülmesi işini cenaplarına bırakmış bulunmaktayız. Böylece hem velinimetimize karşı hizmetlerini yerine getirecekler hem de Müslümanların rahatını sağlayacakları için Allah Celle Celalühu nezdinde ahiret için sevap kazanacak, büyük mertebelere nail olacaklardır. Bu işte yüksek iradeleri neyi doğru buluyorsa onu yapmakta tam 
yetkililer, hiçbir kimsenin o konuda fikir beyan etme ve itiraz hakkı yoktur. 12 
Cemaziyelahir 1326'da yazıldı (12 Temmuz 1908). 


Hacı Mirza Hasan'ın Mührü ve Hacı Mirza Kerim'in Mührü" 


Bu kana susamış mollalar, askerler ile süvarilerin şehirde katliam yapacağını düşünüyor ve bunu arzuluyorlardı. Bunun için kimi mollaların ve diğerlerinin evlerini seçerek buralara İslam sancağı dedikleri beyaz bayraklar asmayı düşünüyorlardı, sığınmak isteyenler buralara sığınacaktı. İslamiye |Encümeni| de kapılarına asarak kendilerini korumaları için değişik kişilere küçük beyaz bayraklar gönderdi. Bu konuda yazdıkları ve elimizde olan mektuplardan birini aşağıda veriyoruz: 


"Bütün mahallelere haber verip ilan ediyoruz: Kutlu Alâ Hazret Şehriyarilerinin Mübarek iradeleri, Allah saltanatını daim etsin, ahalinin affı ve bağışlanması üzerinedir. Allah'ın yarattığı kullarının zarar görmemesi, az sayıda olan şer güçlerinin ortadan kaldırılması, umumun ve özellikle teslim olanların zarar görmemesi için İslam bayrağı altında olanlar güven içinde olacaklar. Af dilemek için Cenab-i Müstetab Aga Mirza Sâdık Aga'nın, Allah onu barış içinde tutsun, evine asılmış İslam bayrağının gölgesine sığınıp teslim olan hiçbir kimseye kesinlikle dokunulmayıp zarar verilmeyecektir. 


İslamiye Mührü, Hacı Mirza Hasan Mührü" 


On ikisi ve ondan sonraki günler hakkında birebir bilgi yok. Bildiğimiz, savaşın eskisi gibi devam ettiğidir. Deveçi kabadayıları ve devletin süvarileri fırsat buldukça istedikleri yeri yağmalıyorlardı. Bunlardan birkaç grup, bugünlerde bir şafak vakti Safiyy Çarşısı ile Eyalet Encümeni ve Hacı Mehdi Aga'nın evinin olduğu Râste Küçe'ye yönelip çatışarak ilerledi. Hacı Mehdi Aga'nın oğlu 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Hacı Hasan Aga, birkaç tüfekçiyle savaşıp evinden karşı koydu. Yiğit bir mücahit olan Paşa Bey de o yakınlarda çatışmaya girdi. Encümen'de karşı koyacak kimse olmadığı için içeri girerek talan ettiler, ne buldularsa götürdüler. Ancak o arada Settar Han ve diğerlerine haber gitti, bir taraftan Settar Han, diğer taraftan Asger Seskin* ve Vicuye mücahitleri hızla çatışma alanına gittiler, kabadayılar ile süvarileri püskürttüler. 

Ayrıca bugünlerde Deveçili bir kabadayı olan Fethullah-i Âsiyâbân, değirmenlerin suyunu kesmek için İslamiye emriyle şehir dışına gönderildi. Bu nedenle şehirde ekmek sıkıntısı baş gösterdi, zorluklar arttı. 


Rahim Han'ın Şehre Girmesi 


Daha da şaşırtıcı olan ise Rahim Han'ın ahmaklık ederek bunları yeterli görmemesi, Hiyaban'a saldırıp şehre çarpışarak girmek istemesi ve bunun kolay bir iş olduğunu sanmasıydı. İran'ın içişlerine karışıp duran konsolos bir fırsatını bulup ona "Tebriz'de Rus uyruklu birçok insan var, şehir savaşarak alınırsa onlar da zarar görür" dedi. Rahim Han ise, Rus tebaanın Hiyaban'dan ayrılmasını önerdi. Bunun üzerine konsolos aynı gün, Tir ayının 21'inde (12 Cemaziyelahir |12 Temmuz)|) yazdığı mektupla“! onu "diplomatik" bir dille uyardı. 
Bu mektubun aslı elimizdedir, aşağıda veriyoruz: 


"12 Cemaziyelahir. (12 Temmuz): 

Birçok sıkıntı yaşadığım bugünlerdeki dostane amacım, Hiyaban Mahallesi'nin değişik yerlerinde oturan Rus tebaası birkaç ailenin korunmasıdır. Verdiğim bayrak, Rus tebaası ailelerin saldırı, katledilme ve yağmaya maruz kalmamaları için kullanacakları bir işarettir. Bu arada, bütün Hiyaban ahalisi tamamen itaat edeceklerini ve Serdar'a teslim olacaklarını biz dostlarına söz verdiler. Şu anda da itaat ve teslim durumundalar, silahlarını da teslim etmeye hiçbir itirazları yok, orada kalan topu da kesinlikle devlet güçlerine teslim edecekler. Dostunuz olarak size doğrusunu anlatmadıklarını söylemek isterim. Şahsen Alâ Hazret Şehriyarilerinin, Allah mülkünü ve saltanatını daim etsin, hayrını isteyen biri olarak ve siz Âlicenaplarıyla olan dostluğumuza dayanarak şunları söylemeyi gerekli görüyorum: Hiyaban'da böyle davranmayı sürdürüp itaat ve teslim olmalarına rağmen onlara kötü davranırsanız, bütün halk tedirgin olmaya başlayacak ve Allah korusun istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak, Âlicenaplarının görevi büyük zorluklarla karşı karşıya gelecektir. 


420 Buisimletanınan bir mücahit önderi. 
421 Rahim Han'ın öldürülmesinden sonra (1290/1911) ondaki mektuplar Buluri Bey'in eline 
geçmişti, ondan da bana geçti. 


676 


İçişlerinize müdahale etmek istemiyorum ancak iyiliğinizi düşünen biri olarak bu hassas ortamda çok ihtiyatlı davranmanız gerektiğine inanıyorum. Her konuda işbirliği yapmaya hazır olan Hiyaban Mahallesi'ni neden tekrar isyan etmeye itiyorsunuz? İsyanı yatıştırmak kolay olmayabilir. Var olan tecrübenizle dostunuzun dediklerini iyice anlamaya çalışın. Hiyaban Mahallesi'nin ahalisi kuralsız hareketlerde bulunmayacaktır, silahları ve topu vermeye hazırlar. Savaşta dikkatli olmak ve ihtiyatlı davranmak her ordu komutanın vazifesidir. 
Dostunuzdan, Rus tebaası bütün aileleri bir saat içinde Hiyaban'dan çıkarmamı istemişsiniz. Hiyaban Mahallesi'nde Rus tebaası ailelerin ne kadar çok olduğunu biliyorsunuz, bunların bir saat içinde tahliyesi mümkün değildir. Verilen emeğin boşa gitmemesi ve Şehinşah Hümâyunun mübarek huzurunun bozulmaması için Âlicenaplarının bu işte çok ihtiyatlı olması gerekmektedir. 
Kolayca yapılabilecek bir işi akıllı kişi neden zora soksun. İşaret buyurduğunuz anlaştığımız konu hakkında zamanı gelince cevabını göndereceğim. Özetle söylüyorum, Hiyabanlılar barikatları kaldırdı, teslim olmaktan başka bir düşünceleri yoktur, Hiyaban'da yaşayan çoluk çocuklarıyla Rus tebaasını bir saat içinde tahliye etmek de mümkün değildir. Rus tebaanın Hiyaban'dan çıkmasını emretsem, Âlicenapları için büyük zorluklar doğuracak bir kargaşa çıkar. Bu yazışmayı yürütmekle görevli albayı topu teslim almakla görevlendiriniz. Tacirbaşı da sözlü olarak ayrıntıları arz edecektir."*> 


Bu mektupta "sözü verilmiş mesele" olarak geçen konu mermi verilmesiydi. Bu konudan Şücâ-i Nizam ile diğerlerinin telgraflarında da bahsediliyordu. 
Cephanesi yetersiz olan Tebriz'deki devlet yanlılarına Rus Konsolosluğu mermi veriyordu. 

Sözün kısası, Hiyaban mücahitleri daha sonra onları izleyen Maralan ve Nevber mücahitleri tüfek bırakmışlardı, devlet yanlılarına Hiyaban yolunu açtılar. Rahim Han, Tir ayının 22'si (13 Cemaziyelahir (13 Temmuz|) Pazartesi günü Karacadağlı süvari ve piyadeleriyle birlikte büyük bir gösteriş ve debdebeyle Hiyaban'dan geçip şehre girdi. Sehamüddevle de Tahran'dan gelen Melayer birliklerinin başında şehre girdi. Rahim Han, şehrin içinde ve devlet binalarının bulunduğu Bağ-i Şimal'de kamp kurdu. Ertesi salı gününden itibaren Nevber ve çevresindeki caddeler ile yan yollara atlı ve yaya nöbetçiler yerleştirildi, halkın elindeki tüfek ve diğer silahlar toplanmaya başlandı. Rahmetli Ali Mösyö'nün Nevber'deki evini yağmaladılar. Kendi evlerinin de yağmalanmasından korkan insanlar kapılarına beyaz bayrak astı. Bu bölgedeki bütün mücahitler saklandı. 
Vali vekili Muktedirüddevle'nin Tir ayının 23'ünde (14 Temmuz| Şah'a gönder- 


422 Mektubun arkasında ve zarfın üstünde Pokhitanov'un dörtgen mührü var. 
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diği ve elimizde olan bir telgraftan anladığımıza göre Rahim Han ve diğerleri Tahran'a bu zaferi müjdelemişlerdir. Aşağıda veriyoruz: 


"Tahran: 

En Kudsi Makam'ın ayağının mücevher misali toprağına arz olunan cevap: Devletlerinin mücevher misali ayağının toprağına kurban olayım. Dünyanın itaat etmesi gereken fermanı aldık. Pazartesi günü olan dünün olaylarının raporudur: Akşama doğru Serdar-i Nusret Bağ-i Şimal'e geldi. Bu Fedai kulunuz, Sehamüddevle'yle birlikte gidip kendisini ziyaret ettik. Gece saat ikiye kadar emirlerinizin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri konuştuk. Emrettiğiniz gibi silahlı olanları tutuklamak ve silahlarına el koymak için yan sokaklara ve caddelere süvariler çıkarıldı. Geçen gece, iyi bir tesadüf eseri olarak Mir Nâsır'ın oğlu bazı süvarilerle karşılaştı, karşılıklı ateş açıldı. Adı geçen şahıs vuruldu ve cehenneme vasıl oldu.“ Semsam Han Camisi, Ermenistan |Mahallesil| sınırları içinde ve konsolosluğa yakın olduğundan buradaki toplanmaları önlemek için kuvvet kullanılması veya zora başvurulması henüz mümkün görünmemektedir. Ama cami çevresine bu saate kadar, yani salı öğleye kadar tam teçhizatlı süvariler yerleştirilmiştir, camide kimse yoktur. Ali Mösyö'nün kardeşi ile oğlu bir saat önce tutuklanıp hapse atıldı. İnşallah Alâ Hazretlerinin ölümsüz ikbali sayesinde şer odakları bir an önce yok edilip şehirde düzen sağlanacaktır. 
Şimdilik kulunuz hükümet konağında mübarek emrinizle verdiğiniz görevimin inceliklerini gerektiren işlerle meşgulüm, Serdar-i Nusret de Bağ'da kendi göreviyle ilgilenmektedir, bir an bile birbirimizle ilişkide gaflete düşmüyoruz, hepimiz canla başla fedakârlığa hazırız. İşlerin ağır ilerlemesi, fırınların çalışmaması vs.nin sebebi para olmamasıdır. Gümrükten gelmesi gereken on bin tümanlık havale henüz gelmedi. Çarşılar kapalı olduğu için Hacı İbrahim'de de para yok. Acilen bir miktar nakit merhamet buyurulursa işlerde başarı şansımızı artıracaktır. Daha önce de cesaret edip arz edildiği üzere Semsam Han Camisi'ndeki toplantılar ile diğer bazı zararlı faaliyetler, Basirüssaltana ile İclalülmülk'ün konsolosluğa sığınmasından kaynaklanmaktadır,* onlar oradan defedilmedikçe fitnenin kökü kazınamaz. Emir buyurun bir şekilde çıkarııp sürgüne gönderilsinler. 


Kulunuz Fedainiz (Menuçehr)" 


423 Mir Nâsır-i Bakkal'ın oğlu Mir Ali Ekber, uzun yıllar yaşadı. Mücadeleyi mücahitlerin 
kazanmasından sonra başkomiser oldu. Mir Nâsır'ın mücahitlerin içinde başka bir oğlu var mıydı yoksa Muktedirüddevle yalan rapor mu gönderdi bilmiyoruz. 

424 — O sırada Rus Konsolosluğu'nda bulunan İclalülmülk ile Basirüssaltana'nın Saray'da iyi 
tanınmaları nedeniyle Şah'ın bunlardan birini Tebriz'e vali vekili yapacağından korkan Muktedirüddevle onları kötülüyordu, yoksa o dönemdeki olaylarla hiçbir ilgileri yoktu. 
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Settar Han'ın Müfrezesinin Direnişi 


Devlet erbabı, kazandıkları bu zaferle işin bitiğini sandılar ama yanılıyorlardı. Bu olaylar nedeniyle mücahitlerin büyük bir bölümünün umutsuzluğa kapıldığı ve silahlarını bıraktıkları doğruydu. Ancak Tebriz'de yıllardır cesaretiyle tanınan, son çatışmalar sırasında ne kadar yiğit ve yetenekli olduğunu gösteren Settar Han, birlikte olduğu küçük bir grupla korkmadan direnmeye devam etti. Diğer mahallelerin savaşmaktan vazgeçtiği, devlet yanlılarının şehre girdiği son iki gün içinde teslim olmak istemeyen Kafkasyalı mücahitler ve Hüseyn-i Bağban gibi bazı yiğit adamlar devlet erbabına |Saray'a| boyun eğmek istemiyorlardı. Emirhiz'e gelerek Settar Han'a katıldılar. Sayılarının az olmasına rağmen sağlam duruyorlardı. Ayrıca Settar Han'la birlikte hareket eden birkaç mücahit çok sağlam bir mevzi olan ve içinde cephanelik bulunan Erk'i95 (Erk-i Ali Şah| ellerinde tuttular. Öte yandan Rahmetli Hacı Şeyh Ali Asger ve Mir Kerim de aynı şekilde bu birkaç gün boyunca Semsam Han Camisi'ni kendilerine üs yapmış, dağınık olan halkı oraya çağırıyor, meşrutiyet lehine konuşmalar yapıyorlardı. Bu da Settar Han'a destek veren bir eylemdi. 

Devlet yanlıları bunu pek önemsemiyor, herkes Settar Han'ın ya esir alınacağını veya canını kurtarmak için kaçacağını sanıyordu. Bu kadar kalabalık düşmana karşı durabileceği ve bundan zaferle çıkacağı kimsenin aklına gelmiyordu. 

Settar Han'ın müfrezesinin direnmesi gerçekten çok büyük bir işti. İran Meşrutiyeti tarihinde yapılan işlerin hiçbiri bu kadar büyük, bu kadar takdire şayan olmamıştır. Bu sıradan adam hem cesaret ve yeteneğini ispat etmiş hem İran'a Meşrutiyet'i geri getirmiştir. İran'ın diğer bütün şehirlerinde ortadan kaldırılan Meşrutiyet yalnızca Tebriz'de varlığını sürdürüyordu. Tebriz'de bile ortadan kaldırılmış sayılırdı, yalnızca küçük Emirhiz Mahallesi'nde direniş gösteriyordu. Settar Han'ın cesareti ve yeteneği sayesinde önce Tebriz'in diğer mahallelerinde sonra da İran'ın bütün şehirlerinde dönmüştür. Bu adam, hayatını ortaya koyarak Meclis'teki vekillerin zavallılığı ve beceriksizliği, Tahran'daki hürriyetçilerin yenilgisi nedeniyle İran tarihine sürülen kara lekeyi temizlemişti. Bizim bu adama bu Tarih'te daha büyük değer vermemiz boşuna değildir. 
Settar Han İran'a Meşrutiyet'i geri getirmekle kalmadı yüzlerce insanı zulüm ve ölümden kurtardı. Hürriyetçileri öldürmeye ve onlara eziyet etmeye susamış olan mollalar ile kalpleri Tebrizlilere besledikleri kinle dolu olan Muhammed Ali Mirza ve saraylılar kazanmış olsaydı büyük işlere kalkışacakları kesindi. 


425 (Erk kale demektir. Tebriz'de Erk-i Ali Şah, bu adla bilinen kale duvarının günümüze gelen 
güney bölümünün adıdır. 13. yüzyılda yapının önce cami olarak başlayan inşaatı yarım kalmış ve daha sonra kalan muazzam duvarları kullanılarak askeri kale olarak inşa edilmiştir. 
Kaçarlar buraya birtakım ekler, dökümhane ve silah imalathanesi yaptılar. (ÇN) 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O günlerde Settar Han'ın yanına gelerek onu destekleyenler arasında daha önce adını verdiğimiz mücahitlere ek olarak Ali Mösyö, Hacı Mirza Ali Naki-yi Gencei, Hacı Muhammed Bala ve Kerbelai Hüseyn-i Fişenkçi'nin de adlarını duyduk. 

Ne ise, Settar Han direnmeye, Deveçi'de yuvalanan tüfekçi ve süvarilerle savaşmaya devam etti. Tir ayının 24'ü (15 Cemaziyelahir (15 Temmuz)) Çarşamba günü Emirhiz'e tekrar saldırıp Settar Han'ın barikatlarına yüklendiler, yağmur gibi kurşun yağdı. İlerlemekten umutlarını kesince topları ateşlediler. Bu, devlet ve devlet yanlılarının top kullandığı ilk çatışmaydı. Tebrizliler, daha önce topun bir iki atışla bütün bir şehri yok edebileceğini sandıklarından bu top atışlarından büyük korkuya kapıldılar. Ama bu çatışmadan da bir sonuç çıkmadı, taraflar günbatımıyla mevzilerine çekildi. 

Ertesi gün sakin geçti. (Rus Konsolosu) Pokhitanov'un Emirhiz'e gideceğini o gün veya bir sonraki gün bildirdiği sanılıyor. Settar Han ona bir kabul töreni hazırladı, orada bulunmaları ve görüşmeye katılmaları için bazı önderleri de çağırdı. Konsolos oturup hal hatır sorduktan sonra, konuşmasına şu sözlerle başladı: 

"Bugün Hiyaban'a gittim, Deveçi'ye gittim, şimdi de olayların görüşmelerle bir sonuca bağlanması, sizin tarafınızdan çatışma başlatılmaması hususunda bir anlaşma yapmak için buraya geldim." 

Settar Han'ın yanıtı yalın oldu: 

"Çatışmayı hiçbir zaman biz başlatmıyoruz, saldırılar hep karşı taraftan geliyor, biz kendimizi savunuyoruz." 

Hacı Şeyh Ali Asger ve başkaları da konuştu. Konsolos, Settar Han'a evinin kapısına asması, böylelikle Rus hükümetinin koruması altına girmesi için konsolosluktan bayrak göndermeyi teklif etti, onu Azerbaycan Karasuranisi'nin başına getirme sözü verdi. Settar Han şöyle dedi: 

"Sayın Başkonsolos, ben yedi devletin İran bayrağı altında toplanmasını istiyorum, yabancı bayrağı altına girmem." 

Bu yanıtı beklemeyen konsolos şaşırdı. Gitmek üzere kalktığında Settar Han çatışmalarda esir alınan yedi Karacadağ süvarisini Deveçi'ye götürmesi için ona teslim etti. Konsolos buna çok memnun oldu. 

Settar Han o günlerde herkesin takdirini kazanan değerli ve hayrete şayan şeyler yaptı. Deveçililer Abbas Ali adında bir adamını beklemediği bir anda onu vurup Deveçi'ye kaçması için kandırdılar. Bu adam, bir fırsatını bularak yalnız olduğu bir yerde Settar Han'ı vurup kaçar, kurşun öldürmese de yaralar. 
Settar Han yarasını sarar, üzülmesinler diye yoldaşlarına bundan söz etmez. 
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Settar Han'ın Tebriz'i Yeniden Ayaklandırması 


gösteren başka bir değerli iş daha yaptı. O gün arkadaşlarıyla Hacı Mehdi Aga'nın IKuzekonani| evindeydi. Akşamüzeri evden çıkıp beyaz bayrakları indirmeye başladı. Hacı Mehdi Aga'nın |Kuzekonani| oğlu olay hakkında bu Tarih'in yazarına gönderdiği mektupta şunları yazmıştır: 


"O gün Settar Han bir grup mücahitle evimize geldi ve Rus Konsolosun sözleri ile önerisini anlattı. Öğle yemeğimizi yedikten sonra 'Bugün gidip beyaz bayrakları indirmek istiyorum' dedi. Biz bunu tartışır, mücahitler de odada çepeçevre otururken Karacadağlı bir mücahit olan Hüseyn Bey silahının yuvasındaki mermiyi unutup tüfeği temizlemek isterken silahı ateş aldı ve mermi tavana çarptı. Kalabalığa rağmen kimsenin vurulmamasını hayra yoran Settar Han 'Bayrakları kesinlikle indireceğiz' diyerek mücahitlerle dışarı çıktı. Hacı Muhammed Reza Şukühi'nin Safiyy Çarşısı'ndaki evinde asılı Rus bayrağını kurşunla indirdi. Peşinden beyaz bayrakları teker teker indirmeye girişti..." 


Söylediğimiz gibi bazı evlere İslamiye'den bayrak göndermişti. Birçok kişi de kendisi bayrak yapıp kapısına asmıştı. Sokaklarda bayraksız bir tek kapı bile yoktu. Rus tebaasından olanlar kendi devletlerinin bayrağını asmıştı. Settar Han bayrakları indirerek halkı tekrar isyana daveti amaçlamıştı, bu iş onun şaheserlerinden biriydi. Söylediğimiz gibi yanında çok az mücahit vardı, sayıları kesinlikle yirmiden azdı. Süvariler ile piyadeler şehirdeyken, devlet ve yanlıları onu yakalamak için her yola başvururken bu küçük grupla sokaklarda dolaşması büyük cesaret örneğiydi. Süvari ve askerlerle karşılaşmamaları sevindiriciydi. Sokakta görünür görünmez halk onun niyetini anladı, kalabalık bir kitle toplanıp "Yaşa!" diye bağırarak arkasına düştü, büyük bir hengâme yaşandı. Bayrakları indirerek bu şekilde Âli Gapu'ya doğru ilerlediler, |Settar Han)| burada birini yollayıp Bâkır Han'a bir haber gönderdi, kendisi oradan döndü. 

Bu eylem sonucunda halk yeniden harekete geçti, üzerine yapışan umutsuzluk tozunu silkeleyip attı, mücadeleye hazırlandı. Bu iki üç gün içinde Melayer askerleri ile Karacadağ süvarileri halka çok eziyet etmişti. Tabanca veya başka silah arama bahanesiyle herkesin cebini cüzdanını boşaltmışlardı. Bu zulüm, halka istibdat zamanını ve kötülüklerini anımsatmış, çoğu insanın kalbinde Meşrutiyet'in yeniden kurulması arzusu kuvvetlenmişti. Settar Han'ın, bu cesur eylemi onların arzularına uygun düştüğü için çok etkilendiler. 
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Settar Han'ın Bâkır Han'a gönderdiği haber tam yerini buldu, yaptıklarına pişman olan Hiyaban mücahitleri tüfeklerini yeniden ellerine alıp mücadeleye ve savaşa hazırlandılar. 

Ertesi gün, Tir ayının 26'sı (17 Cemaziyelahir |17 Temmuz)) Cuma çok daha iyi bir şey oldu. O gün Semsam Han Camisi'nde tekrar bir grup insan toplandı, konuşmalar yapıldı. Settar Han'ın önceki gün yaptığından cesaret bulan halk coşup taşıyor, süvari ve askerlerin zulmünden dert yanıyordu. Büyük bir kitle halinde Hiyaban'a, Bâkır Han'a gitmeye karar verdiler. Rahmetli Mir Kerim öne geçti, grup o halde yola koyuldu. Yolda rastladıkları herkesi çevirdiler. 
Nevber'den geçip Hiyaban'a geldiler. Orada rahmetli Bâkır Han'a şöyle dediler: 

"Süvari ve askerlerle birlikte savaşmaya geldik ya ölür ya öldürürüz." 

Bâkır Han onları avundurdu, muhabbet gösterdi. Tam o sırada şöyle bir şey oldu: Rahim Han'ın süvarilerinden beşi Hiyaban'a geldi. Halk onları yakalamak istedi. Süvariler karşı koyup tüfeklerine sarılınca mücahitler fırsat vermeyip onları yakaladı, dördünü öldürüp bir haydudu sağ olarak Bâkır Han' götürdüler. Bu adamın "Ben de artık Bâbi oldum" yavelerini dinlemeyip onu da öldürdüler. 

Bu, Hiyaban sakinlerinin Rahim Han'la savaşa hazır olduğunu ortaya koydu. Ve böylece mücahitler çok geçmeden Hiyaban, Nevber ve diğer yerlerde ayağa kalkıp hep birlikte Bağ-i Şimal'e doğru harekete geçtiler, orayı kuşattılar, aniden ateş açıp savaşa başladılar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Rahim Han, Bağ'da rahat rahat oturuyordu, silah sesleri patlayınca süvariler ne yapacaklarını şaşırıp kaçıştı. Bir süre sağa sola koşuşturdular, sonunda kaçmaktan başka yol bulamadılar. Bağ-i Şimal güneyden açık araziye bakıyordu, kendilerini oradan dışarı atıp canlarını kurtardılar. Rahim Han ve komutanları da aynı şeyi yaptı. Bağ'a giren mücahitler öğle yemeği için ateşe konmuş kazanlar, kaynayan semaverler ve kurulu çadırlar buldu. 

Rahim Han ve askerleri şehri bu şekilde terk etti. Hiyaban ahalisi aldığı yenilgiyi bu şekilde telafi etti. Pokhitanov'un çabaları da böylece boşa çıktı. 


Çetin Savaşlar 


Rahim Han şehirden böyle utanç içinde kaçarak Bağ-i Sahipdivan'a gitti, artık Tahran'a çektiği telgrafta "neler dedi" bilmiyoruz. Muhammed Ali Mirza'nın ona çektiği ve elimizde olan bir telgraf tarihsiz olmasına rağmen bu olayla ilgilidir, Rahim Han ve Muktedirüddevle'nin telgraflarına yanıt olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıda veriyoruz: 
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"Büyük emirler emiri Serdar-i Nusret cenapları, büyüklüğü daim olsun. Mübarek Şehinşah Hümâyunun, ruhlarımız ona feda, ayağının mücevher misali toprağına gönderdiğiniz telgraf dilekçenizi gördüler ve size vereceğim cevabı şöyle ferman buyurdular, aynen veriyorum: Veziriazam cenapları, Serdar-i Nusret ve Muktedirüddevle'nin telgrafı görüldü. Mademki şer güçleri ve fesatçılar böyle bir küstahlıkta bulunma cesareti gösterip bu gibi akılsız işlere kalkışmışlar hemen güçlü bir irade ve kuvvetle köklerinin kazınması için bütün gerekenlerin yapılması gereğini telgrafla bildiriniz. Girişimlerinin sonucu hemen bildirsinler. Buraya kadar mübarek fermandı, aktarmış oldum. Şimdi kendim sizlerden rica ediyorum Yüce Allah'ın izniyle kararlı davranın, işleri Tahran Ordusu gelmeden halledin, yarım bırakmayın. İnşallah Tahran Ordusu'nun gelmesine gerek kalmaz ve yarı yoldan döner. Sizin gibi makam sahipleri ve Azerbaycan'daki diğer makam sahipleri Irak Ordusu'nun gelip zafer kazanmasına, Azerbaycan Ordusu'nun bunun utancını yaşamasına rıza göstermeyin. Azerbaycan Ordusu devletle Herat ve Buhara fetihlerinde bulunmuş bir ordudur. 
Allah, Azerbaycan Ordusu'nu bu utanca batıranların yüzünü kara çıkarsın. 
Kısacası, bunlara izin vermeyeceğinizi, işi hızla bitireceğinizi ümit ediyorum, kendinizi İltifat-i Şahane'ye mazhar biliniz. Hizmette bulunan sizlerin istek ve arzuları Alâ Hazret tarafından, ruhumuz ona feda, karşılanacaktır. 


Müşirüssaltana" 


Durum, her açıdan, bu yenilginin öcünü almak için şiddetli bir savaşa hazırlanacaklarını göstermekteydi. Settar Han ve Bâkır Han da hazırlıklara başladılar. Erk ve Cihan Şah Camisi (Mescid-i Kebud*) gibi yerlere ve diğer hâkim noktalara top yerleştirdiler, barikatların sayısını artırdılar. 

İki gün sakin geçti. Ama korkulan şiddetli çatışmalar Tir'in 29'u (20 Cemaziyelahir (20 Temmuz|) Pazartesi günü patlak verdi. Devlet ve yanlıları bu sefer Settar Han'ı alt etmek için bütün gün çalışıyor, Deveçi'de toplanıp Emirhiz'e buradan saldırıyorlardı. Günün başlamasıyla tüfek sesleri duyuldu, çok geçmeden toplar gürlemeye başladı, karşılıklı mermiler gelip gitmeye başladı. 

Ertesi gün, salı, Rahim Han da bizzat Deveçi'ye gelince daha şiddetli bir çatışma başladı. O gün yürek yakan bir olay da yaşandı. İşsizlikten dara düşüp usanan bir grup küçük esnaf camide toplanıp "İslamiye Encümeni'ndekiler bizim ulemamız. Nasıl oluyor da bu kadar kan dökülmesine, bu kadar dükkânın yağmalanmasına rıza gösteriyorlar?.. Gidip ayaklarına kapanalım, Tahran'a 


426 Kaynaklarda Mavi Cami, Gökçe Cami veya İslam Firuzesi diye de geçer. Kebud, gök mavisi, 
doygun mavi, mavimsi mor anlamındadır. (ÇN) 
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telgraf çekip bu zulme son vermeleri için yalvaralım" dediler. Bazıları temiz kalpli oldukları, kimisi de bu yolla Meşrutiyet'e bir yarar sağlama beklentisiyle söylüyordu bunları. Böylece büyük bir grup harekete geçti, ellerinde Kur'an tutan seyyidleri önlerine kattılar ve "Ya Ali!", "Ya İmam-i Zaman" nidalarıyla yola koyuldular. Kendileriyle gelmek isteyen bir grup kadını geri çevirdiler. 

Bu büyük kitle öylece ilerledi, bazıları ne yaparsa yapsın onları durduramadı. Deveçi barikatlarına vardıklarında onların haykırışlarına kimse kulak vermedi, çatılardan üzerlerine ateş açıldı, ilk anda ön taraftakilerden kırk sekiz kişi yere düştü, akan kanları içinde can çekişmeye başladılar. Diğerleri korkuya kapıldı, karmaşa yaşandı, korku ve dehşet içinde döndüler. Çatışma karanlık basana kadar devam etti. 

Ertesi gün, çarşamba, savaş tekrar başladı ve gene karanlık basıncaya kadar devam etti. Bu çatışmalarda kullanılan taktiklerden biri, evlerin duvarını delip yandaki eve geçerek aniden düşman siperlerinin önünde veya yanında ortaya çıkmaktı. Bu yolla birçok yerde ilerleme sağlandı, saldırı yapıldı. Gündüzleri karanlık basana kadar böyle savaşıyorlar, top ve tüfek sesleri kesilmiyordu. 
Geceleri de havaya ateş açılıyor, sıklıkla çatışma oluyordu, sessiz geçen anlar nadirdi. 

Mordad'ın 1'i (23 Cemaziyelahir (23 Temmuz)) Perşembe günü sakindi. Rus Tacirbaşı arabuluculuk yapmak için gene iki taraf arasında gidip geliyordu. 
Cuma günü öğlene kadar ortam sakindi. Sonra aniden savaş başladı, her taraftan tüfek ve top sesleri yükseldi. Devlet ve yanlıları o gün yeni bir plan yaparak Hiyaban ile Emirhiz arasındaki bağlantıyı kesmek için ansızın Âli Gapu ve Tophane Meydanı'na girdiler. Bâkır Han'dan Bağ-i Şimal'in intikamını almak için Hiyaban'a saldırdılar. Emirhiz ve Hiyaban'da şiddetli çatışmalar oldu, devlet ve yanlıları hiçbir şey elde edemeden döndüler. 

Mordad'ın 3'ü (25 Cemaziyelahir (25 Temmuz|) Cumartesi günü tekrar çatışma çıktı. Devlet ve yanlılarının o günkü planı Settar Han üzerineydi. Bunun için evlerin duvarını kırarak birkaç yönden ilerlediler, Settar Han'ın karargâhı olan Encümen-i Hakikat'i kuşattılar, değişik yönlerden saldırıp ateş açtılar. 
Aynı anda toplar da gürlüyordu, Emirhiz'e kurşun yağdırıyorlardı. Süvariler yanlarında getirdikleri topla Settar Han'ın barikatlarını yakın mesafeden vuruyorlardı. Muhammed Ali Mirza savaşta yaşanan gecikmeye çok kızdığı ve Rahim Han ile komutanlara sert davrandığı için o gün Emirhiz'i temizlemeye kararlılardı, hırsla savaşıyorlardı. Ancak Settar Han direnmeye devam etti, siperden sipere koşarak ateşi sürdürdü. Karanlık basana kadar mücadele etti, herhangi bir şey yapamayan süvariler geri çekildi. Belva-yi Tebriz'de* devlet 


427 Hacı Muhammed Bâkır-i Vicuyei, o günlerde savaşın dört aylık hikâyesini içeren Belva-yi 
Tebriz |Tebriz İsyanı| adında bir kitap yazdı, kitap aynı yıl basıldı, biz bu kitaptan çokça alıntı yaptık. 
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yanlılarından yetmiş seksen kişinin öldürüldüğünü, mücahitlerin ise yalnızca dört kayıp verdiğini yazar. Rahim Han, Şücâ-i Nizam ve mollaların bu savaşlar üzerine telgrafları bendedir, aşağıda veriyorum: 

Rahim Han, "Tahran'dan gelen soru" üzerine üç günlük çatışmalar hakkında telgrafla şu yanıtı verir: 


"Alâ Hazret Şehinşahilerinin ayağının mukaddes toprağına arz olunur, canlarımız ona feda. Ayın 21'inde (21 Temmuz 1908) İslamiyye'yi korumaları için Sam Han ve Hüseyn Paşa Han'ı yüz elli süvariyle Bağ-i Sahipdivan'dan oraya göndermiştim. Emirhiz on bir mahalleyle saldırdı. Savaştılar, Emirhiz ve diğer mahalle ahalisine olabildiğince ağır darbe vurdular, onlardan birçok kişi öldürüldü. 

Salı günü, 22'sinde (22 Temmuz| bizzat kulunuz bin süvari ve iki yüz askerle İslamiyye'ye geldim. Yine o on bir mahalle hücum etti, çatışma çıktı, yenildiler. Kulunuzun ölümsüz şansından olacak, onları ağır yenilgiye uğrattım, birkaçı öldü. Hüseyn Paşa Han kulunuzun subaylarından yetkin ve becerikli biri olan Albay Bayramkulu Sultan, devletlerinin mübarek ayağının toprağına kurban oldu, birkaç da yaralımız var. Telgrafla bildirdiğim gibi geçen gün, 23'ü (23 Temmuz) Çarşamba Hiyabanlılar, Emirhiz ve diğer mahalleler geçen yıldan beri topladıkları zengin bir donanımla Şehzade Muktedirüddevle'nin evini yıkmaya geldiler. Her taraftan süvariler gitti, hamdolsun orada da ağır yenilgiye uğradılar, onlardan birkaç kişi öldürüldü, bizden de bir süvari mübarek ayağının toprağına feda oldu. Dün perşembe, Hasan Aga Tacirbaşı geldi, 'Hiyabaniler teslim olmak istiyor' dedi. Dün gitti hâlâ haber yok. Dün kısa bir çatışma oldu, uzamasına izin vermedim. Bugün cuma Tacirbaşı'nın gelmesini bekliyorum. Bir taraftan da beş gün önce top cephanesi getirmeleri için Meraga'ya gönderdiğim süvarileri bekliyorum. Süvarilerin ödenek ve erzakıyla cephane yokluğunun zorluklarını yaşıyorum. Yeminle cephane bekliyorum, cesaretimi af buyurun ödenek ve cephane göndermiyorsunuz. Kulunuzun kendi imkânlarıyla yapabileceği ancak yüz bin mermi satın alıp süvarilere dağıtmaktı, bu çatışmalarda onları kullandılar. Daha fazla beklemememiz için mübarek ayağınızın toprağından istirhamım acilen para ve cephane merhamet buyurmanız. Bin süvarisinin ve kulunuzun hizmetine vermiş olduğunuz Erdebil alayının gelmesi için Emir Muazzez'e göndereceğiniz emir telgrafıyla bir an önce harekete geçeceklerdir. Emrinizle Eher Ordusu da Bağ-i Sahipdivan'da bulunan yedi yüz süvari ve aşiretlerin beşinci alayından oluşan orduya bugün katılsınlar. Raporların sıhhati böyleydi, cesarette bulundum. 

Canı size feda olan kulunuz Rahim Çelebiyanlı 

Mühür: Ya Rahim 
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Kenarda not düşmüş: 

Bir cesaretimi daha bağışlayın, bugünlerde meydana gelen her çatışmada mahalleler top kullanıyor. Nitekim Şehzade Muktedirüddevle'nin evine birkaç top mermisi attılar, onlar devlet gibi savaşıyor. 

Mühür: Ya Rahim" 


Bu telgraflarda her şeyden çok güçsüzlüklerini perdelemek, bahaneler uydurmak ve vaatler vermeye çalışıyorlardı. Örneğin sakin geçen Mordad'ın 1'i (23 Temmuz)| hakkında Şücâ-i Nizam şu telgrafı çeker: 


"Tahran: 

Hazreti Müstetab-i Eşref Sipehsâlâr Savaş Bakanı tavassutuyla, gölgesi daim olsun. Allah'ın Gölgesi Yenilmez Alâ Hazret'in ayağının toprağına, canımız ona feda. Dünya sana feda olsun, devletlerinin zevalsiz ikbali sayesinde ve gelişi çabuk olsun hazretlerinin teveccühüyle karşı tarafı o kadar darda bıraktık ki tam bir zayıflık içinde teslim olmak üzere Hüccetülislam Hazretlerinin ayağına geldiler. 

Bu hileci tilki kimin köpeğidir ki 

Öfkeli aslana zarar verebilsin. 

Devletleri müsterih olsunlar, yarın işin biteceği umudundayım. 

Mühür: Şücâ-i Nizam. 


Kulunuz Şükrullah" 
Ertesi gün cuma, o günkü savaşla ilgili telgrafı şöyle: 


"Tahran: 

Hazreti Müstetab-i Eşref Sipehsâlâr Savaş Bakanı, gölgesi daim olsun, tavassutuyla Yenilmez Alâ Hazret Şehriyarilerinin mübarek ayağının toprağına, canımız ona feda. Mahallelerin şer güçleri tamamen geri çekildi. Fesat peşinde olanlar Emirhiz'de toplandılar. Bugün cuma, Settar'ın birçok barikatını ele geçirdim. Barikatlarından ikisine şarapnel topu çekmişler, durmadan ateş ediyorlar ama doğru dürüst nişan almayı bile beceremiyorlar, hamdolsun bir Zarar veremediler. Ancak kulunuzun yerleştirdiği toplar iş yapıyor, mümkünse Sefaret'e buyursanız on bin, yirmi bin mermi verilmesi için Başkonsolos'a emir versinler. İşin bitmesine fazla bir zaman kalmadı. 26 Cemaziyelahir. (26 Temmuz|. 


Kulunuz Şükrullah" 
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Çetin savaşın yaşandığı pazartesi günü hakkında Müctehid ve İmam Cuma telgraf çekiyor: 


"Yüksek Makam sahibi Sipehsâlâr-i Âzam, yüceliğiniz daim olsun, sabahtan akşama yoğun bir savaş vardı. Şücâ-i Nizam'ın süvarileri, Nâib Kâzım ve Nâib Hasan Han-i Şütürbâni komutasındaki Şütürban“* tüfekçileriyle saldırıp kesin zafer kazandı. Zergam-i Nizam da kendi süvarileriyle iyi savaşarak çok ilerledi. Bugün Emirhiz için çok zor bir gündü. Hacı Musa Han-i Hecvani ve Merendliler övülecek işler yaptı. 

Şeriatın hizmetinde Hasan, şeriatın hizmetinde Abdülkerim. 

İmam Cuma'nın mührü, Müctehid'in mührü" 


Yine Şiddetli Savaşlar 


Mordad ayının 4'ü ve 5'i (26-27 Cemaziyelâhir |26-27 Temmuz)) Pazar ve Pazartesi günleri devlet yanlılarınca bir saldırı olmadı, savaş barikatlardan sürüyor, top ve tüfek ateşi durmuyordu. Bu ortamda Hacı İbrahim Sarraf, Rahim Han adına barış görüşmeleri için geldi. Cesur bir mücahit, aynı zamanda çarşı muhafızı olan ve iki gün önceki çatışmalarda yaralanan Paşa Bey o gün hayatını kaybetti. Mücahitler ölümüne çok üzüldüler. Mücahitlerin temiz kalpliliinin bir delili de birbirlerine çok düşkün olmaları, işini hakkıyla yapanların diğerlerinin saygısını kazanmasıydı. Paşa Bey, kısa sürede hepsinin kalbini kazanmıştı. Settar Han, çarşı muhafızlığına Meşhedi Muhammed Ali Han'ı tayin etti. 

Mordad'ın 6'sı (28 Cemaziyelâhir |28 Temmuz|)) Salı günü savaş Hiyaban tarafında başladı. Tüfek sesleri yükseldi, toplar gürlemeye başladı. Şücâ-i Nizam o gün ön alıp marifetlerini göstermek istedi. Şehri ele geçirmeye diğer komutanlardan daha istekli olan bu adam herkesten fazla çabalıyordu. O kadar ki çatışmalar sırasında bizzat Sahibülamr Camisi'nin minaresine çıkıp oradan ateş etmiş, attıklarının çoğunu isabet ettirmişti. Süvarilerden Muhsin Han-i Güjpoşt da minareden ateş edenlerdendi. Bu ikisi şehirden birçok kişiyi öldürmüştü. 

Devlet güçleri ve yanlıları ilk olarak Seyyid Hamza ve Şeşkelan üzerinden bastırıp ilerledi. Ancak mücahitler karşı saldırıya geçerek sekiz süvariyi öldürüp birkaçını da yaralayınca çekildiler. Akşama kadar üstünlük bu taraftaydı. 
Ama destek alan süvariler tekrar saldırdı, mücahitlerin yiğitlerinden birkaçı öldürüldü. Bu çatışmada ön safta olan Nevberliler direnmeden geri çekildi. Bu zayıflık sonucunda süvariler yeni inşa edilen ve ticari malla dolu Mecidülmülk depolarını ele geçirip her şeyi yağmaladılar. 


428 o Şütürban (Fars.): Deveci. (ÇN) 
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Bu olay mücahitleri utanca boğdu, devlet yanlıları ise bu zaferleri nedeniyle sevindi. 

Ertesi gün, çarşamba, süvariler yine hücuma kalkıp Bağmişe Kapısı'na” saldırdılar, Nevberlilerin evvelsi günkü zayıflığına kızan Bâkır Han onlara yardım göndermedi ve böylece süvariler o gün de kapılara kadar ilerleyip şurayı burayı yağmaladılar. 

Settar Han, bu iki gün boyunca çatışma başlatmadı, bunun üzerine Şücâ-i Nizam Şah'a aşağıdaki telgrafı çekti: 


"Tahran: 

Hazreti Müstetab-i Eşref Sipehsâlâr-i Âzam, gölgesi daim olsun, tavassutuyla Yenilmez Alâ Hazret Şehriyarilerinin mübarek ayağının toprağına, canımız ona feda. Dün o kadar büyük bir yenilgiye uğradılar ki bugün, çarşamba, günbatımına iki saat kala tamamen mahvolmuş görünüyorlar. Haydut Settar'ın da öldüğü haberleri geliyor, getirdikleri ölü yıkayıcı naaşı görmesin diye gözlerini kapatmışlar, haberin doğru olması muhtemeldir. İncelemelerin sonucunu bilahare bildireceğim. Yüksek talihiniz eseri olarak şu ana kadar ne bir tüfek ne bir top sesi duyuldu. Ayağınızın mübarek toprağına sunacağım bugünkü rapor bu kadardı. 


Kulunuz Şükrullah" 


Perşembe ve cuma sakin geçti. Barış görüşmeleri için Deveçi'den gelen Hacı Mir Menaf'la toplantılar yapılıyordu. Devlet cephanesinin tükendiği söyleniyordu, aslında Muhammed Ali Mirza'nın emriyle kendilerine konsolosluktan mermi veriliyordu, Şücâ-i Nizam bir telgrafında bundan şükranla söz ediyor; top mermileriyse azalmıştı. Belva-yi Tebriz bu konuda şöyle yazar: 


"Şu ana kadar otuz dört çatışma yaşandı, on altısında yalnızca tüfek, diğerlerinde hem tüfek hem top kullanıldı." 


Cumartesi günü Settar Han ön alarak savaş emri verdi. Barikatlardaki çatışmalar gün batana kadar devam etti. Pazar günü sakin geçti. Süvariler Mordad'ın 12'si (5 Recep (3 Ağustos 19081) Pazartesi günü yağma umuduyla çarşı tarafından saldırıp çatışarak ilerlemeye çalıştılar. Ama kahramanca direnen Hüseyn Han |Bağban)| birkaç saat boyunca çatışarak hepsini püskürttü. Yalınayak, ba- 


429 Kökeni 2400 yıl önceye dayanan Tebriz Kapılarından günümüze kalanlar Hiyaban Kapı, 
Bağmişe Kapı, Sorhab Kapı, Nevber Kapı, Deveçi Kapı, Gecil Kapı, İstanbul Kapı, Vicuye Kapı ve Kale Kapı'dır. (ÇN) 
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şıkabak bir şekilde barikattan barikata koşuşturan bu delikanlı, işlerin zorlaştığı yerlere bizzat gidip savaşıyordu. 

Bugünlerde bir taraftan Molla İmamverdi'nin acıklı haberi Tebriz'e ulaşıp hürriyetçileri derinden üzdü, diğer taraftan Osmanlı hürriyetçilerinin zafer kazandığı ve bu ülkede meşrutiyet ilan edildiği haberi kalplerini sevinçle doldurdu.B9 

Ertesi gün, salı, güneş doğduktan iki saat sonra devlet topları yine gürlemeye başladı. Bu tarafın topları karşılık verdi. Bu hengâme öğleden sonraya kadar devam etti, tüfek ateşi olmadı. Öğleden sonra bir grup süvari yağma için Hacı Mirza Cevad-i Müctehid Sokağı'ndan çıktı, mücahitler onları durdurmak için harekete geçti, tüfek seslerine karışan top gürlemelerinin bütün şehirde duyulduğu şiddetli bir çatışma oldu. Tutunamayan süvariler bir süre sonra geri çekildiler. Belva-yi Tebriz'e göre o gün on dokuz süvari yok edildi. 

Çarşamba günü gene top mermisi yağdırdılar. Sanki ele geçirme umutlarını kaybetmiş, şehri topla yıkmak istiyorlardı. Bu hengâme akşama kadar devam etti, top gürlemeleri her taraftan duyuldu. Akşamüzeri süvariler, piyadeler ve Deveçi ile Sorhab tüfekçileri birleşerek Âli Gapu ve Tophane Meydanı üzerinden şiddetli bir saldırı başlattılar. Mücahitler karşı koydu, çok şiddetli bir çatışma oldu. Bu hengâmede rahmetli Mir Haşim Han mücahitlerin yardımına koşunca çatışma daha da şiddetlendi. Yenilen süvariler bir süre sonra geri çekildiler. Onlardan yaklaşık yirmi kişi öldürüldü. 

Fermanferma'nın şehirden çıkarken yanına aldığı ve Meraga'da depoladığı büyük miktardaki cephane bu sıralarda Deveçi'ye getirildi, devlet yanlıları rahatladı, bu nedenle saldırılarda öncelik kazanmaya çalıştılar. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Müctehid Sokağı'ndan çatışma ve ateş sesleri duyuldu. 
Mücahitler çarşıyı ele geçirmeye çalışan süvarilere karşı koyuyordu. Râste Küçe ve civarında süvariler ilerlemek istiyor, mücahitler çatışarak direniyordu, çatışma iki saat sürdü, birkaç süvari öldürüldü, diğerleri geri çekildi. 

Perşembe günü devlet topları tekrar gürledi, bir süre sonra bu taraftan da top ateşi başladı, top savaşı hava kararana kadar devam etti. O gece Esberan ve Giyvi köylülerinden bir grup Settar Han'ın yanına giderek ona katılmak istediklerini, kendilerine tüfek verilmesini istediler ve mücahitler arasındaki yerlerini aldılar. 

Mordad'ın 16'sı (7 Ağustos) Cuma günü öğleden bir saat önce başlayan top ateşi akşama kadar devam etti. 


430 Osmanlı İmparatorluğu'nda 24 Temmuz 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanı kastedilmektedir. 


(ÇN) 
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İslamiye'ye Yerleşenlerin Telgrafları 


Böylece kâh savaş kâh sükünet hâkim oluyordu. Bugünlerde Şücâ-i Nizam, Rahim Han ve İslamiye'ye yerleşen diğerlerinin Tahran'a, Şah'a veya Emir Bahâdır'a hitaben gönderdikleri bazı telgraflar hürriyetçilerin eline geçti. Yazanların mührünü taşıyan telgraf metinleri telgrafhaneden alınmıştı; bunlar önemli belgeler kabul edildiğinden Encümen'in emriyle fotoğrafları çekilip halka dağıtıldı. Yukarıda bazı telgrafları vermiştik, burada da Muktedirüddevle, Mir Haşim ve Rahim Han tarafından gönderilen üç telgrafı veriyoruz: 


Muktedirüddevle'nin Telgrafı 


"Tahran: 

Yenilmez Güç Alâ Hazret Şehinşah Devletlerinin ayağının kutlu toprağına, canlarımız ona feda. Ekmeğinizi yemekten ve bir şeyler istemekten yorgun düştüm, artık bazı şeyleri perdesiz aktarmalıyım. Tebriz ve çevresi viraneye döndü. 
Kıbleyi Âlem, canımız ona feda, Merendli ahmak Şücâ-i Nizam'ın ne olduğunu pekâlâ biliyorsunuz. Siyasi gerekler ve memleket idaresinden zerre kadar haberi olmayan iki zavallı âlimi? kendi şahsi menfaat ve kötü emelleri için kullanmaktadır. Yapılmaması gereken ne varsa yaptılar. Bin kere bağırıp çağırdım, o âlimlerin eteğine sarıldım, hatta yabancı devletlerin temsilcilerine yalvardım yakardım o hazretlerin İslamiye'de oturması, hükümet ve siyasetin işlerine karışmasının doğru olmadığını söyledim. Kulunuzun söyledikleri makbul bulunmadı. On kururu aşkın zarar ziyan içindeyiz. Alâ Hazret Zillullah'ın, canlarımız ona feda olsun, merhametli telgrafını herkese tebliğ ettim, devletlerinin emri üzerine ateş açılmasını yasakladım, Şücâ-i Nizam'dan başka bütün süvari ve komutanlar kabul etti. Dün gece kendi evinden ve çatısından en az iki bin el havaya ateş edip bütün şehri korkuya boğdu, hatta Serdar-i Nusret'in evinin duvarlarına düşen mermiler var. Alâ Hazret'in yediğim tuzuna yeminle kulunuzun canı malı, çoluğu çocuğu devlete hizmet yolunda ve saltanatın istiklali için feda olsa hiç çekinmen, ancak söz konusu olan memleketin harabeye dönmesi, viran olmasıdır. Bütün bunlar devlet ve raiyyete hıyanet sayılan şahsi menfaatler içindir. Bu isyan ortamına yeni bir kargaşa eklemek için yemin ederim bu kulunuzun canına kastedebilir. İnşallah birkaç gün içinde Şehzade Aynüddevle geldiğinde kulunuzun söylediklerinin doğruluğu anlaşılacaktır. 


431 O notların çoğu yazarın elindedir. O zaman Encümen başkanı olan Seyyid Muhammed-i 
Tebatebai'ye emanet edilmiş, onun ailesinden bana geçti. Telgraflar Farsça yazılmış ve Fransızcaya tercüme edilmiş. Tercümeleri kime gönderdikleri bilinmiyor, Browne'a göre Rus Konsolosuna gitmiş olabilir. 

432 o Müctehid ve İmam Cuma kastediliyor. (ÇN) 
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Açıklansın diye arz ediyorum: nice hanlar, mağazalar ve çarşılar yağmalandı ve yağmalanıyor. Âlimlere olup biteni arz ettiğimde hayra vesile olacak sözlerimi dinleyip, akıl ölçeğiyle değerlendirip, memleketin iyiliğini dikkate alacaklarına bizzat kendilerinden ve Merendli deliden*3 bin bir çeşit olumsuzluk dinliyorum. Yabancı temsilciliklerden yazı” almadığım gün geçmiyor, bu hazretler bu inceliklere hiç vâkıf değiller ve aldırmıyorlar. Bu konularda kulunuzla hemfikir olan yalnız Serdar-i Nusret ve Mir Haşim'dir. Kulunuzun istirhamı memleketin daha fazla viran olmaması için acil tedbir buyurmanızdır." 


Mir Haşim'in Telgrafı 


"Tahran: 

Âlicenapları Emir Cenk Sipehsâlâr-i Âzam, büyüklükleri daim olsun, tavassutuyla. Şehrin durumu aynen devam ediyor. Şer güçleri barikatlarından ve Erk'ten top tüfek ateşini eksik etmiyor. Bu taraftan da misliyle cevap veriliyor. 
Görüldüğü kadarıyla durum böyle düzensizlik içinde devam ettikçe işlerin yoluna konulması mümkün olmayacak. Ne liyakatli bir vali var ortada ne de iş bilir bir ordu komutanı. Daha kötüsü ise bu iki kişinin” sergilediği tamamen şahsi hırs ve garezli davranışlarıdır, bir saat bile rahat durmuyorlar, gün yok ki bir kısım dostu düşmana çevirmesinler. İsteyen istediği gibi davranıyor, ne harcamaların hesap kitabı var ne de işlerinde bir düzen, bir Allah'ın kulu yaptıklarını tasvip etmiyor. Süvarilerin ekmeği gibi günlük zaruri şeylerin temini dahi biz duacılarınıza kalmıştır. Sorhab ahalisinin hepsi ve diğer insanlar bu zatların davranışlarından dolayı İslamiye'den yüz çevirmişler, duacınızın da bir tereddüdü kalmamıştır. Bir yolunu bulup dışardan halkı toplayıp vaatlerde bulunuyorlar. Havale edilen meblağı kendi paraları bilip istedikleri gibi harcıyorlar, kimseyi de işlerine karıştırmıyorlar. Şu ana kadar üç kez yoluna konan işler valinin kifayetsizliği ve bunların olmayacak girişimleri yüzünden değişti ve yine ortada kaldı. Bu durumda, kifayetli bir vali ile yolda olan ordunun gelmesinden başka bir hal çaresi kalmamıştır. Bu yüzden duacınızın da burada beklemesi, yararsız zahmetten ve şahsi üzüntüden başka bir işe yaramayacaktır. Âlempenah eşiğinizden istirhamım, bir müddet Nimetâbâd'da sinsice mevzilenen kurşunun” bertaraf edilmesiyle meşgul olayım veya mukaddes mekân ziyaretine çıkayım. 


Haşim el Musevi" 


433 o Şücâ-i Nizam kastediliyor. (ÇN) 

434 o Nota kastediliyor. (ÇN) 

435 o Müctehid ve İmam Cuma kastediliyor. (ÇN) 
436 (o Hürriyetçiler kastediliyor. (ÇN) 
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Rahim Han'ın Telgrafı 


"Tahran: 

Yüce Makamın ayağının kutlu toprağına, canlarımız ona feda olsun. İki gün önce bütün mahallelerden şer güçleri top ile tüfekle ansızın Şütürbân ve Sorhab'a hücum edip Mecidülmülk Mağazaları'na ilerleyip, orayı yağmalayıp çatılarında mevzilenmişlerdi. Bu taraftan süvariler karşılarına çıkıp uzun süre çatıştıktan sonra geri çekildiler. Bu taraftan iki, şer güçlerinden de beş ölü var, birçok yaralıyla ağır bir yenilgi alıp kaçtılar. İki gündür büyük ölçüde mağlup ve mustaripler. Mermi yokluğu var, kulunuzun girişimiyle bile bulunması zor, süvarilerin çoğunun tüfeği Rus malı, mermisi bulunmuyor. Kulunuz becerebildiğim kadarıyla bulup kullandım, artık hiçbir yerden bulamıyorum. Sâlâr-i Âzam telgraflarında konsolosluktan otuz bin alabileceğimi buyurmuşlardı, vermediler. Zatıâlinizin bilgisi için bana verdikleri yazılı cevabı aktarıyorum: 

Sözü verilmiş konu hakkında galiba birkaç kez ricada bulunmuşsunuz. 
Dostunuzun karşı karşıya olduğu sorunlardan dolayı verilmeyeceğini özürlerimle ilettim, verilmesi halinde iyi sonuç almayacağımız kanaatindeyim. Süvarilerinize mühimmat bulmak sizin görevinizdir. 

Kulunuz üzüntülü durumumu Sipehsâlâr-i Azam |Savaş Bakanı| Âlicenap Hazretlerine bildirdim, hâlâ bir cevap alamadım. Kullarının mermiler ve süvarilerin ödenekleri hakkındaki görevimin ne olduğunu bilmiyorum. Şehirdeki bu kıtlık ve tahıl fiyatlarının yüksekliğinde süvari çaresizdir. Cesaret bulup arz olundu. 

Mühür: Ya Rahim. 


Kulunuz Rahim Çelebiyanlı" 


Saray yanlısı erkânın birbirlerinden hiç hoşlanmadıkları, birbirlerinin arkasından konuştukları, hepsinin kendini diğerlerinden üstün gördüğü bu telgraflardan ortaya çıkmaktadır. "Sözü verilmiş konu"nun ne olduğu Rahim Han'ın telgrafında açıkça görülmekte, (Rus) konsolos devlet yanlılarına mermi veriyormuş, bu sefer nedense vermediği anlaşılmaktadır. 

Aslında telgraflarda bu ölçüde para ve mermi sıkıntısından şikâyet etmeleri yalandı, başarısızlıklarına bahane yaratmaya çalışıyor, ayrıca mümkün oldugunca çok para ve mermi elde etmeyi amaçlıyorlardı. 

Kalküta Hablülmetin gazetesi Muhammed Ali Mirza'nın Rahim Han'a gönderdiği bir telgrafın suretini yayımladı, bu telgraf İstanbul'da Şems ve Tebriz'de Encümen gazetelerinde de basıldı. Telgraf 9 Cemaziyelahir |9 Temmuz| tarihini taşıyordu, dolayısıyla çatışmaların başladığı ilk günlerde gönderilmiş olmalıdır. Ne var ki bu telgrafın gerçek olduğuna dair bir kanıt yok elimizde. Ayrıca 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Şah'ın, Başbakan'ın ve başkalarının o günlerde Rahim Han'a gönderdiği ve bizim elimizde bulunan telgraflar arasında da yer almıyor. Gerçek mi sahte mi bilmiyoruz ama gene de aşağıda veriyoruz: 


"Rahim Han, Serdar-i Nusret 

Tahran'dan ayrılmadan önce buyurduğumuz sözlü emirler elbette unutulmamıştır. Şimdi de devletin muhaliflerini ezmek için gereken tedbirleri uygulamaktan çekinmemeni emrediyorum. Devlet muhaliflerine öyle bir muamele yapın ki ahali uzun bir süre unutmasın. Öldürmekten, ibret alıcı cezalardan, evleri yıkmaktan, şehri yağmalamaktan çekinme, hiç kimse sana hesap soramaz. Albay Liyakof'un Tahran'da uyguladığı ve tabiatıyla duymuş olduğun tedbirleri kendine örnek al. Şehirde güvenliği sağlamakta ne kadar hızlı davranıp ne kadar çok devlet karşıtını tepelersen o ölçüde padişahlığımızın lütuflarına mazhar olacaksın. Anlaşma ve beklemenin anlamı yoktur, reaya devletin hükümleri karşısında kesin bir teslimiyet içinde olmalıdır. Devlete karşı gelenlerse en ağır ve şiddetli cezalara çarptırılarak ibret almalılar. Rus Başkonsolosuna danışarak hareket et, sığınmayı veya ilticayı aklına getirme." 


Encümen gazetesi Şehriver sonlarında |Eylül'ün ikinci yarısında| eline geçen bu telgrafı basarak sonuna şöyle bir ek yazdı: 


"Ey Şah! Sözlü ve yazılı emirlerin boşa çıktı, Liyakof'un planı Azerbaycan'da tutmadı. 


Allah, gemisini götürür istediği yere 
Kaptan*? üstünü parçalasa bile." 


Telgraf ister gerçek ister sahte olsun Encümen gazetesindeki birkaç cümlelik yanıt meşrutiyet hareketinin tarihinde yer almayı hak ediyor. 


İşlere Çekidüzen Verilmesi 


Gördüğümüz gibi Tebrizliler bu savaşa beklemedikleri bir anda ve isteme- den girmişlerdi. Aniden patlak veren savaş nedeniyle Eyalet Encümeni dağılmış, Muhbirüssaltana şehri terk etmişti. Settar Han ile Bâkır Han ise ancak devlet ve yanlılarına karşı direnmek ve kendilerini korumakla ilgilenebiliyorlardı, diğer işlerle ilgilenen kimse yoktu. Ancak bir yandan mücahitlerin kendi direnme güçlerine güvenlerinin artması öte yandan Muhammed Ali Mirza'nın 


437 o Farsçada "nâhüda" sözcüğü kaptan ve allahsız anlamlarını taşır. Beytin şairi, "nâhüda" 
sözcüğüyle tanımladığı Şah'a allahsız sıfatını da yakıştırıyor. (ÇN) 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Azerbaycan'a göndermek için ordu hazırladığı ve İkbalüssaltana'nın Maku'dan Tebriz'e yürüdüğü haberlerinin gelmesi savaşın uzun süreceğini gösteriyordu. 
Bu nedenle bazı önderler ve diğer bazı kişiler toplanarak işleri bir düzene koymaya karar verdiler. Devlet ve yanlıları ile Settar Han ve Bâkır Han arasında şiddetli çatışmalar olurken bu önderler kendi işleriyle meşgul olmuşlardı. Söylediğimiz gibi encümen üyelerinin her biri can korkusuyla bir yere saklanmış, Deveçi kabadayıları gelip Encümen'i yağmalamış, bayrağını da indirmişlerdi. 
Settar Han'ın o yoğun günlerde yaptığı değerli şeylerden biri de yaptırdığı yeni bayrağı Encümen'in kapısına asılması için göndermesi, görkemli bir kutlamayla asıldıktan sonra da bayrağı korumak üzere güzide bir grup mücahitle Hüseyn Han-i Bağban'ı görevlendirmesiydi. Onun bu işi, Encümen'e ne kadar değer verdiğini gösteriyordu. Bugünlerde Encümen'in yeniden kurulmasını, işleri yoluna koyup denetlemesini de arzu ediyordu. Üyelerin bu şekilde dağılması kötü bir davranış olmanın ötesinde istifa ettikleri anlamına da geldiğinden başka temsilciler işi üstlendi ve Encümen'i yeniden kurdu. O sırada kanuna uygun bir seçim yapılması olanaksız olduğundan ve üstelik kimse de aday olmayı kabul etmeyeceğinden bu göreve talip olanlar mecburen temsilci oldu. 
Biz, bunlardan yalnızca Mirza Muhammed Taki-yi Tebatebai, Hacı Mehdi Aga, Seyyid Hüseyn Han-i Adalet ve Mirza İsmail-i Nevberi'nin adlarını biliyoruz. 
Encümen başkanlığını Mirza Muhammed Taki üstlendi. 

İşlerin yürütülmesi için paraya ihtiyaç vardı. Mücahitler o zamana kadar para almıyorlardı. İster yoksul ister zengin olsunlar hiçbir çıkar gözetmeden hayatlarını ortaya koymaları onların ne kadar mert insanlar olduğunu gösterir. 
Ama bu durum ebediyen süremezdi, birçoğuna yevmiye vermek gerekiyordu. 
Ayrıca mermi ve tüfek satın almak ve diğer masraflar için de para gerekiyordu. 

Bu nedenle "İane Komisyonu" adıyla bir komisyon kurulup makbuz bastırıldı. Zenginlerden defter ve hesaba dayalı olarak para toplanmaya başlandı. Mücahitlere kişi başı dört kıran yevmiye bağladı. Mücahitlerin ekmeklerini alması için Emirhiz ve Hiyaban'da birer fırın açıldı. 

O zamana kadar mücahitler arasında ast üst ilişkisi diye bir şey yoktu, birbirlerine kardeş gibi davranıyorlardı. Evet, bazıları bu bir aylık çatışma döneminde yetenek ve cesaretlerini göstermiş, diğerleri arasında öne çıkmıştı ama rütbe diye bir şey yoktu. Şimdi, her grup on veya yirmi kişilik müfrezelere bölünerek başlarına cesaret ve yetenekleri nedeniyle öne çıkanlar arasından birer komutan atandı. 

İlk mücahitler kendi tüfeklerini, beş atışlı,98 Werndl“* veya benzerlerini kullanıyor, mermilerini de kendileri satın alıyordu. Ama bugünlerde Erk'teki 


438 ABD'de 1856-1864 yılları arasında Colt fabrikalarında imal edilen beş veya altı mermi atan 
tüfek. (ÇN) 

439 o Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda 1867-1888 yılları arasında WerndI fabrikalarında 
imal edilen tüfek. (ÇN) 
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(Kale| silah deposu açıldı, mücahitlerle omuz omuza savaşmak için katılanlara Chassepot**“ denen tüfekler dağıtıldı. Fransa'da Mösyö Chassepot adında bir adamın kırk yıldan fazla bir süre önce imal ettiği bu tüfekler daha iyi bir model çıkana kadar birkaç yıl yaygın olarak kullanılmıştı. Anlaşılan o dönemde İran tarafından satın alınıp silah depolarında stoklanmıştı. 

Bu tüfekler karton fişek kullanıyordu, beş atışlı Alman veya Rus tüfeklerine karşı etkisizdi. Tebrizli silah ustaları bunların kalibresini değiştirerek Werndl mermilerini kullanabilir hale getirdi. Ama bu da fazla yarar sağlamadı, işler yalnız mücahitlerin gayretiyle ilerliyordu. 

Mücahitlerin mermi ihtiyacını gidermek için boş kovanlarını yeni mermilerle değiştirdiği birkaç yer belirlendi. Havaya ateş açmak kesin bir dille yasaklandı. 

Ayrıca Settar Han mücahitlerin insanlara kaba davranmasını, taciz etmesini ve insanlardan bir şey almasını yasakladı. 

Mücahitleri her barikatta daima bir müfreze bulunacak, çatışma yoksa dierleri istirahat edecek, çatışma anında hepsi barikatlara koşacak bir biçimde örgütlediler. Ve her mahalleye bir kapı inşa edilip üzerine barikat kuruldu. 

Tebriz, birçok çarşısı ve ticari malla dolu büyük depoları olan bir ticaret şehriydi, süvari ve piyadelerin gözü sürekli buraları ele geçirip yağmalamaktaydı, her fırsat bulduklarında kendilerini oralara atıyorlardı. Bu nedenle mücahitler çarşılara barikatlar inşa ederek kendi denetimleri altındaki bölgenin güvenliğini sağladılar. Settar Han çarşıların korunması işini, bir süredir adı duyulmaya başlanan Hüseyn Han'a |Bağban| verdi, o da Paşa Bey'i emrindeki müfrezeyle çarşıda görevlendirdi. 

En zayıf noktasına gerileyip yeniden canlanan hürriyetçilik düzeni artık günbegün güçleniyor, işler iyiye gidiyordu. Saklanan veya konsolosluklara sığınanların çoğu bulundukları yerlerden çıkmış, mücadelede görev almışlardı. 
Mücahitler günbegün deneyim kazanıyor, cesaretleri artıyordu. Gördüğümüz gibi devlet yanlıları top kullanmaya başlayınca onlar da Erk'teki topları getirip kullanmaya başlamış, hürriyetçiler arasından tecrübeli ve yetenekli topçular çıkmıştı. Bunlardan biri saygıdeğer bir hürriyetçi olan Ermeni lakaplı Mehdi Han'dı. Bir diğeri Emirhiz'in topçusu Muhammed Han'dı. Bir başkası da çevikliği nedeniyle Settar Han'ın "Yıldırım" adını taktığı genç bir köylüydü. 

Meşhedi Hacı'nın önderlik ettiği ve çatışmalarda büyük bir cesaret ve ataklık gösteren Kafkas mücahitleri, daha doğrusu "Kafkasya'dan gelen" mücahitler ayrıca bomba veya el bombası da yapıyorlardı. O zamana kadar hiç bomba görmemiş olan devlet süvari ve piyadeleri bunlardan çok korkuyordu. 


440 o Fransa'da 1866-1875 yılları arasında imal edilen tüfek. (ÇN) 
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Savaşlar Şiddetleniyor 


Gördüğümüz ve ileride göreceğimiz gibi devletin Tebriz'le savaşan ve hiçbir başarı elde edemeyen komutanları bu başarısızlıkları nedeniyle büyük öfkeye kapılmışlardı. Birkaç günde bir kuvvetlerini topluyor, daha büyük bir gayret ve fedakârlıkla savaşmak için hazırlık yapıyor, vahşice saldırıyor, gece yarılarına kadar uğraşıyor, gene de bir sonuç alamadan geri çekilip birkaç gün barikat savaşıyla vakit geçiriyor sonra tekrar çetin bir savaşa hazırlanıyorlardı. Bu yüzden on bir ay süren Tebriz savaşlarında belirli günler önemli, bunların içinde de kimi savaşlar daha önemliydi. Bu daha önemli ve kıymetli günlerden biri olan Mordad'ın 17'si (10 Recep |8 Ağustos 1908)) Cumartesi gününün hikâyesini aşağıda veriyoruz: 

Bugünlerde devlet yanlısı güçler için hem Meraga cephaneliği hem destek güç olarak Nasrullah Han-i Yurtçi komutasında savaş tecrübesine sahip birkaç yüz Şahseven süvarisi getirilmişti. Dolayısıyla tekrar harekete geçerek Emirhiz üzerine daha geniş ve şiddetli bir saldırı düzenlemeye, Settar Han'ı öldürmek için daha kararlı bir şekilde çalışmaya karar verdiler ve bunun için 17 Mordad 
(8 Ağustos) Cumartesi gününü seçtiler. 

Cumayı cumartesine bağlayan gece sakin geçti. Sabahleyin Rahim Han, Şücâ-i Nizam, Hacı Musa Han-i Merendi, Ali Han-i Hacvani, Zergam, Nasrullah Han-i Yurtçi ve diğerleri dahil olmak üzere bütün komutanlar plana uygun şekilde adamlarını hazırladılar. Önce, Bâkır Han'ın yardıma gelmesini engellemek için Hiyaban'a bir birlik göndererek çatışma başlattılar, diğer birlikleri Emirhiz üzerine saldılar. Hacı Vicuyei bu muharebeyi uzun uzadıya yazmış, s0- kak ve mahalli çarşı isimlerini bile vermiştir. Bu sokaklar ve çarşılar Tebriz'de hâlâ durduğu için onun yazdıklarını bir miktar kısaltarak buraya aldım, kendim de birkaç cümle ekledim: 

Savaş tecrübesine sahip süvariyle güçlü kuvvetli kişilerden oluşan, mevcudu altı yedi bini bulan birliklerin her biri farklı yollardan Emirhiz'e ve Settar Han'ın üssüne hücum ederek aynı anda ateşe başladı. Söylediğimiz gibi bu çatışmalar sırasında duvarları yıkarak evden eve geçiyorlardı, her birlikte duvar delmekle görevli kazmacılar vardı. Çatışma bölgesindeki evlerin çoğu boş oldu-Sundan bu işi rahatça yapıyorlardı. 

Güçlerinin yettiği kadar ilerlediler, topların gürlemesi şehrin dört bir tarafında yankılandı. Uzak yakın her yerde insanlar şiddetli bir muharebenin başladığını anladı. Devlet güçleri, süvarilerin bir grubunun Settar Han'ın üssü olan Encümen-i Hakikat binasına cepheden saldırmasını, diğer bir grubun sağ taraftan yaklaşmasını, üçüncü grubun da sol taraftan ilerlemesini böylece binanın üç taraftan kuşatılmasını, yardım yollarının kesilmesini istedi. Bu nedenle bütün yollardan ilerleyip karşılarına çıkan her barikatta çatışmaya girdiler. Bu arada Zergam komutasındaki Karacadağlı büyük bir süvari ve piyade kitlesiyle Kâzım Han ve Deveçi'nin meşhur kabadayılarından Naip Hasan'ın eşlik ettiği Deveçili bir tüfekçi birliği Settar Han'ın barikatlarının sağındaki İstanbul Kapı'ya doğru harekete geçmiş, önlerine çıkan iki barikatı ortadan kaldırmışlardı. Öte yandan bu çatışmada öncülük yapan Yurtçi süvarileri de farklı bir istikametten ilerleyerek İstanbul Pazarı'na ulaşmış, bütün duvarları delerek ateşe başlamış, getirdikleri topu yakın mesafeden kullanmaya başlamışlardı. 
Bu barikatlardaki mücahitler düşmanı ansızın karşılarında bulmuştu. Sayıları yirmi beş kadar olmasına rağmen telaşa kapılmamış, Kapı'ya koşarak ateş açıp direnmişlerdi. Bu hengâmede soğukkanlılığını kaybetmeyen Settar Han aslan gibi mücadele ediyordu. At Pazarı'ndaki topun Kapı'ya getirilerek ateş açılmasını emretti. Savaşta pişmiş olan süvariler duman ve karanlıktan faydalanarak daha da ilerledi, mücahitlerin üzerine dolu gibi kurşun yağdırmaya başladılar. 
Bir evin ahırından gedik açarak aniden mücahitlerin arkasına geçip, onları tamamen kuşattılar, meydanı mücahitlere dar etmişlerdi. Mücahitler orada tutunamadı, Vicuyeli iki genç dışında hepsi topu bırakarak kaçtı. Kaçmayan iki genç Settar ve Abbas, topu siper alarak savaşmaya devam etti. Settar vurularak düştü, Abbas buna rağmen tek başına direnmeye devam etti, mermisi bitince de hançerini çekip süvarilerin arasına daldı ancak kaçamayıp yakalandı. Süvariler topu ele geçirip büyük bir sevinç içinde Deveçi'ye çektiler, bunu büyük bir zafer kabul etmişlerdi. İstanbul Pazarı'nı da ateşe verip kül ettiler. Böyle bir üstünlük kazanınca oradaki bütün kervansaraylara girip doğrudan Encümen-i Hakikat'la çatışmaya başladılar. Bir yandan da birkaç sokak ilerleyen Karacadağ, Merend ve diğer yörelerin süvarileri Encümen'in arkasına kadar geldi, karşıdan gelenlerle birlikte aynı anda ateşe başlayarak Encümen'e her an binlerce mermi yağdırmaya başladılar. Kurşun sesleri birbirine karışmıştı, sanki dağ yerinden oynuyordu. Toplar da boş durmuyor, sürekli gürlemeleriyle insanların yüreğine korku salıyordu. Arada bir patlayan bombaların çıkardığı korkunç gürültü evlerin duvarlarını sarsıyordu, büyük bir hengâme yaşanıyordu. Komutanlar bu sefer işi bitireceklerinden emin, güçlerini son raddesine kadar kullanıyorlardı. Etrafında yaklaşık bir düzine adam kalan Settar Han bu durumda soğukkanlılığını koruyarak kahramanca mücadele ediyor, kurşunlara karşılık vererek düşmanın ilerlemesine engel oluyordu. Bu, Settar Han'ın olağanüstü cesaret gösterdiği günlerden biriydi. Düşman tarafından bu şekilde kuşatılınca telaşa kapılmamak ya da bir adım geri çekilmemek herkesin kârı değildir. 

Dost düşman herkes savaşın artık sona ermek üzere olduğunu düşündü, Emirhizliler çocuklarını alarak evlerini terk ettiler, ateş altından kaçtılar. Yakın mahallelerde top ve tüfek seslerinden çatışmanın çok şiddetli olduğu anlaşılmış, herkes evinden çıkıp caddelerde toplanmış, yürekleri korkuyla çarparak sonucu beklemeye başlamıştı. 

Çatışma bölgesine yakın oturan ve o gün kendisi de evden dışarı çıkan Belva-yi Tebriz yazarı Hacı Muhammed Bâkır, mücahitlerin yenilmesini ve topun ele geçirilip götürülmesini şöyle yazar: 


"Birkaç kişiyle Vicuye'nin önünde duruyordum. Çatışma bölgesinden koşarak kaçan kadın erkek, büyük küçük herkes bağırıp ağlayarak grup grup Vicuye'ye doğru geliyordu. Bu arada ölümden kıl payı kurtulan mücahitler de oraya geliyordu. Üstleri başları, yüzleri duman ve tozdan görünmez haldeydi, onların gönlünü okşadık. Settar'ın ölümü ve Abbas'ın esir düşmesi nedeniyle çok üzgünlerdi. 

O sırada çatışma o kadar şiddetlenmişti ki yaklaşık bin adım uzakta olmamıza rağmen başımızın üzerinden zaman zaman kurşun geçiyordu." 


İstanbul Kapı ağzındaki süvariler sekiz büyük kervansarayı ele geçirerek mevzilendiler, Settar Han'ın barikatlarına kurşun yağdırdılar. Bunların dışında farklı sokaklardan ilerleyen gruplar da Emirhiz'de Settar Han'ın karargâhının bulunduğu ana caddeye kadar geldiler, kervansaraydan ve camiden ateşe başladılar. 

Settar Han kuşatıldı ama buna rağmen mevziini terk etmeyip direndi. Bu zor durumda birdenbire Hüseyn Han-i Bağban adamlarıyla yardıma yetişti, ayrıca İstanbul Kapı'dan kaçan Vicuyeli mücahitler de yanlarına bir müfreze alıp döndüler. 

Settar Han'ın çarşı barikatlarının muhafızı Hüseyn Han'a telefon ederek yardımını istediği, Hüseyn Han'ın da yanına Meşhedi Muhammed Ali Han ve diğerlerini alarak oraya koştuğu anlaşılıyor. Settar Han kuşatıldığı için süvarilerin arkasına bir yere mevzilenerek ateşe başladılar, böylece çatışma daha da şiddetlendi ve genişledi. Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle der: 


"Çarşıdaki çatışma o kadar şiddetli değildi. Settar Han telefon açınca barikatları sağlama alıp, Emirhiz'e yardıma koştuk. Yurtçi süvarilerinin İstanbul Kapı'yı alıp topu kaçırdığı, diğer yandan da Merend, Karacadağ ve diğer yörelerin süvarilerinin Encümen-i Hakikat binasının duvarlarına dayandığı anda oraya vardık. Devlet ve saray yanlıları o güne kadar hiç bu kadar ilerlememişti. 
Çarşı yönünden geldiğimizde Gereçiler Sokağı başında bir grup tüfekçi bekliyordu ama hepsi şaşkın durumdaydı. Hüseyn Han durmaksızın bir kervansarayın kapısına kadar ilerledi. Buradan daha ileri gitmesine izin vermedik, kervansarayın duvarını delip içeri girdik. Tüfekçiler bu hareketimizle şaşkınlıklarını atıp yanımıza geldiler, şiddetli bir savaş oldu. Yarım saat geçmeden İstanbul Kapı'yı aldık. Kervansaraylardaki Yurtçi süvarileri zor durumda kaldı. 
Köprüye kadar ilerledik. Bu sokakları elinde tutan süvari ve piyadeler kaçmaya başladı. Zor durumdaki Yurtçiler, kervansarayların içinde sızlanmaya başlayıp gülünç yeminler ederek bize yalvarmaya başladılar. Bizi Bâbi belledikleri için 'Hazretiniz adına' diye yeminler ediyorlardı. Bu kör dövüşü içinde mecburen bir de Müslüman olduğumuzu söylemek durumunda kaldık. Bunun üzerine daha inanılır bir şekilde yalvarmaya başladılar, bir daha savaşmaya gelmeyeceklerine ant içtiler, biz de gitmelerine izin verdik, yaklaşık iki yüz adam ayrılıp gitti. Biz de bu cephede rahatlayınca Emirhiz'e doğru yola koyulduk. Bu arada Hiyaban'dan destek geldi, günbatımında bütün devlet yanlılarını Emirhiz'den kovana kadar savaştık, hatta barikatlarından birkaçını da tahrip ettik." 


Söylediğimiz gibi o gün birkaç grup da Hiyaban ve Nevber'e saldırmıştı, oralarda da savaş devam ediyordu ancak ortalık akşama doğru yatıştı. 

Belva-yi Tebriz'in yazdığına göre o gün savaş kesintisiz tam on saat sürdü. 
Yaklaşık yirmi mücahit ile yetmiş saray yanlısı öldü. Esir düştüğünü söylediğimiz Abbas, Deveçi'de boynu vurularak infaz edildi. İstanbul Pazarı baştan aşağı yandı, yaklaşık yüz dükkân yok oldu. Emirhiz'deki bazı evler de yağmalandı. Belva-yi Tebriz o gün cesaretiyle öne çıkanlardan şunların adını vermiştir: Meşhedi Seyfullah, Kerbelai Abdül Ali, Meşhedi Hüseyn, Kurderlulardan Hacı Hamdullah. Vicuye'ye yerleşen Kurderluların çoğu cesur adamlardı, İstanbul Kapı'da yenilip kaçan mücahitler Kurderlulardı, bu yüzden bütün adamları Abbas ve Settar'ın öcünü almak için mücahitlere katılıp hayatlarını ortaya koymaya karar vermişti. O gün onlardan bir grup daha silahlanıp mücahitlere katıldı. 


Ertesi Gün 


Mücahitler, cumartesiyi pazara bağlayan gece İstanbul Pazarı harabelerin- de nöbet tutuyordu. Emirhiz yönünde her şey sakindi, bir ses duyulmuyordu ama Hiyaban ve Nevber barikatlarından tüfek sesleri geliyordu. 

Komutanlar pazar günü yeniden savaşa girişerek önceki günküne benzer bir hengâme başlattılar. Geçen bir buçuk ayı aşkın sürede her biri namlı komutanlar olan Rahim Han, Şücâ-i Nizam, Zergam ve Hacı Musa Han Tebriz'deki savaşta yer almış ama hiçbir şey elde edememişlerdi, Muhammed Ali Mirza art arda onları yeren telgraflar gönderiyordu. Deniz" yoluyla Erdebil üzerinden gelen Aynüddevle bugünlerde şehre varacağı, Sipehdar da Tahran'dan bir orduyla gelmekte olduğu için bu komutanlar Tebriz meselesinin Aynüddevle 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veya Sipehdar tarafından halledilmesi durumunda onların muzaffer sayılacağını, kendi adlarının ise ömür boyu lekeleneceğini düşünüyorlardı. Gördüğürmüz gibi Müşirüddevle Rahim Han'a tam da bu konuyu yazar, bu nedenle el ele verdiler, yeme içme ve uykuyu kendilerine haram kıldılar. Şehri ne pahasına olursa olsun Aynüddevle ve Sipehdar gelmeden ele geçirmek istiyorlardı. 
İsyanın baş sorumlusu olarak öncelikle Settar Han'ı gördükleri için öncelikle onu hedef aldılar, bir gün önceki savaştan bitkin çıkmalarına rağmen bugün de savaşa giriştiler. 

Süvari ve piyadeler birçok farklı yoldan, gruplar halinde, yanlarında getirdikleri topla Encümen-i Hakikat'i kuşatmak üzere Emirhiz'e doğru ilerlediler. 
Saldırının başında ateş açmadılar, ilerleyince ateşe başladılar, önce mücahitlerin kuvvetli mevzilerinden biri olan İrilu Camisi'ni topa tuttular. Caminin içinde patlayan bir mermi mücahitlerin dayanma gücünü yok etti. Mücahitler çekilince çayın kuru yatağından gelen süvariler orayı mevzi yaptı, savaş bütün şiddetiyle başladı. Her yönden ilerleyerek Encümen'i saran süvari ve piyadeler hep birlikte ateş etmeye, toplar gürlemeye başladı. Settar Han, caminin duvarının topla arkadan yıkılmasını emretti, mücahitler camiye mermi yağdırarak içerdeki bir süvari grubunu helak etti. Bugün Mecidülmülk Mağazaları, Âli Gapu ve Hiyaban'ın yukarısında da çatışmalar devam etti. Her taraftan tüfek sesleri ve top gürlemeleri yükseliyordu. Ancak en şiddetli savaş Emirhiz'deydi. 
Devlet yanlıları, evvelsi gün topunu ele geçirdikleri Settar Han'ı bugün yakalamak veya öldürmek istiyorlardı. Bu nedenle Encümen-i Hakikat'i üç yönden kuşatıp çetin bir savaşa girişmişlerdi, süvari ve piyadelerin sürekli kayıp vermesini önemsemiyorlardı. Bugün patlayan birkaç bomba her seferinde saray yanlılarından birkaçını yok etti. Hüseyn Han |Bağban| müfrezesiyle o gün de Settar Han'ın yardımına koştu, büyük bir cesaretle köprüden geçti, Tutluk Sokağı'ndaki bir evde mevzilenip süvarilere arkadan saldırarak ağır kayıplar verdirdi. Savaş, günbatımına kadar sürdü, nihayetinde süvariler yenilip çekildiler. 

Hiyaban'a gelince, Rahim Han büyük bir süvari kitlesi ve bir topla mahallenin üst tarafından ilerledi. Umudunu kaybedip öğleden sonra geri çekilene kadar yoğun bir çatışma yaşandı. Bağmişe Kapı ve Âli Gapu'da savaş meydanı hareketliydi ama saray yanlıları buralarda da başarı kazanamayarak elleri boş döndü. Bugünkü çatışmalarda Mir Haşim Han-i Hiyabani ve Meşhedi Muhammed Sâdık-i Çerendabi, müfrezeleriyle büyük cesaret göstererek öne çıktılar. 

Belva-yi Tebriz'e göre o gün devlet yanlılarından iki yüz kırk ikisi öldürüldü. 
Mücahitlerin kaybıysa altı ölü beş yaralıdan ibaretti. 

Bu iki çarpışma sonucunda bir yandan devlet yanlıları güçsüzlüklerini anlayarak Aynüddevle ve Sipehdar'ı beklemeleri gerektiğini kabul ettiler öte yanda da mücahitler güçlerinin farkına vardı, özgüvenleri arttı. Bu iki günlük direniş birçok kişiyi silahını alıp mücahitlere katılmaya sevk etti. 
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Pazarı pazartesiye bağlayan gece yatsıdan iki saat sonra meşrutiyetçilerin elindeki bütün mahallelerinden birdenbire ezan sesleri yükseldi. Yukarı Hiyaban'dan Lake Dizec ve Hokmavar'ın uzak yerlerine kadar uzanan bir buçuk fersahlık mesafede neredeyse her evden bir veya iki kişi "Allahu ekber" nidası yükseltti. Şehirde bu kadar geniş bir alanda ezan duyulması çok nadirdi. 

Bunun sebebi devlet yanlılarının hürriyetçilere Bâbi diyerek süvari ve piyadeleri savaşa kışkırtması, bu iftirayla onları şehri pervasızca yağmalamaya ve halkın kanını dökmeye teşvik etmesiydi. Bazıları, halka ezan okutarak bu hakaretin şehre sürdüğü lekeyi silmeyi düşünmüştü. İlginç olansa vakit dışı ezanı seçmeleriydi. Bu eylem o geceden sonra uzun bir süre her gece tekrar edildi. 


Naip Muhammed Ehrabi'nin Öldürülmesi 


Mordad'ın 19'u (12 Recep (10 Ağustos 1908)) Pazartesi'den diğer Pazartesi'ye kadar gündüzler sakin geçti. Yalnızca bir iki gece küçük çatışmalar oldu. Devletin komutanları bugünlerde zaferden umutlarını keserek savaştan çekildiler, Erdebil'e varan Aynüddevle'nin şehre gelmesini beklemeye başladılar. Diğer taraftan Aynüddevle'nin Erdebil'den gelen temsilcileri Settar Han ve hürriyetçi önderlerle görüşüyordu. 

Bir hafta bu şekilde geçti. Ama Mordad'ın 26'sı (19 Recep (17 Ağustos|) Pazartesi günü beklenmedik bir olay yaşandı, Naip Muhammed-i Ehrabi'yle çatışma çıktı, kendisi ve kardeşi öldürüldü. 

Başka bir yerde söylediğimiz gibi Tebriz'de çok sayıda kabadayı vardı. Adaletin boyunduruğundan, ölüm korkusundan azade, hür bir hayat yaşıyorlardı. 
Bazıları insanları taciz ediyor, zenginlerden para istiyor, yoksullara kaba davranıyor, sarhoş olup sokak ve çarşılarda serseriliğe kalkışıyor, kadınlara namertçe sarkıntılık ediyordu. Bunlar kötü şöhretli ve rezil olanlardı. Ancak bazıları da insanlara saygı göstermekle kalmayıp onları himaye ediyor, kadınları ferraşların tacizinden koruyor, onlara arka çıkıyor, hırsız ve dolandırıcıların iş yapmasını engelliyordu. Bunlar iyi şöhrete sahip değerli kişilerdi. 

Meşrutiyet'ten önce ve Meşrutiyet'in ilk evrelerinde bu şekilde iyi tanınan adamlardan biri de Naip Muhammed-i Ehrabi'ydi. Bu adam Ehrab, Lilava ve Çerendab Mahalleleri ile bunların yakın çevrelerinde hâkim olmasına rağmen mahalle sakinlerine daima iyi davranıyor, onların sorunlarını çözmek için elinden geleni yapıyordu. Kardeşi Naip Ali de kabadayı ve cesur bir gençti, bazı kötü işlere karışmışsa da halk onun bu yönünü görmezden geliyordu. 

Meşrutiyet ilan edilip Deveçi ve Sorhab Mahalleleri ile diğer mahalleler arasına ikilik girip mahallelerin kabadayıları ayrıştığı zaman Naip Muhammed 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bir tarafa meyletmedi, kenarda durdu. İslamiye hareketi başlayınca dindarlı- 
$ı nedeniyle Müctehid ile diğerlerinden yana olmak için hürriyetçilere soğuk davranmaya başladı. Ehrab Mahallesi girişine kale kapısı gibi bir kapı yaptırdı, başına buyruk davranmaya yeltendi, mahalle sakinlerinin mücahitlere katılmasını yasakladı, daha önce katılanlar da ondan korktukları için evlerine gidemez oldu. İane Komisyonu kurulup zenginlerden para istenince birçoğu Ehrab Mahallesi'ne sığındı, Naip Muhammed'in koruması altına girip bağış vermekten kaçındılar. Naip Muhammed'in adamları bağış toplamak için Ehrab'a giden tüfekçileri yakalayıp hapse atıyordu. Ehrab'ın durumu zamanla önemli bir sorun haline geldi, bazı Meşrutiyet düşmanları burada yuvalanmaya başladı. 
Settar Han, arkadaşı olan Naip Muhammed'e bu dönemde farklı bir muamele yapmak istemediğinden tavrını değiştirmesi için sürekli haber gönderiyordu. 
Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle der: 

"Bir keresinde Settar Han'dan bir haber götürmek üzere Hacı Muhammed Mirab'la yanına gittim ama pek fayda etmedi, Naip Muhammed ile kardeşinin başına buyruk davranışları günbegün arttı, tavırları daha da beter oldu." 

O kadar ki Ehrablı mücahiler ondan korktukları için evlerine gidemiyorlardı. Ehrab mücahit müfrezesinin komutanı olan Meşhedi Haşim Herracçi'yle oğlunu yakalayıp eziyet ettiler. Bu arada Naip Muhammed'in Necef ulemasının fetvalarını yırtıp attığı söylentisi çıktı. Kısacası Ehrab, hürriyetçiler için bir tehdit odağı haline geldi. Bu durumda şehir dışındaki devlet yanlılarının buraya sızabilecekleri, top tüfek göndererek Ehrab'ı ikinci bir Deveçi haline getireceklerinden endişe ediliyordu. Öte yandan da Lilava, Çerendab, Küçebağ mücahitleri ile Ehrab mücahitlerinin de sabrı taştı, Naip Muhammed ile kardeşinin tacizlerine daha fazla katlanmayı gereksiz buldular. Settar Han onlarla dostluğuna rağmen farklı bir tavır almadı, mücahitlerin işlerini yapmasına engel olmadı. Onlar da işi planlayıp pazar gecesi Ehrab'a bir müfreze mücahit gönderdiler, şafak vakti kapıyı herkesin geçişine açtılar. Hüseyn Han-i Bağban, Meşhedi Muhammed Ali Han ve Esed Aga Feşengi her biri birkaç tüfekçiyle Gecil kabristanı yönünden Naip Muhammed'in evini kuşattı. Hamamda olan Naip Muhammed bunu haber alır almaz dışarı çıkıp, kardeşi Naip Ali ve tüfekçileriyle evinden ve mahalle kapısının üstünden ateş açarak direndi. 
Ama iki saat geçmeden kuşatıldıklarını anlayıp kaçmaya karar verdi. Naip Muhammed'i, Ehrab'dan çıkamadan vurup öldürdüler. Naip Ali, Küçebağ'a kadar kaçabildi, oradan Gara Melik'e geçmek isterken mücahitlere yakalandı ve öldürüldü. Naip Muhammed'in evi ateşe verildi. Settar Han'ın gönderdiği tellal, işleri bitmek üzereyken yetişip kimsenin canını yakmamaları için mücahitleri kesin bir dille uyardı. 
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İyi bir şöhrete sahip olduğu için çoğu insan Naip Muhammed'in öldürülmesine üzüldü. Ama öte yandan |harekete| zarar vermesine göz yumulamazdı. 
Gene de çatışmanın kısa sürmesi, ikisinden başka kimsenin ölmemesi memnuniyet yarattı. Bu mesele bitince başka kimseye dokunulmadı, bir grup genç mücahitlere katıldı. 
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ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
AYNÜDDEVLE VE SİPEHDAR İLE HANGİ SAVAŞLAR YAPILDI? 


—— Şa — 


Bu bölümde, Aynüddevle'yle yürütülen müzakereler ile İslamiye'nin çöküşüne kadar Aynüddevle ve Sipehdar ile yapılan savaşlar ele alınmıştır. 


Aynüddevle ve Sipehdar'ın Gelmeleri 


Şehirde Ehrab'la savaş devam eder ve mücahitler yeni bir zafer kazanırken şehrin üç dört fersah dışında devlet ve istibdat yanlılarını yüreklendiren başka bir senaryo uygulanmaya konuyordu. Çünkü o gün eski sadrazamlardan, büyük Meşrutiyet düşmanı, Azerbaycan "Genel Vali"si Aynüddevle, Erdebil üzerinden; devletin meşhur komutanlarından, Meşrutiyet düşmanlığıyla ün salmış "Azerbaycan Ordusu Başkomutanı" Sipehdar (veya Nasrüssaltana) ise Tahran üzerinden Sa'dâbâd'a doğru ilerlemekteydi. 

Söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza Meclis'i yıktığı zaman Tebriz için de bir plan yapmıştı. Bu planı gerçekleştirmek için en uygun kişi olduğunu düşündüğü, Muzaffereddin Şah zamanında İran'da "Sadrazam"lık yapan yeminli Meşrutiyet düşmanı Aynüddevle'yi Azerbaycan Genel Valisi tayin etmişti. 

Muhammed Ali Mirza, Şücâ-i Nizam, Rahim Han ve diğerlerinin Tebriz'deki hürriyetçilerin kökünü kazıyacağını, Aynüddevle'nin de sükünet ve emniyet 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içinde şehre girip yönetimi ele alacağını sanmıştı. Ancak Rahim Han ve komutanların beceriksizliği ortaya çıkınca bu sefer Sipehdar'ı "Azerbaycan Ordusu Başkomutanı" tayin etmiş, askerleriyle yola çıkmasını emretmişti. 

Aynüddevle sadrazamlıktan alındıktan sonra Horasan'a giderek kendisine ait Feriman'a yerleşmişti, aslında kenarda durmak, Meşrutiyet işlerine karışmamak niyetindeydi. Ama Muhammed Ali Mirza'nın telgrafı gelince bu emir üzerine deniz yoluyla Astara'ya, buradan da Erdebil'e gitmişti. Geleceği haberi kendisinden önce duyulup yayılmış, aşiret reisleri ile diğerleri kendisini karşılayıp ağırladıktan sonra onunla Tebriz'e gitmeye hazırlanmışlardı. Hatta söylediğimiz gibi Şahseven reislerinden Nasrullah Han-i Yurtçi daha o gelmeden yola çıkmış, Deveçi'deki devlet yanlılarına katılmıştı. 

Aynüddevle'nin şehrin durumu, mücahitlerin direnişinin ne düzeyde olduğu hakkında bilgisi yoktu, dolayısıyla Tebrizlileri vaatlerle yanına çekip huzursuzluğu yatıştıracağını düşünüyordu. Bu nedenle kendisini temsilen Erdebilli üç şahsı, Vekilürreaya, Sârimüssaltana-yi Taliş ve Misbahüssaltana'yı Tebriz'de Settar Han ve diğerleriyle görüşmek üzere önden gönderdi. Peşinden Erdebil Hükümranı Emir Muazzez ve diğerleriyle yola çıkarak Mordad'ın 26'sı (19 Recep 
(17 Ağustos 1908)) Pazartesi günü Sa'dâbâd'a vardı, Tahran'dan gelen Sipehdar da oradaydı, birbirlerini ziyaret ettiler. Tahran'dan gönderilen ordu birliklerinin gelmesi bekleniyordu. 

Ertesi gün, salı, şehre iki fersah mesafedeki Basmenc'e gittiler. Muktedirüddevle ve diğerleri karşılamak için şehirden geldi. Sipehdar buradan Bağ-i Sahibdivan'a gitmek üzere ayrıldı, Aynüddevle o günü Basmenc'de geçirerek ertesi gün, çarşamba, yola çıktı. Devletin bütün komutanları süvari ve piyadeleriyle onu karşılamak için şehirden çıkıp yol kenarına dizildi, büyük bir ihtişamla Bağ'a kadar eşlik ettiler. 

Aynüddevle'nin üç temsilcisi kendisinden önce şehre gelerek Settar Han, Bâkır Han ve Encümen üyeleriyle görüşmelere başlamıştı. Bundan bir şey çıkmadığını söylemeye gerek yok. Aynüddevle buna rağmen görüşmeleri kesmedi, adamları bir süre daha taraflar arasında gidip gelerek görüşmeyi sürdürdü. 
Hürriyetçileri vaatlerle yola getiremiyorsa Tahran'dan yola çıkan süvari ve piyade birlikleriyle Maku Ordusu gelene kadar oyalamak, birlikler gelince elindeki büyük kuvvetle zorlanmadan savaşmak niyetindeydi. Aklındaki plan bu olduğu için nezaketi elden bırakmıyordu. Hürriyetçiler bu niyetinin farkındaydı ama bir aceleleri olmadığı için onlar da görüşmeleri kesmediler. 

Zaten göstermelik olan bu görüşmelerden sonuç alınamadı. Dahası arabuluculuk yapanların çoğu, tarafların kendilerinden memnun kalmasını isteyen ikiyüzlü insanlardı, burada onları ele almayacağım. Kısacası, Aynüddevle ikiyüzlülük yaparak Tebrizlilerin silahlarını kendisine teslim edip alçakgönüllülükle Şah'tan af dilemesini istedi. Böyle yaparlarsa Şah'ın halka bir kez daha Meşrutiyet vermesini sağlayacağını vaat etti. Bunları söylerken durmadan "Merhamet-i Mülükaneleri"ni öne sürdü, Muhammed Ali Mirza'nın halka duyduğu yakınlık ve ilgi üzerine konuşmalar yaptı. Tebrizlilerin yanıtı şöyle oldu: 


"Meşrutiyet'i iki yıl önce aldık, onu ortadan kaldıramaya kimsenin gücü yetmez. Muhammed Ali Mirza, Kanun-i Esasi'yi tanımadı ve Meclis'i yıktı. Meclis'i yeniden açana kadar direneceğiz. Aynüddevle yasalara saygılı bir vali olmak istiyorsa önce şehre saldıran, cinayet ve yağmaya başvuran Şücâ-i Nizam, Zergam, Rahim Han ve diğerlerini tutuklayıp mahkemeye çıkarmalıdır, yasalara saygılı bir vali olmayacaksa biz de onu kabul edemeyiz." 


İki taraf arasındaki görüşmelerin özeti bundan ibarettir. 


Tebriz'e Verilen Destekler 


Bu görüşmeler sürerken Tahran'dan gelen topçu birliği, cephane yüklü süvari ve piyade birlikleri Aynüddevle'nin kuvvetlerine katılıyordu. Maku Ordusu da yola çıkmıştı. Devlet güçleri böylece büyük bir kuvvet hazırladılar, daha büyük ve şiddetli saldırılara girişecekleri açıktı. Ancak Meşrutiyetçiler de o zamana kadar çok güçlenmişlerdi. Mücahitlerin gün geçtikçe deneyim kazanması, sayılarının artması, şehirdeki işlerin düzene girmiş olması gerçeği yanında dışarıdan da burada sözünü etmemiz gereken değerli destekler veriliyordu: 

Tahran'da Meclis böylesine aşağılanarak kapatılıp Meşrutiyet kurumu tek darbeyle her tarafta ortadan kaldırılınca Avrupa ve diğer yerlerde İran'ın adı karalandı, İranlılar bu halklar karşısında utanç duydular. Ama bunun ardından Tebriz'in yiğit direnişinin duyulması İranlılar için güzel bir haber oldu. 
Hindistan'dan Kafkas şehirlerine, Osmanlı topraklarına, Avrupa şehirlerine kadar her yerde İranlılar galeyana geldi. Özellikle de Tebriz zaferler kazandıkça, Settar Han, Bâkır Han ve diğerlerinin kahramanlıkları Avrupa basınında yankılandıkça harekete geçtiler, Tebriz'e destek için ayağa kalktılar. Bütün bunlar her tarafta gayretli İranlıları sevindirdi. Özellikle İstanbul ve Kafkaslardaki çok sayıda İranlı arasında hareketlenmeye, bazı sonuçlar elde edilmesine neden oldu. 

İstanbul'daki İranlılar, "Encümen-i Saadet-i İran" adında bir dernek kurdular. Bu encümen kendisini Azerbaycan Eyalet Encümeni'nin İran dışındaki temsilcisi ilan etti; Tebriz, Necef, Avrupa şehirleri ve diğer yerler arasında Tebriz haberlerinin dağıtıldığı, Tebriz Encümeni'nin bütün taleplerinin Avrupa parlamentolarına gönderildiği bir aktarma noktası olarak görev yaptı. Bunun 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dışında Osmanlı şehirlerinde, Avrupa ülkelerinde ve Hindistan'da yaşayan İranlılardan topladığı bağışları Tebriz'e gönderiyordu. 

Bu desteklerin hepsi çok değerliydi ve Tebrizlileri yüreklendirdi. “Encümen-i Saadet" adı İran Meşrutiyeti tarihinde kalıcı olmalıdır. Ne yazık ki bu encümenin kurucularının veya önderlerinin adlarını bilmiyoruz, sorduklarımızdan da sağlam bir bilgi edinemedik. Encümen'in çoğu işini genel olarak Azerbaycanlı tacirler üstlenmişti. 

Osmanlı'da hürriyetçilerin zafer kazanması ve meşrutiyetin ilanı, dolayısıyla orada herhangi bir engel kalmaması Encümen-i Saadet'in çalışmalarına yardımcı olmuştu. Bu eğilim o kadar güçlüydü ki Meşrutiyet'e düşmanlığını bildiğimiz Erfa'üddevle bile korkusundan meşrutiyetçi rolü yapıyor, Encümen'in isteklerine boyun eğiyordu. Hatta Tebriz'e yardım için üç bin manat ödemişti. 

İstanbul'daki İranlıların yaptığı şeylerden biri de Şems adında Farsça bir gazete kurmalarıydı. Gerçi bu gazete kendisine yakışmayan şeyler de yaptı; sahibi ve yazarı Seyyid Hasan-i Tebrizi kolay aldatılan biriydi, rica karşılığı ve çıkar için önüne geleni övdü, hatta Hacı Samed Han'ı bile övüp suçlarını temize çıkardı. Ama o dönemde İstanbul'da Farsça bir gazeteye büyük ihtiyaç vardı, bu gazete de Tebriz'deki mücadelenin gelişmesine yardımcı oldu. 

Kafkasya'ya gelince, söylediğimiz gibi yıllardan beri orada yaşayan çok sayıda İranlı yanında Tahran ve Gilan'dan kaçıp oraya gelen hürriyetçiler de vardı. Dahası, oradaki İranlıların Neriman Nerimanov önderliğinde "İctimaiyyün Ammiyyun" |Sosyal Demokratlar| adında bir partisi vardı. Meşrutiyet hareketinin ilerlemesi için üyelerini Tahran, Tebriz ve diğer yerlere gönderen, o sırada bir kısım üyesi "Kafkas mücahitleri" adıyla Tebriz'de savaşan parti bu partiydi. 

Bu parti İran meşrutiyet hareketine her yönüyle gönülden bağlıydı, Tebriz'deki direnişten haberdar olunca yardım için yiğitçe mücadeleye girişti. 
İran'dan yeni gelen hürriyetçiler ve diğer İranlılar da mücadeleye katıldı. Bunlar bir yandan para (iane) topluyor diğer yandan parti eliyle Tebriz'e tüfek, mermi, tabanca ve bomba götürecek insanlar buluyor, Kafkasya'daki diğer hürriyetçi ve devrimci partileri Tebrizlilere yardıma çağırıyordu. 


Diğerlerinin Verdiği Destek 


Partinin bu çabaları kesin ve değerli sonuçlar verdi, İranlı olmayan bazı Kafkas hürriyetçileri de Tebriz'in yardımına koştu. Bunlardan o günlerde Tebriz'e gelen ve burada müfreze önderi olan, Kars** ahalisinden Aydın Paşa ile kardeşi İbrahim Aga'yı tanıyoruz. 


442 Kars, bu dönemde Rusya'ya aitti. (ÇN) 
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Bunun dışında, yıllar önce kurulan ve Romanofların müstebit hükümetini yıkmak için şiddetli bir mücadeleye girerek birçok şehit veren, o dönemde çok güçlü bir parti olan ve Kafkas şehirlerinde şubeleri bulunan Rus Sosyal Demokrat Partisi, İran devrimini desteklemeye, Tebrizlilere yardım elini uzatmaya karar vermişti. Hatta parti üyesi birçok işçi, Parti Komitesi bu konudaki düşüncesini açıklamadan önce destek için Tebriz'e gönderilmelerini istemişti. 
Komite bunun üzerine askerliğini yapmış, savaş deneyimi olan bazı işçilerin, içlerinde silah ve bomba yapımını bilen başkalarının da tüfek, mermi ve silahlarla Tebriz'e gönderilmesi için bir talimat yayımladı. 

Bu talimat sonucunda Tiflis Komitesi silahlı yaklaşık yüz Gürcü gönderdi. 
Bunlar İran sınırına kadar trenle gittiler, gizlice Aras Nehri'ni geçip İran'a girdiler. Tebriz'e kadar devlet yanlılarıyla dolu on sekiz fersahlık mesafeyi mecburen sapa yollardan yürüyerek geçtiler. Çatışmak zorunda kalmadan Tebriz'e varmaları sevindiriciydi. 

Bunların gelmesi mücahitlere birkaç yönden cesaret verdi: Bir yandan kahramanca çabalarının her tarafta takdir edildiğini anladılar; Ruslar, Gürcüler ve diğer kitleler arasında kendileriyle hemdert olanlar bulunduğunu, hürriyet ile kölelik arasındaki mücadelenin her yerde sürdüğünü öğrendiler. Öte yandan, gelen bu yüz Gürcü'nün hepsi çatışmalarda büyük beceri gösteren cesur savaşçılardı. Bütün bunların yanı sıra Gürcüler bomba imal "laboratuvarları" da getirmişlerdi. Bombanın bu savaşlarda çok etkili olduğunu görmüştük. 

Bu cesur adamların Tebriz'e gelmesi mücahitlerde genel bir hareketlenmeye de sebep oldu. O günlerde mücahitler arasında rağbet bulan şeylerden biri de "Külah-i Fedai" adını verdikleri keçe başlıktı. Bazı fotoğraflarda Settar Han'ın ve diğer mücahitlerin başında görmek mümkündür. Bu başlığın o dönemde hürriyet için Osmanlılara karşı ayaklanan Bulgar isyancılar (çeteler) arasında yaygın olduğunu biliyoruz. Tebriz'e Gürcülerin mi yoksa başkalarının mı getirdiği hakkında bilgimiz yok. 

Bu Gürcü grubun Tebriz'e Mordad ayının başlarında (Temmuz sonlarında| geldiği belirtilmiştir, Emirhiz'deki son savaşlara katıldıkları anlaşılıyor.** 

Tebriz'in o dönemde para ve savaşçı dışında tüfek ile mermiye de ihtiyacı vardı. Rahim Han ile Şücâ-i Nizam'ın telgraflarından da anlaşıldığı gibi devlet süvarilerinin çoğunda beş atışlı Rus tüfekleri varken mücahitlerin elindeki beş atışlı sayısı çok azdı, ellerindeki tüfeklerin çoğu sözünü ettiğimiz Chassepot tüfekleriydi. Bu nedenle elden geldiğince beş atışlı tüfek edinmek zorundaydılar. 
Bu konuda "İctimaiyyün Ammiyyun" Partisi yardımcı oldu. Bazı parti üyeleri 


443 — Birçokbilgiyi kitabından aldığımız "M. Pavloviç İranski" şöyle yazar: "Bakü komitesi de yirmi 
iki kişi gönderdi." Bunlar Gilan'a gönderilenler olabilir. Tebriz'e geldiklerine dair bir bilgiye sahip değiliz. 
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tüfekleri dolambaçlı yollardan Tebriz'e sokmak için hayatlarını ortaya koydular. Bunlardan biri olan Meşhedi İsmail-i Miyabi iki arkadaşıyla çok sayıda tüfek ve bombayı Tebriz'e getirirken yolda Şücâ-i Nizam'ın adamlarına yakalandı, Merend'e götürülüp hapse atıldı. Bir süre sonra işkenceyle öldürülen bu cesur adam hayatını hürriyet için feda etti. Kimi Karabağlı tacirler Settar Han'ın yüreklendirmesiyle Kafkasya'ya giderek yükledikleri çok sayıda tüfeği bütün zorluklarla baş ederek Tebriz'e getiriyorlardı. Ticaretten başka bir amaçları yoktu, ama bu hürriyetçilerin yararına olduğu için Settar Han onlardan desteğini esirgemiyor, minnettarlığını gösteriyordu. 

Kafkasyalılar her konuda yardım sağladı. İran şehirlerinde en ufak bir ilgi gösterilmezken yabancı şehirler böyle ilgi gösteriyordu. 


Necef Ulemasının Verdiği Destek 


Bu dönem zarfında Necef uleması da Tebriz'e çok yerinde bir destek sağladı. 
Söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza Meclis'i topa tutmadan önce Necef'e telgraf çekmiş ve sert bir yanıt almıştı. Necef uleması daha sonra Meşrutiyet'i kararlı bir şekilde desteklemişti; piyadelerin, süvarilerin, Kazakların ve diğer subayların Şah'ın emirlerine uymamasını isteyen bir "fetva" çıkararak şunları yazmışlardı: 


"Meşrutiyet karşıtlarıyla işbirliği, onların Meclis yanlılarına karşı verdiği emirlere itaat Yezid bin Muaviye'ye itaat sayılır." 


Bu fetvayı art arda çektikleri telgraflarla her yere göndermişlerdi. 

Meclis'in topa tutulması ulemayı çok incitmişti. Saray'la aralarında yeniden uzun telgraflar gidip geldi, düşüncelerini bu kez daha sert sözcüklerle ifade ettiler, Muhammed Ali Mirza'nın saltanatından, hatta Kaçar hanedanından memnun olmadıklarını açıkça ilan ettiler. 

Bu arada, Tebriz'in direndiği ve Muhammed Ali Mirza'nın şehre birbiri ardına ordu gönderdiği haberi Necef'e ulaşınca Üç Âlim, bunu Tebriz'e yardım için fırsat bildi. Başka fetvalar çıkararak Tebriz'e saldırmanın "İmam-i Zaman'a saldırmak sayılacağı"nı, şehre yiyecek ve erzak sokulmasını engellemenin "Seyyidüşşüheda dostlarının Fırat'tan su almasını engellemek olacağını" ilan ettiler. 

Bu telgraflar süvari ve piyadeler üzerinde etki yapmadı, Şah'a ve subaylara itaate devam ettiler. Okuma yazma bilmedikleri için bunlardan haberleri bile olmadı. Dolayısıyla bunlardan bir şey çıkmadı ama bu fetvaların başka bir şekilde faydası oldu. 
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O günlerde İran'da halkın çok büyük bir kesimi, özellikle şehirlerde yaşayanlar din ve mezhebin kaidelerine uymaya çok önem veriyordu. Tebriz'de ve diğer şehirlerde Meşrutiyet'e karşı ayaklanan mollalar, meşrutiyetçileri din dışı veya Bâbi ilan ettiği için Necef ulemasının fetvaları olmasaydı çok az insan Meşrutiyet'e destek vermeye cesaret ederdi. Tebriz mücahitlerinin çoğu dinine düşkündü. Bunların o fedakâr mücadeledeki vicdani dayanakları Necef ulemasının fetvalarıydı. Settar Han defalarca "Ben Necef ulemasının hükümlerini yerine getiriyorum" demişti. "İane" adı altında Tebriz'e para gönderen zengin tüccarın çoğu da bu fetvalara uyuyordu. Necef ulemasının fetvaları en çok bu noktada işe yaradı. 

Söylediğimiz gibi Encümen-i Saadet, Tebriz ile Necef arasında aktarma noktası olarak işlev görüyor, şehirdeki olaylar ve ortam hakkında Muhteremlere birkaç günde bir telgrafla bilgi veriyordu. Diğer yandan Necef'te Üç Âlim'in etrafında toplanan talebe de Meşrutiyet'i kuvvetle destekliyor, Tebriz ve oradaki olaylarla ilgileniyordu. Osmanlı ülkesi meşrutiyete döndükten sonra Necef'in durumu değişmiş, Seyyid Kâzım-i Yezdi ile Meşrutiyet düşmanlarının hâkimiyeti sona ermişti. Dolayısıyla ulemanın telgraflarının yanı sıra bizzat Necef şehri Tebrizlileri yüreklendiren bir merkez oldu. 

Necef'in bu ortamı ve Üç Âlim'in bu davranışları Muhammed Ali Mirza'nın kalbine korku saldı, şüphesiz ulemayı yanına çekmek için gizli çabalara girişmiş ama başaramamıştı. Meclis'in kapatılmasından sonra tekrar harekete geçen ve artık muteber biri olan Hacı Şeyh Fazlullah-i Nüri'nin kâtibi, |Fazlullah-i Nüri'nin| Necef'teki oğlu Aga Ziyâeddin'e gönderdiği mektupta şöyle diyordu: 


"Şehirde tam bir emniyet var, bütün İran mülkü, Allah'a şükür, mutlak bir düzen içinde. Mukaddes Atebât'tan*“ gelecek haberlere itibar üst düzeydedir. 
Hüccetülislam Velmüslimin'in |Şeyh Fazlullah-i Nüril, ona canım feda, oralarda olup bitenler hakkında bilgi almak için siz âlicenaplarına gönderdiği telgrafa, ilginçtir, hâlâ yanıt almış değiliz. Bütün üstelememize rağmen nasıl bu kadar ihmal edebiliyorsunuz? Telgrafa ödenecek meblağı önemsemeyin, ancak lütfedip Şah'ın yüreğini ferahlatacak yeterli ve doğru cevaplar gönderiniz." 


Yukarıda adı geçen ulemanın |Üç Âlim| çektiği telgraflardan birini örnek olarak aşağıda veriyoruz: 


"Biz, Allah'ın emrini milletin her ferdine bildiriyoruz. Bugünkü gayretimiz bu kan dökücü müstebidin yıkılması içindir; Müslümanların canını, şerefini ve 


444 On İki İmam Şiilerinin, Irak'ın Necef, Kerbela gibi şehirlerinde bulunan imam türbelerine 
verdikleri ad; sözcük anlamı "yüce eşikler". (ÇN) 
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malını korumak bugün en önemli farzlardan, onun adamlarına vergi ödemek en büyük haramlardandır. Meşrutiyet'i kurmak ve güçlendirmek için gösterilecek gayret ve çaba, İmam-i Zaman'ın, canlarımız ona feda olsun, yanında cihat etmekle birdir. Bir saç teli kadar muhalefet veya ihmal ise o Hazret'i (s.a.v.) terk edip onunla çarpışmak demektir. Allah Müslümanları bundan korusun inşallahu Teâlâ. 

Müteveffa Mirza Halil'in hakir oğlu, el hakir 

Muhammed Kâzım el-Horasani, el hakir Abdullah Mazenderani." 


Azer |Kasım-Aralık| ayında (birkaç ay sonra) gönderilen bu telgraf o günlerde gazetelerde ve diğer yerlerde basıldı, fotoğrafları çekilip her yere dağıtıldı. 
Buna benzer çok sayıda telgraf vardı. 

Aynüddevle'nin Basmenc'e vardığı, devlet birliklerin her yönden Tebriz'e doğru yürüdüğü o günlerde, mücahitlerin ne kadar kuvvetli olduğunu hâlâ fark etmeyen bazı encümen üyeleri korkuya kapıldı. Encümen-i Saadet aracılığıyla, Necef ulemasının Meşrutiyet'e yardım için İran'a gelmesini istediler; bu çocuksu düşünce İstanbul'da kabul gördü. Diğer taraftan Rahim Han'ın gelişinden sonra şehirden kaçan ve sapa yollar üzerinden Necef'e kadar giden Şeyh Selim de bu konuda ısrar etti. Ama uzak görüşlü ve akıllı bir adam olan rahmetli Ahund (Horasani| bunu çocukça bularak reddetti. Ancak Şeyh Selim ve diğerlerinin isteklerini bütünüyle reddetmiş olmamak için Üç Âlim'in diğer ikisine de danıştı. Ahund'un meşhur talebeleri arasında sayılan Hacı Seyfülulema-yi Hiyabani'nin kardeşi Hacı Seyyid Ali Tebrizi'nin bir grup talebeyle İran'a gitmesine karar verdiler, bu kararı telgrafla İstanbul ve Tebriz'e bildirdiler. Hacı Seyyid Ali yanındakilerle İran Osmanlı sınırında bulunan Hanekin'e kadar geldi ama buradan ileri gidemedi, orada beklemeye başladı. 

Haberin İran'da duyulmasıyla halkın galeyana geleceğini, kendisini karşılamaya koşup onu ve yoldaşlarını İran'a sokacaklarını, kendi önderliğinde devlet yanlılarıyla savaşacaklarını sanmıştı. Ama halk arasında böyle bir hareket görülmeyince Hanekin'den ileri geçmedi. Ancak bu bile Tebrizlileri yüreklendirmeye yetti. 


Meclis'in Halefi: Tebriz Encümeni 


Bu şekilde Tebriz'e her yönden destek geliyordu. Diğer taraftan şehirdeki işler her açıdan yoluna koyulmuştu. Zira defalarca dediğimiz gibi mücahitler tertemiz kalpleri ve serdeki sevdalarıyla mücadeleye atılmışlardı, davanın başarıya ulaşmasından başka emelleri yoktu, bunun için de hayatlarını ortaya 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koymuşlardı. Cephe gerisinde çabalayarak para, ekmek ve cephane temin eden önderler kâr için değil Meşrutiyet'e gönülden bağlılıkları nedeniyle oradaydı. 
Settar Han ile Bâkır Han bu yolda kardeşçe yürüyorlardı, aralarında ikilik yoktu. İşlerin ilerlemesi için bunlar şarttır. 

O günlerde ülke dışındaki İranlıların büyük kısmı ile Necef'teki Üç Âlim ve Kafkasya'daki hürriyetçi partiler, İran'ın yasal merkezi olarak Tebriz'i tanıyordu, hepsinin yüzü bu şehre dönüktü. Tebriz Eyalet Encümeni, Millet Meclisi'nin yokluğunda kendisini Meclis'in halefi kabul etti, bu unvanı her yere bildirdi, kararı her tarafta kabul gördü ve doğrulandı. O andan başlayarak Tebriz'in bir görevi daha oldu. Artık yalnızca kendini savunmakla değil İran'da Meşrutiyet'i yeniden kurmak, yabancı egemenliğine son vermek, ülkenin işlerini idare etmekle de görevli kılınmıştı. Tebriz Encümeni kısa bir sürede böyle büyük bir gelişme göstermişti. 

Aynı günlerde Eyalet Encümeni'nin emriyle Nale-yi Millet“ adında bir gazete kuruldu. İslamiye'nin başkaldırdığı ve şehirde asayişin ortadan kalktığı günden beri gazeteler çıkmıyordu, matbaalar kapanmıştı. Tebriz'de rahmetli Said-i Selmasi'nin kurduğu söylenen hurufat baskı yapan büyük bir matbaa vardı. Karacadağ ve Merend süvarilerinin Mecidülmülk Mağazaları'nı yağmaladığı gün bu matbaa da talan edilip dağıtılmıştı. 

Nale-yi Millet çıkana kadar bir gazete yoktu. Adından da anlaşıldığı gibi bu gazete muktedirlerin zulmünü, kitlelerin mazlumluğunu yazıyordu. Ama durum yavaş yavaş değişti ve artık istibdadın zavallılığını ve kitlelerin zaferini yazmaya başladı. 

Encümen gazetesi de yeniden dağıtıma çıktı. O günlerde hurufat baskı olmadığı için taş baskıyla çoğaltılıyordu. 

Şehrin yarısının Deveçililerin, devlet ve İstibdat yanlılarının elinde olmasına, şehir etrafında ordugâhlar kurulmasına aldırmayan meşrutiyetçiler bu şekilde işleri yürütüyorlardı. İran'ın diğer kısımlarında Tahran'daki devlet gazeteleri dışında bir tek gazete bile yokken Tebriz'de iki gazete çıkarılıyordu. Aynı zamanda bazı küçük dergiler de basılıp halka dağıtılıyordu. Göreceğimiz gibi Eskendani'nin Matbaası“ Tebriz'in meşrutiyetçi mahalleleri ile istibdat yanlısı mahallelerini, ayrıca top mevzilerini gösteren bir harita hazırlamıştı. Bunun bir örneği bizde bulunuyor. 


445 İlk sayısı Neva-yı Millet adıyla çıkmıştı. İkinci sayıdan başlayarak adı Nale-yi Millet olarak 
değiştirildi. 

446 oEbulkasım Eskendani, Settar Han'a ve Hiyabani hareketine destek veren sosyal demokrat, 
Tebrizli aydın bir kültür adamıydı. Ümit Matbaası'nın sahibiydi. Tebriz'in ilk mizah gazetesi Azerbaycan, bu matbaada basılıyordu. Molla Nasreddin'in iki sayısı Hüseyni Matbaası'nda, diğer sayıları bu matbaada basıldı. Azerbaycan gazetesi kapandıktan sonra matbaasının alet edevatını bedelsiz olarak Molla Nasreddin'e bıraktı. (ÇN) 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Gazetelerden söz etmişken, o günlerde yazılan ve gazetelerde basılan iki şiiri burada vermeyi uygun gördüm. 

Bunlardan biri Mirza Cafer Han-i Hameneyi'nin o günlerde Nale-yi Millet gazetesinde basılıp dillere düşen ve İslamiye'ye yerleşen mollaları hicveden beyitleridir. Bazılarını aşağıya alıyoruz: 


"Allahım bu riyakâr zahitlerin elinden sığınıyorum sana Aldatıyorlar bütün âlemi cübbeyle hırkayla 


Allah'ın kullarına şarap içmeyi haram kılıyor ama 
Kendileri masum halkın kanını içmektedir sabahtan akşama 


Karıncanın incitilmesini istemezler vaazlarında 
Bir şehrin katledilip yağmalanmasına hükmedebilirler ama 


Çaresiz halkı celladın pençesine bırakabiliyorlar 
Ne peygamberden utanırlar ne Allah'tan korkarlar 


Gel de gör Tebriz'de su yerine kan akmakta 
Şah'ın emri ve birkaç yalancı şeyhin fetvasıyla 


Allah'ın kullarına geçim yolu kapanmıştır 
Bir ülke iflas etmiş dilenciliğe başlamıştır 


Allah, Millet Meclisi'ne havale ederek kulların işini Kılmıştır haram bu sakalı kınalı ahmakları 


Evet, tam bir öküz olanlardan insan fazileti bekleme 
Sakalla cübbeyle şapkayla insan olunmaz." 


Diğer anlamlı beyitler ise Azerbaycan Türkçesidir, şairi belli değildir, bazen şairin meşhur meşrutiyetçilerden ve o günlerde "İane Komisyonu" üyesi olan Meşhedi Muhammed Ali Matbaacı olduğu söylenir. İleride göreceğimiz gibi Eyalet Encümeni üyesi olacaktır. O günlerde halkın çok hoşuna giden ve ağızdan ağıza dolaşan bu şiirleri daha sonra Nale-yi Millet bastı, biz oradan naklediyoruz: 


"Ey zalim, rağbet etme milletin mahvına 
Padişahsan, git gelen bigâneler davasına 


Müslimün kanı mubah olmaz, batırma ellerin 
Olma çok mağrur şahım muhtekir* fetvasına 


447 o Köy sahibi, buğday stoklayıp pahalı satan Müctehid kastediliyor. (ÇN) 
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Otuz yıl nazını çeken şehre acep karşılık verdin? 
Tebriz'i döndürdün bela sahrasına 


Kolay sanma, dur, mazlum kanından sakın 
Kork o günden, gark olursun sen de kan deryasına 


Vakit o vakittir ki senin de olsun ikbalin nigâün“*“ 
Çünkü zulmün çıkmıştır zirveyi âlâsına 


Biz eğer feyz-i şahadet derk edersek, siz gayret gösterin 
Ey bizim evladımız, Meşrüta'nın icrasına 


Verdiler fetva mücahit katline âl-i Yezid 
Âdettir taklit eder her kimse öz Mevlasını." 


Yine aynı günlerde Tebriz'in iyi binalarından birinde hasta ve yaralıların bakım ve tedavisi yapılan çok temiz bir hastane kurdular, tanınmış doktorları görevlendirdiler. 


Olayların Devamı 


Şimdi olayların devamına dönüyoruz. Söylediğimiz gibi Mordad'ın 26'sı (19 Recep (17 Ağustos 1908)) Pazartesi günü Ehrab'la savaşılmış, Naip Muhammed ve kardeşi öldürülmüştü. Ertesi gün, salı, şehir sakin, barikatlar sessizdi. 
Söylediğimiz gibi o gün Ehrab'dan iki yüz elli adam kendilerine ait veya Settar Han'dan edindikleri tüfeklerle mücahitlere katılmıştı. Ayrıca savaşın başında devlet yanlılarına meyleden Bağmişe Mahallesi'nden pişman olanlar kaçarak mücahitlere katılıyordu. O gün de bunlardan otuzu Bâkır Han'a giderek tüfeklerini aldı, mücahit oldu. 

28 Mordad (19 Ağustos) Çarşamba günü de sakin geçti. Aynüddevle, 
(Encümen'den| dört temsilcinin müzakere amacıyla yanına gitmesi için haber gönderdi. O gün Maku Ordusu'nun Hoy'dan yola çıktığı haberi de geldi. 

Çarşambayı perşembeye bağlayan gece, şafaktan iki saat önce siperlerde aniden çok şiddetli bir ateş başladı, tüfek sesleri bir buçuk saat boyunca kesilmedi. Gün ağarınca, süvarilerin üstünlük sağlamak amacıyla gece baskını yapmak istedikleri ama mücahitlerin onları püskürttüğü ortaya çıktı. Perşembe sakin geçti. 

Aynüddevle, o günlerde Şateranlı Ovası'nda ordugâh kurarken Settar Han ile Bâkır Han da boş durmuyor, şehrin savunmasını güçlendirmek için çalışıyordu. Settar Han o gün Emirhiz'de bir top mevzii daha kurulmasını emretti. 


448  Nigün (Fars.|: Baş aşağı. (ÇN) 
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Mordad'ın 30'u (21 Ağustos) Cuma günü şehirde olağanüstü bir hareketlilik vardı. Bir önceki gün Semsam Han Camisi'nde yapılan toplantıda her mahalleden bir grup insanın Encümen'e ziyarete gitmesi kararlaştırılmıştı. Bu, hem Aynüddevle'ye karşı bir gövde gösterisi hem halkı coşturmanın, korkularını gidermenin bir yoluydu. Bu nedenle insanlar o gün mahallelerden gruplar halinde yola çıktılar. Önde seyyidler ve yaşlılar gidiyor, silahlı ve teçhizatlı tüfekçiler onları izliyordu. Müzik eşliğinde, neşeli bir şekilde ve tezahürat yaparak Encümen'in önüne geldiler. Bütün gruplar toplandığında Hacı Şeyh Ali Asger ve Hacı Mehdi Aga birer konuşma yaptı. Hacı Mehdi Aga konuşmasını şu sözlerle bitirdi: 

"Ey, benim gayretli halkım. Hayatımın sonuna geldim, artık ölümü bekliyorum. Size 'hukukunuzdan' vazgeçmemeyi vasiyet ediyorum. Birleşin ve Meşrüta'yı koruyun ki evlatlarınız rahat yaşasın, sizi iyilikle ansınlar. Dininizin ve canınızın düşmanı olan istibdadın bayrağı altına girmemek için mücadele edin..." 

Bunları söyledikten sonra gözlerinden yaşlar boşandı. Halk da ağlamaya başladı. 

Yiğit yürekli ihtiyar "Hayır, ağlamayın! 'Hukukunuz' için direnin, gençlerin kanlar içinde kaldığı bu yoldan sakın dönmeyin" diye haykırdı. 

Halk "Canımız bedende oldukça Meşrutiyet'i bırakmayacağız. O gençler gibi şehit) olana kadar mücadele edeceğiz" diye bağırdı. 

Gösteri öğlene kadar sürdü, sonra halk gruplar halinde mahallelerine döndü. 

Mordad'ın 31'i (22 Ağustos) Cumartesi sakindi. O gün inanılmaz bir şey oldu: Barış sağlandığına dair söylenti yayılması üzerine bir grup Deveçili bu tarafa geçerek meşrutiyetçilerin arasına katıldı, el sıkışıldı. Birlikte Encümen'e gittiler, orada da ağırlandılar. Bunu kimin başlattığını kimse bilmiyor. Belva-yi Tebriz, bu işi ilk olarak Naip Ali Asger ile Hüseyn Han'ın |Bağban| başlattığını yazar. Şöyle ki: Barikatlarından karşılıklı dargınlıklarını anlattıktan sonra Naip Asger barikatından çıkarak karşı tarafa geçer. Hüseyn Han, onu Encümen'e götürür, bir koyun kurban eder, şerbet ve çay içildikten sonra onu barikatına kadar götürür. O gittikten sonra mücahit müfrezelerinden birinin komutanı olan Takiyev iade-yi ziyaret için karşı tarafa geçer. Meşhedi Muhammed Han şöyle diyor: 

"Ben ve o at üzerinde İslamiye'ye doğru gidiyorduk. Ama Sorhab çarşısına geldiğimizde aniden üzerimize ateş açıldı. Takiyev bir tarafa ben diğer tarafa kaçarak canımızı kurtardık." 

Aynüddevle'yle görüşmek için şehirden giden on bir temsilci dönüp Aynüddevle'den duyduklarını anlattılar. 
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Mordad'ın 31'i (24 Recep (22 Ağustos|) Cumartesi akşamdan bir buçuk saat sonra barikatlarda aniden duyulan şiddetli ateş sesleri bir saatten fazla devam etti. Ertesi gün, devlet yanlılarının ateş açtığı, mücahitlerin de karşılık verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Settar Han karşıdan açılan her ateşe karşılık verilmemesini, mermi harcanmamasını emretti. O gün temsilciler ve diğerleri Aynüddevle'nin sözlerine bir yanıt hazırlamak için Encümen'de toplandı. Halk adına bir mektup yazıldı, götürmeleri için iki temsilciye teslim edildi. Aynı gün Hacı Celil-i Merendi, Encümen'den ayrıldıktan sonra Merendli bir mücahit tarafından Ermenistan Mahallesi'nde öldürüldü. Bir hikâyesi olduğu için yazıyorum: 

Tebriz'de, Culfa çevresinde köyleri olan Aga Hasan-i Gencei adında biradam vardı. Rus yanlılarından olduğu için köylülere ve başkalarına eziyet etmekten çekinmiyordu. Bakü'deki İranlı Sosyal Demokratlar Komitesi'yle temasta olan Hakverdi adına biri, Meşrutiyet hareketinden sonra mücahit oldu ve bunlara karşı çıktı. Yetenekli ve cesur bir adamdı, Aga Hasan ile kardeşinin köylüler üzerindeki zulmünü engelledi. Aga Hasan ve kardeşi bu nedenle ondan nefret etmeye başladı. Encümen temsilcilerinden olan Hacı Celil bu olaydan birkaç ay önce Encümen adına oraya gider, Gencei ailesi, dostları olan |Hacı Celil'i), Hakverdi'yi kandırarak evlerine getirmeye ikna ederler ve eve geldiğinde düşmanları olan bu adamı vurup öldürürler. Hakverdi'nin izindekiler onun ölümüne çok üzülür. Onlardan Feyzullah adında biri, Hakverdi'nin intikamını almak için Tebriz'e gider ve o gün Hacı Celil'i öldürür, hikâye böyle olunca kimse onu sorgulamaz. 

Şehriver'in 2'si (24 Ağustos) Pazartesi günü barikatlar sessiz olmasına rağmen Encümen'de heyecanlı bir hareket vardı. Halkın bildirisini Aynüddevle'ye götüren iki Encümen temsilci o gece dönmüş, yanıtı getirmişlerdi. 

Söylediğimiz gibi meşrutiyetçiler Aynüddevle'ye "Rahim Han, Şücâ-i Nizam ve geri kalanları tutuklayarak cezalarını vermelisin" demiş, halk adına yazdıkları mektupta da aynı şeyi talep etmişlerdi. Aynüddevle'nin bu talebi kabul etmeyeceği açıktı. Yanıt gelince Aynüddevle'ye karşı planlanan gösterileri artık yetersiz bulan bazıları bağrışmaya başlayarak Aynüddevle'nin katil ve yağmacılara ceza vermek, kapalı yolları açmak gibi bir niyeti olmadığını, bu işleri kendilerinin yapacağını söylediler. Halkı da coşturdular, uzun bir bağırış çağırıştan sonra tüfeği olan herkesin ertesi gün silahını alıp Encümen'e gelmesine, hep birlikte devlet yanlılarına saldırmaya ve onları ortadan kaldırmadan dönmemeye karar verdiler. Böylece halkı bir tür gösteri için hazırladılar. Bugün Semsam Han Camisi'nde de aynı yönde coşkulu gösteriler yapıldı. 
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Şerifzade'nin Öldürülmesi 


Şehriver'in 3'ü (27 Recep (25 Ağustos!) Salı, çok hareketli bir gündü. Halk, kararlaştırıldığı gibi o gün her taraftan gelerek Encümen'de toplandı. Bulabilenler tüfekle gelmişti. Encümen bahçesiyle etrafındaki yollar doluydu. Mücahit müfrezeleri de oraya koştu. Sürekli olarak "Savaşmalıyız, düşmana saldırmalıyız" diye bağırıyorlardı, izin verilse Bağ-i Sahibdivan'a kadar gideceklerdi. 
Ama ne olacağı da açıktı. Settar Han da oraya gitti, halkı yatıştırmaya çalıştı, "Düşman ilerlemediği sürece savaşmayacağım, halkın kanının dökülmesini istemiyorum" dedi. 

Halk sürekli bağırıp çağırarak ısrarını sürdürüyordu. Hatipler konuşmaya başladı. Şerifzade de bir konuşma yaptı ama söylediği bir söz canına mal oldu. 
Orada bulunan Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: 

"Encümen bahçesi halk ve izlemeye gelenlerle doluydu." Mücahitler de kalabalık gruplar halinde geldiler. Muhammed Sâdık-i Çerendabi'nin müfrezesi koridorun penceresine kadar ilerleyince Şerifzade konuşmasına başladı. 
Konuşmasının sonunda "Savaşlara girip çıktık, galip geldik diye düşünmeyin. 
Savaşın daha başındayız..." dedi. Mücahitler onun ne demek istediğini anlamadılar ve bu sözlere çok kızdılar. Meşhedi Muhammed Sâdık, sözünü bitirmesine fırsat vermeden aşağıdan birkaç kaba laf yetiştirdi. Odanın içinde bulunanlardan Hacı Muhammed Mirab ile Hacı Ali Ekber-i Debbağ da çok kızarak "Bu dinsiz ne diyor böyle?" diye bağırdılar. Ben pencerenin pervazında ayakta duruyordum, Şerifzade'yi yere oturttum, onun yerine geçip mücahitlere çıkıştım, aslında ne kastettiğini açıkladım. Kerbelai Ali Mösyö da benim gibi Hacı Muhammed'e ve diğerlerine çıkıştı. İş öyle bir noktaya vardı ki Meşhedi Muhammed Sâdık da yukarıya geldi, hep beraber Şerifzade'den kendilerini mazur görmesini rica ettiler. Heyecanlı bağırışlar kesildi, halk dağıldı. Baskıların arttığı günlerde Fransız Konsolosluğu'na sığınan ve hâlâ orada yaşayan Şerifzade, Hacı Mehdi Aga'yla birlikte Encümen'den çıktı. Ama konsolosluğa varmadan Abbas Ali-yi Ahanger, yanındaki üç kişiyle yolunu keserek onu vurup öldürdü. Neden böyle yaptığı tam olarak bilinmiyor. Bazıları İslamiye'nin bu iş için Abbas Ali ve arkadaşlarına para gönderdiğini söyledi. Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: Şerifzade ile Meşhedi Muhammed Sâdık Han arasında Encümen'de tartışma ve bağrışma yaşandığında, mücahitlerden biri dışarı fırlayıp bunu Ermenistan'da sarhoş olup kahvehanede oturan Abbas Ali Ahanger ile yanındakilere yetiştirdi. Onlarda Muhammed Sâdık Han'la arkadaş olduklarından yardım için Encümen'e doğru yola çıktılar ama daha birkaç adım atmadan Şerifzade'yle burun buruna geldiler, sarhoş ve kızgın halleriyle Şerifzade'nin etrafını sardılar. Ahanger bir sürü küfürden sonra adı gene Abbas 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Ali olan yoldaşlarından birine onu Werndl mermisiyle kalçasından vurmasını emretti. Zavallı adamı vurdular, kendileri de kaçıp şehri terk etti. 

Her ne ise, bu masum genç kan revan içinde yere yığıldı. Silah sesine koşanlar onu Fransız Konsolosluğu'na götürdüler ama iki saat sonra hayatını kaybetti. O günkü gösteriler bu üzücü olayla sonuçlandı. Söylediğimiz gibi bu genç ateşli nutukları sayesinde hürriyetçiler arasında saygınlık kazanmıştı. 

Aynı gün öğleden sonra bütün barikatlardan aniden şiddetli ateş sesleri yükseldi, şehir bir anda ateşe boğuldu. Devlet ve istibdat yanlıları her yönden saldırıya geçti, Aynüddevle'nin ordusu da ilk kez savaşa girerek Hiyaban'a yüklendi. Aynüddevle adeta ordusunu deniyor veya gazetelerin yazdığı gibi yanında getirdiği "Merhamet-i Mülükane"yi halka dağıtıyordu. Şateranlı üssünden iki kez top ateşi açıldı, buna Hiyaban'dan top ateşiyle karşılık verildi. Bu hengâme bir saat sonra kesildi. Hücuma geçen süvariler bir şey yapamadan döndü. 
Emirhiz cephesinde ve İstanbul Kapı'da da bir şey elde edemeden çekildiler. 
Belva-yi Tebriz'e göre Hiyaban'da yirmi beş süvari ile iki piyade, Emirhiz'de de onlardan yedi kişi öldürüldü, mücahitlerden kimseye bir şey olmadı. 

Barikatın arkasında savaştıkları ve cesur davrandıkları için mücahitlerden hayatını kaybeden azdı. Ancak fitnecilere koz vermemek için ölenlerin sayısını mümkün olduğu kadar düşük verdikleri de doğrudur. Hacı Vicuyei'nin verdiği rakamlar bu şekildedir. O da halktan duyduğunu yazmıştır. Aslında devlet yanlılarından ölenlerin sayısı da düşük verilmiştir. Devlet yanlıları ölülerini yanlarında götürdüğü için mücahitler gerçek sayıyı bilemiyordu. 

Salıyı çarşambaya bağlayan gece şehir sakindi ama hürriyetçiler Şerifzade'nin öldürülmesi nedeniyle mahzundu. Çarşamba da sakin geçti. 
Şerifzade'nin kaçıp saklanan katilleri daha sonra gelip Settar Han'ın ahırına sığındılar. Settar Han onları tutuklayıp Encümen'e gönderdi. Sorgulandıktan sonra iki Abbas Ali'yi Ermenistan'da kurşuna dizilmek üzere mücahitlere teslim ettiler, mücahitler de onları |kurşuna dizip| cenazelerini astı. Diğer ikisi serbest bırakıldı. 

Şehriver'in 4'ü (26 Ağustos) Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece devletin barikatlarından açılan şiddetli ateş üç saat sürdükten sonra kesildi. Encümen, perşembe günü Meşrutiyet'in simgesi kabul edilen üç renkli (kırmızı, beyaz, yeşil) bayraklardan yaptırarak üzerine "Yaşasın Meşrutiyet" yazdırdı. Bayraklardan biri Emirhiz'e, diğeri Hiyaban'a gönderildi ve en öndeki barikatların üzerine dikildi. Üçüncü bayrak da Encümen'in girişine asıldı. Halkı yüreklendirmek için her seferinde yeni gösteriler düzenleniyordu. Yapılan yeni barikatlar yine bugün tamamlandı. Emirhiz'e gönderilen üç top ile bir havan Hacı Kâzım Naip Hamamı'nın yanına konuldu, Hiyaban'daki Mescid-i Kebüd'un üzerine iki büyük top yerleştirildi, Maralan barikatlarının üzerine bir top kuruldu. Erk'in üzerine de toplar yerleştirdiler. Genç Şerifzade'nin ölümünün üçüncü günü olduğu için dört bin mücahit mezarını ziyaret etti, ona Allah'tan rahmet diledi. 


Mücahitlerin Zaferinin Başlangıcı 


Bugünlerde Aynüddevle ile görüşmeler yapılmasına, temsilcilerin iki taraf arasında gidip gelmesine rağmen savaş gece gündüz devam etti, sakin geçen zaman azdı. Biz bu kitapta, dört ayın olaylarını günü gününe kaydeden Hacı Vicuyei'nin notlarını veriyoruz. Bunun dışında Basmenc'e kadar Aynüddevle'ye eşlik eden, iki ay orada kalan ve iki ayın olaylarını günü gününe kaydeden "Erdebilli Saraylı"* adında bir adamın notları da elimizde. İki kitabı karşılaştırdığımızda birçok yerde uyuşmazlık olduğunu görüyoruz. Örneğin bir gece için Hacı Vicuyei "Sakindi", Erdebilli Saraylı ise “Şehir yangın yeriydi" diye yazmış, dolayısıyla yazdıkları birbirini pek tutmuyor. 

Aslında şöyle olmuştu: Tebriz'in uzunluğu bir fersahtan fazlaydı, bu uzunluğunun büyük bir kısmında karşılıklı barikatlar kuruluydu. Dolayısıyla şehirde yaşayanların her çarpışma hakkında bilgi sahibi olması mümkün değildi. 
Hiyaban'daki bir çatışma kimi zaman Vicuye ve Emirhiz'de fark edilmiyordu bile. Tersi de doğruydu. Özellikle herkesin uykuda olduğu gece saatlerinde yaşanıyordu bu durum, halk yalnızca yakındaki çarpışmalar sırasında uykudan uyanıyordu. 

Hacı Vicuyei Vicuye'de, Erdebilli Saraylı ise Basmenc'deydi. Yalnızca kendi çevrelerinde olan savaşları biliyorlardı. O günlerde savaşın genellikle hiç kesilmediği söylenebilir. Bir taraf sakinken diğer tarafta savaş olabiliyordu. 

Bugünlerde devlet yanlılarının ve meşrutiyetçilerin aklına gelen değişik düşünceler çarpışmaların süreklilik kazanmasına yol açıyordu. Deveçi'deki Rahim Han, Şücâ-i Nizam ve diğerleri gibi devlet yanlısı komutanlar, önceki gün bütün güçleriyle şehre saldırdıktan sonra zaferden umutlarını kesmişlerdi. Aynüddevle ile Sipehdar'ın şehre gelişinden sonra bunların ünü çoğu kişiyi korku ve dehşete düşürmüştü. İstibdat yanlısı bu komutanlar tekrar umutlanmış, düştükleri kötü durumdan bir nebze kurtulmak için, becerebilirlerse, işi Tahran Ordusu gelmeden bitirmeye yönelmişlerdi. 

Öte yandan İslamiye'nin Tebriz halkının kanına susamış mollaları, Aynüddevle'yi geldiği günden beri yalnız bırakmamış, onun pek acelesi olmadığını görünce Rahim Han ve diğerlerini kışkırtmaya başlamışlardı. 

Bu tarafta da iyice güçlenmiş olan Settar Han ile Bâkır Han tedbirli hareket ediyorlardı. Çünkü bir yandan Maku Ordusu'nun yola çıktığını bir yandan da 


449 Bu adam Erdebil'den Aynüddevle'yle birlikte geldi. Elyazısıyla yazdığı kitap bendedir. 
Kendisinden bundan böyle "Erdebilli Saraylı" olarak söz edeceğiz. 
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Tahran'dan süvari ve piyade birliklerinin geldiğini öğrenince öngörülü davranarak bu ordular şehre varmadan Deveçi'yi aradan çıkarmaya, hiç değilse şehrin içini güven altına almaya karar vermişlerdi. Dolayısıyla bu dönemde biraz atak davranıp bazen kendileri de çatışma çıkardılar. Çatışmaların hiç ara vermeden sürmesinin sebebi bunlardı. Bu dönemde devlet yanlıları daha çok gece savaştılar. Şimdi yine olayları izlemeyi sürdürüyoruz: 

Şehriver'in 6'sı (30 Recep (28 Ağustos|) Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece başlayan hafif savaş üç gün boyunca gece gündüz sürdü. Şehriver'in 9'u (3 Şaban (31 Ağustosl|) Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece günbatımından iki buçuk saat sonra aniden patlak veren şiddetli ateş sesleri bütün şehri ayağa kaldırdı, mücahitler her tarafta dışarı fırlayıp barikatların yardımına koştu. Yaklaşık üç saat süren savaştan sonra sükünet hâkim oldu. Gün ağardığında on yedi süvari ve piyadenin öldürüldüğü anlaşıldı. 

Şehriver'in 10'u (1 Eylül 1908) Salı günü Maralan, Mecidülmülk Mağazaları ve diğer yerlerde hafif çatışmalar oldu. Beş süvari öldürüldü, ikisi esir alındı. 
Belva-yi Tebriz'e göre mücahitlerin kaybı yoktu. 

Şehriver'in 11'i (5 Şaban (2 Eylüll) Çarşamba günü zor günlerden biriydi. Şafak vakti Aynüddevle'nin süvarileri üst Hiyaban'dan, Deveçi savaşçıları Şeşkelan ve Daş Köprü'den olmak üzere birkaç yönden Hiyaban'a saldırdı, korkunç bir savaş başladı, devlet yanlıları gün ortasında yenilip geri çekilene kadar çok adam öldü. Mücahitler fırsat vermeyip çekilenleri takip etti, birkaç yönden Şeşkelan ve Çahar Minar üzerine ilerlediler. Ayrıca Emirhiz'den Lakler Sokağı boyunca ilerleyerek her yönde büyük mesafe kat ettiler, devlet yanlılarının bazı barikatlarını ele geçirdiler. Ama bazı mücahitlerin İmam Cuma ile kardeşinin ve diğerlerinin evlerini yağmaya girişmesi süvarilere dönüp onları kuşatma fırsatı verdi. Bu yüzden zafer tamamlanamadı, mücahitlerden bazıları helak oldu. Söylediğimiz gibi Settar Han ile Bâkır Han, Maku Ordusu ve Tahran Orduları gelmeden Deveçi'yi aradan çıkarıp şehri düşmandan temizlemek istedikleri için saldırı emri vermişlerdi. Ama bu zamana kadar mücahitlerin arasına girmiş olan her türden adam yağmaya girişince kesin başarı elde edilemedi. Hacı Vicuyei'ye göre bugün on bir mücahit öldü, üçü esir düştü, yaklaşık seksen süvari imha edildi. Mücahitler ayrıca devlet yanlılarının elinde olan ve süvarilerin pusuya yattığı çarşıdaki beş yüz dükkânı ateşe verdiler, Deveçi'deki bazı evleri yağmaladılar. 

Şehriver'in 12'si (6 Şaban |3 Eylül)|) Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece barikatlardan ateş sesleri duyulunca şiddetli bir çatışmanın başlayacağı belli oldu. 
Erk'teki toplar üç kez ateşlendi. Devlet yanlılarının Deveçi'den ve şehrin dışından ilerlemeye başladıkları söylendi. O gece tutulan notların birinde şöyle yazar: 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"“Günbatımının üzerinden üç saat geçti, sürekli olarak dört yandan tüfekle ateş ediliyor. Sanırım bu saate kadar iki taraftan ateşlenen mermi sayısı bir kururu geçti, hatta fazla bile olabilir. Bu gece çok korkunç bir gece." 


Perşembe günü, uzun süredir namı duyulan Maku Ordusu'nun öncü kuvvetlerinin Sufyan'ı geçtikleri, şehre yaklaştıkları, Hoca Mir Can köyü yanında kamp kurdukları, diğer yandan Savalan ve Hacı Dizac mücahitlerinin karşılarındaki Savalan köyünde oldukları bildirildi. 

Settar Han ve Bâkır Han, o günden itibaren yağma yapan mücahitlerin arkadaşları tarafından vurulmasını emrettiler. Öğleden sonra Aynüddevle'nin ordugâhından bir bölük Hiyaban'a saldırdı. Bâkır Han dört top güllesi ateşlenmesini emretti. Saldıranların bir kısmı bu top ateşiyle öldürüldü, diğerleri kaçtı. 

Perşembeyi cumaya bağlayan gece günbatımından bir saat sonra İstanbul Kapı'da şiddetli bir çatışma patlak verdi, evlerinde olan mücahitler yardım için barikatlara koştu. Tam o sırada süvariler de Hiyaban'ın başından, Maralan, Bağmişe ve diğer yerlerden saldırıya geçince mücahitler onları da durdurmaya çalıştı. Değişik yönlerden gelen tüfek sesleri birbirine karıştı, gürültü şehrin her tarafında çınladı. Savaş çok şiddetli olduğu için Emirhiz'deki yeni siperden bir top getirildi, Deveçi'ye doğru iki mermi atıldı. Bu çatışma iki saat sürdü. 

Cuma günü çarşıdaki mücahitlerin öğle yemeği için yerlerinden ayrılmasını fırsat bilen süvariler onların barikatlarını ele geçirdi, hatta Abbasi Kapısı'ndaki kervansarayı da ele geçirerek orada iyice mevzilendiler. Bunu öğrenen Kerbelai Hüseyn Han |(Bağban| ve Meşhedi Muhammed Ali Han oraya koşup çatışmaya girdiler, gece yarısına kadar savaştılar. Gelenlerin üçünü öldürüp diğerlerini de püskürttüler. Bir grup da türbenin yanından saldırdı, Raste Bazar'da |Uzun Çarşı) çatışma başladı. Tabakhanenin üst kısmında da çatışmalar yaşandı. 
Belva-yi Tebriz'de "Bu gece ve bu gün boyunca toplam yirmi beş devlet yanlısı öldürüldü" diye yazar. Erdebilli Saraylı da "Sekiz mücahit öldü, birkaçı esir düştü" diyor. 

Devlet yanlıları Şehriver'in 14'ü |5 Eylül| Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bütün barikatlardan ateş açıp hücuma geçerek yeni bir gece baskınına girişti, çok şiddetli bir çatışma yaşandı. Tüfek sesleri şafak vaktine kadar devam etti. Cumartesi günü Aynüddevle'nin temsilcileri bir kez daha gelip mesajlar getirdiler. Bugün, devlet yanlısı süvarilerin elinde olan Tuhafiyeciler Çarşısı'nda İslamiye tacirlerine ait dört dükkân dışındaki bütün dükkânlara duvarlarının delinerek girildiği, bütün para ve malları silip süpürdükleri ortaya çıktı. Encümen "Süvariler, ellerindeki kapalı ve açık çarşıları talan ettiler, bugünden itibaren de kervansaray ve hanları yağmalamaya başladılar" diye yazar. 


723 


Aynı gün öğle vakti devlet yanlılarının barikatlarından aniden tüfek sesleri yükseldi, çatışma başladı. Bu mermi yağmuru sırasında Deveçi ve Emirhiz'den atılan topların gürlemesi de duyuldu. Şehir bir anda uğultu ve gürlemelere bo-Suldu. Belva-yi Tebriz'e göre o gün toplar yüz altı kez ateşlendi. 


Çetin Bir Gece Savaşı 


Şehriver'in 15'i (9 Şaban (6 Eylüll) Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yine savaş başladı, o güne kadar eşi görülmemiş bir savaştı bu. Akşamdan bir buçuk saat sonra, Hiyaban'ın başından Emirhiz'in sonuna kadar nerdeyse bir fersahtan fazla mesafede aniden bütün barikatlardan ateş başladı, şehir gürültüye boğuldu. Rahim Han ve Şücâ-i Nizam'ın süvarileriyle önceden bir kısmı Deveçi Mahallesi'ne bir kısmı da Maralan ile Hiyaban'ın sonuna yerleştirilen Aynüddevle'nin ordusundan kalabalık bir birlik aynı anda saldırarak baskıya başladı. Deveçi'deki toplar gürleyerek evlere ateş gülleleri yağdırdı. Tüfekler, ateşe atılan isfend”* gibi durmadan patlıyordu. Tüfek sesleri ile top gürlemelerinin birbirine karışması şehri yerinden oynatacaktı sanki. Arada bir bunlara kayaları sarsan bir bomba sesi karışıyordu. Çaresiz halk buna nasıl katlandı? 
Kadın ve çocuklar kim bilir nasıl korkmuştur o karanlıkta? Evlerden "Ya Allah" sesleri yükseliyor, kimse ne olacağını kestiremiyordu. İşi bu gece bitirmek isteyen Aynüddevle, kuvvetlerini önündeki engel Hiyaban üzerinde yoğunlaştırmış, birkaç yönden saldırıyordu. Bu gece Hiyaban ahalisi büyük gayret ve cesaret sergiledi. Özellikle de korkusuzca düşmanın üzerine gidip onu püskürten, mücahitlerin kaybettiği barikatı geri alan Mir Haşim Han. Bunun sonucunda devlet yanlılarının çabaları boşa çıktı, mevzilerine döndüler. Söylediğimiz gibi bu savaş bütün diğer savaşlardan daha şiddetli ve korkutucuydu. Şaşırtıcı olan ise, Belva-yi Tebriz'in dediğine göre bu gece yüz altmış dört devlet yanlısının öldürüp mücahitlerin tek bir kayıp bile vermemesiydi. Gece top ve tüfek ateşi dışında on sekiz de bomba patladı. 

Pazar günü sakin geçti. Semsam Han Camisi'nde toplanan halk süvarilerin yağmacılığı, devlet yanlısı komutanların gece baskınları ve Aynüddevle'nin sahtekârlığı hakkında konuştu. |Aynüddevle'yle| ilişkiler henüz kopmamıştı, onunla müzakereye son verilmesini, Aynüddevle işinin artık sonuçlandırılmasını istediler. Son teklifleri iletmek üzere Aynüddevle'nin birkaç temsilcisinin davet edilmesine, Hiyaban halkının ertesi gün Kerim Han Camisi'nde toplanmasına karar verdiler. 


450  İsfend: Üzerlik, yakılarak nazar için tütsü yapılan tohum. Ateşe atıldığında çatırtı sesleri 
verdiği ve çokça duman çıkardığı için bu benzetme yapılmıştır. (ÇN) 
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16 Şehriver (7 Eylül) Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece barikatlarda ateş 
başladı. Bu gece de süvariler Büyük Hacı Seyyid Hüseyn Hanı'nın duvarını yıkıp ticarethanelerin mallarını yağmalayıp silip süpürdüler. İki ay önce evi yağmalanan Muinütreaya'nın o gece ticarethanesi de talan edildi, ticari mallarının yanı sıra parası, altınları ve bazı mücevheratı yağmalandı. 

Pazartesi gündüz çarşı içinde şiddetli çatışmalar sürmekteydi. Öte yandan şehirde bir hareketlenme başladı ve alınan karar doğrultusunda mahallelerden gelen halk Hiyaban'da toplandı. Kerim Han Camisi doldu taştı, insanlar kalabalık gruplar halinde sokaklarda beklemeye başladı. Aynüddevle tarafından da bazı temsilciler geldi. Birçok konuşma yapıldı, söylenmesi gereken her şey söylendi. Han ve kervansarayın yağmalanması ve subayların gece baskınları gündeme getirildi. Öğle olunca kalabalık dağıldı, komutanlar ve Aynüddevle'nin temsilcileri Mir Haşim Han'ın evine gittiler. Burada da konuşmalar yapıldı, Hacı Kafkasi şunları söyledi: 


"Can bedende durdukça Meşrutiyet'i korumak için çalışacağız. Azerbaycan'ı yönetmeye gelen Şehzade Aynüddevle buyursun şehirde otursun ve Meşrutiyet kanunlarıyla hüküm sürsün. Emir versin suçluları yakalayalım, yargılanıp cezalandırılsınlar. Oysa kendisi şehrin dışında oturup ordu toplamaya çalışıyor, Şahseven ve Karacadağlı aşiretlerini, Merend piyade ve süvarilerini, Şekkak ve Celali Kürtlerini çağırıyor, bununla yetinmeyip, Tahran, Kazvin, Zencan, Bahtiyari, Keykavend ve Poştkuh'tan da ordu istiyor, Şateranlıda büyük bir ordu kurup gariban halkı katletmeyi düşünüyor. Biz bu ordulardan korkmayız. 
Otuz bin değil yüz bin kişi de olsalar bizi korkutamazlar, 'nukukumuzdan' vazgeçiremezler. İsteğimiz İran'ın Avrupalı güçler gibi kuvvetli olmasıdır." 


Bu sözler, inançları uğruna yıllarca mücadele etmiş ve hayatı nihayet dara-Şacında sona ermiş gayretli bir gencin ağzından çıkmıştı. 

Uzun tartışmalardan sonra Aynüddevle'ye halkın dilinden mektup yazarak temsilcilerle yollamaya karar verdiler. Söylediğimiz gibi, Aynüddevle geldiği günden beri dostça davranmış, savaş ve kan dökülmesini istemiyor gibi görünmüştü. Ama bu tavrının sahte olduğunu, beklediği ordular gelene kadar görüşmeleri devam ettirmek istediğini biliyoruz. Bunu Settar Han, Bâkır Han ve şehirdeki diğer komutanlar da biliyordu. Ne olursa olsun Aynüddevle yine de önemli biriydi ve kalbinin derinlerinde bir yerde Muhammed Ali Mirza'ya düşmanlık güdüyordu. Bu nedenle Meşrutiyetçiler zaman zaman onu kendi taraflarına çekebileceklerini düşünüyor, onunla görüşmeyi kesmiyorlardı. Ancak geçen zaman içinde Aynüddevle'nin Meşrutiyet'e meyledecek bir insan olmadığı, görüşmelerde ikiyüzlü davrandığı anlaşıldı. Çünkü bir yandan şehirde katliam ve yağmaya başvuran Rahim Han ve Şücâ-i Nizam gibi davranmayacağını ima ediyor diğer yandan vali olmasına rağmen bu tür eylemler devam ediyordu. 

Aslında Encümen onun Meşrutiyet tarafına geçeceğinden ümidini kesmişti, ilişkiyi tamamen bitirmek istiyordu. Dolayısıyla halkın dilinden bu yönde bir mektup yazılıp perşembeye hazır edildi. Maku Ordusu'yla çarpışmanın başladığı, şehrin büyük sıkıntıda olduğu Şehriver'in 19'u (13 Şaban (10 Eylül)) Cuma günü dört önder, Şeyh Muhammed-i Hiyabani, Mirza Muhammed Taki-yi Tebatebai, Seyyid Hüseyn Han-i Adalet ve Mirza Hüseyn-i Vâiz mektubu alarak İngiliz diplomatik temsilcisinin eşliğinde Bağ-i Sahipdivan'a gittiler, şehirde yoğun çatışmalar devam ederken görüşmeye oturdular. Aynüddevle tekrar ikiyüzlü sözler söyledi ama sonunda gerçek niyetini açığa vurarak Tahran'daki Meclis açılmadan Tebriz Encümeni'nin hiçbir şekilde tanınmayacağını bildirdi. 
Encümen birkaç gün önce Tebriz'deki bütün konsolosluklara ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerine mektup ve telgraf göndererek Kanun-i Esasi halen geçerli olduğundan Azerbaycan'a kanuna aykırı olarak gönderilen Aynüddevle'nin vali olarak tanımamasını, yasaya uygun olarak tayin edilen Muhbirüssaltana'yı vali olarak tanıdıklarını, o yerinde olmadığı için göreve vekâleten İclalülmülk'ü atadığını bildirmişti. Bu içerikte bir telgrafı İçişleri Bakanlığı'na da gönderdiler, böylece Aynüddevle'yle ilişki ve görüşmeler sonlandırılmış oldu. 

Özellikle bekledikleri ordular da geldiği için artık daha şiddetli savaşların çıkacağı açıktı. İntisarüssultan komutasındaki Kazvin Alayı, Sâlâr-i Cenk kumandasındaki Bahtiyari*”! süvarileri ve piyadeleri, bir Kazak kıtası, Sencabi*? 
ve Çegeni*? süvarileri Bağ-i Sahipdivan'a gelmiş, öteden beri adından söz ettiren Maku Ordusu da şehrin yakınlarına kadar ilerlemişti. 

Meşrutiyetçiler planladıkları gibi Deveçi'yi aradan çıkaramasalar da korkuya kapılmadılar ama halkın büyük bir kesimi korkuyordu. Her mahallede 


451 o Bahtiyariler, Şam yöresinden hicri altıncı asırda İran'a göçen dört yüz Kürt ailenin gene 
Şam yöresinden çağırdığı Bin Atlılar denen aşiretlerdendir. Bahtiyarilerin yaşadıkları topraklar kuzeyde Loristan, batıda Hüzistan ve İran Körfezi, doğuda İsfahan ve güneyde Kehgiluye'le çevrilidir. Bahtiyari aşiretinden birçok siyasetçi Kaçarlar döneminde, Meşrutiyet mücadelesinde ve Meşrutiyet'te, Pehleviler döneminde ve İslam Cumhuriyeti döneminde önemli görevlerde bulunmuştur. (ÇN) 

452 o Sencabiler, İran'ın batısındaki Kürt aşiretlerindedir. Şiraz'a yakın bir bölgede yaşarlarken 
Nadir Şah zamanında Kirmanşah ve Cevanrud bölgesine göç ettirilmişlerdir. Kirmanşah ve Mahi Deşt'te Sencabi adı verilen bölgede çoğunlukla yerleşik biçimde yaşamaktadırlar. 
Bu aşiretin mensupları milli mücadele geleneğine sahip vatansever kimlikleriyle ünlüdür. 
Yıllarca Çarlık, Osmanlı ve İngiliz Ordularına direnmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Nizamüsaltana'nın geçici hükümetinin ve onu destekleyen millicilerin yanında, İngiliz ve Rus devlet ve ordularına karşı Osmanlı ve Almanya'nın yanında yer aldılar. İngiliz ve Rus Orduları İran'ın batısına hâkim olunca bu aşiret geçici hükümetin ve milli unsurların sığınağı oldu. (ÇN) 

453 o Çegeni veya Çegini, Loristan vilayetinde bir bölgenin ve büyük bir aşiretin adıdır. (ÇN) 
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bolca bulunan Meşrutiyet düşmanları bugünlerde yine coşmuş bütün güçleriyle halkın yüreğine korku salıyorlardı. Özellikle Maku Ordusu Sufyan'ı geçip Savalan'da ileride anlatacağımız zulümleri yapınca kötü yüreklilerin eline büyük bir koz geçmiş oldu. 

Azerbaycan Eyalet Encümeni, bugünlerde çok değerli bir şey daha yaptı. Olay şöyleydi: Muhammed Ali Mirza'nın para yokluğu ve maddi sıkıntılar nedeniyle kredi almaya mecbur kaldığı, kendisine avans olarak dört yüz bin sterlin ödenmesi için Rus ve İngiliz temsilcilerle Tahran'da görüşmeler yapıldığı duyumları alınıyordu. Millet Meclisi'nin yerini alan Tebriz Encümeni bunu öğrenince yabancı devlet temsilcilerine mektup yazarak görüşmelere son vermelerini istedi, mektubu bastırarak bütün konsolosluklara gönderdi. Özetle şöyle deniyordu: "Millet Meclisi açılıp izin vermedikçe Muhammed Ali Mirza İran adına borç alamaz. Kendisine buna rağmen para ödendiği takdirde millet ileride bu borcu tanımayacaktır." Daha sonra bu yönde bir telgraf Fransız Parlamentosu ve Senatosu'na da gönderildi. Metnini aşağıda veriyoruz: 


"Paris, Millet Meclisi ve Senato'ya: 

Milli Meclis'i topa tutarak dağıtan Şah, milli kuvvetleri ortadan kaldırmak amacıyla silah almak, ordu kurmak için dost devletlerden borç istiyor. Bu kredi insani haklarını elde etmek için fedakârlıklarda bulunan bir milleti yok etmek için kullanılacağından İran milletinin bu krediye hiçbir şekilde kefil olmayacağını biz İran milleti olarak dünyanın bütün hürriyetperver milletlerine bildiririz. 


Azerbaycan Eyalet Encümeni" 


Maku Ordusu 


Maku Ordusu'nun adı, Tebriz'in hürriyet savaşları tarihinde önemli yere sahip olan, çok değişik duygular yaşatan adlardan biridir. O günlerde Tebriz'de yaşayanlar Maku Ordusu hakkında birçok hikâye anlatabilir. Hoy'dan Tebriz'e ilerlerken yol açtığı yıkımı anımsarlar. Savalan'da yaktığı ateşleri anımsarlar. 
Şehre ne büyük bir hız ve sertlikle saldırdığını anımsarlar. Şehirde yarattığı korku ve dehşeti anımsarlar. Ve her şeyden çok, mücahitlerden yedikleri öfke dolu silleyi ve geri çekilmek zorunda kalmasını anımsarlar. Samed Han ve ordusu bir yana bırakılırsa on bir aylık Tebriz çatışmaları boyunca Maku Ordusu dışında hiçbir ordu şehir karşısında bu kadar cesur ve atik davranmadı ve hiçbir ordu şehirden o kadar ağır bir sille yemedi. 

Meşrutiyet'in eski düşmanlarından İkbalüssaltana'nın hazırladığı bu ordunun savaşta pişmiş Şekkak ve Celali Kürtlerinden, Maku'nun kendi süvarilerinden oluşmuş üç bin gözü kara savaşçısı, deneyimli topçulara sahip beş top bataryası vardı. Bu zor günlerinde Şah'a yardım etmek, onun gözünde itibar kazanmak, aynı zamanda meşrutiyetçilerden intikam alıp yüreğini rahatlatmak için bu orduyu kız kardeşinin oğlu (Bir zamanlar kendini Meşrutiyetçi gösteren genç) Ezz0** Han kumandasında Tebriz üzerine göndermişti. 

Epey bir zaman önce Maku'dan yola çıkan bu ordu Hoy'dan Tebriz'e kadar önüne çıkan her yerleşimi talan edip yakmıştı. Dolayısıyla şehre doğru ilerlediği epey uzaktayken duyulmuş, halkın yüreğine büyük korku salmıştı. Şimdi şehre gelişini ve girdiği savaşların hikâyesini yazıyoruz: 

Şehriver'in 16'sı (10 Şaban |7 Eylül|) Pazartesi günü çarşıda şiddetli çatışmalar olduğunu söylemiştik. O sırada Hiyaban ahalisi de Aynüddevle'nin temsilcilerinin önünde gösteri yapıyordu. Ertesi gün, salı sakindi. Ama bugün |çarşamba| Maku Ordusu'nun Tebriz'in altı fersah kuzeybatısından Sufyan'a kadar ilerlediği haberi geldi. Ayrıca Tahran'dan gelen ordunun birlikleri (Bahtiyariler, Kazaklar ve diğerleri) Basmenc'e vardı. 

Tebriz dışında Sufyan yolu üzerindeki Savalan, Hâce Dize ve Elvar köylerinden bir grup köylü bir süre önce şehre gelip Settar Han'dan tüfek ve mermi almış, köylerinde barikatlar kurmuşlardı. Kadın ve çocukları şehre gönderen köylüler, Maku Ordusu Sufyan'a vardığında ilerlemesine engel oldular. 

Şehriver'in 18'i (12 Şaban (9 Eylül) Çarşamba günü şehirde çatışma olmadı ama şehir dışında çok üzücü bir olay meydana geldi. Maku Ordusu Sufyan'dan çıkarak öncü kuvvetleriyle birleşti, Savalan'daki mücahitler çatışarak direndilerse de kendilerinden kat be kat büyük olan ordu karşısında dayanamayıp yenildiler. Kısa süre içinde yirmi sekiz mücahit öldürüldü, yetmiş beşi esir alındı. EZzzo Han'ın caniyane emriyle önderlerden dördü top namlusuna bağlanıp etleri kemikleri havaya uçuruldu. İki fersah uzaktaki topların gürlemesi şehre kadar geldi, olanlar şehirde duyulunca birçok insan dehşete kapıldı. 

Ellerinde tüfekten başka silah olmayan, bu işten habersiz bir grup köylüyü o ordunun karşısına çıkarmak hataydı, bu hatanın kimden kaynaklandığını bilmiyorum. 

Perşembe sakindi. Aynüddevle'nin ikamet etmek ve asker toplamak için Tebriz'in bir fersah batısındaki Serdrud'a gönderdiği Sâlâr-i Erfa',*” o gün Gara Melik'e indi. Gara Melikliler Meşrutiyet'e düşmandı, onların gelmesinden sonra O tarafta da bir ordugâh kuruldu. Diğer taraftan Şücâ-i Nizam o gün Sorhab 


454 o Bu adla zikredilen kişi İzzetullah Han'dır. Farsçada Ezzetollah olarak telaffuz edilen adı yöre 
dilinde Ezzo biçiminde kısaltılmıştır. (ÇN) 

455 Nazım-i Ulema'nın oğlu Mirza Abdullah Han'ın ailesinden birçok kişi Meşrutiyet'i 
desteklemesine ve kendisi de |Sâlâr-i Erfa'| önceleri meşrutiyetçi olmasına rağmen o dönemde devlet yanlılarıyla birlikte hareket ediyordu. 
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Dağı yamacından Maku ordugâhına giderek Ezzo Han'la görüştü, aslında amacı yolları açmak ve ertesi günün saldırı emrini vermekti. Çünkü Şücâ-i Nizam son üç ayın çoğu gününü Sahibülamr minaresinin tepesinde savaşarak geçirmiş, şehri yüksekten incelemiş, yolları iyice öğrenmiş ve o sürede mücahitlerin askeri taktiklerini herkesten iyi anlamıştı. 

Bu gelişmeler şehre birkaç yönden saldırılacağını gösteriyordu. Şehrin ve askeri kampların durumunu bizim de irdeleyip göz önüne almamız iyi olur: Şehrin haritasına bakarsak devlet yanlılarının elindeki Deveçi, Sorhab, Şeşkelan ve Bağmişe boyunca bir fersahlık mesafede barikatlar kurulup tüfekçi yerleştirildiğini, bunun yanı sıra üç ayrı yerde ordugâh bulunduğunu görürüz. 
Bunların biri doğudaki Bağ-i Sahipdivan ile Şateranlı Ovası'ndaydı, Aynüddevle ve Sipehdar kalabalık süvari ve piyade kıtalarıyla buraya yerleşmişlerdi. Diğeri kuzeydoğuda, Savalan ile Acı Çay Köprüsü arasındaydı, Maku Ordusu'nun kampı buradaydı. Üçüncüsü şehrin batısında Gara Melik'teydi, Sâlâr-i Erfa' birlikleriyle buraya yerleşmişti. İlerlemeye devam eden Maku Ordusu'nun karşısında Emirhiz, Aynüddevle ve Sipehdar'ın ordularının karşısında ise Hiyaban bulunuyordu. Deveçi ve o mahallelerden Hiyaban ve Emirhiz'e ulaşılabiliyordu. Gara Melik'teki gruplar, olanak buldukları takdirde Gavmişavan veya Hokmavar üzerinden Emirhiz'e geçebilirdi. Sonuçta Emirhiz'in durumu hepsinden daha zor ve endişe vericiydi. O zor gün gelip çatmıştı, Tebriz'in bu sorunla boğuşarak üstesinden gelmek zorunda kalacağı açıktı. 

Bugünlerde devlet ve istibdat yanlılarının sayısının otuz bin olduğu söyleniyordu. Mücahitler de kesinlikle on binin üzerinde, belki de on beş bin kişilerdi. 


Tebriz'in Zor Günlerinden Biri 


Şehriver'in 19'u (10 Eylül) Cuma, Tebriz için çok zor ve hengâmeli bir gündü. 
Bugün devlet yanlıları, şehri her ne pahasına olursa olsun ele geçirmek için büyük bir güç gösterisine giriştiler. Gördüğümüz gibi saldırıyı bir gün önceden planlamışlardı, gün doğumunun üzerinden bir saat geçmeden toplar aniden gürledi, her tarafta yaygın savaş başladı. Maku Ordusu, Gavmişavan önlerin- den Acı Köprüsü'ne kadar bütün ovayı ele geçirerek toplarını yerleştirmişti, şehrin üzerine peyderpey şarapnel yağdırıyordu. Aynı anda Kürt süvari ve piyadeler de ateş açarak hücuma geçip ilerledi. Lake Dizec, Gavmişavan ve Emi Zeyneddin üzerinde patlayan top mermilerinin sesi o mahallelerde gök gürültüsü gibi yankılandı. Deveçi'de bulunan Merend, Karacadağ, Şahseven ve diğer grupların süvari ve piyadeleri hep birden savaşa katılarak bütün barikatlardan kurşun yağdırmaya başladı. Diğer yandan da Zergam, Hacı Musa Han ve diğer komutanlar kalabalık birlikler ve lağımcılarla birkaç yönden Emirhiz'e saldırdı. 
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Evlerin duvarlarını yıkarak Settar Han'ın barikatlarına yaklaştılar, Encümen-i Hakikat'i her taraftan kuşattılar, dolu gibi kurşun yağdırıyorlardı. Settar Han'ı öldürmek veya yerinden atmak için bütün güçleriyle çabalıyorlardı. Tüfek sesleri birbirine karışmıştı, şehirde sanki yer yerinden oynadı. Bu hengâmede toplar da Sorhab Dağı'nın eteklerinden mermi yağdırıyordu. Diğer taraftan, Aynüddevle ile Sipehdar'ın orduları Maralan, Hiyaban'ın başı ve Mihran Çayı yolu boyunca vahşice hücuma kalkarak çetin bir savaşa giriştiler. Tepelerdeki toplar kükreyerek birbiri ardına mermi yağdırıyordu. 

O güne kadar böyle şiddetli bir savaş olmamıştı. Bütün şehir adeta yerinden oynadı. Çoğu insan ne yapacağını şaşırdı, evlerinden dışarı döküldü. Birçoğu şehrin kaybedildiğini düşünerek kendilerini ve ailelerini kurtarmak için çare aramaya başladı. Meşrutiyet'e karşı olanlar bu durumu Meştutiyet'i alenen kötülemek için fırsat bildi. Özellikle şehrin batısında Maku Ordusu'nun top ateşi insanları iyice dehşete düşürmüştü, bu ordunun çok geçmeden şehre gireceği görülüyordu. 

O sırada Hokmavar Meydanı'nda durup insanların nasıl büyük bir telaşa kapıldığını izlediğimi çok iyi hatırlıyorum. Bu mahallede daha barikat kurulmamıştı, o gün orada savaş da yoktu. Maku Ordusu'nun Gavmişavan üzerinde patlayan topları o kadar büyük bir gürültüye neden oldu ki ahali Kürtlerin geldiğini, kısa sürede orada olacaklarını sandı. Bu nedenle birçoğu şehrin etrafındaki bağlardan geçip dışarı çıkmayı ve canlarının bağışlanması için ordu komutanına yalvarmayı düşünüyordu. Tam o sırada Naip Yusuf tüfekçileriyle ateş açarak arkadan yetişti ve onları dağıttı. 

Şiddetli bir savaş yaşanıyordu Maku Ordusu iki kola ayrılmış, biri Gavmişavan üzerine, diğeri şehre girmek için Acı Köprüsü'ne doğru ilerliyordu. Birinci kısım yaklaşınca Gavmişavan barikatlarından açılan top ateşi onları durdurdu, ilerleyemediler. Bir bölümü toprağa serildi, diğerleri geri çekilerek ikinci kolla birleşti. Yeniden düzen alarak köprübaşındaki barikata yüklendiler. Köprübaşındaki mücahitler mevzilerinde tutunamadı, barikatları bırakarak çekildiler. 
Kürtler köprüyü geçerek kervansaray ve evlerde barikat kurdular, cephane ve silahlarını da kervansaraya taşıdılar. Bu, çok endişe verici bir durumdu. Kürtler cesaretlenip yeni bir saldırıya girişseler Emirhiz'e yaklaşabilirler ve bu durumda iki ateş arasında kalan Settar Han'ın kaçmaktan başka çaresi kalmazdı. Tam da bu zor durumda meşrutiyetçi mollalardan Molla Ebazer çok cesur ve kahramanca bir şey yaptı. Mücahitler barikatlarını terk edip bahçelere geri çekilince bir mevzideki barikatın arkasına geçti, şehirden yardım müfrezeleri gelene kadar tek başına direndi. Molla Ebazer bu cesareti göstermeseydi kimse Kürtleri durduramazdı diye konuşuldu sonradan. 
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Bu arada Emirhiz'de kanlı bir savaş sürüyordu. Settar Han ve beraberindekiler ateş altında çırpınıp duruyor, her taraftan saldıran düşmana karşı canla başla savaşıyorlardı. Bu savaş sırasında Gürcü bombacılardan birinin attığı el bombası duvara çarparak yere düştü, patlayınca Mösyö Çelito adındaki bombacı ile yanındaki iki Gürcü ağır şekilde yaralandı. Settar Han bu sıkıntılı durumda Maku Ordusu'nu ihmal etmedi. Mücahitlerin köprübaşını terk ettiğini ve Kürtlerin köprüden karşıya geçtiklerini öğrenince şehirden birbiri ardına çok sayıda müfreze gönderdi. Mücahitlerin umutlarını kaybederek bağlara çekildiği, Molla Ebazer'in Kürtlere tek başına direndiği bu anlarda birdenbire Meşhedi Muhammed Ali Han, Kerbelai Hüseyn Han (Bağbanl| ve diğerleri birer süvari ve piyade müfrezesiyle peş peşe yardıma yetiştiler. Geri çekilen mücahitleri yüreklendirdiler, birlikte savaş alanına döndüler, bağlarda barikat kurarak Kürtlerin üzerine her taraftan mermi yağdırmaya başladılar, çatışma tekrar şiddetlendi. Mücahitler Kürtleri köprünün öbür tarafına atmaya çalışıyor, Kürtler inatla direniyordu. Bu arada Emirhiz'de düşmanı yenen ve püskürten Settar Han sıkıntılı durumun üstesinden gelmişti. Emirhiz'deki topun hemen Acı Köprüsü'ne getirilmesini emretti, birkaç kişiyle atlara binip savaş alanına koştu. Topçu, köprünün öbür tarafındaki Kürt ordugâhını da hedef alarak peş peşe dött el ateş etti. Güneş batmak üzereydi ve savaşın en şiddetli anı yaşanıyordu. Settar Han'ın gelmesiyle mücahitler yeni bir ruh kazandılar, Settar Han bizzat savaşarak benzersiz bir cesaret gösterdi. Bazıları toprağa düşen Kürtler, üzerlerine her taraftan ateş yağdığını görünce direnemeyip geri çekildi. Peşlerinden koşan mücahitler birçoğunu vurup öldürdü. Meşhedi Muhammed Ali Han "Bunların beşi tüfeklerini atıp canlarının bağışlanması için yalvardı" der. 

Yenilginin kaçınılmaz olduğunu sezen Ezzo Han toplarla malzemeleri önden yola çıkardı. Kendisi de dayanamayıp komutanlarıyla birlikte dönüp kaçtı. Köprünün bu tarafına taşıdıkları silah ve cephane mücahitlerin eline geçti, mücahitlerin topçusu beşinci atışı onların mermisiyle yaptı. Hüseyn Han ve diğerleri Kürtlerin peşine düştüyse de karanlık bastığı için fazla uzaklaşmadan döndüler. 

Maku (Ordusu'nun| hikâyesi böyle. Büyük bir hızla şehre girmiş, mücahitler tarafından aynı hızla şehirden çıkarılmıştı. Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: 

Settar Han ve Molla Ebazer dışında Esed Aga, Meşhedi İbrahim-i Emirhizi ve Muhammed Aga Emirhizi de büyük cesaret gösterdiler. Meşhedi Muhammed İbrahim vurularak hayatını kaybetti. Bu muharebede hayatını kaybeden mücahitlerin sayısı en fazla üç, yaralananların sayısı da en fazla dört dediler. Kürtler ise Meşhedi Muhammed Ali Han'a göre yaklaşık yüz yirmi kayıp verdiler.“ Bu 


456 (o Hacı Vicuyei şöyle yazıyor: "Güvenilir kaynaklara göre üç yüz adamları ölmüştü." Belli ki 
birçok rakam duymuş, bunlardan en yüksek rakamı esas almıştır. 
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kadar büyük bir kütlenin bu kadar kolayca kaçmaya başlayarak on fersah birden geri çekilmesi hayret vericidir. Tebrizlileri küçümseyen Kürtler bu kadar maharetle savaşan, hepsi de hayatını fedaya hazır birkaç yüz adamla karşılaşınca o kadar korktular ki karşı koyamadılar. Kürtler bu kanlı savaşı yıllarca hatırladılar, mücahitlerin gösterdiği cesarete hep hayret ettiler. 

Hiyaban ve Maralan'da da ikindiye kadar şiddetli ve kanlı savaşlar oldu, o saate kadar herhangi bir şey elde edemeyen devlet ve istibdat güçleri geldikleri yoldan geri çekildiler. Hacı Vicuyei şöyle yazıyor: 


"Şahseven aşiretleri ve diğerlerinden birçok cesur adam öldü ama tam sayıyı bilemedik. Birkaç mücahit öldü ve yaralandı." 


Emirhiz'deki savaş hakkında da şunları yazıyor: 


"Kaçarken kaç ölüyü yanlarına aldıkları bilinmiyor ama yirmi dördünü geride bıraktılar. Bunlar, gömmeleri için gece onlara verildi." 


Gara Melik'te bulunan Sâlâr-i Erfa' ve birliklerinin neden savaşa katılmadıkları hakkında Hacı (Vicuyeil şunları yazıyor: 


"Bunlar Maku Ordusu'nu beklediler, yenildiğini görünce hayretler içinde kaldılar, herkes geldiği yere döndü." 


Ama ben bununla ilgili bir şey hatırlamıyorum. 


O Günden Sonra 


Önemli bir bayram olan 15 Şaban”” (12 Eylül) Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Meşrutiyetçiler iki kutlama töreni yaptı; Settar Han, Hacı Mehdi Aga-yi Kuzekonani'ye hitaben bir "zafer mektubu" kaleme aldı. O gece yarısı herkes yorgunluktan bitkin durumdayken talimhaneden yoğun ateş sesleri yükseldi, kanlı bir savaşın patlak vermek üzere olduğu anlaşıldı. Ateş iki saat sürdü ve gün doğumuna doğru kesildi. Ertesi gün, talimhaneyi mücahitlerden almak isteyen ve duvarları delerek ilerleyen süvari ve piyade birliklerinin çok yakına geldiğinin fark edilmesi üzerine mücahitlerin karşı koyduğu, kanlı bir savaşın yaşandığı anlaşıldı. Hacı Vicuyei'ye göre süvarilerden otuz kırkı öldürüldü, diğerleri bir şey yapamadan geri çekildi. Maku Ordusu'nun yenildiğini bilme- 


457 o İmam-i Zaman'ın (On İkinci İmam Mehdi) doğum günü olan 15 Şaban, Şiiler için önemli bir 
bayramdır, o gün yaygın kutlamalar yapılır. (ÇN) 
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yen bazı komutanların ertesi gün Maku Ordusu ilerlediğinde o taraftan destek olmak için bu güçlü mücahit barikatını gece ele geçirmeye teşebbüs ettikleri anlaşıldı. 

Cumartesi Settar Han ve birkaç adamı gün doğmadan atlarına binip Acı Köprüsü'ne doğru yola çıktılar. Maku Ordusu'nun orada burada bırakmış olabileceği bir top var mı diye bakmaya gittiler ama her yeri aramalarına rağmen bir şey bulamadılar. Ezzo Han, topları ve Savalan'da aldığı esirleri kaçmadan önce geriye göndermişti. Dönerlerken gece kuytu bir yerde saklanan ve sabah kaçmaya çalışan altı Maku süvarisiyle karşılaştılar, Settar Han bunların birini vurdu, diğerlerini esir alarak şehre götürdü. 

Diğer taraftan Deveçi'deki komutanlar bir grup süvari ve piyadeyle tekrar Emirhiz'e doğru saldırıya geçti, Encümen-i Hakikat'in yakınına gelene kadar duvarları gizlice ve sessizce delerek aniden şiddetli bir ateşe başladılar. Mücahitler savaşarak karşılık verdi. Savaş yarım saat sürdü, süvariler geri çekildi. 
Belva-yi Tebriz'e göre on altısı öldürüldü. Bunların da Maku Ordusu'nun yenildiğinden haberlerinin olmadığı, Settar Han ve mücahitlerin ezildiğini, maneviyatlarının kırıldığını sanarak bir şeyler yapmak istedikleri anlaşıldı. 

Şehirde pazar günü sakin geçti ama Acı Köprüsü'nün başından tüfek sesleri duyuldu. Şücâ-i Nizam'ın bir grupla Sorhab Dağı'nın yamaçlarından Merend'e gitmek istediği ama mücahitlerin ateş açarak gitmesini engelledikleri söylendi. 

Pazartesi de sakin geçti. Mücahitlerin cuma günkü zaferi ve Maku Ordusu'nun yenilgisi şu sonuçlara yol açtı: Devlet yanlıları, Meşrutiyetçilerin ne kadar güçlü olduğunu anladılar, umutsuzluğa kapıldılar. Göreceğimiz gibi birkaç gün boyunca sesleri çıkmadı, savaşa girmediler ama bu kez mücahitler harekete geçti. Salı gününden itibaren Gara Melik'e saldırdılar, bunun hikâyesini yazacağız. Aynüddevle'nin ordugâhının savaştan sonraki durumunu öven Erdebilli Saraylı şöyle yazıyor: 


"Reislerin ve komutanların” hareketlerinden zafer umudu olmadığı anlaşılıyordu. İslamiye uleması, kısa bir saldırıyla şehrin derhal teslim alınacağına inanıyor, bunu yapmadığı için Aynüddevle'yi eleştiriyordu, oysa devlet yanlılarıtam o gün her yönden, hatta her barikattan başlattıkları saldırıda bir şey elde edemeden rezil olup kaçmışlardı. İslamiye uleması bu olay üzerine kiminle bo-Suştuklarını iyice öğrendiler." 


Muhammed Ali Mirza'nın Baş Veziri Müşirüssaltana'nın Aynüddevle ile Sipehdar'ı telgrafhaneye çağırması bugünlere (Şehriver'in 25'i (16 Eylül) olabi- 


458 (o Deveçi'deki İslamiye reisleri ve komutanlar kastedilmektedir. (ÇN) 
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lir) rastlar. Onlar ile Baş Vezir arasında akşama kadar telgraflar gelip gitti. Sonradan, Müşirüssaltana'nın onlara Şah'ın ağzıyla "Şehrin işini neden hâlâ bitiremediniz?" diye sert bir şekilde çıkıştığı ortaya çıktı. Onlar da işin zorluğunu, Maku Ordusu'nun geri çekilmesini ve cephane sıkıntısını mazeret göstererek yanıt verdiler. Sipehdar ayrıca İngiliz Konsolosunun, devletin Meclis'i kapattığında tekrar açılacağını vaat ettiğini hatırlattığını ve Şah'ın Tebrizlileri yatıştırmak için Meclis'i açmasını tavsiye ettiğini bildirdi. Bu, Muhammed Ali Mirza'ya ağır geldi, ona |Sipehdar'a| sert bir telgraf gönderdi. Bu telgrafın İkbal-i Leşker tarafından Basmenc'den şehre getirilen bir sureti elden ele dolaştı, telgrafı ve verilen yanıtları Merhamet-i Mülükâneleri adıyla bir kitapçık halinde yayımladılar. Şah'ın telgrafını aşağıda veriyoruz: 


"Sipehdar-i Âzam, şifreli telgrafınız beni şaşırttı. Saltanatımın ilk gününden beri bağışladığım Meclis fermanımda Kanun-i Muhammedi'ye uygun olan Meşrüta ve Meşrüa sözleri geçmektedir. Daha sonra mezhepsizler kendi başına buyruk kesilip din ve devleti ortadan kaldırmak istediler. Hiçbir nasihat ve delille onları ikna edemedim. Mecburen Allah'ın ve İmam-i Zaman'ın, Allah gelişini yakın eylesin, yardımıyla gereği üzere din ve devlet fesatçılarını ortadan kaldırdım, ama siz hâlâ konsolosun 'Devlet onlara Millet Meclisi, Kanun ve adliye vermeyi vaat etmişti' dediğini yazıyorsunuz. Doğrudur, devlet böyle demiştir ve bugün sefirlere yazılı olarak da ilan etmiştir. Devlet memleketin mizacına uygun ve Nebevi (s.a.v.) şeriatına dayanan bir Meşrüa Meclisi verecektir, sözünün üstünde de durmaktadır. Ancak aşağılık üç beş fesatçı kendilerine Meştutiyetçi adı verip Tebriz'de bağımsızlık bayrağı açmışlar. Şimdi ben din ve Müslümanlığın elden gitmesi pahasına saltanatımı korumak için onlara mecburi yaltaklık yapıp Meşrutiyet verdim mi diyeceğim? Maazallah, bu hiç olmayacaktır. Sizin gayretinize ve devletçiliğinize şaşıyorum. Defalarca ne demişsem o olacak, bu şer güçleri cezalandırılacak, ocakları söndürülecektir, bu olmadan durmam mümkün değildir, isterse iki kurura mal olsun. Allah'ın lütfuyla din ve devlete bu büyük hizmeti verecek yeterli güçte ordu, süvari, adamlar ve benzeri hizmetimizdedir. Sefirlere gönderilen yazıda da devletin Meclis'in kurulmasına izin vermesinin Azerbaycan'ın düze çıkması ve şer güçlerinden kurtulmasına bağlı olduğu özellikle vurgulanmıştır. Meclis de ancak böyle bir durumda rahatça çalışıp vazifelerini yerine getirebilecektir. Sizler el üstünde el koyup oturacağınıza Maku Ordusu'na bir adamınızı gönderseydiniz onlar dönüp gitmezdi. Sizin yerinize ben buradan telgrafla müdahale ediyorum oysa sahada olan sizlersiniz, çalışıp çabalayıp hangi suretle olursa olsun onları geri getirmelisiniz. Sipehsâlâr-i Âzam dün mermi, tüfek, top ve top mermisiyle yüz süvari daha gönderdi, daha fazla yardım da istiyorsanız haber verin gönderelim. Son sözüm budur." 
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Gara Melik ve Hokmavar 


Gara Melik'ten birçok kez söz ettik. Tebriz'in batısındaki bu yerleşim yeri, şehrin mahallesi sayılmasına rağmen birçok bağ, bahçe ve araziyle şehirden ayrılıyordu. Ahali çoğunlukla buğday ekerek, bağcılık ve hayvancılıkla geçinir. 
Misafirperver insanlardır, içlerinden her zaman çok sayıda cesur genç çıkmıştır. Devlet taraftarı olmaları Hacı Mirza Hasan Müctehid'e bağlılıklarındandı. 
Daha önce anlattığımız gibi, Tahran'dan dönüşünde Müctehid'i omuzlar üzerinde şehre kadar taşımışlardı. İslamiye kurulunca da Gara Melikliler destek verdi. Tanınmış sekiz cesur genci tüfek ve diğer silahlarla donatarak mahalle imamının eşliğinde Deveçi'ye gönderdi. Uzun süre Deveçi'de kaldılar, savaşlara katıldılar. Ama savaş uzayınca tarla ve bahçelerine bakmak için mecburen döndüler. Tek başlarına olmalarına ve Deveçi'ye yakın olmamalarına rağmen her zaman meşrutiyetçilere düşman oldular. 

Bu arada, şehrin batısındaki bir başka mahallede, bizim eskiden yaşadı-S$ımız Hokmavar'da burada anlatmamız gereken olaylar meydana geliyordu. 
Hikâyeyi başından anlatmak için birkaç yıl önceye dönmemiz gerekiyor. Yaklaşık bin iki yüz haneli Hokmavar'da öteden beri Şeyhi-Müteşerri' anlaşmazlığı yaşanıyor, kimi zaman çatışma bile çıkıyordu. 

Birkaç yıl önceki bir çekişmenin yarattığı kin ortadan kalkmamıştı, olaylar üzerindeki etkisi hâlâ sürüyordu. Olay şöyle gelişmişti: 

Şeyhilerin önderlerinden Hacı Mahmud'un yeğenlerinden, açık tenli ve boylu poslu bir delikanlı olan Yusuf kabadayılığa başlamıştı. Yusuf bir gün Müteşerri'lerden bir kadına sataşır. Müteşerri'ler isyan edince yine keşmekeş yaşanır. Ailemiz birkaç kuşaktan beri bu mahallenin önderi konumunda olduğundan babam ve babamın yakın akrabalarından Hacı Mir Muhsin Aga ister istemez olaya karışırlar. Sikatülislam, Şeyhileri desteklediği için Hacı Mir Muhsin de bunların |Şeyhilerin| yanında yer alır. O yıl Tahran'a gitmiş olan Muhammed Ali Mirza'ya telgraflar çekilir, bir süre sonra Yusuf'un Erdebil'deki Narin Kale'ye gönderilmesi kararı gelir, bir süre orada kaldıktan sonra serbest bırakılır ve döner. Bu arada Müteşerri'lerden uzun boylu, kuvvetli ama esmer bir genç olan Abbas da kabadayılığa başlar. Günün birinde o da bir kadını taciz edince akrabamız olmasına rağmen (annesi babamın amcakızıydı) mahalleden sürülür. Settar Han bu dönemde şehir dışında kaçak yaşıyordu. Settar Han'ın yanına giden Abbas ve Yusuf onun çıraklığına girerler. O, bunları bir araya getirir ve hep birlikte kaçak olarak Meşhed'e gider, bir süre sonra dönerler. Settar Han'ın kabadayılıktan vazgeçip şehirde at alım satımına başlaması bu ziyaret- ten sonraya rastlar. Yusuf ve Abbas da çalışmaya başlarlar. Abbas, zengin bir tacirin köylerinin başına geçer, kendisine iyi bir hayat kurar, davranışları da 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düzelir. Yaptıkları ziyaretin hikâyesini bana, bu kitabın yazarına o döneminde anlatmıştı. Bunların hepsi meşrutiyet hareketinden önceydi. Sonraları, Meşrutiyet döneminde Settar Han Basmenc'den dönüp Deveçi'yle savaşa başladığında Abbas köydeydi. Ne kadar cesur ve korkusuz olduğunu bilen Settar Han onu çağırarak yanında tuttu. Yusuf da Settar Han'ın yanına gelip gidiyordu. Ama yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra Abbas Hokmavar'a döndü ve bir daha Settar Han'ın yanına dönmedi. Bir gün babamın halefi olan Hacı Mir Muhsin Aga'ya giderek şöyle dedi: 

"Settar Han'dan top, tüfek ve para alalım, burada barikat kurup tüfekçi toplayalım. Yeterli kuvveti bulduğumuzda topun namlusunu şehre çevirelim." 

Hacı Mir Muhsin Aga, devlet yanlısı olmasına rağmen bu tekliften hoşlanmadı. 

"Ahali ayakaltında kalır" dedi. 

Ondan umudunu kesen Abbas birkaç gün sonra Gara Melik'e gider ve Meşrutiyet düşmanlarına katılır. Hokmavar'dan başkaları da gider oraya. Öte yandan, onların gitmesinin kendisine yarayacağını hesaplayan Yusuf, bütün mahalleye hükmetmeye başlar ve bir tüfekçi çetesi kurar. Ne var ki Abbas ona pek önem vermez, birkaç günde bir Hokmavar'a gelip tek başına veya bir iki kişiyle dolaşır, dönerdi. Bu iş, Yusuf'u öfkelendiriyor, Gara Melik ile şehir arasındaki düşmanlığı körüklüyordu. Abbas, Karacadağlı bir süvariyle yine Hokmavar'a gidip korkmadan sokaklarda dolaştığı bir gün meydanda aniden Yusuf ve çetesiyle karşılaşır. Yusuf ile çetesi süratle bir caminin arkasında mevzilenir, Abbas ile Karacadağlı da bir karaağacın arkasına çekilir ve göz açıp kapayıncaya kadar Yusuf'un tüfekçilerinden biriyle karşı taraftan günahsız bir aktar vurularak kanlar içinde düşüp ölür. Bu sırada ben meydanın bir köşesinde bu çatışmayı izliyordum. Çatışma sona erince Abbas ile atlının sakin ve yavaş bir şekilde dönüp yollarına devam ettiklerini, olaya rağmen kaçmadıklarını, aksine Abbas'ın evine gidip orada birkaç saat kaldıklarına şahit oldum. Abbas'ın ne kadar cesur ve korkusuz olduğunu bilen Yusuf onun peşine tüfekçi göndermedi. 


Gara Melik'le Savaş 


Gara Melik bu şekilde Meşrutiyet düşmanları için emin bir yer haline geldi ve söylediğimiz gibi son günlerinde Aynüddevle oraya asker bile gönderdi. 
Devlet yanlıları Maku Ordusu'nun yenilmesinden sonra savaşı kazanma umutlarını kaybettikleri için yolları kesip şehre erzak girişini engellemeye başlamışlardı. Nitekim Aynüddevle ordusuyla Heştrud, Germrud ve Serab'a giden yolları, Sâlâr-i Erfa' ordusuyla Serdrud ve Osku'ya giden yolları, Şücâ-i Nizam'ın oğlu da Merend ve Culfa'ya giden yolları tutmuş, kervanların gidip gelmesini 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engelliyorlardı. Bu sırada Gara Melikliler de Enzab ve Ervenek yollarını kesmiş, şehre erzak girişini engelliyor, yolcuları soyuyorlardı. 

Settar Han defalarca öğüt mesajları göndermişti. Hatta bir keresinde Gara Melik'ten bazıları şehre geldi, görüşmeler yapıldı ama bir sonuç çıkmadı. Maku Ordusu yenildikten sonra şehir halkı yüreklenip devlet yanlılarının da sesi kesilince Settar Han Gara Melik sorununu savaşarak bertaraf etmenin yerinde olacağına karar verdi. 

Bu yüzden 24 Şehriver (18 Şaban (15 Eylül)) öğleden sonra bazı mücahit müfrezeleri aniden oraya doğru ilerlemeye başladı. Gara Melik kuvvetleri cesurca karşı koydu, şiddetli bir savaş oldu. Şehirle arasında yaklaşık yarım fersah boyunca uzanan bağlar, bahçeler ve ekin tarlaları ateş altında kaldı, her taraftan kurşunlar gelip gidiyordu. Savaş gün batarken sona erdi, mücahitler döndü. 

Ertesi gün 25 Şehriver (19 Şaban (16 Eylül)), mücahitler öğle vakti tekrar Gara Melik'e ilerledi. Bu savaşın komutanı Hüseyn Han'dı |Bağban|, emrinde dört-beş yüz mücahit vardı. Gene şiddetli bir muharebe yaşandı, mücahitler Acı Çay'ın suyunu Gara Melik'e taşıyan kurumuş küçük bir dere yatağından ilerledi. Diğer tarafta Gara Melikliler cesaretle direndi. Havada kurşunlar uçuşuyor, sürekli top sesi duyuluyordu. Kadın ve çocuklar için çok zor bir gün olduğu açıktı. Gara Melik kuvvetlerinin büyük cesaret göstermesine rağmen mücahitler korkusuzca yerleşim bölgesine kadar ilerledi. Gün sona erdiği için Hüseyn Han birkaç nöbetçi müfreze bırakıp döndü. 

Bugün Abbas büyük cesaret gösterdi. Gara Melikliler onun hikâyelerini anlatır. Bugün şafakta atına binip Aynüddevle'den top ve asker istemek için sapa yollardan Basmenc'e doğru yola çıktı. Ama top sesini duyunca yarı yoldan döndü. Mücahitler Gara Melik'in harman alanına ulaştıkları sırada yetişti, derhal harekete geçerek bir duvarın arkasında mevzilendi, oradan tek başına ateş edip mücahitleri durdurdu. 

Perşembe günü mücahitler Gara Melik'le savaşmak için tekrar harekete geçti ama oradan Settar Han'ın yanına müzakere amacıyla birileri geldiği, ayrıca öğleden bir saat önce şehirde çatışmalar başladığı için Gara Melik işini yarıda bırakıp döndüler. 

Mücahitler Gara Melik'le yaptıkları bu üç günlük muharebe boyunca genellikle Hokmavar'dan gelip geçtikleri için hep onları seyrettim. Cesur, yiğit ve gururlu bir şekilde grup grup gelip geçtikçe onları görüyor, seviniyor ve İran'ın tüccar ve tanınmış insanları arasından böyle aslan yürekli adamlar çıktığına memnun oluyordum. Kimi zaman da bu aslan yürekliliğin kardeş kavgasında kullanıldığını düşünerek üzülüyordum. Savaşın ikinci gününde yol kenarında dururken Hüseyn Han'ın |Bağban| bir piyade müfrezesiyle önümden geçtiğini, onun kararlı, mert ve ciddi yüzünü görünce ne kadar mutlu olduğumu hatırlıyorum. Ne yazık ki onu yalnızca bir kez, orada gördüm. Hüseyn Han'ın fişekliğinde yalnızca dokuz mermi vardı. Yanındaki dostlarından biri "Han! Savaşa dokuz mermiyle mi gidiyorsun?" diye sorunca "Dokuz kişiden fazla mı öldürmem gerekiyor?" diye yanıt vermişti. Arkasından güzel beyaz bir ata binen Esed Aga geliyordu. Adını duymuş, kendisini görmemiştim. O kadar genç birinin bu kadar nam salmasına şaşırmıştım. 

Meşhedi Muhammed Sâdık'ın müfreze komutanı olan ve cesaretiyle tanınan kardeşi Şatır Muhammed Hüseyn bu savaşlarda öldürüldü. 

Ne ise, söylediğimiz gibi devlet yanlıları perşembe öğle sıralarında yukarı Hiyaban, çarşı ve Mecidülmülk Mağazaları'ndan Emirhiz'e çıkan birkaç sokak boyunca aniden büyük bir gürültüyle ilerlediler. Toplar yine Sorhab Dağı eteklerinden gürleyerek şehre ateş yağdırdı. Çok ani ve korkunç bir saldırıydı. 
Mücahitler Gara Melik'le meşgul olduğu için şehirdeki birliklerin azaldığını, bir başarı elde edebileceklerini düşünmüş veya mücahitleri Gara Melik'ten geri çekilmeye zorlamak istemiş olabilirler. Durum her ne ise, gözü kara bir şekilde uğraştılar. Settar Han ve Bâkır Han karşı koyarak saldırıyı durdurdu. Bu taraftan da toplar gürlemeye başladı. Savaş ancak karanlık basınca kesildi. Birkaç mücahit öldü, birkaçı da yaralandı. Devlet yanlılarının ölü ve yaralı sayısı daha fazlaydı. 


Mösyö Çelito'nun Cenaze Töreni 


Cuma ve cumartesi günleri çatışma olmadı. Cumartesi gecesi Hiyaban çevresinde şiddetli muharebeler meydana geldi. Erdebilli Saraylı şöyle yazıyor: 


"Top ve tüfek sesleri yüzünden sabaha kadar uyuyamadık. Garip bir mahşer başlamıştı. Gün ağarana kadar tüfek sesleri kesilmedi. Mücahitler Bağmişe'ye giden yolu kesti, tek bir kişinin bile geçmesi mümkün değildi. Şehirden kalabalık bir grup Bağ'a gitti. Şehzade |Aynüddevle), Cevad Han-i Hacı Hocalu'yu Bağmişe'ye gidip her ne pahasına olursa olsun yolu açmak ve engelleri ortadan kaldırmakla görevlendirdi." 


Bugünlerde, Muhammed Ali Mirza'nın emri üzerine İkbalüssaltana'nın eksiklerini tamamlayarak geri gönderdiği Maku Ordusu'nun geleceği söyleniyordu. Ordu, yine köyleri yakıp yıkarak ilerlemeye başlamıştı. Bugünlerde baş gösteren ekmek sıkıntısı aileleri zora sokuyordu. 

Şehriver'in 30'u (24 Şaban (21 Eylül)) Pazartesi günü bazı olaylar baş göstermek üzereydi. Süvariler (Hacı Hocalu olabilir) Daş Köprü üzerinden ilerleyip, 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Hiyabanlılarla yaklaşık üç saat süren bir çatışmaya girdiler, sonunda umudu kesip savaşı bıraktılar ve geri çekildiler. İki taraftan çok sayıda adam öldü. 

Diğer taraftan Aynüddevle şehre kırk sekiz saatlik bir ültimatom verdi, hatta bizzat nasihatte bulunmak üzere bazılarını Bağ'a çağırdı, bunun hikâyesini ileride yazacağız. 

Bu arada şehrin bir kısmında eşi görülmemiş muhteşem bir gösteri yapıldı. Meşrutiyetçiler, Gürcülerden birinin cenazesini tazimle ve benzeri o güne kadar görülmemiş bir törenle kabristana götürdüler. Tebriz meşrutiyetçilerinin bütün sıkıntılara rağmen disiplinlerini kaybetmediklerini, yapmaları beklenen ve gereken her şeyi yerine getirdiklerini bilmekte yarar var. 

Söylediğimiz gibi Gürcülerin komutanlarından biri ve bombacıları olan Mösyö Çelito, 19 Şehriver (11 Eylül| Cuma günü çatışmanın en hararetli anında attığı bombanın duvara çarpıp patlamasıyla yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayata veda etmişti. 

Bu saygın misafirin ölümü, böyle bir dostun kaybı hürriyetçileri büyük üzüntüye sevk etmiş, cenazesinin toprağa verileceği o gün mükemmel bir tören düzenlemişlerdi. Halk yol üzerinde bulunan Ermenistan ve Lilava Mahallelerinde toplandı, sokaklar tamamen dolmuş, kadın ve çocuklar çatılarda toplanmıştı. Hatta barikatlarda görevli olmayan mücahitler de tören yerinde ve yol boyunca düzenli aralıklarla sıralanmıştı. 

Cenaze hastaneden çıkarılınca kortejin önüne üç renkli İran bayrağı yerleştirildi. Arkada dörtlü sıralar halinde, tüfeklerinin namluları aşağı bakan bin mücahit bulunuyordu, bir bandoyla yola koyuldular. Onların peşinden Ermeni gençleri çiçeklerle bezeli taklarla ve ilahiler söyleyerek yola çıktı. Onlardan sonra da Müslüman ve Hıristiyanlar kalabalık kitleler halinde cenazenin arkasından yürüyordu. Yol üzerinde bazı yerlerde Türkçe ve Ermenice konuşmalar yapıldı, fotoğraflar çekildi. Cenaze büyük ihtişam içinde kabristanda toprağa verildi. 

Nale-yi Millet gazetesi şöyle yazdı: 


"El hak bugüne kadar değil Azerbaycan'da bütün İran'da ne büyüklerden ne eşraftan birinin veya herhangi bir devlet ricalinin cenazesi böyle bir azamet ve ihtişamla, böyle bir şekil ve düzenle uğurlanmıştır. Aslında hürriyet şehitlerinin hiçbiri böyle olağanüstü bir saygıya mazhar olmamıştır..." 


Pazartesi yatsıdan iki saat sonra devlet yanlılarının Hiyaban'ın başından Emirhiz'e kadar uzanan bütün barikatlarından aniden ateş edilmeye başlandı, bütün şehir neredeyse şafak vaktine kadar karşılıklı ateşin gürültüsüne boğuldu. Erdebilli Saraylı şöyle yazıyor: 
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“Aynüddevle'nin Bağmişe yolunu açmak için gönderdiği Cevad Han-i Hacı Hocalu, işin zorluğu nedeniyle bu gece süvarileriyle şehirden kaçarak ordugâha geldi, diğerlerinin de korkuya kapılmasına sebep oldu." 


Salı, gün ağarmadan Acı Köprüsü'nde çatışma patlak verdi. Son birkaç gün içinde Maku Ordusu'nun geri geleceği lafı çıkmıştı, hemen her gün yeni bir haber geliyordu. Settar Han, Maku Ordusu'nun gelişini önceden haber alıp karşı koymak için Ana Hatun'a bir süvari müfrezesi gönderdi. Gün doğmadan Ana Hatun civarında olan süvariler, yaklaşık dört yüz süvarinin bu tarafa doğru geldiğini görürler ve saldırarak savaşa tutuşurlar. Öte yandan Rahim Han ve Şücâ-i Nizam, devlet yanlısı süvarilere yardım için birkaç süvari müfrezesiyle Deveçi'den yardıma yetişir. Bir yandan da Acı Köprüsü'nün başındaki mücahitler hürriyetçi süvarilerin yardımına koşar. Bu şiddetli savaş öğleden sonraya kadar sürer, Emirhiz barikatlarından top ateşi de açılır. 


Aynüddevle'nin Ültimatomu 


Söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza şehri alması için Aynüddevle'ye baskı yapıyor, azarlıyor, sürekli telgraf gönderiyordu. Öte yandan, İslamiye'nin halkın kanına susamış mollaları Aynüddevle'nin şehri alması için sürekli haber gönderip duruyorlardı. Aynüddevle geldiği günden beri elinden geleni yapmış, var gücünü kullanmıştı. Ama savaş hakkında hiçbir bilgisi olmayan mollalar ve olayları çok uzaktan izleyen Muhammed Ali Mirza, Aynüddevle'nin bütün gücünü kullanmadığını, Tebrizlilere yumuşak davrandığını sanıyor, dolayısıyla ona baskı yapıyorlardı. Bu durumda Aynüddevle, özellikle Maku Ordusu'nun döndüğü ve şehre yaklaştığı bu koşullarda bir kez daha bütün gücünü kullanmaya mecbur kaldı. 

Ama bunu farklı bir şekilde yapmayı uygun buldu. Şehre ültimatom gönderecek, sanki o zamana kadar yapabileceği her şeyi yapmaktan çekinmiş, şehir ahalisi pişmanlık gösterip emirlerine uymayı kabul etmezse bu kez elindeki bütün gücü kullanacakmış gibi davranacaktı. Ve söylediğimiz gibi 30 Şehriver 
(24 Şaban (21 Eylül)) Pazartesi günü otuz altı suret olarak yazdırdığı bildiriyi şehirdeki bazı kişilere yolladı. Bildiride genel hatlarıyla son bir ayda bütün arzusunun Tebriz ahalisine "Merhamet-i Mülükânelerini" iletmek, onları güzel nasihatlerle doğru yola sevk etmek olduğu, ama bunun bir sonuç vermediği, ahalinin itaatsizlikten vazgeçmediği, aksine devletin birliklerine karşı pervasızca savaş açtığı, dolayısıyla devletin Tebrizlileri asi kabul edip yola getirmekten başka çaresinin kalmadığı yazıyordu. Bu nedenle, müfreze komutanları Şaban'ın 25'i olan (22 Eylül) yarından itibaren kırk sekiz saat içinde silah ve 


740 


cephanelerini bırakarak Erk'i devlete teslim etmeleri halinde güzel bir iş yapmış olacaklar, aksi takdirde devletin orduları şehre girerek başkaldıranlara hak ettikleri şekilde davranacaktı. Tarafsız olanlar askerlerin onları tanıması ve zarar görmemeleri için evlerine beyaz bayrak asmalı, Bağ-i Şimal'de veya camilerde toplanmalıydı. Askere tüfek veya başka bir silahla karşı koyanlar kesinlikle bağışlanmayacak ve acımadan öldürülecekti. 

Ayrıca her mahalleden iki kişinin yanına gelmesi için haber gönderdi, aynı şeyleri onlara bizzat söyledi. Bildiri şehirde duyulunca hürriyetçiler ve mücahitler aldırmadılar, aksine "Üç aylık savaştan sonra bu ültimatom neyin nesi? 
Kırk sekiz saat mühlet de neymiş?" diye alaya aldılar. Settar Han'ın da "Bugüne kadar şaka mı yapıyordunuz da şimdi savaşa karar verdiniz?" dediği rivayet edildi. 

Ama Avrupa devletlerinin Tebriz'deki diplomatik temsilcileri ve Tebriz'de ikamet eden Avrupalılar ültimatomu ciddiye alarak Tahran'daki elçiliklerine telgraf çektiler, devletin kendilerinin ve yakınlarının güvenliğini sağlamasını talep ettiler. Eyalet Encümeni de İstanbul'a şu telgrafı gönderdi: 


"Devlet, ayın yirmi beşinden kırk sekiz saat sonra bütün milleti katledeceğini ilan etti. Millet karşı koymaya hazırdır. 


Eyalet Encümeni" 


İstanbul'daki İranlılar "Bütün milleti katledileceğini" cümlesinden korkarak telaşa kapıldı. Encümen-i Saadet, Necef'e ve diğer yerlere telgraflar gönderdi, her taraftaki İranlıları endişeye sevk etti. 

Öte yandan Tebriz'in mahallelerindeki hürriyet düşmanları da harekete geçti. Bazıları ültimatomu gerekçe gösterip kendilerinden de bir şeyler katarak halkı korkutuyordu. Bir kısmı ise kendileri de ültimatomdan korkup ne yapacağını şaşırdı. Hokmavar'da yaşayan meşrutiyet karşıtı ailemiz de büyük sarsıntı yaşadı. Süvarilerin şehre gireceği gün evde olmamaları için kadın ve çocukları Gara Melik'e gönderme kararı alındı. Erişkin erkekler mücahitlerin korkusundan şehirden çıkamadıkları, ayrıca o taraftaki devlet yanlılarından da korktukları için çocuklarıyla birlikte sayıları altmış-yetmişin üzerinde olan kadınları Gara Melik'e götürme işini o zaman on yedi yaşında olan bana verdiler. Onları bağların arasından geçirerek Gara Melik'e götürdüm. Orada onları korumayı üstlenen bazı komutanlar yakınlık gösterdi. Ama avamdan bazıları kötü sözlerini hiç esirgemedi. Geçtiğimiz sokakların birinde kadının biri "'Aliyyen veliyullah!' deseydiniz bugünlere düşmezdiniz işte!" diye bizi azarladı. 


459 o "Aliyyen veliyullah", "Ali Allah'ın velisidir" anlamındadır. Kadın, bu sözüyle gelenlere "Siz 
Bâbisiniz" Şii değilsiniz demek istiyor. (ÇN) 
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Bir diğeri "Bunların hepsi Bâbi" dedi. Orada akrabalarımızdan birinin evinde iki gece kaldık. Bu iki gün içinde Gara Melik'teki savaşı, Abbas ile diğerlerinin gösterdiği muhteşem kahramanlığı öğrendim. Akrabamız olan Abbas beni ziyarete geldi. Ültimatomdan bir şey çıkmayınca iki gün sonra döndük. 

Ne ise, şehirde kaleme alınan ve Bağ-i Sahipdivan'a gönderilen yanıtı aşa- 
$ıda veriyoruz: 


"Müstetab-i Eşref Vâlâ Şehzade Aynüddevle Hazretlerinin huzuruna, yüceligidaim olsun. Tebriz'in Müslüman ahalisinin katli için fermanınız ve idamı için fetvanız alındı. 'Sizleri birçok öğüt ve nasihatlerimle isyan yolundan alıkoyup, Merhamet-i Mülükânelerine ümitvar ve ikna etmek istediysem de olmadı. Sizler büyük bir dik başlılık ve direnmeyle devleti karşı konumda olmaya, selamet ve istikbaliniz için sizleri ezmeye mecbur bıraktınız' diye buyuruyorsunuz. Millet ise tam bir saygı içinde. Mahvolmuş köy ve kasabaların durumu, Müslüman kadınların feryat ve figanı bizlerde artık Merhamet-i Mülükânenin ağır yükünü taşımaya tahammül edecek takat bırakmamıştır. Biz de her ne kadar mazlumluğumuzun feryadını sabır ve teenniyle siz saygıdeğer hazretlerinin vicdanına duyurmak, kendilerini de milli haklarımızın tamamının elde edilmesi yolunda ebedi saadete götürmek istediysek de mümkün olmadı. Dolayısıyla Haşmetmeapları Şehzade'nin söylediklerine cevaben Mücahitlerin Gururu Seyyid-ül şüheda'nın bir sözünü tekrar etmek dışında diyeceğimiz yoktur: 


'Bedenlerimiz ölmek için yaratılmıştır 
Allah yolunda kılıçla ölmek en güzelidir'469 


Artık milletin kulağı bu gibi ültimatomlara kapalıdır, bu tehditlere değer verecek havsalaya sahip değildir, yapılması gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz. 


'Deryada boğulmak üzere olan 
Neden yağmura aldırsın ki?"" 


O günlerde hürriyetçiler arasında Settar Han ve Bâkır Han'a büyük hürmet gösterildiğini, görülen rüyaların ahali arasında yayıldığını burada söylememiz gerekir. Halk Settar Han'a "Serdar" veya "Serdar-i Âzam", Bâkır Han'a "Sâlâr" veya "Sâlâr-i Eccel"“! lakabını vermişti, yazılarda da bunlar kullanılıyordu. Bu durum, özellikle Maku Ordusu'nun yenilmesini takiben halk kitlelerinin Settar Han'a farklı bir gözle bakmaya başlamasıyla belirginleşmişti. Bazıları onun Allah tarafından gönderildiğini sanıyor, bu tür rüyalar görüyor, adını büyük 


460 Hz. Hüseyn'e (r.a.) nispet edilen beyit. Hz. Hüseyn büyük bir şairdi. (ÇN) 
461 oSâlâr(Fars.): Komutan. Eccel (Ar.): Büyük, ulu. Sâlâr-i Eccel: Büyük Komutan. (ÇN) 
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şükranla anıyorlardı. Bu nedenle biz de bundan sonra bu ikisinden Serdar ve Sâlâr olarak söz edeceğiz. Deveçi olaylarından bir ay sonra Encümen onlara "Serdar-i Milli" ve "Sâlâr-i Milli" adını vermiş olsa da halkın şükran ve memnuniyet duygularıyla verdiği adlar en güzelidir. Biz de Encümen'in verdiği adların yerine halkın verdiği adları kullanmayı yeğliyoruz. 


Ültimatomun Yolunu Gözlerken 


Meşrutiyetçiler bu yanıtı gönderdikten sonra devlet yanlılarının harekete geçmesini beklediler. 

Aynüddevle (27 Şaban'a| (24 Eylül) kadar mühlet vermesine rağmen Mihr'in Ti (26 Şaban (23 Eylül)) Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece bütün barikatlarda savaş başladı, şafağa kadar kurşun sesleri duyuldu. Gece muharebeleri şehir ahalisi üzerinde farklı bir etki yapıyor, tüfek sesleri gecenin sessizliğinde farklı duyuluyordu. Söylediğimiz gibi bu gecelerde günbatımından iki saat sonra evlerin çoğundan ezan sesleri yükseliyor, tüfek seslerine karışan bu ibadet çağrısı garip bir uğultuya neden oluyordu. 

Çarşamba günü kentte heyecan daha da arttı, herkes savaşın başlayacağı ertesi gün neler olacağını konuşuyor, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyordu. 
Diğer yandan şehir dışındaki devlet yanlıları da boş durmuyor, birlikleri sürekli olarak bir yerden bir yere gönderiyorlardı. Örneğin Kazaklar ve süvarilerden bazı birlikleri Şateranlı ordugâhından Deveçi'ye gönderdiler. Aynüddevle, Gara Melik'ten saldırıya geçecek olan Sâlâr-i Erfa'ya şehrin güneyinden süvari gönderiyordu. Şehirden bu süvariler görülebildiği için Maralan'dan üzerlerine bir el top ateşi açıldı. Yine bugün Maku Ordusu Sufyan'dan çıkıp şehre doğru yürümeye başladı. Onlara Ana Hatun'da yer ayrılmıştı, buraya yerleşerek barikat kurmaya başladılar. Emirhiz barikatlarından üzerlerine iki top mermisi ateşlendi. Belva-yi Tebriz'in yazdığı gibi topçu diliyle "Hoş geldin" dendi onlara. 

Erdebilli Saraylı "Bugün, Muhammed Ali Mirza'dan şehrin işinin iki gün içinde bitirilmesini isteyen bir telgraf daha geldi" diye yazar. 

Çarşambayı perşembeye bağlayan gece eşi görülmedik bir hengâme yaşandı, gün doğumuna kadar barikatlara mermi yağdı. O gece çok az insan uyuyabildi. 

Perşembe günü, verilen süre bitmesine rağmen devlet yanlılarında bir hareket görülmedi. Serdar ile Sâlâr, hatırlatma olsun diye Şateranlı ordugâhına, Ana Hatun'a ve Deveçi'ye şehirdeki barikatlardan birkaç el top ateşi açılmasını emrettiler. Karşı taraftan bir tepki gelmeyince onlar da ses çıkarmadı. 
Güya Aynüddevle gelecek orduların yolunu bekliyormuş bugün. Nitekim Maku Ordusu'ndan bazı kalabalık gruplar bugün geldi. Öte yandan şehir önceki güne 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göre daha hareketliydi, mahallelerden çıkan kalabalık halk grupları fedakârlığa hazır olduklarını göstererek Encümen'e doğru yürüyordu. Bazıları kefenlerini boyunlarına sarmıştı, hatipler ahaliyi sükünete davet eden konuşmalar yaptı. 

Mihr'in 3'ü (28 Şaban (25 Eylül) Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yeniden ateş sesleri duyuldu ancak mücahitler karşılık vermedi. Bazen bir top gürlemesi, kimi zaman da bir bomba sesi geliyordu kulaklara. 

Cuma pek hareketli ve gergin bir gündü. Yeni doğmuş güneş dağlara yükselirken, önceki gece uykusuz kalanların çoğu seherin sessizliğinde derin uykudayken Deveçi'deki toplardan birinin namlusundan çıkan ilk mermi gürleyerek aniden şehrin üzerinde yankılandı, sessizlik ve huzuru yok etti. Ardından ikinci ve üçüncü mermilerin gürlemesi duyuldu. Çok geçmeden Şateranlı Ovası'ndaki toplar da harekete geçerek Maralan ve Hiyaban'a birbiri ardına mermi yağdırmaya başladı. Maku Ordusu'nun topları da gürlemeye başladı. 

Herkes ne olduğunu anlamıştı: Dün başlaması gereken bombardıman bugün başlamıştı. Şateranlı Ovası, Sorhab Dağı yamacı ve Acı Köprüsü'nün karşı tarafında bulunan üç üsteki on dört toptan mermi yağıyordu. Bu taraftan şehrin topları da birkaç yerden ateşe başlayarak karşılık verdi. Devletin ilan ettiği savaş bugün resmen başlamıştı. Sayıları o günlerde neredeyse otuzu bulan komutanların hepsi devletin adaletini Tebriz'e göstermek için çevresinde mevzilenmişlerdi. Dört saat boyunca yalnız top mermisi yağdı. Ancak öğleye iki saat kala Deveçi'den hücum borusu duyuldu ve yukarı Hiyaban'dan Acı Köprüsü'ne kadar uzanan bütün barikatlardan aniden ateş açılmasıyla çatışma başladı, gözüyle görmeyenlere sözle tarifi mümkün olmayan bir hengâme yaşandı. Bu savaşlarda her zaman en önde yer alan Şücâ-i Nizam, kırk-elli adamın savunduğu çarşı barikatlarına beş yüz Merend ve Şahseven asker ve süvarisiyle davul ve boru eşliğinde saldırdı, her taraftan ateş yağdırmaya başladı. Bir Kazak grubu da çarşının çatısından ilerlemeye başladı. Bir yandan da Mecidülmülk Mağazaları, Âli Gapu, Daş Köprü yönü ve başka yollardan Hiyaban ve Nevber'e hücum ettiler. Aynı anda Şateranlı Ovası'ndaki askerler de yukarı Hiyaban ve Maralan'ın başından şiddetle bastırıyordu. Öte yandan, en çok üzerinde durulan ve ortadan kaldırılmak istenen Emirhiz iki yönden ağır ve tehlikeli saldırı altındaydı: Biri Acı Köprüsü'ne doğru sel gibi akan Maku askerleri, diğeri Deveçi yönünden yine birkaç istikamette sağdan soldan bastırıyordu, duvarları yara yara Encümen-i Hakikat'in yakınına kadar ilerlemişlerdi. Belva-yi Tebriz şöyle yazıyor: 


"Bugün Rahim Han elinde tüfekle bizzat savaşa girdi, süvarileriyle Deveçi 


Kapısı'ndan hücuma kalktı. Seyyid İbrahim Türbesi'ne bir top yerleştirip mücahit barikatlarını ateş altına aldı. Nitekim İstanbul Kapı barikatlarına on yedi 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top mermisi gönderdi. Barikatlardaki Vicuye ve Kurderlu mücahitleri bunca baskıya rağmen telaşa kapılmadı, mevzilerini terk etmediler. Düşen top mermilerinden biri barikatla birlikte Kurderlu'nun yiğit gençlerinden Hacı Aga'yı havaya uçurdu, bu gencin kanıyla ıslanan şarapnel ve taş parçaları Meşhedi Hüseyn ile Meşhedi Seyfullah Kurderlu'nın yüzüne çarptı ama onlar aldırmadan görevlerine devam ettiler. 

Encümen-i Hakikat'in kuzeyinde Ayrancı Sokağı başındaki mücahitler barikatların ön saflarında ateş etmekle meşgulken bir top mermisi arkalarındaki evin balkonunun bir tarafını Muhammed Cafer adındaki mücahitle birlikte götürdü. Orada tutunmaları güçleşen mücahitler yanlarındaki bombacı Gürcü'ye bomba atmasını söylediler ama dil bilmeyen Gürcü söylediklerini anlamadığı için isteneni yapmadı. Orada tutunup direnmenin artık mümkün olmadığını gören mücahitler arkadaki barikata çekildiler. Süvariler, Gürcü'yü vurup naaşını İslamiye'ye götürdüler. Serdar'ın emriyle kanlı bir çatışmanın sürdüğü bu alana yeni tüfekçiler ve bir bombacı gönderildi, bütün güçleriyle yüklenip süvarileri evden ve sokaktan çıkarıp dışarı attılar. Bu arada, Serdar'ın yeğeni Muhammed Han ayağından vurulup düştü, Ahmed adında bir mücahit onu alıp Encümen-i Hakikat'e götürdü." 


Şiddetli çatışmalar sürerken Sâlâr-i Erfa' süvariler, piyadeler, Gara Melik ve Osku tüfekçileriyle Hokmavar ve Ahni yolu üzerinden ilerledi. Hokmavar'da çok az barikat ve mücahit bulunduğu için onlara kimse direnemedi, mahalleye girerek ilerlediler. Ön saflarda Gara Melikliler ve devlet yanlısı Hokmavar'ın kendi tüfekçileriyle Osku kabadayıları, arkalarında diğer gruplar ateş açarak ilerliyorlardı. Girdikleri her sokağı talan edip korkusuzca ilerlediler. Maku Ordusu şehre girdiğinde onlarla birleşmeyi planlıyorlardı. 

Şehrin o günkü durumunun tarifi mümkün değil. Bir tarafta otuz bin kişi diğer taraftaki on beş bin kişiyle savaşa girmiş, birbirlerine kurşun yağdırıyorlardı. Ateş yağmurunun şiddetlendiği anlarda bazen dakikada en az kırk bin tüfek boşalıyor, buna topların gürlemesiyle el bombalarının sesi karışıyordu. 
Şaşkına dönen insanlar gruplar halinde ortalıkta koşturuyor, savaşın seyri hakkında birbirlerinden bilgi almaya çalışıyorlardı. Mücahit grupları sürekli sağa sola koşturuyordu. Her tarafta ölü ve yaralılar, her yerde inleme ve ağlama sesleri. Yüzler kıpkırmızı olmuş, gözler sürekli sağı solu tarıyordu. Savaşın nasıl sonuçlanacağını kimse bilmiyordu. Şehriver'in 20'sine (11 Eylül) kadar korku ve telaş olmasa da savaş o günkünden çok daha geniş bir alanda sürüyor, devlet yanlıları çok daha kararlı hareket ediyordu, bağrışma ve gürültü çok daha şiddetliydi. 
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Devlet Yanlılarının Zafer Yoksunluğu 


Kanlı savaş devam ederken ilk saldıran taraf olan devlet yanlıları günün ilk saatlerinde zafere çok yakındı; birçok yerde ilerlemiş, komutanların hepsi Aynüddevle ile Sipehdar'a zaferi kazandıklarını bildirmişlerdi. Ancak zaman ilerledikçe mücahitler her yerde üstünlüğü ele geçirerek devlet yanlılarını püskürttü. Öğleden sonra mücahit saflarında zafer belirtileri görülmeye başlandı. 

İlk müjde öğleden yarım saat sonra çarşıdaki çatışma alanından geldi. Devlet yanlılarını yenip püskürten Hüseyn Han ve mücahitlerin düşmandan aldıkları boruların sesi, devlet yanlılarının zaferini engellediklerinin, zaferi kendilerinin kazandığının işaretiydi. Bunun peşinden, Hiyabanlıların düşmanı her tarafta geri çekilmeye zorlayan zaferinin müjdesi ulaştı. 

Serdar ve beraberindekiler de sayıca üstün olmasına ve ısrarlı baskısına rağmen cesaret ve direnişleri sayesinde düşmanı püskürttüler. Maku Ordusu da pervasızca savaşmasına, mermi yağdırmasına ve o kadar ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen şehre giremedi. Merend ve Yurtçi süvarileri ile Kazvin askerlerinin Mecidülmülk Mağazaları yönünden Nevber barikatlarına saldırdığı savaşın en sıcak anında atılan bir bombayla bunların yedisi öldürüldü, diğerleri kaçtı. Öldürülenlerden orada kalan dördünün cesedi Nevber mücahitlerinin komutanı Ali Mösyö'nün oğlu Hacı Han tarafından yıkanıp kefenlendi ve toprağa verildi. 

Hokmavar'da ise Gara Melik kuvvetleri ile Sâlâr-i Erfa'nın birlikleri mahallenin içine kadar ilerlemişti. Azerbaycan çapında ünlü bir kabadayı olan ve bu çatışmanın ön safında yer alan Ayvaz Ali Oskui, büyük meydan yakınlarındaki bir barikattan açılan ateşle ağır şekilde yaralanınca onu alıp geri götürdüler, bunu gören diğerleri de çekildi.*? Şehirdeki devlet yanlılarının ilerlediği yolunda bir haber gelmeyince bunlar da direnmeyip öğleden sonra Gara Melik'e döndüler. 

Tebriz'in korku dolu günlerinden birinin hikâyesi böyleydi. Aynüddevle'nin ültimatomunun sonucu böyle oldu. Belva-yi Tebriz'e göre o gün otuz mücahit hayatını kaybetti, kabaca aynı sayıda mücahit de yaralandı ama yaklaşık üç yüz devlet yanlısı yok edildi. Toplar yaklaşık beş yüz kırk kez ateşlendi. 

Zafer haberleri Eyalet Encümeni tarafından Encümen-i Saadet'in yardımıyla İranlıların ve İran dostlarının endişe içinde beklediği İstanbul, Kafkasya, Atebât, Paris ve Londra'ya telgrafla bildirildi. Ancak bütün ümitlerin bu muharebelere bağlandığı, Muhammed Ali Mirza'nın zafer müjdesi beklediği 


462 Yazdığımız gibi bunlar Hokmavar'da yağmaya girişmişlerdi, yağmacılar bizim evin yakınına 
kadar geldi. Evin kapısını kıracakmış gibi döverlerken Ayvaz Ali vuruldu, bunun üzerine tüfekçiler ile yağmacılar dönünce evimiz yağmadan kurtuldu. 
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Tahran'a Aynüddevle'nin nasıl bir rapor gönderdiğini, ne mazeretler beyan ettiğini bilmiyorum. Tahran'dan Rahim Han'a gönderilen ve elimizde olan iki telgrafa bakılırsa Bağ-i Şah'ta bugün için çok büyük ümitler beslendiği anlaşılmaktadır, Tebriz direnişinin son günü olacağını düşünüyorlardı. Ama komutanlar aldıkları yenilgilere ve herhangi bir başarı gösterememelerine rağmen Tahran'a gönderdikleri raporlarda hayatlarını tehlikeye attıklarını, bunun için mükğfat beklediklerini yazdılar. Kimse yazmadıysa bile Rahim Han'ın böyle yazdığını biliyoruz. Bu telgrafların biri, Tebriz'e gelmeden önce devlet yanlılarının elinde çok az mermi kaldığı, bu nedenle Aynüddevle'nin kendi kesesinden mermi satın alıp süvarilere dağıttığı ve şimdi Tahran'a telgraf çekip harcadığı paraları istemesiyle ilgiliydi. Ayrıca başka ödemeler de istemişti. Rahim Han'ın 
Saray'daki önde gelen destekçileri arasında olan Hacibüddevle, bu telgrafa 27 
Şaban'ı 28'ine (25 Eylül) bağlayan gece (savaştan önceki gece) çektiği telgrafla yanıt vermiştir. Komutanların o gece Bağ-i Şah'la sık sık telgrafla görüştükleri anlaşılmaktadır: 


"Bağ'dan:*“? 

Huzurda olanlardan Serdar-i Nusret Âlicenapları, ikbali daim olsun. Şu anda akşamı üç Saat geçe saygıdeğer Sipehsâlâr-i Âzam'ın huzurunda, ikbali daim olsun, telgrafınızı okudum. Allah Allah, bu şikâyetin tam da zamanını bulmuşsunuz. Hizmet edeceğiniz bir durumdayken bunlar ne biçim istekler? 
Mermilerinizin karşılığı verilmediği ve lütuflarda bulunulmadığı takdirde benim Tebriz'deki ve Tahran'daki bütün mal varlığım sizin olsun. Allah için bu ortamda asla dile getirilmeyecekleri söylemeyin. Bütün İran süvari ve piyadeleri kelle koltukta beklerken sizin bu kabil telgraflarınız çok şaşırtıcı olmuştur. 
Devletin sizden asker, süvari, mermi parası vs. esirgemeyeceğini burada açıkça yazıyorum. Milli onur ve haysiyetle hizmet edin, gayret gösterin, göreceksiniz adınız İran'ın bütün komutanları arasında yükseklere taşınacaktır, mal için tedirgin olmayın ben kefilim. Bugüne kadar her türlü mal ve can fedakârlığında bulundunuz, işin sonuna yaklaştığımız bu ortamda böyle bir konuyu gündeme getirmeniz korkarım sizi işlerin müsebbibi olarak göstermelerinin bir bahanesi olacaktır. Bunca emeğinizin boşa gitmemesi gerekir. İşlerin ilerlemesi için ne gerekiyorsa duraksamadan yapılmalıdır. Şahsen yarın yapılacaklarda sizin tarafınızdan herhangi bir kusurun olmaması gerektiği kanaatindeyim, doğru olanı budur. 


Kahraman Hacibüddevle" 


463 Bağri Şah. (ÇN) 
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Telgraflardan biri de güya Rahim Han'ın fedakârlıklarını Tahran'a bildirmesi üzerine ona cevaben Emir Bahâdır'ın Ramazan'ın 1'inde (Mihr'in 5'i 
(27 Eylül)|) akşamüzeri gönderdiği aşağıdaki telgraftır: 


"Serdar-i Nusret Âlicenapları, ululuğu daim olsun. Telgrafınızı okuyunca güzel hizmetleriniz ve gösterdiğiniz gayret ve cesaretten dolayı ne kadar memnun olduğuma Allah şahittir. Aslında devlet hizmetinde olan bütün kullar etmediniz. İnşallah Mülükânelerinin, canlarımız ona feda olsun, görülmemiş derecede iltifatlarına nail olacaksınız. 


Sipehsâlâr-i Âzam" 


Sipehdar'ın Devlet Yanlılığından Dönmesi 


Devlet yanlılarının yenilgisiyle sonuçlanan Mihr ayının 3'ü |25 Eylül| muharebesi Tebriz savaşları tarihinde yeni bir dönem açtı: Halk korkularından kurtuldu, yiğitlik bayrağını açan bir şehrin alınmasının çok zor olduğunu kavradı. Devlet yanlıları umutsuzluğa kapıldı. Aynüddevle'nin itibarı yerle bir oldu. 
Maku Ordusu'nun diğer ordulardan bir farkının olmadığı görüldü. Amaçlarına ulaşamayan Deveçi halkı usanıp, söylenmeye başladı. Çocukların sokak başlarında söylediği alay dolu (Türkçe| şarkılar dillere düştü: 


"Ordu-yu Maku düşüpdü lenge, 
Ehli Deveçi gelipdi tenge."*64 


Sipehdar'ın devlet yanlılarından bıkıp usanmaya başlaması ve birlikleriyle Tebriz çevresinden çekilmesi bu döneme rastlar. O güne kadar esas olarak savunmada kalan mücahitlerin saldırılara başlayıp peş peşe zaferler kazandıklarını da göreceğiz. 

Cuma günkü o büyük savaştan sonra cumayı cumartesiye bağlayan gece barikatlardan yine tüfek sesleri duyuldu. Cumartesi öğleyin çatışmalar yeniden başladı, devlet güçleri Maralan, Hiyaban'ın başı ve bu taraftan Acı Köprüsü boyunca hızla saldırıya geçti. Evvelsi gün yaşanan yenilgiden sonra yeni bir kuvvet denemesine girişmelerine kendileri de anlam veremiyordu. Top gürlemesiyle tüfek sesi hava kararana kadar devam etti, sonra sustu. 

Mihr ayının 5'i (27 Eylül) Pazar günü Ramazan'ın birinci günüydü, şehir ahalisi ve devlet yanlılarının çoğu oruçlu olmasına rağmen öğleyin saldırarak savaşı tekrar başlattılar. 


464 o "Maku Ordusu zora düştü 
Deveçi halkı bıktı usandı." (ÇN) 
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Rahim Han bu durumda Ramazan'da oruç tutulup tutulmayacağını, namazı tam mı kısa mı kılacağını Hacı Mirza Hasan'a sordu. Hacı Mirza Hasan'ın elyazısıyla yazdığı yanıt bizdedir, bilinmesinde yarar olduğunu düşündüğümüz için aşağıda veriyoruz: 


"Serdar-i Nusret Hazretleri bir süredir Tebriz'dedir, namazını tam kılmalı ve orucunu tutmalıdır. Ara sıra orduyla hareket ediyor olsa da orucunu tutup namazını tam kılmalıdır. Vesselam. 


(Mühür: Hacı Mirza Hasan)" 


Bu yanıttan, işledikleri cinayetleri ve yaptıkları yağmayı günah addetmedikleri, yaptıkları her şeyin şeriatın emirlerine uygun olmasını istedikleri açıkça anlaşılmaktadır. 

Ne ise, bu savaşlar sırasında en büyük atılganlığı Maku Ordusu gösteriyordu. Köprünün üzerinden geçen şose yolu yapan Ruslar yolun sağında solunda evler inşa etmişlerdi, bu evleri siper olarak kullanan Kürtler rahatlıkla savaşabiliyorlardı. Bu evlerin zarar görmesine razı olmayan, Rusların eline bir mazeret vermek istemeyen Serdar bu bölgelere top ateşi açılmasından iyice sakınmıştı, bu da Kürtleri cesaretlendirmişti. Devlet ile istibdat yanlısı süvari ve piyadeler Gavmişavan barikatlarındaki topu alıp kaçırmak için savaşın en şiddetli anında Gara Melik'ten aniden dışarı çıkıp hücuma geçtiler. Topu koruyanlar karşı koyunca sert bir çatışma çıktı. Amaçlarına ulaşamayan devlet yanlıları Lake Dizec'de yağmayla yetinip döndü. Şehrin birkaç bölgesinden gelen top gürlemeleri ve tüfek sesleri hava kararana kadar devam etti. 

Pazartesi ve salı sakin geçti. Bu iki gün içinde Aynüddevle'nin temsilcileri tekrar geldi, barış görüşmeleri yapıldı. Bir yandan hürriyetçilerin direnişi karşısındaki zafiyet ve çaresizlikleri diğer yandan Tahran'daki olaylarla İngiliz ve Rus diplomatik temsilcilerinin Şah üzerindeki başka bir yerde anlatacağımız baskıları Aynüddevle'nin barış çabalarına yeniden hız vermesine yol açmıştı. Ama ortada samimiyet olmadığı için bir sonuç çıkmadı, biz de bunu ele almayacağız. 

Salıyı çarşambaya bağlayan gece büyük bir hengâme yaşandı. Deveçi, Şeşkelan ve Bağmişe süvarileri mevzilerinden saldırarak yeni bir güç denemesine girişti. Karşı koyan mücahitler onları geri püskürttü ve bir barikatlarını ele geçirdi. Ancak bu arada fırsatı kaçırmayan süvariler denetimlerindeki büyük Dellâle Zen Bazar'1““ yağmaladı. Emirhiz yönünden de saldırdılar ama geri çekildiler. Encümen Gazetesi şöyle yazıyor: 


465 O dönemde Meydan Çayı kenarında, Sâdıkiyye ve Yemeni Duzan (Yemeniciler) çarşılarının 
arasında yer alan bu çarşı, Heris ve Karacadağ etrafındaki köylerde dokunan halılarının satış merkeziydi. Eskiden çarşıda kadın (zen) esnaf (dellâle) sayısı fazla olduğu için bu adı almıştır. 


(ÇN) 


749 


"O gün barikatlara yeni süvari grupları gönderilmişti, güçlerini sınamak isteyenler bunlardı." 


Çarşamba sakin geçti. Mihr'in 9'u (1 Ekim 1908) Perşembe günü mücahitler çatışmaya girerek Acı Köprüsü'nün bu tarafına kadar gelen, son birkaç günlük savaş sırasında Rus evleriyle kervansaraylara iyice yerleşen Maku süvarilerini bulundukları yerlerden çıkarmaya çalıştı. Serdar, çatışmaya son vermeleri için haber gönderdi. 

Cuma sakindi, Serdrud yolu açıldığı için şehre buğday ve yiyecek giriyordu, hatta kısmen bolluk vardı. Savaşta yaralanıp hayatını kaybeden Gürcülerden biri için görkemli bir tören yapıldı, cenazesi ertesi gün toprağa verildi. 

Sipehdar, bugünlerde Aynüddevle'den ayrılarak geri çekilmeye başlamıştı. Mibr'in üçüncü günündeki (25 Eylül) başarısız kuvvet denemesinden sonra Aynüddevle ile Sipehdar tam bir ümitsizliğe düşmüşlerdi. Ayrıca rencide olan ve geri çekilmek isteyen Sipehdar, Serdar, Sâlâr ve hürriyetçi önderlerle gizlice görüşüyordu. Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: 


"Sipehdar önce Reşidülmülk'le 'Şehre gelip sizi ziyaret etmek, bu kardeş kavgasına son vermek istiyorum' diye haber yolladı. Bizzat gelmek yerine birisini göndermesi, ne istediğini onunla bildirmesi istendi. Bunun üzerine yardımcısı Muntasırüddevle, Reşidülmülk'le şehre geldi, Sipehdar'ın hürriyetçilere yardım edip devletle savaşması konusunu Serdar, Sâlâr ve bazı Encümen üyeleriyle görüştü. Hürtiyetçiler, devletin Tebriz'i kuşatan orduları mevcudun birkaç katı olsa bile şehri zapt edemeyeceklerini, şehirde Sipehdar'ın yardımına ihtiyaç bulunmadığı yanıtını verdiler. Bir şey yapmak istiyorsa Tonekabon'a gidip hürriyetçilik bayrağını oraya dikmesini, bunun daha çok işe yarayacağını söylediler." 


Serdar ile Sâlâr'ın verdiği bu yanıtı Encümen üyeleri ile diğerleri de onayladı. Sipehdar, birkaç gün sonra Tebriz'den ayrıldı, Tonekabon'da neler yaptığını ileride göreceğiz. 


Peş Peşe Gelen Zaferler 


Cumartesi, pazar ve pazartesi sakin geçti. Hem oruç ayı hem komutanların umutsuzluğu savaşın yavaşlamasına neden olmuştu. Ancak tekrar yolları kesip şehri sıkıntıya soktular. Bugünlerde Deveçi, Şeşkelan ve Bağmişe ile diğer mahalleler arasında az da olsa gidiş geliş başladı. Bu sayede bazıları bir tarafta bulamadıklarını diğer tarafta bulup satın alıyordu. Ama bu yollar da en ufak bahaneyle kapatılıyordu. 
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Mibr'in 14'ü (10 Ramazan |6 Ekim)) Salı günü şehir sakindi. Erivanlıların şehre şeker, gazyağı ve benzeri şeyler taşıyan kervanları Acı Köprüsü'ne yaklaştığında Maku askerleri şehre girmelerine engel oldu. Kervanın yardımına koşan bir mücahit müfrezesi Kürtlerle savaşa tutuştu ama bir şey yapamadı. 

Salıyı çarşambaya bağlayan gece sakindi, gün doğumunda birkaç el ateş sesi duyuldu. Çarşamba öğleden önce sakindi. Akşamüzeri Hiyaban'da aniden şiddetli çatışma başladı, mücahitler Kulle başını devlet yanlılarının elinden aldı. Haritaya bakılırsa şehrin doğusunda, Bilankuh ile Bağmişe arasında Kulle (doruk) denen bir dağ bulunduğu, dağın kuzey yamacının dibinden Mihran Çayı'nın aktığı görülür. Savaşta çok sağlam bir mevzi olan bu dağı denetimlerinde tutan devlet yanlıları o gün orada bir barikat yapmaya girişmişlerdi. 
Bunu öğrenen Hiyaban mücahitleri bir müfrezeyle Mihran Çayı üzerinden saldırarak süvarilerle savaşa tutuştu. Üç saat süren savaş sonunda mücahitlerin birkaç katı olan ve sayıları yüzü bulan süvariler tutunamayarak dağıldı, perişan bir şekilde kaçtılar. Mücahitler Kulle'nin başını zapt ederek oraya barikat kurdu, ayrıca bir de top getirip yerleştirdiler. 

Bu zafer, Deveçi ile Sahibdivan arasındaki yolda ulaşımı kesmesi nedeniyle çok önemliydi. Devlet yanlıları zor durumda kaldıklarından aynı gece karşı saldırıyla orayı mücahitlerden geri almaya karar verdiler. İki buçuk saat sonra büyük bir kuvvetle aniden saldırdılar, birkaç saat süren çok kuvvetli bir güç denemesi yaptılar ama amaçlarına ulaşamadılar, iki adamlarını kaybettiler, bir şey elde edemeden çekildiler. 

Perşembe günü şehir sakindi, hürriyetçiler sevinçli, devlet yanlıları Kulle'yi yitirmenin hüznü içindeydi. 

Mihr'in 17'si (13 Ramazan |9 Ekim)) Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin ilk saatleri sakindi. Ama gece yarısı, ay gökyüzünde en yüksek noktaya çıkıp güzel ışığıyla bütün şehri gümüş gibi parlatır ve insanlar gecenin sessiz koynunda uyurken birdenbire top ve el bombalarının korkunç gürlemesi uyuyanları uyandırdı. Savaşın ağırlığı Hiyaban semtindeydi ama bütün barikatlardan kurşun sesleri geliyordu. 

Aynüddevle'nin komutanlarla görüştüğü, Kulle başını kaybetmenin intikamını almak için ertesi gün şafakta bütün yönlerden şehre saldırıp büyük bir savaşa tutuşmaya karar verdikleri söylendi. Sâlâr bunu duyunca doğru mu yalan mı olduğuna aldırmadan ön alarak Aynüddevle'nin ordugâhtaki karargâhına bir mücahit müfrezesi gönderdi. Mücahitler, ordugâha çadırları ve lambaların ışıklarını görecek kadar yaklaştılar, ansızın yakın mesafeden ateş yağdırmaya başladılar. Sâlâr da Kulle başından bir müfrezeyle ateşe ve savaşa başladı. Bu saldırıyı beklemeyen devlet güçleri ne yapacaklarını şaşırdı ama bulundukları yerde tutunup savaşmaya başladılar. Üç saat süren şiddetli savaş boyunca 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tüfek seslerine karışan el bombası ve top gürlemeleri nedeniyle şehirde yer yerinden oynadı. Mücahitler gün ağarmadan yerlerine döndüler. 

Bu mücahitler için yeni bir zaferdi. Saldırıda önceliği ele almaları, Aynüddevle'nin ordugâhtaki karargâhına hücum etmeleri devlet yanlıları üzerinde çok etkili oldu, kalpleri korku ve umutsuzlukla doldu. 

Aynüddevle'nin ordugâhında Mihr'in 3'ü (25 Eylül) muharebesinden sonra başlayan moral bozukluğu mücahitlerin bu gece hücumuyla daha da arttı. 
Bu yüzden o günden sonra birçok asker ve komutan kaçmaya başladı. Erdebilli Saraylı "Her gece başka bir grup kaçıp gidiyor, elinden bir şey gelmeyen Aynüddevle işin içinden çıkamıyor, günlerini karamsarlık içinde geçiriyordu" diye yazar. 


Maku Ordusu'nun Son Yenilgisi 


Heyecan ve zaferle dolu perşembe gecesini daha da heyecanlı ve zaferle dolu cuma günü izledi. Meşrutiyetçiler o gün çok daha büyük bir zafer kazandı. 

Maku Ordusu'nun Acı Köprüsü'nün başına kadar ilerlediğini, orada tahkimat yaptığını, pervasızca durmadan ateş açtıklarını söylemiştik. Bu ordu tehlikeli bir düşmandı, ellerinde tuttukları Culfa yolundan kervanların geçmesine izin vermedikleri için şehirde çay, şeker, gazyağı ve diğer Rus malları az bulunur olmuştu. Kafkasya ve Gürcistan'dan Tebriz'e yardıma koşan veya silah ve cephane getiren hürriyetçileri de engelliyorlardı. Bütün bunların üstüne Ruslar da yolun kapalı olmasını bahane ederek bu zor günlerde protesto üstüne protesto veriyordu. Bir şeyler yapılması gerekliydi. Bir kısım düşman askeri Rus evlerinde mevzilenmişti, bu iş evlere zarar vermeden halledilmeliydi. Mücahitler bu zor görevi büyük bir maharetle yerine getirdiler. 

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Serdar'ın emri üzerine kırk mücahit Gavmişavan üzerinden yola çıktı. Atlarını bu yerleşim yerinde bıraktılar, Acı Çay'dan geçip karşı tarafta mevzilendiler. Öte yandan, Kara Ağaç, Çerendab ve Lilava'dan iki yüz savaşçı başlarında Meşhedi Muhammed Sâdık Han, Hasan Aga Kafkasi, Ali Mösyö'nün oğlu Hacı Han ve Medet Ali Han gibi diğer komutanlar olmak üzere Hüseyn Han-i Bağban komutasında gün ağarınca savaş azmiyle Acı Köprüsü'nün başına saldırdı. 

Maku Ordusu'nun ordugâhı ve depoları Ana Hatun'daydı ancak bazı birlikleri nehrin karşı tarafına kadar ilerleyerek orada barikat kurmuştu. Ayrıca seçkin süvarilerden bir grup da köprüyü geçip karşı taraftaki Rus evleri ile kervansarayda mevzilenmişti. Savaş güneş doğduktan iki saat sonra başladı. 
Mücahitler dere yataklarında ve tarlalarda kurdukları barikatlarda savaşarak ilerliyordu. Kürtler karşılık vererek önlerini kesiyordu. Karşılıklı top ateşi de 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başlamıştı. Rus evlerinde mevzilenenler inatla savaşıyordu, mücahitlerin bu evleri topa tutmaktan çekinmesi cesaretlerini daha da artırıyordu. Bu en kanlı savaşlardan biri oldu. Binden fazla adam karşısında yalnızca iki üç yüz mücahit bulunmasına rağmen savaş deneyimleri ve hayatlarını fedaya hazır olmalarınedeniyle mücahitlerin her biri birkaç adam gücüyle savaşıyordu. Görenlerin asla unutamayacağı bu hengâme yedi saat sürdü. Kürtler epey direnip dayandılar ama mücahitler onları yenip siperlerinden attı. Rusların evlerinde mevzilenenler de yerlerinin çok sağlam olmasına ve üzerlerine top ateşi açılmamasına rağmen otuz yedi kayıp verdiler, yalnız dördü ağır yaralı olarak kaçmayı başardı. Bu taraftakiler temizlenince nehrin karşı tarafındakiler de artık direnemedi, atlara binip kaçtı. Bu sırada Ana Hatun'daki ordugâhtan hâlâ top ateşi açılıyordu. Ama korkudan titreyerek kaçanlar oraya girince bütün ordugâhta paniğe neden oldular, orayı boşaltmaları bir saati bulmadı. 

Bu çekişme içinde savaş meydanına gelen Serdar aldığı zafer müjdesiyle sevindi. Mücahitlerin gönüllerini okşadı, cesareti ve kahramanlığıyla bu zaferin kazanılmasını sağlayan Hüseyn Han'a büyük sevgi gösterdi. Kürtleri takip etmek isteyen mücahitlere izin vermedi. O gün Hüseyn Han, sanki bunun zafer kazandığı son savaş olacağını biliyormuş gibi eşi görülmemiş fedakârlıklar yaptı, cesaret ve yiğitliğini hiç esirgemedi. İşte bu nedenle herkesin gönlünde yer etti, adı dillere destan oldu. 

Bu savaşta mücahitler saldırıda, Kürtler barikatların arkasında savunmada olmasına rağmen mücahitlerin yalnız beşi hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Kürtler arkalarında seksenden fazla ölü bıraktı, bir o kadar yaralıyı da geri götürmüş olmaları muhtemeldir. Söylediğimiz gibi Rus evlerinde otuz yedi cesur öncü süvarileri öldürüldü, bunların naaşları da evlerin önünde yerde yatıyordu. Köprünün iki tarafında aşağı yukarı elliden fazla ölü vardı. Köprüden Ana Hatun'a giden yolda yatan otuz kişi dışında esir aldıkları on dört adamı da Serdar'a götürdüler, Serdar onlara iyi davrandı. 

Bu sırada halk akın akın oraya geliyor, dört beş bin kişilik kalabalık toplanmış sevinç gösterileri yapıyordu. Tebriz'in en coşkulu günlerinden biriydi. 
Kaçanların geride bıraktığı at, tüfek ve çadırlar mücahitlerin eline geçti. Ayak takımından bazıları ölenlerin üzerindeki kıyafetleri soyuyordu. Kürtler geçişini engelledikleri kervanların şeker ve yağ gibi yüklerini kervansarayda depolamıştı, bazıları bunlara el atınca Serdar "Mallar tüccara aittir, sakın kimse dokunmasın" diye bağırdı, malların başına nöbetçi dikti. 

Böylece Maku Ordusu bir kez daha Tebriz'in etrafından çekilmek zorunda kaldı, büyük bir kibirle şehre saldıran o Ezzo Han büyük bir utanç içinde döndü. Bu savaşta Aynüddevle'nin ordusunun veya Deveçi'deki komutanların herhangi bir müdahalede bulunmamaları hayret vericidir. Aslında geçen geceki 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saldırı Aynüddevle'nin ordusunun düzenini bozmuş, hayal kırıklığı içinde olan Deveçi'deki komutanlar da kendi dertlerine düşmüşlerdi. 

Mihr'in 18'i (14 Ramazan (10 Ekim|) Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece sakindi. Cumartesi günü halkın kutlamalarıyla geçti. Bir süredir kıt ve pahalı olan şeker, yağ ve kibrit o gün hem bol hem ucuzdu. Ahali, gruplar halinde şehir ile Acı Köprüsü'nün başı arasında gidip geliyordu. Serdar da ölenlerin yıkanıp kefenlenmesi, dualarının yapılıp gömülmesi için bir molla eşliğinde gassal, mezar kazıcı ve diğer görevliler gönderdi. Daha sonra Hiyaban'dan gelen Sâlâr'la birlikte oraya giderek savaş alanına ve cesetlere baktılar. Bu ölülerin gömüldüğü Acı'nın kenarındaki mezarlık yıllarca orada durdu. Oraya iki hafta sonra giden yazar da alanı gördü. Yer yer kan lekeleri görülüyordu, ölenlerin başından kopmuş saç tutamları hâlâ ortalıktaydı. 

Bugün Seyyid Mirza Ali Ekber-i Mücahit yanındakilerle İslamiye'nin temsilcisi olarak ateşkes ve barış konusunu görüşmek için geldi. İstibdat yanlılarının mahcup ve çaresiz olduğu açıktı. 


Hüseyn Han'ın Öldüğü Gün 


Mihr'in 19'u (15 Ramazan (11 Ekim)) Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece günbatımından bir buçuk saat sonra bütün barikatlarda önce şiddetli ateş, sonra top gürlemeleri başladı. Hiyaban'ın başından Emirhiz'in sonuna kadar her yerde sağanak gibi kurşun yağıyordu. Devlet yanlıları son güçlerini kullanıyordu. 
Evlerdeki mücahitler dışarı fırlayıp barikatlara koştular. Bu hengâme yaklaşık iki saat sürdükten sonra ortalık yatıştı. 

Pazar, üzüntü ile sevincin bir arada yaşandığı, kazanılan zafere rağmen şehir halkının yarısının gözyaşı döktüğü çok garip bir gün oldu. Evet, aslan yürekli genç Hüseyn Han bugün hayatını kaybetti. 

Kulle başı ele geçirilip Maku Ordusu da şehirden çıkarıldıktan sonra Serdar ve Sâlâr hiç değilse şehir içi güvenliğini sağlamak için Deveçi'yi devlet yanlılarından temizlemeye karar verdiler. Bunun için Deveçi ile Hiyaban arasında bulunan, Şücâ-i Nizam ve Rahim Han'ın süvarilerinin çok sağlam barikatlar kurduğu Şeşkelan ve Sorhab mahallelerini almak amacıyla Hiyaban ve Nevber tarafından saldırıya geçilmesi emri verdiler. Sâlâr, Aynüddevle'nin askerlerinin Şeşkelan ve Deveçi'ye yardıma gitmesini önlemek için gün doğmadan önce üç yüz mücahitle hızla Kulle başına yerleşti. Öte yandan, mücahit önderlerinden Yüzbaşı Taki iki yüz elli adamla Daş Köprü yönünden, her ikisi de çok cesur olan Hacı Han-i Kafkasi ve Meşhedi Hasan-i Kafkasi iki yüz elli adamla Bağmişe tarafından, cesaretleriyle tanınan Ali Mösyö'nün oğlu Hacı Han, Zeynel ve Esedullah kendi birlikleriyle telgrafhane güzergâhından hep birlikte Şeşkelan'a 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hücuma kalktılar. Yüzbaşı Taki, Muktedirüddevle'nin evinde mevzilenen süvarilerle şiddetli bir savaşa tutuştu. Bu kuvvetli mevziiyi kırk beş dakikada alıp süvarileri dışarı attı. Aynı anda Mir Haşim Han da kurşun yağmuruna rağmen yanına aldığı bir tüfekçiyle Garı Köprüsü'nün önündeki barikata kadar ilerledi. 
Onun peşinden Hacı Han-i Kafkasi hücuma geçerek barikattaki tüfekçilerden dördünü vurup indirdi. Karşılarındakilerin ne kadar korkusuz olduğunu gören süvariler canlarını kurtarmak için barikatı bırakıp kaçtı. Ali Mösyö'nün oğlu da "Daş Senger" (Taş Siper) denen telgrafhane güzergâhından ilerleyerek Mecidülmülk Mağazaları'ndaki süvarileri sıkıştırdı. Burada öğleden sonra saat ikiye kadar yaman ve kanlı bir çatışma oldu, daha fazla direnemeyen süvariler çok sağlam bir mevzi olan mağazaları terk ederek Deveçi'ye kaçtı. Bu zaferle mücahitlerin önünde Şeşkelan yolu açılmış oldu. Yüzbaşı Taki yukarıdan, onlar aşağıdan ilerleyerek karşılarına çıkan barikatları kısa bir çatışmayla aldılar, mahalleyi devlet yanlılarından temizleyip ortasına hürriyetin kızıl bayrağını diktiler. Savaş günbatımına iki saat kala sona erdi. 

Bu çatışmalarda devlet yanlısı süvarilerin yaklaşık kırkı öldürüldü, mücahitler dört kayıp verdi, birkaçı da yaralandı. Zafer nispeten kolay kazanıldı. Ne yazık ki o sırada yaşanan büyük bir üzüntünün acısı her şeyi unutturuyordu. 

Durum şöyleydi: o gün çarşının yan tarafında da çatışma başladı. Kerbelai Hüseyn Han, Meşhedi Muhammed Ali Han ve Esed Aga Han bulundukları barikatlardan ateş açarak ilerlemeye, böylece Sorhab'ı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Karşılarındaki barikatlar çok sağlam, dolayısıyla savaş çok daha sertti. 
Mücahitler çarşı ve kervansaraylardaki dolambaçlı sokakları geçerek birkaç yönden ilerlemeye çalışıyordu, burada birkaç saat içinde çok kan döküldü. 
Hüseyn Han müfrezesiyle Nizamülulema Köprüsü'nün yanına kadar ilerledi, duvarını yıkarak savaşa devam etmek için buradaki bir kervansaraya (Hurmai Kervansarayı'na) girdi. Bu arada şiddetli çatışma devam ediyordu, Yakub adında cesur bir hürriyetçi isabet eden kurşunla öldü. Mücahitler, kanlar içindeki Yakub'u geri götürüp döndüler. Öyle sersemlemişlerdi ki Hüseyn Han'ı aramadılar, zaten nerede olduğunu da bilmiyorlardı. Yalnız kalan o yiğit, etrafını saran bir grup Merend süvarisiyle tek başına cesaretle çarpıştı ama başına yediği birkaç mermiyle oracıkta hayatını kaybetti. Bu olay günbatımından iki saat önce yaşandı. 

Diğer taraftan yarenleri dönünce akıllarına onu aramak geldi, her yere bakmalarına rağmen bulamadılar. Esir düştüğünü sanıp kurtarmak için sağa sola koşturdular. Haber kısa sürede yayıldı, herkesin keyfi kaçtı. Mücahitler barikatları bırakıp koştu, şehir baştan başa feryat figana boğuldu. 

O gece Encümen'de büyük bir hengâme vardı: Birkaç bin mücahit toplanmış "Hüseyn Han" deyip duruyordu. Hâlâ hayatta olduğunu düşünen bir grup, 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vakit geçirmeden Deveçi'ye hücum edip yitirdikleri yarenlerini bir an önce bulup kurtarmayı düşünüyor, diğer bir grup bu düşüncenin ham hayal oldu-Şunu söylüyor, her taraftan farklı bir ses yükseliyordu. Sonunda, Deveçi'deki önderlerden Nâib Asger'e mektup yazıp Hüseyn Han'ı ondan istemeye karar verdiler. Bu genç son birkaç ay içinde gönüllerde taht kurup, düşmanlarının dahi takdirini kazanmıştı. O cümleden Nâib Asger de onu sever, arada bir ona haber yollardı. Nâib Asger'in arkadaşları olan Takiyev ile Meşhedi Sâdık Han bir mektup yazıp gönderdiler. Çok geçmeden yanıt geldi: 


"Takiyev ve Meşhedi Sâdık, size kurban olayım, mektubunuz geldi. Allah şahidimdir çok müteessirim. Bendenize gelince, Şücâ-i Nizam'ın adamlarının Hüseyn Han'ı vurup buraya getirdiklerini gördüm. Başından isabet almıştı, çok üzüldüm. Hemen yıkatıp defnettirdim, müsterih olun. Kerbelai Hüseyn Han ölmüştür. Ne hissettiğimi Allah bilir. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun..."4“ 


Bu yanıtla taşkınlık dindi, nale figan yükseldi, herkes gözyaşına boğuldu, bütün Tebriz mateme büründü. 

Bu genç adam savaşta her zaman ön saftaydı, cesaretiyle zor şartların üstesinden gelirdi. Gazeteler onu "Azerbaycan'ın gayret timsali" olarak nitelerdi. 17- 
18 Mordad (9-10 Ağustos) hengâmesinde, Maku Ordusu'yla yapılan savaşlarda, 
Gara Melik çarpışmaları ve diğer vuruşmalardaki fedakârlıklarını kaydetmiştik. Son yadigârı, herkesin hafızasında hâlâ çok taze olan ve Maku Ordusu'nun imhasıyla sonuçlanan geçen cuma günkü savaştı. Bu kadar cesur ve yetenekli olan bu genç, sabrı ve az konuşmasıyla aciz bir çocuk gibi görünürdü. Savaştan zaferle döndüğünde ikram kesesini açar mücahitlere cömertçe para dağıtırdı. 
Öldüğünde kırk gündür evine gitmediği, bir gece bile yatakta uyumadığı, bu süre içinde ebediyen kapanan gözlerinin asla göremeyeceği bir oğlunun doğduğu söylendi. Halkın onu bu kadar sevmesi, ölümüne bu kadar üzülmesi, ağlaması boşuna değildi. 

Bu gecenin olaylarından biri de İslamiye üyelerinin tutuklanmasıydı. Söylediğimiz gibi İslamiye'den Mirza Ali Ekber yanında üç imamla barış görüşmesi için gelmişti. O gece Hüseyn Han'ın esir düştüğü dedikodusu yayılınca bazı mücahitler bu dört kişinin peşinden gittiler, Hüseyn Han serbest bırakılana kadar rehine olarak tutmak üzere yakalayıp Encümen'e getirdiler. Hüseyn Han'ın öldürüldüğü haberini duyunca kinlerinden bu zavallıları öldürmeye kalkıştılar. Bu işlere yatkın olan Aydın Paşa bunların kanını dökmek istedi ama bir grup ona engel oldu, Hacı Mehdi Aga'nın |Kuzekonani| oğlu Hacı Hasan Aga, Serdar'a telefon etti ve onları evine götürerek hayatlarını kurtardı. 


466 (o Buyazı Hacı Hasan Aga-yi Kuzekonani'deydi, şimdi bizdedir. 
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İslamiye'nin Çöküşü ve Deveçi'nin Boşaltılması 


Mücahitler, önceki günün savaşlarından kalma yorgunluk ve bitkinlikleri- ne, Hüseyn Han'ın ölümüyle yaşadıkları üzüntüye rağmen 20 Mihr (12 Ekim| Pazartesi günü Şeşkelan, Emirhiz ve çarşıdan yaptıkları saldırılarla savaşa bıraktıkları yerden devam ettiler ve her yönde ilerlemeye başladılar. Savaş günbatımına kadar devam etti, mücahitler devlet yanlılarının bazı barikatlarını ele geçirip Deveçi'nin birkaç noktasını aldı. Bugünkü kayıpları bilmiyoruz ancak Esed Aga isabet eden kurşunla bir gözünü kaybetti. Adından birkaç kez söz ettiğimiz, kahramanlık hikâyeleri anlatılan bu genç, Hüseyn Han ile Meşhedi Muhammed Ali Han'ın silah arkadaşıydı, müfreze komutanlarındandı. Gözüne isabet eden kurşun boyun damarın yanına saplanmıştı, başının arkasına bir kesi yaparak kurşunu çıkardılar, bir süre dinlendikten sonra ayağa kalkıp tüfe-Şini tekrar eline aldı. Tek gözü kalmasına rağmen hep kahramanca savaştı, en iyi müfreze komutanlarından biri oldu. 

21 Mihr (17 Ramazan (13 Ekim)) Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece Hiyaban 
yönünde savaş çıktı, art arda top sesleri duyuldu. Hiyabanlılar bir kez daha ordugâha saldırıp savaşa tutuştu, Emirhiz'de ise sükünet hâkimdi. Yine de geceleyin gürleyen bir top sesi her taraftan duyuldu. Halk bunun ne demek olduğunu ancak ertesi gün anladı. O gece Deveçi'nin boşaltıldığını, İslamiye'ye yerleşenlerin, devlet komutanlarının ve diğer hepsinin kaçtığı ortaya çıktı. 

Olaylar şöyle gelişmişti: Müctehid, İmam Cuma ve diğerleri devlet yanlılarının savaşmamasına çok kızmış, Aynüddevle'yi Şah'a şikâyet etmişlerdi. 
Muhammed Ali Mirza onları Basmenc telgrafhanesine davet etmişti, ancak aralarında gidip gelen telgrafların içeriğinden haberdar değiliz. Komutanların hepsinin umutsuz ve moralinin çökmüş olduğuna, askerlerin geceleri kaçıp dagıldığına gözleriyle şahit olan mollalar devlet yanlılarının artık şehirle savaşacak takatlerinin kalmadığını anlamışlardı. Bu yüzden İslamiye'ye dönmediler, orada kaldılar, bilgi verip diğer mollaları da oraya çağırdılar. Pazartesi günü o büyük zaferi kazanan mücahitler ilerlemeye devam ettiği için şehirde kalmaya korkan Rahim Han, Şücâ-i Nizam ve Deveçi kabadayıları da o gece Basmenc'e kaçtı. Deveçi ve Sorhab halkı durumdan gece yarısı haberdar oldu, Deveçililer Serdar'a, Sorhab'dakiler Sâlâr'a sığındı. Gürleyen top sesi bunu haber veriyordu. O gece olanları öğrenen bir mücahit müfrezesi, Deveçi'ye giderek İslamiye binasını ateşe verdi. 

Deveçi ve Sorhab'dan kaçmayan bazı meşhur Meşrutiyet düşmanlarının suçlu mu masum mu olduğuna bakılmadan tutuklandığı, Aydın Paşa'nın bunları Erk'e getirip infaz ettiği sonradan ortaya çıktı. İnfaz edilenlerden birinin Hacı Seyyid Hasan-i Sorhabi olduğunu biliyoruz. 
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Salı, Tebriz için çok güzel bir gündü. Halk günün ilk ışıklarıyla devlet yanlılarının kaçtığını, Deveçi ve Sorhab'ın boşaldığını öğrendi, güneş doğmadan sokaklara döküldü, şehrin her tarafına coşku ve sevinç gösterileri hâkim oldu. 
Meşrutiyet'in başarısı ve hürriyetçilerin zaferinin yanı sıra şehir savaştan ve barikatlardan, halk da dört aydır kapalı olan yolların o gün açılmasıyla mahrumiyetten kurtulmuştu. Herkes büyük bir mutluluk içinde çarşıların açılmasını, alışveriş ve ticaretin başlamasını bekliyordu. İnsanlar etrafı görmek için kalabalık gruplar halinde Deveçi ve Sorhab'a gidiyor, dolambaçlı barikat hatlarının yanından geçip delik deşik duvarları, yıkılıp yerle bir olmuş evleri yakından görünce savaşın ne kadar zor bir şey olduğunu daha iyi anlıyorlardı. 

Serdar'ın emriyle çatılara kırmızı bayraklar asılmıştı. Serdar ve Sâlâr'ın ilan ettiği af sayesinde insanlar rahatça evlerinden çıkıyor, gezmeye gelenlerin arasına karışıyor, aile mensupları ve arkadaşlarıyla görüşüp sevinç yaşıyorlardı. 

O kalabalıkta kimse kimseye zarar vermeyi düşünmedi. Mir Haşim, Hacı Mir Menaf, Hacı Muhammed Taki-yi Sarraf ve İslamiye'nin diğer bazı önderlerinin evleri talan edildi. Bu işte bizzat Deveçililerin de parmağı vardı. İclalülmülk yağmaya engel olmak için atına atlayıp oraya koşturdu ama iş bitmiş, yapılmaması gereken yapılmıştı. İslamiye'nin tabelası yerinden sökülüp Eyalet Encümeni'ne getirildi, ters olarak oraya asıldı. Devlet yanlılarının geride bıraktığı dört topla bir havan topu Emirhiz ve Hiyaban'a götürüldü. 

O gün, Hüseyn Han için Lilava Mahallesi'nde hatim düzenlenmişti. Akşama doğru Serdar oraya gidip hatmi bitirdi. 

Serdar ve Sâlâr, talanı önlemek için önceki gün yaptıkları gibi çarşamba günü de Deveçi ve Sorhab'a adam yolladılar. Ayrıca Encümen, Deveçi veya Sorhab ahalisinden herhangi birini taciz eden veya talana yeltenenlerin sert bir şekilde cezalandırılacağını duyuran tellallar gönderildi. Savaş Kurulu'na talan edilen mallardan ele geçirilenleri sahiplerine iade görevi verildi. 


Ordunun Şehrin Çevresinden Çekilmesi 


Bugün, Aynüddevle ile komutanların orduyla birlikte Bağ-i Sahibdivan'ı terk edip Basmenc'de toplandıkları ortaya çıktı. Bu, devletin güçsüzlüğünün ve istibdat yanlılarının ümitsizliklerinin bir başka belirtisiydi. Şöyle olmuştu: Müctehid ile diğer mollalar şehirden kaçıp Basmenc'de toplanınca olanları Muhammed Ali Mirza'ya bildirmişlerdi. Aynüddevle'ye çok kızan Muhammed Ali Mirza salı günü telgraf çekerek ya mollaları şehre geri götürüp İslamiye'ye yerleştirmesini ya da Azerbaycan Valiliği'nden istifa etmesini istemişti. Aynüddevle telgraf gelir gelmez istifa etmiş, ordu başsız kalınca kargaşa daha da artmıştı. 
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Müctehid aynı gün Rahim Han ve diğer komutanları Basmenc'deki telgrafhaneye çağırarak bir toplantı düzenler. Görüşme başlayınca herkes farklı bir şeyden bahsetmeye başlar. Biri cesaretiyle övünerek "Yarın Agaları götürüp İslamiye'ye oturturuz" der, diğeri ecdadın fedakârlıklarını hikâye eder, üçüncüsü mermilerinin bittiğinden dem vurur. 

Aynüddevle istifa ettiği için Muhammed Ali Mirza bu kez komutanlara ellerinden geliyorsa mollaları alıp İslamiye'ye yerleştirmelerini, beceremeyeceklerse orduyu şehirden uzak bir yere götürüp orada konuşlandırmalarını ve Tahran'dan gönderilecek valiyi beklemelerini emreder. Komutanlar aralarında görüştükten sonra ikinci seçeneği tercih etti ama bu kez başka bir sorunla karşılaşırlar. Ordugâhta Aynüddevle rütbesinde kimse bulunmadığı için komutanlar birbirlerine emir veremeyecek, bütün düzen bozulacaktı. Bunun üzerine gidip Aynüddevle'ye komutayı tekrar üstlenmesini rica etmeye karar verdiler, bu amaçla birkaç kişi gönderdiler ama Aynüddevle reddetti. 

Salı günü bu şekilde geçti. Salı gecesi Hiyabanlılar bir kez daha saldırdı ve galip geldi. 

Komutanlar ertesi gün şafak vaktinde Bağ'da kalınamayacağını görüp birlikleriyle oradan ayrıldılar, Basmenc'e doğru yola çıktılar. Basmenc telgrafhanesinde Şah'la görüşen Rahim Han, Şücâ-i Nizam ve diğer Azerbaycanlı komutanlar, çağırıldıklarında gelmek üzere evlerine dönme izni alıp gittiler. Yağmaladıkları malları da yükleyip yanlarında götürdüler. Bu konuda Tahran'dan Rahim Han'a gönderilen telgraf elimizdedir, aşağıda veriyoruz: 


"Bağ'dan*” Basmenc'e: 

Büyük Başkomutan Rahim Han, Serdar-i Nusret cenapları, Kıbleyi Âlem'in mücevher misali ayağının toprağına gönderdiğiniz telgraf devletlerinin nurlu görüşünden geçti, devlete sadakatinizi takdir ediyorlar. Nezdinizdeki süvarilerin hakikaten çok yorgun oldukları ve bir süre izin lütfedilmesini istirham etmiştiniz. Bütün süvarilerinizi alıp Karacadağ'a gidin ve orada düzeni muhafaza edin. İnşallah bu iki gün içinde donanımlı bir orduyla yola çıkacak olan Azerbaycan Valisi gelinceye kadar Karacadağ yolunu koruyun, şehre erzak taşınmasını engelleyin, hiçbir şeyin geçmesine izin vermeyin, kendinizin ve emrinizdeki bütün süvarilerin yorgunluğunu giderin. Sizin de bizzat her an hazır olmanız, çağırıldığınızda talep ettiğiniz taze kuvvetlerle yola çıkmanız ve valiliğin emirlerine göre hareket etmeniz gereklidir. 1326 senesi Ramazan ayının 20'si (16 Ekim 1908| gece. 


Sadrazam" 


467 Bağri Şah. (ÇN) 
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Tahran'dan gelen komutan ve askerlere gelince, onların da çoğu dağılıp istedikleri yerlere gittiler. Sâlâr-i Cenk-i Bahtiyari kalanları yanına alıp şehre birkaç fersah mesafedeki Cankur'a götürdü. Aynüddevle birkaç gün Basmenc'de kaldı, sonra Kızılca Meydan'a gitti. Abdülhasan Mirza-yi Fermanferma'nın Azerbaycan valisi tayin edildiği, ordularıyla yola çıkacağı bilgileri geliyordu Tahran'dan. Ancak komutanlar Fermanferma'nın gelmesinin uzun süreceğini gördükleri ve bir yandan da mücahitlerden çok korktukları için Şah'a sürekli telgraf çekip Aynüddevle'yi valilik görevine iade etmesini istediler, Aynüddevle'ye de valiliği kabul etmesi için yalvarıyorlardı. Sonuçta Aynüddevle Kızılca Meydan'dan daha öteye gitmedi, valilik ve yönetim görevlerini yeniden üstlendi, Tahran'dan gelecek orduyla silah ve cephaneyi beklediği Kızılca Meydan'da kaldı. 

Aynüddevle ve ordularının şehirden geri çekilmesinin öyküsü böyleydi. 
Devletin Tebriz seferinin birinci evresi bu şekilde sonlandı. Aynüddevle ve ordularının bu hali herkesten çok Hacı Mirza Hasan, İmam Cuma ile diğer mollalar ve Mir Haşim'le İslamiye'nin diğer kurucularının ağrına gitti. Hürriyetçilere karşı kalplerinde besledikleri bütün intikam duygularına, halkın kanına susamış olmalarına, son birkaç ayda şehri ele geçirme umuduyla harcadıkları bütün çabalara rağmen kendilerini ne yapacaklarını bilmez durumda şehrin dışında bulmuşlardı. Daha da beteri, hayatları tehlikede olduğu için çok korkuyorlardı. Bu yüzden Basmenc'de kalamadılar, her biri farklı bir yere gitti. Hacı Mirza Hasan Kond Rud'a, İmam Cuma Kızılca Meydan'a, Mir Haşim ve Deveçi komutanlarından kalabalık bir grup Tahran'a doğru yola çıktı. 

Öte yandan, askerlerin çarşamba günü Bağ-i Sahibdivan'ı terk ettikleri şehirde duyulunca mücahit müfrezeleri ve diğerleri Bağ'a gitti, ordu bir daha şehre yürüyecek olursa üs olarak kullanılmaması için binaları, duvarları yıktılar. 
Bağ o zamandan beri öyle harabe olarak kaldı. 
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ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


MEŞRUTİYETÇİLER ŞEHİRLERİ NASIL FETHETTİ? 


Bu bölümde, meşrutiyetçilerin Azerbaycan şehirlerini fethetmesi ve orduların Tebriz'i tekrar kuşatmasına kadar meydana gelen olaylar ele alınmıştır. 


Tebriz'in En Mutlu Günleri 


Mollalar ile istibdat yanlılarının Deveçi ve Sorhab'ı boşaltması, Aynüddevle'nin Tebriz çevresinden çekilmesi yalnız Tebrizlilerin mücadelesinde değil, meşrutiyet tarihinde yeni bir dönem açtı. Bu zafer Meşrutiyetçilerin dört ay süren mücadelesinin sonucuydu. Son demlerini yaşayan ve yıkılaca- 
$ından korkulan Meşrutiyet bu mücadeleyle daha da güçlendi. 

Bu zaferin bazı sonuçları oldu: 

1. Meşrutiyetçiler Tebriz'de idari kurumlar kurup diğer büyük işlere eğilme fırsatı buldu. 

2. Meşrutiyetçiler her tarafta sevinç yaşayıp Meşrutiyet'in yıkılacağı korkusunu bir kenara attı, Tahran'da ve diğer yerlerde faaliyetler başladı. 

3. Başarı şansı görmedikleri için Tebrizlilerin çabalarını küçümseyen yabancılar bu zaferlerden sonra farklı bir şekilde düşünmeye ve konuşmaya başladı. 

Şehirde düzenin sağlanmasına gelince, Settar Han, Bâkır Han ve Eyalet Encümeni, Deveçi ve Sorhab'ın devlet yanlılarından temizlendiği günden itibaren 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şehirde ticaretin güvenliği ve çarşının açılması için çalıştılar. Bazılarının hürriyetçilere yaptığı düşmanlıkların üzerine perde çekildi, bunlar soruşturulmadı. Deveçi, Sorhab ve Şeşkelan ahalisine çok iyi davrandılar. Serdar, af dileyen Gara Melik ahalisini de affetti, geçmişe göz yumdu. Önceki emirlere ek olarak, 
26 Mihr (22 Ramazan (18 Ekim 19081) Pazar günü herhangi bir kişiyi taciz eden 
hürriyetçilerin şiddetle cezalandırılacağı şehirde ilan edildi. Serdar ve Sâlâr, mücahitlerin veya müfreze önderlerinin mahalle sakinlerinden kimseyi rahatsız etmemesi için Deveçi ile Şeşkelan'da ayrıca adam görevlendirdi. 

Aynı günlerde emniyet, adliye, belediye ve maarif idarelerinin açılması için çaba gösterildi, her birinin başına hürriyetçilerden bir başkan tayin edildi. 
Hizmet veremeyen telgrafhane çalışır duruma getirildi. Son dört ayda şehirde büyük yıkım meydana gelmişti. Savaş alanlarının yakınındaki ev ve sokaklar tahrip olmuştu, çoğunda hâlâ kan izleri duruyordu. Çarşı ve kervansarayların kapı ve pencereleri kırılmış, Mecidülmülk Mağazaları yakılmıştı. Aşağı yukarı Hiyaban'ın başından Emirhiz yakınlarına kadar her yer harabeye dönmüştü. 
Belediye Başkanı Kasım Han-i Vali, hızla işe başlayarak tamirata girişti, şehrin ortasındaki bütün barikatları kaldırdı. Ramazan sonunda açılması için çarşıları kısa sürede eski haline soktu. 

Bu sevinçli günler Hüseyn Han'ın yokluğu, bu genç adamın ölümü nedeniyle buruk geçiyordu. Serdar, Sâlâr ve diğerleri onun için peş peşe taziye merasimleri düzenlediler. 

Eyalet Encümeni Deveçi'nin boşaltıldığını aynı gün telgrafla Encümen-i Saadet'e bildirdi, o Encümen de Necef'e ve diğer yerlere haber gönderdi. Bu nedenle Kafkasya, İstanbul, Necef ve Paris'ten sürekli kutlama telgrafları geliyordu. İstibdadın baskısı nedeniyle Tahran'da ve diğer şehirlerde kutlamalar yarı gizli yapıldı, göreceğimiz gibi bu olaylar nedeniyle hürriyetçiler bütün şehirlerde tekrar cesaret kazandı, çoğu yerde meşrutiyetçi faaliyetler canlandı. 

Encümen-i Saadet çalışmalarını sürdürdü, "iane" göndermeye devam etti. 
Encümen eliyle "iane" gönderenlerden biri de Huzistan'da başına buyruk hüküm süren Şeyh Haz'el Han'dı. İran içinden Tebriz'e "iane" gönderen tek kişi oydu. 

O dönemde Tebrizlilerin yaptığı çok önemli işlerden biri de Muhammed Ali Mirza'ya Meclis'in açılmasını talep eden uzun bir telgraf göndermeleriydi. 
Söylediğimiz gibi, Muhammed Ali Mirza topa tutulduktan sonra Meclis'i üç ay içinde açmaya söz vermişti. Ama üç aylık süre dolunca Mihr ayının 2'sinde (27 Şaban (24 Eylül 1908)) Sadrazam'a hitaben çıkardığı fermanla Aban'ın 23'ünde 
(19 Şevval (14 Kasım 1908)) açılacağının müjdesini verdi. Bu fermanında şunları söylüyordu: 
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"Ancak Tebriz'deki azılılar o kadar alçaklık ve kötülük ettiler, o kadar kan döktüler, şehri o kadar ağır bir kargaşaya sürüklediler ki devlet bu fesatçı ve azılıları cezalandırmaktan vazgeçemez. Bu nedenle Tebriz şehrinde düzen sağlanana, oradaki azılılar ezilip kökü kazınana, mazlum halk bu asilerin zulmünden kurtarılana ve asayiş iade edilene kadar Tebriz şehri bu fermanımız hükmü dışında tutulacaktır." 


Tebriz'in zafer kazanmasıyla Şah'ın ne kadar öfkelendiği belliydi, buna rağmen Tebrizliler kendisine "Şehirde güvenlik sağlandığına göre söz verdiğiniz gibi Meclis'i açın" diye telgraf çekti. Bu çok yerinde bir uyarı oldu. Telgrafı veriyoruz: 


"Tahran: 

Adaletperver Hümâyun'un Tahtı'na, Allah mülkünü daim kılsın. Dört ayı aşkındır Azerbaycan diyarında süregelenler bilginiz dahilindedir. Ayrıca bütün bunlar millet ve memleketin tahribine, memleketin gelişme yolunun kökünden kazınmasına, ticaretin durmasına ve Zât-i Devletlerinin mübarek huzurunun kaçmasına yol açmıştır. Aslında birkaç şer odağı ve fesatçı kendi şahsi çıkarları için birçok konuyu tevil ederek ve gerçekleri gizleyip ters yüz ederek şefkatli babamızın mübarek huzuruna aktarmasaydı mülkün ve milletin işleri bu ölçüde tahribata uğramaz, itidal elden çıkmazdı. Allah'a hamdolsun sonunda mübarek Alâ Hazret'e bunların maksadı aşikâr olmuştur. Yaptıkları bütün göstermelik işlerin arkasında kendilerine çıkar sağlama amacı olduğu açığa çıkmıştır. 
Nitekim alacaklarını fazlasıyla aldılar, yüklerini hazmetmek için her biri bir tarafa götürdü. Bu mazlum evlatlarınızın söylediklerinin en önemli delili de millete ve devlete hain bu birkaç kişi, İmam-i Zaman'ın yardımıyla, ortadan çekilince ahali arasında gerçek birlik kösünün yankılanmaya başlamasıdır. 
Ayrıca itaatkâr reaya ile şefkatli padişah arasındaki yol da düzleşmiş oldu. O günlerde milletvekili seçim kanununun yürürlüğe konması Alâ Hazretleri tarafından Azerbaycan'da huzurun sağlanması şartıyla askıya alınmıştı. Sanırız artık Taç Sahibi babamızı tereddüde düşürecek herhangi bir konu kalmamıştır. 
Bütün Tebriz ahalisinin tek yürek olarak padişah sevgisiyle dolu kalplerinde, Millet Meclisi'nin açılması, Kanun-i Esasi'nin yürürlüğü girmesi dışında başka bir beklentileri yoktur. Bu nedenle padişah ve devlet severlikte bütün ülkeye yol gösterici bir fener olan Azerbaycan milleti, Mübarek Alâ Hazretlerinden, bahtı kara milletin isteklerini bastırmak yolunda hüzün getirecek direnme yerine, Millet Meclisi'nin açılması ve milletvekillerinin seçilmesi için Mülükâne bir himmet gösterilmesini istirham etmektedir. Bu güzel fırsat millet ile devletin 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birliğine yol açacağı gibi bu genel isyanın memleketin diğer yörelerine yayılmasını engelleyecek bir tedbir olacaktır." 


Yabancılarla İlişkilerde Gösterilen İtina 


Bu kitapta olayların diplomatik yönünden çok az söz ettik. Ancak İngilizler ile Rusların önceki yıl imzaladıkları antlaşmaya rağmen aralarındaki rekabetin sona ermediğinin bilinmesi gerekir. Ruslar Muhammed Ali Mirza'yı, İngilizler de Meşrutiyet'i destekliyordu. Aslında, İran'da köklü bir hareketin gelişmesi Komşuların çıkarlarına aykırıydı, İngilizler de böyle köklü bir değişime razı degillerdi. Dolayısıyla Meşrutiyetçilik ile istibdat arasında patlak veren çekişme- de hürriyetçileri desteklemeyi, Muhammed Ali Mirza karşısında onları ayakta tutmayı çıkarlarına uygun buldular. 

Meclis'in bu kadar dirayetsiz davranıp sonunda Liyakof tarafından kolayca ortadan kaldırılmasıyla İngilizler hürriyetçilerden umudu kesti, siyasetleri karanlık bir mecraya girdi. İran'ın anahtarını elinde tutan Muhammed Ali Mirza'nın Rus himayesine girmesi İngilizler için diplomatik bir yenilgiydi. İngiliz basını bu yüzden İranlıları aşağılayarak alay etmeye başladı, İranlıların o olaydaki yetersizliklerini ileri sürerek hiçbir Asyalının hürriyete layık olmadığını yazdı. Daha da kötüsü, o olaydan sonra Avrupa'ya gitmiş olan Takizade ve diğerleri gibi bazı milletvekillerinin, İngiliz hükümetinden İran Meşrutiyeti'ne yardım talep etmesi üzerine Times gazetesi onlara şu sözlerle yanıt verdi: 


"İngiltere ve Rusya, Asya'da rakip olmalarına ve çatışmalarına rağmen Avrupa diplomasisinde müttefik ve dosttur, antlaşmalara imza atmışlardır. İranlı hürriyetçiler istiyor diye Rus devleti asla gücendirilmeyecektir." 


Tebriz, Muhammed Ali Mirza'ya karşı ayaklanıp Settar Han ve mücahitler büyük kahramanlık gösterdiğinde İngilizler bu sırlar nedeniyle ve İranlılardan pek bir şey beklemedikleri için ayaklanmayı ciddiye almadılar. Times gazetesinin Tebriz'deki muhabiri burada gördüklerini hakaretamiz ve alaycı sözlerle anlatıyor, gazetesine her şeyi çarpıtarak gönderiyordu. Ama Tebrizlilerin direnişinin günden güne yükselmesi İngilizleri ister istemez direnişle ilgilenmek, bir ölçüde önemsemek zorunda bıraktı. Son zafer kazanıldıktan, Deveçi boşaltılıp Aynüddevle şehir çevresinden çekildikten sonra İngilizlerin direnişe ilgisi arttı. Parlamento üyesi Mr. Lynch'in başkanlığındaki "İran Komitesi" kuruldu. 
Dahası, Times da ifade tarzını değiştirdi, hakaret ve alay yerine övgüler sıralamaya, saygı göstermeye başladı. Profesör Browne kitabında bu gazetenin zaman içinde değişim gösteren makalelerinden örnekler verir. Bu durum, Tebrizlilerin kazandığı zaferin bir başka sonucuydu. 

Bu dönemde Meşrutiyetçilerin diplomasi alanında yaptığı övgüye değer şeylerden bir başkası da her zamanki gibi karışıklıkları bahane ederek Azerbaycan sınırından ülkeye ordularını sokmak isteyen Rusların bu konuda İngilizlerle bir dizi görüşme yapması üzerine hürriyetçilerin çok dikkatli davranması, Rusların eline herhangi bir mazeret vermemeye gayret etmesi olmuştur. Bu konuda Settar Han herkesten fazla dikkat ve dirayet gösterdi. Söylediğimiz gibi Maku Ordusu'yla yapılan 17 Mihr |9 Ekim| savaşı sırasında Settar Han Rus evlerine bir tek top mermisi bile düşmesine izin vermemişti. Rus gazeteleri buna rağmen geri adım atmadılar, bahaneler uydurmaya devam ettiler. Bazen Culfa yolunun kapalı olması nedeniyle Rus ticaretinin uğradığı zarardan söz eden yazılar yazıyor, bazen Tebriz'deki Rus tebaanın karşılaştığı sıkıntılardan yakınıyor ve yalan haberler yayımlıyorlardı. Bazen de konsoloslukların basılacağını, Hıristiyan katliamı için hazırlık yapıldığını söyleyip hürriyetçilere iftira atıyorlardı. 
Bunlar ayaklanmanın ilk evrelerinde olan işlerdi. Daha sonraları hürriyetçilerin davranışlarının doğruluğu Avrupalılarca anlaşılıp Avrupa gazetelerinde yazılınca Ruslar bu kez (devlet yanlısı) süvarilerin davranışlarını gerekçe yaparak kervanları soyduklarından, Rus tebaanın mallarını yağmaladıklarından, karayoluna zarar verdiklerinden yakınmaya başladı. 

Dolayısıyla, sorunları biraz hafifleyen meşrutiyetçiler bu bahanelere de son vermek istedi. Encümen, Rus veya İngiliz uyruklulara devlet yanlısı süvariler veya başka kişiler tarafından verilen zararların tespiti ve tazminat ödenmesi için bir komisyon kurdu. Komisyonun kurulduğu Londra, St. Petersburg, İstanbul ve Paris'e bildirildi. Ayrıca Tebriz'deki Rus Konsolosuna mektup göndererek şöyle dedi: 


"Maku süvarileriyle çıkan çatışma sırasında Rus (konsolosluk) binasında meydana gelen hasarın ne düzeyde olduğunu bildirdiğiniz takdirde bedeli ödenecektir." 


Bu komisyon bunun yanı sıra yağmalanan ancak süvariler tarafından götürülemeyen birçok eşyayı da toplayıp sahiplerine iade etti. 

Encümen aynı günlerde yabancı tacirleri teşvik etmek ve diğer devletlerle dostluk yolunu açmak için Tahran'daki büyükelçilere ve yabancı temsilcilere telgraf çekti. Bir suretini burada veriyoruz: 


"Tahran: 


Osmanlı Devleti'nin saygı değer yüce büyükelçisi, ikbali daim olsun. Milletin kendi hukukunu elde etme yolunda dört aylık Tebriz devriminde yürüttüğü 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mücadele sırasında imkânların elverdiği ölçüde yabancı tebaanın hukukunun korunması hususunda azami dikkat ve ihtimam göstermiştir. Yabancıların hukukuna bir saldırı geçekleşmişse de bunlar dünya ticaretine zarar veren ve ona engel olan şer güçlerince gerçekleştirilmiştir, buna bizzat yabancı temsilciler şahittir. Allah'a şükür bu fesatçıların niyetleri Alâ Hazret Hümâyun tarafından artık görülüp anlaşılmıştır. Terakki isteyenlerin azim ve sebatları sayesinde şehrin içi şer güçleri, Karacadağ süvarileri ve diğer fesatçılardan temizlenmiş bulunmaktadır. İran devletiyle karşılıklı anlaşma ve dostluk ilişkisi içinde olan devletlerarasındaki münasebetler millet tarafından aynen korunacaktır. Bundan sonra, milli gücün sözünün geçtiği her alanda ve yerde yürütülecek işlerde yabancı tebaa ve tüccarın hukuku korunduğu gibi gereken kolaylıklar da gösterilecektir. İnşallah milletin hizmetinde olan bizler, bütün büyük devletlerle ticari menfaatlerin geliştirilmesi için elimizden geleni esirgemeyeceğiz. 


Azerbaycan Eyalet Encümeni" 


Şücâ-i Nizam'a Gönderilen Paket 


Tebrizliler Muhammed Ali Mirza'nın kin gütmekten vazgeçmediğini, şehrin üzerine göndermek için tekrar ordu toplamaya başladığını ve şehri er geç tekrar kuşatacağını biliyorlardı. Bu nedenle ilerideki günlerde sıkıntı çekmemek için erzak depolamaya çalışıyorlardı. 

Öte yandan, Azerbaycan'da birçok şehir ve yerleşim yerinde kıpırdamalar başlamıştı, harekete geçmeye hazırlardı. Tebrizliler onların da işin içine girmesini sağlayarak isyanı genişletmek istiyordu. Bu amaçla bazı gruplarını şehir dışına göndermeye karar verdiler. 

Bu arada Tebriz'den kaçan Rahim Han, Şücâ-i Nizam ve diğerlerinin her biri bir köşede yağma ve cinayet ateşini yakmıştı. Eher'e yerleşen Rahim Han'ın adamları yol kesip köyleri talan ediyorlardı. Şücâ-i Nizam, Merend'de ordugâh kurarak Culfa yolunu kesmişti. Kızılca Meydan'a gittiğini söylediğimiz Aynüddevle Tahran'dan bir Kazak birliğinin gelmesi üzerine dönmüş, Basmenc'e yerleşmiş ve Tahran yolunu ele geçirmişti, askerleri köyleri yakıp yıkıyordu. Bunların her biri değişik sorun ve kargaşa kaynağıydı. Ancak en ağır zararı veren Şücâ-i Nizam'ın yaptıklarıydı. 

Çünkü Culfa yolu Azerbaycan ile Avrupa arasındaki en kısa ticaret yoluydu, kapanması büyük ticari zararlara, şehirde kelle şeker, toz şeker, gazyağı, kibrit ve diğer ihtiyaç maddelerinin kıtlığına yol açıyordu. Ayrıca bu yoldan hürriyetçilere yardıma koşan, tüfek ve başka silahlar getiren Gürcü ve Kafkasyalı savaşçılar da engelleniyordu. Bütün bunlardan da önemlisi, söylediğimiz gibi 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Rusların bu yolun kapalı olmasını bahane ederek her gün başka bir nakarat terennüm etmeleriydi. 

Şücâ-i Nizam Merend'in dışında ordugâh kurmuş, ordusuna katılmayanların evini yağmalayacağını ilan ederek her taraftan süvari toplamıştı. Ayrıca yerli yabancı ayrımı yapmadan Tebriz'den ya da Culfa'dan gelen bütün kervanların atlarına ve mallarına el koyuyordu. Daha da beteri İngiliz veya Avusturyalı tacirler mallarının peşine düşünce Tahran'ın emriyle hareket ettiğini, malları asla geri vermeyeceğini söylüyordu. Kaçar Sarayı'nın nasıl kutsuz bir düşünce içinde olduğu, umutsuzluk ve çaresizlik içinde ne gibi aşağılık işlere tevessül ettiği açıktı. 

Muhammed Ali Mirza ile çevresindeki uğursuz takımın son çare olarak İran'a yabancı (Rus) müdahalesini düşündükleri, bunun ortamını bizzat hazırladıkları Mavi Kitap'ta ve o dönemin gazetelerinde sıkça yazılmıştır. 

Tebrizliler durumu fark edince Culfa yolundaki seyrüsefer güvenliği büyük endişeye sebep oldu. Bu nedenle öncelikle Şücâ-i Nizam üzerinde çalışmaya başladılar ve bir planla onu ortadan kaldırdılar. 

Çok ilginç ve hayret uyandıran bir hikâyesi olan bu plan meşrutiyet devrimi tarihinin şaheserlerinden biridir. Dilden dile aktarılırken birçok ek yapılmıştır ama biz yakından şahit olanlardan dinlediğimiz şekliyle yazacağız: 

Şücâ-i Nizam'ın arkadaşı, Deveçi'nin meşhur ve zengin seyyidlerinden Seyfüssâdat'ın evinde sakladığı mührü Hasan adında bir mücahidin eline geçer. O da mührü Meclis'in topa tutulmasından sonra Kafkasya'ya kaçan, oradan Tebriz'e gelen Haydar Emoğlu'na götürür. Mührü gören Emoğlu'nun aklına bir plan gelir ve planı bazı hürriyetçi önderler eliyle hayata geçirir. Gürcülerin yardımıyla kutu şeklinde bir bomba yapar, Seyfüssâdat'ın mührüyle bir mektup yazar, kutuyu ve mektubu postayla Şücâ-i Nizam'a gönderir. 

Kutuyu götürüp postaya verme ve gönderilip gönderilmediğini takip etme işini Mirza İsmail-i Nevberi üstlenir. Postanede çalışan Mirza Ali Han kutuyu alıp atlı postayla gönderir. Kutu ve mektup 1 Şevval (27 Ekim 1908) Salı günü Merend'e ulaşır. O gün ordugâhta olan Şücâ-i Nizam, akşam yemeği saatinde yakın arkadaşları ve komutanlarıyla eve döner. Öte yandan, Şücâ-i Nizam'ın akrabası olan postane müdürü Hacı Mirza Mahmud Han kutuyla mektubu bekletmeden o gece oğlu Hâdi Sâbir Bey'le birlikte kendisine götürür. 

"Kutunun ağırlığı üzerinde yazdığına göre 670 miskaldi"“8 diyen Sâbir Bey” şöyle devam ediyor: 

"Şücâ-i Nizam'ın evine gittiğimizde Şücâ-i Nizam'ın büyük oğlu Şücâ-i Leşker, Merendli bir komutan olan Ali Han Hüçgâni, misafir olarak bulunan 


468 o Miskal, 4,7 gramdır. (ÇN) 
469 oHâdi Sâbir Bey halen Tebriz'deler, bu konuda yazılı bir bilgi gönderdi. 
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Tebrizli tacirlerden Cebrail Budağyan, Cebrail'in adamlarından Ermeni Agop ve diğer bazı şahıslar oradaydı, Şücâ-i Nizam balkonda namaz kılıyordu. Namazını bitirip odaya gelince babam mektup ile kutuyu verdi. Aldı ve 'Bunlar Seyfüssâdat'a emanet ettiğim şeyler' dedi, mektubu okumadan önce kutuyu açmak istedi. Babam önceden tahmin etmiş gibi 'Götürüp dışarıda açsalar iyi olur' dedi. Budağyan da aynı şeyi söyledi. Ama Şücâ-i Nizam önemsemedi, dalga geçer gibi bir cevap verdi, sonra da oğlu Şücâ-i Leşker'e kutuyu açmasını söyledi." 


Şücâ-i Nizam ve Diğerlerinin Ölümü 


Şücâ-i Leşker babasının aksine meşrutiyete yakınlık duyan akıllı bir gençti, bazı hürriyetçileri babasının zulmünden kurtarmıştı. Öngörülü biri olduğu için önüne konan kutuyu açmakta tereddüt etti. Şücâ-i Nizam alaylı bir azarlamayla elini ona doğru uzatarak "Böö!" dedi. Şücâ-i Leşker kutuyu açmak zorunda kaldı. Bıçak paket ipini kestiği anda bomba patladı. Sesi birkaç fersah öteden duyuldu, bütün şehir yerinden sarsıldı, insanlar dehşete düştü. Şücâ-i Nizam'ın karnı parçalanmış, baldırı ters dönmüştü. Adamları yetiştiğinde son nefesini vermek üzereydi, su istedi, getirilmeden öldü. Şücâ-i Leşker başından dizlerine kadar kırk küsur yerden yaralanmış olmasına rağmen babasından daha iyi durumdaydı. Altı saat yaşadı, konuştuğu sürece babasından şikâyet etti. Ali Han birkaç yerinden yara aldı, Hüçgân'daki evine götürüldükten bir buçuk gün sonra öldü. Yaraları tedavi edilen Mirza Ahmed Han adındaki adam iyileşti. Birkaç ufak yarası olan Baron Cebrail'i ertesi gün Tebriz'e götürüp tedavi ettirdiler, şimdi Tahran'da yaşıyor. Gözüne bir kıymık giren Agop'un o kadar şiddetli ağrısı vardı ki kafasını duvarlara vuruyordu. Ağrısını dindirmek için gözünü aldılar, zavallı bugüne kadar tek gözle yaşadı. Korkularından pencerenin arkasına saklanan iki hizmetçi patlamayla bahçeye savruldu ama yaralanmadan, sağ salim kurtuldular. Kutunun bulunduğu yerdeki halı paramparça oldu, odanın zemininde bir çukur açıldı, bütün odaların tavanları sarsıldı, bağdadi sıvalar hep yere düştü. Postane müdürü ile oğluna gelince, Sâbir Bey şöyle diyor: 

"Bomba patlayınca bütün odanın üzerime yıkıldığını sandım, kapılar pencereler parçalanmıştı, başka bir âlemdeydik. Kendimi yokladığımda, her tarafımın yaralı ve kanlar içinde olduğunu gördüm. Bombanın genzimizi yakan dumanı yaralardan beterdi. Bu durumda Şücâ-i Nizam'ın ferraş başı Abdullah Han elinde bir lambayla odaya girdi. Yaralıların durumunu görünce 'Sonunda evimizi yıktın, senin de evin yıkılsın Hacı Mahmud Han' diye beddua etti. Bu sözlerden korktum, her ne şekilde olursa olsun babamı oradan çıkarmak istedim. Babamın durumunu, ona ne olduğunu anlamak için bakınca beş zirâ'*? 
öteye fırladığını, yaralandığını ve kan revan içinde çırpındığını gördüm. 

Tam bu sırada Şücâ-i Nizam'ın ailesindeki kadınlar ve çocuklar ağlayıp haykırmaya başladı. Önce Şücâ-i Nizam'ın durumuna baktılar, öldüğünü anlayınca Şücâ-i Leşker'e döndüler, çok yarası vardı. Bombanın yanı sıra belindeki fişeklikteki bütün mermiler patlayıp bedenine saplanmıştı. Bu haldeyken konuştu ve o durumda bile bizi savunarak 'Hacı Han'a bir şey yapmayın. Bu olaya babam sebep oldu. Başına gelenler yaptığı zulümlerin sonucudur' dedi. Bu sözleri hayatımızı kurtardı. Ağrılar içinde zahmetle kendimi eve attım. Babamı kilime sarıp getirmeleri için dört adam yolladım." 

Ne ise bu Hacı Mirza Mahmud Han da altı ay azap içinde yattıktan sonra yaraları yüzünden hayatını kaybetti. 

Böylece meşrutiyetçiler Şücâ-i Nizam'dan intikamlarını aldılar, bazı masumlar da onun ateşine yandı. Gördüğümüz gibi büyük bir meşrutiyet düşmanı olan bu adam Tebriz'e diğer komutanlardan önce gitmişti, iflah olmaz bir katil ve yağmacıydı. Bu nedenle Tebrizliler ona büyük hınç duyuyordu. Ölümü Aban'ın 6'sı (2 Şevval (28 Ekim|) telefonla bildirilince, şehirde sevinç gösterileri yapıldı. Mir Taki Kılıç haberi halka duyurmak için bir grup mücahit eşliğinde atıyla şehirde gezdi, çarşılarda müzik çalarak dolaştı. Bu arada yollar iki üç gün süreyle açık kaldı, Tebriz'e bol miktarda şeker, yağ ve erzak girdi, halk sıkıntıdan kurtuldu. Ancak birkaç gün sonra yollar gene kapandı. Şücâ-i Nizam'ın öldüğünü öğrenen Muhammed Ali Mirza, unvan ve rütbesini oğlu Musa el-Rıza Han'a vermiş, yolların eskisi gibi kapatılmasını emretmişti. Daha yirmi yaşında bile olmayan bu genç, çevresindekilerle işe koyuldu. Yeri gelince yazacağımız gibi mücahitler Merend'i fethedene kadar işin başındaydı. 


Selmas ve Merend'in Alınması 


Aban ayında (Ekim-Kasım) Azerbaycan'ın her köşesinde iyi veya kötü başka olaylar da oldu. Bu ay Tebriz, şehir dışına birkaç müfreze gönderdi, her birinin hikâyesi ayrıdır. Birinci müfreze Selmas üzerine gitti, zafer kazanarak şehri aldı. Tebriz'e komşu Ervenek ve Enzab'da Nimetullah Han adında bir Meşrutiyet düşmanı vardı, ahaliden bazıları ise mücahitlere katılmıştı. Serdar, üzerine bir mücahit grubu gönderdi, mücahitler Nimetullah Han ve kardeşlerini bertaraf ederek oraya hürriyet bayrağını dikti. Ahaliden kendilerine büyük bir kitle katılınca Selmas'ı almak için yola çıktılar. Öte yandan uzun süre önce çekildiği Karabağ-i Urumiye'de yaşayan, o yörenin |Selmas| ahalisinden Hacı Pişnemaz adında meşrutiyetçi bir molla etrafına bir grup toplamıştı, o da diğer bir istikametten Selmas üzerine yürüdü. Selmas ve Hoy o dönemde İkbalüssaltana'nın elindeydi, oraları yönetmesi için Emir Emced adında birini göndermişti. Emir Emced Hoy'da, görevlendirdiği adamı Selmas'ta bulunuyordu. Emir Emced hürriyetçilerin niyetini öğrenince Hacı Haydar Han-i Emir Tüman'ın kuman- da ettiği bir orduyu oğluyla gönderdi. Ancak mücahitler bunu önemsemedi, Aban'ın 23'ü (19 Şevval (14 Kasım 1908|) Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece, şafaktan bir saat önce Selmas'a saldırdılar, savaşarak şehre girdiler, Emir Tüman ile ordusunu da yenip geri püskürttüler. Böylece Selmas kurtarıldı, encümen kuruldu. 

İkinci müfreze, hürriyet bayrağını dikmek ve devlet depolarındaki tahılı Tebriz'e göndermek için Kalevanbaşı adında birinin komutasında Meraga'ya gönderildi. Bu müfreze zafer kazanmasına rağmen dirayetli davranamadı, kayıplar verdi, hikâyesini ayrıca anlatacağız. 

Üçüncü müfreze Merend'e doğru yola çıktı. Şücâ-i Nizam'ın oğlu babasının yolundan giderek yolları kesmişti, meşrutiyetçilere karşı akıl almaz bir intikam duygusu ve nefret besliyordu. Serdar, Kafkasya'dan gelen ve mücahitler arasında ün yapan Ferec Aga-yi Zunuzi'yi Merend'i fethetmesi için bir grup mürcahitle gönderdi. Merend'in kuzeyindeki Zunuz ve Culfa şehirleri odönemde hürriyetçilerin elindeydi, yan yollardan Zunuz'a gittiler oradan bir grubu da yanlarına alarak Merend üzerine yürüdüler. Öte yandan Şücâ-i Nizam'ın oğlu cesaret göstererek üzerlerine gitmeye karar verdi, bir fersah yol aldıktan sonra mücahitlerle karşılaştı, şiddetli bir savaş çıktı. Merend kuvvetleri bulundukları yerde tutunamayıp geri çekildi. Merend'e giden Şücâ-i Nizam'ın oğlu ertesi gün adamlarını alıp Hoy'a kaçtı. Diğer taraftan Merend'e bir-bir buçuk mil mesafedeki Ordeklu'ya giren mücahitler halk tarafında sevinçle karşılandı, hep birlikte şehre gidildi. Merend'in alınmasıyla Culfa yolu açıldı. Bu savaş Azer'in 1'i (27 Şevval)! (22 Kasım| günü oldu. 

Zaferler birbirini takip etti. Ancak Meşrutiyet düşmanları da boş durmadı, intikam heveslerinden vazgeçmediler, dolayısıyla bu dönemde bazı üzücü olaylar da meydana geldi. Örneğin Karacadağ'a gitmek üzere Rahim Han ve birkaç yüz süvariyle Tebriz'den ayrılan Zergam ile kardeşi Sam, bu sırada şehrin birkaç fersah uzağındaki köyleri talan ediyorlardı. Yağmaya direnen köylere karşı silah kullanılıyor, insanlar öldürülüyordu. Bunlardan biri, büyük ve sağlam bir kilisesi olan Ermeni köyü Mucunbar'dı. Rahim Han ve adamları Aban'ın 20'si (16 Şevval (11 Kasım|) Çarşamba günü aniden köyü kuşattılar. Ermeniler silahla karşı koyarak sekiz saat boyunca kahramanca direndi ama süvarilerin sayı üstünlüğü yüzünden yenildiler. Kadın ve çocuklarını kiliseye toplayıp köylerinin talan edilmesini seyretmek zorunda kaldılar. Süvariler köyü yağmaladı, kiliseye dört top mermisi ateşlediler ama orada tutunamadılar. Bu olayda üç kadın on beş erkek olmak üzere on sekiz Ermeni hayatını kaybetti, on kişi yaralandı, süvarilerden de bir grup yere serildi. 


Şehirde Huzur ve Düzen 


Dışarıda bu zafer ve üzüntüler yaşanırken Tebriz'in içinde o zamana kadar görülmemiş bir huzur ve düzen hüküm sürüyordu, halk her açıdan hayatından memnundu. Ekmek ve erzak bollaşmıştı. Bir ay öncesine kadar İran'ın en güvensiz şehri olan Tebriz şimdi en güvenli şehirdi. En iyisi bu konuda Mavi Kitap'ı şahit gösterelim. İngiliz Başkonsolosu Mr. Wratslaw, Aban'ın 27'sinde 
(23 Şevval (18 Kasım)) büyükelçiye yazdığı mektupta şöyle diyor: 


"Şehirde güvenlik en iyi şekilde sağlanmış durumda. Aslına bakılırsa Hıristiyanların ve yabancıların yaşadığı mahalle eskiden görmediği bir güven ve huzur içinde... Hürriyetçilerin bu isyan dönemdeki davranışlarından ve gösterdikleri tavırdan bütün yabancılar memnun. Ruslardan başka kimse 'korku'nun sözünü etmiyor..." 


Britanya temsilcisinin Tebrizli hürriyetçilerden tek şikâyeti zenginlerden zorla "iane" alınmasıdır. Bu konuyu Nale-yi Millet gazetesi de dile getirmiş, meşrutiyetçiler bu konuda ısrarcı olduklarını saklamamışlardı. Bu bir zorunluluktu. Savaşın büyük masrafını kim karşılayacaktı?.. Ayrıca bu şikâyet ve sızlanmalar Meşrutiyet düşmanı zenginlerden geliyordu. Meşrutiyet yanlısı olanlar gönüllü bağış yapıyordu. Zira Meşrutiyet yanlısı olmakla birlikte, mücahitler kendilerini savunmazsa Karacadağ, Merend ve Erdebil süvarilerinin şehri ele geçirip bütün varlıklarını yakıp yıkacaklarını, daha büyük kayıplara uğrayacaklarını biliyorlardı. 

Mr. Wratslaw mektubunda İclalülmülk'ün "Bâkır Han'ın başına buyruk işlerinden" şikâyet ettiğini yazar. İstanbul'da çıkan Şems gazetesi de bu konuda birtakım şeyler yazıyordu. Savaşın başında canını kurtarmak için Rus Konsolosluğu'na sığınan İclalülmülk, Settar Han ve Bâkır Han'ın hayatları pahasına yürüttükleri mücadele sayesinde güvende kalmış, yine onların sayesinde vali olmuş ancak Settar Han ve Bâkır Han'ın kendi emri altına girmelerini, emirleri kendisinden almalarını beklemişti. 

İran Meşrutiyet Devrimi tarihindeki garip hikâyelerden biri de budur. Meşrutiyetçilerin arasına katılan çok sayıda eski saraylı ve diğerleri, tek görevlerinin hükmetmek ve beylik taslamak olduğu düşüncesiyle herhangi bir işe karışmamış, hep başkalarını öne sürmüşlerdi. Ne zaman çok tehlikeli bir iş olsa kenara çekilip alanı mücahitlere ve diğer eylemcilere bırakmışlardı. Ama tehlike geçip ortam yönetmeye uygun hale gelince hemen kendilerini ortaya atıp, mücadele edenleri kenara atmış, dizginleri kendi ellerine almışlardı. Hatta mücadele edenlerden şikâyet etme cüretini bile göstermişlerdi. Tahran'da Hacı Seyyid Nasrullah-i Takavi, Hüseynkulu Han-i Nevvab, Müşirüddevle, Muteminülmülk, Takizade, Mirza Ali Ekber Han-i Dehhüda ve diğerlerinden oluşan bir grup Tebriz'deki savaş ve kanlı olaylar sona erince işlerin yola girmesini, kendilerine tekrar görev verilmesini, dizginleri ele alıp meşrutiyet döneminde de idareyi ele almayı sabırsızlıkla bekliyordu. Etrafta bu türden yüzlerce adam vardı. 

Yazılarımızda bunlara "meyve toplayıcılar" adını verdik. Çünkü çalışıp ter dökerek bahçesine bakan komşusunun ağacı meyve verince bahçeye girip bahçıvanı kenara iten, meyveleri toplayıp götüren adamlar gibiydiler. 

Bu meyve toplayanlardan biri de adından söz ettiğimiz Takizade'deydi. 
Meclis'in topa tutulduğu gün bu adamın korktuğu için son derece dirayetsiz davrandığını, daha sonra İngiliz Elçiliği'ne sığındığını, İran'ı bırakıp zavallı ve bayağı bir halde doğruca Londra'ya gittiğini görmüştük. Tebriz'de büyük bir mücadele verilir ve kan dökülürken o Londra'daydı. Tebriz devlet yanlılarından temizlenip huzura kavuşunca Londra'dan ayrıldı. Tebriz'e aralık ayında geldiği anlaşılıyor. Daha garip olanı ise müfreze komutanları ve mücahitlerin çabalarından memnun olacağı, sorunların halledilmesine bir nebze olsa yardım edeceği yerde şehre gelir gelmez tam bir sofu kesilip mücahitlere ve Settar Han'a olur olmaz eleştirilerde bulunmasıydı. Settar Han'a "Ferec Aga Merend'de şarap içiyor" dediğinde, Settar Han "Ben Ferec Aga'yı imamlık yapsın diye göndermedim" diye yanıt vermişti. 

Meclis'in topa tutulması sırasında Takizade'nin sergilediği yakışıksız tavır o sırada Tebriz'de henüz duyulmamıştı. Onu korkusuz bir meşrutiyet önderi sanıyor, çok hürmet ediyor, bir şeyler yapmasını bekliyorlardı. Ama o kibirli bir tutumla kenarda durdu, evinde oturarak perde arkasından işlere taş koymaya çalıştı. Bulduğu bahane de mücahitlerin evini talan etmesiydi. 

Söylediğimiz gibi özellikle ta başından beri bu adı hak etmiş olan mücahitlerin çoğu hiçbir şeyde gözü olmayan, kimsenin malına el sürmeyen, hatta bu tür işlere kalkışanlara engel olan gönlü tok temiz insanlardı. Çarşının büyük kısmı dört aydan uzun bir süre ellerinde kaldı. İsteselerdi dükkânları açıp devlet yanlılarının yaptığı gibi çok miktarda para ve eşya alabilirlerdi. Ama bir tek dükkândan bile mal çaldıkları duyulmadı. Mücahitlerin, şehrin yağmalanması için süvari gönderen Hacı Mirza Hasan, İmam Cuma, Mir Haşim ve diğer Encümen-i İslamiye mensuplarının evlerini yağmalaması şikâyet gerekçesi olamazdı. Savaş sırasında düşman öldürüldüğü gibi malı da talan edilir. Bu 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yağmalar düşmanın gücünü kıracağı gibi savaşçıların rahatlamasına da yol açabiliyordu. 

Ancak Takizade bu meseleyi Settar Han ile Bâkır Han hakkında kötü konuşmak için gerekçe gösteriyor, bazı grupları onlardan kopararak etrafına topluyordu. Tahran'da onunla çalışan Haydar Emoğlu, bu işte de onunla birlik oldu, gizlice Settar Han aleyhinde çalıştı. 

Ama en kötüsü Takizade'nin akrabası ve maşası olan Mirza Muhammed Ali Han-i Terbiyet'in yaptığıydı. O da Takizade gibi Londra'ya ve siyasi mahfillerine gidip gelen birisiydi, kısa süre önce Londra'dan Tebriz'e dönmüş, burada yaşıyordu. O da Settar Han'a düşmanlık yürütüyordu. Profesör Browne'a yazdığı mektupta Settar Han'ı ve yaptıklarını uzun uzun yerdiğini, ona kabadayı, yağmacı ve "Karacadağlı birisi" dediğini, Browne'a onu öven bir şey yazmamasını telkin ettiğini biz biliyoruz. Mektubun sonunda Takizade'yi yazdıklarına tanık göstermesi, mektubun onun emriyle yazıldığına işaret etmektedir. Browne, kitabının sonlarına doğru bir yerde bu mektubun“? çevirisini vermiştir. 

Takizade, Terbiyet ve başka birkaç kişinin daha pençesine düştükleri, onları bozgunculuk yapmaya iten kibirlerinin yanı sıra davranışlarına yön veren başka bir sebep daha vardı. Sürekli Londra'ya gidip gelmek, göçmen güvercinler gibi kâh orada kâh burada yaşamak zorunda olmaları onları kaçınılmaz olarak İngiliz siyasetçilerin etkisine sokmuştu, dolayısıyla hayatlarını ortaya koyan bir grup insandan ibaret olan mücahitlere ağızlarına geleni söyleyebiliyorlardı. 

Her ne ise, Settar Han ümmi bir adam olmasına rağmen çok dirayetliydi, davranışları takdire şayandı. Yapılan o eleştirilere muhatap olmasını gerektirecek bir neden yoktu. Bazı kabalıklar yapmasına rağmen Bâkır Han da genel olarak takdir edilecek şekilde davrandı. 

Hütriyetçilerin ne kadar iyi davranışlı olduklarını bilmek istiyorsak o dönemde Azerbaycan'da mücahit unvanı taşıyan kırk bin adam olduğunu anımsamamız gerekir. Yalnızca Tebriz'dekilerin sayısı yirmi binin üzerindeydi. Bu kadar adam içinden elbette kötü davranışları olan, hatta halka zarar verenler çıkacak, bazıları yakışıksız şeyler yapacaktı. Ancak Settar Han, Bâkır Han, diğer komutan ve önderler bunu önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Settar Han ile diğer önderlerin yakışıksız işler yapanlara nasıl davrandığına örnek olarak Kalevanbaşı'nın tutuklanma hikâyesini anlatacağız. Aynı şekilde, bir adamın otuz dört kıranını gasp eden Sâlâr Bey Tüfekçi cezalandırıldıktan sonra, Settar Han onu şehirden sürdü, parayı sahibine gönderdi. Kafkas mücahitlerinin halk nezdinde müstesna bir mertebesi vardı, onlardan biri, bir kızı baştan çıkarıp kaçırdı ve alıkoydu. Durum anlaşılınca mücahitler çok öfkelendi, Settar Han'ın 


472 O mektupadsız olarak basılmıştır ancak yazarının Terbiyet olduğunu biz biliyoruz. 
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emri üzerine tutuklayıp Encümen'e gönderdiler, soruşturma sonucunda kurşuna dizildi. Buna benzer çok hikâye vardır. 
Settar Han dışarı çıktığında bu güzel davranışları nedeniyle halk onu büyük bir sevinçle seyre dalıyor, birçok yerde ayağının dibinde kurban kesiyordu. 
Sözden uzaklaşmayalım: Aban |Ekim-Kasım| ayı olaylarından biri de İstanbul'daki İranlıların Settar Han'a bir nişan (veya madalya) göndermesidir. Mir Taki Kılıç onu müzik eşliğinde törenle Emirhiz'e getirdi, Settar Han'ın göğsüne taktı. 
Yine bu ayın sonlarına doğru Hüseyn Han'ın ölümünün kırkı vesilesiyle onunla Molla İmamverdi, Şerifzade, Meşhedi İsmail-i Miyabi ve hürriyet uğruna hayatlarını feda eden diğerleri için büyük bir taziye merasimi düzenlendi. 
Gene bu ayın sonlarında Hanekin'de olan Hacı Seyyid Ali'yi temsilen Mirza Ahmed Ammarlu iki Necefli talebeyle Tebriz'e geldi. 


Hoy'un Alınması 


Aban ayı (Ekim-Kasım) böylece sona erdi. Azer ayında (Kasım-Aralık) hava soğuyup ara sıra yağan karla birlikte yenilgi ve zafer de geldi. Zaferlerden biri Hoy'un kolayca alınmasıydı. Yazdığımız gibi, Meclis'in topa tutulmasından önce Hoy hütriyetçi merkezlerden biriydi. Ama Meclis topa tutulunca Meşrutiyet burada da kaldırıldı, İkbalüssaltana oraya vali olarak bir grup Kürt ile Emir Emced adında birini mülki amir olarak gönderdi. Oradaki mücahit ve hürriyetçilere Kürtlerin yaptığı kötülükler hakkında güvenilir bilgiye sahip değiliz. 
Yalnızca meşrutiyetçi olarak tanınan Mirza Hüseyn-i Tabip'in tutuklanıp hapse atıldığını biliyoruz. Onu ertesi gün topun ağzına bağlayıp havaya uçurmayı düşündükleri için hapishanede kahramanca hayatına son verdi ve bu korkunç sondan kurtuldu. Hürriyet uğruna hayatını verenlerden biri de odur. 

Her ne ise, Hoy, Selmas ve yakın çevreleri de devlet yanlılarının eline geçmişti. Mücahitler kasım ayında Selmas'a girene kadar oraları İkbalüssaltana adına Emced'in idaresindeydi. İkbalüssaltana mücahitlerin şehre girdiğini öğrenince onu hiçe sayarak, Selmas'taki mücahitlerin üzerine Maku'dan Ezzo Han, İsmail Aga (Simko) ve Nimetullah Han-i İlhani kumandasında üç bin süvariyle piyadeden oluşan bir ordu gönderdi. Bu ordu Selmas ile Hoy arasında meydana gelen kanlı bir muharebede mücahitleri yenerek geri çekilmeye mecbur bıraktı. Mücahitler, Dilmekan Kalesi'ne çekilerek savunmaya geçti. 
Ezzo Han da köhne şehirde onların karşısında bir ordugâh kurdu, adamları o yörede talan ve yıkıma girişti. Bu nedenle mücahitler zor durumdaydı. Ama tam bugünlerde Mirza Nurullah Han ile Koç Ali Han'ın Merend'den yola çıktığı söylentisi yayıldı, bunu duyan Ezzo Han ordusunu çekerek mücahitlerle barış görüşmelerine başladı. 
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Merend Ordusu'na gelince, bu ordu Hoy'a saldırdı ve orayı kahramanca aldı. Mirza Nurullah Han bu olaylar hakkındaki anılarını yazara göndermiştir, aşağıda bir özetini veriyoruz: 


"Bakü'deki 'İctimaiyyün Ammiyyun Komitesi' ve 'İranlılar Encümeni' Hoy'u almaya karar verince bu iş için beni ve İbrahim Aga'yı görevlendirdiler. Komite'nin emri üzerine Bakü'den ayrılıp Culfa'ya gittim. İbrahim Aga bir müfrezeyle Culfa yakınlarındaki Alemdar'daydı, yol üzerindeki Yekaniler*”? yüzünden ilerlemeye cesaret edemiyordu. Culfa ile Hoy arasındaki yolun güvenliinin sorumluluğu Emir Emced tarafından, Koç Ali Han-i Yekani ile yirmi ve on yedi yaşlarındaki kardeşleri Bahş Ali Han ve Şir Ali Han'a verilmişti. Kendileri de Culfa'da oturuyordu. Onlarla görüşerek üçünü de hürriyet yanlısı yaptım. 
Bizimle ittifak anlaşması yaparak harekât için hazırlıklara başladılar. 

Bu hazırlıklar tamamlanınca oturup birlikte düşündük ve Hoy'a dört fersah mesafedeki küçük bir şehir olan Eyvoğlu'nu ele geçirmeyi, Hoy'un alınmasını orada planlamaya karar verdik. Bu karar uyarınca İbrahim Aga'yı bir müfrezeyle Alemdar'da bıraktık ve her birinin yirmi-otuz adamı bulunan Koç Ali Han, Halil Han-i Herzendi, Meşhedi İsmail-i Gergeri ve Abbas Han-i Alemdari'yle yola çıktık. O geceyi Eyvoğlu'na üç fersah mesafedeki Karabulag'da geçirdik ve şafakta yola çıktık. Vakit kaybetmeden Eyvoğlu'na saldırdık, kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdik ve oraya yerleştik. 

Bizi koruması için Bahş Ali Han'ı iki yüz adamla Hoy yolu üzerine, şehre bir fersah uzakta bir noktaya yerleştirdik. Hoy'dan çıkan yaklaşık bin kişilik bir birlik üzerine yürüyünce şiddetli bir savaş oldu. Bahş Ali Han cesaretle karşı koydu, biz de destek yolladık. Sonuçta düşman yenildi ve çekildi. Ancak Eyvoğlu çevresindeki köylerin hepsini ele geçirmişlerdi. Durumu değerlendirip mücahitler arasından seçtiğimiz gözü pek iki yüz elli adamla sapa yollardan Selmas ile Hoy arasında bulunan Dizec Dej'e gittik. Burada kısa bir mola verip gece Hoy'a doğru yola çıktık. Emir Emced ve diğerlerinin bizi fark etmediklerini, hepsinin uyuduğunu anlayınca şehrin çok yakına kadar ilerledik, kapının yüksek duvarına tırmandık, ansızın büyük bir gürültüyle şehre girip ele geçirdik. Emir Emced kendisini iç çamaşırlarıyla bir duvar deliğinden dışarı atıp kaçmıştı." 


473 oYekaniler: Yekanat ahalisi, halkı. Yekanat, Merend'in yakınında birkaç köyden oluşan, 
verimli topraklara sahip bir bölgedir. Eskiden meşhur bir avlaktı. Meşrutiyet Devrimi'nde Mirza Nurullah-i Yekani, Koç Ali Han ve Bahş Ali Han-i Yekani gibi Merend, Hoy ve Culfa'nın istibdattan kurtuluşunda tayin edici rol oynayan kişiler buralıdır. (ÇN) 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Mücahitlerin Hoy'u böyle rahatça ele geçirmesi Azer ayının 17'si (14 Zilkade (8 Aralık 19081) gecesine rastlar. Söylediğimiz gibi bu ordunun komutanları Mirza Nurullah Han ve Koç Ali Han'dı, Yekanilerle beraber bu işe koyulmuşlardı. Rahmetli Bahş Ali Han çok genç olmasına rağmen bu savaşlarda büyük cesaret gösterdi ve ün kazandı. Ertesi gün bazı azılı düşmanları infaz ettiler, bazı evleri de yağmaladılar. 

Selmas'tan çekilen Ezzo Han ve diğerleri aynı gün Hoy'un dışında ansızın mücahitlerle karşılaştı. Çıkan savaşta Makulu adamlarından bir kısmı öldürüldü, Ezzo Han burada da yenildi, top ve cephanesini geride bırakıp arkadaşlarıyla birlikte utanç içinde oradan kaçtı. 

Bu meşrutiyetçilerin yeni bir zaferiydi. Göreceğimiz gibi Hoy bu olaydan sonra tekrar hürriyetçilerin merkezi oldu, Tebriz'deki savaş sona erene kadar oradaki Makulularla sürekli olarak çatışma yaşandı. 

Hürriyetçilerin bu zaferleri sayesinde aynı günlerde Urmiye'de de hareket başladı. Aşağılık, ikiyüzlü bir adam olan Hacı Muhteşemüssaltana orada encümen kurdu. Tebrizliler şehrin dışında etkili oldukları sürece bu encümen varlığını sürdürdü. Tebriz yine dara düşünce o da encümeni kapadı. 


Deli Hasan'ın Gecesi 


Aynüddevle istifa edip Kızılca Meydan'a gittikten sonra söylediğimiz gibi tekrar görev almış, mevcut ve Tahran'dan gelen orduyla Basmenc'e dönmüş, gelecek diğer orduları beklemeye başlamıştı. Tebrizliler şehirlere mücahit müfrezeleri gönderir, Merend, Selmas, Hoy ve Meraga'yı ele geçirip şehre tahıl taşırken Aynüddevle hâlâ Basmenc'de oturup etrafı kolaçan ediyor, güçsüzken âdeti olduğu üzere barış lafları edip dostluk mesajları gönderiyor, savaşı ve kan dökülmesini istemediğini göstermeye çalışıyordu. 

Bu dönemde ordusunda diğer imkânların yanı sıra bir topçu mangası ve yeterli mühimmatı olan bir Kazak birliği de vardı. Kazakların hikâyesi şöyledir: Aynüddevle, Muhammed Ali Mirza'nın baskısıyla Tebriz'e ültimatom vermiş, Mihr'in 3'ünde (25 Eylül| yaptığı savaşta başarı kazanamayınca Muhammed Ali Mirza ondan umudu kesmişti. Kazak Alayı'na çok güvendiği ve onların her meseleyi çözeceğini düşündüğü için Kasım Aga ile Ali Aga'nın kardeşi olan Mirpenc Kâzım Aga komutasında dört yüz Kazak'ı altı topla Azerbaycan'a göndermişti. Bunlar, Mihr'in 20'sinde (12 Ekim)| (Tebriz'de Deveçi'yle nihai savaşın yapıldığı gün) Tahran'dan büyük bir ihtişamla yola çıkmışlardı. Liyakof onları uğurlarken Şah'ın Tebriz'deki olaylar yüzünden çok üzgün olduğunu, Tebriz meselesini halletmeyi kendisinin bizzat üstlendiğini ama diplomatik nedenlerle kendisi gidemediği için işi cesaretiyle bilinen bu birliğe emanet ettiğini ifade 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eden bir konuşma yaptı. İngiliz gazetelerinde basılan ve bir süre tartışmalara yol açan konuşma buydu. 

Her ne ise bu birlik Basmenc'e vardı, Aynüddevle'nin ordugâhına yerleşti. Söylediğimiz gibi Aynüddevle hiçbir şey yapmadan günlerini ikiyüzlülükle geçiriyordu. Başka işlerle meşgul olan Tebrizliler ona aldırmıyordu. Rahmetli Hacı Hüseyn Han-i Maralani, Basmenc'e yakın olduğu için bir gece devletin ordugâhına saldırdı, ateş edip gürültü çıkararak askerler arasında karışıklık çıkardı. Birkaç kişiyi öldürdüğü, birkaç kişiyi esir alıp şehre getirdiği söylendi. 

Hacı Hüseyn Han'ın bu işi Aynüddevle'yi iyice korkuttu, barış görüşmelerini sıklaştırdı, bazılarını arabulucu olarak gönderdi. Ama sözlerinin bir de- geri yoktu, hürriyetçiler dizginlerin onun elinde olmadığını, Muhammed Ali Mirza'nın savaştan vazgeçmeyeceğini, gücü olduğu sürece Meşrutiyet'i kabul etmeyeceğini anlamışlardı. Nitekim bu arada Tahran'dan sürekli olarak süvari, piyade, top ve cephane gönderiliyordu. Bu nedenle Mir Haşim Han ile Sâlâr görüşerek Aynüddevle'nin sözlerine kanılmaması, bütün ordular toplanmadan saldırılması ve elverirse onun Basmenc'den atılması üzerinde anlaştılar. Serdar da bu konuda aynı fikirdeydi, gerekli hazırlıkları yapıyordu. Azer'in 15'ini 16'sına (13 Zilkade (7 Aralık|) bağlayan gece şiddetli soğuk, buz ve ayaza rağmen seçtikleri müfrezeleri yola çıkardılar. Örneğin Emirhiz'den Aydın Paşa, bir el bombası müfrezesiyle gönderildi. 

Bunlara Basmenc'e kadar sakin ve ses çıkarmadan yürümeleri, oraya varınca aniden ateş açmaları emri verildi. Tebriz ile Basmenc arası iki fersahtan fazladır. Mücahitler, bu yolu sakin ve sessizce yürüyerek ordugâhın sınırı olan ve bir topun yerleştirildiği Basmenc mezarlığına kadar ilerlediler. Ancak öncü grubun başında Deli Hasan adında korkusuz biri vardı, o anda da sarhoştu. 
Topun yanına gelince sarhoşluğu azdı, topun üzerine bindi, bağırıp çağırarak mücahitlere "Çekin bu topu" diye emir verdi, söylendiğine göre topçu erini de vurup öldürdü. Bu gürültüye uyanan devlet güçleri kargaşa ve korku içinde bir şeyler yapmaya çalıştı, borazan çalıp savaşmaya başladılar, ilk ateşte birkaç mücahit yere serildi. Topun üzerindeki Deli Hasan da vuruldu ve hayatını kaybetti. Mücahitler bu ateşe karşılık verdiler ama dayanamayıp geri çekildiler. 
Tam o sırada topun başına geçen bir topçu gülle yağdırmaya başlayınca ırmak ile yol arasındaki mücahitlerden bir grup helak oldu, kanlar içinde kalan diğerleri canlarını kurtardı. Bazıları telaşla Nimetâbâd'a koşup geceyi orada geçirdi, diğerleri Tebriz'e gitti. Arkadan gelen müfrezeler olanları öğrenince döndü. 
Bu şekilde bütün çabalar boşa gitmiş, birçok insan hayatını kaybetmiş oldu. 
Öte yandan, Aynüddevle'nin ordusunda başından isabet alan Mirpenc Kâzım Aga hayatını kaybetti, cenazesi Tahran'a gönderildi. Yazılanlara bakılırsa bu savaşta ölü ve yaralı sayısı tahminen kırktı. Mücahitlerin planı gerçekleşmese 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de Aynüddevle'nin ordugâhı büyük hasar gördü, Kazaklar olmasaydı hepsi bir tarafa kaçıp dağılacaktı. 

Bu olaydan sonra devlet yanlıları sürekli tetikte kaldı, koruma önlemlerini artırdılar. Tahran'dan grup grup asker gelmeye devam ettiği için Hiyaban ve Maralan barikatlarına karşı Sarı Dağ ve çevresinde barikat yapmaya başladılar. Bu arada birçok şehirde hareketlenme başlamıştı, kargaşa çıkacağından endişe ediliyordu. Tahran'da gruplaşmalar başlamış, halk isyan hazırlığındaydı; Reşt'te bir grup hürriyetçi Osmanlı Konsolosluğu'na sığınmıştı; Tâleş'te bir süreden beri savaş sürmekteydi, Horasan'da ayaklanma başlamıştı. Halk her yerde Kaçar Şahı'na karşıdüşmanca tutum içindeydi. Bunları görmezden gelen Muhammed Ali Mirza bütün dikkatini Tebriz'e vermiş, ardı ardına Azerbaycan'a asker ve malzeme yığıyordu. Azerbaycan'a gönderilen orduların fihristi o günlerde Okyanus gazetesinde yayımlandı. Aşağıda veriyoruz: 


Azerbaycan'a Gönderilen Muzaffer Ordunun Birlikleri 


1) Erzak sağlamak için önden giden 250 Bahtiyari süvarisi, 2) Âlicenap İntihabüddevle komutasında Demavend Taburu, 3) Âlicenapları Serdar-i Ekrem ve Mansurüddevle kumandasında Fedavi, Muhbiran ve Hemedan Taburları, 4) Âlicenap Nâsirülmemalik komutasında iki toplu tabur, 5) Âlicenap Nâsırüddevle komutasında Ferahan Taburu, 6) Keza 350 Bahtiyari süvarisi, 7) Âlicenap Gıyas-i Nizam komutasında Kazvin süvarisi, 8) Âlicenap Serdar-i Muktedir Şücâüddevle komutasında Meraga Ordusu, 9) Serdar-i Nusret komutasında Karacadağ Ordusu, 10) Âlicenap Kâzım Aga kumandasında Kazak Ordusu. 

Bütün süvarilerin komutası Serdar-i Zafer cenaplarına, piyadelerin komutası ise Cenab-i Serdar-i Erşed'e aittir. Emir Muazzez ile Sâlâr-i Cenk Hazretlerinin önderliğindeki mevcut Tebriz Ordusu'nun da dahil olduğu bütün ordunun genel komutası Âlicenapları Emir Efham'e aittir. Bütün başkan, subay ve komutanlar topluca Saygıdeğer Haşmetmeap, Hazreti Müstetab Azerbaycan mülkünün Başkomutanı Şehzade Aynüddevle'nin, ihtişamı daim olsun, emir ve fermanı altındadır. 

İkbalüssaltana-yi Makui hazretlerinden gelen telgraf haberine göre üç ordu yola çıkmıştır. Bunların biri Hoy'a, ikincisi Merend'e, üçüncüsü Sufyan'a varmıştır. Komutanları Sâlâr-i Mükerrem ve İlhanlı cenaplarıdır. 

Bu komutanların hepsi ordularıyla birlikte, birbirinin peşi sıra Basmenc'e doğru ilerliyordu. Örneğin Şücâüddevle (Hacı Samed Han) Tahran'dan gelen telgraf üzerine hemen Aynüddevle'yle görüşüp süvari ve piyade toplamak üzere Azer'in 14'ü (11 Zilkade |5 Aralıkl) Meraga'ya gitmişti. Ne işler çevirdiğini ileride göreceğiz. 
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O günlerde Tebriz'de meydana gelen bir olayı burada yazmamız gerekiyor. 
Bazı Encümen üyelerinin istifası üzerine aşağıda adlarını verdiğimiz on iki kişi İane Komisyonu'na ve hürriyetçi önderler tarafından Encümen üyeliğine seçildi. Hürriyetçi önderler, Settar Han ve Bâkır Han da halkın arzusuna uyarak memnuniyetlerini ifade ettiler. Bu on iki kişinin adları şöyledir: 

Mirza Muhammed Taki-yi Tebatebai, Şeyh Muhammed-i Hiyabani, Müşirüssâdat, Şeyh İsmail Heştrudi, Hacı Şeyh Ali Asger, Mirza İsmail-i Nevberi, Mirza Hüseyn-i Vâiz, Hacı Mehdi Aga, Hacı Mirza Ali Naki-yi Gencei, Hacı Mirza İbrahim Tahbaz, Meşhedi Muhammed Ali Matbaai, Hacı Mir Muhammed Ali-yi İsfahani. Mirza Muhammed Taki yeniden başkanlığa seçildi. 


Meraga Olayı 


Daha önce söylediğimiz gibi, Kalevanbaşı adında biri, oradaki tahılı Tebriz'e getirmek, halkı Meşrutiyet'e davet etmek için Aga Mir Kerim ve bir tüfekçi müfrezesiyle Meraga'ya gönderilmişti. İlk vardıkları Bunab'da halk tarafından büyük sevinçle karşılandılar. Burada iki gün kaldılar, Aban'ın 25'inde (21 Şevval 
(16 Kasım 1908)) Meraga'ya vardılar. Meraga halkı da onları sevinçle karşıladı, ağırladı, pek gönüllü olmasa da Meşrutiyet'i kabul etti. Hüsâm-i Nizam adında biri mülki amir atandı, encümen kuruldu. İnziva hayatı yaşayan temiz bir molla olan Hacı Mirza Muhammed Hasan-i Mukaddes'i de encümene aldılar. 
Halk her gün Hüccetülislam Camisi'nde toplanıyor, minberdeki konuşmalarda Meşrutiyet övülüyordu. 

Bu arada Kalevanbaşı ile yanındakilerden bazılarının elleri uzamış, halka eziyete başlamışlardı, her bahaneyle zenginlerden zorla para alıyor, hürriyetçilik iddiasında olmalarına rağmen halka yukarıdan bakıyorlardı. Şehri kılıç gücüyle fethetmiş gibi taciz ve yağmadan geri durmuyorlardı. Meraga halkı, bunların Meşrutiyet hakkında duyduklarının tam tersini yaptığını görünce şikâyete ve kötülemeye başladı. 

Meraga'daki Hacı Kebir Aga ailesi Meşrutiyet'e karşıydı. Bu aile ve yandaşları ile Mukaddes ve yandaşları arasında rekabet ve düşmanlık vardı. Mücahitler, Mukaddes'in telkiniyle veya başka bir nedenle bu aileden öç almak istediler, Hacı Kebir Aga'nın oğulları Hacı Mirza Ebul Fazıl ve Mirza Muhammed'i kurşunlayıp yaraladılar. Bu çirkin davranışları Meraga halkının düşmanlığını daha da artırdı. 

Bu arada, mücahitlerin Meraga'ya gelmesinden, yaptıkları kötü işlerden korkuya kapılan bölgenin nüfuzlu kişilerinden büyük Meşrutiyet düşmanı Seyfülulema-yi Bunabi'nin, mücahitleri Tebriz'e geri göndermesi için köy ağaları ve diğerlerinin de yardımıyla Ebu Tâlib Han-i Çardovlu'yla anlaştığı bilgisi 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geldi. Ebu Tâlib, süvarileriyle Bunab yakınlarına yerleşti, burada kendisine katılan diğer çetelerle büyük bir kitle halinde Meraga'ya doğru yola çıktı. 

Bu bilgi gelince Meraga'daki meşrutiyetçileri korktu, mücahitler de şehri terk ederek Tebriz'e daha yakın olmak için veya başka bir niyetle Bunab'a gittiler. Meragalı meşrutiyetçilerden Mir Aga Sadrüssâdat da yanına bir grup tüfekçi alarak onlarla Bunab'a gitti. Bunab'da Ahad Han, Hacı Seyfullah ve diğer meşrutiyetçiler onları karşıladı, ağırladı. Tebrizli ve Meragalı mücahitlerin toplam sayısı iki yüzü geçmiyordu. Ebu Tâlib Han-i Çardovlu'nun etrafında toplananların sayısının on bin olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla bazıları en doğrusunun sorunu görüşmelerle çözmek olduğunu düşünüyordu. Ama bundan bir sonuç alınamadı ve devlet yanlıları Bunab'ı kuşatınca savaş çıktı. Mücahitler üç gün direndi, hem sayılarının azlığı hem Seyfülulema'nın şehirdeki takipçilerinin devlet yanlılarına yardım etmesi nedeniyle daha fazla direnemeyerek gece Tebriz'e doğru yola çıktılar. Devlet yanlıları ertesi gün Bunab'ı basarak Ahad Han, Hacı Seyfullah ve diğerlerinin evlerini yağmaladı. Azer ayının başlarında (Kasım'ın sonları) meydana gelen bu olay o ay içinde yaşanan ilk tatsız olaydı. 

Kalevanbaşı'nın kötü davranışlarının haberi bu olaydan önce Tebriz'e gelmiş, Encümen tarafından telgrafla geri çağırılmıştı. Bunab'dan kaçtıkları öğrenilince Serdar, Meşhedi Muhammed Ali Han'ı gönderdi. O da Esed Aga Han'ı yanına alarak Gükan'a kadar gitti, Kalevanbaşı'nı birkaç adamıyla birlikte tutuklayarak eli kolu bağlı Tebriz'e getirdi. Serdar, Kalevanbaşı'nın falakaya yatırılmasını, yoldaşlarının da hapse atılıp soruşturma yapılmasını emretti. Yağmaladıkları mallar kimin elindeyse tek tek toplandı. 

Serdar) Eyalet Encümeni'nin bilgisi dahilinde meşrutiyetçi tacir Hacı Hüseyn Urumçi'yi bir grup hürriyetçi eşliğinde gidip yağmalanan malları iade etmesi, halkın gönlünü alması için görevlendirdi. Hacı Hüseyn yola çıktı, Meraga'ya iki fersah kala durup, şehre adamlarını gönderdi. Meraga halkının gönlünü kazandı, olanlar için özür diledi, güzel sonuçlar aldı. 


Hacı Samed Han'ın Meraga'ya Varması 


Ancak bu arada Samed Han'dan Hüsâm-i Nizam'a, Tahran'dan Meraga'ya doğru yola çıktıklarını ve yolu yarıladıklarını bildiren, ellerinden geliyorsa meşrutiyetçileri Meraga'dan çıkarmalarını isteyen bir telgraf geldi. Samed Han ve sülalesi Meraga'yı yıllarca yönetmişti, çevrede süvari ve piyadeleri bulunuyordu. Bu mektubun olaylara neden olacağı açıktı, nitekim meşrutiyetçilerin işini zorlaştırdı, kötü niyetlileri isyana teşvik etti. 

Bu mektup üzerine Rikâb Süvarileri'nin komutanı Muhib Ali Han harekete geçerek Han Hamamı meydanında adamlarıyla savaş düzeni aldı. Hüsâm-i 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Nizam aracılığıyla Tebrizli hürriyetçilere haber gönderip şehri terk etmelerini söyledi. Hürriyetçiler şehirde barınamayacaklarını anlayınca şehirden ayrılmak zorunda kaldılar. 

Öte yandan Hacı Samed Han iki üç gün geçmeden Meraga'ya vardı. 
Muhammed Ali Mirza ona "Şücâüddevle" unvanı vermiş, Meraga ve çevresinden süvari ve piyade toplayıp Meşrutiyet'in kökünü kazımak için Tebriz'e yürümek üzere Tahran'dan oraya göndermişti. Meşrutiyetçiler ailesine kötü davrandığı, kuzenlerini (Hacı Kebir Aga'nın oğullarını) vurduğu için gelir gelmez şiddet uygulamaya başladı. 

Öfkesinin ve intikam hırsının zehrini ilk tadan rahmetli Mirza Muhammed Hansan-i Mukaddes oldu. Yakalayıp karşısına getirdiklerinde ona ağır hakaretler etti. Başındaki sarığın alınmasını, sakal ve bıyığının yolunmasını emretti. 
O dondurucu kış havasında havuza attılar, ferraşlar bu inançlı ihtiyarı sopayla o kadar dövdüler ki bütün gücünü kaybetti. Bitkin halde havuzdan çıkardılar, ayağına ip bağlayarak Molla Rüstem Meydanı'na kadar sürüklediler, ayaklarından oradaki karaağaca astılar. Bu namuslu adam dayanılmaz işkenceler sonucunda hayatını kaybetti. 

Bu olay Samed Han'ın gaddarlığının ve kötü fıtratının bir örneğiydi. Çoğu Tebrizli olan Meraga'daki meşrutiyetçiler bu zulmü görünce hayatlarından korktu, birçoğu saklandı. Ama Samed Han'ın ferraşları onları izleyip saklandıkları yerden bulup çıkararak zindana götürüyor, boyunlarına zincir vuruyordu. Tanınan meşrutiyetçilerden Mirza Abdülhüseyn Han-i Ensari, Molla Abdülahed Han-i Muallim, Hacı Ali Çaycı, Hacı Mirza Hasan-i Şukühi, Meşhedi Ali Tebrizi, Meşhedi Sâdık Tebrizi ve Hacı Hamid-i Tebrizi'yi tutukladılar. 

Bunların tutuklanma hikâyesi ve tutukluyken gördükleri muamele yürekleri dağlar.** Samed Han, gaddar ve hunhar olduğu kadar haris ve para düşkünü bir adamdı. Tutukladığı meşrutiyetçilerden hem öç almak hem zengin olanlarından para sızdırmak istiyordu. Birkaç hücre ve zindan dolaşan zengin tüccardan Hacı Hamid ve Hacı Ali o zaman için çok büyük para olan iki bin yedi yüzer tüman ödeyerek kendilerini kurtardılar. Diğerleri de ya para vererek veya birilerinin ricasıyla kurtulup şehri terk etti. İçerideki Hacı Mirza Hasan-i Şukühi ile Mirza Abdülhüseyn Hanr-i Ensari'nin işi zora girdi. Samed Han'ın bu ikisine kini çok büyüktü. 

Hacı Mirza Hasan'ın suçu, İbrahim Bey“” ile Talıbof'un kitaplarını yaymak ve Hablülmetin'e yazı yazmaktı. Bu yüzden kendisinden çok fazla para (on bin tüman) istendi, bu kadar parası çıkmayıp ödeyemeyince Hüsâm-i Nizam'a 


474 Rahmetli Hacı Mirza Hasan Kitapçı bunları yazmıştır. 
475 — Hacı Zeynelabidin Meragai'nin (1840-1910) eseri İbrahim Bey'in Seyahatnamesi'nden söz 
edilmektedir. (ÇN) 
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götürüldü. Onun emriyle sakalı bıyığı yolundu ve ayakları falakaya bağlanıp sopayla ağır bir şekilde dövüldü. Bu eziyet ve işkence birkaç kez tekrarlandı, aracıların gidip gelmesi ve görüşmeler sonunda Samed Han altı bin tümana razı oldu. Şukuhi'den işkenceyle senet aldı, kendisini tuttu, mobilya ve eşyalarını satarak ve borç bularak parayı getirmeleri için hapisteki kardeşiyle oğlunu serbest bıraktı. 

Ancak Mirza Abdülhüseyn, Mukaddes'le aynı sona uğradı, işkenceyle öldürüldü, ayaklarından o ağaca asıldı.“ Şukuhi şöyle yazar: 


"Çok bilgili ve kültürlü bir adamdı, meşrutiyete gönülden bağlıydı, meşrutiyet için çok şey yapmıştı. 

Adamcağızı çoluğunun çocuğunun yanından alıp götürdüler. Reşit olmayan üç dört oğlu vardı, korkudan hapishane ziyaretine gelemiyorlardı. Hatırı sayılır kişilerin araya girmesiyle on yaşındaki oğlu Celal'i bir gün zindana getirtti. 
Çocuk korkuyordu, yanına çağırdı, muhabbet gösterdi, yüreği kan ağlasa da yüzüne güldü. Çocuğu yüreklendirip gönderdi. Bu ortam bizleri ağlattı, çok ağladık. 

O gayretli insan başına gelecekleri biliyordu. Ertesi gün Samed Han'ın emriyle dışarı çıkarıp soydular, buz tutmuş havuza soktular. Takati bitip canını teslim edecek duruma gelinceye kadar ferraşlar dallarla ve değneklerle durmadan dövdüler. O haldeyken ayak bileklerinden bağlayıp sürükleyerek götürüp Rüstem Meydanı'ndaki karaağaçtan sallandırdılar." 


Parayı veren Hacı Mirza Hasan ile diğerleri Meraga'dan da ayrılmaya mecbur edildiler. Samed Han, Tebrizlilerin Meraga'dan sürülmesini emretti. 


Şirmin ve Serdrud Savaşları 


Samed Han o sırada Tebriz'e yürümek için süvari ve piyade topluyordu. 
Savucbulag'da yabancı bir ordu karşısında korkaklık edip şehri savaşmadan Osmanlılara teslim eden bu adam şimdi Meşrutiyet'i yıkacak bir kuvvet toplamak için bütün zekâ ve maharetini kullanıyordu. Meraga'nın süvarileri ile askerleri, Kürt, Çardovlu ve Guranlı süvarileriyle birleşip dört bin kişiden fazla bir kuvvet olunca iki topla Meraga'dan ayrılıp Haniyan'a vardılar. 

Öte yandan Tebriz'dekiler, Samed Han'ın Meraga'ya geldiğini ve Tebriz'e yürüyeceğini öğrenince bir ordu hazırlayıp Azer'in 16'sında (13 Zilkade (7 Aralık)) Muhammedkulu Han-i Akbulagi ile Hacı Han-i Kafkasi komutasında Meraga'ya doğru göndermişlerdi. Ordu Hanegâh'a varınca kamp kurup oturdu. Hacı 


476 o Oağaç hâlâ ayaktadır. 
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Hüseyn Urumçi de yanlarındaydı. İki ordu arasındaki mesafe bir buçuk fersahtan azdı. Savaşın Dey ayının 1'inde (28 Zilkade (22 Aralıkl) başladığı söylenir. 

Mücahitler sayılarının bin kişi kadar olmasına, açık arazide ve dağda savaş deneyimleri bulunmamasına rağmen çekinmeden savaşa girişmişlerdi. İlerleyip süvarilere saldırdıklarında güneş henüz doğmamıştı. Haniyan çevresindeki dağlarda şiddetli bir savaş yaşandı, iki saat süren bu savaşta mücahitler yenildi. Bazıları göle doğru kaçtı, kendilerini suya atıp boğuldu, kimisi süvariler tarafından vuruldu, büyük bir kısmı da süvarilere esir düştü. Çok azı kaçıp Tebriz'e gitmeyi başardı. 

Süvariler kadim savaşların geleneğine uygun olarak öldürdüklerinin kellelerini kesip torbalar içinde Samed Han'a götürdüler. Esirlerin silah, mermi ve giysilerini aldılar, kışın acı soğuğunda çırılçıplak saldılar; birçoğu arazide açlık ve soğuktan öldü, bir kısmı o halde Tebriz'e kadar gitti. Yakalanan dört beş Gürcü bombacı dil bilmedikleri için çaresiz durumdaydı. Taş yürekli süvariler hepsini işkenceyle öldürdü. 

Bu, mücahitlerin Samed Han karşısında aldıkları ilk yenilgiydi. Olanlar Tebriz'de duyulunca hürriyetçiler bunu kendilerine yediremedi. Şehirdeki Meşrutiyet düşmanları da yeniden kıpırdanma fırsatı buldu, Samed Han'ı ve yaptıklarını övmeye başlayıp yolunu gözlemeye başladılar. Özellikle aynı günlerde Rahim Han, Karacadağ süvari ve piyadeleriyle Aynüddevle'nin ordugâhına katıldığı, Tahran'dan Basmenc'e sürekli olarak asker ve cephane geldiği için kalplerinde yeniden umut yeşerdi. 

Samed Han mücahitleri yendikten sonra iki gün Hanegâh'ta kalıp oradan Dehharegân'a, birkaç gün sonra da Hüsrevşah'a gitti. Burada Hacı İhtişam-i Likvani, Aynüddevle'nin Basmenc'den gönderdiği bir süvari ve piyade birliğiyle ona katıldı. 

Mücahitler Tebriz'e iki fersah olan Serdrud'da mevzilendiler ancak sağlam barikatları olmadığı için bağ duvarlarını delip siper olarak kullanmakla yetindiler. 

Samed Han ile Hacı İhtişam, Dey ayının 17'sinde (14 Zilhicce (7 Ocak 1909)) aniden saldırdı, savaş oldu. Mücahitler kahramanca direndi ancak devlet yanlıları sayıca üstündü. Ayrıca Oskulu askerler Serdrud bağlarının kenar yollarını çok iyi biliyor, çevreyi onlardan daha iyi tanıyordu. Kimileri birkaç gün önceden çerçi kılığında Serdrud'a girmiş, mücahitlerin barikatları hakkında bilgi toplamıştı. Dolayısıyla savaş başlayınca o yollardan geçerek mücahitlerin arkasına dolandılar, Serdrud'u kuşattılar. Ancak yedi sekiz saat dayanabilen mücahitler yenildi. Bir kısmı öldürüldü, kaçamayanlar esir alındı. Süvariler esirlerden bazılarını da öldürdü, bir kısmını da elbiselerini alıp saldılar. 
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Esir alınanların biri Hacı Hüseyn Urumçi, diğeri Asger Han (Miskin), bir di- geri de Naip Hüseyn Yapışkanci'ydi. Sonuncuyu hemen orada öldürdüler. Hacı Hüseyn ve Asger Han kötü bir durumda Meraga'ya gönderilip orada hapse atıldı. Bunlar dışında Necef ulemasının iki temsilcisi de (Şeyh Celal-i Nehavendi ve Seyyid Muin) yakalanarak Meraga'ya gönderildi. 

Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: 

"Ben telefonda Hacı Hüseyn ve Asger Miskin'le konuşuyordum. Ne kadar zor durumda olduklarını anlatıyorlardı. Hacı Hüseyn ansızın 'İş işten geçmiştir, bize yardım edemezsiniz' dedi. Settar Han'a bundan söz ettim. Bâkır'a da adam yolladık, o gelince üçümüz atlara atlayıp Hatib'e gittik. Kaçanlar geliyordu. 
Settar Han komutanları azarladı ama bir faydası yoktu. Akşama kadar bekledik. Settar Han 'Serdrud'a gidelim' dedi, Bâkır Han ve ben karşı çıktık, onu alıp şehre döndük." 


İki Tarafın Hazırlıkları 


Samed Han böylece şehir yakınına kadar sokuldu, Serdrud'da ordugâh kurarak şehre yiyecek ve malzeme girmesini engellemeye başladı. Hürriyetçiler, şehir yakınındaki yerleşim bölgelerinden olan ve batısından Serdrud yolu geçen Hatib'e barikat kurdular. Orayı korumak için müfrezeleriyle Meşhedi Haşim Haracçi ve Meşhedi Şafi'-i Kannad görevlendirildi. Hatib ahalisi o kış evlerini ortada bırakarak şehre geldi. Mücahitlere destek olmak için yalnızca bir grup tüfekçi ile cesur bir ihtiyar olan oranın aksakalı Naip Ekber kaldı. 

Söylediğimiz gibi, devlet yanlılarının Deveçi'yi terk etmesinden sonra Settar Han'a yanaşan, pişman olup af dileyen, onun da şart koşmadan affettiği Gara Melik ahalisi böyle bir zamanda yeniden düşmanlığa başladı, Samed Han'la işbirliğine başladı. Kaçmış olan Abbas-i Hokmavari ve diğerleri tekrar orada boy göstermeye başladı. Samed Han da bazı komutanların Ervenek ve Enzab'dan gelen yolların kesilmesi ve o yönden savaşa katılmaları için süvarileriyle oraya gitmelerini emretti. Hürriyetçiler de Hokmavar'a barikat kurup mücahit gönderdiler, Deştgir Dağı denen tepeye bir top yerleştirdiler. 

Samed Han peş peşe kazandığı zaferlerle meşhur oldu. Devlet yanlıları onu Aynüddevle'den üstün sayarak bütün umutlarını ona bağladılar. Hürriyetçiler de onu en büyük düşmanlarından kabul ettiler, diğerlerine göre ondan daha çok çekindiler, daha dikkatli oldular. 

Bu adam Serdrud'a girdiği gün Aynüddevle de barış ve dostluk laflarını bir kenara bırakıp harekete geçerek ne kadar hazırlıklı olduğunu gösterdi. Söylediğimiz gibi o zamana kadar büyük bir ordu toplamıştı, kendisine Tahran'dan 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çok miktarda cephane ve silah gelmişti. Rahim Han aynı günlerde Karacadağ süvari ve piyadeleriyle kendisine katılmıştı. 

Şehir böylece tekrar kuşatıldı. Bu kez yalnız Culfa yolu açıktı, kelle şeker, toz şeker, yağ ve bazen tüfek ve mermi bu yoldan geliyordu. Son üç ayda şehirde yiyecek bollaşmıştı, ekmeğin bir men'i sekiz abbasiye satılıyordu. Ancak Serdrud ve Gara Melik yolları kapanınca piyasada buğday azaldı, fiyatı arttı, fırınlarda ekmek bulunmaz oldu. Diğer yiyecek maddeleri de kıtlaşıp pahalandı. 
Hayat her açıdan tekrar zorlaştı. 

Muhammed Ali Mirza, Meclis'i ortadan kaldırdığında Tebriz'in küçük bir sorun olduğunu düşünerek bu işi Şücâ-i Nizam, Rahim Han ve İslamiye mollalarına bırakmıştı. Ama meselenin o kadar küçük olmadığı ortaya çıkınca Sipehdar'ı oraya göndermiş, Aynüddevle'yi zorlamış gene de bir sonuç alamamış, bunun üzerine daha büyük hazırlıklara girişmişti. Gördüğümüz gibi oraya önce bir Kazak birliği yollamış, peşinden süvari ve piyade yollamaya devam etmişti. Sipehdar'ın yerine Ali Han-i Erşedüddevle'yi komutan tayin etmişti. Öte yandan Samed Han'ı Meraga, Çardovlu, Kürdistan ve o civarlardaki askerleri toplayıp şehre baskı yapmak için göndermişti. Dolayısıyla devlet yanlısı güçler şimdi her zamankinden çok daha güçlüydü. Tebriz'de, devlet yanlısı asker sayısının otuz beş binle kırk bin arasında olduğu söyleniyordu. 

Şücâ-i Nizam ile Rahim Han'ın para ve cephanesi azdı ama bu yeni birliklerin para konusunda bir şikâyeti yoktu, cephane açısından da durumları mürkemmeldi. Muzafereddin Şah'ın son Avrupa gezisinde Fransız fabrikalarına sipariş ettiği mermi ve tüfekler Tahran'a gelmeye başlamıştı, Muhammed Ali Mirza da bunları askerlere dağıtıp Tebriz'in üzerine gönderiyordu. Tebriz'de üç atışlı olarak bilinen Lebel“7 tüfekleri, son model ve en güzel Fransız tüfekleri sayılıyordu. Devlet yanlılarının çoğunda bu tüfeklerden veya diğer beş atışlılar- dan vardı, WerndI ve diğer eski tüfekler ortada görünmüyordu. Dahası, Kazak birliklerinde yine Fransa'dan alınan birkaç altmış atışlı (makinalı tüfek) vardı. 
Altmış atışlıların İran'da ilk kez kullanıldığı söyleniyordu. 

Bu altmış atışlıların komutanının, sonradan İran Şahı olarak Pehlevi Hanedanı'nı kuran ve İran'da yirmi yıl büyük bir güç ve dirayetle hüküm süren Rıza Han-i Sevadkuhi olduğunu bilinmesi gereken bir bilgi olarak kaydetmekte yarat vardır. 

İstibdat yanlılarının hazırlıkları böyleydi. Öte yandan hürriyetçiler de savaşın başladığı zamana göre çok kuvvetlenmişlerdi. Özellikle İslamiye teşkilatının ezilmesi ve Deveçi'nin boşaltılmasından sonra her açıdan güç kazanmışlardı. Şehir dışına müfrezeler gönderip Selmas, Hoy ve Merend'i fethetmelerinden 


477 o Fransız Ordusu'nda 1886-1936 arasında kullanılan piyade tüfeği. (ÇN) 
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sonra Tebriz'e gelip silahlarıyla mücahitlere katılan köylüler nedeniyle sayıları artmıştı. Ayrıca sözünü ettiğimiz günlerde Keri Han komutasında Taşnaksutyun Komitesi üyesi bir grup Ermeni, Rus Sosyal Demokrat Komitesi tarafından Kafkasya'dan Tebriz'e gönderilmişti. 

Bu sırada isyan ruhu da güç kazanmıştı. Tebriz'de ve diğer Azerbaycan şehirlerinde ortaya çıkan hareketler dışında Kafkasya'daki İranlılar ve mücadele arkadaşları olan Gürcüler ve Ruslar arasında da bir hareketlenme başlamıştı. 
Muazziüssultan ve diğerleriyle görüşmelere başlamaları, Gilan ayaklanmasının ilk adımlarını atmaları tam da bugünlere rastlar. İsfahan'da bir hareket başlaması, Semsamüssaltana ile Bahtiyarilerin şehri ele geçirmesi gene bugünlerdedir. Diğer gelişmeler bir yana, bunlar da Tebrizlilerin azmini artırıyordu. 

Bugünlerde tüfek ve diğer silahlar açısından da epey ilerleme sağlanmıştı, ellerindeki beş atışlı sayısı artmıştı. Hürriyetçiler eliyle veya tacirlerin yardımıyla Kafkasya'dan çok miktarda tüfek, mermi ve tabanca getiriliyordu. 
Settar Han bu tacirlerle elinden geldiğince işbirliği yapıyor, onları yüreklendiriyordu. Rahmetli Mir Haşim Han'ın bu iş için bizzat seçip gönderdiği bir tacir aracılığıyla büyük miktarda tüfek getirildi. Tebriz'de de beş atışlı tüfekler imal edilip dağıtılıyordu. Böylece eski Chassepot tüfekleri birer birer ortadan kalktı, Werndl ve benzerleri çok azaldı. Genel olarak mücahitlerin teçhizatı eskiye oranla daha iyi ve gelişkindi, devlet yanlılarından pek eksikleri yoktu. Saray yanlılarının altmış atışlıları ve yeni topları varsa hürriyetçiler de el bombası ve el yapımı bomba kullanıyorlardı. Genel olarak iki tarafın hazırlıkları eskiye nazaran artmıştı, bu sıralarda başlayan bir dizi başka savaşı ayrıca anlatacağız. 
Bu noktada Tahran'a biraz göz atıp oradaki olayları özetlememiz gerekiyor. 


Büyük Devlet Danışma Meclisi 


Söylediğimiz gibi Muhammed Ali Mirza, Meclis'i topa tuttuğunda (23 Haziran 1908) Avrupa devletlerinin sesini kesmek için Meşrutiyet'i kaldırmadığını, yalnızca Meclis'i kapattığını ve üç ay sonra tekrar açacağını açıkladı. Üç aylık süre bitince bu sefer iki ay sonrasının müjdesini verip Mehr'in 2'sinde (27 Şaban (24 Eylül|) Sadrazam'a hitaben çıkardığı fermanda 19 Şevval'de (14 Kasım| açılacak Meclis için gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi. Aynı fermanda kanunların |Anayasa'nın| o güne kadar geçerli şekilleriyle uygulanmayacağını, Meşrutiyet'in "Nur-i şeriata uygun" olacağının bilinmesini zımnen istedi. Gene bu fermanda Tebriz'i ayırarak "Tebriz'de düzen sağlanana, şer güçleri ve azılılar ezilip kökleri kazınana" kadar bu şehirde "seçim" yapılmayacağını ilan etti. 

Bu iki ay da geçip 19 Şevval yaklaşınca Bağ-i Şah'ta Aban'ın 16'sında (12 Şevval (7 Kasım)) Tahran'daki |meşrutiyetçi| hareketin önde gelenlerinden ba- 


786 


zılarının davet edildiği bir toplantı düzenlendi. Şevval'in 19'unun yaklaştığı, Meclis'e temsilciler seçilmesi gereğinden söz açtılar. Hacı Şeyh Fazlullah ve di-Şerleri, önceden kararlaştırdıkları gibi, Meşrutiyet'in şeriata uygun olmadığı yaygarasını koparıp Kirman, Hemedan, Şiraz ve diğer şehirlerdeki mollaların Hacı Şeyh Fazlullah'ın emri ve telkiniyle gönderdiği çok sayıda telgrafı gösterdiler. En hayret verici olanıysa Tebriz halkı adına çekildiğini iddia ettikleri bir telgrafı da okumalarıydı. 

Toplantının sonunda büyük bir patiska üzerine yazdıkları dilekçeyle Şah'tan Meşrutiyet'ten sarfı nazar etmesini, İran'a geri getirmemesini istediler. 
Orada olanlar bu fikirlere katılsa da katılmasa da dilekçeyi imzalayıp mühürledi, toplantı bu şekilde sona erdi. 

Bunun peşinden Aban'ın 28'i (24 Şevval (19 Kasım)) için tekrar toplantı daveti yaptılar. Bu kez toplantıya Muhammed Ali Mirza da katıldı. Burada da meşrutiyetin istenmediği şeklinde sözler sarf edildi, katılanlar yine bir yazıya veya dilekçeye mühürlerini bastı, Şah'ın dilekçeye vereceği yanıtın onun yukarı kısmına yazılması ve bastırılıp bütün şehirde dağıtılması kararlaştırıldı. Şah'ın yanıtını aşağıda veriyoruz: 


"Bismillah Tebâreke ve Teâlâ. Cenabi Müstetab Hüccetülislamlar, Allah barış içinde yaşatsın. 

Her zaman İslama güç katma, Hazreti Nebevi'nin (s.a.v.) şeriatını koruma azminde olduk ve olacağız. Meclis'in açılmasının İslamın kaidelerine aykırı olduğunu tespit edip uygun olmadığına hüküm verdiğiniz, her taraftan gelen mektup ve telgraflarla da sizin gibi uygun olmadığına hüküm verildiği bildirildiği için biz de bu fikirden tamamen vazgeçiyor, böyle bir Meclis'in bir daha söz konusu olmayacağını ilan ediyoruz. Bunun yerine adaleti yaygınlaştırmak için İmam-i Zaman'ın, Allah gelişini çabuklaştırsın, huzurunda şu ana kadar yaptığım gibi gereken talimat ve emirleri vereceğim. Adaletin yaygınlaştırılması, reaya hukukunun korunması, son peygamber olan Efendimizin (s.a.v.) ve Din-i Mübin-i İslamın yasalarına fesat karıştıranların ıslahı için azm-i şahanemizi siz cenapları, bütün halk tabakalarına bildirsin. 


Muhammed Ali Şah-i Kaçar" 


Özetlediğimiz bu içi boş ve günü kurtarma kabilinden işlerle kendilerini rahatlattılar, Muhammed Ali Mirza da Meclis'i açmak için verdiği sözden dönmek için bir mazeret bulmuş oldu. Ancak dirayetsizlik ve öngörüsüzlük ederek saraylılar, asiller ve tacirlerden oluşan, Saray'da toplanacak ve devlet işlerinin danışılıp görüşüleceği bir "Büyük Devlet Danışma Meclisi" kurmaya karar verdi. Bu Meclis, Millet Meclisi'nin yerini alacaktı. Hazırlanan yaklaşık elli kişilik listede bulunan isimlere mektup yazıldı, Meclis'e katılmaya davet edildiler. 
Mektupta, Meclis'in açılış günü olarak kararlaştırılan Azer'in 8'i (5 Zilkade (29 Kasım) Pazar günü sarayda hazır bulunmaları, ondan sonra da haftada iki gün yapılacak görüşmelere katılmaları kendilerine bildirildi. 

İsimleri gazetelerde yayımlanmıştır, burada vermeye gerek görmüyoruz. 
Öğrendiğimize göre bu Meclis uzun süre devam etmiş ama orada beyhude konuşmalardan başka bir şey yapılmadığı açıktır. Üyeleri her şeyden ziyade malumatfuruşluk ve birbirlerini yemekle meşgul oldular. 

Oradakilerden biri birkaç yıl önceye kadar hayatta olan ve Tahran'da yaşayan Sadrüssaltana'ydı. Meşhur bir saraylıydı, bir süre Amerika'da büyükelçi olarak bulunmuştu. Bu adamın yazdığı şeylerden bir örnek elimizde, aşağıda özetini veriyoruz: 


"İşte Sadrüssaltana'nın salı günü Memleket Danışma Meclisi'nde İnşallah Teâlâ Emin-i Derbâr'a hitaben saygın kişiler içinde cesurca yüksek sesle ezbere okuyacağı gazel: 


'Gizli günah açık ibadetten evladır 
Allah'a tapıyorsan eğer kendi heveslerine tapma...'" 


Gazeli sonuna kadar yazmış, daha sonra da şöyle yazıyor: 
“17 şiir var. 3 Zilhicce 1326." 


Söz ettiği Emin-i Derbâr bir önceki oturumda sözleriyle Sadrüsaltana'yı incitmişti. Eve dönünce Sadi'nin on yedi mısralık bu gazelini "cesurca ve saygın kişiler içinde" ona karşı okumak ve böylece intikamını almak için ezberledi. 
Buradan Saraylıların ve ayanın diğer toplantı ve eğlencelerdeki düzeyini, sözde Büyük Danışma Meclisi'ndeki konuşmaların çoğunun şiir okumak, birbirine sataşmak ve kişisel marifetleri sergilemek olduğunu tahmin edebiliriz. 


Hacı Şeyh Fazlullah'ın Vurulması 


Söylediğimiz gibi Tebrizlilerin Muhammed Ali Mirza'ya direnmesi ve zaferler kazanması halkı her yerde harekete geçirmişti. Halk kitleleri ağır baskıya rağmen Tahran'da bile sesini yükseltiyor, Tebrizlilere övgüler yağdırıyor, meşrutiyet lehinde gösteri yapıyordu. Özellikle, İslamiye'nin dağılmasından sonra Deveçi'den kaçıp Tahran'a gelenlerdeki o utanç ve rezillik hürriyetçileri yüreklendiriyordu. 


788 


Aban ayında |Ekim-Kasım| Necef'ten rahmetli Hacı Mirza Hüseyn-i Tahrani'nin ölümünü bildiren telgraf geldi, Tebriz'de ve diğer şehirlerde muhteşem taziye törenleri düzenlendi, Tahranlı hürriyetçiler de bu fırsatı kaçırmadı. Çarşıları kapattılar, birkaç yerde görkemli taziye yaptılar, törenlerde duygularını dile getirdiler, Meşrutiyet hakkında sözler söylediler. 

Muhammed Ali Mirza'nın Hacı Şeyh Fazlullah ve diğerlerinin yardımıyla yukarıda anlattığımız o nümayişleri sergilediği günlerde halk bu gösterilere katılıyor, Muhammed Ali Mirza ile Hacı Şeyh Fazlullah'ı var gücüyle kötülüyordu. 

Aynı günlerde beklenmedik bir olay yaşandı. Şöyle gelişti: Söylediğimiz gibi meşrutiyet karşıtı mollalardan biri olan Tophane Meydanı Ayaklanması elebaşlarından Seyyid Ali Aga Yezdi, Hacı Tahrani'ye hatim bahanesiyle evinin bahçesine taziye çadırı kurdu, ziyaretçi kabul etmeye başladı, Meşrutiyet'i ve İki Seyyid ile diğerlerini alenen övdü, üstü kapalı olarak Muhammed Ali Mirza'yı yerdi. Bu durum herkesi çok şaşırttı. Bunu öğrenen Muhammed Ali Mirza, çadırı yıkmaları ve evi gözetlemeleri için ferraş gönderdi. Bütün bunlar Muhammed Ali Mirza'nın halkın gözünden ne kadar düştüğünü ve durumunun ne kadar zayıf olduğunun artık destekçileri tarafından bile öğrenildiğini çok güzel açığa çıkardı. 

Olaylar bu minvalde gelişirken Seyyid Ali Aga, Azer ayında |Kasım-Aralıkl Abdülazim'de inzivaya çekilip meşrutiyet bayrağı açtı, halkı etrafına topladı. Sadrülulema ile başka bir gruplar da âdetleri olduğu veçhile Osmanlı Elçiliği'nde inzivaya çekildi, orada Meşrutiyet'in yeniden ilanı için çalışan bir kalabalık toplandı. 

Bu olayların sonucunda Tahran'da bile düzen bozuldu, bazı hürriyetçiler birtakım eylemlere girişti. Örneğin bazıları Hacı Şeyh Fazlullah'ı öldürme planları yapmaya başladı. Bildiğimiz gibi Hacı Şeyh Fazlullah büyük bir Meşrutiyet düşmanıydı. Meşrutiyet devrimi sırasında yaptıkları yüzünden sesini kesmek zorunda bırakılmış, Küçük İstibdat başlayınca yine ortaya çıkmış, Meşrutiyet'in kökünü kazımak için her yönden çalışmaya başlamıştı. Nitekim son olaylar sırasında İran şehirlerini isyana teşvik edip, mollaları Meşrutiyet'ten uzak durmaya, Saray'a telgraf çekmeye kışkırtmış, Muhammed Ali Mirza'nın Meclis'i açmasını engellemişti. 

Bu dönemde Muhammed Ali Mirza'nın iplerinin herkesten çok bu adamın elinde olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed Ali Mirza'nın hürriyetçilere, Necef ulemasına, Avrupa devletlerinin diplomatik temsilcilerine direnmekte ısrarı- nın en büyük güvencesi oydu. Bu nedenle onu korumasına almıştı, her sözünü dinliyor, her konuda fikrini soruyordu. Dışarıda da kapısından kalabalık eksik olmuyordu. Bu olup bitenler sayesinde büyük bir saygınlık ve görkeme kavuşmuştu, geliş gidişlerinde çok kalabalık maiyet ve özel atlı araba kullanmaya 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başladı.“8 Bu Şii müctehidin yıllardır hasretini çektiği mertebeye kavuştuğu söylenebilir. 

Bu yüzden pek tanımadığımız bazı hürriyetçiler onu öldürmek için plan yapıp Kerim-i Devatger adında gözü pek bir genci ve başkalarını bu işe ikna ettiler. Onlar da Dey'in 19'u (16 Zilhicce (9 Ocak 19091) Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece ortamı kollayıp harekete geçtiler ancak amaçlarına ulaşamadılar. Hacı Şeyh Fazlullah'ın kâtibinin olanları şeyhin Necef'teki oğluna bildirdigi mektup elimizdedir, özetini aşağıda veriyoruz. Şöyle yazmıştı: 


"Hacı Şeyh Fazlullah cuma günü birilerini görmeye gitmişti. Günbatımından iki saat sonra oğlu Hacı Mirza Hâdi, üç molla ve fener taşıyan üç uşakla Azdülmülk Konağı'nın önüne gelince arabadan indi. Önlerine bir adam çıktı, Hacı Şeyh Fazlullah'a yaklaşınca altıpatlarını çekip ona bir el ateş etti. (Şeyh Fazlullah| kurşunun yarasından ayakta duramadı, yere oturmak zorunda kaldı, onunla Mirza Hâdi ilgilendi. Birkaç el daha ateş etti, maiyetindeki mollalardan Mirza Hacı Aga Demavendi*”? isabet eden iki kurşunla yaralandı. Hacı Şeyh Fazlullah'ın etrafındakiler yakalamak için üzerine çullanınca çenesinin altından boğazına bir mermi sıktı, kurşun elmacık kemiğini delip dışarı fırladı. Yakında bulunan arkadaşları olanları görünce kaçtılar. Bu sırada silah sesi üzerine dışarı dökülen komşular üç yaralıyı alıp Hacı Şeyh Fazlullah'ın evine götürdüler. Şeyh'e isabet eden kurşun sol uyluğunun alt kısmını delip geçmişti, yarası önemli değildi. Hacı Mirza Aga ayağından ve omuzundan yaralanmıştı, onun durumu da kötü değildi. Ama suikastçının durumu kötüydü, yarası nedeniyle konuşamıyordu. Bu yüzden sorularına yanıt alamadılar. Mühründen adının Kerim olduğunu öğrendiler. Ertesi gün soruşturunca divit imalatçısı olduğunu öğrendiler. Her ne ise onu gözaltında tuttular, yarası iyileşince boynuna pranga vurup hapse attılar. Hacı Şeyh Fazlullah idam edilmesine rıza göstermedi, Tahran hürriyetçilerin eline geçene kadar hapiste kaldığı anlaşılıyor. 
Hacı Şeyh Fazlullah ve Mirza Hacı Aga da kısa sürede iyileşti." 


Kafkasyalı Hürriyetçilerin Göz Kamaştıran Eylemi 


Tahran'daki olayların bazıları böyleydi. Kafkasyalı hürriyetçiler de aynı dönemde göz kamaştıran bir eylem gerçekleştirdi, bu bölümü bitirirken onu da veriyoruz: 


478 Eskiden mollalar eşek kullanır, eşeğin yanında elinde ince sopayla on-on iki yaşlarında bir 
çocuk koştururdu. Fazllullah Nuri'nin eşek veya fayton yerine saray erkânının kullandığı özel faytonlara bindiği belirtiliyor. (ÇN) 

479 Halen Tahran'dadır ve Hatibi adıyla tanınmaktadır. 
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Söylediğimiz gibi, Muhammed Ali Mirza Ruslar ve İngilizlerden borç almak istiyordu. İran'a verdikleri borçları yıllarca diplomatik hedeflerini gerçekleştirmek için kullanan, şimdiye kadar birkaç kez borç veren Ruslar ve İngilizler son zamanlarda yeniden borç vererek hâkimiyetlerini artırmaya çalışıyordu. 
Bildiğimiz gibi Meclis açıldıktan sonra bunu birkaç kez gündeme getirmişler, Meclis her seferinde karşı çıkmış, onlara engel olmuştu. Ancak Meclis kapatıldıktan sonra borç görüşmeleri tekrar başladı. Parası biten, zor durumda olan Muhammed Ali Mirza borç almak istiyordu. Görüşmelere göre Muhammed Ali Mirza'ya işlerini yürütmesi için "ön ödeme" adı altında bir miktar para verilecekti. Meclis açılıp hoş tutulacak, yasası geçtikten sonra geri kalan kısım ödenecekti, rehin olarak da "devlet mücevherleri"nin adı geçiyordu. 

Söylediğimiz gibi, Tebriz Encümeni bunu engellemek için harekete geçmiş, Avrupa parlamentolarına telgraf çekmişti. Necef uleması da konuyla ilgili olarak diğer ülkelere bir fetva göndermişti. Rusya ve İngiltere'deki hürriyetçiler de bunu eleştirmişti. Sonuçta bu iki devlet geri adım attı, parayı ödemekten vazgeçtiler. Öte yandan, İngiliz gazeteleri Liyakof'un Meclis'i topa tutmasını ağır biçimde eleştirince bazı Rus gazeteleri de bu eleştiriye katıldı, Liyakof'un geri çekilmesini istediler. 

Rusya'da yükselen bu sesler Liyakof'a ve gücüne muhtaç olan Muhammed Ali Mirza'yı korkuttu. Şunu bunu ziyaret edip toplantılarda konuşma yaparak Liyakof'un geri çağırılması ve kredi verilmesi konularında Rus hürriyetçilerinin düşüncelerini değiştirmesi için A'lâülmülk'ü "olağanüstü elçi" sıfatıyla St. 
Petersburg'a gönderdi. A'lâülmülk'ün St. Petersburg'daki faaliyetleri ve konuşmaları Rus gazetelerinde haber oldu. 

Kredi meselesi hürriyetçiler nezdinde göz yumulacak bir olay değildi, büyük miktarda paraya sahip olacak Muhammed Ali Mirza'nın gücü de artacaktı. 
Bakü'deki İranlılar komitesi, hürriyetçi bir mollanın Necef ulemasını temsilen St. Petersburg'a gönderilmesini düşündü. Etkili Rus şahsiyetlerini ziyaret edip görüşebilir, borç verilmesinin Necef ulemasında yarattığı memnuniyetsizliği anlatabilirdi. Rus siyasetçiler, kendi devletleri adına borç veremeyebilir ama Muhammed Ali Mirza'ya "mücevherler" karşılığında Avrupalı sermayedarlar eliyle borç verilmesini düşünebilirlerdi, gönderilecek temsilcinin bu planı bozması amaçlanmıştı. 

Onlar bunu düşünürken Mirza Ali Ekber Han-i Erdaki ile Mirza Abdül Ali-yi Müeyyed-i Bidgoli Gilan'dan Bakü'ye geldi. Mirza Ali Ekber'in Bağ-i Şah'ta tutulanlardan biri olduğunu biliyoruz, serbest kalınca Muhammed Ali Mirza'nın emriyle Tahran'dan Reşt'e sürülmüştü. Ama burada da azılı bir Meşrutiyet düşmanı olan Serdar-i Efham (Aga Bala Han) onu rahat bırakmamış, Kafkasya'ya sürgün etmişti. Müeyyed'e gelince, bir süre eğitim için Necef'te kalmış, ama 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pek bir şey öğrenemeden İran'a dönmüştü. Bazen ilkokullarda ders veriyor, bazen Emir Bahâdiır'a kapılanıp onun için bir Şehname yazıyordu.*“ Meşrutiyet hareketi sırasında hürriyetçilerle birlikte hareket etmeye başladı. Meclis'in topa tutulmasını takiben bir süre saklandıktan sonra Mirza Ali Ekber'le önce Gilan'a, oradan da Kafkasya'ya gitti. Genel olarak önemli işlere uygun olmayan, kafası karışık bir adamdı. Ancak hürriyetçiler bu adamın geniş ve gür sakalına, büyük sarığına hürmeten bu iş için onu seçtiler. Ona pahalı giysiler aldılar, cebine büyük miktarda para koydular, İran'dan kovulduktan sonra gittiği Kafkasya'da İranlı hürriyetçilerle çalışıp onlara büyük yakınlık gösteren (Rus gazeteci| Panof'u çevirmen olarak yanına verdiler. 

Müeyyed bu şekilde St. Petersburg'a gitti, kendisini Necef ulemasının özel temsilcisi Şeyh Mirza Ali olarak tanıttı. Panof'un rehberliğinde büyük bir otele yerleşti, Rus siyasetçilere ve özellikle Rus hürriyetçilere gidip gelmeye, onlarla görüşmeye başladı. Çevirmeni Panof tarafından kaleme alınan makaleler gazetelerde onun adıyla basıldı. Gazeteler yavaş yavaş ondan söz etmeye başladı. 
Ruslar olayı soruşturup hakkında Erfa'üddevle'den bilgi istediler. 

Erfa'üddevle, Necef'te bu adda bir kimsenin olmadığını bildirdi. Diğer yandan İngiliz gazeteleri de ondan söz etmeye başlamıştı. Ruslar onun Necef ulemasının temsilcisi olma iddiasının yalan olduğunu tespit edene kadar birkaç hafta geçti, onu tutuklamak istediler ama bunu öğrenen Panof onu tebdili kıyafetle trene bindirip gönderdi. Kendisi de ondan ayrı olarak şehri terk etti, böylece ikisi de Bakü'ye geldi. Ancak orada da uzun süre kalamadılar, Komite Müeyyed'i İstanbul'a yolladı. Panof ise Gilan'a dönerek devrime katıldı. 

Kopardığı gürültüye rağmen pek bir işe yaramayan bu Şeyh Ali Mirza olayını Browne ve diğerleri ayrıntılarıyla yazmışlar ancak işin aslını, Şeyh Ali Mirza'nın gerçekte Müeyyed-i Bidgoli olduğunu anlayamamışlardır. 


480 Emir Bahâdır'ın bastırdığı Şehname bunun eliyle yazılmıştı. Müeyyed'in kendi hattıyla 
yazdığı öz yaşam öyküsü elimizdedir. Ancak baştan aşağı yalandan ve kendini övmekten ibarettir. Bu Petersburg'a gitme hikâyesini de yazmış ancak Necef uleması onu tanıyor ve gitmesi için temsilci seçmiş gibi anlatmıştır. Başka yalanları da var. 
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ON BEŞİNCİ BÖLÜM 
TEBRİZ NASIL BİR KEZ DAHA ZORA GİRDİ? 


—— Şe — 


Bu bölümde, şehir çevresinde devlete bağlı güçlerle yeniden çıkan savaşlar ve bu savaşların son bulmasına kadar meydana gelen olaylar ele alınmıştır. 


Tebriz, Hoy ve Selmas 


Söylediğimiz gibi, Samed Han Serdrud'a varınca orada ve Gara Melik'te ordugâh kurdu, böylece şehir tekrar kuşatıldı. Tebriz savaşları tarihinde yeni bir dönemin başladığını söylemeliyiz. Bu dönemde başlayan bir dizi savaşın hikâyesini bu bölümde anlatacağız. 

Bu savaşlara tarafların daha iyi hazırlandığını, önceki savaşlar daha şiddetli olsa bile bu sefer daha büyük savaşlar yaşandığını söylemiştik. Ayrıca bu dönemde şehirde emniyet ve sükün hâkimdi, savaşlar şehrin çevresinde gerçekleşiyordu. Bütün idareler açılmış, işler İran'ın diğer şehirlerinde örneğine az rastlanan bir düzen içinde yürütülüyordu. Hürriyetçiler büyük liyakat ve kifayet örnekleri sergilediler. 

Tahran'dan Kafkasya'ya kaçmış olan Seyyid Muhammed Reza-yi Şirazi bugünlerde Tebriz'e gelerek gazetesini”! kurdu. Behmen'in 4'ündeki (2 Muharrem 


481 Müsavat. (ÇN) 
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1327 (24 Ocak 1909)) ilk sayıda şehrin ne kadar düzenli, hürriyetçilerin çalışmalarının ne kadar takdire şayan olduğu hakkında uzun bir makale yayımladı. 
Söylediğimiz gibi Seyyid Muhammed Reza serkeş biriydi. Tebrizliler kendisine büyük nezaketle davranmasına ve Tebriz'e sığınmış bir insan olmasına rağmen Settar Han'a ve diğerlerine dil uzatıyor, onları kıskanıyordu. Bu kötü huylarına rağmen hürriyetçilerin yaptıklarını takdir ettiğini yazmaktan kendini alamamıştı. Şöyle yazmıştı: 

"İşbaşında olan herkes, Mukaddes Encümen'in yöneticilerinden tutun Serdar Hazretleri, Sâlâr Hazretleri, mücahitler ve diğer merkezi şahsiyetlere kadar herkes, bir ülkede iş taksimi yapılmadan, yasama, yargı ve yürütme erkleri birbirinden ayrılmadan ülkenin gereğince yönetilemeyeceğini ne mutlu ki anlamış bulunuyorlar..." 

Daha sonra tek tek idareleri ele alıyor. Eyalet Encümeni'nin durumunu şöyle anlatıyor: 

"Çalışmalar, haftanın altı günü güneşin doğmasından iki saat sonra başlayıp günbatımından dört saat sonraya kadar devam etmektedir." 

İclalülmülk'ün |görevlerini| tanımlıyor: 

"Serdar ve Sâlâr, İclalülmülk'ü Encümen'le birlikte çalışmak üzere bütün belediye işleriyle görevlendirmişlerdir." 

Emniyet İdaresi'nin mevcut durumunu anlatıyor: 

"Dört yüz güçlü kuvvetli ve üniformalı genç güvenliği sağlamaya çalışıyor." 

Şehirde ticaret güvenliğinden söz ederken şöyle diyor: 

“Tacirler, çarşı esnafı ve diğerleri büyük bir gönül rahatlığı ve emniyet içinde işe koyulmuşlar. Şehre gelen ve erzak getiren köylüler böyle bir güvenliğe daha önce şahit olmamışlardı." 

Belediye'yi yazıyor: 

"Şehir savaşla meşgul olmasına rağmen büyük bir gayretle şehrin imarı, yolların düzeltilmesi ve sokaklara taş döşenmesiyle ilgileniyor." 

Ermenistan Mahallesi'nde kurulan hastaneyi yazıyor: 

"Üst ve alt katlarda yedi odası, yirmi beş yatağı var, bütün ihtiyaçları sağlanmış durumdadır." 

Eyalet Encümeni'yle işbirliği içinde kurulan ve Serdar ile Sâlâr'ın başkanlığında çalışan Savaş Komisyonu'nu anlatıyor. 

Ziyâülulema başkanlığında yeni kurulan Adliye'yi anlatıyor. 

"Maliye" ve "İane" komisyonlarını da yazarak onları övüyor. 

Müsavat'ın yazmayı unuttuğu bir konu ise mücahit gruplarının disiplin, düzen ve savaşa hazırlıklarıydı. İranlı, Kafkasyalı, Gürcü ve Ermenilerle şehirli ve köylüler bir arada olmasına rağmen herkes birbirine kardeş gibi davranıyordu. 


794 


Meyve toplayanların ektiği bütün fitne tohumlarına karşın kardeşlik bağları sağlamdı. 

Bu savaşlar ve sıkıntılar sırasında Tebrizlilerin toplumsal düzeni korumalarının en güzel delili Nale-yi Millet, Encümen ve Müsavat gazetelerinin yayımlanması, diğer eserlerin basılması ve Müsavat'ın yine yazmayı unuttuğu ilkokulların açılmasıdır. 

Kısacası, bu dönemde şehir her yönüyle düzenli ve sakindi. Üstelik bu dönemde Tebriz tek başına değildi, Hoy ve Selmas, Tebriz'le omuz omuzaydı. Söylediğimiz gibi Tebriz'den Culfa'ya uzanan Merend karayolu hürriyetçilerin elindeydi, yola çok önem veriyor açık kalması için gayret ediyorlardı. Devlete bağlı güçler bu yolu ele geçirmek veya ulaşımı kesmek için çok çalışıyordu, yolun Rus çalışanları da onlarla gönül ve işbirliği içindeydi. Dey ayının sonlarında (Ocak ortaları) bir grup Maku askeri, bir sınır köyü olan Golferec'de toplanıp olay çıkardı, yolu kapattı. Bir kere de Culfa yakınındaki postaneye saldırdılar. 
Herkes bu olayların Rusların Culfa'dan |İran'a| ordu geçirmesine bahane yaratmak için çıkarıldığını biliyordu. Bu yüzden Meşrutiyetçi önderlerden tacir Hacı Mirza Aga Buluri, Yekâni komutan Rızakulu Han ve şimdi Tebriz'de Serdar'ın yanına sığınmış olan kardeşi Muhsin Han-i Güjpoşt Tebriz'den oraya gönderildi. Culfa'ya giderek duruma müdahale ettiler. Daha sonra Golferec'deki Maku kuvvetlerini yenerek oradan çıkardılar. Böylece düzeni sağladıktan sonra Merend'e geldiler ve orada Ferec Aga'nın yanında kaldılar. 

Ama çok geçmeden Merend ve Culfa'nın kaybedileceğini, Tebriz'e yalnızca Hoy ve Selmas'ın destek vermeye devam edeceğini göreceğiz. 

Selmas'ı Hacı Pişnemaz ile diğerlerinin koruduğunu, Tebriz'den Merend'e giden Haydar Emoğlu'nun güya Bakü Komitesi'nin emri üzerine hemen Hoy'a giderek işlerin idaresini eline aldığını söylemiştik. Burada da Adliye, Maliye, Emniyet İdaresi ve diğer idareler kuruldu. Emoğlu ayrıca yakın köyleri ele geçiren Kürtlere ve Makululara karşı şehri korumak için sürat ve dirayetle kuvvet toplama işine girişti. Aynı günlerde hikâyesini ayrıca aktaracağımız savaşlar başladı. 

Tahran'dan Kafkasya'ya giden ve buradan Tebriz'e gelen Emir Haşmet (Saidülmemalik) Eyalet Encümeni tarafından Hoy'a mülki amir olarak atandı, şehre giderek Emoğlu'yla işbirliğine başladı. 


Samed Han'la Savaşın Başlaması 


Serdrud'a Dey ayının 17'si (14 Zilhicce (7 Ocak 1909)) Perşembe günü gelen Samed Han, tahkimat yapıp yerleşti. Kışın soğuğuna rağmen bir hafta süresince durup dinlenmeden çalıştı, ertesi perşembe savaşa başladı, savaş üç gün 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sürdü. Encümen gazetesi bu savaşların haberini yazmıştır. Elimizde başka bir bilgi veya not olmadığı için haberin özetini burada veriyoruz: 


"14 Zilhicce |7 Ocakl Perşembe günü şehrin yarım fersah batısındaki Lale'ye aniden dört yüz süvari saldırdı. Mücahitlerden gereken cevabı aldıktan sonra dönüp Serdrud'a kaçtılar. 

Cuma günü, Kafkasya'dan yeni gelen altı kişilik bir Ermeni Taşnak grubu Keri adındaki fedai önderliğinde Hatib Mahallesi'nin karşısındaki barikatları keşfe gitti. Akma Kaya'yı" gören bir tümseğe çıkıp o tarafa baktıklarında köyde toplanan devlet süvarilerini gördüler. Karşıdan onları gören süvariler yaklaşık beş yüz kişiyle saldırıya geçti. Fedai yiğitler atlarından inerek bulundukları yerde karşı koydu, sayılarının az olmasına rağmen düşmanı o kadar süratle ateş altına aldılar ki süvariler şaşkına döndü. Bu arada haber alıp harekete geçen mücahitler birkaç yönden ateşe başladı. Süvariler dönüp kaçmaktan başka çare bulamadı. Birkaçı öldü, diğerleri Serdrud'a kaçtı. Onlardan kaç süvarinin öldüğü bilinmiyor ancak Ermeni fedailerden biri hafifçe yaralandı. 

Bu iki yenilgi Samed Han'ın fena halde kibrine dokunur. Cumartesi bütün güçlerini savaşa sürer ve öğlene doğru Akma Kaya yönünden saldırıya geçer. 
Mücahitler haber alıp karşı koymaya başlar. Öğleden bir saat sonra savaş bir hayli büyür, Serdar atına binerek bizzat savaş alanına koşar. 

Hacı Pişnemaz-i Selmasi ve o günlerde Tebriz'e gelmiş olan Bilal Aga Köhneşehri de Taşnak, Gürcü ve Ermeni sosyal demokrat fedailerle birlikte Serdar'ın yanında savaşa katılır. İlk kez 'düzenli' bir savaş yapılıyordu. Bütün müfrezeler Serdar'ın komutası altındaydı ancak büyük küçük bütün komutanlar kendi yerlerinde görev yapıyordu. Süvari mücahitler de atlarından inerek saflarda savaşıyordu. Şiddetli savaş tam üç saat sürdü, iki taraf da dayanmaya çalışıyordu. Ama günbatımına bir saat kala devlete bağlı güçlerin saflarında çözülme belirtileri ortaya çıktı, dayanacak takatlerinin kalmadığı anlaşıldı. 
Mücahitler birdenbire saldırıya geçti, savaşarak düşmanı geri attılar ve on bir barikatı ele geçirdiler. Birçok süvari öldü veya yaralandı, diğerleri dönüp kaçtı. Ölenlerin sayısı bilinmiyor. Kurşun isabet eden on dokuz at arazide düşüp kaldı." 


Encümen gazetesinin yazdıkları böyle. Müsavat da önceki iki savaşı haber yapmıştı, devlete bağlı güçlerin cumartesi günü şafaktan önce bütün güçleriyle saldırdıklarını da yazdı. Bu savaşta ölenlerin sayısını belediyenin raporuna dayanarak şu şekilde verdi: 


482 Tebriz'in batısında, Hatib'in karşı tarafında bir köy. 
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"On biri Akma Kaya köyüne götürülerek orada gömüldü. Diğer on dokuzu 
Helican'da,“ on üçü de Serdrud'da toprağa verdiler. Yaralılar hariç yaklaşık 43 
ölüleri vardı." 


İki gazete de mücahitlerden ölen olmadığını, Müsavat üçünün hafif yaralandığını yazar. 

Dey'in 27'sinden (17 Ocak| sonra ortalık sakindi. Bir hafta sonra Muharrem ayı geldi, taraflar bu aya özgü işlerle meşgul oldu. Şehirde taziye merasimleri ve desteler geçmiş yıllardakinden az değildi, on iki gün bunların telaşıyla geçti. Basmenc ve Serdrud'da da durum aynı şekildeydi. Dolayısıyla Behmen'in 15'ine kadar (3 Şubat 1909) asayiş ve sükünet hüküm sürdü. Hacı Samed Han'ın Muharrem'in başında bastırıp Şücâüddevle'nin mührüyle dağıttığı bildiri, devlete bağlı güçlerin meşrutiyetçiler hakkındaki kanaat ve tavırlarının en güzel örneğiydi. Ayrıca Samed Han'ın kendi gücünden ne kadar emin olduğunu, şehri artık avucunun içinde gördüğünü gösteren en iyi belgeydi de. Buraya alıyoruz: 


"Bismillahirrahmanirrahim. Allah Hüseyn'den (r.a.) bize kalan musibet için sevabımızı artırsın .“8* 

Yenilmez Şevketli A'lâ Hazret Devletleri, canlarımız ona feda, tarafından kabiliyet ve ordu sahibi ben, Meraga Hanı Hacı Samed, şer güçlerinin cezalandırılması için Serdrud'a gönderildim. Bu ilanla Tebriz ahalisinin önderlerini düşüncelerim hakkında bilgilendirmek istiyorum. Evvela siz Tebriz ahalisi Cem“ görkemine sahip İslam hamisi Padişah'ın reayasısınız. İslam padişahı- nın niyeti bütün ahalinin refah ve güven içinde yaşamasıdır, ahali de melekler misali mübarek padişaha duacı olmalılar. Benim gibileri göndermelerinin sebebiyse şer güçlerini cezalandırarak fakir fukaranın tamamen rahat ve güven içinde olmalarını sağlamaktır. Bu uyarım bütün ahali, dostlar ve aynı mezhep ve millet içinde olan diğer vatanperver herkesedir; Şeriat-i Muhammediye ve On İki İmam yolunda yürümeliyiz, halkın malına, canına, çoluk çocuğuna, ırzına ve namusuna el uzatan dinden çıkmış hainler Allah Teâlâ'nın yardımıyla duraksamadan yok edilecektir. Bu arada Allah korusun, Tebriz fukara ve güçsüzlerinden bir tek kimseye zarar verilmeyecektir. Bunun için isteyen herkesin çoluğunu çocuğunu, ev eşyalarını, taşıyabileceği her şeyi alıp güven içinde şehirden ayrılabileceğini kendim ve devlet adına temin ederim. Serdrud ve Heştrud yolundan nereye giderlerse gitsinler canları ve malları güvende olacaktır. Şehri 


483 o Serdrud yakınlarında bir köy. 
484 Hz. Hüseyn (r.a.) taziyelerinde ravza okuyan ve okutana edilen dua. (ÇN) 
485 o Efsaneye göre dünyanın eşsiz görkeme sahip ilk kadim kralı meşhur Cemşid kastedilmektedir. 


(ÇN) 
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terk etmeyi başaramazlarsa şer güçlerine müdahale zamanında kendileri ve evlatları kenara çekilip ordu mensuplarına 'Biz itaat edenlerdeniz, devlet ve millete isyan edenlerden değiliz' demek için evlerine bayrak asacaklar, böylece yine güven içinde olacaklar. Bunun dışına çıkarlarsa artık günahları kendi boynundadır ve Allah ile Resulü benimle onlar arasında şahit olsun ki kendilerini boşu boşuna bela ve ateşin içine atıyorlar. Bundan sonra herkes kendinden sorumludur. Çok iyi anlamanız gereken bu anlattıklarım yalnız benim görevim değildir. Muhammedi Din'in mezhebine bağlı ulema, ayan ve fukara inançlarını değiştirip yeni mezhebe aldanmadıkları müddetçe bütün devlet memurlarının görevi onların canını, malını ve ailesini korumak, güvende tutmaktır. 
Bu talimat tüm yetkilerle donatılmış Şerefli Mübarek Vâlâ Hazret Aynüddevle tarafından hepimize verilmiştir. Bu ilanı çıkarmakla öne çıkmamın sebebi aynı vilayete mensup olmamdan dolayıdır. Beni tanıyan ve bana güvenen birçok kişi, diğerlerine de bu güveni vereceklerdir. 


Muharrem 1327 |Şubat 1909). Şücâüddevle'nin mührü." 


16 Behmen |5 Şubat| Savaşı 


Muharrem'in ilk on iki günü tamamlanınca“ devlete bağlı güçler hemen harekete geçti. Samed Han'ın galibiyetleri nedeniyle Aynüddevle böbürlenmeye başladı, Tahran'a ikide bir rapor göndererek bilgi veriyor, Şücâüddevle'ye de (Samed Han) memnuniyetini belirten mektuplar yazıyordu. Savaş için gerekli malzeme ve askeri kuvveti esirgemiyordu. Nitekim Serdrud'a vardıktan sonra Şücâüddevle'nin Meraga'dan yanında getirdiği dört küçük topa ek olarak ona Basmenc'den büyük bir top gönderdi. Ulaklar Serdrud ile Basmenc arasında sürekli mektup taşıyordu. Ve Samed Han'ın ordusu Aynüddevle'nin bilgisi dahilinde, belki de onun emriyle Behmen'in 16'sı (14 Muharrem 1327 |5 Şubatl) Cuma günü aniden ateş açıp hengâme yarattı. Bu savaşa Basmenc'deki askerlerden de katılanlar oldu, hatta Rahim Han'ın süvarilerinin de işin içinde oldu- 
$u düşünülebilir. 

Bu savaşların başından itibaren çatışmaların cuma günlerinde yoğunlaştığını, büyük savaşların birçoğunun cumaları çıktığını bilmekte fayda var." 
Bu cuma da Tebriz'de çalkantının yoğun olduğu günlerden biriydi. Bugünkü savaşlar Nale-yi Millet gazetesinde "Muharrem'in On Üçü" başlığı altında uzun uzadıya yazıldı. Elimizde başka belge bulunmadığı ve şahsen de bilgi sahibi 


486 İmam Hüseyn'in öldürüşünün üçüncü günü münasebetiyle kurulan taziyelerinin bitişi. (ÇN) 
487 o Şehriver'in 20'si (11 Eylül| Cuma, Mibr'in 3'ü (25 Eylül) Cuma, Mihbr'in 17'si (9 Ekim) Cuma. 
Diğer cumalar da olacaktır. 
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olmadığımız için Nale-yi Millet'teki haberi sadeleştirip kısaltarak buraya alıyoruz. Şöyle yazıyor: 


"Samed Han, Aşura merasimleri biter bitmez ya gösteriş yapmak ya da hürriyetçileri sınamak için harekete geçti, ordusundaki öncü kuvvetlerden bazılarına Hatib barikatlarını gören ancak menzil dışında kalan tepelere çıkıp kendilerini göstermelerini, ellerinden gelirse şehre saldırmalarını emretti. Bu planı (Aynüddevle'ylel beraber hazırladıkları açıktı. 

Hatib barikatlarındaki nöbetçiler düşmanın karartısını görünce hemen ateş açtı. Şehirdeki bazı mücahit grupları da onlara katıldı. Ateş ederek tepelere doğru ilerlediler, düşmanı birkaç barikat geriye attılar. Bu ilerleme nedeniyle cesaret buldular, Serdrud'u ele geçirmek umuduyla ilerlemeye devam ettiler. 
Ama Serdrud'daki askerlerin ve Basmenc'deki ordunun büyük bir kısmının meydana çıkacağını, hürriyetçilerin gücünü sınamak için o günü seçtiklerini bilmiyorlardı. 

Atlı mücahitler fazla ileriye gitmenin doğru olmayacağına kanaat getirerek barikatları korumak için Hatib kapısından döndü. Ancak kendilerinden birkaç kat üstün ve hazırlıklı bir silahlı kuvvetle savaşa girişen bir piyade müfrezesi gitgide mevzilerinden uzaklaştı. Bu sırada düşman süvarisi ansızın her yönden sel gibi akın ederek daire şeklinde birleşti ve onları kuşattı. Tebriz'in evlatlarının cesaret ve fedakârlığını işte o sırada çok iyi sınamış oldular. Çünkü yüzlerce düşman süvarisi arasında kalan piyadeler yalnızca ateş altından kurtulmak için değil düşmanı vurup devirmek için de büyük bir mücadele verdi. 

Bu çatışmada beş mücahit öldü, on dördü esir düştü. Tam o anda hürriyetin iki büyük komutanı“ bir grup Gürcü ve Ermeni savaşçıyla yetişti. Birkaç mücahidi elli yüz kişilik bölüklerle saran düşman askerlerine fırsat vermeden ateş açtılar, savaşarak onları Lale ve Hatib'den bir fersahtan daha uzaktaki Akma Kaya'nın tepesine kadar sürdüler. Zafer kazanmış olan ordu böylece kendini aciz durumda buldu, ansızın ölümün nefesini ensesinde hissetmeye başladı. 

Cesur ve savaşta pişmiş olmalarına rağmen |düşman)| süvarilerinin ateş altından kurtulması kolay olmadı, çünkü üslerinden yarım fersah uzaktalardı, karşılarında güçlü ve cesur bir düşman vardı. Bu yüzden dönüp kaçmakta tereddüt etmediler, her grup başka bir tarafa kaçtı. Onları izleyen mücahitlerin ateşiyle sürekli adam kaybettiler. Mücahitlerse arkalarından koşuyor peşlerini bırakmıyor, ateşi kesmiyor, peyderpey öldürüyorlardı." 


488 Serdar ve Sâlâr. 
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Nale-yi Millet'in yazdıkları böyle. Müsavat da birkaç satır yazdı. Ancak bu savaş gazetelerin anlattığından çok daha sert ve şiddetliydi. Nale-yi Millet'in de söylediği gibi, bu savaş önemli bir tarihi olay kabul edilmelidir. Tebrizliler, o günlere gelene kadar çatışmalara alışmışlardı, olan bitenlerin önemini kestiremiyorlardı. Gazeteler ölenlerin sayısını düşük veriyordu. Nitekim Mavi Kitap da bu savaşta yaklaşık elli kadar mücahidin öldüğünü, yaralandığını veya esir alındığını yazar. Samed Han yakaladıklarını esir olarak tutmadığı için esirler de ölenler arasında sayılmalıdır. 

Devlete bağlı güçlerden ölenlerin sayısını ise Nale-yi Millet yüz otuzun üzerinde verir; bu savaşın çok önemli bir olay olduğunu tespit eden Eyalet Encümeni de İstanbul'a gönderdiği zafer haberlerinde yüz kırk sayısını zikreder. 
Encümen'in telgrafını aşağıda veriyoruz: 


"Yüz kırk istibdat yanlısı öldürüldü. Yenilenler kaçtı. Millet galip. 
Encümen" 


Bundan sonra Behmen'in sonuna kadar |Şubat ortaları| başka büyük savaş yaşanmadı. Ancak kuzeyden güneye kadar tepelerde barikat kuran ve çoğuna nöbetçi diken Samed Han'ın askerleri ile bunların karşısında Hatib'de barikat kuran mücahitler arasında gün geçmedi ki çatışma çıkmasın, ateş sesleri duyulmasın. Gara Melik ile Hokmavar barikatları arasındaki durum da aynıydı. 
İster mücahit olsun ister |devlet| süvarisi, savaşa öyle alışmışlardı ki kolaylıkla çatışmaya giriveriyorlardı, boş kaldıkları pek yoktu. 

Aynüddevle, bugünlerde Culfa yolunu ele geçirmesi için Rahim Han'ı Basmenc'den Elvar'a gönderdi. Rahim Han önce Serdrud'a gelerek burada süvarileriyle bir iki gece kaldı, süvarilerinin söylediğimiz gibi 16 Behmen Savaşı'na katıldığı anlaşılıyor. Buradan Gara Melik ve Mayan üzerinden Elvar'a doğru yola çıktı. Şehre üç fersah mesafede, karayolu üzerinde olan bu köyde kamp kurdu ve şehrin tek açık yolu olan Culfa yolunu kesti. Mücahitler ona karşı koymak için Acı Köprüsü'nde barikat kurdu. 


Samed Han'a Bombalı Suikast Girişimi 


Mücahitler, aynı günlerde Şücâ-i Nizam'ı yok ettikleri gibi Samed Han'ı da yok etmek için bombayla suikast girişiminde bulundular ama başaramadılar. 
Hacı Samed Han, çatışma günlerinde komutanları ile kendisi için seçtiği barikatta duruyor, savaş emirlerini oradan veriyordu. Mücahitler, Şücâüddevle adamlarıyla gelince havaya uçurmak için yerini öğrendikleri bu barikatın altına bomba yerleştirdiler. Ama gece oradan geçen bir tilkinin ayağı dışarıda 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kalan tele takılınca bomba patlayıp hayvanın çelimsiz vücudunu parçaladı. 
Böylece hürtriyetçilerin silahı işe yaramadı. 

Şücâüddevle'nin yakınları anlatıyor: "Gece yarısı büyük bir gürültüyle yer sallandı. Samed Han uyandı ama ne olduğunu anlayamadı. Sabahleyin barikatlardan gelen haber üzerine pek sevindi ve hemen Aynüddevle'ye sağlık müjdesini içeren bir mektup gönderdi, o da cevap yazdı." 

Ama hürriyetçiler yılmadılar, yeni bir denemeye giriştiler. Mücahitler, çatışma günlerinde Samed Han'ın süvarilerinin kurşun yağdırdığı yakın tepelerdeki barikatların birine bomba yerleştirdiler. Yar Muhammed Han-i Kirmanşahi, devlet süvarilerini oraya çekmek için Behmen'in 24'ü (22 Muharrem |13 Şubatl) Cumartesi gün doğumunda barikatından çıkıp süvari ve piyade grupları ile devlete bağlı güçlerin barikatlarının önüne kadar gidip nümayişe başladı, yavaşça onlara yaklaştı. Onların hazırlandığını gören |devletl süvarileri de hazırlığa başladı. Boru çalarak Serdrud'dan süvari istediler, sayıları artınca savaş için ileri atıldılar. Bazıları barikata varır varmaz bomba patladı ve barikatı havaya uçurdu. Samed Han'ın komutanlarından Hacı Yahya Han-i Serheng-i Dehharegani gözlerinden yaralanıp kör oldu, iki üç süvari de öldü. Diğer süvariler korkuya kapılarak kaçtı. 

Bu hikâye Nida-yı Millet'te "Yeryüzü Yangını veya Bir Volkan" başlığıyla ballandıra ballandıra haber yapıldı. Müsavat da olay hakkında haber yazdı. Ancak bu iki gazetenin yazıları abartılarla doludur. 

Serdar, Hatib'deki savaşları evinin çatısından dürbünle izliyordu. Bugün de izliyor, bombanın devlete bağlı güçlere büyük zarar vereceğini umut ediyordu ancak işler beklediği gibi olmadı. 

Böylece Behmen ayı sona erdi. Bugünlerde Basmenc'deki ordular da hazırlıklarını artırıp ara sıra o yönden de savaş başlatıyorlardı. Dikkatle bakıldı-Şında Tebrizlilerin yaz aylarındaki sıkıntısı geri gelmişti. Tek fark devlete bağlı güçlerin üssünün yazın kuzeydeki Deveçi olması ve savaşların çoğunun oradan çıkması, şimdiyse bunun yerini batıdaki Lale ve Akma Kaya barikatlarının almış olmasıydı. Bu sefer de savaş çıkan günlerde çoğu kez bütün barikatlardan ateş açılıyordu. Nitekim 30 Behmen (28 Muharrem (19 Şubat 19091) günü de aynı durum yaşandı, Hiyaban, Maralan, Hatib, Hokmavar ve Acı Köprüsü barikatlarının hepsinde çatışma vardı. 

Yollar kesildiği için bugünlerde şehre erzak girmez oldu, fırınlarda ekmek darlığı baş gösterdi, buğday, arpa, pirinç ve diğer besin maddelerinin fiyatı çok arttı. O kış kömür de zor bulunduğu için insanlar mecburen meyve ağaçlarını kesip yaktı. Mücahitler de her neredelerse buldukları ağaçları kesip barikatların arkasında yaktıkları ateşlerde kullandılar. Halkın hayatı bu şekilde çok zorlaştı, her yönden baskı altındaydılar. Buna rağmen sabırlı davrandılar, bıkkınlık göstermediler. Encümen istifçiliği önlemeye çalıştı. Halk bizatihi iyi ve temiz kalpli davrandı. 

Browne, ekmeği belirlenen narhtan pahalı satan bir fırıncının Settar Han'ın emriyle kurşuna dizildiğini yazar. Fırıncılar buğdayı (belediye) ambarından alıyordu dolayısıyla ekmeği belediyenin belirlediği narhtan satmaları gerekirdi. Ama Maralan'daki ve diğer yerlerdeki bazı fırıncılar serbest piyasa fiyatına tâbiydi. Fırıncılar bir men ekmeği sekiz abbasiye satıyordu ama her fırının önünde kadın erkek kalabalıklar toplanıyor, birkaç saat bekledikten sonra ancak yarım men ekmek alabiliyorlardı. 

Ne ise, ekmeği pahalı satan yalnızca bir fırıncı vardı. O günlerde Tebriz'de olanlar halkın elden geldiği kadar fakir fukaraya baktığını, para pul düşkünlügünün çok öne çıkmadığını hatırlar. Hatta Hacı Cevad'ın ileride anlatacağımız hareketi gibi hayrete şayan cömertlik örnekleri yaşanmıştı. 


Elvar Savaşı 


Rahim Han Elvar'a yerleşince Culfa yolunu kesti, bu nedenle Avrupa'dan gelen posta yol açılır umuduyla Merend'de bekletiliyordu. Hürriyetçiler bu yolu her zaman önemsemiş, açmak için çok çalışmış, çok gayret etmişlerdi ama Rahim Han'ın Elvar'da olması bütün çabalarını boşa çıkardı. Öte yandan Rahim Han'ın süvarileri Elvar, Savalan, Mayan ve çevre köylerde halkı pervasızca taciz ediyor, suç işliyor, köylüler bu yüzden feryat ediyordu. 

Serdar bu yüzden Rahim Han'a müdahale etmeye karar verdi. Müfrezeleriyle Merend'de olan Buluri ve Ferec Aga'ya mektup yazdı, şehirde savaş başladığı gün Elvar'a arkadan saldırıp Rahim Han'ı oradan çıkarmak için şehre yakın bir yere ilerlemelerini istedi. 

Bu savaş büyük savaşlardan biri olmasına rağmen gazetelerde haberi çıkmadı, hangi gün olduğunu da bilmiyoruz. Yalnız Mavi Kitap İsfend'in 3'ü (22 Şubat) Pazartesi günü yapıldığını yazar. Serdar, bazı Gürcü ve Ermeni yiğitler ve mücahit müfrezeleriyle bugün şafak sökmeden şehirden yola çıktı, Elvar'a yaklaştıklarında müfrezeler ayrıldı, değişik yerlerde mevzilenip savaşa başladılar. 
Bu konuda ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak bildiğimiz kadarıyla kanlı bir savaş oldu ve iki taraf da karanlık basana kadar ısrarla savaştı. Kurşun sesleri duyulunca halk şehirden dışarı akın etti, Acı Köprüsü'nün ilerisinde toplanıp sabırsızlanmaya başladı. Serdar o gün de kahramanca savaştı, halk hep ondan söz etti. Savaşa tanık olan İngiliz Konsolosunun bunu doğrulayarak onun o günkü kahramanlıklarını övdüğünü Mavi Kitap'ta görüyoruz. Şöyle diyor: 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"Serdar, Ermeni ve Gürcü yiğitlerden oluşan küçük bir grupla diğerlerinden ayrı düşünce zor durumda kalmış. Süvariler onun yerini tespit etmiş, çekilme yolunu kesmek, esir almak istemişler. Bu umutla şiddetle savaşıp kalabalık bir kitleyle saldırarak Serdar'ı kuşatmışlar. Serdar ve beraberindekiler kuşatmayı yarmak için mücadele ederken Ermeni ve Gürcü yiğitlerden birkaçı vurulup toprağa düşüyor. Cesaretlenen süvariler baskıyı artırıyor. Serdar korkuya kapılmadan, soğukkanlılığını kaybetmeden, beraberindekilere cesaret vererek onların paniğe kapılmalarını önlüyor. Durumu fark eden diğer mücahit grupları saldırıp süvarileri ortadan kaldırarak onları bu zor durumdan kurtarmak ister. 
İşte bu sıradaki çatışmada çok kan dökülür." 


Söylendiğine göre, Rahim Han da mücahitlerin dönüş yolunu kesmek amacıyla bizzat savaşa katılır ama Serdar'ın cesareti ve soğukkanlılığı mücahitlerin fedakârlığıyla birleşince beklentisi boşa çıkar. 

Söylediğimiz gibi Settar Han ile mücahitler oraya Rahim Han'ı Elvar'dan çıkarmak için gitmişlerdi ve savaş başladıktan sonra Buluri ve Ferec Aga müfrezelerinin Merend'den gelip savaşa katılmasını bekliyorlardı. Ama umutları boşa çıktı, tek yapabildikleri içine düştükleri kapandan kendilerini kurtarmak oldu. Settar Han, Ermeni ve Gürcülerin cenazelerini orada bırakmayıp şehre götürmeye çalışıyordu. Şehirden gelirken bindiği faytonu da bırakmaya gönlü razı değildi. Bu yüzden direndi ve savaşa devam etti. Mücadele günbatımından sonra iki üç saat daha devam etti, nihayet her iki taraf da çekildi. Halk büyük endişeler içinde beklerken Serdar şehre döndü. 

Onun o günkü fedakârlığı o kadar büyüktü ki Muhammed Ali Han-i Terbiyet, Settar Han'ı eleştirmesine rağmen Browne'a yazdığı mektupta bu kahramanlığı övdü. 

Merend'deki müfrezelerin Serdar ile mücahitlerin yardımına gelmemesi- nin hikâyesi de şuydu: Topladıkları beş altı yüz adamla destek için yola çıkmış ancak Elvar'a yaklaştıklarında yedi yüz süvariyle Rahim Han'a yardıma giden Zergam Han ve kardeşi Sam Han'la karşılaşmış, savaşarak karşı koymuşlardı. 
Olanları Tebriz'e bildirmiş, Sufyan üzerinden Merend'e dönmüşlerdi. 

Kısacası bütün çabalar boşa çıktı ve Rahim Han Elvar'da kalmaya devam etti. Hatta bu olaylar nedeniyle cesareti arttı, iki üç gün sonra yaptığı savaşta mücahitleri yendi ve Sufyan'ı ele geçirdi. 


6 İsfend (25 Şubat 1909) Savaşları 


Elvar savaşının üzerinden iki gün geçmeden 6 İsfend'de (4 Sefer (25 Şubatl) bir başka büyük ve zorlu savaşlar dizisi başladı. Bugün Tebriz savaşları tarihinde yeni bir dönemin başladığı söylenebilir. 
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Söylediğimiz gibi, Muhammed Ali Mirza Tebriz çevresindeki orduların komutanı olarak Erşedüddevle'yi seçmişti. Muhammed Ali Mirza'nın halasıyla (Nâsıreddin Şah'ın kızıyla) evli olan bu adam Saray'a çok yakındı, Azerbaycan'a gidip Tebriz'deki isyan ateşini söndürmeyi üstlenerek Muhammed Ali Mirza'yı yatıştırmış, rahatlatmıştı. Bu nedenle yeni unvanı Serdar-i Erşed'i aldıktan sonra yola çıkmış ve bugünlerde Basmenc'e varmıştı. Söylendiğine göre tek savaşla şehri düşüreceğine inanarak böbürleniyor, son yedi ayda herhangi bir başarı gösteremedikleri için Aynüddevle ile diğerlerini yerip duruyordu. Bu yüzden geldiği günden itibaren kolları sıvayıp savaş hazırlıklarına başladı. 
Basmenc uzak olduğu için şehir topların menzili dışında kalıyordu. Bu nedenle barikat ve ordugâh kurmak için şehir yakınındaki Barınc'ın daha uygun bir yer olduğuna karar verdi. Muhammed Ali Mirza, bugünlerde Tahran'dan sürekli olarak gönderdiği emirlerde şehrin işinin kesin olarak bitirilmesini istiyordu. 
Erşedüddevle, Aynüddevle'yi az bir kuvvetle Basmenc'de bırakarak süvari, piyade ve topçu birliğiyle Barınc'a girdi, orada barikat kurmaya başladı. Hazırlıklarını bitirince İsfend'in 6'sı (25 Şubat) Perşembe günü Şücâüddevle'yle birlikte mermi yağdırarak savaşa girişti. 

Şehir halkı Erşedüddevle'nin geldiğinden, Tahran'da Muhammed Ali Mirza'ya verdiği sözden haberdardı, hazırlıklarını biliyordu, adı gazetelerde geçiyordu. Ancak perşembe günü saldırıp savaş açacağını kestirememişlerdi. 

Bu yıl kış soğuğu her zamankinden erken bitti, bahara bir ay kala yağışlar durdu, kar ve yağmur kesildi, çoğu gün gökyüzü açıktı, güneş sokaklardaki buzu eritiyordu. Bu perşembe günü de hava açık, güneş parlaktı, gün doğumundan üç saat sonraya kadar da her şey sakindi. Ama tam o saatte aniden Barınc'dan ateş edilmeye başlandı, birbiri ardına top gürlemeleri duyuldu, Serdrud yönünden de çok şiddetli bir saldırı oldu. 

Erşedüddevle şehri topa tutmuş aralıksız mermi yağdırıyordu. Halkın bu mermi yağmurundan korkacağını ve aman dileyeceğini düşünüyordu. Samed Han şehre girme niyetiyle saldırıya kalktı. 

Günün zorluğu onun bu saldırısıydı. Birkaç bin süvariyle piyade, davul ve boru sesleri eşliğinde düzlüğe inmiş ateş ederek ilerliyordu. Komutanlar kınından çıkmış kılıçlarıyla yükseklerde duruyor, orduyu arkadan kolluyorlardı. 
Hacı Samed Han'ın kendisi, Bağ-i Hüseyn Han'a kadar ilerleyerek savaş alanını buradan izlemeye başladı. Süvariler ile askerler Hatib barikatlarına mermi yağdırarak hücuma geçtiler. Mücahitler karşılık verdi, bütün barikatlarda önlerini kesmeye çalıştı ama o şiddetli ateş karşısında direnemediler, barikatları terk ederek şehre doğru çekildiler, birçoğu kurşunlara hedef olup düştü. Süvariler Hatib bağlarına, hatta kasabaya kadar ilerledi, o çevreye doluştular. Dağınık ve perişan durumda olan mücahitler Tebriz'in mahallelerinden biri olan Çahar 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Behş'e kadar çekildi. Haber şehirde duyulunca kargaşa yaşandı. Paniğe kapılan mücahitler ne yapacaklarını şaşırdı, kurşun yağmuru devam ettiği, süvariler ilerlediği için bazıları orada da direnemeyeceklerini düşündü. 

Bu hengâme sırasında Serdar yanında seyisiyle dörtnala koşarak yetişti. 
Kaçanlarla ilgilenmedi, kurşun yağmuruna rağmen durmadı, atını ileri sürdü. 
Devlet güçlerinin görüldüğü bir yere gelince atından inip bağlardan birine geçti, bir duvarı siper alarak tek başına ateşe başladı, sanki bir ordu savaşıyordu. 
Kısa sürede saldırının önünü kesti. Şehir yolunun açık olduğunu görüp ateş ederek adım adım ilerleyen devlet yanlısı güçlerin öncü süvarilerinden birini ilk kurşunlarından biriyle vurup devirdi. Peşinden diğerini vurup onun yanına düşürdü, art arda birkaç adam devirdi. İşlerin sarpa sardığını gören süvariler durdu, hepsi savaşmak için duvarların arkasına mevzilendi. Bu arada Serdar'ı yolda gören bazı yiğit mücahitler savaşmak için peşi sıra döndüler. 
Yar Muhammed Han-i Kirmanşahi ve Hasan-i Kürt gibi yiğitler de mevzilenerek fedakârca çatışmaya, her taraftan kurşun yağdırmaya başladı. Gürcüler de yetişip bomba atmaya başladı. Hiyaban yönünden de bir müfreze yardıma koştu. 
Savaş çok şiddetlendi, başarılı bir şekilde ilerleyen ve şehrin kenarına dayanan devlet yanlısı güçler kolay kolay geri çekilmek niyetinde değildi. Diğer yandan mücahitler de büyük bir fedakârlıkla savaşıyordu. Serdar, namının hakkını veriyordu. Süvariler mecburen çekildi, mücahitler barikatlara kadar ilerledi. Bu arada topçu da ateşe başladı. Bu kanlı savaşın kaç saat sürdüğünü bilmiyorum. 
Ama önceleri başarı kazanan devlet yanlılarının yenilgiye uğratıldıklarını, bütün cesaret ve azimlerine rağmen bu saldırıya karşı koyamadıklarını biliyorum. 
Çok sayıda kayıp verdiler ve kaçmaktan başka çare bulamadılar. Encümen gazetesinin dediği gibi birçoğu canını kurtarmak için tüfek ve mermilerini bırakıp kaçtı. 

Settar Han'ın o anda yetişmiş olması başlı başına muhteşem bir olaydır. Bu konuda Hacı Muhammed Ali Bademçi şunları söylüyor: 

"O gün Settar Han'ın yanındaydım. Savaş başlayınca dürbünle Hatib'i izlemeye başladı. Birden 'Uşakları gırdılar' (Çocukları öldürdüler) diye bağırdığını duydum. 

Hemen 'Reşid, çabuk atımı getir!' diye seslendi. 

'Ne oldu?' diye sordum. 

'Mücahitler yenildi, kaçıyorlar, devlet yanlıları arkalarından kurşun yağdırıyor' dedi ve gitmeye hazırlandı. 

Bu arada seyisi Reşid atı getirmişti. Settar Han ata bindi, Reşid'i başka bir ata bindirip arkasına aldı ve hücum için koşturdu. Bizim gördüğümüz gibi muharebe alanına savaşın en zor anında vardı, saldırıyı durdurdu, devlet yanlılarını perişan bir vaziyette geri çekilmeye zorladı." 
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Bu savaş hakkında söylenecek çok şey var. Settar Han o gün bir kez daha ne kadar mahir olduğunu gösterdi. Savaş alanına varıp kurşun yağmuruna rağmen ilerlemeye devam edince Reşid'in "Serdar, kurşunlar geliyor, attan inelim" diye bağırdığı, ama onu dinlemeyip hücuma devam ettiği söylenir. 
Siper alıp savaşa başlayınca attığı her kurşunla hücum eden bir öncü süvariyi vurup düşürdü. İlk kurşunla bu savaşta cesaretiyle tanınan öncü süvarilerden Hamza Han'ı vurdu, sonra diğerlerini vurup onun yanına devirdi. Hamza Han'ın adamları onun naaşını alıp götürmeye çalıştı ama Settar Han izin vermedi, ileri çıkanları vurdu. 

Hamza Han'a karşılık olarak yaşlı mücahit Hacı Şafi'-yi Kannad, o yiğit adam vuruldu. Bazıları, Hacı Şafi'nin saldırının başlangıcında, süvariler barikatlara yaklaştığı sırada barikatın önünde sağa sola koşup mücahitlere yerlerinde kalmalarını emrederken kurşunlandığını söyler. Bazıları da Serdar savaşa katıldıktan sonra vurulduğunu söyler. 

Söylediğimiz gibi savaş gün doğumundan üç saat sonra başlamış, mücahitler bir saat bile direnememiş, geri çekilmeye başlamışlardı. Ama Settar Han öğle vakti savaş alanına gelmiş, akşam vakti süvarilerin direnci kırılıp oradan çekilinceye kadar savaş devam etmişti. Devlete bağlı güçler savaş alanında on dört ölü bırakmışlardı ama kardaki kan izlerinden ölenlerin çoğunu götürdükleri anlaşılıyordu. Daha sonra bağlarda da başka ölüler bulundu. Müsavat, devlete bağlı güçlerden ölenlerin sayısını yüz on beş olarak verir. Serdar İstanbul'a gönderdiği telgrafta şöyle der: 


"Dün (4 Sefer (25 Şubatl) Perşembe günü iki yönden, Hatib ve Basmenc'den saldırıya geçen devlete bağlı güçler ağır bir yenilgi aldı. Özellikle Hatib'de beş yüzden fazlası öldürüldü. Savaş büyük bir zaferle sonuçlandı. 


Settar" 


Devlete bağlı güçler o zamana kadar böyle büyük bir bozgun görmemişlerdi. 
Dört atlı yük arabalara doldurdukları ölüleri şehre getirip Gecil mezarlığında gömdüler. Hamza Han'ın cenazesinin de bunların arasında olduğu söylendi. 

Bugün esir alınan yaralı bir asker hastaneye gönderildi. Daha sonra sorgusunda açıkça şunu söyledi: 

"Sizin dinsiz olduğunuzu söylediler, bizi bu bahaneyle buraya savaşmaya getirdiler." 

Settar Han'ın yeteneklerini o gün bir kez daha sergilemesi halkı çok etkiledi, bir kez daha övgülere mazhar oldu 

Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: 
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"Bugün Hatib'de değildim ama orada olsaydım ben de kaçardım. Bu yüzden Settar Han olmanın kolay bir iş olmadığını düşünüyorum." 

Bu tanıklık, savaşlara katılmış ve cesaretiyle ün yapmış bir şahsın ifadesidir. 

Settar Han on bir ay içindeki bütün çatışmalara katıldı ancak bir kez yaralandı ve söylediğimiz gibi bunu da halktan sakladı. Bu nedenle kimileri onun Allah tarafından korunduğuna inanıyor, bu inanç da onun başarısına katkıda bulunuyordu. 

Anlatıldığı gibi bugünkü savaş sırasında Barınc'dan top ateşi başlamış, Erşedüddevle şehri yıkmaya çalışmıştı. Dağın yamacına yerleştirdiği toplarla şehri sürekli dövüyordu. Tüfekçileri de barikatlardan ateş açıyor ancak sağlam Hiyaban ve Maralan barikatları karşısında hücuma cesaret edemiyorlardı. 


Ertesi Gün 


Ertesi gün, İsfend'in 7'si (5 Sefer (26 Şubatl) Cuma günü Hatib sakindi. 
Samed Han uğradığı kayıplar yüzünden bu kadar erken bir zamanda tekrar savaşa giremezdi ancak Maralan ve Hiyaban'daki çatışma ve top atışları devam etmekteydi. Erşedüddevle ele geçirme umuduyla şehri şarapnel ve Schneider mermileriyle dövüyordu. Rivayet şöyle: 

Bu iki günde şehre beş yüz top mermisi düştü, ancak şehir ahalisi bunu pek önemsemiyor, işine gücüne devam ediyordu, bu top mermilerine Hiyaban barikatlarından yanıt veriliyordu. O kadar çok mermi düştü ki çocuklar bunlarla oynamaya, patlamayan mermileri alıp eve götürmeye başladı. Evinde hâlâ bu mermileri saklayanlar var. Erşedüddevle'nin ham ihtiraslarını, yersiz umutlarını bilen ve bu çabalarını gören gazeteler onu aşağılama, onunla alay etme fırsatını kaçırmadı. Bugünlerde Tebriz'de Mihenk-i Gayret adında, Erşedüddevle'yi epey eleştiren bir gazete basıldı, ancak tek bir sayı çıkabildi. Şöyle diyor: 


"Erşedüddevle'nin şehre aralıksız mermi ateşleyen topçunun yanına gidip 'Aman dilemediler mi daha' diye sorduğu, bu sırada şehirden atılan bir top mermisinin topu da topçuyu da havaya uçurduğu, Erşedüddevle'nin korku ve telaş içinde oradan kaçtığı söyleniyor." 


Müsavat'a göre o gün devlete bağlı güçlerden on iki, şehirden iki kişi öldü. 

Sekizinci gün başka bir hikâye gündemdeydi. Doğudan açılan top ateşi kesildi ancak şiddetli tüfek ateşi sürmekteydi. Devlete bağlı güçler, Barınc'ın dışındaki birkaç mahalleye hâkim olan Sarı Dağ'da barikat kurmak istedi. Erken davranan mücahitler zirveden hücum ederek dağı ele geçirdi. Devlete bağlı güçler barikat kurmak için yakındaki bir başka dağa yöneldi. Mücahitler buna 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da engel oldu. Savaşın en kızgın anında taraflar o kadar yakındı ki birbirlerinin seslerini duyuyorlardı. Müsavat'ın yazdığı bunlardı. 

Batı cephesine gelince, Hacı Samed Han ordusunun bir birliğini Serdrud'a yerleştirdi. Kendisi de bir topçu bataryası ve çok sayıda askerle Gara Melik'te üs kurdu. Mühib Ali Han'ı da birkaç bölükle şehrin kuzeybatısında, o ana kadar savaşçı yerleşmemiş olan yakın mesafedeki Şamgazan'a gönderdi. Köye gece girdiler, barikat kurup durumlarını sağlama aldılar. Devlet yanlılarının yeni bir plan yaptığı, Samed Han'ın şehre bu taraftan saldırmayı düşündüğü açıktı. 
Daha sonra durumun çok daha başka olduğu anlaşıldı. Sultan Abdülhamid'in İstanbul'da meşrutiyeti devirmesini" fırsat bilen Muhammed Ali Mirza, Aynüddevle'ye mektup yazarak "Osmanlılar meşrutiyeti devirdi, ama siz Şah ailesinden olmanıza rağmen Tebriz isyanını ortadan kaldırmaya yeterince gayret etmiyorsunuz" demiş. Bu mektupla silkelenen Aynüddevle, Samed Han'a haber göndererek görüşmek için Serdrud'a geleceğini bildirmiş. Sâlâr-i Cenk-i Bahtiyari'yle Serdrud'a giden |Aynüddevle| orada iki gece kaldı, Samed Han'la toplantı yaptı ve plana son şeklini verdiler: Samed Han Gara Melik'e gidecek, Şamgazan'ı da alarak Sefer'in 12'si (14 İsfend (5 Mart 1909)) askerleriyle Gara Melik, Şamgazan ve Serdrud'dan; Aynüddevle ile Erşedüddevle Basmenc ve Barınc'dan, Rahim Han ise Acı Köprüsü'nden hep birlikte saldırıya geçeceklerdi. 

Böylece 3 Mihr (25 Eylül 1908) saldırısına benzeyen büyük saldırının planı yapıldı. Savaşın başından beri devleti destekleyen Gara Melik kabadayıları bu yolda epey zarar görmüşlerdi; bu planda onların fedakârlığına çok ihtiyaç duyulması nedeniyle gönüllerini almak amacıyla Samed Han'ın tavsiyesi üzerine Aynüddevle bir ferman yazarak onlara "Raşidüleyale", "Mansur-i Divan" gibi unvanlar verdi. Aynüddevle Serdrud'da iki gece kalıp döndü. Samed Han da Gara Melik'te kamp kurdu, ordusunu Şamgazan'a gönderdi. Hikâyenin ayrıntıları böyledir. 

Aynüddevle'nin bugünlerde Rıza Han Sevadkuhi (Rıza Şah-i Pehlevi) kumandasında bir Kazak birliğini altmış atımlı bir (makinalı| tüfek ve bir doktorla Gara Melik'e gönderdiği anlaşılıyor. Hacı İsmail Han-i Serabi komutasındaki Serab süvarileri de oraya gönderildi. 

Meşrutiyetçilere gelince, devlete bağlı güçlerin yaptığı planı bilmeseler de Samed Han'ın yer değiştirmesinden kafasında yeni bir plan olduğunu, bu kez Hokmavar ve Ahuni'den saldıracağını anlamışlardı. Bu yüzden Hokmavar'daki barikatları güçlendirdiler, Ahuni'de barikatlar kurdular. Barikat kurmaları için Ehrab'ı Meşhedi Haşim Heracçi'ye, Lilava'yı Meşhedi Sâdık Han'a emanet ettiler. 


489 31Mart 1909 Ayaklanması kastedilmektedir. (ÇN) 
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14 İsfend |5 Mart 1909| 


14 İsfend |5 Mart Tebriz savaşlarının eşsiz günlerinden biri oldu. Devlete 
bağlı güçler Mihr'in 3'ünde |25 Eylül) yapmaya kalkıştıkları işe o gün yeniden giriştiler, bütün güçleriyle şehri almaya çalıştılar. Ancak o gün 3 Mihr'den (25 Eylül) çok daha zor ve çalkantılı geçti. Samed Han o gün şehre girmek için üç yönden ilerledi, şehrin içine kadar geldi, dayanıp başarılı olsaydı hürriyetçiler çok zor durumda kalacaktı. Bağ-i Şah'ın da gözleri o gün yoldaydı, Aynüddevle'nin şehrin alındığı müjdesini verecek telgrafını bekleyip durdu. 

Söylediğimiz gibi devlete bağlı güçler şehre saldırmak için o günü seçmişlerdi ama mücahitler erken davrandı, Gara Melik önündeki arklara kadar ilerleyerek savaşı başlattılar. Mücahitlerin devlete bağlı güçlerin niyetinden haberdar oldukları için mi, yoksa Samed Han'ın ordusunu durdurmak için mi saldırdıklarını bilmiyorum. 

Her ne ise, bu savaş en büyük savaşlardan biri oldu, gözlerimle şahit oldu-Sum için daha geniş bir şekilde yazacağım. 

İsfend'in 13'ünü 14'üne |5 Mart| bağlayan gece hava açık, barikatlar sakindi. Uyku vakti gelince kendi kendime "Yarın cuma, büyük bir savaş çıkabilir" diye düşündüm. Önceki hafta Gara Melik'e gelen Samed Han'ın o yoldan saldırıp kargaşa çıkaracağı düşünüldüğünden halk korku içindeydi, bu gece benim de korkum arttı. Uyudum ama gün doğumundan bir saat önce sokaktan gelen gürültüyle uyandım. Kulak verince mücahit gruplarının sert adımlarla ve konuşarak geçtiğini anladım. Şehirden bir saldırı olacağını anladım, hepimiz uyandık, lamba yakıp oturduk. Hokmavar barikatlarından ilk top sesi duyulduğunda tanyeri ağarmak üzereydi. Ardından aralıksız tüfek ateşi başladı. 
Hokmavar ile Gara Melik arası yarım fersah veya daha kısadır. Bu yolun Hokmavar tarafındaki yarısı bağ ve ağaçlık, Gara Melik yönündeki yarısı ise açık arazi ve tarladır. Bu yöndeki yarıda Gara Melik ve Hokmavar'daki tarlalara Acı Su'dan su götürmek için çok sayıda derin ark kazılmıştır. Mücahitler bu arklara girmiş savaşıyor, öte yandan devlete bağlı güçler de Gara Melik yakınındaki barikatlardan karşılık veriyordu. Kurşun sesleri kulağımıza dolu yagışı gibi geliyor, toplar durmadan gürlüyordu. Hava aydınlanmış ancak güneş henüz doğmamıştı, evden çıktığımda savaş bütün hızıyla sürmekteydi. Silah sesleri kulakları sağır ediyor, bazen çok uzaktan gelen bir mermi ıslık çalarak üstümüzden geçiyordu. Bir saat sonra güneş doğunca tekrar dışarı çıktım, tüfek seslerinin daha yakından geldiğini, ıslık çalan mermilerin arttığını görünce şaşırdım. Sonra top sesleri durdu, tüfek sesi azalarak kesildi. 

Ne olmuştu acaba? Uzun süre bekledim ama neler olduğunu anlayamadım. 
Her şey sessizliğe gömülmüştü. Endişem giderek arttı. O sırada sokaktan bir 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gürültü yükseldi. Dışarı koştum, mücahit gruplarının geri çekildiğini gördüm. 
Yenildiklerini anladım. Kimileri aceleyle geçip gidiyor, kimisi birkaç adım atıp duruyor, "Nereye gideceğiz? Milletin çoluk çocuğunu kime emanet edeceğiz?" 
diye konuşuyordu. Önlerinde giden komutanları Aydın Paşa'ya sitem ediyorlardı. Hokmavarlılar da perişan bir halde ne yapacaklarını ne diyeceklerini şaşırmışlardı. 

Hepsi geçene kadar bekledim. İnsanlar da evlerine girip kapıları sıkı sıkı örttü. Sokaklarda kimse kalmadı. On dakika sonra devlete bağlı güçler yavaş yavaş uzaktan göründü. Öncü süvariler teker teker geliyordu. Duvar diplerin- den ilerliyor, birkaç adım atıyor peşinden bir el ateş ediyorlardı. Ortalıkta oyalanmadan içeri girip kapıyı kapattım, kapının arkasından izlemeye başladım. 
Önümden teker teker iriyarı uzun boylu adamlar, güçlü ve yiğit gençler geçti. 
Bunlar, Serab ve Heştrud süvarileri ile Gara Melik tüfekçilerindendi. Mücahitler bulundukları yerde tutunamayarak bizim taraftaki mevzilerini terk etmişlerdi, askerler bu yüzden rahatça ilerliyordu. Arkalarından Kürtler, Çardevliler, Meraga süvarileri ile piyadeleri ve Gara Melik'in aylakları geldi. Son gelenler savaşa katılmamış ama mahallenin başından bize gelene kadar bütün evleri yağmalamışlardı. Sırayla kapıları çalıyor, açılmazsa kırıp içeri giriyor, her şeyi yağmalıyorlardı. Hokmavar'ın bu tarafında ahalinin ekseriyeti çiftçi olduğu için evlerde çok sayıda inek, koyun, at ve eşek bulunurdu. Yağmacılar eve girince önce ahıra bakıp hayvanları alıyor, sonra oda ve ambarlara giriyor, gördükleri her şeye el koyuyorlardı. Çaldıklarını oradan aldıkları hayvanlara veya kendi hayvanlarına yükleyip götürüyorlardı. Hatta eşyaları taşıtmak için kimi mal sahibini tutuklayıp götürdüler. Hokmavarlılar daha önce de bir kez yağmaya uğradıkları için deneyimliydi, sabırlı davranıyor, bağırıp çağırmıyorlardı. 
Birçok aile bir arada olmak için evlerini bırakıp akrabalarının yanına kaçmıştı. 
Bu evlerde yıkım da yapıyor, taşıyamayacakları eşyaları parçalıyor veya kırıp döküyorlardı. 

Yağmacıların bağırışlarını kapının arkasından duyuyordum, aralarında birçok çocuk ve kadın olan akrabalar ile konu komşu bizim evde toplanmıştı, onların durumunu düşündüğüm için kimseyi içeri sokmamak kararıyla kapının arkasından ayrılmadım. O sırada kapı sertçe vuruldu. Açıp dışarı çıktım. İnce yüzlü, uzun boylu, temiz kıyafetli bir Kürt'tü. Arkasında ellerinde tüfekleriyle kaba ve korkunç suratlı, kırmızı elbiselerinin yenleri kıvrılmış diğer Kürtler duruyordu. Yanlarında Gara Melik tüfekçilerinden bir kılavuz vardı. Yağmacı değillerdi, evde kalmak isteyen bir Kürt komutan ile adamlarıydı. Kapı açılınca yaklaşıp içeri girmek istediler. Önlerinde durdum, sakin bir şekilde: "Burası kalmanıza uygun değildir. Bu evde atlar için yer yok. Ayrıca bütün odalar kadın ve çocukla dolu, tek erkekleri benim" dedim. Kürtler bana inanmayıp 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içeri girmeye çalıştılar. Ama Gara Melikli kılavuz yakına gelince beni tanıdı. 
Babamın adını söyledi, "Allah rahmet eylesin. Bizim babamız gibiydi!" dedi, bu söz Kürtleri geri çevirdi. Sonra yanıma geldi, "Kapıyı kapatmayın, kapı açık olursa bir şey yapmazlar. Sokağa da çıkmayın, ateş ediliyor. Kapının arkasında durup kendinizi ve evinizi koruyun" dedikten sonra gitti.“ Söylediklerini yaptım, akşama kadar kapı aralığında nöbet tuttum. Geriye sevk ettikleri yaralı ve ölüleri seyrettim. Kız kardeşimin evini yağmaladıklarını, evde yalnız olan kocasını yakalayıp Gara Melik'e götürdüklerini öğrenince evi görmeye gittim, yolda Kürtlerin ve diğerlerinin birçok zulmüne şahit oldum. 


Samed Han'ın Hokmavar'a Girmesi 


Samed Han ile Aynüddevle'nin planına göre bugün her tarafta savaş vardı. Samed Han'ın askerleri Şamgazan ve Serdrud'da savaşarak ilerledi. Erşedüddevle ve Aynüddevle, Barınc ve Basmenc'den harekete geçti. Rahim Han da Acı Köprüsü'nden savaş açtı. Devlete bağlı güçlerin topları altı noktadan şehre mermi yağdırdı, şehirdeki toplar da bu taraftan karşılık veriyordu. Genel olarak şehrin dört köşesinde de muharebe oldu ama en sert çatışma Hokmavar yönündeydi. 

Söylediğimiz gibi burada mücahitler önce davranmış ama yenilerek Hokmavar'a dönmüşlerdi. Komutanları Aydın Paşa mevziini koruyamayıp kaçtığı için mücahitler burada devlete bağlı güçleri durduramamışlardı. Dolayısıyla süvariler buraya kolayca girmiş, Testereciler Düzü ile Meydan Düzü'nü baştan sona doldurup iki yönde ilerlemeye başlamışlardı. O sırada, geri çekilmeyi kendine yediremeyen ve mevzilerini koruyan mücahitler Dizec'den ve mezarlığın öte tarafından zayıf bir direniş gösteriyorlardı. 

Kapının kanatları arasından götürülen yaralıları gördüm. Bir de Gara Melik komutanı Kerbelai Aga Ali'nin cesedini gördüm, taşıyarak geçtiler. Bu Aga Ali uzun boylu, yakışıklı ve cesur bir adamdı, Aynüddevle kısa süre önce kendisine "Raşidüleyale" lakabı vermişti. Yüzünden kurşunla vurulan Abbas Hokmavari de geldi o sırada. Devlet yanlısı olmasına rağmen onun evini de yağmalamışlardı, annesi ve kız kardeşi bizim evimizdeydi. Bizim evin oraya gelince atını durdurarak kanlar içindeki yüzüyle bahtı kara anasına bakındı. "Bunlar geldi ama burada tutunamazlar. Ben gidiyorum. Anama Gara Melik'e gelmelerini söyleyin" dedi ve gitti. Devlete bağlı güçlerin sonunda yenileceklerini öngörmesi dikkate değerdi. Oysa daha yeni gelmişlerdi ve zafer kazandıklarını sanıyor, ertesi 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gün şehri ele geçireceklerini umuyorlardı. Bunun için Gara Melik'ten kalabalık gruplar halinde gelip Hokmavar'da kalacak yer aramaya başladılar. Savaşçılar sağda solda barikat kurmaya başladı. Bir de getirdikleri topu Hokmavar'a yerleştirdiler. Kısa bir süre sonra Hacı Şücâüddevle'nin komutanlarıyla birlikte bizzat geleceği bilgisi duyuldu. Evleri talan edilen, bunca eziyete maruz kalan Hokmavar halkı mecburen bir de Hacı Mir Muhsin Aga öncülüğünde onu karşılamaya koştu, ayaklarının dibinde koyun kurban etti. Şücâüddevle, Testereciler Düzü'nden müzik eşliğinde büyük bir tantana ve ihtişamla Hokmavar'a girdi. Dizec'in girişinde, mezarlığın başlangıcında bulunan barikatlara yakın bir yere inip Hacı Haydar Meydanı'na yerleşti. Komutanlar etrafına toplandı, çalgıcılar nağmeler tutturup çalıp söylediler. 

Bu Hokmavar'ın hikâyesidir. Hatib ve Ahuni'ye gelince, savaş orada daha şiddetli, mücahitlerin direnişi daha sertmiş. Ancak buralar hakkında, savaşa bizzat katılan Meşhedi Muhammed Ali Han'ın söylediklerinden başka bir bilgimiz yok. Aşağıda veriyoruz: 

"Savaş sabah ezanıyla başladı, devlete bağlı güçler hücuma geçti. Müfrezeleriyle Hatib'de bulunan Hacı Muhammed Mirza ve Meşhedi Haşim Heracçi uzun süre savaştılar ama dayanamayınca geri çekildiler, silahlarının çoğu devlete bağlı güçlerin eline geçti. (Mavi Kitap'ta yazdığına göre topu yanlarında getirmişlerdi) Settar Han'ın emri üzerine müfrezemle Şamgazan'a doğru yola çıktım. Ben varıncaya kadar mücahitler yenilmiş, Yar Muhammed Han-i Kirmanşahi üç dört tüfekçiyle tek başına kalmıştı. Aynı anda devlete bağlı güçler mücahitlerin yenildiğini göstermek için Hatib'in ele geçirdikleri bayrağını oracıkta duvarın üzerine dikip birkaç serzenişli laf attılar. Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor, devlet yanlıları her yönden bastırıyordu. Bizim taraftan bir bomba atıldı, kısa bir süre sessizlik yaşandı. Ama sonra bombacı vurulup düşünce savaş eski şiddetiyle devam etti. Hatib'i alan devlet yanlıları bu taraftaki bağlardan da ilerliyordu, birkaçımız kurşunla vurulup düştü. Onları alıp Yar Muhammed Han'la geri çekildik. Devlete bağlı güçler sürekli savaş borusu çalarak ilerliyordu. "Sazende" bağında bir süre direndik ama sonra tekrar geri çekilerek Ahuni'ye geldik ve orada durduk. Birer barikat bulup küçük gruplar halinde çatışmaya girdik. Abbaskulu Han-i Karacadaği beş altı adamıyla bir dükkânda, ben ve Mirza Ali Han Yaverof yedi adamla bir hamamın çatısında zor durumdaydık, her tarafımızı sarmışlardı, “Teslim olun" diye bağırıp duruyorlardı. Bu sırada Mirza Haşim Han-i Hiyabani ile Ali Mösyö'nün oğlu Hacı Han mütfrezeleriyle gelip savaşa girdiler, düşmanı meşgul ettiler. Biz de cesaretimizi toplayıp yerimizden fırladık ve kıstırıldığımız bu noktadan kaçtık." 

Kısacası Hokmavar, Ahuni ve Hatib öğlene doğru Samed Han'ın adamlarının eline geçti. Haritaya bakılacak olursa Samed Han'ın bir fersah uzunlugunda, yarım fersah genişliğindeki alanda ilerlediği ve şehre girdiği görülür. 
Hokmavar, Ahuni ve Hatib aynı bölgede düz bir çizgi üzerinde yer alıyordu. 
Söylediğimiz gibi, Samed Han buralarda sağlam bir tahkimat yapsaydı şehir çok zor durumda kalırdı. 


Şehirde Hangi İsyan Çıktı? 


Söylediğimiz gibi Tebriz halkı savaşa alışmıştı. Zor günlerde bile çarşılar açıktı, herkes işinde gücündeydi. Bugün de savaşın şafakta başlamasına, birkaç yönden top gürlemeleri ve tüfek sesleri duyulmasına rağmen herkes işiyle meşguldü. Cuma olduğu için çarşılar boştu ama insanlar diğer günlerde olduğu gibi sokaklarda gidip geliyor, mücahit grupları savaş alanlarında bir yönden öbür yöne koşturuyordu. Bu durum güneşin doğmasından üç dört saat sonraya kadar devam etti. Ama mücahitlerin yenildiği ve Samed Han'ın Hokmavar'a girdiği haberi yayılınca şehir yavaş yavaş hareketlendi, ansızın bir hengâme koptu, velvele başladı, birkaç kişi bir araya geldi mi bunu konuşuyordu. Sokaklara dökülen kalabalıklar sağa sola koşuşturmaya başladı. Encümen'deki heyecanlı kalabalık artmıştı, ellerine tüfek ve mermi geçse binlerce kişi o an mücahitlere katılırdı. Çatışmaya girmeyen mollalar bile o gün tüfeğe sarıldı. 
Bunlardan biri sokağa çıkıp yüksek sesle halkı galeyana getirdi, savaşa çağırdı. 
Hütriyetçi önderler her tarafta dışarıya çıkıp bir şeyler yapmaya, halkı gayretlendirmeye çalıştı. Şehir halkı yavaş yavaş coşup kitleler halinde Hokmavar'a doğru hareketlendi. Ama ne yapabilirlerdi ki? Bu düğümü Serdar-i Hürriyet'ten Settar Han| başkası çözemezdi. Ne yaptığına bir bakalım. 

Serdar ile Sâlâr'ın paylaştıkları ileri görüşlü fikirlerden biri, Sâlâr'ın devlete bağlı güçlere karşı sağlam ve dolambaçlı barikatlar yapması, direnişi bunların arkasında sürdürerek hücumları kolaylıkla püskürtmesiydi. 

Bu yüzden Hiyaban ve şehrin o tarafı geçen yıl yapılan saldırılar dışında daha az yağma gördü. Devlet yanlıları bu girişimlerinde de oradan şehre gedik açamadılar. Aslında Serdar barikatlara büyük önem atfetmiyordu. Onun esas taktiği devlete bağlı güçleri şehrin içine çekip dolambaçlı sokaklarda, bağların içinde ve kenar yollarda zora sokarak yok etmekti. Gördüğümüz gibi bunu birçok kez uygulamış ve kabul etmeliyiz ki her seferinde de başarılı olmuştu. 
Bugün de Samed Han'ın ilerlemesinden korkmamış belki de memnun olmuştu. Ne var ki Samed Han birkaç yönden hücuma geçmiş ve epey ilerlemişti, bu elbette ürkütücüydü. Öte yandan şehir halkının büyük kısmı korkuyordu, ipin ucu kaçmak üzereydi. İnsanlar Hokmavar'ın yakınındaki Vicuye'de toplanmıştı, bazı aileler kaçmayı düşünüyordu. Samed Han o kadar yaklaşmıştı ki mermiler Settar Han'ın evinin üzerinden geçiyordu. Artık durulacak zaman 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değildi. Settar Han evinden çıkıp, birkaç adamıyla Müneccim Köprüsü ve Çust Duzan yoluna koyuldu. Yolda Aydın Paşa'ya rastladı, onu şiddetle azarladı. Ancak oyalanmadan ilerledi, Emir Zeyneddin yoluyla Dizec'e gitti. Söylediğimiz gibi bir grup mücahit burada direniyordu. Günün yarısı geçmişti. Settar Han bir evin üst katına çıkarak oradan ateş etmeye başladı. Ama savaş alanına uzak olduğu için bu bir işe yaramadı. Aşağı inerek ilerledi, tehlikeli olmasına rağmen korkmadı, büyük bir cesaretle başka bir evin üst katına çıktı. Bu arada coşan mücahitler her taraftan gruplar halinde gelmeye başladı. Yakındaki mücahitlerin her biri farklı bir tarzda savaşıyordu. Gayretli bir ihtiyar olan Hacı Ali Emu bu çetin savaşın en sıcak anında inanılmaz bir iş yaptı. 

Hokmavar'ın zengin tacirleri arasındaydı, gayretli ve Meşutiyet yanlısı bir adam olduğundan bir süre önce bir tüfek edinip savaşlara katılmaya başlamıştı. Mücahitlerin yenilip Hokmavar'dan ayrıldığı gün bağırıp çağırarak onlara engel olmaya çalışmış ama mücahitler onu dinlemeyip kaçmışlardı. Devlete bağlı güçler peşinde olduğu için o da ayrılmak zorunda kalıp Dizec'e gelmiş, Serdar gelene kadar oradakilerle birlikte çalışmıştı. Serdar'ın bu şekilde mücadele ettiği, mücahitlerin her birinin farklı yetenekleriyle hayatını ortaya koydu-Şu o günlerde Hacı Ali Emu ileri yaşına rağmen gayret ve çeviklikte gençlerden geri kalmadı, canla başla mücadele etti. Mücahitlerin kaçarken Hokmavar barikatlarında bırakmayıp getirdikleri top, mezarlığın diğer tarafında, Vicuye yolu üzerinde kullanılmadan duruyordu. Hacı Ali Emu kurşun yağmuru altında hayatını tehlikeye atarak bağdan bağa geçti ve topu bir duvarın arkasına çekti. 
Mücahitlerin yardımıyla barikata getirilen topu topçu eri ateşlemeye başladı. 
Serdar yukarıdan, mücahitlerin her biri başka bir köşeden Kürtlerle savaşarak kurşun yağdırdıkları sırada ansızın top gürledi ve inanılmaz bir şekilde ilk atışta devlete bağlı güçlere ağır darbe vurdu. Hokmavar Kapısı'nın yakınındaki bir evin en üst katında barikat kuran devlete bağlı güçlerden birkaç savaşçı kimsenin yaklaşmasına izin vermiyordu. Topçu ilk atışında burayı vurarak onları susturdu. Kapıya bitişik bir evin üst katındaki diğer tehlikeli barikat da üç Garand (tüfek) ve şarapnel mermileriyle yok edildi. Bu iki barikatta Samed Han'ın öncü süvarilerinden birkaç kişi de saf dışı bırakıldı. Kapıyı yaran diğer bir top mermisi, bitişikteki üst katı vurulan iki katlı evin kapısının yanında bulunan birkaç Kürt'ü toprağa serdi. Bu arada Serdar'ın can alıcı mermileri Kürtlerin üzerine yağıyordu, devlet yanlılarının barikatları birkaç yönden ateş altına alınmıştı. Diğer taraftan Ahuni'den Hokmavar'a giren Meşhedi Muhammed Ali Han, Esed Aga, Hacı Hasan Aga-yi Kuzekonani ve diğerleri de savaşmaya başlamıştı. Söylediğimiz gibi, şehirde heyecanlı bir dalgalanma başlamış, zengin fakir, molla avam bütün hürriyetçiler harekete geçmiş, bir kısmı silahlı büyük bir kalabalık yürüyerek oraya yaklaşmıştı. Mücahitlerin cesareti ve özgüveni 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her an artıyordu. Bir mücahit müfrezesi Dizec'de duvarları yararak evden eve ilerledi ve birdenbire Samed Han'ın karargâhının önünde belirdi. Devlete bağlı güçler karşı koydu, hatta top ateşi bile açtılar ama mevzilerini koruyamadılar, geri çekilmek zorunda kaldılar. 


Samed Han'ın Kaçışı 


Söylediğimiz gibi, Şücâüddevle öğlene doğru Hokmavar'a girdikten sonra savaş bir saatten uzun bir süre durdu, sükünet yaşandı, devlete bağlı güçler gece kalacak yer arayışına girdi. Öte yandan bunların gece kalması durumunda eziyet ve zarardan başka bir şey görmeyeceklerini, sıcak odalarını kış soğuğunda Kürtlere ve Çardevlilere bırakarak açıkta kalacaklarını anlayan Hokmavarlılar sıkıntıya girdi. Bu yüzden çok üzülüyor, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. 
Bu sırada tüfek seslerinin artması ve topların gürlemesiyle içlerinde bir umut ışığı doğdu, mutlu oldular. Aralarında konuştuklarını gördüm, Serdar'ın tüfeğinin sesini tanıdıklarını, onun tüfeğinin sesini duyduklarını, onun savaş alanına geldiğini söyleyerek birbirlerini yüreklendiriyorlardı. Bu arada savaş şiddetlendi, söylediğimiz gibi mücahitler Dizec üzerinden yakınlaşınca dönmek üzere olan devlete bağlı bazı güçler topu da bırakıp aniden hızlandılar. 
Çok geçmeden Şücâüddevle de çevresindeki komutan ve süvarilerle hızla aynı yoldan geçti, daha doğrusu kaçtı. Mücahitler o kadar yaklaşmıştı ki Samed Han on dakika gecikse esir düşecekti. Bu yüzden geride kalanları düşünmeden aceleyle kaçtılar. 

Ben o sırada neler olduğunu öğrenmek için Hacı Mir Muhsin Aga'nın evine gitmiştim, döndüğümde Samed Han'ın kaçışına tanık oldum. Samed Han önde, komutanlar ve süvariler arkasında, geldikleri Testereciler Düzü'nden dönüyorlardı. 

Kısa bir süre sonra kalabalık gruplar halinde yaklaşan mücahitler göründü, arkalarında sevinç gösterileri yapan coşkulu halk kitlesi ilerliyordu. Kısa süre içinde bütün sokaklar insanla doldu, eşsiz bir hengâmeydi. Bazı Kürtler ve askerler kaçamayıp evlerde mahsur kalmıştı, mücahitler bütün evleri aradılar. Bütün kapılar açıktı, ahali bir kapıdan diğerine koşuyor, arada bir yakaladıkları Kürtleri ve askerleri dışarı sürüklüyor ya öldürüyor ya esir alıyorlardı. Hokmavarlılar devlete bağlı güçlerden çok çekmelerine rağmen Kürtleri ve askerleri ellerinden geldiğince sakladılar, teslim etmediler. Birçok mücahit de öldürülmelerine engel oldu, bizzat Serdar birkaçını ölümden kurtardı. Hatta Mavi Kitap'a bakılırsa bir esir kurşuna dizileceği zaman araya girip kendisini siper ediyordu, o arada vurulma tehlikesi bile vardı. 
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Sözü kısa keseceğim, o yenilgi ve yıkımdan sonra bu zaferin ihtişamı farklıydı. On binler Hokmavar'da toplandı, herkes o kadar mutluydu ki devlete bağlı güçler gittikten sonra talana maruz kaldıklarını da unuttular, mutluydular, her taraftan sevinç çığlıkları yükseliyordu. Ben de evimizi yağmalanmaktan kurtardığım ve şimdi Meşrutiyet'in zaferini yaşadığım için her yönüyle sevinçli ve mutluydum. Birdenbire olup bitenleri hatırladım, dünya önümde karardı, gözlerim yaşardı. 

Olanları kısaca anlatalım: O gün Hokmavarlıları peşine takıp Samed Han'ı karşılamaya giden, ayakları dibinde kurban kesen Hacı Mir Muhsin Aga bu işiyle çok ağır bir günah işlemiş oldu. Söylediğimiz gibi, Naip Yusuf ile dayısı Hacı Mahmud, eski Şeyhi-Müteşerri' husumetinin yanı sıra, ailemize amansızca düşmanlık ediyorlardı. Özellikle, Naip Yusuf'un mücahit olan ağabeyi Meşhedi Abbas'ın o günkü savaşta öldürülmesi nedeniyle ailemizden intikam almak için ellerine geçen bu fırsatı kaçırmadılar. 

Hürriyetçi kitleler Hokmavar'a doluşup sevinç kutlamalarına girişince Naip Yusuf ya kendi kararıyla veya Settar Han'dan izin alıp birkaç tüfekçiyle Hacı Mir Muhsin Aga'nın evini bastı. Evimizin bahçesindeydim, kalabalık gruplar halinde gelen mücahitler ve ahali evimizin yağmalanmamış olmasına şaşırıyor, soru soruyorlardı ki aniden o evden bir tüfek sesi duyuldu. Bunu birkaç tüfek ateşi izledi, peşinden bir çığlık yükseldi. Ne olduğunu anladım, gözlerim- den dökülen yaşlara engel olamadım, hıçkırarak ağladım. Babamın ölümünden sonra ilk kez kendimi kaybedip hüngür hüngür ağlıyordum. Ama uzun süre sonra kimsenin ölmediği haberi geldi. Hacı Mir Muhsin Aga'yı tutuklayıp götürmüşlerdi. Sakinleşmeye çalışırken bir başka üzücü haber geldi: Abbas'ın annesi yağmalanan evine bakmaya gidince Naip Yusuf'un emriyle tutuklanıp götürülmüştü. Zavallı yaşlı kadının gidişi o gidiş oldu, birkaç ay sonra parçalanmış cesedini bir kuyudan çıkardılar. Abbas'ın ve Hokmavar'dan devlet güçlerine katılan diğerlerinin evlerini yakıp yıktılar. 

Ne ise, mücahitler düşmanı yenerek Hokmavar'a girdi, akşama kadar evlerde arama yaptı. Öte yandan kaçanları Gara Melik yakınlarına kadar takip ettiler, ogün o keşmekeşte Gara Melik'i de ele geçirme umuduyla savaşa devam ettiler. Ancak Gara Melik barikatları da top ve makinalı tüfek ateşiyle cevap verdi. Bu tarafta mücahitler Hokmavar'daki topu barikatlara taşıyıp karşılık verdiler. Ama zaman tükenmişti ve savaşa vakit kalmamıştı, mücahitler döndü. Serdar da Hokmavar'ın son bağlarına kadar gidip oradan döndü. Burada ölenler dışında altı sağlam, üç yaralı esir alındı. Esirleri hapishaneye, yaralıları hastaneye gönderdiler. Ölenlere gelince, mücahitler girdiğinde Hokmavar sokaklarında on iki ceset yatıyordu. Ama söylediğimiz gibi aralarında (Raşidüleyale) Kerbelai Ali Aga'nınki de olan birçok ceset Gara Melik'e götürülmüştü. 
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Gazetelere göre o gün Samed Han'ın adamlarından toplam yüz otuz kişi öldürüldü. Samed Han öyle acele kaçtı ki abdarhane”! katırı ve kendisi için hazırlanan öğle yemeği mücahitlerin eline geçti, bunları şehre götürdüler. 

Hokmavar'da olanlar böyleydi. Hatib ve Ahuni'de de söylediğimiz gibi şiddetli savaşlar yaşanıyordu. Elvar savaşında yaralanan ve yeni ayağa kalkan Yar Muhammed Han o gün gösterdiği cesaret örnekleriyle Kara Ağaç ile çevresinin yağmalanmasına engel oldu. Hokmavar'da aldıkları yenilgiden sonra devlete bağlı güçler orada da tutunamadılar, mücahitler onları Şamgazan yakınlarına kadar takip edip geri geldi. Nale-yi Millet'e göre orada da öldürülenler dışında esir alınanlar da vardı. 


Bugünkü Fedakârlıklar 


Söylediğimiz gibi bugün bütün hürriyetçiler mücadele etti ama hayatını tehlikeye atan bazı hürriyetçiler özel olarak anılmayı hak ediyor. Bugün bazı mollaların bile silaha sarılıp savaşa koştuğunu söylemiştik. Nale-yi Millet bunlardan Hacı Şeyh Ali Asger-i Lilavai, Şeyh Muhammed-i Hiyabani, Mirza İsmail-i Nevberi, Mirza Muhammed Taki-yi Tebatebai ile Necef ulemasının temsilcisi Mirza Ahmed-i Kazvini'nin adlarını verir. 

Nale-yi Millet'te öncü süvari ve kahramanlardan şunların adlarını da buluyoruz: 


“Ali Mösyö'nün oğlu Hacı Han, Hacı Hüseyn Hallac'ın oğlu Naip Muhammed-i Hiyabani, Meşhedi Mir Kerim-i Mücahit, Erk'teki genç tüfekçilerden Hüseyn, Ebusâdât Bey, Meşhedi Muhammed Ali-yi Nâtık, Yar Muhammed Han-i Kirmanşahi, Hüseyn Han-i Kirmanşahi, Aga Mir Haşim-i Hiyabani, Abbaskulu Han-i Sertip, Ali Ekber Han-i Minyâlu, Mirza Ali Han Yaverof, Hüccetülislam'ın koruması Naip Hasan, Emniyet yaveri Esed Aga Fişenkçi, Meşhedi Hasan-i Kafkasi, Yusuf Çerendabi, Serdar'ın koruması Şahbaz, Takiyev, Emirhiz topçusu Muhammed Han-i Sertip, Aydın Paşa Kafkasi, Hacı Ali Aga Kannad'ın oğlu Mirza Hüseyn, Muhammedkulu Han-i Karacadaği, Hacı Ali Emu, Hacı Mehdi Aga'nın oğlu Hasan Aga, Encümen bekçisi Aga Emoğlu." 


Settar Han, Ali Mösyö'nün oğlu Hacı Han'ı defalarca bizzat övmüştür. Hacı Ali Emu'dan söz etmiş, topu nasıl bahçeye çektiğini anlatmıştık. Müsavat gazetesinin yazdığına göre Samed Han'ın saflarındaki ilk gedik bu topun attığı mermilerle açılmıştı, dolayısıyla Hacı Ali Emu'nun ve o topçunun fedakârlığı 


491 Çay, kahve, şerbet ve benzeri içeceklerin hazırlandığı küçük yer. Burada katırın arkasına 
bağlanan tekerlekli çay ocağı. (ÇN) 
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çok değerliydi. O günlerde hayatını hiçe sayanlardan cesur ve saygın bir kişi olan tüfekçi Kerbelai Ali-yi Hokmavari Nale-yi Millet'in adını anmayı unuttuklarındandır. Settar Han onu takdir etmiş ve ona Dizi Geyim Ali (Sağlam Diz Ali) adını vermiştir. 

Rahmetli Hacı Ali-yi Devâfürüş da o gün silaha sarılarak savaşa katılmış ve kolundan yaralanmıştır. 

Bütün bu adamlar yiğitlik ve fedakârlık gösterdiler ama en önemli fedakârlıklar Serdar'a aittir. O yetişmeseydi diğerlerinin eylemleri bir işe yaramayacaktı. Bugün Settar Han'ın yanında olan kâtibi Yekâni şöyle der: 

"Serdar ateş altında gidip mevzilendiği ikinci katta tek başınaydı, kimse oraya kadar ilerlemeye, onun yanına gitmeye cesaret edemedi." 

İngiliz Konsolosu Mr. Wratislav savaşı överek şöyle der: 

"Settar Han diğer savaşlarda olduğu gibi bu savaşta da epey övgüyü hak eden cesaret örnekleri gösterdi. Halkın umudu bu halk komutanının hayatta kalmasına bağlıydı, buna rağmen kendisini gerektiği gibi korumuyordu." 

Devlete bağlı güçler Hokmavar'dan yağmaladıklarının büyük kısmını Gara Melik'e göndermişlerdi. Ama kaçarken buna fırsat bulamayanlar ganimetleri hâlâ yanlarında taşıyordu, Serdar bu malların camide toplanmasını emretti, sahipleri yavaş yavaş bulunup iade edildi. Müsavat, süvarilerin kadınlarından küpelerini bile aldıklarını yazar. Ben o sırada Hokmavar'daydım, bu tür şeyler yapıldığına şahit olmadım, dolayısıyla Kürtlerin, Çardevlilerin, askerlerin ya da süvarilerin böyle kötü davrandıklarına tanık olmadığımı söylemekten çekinmem. Evleri yağmalayıp insanları esir aldıkları doğrudur ama başka zararlı davranışlarını kesinlikle görmedim. Diğer taraftan Hokmavarlılar da metanet ve sabrını kaybetmedi, evleri talan edilmeyenler cömertçe yemek ve çay ikram ederek misafirperverlik gösterdi. Ruslar Hive'yi aldıklarında yağma için Han'ın evlerine girince, Han'ın yakınlarından birinin onlara şerbet ve meyve ikram ettiğini Hive Tarihi'nde okumuştum. Hokmavar'da da benzer bir şey oldu, süvarilerin veya komutanların yerleştiği her evde ev sahibi onlara kendi arzusuyla yemek ve çay ikram etti. Bu, Doğuluların misafirperverlik geleneğinin gereğidir. Hatta ev sahipleri Samed Han akşama doğru kaçtığında bile adamlarını ellerinden geldiği kadar korudular. Gara Melik'teki savaş bittikten sonra şunu duydum: Bir kadın sekiz askeri fırında yonca yığınının altında saklamış, sonra geceleyin bir akrabasıyla bahçelerden geçirip Gara Melik'e göndermiş. 

Bugün Hiyaban'da da savaşın sürdüğünü söylemiştik. Şimdi orada neler olduğuna bakalım: Bütün bu savaşlar içinde hakkında en az şey bildiğimiz savaşın Hiyaban'daki olduğunu başka bir yerde de söylemiştik. Ben oraya çok uzaktım, kimse de olup bitenleri yazmamıştır. Bugün orada şiddetli bir savaş yaşanmasına rağmen olanlar hakkında çok az bilgimiz var. Devlete bağlı güçler hücuma kalkışmışsa da bir yolunu bulup gedik açamamışlar. Nale-yi Millet şöyle diyor: 


"Bir grup devlet askeri önce Sarı Dağ'a çıkarak yoğun ateşe başladı, hürriyetçilerin barikatlarının karşısına getirdikleri topla sürekli ateş ediyorlardı. Hürriyetçiler topla karşılık verdi, ayrıca havan topu kullandı. Sâlâr bizzat savaş alanına gelerek mücahitleri yüreklendirdi. Bunlar iki üç el top ateşiyle düşmandan dokuzunu yere serdiler. Sonra başka bir top mevziinin bulunduğu dağın tepesine doğru hücuma geçtiler, tam oraya varmak üzereyken askerlerin ateşiyle öncü hürriyet savaşçılarından Cafer Han vurulup düştü. Mücahitler kendilerinin açıkta olduğunu, düşmanın ise sağlam barikatlarda korunduğunu görünce döndüler ve Sarı Dağ'ın yamacına sağlam bir barikat kurup devlete bağlı güçlerin dağı ele geçirmesini engellediler. Sâlâr'ın yalnızca iki adam kaybederek birçok açıdan çok değerli olan dağı ele geçirmesi ve düşmanı iki barikat geri atması hayret vericidir. Bu, çevresindeki fedakâr kişilerin eseriydi." 


Mavi Kitap şöyle der: 


"5 Mart'ta, Hokmavar saldırı altındayken Hiyaban tekrar topa tutuldu. Ama hürriyetçiler bu kez topçuları hedef alınca devlete bağlı güçler toplarını geri çekmek zorunda kaldı." 


Genel olarak şiddetli bir savaş yaşandığı açıktı, ilk saldıranlar devlet güçleri olmasına rağmen hürriyetçiler de karşı atağa geçerek maharet ve cesaretleriyle onları püskürttü, saldırının yönünü değiştirdi. Hiyaban'da yaşanan bütün zorluklara rağmen Mir Haşim Han'ın bir grup yiğit adamla Ahuni'ye yardıma koştuğunu, orada akşama kadar kahramanca savaştığını da söylemiştik. 


Kendini Göstermek Üzere Olan Büyük Zorluk 


Hokmavar Savaşı'nın bu şekilde sonuçlanmasından iki taraf da ders çıkardı. Devlete bağlı güçler kuvvetlerini son kez denemiş oldular ve şehri askeri saldırılarla ele geçiremeyeceklerini anladılar, diğerlerinden çok daha cesur davranan Samed Han'ın bile ateşi dindi, saldırılara son verdiler. Ancak yollarda sıkı bir denetim kurup şehri açlıkla teslim almaya, kuru ekmeğe muhtaç bırakmaya çalıştılar. Diğer yandan Tebrizliler de Hokmavar'da olanlardan ders aldı, süvari ve askerlerin şehre girmeleri durumunda bütün evleri talan edeceklerini, büyük zarar vereceklerini öğrendi. Dolayısıyla daha gayretli davrandılar, Tebriz'de o günden sonra bir dönüşüm başladı. Çarşı esnafı ve diğerlerinden kalabalık kitleler mücahit olmak için başvurdu. Encümen, uzun süredir mücahitleri eğitime tabi tutarak bilinen askeri usullerle öğrenim görmelerini istiyor ancak birbirini izleyen çatışmalar nedeniyle buna fırsat bulamıyordu. Mücahit olmak için yeni gruplar başvurunca Encümen bu arzusunu hayata geçirmek, eğitimli birlikler oluşturmak istedi. Bunun için yeni başvuranların 16 Sefer (18 İsfend (9 Mart 19091) gününden başlayarak akşamları kışlada toplanması, komutanların emrinde eğitime çıkması için bildiri yayımladı. O günden başlayarak akşamları çarşılar kapatılıyor, gönüllüler gruplar halinde kışlada toplanarak her grup bir komutanın emrinde eğitime çıkıyordu. Kışla bir kez daha merkezlerden biri haline geldi. Hikâyesini daha sonra vereceğimiz Mr. Baskerville ile öğrencilerinin gelip talime yardım etmeleri de bugünlere rastlar. 

Bunlar bu işle meşgul olurken Serdar, Sâlâr ve mücahitler de boş durmuyordu. Hiyaban'daki savaş sürüyordu, neredeyse top tüfek sesi duyulmayan gün yoktu. Hokmavar, Ahuni ve Hatib'de ise 14 İsfend'den |5 Mart| sonra savaş kesilmişti. Samed Han hâlâ kendine gelememişti, yeni bir hamleye teşebbüs edemiyordu. Mücahitler de pek savaşmak niyetinde değildi. Hokmavar'daki ikinci günlerinden başlayarak barikatlarını büyük ölçüde tahkim etmiş, tüfekçilerin sayısını artırmışlardı. Ahuni'deki barikatları tahkim etmek için de gayret ettiler. Hatib'i de Meşhedi Muhammed Ali Han ile Esed Aga'ya emanet ettiler. 
Meşhedi Muhammed Ali Han bu konuda anlatmaya değer bir hikâye aktarmıştır. İsfend'in 14'ünde (5 Mart| savaş ve çatışmalar uzun sürmüş, devlete bağlı güçler ve mücahitler bütün güçlerini harcamış, akşamüzeri yorgun ve bitkin bir halde yerlerine dönmüşlerdi. Böyle bir zamanda barikatların korunmasına pek gerek görülmediği için kimileri bitkinlik bahanesiyle evine gitmiş olabilir, bu ihmalkârlık birçok tatsız olay için uygun bir ortam yaratmış olabilirdi. Bu yüzden Serdar bütün yorgunluk ve bitkinliğine rağmen oturmuyor, geceleyin barikatları teftişe çıkıyor, Encümen'den her yere telefonla ulaşıp bilgi alıyor, diğer yerlere de adam gönderiyordu. Telefonu yağmalandığı için Hatib'le görüşememiş, gönderdiği adam da orada kimsenin olmadığı haberini getirmişti. 
Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle devam ediyor: 

"Hokmavar'dan döndükten sonra Esed Aga ile Hacı Settar Hameneyi'nin evine misafir olmuştuk. 'Serdar geldi, sizi çağırıyor' dediklerinde akşam yeme-Simizi yememiştik. Bir şey oldu sandık, endişelendik. Rica ettik, içeri gelip ne olduğunu anlattı, bizim o gece Hatib'e gitmemizi rica etti. Birlikte yemek yedik, yemekten sonra ben Serdar'ın atına, Esed Aga ev sahibinin atına binip yola çıktık, mücahitlere sabah oraya gelmeleri için haber gönderdik. Geceyi Serdablı Bağı'nda geçirdik, ertesi gün mücahitler gelince barikat kurmak için çalışmaya başladık. Biri ağızdan dolma, diğeri yedi santimlik iki top getirip oraya yerleştirdik, barikatları iyice sağlamlaştırdık." 
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Bu, Settar Han'ın ne kadar uyanık olduğuna ve ne kadar dirayetli davrandığına bir örnektir. O dönemde ekmek ve yiyecek sorunu günden güne ağırlaşıyordu. Önceki yıllarda halk aynı dönemde nevruzu kutlamak için hazırlık yapar, bakkallar Tebriz'in en görkemli kutlamalarından biri olan yılın son çarşambasını kutlamaya hazırlanır, dükkânlarına her türden yiyecek maddesi yı-Şarlardı. Oysa o yıl dükkânlar boş, ekmek, buğday ve pirinç bulunmadığı gibi kuru üzüm, hurma, ceviz gibi şeyler de kıt ve çok pahalıydı. Buna rağmen halk şikâyet etmiyor, sabrediyordu. 

Hokmavar Savaşı'ndan sonra şehirde durum böyleydi. O günlerin üzücü olayı Merend ile Culfa'nın kaybı ve Buluri ile Ferec Aga'nın esir düşmesiydi. 
Söylediğimiz gibi meşrutiyetçilerin Elvar savaşını kaybetmesi ve Rahim Han'ı bertaraf edememesi onun cüretini artırmış, hatta Sufyan'ı da ele geçirmişti. 
Merend'den kaçtıktan sonra Maku'da yaşamaya başlayan Şücâ-i Nizam'ın oğlu o günlerde Merend ve çevresindeki mücahitlerin güçsüzlüğünü fark etmiş, harekete geçerek oranın atlılarını etrafına toplamıştı. 

Ferec Aga ve beraberindekiler bu şekilde iki düşman arasında kaldı. Tebrizli yüz süvariyle ona katılan Muhammedkulu Han da Merend'de direnemedi, Zunuz'a gitti. Şücâ-i Nizam'ın oğlu İsfend'in 15'inde (6 Mart) Merend'e girdi, ertesi gün tutuklamalara, hapse atmalara ve bazı evleri yağmalamaya başladı. 
Öte yandan Rahim Han'ın süvarileri de Merend'e kadar ilerledi, iki grup birleşti. Ferec Aga ve beraberindekiler zorda kalınca şehirden çıkamadı, Ferec Aga ile bazı müfreze reisleri esir düştü. Bazılarının yalanlarla kandırarak Merend'den kaçmasını engelledikleri Buluri de esir düştü. Başına gelmedik iş kalmadı, daha sonra Rahim Han'ın eline düşünce de akla hayale gelmeyen eziyet ve işkenceye maruz kaldı. 

Biz bu hikâyeleri tam olarak bilmiyoruz, dolayısıyla kısaca aktarıyoruz. Ancak şu kadarını da söylemeliyiz, bu savaşlarda Ermeni ve Gürcü fedailer ile bazı mücahitler hayatlarını tehlikeye atarak büyük fedakârlıklar gösterdi. 

Bundan sonra 25 İsfend'de (23 Sefer (16 Mart|) Culfa da devlete bağlı güçlerin eline geçti. Bu sırada Avrupa'yı Hindistan'a bağlayan telgraf hatları birkaç gündür kesikti, kimse araziye çıkıp tamir etmeye cesaret edemiyordu. Diğer taraftan Maku ve Karacadağ kuvvetleri köylerde ellerinden gelen her türlü kötülüğü yapıyor, özellikle Meşrutiyet yanlısı köylerde bazı aileleri topluca ortadan kaldırıyorlardı. 

Rahim Han'ın Elvar'ı ele geçirdiği günlerde Hacı Kerim adında biri Mayan'da Meşrutiyet yanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı, adamı topun ağzına bağladılar, evini de yağmaladılar. 

Bu haberler şehre ulaşınca meşrutiyetçileri üzüntüye boğuyordu. Bu arada daha büyük bir tehlike baş göstermiş, Culfa yolunun kapalı olmasını, dolayısıyla erzak şirketinin zor durumda kalmasını bahane eden Ruslar yaygaraya başlamıştı. Hürriyetçiler bu şikâyet ve yaygaranın arkasında ne yattığını biliyordu. 
Rus gazeteleri zaman zaman kendi tacirlerinin ağzıyla bazı şeyler yazıyor, kimi zaman Tebriz'de güya açlık yaşandığını, ahalinin Avrupa ve Rus tebaasının evlerini basıp yağmalayacağından korktuklarını bildiren haberler veriyordu. Bu gibi korkuları birçok kez ifade etmişlerdi. 

Bu herkesi endişeye iten ciddi bir sorundu. Savaş sırasında tarafsız kalan ve ortalıkta görünmeyen rahmetli Sikatülislam artık sessiz kalamadı, bir çıkış yolu olacağını düşünerek İsfend'in 28'inde (26 Sefer (19 Mart) Muhammed Ali Mirza'ya telgraf çekti, şehirde işlerin ne kadar zorlaştığını, yabancıların endişelerini anlattı, Meşrutiyet'e boyun eğip keşmekeşi sonlandırmasını istedi. 

Öte yandan Tebriz'de işlerin ne kadar zorlaştığını anlayan Necef uleması da 24 İsfend'de (22 Sefer (15 Mart|) aşağıdaki telgrafla Sipehdar ve Semsamüssaltana'ya başvurdu: 


"Necef, 22 Sefer: 

Encümen-i Saadet aracılığıyla, Reşt'te Haşmetmeapları Sipehdar'a ve İsfahan'da Saygıdeğer Semsamüssaltana'ya. Tebriz kuşatma altında, acil himaye, hızlı müdafaa her Müslümana farzdır. 


Muhammed Kâzım-i Horasani, Abdullah-i Mazenderani" 


Ancak Sipehdar ile Semsamüssaltana Tebriz'e yardım edecek durumda değillerdi. Semsamüssaltana İsfahan'da, |Meşrutiyet| hareketinin önderlerinden olan ve halen Avrupa'da yaşayan, İran'a gelmek üzere oradan yola çıkan Serdar-i Es'ad'ın*? gelmesini bekliyordu. Sipehdar ise Reşt'te rahat rahat oturuyordu, Saray üzerine ordu yollamadıkça kımıldamaya niyeti yoktu, Muizzüsultan, Yefrem Han ve diğerleri onun üzerinde etkili olamıyordu. 

1287 yılı |Mart 1909) bu sorunlarla sona erdi, yeni yılın olaylarını ayrıca yazacağız. Olaylar zincirini anlatmayı burada bırakıp biraz da yeni gelişmelerin olduğu Hoy, Selmas ve Tahran'ı anlatalım. 


492 o Serdar-i Es'ad, Ali Naki Han-i Bahtiyari (1857-1917): Hindistan, Mısır ve Mekke seyahatlerinden 
sonra Paris'e gider. Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olur. 
Meşrutiyet Devrimi'nin başarılmasında ve Tahran'ın fethinde önemli rol oynar. Meşrutiyet'in birinci kabinesinde İçişleri Bakanı, ikinci dönemde milletvekili olur. Bahtiyarilerin yavaş yavaş iktidardan uzaklaştırılması üzerine kabineden ayrılır ve bir daha resmi bir görev kabul etmez. (ÇN) 
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Hoy Savaşları 


Söylediğimiz gibi mücahitler Hoy'u aldı, Emoğlu Tebriz'den oraya gitti. Encümen de Emir Haşmet'i yolladı. Öte yandan İkbalüssaltana rahatını bozmuyordu, Kürtlerini Hoy'un yakın köylerine gönderdi, üç fersah yakınına kadar ele geçirdiler. Ayrıca İsmail Aga Şekkak (Simko) da onun emriyle Kürtleriyle Hoy yakınlarına geldi. 

Öte yanda da Emoğlu güç toplamaya çalışıyordu, Yekân'dan ve çevreden birçok kişi gelip mücahitlere katıldı. Taşnak önderlerden Samson adında birinin komutasındaki bir Ermeni grubu da mücahitlere katıldı. Bomba yapmayı bilen Gürcülerden bazıları da geldi. Urmiye'de de mücahitler arasında hareketlenme başlamıştı, Mirza Mahmud-i Selmasi ve Meşhedi İsmail önderliğindeki bir mücahit grubu Hoy mücahitlerinin yardımına geldi. 

Emoğlu, bir taraftan da Hoy'da çok sayıda bulunan ve gizli yıkıcı faaliyetlerinden vazgeçmeyen Meşrutiyet düşmanlarıyla mücadele ederek şehre düzen vermeye çalıştı. 

Söylediğimiz gibi burada da yasal bir yönetim oluşturuldu, adliye, emniyet ve belediye açıldı. Hoy'un meşhur tacirlerinden Hacı Ali Asger Aga'nın başkanlığında bir encümen kuruldu. Mirza Hasan Rüşdiyye, Emoğlu ve mücahitlerin desteğiyle çocuklar için bir ilkokul açtı. Mirza Aga Han-i Merendi, Mükâfat adında bir gazete çıkarıp dağıtmaya başladı. 

Oradaki savaşlara gelince; Emoğlu önce İkbalüssaltana ile Kürt reislere mektup yazarak onları meşrutiyetçilerle uzlaşmaya davet etti ama bu girişim tabiatıyla sonuç vermedi, çatışmaktan başka çare kalmadığı anlaşıldı. Zaman zaman şiddetli savaşlar da yaşandı. Bu savaşların hikâyesini bilmiyoruz, yalnızca bazı dağınık bilgileri bir araya getirebildik, aşağıda veriyoruz. 

Bir notta şöyle yazıyor: 


"Kürtler bir gün Pir Kendi'ye saldırdı. Köy halkı mücahitlerden yardım istedi. 
Mücahitler atla ve piyade olarak oraya koştu, köylülerle birlikte savaştı, çok kanlı bir çatışma oldu. Her yer bembeyaz karla kaplıydı ama dökülen kandan yere kırmızı örtü serilmiş gibi oldu. İki taraftan beş altı yüz kişinin öldüğü söylendi." 


Notta yazanlar böyle ama öldürülenlerin sayısının abartıldığı kuşkusuzdur. 
Emoğlu ve Emir Haşmet, oradaki bir savaş hakkında Tebriz'i bilgilendirdik- 


leri telgrafta şöyle diyorlar: 


"Kürtlerden ve Makululardan büyük bir savaşçı kitlesi başlarında birkaç komutanla Hoy'un bir fersah uzağında olan Parçi ve Heştrud köylerine saldırdılar, telgraf hattını kestiler. Bunların kökünü kazımak için 20 Zilhicce'yi 21'ine 
(24 Dey (14 Ocak|) bağlayan gece fedakâr gençlerden iki yüz elli kişi gönderdik. Bunlar gece yarısı onları ansızın kuşatıp yaklaşık yüzünü öldürdü, tüfek ve diğer malzemelerle birlikte elli atı ganimet olarak alıp onları iki üç fersah püskürtüp döndüler." 


Mirza Aga Han-i Merendi anılarında şöyle yazar: 


"Hoy'daki Meşrutiyet düşmanları Kürtlerle anlaşmışlar; onlar bir gece dışarıdan şehre saldırıp kaleyi kuşatacak, bunlar da içeriden destek vererek hürriyetçileri katledip köklerini kazıyacaklar. Makulular kaleye tırmanmak için yanlarında merdivenler getirmişlerdi. Ama Emoğlu'nun direnişi ve mücahitlerin cesareti karşısında hiçbir şey yapamadan kaçmaya mecbur oldular. 

Kürtler bir sabah Eğri Bucak köyü üzerinden şehre bitişik Bedelâbâd'a saldırdılar. Müslüman ve Ermeni hürriyetçiler karşı koymaya koştu, onları yenip bozguna uğrattılar. Takibe başlayınca Sökmenâbâd'da bekleyen diğer Kürt çeteleri onları arkadan kuşattı, kaçan grup da dönüp saldırdı. Mücahitler iki ateş arasında kaldı, çetin bir savaş oldu. Birkaç meşhur Ermeni yiğidi ile bir grup Müslüman mücahit hayatını kaybetti, diğerleri zorlukla kurtuldu. Emoğlu'nun kararlı direnişi olmasaydı kale Makuluların eline düşecekti." 


Tebriz'e gönderilen ve Encümen gazetesinde basılan bir başka telgrafta hayranlık veren bir olay anlatılır: 


"Birkaç gün önce üzerinde eyer ve heybe olan bir at meşrutiyetçilerin elinden kurtulup doğruca düşman tarafına koşar. Kürtler atı görür görmez otuzu, kırkı birden yakalamak için koşup etrafını sarar, aralarında atı yakalama yarışı yaşanırken içlerinden en açıkgözü ata binmeye kalkışır. Ama ayağını üzengiye koyar koymaz eyer ve heybe kulakları sağır eden bir gürültüyle patlar, yirmi beş Kürt ölür, birçoğu yaralanır." 


Said-i Selmasi'nin Ölümü 


Hoy'daki mücadele bu şekilde sürmekteydi, Kürtlerle yapılan savaşlar zaman içinde daha da şiddetlendi. Bu arada gayretli bir genç olan Said-i Selmasi, Halil Bey#? komutasındaki bir grup hürriyetçi Osmanlı genciyle hürriyetçile- 


493 Enver Paşa'nın amcası. Sonradan paşa oldu, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 
birlikleriyle Irak ve Azerbaycan'da savaştı. 
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rin yardımına geldi. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda Meşrutiyet ilan edilmişti ama Sultan Abdülhamid hâlâ tahtta olduğu için "İttihad ve Terakki Cemiyeti" mücadelesini yeraltında sürdürüyordu. İran ve Osmanlılar arasında çıkan bir sınır anlaşmazlığı nedeniyle Kotur civarına mevzilenen Osmanlı Ordusu İranlı hürriyetçilerin fedakârlıklarına yakından tanık olmuş, bazıları Mirza Said'le hürriyetçilerin yardımına koşmuştu. 

Said'in çok gayretli bir meşrutiyetçi genç olduğunu, İstanbul'da ticaretle uğraştığını, Osmanlı ülkesine sık sık gittiği için Osmanlıların onu tanıdığını yazmıştık. 

Emoğlu ve mücahitler koşup onları karşıladılar; İranlı, Türk ve Ermeni üç grup mücadelede elbirliği yaptı. Bir ordu Sa'dâbâd'daki Maku kuvvetlerini kuşattı, savaş çıktı. Halil Bey grubuyla bu orduya katılmıştı. 

18 İsfend (16 Sefer (9 Mart) Çarşamba günü büyük bir savaş oldu. Mükâfat 
gazetesinin aktardığı hikâyeyi kısaltarak veriyoruz: 


"Türk ve İranlı mücahitler çarşamba günü, şafaktan üç saat önce Halil Bey, İbrahim Aga ve Mirza Said komutasındaki gruplarla Sa'dâbâd'dan hareketle Kotur Irmağı'nı geçip Heştrud köyünün kenarına ulaştılar. Düşmanla çatışmaya girdiklerinde henüz güneş doğmamıştı. Mücahitler büyük şevkle çarpışıyordu, hem savaşıyor hem "Yaşasın Serdar-i Milli Settar Han!' diye bağırıyordu. 
Halil Bey sık sık (Türkçe| 'Argadaşlar gorkmayın! Vurun! Yaşasın Meşrutiyet! 
diye bağırıyordu. Rahmetli Said o kadar heyecanlanmıştı ki arada bir (Türkçe| 'Yaşasın hürriyet!' diye haykırıyordu. Arada bir de mücahitlere 'Vurun kardeşlerim! Korkmayın! Dökülecek kanımızın bahası Meşrutiyet'in bekasıdır... Güzel adımız tarihe geçecek' diye bağırıyordu. Bazen de düşmana 'Korkaklar, nereye kaçıyorsunuz? Kaçınca bizden kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz?' diye sesleniyordu." 


Bugün Kürt önderlerin biri öldürüldü, dördü esir alındı. Mücahitler büyük cesaret örnekleri sergiledi. Mükâfat şöyle diyor: 


"Kotur Çayı kıyısında o kadar çok düşman öldü ve yaralandı ki akan kandan suyun rengi değişti." 


Aslında öldürülenler yaklaşık yüz kadardı. Bu taraftan rahmetli Mirza Said 


ile altı mücahit hayatını kaybetti. Rahmetli Said hürriyet uğruna canını vererek emeline ulaştı. Halil Bey bu savaş hakkında İstanbul'a şu telgrafı gönderdi: 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"Van, 28 Sefer (21 Martl: 

Tebriz'den haber alamıyoruz.” Yaklaşık beş yüz süvariyle çok sayıda asker Sufyan'a kadar sürüldü. Hoy civarında muharebe. Yüz Makulu öldürüldü, hatip Mirza Said-i Selmasi şehit oldu. 


Halil" 


Hoy'da bunlar oldu. Bu sırada Selmas'ta da bazı hadiseler yaşanıyordu. 
Söylediğimiz gibi Selmas meşrutiyetçilerin elindeydi, Hacı Pişnemaz müfrezesiyle şehri koruyordu. Rahim Han'ın Sufyan ve çevresini ele geçirmesinden sonra süvarileri Ervanak ile Enzab'a ve diğer yerlere kadar uzandı. Süvarilerin halka zulmetmesi üzerine Ervanak'ta ve Enzab'da bazıları ayaklandı, Hacı Pişnemaz'dan yardım istedi. Pişnemaz yardıma koştu, süvarilerle yaptığı savaşta onları yendi, devletin üssü kabul edilen Tesuc'u ele geçirdi. 25 İsfend'de 
(23 Sefer (16 Mart|) kazanılan bu zaferden sonra Tesuc da hürriyet merkezleri arasına katıldı. 

Hacı Pişnemaz buradan Sufyan'a gitmek veya yolu açıp Tebriz'e gitmek istiyordu, bu nedenle Rahim Han'ın süvarileriyle sürekli çatışma içindeydi. Diğer taraftan Tebriz'dekiler de onun yolunu gözlüyor, gelip Ervanak ve Enzab yollarını açmasını ümit ediyor ama ellerine umutsuzluktan başka bir şey geçmiyordu. 

Ne var ki devlete bağlı güçler Selmas ve Tesuc için çok endişeleniyordu. 
Aynüddevle'nin Rahim Han'a gönderdiği, Hacı Pişnemaz'ın adından ve yaptıklarından birkaç kez bahsettiği, Tesuc'a asker ve bir top göndermesi için Rahim Han'a emir verdiği mektuplar elimizde. Birinde şöyle yazıyor: 


"O bölgede en büyük isyan ve sorun nedeni olan Hacı Pişnemaz-i Selmasi mutlaka bertaraf edilmeli. Onun şerrini bertaraf ediniz, bu durumda Selmas da kendiliğinden düzene kavuşacak, Makuluların üzerindeki yük hafifleyecektir." 


İsmail Han'ın Öldürülmesi 


Tahran'a gelince, söylediğimiz gibi hürriyetçi gruplar harekete geçmiş, kimisi Osmanlı Elçiliği'nde kimileri de Abdülazim'de toplanmış Meşrutiyet istiyorlardı. Bugünlerde Tahran'da, tek başına değerlendirildiğinde bir anlam taşımayan ama Saray'a duyulan nefret nedeniyle halkın büyük önem atfettiği garip bir şey oldu. Şems-ül İmare üzerine yan yana asılan üç adet kırmızı istibdat bayrağı, gaklayarak saldıran bir karga sürüsü tarafından paramparça edildi. 


494 o Söylediğimiz gibi, İstanbul'daki Encümen-i Saadet Tebriz'den gelen haberlerin her tarafa 
gönderildiği bir merkez olmuştu. Bu nedenle Halil Bey Tebriz'in durumu hakkında bilgi istiyor. 
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Karga seslerine toplanan ahali olanları seyretmeye başladı, kalabalık giderek arttı. Saray'dan kargalara üç el ateş edildi ama bir işe yaramadı, iki bayrağı tamamen parçaladılar. 

Karga sürüleri bir hafta boyunca Tahran üzerinde uçtu, nerede bayrak gördülerse üzerine çullanıp yırttılar. 

Halk, bunu Kaçar hanedanının sonunun geldiği şeklinde yorumladı, olayı mektupla diğer şehirlere bildirdi. Nale-yi Millet ve Encümen gazetelerinde bu olay hakkında mizah şiirleri çıktı. Aşağıda veriyoruz: 


"Rabbin Kaçar bayraklarına neyi nasıl yaptı görmedin mi?*5 
Kargalar parçaladılar gagalarıyla 

Ölü hayvanmış gibi yediler 

Bu olayda görenler için büyük ibret var 


Güzel bir hikâye anlatacağım sana 
Bizim için dostlarına anlatırsın 
Bir padişahın sarayının üstünde 
Asılıydı aslan güneşli bir bayrak 


İlim sahibi olmak şahlık işaretidir 
Her yerde sayar hürmet ederler 
Binin üzerine üç yüz yirmi altı |sene| 
Geçmiş Hazret'in hicretinden 


Zilkade ayının altıncı günü 
Gökyüzü koyulaştı karardı 
Sayısız çaylaktan karakargadan 
Ve çirkin suratlı kargalardan 


Fil hikâyesindeki ebabiller gibi 
Hakkın ordusu indi göklerden 
Toplanıp birlikte saldırdıklarında 
Kulaklar sağır oldu gak gak gak'tan 


Birkaç el tüfek ateşlense de 

Hiç korkmadılar ondan 

Hep beraber gagayla kanatla pençeleriyle 
Aldılar olduğu gibi bayrakları 


495 o Şair, Fil suresi 1. ayetteki "Rabb'in fil yanındakilere (sahiplerine) neyi nasıl yaptı görmedin 
mi?" sözcükleri yerine şiirde "Kaçar bayrakları" sözcüklerini kullanmıştır. (ÇN) 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Yırttılar ettiler paramparça 

Bayrağın direği kaldı ayakta çırılçıplak 
Bir ibret al ey gafil şah 

Nükte anlamlıdır burada." 


Kargaların ne Meşrutiyet'ten haberdar olduklarını ne Muhammed Ali Mirza'dan nefret ettiklerini söylemeye gerek var. Neden böyle yaptıkları bilinmiyor ama Muhammed Ali Mirza'nın çöküşe gittiği, işinin günbegün daha da zorlaştığı açıktı. Bu dönemde şehirlerin çoğunda hareketler baş göstermişti. İsfahan ve Reşt'teki olayların yanı sıra Meşhed'de de hareket başlamış, Esterâbâd'da** isyan çıkmış, Şiraz'da Seyyid Abdül Hüseyn-i Lari ortaya çıkmıştı. 

Muhammed Ali Mirza'nın günleri böyle geçiyorsa da gene düşmanlığı elden bırakmıyordu. Tahran'da dükkânların çoğu kapalıydı. İsfend'in 2'si (30 Muharrem (21 Şubat) Pazar günü mermi satan dükkânların birinde yangın çıktı, halk bomba atıldığını sanarak kaçıştı, diğer dükkânlar da kapandı. Ertesi gün, İsfend'in 3'ü (1 Sefer (22 Şubat|) Pazartesi günü başka bir olay oldu, çarşıda üzerlerinde bombayla yakalanan üç kişi derdest edilip Bağ-i Şah'a götürüldü. 
Reisleri İsmail Han-i Serabi'ydi, bunları sorgulayıp yargılamadan aynı gün bağın kapısında astılar. 

Bu İsmail Han, Muzaffereddin Şah'ın tüfekçilerindendi. Meclis'in topa tutulduğu gün Encümen-i Muzafferi barikatlarında Kazaklarla savaşanlardan biriydi. Nasıl kaçtığını, nerede yaşadığını ve nasıl gizlendiğini kimse bilmiyor. 
Arkadaşlarından ve beraberindekilerden, iki sene öncesine kadar Tahran'da yaşayan Hamdullah Han-i Şekkaki bomba hikâyesini şöyle anlatıyor: 

"İsmail Han, beni yanına alıp (Abdülazim'e sığınanlardan olduğunu söylediğimiz) Seyyid Ali Aga Yezdi'nin oğlu Seyyid Ziyâeddin'e götürdü. Seyyid Ziya dolaptan bir bomba çıkarıp Birinci Meclis vekillerden olan ama bugünlerde Muhammed Ali Mirza'yı destekleyen Hacı Muhammed İsmail'in Büyük Çarşı'daki dükkânına koymamız için bize verdi. Bomba patlayınca mağazanın yanacağını, patlama sesiyle insanların korkup tedirgin olarak çarşıyı açmayacaklarını düşünüyordu. 

İsmail Han, yardımcı olarak beni ve dört kişiyi seçmişti. İlk gece bombayı yerleştiremedik, mecburen döndük, gün aydınlanmadan bir daha gelip işimizi bitirmeye karar verdik, bir buluşma noktası tespit ettik, sabahın ilk ışıklarıyla hepimiz orada olacaktık. Gün ışımaya başlayınca uyandım, dışarı çıkmaya hazırlandım ama karım 'Bugün Sefer ayının biri, ayın ilk günü namazını kılmadan 


496 Hazar Denizi kıyısında, Reşt vilayetine komşu Türkmen yoğunluklu vilayet. 1937'den sonra 
bugünkü adı olan Gürgan'ı aldı. (ÇN) 
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dışarı çıkma' diye ısrar etti. Mecburen namazımı kıldım ama geç kalmış oldum. 
Buluşma noktasına vardığımda arkadaşlarım gitmişti. Peşlerinden gittim ama yolun yarısında üçünün de tutuklandığını duydum." 

“Aramızdan biri Bağ-i Şah'a gidip bizi ihbar etmiş olmalı" diye bitiriyor sözlerini. İsmail Han'ın öldürülmesi hakkında da aşağıdaki hikâyeyi anlatıyor: 

"Onu Bağ-i Şah'a götürdüklerinde Şah, 'Götürüp öldürsünler' diye buyurdu. Ferraşlar onu eli kolu bağlı idam alanına getirdiler. Celladı beklemek gerektiğinden öylece ayakta tuttular. Bu arada ferraşlardan fıtratı bozuk biri, taş kalpli olduğu için belindeki hançeri sıyırdığı gibi var gücüyle arkadan sırtına sapladı. Zavallı yerinden fırladı ve Neyyirüssultan'ın üzerine birkaç adım atarak 'Beni öldürmelerine izin verme' diye bağırdı. Zavallı, idam alanında ölümden kaçıyordu. Ne var ki bu kaçış faydasızdı, o anda cellat yetişti, onu boğdu ve cesedini ana kapıya astı. Muhammed Ali Mirza bizzat onun naaşını izlemeye geldi. Beraberindeki iki kişinin ne zaman hapisten çıktıkları hakkında bir bilgiye sahip değiliz." 


Büyük Sarı Dağ Savaşı 


Şimdi Tebriz'e dönüyoruz. Söylediğimiz gibi şehre yiyecek sağlamak giderek zorlaşmış, açlık başlamıştı. Diğer taraftan Rusların Azerbaycan'a ordu sokmak için sürekli bahane aramaları büyük bir tehlike sayılıyordu. Yine söylediğimiz gibi Sikatülislam, Muhammed Ali Mirza'ya başvurup çareyi onda aramış, Necef uleması da Sipehdar ile Semsamüssaltana'ya yönelmiş çareyi orada arıyordu. 
Ama durumun vahametini anlayan Serdar, Sâlâr ve diğer hürriyet önderleri başkalarından yardım beklemenin, Muhammed Ali Mirza'ya umut bağlamanın doğru olmadığını, sorunu kendilerinin çözmesi gerektiğini düşündüler. Bunun için devletin ordularına sürekli saldırı düzenlemeye, kendi çaba ve cesaretleriyle onları yol üzerinden kaldırmaya karar verdiler. Hokmavar Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve herkesin kabul ettiği fikir buydu. Mücahitler savaşın başından beri genelde savunmada kalmıştı, şimdi saldırıya geçme zamanıydı. Öte yandan iyice sıkılan devlete bağlı güçler de ara vermeksizin savaşarak işi bitirmeye karar vermişti. Bu nedenle Ferverdin ayı başından sonuna kadar savaşla geçti, bu ay boyunca çatışma yaşanmayan veya top mermisi yağmuruyla geçmeyen çok az gün oldu. Ne var ki bu savaşlar o kadar çoktu ki kimse yazamadı, biz de yalnız birkaç önemli savaş hakkında bilgiye sahibiz, dolayısıyla yalnız bunları yazıp diğerlerini unutmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. 

Hiyabanlı bir grup mücahit, 29 Sefer (22 Mart 1909) Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece devlete bağlı güçlerin barikatına saldırıp zaferle |barikatı| ele geçirdi. Bunu haber veren Müsavat şöyle yazdı: 
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"Devlete bağlı güçlerin beşini esir alıp diğerlerini öldürdüler, birkaçı kaçarak canını kurtardı. Ayrıca çadırlar, bütün yaşam alet edevatı ve yirmi sekiz tüfek de mücahitlerin eline geçti." 


Encümen, bu zaferi telgrafla İstanbul'a şöyle bildirdi: 


"Tebriz-29 (Sefer) akşamı Hiyabanlı hürriyetçiler istibdatçıların ordusuna saldırdı. Büyük bir barikatı ele geçirdi. Altı esir, 34'ü ölü, diğerleri kaçtı. Malları ele geçirildi. İran'ın diğer şehirlerine bildirin. 


Eyalet Encümeni" 


Bu küçük bir deneme saldırısıydı. Sonra Ferverdin'in 4'ü (24 Mart) Çarşamba günü çok daha büyük bir saldırı gerçekleştirildi, "Büyük Sarı Dağ Savaşı" olarak bilinen savaş yaşandı. Bugün Tebriz'in büyük gayret gösterdiği günlerden biri oldu, mücahitler ve tüfekçilerin yanı sıra halktan insanlar da kitleler halinde savaş alanına gidip mücadeleye katıldı. Herkesi gayrete getiren haykırışlar, top ve tüfek seslerine karıştı, beklenmedik bir hengâme yaşandı. Bu savaşın hikâyesinin yazılmamış olması çok gariptir, bizim elimizde de herhangi bir not yok. Bu dönemde yiyecek sorunları ve halkın yaşamındaki sıkıntılar nedeniyle Nale-yi Millet ve Encümen gazeteleri çıkmıyordu,*7 savaşı son sayısında veren Müsavat da haberi iki üç cümleyle geçiştirmiştir. Ama o günlerde Tebriz'de yaşayanlar ne kadar kanlı ve vahşi bir savaş olduğunu bilirler, Sarı Dağ Savaşı yıllarca konuşuldu. Müsavat, bu savaşın geçen ay yapılan savaşlardan daha şiddetli olduğunu yazar. Savaşa bizzat katılan Sâlâr da ne kadar çetin geçtiğini sık sık dile getirmiştir. 

Söylediğimiz gibi bütün bu hareketlenme, saldırı ve savaş düşmanı ortadan kaldırmak, şehre bir yol açmak amacını güdüyordu. Bu nedenle barikatları koruyan müfrezelerin yanı sıra bütün mücahitler de savaşa katıldı, bunların çoğu geceleyin Hiyaban'a koşmuştu. Bir taraftan da büyük halk kitleleri sabahın erken saatlerinde garnizonda toplandı, Encümen temsilcileri ve hürriyetçi önderlerle mücahitlere destek için önde bando takımı, coşku içinde "Ya Ali!" 
nidalarıyla Hiyaban'a doğru yola çıktı. Maralan'dan, Kulle'nin tepesinden Sarı Dağ'ın eteklerine kadar uzanan alanda şiddetli bir savaş sürüyordu. Dolu gibi kurşun yağıyordu. Neler olacağını önceden tahmin eden devlete bağlı güçler ordugâhlardaki bütün askerleri Barınc'a toplamıştı. İki taraf da bütün gücünü kullandı. Mücahitler hücum edip ilerlemek niyetindeydi ama devlete bağlı güçlerin bu taraftaki barikatları çok sağlamdı, ayrıca orada konumlanan çok 


497 o Nale-yi Millet bir daha çıkmadı ama Encümen uzun zaman sonra birkaç sayı çıkardı. 


830 


büyük bir süvari ve piyade kuvveti güçlü bir direniş gösteriyordu. Devlete bağlı güçler, Sarı Dağ'dan daha yüksek olan Haçe Dağ'ın zirvesine mevzilenmiş, kimsenin kıpırdamasına izin vermiyor, ilerlemeye çalışan mücahitleri birer birer vuruyorlardı. O gün savaşa katılanlardan biri "Yalnız bir barikatta yan yana düşmüş on yedi ölü gördüm" diyor. Bu kanlı savaş ve keşmekeş akşam karanlığına kadar devam etti, iki taraftan da çok sayıda insan toprağa düştü. 
Mücahitler Sarı Dağ barikatlarını ele geçirip devlete bağlı güçleri püskürttüler, ancak daha fazlasını yapamadılar. Bu başlı başına büyük bir zaferdi ancak halkın arzusu gerçekleşmedi, yol açılamadı. 

Bu savaşa katılan Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: 

"Hatib yönündeki siperlerimizi tahkim ederek nöbetçi bıraktık ve gece beş yüz mücahitle Hiyaban'a gittik. Güneşin ilk ışıklarıyla savaş başladı. Hacı Hüseyn Han'a yardım etmek için Maralan'a gönderildim. Ali Mösyö ile Mirza Rahim Sedekiyani barikatlarımıza yiyecek ve cephane gönderiyordu. Savaş çok kanlıydı. Devlete bağlı güçler o gün hürriyetçilerin ne kadar kuvvetli olduğunu anladı. Bütün ordular tek bir yerde toplanmış savaşıyordu. Ama yalnızca Karacadağ süvarileri sonuna kadar dayanabildi. Aralarından en cesur davrananlar Erşed ve Zergam'ın adamlarıydı. Bizden yüz elliye yakın adam öldü, ço-Sunu Karacadağlılar öldürdü, çoğu da başından vurulmuştu. Benim bulundu-Sum barikatta on bir kişiden üçü kurtuldu, sekizi öldü. Bize getirdikleri ekmek ve su kana bulanmıştı, akşama kadar bir şey yiyemedik. Akşam karanlığında bin bir güçlükle barikattan aşağı inince Ali Mösyö ile Mirza Rahim'in yanında Esed Aga'yı gördüm, konuşuyorlardı. Esed Aga'ya yaklaşıp bizim barikatların durumunu sorarken bir top mermisi yakınımızdaki değirmen harabesini yerle bir etti. Hemen ardından üzerimize kurşun yağdırdılar. Tekrar çatışmaya başladık, gece bastırınca kısa sürede sessizlik hâkim oldu, barikatları Hacı Hüseyn Han'a devredip Hatib'e döndük." 

Bu büyük savaş hakkındaki bilgimiz bundan ibaret, mücahitler çok az savaşta bu kadar fazla kayıp vermiştir. 

Devlete bağlı güçlerden bu savaşta ölen meşhur biri adından daha önce söz ettiğimiz Deveçi'nin halk düşmanı kabadayılarından Fethullah-i Âsiyâbân'dı. 
İslamiye'nin hazırlıklarında önde gelenlerden biriydi. Mücahitler onu bir saldırı sırasında öldürüp cenazesini |şehre| getirdiler. 

Ertesi gün batı tarafından Samed Han'ın adamlarıyla savaş çıktı ama yalnızca birkaç saat sürdü, sonra sesler kesildi. 

Ferverdin'in ilk on gününde |martın son on günül| halk arasında açlık belirtileri ortaya çıktı. Ortalıkta solgun yanakları çökmüş, gözleri içeri kaçmış insanlar görülüyordu. Söylediğimiz gibi o sene havalar güzeldi, sebzeler büyümeye başlamıştı. Aç kalanlar yavaş yavaş sebze yemeye başladı. Bağlara girip yenebilecek otları, özellikle yoncaları toplayıp yiyorlardı. Yolların açıldığı zamana kadar, otuz günden fazla bir süre boyunca yonca yoksulların yemeği oldu. Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: 

"Hatib'deki barikatlarımız yoncalıkların yanındaydı. Her gün bir sürü kadın ve çocuk oraya doluşup bohçalarına yonca doldurur giderdi. Çocuklu kadınlar sırayla birbirlerinin çocuklarına bakıyor diğerleri yonca toplamaya gidiyordu. 
Bir süre sonra bizim barikatların yanındaki yoncalar bitti, bu kadınlar ile yoksullar devlete bağlı güçlerin barikatlarının yakınına gidip oradan yonca toplamaya başladı. Çatışma olduğu bir gün kadınlardan biri vuruldu." 

Yonca yeme hikâyeleri Tebriz'de yıllar boyu anlatılmıştır. *8 

Ekmeğin can değerinde olduğu bu dönemde Tebrizli bir fırıncı yazmamız gereken büyük bir cömertlik yaptı. Dükkânların çoğu kapalıydı, açık olanlar da çok az ekmek çıkarıyordu. Engec Meydanı'nda fırını olan Hacı Cevad, her gün kendi ambarından getirdiği unla pişirdiği on harvar ekmeği eski fiyattan (men'i on iki abbasiye) yoksullara satıyordu. Meşhedi Muhammed Ali Han şöyle diyor: 

"Hacı Cevad bu cömert bağışı yapmasaydı şehir zor durumda kalacaktı. 
Onun bu iyiliği, mücahitlerin fedakârlığından farksızdı. O dönemde şehirde gizlice faaliyet gösteren hürriyet düşmanları, elindeki buğdayı kendilerine el altından satması için Hacı Cevad'a çok yüksek bedeller teklif ettiler. Hacı Cevad bunu yapabilirdi, kimse ambarı ve buğdayı olduğunu bilmiyordu. Ama gönlü zengin bir adam olduğu için paraya tamah etmedi, iyilik yapmaktan vazgeçmedi. 

Settar Han bir gün Hacı Cevad'ı evine davet etti, Encümen temsilcilerinin huzurunda kendisine teşekkür etmek, takdirini bildirmek istedi. 

'Hacı, yaptığın bu işle yalnız ben değil bütün İran halkı size medyun oldu! 
dedi. 

Diğerleri de benzer şeyler söyledi. Hacı Cevad alçakgönüllü bir şekilde yanıtladı: 

'Meşrutiyet yolunda kanlarını veren bu gençlerin anası babası yok mu? Benim kanım onlarınkinden daha mı kıymetli? Buğdayım olduğu sürece ekmek yapıp halka vereceğim, sonra da elime silah alıp Meşrutiyet için canımı ortaya koyacağım." 

Bunları, hürriyetçilerin ne büyük bir çaba ve iyi niyetle mücadele ettiğinin bilinmesi için yazıyorum. Bunları, o dönemde Tahran'da ve diğer şehirlerde rahat bir hayat süren, bu çaba ve fedakârlıklar sonucunda Muhammed Ali Mirza tahttan düşürülünce hemen ortaya çıkıp masanın etrafına çöken, gani- 


498 Bu savaşlardan birkaç yıl sonra çarşıda polis memuruyla kavga eden bir adama rastladım, 
"Meşrutiyet'i yonca yiyerek kazandık, kimse kimseye zorbalık yapamaz" diyordu. 
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meti paylaşan, karınlarını doyurup para biriktiren ve istifçilik yapanların kimlerin emeğini gasp ettiğinin bilinmesi için yazıyorum. 


Ana Hatun Savaşı 


Söylediğimiz gibi, Ferverdin'de savaşlar birbirini izliyor, bazen büyük bir hengâme yaşanıyordu. Bu hengâmelerden biri 15 Ferverdin (13 Rebiyülevvel (4 Nisan 1909)) Pazar günü meydana geldi. Devlete bağlı güçler şehri topa tuttu, şiddetli topçu ateşi akşama kadar devam etti. Şehirdeki toplarla karşılık verildi. Mavi Kitap'a göre bu sefer top mermileri şehrin meydanına kadar ulaştı, yol açtıkları yıkım yüzünden birkaç masum insan hayatını kaybetti. 

24 Ferverdin'de (22 Rebiyülevvel (13 Nisan) şehir o kadar şiddetli ve uzun 
süreli olmasa da yeniden topa tutuldu. Ama ertesi gün (25'i Çarşamba) Ana Hatun Savaşı olarak bilinen, en zor savaşlardan biri başladı. Söylediğimiz gibi Rahim Han, Behmen ayının ortalarında |Şubat başında| askerleriyle gelip Elvar'a yerleşmiş, Tebriz-Culfa yolunu kesmişti. Ama gördüğümüz gibi şehrin üzerine yürümemiş, daha çok Sufyan, Merend ve Ervenek mücahitleriyle savaşmış, Serdar'ın Elvar önlerine kadar ilerleyip çatışmaya girmesi dışında şehirle arasında savaş olmamıştı. Mücahitler, Acı Köprüsü'ndeki barikatları hiçbir zaman boş bırakmıyor ama diğer barikatlar kadar da kollamıyorlardı. 
25 Ferverdin (23 Rebiyülevvel (14 Nisan|) Çarşamba günü Hacı Samed Han çok 
kalabalık bir süvari ve piyade ordusuyla aniden barikatların önünde belirdi, çok şiddetli bir savaş çıktı. Encümen gazetesi bu olayı verdi ama doğru bilgilere sahip olmadığı anlaşılıyor. O günlerde Samed Han'ın yanında olan yakınlarından biri bu konuda şunları söylüyor: 

"Salıyı çarşambaya bağlayan gece Samed Han beni çağırdı. Gün doğumundan üç saat önce bütün komutanların, süvari ve piyadeleriyle birlikte davul ve boru çalarak saldırıya geçmesi için hazır olmaları gerektiğini bildiren fermanlar yazmamı istedi. Fermanları yazdım. Samed Han hepsine mühür bastı ve bir uşakla gönderdik. Dönüp çıkmak üzereyken 'Nereye yürüyeceğimi anladın mı' diye sordu ve 'Ana Hatun'a yürüyüp Tebriz'in kökünü kazımak istiyorum' dedi. 
Sarhoş olduğunu anladım, bir şey söylemeden izin alıp dışarı çıktım. Güneş do-Sumundan üç saat önce bütün süvari ve piyade hazırdı, kendisi de atına binip komutanlarıyla Ana Hatun'a doğru yola çıktı." 

Şehri almak için diğer komutanlardan daha fazla çaba gösteren ancak degişik yönlerden birkaç kez yaptığı saldırılarda başarılı olamayan Samed Han şimdi de Acı Köprüsü üzerinden yapacağı ani bir saldırıyla şehri alacağına kanaat getirmişti. Meraga ile Kürdistan'dan gelen süvari ve piyade birlikleri, Gara Melik'e girdiği günden beri onun saflarına katılıyordu, daha şimdiden büyük 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bir güce kavuşmuştu, dolayısıyla boş oturmak zor geliyor, saldırıya geçmesi gerektiğini düşünüyordu. Rahim Han'ın ordugâhının yakınından hücum etmek istemesine rağmen bu niyetinden Rahim Han'a söz etmemesi, yardım talep etmemiş olması gariptir. Bundan, tek başına zafere ulaşacağına inandığı ve başarısını kimseyle paylaşmak istemediği sonucuna varılabilir. 

Ne ise, oradan Ana Hatun'a girip şehre yürümeye başladılar. Mücahitler onları görür görmez karşılık verdi, birdenbire şiddeti bir gürültü başladı. Şehirdekiler ne olduğunu anlayınca harekete geçti, mücahitler grup grup arkadaşlarının yardımına koştu. Gürültü durmayınca Serdar da bir süvari grubuyla savaş alanına koştu. Onun gelişiyle savaş iyice ısındı. Bunlar tepelerde mevzilenmiş, onlar da derelerde barikat kurmuş, birbirlerine kurşun yağdırıyorlardı. 

Bu arada, hücum edenlerin Gara Melik askerleri olduğu anlaşılınca bazıları Gara Melik'i savunacak kimse kalmadığını sandı ve bir şey yapabileceklerini düşünüp şehirden saldırıya geçti. Ama Samed Han orayı savunmak için birkaç müfreze bırakmıştı. Örneğin altmış atımlı |makineli| tüfeği, topçuları ve yerli yerinde toplarıyla bir Kazak müfrezesi orada duruyordu, mücahitler yaklaşınca ateşe başladılar. Bir süre savaşan mücahitler bir şey yapamayacaklarını anlayınca döndüler. 

Ancak Acı Köprüsü çevresindeki savaş üç saattir sürüyordu. Açık arazide savaşan taraflar uzun süre yerlerini korudu, ama mücahitler zamanla üstünlügü sağlayıp süvarilerden bir grubu toprağa serdiler. Kürtlerin komutanı Kader Aga'nın yapılı ve cesur oğlu Şücâülmülk çevik atı üzerinde çok iyi savaşıyordu. 
Serdar'ın tüfeğinden çıktığı söylenen bir kurşunla hayatını yitirdi. Kürtler onu alıp hemen çekildiler, diğerleri de kendilerini emniyette hissetmeyince çekilmeye başladılar. Cesaretlenen mücahitler peşlerinden gidip birçoğunu helak etti. Rahim Han, Elvar'dan yardıma yetişip mücahitleri durdurmasaydı pek azı canını kurtarabilecekti. Umudunu yitiren ve rezil olan Samed Han Gara Melik'e kaçtı. Bu, aldığı ikinci ağır yenilgiydi. 

Hacı Samed Han'ın bir sırdaşı şöyle diyor: 

"Gara Melik'te ordunun dönmesini bekliyorduk. Akşam aniden acayip bir velvele ve feryat figan başladı. Ne olduğunu öğrenmesi için adam gönderdik. 
Şücâülmülk öldürülmüştü, başları açık Kürtler, yüzlerine çamur sürüp ağıt yakarak cesedi getiriyordu. Dışarı çıktık, olağanüstü bir hengâme yaşanıyordu. 
Kürtlerin feryat figanı köyü tutmuştu. Diğer taraftan bozulup dağılan süvari ve piyadeler perişan durumda peş peşe köye geliyordu. Bazıları yaralıydı. Guranlı süvarilerinin komutanı Savletüssaltana'nın şakağından giren kurşun alnından çıkmıştı ama hayattaydı, bir süre sonra iyileşti. Herkesin ardından Samed Han geldi. Yüzü gözü, üstü başı toz toprak içindeydi, bıyıkları sarkmıştı, ne büyük sıkıntı çektiği yüzünden belliydi. Bir süre sonra Rahim Han gelip Samed Han'la 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görüştü, kendisine haber vermeden böyle bir iş yaptığı için eleştirip sitem etti. Sonra özür diledi, 'Çelebiyanlı süvarileri çarşamba günleri savaşmaz,* bu nedenle baştan yardıma gelemedik ama işler sarpa sarınca mecburen koşup yetiştik' dedi. Samed Han karşılık vermedi, yalnızca özür diledi. Kürtler, Şücâülmülk'ü yıkayıp kefenlediler, cenazeyi ertesi gün ağıt ve gözyaşları içinde alıp Kürdistan'a götürdüler."5©9 

Samed Han'ın ordusundan ölenlerin sayısını Encümen gazetesi yaklaşık otuz olarak verdi ama söylediğimiz gibi ne kadar şiddetli bir savaş olduğunu bilmiyorlardı, dolayısıyla öldürülenlerin sayısının daha yüksek olduğu düşünülebilir. Samed Han'ın adamlarından bazılarının söylediğine göre bu yenilgi Hokmavar'daki yenilgi kadar büyüktü. 

Aynı gün Hiyaban ve Maralan topa tutuldu. Devlete bağlı güçlerin dağın yamacına yerleştirdiği toplar birbiri peşi sıra mermi yağdırdı, gürlemeleri akşam karanlığına kadar devam etti. 


Son Savaş için Yapılan Hazırlıklar 


Şehirde açlık giderek şiddetleniyordu. Tebriz'deki Rus ve İngiliz Konsoloslukları Tahran'daki elçiliklerinden aldıkları emir üzerine arabuluculuğa soyunup baharın ilk ayının ikinci yarısından itibaren Tebrizli hürriyetçilerle tekrar görüşmeye başladılar. Hürriyetçilerin şehirde hüküm süren açlık nedeniyle Meşrutiyet talebinden vazgeçeceklerini, kolayca yola geleceklerini umuyorlardı. Oysa hürriyetçilerin böyle bir niyeti yoktu. Görüşmelerden sonra barış için şunları önerdiler: 

1. Şah Meşrutiyet'i kabul etsin. 

2. Kimse hürriyetçilik suçlamasıyla tutuklamasın. (Genel af) 

3. Bütün birlikler şehir çevresinden çekilsin ve dağıtılsın. 

4. Hürriyetçiler kendilerine ait olan tüfek ve diğer savaş malzemelerini muhafaza etsin. 

5. Azerbaycan'a gönderilecek vali önceden halka sorulsun. 

Muhammed Ali Mirza'nın, şehrin yaşanan açlık nedeniyle kapılarını devlete açmaktan başka bir seçeneğinin kalmadığını düşündüğü bir dönemde bu önerileri kabul etmeyeceği açıktı. Üstelik bugünlerde İstanbul'da Sultan Abdülhamid 


499 Çelebiyanlılar, Kürt olmaları muhtemel bir Karacadağ aşiretidir. Çarşambaları neden 
savaşmadıklarını bilmiyoruz. 

500 Kürtlerin ve Lorların yaşam biçimine aşina olanların bildiği gibi bunlar ölülerine yas tutmakta 
aşırıya kaçarlar. Hele ölen kişi bir önder olunca bu nale ve figan tamamen başka bir renge bürünür, bambaşka işlere kalkışırlar. Altı yüz yıl önce yolu Loristan'dan geçen İbn-i Batuta böyle bir olayı görüp kitabına almıştır. O gelenek Kürtler ve Lorlarda hâlâ geçerlidir. 
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hürriyeti ortadan kaldırmak için harekete geçmişti.*! Bundan haberi vardı ve bu, onu cesaretlendiriyordu. 

21 Ferverdin (19 Rebiyülevvel (10 Nisan 1909)) günü İngiliz, Rus ve Osmanlı 
Konsolosları İngiliz Konsolosluğu'nda toplanarak Tebriz'deki tebaalarının durumunu görüştü. Hükümetten kendi tebaaları için yüz yetmiş beş harvar un talep etmeye karar verdiler. Tahran'daki elçiliklerine telgraf çektiler, Saray'la görüşüldü ama Muhammed Ali Mirza bunu da reddetti, bütün yabancı uyrukluların Tebriz'i terk etmesini istedi. Konsoloslar bu emri tebaalarına iletti ancak kimse şehirden ayrılmayı kabul etmedi. 

Bu arada konsoloslar boş durmadı, Tahran'daki elçiliklerini rahat bırakmadılar, söylediğimiz gibi yersiz korkularını bildirmeye devam ettiler. Mavi Kitap'ı okuyunca Mr. Wratislav'ın arada bir Encümen'in yabancı uyruklulara ekmek ve buğday vermeyi keseceği şeklinde telgraflar çektiğini, bazen de aç insanların konsoloslukları basıp yağmalayacağından endişe ettiğini yazdığını görüyoruz. 
Bu yalanlara neden başvurduğunu bilmiyoruz. İranlılar, zorluk ve kargaşa dönemlerinde öncelikle yabancıları korumakla övünürler. Tebriz'deki bu on aylık sorunlu dönemde yabancılar en ufak bir zarar görmemiş, yiyecek sıkıntısı çekilen zamanlarda Avrupalılar ve akrabaları herkesten daha iyi şartlarda yaşamışlardı. Encümen, onların şikâyet edip devlete bağlı güçlere bir bahane vermelerini önlemek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Halk neden konsoloslukları yağmalasındı ki? O günlerde Tebriz'de bulunanlar halkın açlığa rağmen sabır ve tahammülünü kaybetmediğini, kimsenin herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını bilir. 

Konsolosların bu hali Tebrizlilerin ağrına gidiyordu, bunun yol açacağı olaylar hakkında büyük endişeye kapıldılar. Öte yandan ekmek bulamayanların durumu yürekler acısıydı. Encümen boş durmuyor, her konuda büyük çaba gösteriyordu. Encümen temsilcileri 26 Ferverdin'de (24 Rebiyülevvel (15 Nisan|) toplandı, Rus ve İngiliz Konsolosları da çağırdılar, onlar aracılığıyla Muhammed Ali Mirza'ya şu teklifleri ilettiler: Ateşkes ilan edilsin; Şah, yoksullara dağıtılmak üzere şehre her gün yüz elli harvar buğday göndermesi için Aynüddevle'ye emir versin; bu sevkiyattan mücahitlerin ve hürriyetçilerin hiçbir pay almayacağına konsoloslar kefil olsun; sükünet sağlanınca Encümen çatışmayı sonlandırmak için Reşt, İsfahan ve diğer şehirlerdeki hürriyetçilerle görüş birliğine varıp Saray'la görüşsün. İngiliz Konsolosu bu teklifleri süsleyerek Tahran'a gönderdi ama Muhammed Ali Mirza taviz vermedi. 

Encümen bu faaliyetleri yabancıların eline bahane verilmesini önlemek, yoksullara ve açlara yardım etmek için yapıyordu. Diğer taraftan rahmetli 


501 31Mart 1909 ayaklanması kastedilmektedir. (ÇN) 
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Sikatülislam, Muhammed Ali Mirza'nın emri üzerine Hacı Seyyidülmuhakkıkin ve tarafsız bir molla olan Hacı Seyyid Aga Milani'yi yanına alarak Basmenc'e gitti, oradaki telgrafhaneden Bağ-i Şah'la görüştü, onlarla Muhammed Ali Mirza ve bakanlar arasında birçok telgraf gitti, geldi. Ama söylediğimiz gibi mücahitlerin aklında farklı bir plan vardı, çalışmalarını farklı bir yönde sürdürüyorlardı. Serdar, Sâlâr ve diğer müfreze komutanları bu sırada bir kez daha hücuma geçmeye, bütün güçleriyle mücadele etmeye, hayatlarını feda etmeye hazırdı. Bu amaçla sürdürdükleri hazırlıklara Amerikalı Mr. Howard Baskerville de katılıyordu. Kanlı bir çatışmada ilk ölen kişi olduğunu göreceğimiz bu genci ve yaptıklarını burada yazmamız gerekiyor. 


Mr. Baskerville 


Tebriz'deki Amerikalıların okulu Memorial School, meşrutiyet hareketinden önce ve hareketin ilk yıllarında İngilizcenin ve Avrupai ilimlerin öğretildiği tek kurum olduğu için hürriyetçilerin değer verdiği bir okuldu, aydınlanmış gençlerin çoğu oraya gidip gelirdi. Okulun öğretmenlerinden Mr. H. C. 
Baskerville'in99? mücahitlere katılması ve İran Meşrutiyeti uğruna hayatını feda etmesi nedeniyle odönemde okul ile hürriyetçi hareket arasında bir dayanışma oluşmuştu. 

Yirmi beş yaşında bir genç olan Baskerville, Tebriz savaşlarının başlamasından kısa süre önce öğretmenlik yapmak için Amerika'dan şehre gelmişti. 
Vatandaşı Mr. Shedd'in yazdığı gibi, Princeton Üniversitesi'nden lisans derecesiyle yeni mezun olmuştu, bu okuldaki öğretmenlik ilk göreviydi. 

Bu temiz kalpli genç Tebriz'e gelince bütün şehrin hareket ve heyecan içinde olduğunu gördü, kanı kaynamaya başladı ve İran'ın hürriyet davasına gönül verdi. Mr. Shedd'in söylediği gibi Şerifzade'yle çok samimi bir arkadaşlığı vardı, onun öldürülmesi Amerikalı genci çok üzdü, sürekli huzursuz etti. İngilizce bilen bazı hürriyetçilerle tanışınca yardım etmek istediğini, Amerika'da askerlik görevi sırasında bir kısım bilgiler edindiğini, gençlere askeri eğitim verebileceğini söyledi. 

Bu sırada gençlerle tüccar ve zengin çocuklarından oluşan bir grup akşamları toplanıp spor ve talim yapmaya başlamıştı. 

Baskerville'in bu gençlerle kış ortalarında tanıştığı, onları eğitmeye karar verdiği, çalışmaya o günlerde başladığı anlaşılıyor. Amerikan Konsolosunun ve okulun öğrenmemesi için eğitim Erk'in bahçesinde veriliyordu. Gençler her gün öğleden sonra toplanıp talim ve spor yapıyordu. Baskerville bu şekilde 


502 Rahmetli Şerifzade oranın öğretmenlerinden biri olarak bilinir. 
503 Howard Conkin Baskerville (1885-1909) (ÇN) 
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çalışmalarını ilerletti. Bu temiz kalpli gencin gönlünde büyük ümitler yatıyordu. Bu müfrezeye "Kurtuluş Takımı" adını verdi. Hepsine girdikleri savaşta en ön safta olmaları, düşmana yaklaşırken siper derdinde olmadan bir fedai gibi hücum edip öldürmeleri ya da ölmeleri için teker teker yemin ettirdi. Bir avuç acemi zengin çocuğundan bu görevleri yerine getirmelerini bekliyordu. 

Söylediğimiz gibi Hokmavar Savaşı'ndan sonra şehirde yeni bir heyecan dalgası esmiş, esnaf ve çiftçi kitleleri mücahitliğe heveslenmiş, akşamları garnizonda toplanmaya başlamıştı. Bunlar olurken Baskerville, Times muhabiri İngiliz Mr. Moore ve öğrencileriyle kışlaya gitti. Baskerville'in öğrencilerinden bazıları eğitimlerini tamamlamış her biri bir gruba talim vermeye başlamıştı, kışlanın her yerinden uygun adım yürüyüş sesleri yükseliyordu. 

Bu arada Amerikan Konsolosu, Baskerville'in faaliyetlerini öğrenmiş ve çok kızmıştı. Gamizonun kalabalık olduğu, Serdar'ın ve Encümen temsilcilerinin orada bulunduğu bir akşam konsolos oraya gider, Baskerville'le yüz yüze gelir ona İran'ın içişlerine karışarak Amerikan yasalarını ihlal ettiğini, bu nedenle yargılanabileceğini hatırlatır, okuldaki öğretmenlik görevine dönmesini ister. 
Baskerville bu sözleri ciddiye alamayacak kadar heyecanlıydı, şöyle dedi: 

"Hürriyet uğruna savaştıkları için İranlılara katıldım. Amerikan yasaları beni ilgilendirmiyor." 

Bazıları pasaportunu çıkarıp konsolosa iade ettiğini söyler. Serdar ile Encümen temsilcileri ondan çok memnun olduklarını ama İran'ın hürriyeti için mücadele ederken kendisine bir zarar gelmesini arzu etmediklerini, okuldaki görevine dönmesini istediklerini söylerler. Baskerville söylenenleri dinlemez, okulla ve Amerikalılarla ilişkisini keser, tamamen İranlılara katılır. 
Baskerville'in hikâyesi böyledir. Temiz kalpli olması ve fedakârlığı yüzünden onu takdir ediyoruz ama bu çabalarından mücahitlere bağlılığı dışında bir şey çıkmadığını göreceğiz. 

Her işin meyvesini toplamaya alışık olanlar ile ikiyüzlüler şimdi de iyi niyeti ve saflığı yüzünden mücadeleye katılan Baskerville'i Serdar, Sâlâr ve mücahitlerden daha yüksek bir konuma yerleştirip onlara karşı kullanmaya yeltendiler. 
Şu düşmanlığa bakın! 

Hikâyemize dönüyoruz: Söylediğimiz gibi ekmek ve diğer yiyecek maddelerinde yaşanan büyük zorluklarla Rus ve İngiliz Konsolosların endişe verici faaliyetleri, Serdar ve Sâlâr'ı tekrar büyük bir savaşa girmeye sevk etti. Bu kez batı yönünü seçtiler, Samed Han'ın batıdaki ordugâhlarından birinin bulunduğu Şamgazan'a saldırmaya karar verdiler. Baskerville, hazırlık yapılırken kendi takımının bu hücumun ön safında yer almasını, düşman barikatlarına kendi öğrettiği gibi saldırmasını istedi. O kadar heyecanlıydı ki yemeden içmeden kesilmişti, gece gündüz çalışıyor ve düşünüyordu. Serdar engin tecrübesine dayanarak bu fikrin bir fantezi olduğunu gördü ve pek önemsemedi, 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ama Baskerville'i hoş tutuyordu. Nitekim onu üç gün evinde misafir etti. Bay Yekâni, bu üç gün boyunca Amerikalının düşünceli ve durgun olduğunu, çok az yemek yediğini, çok az uyuduğunu söyler. 


Şamgazan Savaşı veya Son Savaş 


30 Ferverdin (19 Nisan) Pazartesi Tebriz'de gene heyecanlı bir hareketlilik 
vardı. Bugün, devlete bağlı güçlerle Tebrizliler arasında son savaşın yapılaca- 
$ı gündü. Pazarı pazartesiye bağlayan gece bütün mücahitler Kara Ağaç'ta ve Ahuni'de toplandı, günün ilk ışıklarıyla birkaç yönden Şamgazan'a saldırarak çatışmaya girdiler. Mücahitler bugün yeni bir coşkuyla savaşıyordu, düşmanı yerinden söküp atmadan savaşı bırakmamaya kararlıydılar. Ne yazık ki daha ilk adımda Amerikalı genç Baskerville'i kaybettiler, bu da üzüntüye neden oldu. 

Söylediğimiz gibi Baskerville eğittiği "Kurtuluş Takımı'nın bu savaşta öncü kuvvet olup becerilerini göstermesini istiyor, bu arzu onu gece gündüz meşgul ediyordu. Ne yazık ki bu deneme tecrübesizliğini ortaya çıkardı. Bütün çabalar boşa gitti, oda bu deneme uğruna hayatını kaybetti. 

Takipçilerinin sayısı üç yüzü bulmuştu ancak onun fikrini kabul edip "Kararlılık Yemini" edenlerin sayısının kırkın biraz üzerinde olduğu söyleniyordu. 
Baskerville pazar gecesi hazırlıklarını tamamladı, takipçilerine Kara Ağaç'a gitmek için gece yarısından önce Emniyet İdaresi'nde toplanmalarını emretti. 
Daha sonra Serdar'a birkaç adam yollayarak şahsının zimmetine bir top göndermesini istedi. Serdar'ın Baskerville'in fikirlerine katılmadığını, savaş görmemiş deneyimsiz gençlerle bu işin altından kalkamayacağını bildiğini söylemiştik. Gelenlere "Amerikalının hayatına mal olacaksınız, sonra da kaçıp topu düşmana bırakacaksınız" diyerek top vermeyi reddetti. Serdar böyle yapınca Baskerville'in birçok takipçisi tereddüde düştü, Mr. Moore hepsinden önce kenara çekildi ve izlemekle yetindi. Bu adam, kendisine üç yüz elli tüfekçi verildiğini, önderler arasında olduğunu ama tüfekçilerin çoğunun o gece gelmeyerek kendisini yalnız bıraktıklarını iddia eden uzun bir hikâye yazdı. Kendisini bu savaşta Baskerville'le aynı görevi yapmış gibi gösterdi, Tebrizlilere "korkak" dedi, onları yerdi. Ama söylediklerinin hepsi yalandı, bu İngiliz'in hiçbir şekilde savaşa katılmadığını ve tek kurşun bile atmadığını herkes bilir. Onun, talim ve sporda Baskerville'e eşlik etmekten başka bir görevi olmadı, o gece de birdenbire ortadan kayboldu. 

Baskerville'le hareket eden ve halen hayatta olanlarla konuştum, bazılarının anlattıklarını veriyorum: Savaşın başından beri mücahitler arasında yer alan ve o sırada Baskerville'in grubunda olan Alevizade”* şöyle diyor: 


504 Hacı Mir Muhammed Ali-yi İsfahani'nin oğlu olan Mehdi Alevizade Bey, halen Tahran'da 
ikamet etmektedir. 
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"O gece fedailik sözü vermiş kişilerin yalnız on biri Emniyet'e geldi, gelmeyenler ya korkup vazgeçmişlerdi ya da Baskerville'in niyetinden haberdar olan ana babalar oğullarını alıkoymuştu. Ama diğerlerinden bir hayli gelen vardı. 
Gece yarısına az kala Kara Ağaç'a doğru yola çıktık. Bu mahalle mücahit, topçu ve savaşçılarla doluydu. Birkaç saat dinlenmemiz için bizi bir camiye götürdüler. Baskerville camide bile sakin değildi, bizi talim ve spora zorluyordu. 
Serdar'ın geleceği ve bir saat sonra hücuma geçileceği söyleniyordu. Ancak Serdar geç geldi, şafak sökmüş hava yarım yamalak aydınlanmaya başlamıştı. 
Mücahitler gruplar halinde ayrı ayrı yollardan ilerliyordu. Güneş tam doğmadan düşmanla karşı karşıya geldik. 

Bir bağın yanındaki sokağa girip ilerledik. İki tarafımızda da bağlar vardı. 
Sokağın sonunda çok geniş bir ekili alan göründü. Ekinlerin ilerisinde Kazakların nöbet tuttuğu top mevzii bulunuyordu. Onları uzaktan gördük. Biri ateşi yelliyordu, bizi fark etmedi. Sokağın düzlüğe açılan noktasında, Baskerville 'Koş!' emri verdi ve Kazak barikatına doğru en önde koşmaya başladı. Bizler- den birkaç kişi onu izledi, diğerleri topu ve mermileri görünce oldukları yerde duraksadılar, iki gruba ayrılarak sağlı sollu bağlara girdiler ve ağaçlar ile duvarların arkasında mevzilendiler. Baskerville bir el ateş edip birkaç adım ilerler ilerlemez bir Kazak'ın yaman kurşununa hedef oldu, düşerken 'Yatın!' diye bağırdı. Onu birkaç adım geriden takip edenler o anda bir şans eseri önlerinde olan tümseğin arkasına yattı. Baskerville'in 'Hacı Aga,” vuruldum' diye bağırdığı duyuldu. Bundan sonra ebediyen sustu. 

Kazaklar kurşun yağdırmaya devam ediyordu. Ekinlerin oradaki birkaç kişinin de öldürüleceğini görünce düşmanın dikkatini çekmek için ağaçların, duvarların arkasından ateş ettik ama çok kötü durumda yakalanmışlardı. Hepsi ateş menzili içindeydi, Kazaklar onları rahat bırakmıyordu. Bu sırada Ali Mösyö'nün oğlu Hacı Han kendi tüfekçi grubuyla farklı bir yönden yaklaştı, Kazakların sağ kanadına ateş açtı, Kazaklar onlarla ilgilenmek zorunda kaldı. 
Biz de o arada, o birkaç kişiyi kurtarmak, Baskerville'in kanlar içindeki naaşını çekip alma fırsatı bulduk. 

Bu temiz kalpli Amerikalı genç böylece hayattan ayrıldı. Tek mermi sıktı, tek bir mermiyle vurulup düştü. Onun arkasındakilerden bazılarını tanıyorum, isimleri şöyleydi: 1) Çevirmeni Mirza Hacı Aga Rızazade, 2) Hasan Aga Alizade, 
3) Hasan Aga Hariri, 4) Mirza Ahmed-i Kazvini, 5) Muhammed Han, 6) Hüseyn Han-i Kirmanşahi.”““ Bu Hüseyn Han, Yar Muhammed Han'la Tebriz'e gelen o yiğit mücahitti." 


505 Çevirmeni Mirza Hacı Aga Rızazade'yi (şimdiki adıyla Dr. Şafak) kastediyordu. 

506 Mirza Hacı Aga, Dr. Şafak'tır. Alizade hâlâ bu isimle tanınıyor, şimdi Tahran'dadır. Hariri'nin 
şimdiki adı Bireng'dir, Tebriz'de yaşıyor. Mirza Ahmed Kazvini, Necef ulemasının temsilcisi olarak gelen kişidir, sonraları Ammarlı adıyla tanınmıştır, vefat etmiştir. Muhammed Han şimdi Neysari adıyla tanınmakta, Tahran'da Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmaktadır. 


840 


Alizade şöyle diyor: 

"Biz ekinlerin orada yere yatınca Kazaklar Baskerville'in naaşını almaya çalıştı. Hüseyn Han iki mermiyle ikisini vurdu, onlara engel oldu. Hacı Hasan Aga- yi Kuzekonani, Mirza Ali Han-i Posthane-yi ve diğer bazıları da Baskerville'in takımındaydı ama o gün hangi grupla hareket ettiklerini bilmiyoruz." 

Alevizade, kendisinin bağdaki grupta olduğunu söyler. Baskerville'in ölümü hakkında Mr. Moore da bazı şeyler söylemiştir, burada da kendisini savaşta yer almış gibi gösterir. Ama bütün bunlar kafasından uydurduğu yalanlardır. 
Söylediğimiz gibi herhangi bir sorumluluğu ve rolü yoktu, çatışmalarda da bulunmadı. İranlılar için sarf ettiği hakaretler ve Ermeni fedailere yönelttiği övgüler de bu türden sözlerdir, izan ve gerçekle ilgisi olmayan türden şeylerdir. Baskerville'in yaptıkları ve tasarladığı saldırı pek cesurane olmakla birlikte düşüncesiz bir işti. Öğrencilerinin hepsinin onun peşinden gittiğini, bazılarının yarı yolda vurulup düştüğünü, bazılarının düşman barikatına ulaştıklarını varsayalım, peki sonra ne yapacaklardı? Barikatı ellerinde tutabilecekler miydi? Bu soruya kolayca yanıt vermek mümkün değildir. Bilinen şu ki bu iş için savaşta pişmiş adamlar gerek. Bir grup zengin çocuğu (veya Serdar'ın dediği gibi hacı çocukları) ne yapabilirdi ki? 


Savaşın Kapsamı 


Baskerville'in naaşını savaş alanından çıkarıp beraberindekilerden birkaçıyla şehre gönderdiler. Diğerleri savaşa devam etti, bu nedenle fazla ilgi gösteremediler. Çetin bir savaş sürmekteydi. Mücahit grupları her köşede cesaretle savaşıyordu. Serdar, "Bağ-i Sazende"de bir evin üst katına çıkmış dürbünle savaş alanını izliyor, müfreze komutanlarına emirler gönderiyordu. Tüfek sesleri birbirine karışıyor, toplar gürlüyor, zaman zaman bir bomba patlıyordu. 

Serdar'a ve Sâlâr'a bağlı bütün mücahitler, Gürcüler, Ermeniler, Kafkasyalılar ve diğer İranlılar ikinci kez birleşmiş ve tek bir hedefe yönelmişlerdi, cephe gerisindeki yoksul insanlar da onlara destek veriyordu. Öte yandan Hacı Samed Han da bütün kuvvetlerini savaşa sürmüş, cesaretle direniyordu. Aynüddevle ve Rahim Han'ın ordugâhlarından bazı gruplar onun kuvvetlerine katılmış olabilir. Bu yüzden cesaretlenmiş direniyor, mücahit baskısını geriletiyor, kimi zaman saldırıya geçtiği bile oldu. 

Şamgazan dışında Hatib'de de savaş vardı. Devlete bağlı güçler belki de ilk kez Lilava ve Ehrab önlerinde göründü ve o yönden savaşa giriştiler. Ölüm tandırı iyice ısınmış, alevleri yükseliyordu. O günkü kurşun yağmurunun uzaktan dolu sesine benzeyen sesi aradan otuz yıl geçmesine rağmen hâlâ kulaklarım- da. Bu garip ses şehrin her tarafında yankılanıyor, inanılmaz bir hengâme yaşanıyordu. 
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Akşama kadar kan döküldü, top mermileri gidip gelmekte ve kurşun yağmaktaydı. Her iki taraf da büyük gayretle direniyordu. Doğrusu şehir halkı ve hütriyetçiler için işler zorlaşmıştı. Zira yolu açmak için harcadıkları bütün çabalara rağmen fazlaca bir yol kat edememişlerdi, düşmanın zayıfladığı veya teslim olacağı yönünde belirti de yoktu. Encümen gazetesi, Samed Han'ın bir yakınının dediğine göre savaşın yarım saat daha devam etmesi durumunda üç yönden ateş altında kalan süvari ve piyadelerin aman dileyeceklerini yazar. 
Bu doğru olabilir ama dışarıdan bu yönde somut bir işaret yoktu, mücahitler ilerlemek için ne kadar mücadele ediyorsa devlet yanlıları da o kadar direniş gösteriyordu. 

Savaş devam ederken Rus ve İngiliz Konsolosları akşama doğru Encümen'e gelip temsilcileri ziyaret etti. Tahran'daki elçiliklerinden gelen, Muhammed Ali Mirza ile elçiler arasında yapılan görüşmelerde anlaşılan hususları bildiren telgrafı gösterdiler: Altı gün süreyle ateşkes ilan edilmesi, devlete bağlı güçlerin şehre giden yolu açarak erzak girişine izin vermesi, bu şekilde şehrin huzur ve rahatının sağlanması, diğer taraftan da Muhammed Ali Mirza'yla görüşmelere yeniden başlanması, çekişme ve husumete son verilmesi kararlaştırılmıştı. Konsoloslar "Bu anlaşmanın şartı, hürriyetçilerin devlete bağlı güçlere saldırmamasıdır"*7 dedi. Bu şartı kabul eden Encümen, durumu Serdar ve Sâlâr'a bildirdi. Barış ve huzur önerilerini her zaman memnuniyetle karşılayan Serdar mücahitlere emir göndererek savaşa son vermelerini, devlete bağlı güçlerden aldıkları barikatları bırakıp geri çekilmelerini istedi. Son kanlı savaş bu şekilde sona erdi. 

Elçilerin Muhammed Ali Mirza'yla yaptığı görüşmelerin hikâyesini ayrı bir bölümde vereceğiz. Burada, Tebriz'deki olayların seyrini izlemeye dönüyoruz. 
Baskerville'in ölümü Tebrizliler için çok acı oldu, herkes üzüntü içindeydi. Bin kadar Tebrizli hayatını kaybetmişti ama bu başka bir şeydi. Bu bir misafirdi, ölümüne kim olsa üzülürdü. Bu yüzden cenazesini görkemli bir törenle defnetmeye karar verdiler. Açlık yüzünden herkes mutsuz olmasına, Culfa sınırından endişe verici haberler gelmesine rağmen bunları önemsemediler, genç Amerikalının ruhunun kendilerinden razı olmasını arzu ettiler. Tören salı günü yapıldı, savaşa ara verildiği için bu iş kolayca halloldu. Mücahitler, tüfeklerini omuzlarına ters asarak şehirden Amerikan mezarlığına kadar uzanan yolun iki tarafına dizildi. Baskerville'in öğrencileri, onun fedailer grubu, Ermeniler, Gürcüler, Amerikalılar ve büyük küçük bütün hürriyetçiler ellerinde çiçek demetleriyle cenazeyi çevreleyip yürüdüler. Hepsi son derece üzgün, perişan ve kederliydi. Yol boyunca birkaç yerde fotoğraf çekildi. Cenaze Amerikan mezar- 


507 Buşartın sebebi ileride açığa çıkacaktır. 
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lığına varınca bir dizi konuşma yapıldı, büyük bir feryat figan koptu. Konuşma yapanlardan biri Ermeni hürriyetçilerden Baron Sedrak'tı. "Bu masum gencin uğrunda tertemiz kanını döktüğü İran Meşrutiyeti'nin başarıya ulaşacağından artık hiçbir şekilde kuşku duymuyorum" dedi. 

Baron Sedrak baştan beri mücahitlerle hareket ediyor, ateşli ve yol gösterici konuşmalarıyla onlara destek oluyordu. Baron Sedrak, Tebriz'in açlığın pençesine düştüğü, bir araya toplanan insanların çoğunun perişan ve solgun göründüğü bugünlerde garnizondaki konuşmasına "Millet, açsınız azatsınız"”*3 (Ey insanlar, açsınız ama hürsünüz) cümlesiyle başlamıştı. 

Encümen, Baskerville'in Amerika'daki annesine para yollamak istedi ama Tebriz'de yaşayan Amerikalıların aksakalı Dr. Vanyman bunu kabul etmedi. 
Bu genç vurulduğu sırada elinde olan tüfeği buldular, üzerine adını ve hürriyet uğruna öldüğünü yazdırıp bir yadigâr olarak annesine gönderdiler. Komuta ettiği grupta bulunanlar da özel şapka ve üniformalarıyla fotoğraf çektirip Amerika'ya yolladı. 

Bugünlerde savaş kesilmişti, barış görüşmeleri sürdüğü için Baskerville'in yasının son yas olacağı sanılmıştı. Ama hürriyetçilerin kalplerini dağlayan bir başka üzücü olay daha yaşandı. 

Mir Haşim-i Hiyabani'den defalarca söz etmiştik. Cesaret, yakışıklılık, yetenek ve iyi huy timsali olan bu genç son zamanlarda büyük saygınlık kazanmıştı, Serdar ve Sâlâr'dan sonra ilk sırada yer alıyordu. Söylediğimiz gibi Sâlâr'ın işlerini o yönetiyordu. Ordibeheşt'in 1'i |(21 Nisan) Çarşamba günü şehir sessizliğe gömülmüş, tek bir ses veya kıpırtı duyulmazken Sarı Dağ barikatlarını denetlemeye gider. Orada ayaktayken devlete bağlı güçlerin barikatlarından tek el ateş edilir, sağ yanağından giren kurşun başının arkasından çıkar, bu yiğit oracıkta düşüp ruhunu teslim eder. 

Haber şehre ulaşınca halktan büyük bir feryat yükselir, Hüseyn Han-i Bağban'ın öldürüldüğü gün olduğu gibi dünya başlarına yıkılır. Hiyaban mürcahitleri naaşını almak için kalabalık gruplar halinde Sarı Dağ'a koşar. İşin zor kısmı haberi ailesine ve arkadaşlarına vermekti. Hacı Muhammed Cafer-i Hameneyi şöyle diyor: 

Mir Haşim'in evine koşup babasını gördüm, "Mir Haşim Han yaralandı" dedim. Mir Cafer soğukkanlılığını koruyarak "Ölmediyse korkulacak bir şey yoktur" dedi. Gencin kanlı naaşını dağdan indirilip eve yaklaşınca ağıt ve çığlıklar yükseldi, Aga Mir Cafer oğlunun öldüğünü anladı, o kadar kötü oldu ki ayakta duramadı, bayılıp yere düştü. Annesi üzüntüden kendisini kaybetti, bir taş alıp başına öyle vurdu ki kafası parçalandı, sandık. Küçük oğlu Ahmed çenesinin 


508 İstanbul'da büyüdüğü için İstanbul Türkçesiyle konuşuyordu. 
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altına tüfek dayayıp kendini vurmak istedi, bırakmadılar. Bunlar o ailenin üzüntüsünden küçük bir örnekti. Bu cenaze de görkemli bir şekilde toprağa verildi, ayrıntılı bilgimiz olmadığı için bu kadarıyla yetiniyoruz. 


Ruslar ile İngilizlerin Arabuluculuğu 


Burada tekrar Tahran'a dönüp oradaki hikâyeleri anlatmamız, iki devletin temsilcilerinin arabuluculuğunu yazmamız gerekiyor. 

Yeni yıl 1288 (21 Mart 1909), Tahran'da yürek parçalayan kanlı bir olayla başladı. Mustafa Aştiyani ile çevresindekiler Abdülazim'e sığınan bir grup meşrutiyetçiye katılmıştı. Bu Mirza Mustafa ve ağabeyi Hacı Şeyh Murtazâ'dan hareketin başındaki olaylarla ilişkileri nedeniyle sık sık söz etmiştik. Okuyucunun bildiği gibi Aştiyani ailesi hareketin öncüleri arasında sayılıyordu, Mirza Mustafa olayların seyri sırasında büyük liyakat göstermişti. Ama sonra geri çekildiler, halk arasında da konuşulduğu gibi Hacı Şeyh Murtazâ, Muhammed Ali Mirza'ya meyletmişti, onun planları doğrultusunda hareket ediyordu. 

Buna rağmen Meştrutiyetçilerin yeniden mücadeleye giriştiği bu durumda Mirza Mustafa kenarda durmayı kendine yediremedi, söylediğim gibi Abdürlazimdekilere katıldı. Çevresindekilerle bir ev alıp yerleşti. Ancak yerleştiği ev sığınma alanının dışındaydı. Tahran vali yardımcısı olan "Ticaret Reisi" Mefahirülmülk 14 Ferverdin |3 Nisan| Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Sani' Hazret'i birkaç Tahran kabadayısıyla oraya gönderdi, aniden saldırıp Mirza Mustafa ile aralarından üç kişiyi katlettiler. 

Bu olay bütün hürriyetçilerin üzülmesine neden oldu. Muhammed Ali Mirza ve çevresi sanki olaydan haberleri yokmuş gibi taziyelerini bildirdi. Bu olaydan dehşete düşenler meşrutiyet davasından uzaklaştı. 

Diğer taraftan Muhammed Ali Mirza ile çevresi, o ay şiddetli bir savaşın sürdüğü Tebriz'de yaşanan yiyecek sıkıntısını bildikleri için oradan gelecek müjdeleri duymak için kulak kesilmişlerdi. Söylediğimiz gibi o sırada birçok yerde isyan vardı. Ancak Muhammed Ali Mirza hepsinin kaynağının Tebriz olduğunu düşünüyor, en çok Tebriz'le ilgileniyordu. 

Günler geçip Tebriz'de açlık çıkınca Tahran'a Rus ve İngiliz Konsolosların telgrafları gelmeye başladı. İsyanın başlangıcından beri Muhammed Ali Mirza'yla görüşme halinde olan Rus ve İngiliz devletleri ona daima meşrutiyetçilerle anlaşmasını, isyan ateşini söndürmek için Meclis'i açmasını tavsiye etmişlerdi. Şimdi bir kez daha öne çıkarak görüşmelere başladılar (İki Komşu'nun devam eden ayaklanmadan memnun olmadıklarını, yatıştırılmasını kendi çıkarlarına uygun buldukları ise gizli tutuluyordu). İşler her gün giderek daha da karıştığı için 30 Ferverdin (19 Nisan| Pazartesi günü (Şamgazan 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Savaşı'nın olduğu o hareketli gün) Rus ve İngiliz Büyükelçileri bir telaşla Şah'a koştu, uzun görüşmeler yapıp” Tebriz savaşına altı gün ara verilmesini, bu süre içinde şehre her gün aç ve yoksulların bir günlük ihtiyacı kadar buğday ve diğer erzak sevk edilmesini, iki büyükelçinin bu fırsatı arabuluculuk ve görüşmeyle değerlendirip savaşı sona erdirmesini teklif ettiler. Muhammed Ali Mirza, asilere bu olanaklar verildiği takdirde devletin ordularına saldıracaklarını ileri sürerek kabul etmedi. 

“Tebriz önündeki askerlere dört gün önce savaşı durdurmaları, barış görüşmelerinin sonucunu beklemeleri için emir verdim ama asiler geçen gece gene savaşa başladı, şu anda Tebriz'in etrafı alev alev" dedi. 

Bunun üzerine büyükelçiler, Şah'ın bu teklifleri kabul etmesi halinde asilerin de savaş ve saldırıdan uzak durmasını hürriyetçilere kabul ettirmeyi bizzat üstlendiler. 

Böylece o günün akşamı Tebriz'deki konsoloslarına telgrafla talimat verdiler, onlar da Encümen'e giderek haberi iletti ve söylediğimiz gibi hürriyetçiler de iyi niyetle bu şartları kabul etti ve savaşa o anda son verdiler. Aynı günlerde Rus devleti sınıra sevk ettiği birliklere süratle Tebriz'e gitmelerini emrettiyse de İngilizler, Muhammed Ali Mirza'yla anlaşma yapılıp söz verildiği gerekçesiyle bu askerlerin hareketinin durdurulmasını istedi. Rus devleti bu talebi kabul etti, askerlerine Culfa'yı geçmemelerini, orada hazır vaziyette beklemelerini emretti. Ama Muhammed Ali Mirza sözünde durmadı. Şehre yiyecek sevkini engellememesi için Aynüddevle'ye emir verdiğini büyükelçilere söylediği halde Tebriz'de böyle bir emare görülmüyordu, yollar kapalıydı. Büyükelçiler durumu tekrar Şah'a bildirdi, Şah yine sözler verdi ama sonuç değişmedi. Dolayısıyla Rus ve İngiliz devletleri Şah'tan umudu kesip Rus askerlerini İran'a göndermeye karar verdi. Altı Ordibehişt'te (26 Nisan| üç kıta asker, dört Kazak bölüğü, iki top bataryası ve bir mühendis takımı Culfa köprüsünü geçip hızla Tebriz'e ilerlemeye başladı. 


Tebrizlilerin Muhammed Ali Mirza'dan İsteği 


Tebriz'de ise söylediğimiz gibi savaş durmuştu. Hürriyetçiler o günlerde başka işlerle ilgilendi. Yolların açılarak erzak sağlanacağı sözünün tutulacağı konusunda herhangi bir işaret görünmese de bahane yaratmamak için sükünetlerini korudular. Ama bu arada 5 Ordibeheşt'te (25 Nisan) Encümen'e İngiliz Konsolosun bir mektubu geldi. Mektupta İran devletinin yolu açmayı reddettiği, bu nedenle şehre yiyecek ve erzak sağlayan yolu bizzat Rus ve İngiliz devletlerinin açık tutmasına karar verildiği yazılıydı. 


509 Görüşmeler Mavi Kitap'ta verilmiştir, oradan öğrenmek mümkündür. 
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Encümen temsilcileri ve komutanlar bu mektuba öfkelendi, üzüldü. Üç Encümen temsilcisini, Encümen başkanı Mirza Muhammed Taki, İclalülmülk ve Hacı Ali Karacadaği'yi konsolosa gönderdiler. Meşrutiyetçiler adına telgraf çekerek kendi devletini bu plandan vazgeçirmesini istediler. Muhammed Ali Mirza'yla anlaşarak yolu yiyecek ve erzak geçişine açmaları için meşrutiyetçilere bir fırsat tanınmasını talep ettiler. Aynı anda kendileri de hep beraber şir- 


ketin telgraf merkezine koşarak Muhammed Ali Mirza'ya şu telgrafı çektiler:"19 


"Şah bir baba, halk onun çocuğu gibidir. Baba ve çocuk arasında bir sorun yaşanırsa komşular bu işe karışmamalıdır. Bütün taleplerimizi bir kenara bırakıyor ve şehri Alâ Hazretlerine emanet ediyoruz. Bize istediğini yapsın. Haşmetmeapları yolun yiyecek ve erzak geçişine açılmasını emrederse Rus askerlerinin İran toprağında bulunması için bir gerekçe kalmaz." 


Doğrusu bu Tebrizliler için zor bir durumdu. Ne yapmaları gerektiğini kestiremiyorlardı, |Rus Ordusu'nun girmesini| engellemek için her şeyi feda etmeye razılardı. Hacı Mehdi Aga hüngür hüngür ağlıyordu. Serdar "Muhammed Ali Mirza'yla anlaşın, beni düşünmeyin, atıma atlar bir yol bulup İran'dan çıkar Necef'e giderim" dedi. 

Tebrizlilerin telgrafı Muhammed Ali Mirza'nın eline cumartesi gecesi geçti. Tebrizliler bazı saraylıların ve diğer bazı şahısların telgrafhaneye giderek kendileriyle görüşmesini istemişlerdi. Muhammed Ali Mirza, Hacı İmam Cuma Hoyi'yi pazar günü Bağ-i Şah'a çağırdı, telgrafhaneye giderek Tebrizlilerle görüşmesi talimatını verdi. Hacı İmam Cuma, Şah'a Tebrizlilerin telgrafını nazik bir şekilde yanıtlamasını, Aynüddevle'ye yolu açması için emir vermesini tavsiye etti. Hacı İmam Cuma, Şah'tan Meşrutiyet'i kabul etmesini de isteyince Saray'da bu sözlere şahit olan Hacı Şeyh Fazlullah'ın akrabası Hacı Ali Ekber Burucerdi hemen itiraza başladı, bu sıkıntılı zamanda bir dizi anlamsız şey söyledi. Bir grup saraylı da oradaydı, kavga ve çekişme büyüdü. Uzun bir zaman geçtikten sonra Muhammed Ali Mirza, İmam Cuma'ya telgrafhaneye gitmesini tekrar emretti. Yanına da Nâibüssaltana Kâmuran Mirza, Sâ'düddevle, Haşmetüddevle ve Fermanferma'yı verdi. Öte yandan Hacı Mehdi Aga, Takizade, Mirza İsmail-i Nevberi, Mutemedüttüccar, Muinürreaya, Mirza Hüseyn-i Vâiz, Şeyh İsmail Heştrudi, Şeyh Muhammed-i Hiyabani, Hacı İsmail-i Emirhizi, Mirza Muhammed Taki, İclalülmülk, Hacı Mirza Ali Naki-yi Gencei, Hacı Mir Muhammed Ali-yi İsfahani, Hacı Ali-yi Devâfürüş ve diğerleri şirketin telgraf merkezinde toplanmış telgraf makinesinin sesini bekliyorlardı. 


510 Telgrafın sureti bizde olmadığı için burada veremiyoruz. 


846 


Muhammed Ali Mirza bizzat aşağıdaki yanıtı gönderdi: 


"Telgrafhanedeki Haziruna: 

Rus Ordusu'nun sınırı geçmesiyle ilgili telgrafınızı aldım. Yaşadığınız bu gerilim ve ıstırap ancak sizlerin huzurunu ihmal etmemiz durumunda makul sayılabilir. Büyük meseleleri küçümsememiz, önemsiz saymamız mümkün mürdür? Onların tek bahaneleri şehre erzak sağlamak ve kendi tebaalarını korumaktır. Artık savaşı bıraktığımız ve şehre erzak girişini temin ettiğimize göre itirazları geçersizdir, biz de elbette onların oyunlarını bütün gücümüzle engellemeye kararlıyız. Sizler de Şah Vekili Şehzade Aynüddevle'nin şehre girmesi konusunu bugün Nâibüssaltana'yla konuşup bir karara varır, halkın rahatı için gerekli emirleri hükümeti zaafa uğratmadan verirseniz iyi olur. Böylelikle biz de Aynüddevle'nin sizinle görüşmesi sonucunda uygun gördüklerinizi art niyetlerin önlenmesi ve memleketin geleceği için ele alıp düşünürüz. Bu durumda Tebriz meselesinin tatlıya bağlandığını, yabancıların endişelerinin giderileceğini, işlerin sizin öğüt ve tavsiyeleriniz ve sağduyuyla bir düzene konulmasına başlanacağını söyleyebiliriz." 


Aynüddevle'ye de şu telgrafı gönderdi: 


"Telgrafhanedeki Hazirun Eliyle Şehzade Aynüddevle'ye: 

Bu telgrafı derhal komutanlardan Şücâüddevle, Emir Toman, Serdar-i Nusret, Emir Muazzez, Sâlâr-i Cenk ve Serdar-i Erşed'e gönderin. Tebriz şehrinden gelen haberler beni gerçekten çok etkiledi. Tebriz ve Azerbaycan benim evimdir. Tebriz'de böyle açlık ve şiddetli yoksulluğun sürmesine artık hiçbir şekilde tahammül edemem, sabır gösteremem. Bu telgrafı alır almaz tam bir ateşkes uygulayacak ve erzak nakli için bütün yolları açacaksınız. Hatta erzak nakline bizzat yardımcı olacaksınız." 


Ancak bu telgrafların ne faydası olabilirdi ki? Tahran'ın telgraf telleri bu haberleri götürürken Culfa'nın telleri başka bir haber getiriyordu: "Rus askerleri köprüyü geçti." Bu haberle herkesin üzerine hüzün ve çaresizlik çöktü. 
Tahran'da telgrafhanede görüşmeleri izleyen saraylılara şu telgrafı gönderdiler: 


"Hazır Bulunan Hürmetli Büyüklere: 

Korkulan oldu. Valiye gelen telgraftan sonra talihsiz ve beklenmedik haberler ulaştı, ülkenin başına zillet külü döküldü. Allah'tan geldik, ona döneceğiz. 
Artık menfaatperestlerin, memlekete ve millete garezi olanların canı sağ olsun! 
Sürekli ısrarımız bu belanın başımıza gelmemesi içindi. Rus askerlerinin sınırı 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geçtiği şimdi telgrafla bildirildi. Şu ana kadar üç yüz elli asker geçti, harekât devam ediyor. Memleketi mahveden birkaç cahil adamın yol açtığı bu sonuca ağlayıp gözyaşı döken bizlerin aklı başından gitti artık. Bu İslam mülkünün çöküşünden işlerin başında olanları sorumlu tutuyor, kendi derdimiz ve vatanın maruz kaldığı musibetle meşgul olmak için çekiliyoruz. Kalem, titreyen elde durmuyor. Telgrafhanede bekleyen sizlerin elinden Tahran'da bir şeyler yapmak geliyorsa yapınız, bize göre bir emriniz varsa buyurunuz." 


Bundan sonra birkaç telgraf daha teati edildi ama bir önem taşımadıkları için burada vermiyoruz. O akşam Encümen'e Rus ve İngiliz Konsolosların şu mektubu geldi: 


"Bütün Saygımızla Mukaddes Eyalet Encümeni'ne: 

4 Rebiyülahir, 1327 |25 Nisan 1909). 

Bugün Mukaddes Encümen Reisi Saygıdeğer Kutlu Aga Mirza Muhammed Taki Cenapları, Allah Teâlâ onu belalarda korusun, İclalülmük Cenapları Beyefendi, saygınlıkları daim olsun ve Hacı Ali Aga'yla -ikballeri açık olsun- görüşmemizde bazı soru ve cevaplardan sonra bilahare sıra Rus Ordusu'nun sınırdan geçiş sebebini sormaya geldi. Bu işin nedenlerini ayrıntılarıyla saygıdeğer beyefendilere cevap olarak izah ettik, şimdi de büyük bir saygıyla Mukaddes Eyalet Encümeni'ne sunuyoruz: Alâ Hazret Şehriyarilerinin, Tanrı mülkünü ve saltanatını daim kılsın, Rus ve İngiliz devletlerinin büyükelçilerine Tahran'da verdiği söze göre erzak nakli için yolların açılması ve çekişmelerin durması gerekiyordu ama devlet ordularının komutanları şehre yiyecek gönderilmesine hiçbir şekilde izin vermediler, çekişmeleri bırakma şartına hürmet ve riayet etmediler. Dolayısıyla, İngiliz ve Rus devletleri insani mülahazalarla, Tebriz ahalisine ve yabancı uyruklulara erzak ulaştırmak, gidiş gelişi sağlamak maksadıyla Culfa yolunun açılmasına, Karacadağ süvarileri orada bulunduğu sürece erzak nakli ve yolun güvenliği sağlanamayacağından da erzak taşıyanlara refakat etmek, yolu şer güçlerin yaratacağı tehlikeden temizleyip açık tutmak için oraya uygun bir kuvvet yerleştirilmesine karar verilmişlerdir. Ayrıca, bu kuvvet, şehre girmeleri durumunda her türlü cürmü işleyecekleri kesin olan devlet süvarilerinin şerrinden şehir sakinlerini ve yabancı ülke yurttaşlarını ihtiyaç duyulduğu takdirde korumak için de hazır olacaktır. Bu kuvvet huzur, güvenlik ve rahatlığı sağladıktan sonra İran toprağını gecikmeden, koşulsuz ve gelecekte İran devleti yöneticilerinden herhangi bir talepte bulunma niyeti taşımadan derhal terk edecek, Rusya'ya dönecektir. Devletimizin büyükleri bu hususların Eyalet Encümeni'ne bildirilmesini ve güvence verilmesini istemişlerdir. Ayrıca derin saygılarımızı yineleriz, zahmetler oldu. 
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İngiliz Başkonsolosu Wratislav, imza, mühür. 
Rus Başkonsolosu Alexander Miller, imza, mühür." 


Muhammed Ali Mirza'nın Meşrutiyet'e Boyun Eğmesi 


Muhammed Ali Mirza'nın Aynüddevle'ye gönderdiği telgraf ulaşınca Rahim Han ve bazı komutanlar Şah'ın böyle bir emir verdiğine pek inanmadıkları için bunu kabullenemediler. Olayların seyrini ve halkın çaresizlik nedeniyle yüzünü Muhammed Ali Mirza'ya çevirdiğini bilmeyen bazıları Saray'a telgraf çekerek şehrin açlık nedeniyle devletin eline düşmek üzere olduğunu, yolu açmanın bunu engelleyeceğini söylediler. Muhammed Ali Mirza'dan yolun açılmasını emreden bir telgraf daha geldi. Bunun üzerine ilk olarak pazar günü Basmenc yolu açıldı ve bu yoldan şehre yirmi harvardan biraz fazla un 
girdi. Ertesi gün diğer yollar üzerinden de bir miktar buğday ve un getirildi. 9 
Ordibeheşt (29 Nisan 1909) Perşembe akşama doğru Rus askerleri şehrin dış mahallelerine ulaştı, Acı Köprüsü yakınlarına çadır kurdular. Onlar gelmeden önce Samed Han'ın ordusu Gara Melik'ten çıkıp yolu açmıştı. Ertesi gün, cuma, yeni misafirlerden |Rus askerleri| bir süvari ve piyade müfrezesi şehre girdi, marş söyleyerek yollarda yürüdü ama şehirde kalmadı, Acı Köprüsü'ne döndü. 
Onları Serdar ve hürriyetçi komutanlar karşıladı, ellerinden geldiği kadar misafirperverlik gösterdiler, onlarla herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmemeleri için mücahitlere kesin emir verdiler. Böylece Tebriz'de savaş ve keşmekeş bitti, açlık ve kıtlık ortadan kalktı. Öte yandan Muhammed Ali Mirza'yla Tahran'da ve Tebriz'den yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıca Gilan ve İsfahan devrimcilerinin Tahran üzerine yürümesi sayesinde Muhammed Ali Mirza ister istemez boyun eğdi ve Ordibeheşt'in ortalarında (1909 Mayıs'ının başları) Meşrutiyet Fermanı'nı yeniden yayınladı. Ülkenin ve halkın refahını korumak için hür iradesiyle yapması gereken şeyi çaresizlik yüzünden ve gecikerek yerine getirdi. 
Tebriz'de ve diğer şehirlerde törenler yapıldı, her yer ışıklandırıldı. Çıkardığı diğer fermanla devrimciler için genel af ilan etti. Sürgüne gönderilenlerin İran'a dönmesine izin verildi. "Daha önce verilen Kanun-i Esasi mi yoksa kıyısından köşesinden kırpılmış başka bir nüshası mı verildi" sorusu halk arasında yayılıp konu sorgulanmaya başlanınca Muhammed Ali Mirza yeni bir fermanla "İran Meşrutiyeti, yüz elli sekiz maddelik bilinen Kanun-i Esasi'ye dayanmaktadır" dedi. 

Devlete bağlı ordular da birer birer Tebriz'den ayrılıp üslerine döndü. 
Muhammed Ali Mirza bu noktada Aynüddevle'nin vali olarak şehre girmesini istedi ama Tebrizlilerin itirazı üzerine Aynüddevle de Tahran'a döndü. 
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İclalülmülk, Nâibüleyale (Eyalet Vali Vekili| olarak Tebriz'de işlerin başında kalmaya devam etti. 

Tebriz on bir ay süren savaş ve kargaşa sonunda emeline ulaştı, İran'a Meşrutiyet'i geri getirdi. Ne yazık ki Rusların İran'a girmesi herkesin kalbini elemle doldurdu, bu davetsiz misafirlerin vereceği zararları kimse tahmin edemiyordu. 

Biz de sözlerimize burada son veriyoruz. 
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FOTOĞRAFLAR-ÜÇÜNCÜ KİTAP! 
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511 o 177 numaralı fotoğraf Üçüncü Kitap'ın başındadır. 285 numaralı fotoğraf Üçüncü Kitap'ın 
içindedir. (ÇN) 
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178. Liyakof, Muhammed Ali Mirza'nın oğullarından biri (Muhammed Hasan Mirza olabilir) ve Kazak komutanlarıyla 


179. Rahmetli Behbehani 
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180. İslamiyye önderlerinden bazıları: Ortada elinde baston olan Muktedirüddevle'dir. 
Sol yanındaki Mir Haşim, ondan sonrakiyse Rahim Han'dır. Muktedirüddevle'nin sağındaki Naki Han-i Reşidülmülk, onun yanındaki Hacı Mir Menaf ve ondan sonraki Zergam'dır. 


182. Mir Haşim, Zergam ve kardeşi 
Sam Han'la 
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183. Şücâ'-i Nizam-i Merendi oğlu 184. Muzafereddin Şah ile Aynüddevle'nin Muserriza'yla Meşrutiyet'in başlarında çekilmiş fotoğrafı 


SN “iğ 
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185. 180 numaralı fotoğraftaki İslamiye önderlerinden bir grup 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: 


186. Bâkır Han 187 Tahran'ın sıcakkanlı hürriyetçilerinden biri olan Seyyid Abdürrezzak. Meclis'in topa tutulduğu günkü savaşa katılmıştı, daha sonra İstanbul'a gitti. Bu fotoğraf Tahran'a döndüğünde Gilan mücahitleriyle çektirdiği fotoğraftan. Yanındaki dayısı Seyyid Hüseyn Han'dır. 


188. Settar Han 
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189. Bâkır Han Hiyâban mücahit komutanlarıyla. Ortada oturan iki kişiden biri Bâkır Han, 

diğeri Haşim Han'dır. Mir Haşim Han'ın sol yandaki Deli Hasan, Bâkır Han'ın sağındakiyse 

Mir Ali Ekber Han'dır. Biri bu tarafta diğeri öbür tarafta duran iki kişi köyden gelerek Tebriz savaşlarında yiğitçe savaşan Cafer Bey ve kardeşidir. 


190. Tebrizli iki mücahit. Solda duran 191. Rahmetli Seyyid Cemal-i Efcei Yusuf Han'dır, hâlâ yaşıyor. 
Diğeri Abbas Ali Çerendabi'dir. 
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192. Rahmetli Tebatebai 193. Rahmetli Seyyid Hasan-i Şerifzâde 


194. Serj Markoviç Şapşal 195. Tebriz'in Meşrutiyetçi mollalarından Hacı Seyyidülmuhakkıkin 
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196. Şücâ'-i Nizam iki oğlu Muserriza ve daha sonra Şücâ'-i Nizam olan Şücâ'-i Leşker'le, Avrupa'dan döndükten sonra Tebriz veya hâlen hayattadır. Tahran'da çekildiği tahmin edilmektedir. 
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198. Tebrizli mücahitlerden birkaçı 
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199. Tebrizli üç mücahit. Ortada duran Mirza 
Ali Ekber Han-i Erdaki'dir, şimdi Atâ'i Bey'dir. 
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200. Settar Han, Bâkır Han, Mir Haşim Han ve başkaları. 
Bu fotoğraf Tebriz savaşları sırasında çekilmiştir. 
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202. Tebrizli iki mücahit. Soldaki halen yaşayan Taki Han-i Maralani'dir. Sağda duran 
Rusların darağacında öldürdüğü söylenen 

Asger adında bir mücahit. 
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203. Bu fotoğraf Şükrullah Han-i Şücâ'-i Nizam-i Merendi'yi tüfekçileriyle birlikte göstermektedir. 
Ortada oturan Şücâ'-i Nizam'ın kendisidir. Solundaki birinci ve ikinci oğullarıdır. Üçüncü bilinmiyor. Dördüncü çok deneyimli bir atıcı olan ve kurşunlarıyla birçok kimseyi öldüren 

Muhsin Han-i Güjpoşt'tur. 


204. Tebrizli iki mücahit komutan. Sağda duran Meşhedi Muhammed Ali Han, diğeri 
Esed Aga'dır. Yazacağımız gibi çatışmalarda 
Esed Aga'nın bir gözüne kurşun isabet etti. 
Bu fotoğraf o olaydan önce çekilmiştir. 
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205. Settar Han, Bâkır Han ve diğer mücahit komutanlar 
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206. |Bu fotoğrafın alt yazısı yoktur. Şah'ın 23 Haziran 1908'deki darbesinden sonra esir alınan hürriyetçileri Bağ-i Şah'ta zincire vurulmuş olarak göstermektedir. "Bu arada, tutukladıkları Yahya Mirza'yı getirip yanımıza koydular. Peşinden, zincirlenmiş ve hırpalanmış bir durumda olan biz yirmi iki kişiyi götürüp fotoğrafımızı çektiler." Açıklama metinden alınmıştır. ÇN)J 
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208. Settar Han (Resmin üzerindeki yazı: 
Hafız, İranlıların onuru ve zengin İslam 
Cumhuriyeti bayrağının koruyucusu, tüm 


207 Lokmanülmülk 
Azerbaycan'ın meşru generali-ÇN) 


Ti 


iy”? 


e 5 


a sa kli ai 
209. Yar Muhammed Han birkaç Bahtiyari'yle. Atmış atışlının 

arkasında oturan Yar Muhammed Han'dır. Bu fotoğraf yaşamının son 

yılından önce 1290'da (1911) Kirmanşah yolculuğunda çekilmiştir. 
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solundakiyse Ferec Aga-yi Zunuzi'dir. Son sırada duran aksakallı ihtiyar bu Tarih'in birinci cildinde anlattığımız Hacı Abbas Lake Dizeci'dir.. 


211. Tebrizli üç mücahit. Oturanlardan biri 212. Aynüddevle Kazak elbisesiyle Takiyef'tir. 
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213. Erk'in bahçesinde toplar ve mücahitler. Sol yanda topun önünde duran Halil Han'dır, Erk mücahitlerinden yiğit biriydi, hâlen Tebriz'de yaşamaktadır. 
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214. Erk'in topçularından biri Yıldırım Han 
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215. Bu fotoğraf Settar Han'ın yalnızlığa itildiği günlerde onu yalnız bırakmayan bir grupla birlikte göstermektedir. Sağında Meşhedi Muhammed Ali Han, onun yanındakiyse Hüseyn Han-i Bağban'dır. Solundaki Paşa Bey'dir. 


216. Fedai şapkasıyla Settar Han 217 Bâkır Han 
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218. Hüseyn Bağban 219. Tebriz'in yiğit mücahitlerinden İsmail-i Hoyi 


220. Settar Han ile yakınındakiler 
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Me 


Sik alda asal ei 55 
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221. Mecidülmülk Mağazaları'nın yağmalanıp yakıldıktan sonra görünümü 


222. Hiyâban mücahit komutanlarından 223. Mücahit komutanlarından Naib Muhammed Aga-yi Neccar. Gulam Han-i Ehrabi 

Daha sonraki yıllarda çekilen bu fotoğraf 

kendisini polis elbisesiyle göstermektedir. 


869 


Nd iyot 


DALİN KİNE 


LİLuijü NEMİ İz 


tere gikire göyiin 


225. Mücahitlere verilen Nişan'ın beratı. 
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226. Karslı İbrahim Aga ile mücahit müfrezesi. Seçkin mücahitlerden oluşan müfrezenin bu fotoğrafı, Şembe Kazan'da zafer kazandıkları gününün anısına 1290'da (1911-12) çekilmiştir. 


227 Sağda duran İsmail-i Miyai, 
diğeri Osmanlılardan biridir. 
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228. Settar Han, Bâkır Han, Mir Haşim ve diğerleri. 
İane Komisyonu bahçesinde çekildiği sanılıyor. 


229. Hürriyetçilerin kurduğu hastanenin bir bölümü 
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230. Emirhiz'in top mevzilerinden biri. Fotoğrafın üzerinde “Settar Han'ın barikatı' el yazısı var. 
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231. Tebriz hürriyetçi önderleri ve başka birileriyle Rahmetli Ali Mösyö. B. 
119061 çekildiği için Zergam da onlarla birliktedir. 
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233. Settar Han tüfekçileriyle birlikte. Bu fotoğraf Maku Ordusu'nun yenilgisinden sonra Acı Köprüsü başındaki bir Rus binasının önünde çekilmiştir. 
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234. Natb Yusuf Hökmavari 


Bu fotoğrafın 15 Mihr'de (7 Ekim 1908) çekildiği sanılmaktadır. 
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237 Acı Çay Köprüsü'nde Maku Ordusu ölüleri. 
Bu fotoğrafın 17 Mihr'de (9 Ekim 1908) çekildiği sanılmaktadır. 


238. Rahmetli Hacı Ali-yi Devâfürüş. Bu fotoğraf 
Rahmetli Hacı Ali-yi Devâfürüş'un yaralandığı 
Hokmavar Savaşı'ndan sonra çekilmiştir. 


239. Yefrem Han ve Keri Han'la birlikte iki Ermeni fedai komutanı 


# Mi 3 
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240. Rahmetli Bahş Ali Han-i Yekâni ve birkaç takipçisi. Bu fotoğrafın daha sonra çekildiği sanılmaktadır. 
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242. Aynüddevle ile Erfe'üddevle 243. Bâkır Han-i Sâlâr 
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244. Tahran meşrutiyetçilerinden ve Azerbaycan 
Encümeni kurucularından Seyyid Celil-i Erdebili 


245. Maku Ordusu ölülerinden bir bölümü. Bu fotoğraf 17 Mihr savaşından sonra çekilmiştir. 
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246. Maku Ordusu ölülerinden bir bölümü. Bu fotoğraf 17 Mihr savaşından sonra çekilmiştir. 


247. Hüseyn-i Bağban 
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248. Şücâ'-i Nizam 249. Fermanferma. Daha önceleri çekilmiş bir fotoğrafıdır. 
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250. Şeyh Haz'el Han 
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252, Tebrizli iki mücahit 253, Ünlü hürriyetçilerden 
Mirza İsmail Han-i Yekâni 
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254. Koç Ali Han. Bu fotoğraf o dönemden sonra çekilmiştir. 


255. Settar Han'la adamları 
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ME İK 4 İİ NE a e e gi 
258. Süvariler evleri yağmalayıp eşyaları yüklenip taşıdıkları zaman mücahitler yetişip arkalarından ateş açtıktan sonra nehir yatağının fotoğrafıdır. Görüldüğü gibi ölen çocuklar da var. Köylerden birinde yaşanan olay olmalı. 
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260. Kerim-i Devatger 


259. Ünlü Meşrutiyet karşıtı Aga Bala Han 


r-i Efham 


Serda 


öraf 1290'da (1911) çekilmiştir. 


Kenarda ayakta duran o yıl Tebriz'e gelen Petros Han 


261. Bir grup Ermeni fedai. Bu foto, 


'dır. 
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262. Samsâmüssaltana-yi Bahtiyari 263. Muazz'üssultan 


264. Bahtiyari önderler. Ortada duran Serdar Bahâdır dır. 
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a | e i “<a a ir VE b. li ve i Sİ arkad > 


266. Emir Haşmet ile bazı hürriyetçiler. Bu fotoğraf Selmas'ta çekilmiştir. 
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267 Settar Han ve Bâkır Han ile bir grup. Bu fotoğraf Tahran'da çekilmiştir. 


268. Selmas'taki Ermeni fedailerden bir grup 
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“ag ' 


270. Kerbelai Ali "Dizi gayim" 


271. Serdar Esa'd 272. Bahtiyari komutanlardan Ebulkasım Han 
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274. Tebriz mücahit komutanlarından 
Meşhedi Muhammed Sâdık Han 


275. Muhammed Ali Mirza etrafındakilerle birlikte 
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277. Hiyâban mücahitlerinden Cafer 
Han. Bu genç küçük yaşına rağmen ikinci dönem savaşlarında büyük cesaret gösterdi ve nam saldı. Bir gün kayısı ağacına tırmandığı görüldüğünden beri kendisine "kayısı ağacı" dendiği söylenir. 
Polis üniformasındaki bu fotoğrafı daha sonraki yıllarda çekilmiştir. 
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278. Mücahitler Sarı Dağ'daki bazı barikatlarda savaşırken 


279. Mr. Baskerville 


892 


freze! mi 


280. Tebriz hürriyetçilerinden bir grup (Baskerville'in öğrencileri). Bu fotoğraf Baskerville'in öldürülmesinden sonra Amerika'ya göndermek için çekilmiştir. 


telgrafhanesinde toplanan hürriyetçi önderler. Önde oturanlar sağdan: 1. Mirza İsmail-i Nevberi, 
2. Hacı Mehdi Aga, 3. Mirza Hüseyn-i Vâiz, 4. Takizâde, 5. Mutemedüttüccar, 6. Tanınmıyor. 
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li a Ki. ZE MAM 
282. Tebriz'deki Rus askerlerden bir grup 


283. Bir grup Rus Tebriz'de 
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284. Hanımlarıyla birlikte bir grup Rus 
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EKLER 


—— Şa — 


EK-1 
SONRASI (1909-1925) 


—— Şa — 


Hacı İsmail-i Emirhizi şöyle anlatıyor: 


"Rus Ordusu Tebriz'e girdikten sonra her şeye müdahale etmeye, baskıya ve takibata başladı. Halk arasında bütün hürriyetçilerin tutuklanacağı, sıranın Serdar ve Sâlâr'a da geleceği dilden dile gezer oldu. Bu haberler Serdar'ın kulağına kadar gelmişti. Bir gün Serdar'ın evinin iç bahçesinde birkaç kişi oturmuş sohbet ediyorduk, İsmail Yekâni Bey de oradaydı. Birdenbire on topun gürlemesi gibi korkunç bir ses duyuldu. Sırtımı dayadığım duvar sarsıldı, yıkıldı sandım, her tarafı toz duman aldı. Hepimiz Rus askerlerin evi dinamitlediğini sandık. Dehşete kapılmıştım, diğerlerinin de çok korktuğu yüzlerinden okunuyordu. Serdar hiçbir şey olmamış gibi Said'e>” 'Tüfeğimi getir' diye seslendi ve ekledi 'Azdan az ölür çoktan çok."”5 Birkaç dakika sessizlik yaşandı, Serdar'ın evine yakın olan Kerbelâi Hüseyn Aga Fişengçi'nin mermi fabrikasında yangın çıktığı haberi geldi."14 


512 Serdar'ın özel uşağı. 

513 o Tebriz Türkçesinde bir atasöz. 

514 (Hacı İsmaili Emirhizi, Kıyam-i Azerbaycan ve Settar Han, Şafak Matbaası, Tebriz, Hordad 
1339 |25 Mayıs 1960), s.371372. 
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Tahran'ın Fethi 


Küçük İstibdat döneminde Meşrutiyet'in kaderini Tebriz'in on bir aylık direnişi değiştirdi. Ülke genelinde sinmiş hareketler yeniden canlandı. Horasan, Fars, Esterâbâd'da ayaklanma başladı. İsfahan'ın alınmasından sonra Avrupa'dan dönen Serdar Es'ad, Bahtiyârilerden oluşan bin kişilik ordunun başında Tahran'a doğru yola çıktı. Encümen önderliğindeki Reşt ayaklanmasında Vali Serdar-i Efhem öldürülmüş, mücahitler kenti ele geçirmişti. Sipehdar-i Tonekaboni, Yefrem Han, Muizzüssultan ve Ali Muhammed Han-i Terbiyet, Kazvin'i aldıktan sonra Tahran'a yöneldiler. Serdar Es'ad ve Sipehdar komutasındaki ordular Tahran'a girdi. Üç günlük savaş sonunda 13 Temmuz 1909'da İran halkı istibdadı yendi, Tahran fethedildi, Liyakof kılıcını Sipehsâlâr Camisi'nde milli komutanlara teslim etti.»” 

17 Temmuz'da ayan, eşraf, şehzadeler, ileri gelen bürokratlar, ulema, tüccar, esnaf önderleri ve hürriyetçi önderlerden oluşan Meclis-i Âli adında beş yüz kişilik bir kurum kuruldu. Bu meclis Kanun-i Esasi'nin "İlâhi bağış olan saltanat, millet tarafından Şah'a bırakılan bir emanettir" Ek 35. maddesine dayanarak Muhammed Ali Şah'ı saltanattan indirdi, yerine on iki yaşındaki veliaht Ahmed Mirza'yı tahta çıkardı. Kaçar büyüğü Azdülmülk'ü de geçici olarak Nâibüssaltana seçti. Ekim 1909'da Sipehdar-i Tonekaboni, Azdülmülk tarafından Başbakan ve Savaş Bakanı olarak atandı. Serdar-i Es'ad-i Bahtiyâri İçişleri Bakanı, Şehzade Fermanferma ve eşraftan Sani'üddevle ile Mostofiyülmemalik de bakanlığa getirildi. Kurulan devrim mahkemesi kararına göre Tahran Valisi Mefâhirülmülk (ilk asılan), Şeyh Fazlullah-i Nüri, Sani' Hazret, İsmail Han-i Acudanbaşi, Muvakkarüssaltana, Mefâhirülmülk ve Mir Haşim-i Tebrizi, Tophane Meydanı'nda asıldı,” sürülen ve hapsedilenler oldu. 


Millet Meclisi 


Ekim 1909'da Millet Meclisi'nin ikinci dönemi açıldı. Sipehdar kabinesi hemen güvenoyu aldı. Yeprem Han Emniyet İdaresi Reisi oldu. Meclis, İran'ın idari teşkilatının yeniden düzenlenmesi için Bank-i Şahi'den bir milyon iki yüz elli bin sterlin kredi aldı. Jandarma teşkilatı kuruluşu için on bir İsveçli subay, maliyenin yeniden teşkilatlandırılması için William Morgan Schuster başkanlığında on altı Amerikalı uzman istihdam edildi. 

İkinci mecliste iki partinin mücadelesi ön plana çıktı. Dönemin en önemli siyasi teşkilatı muhafazakâr yapıya sahip ve esasen İctimâiyyün Ammiyün'a kar- 


515 "Küçük İstibdad Dönemine Bir Bakış, Meşrutiyet Mücadelesi", İtimad Gazetesi, sayı 3552, 15 
Haziran 2016, erişim tarihi 10.12.2020, http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/46357 
516 (Hacı İsmail-i Emirhizi, age, 5.386390. 


900 


şı kurulmuş olan, Meclis'te elli üç üyeye sahip İctimâiyyün İtidâliyyün'du. Din adamları, tüccar ve zanaatkârlarca desteklenen bu parti Ayetullah Behbehani, Ayetullah Tebatebai, Sipehdar-i Azam, Abdülhüseyn Mirza-yi Fermanferma gibi önde gelen önderlere sahipti.” 

Yirmi yedi milletvekili bulunan Islahatçı Demokrat Parti, İctimâiyyün Ammiyün Fırkası (Sosyal Demokratlar Komitesi) üyelerinin yardım ve işbirliğiyle kurulmuşsa da onun gibi gizli bir teşkilat değildi, mücahit kuvvetleri gibi askeri bir kolu da yoktu. Demokrat liberal eğilimde açık bir siyasi partiydi. 
Ancak üye çoğunluğunun ilerici ve ıslahatçı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bolşeviklere değil Avrupa sosyal demokrasisine yakındı, tutarlı bir ideolojisi yoktu. Meclis'teki demokratların önde gelenleri Takizâde, Muhammed Ali Han-i Terbiyet, Şehzade Süleyman-i İskenderi, Muhammed Reza Müsâvât'tı.”18 
Bu iki akımın giderek şiddetlenen rekabeti ve Ayetullah Seyyid Abdullah-i Behbehani'nin 16 Temmuz'da dört kişi tarafından evi basılarak öldürülmesi birtakım değişikliklere yol açtı. Mostofiyülmemalik, Sipehdar'ın yerine atandı ve aşağıda anlatacağımız Atabek Park'ı Olayı yaşandı." 

Ruslar Reşt ve Enzeli'yi işgal etti, iktisadi alandaki düzenlemeleri kendi aleyhine gördüğü için İngilizlerle işbirliği yaparak Amerikalı Schuster ve ekibinin İran'dan gönderilmesi için ültimatom verdi. Meclis ültimatomu kabul etmedi. Sadrâzam Semsamüssaltana, Nâibüssaltana Nâsirülmülk ve Emniyet Müdürü Yefrem Han'ın da baskısıyla vekiller tehdit edilerek ültimatoma uymaya zorlandı, buna rağmen Ruslar 20 Aralık 1911'de Tebriz'i yeniden işgal ederek hürriyetçilere ve halka ağır baskı uyguladı, Sikatülislam Mirza Ali Aga Tebrizi gibi birçok hürriyetçi ve halktan insan öldürüldü.” İkinci Meclis 18 Aralık 1911'deki 331. oturumundan sonra faaliyetini sonlandırdı. 

Bu kısa dönemin en önemli olaylarından biri Azerbaycan başta olmak üzere bütün ülke feodallerinin sınır bölgelerindeki Kürt ağalarıyla ayaklanması, Muhammed Ali Mirza'nın kardeşleriyle birlikte Temmuz 1911'de Türkmen, Şahseven ve Kürtlerden oluşan bir orduyla tekrar başa geçmek istemesiydi. Genç Meşrutiyet'i koruyan milli güçlerin büyük gayretiyle bu gaile de atlatıldı. 

Merkezi hükümete karşı bu ve benzeri fitneler ve kışkırtmaların yaygınlaşmasına, ağır iç ve dış sorunlara rağmen İkinci Dönem Millet Meclisi kısa öm- 


517 "Millet Meclisi", Vikipedi, erişim tarihi 10.12.2020, https://fa.m.wikipedia.org/wiki/og dx 
visje ads 

518 o Younes Parsa Benab, Tarih-i Ehzab ve Sazimanhaye Siyasiye İran (1284-1384 Jİran Siyasi 
Parti ve Teşkilatlarının Yüz Yıllık Tarihi 1904-2004)), c.1, 1. basım, Washington DC, Ravandi Publishing House, 2004, s.61. 

519 "24 Tir 1289 (16 Temmuz 1910) / Ayetullah Behbehani'nin Terörü", Tarih-i İrani, erişim tarihi 
10.12.2020, http://tarikhirani.ir/fa/calendar/232 

520 "Meclis'in Ortadan Kaldırılması, Rüşd", Okulların Milli Ağı, erişim tarihi 10.12.2020, http:// 
daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page-'üz JJ oz Jvt3 sete ) se 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ründe maliye, sayıştay, milli eğitim ve yeni seçim yasası gibi çok önemli yasalar çıkardı. Bu dönemde meşrutiyetçiler encümenlerin, siyasi partilerin kurulması ve basının gelişmesinde önemli adımlar attılar. Ne var ki giderek güçlerini kaybettiler, hâkim sınıflar ise güç kazanmaya başladı. 


Kaçarların Sonu 


Yaklaşık iki buçuk yıllık fetretten sonra Ahmed Şah'ın ve yabancı elçilerin huzuruyla 6 Aralık 1914'te açılan, altmış sekiz vekilden oluşan Üçüncü Dönem Millet Meclisi'nde toprak sahipleri ve din adamlarının sayısı arttı, tüccar, zanaatkâr ve esnafın sayısı azaldı. Meşrutiyetçilerin kazanımlarının yadsınamayacağı gerçeğinin yanında devrimi sınırlayan faktörlerin etkinliği de göz ardı edilemezdi. En önemli etken siyasi ve iktisadi hâkim sınıfın tamamen olmasa da esasen başta kalmasıydı. Tahran'ın fethinden sonra Serdar Es'ad ve Sipehdar'ın kabine ve silahlı kuvvetler üzerindeki hâkimiyeti bunun habercisiydi. Kaçar devlet adamları, eşraf, ayan ve bürokrasinin önde gelenlerinden oluşan eski düzen taraftarlarıyla muhafazakâr meşrutiyetçiler yavaş yavaş bu iki komutanın etrafına toplandı. Vüsukuddevle, Kâvâmüssaltana ve Müsteşarüddevle gibi yeni isimler de eskilere katıldı. 

Ahmed Şah, saraylılar eski yaşamlarını sürdürdü; siyasetçilerin zaafı ve iç çekişmeler geniş halk kitlelerini kitlesel ölümlere neden olan ağır kıtlıklar ve yoksullukla karşı karşıya bıraktı, güvensizlik yine kol gezmeye başladı. Adaletsizliklere ve yabancı tasallutuna karşı Tebriz'de Şeyh Muhammed-i Hiyâbâni kıyamı, Gilan'da Cengeli Ayaklanması, Tengistâni İsyanı gibi birçok hareket Rus ve İngilizlerin işbirliğiyle kanlı bir şekilde bastırıldı. İngiliz ve Rus siyasi baskı ve işgalleri de Meşrutiyet'in alanını daralttı.”2 Sovyet devrimiyle birlikte İngiltere bu bölgede tek hâkim güç haline geldi ve İran stratejisini temelli degiştirdi. Büyük Britanya'da Edmund İronside'ın askeri müdahale yoluna karşı Churchill'in İran'da tam hâkimiyet için İngiltere'ye bağlı güçlü bir merkezi hükümet oluşturulması stratejisi kabul edildi. Bu iş için sivil kanattan Seyyid Ziyâeddin-i Tebatebai, askeri kanattan Rıza Han-i Sevadkuhi seçildi. 

Seyyid Ziyâeddin 22 Şubat 1921'de Kazakları Tahran'ın içine aldı, Tophane Meydanı'na yürüdüler. Orada komiser ve polis memurlarının direnişiyle karşılaştılar, birkaçı öldürüldü, top ateşiyle direnişleri kırıldı. Sabah saat altıda bütün devlet kuruluşları ele geçirildi, Tahran darbecilerin denetimine geçti. 
Ünlü kişiler, faal siyasetçi ve gazetecilerden yüzü aşkın kişi kendisi de gazeteci 


521 "Millet Meclisi", Vikipedi, erişim tarihi 10.12.2020, https://fa.m.wikipedia.org/wiki/ozd 
Wise eds 
522 Younes Parsa Benab, age, 5.110, 118, 132. 
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olan Seyyid Ziyâeddin emriyle tutuklanıp hapsedildi. Ahmed Şah ve Veliaht Muhammed Hasan Mirza, Ferhâbâd Sarayı'na kaçtı. Büyükelçilikler kordona alınmasına rağmen Başbakan Sipehdar İngiliz Büyükelçiliği'ne sığındı. Rıza Han'ın "Hükmümdür" başlığıyla yayımladığı bildiriyle bütün devlet daireleri ve gazeteler tatil edildi. Fırınlar ve kasaplar dışında hiçbir esnafa dükkân açma izni verilmedi, iç ve dış telefon hatları kesildi.53 

Bir iki gün sonra Seyyid Ziyâeddin İngilizlerin dikte ettiklerini uygulamaya koymak için Ferhâbâd Sarayı'na gitti, Ahmed Şah'tan Başbakanlık fermanını aldı. 

Seyyid Ziyâeddin'in Başbakanlık süreci İran tarihine 3 İsfend Darbesi olarak geçen 22 Şubat 1921'de başlayıp 25 Mayıs 1927'e kadar sürmüştür. Bu dönemin başlıca özelliği bir taraftan ülke içinde takibatın şiddetlenmesi diğer taraftan İngiliz nüfuzunun tahkimidir. Musaddık bu dönemde tutuklananlar arasındadır. 

Rıza Han, Ahmed Şah'la anlaşarak Seyyid Ziyâeddin'i İran'dan sürdü, Kâvâmüssaltana başbakan oldu, o da Rıza Han'ı Savaş Bakanı yaptı. Rıza Han adım adım iktidarını pekiştirerek Ekim 1923'te ordu komutanı oldu, Savaş Bakanlığı ile Başbakanlık koltuğuna da oturdu, gücünü iyice pekiştirdi. Meclis 31 
Ekim 1925'te Ahmed Şah'ı tahtan indirdi, Kaçar hanedanı saltanatının sona erdiğini ilan etti, geçici hükümeti Rıza Han'a devretti ve saltanat kararını Kurucu Meclis'e bıraktı. Kurucu Meclis 12 Aralık 1925'te gerekli yasa değişikliğiyle İran şahlığını Rıza Han'a bıraktı. Rıza Han 16 Aralık 1925'te Kurucu Meclis önünde 
Rıza Şah-i Pehlevi olarak yemin etti, 25 Nisan 1926'da taç giydi. Böylece 1905 
Mart'ının sonunda başlayan İran Meşrutiyet Hareketi son buldu. 


Settar Han'a Ne Oldu? 


Rus Ordusu'nun Tebriz'den çekilmesiyle Settar Han önderliğindeki halk, zalim Rahim Han'a karşı ayaklandı ve onu şehirden kovdu. Ancak Settar Han, Tahran'ın kimi milli güçlerinin davetini Rus devletinin baskısıyla kabul ederek Encümen üyeleri, kentin önde gelenleri, mücahit komutanları, Ermeni Yefrem Han ve çok geniş halk kitlelerinin uğurlamasıyla Serdar-i Milli ünvanlıyla, Sâlâr-i Milli'yle birlikte Nevruz Bayramı arifesinde, 19 Mart 1910'da başkente doğru yola çıktı. Ne var ki bu davetin arkasında gerçekte hükümetin Settar Han ve Bâkır Han'ı ağırlama, ululama bahanesiyle Azerbaycan'ı denetim altına alma ve mücahitleri silahsızlandırma niyeti yatıyordu. 


523 "Tahran'ın Fethi", Vikipedi, erişim tarihi 10.12.2020, https://fa.wikipedia.org/wiki/câ&z 
jü 

524 "Rıza Şah-i Pehlevi'nin Taç Giymesi", erişm tarihi 10.12.2020, https://mashruteh.org/wiki/ 
index.php?title- “Si xs v2! Gib Çelas 
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Tahran yolu üzerinde Miyane, Zencan, Kazvin ve Kerec'de görkemli törenlerle karşılandılar, 24 Nisan 1910'da büyük bir karşılamayla Tahran'a girdiler. Ayetullah Behbehani'nin oğlu ve yakınları komutanı geniş bir kitleyle Mihrâbâd'da karşıladı. Kendi atlıları dışında büyük bir halk kitlesi atlar ve faytonlarla karşılamaya katıldı, yol üzerinde ışıklandırmalar ve kıymetli halılarla bezenmiş bol ikramlı çadırlar ve süslü taklardan geçildi. İki komutan önce ilk çadır olan Zerdüştilerin çadırını, daha sonra fırıncıların ve en son Tahran'da yaşayan Azerbaycanlıların çadırını ziyaret ettiler, hepsinde "Yaşasın" nidaları ve alkışlarla, ikramlarla karşılandılar.”” 

İstabl-i Hümayuni'den de Serdar ve Sâlâr'a iki at gönderilmişti, o atlarla saraya doğru yola çıktılar. Alâ Hazret'i ziyaret, uzun konuşmalar ve karşılıklı iltifatlardan sonra sağlı sollu bezenmiş yoldan geçerek Park-i Sahib-i İhtiyar veya Vezir-i Mahsusa'da attan inildi. 

Millet Meclisi ziyareti 25 Nisan öğlene iki saat kala başladı. Her iki komutan Meclis Başkanlığı ve milletvekillerince ağırlandılar. Bir ay süren kabuller, davetler ve devlet tarafından ağırlanmadan sonra Serdar'ın ikameti için Park-i Atabek tahsis edildi. Sâlâr da ilk ikamet ettiği Bağ-i İşretâbâd'a yerleşti.” 

İki güç yerleşince Millet Meclisi bütün mücahitler, silahlı siviller ve hatta Settar Han'ın silahsızlandırması için yasa çıkardı. Yasanın Seyyid Abdullah-i Behbehani'nin öldürülmesinin ardından nahoş olayların yaşanmaması için çıkarıldığı söylendi. 

Böyle bir yasanın ülke güvenliği için uygun olacağı düşünülse de mücahitlerin orduya alınması gibi kimi uygun tedbirler alınmamıştı. Yasanın uygulanmasındaki acelecilik ve memurların kaba davranışları Azerbaycan mücahitlerini ve Muizzüsultan grubunu derinden üzdü, mücahitlerin direnmesine neden oldu. Kaldı ki işin içinde devlet erkânının güttüğü bir husumet de söz konusuydu. Başbakan Mostofi ve bakanların çoğu Settar Han, Bâkır Han, Zergamüssaltana ve Muizzüsultan'a kin güdüyordu. Her şeye hâkim olmak isteyen Serdar Es'ad bu dördüne karşıydı, özellikle Settar Han'a özel bir kin besliyor, öfkesini gizleyemiyordu. Fermanferma'nın da zamanında Settar Han'dan incindiği biliniyordu. Hem ordunun hem emniyet teşkilatının başında büyük bir güce sahip olan Yefrem Han da Serdar ile Muizzüsultan'a karşı düşmanlığa başlamıştı. Bu uygulamaya karşı olan diğer mücahitler ise Settar Han'ın çevresinde toplanmaya başladı. 


525 "Karadağlı Settar Han'ın Öldürülmesi", İktisad Dünyası, sayı 3068, 20.11.2013, erişm tarihi 
10.12.2020, https://donya-e-egtesad.com/ #2 sök als31/767371p Xl AZE Aİ mak) se 

526 Bâkır Han, Tahran'da münzevi yaşadı. İran'dan ayrılmak istediğinde Kasr-i Şirin'de yanındaki 
on sekiz arkadaşıyla birlikte Kürt eşkıyasının kurşunuyla Kasım 1916'da vefat etti. 
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Serdar Es'ad, Settar Han'a "Geçen gün Meclis'te devletin buyruklarına karşı çıkmayacağına Kur'an üzerine yemin ettiniz, silahsızlandırma işinde devlete yardımcı olun. Yemininize sadık kalın ve devletin emrine karşı gelip silahlı mücahitleri Park'ta toplamayın, bu işin vahim sonundan çekinin yoksa birkaç saat sonra ne Settar kalır ne Bâkır ne mücahit ne de park, hepsi yerle yeksan olur"”7 diye haber gönderdi. Ancak Settar Han ve destekçileri silahlarını teslim etmedi. 
Üç bine yakın piyade, süvari ve Bahtiyâri tüfekçisinden oluşan Yefrem Han komutasındaki hükümet güçleri 8 Ağustos 1910'da Bağ-i Atabek'i kuşattı. Birkaç uyarıdan sonra hükümet güçleriyle Mücahitler arasında savaş ateşi alevlendi. 
Üç yüze yakın mücahit öldü, kaçan kaçtı, kimileri tutuklandı, bina yağma edildi, Settar Han dizinden ağır kurşun yarası aldı. 

Halk bu olayı ağır nefretle karşıladı. Settar Han ve Bâkır Han Semsamüssaltana'nın evine götürülüp tedaviye alındı. Kimi görüşe göre Tahran'ın önde gelen doktorları Settar Han'ın ameliyatı ve tedavisiyle yakından ilgilendi, kimine göreyse uzun müddet tedavisine izin verilmedi, bu durum bacağının bir kısmının kesilmesine ve nihayet erken yaşta ölümüne sebep oldu. 

Üç ay sonra Settar Han'ın adamları silahlarını teslim etmeye başladı. 

Meşrutiyetin büyük komutanı Tahran'da geçirdiği üzüntü dolu dött yılsonunda 17 Kasım 1914'te Salı akşamı kırk sekiz yaşında dünyaya gözlerini yumdu. Ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Halkın geniş katılımıyla perşembe öğleye kadar süren hatim sonrasında cenazesi birçok jandarma, Kazak, Bahtiyâri süvarisi, atlı ve piyade polis eşliğinde top üzerinde taşındı. Çarşılar kapandı ve halk Şehr-i Rey'e aktı, Hazret-i Abdül'azim Türbesi'nin bitişiğindeki Bağ-i Tuti Mezarlığı'na defnedildi.” 

Haber İstanbul'a ulaşınca orada yaşayan İranlılar, Rus baskısı nedeniyle Azerbaycan'dan İstanbul'a geçen mücahitler, İstanbullu büyük bir hürriyetçi kitlesi Valide Hanı Camisi'nde” taziye töreni için toplandı. Törene Türk devleti Kazasker gönderdi. Trabzon ve Erzurum'da da taziye törenleri düzenlendiği söylenir. 


Mehdi Kamruz-Hamit Zafer Kars 


527 Hacı İsmail-i Emirhizi, age, 5.539. 

528 o Hacı İsmail-i Emirhizi, age, 5.575-576. 

529 Caminin diğer adı İranlılar Mescidi'dir. Valide Hanı İranlı tacirlerin merkeziydi, muharrem 
törenleri İranlılar Mescidi çevresinde yapılırdı. 
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EK-2 


İRAN'DA KULLANILAN GÜNEŞ YILINA UYARLANMIŞ HİCRİ 
TAKVİM (HİCRİ ŞEMSİ TAKVİM) 


* ğe 
Yılbaşı 21 Mart, Nevruz günüdür. 
Ferverdin 21 Mart-20 Nisan 
Ordibeheşt 21 Nisan-21 Mayıs 
Hordad 22 Mayıs-21 Haziran 
Tir 22 Haziran-22 Temmuz 
Mordad 23 Temmuz-22 Ağustos 
Şehriver 23 Ağustos-22 Eylül 
Mihr 23 Eylül-22 Ekim 
Aban 23 Ekim-22 Kasım 
Azer 23 Kasım-21 Aralık 
Dey 22 Aralık-20 Ocak 
Behmen 21 Ocak-19 Şubat 
İsfend 20 Şubat-20 Mart 
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EK3 
İRAN'DA KULLANILAN PARA BİRİMLERİ 


—— Şe — 


Kaçar döneminde üç temel para birimi kullanılırdı: Tüman, kıran ve şahi. 
Resmi para birimi dinar, fiziki olarak mevcut değildi. 

Itüman 10 kıran, 200 şahi, 10.000 dinar değerindeydi ve 0,166 İngiliz sterlinine eşitti. 

Itüman -10 kıran 

1 kıran - 20 şahi 

Işahi - 50 dinar 

Piyasada mevcut bir diğer para birimi olan abbasi, tümanın ellide biriydi. 

1abbasi - 4 şahi - 200 dinar 
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EK-4 
TÜRKÇE BASKIYA EKLENEN FOTOĞRAFLAR 


—— Şa — 


287 Muhammed Ali Şah 


286. Muzaffereddin Şah 


289. Seyyid Muhammed-i Tebatebai 


i 


288. Seyyid Abdullah-i Behbehan 
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290. Şeyh Fazlullah-i Nüri 


292. Şah Abdülazim Türbesi 
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294. Tebriz Ulu Camisi 
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295. Meşrutiyet Fermanı 


| 


296. Meşrutiyet Fermanı'nı Meclis'e getiren Sadrazam, bakanlar ve tüccar heyeti 
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297. Meclis'in ana giriş kapısı ve Baharistan binası 


298. Meclis'in kapısı. Takın üstünde ortada 'AdI-i Muzaffer" yazıyor. 
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300. Baharistan'ın içten görünümü 
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302. Birinci Meclis. En üstte vekil olmamalarına rağmen Tebatebai ve Behbehani, ortada 
Meclis başkanı Sani'üddevle 
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304. Meclis'in İkinci Dönem Başkanlık Heyeti 
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306. Kesrevi'nin çıkardığ 307 İbrahim Bey'in Seyahatnamesi'nin kapağı Peyman dergisinin ilk sayısı 
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309. Rüşdiye, Tebriz Müzesi. 


310. İlkokullardan önce bir mektep 


922 


gm 


TE e) ye lr — b sui 


/ yz Jİ A” 


312. İlkokul öğretmeni ve öğrenciler. Tahtada 
"Mekteb-i Rüşdiyye'nin on bir bin tüman parasını hangi adil ve uygar kişiler iç etti" yazıyor. 
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314. Kız ilkokulu, Rıza Şah dönemi 


924 


KL e me RK SORMA 


316. Osmanlı Elçiliği bahçesine sığınanlar 
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318. Mahalle ziyaretlerinde Hacı Adlülmülk'ün evinin önündeki ağırlama 
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320. Bağ-i Şah Caddesi, Tahran 
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322. Topa tutulmuş Meclis'ten bir köşe 
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'ten bir başka görüntü 


323. Topa tutulmuş Meclis 


324. Reşt Encümeni 
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325. Reşt mücahitleri 


326. Tebriz, Şemsülimare 
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328. Tebriz Erk'te meşrutiyetçilerin barikatı (1909) 
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329. Tebriz Erk'in devlet yanlıları tarafından topa tutulması 
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330. Tebriz, Garabağiler ve Hiyaban Mahalleleri 
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332. Mirza Muhammed Han, Sipehdar'ın oğlu, Mirza Hasan Han ve Reşt mücahitleri 
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333. Tebriz, Bağ-i Şimal 


E»r bae 


İN Zi and 
ŞA RT a 


— 


334. Serdar-i Milli ve Sâlâr-i Milli Tahran'da Vezir-i Mahsus Binası'nda 
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336. Mirza Melkem Han'ın Londra'da çıkardığı 
Kanun gazetesinin ikinci sayısı 
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337 Ruznameyi Devlet-i Aliyye-yi İran, 
İran devletinin gazetesi 


339, Azerbaycan gazetesi. 1907 yılı, yirmi üçüncü sayı. "Gazeteciler Özgür" 
yazmasına rağmen resimde gericiler ortadaki gazeteciyi yazmaktan alıkoymaya çalışıyor. 
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338. Kalküta Hablülmetin'i, dördüncü yıl, üçüncü sayı (1901-02) 


Gür hüzriyyotin ösrümü tez örüm ki, milçek hümiyyetin dsülkne nögo salmasın. 


340. Molla Nasreddin gazetesi, üçüncü yıl, on sekizinci sayı. Şeyh Fazllulah arı şeklinde çizilmiş, hürriyetçi camın içindeki hürriyeti elindeki sopayla korumaya çalışıyor. 
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341. İstanbul'da çıkan Şems gazetesi 342. Tebriz Encümen gazetesi, 
(12 Ağustos 1909) Şerifzade'nin şehadeti münasebetiyle 
9 Mart 1908'de çıkarılan sayı 
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343. Sur-i İsrafil gazetesi, 6 Haziran 1907 
Meleğin elinde tuttuğu borunun şeridinde 
"Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet" yazıyor. 
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344. Terbiyet gazetesi, ilk sayı (16 Aralık 1896) 


1909 


345. Baskerville'in Tebriz Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri 
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346. Tebrizli kadınların Baskerville'in annesine göndermek üzere dokudukları ancak eline geçmeyen halı 


347 Solda oturan: Muhammed Ali Şah 
İstanbul'da (1912-1913?) 
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348. Solda: Muhammed Ali Şah İstanbul'da (1912-1913?) 
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349. Şah Büyük Ada'ya inerken. Yanındakiler İhtişamüsaltana, Sahip Cem ve Muhtarüddevle (1912-1913?) 
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350. Soldan sağa, arkada Sahip Cem, Muhtarüddevle, 
Ebülfeth Han. Orta sırada Sultan Mecid Mirza, 
Muhammed Ali Şah ve Mahmud Mirza. 

Önde Prenses Hatice Hanım (1912-1913?) 
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Azerbaycan, 31, 44, 49, 54, 57, 59, 62, 136- 
138, 145-149, 151, 152, 155-157, 159, 160, 
168, 172-174, 182, 193, 194, 196, 197, 
204, 211, 213, 216, 217, 222, 226, 229, 
230, 233, 240, 243-245, 247, 248, 257, 
260, 293, 308, 317, 319-330, 332, 334, 
337341, 343-350, 352-362, 364, 365, 
367, 368, 373-375, 377, 379, 380, 393- 
400, 404, 417, 418, 421-426, 435-438, 
441-443, 447, 448, 451, 456, 457, 460, 
463, 465, 468, 471, 475, 480, 485, 489, 
497-500, 504, 505, 511, 513, 517, 519, 
520, 525-532, 544, 546, 562, 569, 604- 
607, 609, 610, 615, 618, 621, 625, 628, 
630, 633, 634, 637-639, 643, 649, 659, 
663, 667, 672, 680, 683, 693, 694, 705- 
707, 715, 725-727, 734, 739, 746, 756, 
758-760, 763, 765, 766, 769, 773, 776, 
778, 786, 804, 824, 829, 835, 847, 864, 
879, 901, 903-905, 936, - İstinaf Mahkemesi, 12, -lı, 49, 146, 159, 357-360, 
365, 381, 397, 414, 435, 437, 441, 442, 
448, 468, 496, 498, 499, 501, 521, 569, 
606, 607, 616, 618, 630, 632, 634, 639, 
649, 659, 708, 759, 904. 

Azimülmülk, 291. 

Aziz-i Sultan, 455. 


Baba Bağı, 346. 

Bâbi (Bahai), 61, 64, 91, 115, 152, 155, 314- 
317, 365, 375, 413, 416, 429, 430, 532, 
533, 630, 631, 671, 682, 699, 701, 711, 
741, 742, -ler, 21, 61, 62, 152, 314-316, 
419-421, 469, 533, 671, -lik, 12, 15, 21, 
64, 262, 406, 532, 620, 631, 671. 

Babiyye, 315, 419-421. 

Babil, 419. 

Bâbist, 419. 
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Badkube, 374. 

Bağdadi Şahseven, 309. 

Bağ-i Sahipdivan, 671, 673, 682, 685, 726, 
729, 742. 

Bağ-i Sazende, 841. 

Bağ-i Şah, 33, 82, 107, 470, 538, 591-594, 
596, 597, 600, 603, 604, 610, 611, 615, 
616, 634, 

635, 637, 644-648, 651, 653-656, 660, 662, 
682, 685, 706, 719, 726, 729, 742, 747, 
758-760, 786, 791, 809, 828, 829, 837, 
846, 863, 927. 

Bağ-i Tuti Mezarlığı, 905. 

Bağ-i Vahş Caddesi, 519. 

Bağmişe, 401, 594, 672, 723, 729, 738, 
740, 749-751, 754, - Kapısı, 688, 700, 
- Mahallesi, 639, 668, 716. 

Bahadır-i Nizam, 455. 

Baharistan, 33, 221, 309, 356-358, 360, 
363, 373, 376, 381, 414, 428, 434, 441, 
442, 446, 455, 474, 488, 490, 491, 
493, 494, 506, 510, 519, 523, 597, 617, 
625, 634, 635, 637, 638, 642, 643, 650, 
917-919, - Meydanı, 418, - Sarayı, 178. 

Bahaülvaizin, 448, 508, 546, 602, 603, 
658, 659. 

Bahş, 108. 

Bahş Ali Han, 163, 775, 776. 

Bahş Ali Han-i Yekani, 877. 

Bahtiyari, 725, 726, 760, 778, 808, 864, 
886, 889, 900, 905, -ler, 726, 728, 786, 
822, 900. 

Bâkır Han (Sâlâr), 552, 627, 632, 656-658, 
668, 669, 671-674, 681-684, 688, 693, 
694, 696, 706, 707, 713, 716, 721-723, 
725, 738, 742, 761, 771, 773, 779, 784, 
856, 857, 860, 863, 867, 872, 878, 887, 
888, 891, 903-905. 

Bakü, 12, 146, 159, 160, 195, 229, 246, 262, 
293, 375, 397, 398, 460, 520, 524, 604, 
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639, 648, 649, 659, 709, 718, 775, 791, 
792, 795. 

Bank-i İstikrazi, 183. 

Bank-i Milli, 183, 185, 188, 189, 206, 207, 
209, 210, 215, 245, 380, 440, 529. 

Bank-i Şahi, 50, 57, 183, 184, 363, 900. 

Banu-yi Uzma, 634, 636-638. 

Barınc, 804, 807, 808, 811, 830. 

Baron Hamazasp, 415. 

Baron Sedrak, 843. 

Basiret İlkokulu, 275. 

Basirüssaltana, 352, 479, 629, 678. 

Basmenc, 62, 219, 244, 500, 627, 632, 635, 
706, 712, 721, 728, 734, 736, 737, 757- 
760, 766, 776-778, 783, 797-801, 804, 
806, 808, 811, 837, 849. 

Basra, 77. 

Batlamyus, 11. 

Batum, 146. 

Bazar-i Bezzâzân, 82. 

Belçika, 55, 57, 73, -lı, 56, 60-62, 67, 68, 
81, 88, 131, 207, 208, 211, 222, 223, 
230, 274, 276. 

Belucistan, 113, 452. 

Bender Abbas, 452. 

Beni Fatma, 562. 

Beni Ümeyye, 433, 632. 

Berberi, 417. 

Beyaz Cami, 401. 

Beylerbeyi Refi'üddevle, 346, 352. 

Beyrut, 53, 70, 71. 

Bibi, 314. 

Bilal Aga Köhneşehri, 796. 

Bilankuh, 751. 

Bilesuvar, 525, 526, 534, 604. 

Binbaşı Stokes, 650, 651. 

Bircend, 452. 

Birinci Dünya Savaşı, 16, 17, 184, 219, 
726, 824. 


Boer Savaşı, 74. 

Boer-İngiliz Savaşı, 159. 

Bolşevik Devrimi, 451, 453. 

Bolşevikler, 453, 901. 

Bulgar, 599, 709. 

Bunab, 233, 234, 779, 780. 

Burucerd, 378, 648. 

Buşehr, 48, 61, 69. 

Büyük Britanya, 902. 

Büyük Han, 338, 354, 357, 361, 362, 364, 
369, 670-673. 

Büyük Hanım, 414, 634. 

Büyük Saray, 43. 


Cafer Aga, 157, 158, 163, 287, 423. 

Cafer Aga Gencei, 163, 175. 

Cafer Aga Şekkak, 157, 287. 

Cafer Bey, 857. 

Cafer Hâmenei Bey, 70. 

Cafer Han, 819, 891. 

Caferi, 392, 419, 431, 620. 

Cankur, 760. 

Cebrail Budağyan, 768. 

Celalüddevle, 455, 535, 594, 609, 651. 

Cemaleddin-i Hüseyni, 48, 618. 

Cenab-i Eşref Atabek-i A'zam, 100, 377, 
440. 

Cengeli Ayaklanması, 902. 

Cephane Caddesi, 98. 

Cevad Han-i Hacı Hocalu, 738, 740. 

Cevad Kendi, 526. 

Cevanrud, 726. 

Cihan Şah Camisi, 683. 

Cihan Şah Han, 471. 

Cikka-yi Nadiri, 204. 

Coşup Çağlama Haftası, 617, 626. 

Culfa, 12, 44, 59, 163, 195, 544, 610, 672, 
718, 736, 752, 765-767, 770, 775, 785, 
795, 800, 802, 821, 833, 842, 845, 847, 
848. 


Çahar Behş, 804. 

Çahar Minar, 722. 

Çal Medresesi, 85. 

Çaldıran, 152. 

Çale Hisar Camisi, 114. 

Çale Meydan, 487, 488. 
Çardevliler, 810, 815, 818. 
Çardovlu, 779, 780, 782, 785. 
Çarlık, 183, 316, 726. 

Çaypâre, 464. 

Çegeni (Çegini), 726. 

Çehel Sütun, 394, 395. 
Çelebiyanlı, 352, 835, -lar, 835. 
Çerağ-i Gaz Caddesi, 365, 641. 
Çerendab, 402, 701, 702, 752. 
Çoras, 462, 463. 

Çust Duzan, 814, - Mahallesi, 256, 344. 


Daş Ağıl, 527. 

Daş Köprü, 722, 738, 744, 754. 

Daş Senger, 755. 

David Fraser, 639, 

Davud Han, 602, 603, 648, 656, 658. 

Debirüssaltana, 352. 

Debirüssultan, 176. 

Dehistan, 108. 

Deizm, 21. 

Deli Hasan, 776, 777, 857. 

Dellâle Zen Bazar, 749. 

Demavend, 12, 75, 778, 790. 

Demokrat Parti, 12, 397, 398, 458, 709, 
901. 

Destcerd, 395. 

Deştgir Dağı, 784. 

Deveçi, 162, 171, 178, 179, 229, 401, 477, 
478, 512, 514-516, 529, 546, 553, 628- 
632, 668, 671, 672, 675, 680, 683, 684, 
688, 689, 694, 697, 701, 702, 706, 721- 
724, 726, 729, 733, 735, 736, 740, 743, 
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74k, 748-751, 753-758, 760-762, 764, 
761, 776, 784, 785, 788, 801, 831, -li, 
166, 480, 512, 632, 669, 676, 680, 697, 
713, 717, - Mahallesi, 179, 476, 514, 
516, 724, 757, 758. 

Dilmekan Kalesi, 774. 

Dizec, 811, 812, 814, 815. 

Dizec Dej, 775. 

Doktor Veliyyullah Han, 291. 

Doşan Tepe, 519, 597, - Caddesi, 650. 

Dr. Vanyman, 843. 

Dvoglazov (Rus yüzbaşı), 525, 526. 


Ebu Tâlib Han-i Çardovlu, 779, 780. 

Ebutâlib-i Kumi, 66. 

Ebu Tâlib Muhammed bin Hasan-i Hilli, 
418. 

Ebul Fazl, 106, 417, 427, 431. 

Ebul Feth Mirza Sâlârüddevle, 65, 95, 
114, 356, 362, 376, 378380, 559, 603. 

Ebul Fethzade, 634. 

Ebul Hasan Fişenkçi, 670. 

Ebul Hasan Mirza-yi Şeyhütreis, 131, 
645, 648, 655. 

Ebul Hasan-i Hekim, 671. 

Ebulkasım Eskendani, 713. 

Ebusâdât-i Kerbelai, 233. 

Ebülfethzade (Esedullah Han), 638. 

Edebiyye Medresesi, 921. 

Edib-i Kirmani, 384, 560. 

Edmund İronside, 902, 

Edward Granville Browne, 61, 63, 95, 
123, 316, 412, 441, 536-538, 599, 603, 
627, 635, 636, 643, 650, 663, 690, 764, 
773, 792, 802, 803. 

Eher, 346, 356, 500, 609, 671-673, 685, 
766. 

Ehrab, 402, 701, 702, 705, 716, 808, 841, 
-lı, 476, 702, - Mahallesi, 702. 
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Ehsenüddevle, 293. 

Ekber-i Oskuj, 196. 

El Câni, 64, 412. 

Elbruz Dağları, 75. 

Elmas Kapı, 591, 592. 

Elvar, 728, 800, 802, 803, 817, 821, 833, 
834. 

Emi Zeyneddin, 729, 

Eminüddevle Parkı, 637, 642, 645, 648. 

Eminüttüccar-i Kürdistani, 176. 

Emir Âzam, 535. 

Emir Bahâdır-i Cenk, 60, 95, 98, 107, 185, 
271, 455, 456, 497, 536, 626. 

Emir Çarşısı, 167. 

Emir Efham, 778. 

Emir Emced, 770, 774, 775. 

Emir Gerusi, 156. 

Emir Han-i Serdar, 65, 97, 102. 

Emir Haşmet (Saidülmemalik), 650, 659, 
795, 823, 887. 

Emir Kebir, 219. 

Emir Muazzez-i Gerusi, 663. 

Emir Nizam-i Gerusi, 49, 476. 

Emir Toman, 847. 

Emir Zeyneddin, 814. 

Emirhiz, 402, 477, 668, 679, 680, 683-687, 
694-696, 698-700, 709, 716, 720-724, 
729-733, 738-740, 743, 744, 749, 754, 
757, 758, 762, 774, 777, 817, 873, - Camisi, 195, -li, 402, 697, - Mahallesi, 
471, 679. 

Enbar, 470, 533, 658. 

Engec Meydanı, 832. 

Enver Paşa, 824. 

Enzab, 737, 769, 784, 826. 

Enzeli, 246, 257, 333, 901, - Limanı, 229, 
246, 663. 

Erbab Cemşid, 117, 185, 291. 

Erdebil, 59, 64, 66, 197, 198, 211, 233, 234, 


257, 308, 364, 368, 398, 404-406, 526, 
527, 542, 543, 604, 609, 663, 685, 699, 
701, 705, 706, 721, 723, 733, 735, 738, 
739, 743, 752, 771. 

Erdebilli Saraylı, 721, 723, 733, 738, 739, 
743, 752. 

Eresbar (Eresbârân), 338. 

Erivan, 375, -lı, 751. 

Erk Mahallesi, 507. 

Ermeni, 44, 57, 58, 62, 112, 152, 157, 159, 
160, 195, 347, 646, 695, 739, 768, 770, 
771, 786, 796, 799, 802, 803, 821, 823- 
825, 841, 843, 877, 885, 888, 903, 938, 
-ler, 79, 159, 160, 169, 196, 336, 364, 
413, 415, 664, 770, 794, 841, 842, - Mahallesi, 62, 169, 402. 

Ermenistan, 158, 471, 678, 718-720, 739, 
794. 

Ermst Emil Herzfeld, 14. 

Erşed, 672, 831. 

Ervenek, 737, 769, 784, 833. 

Erzurum, 905. 

Esberan, 689. 

Esed Aga Fişenkçi, 817. 

Esed Aga Han, 755, 780. 

Esedullah Mirza, 176, 213, 291. 

Esterâbâd, 507, 607, 828, 900. 

Eyvoğlu, 775. 

Ezeli, 152, 622, -ler, 152, 315, 316. 

Ezzo Han (İzzetullah Han), 234, 243, 244, 
375, 728, 729, 731, 733, 753, 774, 776. 


Fadak, 161. 

Fahrülvaizin-i Kâşani, 58. 

Fars, 51, 83, 88, 110, 116, 190, 208, 309, 
365, 417, 460, 468, 522, 535, 607, 608, 
900, -lı, 618. 

Farsüssaltana, 455. 

Fatımiye Encümeni, 258. 


Fâzıl-i Şerebiyani, 72, 481. 

Fedaiyan-i İslam, 16. 

Ferec Aga-yi Zunuzi, 770, 865, 870. 

Ferhâbâd Sarayı, 903. 

Fermanferma, 154, 227, 295, 363, 380, 
424-426, 436-438, 458, 461-463, 465, 
467, 475, 478-481, 486, 512, 517, 518, 
526, 527, 580, 689, 760, 846, 881, 900, 
904, - Caddesi, 592. 

Feth Ali Şah-i Kaçar, 41, 131. 

Fethiye, 291. 

Fethullah-i Âsiyâbân, 676, 831. 

Fethülssaltana, 455. 

Fransa, 23, 57, 68, 342, 359, 453, 545, 602, 
695, 785. 

Fransız, 387, 421, 466, 648, 657, 668, 719, 
720, 727, 785, - Devrimi, 21, 41, 231, 
369, 398. 

Friedrich Engels, 56. 


Gain, 259. 

Gara Çemen (Siyah Çemen), 235-237, 260. 

Gara Melik, 477, 630, 668, 702, 728, 729, 
732, 733, 735-738, 741743, 745, 746, 
749, 756, 762, 784, 785, 793, 800, 808- 
812, 816, 818, 833, 834, 849, -li, 728, 
735, 737, 745, 811. 

Garı Köprüsü, 512, 755. 

Gavmişavan, 729, 730, 749, 752. 

Gecil, 688, 702, 806. 

General Dihter, 46. 

General İbroçev, 46. 

General Kropotkin (Gropatkin), 74. 

Georges Jacgues Danton, 369. 

Gereçiler Sokağı, 698. 

Germrud, 736. 

Gevher Şad Camisi, 111. 

Gilan, 16, 17, 31, 43, 48, 57, 61, 195, 216, 
246-248, 257, 319, 451, 460, 499, 500, 
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529, 638, 652, 658, 659, 663, 708, 709, 
786, 791, 792, 849, 856, 902, -lı, 596, 
618. 

Giyvi, 689, 

Goca Beyli, 199. 

Golferec, 795. 

Grant Duff, 133, 172. 

Güçan, 225, 467, -lı, 225, 268, 409. 

Gükan, 780. 

Gulam Hanr-i Ehrabi, 869. 

Guran, 782, 834. 

Gül Bülbül, 314. 

Gülistan, 360, 361, 471, - Sarayı, 102, 177, 
358, 524, 

Gürcü, 57, 709, 731, 745, 766, 783, 794, 
796, 799, 802, 803, 821, -ler, 196, 664, 
709, 739, 750, 767, 786, 803, 805, 823, 
841, 842. 


Hâce Dize, 728. 

Hacı Abbas Ali-yi Nânva, 176, 291. 

Hacı Abbas Lake Dizeci, 161, 865. 

Hacı Abdülvahab-i Kolahduz, 291. 

Hacı Abdülvahap, 176. 

Hacı Aga (Kürt Hacı Aga), 344, 346, 351, 
745, 840. 

Hacı Aga Ali Ekber-i Burucerdi, 557. 

Hacı Aga Fişenkçi, 296. 

Hacı Aga Muhsin-i Iraki, 308-311, 356, 
363, 376, 379, 383, 388, 410, 411, 555. 

Hacı Aga Nurullah, 258, 393, 394. 

Hacı Ali, 781, 823, 848. 

Hacı Ali Aga Kannad, 817. 

Hacı Ali Çaycı, 781. 

Hacı Ali Ekber Berucerdi, 846. 

Hacı Ali Ekber-i Debbağ, 719. 

Hacı Ali Ekber-i Pilavpez, 176, 177, 291. 

Hacı Ali Emu, 814, 817, 889. 

Hacı Ali-yi Devâfürüş, 163, 175, 182, 300, 
397, 632, 668, 818, 846, 876. 
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Hacı Ali Karacadaği, 846. 

Hacı Ali-yi Şalfürüş, 82. 

Hacı Allahyar, 476. 

Hacı Büyük Aga, 180. 

Hacı Celil-i Merendi, 461, 718. 

Hacı Dizac, 723. 

Hacı Emcedüssultan, 176. 

Hacı Eminüttüccar, 352, 479, 670. 

Hacı Eminüzzarb, 185, 213, 214, 217, 291, 
357, 358, 442. 

Hacı Feramerz Han, 364, 367, 630. 

Hacı Gani-yi Sarraf, 292. 

Hacı Habib-i Lek, 674. 

Hacı Halil Ferşçi, 513. 

Hacı Hamdullah, 699. 

Hacı Hamid-i Tebrizi, 781. 

Hacı Han, 196, 296, 398, 746, 752, 754, 
755, 769, 782, 812, 817,840, 854. 

Hacı Hasan, 95, 131. 

Hacı Hasan Aga-yi Kuzekonani, 756, 814, 
841. 

Hacı Hasan Aga, 676, 756. 

Hacı Haydar Han, 425, 464, 770. 

Hacı Haydar Meydanı, 402, 812. 

Hacı Homami, 318, 372, 383, 385. 

Hacı Hüseyn, 629, 780. 

Hacı Hüseyn Aga Eminüzzarb, 176. 

Hacı Hüseyn Hallac, 817. 

Hacı Hüseyn Han, 777, 831. 

Hacı Hüseyn Urumçi, 780, 784. 

Hacı İbrahim Sarraf, 376, 477, 531, 674, 
678, 687. 

Hacı İmam Cuma-yi Hoyi, 193, 194, 229, 
356, 435, 455, 461, 490, 528, 636, 655, 
846. 

Hacı İsmail Han-i Serabi, 808. 

Hacı İsmail-i Emirhizi, 405, 461, 846, 
899. 

Hacı Kasım-i Erdebili, 368, 369, 398. 


Hacı Kebir Aga, 779, 781. 

Hacı Mehdi Aga-yi Kuzekonani, 168, 172, 
189, 238, 289, 292, 345, 350, 351, 358, 
414, 479, 512, 668, 675, 681, 694, 717, 
719, 732, 756, 779, 817, 846, 893. 

Hacı Meliküttüccar, 237-239, 241, 292, 
669, 670. 

Hacı Mir Ali Naki, 89. 

Hacı Mir Cafer-i İslambulçi, 166. 

Hacı Mir Menaf, 162, 166, 688, 758, 854. 

Hacı Mir Muhammed Ali-yi İsfahani, 
169, 438, 479, 839, 846. 

Hacı Mir Muhsin Aga, 735, 736, 812, 815, 
816. 

Hacı Mirza Abdülhüseyn, 632. 

Hacı Mirza Aga Buluri, 546, 574, 795. 

Hacı Mirza Aga Ferşfürüş, 163, 193. 

Hacı Mirza Aga Ferşi, 293, 504, 610. 

Hacı Mirza Aga Hemedani, 66. 

Hacı Mirza Agasi, 42. 

Hacı Mirza Aga-yi Buluri, 261. 

Hacı Mirza Ahmed-i Zergerbaşi, 176, 291. 

Hacı Mirza Ali Asger, 234, 632. 

Hacı Mirza Ali Naki-yi Gencei, 169, 563, 
567, 669, 680, 779, 846. 

Hacı Mirza Câni-yi Kâşani, 316. 

Hacı Mirza Cevad, 49, 147, 150, 153, 162, 
689. 

Hacı Mirza Ebu Tâlib-i Zencani, 80, 94, 
492, 495. 

Hacı Mirza Ebul Fazıl, 779. 

Hacı Mirza Ebul Hasan-i Çaykenari, 164, 
167. 

Hacı Mirza Ebul Hasan-i Engeci, 150, 
242, 479, 630. 

Hacı Mirza Esedullah, 205. 

Hacı Mirza Fahrüddin-i Şeyhülislam, 
234, 

Hacı Mirza Hâdi, 316, 790. 


Hacı Mirza Halil, 390. 

Hacı Mirza Hasan, 202, 203, 236, 238-241, 
331, 365, 383, 385, 450, 530, 531, 543, 
625, 628, 630, 631, 633, 669, 670, 675, 
749, 760, 772, 782. 

Hacı Mirza Hasan Han-i Habirülmülk, 
151. 

Hacı Mirza Hasan-i Milani, 230. 

Hacı Mirza Hasan-i Müctehid, 62, 135, 
137, 150, 168, 181, 182, 230, 240, 286, 
312, 372, 459, 475, 479, 669, 674, 735. 

Hacı Mirza Hasan-i Rüşdiyye, 52-54, 59, 
70, 115, 278. 

Hacı Mirza Hasan-i Şukühi, 197, 234, 297, 
781. 

Hacı Mirza Hüseyn Han-i Sipehsâlâr, 41- 
44, 69, 178, 278. 

Hacı Mirza Hüseyn-i Tahrani, 63, 312, 
389, 789. 

Hacı Mirza İbrahim, 199, 234, 332, 340, 
342, 352, 404, 405, 461. 

Hacı Mirza İbrahim Aga, 193, 198, 293, 
342, 355, 357, 376, 504, 551, 603, 617, 
636, 642, 643, 708, 775, 825, 871. 

Hacı Mirza İbrahim Han-i Hayyat, 291, 
387. 

Hacı Mirza İbrahim Tahbaz, 779. 

Hacı Mirza İbrahim-i Hayyatbaşi, 176. 

Hacı Mirza Kerim, 150, 168, 179, 675. 

Hacı Mirza Lütfullah-i Ravzahân, 372, 
373, 383, 385. 

Hacı Mirza Mahmud Han, 767, 769. 

Hacı Mirza Mahmud Tacirbaşı, 203. 

Hacı Mirza Mesud, 157, 240. 

Hacı Mirza Muhammed Reza, 83, 84, 88, 
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957 
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Lâlezar Caddesi, 495. 

Leysülsaltana, 455. 

Lilava, 231, 402, 558, 564, 701, 702, 739, 
752, 758, 808, 841. 
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Meşhedi Bâkır Han-i Urmiyei, 196, 558. 
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Meşhedi Muhammed Ali Matbaai, 779. 

Meşhedi Muhammed Ali-yi Nâtık, 817. 

Meşhedi Muhammed Emoğlu, 196, 520. 

Meşhedi Muhammed İbrahim, 731. 

Meşhedi Muhammed Sâdık Han, 719, 
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Mirza Ali Han-i Posthane-yi, 841. 

Mirza Ali Han-i Yaverzâde, 568. 
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Mirza İbrahim-i Erbab, 234, 663. 

Mirza İnayet, 494, 495. 

Mirza İsmail Han-i Yekâni, 882. 
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Mucunbar, 770. 
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808, 822, 828, 829, 832, 835-837, 842, 
844-847, 849, 853, 890, 893, 901. 
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